
Het vrachtschip ‘Beursplein’ 
van de Rotterdamse maat-
schappij ‘Millingen’ verging 
op 26 februari 1941 na één 
van de meeste ‘succesvolle’ 
Duitse aanvallen op een 
scheepskonvooi. De 26e was 
nog geen half uur oud toen 
een onderzeeër de eerste tor-
pedo lanceerde. Drie schepen 
zonken die nacht. Tegen de 
avond verschenen vier Focke 
Wulf-bommenwerpers aan de 
horizon die nog eens zeven 
schepen tot zinken brachten, 
waaronder de Nederlandse 
‘Amstelland’ en ‘Beursplein’. 
Totaal verloren in de aanval 
62 zeelui het leven.

De gebeurtenissen van die dag zijn 
nooit samengevat. Heel wat boeken 
verhalen over het feit van de aanval. 
Heel wat registers bevatten informatie 
over routes, scheepsbewegingen, aan-
valsdoelen, bemanningen en slachtof-
fers, maar nergens is compleet te 
vinden wie wat deed, hoe lang iemand 
aan boord was, waarheen schepen 
voeren en wat er precies gebeurde. 
Het is versnipperde informatie op 
verschillende plekken. Stille getuigen 
die blijkbaar wachtten op het moment 
dat iemand ze aan het licht bracht, ze 
aan elkaar koppelde en zo een stukje 
verleden in het heden zou brengen.
Naar verwachting verschijnt dit jaar 
nog een boek over deze gebeurtenis-
sen en de hoofdrolspelers. Het was een 
heel speurwerk om alle namen van de 
opvarenden ‘boven water’ te krijgen. 
Van de Beursplein kwamen 22 van de 

34 bemanningsleden om. Inmiddels 
zijn niet alleen alle namen gevonden, 
van bijna alle mannen is een korte 
beschrijving mogelijk geworden. Zo 
wordt het niet alleen een historisch 
verantwoord boek met een op feiten 
gebaseerd verhaal, ook krijgen bijna 
alle betrokkenen postuum nog de 
herinnering die anders voor velen 
te vroeg vervaagde. Alleen dat al 
maakt het alle moeite waard. Omdat 
ieder mens het waard is herinnerd te 
worden.

Ontsnapt naar Engeland
Aandacht wordt besteed aan de 

Nederlandse scheepsvloot in de eerste 
dagen van de oorlog. Opvallend is 
bijvoorbeeld hoeveel zeelui in de 
eerste oorlogsdagen van mei 1940 nog 
aanmonsterden om de in Nederland 
voor anker liggende koopvaardijsche-
pen zoveel mogelijk buitengaats te 
krijgen en te zorgen dat deze niet in 
Duitse handen vielen. Vooral kleine 
kustvaarders wisten langs allerlei we-
gen weg te komen en ondanks hevige 
bombardementen uit de lucht slaagden 
zij er in naar Engeland te ontkomen.

Vaarplicht
Bijzonder is ook dat in de eerste zeven 

maanden van de oorlog al zoveel man-
nen een schipbreuk of een torpedoaan-
val hadden meegemaakt. Ondanks 
dat bleven ze vaak doorvaren, al was 
dat waarschijnlijk ook vanwege de 
door de regering in Londen ingestelde 
vaarplicht.
Het is een prestatie van formaat om 
niet alleen alle namen en hier en daar 
zelfs de achtergrond van beman-
ningsleden van de Beursplein bijeen 
te krijgen, ook de namen van alle 
schepen die in het konvooi voeren, 
van de duikbootkapitein en zelfs van 
de piloten van de bommenwerpers 
welke op die dag hun vreselijke werk 

uitvoerden, zijn achterhaald.

Beekman
Eén van de bemanningsleden van 
de Beursplein was stoker Cornelis 
Johannes Beekman. Het verhaal is 
opgehangen aan het leven van Cor 
Beekman. De lezer reist mee over de 
Atlantische Oceaan naar New York, 
Philadelphia en Halifax en weer terug 
naar Liverpool of Londen en ervaart 
wat er zoal in die havensteden en aan 
boord plaatsvond.

Lees verder op pagina 3.
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 Cornelis Johannes Beekman (4e van links, met pijp) temidden van stokers en tremmers. Onbekend wanneer en op welk schip deze foto is genomen. 
(Wie herkent nog mannen?)   

- Sinds 2005 -

@deoudrotterdammerde.oud.rotterdammer www.deoudrotterdammer.nl

 Nieuwe in de krant: kennismakingsrubriek   
 De Oud-Rotterdammer start vanaf deze krant een nieuw initiatief: een kennismakingsrubriek. 
Op de Oproepjespagina is voortaan met regelmaat (liefst elke krant) een kolom te vinden waar 
mensen die niet langer alleen willen blijven een oproep kunnen doen voor een kennismaking 
voor vriendschap of wellicht meer. 

    Deze oproepjes zijn wel verbonden aan een beperkt aantal regels en kennen een vast tarief. 
Meer daarover leest u op de Oproepjes-pagina in deze krant.   

 Moederdagmok? Bestel snel!   
 De speciale Moederdagmokken van De Oud-Rotterdammer vliegen momenteel 
de deur uit. Wie er nog eentje wil bestellen voor Moederdag moet er nu snel bij 
zijn, want op is echt op.

    De speciale koffi e- en theemok voor moeder heeft een leuke opdruk. (Zie elders 
in deze krant.) De mok kost 14,25 euro exclusief verzendkosten en is te bestellen 
in de webshop van De Oud-rRtterdammer, te vinden op www.deoudrotterdam-
mer.nl   

Mient 16c • 2903 LC  Capelle aan den IJssel
Tel. 06 - 30 65 26 09 •       Andersgedenkmonumenten

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

  Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Incl. alle koelingskosten.
- Laatste verzorging, verv oerskosten, 

uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels), 
plechtigheid en condoleance (90min) 
kosten crematie, aangifte overlijden, 50 
consumpties. 

Uitvaart compleet  € 4750,-

v.a € 3500,- 

-  Budget 
uitvaart € 1575,-

-  Basis 
uitvaart

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

van 10-16 uur bij de Heritage Auctions 
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.
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Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u 

hierin te begeleiden.

Barendrecht - Dordrecht - Leerdam - Papendrecht
Ridderkerk - Rotterdam - Zwijndrecht

 088 - 676 43 89   opnieuwenco.nl
Opnieuw & Co Kringloopwarenhuizen

DURE TIJDEN?
NIET ALLES HOEFT NIEUW

IEDERE DAG ANDERS!

www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

€ 5,25
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 40,-

Normale prijs van € 6,40 tot € 9,07 per maaltijd

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

SCHILDERIJEN
ZILVER, BRONS 
 KLEIN ANTIEK

21 MEI

TAXATIEDAG

TAXATEUR BEKEND 
VAN KUNST & KITSCH

10.00 t/m 16.00 uur

VOOR UW

INFO: 010-2109349

FONTEINKERK
HILLEGERSBERG

WILLEM DE WINTER

Meer informatie over plaatsing: tel. 0180-820244

Familieberichten
De OudDe Oud

Om de laatste rustplaats van uw geliefde er 
verzorgd uit te laten zien, kan ik deze zorg 
liefdevol uit handen nemen. Ook voor het 
plaatsen van bloemen of planten.
Vrijblijvende informatie: 
06-27184125      Astrid@onderdeoudebeuk.nl

Op 19 april 2023 is, in haar eigen 
vertrouwde omgeving, zacht en kalm 

van ons heengegaan onze lieve

Johanna Maria  
van de Panne - Trimp

- Hannie -
in liefde herenigd met Pieter van de Panne

5 april 1931      19 april 2023

De begrafenis heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Van der Spek Uitvaart

o.v.v. Mevrouw J.M. van de Panne - Trimp

Postbus 8805  |  3009 AV Rotterdam

Namens de familie,
Nel Bienefelt
Esther Bulthuis

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk



Aan bod komen het bombardement 
op Swansea op oudejaarsnacht, een 
wandeling door Halifax en het zinken 
van de Stolwijk en de Stad Maastricht. 
Maar ook over de tatoeage van de 
Britse kroonprins, de Februaristaking 
en het wijngebruik onder stokers. 
Lezers krijgen een verrassende inkijk 
in diverse episodes uit het leven van 
Cor Beekman, zoals zijn jeugd in 
Brielle waar zijn vader een bekend 
fi guur was, zijn verblijf in een rijksop-
voedingsgesticht in Doetinchem, zijn 
opleiding in Den Helder, en natuurlijk 
diverse Rotterdamse wetenswaar-
digheden, want Beekman woonde in 
Rotterdam.

Nabestaanden
Om te voorkomen dat nog informa-
tie los komt na publicatie, hoopt de 
schrijver op reacties van nabestaanden 
die op de Beursplein voeren (let wel: 
nabestaanden , dus specifi eke informa-
tie). Het waren veel Rotterdammers, 
maar ook mannen uit bijvoorbeeld 
Brielle, Hellevoetsluis en Vlaardingen 
en zelfs Curaçao. Van een enkeling is 
een foto gevonden.

Marcel Deelen
tel. 06-83572448
marcelvanellen@ive.nl

De bemanningsleden
Ambrosius Feijes (Kapitein, Schier-
monnikoog 1898-1941)
Wouter Kieviet (1e machinist, Nieuwe 
Tonge 1900-1941)
Adrien Zeylemaker (1e stuurman, 
Terschelling 1904-1941)
Willem Ri. Burgmeyer (2e machinist, 
Vlissingen 1914-1998)
Laurens C.L. Theunisse (2e stuurman, 
Den Helder 1912-1968)
Theodorus J. Wolters (3e machinist, 
Rotterdam 1902-1941)
Hille de Wilde (3e stuurman, Wierum 
1906-?)
Louis Petrus Smolders (4e machinist, 
Rotterdam 1921-?)
Piet G. Sprenger de Rover (kok,   Dor-
drecht 1911-?)
John Mercey (hofmeester,Rotterdam 
1891-1941)
Jakob G. v. der Kroef 
(marconist,Rotterdam 1913-1941)
Leendert v. der Zwan 

(donkeyman,Vlaardingen 1898-1941)
Sake Haanstra (olieman,Jelsum 1904 
-?)
Dieles v.der Male 
(kanonnier,Rotterdam 1917-?)
Martinus de Klerk ( A.B.-Lampenist, 
Rotterdam 1912-1941)
Johannes A. Lobé ( bootsman, Rot-
terdam 1909-1941)
Cornelis Johannes Beekman (stoker, 
Brielle 1884-1941)
Jan Ekkerma (stoker, Bovenkarspel 
1908-1941)
Willem Kleiweg (stoker,         Rotter-
dam 1906-1941)
Eduardo Ignacio Maduro (stoker, Wil-

lemstad, Curaçao 1898-1941)
Hermanus Munnik (stoker, Heerjans-
dam 1879-1952)
Herman A. Visbeen (stoker, Amster-
dam 1906-1941)
Manuel Matos (Port.) (matroos, Horta 
– Azoren 1916-1941)
Jan Swart (matroos, Amsterdam 1879-
1941)
Johannes B. Hulstaert (matroos, Rot-
terdam 1918-1943)
Albert A. Warren (matroos, Vlissingen 
1910-1941)
Aulicius B. Schuurmans (matroos, 
omg. Schiedam 1922-1941)
Jan van Dijk (matroos, omg. Gronin-

gen 1924-1941)
Pieter W. de Visser (matroos omg. 
Sprang Kapelle 1923-2018)
Arij IJdo (tremmer, Vlaardingen 1917-
1941)
Gijsbertus v. den Hof (tremmer, Keste-
ren (gld) 1941)
Nathaniël Ross (Eng.) (tremmer 1898-
1941)
Babalund A. Smith (Eng./W.Afr) 
(mess servant, Lagos 1918-1941)
Ernest Edward Limb (Eng) (koksmaat, 
Bristol 1919-1941)  

Scheepsramp s.s. Beursplein eiste 22 levens
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 Het s.s. Beursplein   

CCtjeCCtje
Het leukste om te doen was het Koningscon-
cert. Daar was ik een maand of twee geleden 
al voor gevraagd en omdat het geheel eigen-
lijk helemaal door jongelui werd gedragen 
en georganiseerd hapte ik meteen toe. Ook 
al omdat het aangenaam is te merken dat de 
jeugd nog weet wie je bent. Want het gaat 
hard hoor mensen, je moet je niks verbeelden, 

je bent in een ommezien vergeten. Toon, Wim 
Kan, Sonneveld, mensen van onder de dertig 
weten niet over wie je het hebt. En dat is 
natuurlijk logisch maar ook jammer.

(Ik ga nog eens een heel stukje wijden aan 
de grappen van Wim Kan die bijna dagelijks 
door mijn hoofd spoken, dan is dat vastgelegd 

en voor de vergetelheid behoed.) Genoemde 
jongelui waren heel goed bezig en het 
programma dat ontstond was beslist aardig. 
Overigens zijn ze in grote landen, zoals 
bijvoorbeeld Frankrijk , wel wat prudenter 
met het verleden en wat het heeft voortge-
bracht. Ik zat eens in een taxi in Parijs, en 
de chauffeur had de radio aan en wat hoorde 
ik? Georges Brassens! Ik moet de eerste 
taxichauffeur in Nederland nog tegen komen 
die naar bijvoorbeeld Louis Davids zit te 
luisteren, nog daargelaten dat er één nationale 
omroep is die hem draait.

Maar wat is dat ook een armoe met de Neder-
landstalige muziek. Als ik zit te zappen kom 
ik altijd langs ’n zender, ik geloof dat ie TV-
Oranje heet, en die vertoont het Nederlands 
repertoire. Nou, tel uit je winst! Het zijn bijna 
allemaal hotseknotsbegonia-nummers, het 
is bijna allemaal holladijee holladiejoo, het 
is meestal in de kroeg wat je ziet en het gaat 
eigenlijk allemaal om het bier dat rijkelijk 
vloeit. Ik word daar niet vrolijk van en dat is 
dan weer jammer voor die meneer die laatst in 
een ingezonden brief schreef dat ie mij zo’n 
saggerijn vond.

Na afl oop van het concert mochten wij met 
z’n allen nog even kennis maken met de 

Koninklijke Hoogheden en dat ging allemaal 
heel spontaan en prettig. Ze waren werkelijk 
heel enthousiast over het gebodene en ik 
had niet de indruk dat dat gespeeld was. De 
prinsessen zijn een soort reuzinnen, ik zei 
tegen een van hen dat het me opviel dat ze zo 
lang waren. Dat kwam ook omdat ze op zúlke 
hakken liepen, antwoordde zij, en ze wees 
met haar vingers ongeveer tien centimeter 
aan. Het zijn werkelijk bijzonder aardige en 
attente mensen.  

 Het Koningsconcert   
Door omstandigheden geviel het dat ik vorige week drie keer een televisie-
optreden had. Het is natuurlijk altijd prettig te merken dat je nog een beetje 
meedoet en men je nummer nog heeft en je niet vergeten is.
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 Het Koninklijk gezin. Foto december 20222.  (foto: RVD)   
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www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom o.b.v. 2 personen en excl. € 37,50 reserveringskosten, 
Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage.

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 7498-daagse busrondreis
Normandische invasiestranden en Bretagne

vanaf p.p.

€ 499 reiscode: ebblk026-daagse busreis
De Vlaamse kust 

reiscode: eefr302

vanaf p.p.

€ 769reiscode: ebsod0310-daagse busreis
Vorstendom Andorra

vanaf p.p.

€ 839reiscode: ebmtm0210-daagse busreis
Indrukwekkend Toscane

vanaf p.p.

€ 539reiscode: ebclx016-daagse busreis
Groothertogdom Luxemburg

vanaf p.p.

€ 469reiscode: ebebr026-daagse busreis
Frankenland en het Steigerwald

Een goed verzorgde uitvaart 
voor ieder budget.

Kijk voor meer informatie op de 
website of vraag een folder aan.

Tel: 0181-620115 / 675145

www.uvvw.nl
email: info@uvvw.nl

Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

 Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

Bij ons staat 
persoonlijk
contact, kwaliteit 
en service hoog 
in het vaandel!

Showroom en werkplaats:

Ambachtelijke

Al 40 jaar in Rotterdam!

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Website: www.hogadent.nl

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

“Hogadent”

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN

HET BESTE KUNSTGEBIT 
HAALT U BIJ HOGADENT

Ook als uw tanden te slecht worden haalt onze tandarts 
deze er pijnvrij uit op een prettige manier

Ook zo’n zin in? Gewone dingen doen vanuit een gewoon hotel. 
Gewone dingen doen, heerlijk slapen, wandelen, 
eten in een van de drie restaurants in ons dorp. 
Bezoek Trier, wijnboer aan de Moezel, forelletje 
vissen, boekje lezen in onze mooie tuin. Eifelpark 
naast de deur (kaarten) met korting via ons). 

HALLO ROTTERDAM! UITJE NAAR DE EIFEL. 

www.brauhaus-dudeldorf.de

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Aangeboden

Rolstoel met 
duwondersteuning
Tel 06-28807560

Wilt u nog
even

een 
eerdere krant

teruglezen?

lekker

W
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Deze is ook 
online te bekijken!

www.deoudrotterdammer.nl



Ken je dit nog?  288   Nr.  286   Nr.
Ken je dit nog? Herkent u dit 
standbeeld? Weet u waar het 
zich bevindt? Weet u waar 
het voor staat? Heeft u daar 
herinneringen aan? Laat het ons 
weten! We zijn weer benieuwd 
naar uw verhalen, anekdotes en 
herinneringen. Schrijf ze op, 
zodat we ze kunnen delen met 
onze lezers. Stuur uw bijdrage 
naar; info@deoudrotterdam-
mer.nl of naar Redactie De 
Oud-Rotterdammer, Postbus 
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan 
den IJssel. Op www.deoudrot-
terdammer.nl  is de foto groter 
(beter) te bekijken.  

Op de raadplaat van vier weken geleden kwa-
men vrijwel geen reacties, vreemd genoeg. De 
foto ging over een actie in de jaren zestig om 
vliegveld Zestienhoven (de huidige luchthaven 
Rotterdam The Hague Airport) te behouden. 
Ook nu, zestig jaar later, wordt nog gedebat-
teerd over wel of geen luchthaven behouden in 
Rotterdam...  

De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam  Dinsdag 2 mei 2023    pagina 5   

Het is oktober 1940 als de zieke Aaltje 
van Maarschalkerwaard haar laatste 
woorden gericht aan haar varende 
zoon Jan op papier zet. “Jongen, als je 
deze brief in hande krijg dan ben ik er 
niet meer…”, luidt de eerste zin. De 
brief wacht in het ouderlijk huis aan 
de Atjehstraat op de thuiskomst van 
Jan, die als olieman bij de Rotterdam-
sche Lloyd vaart. Aaltje overlijdt op 2 
november 1940 aan de gevolgen van 
borstkanker en laat haar man en acht 
in Rotterdam wonende kinderen in 
diepe rouw achter. Ook Jan komt niet 
meer thuis. Ruim vier maanden na het 
overlijden van zijn moeder, komt hij 
om het leven bij een torpedoaanval. In 
januari 1941 heeft hij zijn laatste brief 
naar huis geschreven, een brief die 
zijn moeder nooit gelezen heeft. 

Laatste brief
“Ik verlaat jullie alle tot me spijt, 
nooit heb ik er zoo tegen op gezien om 
weg te gaan als op het ogenblik”, zo 
begint de laatste brief van Jan. Het is 
januari 1941 en hij staat op het punt 
aan boord van het s.s. Mandalika te 
vertrekken vanuit Soerabaja, richting 
Sabang, Kaapstad en Freetown. De 

bestemming van de reis is Liver-
pool in Engeland, waar de lading, 
9200 zakken suiker, moet worden 
afgeleverd. Het s.s. Mandalika was het 
Duitse s.s. Nordmark, dat in mei 1940 
bij Nederlands- Indië in beslag werd 
genomen. Het werd onder beheer van 
de Rotterdamsche Lloyd gesteld en 
kwam met de naam Mandalika weer 
in de vaart.
Jan werkt al een aantal jaar bij de Rot-
terdamsche Lloyd en heeft zich tot dan 
toe altijd verheugd op de reizen. Het 
contact met zijn ouders op Katend-
recht en zijn broers en zussen was erg 
goed en de correspondentie met het 
thuisfront dan ook zeer frequent. Maar 
in januari 1941 is hij een stuk pes-
simistischer in zijn brief, de oorlogs-
situatie heeft hem bewust gemaakt van 
de mogelijke risico’s. “Maar een ding 
kunnen jullie voor me doen. Moch ik 
dood gaan en ik kan in Holland komen 
te liggen, denk dan om me doe je 
dat?” Jan weet op dat moment niet dat 
zijn moeder in Rotterdam is overle-
den, rechtstreekse contacten tussen 
Nederland en de overzeese gebieden 
waren na 10 mei 1940 vanwege de 
oorlogssituatie verbroken.

In december 1939 schrijft Jan nog 
vanuit New York dat het thuisfront 
niet bezorgd om hem hoeft te zijn, hij 
redt zich wel. Wel hoopt hij dat de 
volgende reis niet naar Holland is. “…
niet dat ik zo graag weg ben, maar 
het is niks gedaan die kant uit. Deze 
kant zijn we veilig tot hede toe of ze 
moete hier ook beginnen. Nou dan ben 
ik weg hoor. Mijn niet gezien op zee 
tussen die rommel…”. Maar het lot 
besluit anders in maart 1941.

Onderzeeër
Twee maanden na vertrek sluit de 
Mandalika bij Freetown, de hoofdstad 
van Sierra Leone, aan bij het konvooi 
SL 68 dat dan uit 57 schepen bestaat. 
Het schip, 65 man bemanning onder 
leiding van kapitein Leo Ouwerkerk, 
is leider van de buitenste colonne 
aan stuurboorzijde van het konvooi. 
Op 12 maart wordt de reis vervolgd. 
Ondanks de veiligheidsmaatregelen 
die zijn genomen, wordt op 16 maart 
één van de schepen uit het konvooi, 
het Nederlandse schip Almkerk, getor-
pedeerd. Het schip gaat verloren maar 
er vallen geen slachtoffers. Vanwege 
de aanwezigheid van vijandelijke oor-
logsschepen wordt de waakzaamheid 
aan boord van het s.s. Mandalika ver-
dubbeld. Twee dagen later signaleert 
3e offi cier Everadus Cornelis Stroebel 
aan stuurboordzijde een onderzeeër en 
wordt er onmiddellijk alarm geslagen. 
Vanaf de Mandalika, dat is uitgerust 
met een kanon en een Hotchkiss 

mitrailleur, wordt het vuur op de on-
derzeeër geopend. De onderzeeër, de 
Duitse U105, duikt na het eerste schot 
direct onder. ‘s Avonds om 23.30 
uur duikt de U105 echter weer op en 
opent het vuur op de Mandalika. Het 
schip wordt aan bakboordzijde, in de 
buurt van de machinekamer, geraakt 
door een torpedo. Stuurmansleerling 
Kees van Ogten die ook aan boord 
was, schrijft in zijn verslag: “Toen…
plotseling een ontzettende ontplof-
fi ng, alles trilde en schudde, ‘t schip 
helde wat voorover, deuren sloegen 
open en dicht”. Door de inslag valt de 
elektriciteit uit en vallen de machines 
stil. In de machinekamer waren op 
dat moment drie bemanningsleden, 4e   
machinist Geert de Boer, 25 jaar, en 
oliemannen Arend Gerritsma, 34 jaar, 
en Jan van Maarschalkerwaard, 36 
jaar. De drie waren waarschijnlijk op 

slag dood.

Zeemansgraf
De overige 62 bemanningsleden wor-
den gered. De Mandalika zinkt naar 
de bodem van de Atlantische Oceaan. 
Daar krijgt Jan ook zijn zeemans-
graf. Hij heeft nooit geweten dat zijn 
moeder was overleden. Met “Dag Jan, 
je denkt nog wel eens aan mijn, dag 
Jan, je moeder, dag jongen”, besluit 
Aaltje haar afscheidsbrief die Jan 
nooit in handen heeft gehad. Samen 
met de laatste brief van Jan, die Aaltje 
nooit heeft gelezen, berg ik ze weer 
zorgvuldig op.

Esther) van Maarschalkerwaard
esthermvm@telfort.nl
tel. 06-12361344    

‘Als je deze brief in handen krijgt, 
dan ben ik er niet meer’
Al bijna mijn hele leven weet ik dat ze bestaan, de twee brieven 
die mijn overgrootmoeder Aaltje en oudoom Jan elkaar schreven 
tijdens de oorlog maar die ze nooit gelezen hebben. Onlangs heb 
ik ze opgezocht in de mappen met de stamboom, zorgvuldig op-
geborgen door mijn vader. Twee brieven, twee getuigen van een 
drama tijdens de oorlog dat een gat achterliet in een Katend-
rechtse familie.

 Jan van Maarschalkerwaard   
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Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden? 
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Vraag dan een vrijblijvend en gratis adviesgesprek aan. 
We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot 100% uit de 
(basis) verzekering.  
  
Behandeling aan huis mogelijk!

BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

                               cvu.nl

Herdacht worden
zoals u bent

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Bergweg 287

Rotterdam

Uitvaartcentrum Bergweg

0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

“Kies voor de uitvaart die bij u past.

CVU is er voor iedereen in de regio.”

Nieuw!Nieuw!
6000m26000m2

Bloemen - PlantenBloemen - Planten
InterieurInterieur

BloemenBloemen

99..9999
4 bossen4 bossen

GeraniumGeranium

00..9999
per stukper stuk

slingerlandbloemenslingerlandbloemen
Ommoordseweg 35 - Rotterdam (t.o.Shell)

Tuincentrum - Bloemen - Planten - Interieur

De grootste van Rotterdam!De grootste van Rotterdam!

Tuincentrum - Bloemen - Planten - InterieurTuincentrum - Bloemen - Planten - Interieur

 

BTR REIZEN www.BTRreizen.nl 
  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

Autovakan�es All Inclusive e  
Naar gastvrij hotels met een heerlijke  
All Inclusive vakan�e met ‘s avonds gra�s drankjes. 

Busvakan�es All Inclusive e  
Luxe bus excursievakan�es met veel extra’s 
naar gastvrij hotels op de mooiste plekjes!  

Autovakan�es arrangementen n  
Autovakan�es met aantrekkelijke arrangementen  
voor leuk vermaak �jdens uw vakan�e 

Fietsts-s  s- & wandelvakan�eses 
Fietsen & wandelen in de mooie toeris�sche streken 
en natuurgebieden, door BTR Reizen geselecteerd 

Riviercruiseses 
Riviercruises over Europa’s mooiste rivieren, 
volledig verzorgd, mooie vaarroutes & programma 

Kerstss -tt  tt- & nieuwsjaarsreizenen 
Sfeervolle en goed verzorgde autoreizen,  
busvakan�es & riviercruises met kerstprogramma’s 

met de mooiste vakan�es 202323 
Voor meer informa�e kijk online op: 
www.btrreizen.nl/btr-brochure/ of bel 055 5059500 

met de mooiste vakan�es 20
De nieuwe reisbrochure is uit

0223
uituit 



Mijn vrouw en ik hebben hard 
gewerkt en wat geluk gehad 
en nu een aardig kapitaaltje 
opgebouwd. We hebben twee 
kinderen en die gunnen we 
onze nalatenschap meer dan 
we het de fiscus gunnen. 
Hoe voorkomen we dat ons 
geld opgaat aan de fiscus in 
plaats dat onze kinderen het 
erven?

Gelukkig voor u valt het tarief erfbe-
lasting wel mee. De tarieven erfbelas-
ting voor kinderen zijn namelijk 10% 
en 20% (voor alle anderen is het 30% 
en 40%). Dat vinden veel erfl aters 
vaak nog steeds teveel dus wordt op 
alle mogelijke manieren gezocht naar 
mazen in de wet. Veel van die mazen 
zijn met de nieuwe Successiewet van 
2010 gedicht, maar er zijn nog wel 
mogelijkheden om erfbelasting te 
besparen 

De meest gebruikte vorm is het schen-
ken van het vermogen bij leven.  De 
jubelton is vorig jaar afgeschaft maar 
u kunt een kind tussen de 18 en 40 

jaar nog wel helpen met een eenma-
lige, van schenkbelasting vrijgestelde, 
schenking van €28.947. Jaarlijks is de 
algemene vrijstelling schenkbelasting 
€ 6.035 voor kinderen en €2.418 voor 
alle andere zoals kleinkinderen.
Lukt het schenken niet in contanten, 
bijvoorbeeld omdat uw vermogen gro-
tendeels vast zit in de eigen woning 
dan is schenken op papier misschien 
een oplossing. Deze schenking legt u 
vast bij de notaris. Om dit fi scaal/voor 
de erfbelasting te laten werken, zitten 

er wel enkele verplichtingen aan deze 
papieren schenking. Zo moet u jaar-
lijks daadwerkelijk 6% rente betalen 
aan de ontvanger van uw schenking; 
dit omdat u feitelijk het geschonken 
bedrag direct weer teruggeleend heeft. 
Zorg dat u later kunt bewijzen dat de 
rente inderdaad betaald is. Overigens 
kunt u het betalen van 6% rente ook 
zien als een vorm van vermogens-
overdracht.

Het echte werk zit vaak in het 

voorkomen van de 20% schijf. Dit 
tarief is verschuldigd als de voor de 
erfbelasting belaste nalatenschap van 
de ontvanger groter is dan €138.642. 
Door bij leven alvast te schenken, 
neemt het vermogen af en voorkomt 
u zo mogelijk heffi ng van erfbelasting 
in de 20%-schijf. Betalen de kinderen 
door een schenking boven de vrijstel-
ling nu 10% schenkbelasting omdat u 
meer schenkt dan de vrijstelling, dan 
voorkomt u toch 10% erfbelasting 
later.

Waar u – naast de erf- en schenkbelas-
ting – rekening mee moet houden is 
de inkomstenbelasting in box 3. Doet 
u een papieren schenking uit de over-
waarde van uw woning, dan merkt u 
daar zelf in box 3 niets van maar er 
wordt wel vermogen overgeheveld, 
waardoor de kinderen de waarde van 
de schenking/hun vordering op u in 
box 3 moeten bijtellen en zij moeten 
daar mogelijk circa 2% inkomsten-
belasting over betalen. Het kan de 
moeite waard zijn om u hier goed 
over te laten adviseren. Wij helpen 
u daarbij graag en zorgen dat alle 
aspecten voldoende belicht worden 
zodat u weloverwogen kunt besluiten 
om wel of niet te schenken en op 
welke manier.  

 Liever geen erfbelasting   
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Verwerpen nalatenschap
Wanneer je niets met een nalaten-
schap te maken wilt hebben, kun 
je deze verwerpen. Dit doet de 
notaris voor u of u doet het zelf bij 
de griffi e van de rechtbank van ar-
rondissement waar de overledene als 
laatste woonde. U heeft daarvoor het 
formulier Verklaring nalatenschap 
meerderjarige erfgenaam nodig, een 
kopie van de akte van overlijden van 
de gemeente en een kopie identiteits-
bewijs. De kosten bedragen €134, 
maar verwerpen meerdere personen 
dan mag dat op één akte en tegen 
eenmaal griffi erechten. Wanneer u 
verwerpt en u heeft kinderen dan 
erven zij vervolgens als plaatsvervul-
lers. Willen zij ook verwerpen dan 
kunnen zij dat samen met u doen. Is 
de laatste in lijn een minderjarige dan 
moet de rechter beslissen of het in het 
belang is van de minderjarige om te 
verwerpen. U moet dan niet alleen de 
formulieren meenemen, maar ook een 
(voorlopige) boedelbeschrijving.

Wilsbekwaam
Om een levenstestament of testament 
te laten maken, moet u wilsbe-
kwaam zijn. Dat wil zeggen dat u de 
rechtsgevolgen van uw handelen kunt 

overzien. De notaris zal zich ervan 
moeten overtuigen dat u inderdaad 
wilsbekwaam bent. Soms is dat 
lastig, bijvoorbeeld bij beginnende 
dementie. Is vastgesteld dat u volgens 
artsen niet meer wilsbekwaam bent 
dan geldt dat voor alle andere hande-
lingen ook; pas dus op met het laten 
vaststellen van de wilsbekwaamheid. 
Soms is het beter geen testament te 
laten opstellen en nog niet het stem-
pel wilsonbekwaam te hebben.

Een onbelaste levensverze-
kering
Ontvangt u een uitkering levensver-
zekering nadat iemand is overleden, 
dan hangt het van de premiebetaling 
én de huwelijksvorm af of deze ook 
belast is met erfbelasting. Heeft u zelf 
de premie betaald op het verzekerde 
leven (vaak van de echtgenoot of 
partner) dan ontvangt u de uitkering 
vrij van erfbelasting. Betaalde u de 

premie niet zelf maar ontvangt u wel 
de uitkering dan bent u erfbelasting 
verschuldigd over de uitkering. Was 
u in gemeenschap van goederen ge-
trouwd, dan geldt dit slechts voor de 
helft. Alleen bij huwelijkse voorwaar-
den en koude uitsluiting ontvangt u 
de uitkering levensverzekering bij 
premiebetaling over het leven van 
de andere echtgenoot of partner dan 
volledig vrij van erfbelasting.

Te hoog verzekerd
Blijft er na het betalen van kosten 
van de uitvaart en het grafmonument 
of urn nog geld van de verzekerde 
som over en krijgt u dit uitgekeerd, 
dan hoort dit geld bij de nalatenschap 
van de overledene. Bij de aangifte 
erfbelasting komt dan naar voren dat 
de verzekerde som hoger is dan de 
kosten. Over het meerdere is erfbe-
lasting verschuldigd. Verzeker u dus 
niet te hoog!

Uit de praktijk 

Vrijwel niemand betaalt graag belas-
ting. Ook de soms behoorlijk hoge 
eigen bijdrage zorg die verschuldigd is 
bij opname in een zorginstelling (Wet 
langdurige zorg) is niet populair. Vooral 
niet wanneer het CAK, dat de eigen 
bijdrage berekent, een fl inke hap uit 
het vermogen neemt. Dat kan zo maar 
4% van het vermogen in box 3 boven 
31.340 (2023) bedragen. Net als bij de 
inkomstenbelasting proberen veel fami-
lies de eigen bijdrage zo laag mogelijk 
te houden. Meest gebruikt daarbij is 
wegschenken van het kapitaal (boven 
€31.340). Vooral wanneer een woning 
is verkocht of bij vermogen op de 
bank is schenken populair. Betreft het 
vermogen de verkoopopbrengst van de 
woning dan is haast maken niet nodig. 
Het CAK rekent met de gegevens van 
de Belastingdienst van twee jaar terug; 
dus voor 2023 met gegevens van 1 
januari 2021.
In onze adviesgesprekken over een (le-
vens)testament komt de eigen bijdrage 
vrijwel altijd voorbij. Echtparen willen 
eerst goed voor elkaar zorgen en daarna 
bereiken dat het opgebouwde kapitaal 
uiteindelijk naar de kinderen gaat en 
niet naar het CAK. Soms komt de vraag 
op of dat redelijk is. Zorg is al duur ge-
noeg en de eigen bijdrage moet de kos-
ten juist drukken. Dat blijft lastig maar 
het spreekwoord “het hemd is nader dan 
de rok” blijkt ook hier op te gaan. Meer 
weten? Maak een afspraak voor een 
gratis en vrijblijvende erfcoach-spreek-
uur of op kantoor. Bel: 010-3130823 of 
mail naar: info@akto.nu.  

?

Plezierig tuinieren  In de 
zomer fl eurt de tuin op met 
perkplanten, die dan overal en 
vaak goedkoop verkrijgbaar zijn. 
Vaste planten zijn vaak duurder, 
maar u  heeft er langer plezier van 
als ze winterhard zijn. Ook bollen 
en knollen garanderen jarenlang 
plezier. De keuze is: nú goedkoop 
maar eenjarig of iets duurder maar 
jarenlang plezier.

Ruilen en delen  Op steeds 
meer plaatsen kunt u gratis stekjes 
en zaailingen ruilen en delen. 
Kijk eens op internet waar bij u in 
de buurt dergelijke ruildagen op 
-plekken zijn en vul de tuin goed-
koop. Vaak krijgt u er nog gratis 
tuintips bij ook.

Zuinig met water  Vang bij het 
afwassen het koude water op in 
fl essen voordat het warm wordt en 
gebruik het later om planten water 
te geven. Zo verspilt u geen water.

De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*	Afvoer restboedel in eigen beheer.
*	Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

06-27876234
DAG & NACHT BEREIKBAAR!

“Een uitvaart is geen dag uit het leven 
maar een heel leven in één dag.”

WWW.SIGRIDUITVAARTBEGELEIDING.NL

DOE LEUKE DINGEN. GRATIS OF MET KORTING

Moeders lezen de krant graag met 
een lekker bakje koffie erbij.
Daarom deze week een uniek 

cadeau in onze Winkel. 
De Oud-Rotterdammer 
Moeder-Koffie Mok !.  

NU TE BESTELLEN VIA ONS WINKELTJE OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL 

* excl. €5,75 verzendkosten

NU TE BESTELLEN VIA ONS WINKELTJE OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

MOEDERDAGTIP!

De Oud-Rotterdammer-mok
speciaal voor moeders 14,25 *



in de Nieuwenhoornstraat, kort achter 
de Boergoensevliet, waar mijn opa en 
oma woonden. Toen op 10 mei 1940 
de Duitsers Nederland binnenvielen, 
werd eerst het vliegveld Waalhaven 
gebombardeerd. Mijn ouders vluchtten 
in alle vroegte het huis uit, bang voor 
eventuele missers en gingen naar mijn 
grootouders aan de Boergoensevliet 
108. Niet dat het daar nu zoveel 
veiliger was, maar zo had je wat troost 
aan elkaar. Na de bommen landde 
een grote groep parachutisten op en 
rond vliegveld Waalhaven. Ze trokken 
vervolgens richting Maasbruggen om 
zo snel mogelijk het stadscentrum van 
Rotterdam te kunnen veroveren. Dat 
was tenminste de bedoeling. De Duit-
sers marcheerden over de Boergoen-
sevliet en die stampende soldaten voor 
de deur boezemden steeds meer angst 
in. De hele familie Van Dijk vertrok 
naar de Boergoensestraat, waar zwager 
Huib Blok een boekhandel had. Onder 
de winkel had hij een ruime kelder, die 
als veilige schuilplaats werd gezien. 
Met Huib en zijn vrouw Juriana en de 
ouders en twee zussen van Huib heeft 
het hele gezelschap twee dagen en 
nachten daar onder de grond gezeten.

Wachtpost
Inmiddels had de commandant van de 
parachutisten, generaal Kurt Student 
een mooi tijdelijk onderkomen 
gevonden op de Boergoensevliet 104, 
de woning van dominee Willemse, 
die met zijn gezin uit huis gezet werd. 
Schuin achter het pand was een school 
aan de Zegenstraat, waar de soldaten 
ondergebracht werden. Voor de com-
municatie tussen de gebouwen werden 
telefoonkabels aangelegd, terwijl het 
gebied eromheen als ‘spergebied’ 

werd afgezet met prikkeldraad en hek-
ken, compleet met zwaar bewapende 
soldaten.Het huis van mijn grootou-
ders viel binnen dat gebied en als mijn 
vader of moeder op bezoek wilden, 
moesten ze de wachtpost passeren. 
Toen een jonge, ambitieuze soldaat 
zich eens liet gelden, werd mijn vader 
tegengehouden. Zijn argumenten 
maakten geen indruk en de soldaat 
werd boos, deed een paar passen terug 
en richtte zijn geweer op Piet. “Ik 
kreeg het gevoel alsof ik wegzakte in 
het onbekende”, vertelde Piet later. Op 
hetzelfde ogenblik doemde een hoge 
Duitse officier voor Piet op. Dat bleek 
zijn redding te zijn. Als die soldaat zou 
hebben geschoten, zou mogelijk ook 
de officier zijn geraakt. Piet herpakte 
zijn moed en deed direct zijn beklag 
bij de officier. Met succes. De officier 
was op zijn hand en gaf hem permissie 
steeds een vrije doorgang te heb-
ben. De jonge wachtpost werd streng 
toegesproken.
Later had mijn moeder, Jo van Dijk 
een dergelijke ervaring. Zij wilde naar 
haar schoonouders op visite en moest 
zich aan het hek verantwoorden. Een 
dienstkloppertje hield haar tegen en 
was niet te vermurwen. Toen ook hij 
zijn geweer richtte, zei Jo uit doods-
angst: “Nou, schiet dan maar.” Ze 
bleef verstijfd voor hem staan. “Schiet 

dan!” Jo was schijnbaar onverschrok-
ken, al klopte haar hart in haar keel. 
Om de een of andere reden liet de 
jonge militair zijn wapen zakken. 
Waarschijnlijk begreep hij dat Jo geen 
kwaad in de zin had. “Laufen”, kreeg 
Jo toegesnauwd. Op een drafje ging ze 
naar haar schoonouders.
In het eerste hoofdkwartier van de 
Duitsers in mei 1940 aan de Boer-
goensevliet in Charlois was generaal 
Kurt Student de eerste commandant. 
Hij maakte enkele dagen gebruik van 
de woning van dominee Willemse 
op nummer 104. Hij vertrok al snel 
naar een nieuw hoofdkwartier aan het 
Waaltje te Rijsoord, van waaruit veilig 
de ontwikkelingen rond Rotterdam 
kon worden gecoördineerd. Het pand 
aan de Vliet bleef echter in handen van 
de Duitsers en de rest van de oorlog 
bezetten leidinggevenden de statige 
woning. Groepen soldaten vonden 
hun rustplaats in de school aan de 
Zegenstraat. 

Treurwilg
In de oorlog was er niet alleen gebrek 
aan levensmiddelen, maar ook aan 
brandstof. Kolen en brandhout voor de 
kachels werden almaar schaarser. Tus-
sen de spoorrails langs de Waalhaven 
zocht mijn familie- en met hen vele 
anderen- naar bruikbare asresten van 
stoomlocomotieven. Waar ergens hout 
aan zat werd gesloopt, zoals zitbankjes 
in plantsoenen. Naast het huis van 
mijn opa en oma aan de Vliet stond 
een grote treurwilg, die er tenslotte 
aan moest geloven. Opa Piet en een 
paar zoons gingen aan de slag. Eerst 
werden enkele kleine takken gehakt. 
Na droging dienden die als aanmaak-
hout. De stam werd aan de onderkant 
afgezaagd. Met een touw moest de 
val worden geleid, zodat de stam 
goed terecht zou komen. Er was wel 
wat risico aan verbonden, want langs 
het huis liepen de telefoondraden op 
palen van het hoofdkantoor naar de 

school (de tijdelijke kazerne) van de 
Duitsers. De stam begon te kraken 
en dreigde naar de verkeerde kant te 
vallen. Trekken aan het touw had geen 
zin meer; het noodlot sloeg toe. De 
telefoondraden werden vol geraakt en 
braken af. Opa Piet in paniek! Hij liep 
meteen naar de commandant en bood 
omstandig zijn verontschuldigingen 
aan. “Het is niet met opzet gebeurd, 
we wilden de draden juist ontwijken”. 
De commandant was op dat moment 
goed gehumeurd en aanvaardde de 
excuses. Piet was opgelucht, hij zag 
zich al met zijn rug tegen de muur 
staan. Hij zou de eerste niet zijn 
die door een dergelijk incident een 
vuurpeloton tegenover zich kreeg. De 
stam van de wilg zat treurig vast op 
de puntige uitsteeksels van een ijzeren 
hek. De mannen van Van Dijk kregen 
het zonder hulp trouwens niet voor 
elkaar. De commandant zette een stel-
letje soldaten aan het werk en op die 
manier werd de stam losgewrikt. Zo 
kwam alles nog goed en werkten zelfs 
de Duitsers mee aan de brandstofvoor-
ziening van Piet.
Toen de Duitsers hun hielen hadden 
gelicht na het einde van de oorlog, 
hield mijn vader toezicht op de nu ver-
laten woning aan de Boergoensevliet 
104. Van overheidswege was al een in-
specteur komen kijken en hij had een 
goed werkende accu klaargezet om af 
te voeren. Uiteraard voor eigen gewin, 
concludeerde Piet van Dijk. “Die kan 
ik ook goed gebruiken”, dacht Piet 
en zo verdween de accu naar zijn 
huisadres. De volgende dag kwam de 
ambtenaar terug en miste zijn buit. 
Piet was zich van geen kwaad bewust!
Later werd de pastorie in ere hersteld 
en hebben opvolgende predikanten er 
gewoond.

Piet van Dijk,
auteur van het boek ‘Oorlog in 
Charlois’
Pietvandijk48@kpnmail.nl

Oorlog in Rotterdam Charlois
Een aantal jaren geleden heb 
ik de levensgeschiedenis 
van mijn vader Piet van Dijk 
op papier gezet aan de hand 
van de vele documenten die 
hij bewaard had. Zo kon een 
goed beeld worden gevormd 
van het leven van mijn ou-
ders, met name in de oorlogs-
tijd. Onder de titel ‘Oorlog 
in Charlois’ is het destijds 
uitgegeven.

Mijn ouders hadden een bovenwoning 
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De Boergoensevliet, waarschijnlijk in de jaren ‘30 gefotografeerd. (foto: Stichting Historisch Charlois)

Foto van het pand Boergoensevliet 108 in 2008 en uitersl links het witte gebouw nr. 104 dat in de 
oorlog als hoofdkwartier van de Duitsers dienst deed.

De hele huiskamer 
viel naar beneden
Ik ben in Rotterdam geboren in 
1938. Ik ben nu bijna 85 jaar. In 
het jaar 1943 woonde ik korte 
tijd in de Schipperstraat. Ik 
weet nog alles over ‘het verge-
ten bombardement’.

Ik had iets gegeten en wilde mijn 
bord, toen nog van tin, naar de keuken 
brengen. Ik stond op de gang bij de 
trap toen de hele huiskamer waar ik 
net was geweest naar beneden viel. 
Alleen de penduleklok stond nog op de 
schoorsteenmantel. Ikzelf hing in het 
trapgat. Mijn vader kwam na een poos 
ergens vandaan mij redden en heeft 
mij aan het touw waar je de buitendeur 
mee opentrekt naar buiten gebracht. Erg 
gevaarlijk. Als een aap was hij aan het 
klimmen met mij op zijn rug. Zo zag 
ik het zelf. Alleen kreeg ik bijna geen 
lucht toen ik buiten kwam, vanwege 
ronddwarrelend puin.

Doopwater
Mijn vader heeft mij toen met een paard 
en wagen naar kennissen in Haarlem 
gebracht. Ik ben toen kort er na met 
5 jaar gedoopt in de kerk Sint Bavo 
in Haarlem. Ik weet nog goed dat het 
doopwater over mijn hoofd ging.
Veel jaren later las ik in een krant van 
De Dordtenaar een berichtje van een 
mevrouw die ook daar in de buurt 
had gewoond. Zij wist meer van het 
bombardement. Ze was ook toen 7 jaar 
ouder dan ikzelf en ze wist te vertellen 
dat het op een woensdagmiddag was en 
veel kinderen vrij van school waren en 
toen zijn omgekomen.

Buikpijn
Toen ik ruim vijf jaar was heb ik op 
de Coolsingel drie jongemannen dood 
zien schieten door een man met een 
grijs uniform en een schuine baret. 
Zoiets vergeet je nooit meer. Ik had de 
hele dag buikpijn. Het was toen aan het 
hagelen en regenen en ze lagen schuin 
en scheef in het gras.
Het grote bombardement en de rest heb 
ik ook meegemaakt. Maar veel te veel 
om hier allemaal te beschrijven.
Nog even over de bom op de Schip-
persstraat: die was per ongeluk op de 
woonwijk gevallen…

Mevr. Maria Verhofstadt-Braun
Dordrecht
tel. 078-6183554

De Schippersstraat na het bombardement in 
1943. (foto: Jan Roovers)
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Crooswijk staat stil bij neergestort vliegtuig
  In de nacht van 12 op 13 mei 1943 stortte de Short Stirling EF 357, een Britse bommenwerper, neer in Crooswijk. 
Neergeschoten door een Duits jachtvliegtuig, boven de Kralingse Plas. De 7 bemanningsleden kwamen om. Op 
12 mei 2018 onthulde burgemeester Aboutaleb het gedenkteken in Crooswijk dat daar aan herinnert, op de plaats 
van de crash, het grasveldje bij de Nieuwe Crooswijkseweg/Catharina van Zoelenstraat. Het gedenkteken werd 
gemaakt door Crooswijkse steenhouwer Peter Bruinstroop. Op 13 mei 2023 wordt deze rampzalige gebeurtenis in 
Crooswijk herdacht bij het gedenkteken. Daarbij is onder andere de Able Compagnie is aanwezig met hun Rijdend 
Museum, voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Het programma duurt van 14.00 tot 15.10 uur. Om 14.35 uur 
wordt The Last Post gespeeld, gevolgd door een minuut stilte. Pieter Schlebaum leest daarna een gedicht voor 
van de vader van bemanningslid Dennis Sach. Kees Plaisier leest de Nederlandse vertaling van dit gedicht voor. 
Daarna is er een gebed door aalmoezenier Oscar Sto. Om 14.50 uur worden volksliederen gespeeld en vlaggen ge-
hesen. Om 15.00 uur is er een fl ypast door de Rotterdamsche Aero Club, die een eregroet brengt aan de overleden 
bemanning. Die club brengt ook een bloemenhulde. Meer over het programma leest u ook elders op deze pagina’s.

Swingen op SS Rotterdam met Dutch Swing College Band
  Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank Sinatra en Count Basie 
hebben op het voormalige cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band zet deze traditie voort. Op 1e 
Pinksterdag 28 mei om 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op hun aanstekelijke muziek Toegangs-
kaarten zijn te bestellen via www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. De vorige optredens 
waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!

Hoe kom je bij het Rotterdam Openbaar Vervoer Museum?
  Op zaterdag 6 mei is het Rotterdam Openbaar Vervoer Museum weer open. Hoe je daar komt? Neem tram 11 
vanaf Rotterdam Centraal (tramhalte F op het Weena). Op deze lijn rijdt op 6 mei het  Allan-tramstel .
Bus 501 rijdt vanaf Alexander, Capelsebrug en Kralingse Zoom en bus 503 vanaf Zuidplein, Conradstraat (halte 
BB) en Melanchthonweg naar de museumremise aan de Kootsekade in Hillegersberg. www.rovm.nl/museum 
Kaartverkoop bij aankomst in het museum. Rotterdampas: GRATIS. Junior 4-11 jaar: € 5,00. 12+: € 7,50. Meer 
over het museum leest u elders op deze pagina’s.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? En 
zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling mun-
ten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction Europe elke woensdag 
een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 
16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desge-
wenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of 
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens 
onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe op de 
Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie.Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944. Donderdag 27 april is Heritage 
Auction Europe gesloten.

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? 
Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van 
familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag 
te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of 
haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij 
de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. Donderdag 27 april is Heritage Auction Europe gesloten.   

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

 Zaterdag 6 mei

Kom naar Openbaar Vervoer Museum
  Bekijk 140 jaar geschiedenis van de Rotterdamse trams, bussen en metro’s. Haal herinneringen op 
aan hoe je vroeger reisde op de harde rode bankjes in onze museummetro. Breng je (klein)kinde-
ren mee voor een ritje in de jeugdlandtram. Of neem plaats op de stoel van de trambestuurder. Het 
wachthuis serveert koffi e met appeltaart en andere lekkernijen. Geopend tussen 10 en 16 uur. Geen 
parkeerproblemen, want alle tram- en busritten naar de museumremise en terug zijn inbegrepen in 
de toegangsprijs. Zie ook elders op deze pagina’s.

    Woensdag 10 mei

Theatervoorstelling Martijn Koning ‘Appeltjes 
schillen’
  In de kleine zaal van Theater Zuidplein speelt cabaretier 
Martijn Koning op 10 mei zijn voorstelling ‘Appeltjes schil-
len’. Hij vuurt deze avond nieuwe grappen en zijn komische 
wereldvisie in rap tempo op het publiek af. Confronterend 
en keihard. Lachen gegarandeerd. Komt u kijken? Aanvang: 
20.00 uur. Tickets 20,- euro via www.theaterzuidplein.nl

    Zaterdag 13 mei

Herdenking bij Short Stirling Monument in Crooswijk
  Op het grasveldje bij de Nieuwe 
Crooswijkseweg/Catharina van 
Zoelenstraat in Rotterdam-
Crooswijk wordt zaterdag 13 
mei een herdenking gehouden 
voor de slachtoffers van de 
neergeschoten Britse bommen-
werper de Short Stirling EF 357. 
Dat gebeurt bij het gedenkte-
ken dat door de Crooswijkse 
steenhouwer Peter Bruinstroop 
werd gemaakt en in 2018 door 
burgemeester Aboutaleb werd 
onthuld.
Iedereen is van harte welkom bij 
de herdenking die begint om 14.00 uur. Voorafgaand is er ook gelegenheid tot bloemen leggen op de 
algemene begraafplaats Crooswijk bij de graven van de 7 bemanningsleden die omkwamen. Dat kan 
om 11.45 uur. Om 13.00 uur wordt bij Bruinstroop Natuursteen aan de Nieuwe Crooswijkseweg 54 in 
Rotterdam verzameld voor een gezamenlijke wandeling naar het monument. Namens de werkgroep 
EF 357 verwelkomt Kees Plaisier daar de aanwezigen en in het bijzonder ooggetuige mevrouw Kool-
haas. Op 14.05 uur vertelt Peter Bruinstroop over de plaatsing en het ontwerp van het monument. 
Dat wordt gevolgd door het leggen van bloemen en een kranslegging om 14.10 uur. Het programma 
duurt daarna tot 15.10 uur, waarna er nog kan worden nagepraat bij Bruinstroop Natuursteen.
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Welk Theo past bij uw gezicht?
De Racetracks modellen van Theo Eyewear zijn geïnspireerd door de
buitengewone vormen van racebanen zoals Daytona, Indianapolis en Le
Mans. Hou je stevig vast, je zal met topsnelheid vallen voor deze
sensationele slimline monturen!
Verder in onze collectie vindt u zowel trendy als tijdloze merken zoals
Etnia Barcelona, François Pinton, Lafont, Lindberg, Silhouette en TitanFlex.

P. Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam
010 236 1939 ! www.dehesse.nl !Metrohalte Hesseplaats

Wilt u een vrijblijvend stijladvies inclusief gratis oogmeting?
Kom langs of bel voor een afspraak!

Adverteren in

Bel Timo: 
Tel. 0180 - 820244

PPaassffoottoo’’ss nnooddiigg?
De Hesse Optiek & Oogzorg is een RDW- erkende
fotograaf voor het maken van officiële pasfoto’s
en het online verlengen van uw rijbewijs.

Kom langs of bel voor een afspraak (di t/m za).
Tel. 010 236 1939

P. Buckplaats 31, 3069 BZ ! Rotterdam
Direct naast metrohalte Hesseplaats
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Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

    Zondag 28 mei, Eerste Pinksterdag

Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam
  De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan! Op 1e 
Pinksterdag 28 mei om 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden in de Queens Lounge op 
de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde Dutch Swing College Band. info/verkoop: Nationale 
Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij Her-
itage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst advies 
over verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op kantoor. Info: 
030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrijblij-
vende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag terecht 
bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis 
kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij 
Heritage Auction Europe , Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te 
zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.    
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BOSKOOP ROTTERDAMWADDINXVEEN
GOUWEPLEIN 4 KONINGINNEWEG 4 HESSEPLAATS 5

DE GOUDEN
INRUILWEKEN
€30,- PER GRAM 
14K GOUD*

*ACTIEVOORWAARDEN VAN TOEPASSING

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

BRUNCH- EN DINNER CRUISES

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, 
koffie, thee, live muziek & entertainment. 

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00
Mei 7, 14*, 21, 28*     Juni 11, 18* 
Juli 2, 16   Aug 6, 20, 27 
Sep 2*, 3*   Okt 1, 29

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment. 

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15   
Mei 6, 13, 20       Juni 10  
Juli 1, 15   Aug 5, 19* 
Sep 2*, 16, 30  Okt 14*, 28

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

MOEDERDAG BRUNCH
14 MEI

12:00uur - 16:00uur
v.a. € 57,50

Inclusief rondvaart, soepje vooraf, 
brunchbuffet, dessert, muziek & entertainment. 

www.rederijfortuna.nl

   

DE LECKERS BOOT ROTTERDAM

WWW.LECKERS.NLWWW.LECKERS.NL

Vanaf

 € 45,- Inclusief rondvaart 2,5 uur 
en koud- en warm dinerbuffet

   

DE LECKERS BOOT ROTTERDAM
ZONDAG 14 MEI 12:00 & 16:00 & 19:00

€ 49,50 14 MEI

MOEDERDAG BRUNCH CRUISE

VIER MOEDERDAG OPVIER MOEDERDAG OPVIER MOEDERDAG OP
DE LECKERS BOOT

VIER MOEDERDAG OP
DE LECKERS BOOT

Tel. 055 - 505 13 58

PPaassffoottoo’’ss nnooddiigg?
De Hesse Optiek & Oogzorg is een RDW- erkende
fotograaf voor het maken van officiële pasfoto’s
en het online verlengen van uw rijbewijs.

Kom langs of bel voor een afspraak (di t/m za).
Tel. 010 236 1939

P. Buckplaats 31, 3069 BZ ! Rotterdam
Direct naast metrohalte Hesseplaats



Wij waren niet wakker geworden 
van de eerste bombardementen, onze 
bovenbuurman Piet Verbeek wel. Ik 
zie het nog gebeuren, hij kwam de trap 
afrennen en vloog bij ons binnen. Hij 
bleef daarbij met zijn bretels achter de 
deurklink hangen al roepende: “Dat is 
oorlog, dat is oorlog!!!”.

Barricaden
Hij wilde niet langer met zijn vrouw 
boven blijven en bleef bij ons in 
huis. Toen wilde hij de ramen in de 
voorkamer barricaderen. Dit werd 
verhinderd door mijn vader. Wij waren 
geen militair doel, maar zouden het 
daardoor misschien worden. Wel 
werden conform de voorschriften 
luchtbescherming de ramen beplakt 
met repen plakband ter voorkoming 
van rondvliegend glas. Wisten wij veel 
van moderne oorlogsvoering?
Intussen trokken aan weerszijden van 
de Wolphaertsbocht de Duitsers reeds 
op. Op weg naar de Maasbruggen.

Vers gedolven graven
De tweede dag verliep rustig, in onze 
straat was er weinig meer te merken 
van oorlogshandelingen. Mijn vader 
wilde de omgeving gaan verkennen en 
nam mij mee.
We gingen richting de Waalhaven, bij 
het Karel de Stouteplein zagen we vers 
gedolven graven in het parkje aldaar. 
Wie daar waren begraven was ons niet 
duidelijk. Tevens waren er mensen die 
vader waarschuwden niet verder te 
gaan. Dat zou ze´e´r gevaarlijk zijn. 
Dus gingen we toch maar terug naar 
huis.

Gehamsterd
We hadden ook gei¨nformeerd of 
er brood te krijgen was, immers het 
leven ging door en niemand had extra 
levensmiddelen in huis. Nu de situatie 
onzeker was werd er wel gehamsterd, 
hetgeen leidde tot tekort aan brood. 
We hoorden dat op de Maashaven nog 
brood voorradig was, maar je moest 
in de rij staan. Dus wij richting Maas-

haven, hetgeen toch wel ongeveer 20 
minuten lopen was vanaf ons huis. Die 
wandeling was niet van enig gevaar 
ontbloot, maar er moest brood op de 
plank komen. Alles liep goed en we 
kwamen met de broden thuis.
Mijn vader meende dat we zo snel 
mogelijk weer in het normale patroon 
moesten komen. Dacht ook dat de 
scholen weer wel spoedig zouden 
starten. Hetzelfde dacht hij van zijn 
werk. Maar al snel werd duidelijk dat 
de situatie niet zo simpel lag.

Handgranaten
Na informeren bleek dat drie van de 
broeder leerkrachten van mijn school 
waren omgekomen. Duitse militairen 
hadden op de Putselaan in de kelder 
van het klooster handgranaten gewor-
pen, daarbij waren drie broeders die 
daar schuilden omgekomen.

Stalen ring
Intussen werd hard gevochten om het 
bezit van de Maasbruggen. Vader was 
de omgeving weer eens gaan verken-
nen en kwam geheel ontdaan thuis: 

“Als nu de stad niet wordt overge-
geven worden we platgeschoten,” zo 
meldde hij. Wat had hij ontdekt? Rond 
de zuidgrens van de stad waren zware 
kanonnen opgesteld of zoals hij het 
verwoordde: “Ze zijn een stalen ring 
rond de stad aan het leggen.”

Dit is een deel uit de biografie van mijn 
vader, Adri den Reijer (1925 – 2016)

Ger den Reijer
g.den.reyer@kpnplanet.nl

 Oorlog aan de Wolphaertsbocht   
In de vroege ochtend van de 10e mei 1940, was het zover: Duits-
land viel Nederland en België¨ binnen. In Rotterdam werden we 
meteen heftig geconfronteerd met de oorlogssituatie. Er sneu-
velden meteen de eerste militairen. Mijn neef Huub Speetjens 
sneuvelde bij de Waalhaven, hij werd slechts 21 jaar.
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 Rotterdam in puin na het bombardement van 10 mei 1940.   

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming

Negen Rotterdamse duo’s, fotografen en schrijvers, niet allemaal professioneel, laten je de ‘rotstad’ door 
hun ogen zien. Hun blik – die zeker niet alledaags is – neemt je mee langs de mooiste, rauwste, liefste, 
modernste en oudste zielen van Rotterdam. Persoonlijk, intens en oprecht. Gecombineerd met mooie 
vormgeving en typografie. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, maar woord en beeld zijn samen 
nóg veel sterker.

Geniet en wees groos wanneer je dwaalt langs de Lijnbaan, het Potlood, de Gasfabriek, de Nieuwe Maas,
Zadkine, het Blaakse Bos, het Oude Noorden, Zuid, de Kuip, de Koopgoot, Delfshaven, Crooswijk, het Witte 
Huis en kijk in de ogen van hen die ervoor gezorgd hebben dat er een goede basis kwam voor wat onze 
stad nu is. Een thuis voor een multiculturele bevolking, een thuis voor ons samen.

GENIETEN VAN DIE 
ROTSTAD DOE JE SAMEN.

Het Rotterdams Warenhuis
Frits Ruysstraat 46D-48A
3061 MG Rotterdam
010 302 15 55
hetrotterdamswarenhuis.nl

GENIETEN VAN DIE 

Gelimiteerde oplage (500)
en met de handgenummerd.

“Samen” is een 
concept en creatie 

van Carnero.

carnero.nl

TE BESTELLEN VIA 
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL/

WEBSHOP
VOOR 

€ 45,-

Uitgegeven door

Stad B.V.SS

OP

FACEBOOK

VOLG

FACEBOOK
scan mijSCAN MIJ
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Aan de hongerwinter en de bevrijding 
heb ik meer herinneringen. Ik proefde 
in mei 1945 voor het eerst van mijn 
leven chocola maar herinner me ook 
de smaak van tulpenbollen, die mijn 
oudste zus in de bloemenwinkel in de 
Zwartjanstraat verkocht voor mense-
lijke consumptie. Mijn moeder bakte 
er een soort koeken van, in ieder geval 
smakelijker dan de suikerbieten die ik 
bij een oude tante moest proeven. De 
chocola kwam uit de voedselpakketten 
die geallieerde vliegtuigen, Lancaster 
bommenwerpers, boven de sportvel-
den aan de rand van het Kralingse Bos 
hadden uitgeworpen. Mijn vijftienja-
rige broer ging met een vriend helpen 
die te bergen en zij mochten daar uit 
kapot gevallen pakketten eten zoveel 
als ze op konden, maar absoluut niets 
meenemen (om te voorkomen dat het 
op de zwarte markt zou belanden) . 

Maar in de handwagen waarmee ze 
de pakketten naar een verzamelplaats 
moesten brengen, zat een plank los 
waaronder een reep chocola kon wor-
den verborgen.

Verzetskrantjes
Van het Zweedse meel dat in afwach-
ting van het vertrek van de Duitsers 
in de haven werd aangevoerd uit het 
neutrale Zweden, bakte de bakker op 
de hoek het heerlijkste witbrood dat 
ik ooit heb geproefd. Heel anders dan 
het zogeheten regeringsbrood dat de 
bakker op de voedselbonnen leverde. 
Maar ook dat brood smaakte in de 
hongerige wintermaanden goed en 
wij waren als gezin van zes perso-
nen – ik was de jongste – blij als zijn 
bakkerskar een lekke band kreeg. Die 
repareerde mijn vader immers graag, 
tegen ‘betaling’ met een halfje brood 

buiten de bonnen om.
Mijn tweede zus, bij de bevrijding 
18 jaar oud, deed graag mee aan de 
buurtfeesten die bij ons om de hoek 
weerden georganiseerd. Bij een 
verkleedwedstrijd won zij de eerste 
prijs met een onderjurk waarop zij alle 
verzetskrantjes die we in huis hadden 
als versiering had genaaid.

Illegale bladen
Aan de verspreiding van die illegale 
bladen: Trouw, Het Parool, Vrij Ne-
derland had het gezin ook in de don-
kere jaren actief meegedaan, ondanks 
de zware straffen die daar op stonden. 
Zelfs ik deed eraan mee. “Niet aan je 
moeder vertellen, hoor”, waarschuwde 
mijn vader als hij de krantjes voor 
twee vertrouwde adressen om de hoek 
in mijn onderbroekje stopte, in het 
vertrouwen dat de Duitsers een kind 
van vijf niet zouden fouilleren.

Canadezen
De militairen die Rotterdam als bevrij-
ders binnentrokken na de capitulatie, 
waren Canadezen… Zij waren gul met 
Maple Leaf kauwgum en Lucky Strike 
sigaretten, die ze vanaf hun pantserwa-
gens gooiden naar de juichende Rot-
terdammers langs de toegangswegen. 
In het platgebombardeerde centrum 
demonstreerden zij later voor vooral 

jonge toeschouwers hoe zij een Duitse 
wachtpost overvielen. Daarbij werd 
zelfs een vlammenwerper gebruikt.

Churchill
De bekroning van de bevrijding was 
het bezoek van Winston Churchill 
aan de stad. De Britse regeringsleider 
die zijn volk met vurige toespraken 
door de oorlog had geleid, heb ik 
oop de Goudsesingel voorbij zien 
rijden. Hij stond in een open auto 
en maakte natuurlijk het V-teken 
waarmee hij beroemd was geworden, 
nog onwetend dat hij twee maanden 

later het leiderschap van het Britse 
koninkrijk aan zijn socialistische 
opponent Clement Attlee zou moeten 
overdragen. De druiven waren zuur. 
Churchill beschreef voor de BBC 
radio hoe zuur: “Vanmorgen stopte er 
voor Downingstreet 10 een lege auto 
en daar stapte mr. Attlee uit.”

Ger Dullens
gerdullens@ziggo.nl

Herinneringen aan mei 1945 
Ik ben in  1938 geboren aan de Rotte, Rotterdamser kan het 
niet. En ik ben 18 jaar in dat uit de 19e eeuw stammende 
geboortehuis blijven wonen, dus ik heb de hele oorlog en de 
bevrijding daar meegemaakt. Ook het bombardement van de 
stad in 1940, maar dat herinner ik me natuurlijk niet. Ik moet er 
nog wel eens aan denken bij opnamen uit Oekraïne, want ons 
gezin zocht veiligheid in de kelder onder de (fietsen)winkel van 
mijn vader op huisnummer 62. Achterafgezien belachelijk want 
de vloer boven onze hoofden bestond slechts uit een laagje 
planken. En bij een voltreffer zouden daar de twee woonlagen 
erboven op gevallen zijn.

Distributiebonnen

Het fotoschriftje dateert uit de jaren 
veertig. De kaft is half vergeeld en 
het schriftje bevat twintig zwart-wit 
fotootjes, periode 1945-1955. Dit her-
inneringsdocument is ‘gecomponeerd’ 
door Johanna Elisabeth de Leeuw 
(1915-1993). Wij zien haar op de foto 
met haar zoon Caspari de Geus, ge-
boren in mei 1945, twee weken na de 
bevrijding. Het fotomoment vond ver-
moedelijk ergens begin 1946 plaats. 
Wat straalt de knappe Johanna. Wat 
ziet zij er happy uit. Zij is een slagers-
dochter en woonde decennialang aan 
de 2e Rosestraat 24, niet ver van de 
plek waar dagelijks ‘het moordenaar-
tje’, de boemeltrein richting ‘de eilan-
den’ vertrok. Hoe ik aan het schriftje 
en aan deze kennis kom? Dankzij 
Caspari, een begenadigd grafisch 
ontwerper en zeer kundige professio-
nele fotograaf. Hij woont in West, en 
vertelt dat ie min of meer zonder vader 
op Zuid is opgegroeid. Hij bezocht 
daar de Marten Dijkhuis Mulo aan de 
Hillevliet. Caspari is ook sportief. Hij 
werd in 1963 en ‘64 twee keer natio-
naal jeugdkampioen hardlopen (300 
meter). Terug naar Johanna. Zij leidde 

een redelijk onbezorgd leven, ondanks 
haar netelige financiële positie. Ze had 
een opgeruimd karakter. Caspari: “Zij 
was een jazzfan. Die liefde bracht zij 
over op mij. Zo leerde zij mij ook n 

de huiskamer dansen. Wel apart, zij 
was absoluut bang voor ‘gezag’, en 
dat heeft te maken met W.O. II. Kun je 
nagaan, zij was 25 jaar toen de oorlog 
uitbrak. Over haar ‘prime time’ kwam 

plots een flinke zwarte schaduw. Ik 
ben enig kind gebleven, wellicht was 
daarom mijn band met haar zo bijzon-
der. Zij heeft mij ‘ingefluisterd’ om 
nooit over geloof en politiek te praten. 

Daar ben ik haar vooral nú dankbaar 
voor. Bij haar begrafenis werd op haar 
verzoek ‘into each life some rain must 
fall’ (Ink Spots; J.B.) gespeeld. Een 
titel die haar leven mooi duidt!”

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Familiekiekje (3)
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kelder en in mijn hoofd.’’ 
Van der Hor was een halve eeuw 
geleden betrokken bij de eerste 
sportieve prestaties van ‘zijn’ ploeg 
bij het spelprogramma NCRV-
Zeskamp op televisie. Het waren 
jongens en meiden van 16 jaar en 
ouder die zich in de kijker manoeu-
vreerden en daarmee de kwaliteit 
van de satellietwijk van Rotterdam 
naar een hoger plan tilden. Het 
land kende Hoogvliet (en ook 
Pernis) alleen maar van verslag-
geving van een ‘verschrikkelijke 
eierenstank’ van buurman Shell. 
Juist door deelname aan de leuke 
en sportieve spelcompetitie zette de 
Zeskampers Hoogvliet in het linker 
rijtje van goede woongebieden. 
Toenmalig deelgemeentevoorzitter 
Cees Duinkerke was er duidelijk 
over: “Onze Zeskampers zijn ware 
ambassadeurs voor onze woonge-
meenschap.’’
Duinkerke is er niet meer, het 
spelprogramma ook niet, maar wel 

duizenden mensen bij wie de herin-
neringen aan de club van ‘gewone 
mannen en vrouwen’ af en toe naar 
boven komen. Na het stoppen van 
het tv-programma besloot de ploeg 
het over een andere boeg te gooien. 
Shell doneerde twee driepersoons-
supersteps en maakten daarmee 
de wereld op een ludieke manier 
‘onveilig’. Dat weten ze ook in 
Frankrijk (Parijs), Engeland (Lon-
den), Verenigde Staten (New York), 
België (Antwerpen) en niet op de 
laatste plaats in Nederland. Een 
laatste stepstunt naar de Chinese 
Muur ging op het nippertje niet 
door. De kilometervreters haalden 
met elke steptocht geld op voor 
goede doelen als het familiehuis bij 

de Daniel den Hoedkliniek. Niet 
minder dan 1,2 miljoen euro kwam 
er op de bankrekening.
Bekende Nederlanders schaar-
den zich als ambassadeur achter 
de doelstellingen van de New 
Yorksteppers, zoals de algemene 
naam werd. Dat zijn onder anderen 
zanger Lee Towers, de zangeres-
sen Rita Young en Sandy Struijs, 
oud-burgemeester Ivo Opstelten 
van Rotterdam en The Blue Dia-
monds, bekend van hun wereldhit 
‘Ramona’. Een tegel met de hand-
afdrukken van de Diamond-broers 
Ruud en Riem de Wolff was on-
derdeel van de Walk of Fame langs 
de Leuvehaven. De tegel moest 
daar weg, maar werd mede door 

bemiddeling van journalist/Walk 
of Fame-secretaris, Emile Hilgers, 
gered door stichting Sport6Kamp. 
De tegel is gerenoveerd en kreeg 
een defi nitieve plek bij het monu-
ment van de New Yorksteppers op 
de rotonde Groene Kruisweg en 
Dorpsstraat. Die rotonde kreeg als 
offi ciële naam New York Steppers-
rotonde. Het monument bestaat uit 
een kunstzinnig vormgeving van 
de twee steps waarmee wereldwijd 
verbazing en faam werd geoogst. 
De dag na de opening van de ex-
positie werd de steen onthuld door 
Steffen de Wolff, zoon van Riem, 
precies op zijn 80ste geboortedag, 
in het bijzijn van familieleden 
en ex-steppers. George Kwekel, 
jarenlang ondersteuner van de step-
pers en manager was van The Blue 
Diamonds, hielp bij de onthulling. 
De Zesstep-expositie is nog te zien 
op 13 en 27 mei en 10 en 24 juni 
van 13.00 tot 16.00 uur. 

Betrokken
Het is geen publiek geheim dat ik 
de zeskampers/steppers vanaf het 
eerste moment heb gevolgd. Soms 
tot ergernis van diverse redactie-
chefs en hoofdredacteuren. Die 
zagen kennelijk minder belang in al 
die goede-doel-activiteiten. Soms 
kwam het tot een publicatieverbod 
van mijn verhalen, op mijn beurt 
tot grote ergernis. De steptocht 
naar Parijs heb ik elk van de negen 
dagen kunnen verslaan, compleet 
met foto’s. Er waren collega’s die 
dat maar niks vonden en ze wisten 
met lullige argumenten te voorko-
men dat ik later deelnam aan de 
tocht naar Londen. Nog steeds kan 
ik daar giftig over zijn. Ik zat altijd 
op de hielen van de zeskampers 
en steppers en daar kan ik nu ook 
een punt achter zetten. Hoewel, er 
is toch weer een nieuwe loot aan 
de steppersboom: de Antwerpen 
Steppers met ex-Zeskamper Nick 
Gardenier aan het hoofd.
Van zijn en van mijn avonturen en 
belevingen hebben Joop van der 
Hor en ik het in 2013 verschenen 
afscheidsboek ‘Veertig jaar Zes-
kamp’ geschreven en samengesteld. 
Ook in mijn boeken ‘Wonen tussen 
Shell en Oude Maas’ (2000) en 
deel 6 ‘blik Op Zuid’ (2003) staan 
de Zeskampers en steppers in de 
spotlights. Reacties: reinwol@
outlook.com

Zeskampvereniging Hoogvliet was al een poos naar de vergetelheid geblazen, met de New 
Yorksteppers is dat sinds 14 april ook het geval. Het omvangrijke sportieve archief is door 
‘zesstepper’ Joop van der Hor in een feestelijke ambiance definitief veilig gesteld voor naza-
ten in het museum van het Historisch Genootschap Hoogvliet (HGH). Maar liefst negentien 
verhuisdozen met duizenden krantenknipsels, tienduizenden foto’s, video’s, shirts, trainings-
pakken en andere zaken kreeg HGH-voorzitter Hans van der Boom in bewaring. 

Hiervan heeft hij een piepklein deel 
gebruikt voor een prachtige en heel 
brede expositie in het museum aan 
de Overwolde 46 in de buurtschap 
Middengebied van Hoogvliet. Van 
der Boom zei blij te zijn met de 
historische erfenis en Van der Hor 
ook. Hij gekscheerde: “Eindelijk is 
er weer ruimte in mijn werkkamer, 

Luisteren en kijken naar de 
historie van sportief Hoogvliet 
in het museum van HGH

 Zeskamp 
en steppen    

Met de onthulling van een mensgroot affiche van de ambassadeurs door Joop van der Hor, Sandy Struijs, Rita Young en Hans 
van der Boom kwam er een eind aan vijftig jaar ‘zessteppen’.

Nazaten van The Blue Diamonds onthulden de steen en keken of hun handen even 
groot waren als die van hun vader. Foto’s Rein Wolters

Kind in de oorlog

Ik ben zelf in 1942 geboren, dus 
moet het van verhalen hebben van 
thuis als het over de Tweede We-
reldoorlog gaat. Mijn oudste broer 
Gijs was begin van de oorlog 12 
jaar, Jaap 10 jaar en henk 8 jaar. 
Zij zijn een poosje geëvacueerd 
geweest in de oorlog. Mijn twee 
zussen die ouder waren als ik zijn 
ook uit huis geweest. Eén zus had 
astma en was uitgezonden naar 
Zwitserland.

M’n broers moesten wel werken bij de boer 
voor de kost. Ik was thuis als baby. Wij 
woonden vlak bij het Zuiderziekenhuis met 
groot kruis (rood) op het dak. Ze hadden 
wel schuilplaatsen in de huizen, wat niet 
iedereen van elkaar wist vanwege verraad. 
Er zijn wel mannen en jongens meegeno-
men tijdens razzia’s . Eén kwam niet terug 
van de familie Vrijdag.
Er kwam een man in onze tuin groentenaf-
val pakken. Hij vertelde dat zijn vrouw ziek 
was en honger had. Mijn moeder sprak met 
hem af dat ze wat eten steeds daar neerzet-
ten voor zijn vrouw. Zo is z’n vrouw in 
leven gebleven.
Mijn vader zat in het verzet en werkte bij 
scheepshandel Schmit op Katendrecht. Daar 
hadden ze ook wel eens etenswaar wat m’n 
moeder dan wel in het geheim aan mensen 
in nood gaf. Want daar mocht niet over 
gepraat worden. Ook via de kerk hebben 
mijn ouders goed werk gedaan. Want alles 
moest stiekem.
Ook had mijn vader contact met de tandarts 
die woonde in de Dordtselaan en een 
huisarts die woonde in de Narcisstraat 
ernaast. Zo liepen ze aan de achterkant van 
de huizen over en weer als er razzia’s waren 
om te schuilen bij elkaar en onderduikers 
veilig te stellen. Maar alles moest in stilte en 
in het geheim, want er zaten ook NSB’ers in 
de buurt. En die konden je verraden.
Ik was klein, maar wat ik wel weet te herin-
neren is de bevrijding. Er kwam een optocht 
door onze straat. Ik zat in de kinderstoel 
voor het raam daar naar te kijken. Het was 
feest en dat had ik nog niet eerder gezien. 
Op de foto is de stoet te zien die over de 
Weimansweg in tuindorp Vreewijk liep.

Jannie Eering den Hartog
Prinses Beatrixstraat 62
3262 SL Oud-Beijerland  

 Bevrijdingsoptocht in de Schippersstraat   

 Verkleed liepen de mensen mee in de optocht   
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Leen Sanders, de bokser 
die levens redde in Aus-
chwitz

Erik Brouwer schreef een 
prachtig boek over het leven 
van de Rotterdamse joodse 
bokser Leen Sanders, die aan 
de gaskamer in Auschwitz 
ontsnapte.  

Target Rotterdam

Boek over de 315 luchtaan-
vallen van vliegtuigen van de 
Britse en Amerikaanse lucht-
macht tussen 15 mei 1940 
en 4 mei 1945 in de regio 
Rotterdam op economische 
en militair strategische doelen 
van de bezetter.  

D e Orgelzolders

Het verhaal over de onder-
duikers in de Breepleinkerk 
in Rotterdam. Drie joodse 
gezinnen verstoppen zich 
voor de Duitsers.  

Het Grote 40-45 Boek

Een klassieker binnen de 
oorlogsfotografi e bevat 
een omvangrijke selectie 
foto’s uit de internationaal 
vermaarde collectie van 
het NIOD en andere oorlogs-
archieven.  

De Tweede Wereldoor-
log in honderd foto’s

Dit boek geeft een veelzijdig 
en verrassend beeld van hoe 
de Nederlandse samenle-
ving terugkijkt op de jaren van 
oorlog, bezetting en onderdruk-
king.  

Het grootste van 
he grootste

Rijk geïllustreerd boek 
over leven en werk van 
Abraham Tuschinski.  

Solingen

Hans Sonneveld vertelt 
over zijn leven voor, 
tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog. Sonneveld 
was speler en scout van 
Sparta. Dook onder voor 
de Arbeitseinsatz, werd gepakt 
en op transport gezet naar 
Solingen.  

Hier is het gebeurd. 
50 plekken in Hitlers 
Duitsland om bij stil 
te staan

Fotograaf Rolf Baas en 
schrijver Ad van Liempt 
doorkruisen Duitsland en doen 
verslag van 50 memorabele 
plaatsen van het Derde Rijk 
(1933-1945).  

Rotterdam door 
de tijd – deel 1 
Scheepvaart-
kwartier, Cool 
en Stations-
buurt
Een fraai fotoboek over de 
ontwikkeling van deze wijken 
van vervlogen tijden tot en met de 
wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. 
Met foto’s van de Rotterdamse fotograaf Jan 
Roovers. Met plattegrond van de wijken.

Rotterdam 1941

Ben Laurens beschrijft het 
dagelijks leven in oorlogs-
tijd in het Rotterdam van 
1941.   

Passage Rotterdam 
1879-1940

Herman Romer beschreef 
de historie van Rotterdams 
vooroorlogs winkelpaleis 
de Passage, dat op 14 mei 1940 
door Duitse bommen werd 
vernield.  

Rotterdam 
door de 
tijd deel 2 
– Blijdorp, 
Bergpolder, 
Liskwartier
Een fotoboek dat een beeld 
geeft van deze wijken van 
vervlogen jaren tot na de Tweede 
Wereldoorlog. Met foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam 
door de 
tijd – deel 3 
Kralingen en 
Kralingseveer
Fotoboek over de ontwik-
keling van deze wijken van 
vervlogen jaren tot in de 
naoorlogse tijd. Met veel 
foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam door 
de tijd deel 6: 
Oude Noorden, 
Agniesebuurt,
Provenierswijk
Fotoboek over deze wijken 
van 1900 tot in de jaren ‘60. 
Met foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam Oude en 
Nieuwe Westen in de 
20e eeuw

Een mooi fotoboek over 
het Rotterdam van de 
linkermaasoever, zeg maar 
tussen de Westensingel en de 
Delftse Schie. Met zelfs nog 
foto’s van boerderijen van weleer.   

Rotterdam Feijenoord-
Noordereiland in de 
20e eeuw
Opnieuw legden Bep en 
Tinus de Does een Rot-
terdamse wijk vast: Feijen-
oord en Noordereiland. Met 
maar liefst 225 foto’s.

 23,95     39,90    18,95   

 24,95    24,95    7,95   

 9,95    29,95   

 22,95   

 7,50   

 19,00   

 22,95   

 22,95    22,95    14,95   
 14,95   

Groot Rotterdams Mo-
lenboek deel 1
Dit deel 1, Centrum en 
Overschie is het eerste van 
twee boeken over meer dan 
tweehonderd molens die 
vanaf de Middeleeuwen op 
Rotterdams grondgebied 
hebben gestaan.  9,95   

Groot Rotterdams 
Molenboek – deel 2

Dit deel 2, Noordoost, 
Zuid en West is het 
tweede van een serie 
boeken over meer dan 
tweehonderd molens 
die vanaf de Middeleeuwen 
op Rotterdams grondgebied 
hebben gestaan.  

 9,95   

Poffen
Dit is het tweede boek van 
de inmiddels overleden 
schrijver Peter Bakker 
over het Noordereiland. 
Een boek vol verhalen en 
foto’s over winkels van 
vroeger in dit stukje van 
Rotterdam.  24,95   

Het Korps de baas - 
De geschiedenis 
van het Rotterdams 
politiekorps

Dit schitterend vormge-
geven boek is het werk 
van auteur Jan Jacob 
Mekes, die de geschiedenis 
van het Rotterdamse politie-
korps belicht.    

 29,95   

Wilt u een van deze boeken over Rotterdam bestellen? 
Ga naar onze webshop op www.deoudrotterdammer.nl



De dwangarbeiders zwegen over 
hun ontberingen – net als de meeste 
weggevoerde mannen – nadat ze 
terugkwamen naar Nederland in 1945. 
Het ontredderde en verwoeste Rotter-
dam moest immers weer opgebouwd 
worden. Rob Tol zet zich als een van 
de vrijwilligers in voor de realisatie 
van het Razzia Monument dat 10 
november a.s. wordt onthuld aan de 
Parkkade te Rotterdam.

Rene Versluis en Jan Willem 
Cleijpool, zonen van dwangarbeiders 
startten een paar jaar geleden samen 
het traject om een monument voor alle 
slachtoffers van de grote razzia naar 
weerbare mannen te realiseren. Het 
ontwerp van Anne Wenzel werd door 
een ieder unaniem gekozen.
Zij werkt inmiddels in nauw contact 
met de initiatiefnemers van de Stich-
ting Razzia Monument Rotterdam, 
BKOR (het programma Beeldende 
Kunst en Openbare Ruimte van CBK 
Rotterdam) en de gemeente aan de 
realisering van het monument.

Monument in atelier op Zuid
De Rotterdamse beeldend kunstenaar 
Anne Wenzel is al maanden met haar 

team gedreven aan het werk om het 
Razzia Monument Rotterdam vorm 
te geven. Wenzel is in haar atelier op 
Rotterdam Zuid flink gevorderd met 
de twee figuren waaruit het beeld 
bestaat. Wenzel, woont en werkt in 
Rotterdam, is internationaal bekend 
met haar indrukwekkende beelden. 
Opbouwen en afbreken gaan hand 
in hand, schoonheid en verwoesting 
ontmoeten elkaar. Het materiaal 
waarmee Wenzel werkt is klei: aards 
en maakbaar.

Monument van verscheurd-
heid
In het razzia monument staan eenheid 
en verscheurdheid centraal. Het beeld 
bestaat uit een man en een vrouw die 
op afstand van elkaar geplaatst zijn. 
Je ziet dat de figuren bij elkaar horen, 
zij waren ooit een geheel, maar zijn 
door de razzia van elkaar gescheiden. 
De afstand maakt ze eenzaam en 
kwetsbaar; ze horen samen, bij elkaar. 
De compositie maakt deze wrede 
scheiding voelbaar.
De wond die is geslagen is letterlijk 
en figuurlijk zichtbaar – in de kleur 
oranje en vorm. Daar waar de man en 
de vrouw één waren zijn ze uit elkaar 
getrokken. De man is in zijn donkere 
vorm voor de vrouw een schaduw 
geworden, een afwezigheid; de vrouw 
is een witte schim en slechts een in de 
haast door de man meegenomen foto 
houdt de herinnering aan haar levend.

De vrouw symboliseert alle familie-
leden die achterbleven en af moesten 
wachten óf hun zonen of geliefden 
terug zouden keren, en zo ja, wanneer. 
De man staat voor alle mannen en jon-
gens die afgevoerd werden. De emoti-
onele kracht van het beeld is groot: je 
voelt en ziet de hartverscheurende pijn 
van de achterblijvers en de wanhoop 
van de gedeporteerden. Ondanks hun 

kwetsbaarheid zijn ze niet gebroken, 
maar vol vertrouwen en kracht.

Het monument zal in november van 

dit jaar tijdens de jaarlijkse herdenking 
worden onthuld.

----

Rotterdam krijgt een Razziamonument
Op 10 en 11 november 1944 wordt de grootste razzia in Europa 
door de Duitse bezetter gehouden. Op deze twee dagen worden 
circa 52.000 mannen uit Rotterdam en Schiedam weggevoerd 
om in Duitsland dwangarbeid te verrichten. Er is vrijwel geen 
ontkomen aan, het is een grootscheepse militaire operatie. 
Toegangswegen worden afgesloten en de meeste jongens en 
mannen tussen de 17 en 40 jaar worden meegenomen in oude 
wagons en vuile rijnaken.
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Artistieke impressie van het Razzia Monument Rotterdam aan de Parkkade te Rotterdam.

Foto: L.M.A. van der Werf Kunstenaar Anne Wenzel werkt aan het Razzia Monument Rotterdam. Foto’s: Lotte Stekelenburg

  

Waarom een monument en waarom 
deze locatie?
Tijdens de wederop-
bouwperiode die na de 
Tweede Wereldoorlog 
volgde, was er weinig 
ruimte voor de verwer-
king van deze ingrij-
pende gebeurtenis. Niet 
voor de mannen die 
hun ervaringen niet konden of wilden delen, ook niet voor de 
vrouwen en familie die hun eigen verhaal verzwegen.

Deze oorlogsgeschiedenis mag niet vergeten worden; het verdient aandacht en 
de verhalen moeten verteld worden. Niet alleen tijdens de jaarlijkse herden-
king, maar ook door een fysiek monument op een vaste plaats, een plek om te 
bezoeken en bij stil te staan, om bewust het geheugen van de stad te voelen.
De locatie aan de Parkkade die daarvoor bestemd is, ligt centraal ten opzichte 
van de verzamelpunten waar de mannen destijds werden samengedreven voor 
transport naar met name Duitsland. De locatie vormt door de centrale ligging 
een mooie plek voor de collectieve herinnering aan de razzia.

Voor meer informatie: zie www.razziamonument.nl Daar kan ook een abonnement 
op de gratis nieuwsbrief worden aangevraagd.

Rob B. Tol
rob@netwerkacademie.nl
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Revueteksten
Al geruime tijd ben ik op zoek naar 
de teksten van een revue uit de jaren 
1945/46, gespeeld door leden van 
de toenmalige buurtvereniging “De 
Vrijheidszon” uit de Agniesestraat 
e.o. De revue werd meerdere malen 
uitgevoerd in zalen als Odeon/Gou-
vernestraat en Palace/Zomerhofstraat. 
Mijn vader en mijn broer (Bas) heb-
ben erin opgetreden en uiteraard nog 
veel meer personen uit de Agniese-
buurt, o.a. Piet Jaspers, die ook optrad 
als conferencier. De revue was een 
groot succes, al werd ze door gewone 
amateurs gespeeld. Mocht iemand de 
teksten of het revueboekje nog in zijn 
bezit hebben en mij een kopie ervan 
willen opsturen, dan ben ik hem/
haar daar zeer erkentelijk voor. Bij 
voorbaat dank.

Kees van der Sijs Sr.
tel. 0180-616086 en 06-41809734
sijs@planet.nl

Tocht voor scootmobielrijders
De Generatieclub onder leiding van 
de Stadstrainers gaan een scootmo-
bieltour opzetten. Zij zoeken hiervoor 
mensen die een scootmobiel rijden en 
daaraan mee willen doen. De eerste rit 
zal bestaan uit een rondje Katendrecht 
waarbij markante plekken zal worden 
bezocht met een pauze bij Belve-
dère het Verhalenhuis. Hier zal een 
drankje worden geserveerd waarna 
de rit vervolgd wordt. Algeheel is de 
bedoeling dat de tour ongeveer twee 
tot tweeeneenhalf uur zal duren.De 
verzamelplaats is op de Pretorialaan 

29 te Rotterdam Zuid. U kunt zich 
aanmelden op telefoonnummer 010-
3076841. Uiteraard is dit geheel gratis 
en bij voldoende deelname wordt de 
datum nader vastgestel en verdere 
plannen uitgewerkt voor meerdere 
ritten, bijvoorbeeld naar eiland van 
Brienenoord en dergelijke. Dus treuzel 
niet en meld u aan!

Reuma-inloop De Boekenberg
Elke maand is er een inloopmiddag 
voor diegenen die op zoek zijn naar 
een luisterend oor of informatie. Zij 
kunnen die vinden bij medepatiënten 
die uit eigen ervaring bekend zijn 

met soortgelijke vragen of problemen 
door de ziekte. Donderdag 4  mei  is 
er, zoals elke eerste donderdag van de 
maand een koffi e/thee/inloopmiddag 
op de 1e etage van bibliotheek De 
Boekenberg, Markt 40 in Spijkenisse. 
Iedereen die informatie wil over 
reuma, artrose en fi bromyalgie en/of 
de activiteiten van de Reumapatiën-
tenvereniging Spijkenisse (waaronder 
hydrotherapie bij de Zuidwester en 
zaaloefentherapie/ hydrotherapie en 
andere vormen van bewegen bij Delta 
Sportcentrum) is welkom van 13.30 
tot 15.30 uur.  U hoeft geen afspraak 
te maken, maar kunt uw vragen com-

bineren met een bezoek aan de biblio-
theek, die zeer de moeite waard is.

Gezelligheidskoor Albrands-
waard
Iedere donderdagmiddag van 14.30 
– 16.30 uur in Wijkcentrum Hof van 
Holland 41 Rhoon-Portland (Biblio-
theek) zingen wij liedjes Goud van 
Oud . Gezelligheid staat voorop dus 
iedereen die (weer) wil zingen is har-
telijk welkom. Zangkwaliteit is niet 
vereist. De kosten zijn €2.50 inclusief 
koffi e/thee. Per middag p.p. Kom eens 
gezellig langs om de sfeer te proeven. 
Het geheel staat onder leiding van 

Marga & Willem Warbout  Onder 
auspiciën van Welzijn Albrandswaard 
010-5018322. “Zingen is gezond en 
schept verbinding”.

Willem Warbout.
wimwarbout@hotmail.com

Echte mannen zingen!
Gemengd koor in Rotterdam Om-
moord zoekt zangers/zangeressen. 
Info via de voorzitter 0644778492      

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Tweede editie Rotte Dam Loop
Goed nieuws voor sportieve plussers. Na 
een succesvolle eerste editie van de Rotte 
Dam Loop in 2021 komt deze op 18 juni 
2023 terug. Een unieke Loop langs de 
rivier de Rotte. Een social run waarbij 
hardlopers en wandelaars over afstanden 
van 21 of 10 km kunnen genieten van het 
prachtige buitengebied en al slingerend 
langs De Rotte, met een mooi zicht op de 
skyline, onze stad kunnen binnenlopen.
Op de website www.rottedamloop.nl 
leest u alles van het evenement, kunt u 
zich  inschrijven, wordt u verliefd op de 
medaille en bekijkt u alvast de hardloop- 
en wandelparcoursen. 

Eten bij Scheffers 
Twee jongedames met rijwiel 
die mei 1960 fl aneren langs 
de Lijnbaan. Op zich wel een 
grappige foto. Waar het hier 
om gaat is het verwijsbordje 
‘Restaurant’. Oude Rotter-
dammers weten dat op deze 
plek Scheffers was gevestigd, 
de zo bekende eetgelegen-
heid, die drie decennia lang 
heeft gefl oreerd. In mijn 
nieuwe boek ‘Rotterdamse 
Restaurants’ krijgt het eta-
blissement ruim aandacht. 
De hamvraag luidt: Hoe was 
de sfeer bij Scheffers? Hoe 
lekker was het eten? Reacties 
naar: jorisboddaert@gmail.
com of 06-188 496 44 

Onze oproepjes nu ook bij
Radio Rijnmond

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Ech wel!
Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Op zoek naar een nieuwe partner in uw leven ?
Plaats uw contact advertentie in deze rubriek. 
Opgeven kan via www.deoudrotterdammer.
nl /contact of bel met 0180-820244 . Alleen 
particuliere advertenties.
2/3 regels - € 60,-- per plaatsing. Inclusief btw 

Goed uitziende heer op leeftijd 
zoekt bij deze een lieve dame 
van +/- 85 jaar
06-41921282 of kroezenjd@ziggo.com
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Vraagteken
De oorlog was al een paar jaar voorbij 
toen ik in 1952 werd geboren. Trots 
was mijn oma dat ik naar mijn oom 
Petrus Jacobus werd genoemd. Dit 
omdat hij in de oorlog was doodge-
schoten. Mijn ouders vertelden mij dit 
als ik er naar vroeg. Een aantal jaren 
geleden kwam ik na wat zoekwerk 
achter dat oom Petrus 26 juni 1945 
is overleden. Dus na afl oop van de 
oorlog, en hoe en waarom is hij dood-
geschoten? Inmiddels is iedereen die 
hier iets over kan vertellen overleden 
en blijft het een vraagteken. Zo blijft 
de oorlog ook voor mij als na-oorlogs-
kind samen met het opgroeien in de 
karige jaren vijftig in mijn gedachten.

Peter Stouthamer
P.Stouthamer@kpnplanet.nl

Puinruimen
Zoals de Rotterdammers gewend 
zijn om niet bij de pakken neer te 
blijven zitten, zo werd er gelijk na 
het bombardement, nadat de branden 
geblust waren, begonnen met het vrij 
maken van de straten. Ook het puin 
moest geruimd worden. Mijn zwager 
die een transportbedrijf had en al zijn 
klanten uit dat rampgebied kwijt was, 
werd ook ingeschakeld. Nadat ik van 
de Ambachtschool kwam heb ik hem 
daarbij enige tijd kunnen helpen. Wij 
haalden het puin van de winkels en 
huizen uit de Hoogstraat en het werd 
via kruiwagens met de hand geladen 
en gelost. Er waren diverse stortplaat-
sen; één ervan was de Kralingseplas. 
Wij reden vanaf de Hoogstraat in co-
lonne en begonnen vanaf de straat ant 
puin te storten, na enige weken was er 
al een aardig stukje puin te zien. Tot 
op een dag het puin verdwenen was 
en er verderop in de plas het veen naar 
boven was gekomen en wij opnieuw 
konden beginnen. Nu is het een 
recreatiegebied. De eilandjes zijn via 
bruggen bereikbaar en vanaf de straat 
is er een mooie ligweide bereikbaar. 
Ook de Schie, die vanaf de Coolsingel 
naar de Schie aan de Gordelweg liep 
en waar in vroeger tijden het Delftse 
bootje voer, is met het puin gedempt. 
Nu rijdt er de tram. Niet al het puin 
werd gestort. De stenen werden naar 
de Maaskade vervoerd waar de ste-
nenbikkers aan het werk waren. Veel 
is er schoon gebikt waarbij hele ber-
gen ontstonden. Er stond een bordje 
bij: ‘Steenbergen aan de Maas’. Deze 
stenen zijn gebruikt voor het bouwen 
van noodwoningen en noodwinkels. 
Het Nooddorp in Overschie bestaat 
nog steeds.

Cor Kunst
corenjans.kunst@kpnmail.nl

Vergeten bombardement
Op een middag in maart 1943 
waren wij aan het voetballen op het 
Afrikaanderplein, toen ineens een 
zwaar geronk klonk. Een heleboel 

vliegtuigen kwamen aanvliegen uit de 
richting van het Feyenoord-stadion, 
over de Wapenstraat, over de Schalk-
burgerstraat, Cronjestraat. Ze vlogen 
niet hard. De lucht was bewolkt. Wij 
stonden ze te tellen. Ze vlogen in 
groepen. De Duitsers begonnen er op 
te schieten. Heel de lucht was opeens 
bedekt met zwarte wolkjes van het 
afweergeschut. Uit de bogen van de 
spoorbrug en het Noordereiland. Ze 
gingen ineens over de Rijnhaven, 
weg van het afweergeschut. Ze waren 
verdwaald. Volgens mij zochten ze de 
V1 en V2-installaties in het Westland. 
Als ze in Schiedam iets hadden wil-
len bombarderen hadden ze de maas 
moeten oversteken bij de Waalhaven. 
Na enkele minuten hoorden wij dat 
vreselijke bombardement. Wij bleven 
nog napraten op de hoek bij Alblas, 
de fi etsenmaker, Wij zagen wel een 
heleboel stof en papier langs de dak-
goten van de Pretorialaan aan komen 
waaien. Toen wij naar huis gingen 
stonden in de Bothastraat bij cafe 
Dempo een groep mensen en een man 
in een leren jas aan met een fi ets. Die 
man huilde en vertelde dat heel het 
Nieuwe Westen was gebombardeerd. 
Hij was er doorheen gefi etst.

Henny van Antwerpen
Henk.1930@hotmail.com
tel.06-50436948

Dappere moeder
In het laatste oorlogsjaar, de honger-
winter van ‘44/’45, was de voorkamer 
van ons huis aan de Beneden Rijweg 
in IJsselmonde in beslag genomen 
door drie Duitse militairen. Ik was 6 
jaar en sloop ‘s middags, als de kust 
veilig was op m’n knieën (om vooral 
niet boven de ramen uit te komen) die 
voorkamer in. Daar pikte ik koeken uit 
blikken vol lekkers, die ze daar had-
den staan. Dat ging altijd goed. Maar 

er waren ook momenten die heel ver-
keerd uit hadden kunnen pakken. Die 
Duitsers konden ‘s avonds behoorlijk 
luidruchtig zijn tot laat in de avond. 
Op een avond waren we allemaal al 
naar bed, m’n vader en moeder in een 
kamertje, m’n twee broers, m’n zus en 
ik op zolder. En beneden was het weer 
feest . Voor mijn moeder was de grens 
bereikt, de maat was vol. De deur van 
hun slaapkamer vloog open en ma 
denderde in d’r nachtpon de trap af 
.Nageroepen door mijn vader, die het 
gevaar van die actie zag. “Marie, niet 
doen. Kom terug!” Maar Marie was 
des duivels, klapte beneden de deur 
van de voorkamer open en riep: “Is 
het nou ......(enkele krachttermen) een 
keer afgelopen met die herrie van jul-
lie! Wij kunnen niet slapen !!”  Even 
bleef het angstaanjagend stil, toen 
hoorden we: “Entschuldigung frau “ 
Phoe..... wat liep dat goed af! Het was 
onvervalst Hollands van m’n moeder, 
maar duidelijk overgekomen. En wij 
lagen boven allemaal klaarwakker in 
bed. Slapen in die afgedwongen rust 
lukte ook niet gelijk. Maar het blijft 
een schitterende herinnering aan m’n 
heldhaftige moeder in die zware tijd.

W.E. van Deventer
wilvand@live.nl

De noodrantsoenen
Elk jaar tijdens de herdenking van 
de bevrijding in 1945 wordt er wel 
aandacht besteed aan de manieren 
waarop de hongerlijdende bevolking 
van West Nederland aan noodrantsoe-
nen werden geholpen. Het begon al in 
februari/maart, toen de distributie van 
het Zweedse wittebrood plaats vond. 
Hiertoe werden per schip de ingredi-
enten vanuit Zweden aangevoerd en in 
bepaalde bakkerijen werden de broden 
gebakken. De distributie van de gratis 
rantsoenen (800 gram brood en 125 

gram margarine) vond zeer geordend 
plaats vanuit aangewezen kruidenier-
winkels.
Even bekend zijn de voedseldrop-
pings, die eind april en begin mei 
werden uitgevoerd door Engelse 
en Amerikaanse bommenwerpers 
(operaties Manna en Chowhound) . 
Op de uitwerpplaatsen voor Rot-
terdam werd in totaal bijna 4000 ton 
voedsel gedropt, voornamelijk in 
zakken en pakketten met blik. Een 
enorme klus daarna : het verzamelen, 
het vervoer naar opslagruimtes, het 
sorteren, herpakken, samenstellen van 
rantsoenen; dat alles met de beperkte 
middelen van toen. Dat maakte dat het 
veel te lang geduurd heeft, voordat de 
bevolking van deze noodrantsoenen 
kon worden voorzien.

Wat ook 
in blik zat, 
waren de 
biscuits, zie 
foto, in de 
volksmond 
bekend als 
de “kaken”. 
Al op 5 mei 
arriveerden 
twee vrachtschepen vanuit Engeland. 
Beide schepen volgeladen met hulp-
goederen, waaronder 25.000 kisten 
met blikken kaken, meerden af aan 
de Lloydkade. Direct werd begon-
nen enkele walkranen, die door de 
havenvernielingen waren beschadigd, 
weer bedrijfsklaar te maken waardoor 
op 7 mei met het lossen kon worden 
begonnen en de wijken in de stad 
konden worden bevoorraad. Hoogst-
waarschijnlijk om de mensen snel van 
een eerste noodrantsoen te kunnen 
voorzien, is in het oude noorden, 
waar ik toen woonde, besloten met de 
uitdeling van de kaken te beginnen en 
dat straat voor straat te doen. Hiertoe 
werd een grote platte wagen gechar-
terd en volgeladen met blikken kaak. 
Mijn vader werd als wijkhoofd van de 
luchtbescherming hierbij ingescha-
keld. Als 13-jarige heb ik dit van nabij 
meegemaakt; emotionele beelden van 
mensen die met potten en pannen hun 
rantsoen kwamen halen, een handvol 
kaken per gezinslid.
Al met al, het Zweedse wittebrood, 
de droppings en de uitdeling van de 
kaken zijn en blijven onvergetelijke 
herinneringen.

Arie Koornwinder.
a.koornwinder@kpnplanet.nl

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

De tram kwam op het strand
Iedereen is blij, de Metro naar Hoek van Holland rijdt nu ook het laatste stukje naar het strand. Op zich is dat niet zo 
bijzonder, dat was eerder met de trein natuurlijk ook al zo. En ook die verbinding was niet uniek, je kunt met de trein 
ook naar Zandvoort aan Zee (Santfoort aon de See, zoals ze in 020 zeggen), in België met de kusttram van Knokke naar 
De Panne of tot 1955 met ‘Bello’ naar Bergen aan Zee om er maar een paar te noemen. Maar nergens anders dan in 
Oostvoorne kon je tot eind augustus 1964 met de RTM tram OP het strand komen. Wie kent nog de lange kindertrams 
die met een stoomlocomotief en wel tien rijtuigen de Rotterdamse kinderen voor een heerlijke dag naar zee brachten? Je 
kon letterlijk in de tram je schoenen en kousen uitdoen en zo in het zand stappen. Hele dag spelen en ravotten, brood met 
kaas met zand eten en ’s avonds thuis doodmoe als een blok in slaap vallen.

  Leo Verhoef
Brummen
leo.m.verhoef@gmail.com   
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De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
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Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederand)
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gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. plaats in Noord-Brabant; 7. kostbaar hoofdsieraad; 12. zachte liefkozing; 13. het is in orde; 14. rul en pulverig; 15. inhoudsmaat 
(afk.); 17. teken; 19. de gehele filmploeg; 21. multiple sclerose (afk.); 22. tuinafscheiding; 24. medewerker van een blad of tijdschrift; 
27. vordering; 28. plaats in Gelderland; 30. gymnastiektoestel; 31. beangstigend; 32. behaagziek; 33. lidwoord; 35. schoenmakers-
gerei; 37. gekke koeienziekte (afk.); 38. plaats in Limburg; 41. vangwerktuig; 42. mengel van melk en meel; 44. online taxidienst; 
46. drankgelegenheid; 47. tijdperk; 48. bouwstijl; 49. plezierig; 50. insectenetend zoogdier; 52. taaie grondsoort; 54. strak naar een 
punt kijken; 56. oorhanger; 58. deel van een breuk; 61. nachtroofvogel; 62. speciale speelkaart; 64. rivier in Engeland; 65. deel 
van bestek; 67. bejaard; 68. vochtig; 70. zuurachtig; 72. alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.); 73. plaats in Gelderland; 76. 
knaagdier; 77. natrium (scheik. afk.); 78. merg van een palm; 79. weg met bomen; 81. deel van een mast; 82. deel van een huis; 83. 
dagblad; 84. honkbalterm; 86. werelddeel; 87. trek in voedsel.

Verticaal
1. telwoord; 2. muzieknoot; 3. lage zangstem; 4. melkklier; 5. Venetiaans vaartuig; 6. computerschijfje; 7. onderwijzer; 8. riviertje in 
Noord-Brabant; 9. zet of por; 10. oude lengtemaat; 11. verkeerde slag; 16. soort dakbedekking; 18. Europeaan; 20. deel van het 
lichaam; 21. Chinese vermicelli; 23. kleur van de regenboog; 25. plaats in Duitsland; 26. proefwerk of toetsing; 27. adellijk; 29. zang-
vogel; 32. groot water in Nederland; 34. vogelsnavel; 36. deel van een kamer; 37. kraag aan een toga; 39. larve van de langpoot-
mug; 40. telwoord; 42. merkteken in vaarwater; 43. hapje bij een aperitief; 45. cilinder; 46. gevangen verblijf; 51. haarversteviger; 53. 
explosieven opruimingsdienst (afk.); 54. open grasland in Afrika; 55. uitstraling die een mens omgeeft; 56. dienstmeisje; 57. rivier in 
Rusland; 59. groot binnenwater; 60. overblijfsel; 62. beoefenaar van judo; 63. plaats in Overijssel; 66. familielid; 67. deel van gelaat; 
69. open plek in een bos; 71. grappenmaker; 73. Spaanse schilder; 74. eeltachtige huiduitwas; 75. werppijltje; 78. plaaggeest; 80. 
nietsnut; 82. helium (scheik. afk.); 85. heden.

De oplossing van de puzzel van vorige keer luidde:

Wat een voetbalseizoen voor Rotterdam

De puzzelmaker maakte een foutje met de derde letter van het tweede woord, waar een ‘e’ uitkwam in plaats van 
een ‘n’. We besloten daarom beide mogelijkheden als oplossing goed te rekenen. Onder de vele goede inzendingen 
verlootten we we vijf exemplaren van het boek ‘Het grootste van het grootste’ over leen en werk van Abraham 
Tuschinski. De prijswinnaars zijn: Elma Schreuders-Voorschuur, Ronald Schotte, Heleen van Persie, I. Eksteen en 

J.W. van Dorst.

Voor de nieuwe puzzel hebben we als prijzen weer drie waarde-
bonnen van 30 euro voor restaurant en partycentrum De Theetuin 
in Rijsoord, te besteden bij de huur van een bowlingbaan of 
fluisterboot. 

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat we uw oplos-
sing van de puzzel voor donderdag 18 mei 2023 bij ons binnen hebben. Stuur uw 
oplossing naar info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
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Horizontaal 1. plaats in Noord-Brabant; 7. kostbaar hoofdsieraad; 12. zachte liefkozing; 13. het is in
orde; 14. rul en pulverig; 15. inhoudsmaat (afk.); 17. teken; 19. de gehele filmploeg; 21. multiple sclero-
se (afk.); 22. tuinafscheiding; 24. medewerker van een blad of tijdschrift; 27. vordering; 28. plaats in Gel-
derland; 30. gymnastiektoestel; 31. beangstigend; 32. behaagziek; 33. lidwoord; 35. schoenmakersge-
rei; 37. gekke koeienziekte (afk.); 38. plaats in Limburg; 41. vangwerktuig; 42. mengel van melk en meel;
44. online taxidienst; 46. drankgelegenheid; 47. tijdperk; 48. bouwstijl; 49. plezierig; 50. insectenetend
zoogdier; 52. taaie grondsoort; 54. strak naar een punt kijken; 56. oorhanger; 58. deel van een breuk; 61.
nachtroofvogel; 62. speciale speelkaart; 64. rivier in Engeland; 65. deel van bestek; 67. bejaard; 68.
vochtig; 70. zuurachtig; 72. alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.); 73. plaats in Gelderland; 76.
knaagdier; 77. natrium (scheik. afk.); 78. merg van een palm; 79. weg met bomen; 81. deel van een
mast; 82. deel van een huis; 83. dagblad; 84. honkbalterm; 86. werelddeel; 87. trek in voedsel.

Verticaal 1. telwoord; 2. muzieknoot; 3. lage zangstem; 4. melkklier; 5. Venetiaans vaartuig; 6. compu-
terschijfje; 7. onderwijzer; 8. riviertje in Noord-Brabant; 9. zet of por; 10. oude lengtemaat; 11. verkeerde
slag; 16. soort dakbedekking; 18. Europeaan; 20. deel van het lichaam; 21. Chinese vermicelli; 23. kleur
van de regenboog; 25. plaats in Duitsland; 26. proefwerk of toetsing; 27. adellijk; 29. zangvogel; 32.
groot water in Nederland; 34. vogelsnavel; 36. deel van een kamer; 37. kraag aan een toga; 39. larve
van de langpootmug; 40. telwoord; 42. merkteken in vaarwater; 43. hapje bij een aperitief; 45. cilinder;
46. gevangen verblijf; 51. haarversteviger; 53. explosieven opruimingsdienst (afk.); 54. open grasland in
Afrika; 55. uitstraling die een mens omgeeft; 56. dienstmeisje; 57. rivier in Rusland; 59. groot binnenwa-
ter; 60. overblijfsel; 62. beoefenaar van judo; 63. plaats in Overijssel; 66. familielid; 67. deel van gelaat;
69. open plek in een bos; 71. grappenmaker; 73. Spaanse schilder; 74. eeltachtige huiduitwas; 75. werp-
pijltje; 78. plaaggeest; 80. nietsnut; 82. helium (scheik. afk.); 85. heden.

KRUISWOORDPUZZEL

Bananen
Het verhaal over bananen in De Oud-Rotterdam-
mer van 4 april kwam bekend voor. Zulk werk 
heb ik ook 2,5 jaar gedaan van 1962 tot 1964 bij 
een grossier in vers fruit, zuidvruchten en bana-
nen op het Noordplein in Rotterdam. Bij ons wer-
den de bananen op maandagmiddag aangeleverd 
uit Antwerpen en in de rijpkamers gehangen in 
loodsen in de Kievitsstraat. Onze werkweek was 
aardig gevuld door het bananenkarwei. Ik vond 
het leuk om het verhaal te lezen en misschien is 
komt er een keer de gelegenheid om met anderen 
oude herinneringen op te halen.

Nel Verzijden
Capelle a/d IJssel
asnel.verzijden@planet.nl

CCtje Gerard Cox
Even een reactie op de column van Gerard Cox 
van twee kranten hiervoor. Bij het lezen van het 
N woord, ik wist ook niet wat het betekende, 
moest ik denken aan het spelletje “Raden Maar” 
waarbij Frans Halsema het antwoord geeft op het 
te raden geluid. Het antwoord zou dus nu luiden: 
Is het een “N” uit Mozambique? Geen enkele 

radiozender zou dit nu nog durven uitzenden, 
het zou tot veel beroering zorgen en zelfs leiden 
tot heftige debatten in de 1e en 2e Kamer. Zoals 
opgemerkt mogen bepaalde woorden niet meer 
gebruikt worden die eigenlijk heel gewoon zijn. 
Censuur? Het woord neger (N woord) is afgeleid 
van het Latijnse woord “Niger” dat zwart bete-
kent en een aanduiding is voor donkerhuidige 
mensen zoals “Blank” de term is om mensen aan 
te duiden met een bleke huid. Het woord “mof 
of moffen” werd bij ons in de familie als een 
gewoon woord gebruikt, niet het woord “Duitser 
of Duitsers”. Mijn opa, de man heeft vijf dagen 
tegen de moffen gevochten om vervolgens vijf 
jaar lang in Duitsland, of zoals hij altijd zei 
“Mofrika”, als krijgsgevangen door te brengen 
had een gloeiende hekel aan onze Oosterburen. 
Niet zo gek dat je dan de rest van je leven het 
scheldwoord “Mof” voor “Duitser” gebruikt. 
Zelfs koningin Wilhelmina gebruikte tijdens haar 
speeches voor radio Oranje het woord “Moffen” 
i.p.v. “Duitsers”.

R. den Outer
r.denouter@kpnplanet.nl

Ongehoorzaam, maar aan de dood ontsnapt
Over het Vergeten Bombardement heb ik ook een verhaaltje. Wij woonden destijds in de Watergeus-
straat. Ik was 6 jaar. Mijn oudste broer van 12 had een vrije middag, maar moest die dag van mijn 
moeder kleding ophalen bij een naaister in ik meen de Kleine Visserijstraat, zo’n 700 tot 800 meter 
verderop. Hij had er geen zin in en stelde het voortdurend uit. Toen kwam er ook nog een vriend op 
visite en duurde het nog langer voor hij zou gaan. Hij was dus ongehoorzaam. Maar achteraf heeft hij 
verschrikkelijk veel geluk gehad. Het bombardement kwam en kort daarna sprak mijn vader de man 
van de naaister. Hun huis was helemaal platgegooid en zijn vrouw en twee of drie kinderen waren bij 
het bombardement omgekomen.
Mijn broer was dus aan de dood ontsnapt door ongehoorzaam te zijn. Later is hij cum laude voor drie 
studies geslaagd en hij is 92 geworden.

G. Bloemhoff
g.bloemhoff@hotmail.com
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Horizontaal 1. plaats in Noord-Brabant; 7. kostbaar hoofdsieraad; 12. zachte liefkozing; 13. het is in
orde; 14. rul en pulverig; 15. inhoudsmaat (afk.); 17. teken; 19. de gehele filmploeg; 21. multiple sclero-
se (afk.); 22. tuinafscheiding; 24. medewerker van een blad of tijdschrift; 27. vordering; 28. plaats in Gel-
derland; 30. gymnastiektoestel; 31. beangstigend; 32. behaagziek; 33. lidwoord; 35. schoenmakersge-
rei; 37. gekke koeienziekte (afk.); 38. plaats in Limburg; 41. vangwerktuig; 42. mengel van melk en meel;
44. online taxidienst; 46. drankgelegenheid; 47. tijdperk; 48. bouwstijl; 49. plezierig; 50. insectenetend
zoogdier; 52. taaie grondsoort; 54. strak naar een punt kijken; 56. oorhanger; 58. deel van een breuk; 61.
nachtroofvogel; 62. speciale speelkaart; 64. rivier in Engeland; 65. deel van bestek; 67. bejaard; 68.
vochtig; 70. zuurachtig; 72. alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.); 73. plaats in Gelderland; 76.
knaagdier; 77. natrium (scheik. afk.); 78. merg van een palm; 79. weg met bomen; 81. deel van een
mast; 82. deel van een huis; 83. dagblad; 84. honkbalterm; 86. werelddeel; 87. trek in voedsel.

Verticaal 1. telwoord; 2. muzieknoot; 3. lage zangstem; 4. melkklier; 5. Venetiaans vaartuig; 6. compu-
terschijfje; 7. onderwijzer; 8. riviertje in Noord-Brabant; 9. zet of por; 10. oude lengtemaat; 11. verkeerde
slag; 16. soort dakbedekking; 18. Europeaan; 20. deel van het lichaam; 21. Chinese vermicelli; 23. kleur
van de regenboog; 25. plaats in Duitsland; 26. proefwerk of toetsing; 27. adellijk; 29. zangvogel; 32.
groot water in Nederland; 34. vogelsnavel; 36. deel van een kamer; 37. kraag aan een toga; 39. larve
van de langpootmug; 40. telwoord; 42. merkteken in vaarwater; 43. hapje bij een aperitief; 45. cilinder;
46. gevangen verblijf; 51. haarversteviger; 53. explosieven opruimingsdienst (afk.); 54. open grasland in
Afrika; 55. uitstraling die een mens omgeeft; 56. dienstmeisje; 57. rivier in Rusland; 59. groot binnenwa-
ter; 60. overblijfsel; 62. beoefenaar van judo; 63. plaats in Overijssel; 66. familielid; 67. deel van gelaat;
69. open plek in een bos; 71. grappenmaker; 73. Spaanse schilder; 74. eeltachtige huiduitwas; 75. werp-
pijltje; 78. plaaggeest; 80. nietsnut; 82. helium (scheik. afk.); 85. heden.

KRUISWOORDPUZZEL

VOLG

OP FACEBOOK
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RESERVEER UW TICKETS ONLINE OP WWW.SPIDO.NL

Al meer dan 100 jaar het icoon 
van de Rotterdamse haven

HIGH WINE
CRUISE

DAGTOCHT
WILLEMSTAD

FutureLand Experience

MOEDERDAG HIGH TEA CRUISE

DAGTOCHT
WOUDRICHEM

DAGTOCHT 7 RIVIEREN EN
DELTAWERKEN

VADERDAG 
CRUISE

DAGTOCHT LAND VAN
HEUSDEN EN ALTENA

Driedubbel genieten voor de 
wijnliefhebber. Rondvaart, 
heerlijke wijnen en veel lekkere 
bijpassende gerechten.

Spido neemt u mee op een 
indrukwekkende reis terug in de 
tijd naar het tijdperk van Willem 
van Oranje.

Dé complete dagtour om de Rotterdamse haven te beleven. 
Reis door 100 jaar havenontwikkeling naar FutureLand 
per luxe touringcar vanuit Rotterdam.

Verwen uw moeder met een leuke en uitgebreide 
havenrondvaart van ca. 3 uur terwijl u geniet van een heerlijke 
high tea met diverse zoete en hartige lekkernijen.

Wandel door het middeleeuwse 
decor van de film Oorlogswinter 
en de populaire serie Dokter 
Tinus.

Tijdens deze 135 km lange 
dagtocht varen wij langs 
natuurgebieden, pittoreske 
havenstadjes, havengebieden en 
historische vestingsteden.

Vier vaderdag met een cruise 
van 3 uur en geniet van diverse 
lekkere gerechten aan boord.

Een bijzondere vaartocht door 
het Zuid-Hollandse, Gelderse en 
Brabantse landschap.

3 uur

8 uur

5,5 uur

3 uur

7,5 uur

7,5 uur 3 uur 8 uur

Volw. € 45,95 | Kind* € 30,95
14 mei

Volw. € 64,95 | Kind* € 35,95
20 juli, 10 en 24 augustus

Volw. € 62,95 | Kind* € 34,95
28 mei, 5 juli, 26 juli, 16 augustus

en 31 augustus

Volw. € 64,95 | Kind* € 35,95
13 juli, 3 augustus en 17 augustus

Volw. € 34,95
28 mei, 30 juli, 6, 13 en 20 augustus

HIGH TEA
CRUISE

De ideale invulling van een lazy
afternoon. Een ontspannen 
prettige middag met 
smakkelijke traktaties.

3 uur

Volw. € 42,95 | Kind* € 30,95
25 juni, 17 september, 

29 oktober en 3 december

Volw. € 49,95 | Kind* € 34,95
13 mei, 24 juni, 24 september en

19 november

Volw. € 45,95 | Kind* € 32,95
18 juni

Volw. € 62,95 | Kind* € 34,95
6 juli, 9 en 30 augustus

DAGTOCHT
TIENGEMETEN

CHRISTMAS
BRUNCH

NEW YEAR EVE
CRUISE

Vaar gezellig een dag mee en 
maak een wandeling op het 
prachtige natuureiland 
Tiengemeten.

Ontdek met de Kerst Rotterdam 
vanaf het water en geniet van 
een onvergetelijke Kerstbrunch.

Vier de jaarwisseling aan boord 
van de James Cook en ervaar 
een spectaculaire show vanaf 
het water.

8 uur

4 uur 4 uur

Volw. € 64,95 | Kind* € 35,95
19 juli, 2 en 23 augustus

Volw. € 59,95 | Kind* € 39,95
25 december om 11.00 uur

Volw. € 140,- | Kind* € 80,-
31 december

SEAFOOD
DINNER CRUISE

Stap aan boord en ervaar de
Rotterdamse havens en geniet 
van al het lekkers dat de zee te 
bieden heeft in het seizoen.

3,5 uur

Volw. € 59,95 | Kind* € 39,95
19 mei, 28 juli,

25 augustus, 28 oktober en 

9 december

DAGTOCHT
TWEEDE MAASVLAKTE

Dichterbij een nieuw stuk 
Nederland en haven in 
aanbouw kunt u niet komen.

Volw. € 64,95 | Kind* € 35,95

Iedere dinsdag en zondag in juli en 
augustus. Alle overige maanden
1x per maand 7 uur

UITGEBREIDE
HAVENRONDVAART

Havenrondvaart van 2,5 uur door 
het Rotterdamse havengebied.

2,5 uur

Volw. € 28,50 | Kind* € 16,25
Iedere zaterdag in juli en

augustus om 10.30 en 13.30 uur.

Alle overige maanden 1x per maand

Vaar met ons mee door de 
meest innovatieve havens 
ter wereld.

Volw. € 16,75
Kind* € 9,65 75 min

AFVAARTTIJDEN:

Mei: 09:30, 10.15, 11.00, 
11.45, 12.30, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.30, 
16.15 en 17.00 uur

Juni, juli en 
augustus: 10.15, 11.00, 11.45, 

12.30, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.30, 16.15 
en 17.00 uur

September 
en oktober: 10.15, 11.00, 11.45, 

12.30, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.30 en   
17.00 uur

November en december:
Maandag t/m 
woensdag: 14.00 uur
Donderdag 
t/m zondag: 11.00, 12.30, 14.00 

en 15.30 uur

Of kijk voor ons actuele 
vaarschema op spido.nl.

FAMILIETICKET
2 volwassenen 
en 2 kinderen                      € 49,95
Ontvang 2 x gratis scheepspost, 
het doeboekje met leuke 
opdrachten en ansichtkaarten.

CADEAUVAART
Geef in een feestelijke envelop een 
rondvaart, datum naar keuze.
Makkelijk te bestellen op spido.nl 

Kind* 4 t/m 11 jaar

Volg Spido:

spido.nl

Willemsplein 85

3016 DR Rotterdam

+31(0)10 275 99 99

Kijk op spido.nl voor tijden en tickets.

‘t leukste uitje 
op het water

De nummer 1 
havenrondvaart 
van Rotterdam

Meer informatie:
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