
U schrijft: Rotterdam is 
tegenwoordig een shopping 
paradijs. U vraagt: maar was 
dat vroeger ook zo? Ik glim-
lach stilletjes. Vroeger was 
het véél leuker en prettiger. 
Ja, ik weet: vroeger was het 
beter…. Ik probeer die hou-
ding te vermijden, maar nu 
even niet. 

De 50-er jaren: de “oude” Bijenkorf, 
(nu hoek Schiedamsedijk-Churchill-
plein) waar ik aan tafel moest staan 
om aan het rietje in mijn ijssorbet 
te kunnen zuigen. Zo hoog was het 
glas, en zo klein was ik. De textiel-en 
kledingwinkel Gerzon, met prachtige 
brede, loper-beklede trappen en in de 
liften een bediende die bij alle verdie-
pingen de artikelen afriep. Ik herinner 
me nog de geur en de voorname pret-
tige rust van die winkel. 

Lijnbaan
Later, een hele dag statten met mijn 
zusje en moeder. Een paar maal per 
jaar. In de 60-er, tot en met begin 
90-er jaren. Van ’s morgens al vroeg 
tot sluitingstijd. We keken ernaar uit. 
De Lijnbaan: trots waren we toen dit 
verkeersvrije, van prachtige bloem-
perken voorziene winkelparadijs in 
1953 geopend werd. Mijn vader legde 
uit dat een  lijnbaan  een deel was van 
de touwslagerij, daar in vroeger jaren 
gevestigd. 
Na een uur neuzen bij Schreuder (kle-
ding), Bartels (porcelein, vazen, 
serviesgoed etc.) of Zumpolle (hand-
schoenen en tassen), naar Scheffers, 
koffi e met slagroom drinken en een 

taartje; beneden, de zitjes achter 
de winkel. Voor de lunch, een paar 
uurtjes later, naar het restaurant boven, 
voor de Lijnbaancroquet en aan het 
eind van de dag nog wat lekkers mee 
voor thuis. 
Naast een aantal mooie kledingwin-
kels zoals Punselie ,  Spagnoli ,  Filia, 
en in de 80-er jaren Gigi, De Bon-
neterie ,  Laura Ashley ,  en natuurlijk 
altijd Meddens, kon je op de Lijnbaan 
terecht voor schoenen onder andere 
bij Bally, onze favoriet. De winkels 
waren deel van kleine ketens met 
vestigingen in andere steden, of het 
waren kleine zelfstandige winkels. De 

Lijnbaan had alles: luxe toiletartikelen 
en make-up bij Frits de Goede, daar 
waren Van Veen, met Oosters georiën-
teerde spullen, een schilderijenwinkel 
(de naam is me ontschoten), sieraden 
van Heetman en Siebel ,  wijnhandel 
Jan van Breda, de winkel met luxe 
interieurartikelen Edera van mw Vos 
met juffrouw Hermien in de winkel, 
Voorhoeve & Dietrich voor boeken 
tot en met Rijken & De Lange, waar 
je piano’s en vleugels kon kopen! De 
variatie van winkels en artikelen was 
groot en verrassend. Dan ook nog 
even de Coolsingel oversteken naar 
Au Goût Artistique, voor aardige va-

zen, keukentextiel, kannetjes en beeld-
jes, en natuurlijk naar Jungerhans, 
waar werkelijk alles mooi was. Com-
plete, 85-delige serviezen – alleen om 
naar te kijken! – maar ook kleinmeu-
belen etc. En dan de kelder, met alles 
voor de keuken. Daar vond je vaak 
leuke aanbiedingen. Noemden we dat 
niet de Profi tahal? Dan nog even naar 
Ter Meulen, voor de meest praktische 
spullen van allerlei soort. Aan de 
overkant daarvan, op het Binnenweg-
plein, was de meubelshowroom van 
Piet van Reeuwijk. Daar hebben we 
dagen doorgebracht om alle meubels 
te kiezen voor ons nieuwe huis. Wie 

je als eerste daar ontmoette was Mw 
Marie van Reeuwijk zittend aan een 
groot bureau, meteen bij de ingang. 

Bijenkorf
Ja, en altijd was er De Bijenkorf. Met 
Sinterklaas bekeken we de prachtige 
etalages met bewegende dieren en 
klimmende Pieten. Je wist er blin-
delings de weg. Het was een beetje 
thuiskomen; met ook daar vaak, koffi e 
en lunch tussendoor. Uren kon je er 
doorbrengen.

Lees verder op pagina 8 en 9. 
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 En nu een speciale Vaderdagmok!   
Na het succes van de Moederdagmokken van De Oud-
Rotterdammer kon het natuurlijk niet uitblijven: de 
Vaderdagmok. Vanaf nu zijn ze te bestellen, met de pas-
sende tekst ‘Voor mijn toffe vader’ als opdruk.

  Deze mok is een leuk cadeautje voor Vaderdag, zondag 18 juni, of voor 
een verjaardag of speciale gelegenheid. De mok kost 14.25 exclusief ver-
zendkosten en is te bestellen in de webshop van De Oud-Rotterdammer, 
te vinden op www.deoudrotterdammer.nl   

 Vakantiestress   
 ?Heb je alles in de koffer? Zijn alle ramen dicht? Is het gas uit? Heb je de route? 
Heb je de oplader van de telefoon? En die van je computer?
Herkenbaar?

    Aad Onderstal
haonderstal@hotmail.com

Mient 16c • 2903 LC  Capelle aan den IJssel
Tel. 06 - 30 65 26 09 •       Andersgedenkmonumenten

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

  Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Incl. alle koelingskosten.
- Laatste verzorging, verv oerskosten, 

uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels), 
plechtigheid en condoleance (90min) 
kosten crematie, aangifte overlijden, 50 
consumpties. 

Uitvaart compleet  € 4750,-

v.a € 3500,- 

-  Budget 
uitvaart € 1575,-

-  Basis 
uitvaart

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

van 10-16 uur bij de Heritage Auctions 
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.
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De Magistraat 
in het centrum 
van Rotterdam

1 JUNI  |  8 JUNI
14:30 - 16:30 uur

INLOOPDAGEN
Exclusief wonen met zorg

Meer informatie of (optioneel) aanmelden? 

Kijk op www.domusmagnus.com/opendag of 

scan de QR-code. 

Zoekt u een geschikte woonzorglocatie voor uzelf of een dierbare?  
Tijdens onze inloopmiddag tussen 14:30 en 16:30 uur kunt u vrijblijvend in 

gesprek met de locatiemanager Ernst Diek, hij vertelt u graag meer over de 

liefdevolle en persoonlijke zorg aan ouderen met dementie of een fysieke 

beperking. U kunt ook een aantal appartementen bezichtigen en vrijwilligers 

kunnen langskomen om zich te oriënteren tijdens de open dag.

De Magistraat  |  Henegouwerlaan 70-82  |  3014 CE Rotterdam  |  085 0813 213

wonenbij@domusmagnus.com  |  www.domusmagnus.com

Zoekt u een geschikte woonzorglocatie voor uzelf of een dierbare?  
Tijdens onze inloopmiddag tussen 14:30 en 16:30 uur kunt u vrijblijvend in 

gesprek met de locatiemanager Ernst Diek. Hij vertelt u graag meer over de 

liefdevolle en persoonlijke zorg aan ouderen met dementie of een fysieke 

beperking. U kunt ook een aantal appartementen bezichtigen en vrijwilligers 

kunnen langskomen om zich te oriënteren tijdens de open dag.

Ernst Diek, 
Locatiemanager 

www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom o.b.v. 2 personen en excl. € 37,50 reserveringskosten, 
Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage.

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 89910-daagse busrondreis
Schotse Hooglanden

vanaf p.p.

€ 899 reiscode: ebtul0210-daagse busreis
Wenen en het Wienerwald

reiscode: eegb304reiscode: eegb304

vanaf p.p.

€ 969reiscode: ebdom0110-daagse busreis
Noord-Italië en een vleugje Lago Maggiore

vanaf p.p.

€ 1179reiscode: ebdav0110-daagse busreis
Genieten in het Zwitserse Graubünden

vanaf p.p.

€ 739reiscode: ebbee028-daagse busreis
Rügen, eiland aan de Oostzeekust

vanaf p.p.

€ 939reiscode: eblev0312-daagse busreis
Relaxen aan het Meer van Levico

Wilt u nog
even

een 
eerdere krant

teruglezen?

lekker

W
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Deze is ook 
online te bekijken!

www.deoudrotterdammer.nl

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

    € 6,00

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL 0180 - 820244

Banden voor de 
Caravan te koop 

Kleine zelfstandige en particulier,
koopt zijn banden hier!

Elke zaterdag opruiming!
Heeft u een reserveband/wiel nodig?

0653 438 087 



Wij stonden altijd voorin op de 
Putselaan ter hoogte van de Goede 
Hoopstraat. De start en finish waren 
in het midden op de Maashaven oost-
zijde bij de fietsenwinkel van Willem 
Buitendijk. De renners reden naar de 
Putselaan langs de overgang waar 
Rein Wolters stond te kijken. In elk 
geval niet via de Pretorialaan, maar 
wel over de Hilledijk, Paul Kruger-
straat, Bloemfonteinstraat en langs de 
kop van de Pretorialaan weer naar de 
Maashaven.

Wielervak
Wat mij opviel in Wolters´ verhaal is 
dat de afkortingsletters WBR niet zijn 
verklaard. Het is toch wel belangrijk te 
weten dat de hoofdsponsor/organisator 
Willem Buitendijk Rijwielen was. En 
het verbaast me eveneens dat niet één 
keer de naam is genoemd van de wiel-
renner, die deze koninklijke ronde ei-
genlijk alle keren domineerde en won, 
de Bossche wielrenner Gerrit Schulte. 
Zij sportcollega Bok de Korver van de 
Goereesestraat was een goede tweede. 
De ´Wachtmannetjes´ moesten toen 
het wielervak nog leren en de destijds 
bekende tourrenner Wim van Est heb 
ik er jammer genoeg nimmer aan de 
startstreep gezien. Voor mij dus niks 
feesten of markten. Koninginnedag 
was De Wielerronde. Later moesten 
we eerst mee naar de Beurstrappen om 
onder leiding van mevrouw Grimberg-
Huizer de Oranje-Volkszang uit te ju-
belen van het ‘Wilhelmus’, ‘De blanke 
top der duinen’ en een ‘Scheepje in de 

haven landt’ via ’t Is plicht dat ied’re 
jongen’ tot ‘Wilt heden nu treden’ uit 
Valerius’ Gedenkklank.

Straatschennis
De Putselaan beheerste overigens mijn 
leven omdat ik van 1945 tot 1949 
op de mulo In de Wielerstraat heb 
gezeten met als dependance de Bethel 
en Pniëlschool aan de Strevelsweg. 
Het gymnastieklokaal van de school 
Wielerstraat was aan de achterzijde, 
toegankelijk vanuit de Kegelstraat. Op 
een dag zat ik op de bagagedrager van 
de fiets met een vriendje en we reden 
van de Wielerstraat naar de Kegel-
straat. Een juut hield ons staande, want 
dat mocht niet, je moest een fietszitje 
hebben. We moesten onze adres-
sen opgeven en een dag later stond 
oom agent thuis aan de deur met een 
proces-verbaal, dat ik me had schuldig 
gemaakt aan straatschennis. De straf 
was een zaterdagmiddag doorbrengen 
op het politiebureau Sandelingplein. 
Daar zaten we met nog een mannetje 
of 25 andere straatschenders, die om 
de beurt tegen een boksbal moesten 
slaan. Een al wat oudere oom agent 
hield tussendoor een opvoedende 
preek. Vóór schooltijd was het altijd 

voetballen op het pleintje tussen Hille-
vliet en Slaghekstraat met op de hoek 
het café van voetballer Bas Paauwe. 

Rood oor
Toen we ooit een keer de tijd vergeten 
waren en te laat bij de al gesloten 
schooldeur kwamen, en ik toevallig 
voorop stond, kreeg ik van meneer 
Gerritsen zo’n enorm harde knal voor 
mijn kop, dat mijn oor voor altijd rood 
heeft gemaakt. Meneer Gerritsen zou 
subiet ontslagen zijn als het in deze 
tijd gebeurd zou zijn, met bovendien 

een maand hechtenis. Natuurlijk was 
het bij die wielerronde niet zo druk als 
afgelopen koningsdag 27 april op het 
Afrikaanderplein. Het was een hap-
pening die er mocht zijn.’’

Aad van der Leer
aadvanderleer@ziggo.nl

(Opgetekend door Rein Wolters)

Ronde van Feijenoord een begrip
Met interesse het wielerverslag gelezen van Rein Wolters in DOR 
van 18 april. Ik ben van 1933 en woonde van 1939 tot 1958 in de 
Heenvlietstraat in de Tarwewijk. Ik heb in mijn jonge jaren ver-
moedelijk geen Koninginnedag-wielerronde in de Afrikaanderwijk 
overgeslagen.” 
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De Ronde van Feijenoord trok veel publiek.

CCtjeCCtje

Dit alles heeft verder nergens iets mee te 
maken, maar het schoot me te binnen toen 
ik dit stukje wilde beginnen met de zin, “En 
verder hoorde ik zoëven dat Arne Slot trainer 
van ons Feyenoord blijft”

Ik weet niet hoe het met u is maar ik vind dit 
geweldig nieuws.

Ik vind het ook zo’n ongelofelijk verstandig 
van die man. Het moet een wijs iemand zijn, 
die zich niet laat verblinden door een hele 
hoop “schone schijn”.

Het moet niet eenvoudig zijn in het krankzin-
nige miljoenenbal dat zich rond je afspeelt je 
gezonde verstand te blijven gebruiken. En dat 
is precies wat hij naar mijn idee heeft gedaan. 
Ik weet natuurlijk niet wat hem tot de beslis-
sing heeft gebracht, maar het zou best eens 
zo zijn gegaan: dat hij heeft gedacht “Vijf 

miljoen, tien miljoen, twintig miljoen, een 
huis, een landhuis, een paleis, een Maserati, 
twee Maserati’s, waar gaat dit nou helemaal 
over… Ik ben een voetbaltrainer, en ik heb dit 
seizoen met een aantal fijne gasten geweldig 
gepresteerd. Maar ik ben nog niet klaar, we 
gaan Europa in en wat ik in Nederland heb 
gepresteerd kan ik daar ook, met een zinnetje 
uit het op het ogenblik beroemdste Feyen-
oordlied; “Ze zullen wat beleven! “

Het getuigt dus ook van een enorm zelfver-
trouwen en het zou best eens kunnen dat dat 
een positieve invloed heeft op de spelers-
groep. Dat zijn zulke jonge jongens, die Rot-
terdams- Turkse middenvelder waarvan ik nu 
even niet weet hoe je zijn naam schrijft, is pas 
tweeëntwintig (!) , die kunnen ook nog best 
een jaartje wachten met het binnenhalen van 
het grote geld. Bovendien gaat Feyenoord in 
elk geval de Champions League, ik hoop dat 

ik het goed schrijf, in en is er een hoop geld 
te verdelen, niet astronomisch veel in deze 
waanzinnige tijden, maar beschaafd veel zal 
ik maar zeggen.

Ik denk dat ook de Feyenoordleiding een 
groot compliment verdient. Het moet een 
hele klus zijn geweest om normaal te blijven 
denken, de wal bij het schuurtje te houden en 
dan toch op zo’n positief resultaat uitkomen. 
Zulke verstandige mensen, ik begrijp dat 
het vooral de voorzitter betreft, hebben we 
bij onze club heel lang niet gehad, en nu 
druk ik me zachtzinnig uit. “Geen woorden 
maar daden” mensen, nuchter Rotterdams 
denkvermogen en daadkrachtig handelen, 
oh, wat heb ik daar in mijn jonge leven als 
supporter dikwijls naar gesmacht. En wat zou 
het een zegen zijn als het gezond verstand zou 
zegevieren en onze club een nóg geweldiger 
seizoen zou gaan neerzetten.

En tenslotte nog even dit: Vorige keer schreef 
ik tot mijn schande “Hoe je het ook wend of 
keert…” Ziet u de fout?

Het moet natuurlijk “wendt” zijn. Voor velen 
misschien een opsteker: ook ik ben niet 
onfeilbaar.

Gezond verstand
“En verder hoorde ik zoëven,
Hiernaast het lied “Lang zal die leven”,
geweldig naar ik vrees, Kees…”

Dit zijn de laatste regels van het lied “”Verdomme Kees”, geschreven door Frans Halsema 
en Michel van der Plas. Van de laatste is dat een schuilnaam, want hij heette Ben Brinkel. 
Een buitengewoon getalenteerde tekstschrijver, eigenlijk een dichter, die veel heeft geschreven 
voor Wim Sonneveld. Zoals bijvoorbeeld “Tearoomtango” en “Frater Venantius”. fo
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Adverteren in ?
Bel Timo: Tel. 0180 - 820244

Gerrit Schulte won meermaals in Feijenoord.
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden? 
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Vraag dan een vrijblijvend en gratis adviesgesprek aan. 
We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot 100% uit de 
(basis) verzekering.  
  
Behandeling aan huis mogelijk!

ZONDAG 28 MEI

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

BRUNCH- EN DINNER CRUISES

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, 
koffie, thee, live muziek & entertainment. 

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00
Juni 11, 18*  Juli 2, 16  
Aug 6, 20, 27  Sep 2*, 3*  
Okt 1, 29   Nov 12

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment. 

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15   
Juni 10   Juli 1, 15   
Aug 5, 19*  Sep 2*, 16, 30  
Okt 14*, 28  Nov 11*, 25

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

07:30uur - 22:00uur

v.a. € 89,50
Inclusief cruise, lunch, 

dinerbuffet, dessert en warm bittergarnituur
07:30uur - 22:00uur

dinerbuffet, dessert en warm bittergarnituurdinerbuffet, dessert en warm bittergarnituur
www.rederijfortuna.nl

   
1, 15   
2*, 16, 30  

DE LECKERS BOOT ROTTERDAM

WWW.LECKERS.NLWWW.LECKERS.NL

VanafVanaf

€ 42,50,-
Inclusief rondvaart 2,5 uur 

en koud- en warm dinerbuffet

   
1, 15   

DE LECKERS BOOT ROTTERDAM
Afvaartijden: 16:00 & 18:30 & 19:00

DAGTOCHT  VOLENDAM

IEDERE VRIJDAG, IEDERE VRIJDAG, 
ZATERDAG EN ZONDAGZATERDAG EN ZONDAGZATERDAG EN ZONDAG

IEDERE VRIJDAG, 
ZATERDAG EN ZONDAG

Inclusief cruise, lunch, 

ZATERDAG 29 JULI 

 Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

Bij ons staat 
persoonlijk
contact, kwaliteit 
en service hoog 
in het vaandel!

Showroom en werkplaats:

Ambachtelijke

Al 40 jaar in Rotterdam!

€ 5,25
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 40,-

Normale prijs van € 6,40 tot € 9,07 per maaltijd

                               cvu.nl

Herdacht worden
zoals u bent

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Bergweg 287

Rotterdam

Uitvaartcentrum Bergweg

0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

“Kies voor de uitvaart die bij u past.

CVU is er voor iedereen in de regio.”

Om de laatste rustplaats van uw geliefde er 
verzorgd uit te laten zien, kan ik deze zorg 
liefdevol uit handen nemen. Ook voor het 
plaatsen van bloemen of planten.
Vrijblijvende informatie: 
06-27184125      Astrid@onderdeoudebeuk.nl

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

WADDINXVEEN
GOUWEPLEIN 48
0182 - 61 78 68 0172 - 21 40 76

BOSKOOP
KONINGINNEWEG 4

010 - 421 55 03

ROTTERDAM
HESSEPLAATS 5

DE GOUDEN
INRUILWEKEN
€30,- PER GRAM 
14K GOUD*

*ACTIEVOORWAARDEN VAN TOEPASSING

 w w w . r o b e r t d e n h a a g . n l



Ken je dit nog? 

 288   

 290   Nr.

Nr.

H

Ken je dit nog? Nee, niet alleen de brug, maar vooral wat er op de voorgrond hangt. Kent u de (bij)
naam van dit kunstwerk? Wat vindt of vond u er destijds van? Heeft u er bijzondere herinneringen aan? 
Wij zijn weer nieuwsgierig naar uw verhalen en anekdotes. Typ ze of schrijf ze op en stuur ze naar: 
info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwer-
kerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl is de foto groter (beter) te bekijken.  

Edgar Radke: “Dit is het Mariniersmonument 
aan het Oostplein in Rotterdam. Het is ont-
worpen door Titus Leeser en onthuld op 7.juli 
1963.”

Harry Pruijsten: “Jazeker herken ik, als voorma-
lig marinier, het standbeeld afgebeeld in de Oud 
Rotterdammer van 2 mei. Het staat op het Oost-
plein op de plaats waar vroeger de marinierska-
zerne stond. Laatst genoemde is bij een brand 
op 12 mei 1940 (dus niet bij het bombardement 
van 14 mei 1940) vernietigd. Na de bevrijding 
brengen de Rotterdammers geld bijeen voor dit 
monument, als dank voor de strijd van de ma-
riniers bij de verdediging van Rotterdam in die 
bewuste meidagen. Het beeld is ontworpen door 
Titus Leeser en gemaakt in zijn werkplaats in 
Ommen. Marinier Ben Schierboom stond model 
voor dit standbeeld. Nadat hij model had gestaan 
werd hij voor langere tijd uitgezonden naar de 
Nederlandse Antillen en moest er speciaal even 
voor terugkomen of alle details wel klopten. Op 
5 juli 1963 is het onthuld door Prins Bernhard, 
toen nog gekleed in het uniform van generaal 
der mariniers.

Jac Broekhoven: “Als dienstplichtige heb ik 
in 1962/63 mijn dienstplicht vervuld bij het 
Korps Mariniers. Dankzij de rijke historie van 
het korps en de verhalen van mijn familie uit 
de Hoogstraat/Groenendaal (1940) ben ik nog 
steeds betrokken bij diverse gebeurtenissen. Het 
bronzen Mariniers-beeld van Titus Leeser is op 
5 juli 1963 onthuld door prins Bernhard en gene-
raal J.G.M.Nass Korpscommandant, met gewa-
pende wacht en een detachement oud mariniers. 

Jaarlijks op 10 December om 11.00 uur is er 
rond het beeld de ceremoniële korpsverjaardag 
met gewapende wacht marinierskapel, tamboer 
en pijpers ,oud mariniers. In 2015 heb ik met 
medewerking van de RET 4 grote foto’s kunnen 
plaatsen op de metrowand zuidzijde en een 
fragment van de oude kazerne in het straatvlak 
met medewerking van gemeente Rotterdam wijk 
Oost. Momenteel ben ik bezig met een wandel-
tocht ‘Admiraliteit Rotterdam’ vanaf 1572.”

Han van der Welle-Hagesteijn: “Dit is het mari-
niersmonument op het Oostplein. Zelf heb ik tot 
m’n vijfde jaar (1944) in het niet gebombardeer-
de deel van de Schoutenstraat (nummer 180a) 
gewoond. Met uitzicht op de molen de Noord 
aan het Oostplein.” 

R. v.d. Heuvel: “Standbeeld van de Marinier 
op het Oostplein met op de muur eromheen een 
opsomming van alle veldslagen waar het Korps 
Mariniers gevochten hebben. Ergens eind jaren 
tachtig was ik trambestuurder op lijn 3 en pas-
seerde dit monument heel wat keren op een dag. 
Tijdens een van deze diensten hoorde ik één van 
mijn collega’s over de mobilofoon een noodop-
roep plaatsen, “Centrale Post met spoed politie 
naar het Oostplein, daar staat een vent met een 
geweer” uiteraard werd er gebeld met de politie 
en de nodige auto’s gingen ter plaatse. De betref-
fende trambestuurder mocht naderhand wel wat 
uitleg komen geven bij zijn chef. Ondanks dat 
werd er nog lange tijd gelachen om deze grap.”

Luus Divendal: “Dit standbeeld van de marinier 
stond op de plaats waar voor de oorlog de mari-

nierskazerne stond aan het Oost-
plein met op de achtergrond de 
Admiraliteiskade. Misschien ook 
een leuk weetje: in de mariniers-
kazerne was ook de Rotterdamse 
Schutterij gehuisvest. Vandaar 
gingen zij onder begeleiding van 
de Marinierskapel naar het Schut-
tersveld in Crooswijk (heet nog 
zo) om te oefenen.”

René Stoffels: “Ik was dienst-
plichtig marinier in de Van 
Ghentkazerne. Ik was daar 
schrijver (Toelis) bij de afdeling 
‘Opleidingen’. (Daar kwamen de 
jonge aangemelde vrijwilligers 
binnen.) Degene die model heeft 
gestaan voor het standbeeld was 
korporaal/sergeant ‘Schierboom’. 
Regelmatig zag ik hem vertrekken 
naar de kunstenaar om model te 
gaan staan. Hij kwam dan langs 
om zich te laten zien in de pose 
zoals hij voor de kunstenaar stond. 
Wanneer het standbeeld is ge-
plaatst en onthuld dat weet ik niet, 
want ik ben terug gegaan naar m’n 
woonplaats Nijmegen. Daar kwam 
Schierboom ook vandaan.”

Jan H. Boshuizen (Marno 12268): “Jazeker! 
Ik was dienstplichtig marinier van september 
1962 tot en met april 1964. Met de opening van 
het monument ‘De Marinier’ op het Oostplein 
op 5 juli 1963 was ik aan het werk op Bureau 
Vervoer in de Van Ghent Kazerne. Ik moest ‘Vrij 
Vervoer’ uitschrijven voor diverse gasten op die 
dag. De opening zelf, door Prins Bernhard en 
onze generaal van Nass, heb ik helaas zelf niet 
kunnen zien. Wel kreeg ik een dag eerder een 
onverwacht bezoek van de generaal zelf in zijn 
trainingspak. Maar ik herkende hem en sprong in 
de houding. Toen vroeg hij: “Weet jij wie ik ben, 
marinier?” Ik zei ‘jawel generaal’. Dat was dat 
en hij vertrok weer. Tot vandaag de dag kijk ik 
altijd met trots naar het prachtige beeld, gemaakt 
door Titus Leeser.”

Cees Verkroost: “Het betreft hier het standbeeld 
van De Marinier op het Oostplein. Op de plaats 
van de gebombardeerde oude Marinierskazerne. 
Voor dit monument heeft de oud adjudant der 
Mariniers Ben Schierboom meer dan 50 jaar 
geleden model gestaan. Hij leeft nog en is 
woonachtig in Zeeland. Ik heb vele jaren de eer 
gehad om op 10 december als commandant van 
de erewacht peloton oud-mariniers op te mogen 
treden. Ik ben enige jaren geleden ook uitgeno-
digd voor het 50 jaar bestaan van dit monument. 
Ieder jaar op 10 december worden drie kransen 
gelegd. Door de burgemeester, de korpscom-
mandant en de oud mariniers. Ook is daar altijd 
de voltallige marinierskapel bij aanwezig.”

Janny Wervenbos-van Driel: “Ja, ik herken dit. 
Dit is het standbeeld van de Marinier. Het is een 
monument dat de mariniers bedankt voor hun 
enorme inzet in het jaar 1940 bij het uitbreken 

van Tweede Wereldoorlog. Bij de onthulling van 
dit standbeeld was ik aanwezig. Ik werkte toen, 
in 1963, bij de Verenigde Brandstoffenhandel 
aan Admiraliteitskade. Dit pand is te zien op de 
afbeelding. Hier is nu het restaurant Kaat Mossel 
gevestigd. Henk Zon (voormalig hoofdverte-
genwoordiger) vertelde mij over de onthulling 
van het standbeeld waarop mijn collega en ik 
vroegen “Henk, kunnen en mogen wij daarbij 
zijn?“ Henk pakte de telefoon en belde daarmee 
naar generaal Nass. Henk vertelde ons dat ook 
wij bij de onthulling aanwezig mochten zijn. Het 
is een bijzondere belevenis geweest.”

Nel van Lindt: “Dit is het beeld van een 
marinier. Het staat op de plaats van de oude 
marinierskazerne die in de oorlog werd gebom-
bardeerd. Hij is herbouwd en staat nu aan het 
Toepad. Tot mijn negentiende jaar (1957) heb 
ik daar met groot plezier aan de Nesserdijk 47 
gewoond. Tot de woningen werden gesloopt 
met de bedoeling de drinkwatervoorziening uit 
te breiden. Daar is niets van gekomen. Hij staat 
nu zo’n honderd meter verwijderd van de Van 
Ghentkazerne. Ik woon nu in Capelle aan den 
IJssel, maar denk met plezier terug aan de avon-
den als om 9 uur de taptoe klonk waar wij elke 
avond naar luisterden. Soms als de wind richting 
mijn huis waait, kan ik nog steeds genieten van 
de trompet en denk ik aan vroeger tijden. Herin-
nering, o zoet verlangen.”

H.E.J. Hoek-Ooft: “Dit beeld is ter nagedachte-
nis aan onze dappere mariniers.. Mijn vader 
was één van hen, wiens schip in brand werd 
geschoten bij Kornwerderzand. Op dezelfde dag 
dat Rotterdam werd gebombardeerd, ‘s avonds 
om 18.00 uur. Het bewuste schip heette de Prins 
Maurits.”

 ‘Daar staat een vent met een geweer’   
Het beeld van De Marinier dat in Ken je dit Nog vier weken geleden op 
de foto stond, werd uiteraard door velen herkend. Lees hun herinnerin-
gen daaraan op deze pagina!
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BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Westhavendomein B.V. • Westhavenplaats 40a • 3131 BT Vlaardingen • Tel.: 010-2477477 • E-mail: info@westhavendomein.nl

Volledige ontzorging voor vastgoedeigenaars en VvE’s

www.westhavendomein.nl

BBTTRR RREEIIZZEENN www.BTRreizen.nl
    055 - 5059500  

    005555 -- 55005599550000  ··  WWWWWW..BBTTRRRREEIIZZEENN..NNLL 

Autovakan es All Inclusive e 
Naar gastvrij hotels met een heerlijke 
All Inclusive vakan e met ‘s avonds gra s drankjes.

Busvakan es All Inclusive e 
Luxe bus excursievakan es met veel extra’s
naar gastvrij hotels op de mooiste plekjes! 

Autovakan es arrangementen n 
Autovakan es met aantrekkelijke arrangementen 
voor leuk vermaak jdens uw vakan e

Fietsts-ss- & wandelvakan eses
Fietsen & wandelen in de mooie toeris sche streken
en natuurgebieden, door BTR Reizen geselecteerd

Riviercruiseses
Riviercruises over Europa’s mooiste rivieren,
volledig verzorgd, mooie vaarroutes & programma

Kerstss -tttt- & nieuwsjaarsreizenen
Sfeervolle en goed verzorgde autoreizen, 
busvakan es & riviercruises met kerstprogramma’s

met de mooiste vakan es 202323
Voor meer informa e kijk online op:
www.btrreizen.nl/btr-brochure/ of bel 055 5059500

met de mooiste vakan es 20
De nieuwe reisbrochure is uit

0223
uituit



In het testament van mijn 
vader is een verpleeghuis-
clausule opgenomen. Wat 
betekent dat?

 Met een verpleeghuisclausule zorgt 
de persoon die het testament heeft 
laten opstellen ervoor dat de erfenis 
niet (volledig) opgaat aan de eigen 
bijdrage zorg. Er zijn verschillende 
formuleringen mogelijk maar al-
lemaal komen ze er op neer dat op het 
moment dat de langstlevende partner 
of echtgenoot permanent wordt 
opgenomen in een zorginstelling 
de niet-opeisbare vorderingen van 
de kinderen/erfgenamen opeisbaar 
worden.
Vanaf het moment dat de vorde-
ringen opeisbaar zijn, worden deze 
namelijk pas zichtbaar in box 3 van 
de langstlevende partner. Tot die tijd 
gaf de langstlevende partner alles zelf 
op en de kinderen niets. De (waarde 
van de) erfdelen van de kinderen 

werden fi scaal tot dat moment gezien 
als ‘bezit’ van de langstlevende ouder. 
Na opname in een zorginstelling geeft 
de langstlevende partner nog steeds 
alleen alle eigen bezittingen (en schul-
den) op maar vormen vorderingen 
van de kinderen een zichtbare schuld 
in box 3. Deze vorderingen zijn bij 
de kinderen vanaf dat moment bezit 
in box 3. Het gevolg is dat het CAK 
– die de eigen bijdrage zorg berekent 
– over een kleiner vermogen de eigen 
bijdrage vaststelt. Overigens zijn de 
vorderingen van de kinderen welis-
waar opeisbaar, maar deze hoeven 
niet uitgekeerd te worden als dat niet 

gewenst of nodig is. Hier kunnen wel 
wat haken en ogen aan zitten.

Overigens berekent het CAK de 
eigen bijdrage zorg op basis van de 
gegevens van twee jaar eerder; dus 
voor 2023 met de cijfers van 1 januari 
2021. Is het vermogen van uw moeder 
op 1 januari 2023 minder dan €31.340 
dan wordt de eigen bijdrage alleen 
over het inkomen van uw moeder 
berekend. Was het vermogen op 1 
januari 2021 hoger dan de vrijstelling 
voor vermogen CAK, vraag dan een 
peiljaarherziening aan bij het (volgens 
het CAK) om met het vermogen van 1 

januari 2023 te rekenen.
Zit het vermogen van uw moeder 
vast in de eigen woning dan is er de 
eerste twee jaar niets aan de hand 
omdat de woning een box 1 woning 
is en sowieso nog niet meetelt voor 
de berekening van de eigen bijdrage. 
Het vermogen dat privé van moeder 
is, kan zij wegschenken om zo haar 
vermogen in box 3 te verminderen. 
Bij het doen van schenkingen moet u 
wel rekening houden met de jaarlijkse 
vrijstelling schenkbelasting €6.035 
voor kinderen in 2023 en €2.418 voor 
alle anderen. Schenkt moeder meer 
dan de vrijstelling dan is er door de 
kinderen tot €138.642 10% schenk-
belasting verschuldigd en daarboven 
20%. Voor kleinkinderen zijn de 
percentages respectievelijk 18% en 
36% en voor alle anderen 30% en 
40%. Door te schenken, is wellicht 
schenkbelasting verschuldigd, maar 
neemt de grootte van het vermogen 
af. Afhankelijk van de grootte van het 
vermogen en hoeveel schenkbelasting 
verschuldigd is, is er eerder of later 
in de tijd een voordeel door de lagere 
eigen bijdrage zorg. Bij een groot 
vermogen kan dit ook tot besparing 
van erfbelasting leiden.  

Testament en 
eigen bijdrage zorg
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Opvolgend gevolmachtigde

In veel levenstestamenten is de echt-
genoot/partner de gevolmachtigde 
van de andere echtgenoot/partner. Het 
is echter zinvol om in het levenstes-
tament ook een opvolgend gevol-
machtigde te benoemen. De volmacht 
in het levenstestament gaat voor de 
echtgenoot/partner meestal direct 
in. Wij adviseren echter vaak om de 
algemene of fi nanciële volmacht voor 
de opvolgend gevolmachtigde pas 
in te laten gaan nadat de opvolgend 
gevolmachtigde met een verklaring 
van een daartoe bevoegd arts heeft 
aangetoond dat de volmachtgever 
niet langer wilsbekwaam is. De 
medische volmacht moet wel direct 
ingaan, want die heeft u over het 
algemeen snel nodig en dan is eerst 
een andere arts raadplegen in verband 
met de wilsonbekwaamheid vaak niet 
mogelijk.

Bedrag of percentage?

Vrijwel niemand weet hoe lang hij 
nog leeft en hoe groot of hoe klein op 
dat moment de nalatenschap precies 
zal zijn. Worden er in een op te stel-
len testament – naast het benoemen 

van de erfgenamen – legaten aan 
bijvoorbeeld goede doelen opge-
nomen, dan is er het dilemma om 
of bedragen toe te kennen of juist 
percentages. Neemt u bedragen op 
en is de nalatenschap maar klein, dan 
blijft er misschien niets over voor 
de erfgenamen. Door percentages 
van de nalatenschap toe te kennen 
aan de legatarissen is er ook voor de 
erfgenamen altijd wat te erven. Het 
nadeel van percentages noemen, is 
dat legatarissen belang hebben bij de 
afwikkeling van de nalatenschap en 
zich – ondanks dat ze slechts schuld-
eisers zijn – kunnen gaan bemoeien 
met de afwikkeling. Is de woning wel 
voor de juiste prijs verkocht of klop-
pen de betalingen wel?

Afspraken vastleggen

We zien vaak dat na het overlijden 
van een eerste ouder niet wordt 

vastgelegd waaruit de nalaten-
schap bestaat en welke waarde die 
vertegenwoordigt. Dat is vooral lastig 
wanneer de langstlevende ouder na 
vele jaren overlijdt en niemand meer 
weet hoe groot de vordering is die 
de kinderen nog op de langstlevende 
ouder hebben. Bij een eerste en enig 
huwelijk is dat nog wel te overzien, 
maar in samengestelde gezinnen 
kan dat tot onaangename situaties 
leiden. Ons advies is dan ook om na 
een overlijden altijd een overzicht te 
maken waaruit blijkt waar de nalaten-
schap bestaat. Hoe bescheiden ook, 
het is altijd beter dan helemaal niets. 
Worden er later problemen verwacht, 
laat dan de notaris een akte maken 
waarin de boedelbeschrijving (+ erf-
delen) is opgenomen. Over een nota-
riële boedelbeschrijving worden over 
het algemeen geen vragen gesteld.  

Uit de praktijk
In gesprekken met onze bellers en klan-
ten is een veelvoorkomende vraag hoe 
zij zoveel mogelijk erfbelasting kunnen 
voorkomen. Wij rekenen dan meestal 
eerst uit hoeveel erfbelasting er ver-
schuldigd zou zijn door de erfgenamen 
van de beller, als deze nu zou overlij-
den. Uitgaande van de vele spookverha-
len over de “graai” van de staat van wel 
50% horen we dan in veel gevallen dat 
dit de beller erg meevalt. 
Zonder testament (en zonder eventuele 
rente-afspraken) en met een vermogen 
van €300.000 is er bij twee kinderen en 
een langstlevende partner van 72 jaar in 
totaal circa €8.500 erfbelasting per kind 
verschuldigd om €150.000 te erven; 
oftewel 5,6% van de nalatenschap van 
beide ouders. Maar ook dat kan als veel 
voelen en dus doen we alles om dit 
bedrag te beperken. Een veel gebruikte 
vorm is toekennen van een legaat aan 
kleinkinderen. Omdat kleinkinderen 
dezelfde vrijstelling erfbelasting hebben 
als kinderen (€22.918 in 2023) scheelt 
dat per legaat 10% van de verschuldig-
de erfbelasting. De meeste grootouders 
kiezen ervoor om de legaten pas toe te 
kennen bij overlijden van de langstle-
vende echtgenoot. En ze beperken zhet 
legaat tot een maximum bedrag, omdat 
de vrijstelling ieder jaar iets hoger 
wordt. Probleem kan zijn hoe de legaten 
te verdelen over alle kinderen en klein-
kinderen en scheve gezichten voorko-
men. Ook daar zijn oplossingen voor. 
Ook erfbelasting besparen? Maak een 
afspraak voor ons gratis en vrijblijvende 
erfcoach-spreekuur of op kantoor. Bel: 
010-3130823 of mail: info@akto.nu.

?

Controleer je bonnetje
Het is zinvol om bij de kassa of 
na het afrekenen de prijzen die 
op het schap staan te vergelijken 
met wat de kassa aanslaat. Er 
blijken regelmatig fouten gemaakt 
te worden; soms in uw voordeel 
maar vaker in uw nadeel. Door de 
prijzen te controleren houdt u uw 
geld in uw zak.

Energiecontract
De prijzen van de energie zakken 
alweer en steeds meer energiele-
veranciers bieden weer contracten 
voor de langere tijd aan. Houdt 
u van zekerheid, dan is een vast 
contract de moeite van het over-
wegen waard. Op de vergelijkings-
sites, zoals gaslicht.com, kunt u 
onderzoeken wat voor u het meest 
gunstig is.
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De ‘oude’ mart op de Maashaven staat ook in 
mijn geheugen gegrift. En dan vooral de aparte 
kramen met onder andere huisraad, verse vis en 
ook bloemen. De standwerkers die met de luide 
stem iets aanboden en waar vele nieuwsgierigen 
op af kwamen en benieuwd waren of er iemand 
gevoelig zou zijn voor het aangebodene.
Tja en daar was opeens het winkelcentrum 

Zuidplein, hetgeen een nieuw fenomeen was in 
Rotterdam Zuid.
Gestat in het Centrum werd er door ons alleen 
voor de vele bioscopen en uitgaansmogelijkheden.

Henk Holleman
henkholleman@planet.nl

Niet alleen met rondkijken maar zeker ook met 
effectief boodschappen doen. We kochten er: 
panties, naaigerei, grammofoonplaten, kleding, 
etenswaar, heerlijke jams, groenten en vlees-
producten. Verder: tuinstoelen, pannen, dropjes, 
allerlei kookgerei, lingerie, make-up, kerstspullen, 
badpakken, boeken, beddegoed, rookgerei, speel-
goed, huishoudelijke artikelen. Echt alles.
De Bijenkorf is er nog steeds, maar het is zo 
anders: kleding en luxe interieurspullen. Toen 
ik een paar jaar terug, de afdeling Louis Vuit-
ton – met hun tassen vanaf € 1500 – binnenliep 
door piepende toegangspoortjes, bewaakt door 
geüniformeerde beveilingsmannen, wist ik dat het 
mijn Beijenkorf niet meer is. Dus zelfs wat er nog 
is, moet ik toch missen.
Wij werden nog niet geplaagd door de verveling, 
de eentonigheid van nu: kleding, eetcafé, nog 
meer kleding, fast food place, jeanswinkel met 
voorgescheurde knieën, een sushi-tent en dan een 
kledingwinkel…... Met zo nu en dan iets anders 
ertussen, maar dan wel van een keten, waardoor 
je in elk winkelcentrum, elke stad hetzelfde te-
genkomt. De winkelvariatie van vroeger, is helaas 

verleden tijd.
Of ik die mis? Jazeker. Een dagje statten met zijn 
drieën was samen gedeelde nieuwsgierigheid, 
plezier over mooie winkels en spullen, over een 
geslaagde aankoop. Een oefening in strijd tussen 
begeerte en beheersing! Inspiratie voor leuke 
ideeën en vooral veel sociaal contact met name. 
met het winkelpersoneel die je in veel gevallen 
goed leerde kennen. Tot de volgende keer!
Dank Oud Rotterdammertje voor deze oproep. Ik 
kom weer langzaam terug van een heerlijke duik 
in het Rotterdams winkelverleden…

Anne-Mieke Stein-Pronk

Statten en naar de mart ‘Statten was ook sociaal 
contact maken’Voor mij betekent dit allereerst een eerbetoon aan de winkeliers in de jaren 50/60. 

De oude, vertrouwde winkeliers op de hoek van de straat zoals de kruidenier, de 
slager, de groenteman enzovoorts, enzovoorts. Waarbij in de beginjaren de bood-
schappen nog opgeschreven werden. Maar niet te vergeten ook diegenen die lang 
de deur kwamen, zoals de bakker en de melkboer. Al hun namen en toenamen 
staan mij nog steeds helder voor de geest.

(vervolg van voorpagina)

Dinsdag 30 mei 2023pagina 8

Markt aan de Maashaven.

  

Bananenman en vlekkenmid-
del
Ik was altijd blij als mijn vader vroeg 
of ik mee wilde naar de markt op het 
Noordplein. Daar was in 1955 altijd 
van alles te beleven. Neem bijvoor-
beeld de bananenman, die luidkeels 
probeerde de kammen bananen aan de 
man te brengen. Er werden grote tros-
sen tegen opbod verkocht en je hoopte 
natuurlijk dat je er een mocht proeven. 
Ook stonden er verkopers met een 
vlekkenmiddel of poetsmiddel dat ze 
graag wilden verkopen. Ze demon-
streerden met de meest bijtende mid-
delen dat vlekken voor de zon konden 
verdwijnen met hun vlekkenwater. 
Dan naar de rommelmarkt. Tweede 
handswinkels bestonden nog niet 
maar daar kon je van alles vinden. De 
koopman prees de spullen luidruchtig 
aan alsof ze nog nieuw waren. Voordat 
we weer naar huis gingen kreeg ik 
nog een zure bom. Mijn dag was weer 
goed, je was gauw tevreden

Ria Blonk-Grooteman
blonk@xs4all.nl

Martje pikken
In 1962 was ik 14 jaar en wij woonden 
op de Putselaan boven Houthandel de 
Hollander. Ik heb toen geholpen bij 
een kraam die stond op het einde van 
de Maashaven, waar er kramen in een 
driehoek stonden.Het was een kraam 
die vers hondenvoer verkocht zoals 
pens, hart, long en strot. Ook werd 
er uierboord verkocht, uiteraard voor 
mensen, die mocht ik snijden op zo’n 
rood snijmachine met een groot rond-
draaiwiel, best een leuke tijd gehad. 
Jaren later was ik getrouwd en woonde 
in Hoek van Holland. Ook toen gingen 
we nog vaak met het gezin naar opa 
en oma op de Putselaan om daar een 
martje te pikken.Ook liepen we dan 
graag over de Beijerlandselaan, met 
zijn gezellige winkels. Een laantje pik-
ken noemde we dat.
Een ritje met de metro naar het 
centrum was favoriet en V&D of C& 
ook de Hema waren leuke winkels 
voor ons.In de V&D had ik nog een 
akkefietje. Ik stond met mijn zus in 
de rij bij het ijs, ging er steeds iemand 
aan de andere kant voor. Ik zei er wat 
van, de dame achter het ijs negeerde 
mij gewoon. Ik werd zo kwaad, dat ik 

de toren ijshoorntjes een optater gaf, 
zodat alles in de ijsbak lag! Ik had 
mijn gram gehaald, geen ijs en gauw 
wegwezen daar. Mooie herinneringen 
aan die tijd.

Joke de Gelder -Rietveld
gelde95@hetnet.nl

Afrikaanderplein
Lekker naar ‘de stat’ en naar ‘de 
mart’! Jazeker vooral die ‘mart’, maar 
die ‘mart’ was dan wel altijd die op 
het Afrikaanderplein. Met ma mee, 
helpen de tas te dragen. Eerst de Hil-
levliet aflopen en dan op de Putselaan 
de ingang van de mart. Bij het eerste 
paadje een patatkraam, regelmatig 
kreeg ik daar van ma een zak ‘patat 
met’. Die moest ik wel op hebben voor 
de tas zwaar werd. De poelier was een 
vaste stop voor eieren. Door naar de 
vismarkt, rechtsaf. Het leukste was 
de bak met paling, die beesten lagen 
daar braaf nog te kronkelen. Door 
naar het eind, de rommelmarkt en 
de boekenmarkt. Een hele kraam vol 
met blote vrouwenboekjes maar ook 
stripboeken, hier is mijn verzameling 
stripverhalen begonnen. Iedere twee 
maanden kon ik van mijn zakgeld 
1 Kuifje-album kopen, Hfl 4,50. Ze 
vallen inmiddels van ellende uit elkaar 
maar ik heb ze nog allemaal. Dan 

terug via het andere pad. Daar stond 
altijd een man met slechts één arm 
makreel te verkopen. Ik bewonderde 
hem altijd omdat hij met die ene arm 
zo makkelijk makreel in een krant kon 
vouwen. En dan terug naar huis, alle 
twee een handvat van de tas tussen ons 
in. Avondeten: brood met makreel die 
pa netjes schoon maakte. Ik weet niet 
hoe vaak we makreel gegeten hebben 
maar als ik nu die lucht ruik moet ik 
weer aan de mart, Kuifje en de eenar-
mige marktkoopman denken.

Anton Zwaanenburg

 Overtas en prijzenspel
In de jaren 60 ging ik samen met mijn 
moeder regelmatig statten. Ze had dan 

altijd een ‘overtas’ bij zich. Hadden 
we iets gekocht bijvoorbeeld bij P&C 
of C&A dan ging het in de tas en de 
rits dicht. Want ja, bij de andere win-
kel mochten ze niet zien dat we ergens 
anders iets hadden gekocht.
Als het over de mart gaat dan herinner 
ik me de plantenverkoper Koedam ( 
naam weet ik niet meer zeker). Zij 
maakten een waar spektakel van de 
verkoop door een soort spel met de 
kopers te spelen en soms van hoog 
naar laag te gaan met de prijs Of meer-
dere stuks te gelijk te verkopen vanuit 
de vrachtwagen.

Kees Corbet
kcorbet@planet.nl

Martje pikken, dan maakte je wat mee!
De markt van vroeger spreekt nog altijd bij velen tot de verbeel-
ding, zoals blijkt uit deze reacties die wij kregen en hier bunde-
len in dit verhaal.

STATTEN  EN  MARTEN
De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam



En wat mis ik V&D nu nog, snuffelde er altijd 
bij de boeken, kleding nou ja alles eigenlijk. En 
natuurlijk niet te vergeten het Prijzen Circus. Heel 
veel leuks gekocht.
En in de stad was natuurlijk Ter Meulen. Die 
was nog fijner dan V&D met elke week allerlei 
koopjes. Heel veel voor m’n uitzet gekocht daar. 
Mijn man vond het ook een leuke winkel want die 
snuffelde graag op de muziekafdeling en daarna 
samen wat eten en drinken in het grote en zeker 
niet dure restaurant. We vonden het heel erg toen 
hij weg ging. Echt jammer want zulke warenhui-
zen bestaan niet meer. Alleen de Bijenkorf maar 
die is veel te duur.

Markt
En dan natuurlijk de mar(k)t. Bijna elke woens-
dagmiddag lopend of bij slecht weer met de tram 
(lijn 2) met mijn moeder naar het Afrikaander-
plein op Zuid voor groente, kaas, wat lekkers en 
wat ik me vooral herinner Scholletjes. Eigenlijk 
wilde ik nooit naar de viskramen, want vond het 
er zo stinken. Maar als die door mijn moeder ge-
bakken scholletjes ‘s avonds op tafel kwamen was 
ik dat gauw vergeten. Smullen geblazen. 
Later ging ik bijna elke zaterdag met mijn man 

naar deze markt. Er stond altijd een grote wagen 
waaruit planten verkocht werden door een rap 
pratende verkoper. Eenmaal, andermaal en ja hoor 
wij hadden een mooie grote plant bemachtigd. Het 
viel niet mee om met dat ding lopend weer thuis 
te komen. Eenmaal thuis pakten we hem voor-
zichtig uit maar er bleef geen blad meer aanzitten. 
Ik moest heel erg lachen want mijn man was zo 
boos. Heel de weg voor niks lopen sjouwen.
Er waren vroeger veel fijne zaken in Rotterdam, 
zoals De Gruyter met z’n snoepje van de week, 
brood van bakker van der Meer & Schoep. En 
mijn man kon de Free Record Shop nooit voorbij 
lopen. Boeken kochten we bij de ECI. Helaas 
bestaan ze niet meer en maakt het winkelen van 
nu minder leuk. Het is in elke stad zo’n eenheids-
worst geworden. Maar toch altijd nog leuker dan 
online shoppen.

Nel Intven
wnrintven@gmail.com

Moeder en dochters wisten de winkels te vinden 
en gingen gezamenlijk statten. Vader en zoon 
vertoefden in de Cineac, naast de Bijenkorf en 
vermaakten zich prima. Gevraagd waarom ze niet 
met ons meegingen was het antwoord van pa dat 
de meisjes “motorbrillen” (bh’s) gingen kopen 
en daarbij waren mannen niet gewenst. Uiteraard 
kwamen die later wel aan de beurt en kregen dan 
ook een outfit. In de namiddag gingen ze bepakt 
en bezakt weer terug naar Zierikzee voor dezelfde 
langdurige reis.
In het jaar 1937 had mijn vader geen tijd of zin 
om naar Rotterdam te gaan. Dit tot spijt van mijn 
moeder die genoot van het jaarlijkse uitstapje. 
Sinds enkele jaren bestond er een vliegverbin-
ding tussen vliegveld Haamstede en vliegveld 

Waalhaven. Een vlucht van 20 minuten met een 
rechtstreekse speciale bus van Zierikzee naar 
Haamstede en ook een transfer van Waalhaven 
naar de Coolsingel. Mijn moeder besprak dit met 
vader en die ging niet mee. Waarschijnlijk omdat 
hij vreesde de tocht niet te overleven. Waarop 
mijn moeder zei: dan ga ik alleen. En zo gebeurde 
het. Vroeg in de morgen vlucht heen en in de na-
middag vlucht terug. Een dagje “statten” in Rot-
terdam je moest er wat voor over hebben maar het 
was het waard. Ook helemaal vanuit Zierikzee.

Jan Bienefelt
Zuidland,
bienefeltjan@kpnplanet.nl

’ Ik mis V&D en  
Ter Meulen nu nog’

Statten met...  
het vliegtuig!

Ik kom er niet vaak meer tegenwoor-
dig, maar vroeger vond ik het geweldig 
om vanaf Zuid met de bus (Wolphaerts-
bocht) en later Metro naar de stad te 
gaan. Als kind woonde ik vlakbij V&D 
en C&A op de Pleinweg. Zo jammer 
vonden mijn moeder en ik het toen die 
verhuisden naar het Zuidplein.

Voor de oorlog woonden ons gezin, 1 jongen en vijf zussen, in Zierikzee.  Mijn 
vader had een bedrijf in het centrum van het stadje. Mijn moeder kwam oorspron-
kelijk  uit Overschie. Eenmaal per jaar ging de hele familie van Zierikzee naar Rot-
terdam om kleding te kopen. Dit uitstapje nam een volle dag in beslag met RTM, 
pont en trein was je circa 6 uur onderweg voordat je op de Coolsingel stond. 
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Het Rodezand en het Beursplein met warenhuis V & D, 
rechts de Hoogstraat. (foto; Stadsarchief Rotterdam)

Qua winkels hadden wij niet te klagen. 
Binnen 200 meter hadden wij drie 
groentewinkels, Slager, Maclean en 
nog een waar ik de naam van ben 
vergeten,  twee slagers, Van Herpen en 
Batenburg, drie melkwinkels, Aurora, 
de ERMI en Molenaar, vier bakkers, 
Van Spronsen, Spinola, de Korenaar 
en Van der Meer en Schoep. En  ook 
nog twee kruidenierwinkels, Van Es, 
en Simon de Wit. Daar werd alles nog 
in zakjes afgewogen.
Mijn vader had een boekwinkel: Van 
Dordrecht. Er was nog een kantoor-
boekhandel, Vos en Aartsen. Verder 
was er nog een postzegelzaak, een 
poppenwinkel, een fotozaak, Lema 
voor manufacturen een juwelier, een 
bloemenwinkel. Last but not least een 
accordeonwinkel en een wielenwinkel. 
Waarschijnlijk had die klanten door 
het hele land heen, want wielen heb je 

niet elke dag nodig. Maar in de jaren 
‘90 was mijn man een boekenmolen 
aan het maken en die wilde er wieltjes 
onder. Toen wist ik daar dus een goede 
zaak voor.

Gunnen
In die tijd na de oorlog deed je altijd 
boodschappen in de buurt. Men gunde 
elkaar ook de klandizie. Nog probeer 
ik altijd bij de kleine middenstand te 
kopen en niet bij de grote winkelke-
tens. Die hebben de kleine midden-
stand kapot gemaakt. Maar dat komt 
ook doordat eind jaren ‘60 de huren 
van de winkels werden vrijgegeven.
Wij hadden ook een actieve winkel-
buurtvereniging. In de jaren vijftig 
werd er een keer een wedstrijd 
gehouden. Er werden boekjes uitge-
deeld, met natuurlijk reclame van alle 
winkels er in. Maar daarbij lag er in 

elke etalage een voorwerp dat er niet 
in thuis hoorde, maar van een andere 
winkel in de straat. Dus bijvoorbeeld 
een pop bij de bakker en een brood bij 
de slager enzovoorts. De schooljeugd 
was daar bijzonder happig op om het 
lijstje in te vullen. De hoofdprijs was 
geloof ik een fiets.

Luxe winkels
In de Zwartjanstraat en Noordmo-
lenstraat (later NoorderBoulevard 
geheten) waren meer luxe winkels, 
bijvoorbeeld Hipke, Cisca en Ameling. 
Die waren als het ware Jungerhans 
in het klein. Maar twee keer per jaar 
gingen wij naar de stad om kleren te 
kopen. Daarbij was favoriet Vroom en 
Dreesman, want die had alles. En ook 
de Profitahal onder Jungerhans. Wij 
gingen op woensdagmiddag want dan 
waren we natuurlijk vrij van school. 
Daarbij was er op woensdagmiddag 
poppenkast op de Coolsingel met Jan 
Klaassen, Katrijn en de Dood van 
Pierlala. Die werd tot groot vermaak 

van iedereen in elkaar getimmerd.
Ook waren er op woensdag na het 
Polygoonjournaal twee tekenfilms in 
de Cineac bij de Bijenkorf.
En wij keken altijd even naar Eras-
mus, want als hij de klok van het 
stadhuis zou horen, zou hij een blad 

van zijn boek omslaan...

Mevr. van Noordennen-van Dordrecht
debarim@vanlingen.net

‘Boodschappen deed je in je eigen buurt’
In de jaren ‘40 en ‘50 woonde ik in de Benthuizerstraat, een win-
kelstraat in het Oude Noorden. Daar was ook nog de Zwartjans-
traat en Noordmolenstraat.

Winkelen in de Zwartjanstraat.

De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam
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 Donderdagmiddagen 1 en 8 juni

Inloopdagen bij De Magistraat in Rotterdam
  Zoekt u een geschikte woon-
zorglocatie voor uzelf of een 
dierbare? Tijdens inloopmid-
dagen op donderdagen 1 en 
8 juni kunt u tussen 14.30 
en 16.30 uur vrijblijvend in 
gesprek met de locatiemana-
ger Ernst Diek van woon-
zorglocatie De Magistraat in 
het centrum van Rotterdam. 
Hij vertelt u graag meer over 
de liefdevolle en persoon-
lijke zorg aan ouderen met 
dementie of een fysieke 
beperking. U kunt ook een 
aantal appartementen bezichtigen en (zorg)medewerkers of vrijwilligers kunnen langskomen om 
zich te oriënteren. Ook heeft u de gelegenheid om al uw vragen te stellen en kunt u een appartement 
bezichtigen. Locatieadres: De Magistraat, Henegouwerlaan 70-82 in Rotterdam. Aanmelden inloop-
middag: https://domusmagnus.com/inloopdagen-bij-de-magistraat-in-rotterdam/ (Zie ook elders op 
deze pagina’s.)

    Zaterdag 3 juni

Kom naar het Openbaar Vervoer Museum
  Zaterdag 3 juni is het Open-
baar Vervoer Museum weer 
open van 10.00 tot 16.00 
uur. Geen parkeerproblemen, 
want alle tram- en busritten 
naar de museumremise en 
terug zijn inbegrepen in de 
toegangsprijs. Neem  tram 
11  vanaf Rotterdam Centraal 
(tramhalte F op het Weena). 
Op deze lijn rijdt op 3 juni een 
Vierasser met aanhangrijtuig. 
Bus 501  rijdt vanaf Alexan-
der, Capelsebrug en Kralingse 
Zoom en  bus 503  vanaf 
Zuidplein, Conradstraat (halte BB) en Melanchthonweg naar de museumremise aan de Kootsekade 
in Hillegersberg. www.rovm.nl/museum Koop je ticket vooraf via de website of bij aankomst aan de 
kassa in het museum Rotterdampas: GRATIS. Junior 4-11 jaar: € 5,00. 12+: € 7,50. (Zie ook elders 
op deze pagina’s.)

  Zaterdag 17 juni

Tom Parker Tribute concert in Het Kruispunt
      Na een succesvolle eerste 
editie van het Tom Parker 
Tribute concert in 2022 zal 
zaterdagavond 17 juni 2023 
de 2e editie plaatsvinden 
in theater het Kruispunt in 
Barendrecht. Geniet mee 
van de mooiste muziek 
van Tom Parker tijdens het 
bijzondere Tribute concert 
in Barendrecht. Kaarten via 
https://www.theaterhetkruis-
punt.nl/ Telefonisch is de 
publieksservice bereikbaar 
op dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur, Bel met 0180-615958.(Zie ook elders op 
deze pagina’s.)

Adverteren in

Bel Timo: 
Tel. 0180 - 820244

  De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

Ouderenzorg op maat in hartje Rotterdam
  Aan de Henegouwerlaan in het centrum van Rotterdam 
staat woonzorglocatie De Magistraat. Een imposant en 
monumentaal pand van buiten, met binnen een huiselijke 
en warme sfeer. Die combinatie maakt bij De Magistraat 
een bijzondere plek om samen (of alleen) te komen wonen 
met zorg. In dit luxe verzorgingshuis in Rotterdam heeft 
Domus Magnus 35 ruime woonzorgappartementen gere-
aliseerd, variërend van 60 tot 120 vierkante meter. Ieder 
appartement heeft een grote woonkamer, één of meerdere 
slaapkamers, een luxe badkamer en een eigen keuken. 
Daarnaast zijn er in De Magistraat diverse gemeenschappelijke ruimtes, zoals een woonkamer, een restaurant en 
een recreatieruimte. Het hele gebouw is volledig afgestemd op de behoeften van ouderen. Er zijn drie liften en 
overal zijn de drempels verwijderd. Elk appartement heeft een persoonlijk alarmsysteem waarmee bewoners 24 
uur per dag hulp kunnen inroepen. Op 1 en 9 juni zijn er inloopmiddagen voor geïnteresseerden. (Zie ook elders 
op deze pagina’s.) Meer lezen over De Magistraat: https://domusmagnus.com/locaties/de-magistraat/

Herinneringen ophalen in Openbaar Vervoer Museum
  Het Openbaar Vervoer Museum in Rotterdam is zaterdag 3 juni weer open. Kom kijken en bekijk 140 jaar geschie-
denis van de Rotterdamse trams, bussen en metro’s. Haal herinneringen op aan hoe je vroeger reisde op de harde 
rode bankjes in onze museummetro. Breng je (klein)kinderen mee voor een ritje in de jeugdlandtram. Of neem 
plaats op de stoel van de trambestuurder. Het wachthuis serveert koffi e met appeltaart en andere lekkernijen. (Zie 
ook elders op deze pagina’s.)

Pearl Jozefzoon en Sharon Kips schitteren in Tom Parker Tribute
  In theater het Kruispunt in Barendrecht is zaterdag 17 juni het Tom Parker Tribute concert.Zangeressen Pearl 
Jozefzoon en Sharon Kips zullen samen met het projectkoor de sterren van de hemel zingen. Ze worden begeleid 
door pianist Arjan Huizer met orkest en band. De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Martin Zon-
nenberg. Zowel Sharon Kips als Pearl Jozefzoon verwierven hun bekendheid door op te vallen met hun bijzondere 
stemgeluid in talentenjachten op televisie. Arjan Huizer is een enthousiaste pianist die steeds meer bekendheid 
geniet door zijn improvisaties op zowel piano als orgel. Martin Zonnenberg is de pater familias van de avond. Met 
zijn jarenlange ervaring als dirigent, pianist en organist weet hij als geen ander het beste uit alle muzikanten te 
halen. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Jan Vayne treedt op in De Doelen
  Hij is altijd een zeer graag geziene gast tijdens de Zondagochtendconcerten in De Doelen: Jan Vayne. De virtu-
oze pianist neemt u zondag 12 november mee in een meeslepende muzikale reis tijdens zijn indrukwekkende 
soloconcerten. Pure, sfeervolle concerten die klassieke muziek toegankelijk maken voor een groot publiek. Dit 
doet hij door bijvoorbeeld ook klassieke en populaire muziek te combineren. Hij neemt u deze ochtend mee door 
eeuwen, landen en muziekgenres. Met zijn onbegrensde techniek en op een interactieve manier – in dialoog met 
zijn publiek – ontstaat er door de improvisaties onverwachte en volstrekt unieke muziek. Elders op deze pagina’s 
meer over het concert van Jan Vayne.
Na het concert van Jan Vayne staan nog de volgende zondagochtendconcerten gepland. Meezingconcert de 
Wannabiezz (10 december), een Schotse ochtend met Rapalje (17 december), White Christmas in De Doelen (24 
december), Tour de Toon – Ode aan Toon Hermans en Van Smartlap tot Opera (10 maart).

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? En 
zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling mun-
ten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction Europe elke woensdag 
een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 
16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desge-
wenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of 
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens 
onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe op de 
Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie.Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944. Donderdag 27 april is Heritage 
Auction Europe gesloten.

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? 
Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van 
familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag 
te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of 
haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij 
de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. Donderdag 27 april is Heritage Auction Europe gesloten.   
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PPaassffoottoo’’ss nnooddiigg?
De Hesse Optiek & Oogzorg is een RDW- erkende
fotograaf voor het maken van officiële pasfoto’s
en het online verlengen van uw rijbewijs.

Kom langs of bel voor een afspraak (di t/m za).
Tel. 010 236 1939

P. Buckplaats 31, 3069 BZ ! Rotterdam
Direct naast metrohalte Hesseplaats

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

Heeft u last van droge of tranende ogen?
Komen er oogziekten voor in uw familie?
Ervaart u klachten met uw bril?

P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl ●Metrohalte Hesseplaats

Bij oogklachten is het niet altijd duidelijk of dit aan uw bril
ligt of aan uw ogen. Tijdens het gratis oogzorgconsult
ontvangt u een vrijblijvend advies over uw brilsterkte en
uw ooggezondheid.
Bel direct voor een afspraak! Tel. 010 236 1939

50+ OOGZORGWEKEN GGRRAATTIISSOOOOGGZZOORRGGCCOONNSSUULLTTtt//mm 3300--0066--22002233



        Zondag 12 november

Zondagochtendconcert Jan Vayne in De Doelen
      Pianist Jan Vayne opent zon-
dag 12 november de reeks 
zondagochtendconcerten 
van komend seizoen in De 
Doelen in Rotterdam. Kaarten 
en meer informatie via www.
zondagochtendconcerten.nl 
of tel. 010-4225244.

        Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
      Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij Her-
itage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst advies 
over verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op kantoor. Info: 
030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

        Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
      Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrijblij-
vende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag terecht 
bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.

        Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
      Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis 
kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij 
Heritage Auction Europe , Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te 
zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.        
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Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

hetgoed.nl

De actie is geldig in de vestigingen 
Rotterdam Centrum, Charlois, Zuid, 
Hoogvliet en Goed Gekleed Hoogvliet.
Het goedkoopste kledingstuk is gratis.

*

*

Ook bij Het Goed
gaat het dak eraf!

op alle kleding
3  2

1 t/m 4 juni

*

Shop jouw 
nieuwe 
outfit!

Rotterdam
Schiedam

Delfshaven

Charlois

Centrum

Feijenoord

Zuid

IJsselmonde

Poortugaal

Hoogvliet

Rhoon

Barendrecht

Waalhaven

Pernis

Kralingen-
Oost

Rechter
Maasoever

Kijk voor de 
dichtstbij zijnde 
vestiging op 
hetgoed.nl 
of scan de QR-code.

Vaders lezen de krant graag met 
een sterk bak koffie erbij.

Daarom deze week een uniek 
cadeau in onze Winkel. 

De Oud-Rotterdammer 
Vaderdag-Koffie Mok !.  

NU TE BESTELLEN VIA ONS WINKELTJE OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL 

* excl. €5,75 verzendkosten

NU TE BESTELLEN VIA ONS WINKELTJE OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

VADERDAGTIP!

De Oud-Rotterdammer-mok
speciaal voor vaders 14,25 *

Heeft u last van droge of tranende ogen?
Komen er oogziekten voor in uw familie?
Ervaart u klachten met uw bril?

P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl ●Metrohalte Hesseplaats

Bij oogklachten is het niet altijd duidelijk of dit aan uw bril
ligt of aan uw ogen. Tijdens het gratis oogzorgconsult
ontvangt u een vrijblijvend advies over uw brilsterkte en
uw ooggezondheid.
Bel direct voor een afspraak! Tel. 010 236 1939

50+ OOGZORGWEKEN GGRRAATTIISSOOOOGGZZOORRGGCCOONNSSUULLTTtt//mm 3300--0066--22002233
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CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming

Waaronder Tv commode Sarasota

Maten zijn 87 x 40 x 18 cm. (bxdxh)

Bij vermelding van ‘Oud Rotterdam’ komen wij de kast bezorgen voor € 900,-

Mooie klassieke tv commode Sarasota in onze bekende kersenkleur is 130 cm. breed.
De kast heeft twee handige uittrekbladen aan beide kanten en een klep voor 
apparatuur in het midden.

Kijk even op 
www.starstijlmeubelen.nl 

Westvlietweg 99, 
2495 AD Den Haag

Tel: 070 398 9778

Van € 1475,- voor slechts €995,-

We hebben een aantal klassieke Tv commodes in de aanbiedingWe hebben een aantal klassieke Tv commodes in de aanbieding
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Het zijn foto’s van de verwoeste 
binnenstad door de jaren heen, maar 
ook van het kleine leven op straat. De 
nieuwe scans zijn kwalitatief beter 
en dus kun je meer details zien. De 
foto’s kunt u gratis downloaden via de 
website. 

Verbod
Het bombardement van 14 mei 1940 
vernietigt de Rotterdamse binnenstad. 

Het getroffen gebied is vanaf dat 
moment afgesloten door een politie-
cordon en er geldt al snel een verbod 
op het fotograferen van de ruïnes of de 
bezetter. Grimeijer, die door de oorlog 
en het bombardement zijn baan bij 
de Bank voor Handel en Scheepvaart 
aan de Zuidblaak kwijtraakt, trekt 
zich niet zoveel aan van dit verbod. 
Met zijn makkelijk te verbergen Leica 
(en waarschijnlijk met een werkpasje 

op zak, waardoor hij de binnenstad 
mocht betreden) trekt hij regelmatig 
de stad in om foto’s te maken van de 
verwoeste en bezette binnenstad. Daar 
begint hij mee vlak nadat de branden 
zijn geblust en daar gaat hij mee door 
tot na de bevrijding.

Veranderingen
Eerst fotografeert hij de chaos op de 
Zuidblaak en de Wijnhaven, vanaf 
het pand zijn voormalig werkgever. 
Maar hij verlegt al snel zijn focus 
naar andere plekken in de binnenstad. 
Tussen 1940 en 1947 kiest Grimeijer 

verschillende malen dezelfde posities 
om te fotograferen. Dit levert een 
interessant beeld op van de verande-
ringen die zich afspelen in het getrof-
fen stadshart. Vooral zijn beelden 
vanaf het ongeschonden Erasmushuis 
(HBU-gebouw) en het daarnaast 
gelegen modehuis ‘Gerzon’ laten een 
mooi verloop zien van chaos en ruïnes 
naar puinruiming tot het uitgraven van 
kelders en fundamenten. 

Wederopbouw
Ook zijn de eerste tekenen van 
wederopbouw tijdens de oorlogsjaren 

zichtbaar. Zo wordt de Steigersgracht 
gedempt om vervolgens verlegd en 
verbreed te worden en legt Grimeijer 
de bouw aan de Coolsingel van het 
pand van het Rotterdamsch Nieuws-
blad en de Rotterdamsche Bank vast. 

Meer weten? Op de website van het 
Stadsarchief Rotterdam kunt u meer 
lezen over het (herontdekte) werk van 
Grimeijer:

Nieuwe beelden van geschonden stad
In de beeldbank van Stadsarchief Rotterdam zijn nieuwe 
foto’s beschikbaar van de Rotterdamse amateurfotograaf H.F. 
Grimeijer (1894-1989). Grimeijer, die al voor de oorlog foto’s 
verkoopt aan het stadsarchief, krijgt aan het begin van de bezet-
ting het verzoek van stadsarchivaris Hazewinkel om de stad te 
blijven vastleggen. Het archief heeft alle 800 negatieven van de 
fotograaf uit de collectie opnieuw gedigitaliseerd, en wat blijkt? 
Ongeveer de helft van de foto’s is nooit eerder vertoond. 

Zwemmen bij de Leuvehaven in 1942

Wat een beauty van een foto! 
Wij zien een meisje van een half 
jaar, samen met haar ouders. De 
familie poseert voor beroepsfo-
tograaf Bram Boogerman. Met 
name de compositie imponeert, 
zoals moeder en vader, zittend, 
via een schuine lijn hun kind 
bewonderen. De opname dateert 
van 1947. De kleine meid op de 
foto is nog springlevend. Zij heet 
Monique Chabot, woont met haar 
echtgenoot Koos in Hillegers-
berg en zij heeft zelf een kind 
en kleinkinderen. Monique werd 
01-07-46 geboren. Haar ouders 
zijn Willem Chabot (1907-1977) 
en de Antwerpse Madeleine de 
Weirdt (1911-1989). Haar vader 
was kunstschilder en is de 13 jaar 
jongere broer van de in Rotter-
dam veel bekendere kunstschilder 
Henk Chabot. Monique vertelt: 
“Mijn vader leed vanaf zijn 21ste 
aan de ziekte van Crohn. Hij was 
erg zwak en tenger, zodat hij zijn 
verdere leven op een streng dieet 
moest leven. Niettemin bleef hij 
optimistisch. Wij woonden in 

Kralingen aan de Oostzeedijk 
16. Mijn ouders zijn daar altijd 
blijven wonen. Hij schilderde aan 
huis en restaureerde ook doeken. 
Ik was dol op hem, alleen al 
omdat hij het fysiek zo zwaar 
heeft gehad. Hij moest op kunst-
gebied opboksen tegen zijn 13 
jaar oudere broer Henk. Dat was 
niet gemakkelijk. Ik heb tal van 
fotoboeken, en mijn vader hield 
over mijn eerste 10 levens jaren 
vijftig nauwgezet een dagboek 
bij. Ik heb er een transcriptie van 
gemaakt. Bedoeld voor het nage-
slacht. Hij schrijft heel teder en 
vooral ook helder over dagelijkse 
beslommeringen. Ben nu erg blij 
dat hij zich daartoe zette. Vorig 
jaar werden zijn schilderijen 
geëxposeerd in Schoonhoven. Er 
was toen veel belangstelling, en 
dat maakt mij uiteraard blij. Zijn 
mooiste doeken hangen in ons 
eigen huis aan de muur. Soms 
denk ik wel: hij breekt nog eens 
definitief met zijn werk door!”

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Familiekiekje (4)

Taxi met een voorraad gas op het dak vanwege brandstofschaarste. Foto uit 1941 of 1942.

De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam		



  De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam Dinsdag 30 mei 2023    pagina 14   

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u 

hierin te begeleiden.

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*	Afvoer restboedel in eigen beheer.
*	Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

Een goed verzorgde uitvaart 
voor ieder budget.

Kijk voor meer informatie op de 
website of vraag een folder aan.

Tel: 0181-620115 / 675145

www.uvvw.nl
email: info@uvvw.nl

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

* excl. €5,75 verzendkosten

WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL
NU TE BESTELLEN VIA ONS WINKELTJE OP

DE OUD-ROTTERDAMMER-MOK 
SPECIAAL VOOR VADERS

VADERDAGTIP! 14,25 *
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en daarna op de jongensschool 
St.-Franciscus in de Christiaan de 
Wetstraat in de Afrikaanderwijk. 
Zijn ouders hadden een melkwinkel 
op de hoek van de Paul Krugerstraat 
en Leeuwensteinstraat. Toen hun ne-
ring werd overgedaan aan parochie-
genoot Piet Houtbraken, verhuisde 
het gezin naar de Polderlaan. Ton 
kwam soms spelen bij mij thuis in de 
Pantserstraat, een van vijf (verdwe-
nen) poortstraatjes aan de zuidkant 
van de Putselaan. Met Tonnie, zoals 
hij werd genoemd, was ik bevriend 
geraakt. Na de lagere school zijn we 
elkaar na de vijfde klas uit het oog 
verloren vanwege zijn verhuizing 
naar Pendrecht. En zie: na ruim 60 
jaar was er ineens contact via de 
Oud-Rotterdammer, de krant die niet 
alleen herinneringen biedt, maar ook 
mensen samenbrengt.
Ton schrijft: “Já, alweer 70 jaar 
geleden dat wij optrokken, wat een 
tijd, man!’’ 

Paarden
Zijn tweede verrassing. “De Paul 
Krugerstraat was voor mij destijds 
een straat waar paarden en wagens 
en handkarren het straatbeeld 
vulden. Vaak dampende en soms ook 
steigerende paarden, vooral wanneer 
zij van de ‘hol’ van de Hilledijk in 
de Paul Krugerstraat kwamen. Ook 
op hol geslagen paarden hoorden 
daar soms bij.’’
Ton: “In mijn herinneringen komt 
echter niet voor dat een tram bij ons 
door de straat heeft gereden. Maar 
toch is dat zó!’’
Van de paarden op straat dus met een 
sprongetje naar de elektrisch aange-
dreven tram, waarvan er sinds 1905 
meerdere lijnen door Rotterdam 
reden. Ook voor en na de Tweede 

Wereldoorlog op Zuid met de num-
mers 2, 3, 9 en 12.
Ton Luijpen was nieuwsgierig naar 
de oorsprong van zijn geboortestraat 
en ging met succes op onderzoek. 
Hij ontdekte dat er trams door zijn 
geboortestraat hadden gereden. Ton 
spitte op dat van 1907 tot 1926 tram-
lijn 9 (na 1926 niet meer) door de 
Paul Krugerstraat reed en tramlijn 13 
van 1921 tot 1931 (in 1931 vervan-
gen door tramlijn 19) en van 1931 
tot 1932 ook nog even tramlijn 19. 
Na één jaar werd deze lijn opgehe-
ven. Ton: “Voor de huidige generatie 
zijn deze gegevens waarschijnlijk 
totaal niet interessant, voor mij 
was het toch wel een heel vreemde 
ervaring. In mijn tijd op de Polder-
laan reed daar altijd lijn 9 voorbij, 

vreemde gewaarwording dus.’’

Tramboek
Volgens het boek ‘Rotterdam en z’n 
tram’ van Frits J. van Zonneveld 
(uitgegeven in 1968 ter gelegenheid 
van de eerste metrolijn tussen Cen-
traal Station en Zuidplein) reed lijn 
9 van 13 april 1907 tot 23 oktober 
1926 voor het eerst de route tussen 
de Grientweg in Charlois via de 
Wolphaertsbocht, Boergoensestraat, 
Brielselaan, Paul Krugerstraat en 
Parallelweg naar de Wilhelmina-
kade, waar een veerdienst was naar 
het Noordereiland en de Willems-
kade. Op 3 oktober 1921 ging lijn 
13 rijden van de Wilhelminakade via 
Parallelweg, Paul Krugerstraat, Hil-
levliet, Groene Hilledijk en ‘t Slag. 
Op 16 mei 1931 reed deze tram er 
voor het laatst. Drie jaar later ging 
op 1 juli een nieuwe lijn 13 rijden 
tussen station Delfsche Poort (DP) 
aan de Stationsweg en Groene Zoom 
tegenover het Zuiderziekenhuis. 
Die route liep (tot de opheffi ng op 
1 juli 1936) via de Willemsbrug, 
Oranjeboomstraat, Beijerlandselaan 
en Groene Hilledijk.
Van alle tramlijnen op Zuid maakte 
ik gebruik, van lijn 2 het meest. Dat 
was toen deze dienst reed tussen 
de Vlaskade op Charlois en het 
Weena bij het Groothandelsgebouw. 
Tramlijn 3 was ook favoriet, vooral 
als het eind/beginpunt de Van Aers-
senlaan was bij diergaarde Blijdorp. 
Met de schoolklas wandelden we 
naar de hoek van 2de Rosestraat en 
Beijerlandselaan waar tram 3 stopte. 
Onze schoolmeester had vooraf aan 
ons jaarlijkse uitstapje contact met 
de RET Daardoor hadden we zowel 
heen als terug een eigen bijwagen ter 
beschikking. Tijdens het rijden was 
voor de veiligheid de buitendeur van 
het balkon gesloten, anders dan bij 
een gewone rit, want dan stond-ie 
open. Het mooist aan die rit vond 
ik het passeren van de Willemsbrug 
over de Nieuwe Maas. Prachtig met 
al die rookpluimen boven driftig 
trekkende sleepboten in het door de 
zonneschijn zilverkleurige water.

Reacties reinwol@outlook.com  

Soms staat het leven bol door verrassing. Bij ieder mens en zeker als het gaat over de his-
torie van Rotterdam. In grote lijnen draag ik behoorlijke kennis mee van mijn geliefde stad 
langs de boorden van de Nieuwe Maas, in het bijzonder van Zuid. Daar werd ik in 1946 op 
Katendrecht geboren, groeide op in Hillesluis en ben vanaf de eerste officiële werkdag (toen 
13 jaar en 8 maanden jong, nu 77) nog steeds actief. Bij de kranten Het Vrije Volk en Rotter-
dams Dagblad was ik 46 jaar in dienst. In De Oud-Rotterdammer ben ik ook alweer een jaar 
of 18 in elke uitgave te lezen 
op diverse fronten.

Soms ben ik héél verrast door 
reacties op mijn schrijverij. Zoals 
laatst toen ik een mail opende van 
Hoogvlieter Ton Luijpen (mailadres 
bekend) en ik van verbazing met 
een mond vol (kunst)tanden stond. 
Met Ton zat ik op de kleuterschool 

 De Paul Krugerstraat in 1907 met tram-
lijn 9 met op de rechterhoek de Bloemfon-

teinstraat. Foto’s verzameling Ton Luijpen   

 Tram ook in 
Paul Krugerstraat   

 Nogmaals de Paul Krugerstraat in 1915 met tram maar nu gezien vanaf de Pretorialaan.   

 Paul Krugerstraat in 1915 met rechts Afrikaanderplein en de in 1912 gebouwde en in 1975 
afgebroken St.-Franciscuskerk.   

Dekking gezocht

Eind 1944 daalt mijn moeder 
met mij op haar arm over de 
trappen van ons woonhuis 
naar beneden op weg naar 
de voordeur. De loze ruimte 
daarachter is de opberg-
plaats voor het wandelwa-
gentje. Ze opent de deur en 
plaats het karretje over de 
lichtblauwe stenen stoep 
heen op de bruine straatklin-
kers.

“We gaan een eindje wandelen” 
zegt ze. Ze zet mij in het wagentje 
en gespt me stevig vast. Dat laatste 
is geen overbodige luxe. Ik ben erg 
bewegelijk en wil nog wel eens pro-
beren te gaan staan en dat is levens-
gevaarlijk. Via de Mathenesserstraat, 
Taanderstraat en Mathenesserweg 
arriveren ze, over de brug lopend, op 
het Mathenesserplein.
De hemel is bewolkt, er valt geen 
neerslag. Decemberkou blijft 
achterwege. Het is warm voor de 
tijd van het jaar. Op straat is het 
rustig. Verkeer is tot een minimum 
gereduceerd. Hier en daar wat Duitse 
militairen in het straatbeeld.

Luchtalarm
De ogenschijnlijke rust wordt ver-
stoord. Het luchtalarm gaat loeien. 
Mogelijk dreigt er gevaar. Wellicht 
zijn er vijandelijke bommenwerpers 
in aantocht. Maar het kunnen ook 
Engelse of Amerikaanse vliegtuigtui-
gen zijn. De schrik slaat mijn moeder 
om het hart. Het vergissingsbombar-
dement van ruim een jaar geleden ligt 
nog vers in haar geheugen. Gelukkig 
is er een schuilkelder aangebracht in 
het plantsoen op het plein. Ik begin 
te huilen.
“Pas op, we gaan rennen roept zij 
met een paniekerige stem. Niet hui-
len jongen. Straks zijn we veilig”.
Ze spurt naar de ingang van de 
kelder. “Nog even en we zijn er” 
probeert ze mij gerust te stellen. Bui-
ten adem bereikt ze de beschutting 
van de schuilplaats. Ze tilt mij op uit 
het wagentje en spreek mij sussend 
toe: “Stil maar jongen. Straks zal het 
geluid wel over zijn”.

Traantjes
Ze pakt haar zakdoek en droogt 
mijn traantjes af. Bedrukt wacht zij 
het verder verdere verloop af. Na 
verloop van tijd zwijgen de sirenes. 
Geen vliegmachines. Loos alarm. 
Opgelucht wordt de schuilkelder 
verlaten. Voor nu is het veilig maar 
hoe lang zal dat duren?
In de Hongerwinter wordt deze 
schuilkelder, begin 1945, vanwege 
het aanwezige hout door de omwo-
nenden ontmanteld en verdwijnt als 
brandstof in de kachels.

Kees Bjorkman
keesbjorkman@hetnet.nl  

De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam  
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V A C A T U R E  A L E R T

W I J  Z OE K E N
CHAUFFEURS TREVVEL SAMEN
ROTTERDAM & OMGEVING
Vervoer jij graag mensen met een indicatie naar hun
bestemmingen? Houd jij van een gezellig praatje 
tijdens het werk? Vind je goede service  belangrijk en sta 
je graag voor mensen klaar? 

CHAUFFEURS LEERLINGENVERVOER
Vervoer jij graag kinderen veilig en vertrouwd naar school en terug 
naar huis? Heb je graag contact  met verschillende soorten 
kinderen waarbij elk  kind uniek is op zijn of haar eigen manier? 

t je hem haalt.STUUR JE SOLLICITATIE NAAR
werken@trevvel.nl

Meer info 
  op

Ontvang 
bonus van max. 
1000 euro of wij 

verzorgen je 
taxipas!*

*Check de voorwaarden op trevvel.nl.

CCHHAAUUFFFFEEUURS

ERERER
Vervoer jij graag kinderen veilig en vertrouwd naar school en terug Vervoer jij graag kinderen veilig en vertrouwd naar school en terug Vervoer jij graag kinderen veilig en vertrouwd naar school en terug 

kinderen waarbij elk  kind uniek is op zijn of haar eigen manier? 

Ontvang 
bonus van max. 
1000 euro of wij 

verzorgen je 
taxipas!*SSSSSS

Achteraf gezien had ik veel eerder
bij Trevvel moeten gaan werken.
PE T R A BR A ND, CH AUF F EUR T R E V V EL

ROTTERDAM & OMGEVING
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Restaurantverhalen
Het oproepje (DOR 02-05) aangaande 
het zo bekende eetpaleis Scheffers aan 
de Lijnbaan, periode ’50 tot ’80, heeft 
een hausse aan reacties opgeleverd. 
Mijn dank hier voor! Een en ander 
heb ik verwerkt in mijn nieuwe boek 
‘Rotterdamse Restaurants’ dat a.s. no-
vember uitkomt. Aansluitend vraag ik 
de lezers om bijzondere restaurantver-
halen. Alstublieft géén doorsnee. Dus 
graag vreugdevolle of soms komi-
sche ervaringen, maar óók enigszins 
dramatische stories. Uiteraard gaat er 
wel eens iets drastisch mis in menige 
professionele keuken. Reacties naar: 
jorisboddaert@gmail.com

Familie Joke Groenewegen
Ik ben op zoek naar naaste familie van 
Joke Groenewegen laatst wonende in 
Capelle aan den IJssel in de Dansen-
buurt. Ze had waarschijnlijk twee 
kinderen en zou nu ongeveer eind 
zeventig zijn haar vader was Hubertus 
Groenewegen was bij leven directie 
van het motorpaleis aan de Goudsesin-
gel. Graag kom ik in contact met deze 
mensen. Bijvoorbaat dank. Mijn tele-
foonnummer is 06-6259734. Email: 
be3zl4@kpnmail.nl

W. Storm        

Opsporing Johann Reil: ver-
keerd emailadres
In DOR van 16 mei stond een oproep 
van Kees van Boven die op zoek is 
naar informatie over orgelbouwer 
Johann Reil. Helaas was daarbij een 
verkeerd emailadres doorgegeven. 
Dat moet zijn: keesvanboven48@
gmail.com Mensen kunnen daarop dus 

alsnog reageren. Of bellen naar tel. 
06-28469615.

Bassen, tenoren en alten 
gezocht
Ik zit al 10 jaar op het Oecume-
nisch SeniorenKoor Open Hof in 
Ommoord(Hesseplaats). We zouden 
het leuk vinden als er nog wat bassen, 
tenoren of alten komen meezingen op 
de maandagmiddag van 13.45 -15.00 
uur. We zingen klassiek en kerkelijk 
georiënteerd repertoire.en treden 3a 
4 keer per jaar op in diensten en 1x p 
jaar geven we een marktconcert. Kom 
es luisteren zou ik zeggen. Aad de 
Jong(bas), tel. 06-5185899.

Aad de Jong
aad.de.jong@live.nl

Singletjes
Ik ben op zoek naar 45toerenplaatjes 
uit de zestiger en zeventiger jaren. Het 
liefst beat-popmuziek. Heeft u wat lig-
gen en doet u er niets mee? Dan kom 
ik ze graag ophalen.

Hans Janssen
tel. 06-42763307
hansj452@gmail.com

Bericht uit Canada
Ik ben een verwoed lezer van De 
Oud-Rotterdammer. Ik zag de foto 
van de kruising Rochussenstraat/’s-

Gravendijkwal in de jaargang 16, 
week 50. Ik herinner mij een situatie 
uit de Tweede Wereldoorlog. Mijn 
moeder stond op dit kruispunt met mij 
in een wandelwagen op de hoek van 
de Habanera Club. Het luchtalarm 
was net vrij gegeven. We keken naar 
de andere kant van het kruispunt, naar 
de huizen op de noordwestkant van 
de Rochussenstraat. Op de stoep van 
de huizen lag een grote opengebarsten 
object in de vorm van een ton. De ton 
bevatte een geel poeder. Waarschijn-
lijk fosfor. Dat poeder zat ook hoog 
tegen de gevel van die huizen. Er wer-
den gewonde mensen begeleid door 
het Rode Kruis. Ik moet ongeveer 5 
jaar zijn geweest. Ik ben geboren in 

1937 in Rotterdam Zuid. We waren 
onderweg naar de Brielselaan in Zuid 
via de Maastunnel. Gedurende het 
luchtalarm waren we waarschijn-
lijk in een kantoor van Vroom en 
Dreesmann in de Gouvernestraat. Ik 
ben benieuwd of iemand weet welke 
dag dit is gebeurd. Is er een instantie 
of persoon die informatie heeft over 
zulke situaties? Ik ben dankbaar voor 
de eventuele informatie.

Anton J. Vriends
Wassage Beach, Canada
antonvriends@gmail.com  

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Puinruimers
Wie zijn deze mannen, wat deden ze en 
wie maakte de foto? Die vragen spoken 
al lang door het hoofd van Martin Lode-
wijk, de Rotterdamse strip- en reclame-
tekenaar, onder meer bekend van zijn 
stripserie ‘Agent 327’. Bij het opruimen 
van de nalatenschap van zijn vader trof 
hij deze foto aan, gemaakt in 1940 na 
het Duitse bombardement op Rotterdam. 
Overal waren puinruimers aan het werk. 
Ze bikten onder meer stenen voor herge-
bruik. “Gelet op de kwaliteit van de foto 
moet die zijn gemaakt door een mij onbe-
kende beroepsfotograaf. Mijn vader Piet 
poseert linksboven. Hij was toen 29 jaar 
en ik 1 jaar.’’ Herkent u mensen? Meld 
het via martin.lodewijk@upcmail.nl 

Bruiloftsfoto
Het raadsel ‘op welk terras 
poseerde het onbekende 
bruidspaar met 40 brui-
loftsgasten’ (‘De Gevoelige 
plaat’; 16-05) is opgelost. 
Iedje Entingh, vroeger wo-
nend in Overschie, herkende 
de plek: Rotterdamse Rijweg 
135. Ze mailt dat daar ooit 
de familie Braams woonde. 
Ze herkende het echtpaar op 
de foto en Wim Lagendaal, 
een bekend tennisser. Zijn 
echtgenote, dochter Braams, 
staat naast hem. Hamvraag is 
nu: Hoe belandde die leuke 
bruiloftsfoto veel later op de 
Rotterdamse zaterdagmarkt? 
jorisboddaert@gmail.com

Onze oproepjes nu ook bij
Radio Rijnmond

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Vaar met ons mee door de meest 
innovatieve havens ter wereld.
Elke maand beschikbaar!

Volwassen € 16,75
Kinderen € 9,65

Check de 
mogelijkheden
voor jouw trip

www.spido.nlDe nummer 1 
havenrondvaart 
van Rotterdam

NU
de tickets

Boek

Op zoek naar een nieuwe partner in uw leven ? 
Plaats uw contact advertentie in deze rubriek. 
Opgeven kan via www.deoudrotterdammer.nl /contact 
of bel met 0180-820244 . 

Kennismaking. 
Hr. 91. Jr.  Zoekt bij. deze een vriendin
±  83  jaar u ook eenzaam ? 
Reageer Kroezenjd@gmail.com of 06-
41921282.
-----------------------------------------------------

De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam

Hier had uw 
contactadvertentie 

kunnen staan.
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(vervolg van pagina 5)

De Marinier (1)
Mijn naam is Henk van Oers, geboor-
tedatum 20-7-1943. Op mijn 17-jarige 
leeftijd oproep gekregen voor de 
militaire keuring, en goedgekeurd 
met tevens de vraag waar zou je 
graag bij ingedeeld willen worden. 
Natuurlijk bij de marine, met het idee 
dan zie nog wat van de wereld. Maar 
op 18-jarige leeftijd (1961) viel de 
envelop in de bus. Of ik me maar even 
wilde melden in Doorn bij het korps 
mariniers. Nou dat was even balen. 
Onze lichting zou klaargestoomd 
worden om in Nieuw-Guinea te gaan 
vechten. Gelukkig liep het allemaal 
anders. Na deze basisopleiding gingen 
wij naar het eiland Texel waar we 
een amfi bie-opleiding kregen en 
landingsoefeningen moesten uitvoe-
ren. Na deze opleidingen vroegen ze 
vrijwilligers om een kikvorsoplei-
ding te volgen. Nou dat leek mij wel 
wat. Eerst in Den Helder een zware 
keuring gehad o.a. test in een hoge 
druktank (hoe te reageren op zuivere 
zuurstof). Dat ging allemaal prima. 
Uiteindelijk werden wij met 15-man-
nen van alle rangen (o.a. offi cier 
tot marinier-3zm)  ingedeeld op het 
duikersopleidingschip de MS Soemba 
in Den Oever. Hier kreeg ik te maken 
met de man van het beeld, namelijk 
Ben Schierboom en volgens Ben zou-
den wij een van zwaarste opleidingen 
ter wereld krijgen. Nou, dat klopte 
wel, want van de 15 man bleven wij 
met maar 5 over. En dit was mijn 
kennismaking met het standbeeld Ben 
Schierboom van het korps mariniers. 
Prachtige kerel.

Henk van Oers
henk@van-oers.nl

De Marinier (2)
Dit bronzen beeld van De Marinier 
op het Oostplein is onthuld in 1963 
door Prins Bernard. Het staat op de 
plek waar vroeger de marinierska-
zerne heeft gestaan. Als jochie van 
12 heb ik heel vaak bij dat beeld 
gestaan al wachtend op de bus naar 
Capelle. Mijn vader lag destijds een 
aantal weken in het Havenziekenhuis. 
Na bezoektijd ging ik altijd naar de 
marinier.

Gert van Goch
GGOCH@UPCMAIL.NL

Jan Gat
Wanneer ik de laatste week regelmatig 
in de media de naam “Jan Gat”, de 
verbastering voor het indrukwekkende 
monument “De Verwoeste Stad” lees 
, word ik toch een beetje verdrietig. 
Mijn gedachten gaan dan weer uit 
naar de vijftiger jaren, waarin de Rot-
terdamse schooljeugd regelmatig een 
excursie maakte naar het monument 
en de betekenis van het beeld respect-
vol werd uitgelegd. Volgens mij werd 

en wordt deze naam gecreëerd door 
z.g “ Import Rotterdammers”. Ook de 
prachtige moderne loopbrug tussen 
de Wilhelmina Pier naar Katendrecht 
werd omgedoopt als “Hoerenbrug” . 
Lekker …. Ruw.

Ton Kuster
tonkuster@hotmail.com

Dikke vingers
In mijn ingezonden brief “Alweer de 
moordenaar” beweer ik dat het 67 jaar 
geleden is dat de laatste RTM tram 
reed. Het simpele feit dat de 5 en de 
6 vlak naast elkaar op het toetsenbord 
staan heeft er, in combinatie met mijn 
dikke vingers en het niet controleren 
van de tekst, voor gezorgd dat ik er 
tien jaar naast zat. De laatste tram 
kwam aan in Hellevoetsluis op 14 
februari 1966; dus nu ruim 57 jaar 
geleden. Maar de rest van het verhaal 
klopt: de tram was gèèn moordenaar!!

Leo Verhoef
Brummen
leo.m.verhoef@gmail.com

Familiekiekje (3)
Ik geniet altijd van de rubriek ‘De 
Gevoelige Plaat’  van Joris Boddaert. 
maar Familiekiekje (3) was echt een 
verrassing. De baby op de foto Caspari 
de Geus heb ik leren kennen bij At-
letiekvereniging S.C.R.. Caspari liep 
de 100 meter onder de 11 seconden 
en zat in de eerste ploeg. Met mijn 
tijd tussen de 11,2 en 11,5 seconden 
zat in in de tweede ploeg. S.C.R. was 
een kleine vereniging, maar wel met 
atleten die presteerden. Namen in die 
tijd waren: Wim Bakker (trainer, al 

vroeg overleden), de heer Brouwer 
(penningmeester), de gebroeders Spar-
reboom, Henk Warnink, Aad van Dijk 
en niet te vergeten Jan Moerer die in 
1965 met mij beatgroup The Hooks 
oprichtte. Jan was de drummer en ik 
de zanger en slaggitarist. Dat Caspari 
beïnvloed was door zijn moeder met 
liefde voor de jazzmuziek bleek later, 
want ook Caspari was of is drummer 
en had een jazzcombo. Ik heb nog 
tweemaal meegespeeld met zijn band. 
Ik hoop dat Caspari dit leest, dan kun-
nen we weer eens muziek maken. Met 
Jan Moerer is het al gelukt. We hebben 
vorig jaar weer samen opgetreden met 
The Hooks.

Joop den Ouden
tel. 06-22932730

Grammofoonplaat
Het zal 1956 geweest zijn dat ik dins-
dag en zaterdag op de markt kwam op 
de Binnenrotte, onder het viaduct van 
het spoor waar allerlei oude spullen te 
koop waren. Ik was op zoek naar een 
koffergrammofoon die je nog moest 
opdraaien. En ja hoor, daar was er een. 
Een beetje handelen en de koop ging 
door. Nu moest er ook nog een plaat 
bij. Zo’n harde plaat van ‘Moeder ik 
kan je niet missen’ werd het. Met de 
tram naar huis, naar de Oranjeboom-
straat 277. Dat was voor elkaar.
Thuis moeder erbij, plaat even op 
de stoel gelegd, de grammofoon 
opdraaien. Ik ging op de stoel zitten… 
en krak zei de plaat. Afgelopen uit. 
Een paar tranen en verder doorgaan. 
Zo was ik.

Bart van Teeffelen (1930)

Walvis
Ik las in De Oud-Rotterdammer over 
Rotterdam voor de oorlog en de oude 
Passage. Na het bombardement waren 
alleen de ruiten daar uit. Dat had 
gemaakt kunnen worden. Net zo goed 
als dat de oude schouwburg gemaakt 
had kunnen worden. Ze zeiden toen 
echter: alles weg, moderne tijd. Toch 
had het leuk gestaan tussen de huidige 
hoogbouw. Ik vind de Binnenrotte nu 
bijvoorbeeld een ongezellige plek, 
vooral op zondagen. Daar had bijvoor-
beeld een grote walvis moeten staan 
die water spuit, en met mooi groen er 

omheen. Alleen als de mart er is, gaat 
het daar nu wel.

Martin de Boer
Beukendaal 101d
3075 LC Rotterdam

Het IJspaleis
Exact kan ik de datum niet meer 
noemen, ergens in het vorige jaar, 
reden we zoals  Regelmatig langs het 
Rotterdamse IJspaleis , aan de Bergse 
Dorpsstraat in Hillegersberg. Het viel 
ons op een gegeven moment op dat 
er luiken voor de ingang zaten. Na 
een paar weken bemerkten we dat het 
nog zo was. Einde IJspaleis begreep 
ik. Is dat erg ? Ja, aan alles komt een 
eind, maar voor mij was het IJspaleis 
een bijzonderheid. Al vanaf 1959. 
Ik bezocht het Rotterdamse Caland 
Lyceum aan de Argonautenweg. en na 
schooltijd om 16.00 uur fi etste ik met 
een schoolmaat naar het IJspaleis en 
nuttigde daar wel minimaal 2 zakken 
pommes frites voor de prijs van 25 
cent per grote puntzak. Er was een 
goede band ontstaan met de uitbaters, 
waarvan de naam me nu is ontschoten.
Maar ja, thuiskomend in Bleiswijk en 
de warme prak op tafel om even na 
18.00 uur, had ik natuurlijk niet veel 
trek meer. “Eet toch eens wat meer 
zei moeder dan. Ja, maar ik had na-
tuurlijk al gegeten bij het toenmalige 
fenomeen het IJspaleis. Maar dat 
vertelde ik moeder maar niet…

Jan Dammes,
Terrastuin 25
2665 VL Bleiswijk

tel 010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Koeien en paarden op Zestienhoven
Ik reageer op het leuke artikel van Martin Stikkelorum in een van de vorige nummers van DOR. Dat zijn opa het had 
over de “Koeieboot” komt niet uit de lucht vallen. Er werden inderdaad koeien vervoerd naar Zestienhoven, zie bijgaande 
scan van een pagina uit het boek  Woorden en daden in de geschiedenis van de Rotterdamse 
luchtvaart . In de tekst wordt vermeld wat 
de “bestemming” was van deze koeien. 
Het zal daarom wel vrij regelmatig voor-
gekomen zijn. Er werd wel meer “vee” 
vervoerd, zoals (ren)paarden. Ook op een 
foto van de openingsdag van Zestienho-
ven (1 oktober 1956) stond een veewagen 
klaar, maar of dat om koeien ging? Om 
ingevroren vlees? Of om postduiven?

  Wim van Dorp
wg@vandorp.org

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Adverteren:
Timo Pauw
Tel. 0180 - 82 02 44 
E-mail: timo@deoudrotterdammer.nl 

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicatie van 
gebruikt beeldmateriaal wordt verzocht met de uitgever 
contact op te nemen voor het treffen van een regeling.

Foto’s bestellen:
Uitgeverij De Oude Stad bv, 
0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Administratie, webshop en 
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70 

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl

M.m.v.
Nico Tempelman, Rein Wolters en vele lezers

De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederand)

De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. bewaarplaats voor documenten; 7. buffetstoel; 12. Japanse munt; 13. wereld; 14. binnenvaartuig; 15. klein kind; 17. 
Deense heildronk; 19. knaagdier; 21. den lezer heil (Lat. afk.); 22. rekenopgave; 24. Nederlands dagblad; 27. soort platvis; 
28. Indisch handweefwerk; 30. straat (Frans); 31. meisjesnaam; 32. overwinning; 33. scheepsvloer; 35. amfibie of reptiel; 
37. algemene energie raad (afk.); 38. klein oorlogsschip; 41. deel van boom; 42. onderaardse weg; 44. voedsel; 46. Ne-
derlandse violist en orkestleider; 47. deel van gelaat (mv.); 48. toneelkijker (bril); 49. eeltachtige uitwas op de huid; 50. 
koppel; 52. link en listig; 54. vroegere naam van Sri Lanka; 56. oord der verdoemden; 58. warme genegenheid; 61. glib-
berige vis; 62. vrouwenverblijf; 64. bergpapegaai; 65. Zweedse tennislegende; 67. kerkelijke straf; 68. erfelijkheidsdrager; 
70. opschik (praal); 72. Duitse omroep; 73. met fijn zand gevulde tijdmeter; 76. plaats in Brazilië (afk.); 77. muzieknoot; 
78. binnenste van botten; 79. boomvrucht; 81. politieke partij; 82. runderen; 83. behoeftige toestand; 84. Europeaan; 86. 
deel van fiets; 87. tekengerei.

Verticaal
1. bij vergissing (verkeerd); 2. centraal station (afk.); 3. loshangende blouse; 4. schrijfvloeistof; 5. mannelijk lid; 6. gymnas-
tiektoestel; 7. wandbekleding; 8. kraaiachtige vogel; 9. oogholte; 10. godsdienst (afk.); 11. slot of burcht; 16. keukenmees-
ter; 18. sterk ijzerhoudende grondsoort; 20. lokspijs; 21. dik en plomp; 23. larve (emelt); 25. huidverharding; 26. smal en 
tenger; 27. hoofdstad van Zwitserland; 29. ellende (pech); 32. zeer nerveus persoon; 34. huisdier; 36. roofvogel; 37. Duitse 
industriestad; 39. spelleiding; 40. kweken; 42. graad (rang); 43. groot hert; 45. duinheuvel; 46. opstootje; 51. kinderspeel-
goed; 53. boomsoort; 54. kleinkunstvorm; 55. Engelse lengtemaat; 56. deel van arm; 57. bouwsteentjes voor kinderen; 59. 
sportief; 60. Europese politiedienst; 62. loods voor vliegtuigen; 63. gemeente in Drenthe; 66. Scandinavische munt; 67. 
cafébuffet; 69. ontkenning; 71. vordering; 73. schoonmaakmiddel; 74. soort verlichting; 75. zuiver; 78. klap; 80. koor(dans); 
82. vanaf (afk.); 85. deel van een mast.

De oplossing van de puzzel van vorige keer had natuurlijk alles te maken met het volksfeest in Rotterdam na het 
behalen van de landstitel door Feyenoord. Hij luidde:

Feyenoord kampioen, niets meer aan te doen

Er kwamen weer heel veel goede oplossingen binnen. Uit al die inzendingen lootten wij vijf winnaars die ieder het 
boek ‘Het grootste van het grootste’ over het leven van Abraham Tuschinski krijgen toegestuurd. Dat zijn: Mien van 
Felius, A.A. van Wingerden, Ronald Schotte, fam. Buijsman en D. Berger.

voor de nieuwe puzzel hebben we weer drie prijzen klaarliggen. 
Voor drie prijswinnaars hebben we een waardebon van 30 euro 
beschikbaar voor restaurant en partycentrum De Theetuin in Rijs-
oord, te besteden bij de huur van een bowlingbaan of fluisterboot. 

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat we uw oplos-
sing van de puzzel voor donderdag 15 juni 2023 bij ons binnen 
hebben. Stuur uw oplossing naar info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-
Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
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Horizontaal  1. bewaarplaats voor documenten; 7. buffetstoel; 12. Japanse munt; 13. wereld; 14. bin-
nenvaartuig; 15. klein kind; 17. Deense heildronk; 19. knaagdier; 21. den lezer heil (Lat. afk.); 22.
rekenopgave; 24. Nederlands dagblad; 27. soort platvis; 28. Indisch handweefwerk; 30. straat (Frans);
31. meisjesnaam; 32. overwinning; 33. scheepsvloer; 35. amfibie of reptiel; 37. algemene energie
raad (afk.); 38. klein oorlogsschip; 41. deel van boom; 42. onderaardse weg; 44. voedsel; 46. Neder-
landse violist en orkestleider; 47. deel van gelaat (mv.); 48. toneelkijker (bril); 49. eeltachtige uitwas op
de huid; 50. koppel; 52. link en listig; 54. vroegere naam van Sri Lanka; 56. oord der verdoemden; 58.
warme genegenheid; 61. glibberige vis; 62. vrouwenverblijf; 64. bergpapegaai; 65. Zweedse tennisle-
gende; 67. kerkelijke straf; 68. erfelijkheidsdrager; 70. opschik (praal); 72. Duitse omroep; 73. met fijn
zand gevulde tijdmeter; 76. plaats in Brazilië (afk.); 77. muzieknoot; 78. binnenste van botten; 79.
boomvrucht; 81. politieke partij; 82. runderen; 83. behoeftige toestand; 84. Europeaan; 86. deel van
fiets; 87. tekengerei.

Verticaal  1. bij vergissing (verkeerd); 2. centraal station (afk.); 3. loshangende blouse; 4. schrijfvloei-
stof; 5. mannelijk lid; 6. gymnastiektoestel; 7. wandbekleding; 8. kraaiachtige vogel; 9. oogholte; 10.
godsdienst (afk.); 11. slot of burcht; 16. keukenmeester; 18. sterk ijzerhoudende grondsoort; 20. lok-
spijs; 21. dik en plomp; 23. larve (emelt); 25. huidverharding; 26. smal en tenger; 27. hoofdstad van
Zwitserland; 29. ellende (pech); 32. zeer nerveus persoon; 34. huisdier; 36. roofvogel; 37. Duitse
industriestad; 39. spelleiding; 40. kweken; 42. graad (rang); 43. groot hert; 45. duinheuvel; 46.
opstootje; 51. kinderspeelgoed; 53. boomsoort; 54. kleinkunstvorm; 55. Engelse lengtemaat; 56. deel
van arm; 57. bouwsteentjes voor kinderen; 59. sportief; 60. Europese politiedienst; 62. loods voor
vliegtuigen; 63. gemeente in Drenthe; 66. Scandinavische munt; 67. cafébuffet; 69. ontkenning; 71.
vordering; 73. schoonmaakmiddel; 74. soort verlichting; 75. zuiver; 78. klap; 80. koor(dans); 82. vanaf
(afk.); 85. deel van een mast.

KRUISWOORDPUZZEL

?

Volkstuintje
Een broer van mij had een volkstuintje op de 
Smitshoekseweg, begin 1950. Mijn moeder vroeg 
aan mij of ik een maaltje sperziebonen wilde 
halen. Ik liep via de Kromme Zandweg er heen. 
Mijn broer was er nog niet.. Ik haalde uit het 
schuurtje een schoffel en ging onkruid weghalen. 
De buurman was er wel en zei: hij de slootkant 
staat ook onkruid. Ik verwijderde het maar het 
bleek later rabarber te zijn. De buurman lachte 
mij uit. Ik pak je nog een keer terug, dacht ik. 
Broer kwam eraan en vroeg wat ik aan het doen 
was. Ik vertelde het. En mijn broer maakte een 
bordje ‘Gratis sperziebonen’. Dat zette hij bij de 
buurman in de tuin…
Het is lang geleden. Mijn broer was niet boos op 
mij, wel op de buurman. De tuinen zijn inmiddels 
verdwenen. Er staat nu een mooi huis met een 
mooie tuin en rozenhof.

Aad Onderrstal
Haonderstal@hotmail.com

Boekenbeurs Ons Rotterdam
Iedere eerste zaterdag van de maand biedt 
Stichting Ons Rotterdam tweedehands Rotter-

dam boeken en prentbriefkaarten aan voor een 
klein prijsje. De volgende boekenbeurzen zijn op 
zaterdag 3 juni en 1 juli van 10.00 tot 13.00 uur. 
U bent van harte welkom bij St. Ons Rotterdam, 
Kerkwervesingel 53, Rotterdam-Pendrecht. Voor 
informatie e-mail: boeken@onsrotterdam.nl en/
of tel: 010-4804513 (maandag t/m vrijdag van 
13.00-16.00 uur.) Kijk ook eens op de website: 
www.onsrotterdam.nl en op de facebookpagina.

Bunkerdag
De bunkers van de Atlantikwall in Hoek van 
Holland en ‘s-Gravenzande zijn gezamenlijk 
open tijdens de landelijke Bunkerdag op 3 juni. 
Tussen 10.00 en 17.00 uur gaan van Zeeland tot 
en met de Waddeneilanden de bunkers van de 
Atlantikwall voor één dag open voor publiek. De 
betonnen kolossen zijn vaak beperkt toeganke-
lijk. Soms verzonken in het zand of overgeno-
men door de natuur, vertellen zij nog altijd het 
verhaal van de Duitse bezetting. In Hoek van 
Holland kunnen bezoekers dit jaar verschillende 
bunkers bezoeken. In het nabijgelegen Marko-
Stand vinden we een klein gangenstelsel. Met de 
zaklamp kunnen bezoekers op onderzoek uit. In 
‘s-Gravenzande zijn Stelling 34 en Stelling 46 

geopend die worden verbonden met een varende 
pendeldienst over de voormalige tankgracht. Ook 
is Sperre Arendsduin dit jaar weer geopend voor 
publiek. 
De Markostand, een grote commandobunker 
(type M152), maakte onderdeel uit van het hoofd-
kwartier van de Duitse Marine kustartillerie in 
Hoek van Holland. Bezoekers kunnen met hun 
zaklamp op onderzoek uitgaan in de gangenstel-
sels. Vanuit deze bunker werden de kustbatterijen 

van de ‘Festung Hoek van Holland’ geleid, waar-
onder ook de naastgelegen kustbatterij ‘Vineta’. 
Natuurgebied Vinetaduin is dit jaar helaas niet te 
bezoeken. Wel kun je via de aangegeven paden 
naar Bunker Bremen en Bunker Hamburg lopen, 
welke zijn ingericht als museum. Fort 1881 had 
tijdens de oorlog de taak om de Duitse soldaten 
van brood te voorzien. Nu biedt het een perfecte 
uitvalsbasis om even bij te komen van alle bun-
kerbezoeken.

Vuilnisophaler
Met belangstelling heb ik het artikel gelezen over 
de Roteb in DOR van 7 Maart. Het bracht mij op 
de gedachte dat er in de familiefotoalbums nog 
een foto aanwezig moest zijn van mijn opa, Ernst 
Lemmens. Dus ben ik gaan spitten. Ooit was hij 
werkzaam bij de vuilophaaldienst van de gemeen-
te Rotterdam, zijnde de Roteb. Op bijgaande foto 
staat mijn opa (10-10-1892 – 07-06-1987) aan de 
linkerzijde midden in het beeld op de staverhoging van het voertuig. Helaas is onbekend wanneer deze 
foto is genomen, misschien is dat bekend bij andere lezers. Ik hoop nog vele uitgaven te mogen lezen.

J. Lemmens (tel. 06-23331508,  j.lemmens12@kpnplanet.nl)
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Horizontaal  1. bewaarplaats voor documenten; 7. buffetstoel; 12. Japanse munt; 13. wereld; 14. bin-
nenvaartuig; 15. klein kind; 17. Deense heildronk; 19. knaagdier; 21. den lezer heil (Lat. afk.); 22.
rekenopgave; 24. Nederlands dagblad; 27. soort platvis; 28. Indisch handweefwerk; 30. straat (Frans);
31. meisjesnaam; 32. overwinning; 33. scheepsvloer; 35. amfibie of reptiel; 37. algemene energie
raad (afk.); 38. klein oorlogsschip; 41. deel van boom; 42. onderaardse weg; 44. voedsel; 46. Neder-
landse violist en orkestleider; 47. deel van gelaat (mv.); 48. toneelkijker (bril); 49. eeltachtige uitwas op
de huid; 50. koppel; 52. link en listig; 54. vroegere naam van Sri Lanka; 56. oord der verdoemden; 58.
warme genegenheid; 61. glibberige vis; 62. vrouwenverblijf; 64. bergpapegaai; 65. Zweedse tennisle-
gende; 67. kerkelijke straf; 68. erfelijkheidsdrager; 70. opschik (praal); 72. Duitse omroep; 73. met fijn
zand gevulde tijdmeter; 76. plaats in Brazilië (afk.); 77. muzieknoot; 78. binnenste van botten; 79.
boomvrucht; 81. politieke partij; 82. runderen; 83. behoeftige toestand; 84. Europeaan; 86. deel van
fiets; 87. tekengerei.

Verticaal  1. bij vergissing (verkeerd); 2. centraal station (afk.); 3. loshangende blouse; 4. schrijfvloei-
stof; 5. mannelijk lid; 6. gymnastiektoestel; 7. wandbekleding; 8. kraaiachtige vogel; 9. oogholte; 10.
godsdienst (afk.); 11. slot of burcht; 16. keukenmeester; 18. sterk ijzerhoudende grondsoort; 20. lok-
spijs; 21. dik en plomp; 23. larve (emelt); 25. huidverharding; 26. smal en tenger; 27. hoofdstad van
Zwitserland; 29. ellende (pech); 32. zeer nerveus persoon; 34. huisdier; 36. roofvogel; 37. Duitse
industriestad; 39. spelleiding; 40. kweken; 42. graad (rang); 43. groot hert; 45. duinheuvel; 46.
opstootje; 51. kinderspeelgoed; 53. boomsoort; 54. kleinkunstvorm; 55. Engelse lengtemaat; 56. deel
van arm; 57. bouwsteentjes voor kinderen; 59. sportief; 60. Europese politiedienst; 62. loods voor
vliegtuigen; 63. gemeente in Drenthe; 66. Scandinavische munt; 67. cafébuffet; 69. ontkenning; 71.
vordering; 73. schoonmaakmiddel; 74. soort verlichting; 75. zuiver; 78. klap; 80. koor(dans); 82. vanaf
(afk.); 85. deel van een mast.
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Rotterdamse kruide-
nierswinkels van Luyen-
dijk’s in de 20e eeuw
Bert Luijendijk schreef een 
leuk boek over de kruideniers-
winkels van zijn familie in de 
20e eeuw in Rotterdam. Rijk 
geïllustreerd met foto’s en 
reclames.

Target Rotterdam

Boek over de 315 luchtaan-
vallen van vliegtuigen van de 
Britse en Amerikaanse lucht-
macht tussen 15 mei 1940 
en 4 mei 1945 in de regio 
Rotterdam op economische 
en militair strategische doelen 
van de bezetter.

Reuchlins reis

Over de Holland-Amerika 
Lijn, de landverhuizers 
en het leven van George 
Reuchlin.

Rotterdam gefotogra-
feerd 1960-1970
Fotograaf Henk Hertog fo-
tografeerde in de jaren ‘60 
op allerlei plaatsen en bij 
tal van gebeurtenissen in 
Rotterdam. Dit boek gaat 
over de periode 1960-1970 en 
is een feest der herkenning of 
een echte blikopener.

Rotterdam Vreewijk in 
de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does legden 
op foto de wijk Vreewijk in 
Rotterdam vast, zoals die er 
in de 20e eeuw uitzag. Ook 
De Vaan en de Valkeniersbuurt 
komen aan bod.

Het grootste van 
he grootste

Rijk geïllustreerd boek 
over leven en werk van 
Abraham Tuschinski.

De Oud-Rotterdammer Mok

De enige echte 
De Oud-Rotter-
dammer Mok 
voor een lekker 
bakkie pleur of 
een teetje

Het korps de baas

Een boek over de geschie-
denis van de Rotterdamse 
politie aan de hand van alle 
hoofdcommissarissen of 
politiechefs die leiding ga-
ven aan het korps. Geschreven 
door Jan Jacob Mekes.

Rotterdam door 
de tijd – deel 1 
Scheepvaart-
kwartier, Cool 
en Stations-
buurt
Een fraai fotoboek over de 
ontwikkeling van deze wijken 
van vervlogen tijden tot en met de 
wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. 
Met foto’s van de Rotterdamse fotograaf Jan 
Roovers. Met plattegrond van de wijken.

Rotterdam Crooswijk 
in de 20e eeuw

Weer zo’n leuk wijken-
boek van Tinus en Bep de 
Does, vol foto’s. Ditmaal 
van Crooswijk in de 20e 
eeuw.

Passage Rotterdam 
1879-1940

Herman Romer beschreef 
de historie van Rotterdams 
vooroorlogs winkelpaleis 
de Passage, dat op 14 mei 1940 
door Duitse bommen werd 
vernield.

Rotterdam 
door de 
tijd deel 2 
– Blijdorp, 
Bergpolder, 
Liskwartier
Een fotoboek dat een beeld 
geeft van deze wijken van 
vervlogen jaren tot na de Tweede 
Wereldoorlog. Met foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam 
door de 
tijd – deel 3 
Kralingen 
en Kra-
lingseveer
Fotoboek over de ontwikkeling van deze 
wijken van vervlogen jaren tot in de naoor-
logse tijd. Met veel foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam 
door de tijd 
deel 6: Oude 
Noorden, 
Agniese-
buurt,
Provenierswijk
Fotoboek over deze wijken van 1900 tot in 
de jaren ‘60. Met foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam Oude en 
Nieuwe Westen in de 
20e eeuw

Een mooi fotoboek over het 
Rotterdam van de linker-
maasoever, zeg maar tussen 
de Westensingel en de Delftse Schie. Met zelfs 
nog foto’s van boerderijen van weleer. 

Rotterdam Feijen-
oord-Noordereiland 
in de 20e eeuw
Opnieuw legden Bep 
en Tinus de Does een 
Rotterdamse wijk vast: 
Feijenoord en Noorder-
eiland. Met maar liefst 
225 foto’s.
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Rijnmond van-
uit de wolken

Unieke lucht-
foto’s van 
fotograaf Bart 
Hofmeester van 
delen van Rot-
terdam en omliggende plaatsen. 1950-1990

39,95

Waters-
noodramp 
en Delta-
werken 
vanuit de 
wolken

Met unieke 
luchtfoto’s van foto-
graaf Bart Hofmeester van de 
Watersnoodramp in 1953 en 
de periode daarna. 39,95

Poffen
Dit is het tweede boek 
van de inmiddels over-
leden schrijver Peter 
Bakker over het Noor-
dereiland. Een boek 
vol verhalen en foto’s 
over winkels van 
vroeger in dit stukje 
van Rotterdam.

24,95

De 
Rotter-
damse 
Hand in 
Hand-
doek

Uitgevoerd in dezelfde groen-wit-groene 
kleuren van de Rotterdamse vlag, is van 100 
procent katoen en is 40 bij 60 
centimeter. Met ophanglus.

 
9,95 

Wilt u een van deze boeken over Rotterdam bestellen? 
Ga naar onze webshop op www.deoudrotterdammer.nl

(De genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief verzendkosten.)
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