
Tramlijn 2 nam woensdag 24 
april 1963 een belangrijke 
plek in. Het voertuig bracht 
Elisabeth (Ellie) Schop en 
Reinier (Rein) Wolters en 
familie naar trouwambtenaar 
C.A.P. van Deursen in het 
stadhuis van Rotterdam. Hij, 
en tramlijn 2, bleven goede 
steunpilaren. 

De tram omdat Ellie (15) en Rein (16) 
geen geld hadden voor trouwauto’s 
of andere opsmuk. Maar ook voor 
jarenlang vervoer, twee weken na hun 
huwelijk al voor de aangifte van hun 
dochter, met een geboortegewicht van 
1260 gram. Van Deursen omdat hij 
persoonlijk begaan bleef met het stel. 
Hij kwam toen ze 12,5 jaar getrouwd 
waren, 25 jaar en ook 40 jaar. Bij de 
50ste en 60ste huwelijksverjaardag 
waren hij en zijn sympathieke vrouw 
er niet meer. Van Deursen maakte er 
een bijzondere trouwplechtigheid van. 
Daar zijn geen foto’s van, want de 
luxe van een camera kon niemand zich 
destijds veroorloven. Van Deursen 
zorgde ook dat de twee slechts tien 
dagen in ondertrouw hoefden, normaal 
twee weken. Ook zorgde hij voor een 
versnelde procedure bij de Kinder- en 
Zedenpolitie aan de Kaatsbaan en dat 
een notaris versneld werkte aan toe-
stemming door koningin Juliana om 
zo jong te mogen trouwen. Beter: te 
moeten trouwen, want Ellie was ruim 
zeven maanden zwanger.

Zwartkijkers
Iedereen sprak schande en voorspelde 
op voorhand dat het huwelijk maar 

van korte duur zou zijn. De zwartkij-
kers kregen ongelijk. Het paar begon 
met inwonen driehoog bij de (schoon)
ouders op een zolderkamertje van 3 bij 
3 in de Rosestraat, woonde in Hoogv-
liet in de Saffraanstraat en Alsemstraat 
en daarna in Schiedam en Pernis. Hun 
drie kinderen Jolanda (1963), Ronald 
(1965) en Remco (1972) groeiden er 
op. Als werd gevraagd naar hun jonge 
huwelijk, klonk altijd opgewekt en 
lachend. “Vroeger had je kinderen met 
snotneuzen, maar wij waren snotneu-
zen met kinderen.’’
Het leven van de vijf is door diepe 
fi nanciële dalen gegaan. Door vooral 

de steun en adviezen van vader en 
moeder Jo en Marie Schop bleef de 
schade beperkt tot het op een keer 
bijna afsluiten van gas en licht. Door 
hun (schoon)moeder kwamen Rein en 
Ellie in aanraking met het verenigings-
leven. Voor Rein het begin van een 
beroepsombuiging naar de journa-
listiek. In de eerste huwelijksjaren 
verdiende hij zijn brood (met karig 
beleg) als bakker-bezorger en daarna 
als melkboer.
Vanwege zijn verenigingsactiviteiten 
kwam Rein in 1967 in contact met 
journalist Jan Meijer van Het Vrije 
Volk (HVV) en de vraag of hij als 

wijkencorrespondent aan de slag 
wilde. Een week daarna stonden zijn 
eerste berichten in de rode krant. Ellie 
en Rein bezorgden als bijverdienste 
dagelijks HVV in de Feijenoord-buurt. 
Dus stopte hij zijn eigen berichten en 
verhalen in de brievenbus. In 1977 zei 
hoofdredacteur Herman Wigbold dat 
de combinatie melkboer/journalist niet 
langer kon en dat een vast dienst-
verband beter was. Zo geschiedde, 
eigenlijk tegen de wil van Rein.
Ellie runde het huishouden, voedde de 
kinderen op met een man op afstand, 
want hij was vaak op pad voor zijn 
werk. Ellie woont al een kleine 10 

jaar, vanwege slechte lichamelijke 
gesteldheid, in verzorgingscentrum 
De Breede Vliet. Daar werd in kleine 
kring bescheiden het bereiken van 
de huwelijksmijlpaal gevierd. Met 
op tafel gelukwensen van koningin 
Màxima en koning Willem-Alexander, 
commissaris van de koning Jaap Smit 
en een persoonlijke brief van burg-
meester Ahmed Aboutaleb.
De eerste trouwdag werd nat door een 
pullenkist Heineken, fl essen limonade, 
aalbessen en citroentjes met suiker. 
Nu was het koffi e met taart. Rein is 
vaste medewerker van De Oud-Rot-
terdammer.

 Tienerhuwelijk hield zestig jaar stand   
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 Wat is uw ultieme Rotterdam-gevoel?   
 Uitgeverij De Oud Stad B.V., uitgever van De Oud-Rotterdammer, werkt aan een boek over 
Rotterdam van vroeger. Dat komt dit najaar uit en wordt verspreid via zeven vestigingen van 
supermarkt Plus in Rotterdam. Het is een plaatjesboek waarvoor bij de boodschappen plaatjes 
kunnen worden gespaard. In het boek komt ook ruimte die willen we benutten voor korte 
tekstbijdragen van lezers over hun ultieme Rotterdam-gevoel. Waar denkt u aan bij Rotter-
dam van vroeger en nu? Welke herinnering komt meteen boven? Schrijf ons voor 1 augustus 
in maximaal 150 woorden en maak kans op plaatsing in het boek. Een foto erbij mag ook. 
Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Hoog-
eveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel o.v.v. ‘Het ultieme Rotterdam-gevoel’.   

 Postbus DOR gaat verdwijnen   
Lezers opgelet! Met ingang van 1 augustus dit jaar heft De Oud-
Rotterdammer het postbusadres op. Het is vanaf dat moment 
niet meer mogelijk post naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwer-
kerk aan den IJssel te stellen.

De maatregel wordt genomen omdat steeds minder post in de postbus komt en 
de kosten voor het handhaven van de postbus hoog zijn. Een besparing dus. Post 
kan voortaan naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, 
Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel. 

Rollator 
nodig?

Schinkelse Baan 6, Capelle a/d IJssel
T: 010 - 76 00 122HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

010 418 23 33  |  www.hess.nl

Basisuitvaart vanaf € 3.675,-

Een uitvaart op maat voor u 
gemaakt vanaf € 4.775,-

010 – 30 74 895
0181 – 700 265 

   www.obitusuitvaart.nl
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Een goed verzorgde uitvaart 
voor ieder budget.

Kijk voor meer informatie op de 
website of vraag een folder aan.

Tel: 0181-620115 / 675145

www.uvvw.nl
email: info@uvvw.nl

Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810
Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

Om de laatste rustplaats van uw geliefde er 
verzorgd uit te laten zien, kan ik deze zorg 
liefdevol uit handen nemen. Ook voor het 
plaatsen van bloemen of planten.
Vrijblijvende informatie: 
06-27184125      Astrid@onderdeoudebeuk.nl

Tel. 055 - 505 13 58

 
 

Wij starten met een totale showroom 
leegverkoop met hoge kortingen!  

 
U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR O.A. DE LAATSTE 

- SENIORENBANKSTELLEN 
-OPSTASTOELEN 

-FAUTEUILS 
-80X 80 TAFELS OOK UITSCHUIFBAAR 

- DRESSOIRS / KLEINMEUBELEN 
-SALONTAFELS/ EETTAFELS 

SENIOREN LEDIKANTEN OOK ELEKTRISCH 
-LEVERBAAR IN BLANK EN DONKER EIKEN 

-SMYRNA TAFELKLEDEN 
-VLOERKLEDEN 

-SIDE TABLE 
 

WWW.TMGCENTRUMHOOGVLIET.NL 
INFO@TMGCENTRUMHOOGVLIET.NL 

010-4381222  

TOTALE SHOWROOM 
LEEGVERKOOP KOM SNEL 

LANGS WANT OP=OP 

Openingstijden 
Maandag & Dinsdag op afspraak 
Woensdag 10;30 tot 16;00 
Donderdag 13;00 tot 16;00 
Zaterdag 10;30 tot 16;00 
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Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming

GEZOCHT 
schilderijen, beelden en inboedels

GRATIS
Veilingen en taxatie

Tel: 010-2109349



Het nieuwe schooljaar was nog maar 
net begonnen maar mijn gedachten 
dwaalde hierbij af naar de onlangs 
genoten zomervakantie. Voor een 
reis was te weinig geld maar dat 
maakte niet uit, de zon scheen altijd, 
we konden onbezorgd buitenspelen, 
kattenkwaad uithalen en soms op de 
fi ets naar de Hoek (van Holland). Tja, 
dacht ik vredig fantaserend, “wat zul-
len we volgend jaar gaan doen?” De 
bordenwisser die door de klas in mijn 
richting werd gegooid rukte me uit 
mijn dagdroom.
Die grote vakantie van 1972 zou een 
gedenkwaardige worden. Wederom 
niet op reis maar op het stoepje voor 
het huis van Fred in de Paulus Pot-
terstraat te Kralingen smeedden we 
plannen om een hut te gaan bouwen 
op het pleintje van dezelfde straat. We 
verzamelden wrakhout uit de Maas, 
pallets bij Econosto. Waar we al het 
hout vandaan haalden, je kon het zo 
gek niet bedenken. Ik herinner me 

dat ik op de Boven Oostzeedijk met 
een paar planken de steile stenen trap 
aldaar afl iep. Ik gleed uit en tuimelde 
met heel de handel pijnlijk naar be-
neden. Alsof dat niet erg genoeg was, 
beneden lag de bonus, een grote hoop 
stront waar ik zo inviel. Ik kon gelijk 
douchen.
Er werd stevig getimmerd, op duimen 
geslagen, splinters uitgetrokken en 
harder gewerkt dan op school. Toen de 
hut er stond, hij was 3 hoog, gingen 
we erin koken op een petroleumstelle-
tje, we rookten er onze eerste sigaret, 
merk Gold Coast, we dronken er 
ons eerste fl esje bier, Oud Bruin. We 
luisterden muziek op ons transistortje 
en de buurt vond het best, men had 
een keer geen last van ons. Ik zal nooit 
vergeten dat ik nieuwe schoenen had 
gekregen. Het waren Kickers die toen 
zo in waren. Wat was ik trots op die 
schoenen. Tot we gingen eten in de 
hut. Ik trok een blikje sardientjes open 
en de olie uit het blik stroomde zo 

over mijn mooie schoenen. Buiten dat 
ik dit zelf verschrikkelijk vond was 
ik ook bang dat ik gigantisch op mijn 
donder zou krijgen. Ik probeerde de 
vlek met alles te maskeren maar van 
een afstand kon je het al zien, zeker 
mijn moeder. Om die reden heb ik de 
schoenen haast nooit meer gedragen.

Kattenpis
De hut was niet alleen van ons. ‘s 
Nachts deden de tientallen straatkat-
ten hun intrek. Wat hun precies trok 
wisten we niet maar één ding was 
zeker, ze pisten overal. Het gebeurde 
meerdere malen dat ik thuis zat, iets 
rook en dacht, kattenpis!
Na 6 weken was de pret voorbij, de 
vakantie was over en de hut werd 
gesloopt door de ROTEB. 
Vanwege het eerdere succes bouwden 
we het jaar erop weer een hut. We 
verzamelden weer hout. De buurt 
doneerde veelal de spijkers en binnen 
een paar dagen timmerden we een 
nieuwe hut. We gingen in de overtref-
fende trap, deze werd 5 verdiepingen. 
De hoogte was gelijk aan een lantaren-
paal. We kookten, rookten, we dron-
ken en... van een oudere buurtgenoot 
kregen we seksboekjes. We scheurden 

de platen 
eruit en 
hingen ze 
in ons ‘ap-
partement’ 
want ieder 
van ons had 
zijn eigen 
vertrek. 
Buiten de 
polderpoe-
zen op de 
plaatjes 
waren de 
straatpoe-
zen er ook 
weer.
Door 
een korte 
vakantie heb ik niet meegemaakt 
dat de ROTEB deze hut afbrak maar 
Fred vertelde later dat ze de hut 
met een vrachtwagen en een groot 
touw moesten omtrekken. Het jaar 
erna kwam er geen hut. Door een 
deelgemeenteraadslid in de buurt 
werden we gewaarschuwd dat het niet 
meer mocht. Er zou gezocht worden 
naar een alternatief en dat kwam er. 
Bij buurtvereniging De Kraal aan de 
Waterloostraat was een groot braaklig-

gend terrein. Hier werd voor de jeugd 
de mogelijkheid gecreëerd om hutten 
te bouwen.  
Elk jaar als de zomervakantie aan-
breekt denk ik met een nostalgisch 
gevoel terug aan die mooie tijd. Ik 
wens ieder kind, de ouders en vooruit 
alle Rotterdammers een mooie zomer-
vakantie toe.

Martin Stikkelorum
martin.stikkelorum@gmail.com  

 Kwajongens slaan de spijker op z’n kop   
Terwijl meester Staal in een wolk van sigarenrook een stoffige 
natuurkundetheorie probeerde uit te leggen keek ik door het raam 
naar buiten. Aan de overkant hingen huisvrouwen hun spierwitte 
was buiten in de najaarszon. Een meeuw krijste en in de verte 
hoorde ik het vertrouwde geluid van een draaiorgel. 
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 Onze hut.   

CCtjeCCtje

Jules de Corte, de blinde zanger die ik 
mateloos bewonderde, had het over “de 
zomerklok”. 

Hij schreef er uiteraard een liedje over. Dit is 
het eerste couplet:

D e zomerklok heeft nog maar net geslagen
En alle vogelstemmen zijn verstomd.
Nu zijn er nog slechts doodgewone dagen,
En altijd zul je weten wat er komt.
Dezelfde wekker, en hetzelfde wakker,
Hetzelfde lopen langs dezelfde lijn.
De krant, de post, de melkboer en de bakker,
Nooit andersom want regel moet er zijn.

Voor Jules was kennelijk, als de zomer was 
begonnen, de rek uit de tijd. Het hele voorjaar 
was er hoop en verlangen, daarna doet de 
sleur alweer zijn intrede. 
Hij legde mij ook uit dat de vogels ophouden 
met dat enthousiaste zingen in de morgen. Dat 
wist ik helemaal niet, nou ja, ik was toen een 
jaar of vijfentwintig.

Zoals gezegd was Jules mijn idool. Begin 
jaren zestig was ik, eerst met mijn gitaar, later 
met mijn pianist Jan Willem ten Broeke, met 
mijn reis in liedjesland begonnen, en met 
redelijk succes, vooral in Vlaanderenland. 
Daar was Jules een hele grote meneer. Tot 
mijn enorme verrassing had ik de grote man, 
die in Delft woonde, op een dag aan de tele-
foon. Ik woonde toen op de Beneden Rijweg 
in IJsselmonde, in mijn eerst gekochte huisje 
van zesentwintigduizend gulden, een bedrag 
dat voor negentig procent gedekt werd door 
een hypotheek waarvan ik vreesde dat ik die 
wel nooit van mijn leven zou kunnen afl ossen. 
( Denk je eens in dat die kinderen vandaag 
de dag niet onder de vier ton Euro’s naar 
een huis hoeven te zoeken.) Mijn begeleider 
beschikte over een lelijke eend, die week 
hadden wij een optreden in België, daar moest 
Jules ook spelen en of ie met ons mee kon 
rijden. Mijn gestotter dat mij dat een enorme 
eer zou zijn wuifde hij weg. 
Als ik mij goed herinner speelden wij op de 

Universiteit van Leuven voor de studenten, 
het geen in tegenstelling tot het Nederlandse 
een leuk publiek is. 
Studentenclubs in Nederland zijn onbeschoft 
tuig waar geen eer aan te behalen is. 
Lou Bandy wist daar wel raad mee. Toen 
hij eens een avond vergeefs probeerde een 
zaal met brullende en zuipende jongelui tot 
bedaren en luisteren te brengen, stond een 
zo’n bekakte fi guur op en riep naar hem: “Zeg 
kaerel wie bejjij eigenlijk?” antwoordde Lou: 
“De maintenee van je moeder”. Toen was het 
stil. 
Jules was een prettige reisgenoot met humor. 
Op een gegeven moment werd het wat mistig 
en zei Jan Willem: “Verdorie, ik zie haast niks 
meer”, waarop Jules zei: “Oh, dan rij ik wel 
effe ’n stukkie”. 
De beste liedjesschrijver van Nederland, tot 
op de dag van vandaag, had een heel apart 
gevoel voor humor. Hij sloot zijn optreden 
bijvoorbeeld af door heel droog te zeggen: 
”En dan nu, last but not more…” Hij zong 
natuurlijk onder groot enthousiasme zijn 

beroemde lied “de Vogels”, maar om de zaal 
een beetje te pesten zong hij niet “Dat ken, zei 
de hen” maar “Dat kan, zei de han…”
Een van zijn uitspraken was: “Het is beter te 
krijgen dan te ontvangen”. 
Toen er eens een Vlaamse liedjeszanger 
optrad die “wel iets had”, zei Jules peinzend: 
“Ja, hij zou het wel kunnen als ie het kon”. 
Ik denk nog veel aan hem.
Verder vond ik het de laatste tijd wel erg veel 
Keti Koti. Wat u?                 

 Jules de Corte   
En zo dames en heren, en transgenders natuurlijk, zitten we alweer in het mid-
den van hartje zomer. Dat is dubbelop ik weet het. De Vlamingen hebben het als 
het over de winter gaat en je zit in het hartje er van, een grappige benaming: 
“We zitten in het putteken van de winter”. Of ze dat ook over de zomer zeggen 
weet ik niet. Maar ik denk het niet, de winter vraagt meer om een “putteken”.
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Zorg op Maat
Werkgebied: Rotterdam-Oost en Capelle a.d. IJssel
Kleine teams met zorg die recht uit ons hart komt

  Informatie: 010 - 212 37 10

Wijkverpleging
Persoonlijke verzorging

24-uurs zorg
Ouderenzorg
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  Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

plechtigheid en condoleance (90min) 
kosten crematie, aangifte overlijden, 
50 consumpties. 

- Uitvaart compleet € 4750,-
- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Incl. alle koelingskosten.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,             
  uitvaartkist, 50 kaarten (incl. postzegels)

Budget uitvaart  € 1575,-

Basis uitvaart
v.a € 3500,-

088 - 676 43 89opnieuwenco.nl

Opnieuw & Co Kringloopwarenhuizen
Barendrecht - Dordrecht - Leerdam - Papendrecht

Ridderkerk - Rotterdam - Zwijndrecht

toe aan wat anders?
het aanbod in onze winkels is

iedere dag anders!

Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

                               cvu.nl

Herdacht worden
zoals u bent

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Bergweg 287

Rotterdam

Uitvaartcentrum Bergweg

0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

“Kies voor de uitvaart die bij u past.

CVU is er voor iedereen in de regio.”

ZONDAG 28 MEI

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

BRUNCH- EN DINNER CRUISES

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, 
koffie, thee, live muziek & entertainment. 

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00
Juli 16  Aug 6, 20, 27 
Sep 2*, 3*  Okt 1, 29  
Nov 12  Dec 10, 26*

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment. 

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15   
Juli 15  Aug 5, 19*  
Sep 2*, 16, 30 Okt 14*, 28  
Nov 11*, 25 Dec 15, 25*, 31* 

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

07:30uur - 22:00uur

v.a. € 89,50
Inclusief cruise, lunch, 

dinerbuffet, dessert en warm bittergarnituur
07:30uur - 22:00uur

dinerbuffet, dessert en warm bittergarnituurdinerbuffet, dessert en warm bittergarnituur
www.rederijfortuna.nl

   

DE LECKERS BOOT ROTTERDAM

WWW.LECKERS.NLWWW.LECKERS.NL

VanafVanaf

€ 42,50,-
Inclusief rondvaart 2,5 uur 

en koud- en warm dinerbuffet

   

DE LECKERS BOOT ROTTERDAM
Afvaartijden: 16:00 & 18:30 & 19:00

DAGTOCHT  VOLENDAM

IEDERE VRIJDAG, IEDERE VRIJDAG, 
ZATERDAG EN ZONDAGZATERDAG EN ZONDAGZATERDAG EN ZONDAG

IEDERE VRIJDAG, 
ZATERDAG EN ZONDAG

Inclusief cruise, lunch, 

ZATERDAG 29 JULI 

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Driemanssteeweg 68-072    
3084 CB  Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

Bouwkeet zoekt 
vrijwillig begeleiders!

Houd je van dingen maken? Vind je het leuk om kinderen te helpen? Heb 
je een morele ambitie? En heb je nog wat tijd over? Ga dan aan de slag 
als vrijwillig begeleider bij Bouwkeet!

Bouwkeet 
Bouwkeet is een fijne en veilige plek waar plezier voorop staat. Onze makerspace 
bestaat uit 5 professionele werkplaatsen waar deelnemers de leukste dingen 
gratis kunnen maken. Met traditionele én hypermoderne apparatuur en gereed-
schappen. Hiermee leren wij kinderen praktische vaardigheden zoals bijvoor-
beeld timmeren, naaien en programmeren maar ook sociale vaardigheden zoals 
samenwerken en problemen oplossen. Onze missie is om het plezier en de kracht 
van het maken in te zetten om, in een fijne en veilige omgeving, ontwikkelkansen 
te bieden aan jongeren.

Wat zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het begeleiden van onze 
wekelijkse programma’s. Dus bijvoorbeeld bij het opknappen van een fiets of het 
naaien van kleding of het maken van objecten van keramiek of van hout of het 
programmeren van een robot. Het is fijn als je met iets ervaring hebt maar dat 
hoeft niet. Wel vinden we het belangrijk dat je graag met kinderen (vanaf 8 jaar) 
werkt en zin hebt om hen iets te leren door te maken.
 
Wat bieden wij?
We bieden je een mooie kans om samen met ons Rotterdam een beetje mooier 
en leuker te maken. Ook leren we je alle vaardigheden om de programma’s bij 
Bouwkeet te kunnen begeleiden. Daarnaast mag jij gebruik maken van onze 
werkplaatsen voor jouw eigen projecten.

Kom je langs?
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via 
info@bouwkeet.org of 010 2540540 of kom even langs, 
Schiedamseweg 240 in Rotterdam.

#samenvoordieren



Ken je dit nog? 

 291   

 293   Nr.

Nr.

E

Ken je dit nog? Kleine hint: het gaat over drinkwater. Weet u waar dit is? Heeft u herinneringen aan 
het veelbesproken drinkwater van Rotterdam? Laat het ons weten! Schrijf uw verhalen, anekdotes 
en wetenswaardigheden naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, 
Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel. Op onze website www.deoudrotterdam-
mer.nl is de foto beter (groter) te bekijken.  

Ton Stoffels: “Het zal rond 1963 zijn geweest 
toen mijn vader, mijn zwager, mijn verloofde 
en ik in de VW van mijn zwager op weg gingen 
naar een toen beroemd Chinees Indisch restau-
rant aan de Nieuwe Binnenweg waarvan ik de 
naam helaas ben vergeten. Maar de gebeurtenis 
binnen niet. Dit restaurant was zuidelijk geves-
tigd van de toen ook al beroemde snackbar De 
Kokelaar, een bekende pleisterplaats voor o.a. 
taxichauffeurs. Het Chinees Indische restaurant 
was een pijpenla waar die avond alle tafels wa-
ren bezet. Er liepen regelmatig mensen heen en 
weer. Ik zat met mijn rug naar de plek waar de 
anekdote plaatsvond. Er was plotseling rumoer 
en luid gepraat. Zoals iedereen draaide ik mijn 
hoofd om en was getuige van het feit dat een 

opgewonden vrouw die net was binnengekomen 
een bord met bami van de bewuste tafel pakte 
en over het hoofd van de daar zittende man 
strooide. Wat bleek? Haar man zat daar met een 
andere vrouw en was bezig voorbereidingen te 
treffen om later fysiek vreemd te gaan. De bami 
zat in slierten om zijn hoofd. Die hij onhandig 
probeerde te verwijderen. De opgewonden 
vrouw werd door het personeel naar achteren ge-
duwd en verdween achter een deur. Het slachtof-
fer rekende af en verdween met zijn vriendin 
door de voordeur. Wij en iedereen aten verder, 
smullend van de onverwachte gebeurtenis en 
gerechten en ik van mijn nasi rames.”

Rob Terlouw: “De foto is naar mijn idee geno-
men in Tai Wu, op de 
Mauritsweg. Ik herken 
de pagode in het mid-
den. Overigens nog een 
leuk verhaal over afhaal 
Chinees, in de jaren 70 
ging mijn vader bamie 
halen. Op de brommer 
naar de Binnenweg bij 
een Chinees Restaurant. 
Dat deed hij altijd met 
een eigen pannetje, er 
waren natuurlijk nog 
geen plastic bakjes. Op 
een dag kwam mijn 
vader weer thuis van 

de Chinees. Mijn moeder vroeg hem waar mijn 
zus was, die stond nog met pannetje bami op de 
Binnenweg, was tie even vergeten....”

Elly van Houte-Vogel: “Als bewoner en opge-
groeid in Zuidwijk, missen wij onze Chinees 
nog steeds. Want wie kent niet , “Kings Palace” 
aan de Meijenhage. Hier heb ik en met mij vele 
Zuidwijkers, gezellig, lekker en veel gegeten en 
ook afgehaald. Met onze bewonersorganisatie 
Zuidwijk hebben wij diverse malen het hele 
restaurant bezet als we van een vrijwiilgers-
uitje terugkwamen. Alles kon, van buffet tot 
persoonlijk bestellen. Ook na afl oop van een 
bestuursvergadering mochten we graag nog 
even daar een hapje gaan eten. Als op zondag de 
voetbalwedstrijden aan de Oldegaarde afgelopen 
waren, zat het stampvol met eters en afhalers. 
Dit herkenbare punt in onze wijk is , net als 
zovele , voorgoed gesloten en dat merken wij 
nog steeds. Jammer maar helaas.”

Rita Dorst: “Leuke foto bij de Chinees. Ik 
vind Chinees eten nog steeds lekker. Chinese 
tomatensoep is om van te smullen. Mijn absolute 
favoriet. Ook al weet ik nu dat er heel veel 
suiker in zit. En natuurlijk sateetjes. De saus 
van de Chinees is altijd lekkerder dan vanuit de 
supermarkt.” 

Albert Verkaik: “Heerlijk moment bij de Chi-

nees, zo te zien op de foto van Ken je dit nog. Ik 
kan er zo naar terugverlangen. Keurig geklede 
ober ook. De bediening bij de Chinees was altijd 
supervriendelijk en correct. Ik weet niet welk 
restaurant dit is, maar heb zelf vaak bij Chinese 
restaurants gegeten. Je werd en wordt er nooit 
teleurgesteld. Grote porties, lekker eten.” 

Wim van Dam: “Bij jullie Ken je dit Nog-foto 
van een chinees restaurant in Rotterdam moest 
ik meteen weer denken aan... Frans Bauer. Hij 
was een tijdje terug op televisie met z’n vrouw 
Mariska tijdens een bezoek aan China. Het leuk-
ste daarvan vond ik dat Frans en Maris uit eten 
gingen en probeerden de gerechten te bestellen 
die wij zo goed kennen van de Chinees, zoals 
nasi en bami en babi pangang. Bleken ze dat 
in China waar Frans en Maris waren helemaal 
niet te kennen! Met heel veel moeite wist Frans 
iets te bemachtigen dat op bami leek. Haha! 
Heerlijke televisie. De Chinese restaurants bij 
ons zijn ook vaak een combinatie van chinees-
indisch. Ook dat kan voor die verwarring zorgen. 
Trouwens wel allemaal hartstikke lekker. Maar 
ik moet toegeven: ook ik kom zelden of nooit 
meer bij de chinees. Wij maken thuis zelf nasi 
en bami met producten uit de supermarkt. Een 
hoogst enkele keer gaan we nog wel iets afhalen. 
Een loempia of een potje met satéstokjes.”   

 Allemaal naar de Chinees geweest   
Er was een tijd dat we er allemaal regelmatig kwamen: het chinees-
indisch restaurant. Dat is nu minder, want er verdwijnen steeds meer 
‘chinezen’ uit onze winkelstraten. Al is de afhaalchinees nog wel 

populair. Maar de Ken je dit nog-foto van vier weken geleden riep nog genoeg 
herinneringen op bij onze lezers. Het ging om restaurant Shanghai City aan de 
Mauritsweg. Maar ook andere bezoekjes aan ‘de Chinees’ leverden leuke anek-
dotes op. Lees maar!
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 Eten in Shanghai City, aan 

 Eigenaar de heer J.H. Sun van restaurant Shanghai City met vijf Chinese koks, 
september 1986.   

 Eén van de bekendste Chinese restaurants van Rotterdam: Ocean Paradise aan de Parkhaven, juli 1986.   
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BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

Met onze kennis adviseren wij u
Met ons hart begeleiden wij u

Met onze schouders ondersteunen wij u
Met ons gevoel zijn wij er voor u

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?
010 4651120 / 06 51606587

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,
ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

Westhavendomein B.V. • Westhavenplaats 40a • 3131 BT Vlaardingen 
 Tel.: 010-2477477 • E-mail: info@westhavendomein.nl

Volledige ontzorging voor vastgoedeigenaars en VvE’s

www.westhavendomein.nl

www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom o.b.v. 2 personen en excl. € 37,50 reserveringskosten, 
Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage.

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 85910-daagse busreis
Wenen en het Wienerwald

vanaf p.p.

€ 739 reiscode: ebsod0310-daagse busreis
Vorstendom Andorra

reiscode: ebtul02

vanaf p.p.

€ 929reiscode: eblev0312-daagse busreis
Relaxen aan het Meer van Levico 

vanaf p.p.

€ 1839reiscode: eeie30215-daagse busrondeis
Het beste van Ierland

vanaf p.p.

€ 739reiscode: ebwaa038-daagse busreis
Oostenrijkse en Zwitserse Alpen

van € 839 voor

van € 839 voor

van € 959 voor

van € 1029 voor

van € 1989 voor

TOT
€ 150 P.P. 

KORTING IN
AUGUSTUS

vanaf p.p.

€ 709reiscode: eefr3028-daagse busrondeis
Normandische invasiestranden en Bretagne

van € 809 voor

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Website: www.hogadent.nl

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

“Hogadent”

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN

HET BESTE KUNSTGEBIT 
HAALT U BIJ HOGADENT

Ook als uw tanden te slecht worden haalt onze tandarts 
deze er pijnvrij uit op een prettige manier



Mijn moeder heeft als enige 
van onze vader geërfd en wij 
(mijn broers en ik) krijgen ons 
deel na haar overlijden als 
verwachters, maar wat zijn 
eigenlijk onze rechten?

Deze zogenoemde tweetrapsmaking 
werd vanaf 2010 erg populair, vooral 
omdat de langstlevende echtgenoot 
dan geen erfbelasting hoeft te betalen 
wanneer de nalatenschap tenminste 
niet groter is dan de vrijstelling voor 
echtgenoten/partners (€723.526 in 
2023). De kinderen worden met de 
tweetrapsmaking in eerste instantie 
onterfd en zij ontvangen (standaard) 
na het overlijden van de langstlevende 
echtgenoot/partner als verwachter 
alsnog hun erfdeel.
De belangrijkste bepalingen bij de 
tweetrapsmaking zijn dat er een 
boedelbeschrijving moet worden 
opgesteld. Die moet met de verwach-
ters/erfgenamen in de tweede trap 

gedeeld worden zodat u weet waar 
u te zijner tijd recht op heeft. Deze 
boedelbeschrijving is een beetje 
anders dan bij de wettelijke verdeling. 
Daarbij ontvangen de kinderen een 
vordering in geld op de langstlevende 
ouder. Bij een tweetrapsmaking bevat 
de boedelbeschrijving de bezittingen 
en schulden nader gespecifi ceerd, 
bijvoorbeeld een half huis of de helft 
van de aandelen en het saldo van de 
bankrekening. Dat er een half huis in 
de boedel zit, betekent dat de grootte 
van de verwachting kan fl uctueren 
met de waarde van de woning of de 
effecten. Neemt de waarde van de 

woning sterk toe, dan heeft dat effect 
op de nalatenschap die de kinderen als 
verwachter in tweede instantie erven. 
Dan is meer erfbelasting verschuldigd 
dan direct na het overlijden. Is de 
woning minder waard dan geldt het 
tegenovergestelde. 
Andere belangrijke bepalingen zijn 
óf, en zo ja, hoe de bezwaarde (moe-
der) mag interen op het bezwaarde 
vermogen. Soms staat er dat de 
bezwaarde eerst het eigen vermogen 
moet opmaken, soms in dezelfde 
verhouding als uit het eigen vermogen 
en soms zijn er geen beperkingen. 
Tenslotte is er de verplichting van 

de bezwaarde om de verwachters 
jaarlijks te informeren over de stand 
van en de mutaties in het bezwaarde 
vermogen. Dit informeren wordt door 
veel langstlevende echtgenoten/part-
ners als bezwaarlijk ervaren, vandaar 
dat in veel testamenten een oproep 
aan de verwachters staat om van dit 
recht geen gebruik te maken. In ieder 
geval is het belangrijk om als be-
zwaarde een goede administratie bij te 
houden, want na het overlijden van de 
bezwaarde moet (opnieuw) de grootte 
van het bezwaard vermogen worden 
vastgesteld. Is de bezwaarde niet de 
ouder van de verwachters en is er 
geen goede administratie dan kan dat 
tot problemen leiden. De erfgenamen 
van de bezwaarde hebben immers an-
dere belangen dan de verwachters. Dit 
is deels te ondervangen door te stellen 
dat als er geen overeenstemming is 
over de grootte van het bezwaard 
vermogen de nalatenschap en het 
bezwaard vermogen 50/50 moeten 
worden vastgesteld. Samengevat: 
De voordelen van geen of minder 
erfbelasting op moment van eerste 
overlijden moeten afgewogen worden 
tegen de andere – minder prettige – 
gevolgen bij een tweetrapsmaking.  

Verwachter 
van de tweetrapsmaking
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Wel of geen volmacht?
Het levenstestament is populair. De 
vraag is of het levenstestament, het 
afgeven van volmachten, nodig en 
gewenst is. Wij vergelijken het graag 
met een verzekering; je sluit die af 
in de hoop het niet nodig te hebben. 
Een levenstestament laat u door de 
notaris opstellen om het leven te 
organiseren voor het moment dat u 
zelf de regie niet meer kunt voeren. 
Jet levenstestament (in combinatie 
met het testament) kan geschikt zijn 
om te besparen op de eigen bijdrage 
zorg en voor bezitters van een eigen 
woning om die te kunnen verkopen 
als u zelf niet meer wilsbekwaam 
bent. Heeft u geen levenstestament 
laten opstellen dan is er de mogelijk-
heid van bewind.

Een LAT-relatie en erfrecht
Veel 50-plussers vinden een nieuwe 
relatie fi jn, maar hoeven niet meer zo 
nodig samen te wonen. Ieder de eigen 
woning, ieder de eigen ongehuwden-
AOW. Het begint te wringen wanneer 
u de LAT-relatiepartner iets of veel 
wilt nalaten. De LAT-relatiepartner 
erft niet automatisch, maar kan al-
leen per testament als erfgenaam of 
legataris worden aangewezen. Voor 

de erfbelasting is de LAT-relatiepart-
ner een vreemde, heeft een kleine 
vrijstelling van €2418 en betaalt 
erfbelasting in het hoge tarief van 30 
en 40%. U kunt u altijd nog trouwen 
als u voelt dat u niet lang meer te 
leven heeft. Een echtgenoot geniet 
namelijk de hoge partnervrijstelling 
van (€723.526 in 2023) en het lage 
tarief voor de erfbelasting. 

Andermans goede doelen
Echtparen of geregistreerd partners 
of samenwoners benoemen de andere 
partner vaak als erfgenaam en als de 
wettelijke verdeling van toepas-
sing is, verkrijgt de langstlevende 
echtgenoot of partner ook de gehele 
nalatenschap en de kinderen een niet-
opeisbare vordering in geld. Lastiger 
wordt het als de eerst-overleden echt-
genoot of partner bepaalde mensen 
of doelen iets gunt uit zijn of haar 
nalatenschap. Wilt u zeker zijn dat 

die personen of doelen dit ook krij-
gen, dan is de makkelijkste oplossing 
in beide testamenten van echtgenoten 
of partners de personen en doelen van 
elkaar op te nemen. Maar dan moet 
u wel het vertrouwen hebben dat de 
langstlevende echtgenoot of partner 
na het overlijden niet een nieuw 
testament maakt en de personen en 
doelen van de ander schrapt.

Sparen of beleggen
De belasting in box 3 over het tegoed 
op een spaarrekening wordt anders 
belast dan alle andere vormen van 
bezit (tweede woning, beleggingen en 
ook vorderingen). Over spaartegoe-
den wordt 0,36% fi ctief rendement 
gerekend,waarover 32% belasting be-
lasting betaald moet worden; oftewel 
netto 0,12%. Over alle andere bezit-
tingen wordt 6,17% fi ctief rendement 
berekend waarover 32% belasting 
wordt geheven; oftewel netto 1,97%.

Uit de praktijk 

Nu de woningen langer te koop staan, 
doet zich weer een lang verdwenen 
fenomeen voor: het niet op tijd kun-
nen uitkeren van legaten of erfenis-
sen. In veel testamenten is bij legaten 
opgenomen dat ze na een bepaalde 
tijd opeisbaar zijn; vaak volgens de 
wettelijke termijn van 6 maanden, 
maar ook 8 of zelfs 15 maanden komt 
voor. Dat gaat goed als er voldoende 
middelen beschikbaar zijn. Het wordt 
een probleem als eerst de woning of de 
boot of het bedrijf verkocht moet zijn 
voordat er uitbetaald kan worden. Zo 
ook in een zaak van enige jaren geleden 
waar de nichtjes van tante dachten 
allemaal een legaat van haar te krijgen 
van €10.000. De woning van tante 
bleek door het achterstallige onderhoud 
en een ongelukkige ligging vrijwel 
onverkoopbaar waardoor de nichtjes 
bijna twee jaar moesten wachten op hun 
legaat. En toen was er zelfs niet genoeg 
om de legatarissen de beloofde €10.000 
te kunnen uitbetalen. Maar ook nu kun-
nen er problemen zijn als een legaat pas 
uitgekeerd kan worden zodra de woning 
wordt verkocht en de erfgenaam 
maakt geen haast met verkopen omdat 
verhuren voor hem of haar gunstiger 
is. Natuurlijk kunnen legatarissen hem/
haar in gebreke stellen (bij gewichtige 
redenen) en naar de rechter gaan, maar 
dat moet je ook willen en er geld voor 
(over) hebben. Vragen over erfrecht of 
erfbelasting? Maak een afspraak voor 
ons gratis en vrijblijvend erfcoach-
spreekuur of op kantoor. Bel 010-
3130823 of mail naar: info@akto.nu.  

?

Reinig uw wasmachine
Reinig eenmaal per maand uw 
wasmachine. Met soda en een was 
op 60/90 graden bestrijdt u kalk-
aanslag, maar bovenal verlengt u 
de levensduur van de wasmachine. 
Bovendien ruimt u de eventuele 
viezigheid op die nare luchtjes 
kunnen verspreiden; een win- win-
win-win dus.

Neem een regenton  Door 
regenwater op te vangen in een 
regenton geeft u de planten gratis 
water en helpt u met het opvangen 
van regenwater zodat de riolen bij 
hevige regenval niet overlopen. 

Zet apparaten uit  Ieder ap-
paraat geeft een beetje warmte (en 
kost dus energie), denk bij-
voorbeeld aan laptops, lampen, 
televisies en (game)computers. Zet 
de apparaten die u niet of tijdelijk 
niet gebruikt uit en bespaar stroom 
en voorkom extra warmte.
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Boom roos vis, over leren lezen en leesplezier verlengd
  Leesplezier staat centraal in de tentoonstelling ‘boom roos vis, over leren lezen en leesplezier’. In het magische 
Letterbos met levensgrote illustraties is van alles te beleven: je kunt er lezen, voorgelezen worden, boeken ontdek-
ken, deelnemen aan een ‘next-level’ speurtocht en proberen te ontsnappen uit De Griezelbus-escaperoom! En na-
tuurlijk zijn er heel veel boeken. Vrolijke, spannende, avontuurlijke, romantische en enge: je vindt ze allemaal in het 
Onderwijsmuseum! is er voor kinderen van alle leeftijden van alles te doen en te beleven in het Onderwijsmuseum. 
Ga aan de slag met je eigen letterpaspoort in het Letterbos (4 tot 8 jaar) of doe de supertoffe speurtocht met de 
Griezelbus-escaperoom (9-15 jaar)! Elke dag zijn er allerlei toffe spelletjes en knutselactiviteiten in het LetterLAB 
en kun je leuke workshops volgen. Wat dacht je bijvoorbeeld van onzichtbare inkt maken? Of dansend een verhaal 
vertellen? Kijk en reserveer via https://www.onderwijsmuseum.nl/activiteiten (zie ook elders op deze pagina).

Van Guus Meeuwis tot Suzan en Freek op Culinesse
  Het jaarlijkse culinaire muziekfestival Culinesse, dat van 24 tot en met 26 augustus wordt gehouden aan de 
Zevenhuizerplas in Rotterdam-Nesselande, heeft ook nu weer topartiesten weten te strikken. Dit jaar zijn onder 
andere Guus Meeuwis, DI-RECT, De Jeugd van Tegenwoordig, Suzan & Freek, Selah Sue en Jonathan Jeremiah 
te zien op het podium. Bezoekers kunnen genieten van culinaire gerechten bij deelnemers zoals sterrenrestaurant 
Fred, Restaurant STER, Muller&Co en het Schielandshuis. Daarnaast is er een streetfood plein, een biertuin met 
speciaalbieren en verfrissende mixjes van Ketel 1 en Loopuyt. Genoeg keuze voor iedereen dus!

Zes zondagochtendconcerten in De Doelen
  Hij is altijd een zeer graag geziene gast tijdens de Zondagochtendconcerten in De Doelen: Jan Vayne. De virtu-
oze pianist neemt u zondag 12 november mee in een meeslepende muzikale reis tijdens zijn indrukwekkende 
soloconcerten. Pure, sfeervolle concerten die klassieke muziek toegankelijk maken voor een groot publiek. Dit 
doet hij door bijvoorbeeld ook klassieke en populaire muziek te combineren. Hij neemt u deze ochtend mee door 
eeuwen, landen en muziekgenres. Met zijn onbegrensde techniek en op een interactieve manier – in dialoog met 
zijn publiek – ontstaat er door de improvisaties onverwachte en volstrekt unieke muziek. Elders op deze pagina’s 
meer over het concert van Jan Vayne.
Na het concert van Jan Vayne staan nog de volgende zondagochtendconcerten gepland. Meezingconcert de 
Wannabiezz (10 december), een Schotse ochtend met Rapalje (17 december), White Christmas in De Doelen (24 
december), Tour de Toon – Ode aan Toon Hermans en Van Smartlap tot Opera (10 maart). In Den Haag staat op 
14 januari in het World Forum een optreden van Bill Bakers Big Band remembering The Glenn Miller Army Air 
Force Bandop het programma. Kaarten bestellen via www.zondagochtendconcerten.nl

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? En 
zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling mun-
ten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction Europe elke woensdag 
een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 
16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desge-
wenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of 
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens 
onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe op de 
Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie.Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944. Donderdag 27 april is Heritage 
Auction Europe gesloten.  

Kunst en curiosa

 Vanaf nu tot zomer 2024

Tentoonstelling ‘Boom, Roos, Vis’ in Onderwijsmuseum
  Vanwege de grote belangstelling verlengt het Nationaal Onderwijsmuseum de tentoonstelling 
‘boom roos vis’, over leren lezen en leesplezier’. Hoofd collectie Janneke Pierhagen: “We zijn 
ontzettend blij met de vele bezoekers en hun fi jne reacties. Niet alleen trekt de tentoonstelling een 
divers publiek, ook de educatieve programma’s worden veel geboekt door schoolklassen. Het is en 
blijf een actueel thema.” De tentoonstelling blijft zeker nog een jaar. 

    Tot en met zondag 27 augustus

Beleef de Tachtigjarige Oorlog in Historisch Museum Den Briel
  De Overwinning na het Rampjaar 1572. Dat is de titel 
van een bijzondere expositie in het Historisch Mu-
seum Den Briel die tot en met 27 augustus is te zien. 
Over de Spaanse overheersing en de Opstand. Het 
museum neemt de bezoeker mee op een interactieve 
ontdekkingstocht door de Tachtigjarige Oorlog, waar-
bij 1 april 1572 uiteraard een centrale plek inneemt. 
Het museum is te vinden aan de Markt 1 in Brielle. 
Meer informatie: www.historischmuseumdenbriel.nl

    Donderdag 24 tot en met zaterdag 28 augustus

Culinesse aan de Kosboulevard in Nesselande
  Van 24 tot en met 26 augustus vindt de elfde editie van het culinaire muziekfestival Culinesse 
plaats. Aan de Zevenhuizerplas kunt u weer genieten van culinaire hoogstandjes van verschillende 
gerenommeerde restaurants uit de regio, optredens van bekende artiesten en tal van andere activi-
teiten. CuliNESSE is voor alle leeftijden. Kinderen kunnen zich vermaken in het kids- en jeugdpavil-
joen, of bijvoorbeeld een rondje maken in het reuzenrad. (Zie ook elders op deze pagina’s.)
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Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

Adverteren in

Bel Timo: 
Tel. 0180 - 820244

PPaassffoottoo’’ss nnooddiigg?
De Hesse Optiek & Oogzorg is een RDW- erkende
fotograaf voor het maken van officiële pasfoto’s
en het online verlengen van uw rijbewijs.

Kom langs of bel voor een afspraak (di t/m za).
Tel. 010 236 1939

P. Buckplaats 31, 3069 BZ ! Rotterdam
Direct naast metrohalte Hesseplaats

Welke Theo past bij uw gezicht?
De nieuwe Theo-collectie de ‘Characters’ vormt
een ode aan Christoffel Plantijn, meester van de
boekdrukkunst. Deze monturen in roestvrij staal
zijn geïnspireerd op de vorm van de drukletter O,
met dikke stroken aan de zijkanten die bovenaan
en onderaan in fijne lijntjes overvloeien. Eén ding
staat vast: ze doen je gezicht blaken van karakter!

CCBBRR RRIIJJBBEEWWIIJJSSKKEEUURRIINNGGSSCCEENNTTRRUUMM

Wilt u een vrijblijvend stijladvies inclusief
gratis oogmeting? Kom langs of bel voor een
afspraak (di t/m za): 010 236 1939.
P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl
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    Zondag 12 november

Zondagochtendconcert Jan Vayne in De 
Doelen
  Pianist Jan Vayne opent zondag 12 november de reeks 
zondagochtendconcerten van komend seizoen in De Doelen 
in Rotterdam. Kaarten en meer informatie via www.zondag-
ochtendconcerten.nl of tel. 010-4225244.

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op 
kantoor. Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 
16.00 uur.

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u 
gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 
14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u 
de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.    
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Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

Klassieke Havenrondvaart
Een gezellige rondvaart met het nostalgische
schip "Nehalennia" door de havens waar
vrachtgiganten, ferry’s, cruiseschepen en
sleepboten hun thuishaven hebben.

€ 16,50
Audio gids

Reserveer online via www.rivercruiserotterdam.nl of bel 010 - 302 0288

Stap aan boord voor een borrelvaart door de
havens. De bemanning serveert heerlijke wijnen
met allerlei verschillende kazen. Samen geniet je
van de zonsondergang!

Cheese & Wine Cruise

1½ uur

Rondvaart Skyline
Stap aan boord van mps. Liza voor een rondvaart
langs alle highlights van Rotterdam. Bewonder de
imposante skyline terwijl een live gids je alle ins
en outs vertelt!

€ 34,50

€ 14,00

Havenrondvaart
Deze havenrondvaart met live gids is een must-
do! De enthousiaste gids vertelt je alles over de
containerschepen, de havens, de geschiedenis
en het heden.

€ 16,50

Boompjeskade bij Erasmusbrug
Audio gids

1½ uur

Boompjeskade bij Erasmusbrug

Live gids

1 uur

Parkhaven tegenover Euromast
Live gids

1½ uur

Parkhaven tegenover Euromast

www.pannenkoekenboot.nl
Varen... én onbeperkt pannenkoeken eten!

€22,50
PER VOLW. €17,50

PER KIND
3 T/M 11

Welke Theo past bij uw gezicht?
De nieuwe Theo-collectie de ‘Characters’ vormt
een ode aan Christoffel Plantijn, meester van de
boekdrukkunst. Deze monturen in roestvrij staal
zijn geïnspireerd op de vorm van de drukletter O,
met dikke stroken aan de zijkanten die bovenaan
en onderaan in fijne lijntjes overvloeien. Eén ding
staat vast: ze doen je gezicht blaken van karakter!

CCBBRR RRIIJJBBEEWWIIJJSSKKEEUURRIINNGGSSCCEENNTTRRUUMM

Wilt u een vrijblijvend stijladvies inclusief
gratis oogmeting? Kom langs of bel voor een
afspraak (di t/m za): 010 236 1939.
P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl



bij wie ik echt mijn geld kwijt kon. De manier 
waarop hij mij aankeek gaf me de indruk dat hij 
mij maar een brutaal jong meisje vond dat er 
helemaal niets van begreep.

Het werd juli 1961 en na een verkerings- en verlo-
vingstijd van zo’n vijf jaar konden we eindelijk 
trouwen. De diensttijd zat er op, er was gespaard 
en we hadden een “inwoning” gescoord.

Het was juli 1961 en het weer was wisselvallig, 
dus we hielden ons hart vast. Mooie trouwjurk 
gekocht en een trouwpak gehuurd. Op 18 juli was 
de grote dag en warempel, het was mooi weer. We 
reden met trouwauto’s naar het mooie Rotter-
damse Stadhuis aan de Coolsingel. Alles liep op 
rolletjes en om 12 uur werden wij in de echt ver-
bonden. Hierna werden er door Foto BAM foto’s 
gemaakt, in het fotogenieke stadhuis en buiten in 
de auto. Voor één van de foto’s werden we met de 

familie opgesteld op de grote trap, met het uitzicht 
op een beeld van een geheel blote man. Was dat 
misschien om alvast een beetje te wennen?

Na afl oop reden wij nog door naar de studio van 
Foto BAM voor de offi ciële trouwfoto. Helaas 
is dit bedrijf later verdwenen, want het waren 
echt vakfotografen. De dag verliep verder met 
thuis een lekker broodje eten en even lopend 
naar een invalide buurvrouw om ons te laten 
bewonderen in onze trouwkleding, waarna we 
met veel bekijks, lopend door Overschie, van de 
Roodenburgstraat naar een zaaltje bij de Lage 
Brug gingen. Hier hielden we een zogenaamde 
receptie voor alle vrienden en bekenden. Tenslotte 
eindigde deze dag hier met een eenvoudig dinertje 
in kleine kring van uitsluitend familie. Het was 
een geslaagde dag.

Trouwen in Rotterdam was zo gek nog niet. 
Mooie herinneringen.

Corrie Gelderman  

Maar als fotograaf ga je er vanuit dat je mooie 
foto’s wilt maken. Na enige tijd ging de aanval 
verder, hij vond dat de fotograaf met zijn gedrag 
de hele plechtigheid aan het verstoren was. Als dit 
niet zou veranderen werd hij uit de zaal verwij-
derd. Eén van de bruiloft gasten had de neiging 
door te zeggen dat niet de fotograaf maar hij deze 
plechtigheid aan het verstoren was. De dienst-
doende bode die hierbij aanwezig was heeft na 
afl oop zijn verontschuldiging aangeboden. 

Daarna hebben wij op en rond de Euromast wat 
foto’s gemaakt. ‘s middags vond de kerkelijke 
inzegening plaats in het houten kerkje in oud – 
Mathenesse. Op het moment dat de feestgangers 
wat onrustig begonnen te worden kwam iemand 
vertellen dat de Dominee onderweg was. Hij was 
namelijk vergeten dat er een bruidspaar op hem 
zat te wachten. Gelukkig was hij thuis te bereiken. 
Het diner, receptie en feestavond hebben wij bij 
Alhena aan de Mathenesserweg gehouden. Vol 
lof over de bediening dit maakte de dag zeker 
goed ware het niet dat de volgende ochtend mijn 
moeder door iemand van Alhena werd gebeld met 
de mededeling dat de 3 verdiepingen bruidstaart 
die bij de koffi e aangesneden had moeten worden 
nog in de koelkast stond. Maar ondanks een cha-
grijnige ambtenaar een in slaapgevallen Dominee 
en wekenlang taart eten delen wij op 4 september 
alweer 53 jaar lief en leed.

Lenneke en Arie de Kievit

 Getrouwd in Rotterdam    Gedoe over huwelijksfoto’s   
Getrouwd in Rotterdam? Ja, maar dat 
was nog niet zo eenvoudig. Je moest 
eerst in ondertrouw gaan en er moest 
betaald worden en wel in het stadhuis. 
Omdat mijn verloofde in Delft werkte 
en ik op kantoor zat in de Hoogstraat, 
kon ik dat eenvoudig tussen de middag 
wel even in orde maken. Het verbaas-
de me dan ook flink dat ik daarvoor 
vijf loketten met vijf ambtenaren nodig 
had. 

Bij de laatste kreeg ik de rekening en heb ik ge-
vraagd of hij nu werkelijk de laatste persoon was 

Op 4 september 1970 hebben mijn vrouw 
Lenneke en ik om 09.40 in Rotterdam el-
kaar het ja woord gegeven. Waarschijnlijk 
was dit voor de ambtenaar van de Bur-
gerlijke Stand wel erg vroeg want tijdens 
zijn toespraak richtte hij zijn pijlen op de 
fotograaf (een oude dienstkameraad van 
mij). Hij vond dat zijn fototoestel te veel 
herrie maakte en ook dat heen en weer 
lopen was erg irritant. 

      

 Lenneke en Arie de Kievit   

het vrij dansen nog aanwezig en om 
middernacht “het meisje” werd keurig 
netjes bij haar thuisadres afgeleverd. 
Geleidelijk ontstond er een hech-
tere band tussen ons en om die reden 
gingen wij ook “door de weeks”, 
vooral op woensdagavond, met elkaar 
om. Dan start ook het moment dat er 
gespaard werd voor een uitzet, soms 
geholpen door spaarpunten van de 
levens- en wasmiddelen.
Daarna passeerde onze verloving 
op 2 juni 1963, geheel volgens de 
regeltjes van toen. Familie en vrienden 
konden een keuze maken maken uit 
onze wensenlijst, Natuurlijk alles 
met het oog op onze toekomst als 
man en vrouw, alles voor de uitzet. 
In augustus 1964 kregen wij de kans 

een huisje te huren op de Libanonweg 
18 in Rotterdam-Kralingen. Daar had 
een oude vrouw lange tijd gewoond 
en door haar overlijden kregen wij een 
directe kans op een eigen huisje. Vele 
startende echtparen moesten door de 
toenmalige woningnood beginnen met 
een inwoning op een zolder etc met 
alle ongemakken die daarbij horen. In 
ons huis moest veel aangepast worden, 
houten deurknoppen, lichtschakelaars 
met koperen kapjes, een schoorsteen 
t.b.v. een kolen/hout gestookt fornuis 
wegbreken. (Jammer voor de verschil-
lende muizen-families die daar jaren-
lang van de warmte hebben genoten).
In die periode zijn we ook gestart met 
onze aankomende huwelijksvoltrek-
king. Afspreken met een ambtenaar 
van de burgerlijke stand om de 
ondertrouw en de huwelijksdatum vast 
te stellen. Veel formulieren en met uit-
treksels van de geboorteregisters werd 
de gewenste trouwdatum bepaald op 
woensdagmorgen 18 november 1964 
om 10 uur waar wij samen met nog 
drie andere echtparen in de echt wer-
den verbonden. Trouwen op woens-
dagmorgen was toen gratis in die tijd.
In die jaren ’60 was onze trouwerij 
alleen mogelijk met toestemming van 
de eigen ouders. Dat gaf nogal eens 
complicaties als het huwelijk van de 
eigen ouders niet meer in stand was. 

Ook de hele gang van zaken rondom 
de trouwerij was aan (ongeschreven) 
regels gebonden. De ouders van de 
bruid draaiden op voor de kosten van 
de bruiloft inclusief het trouwfeest met 
familie, vrienden en bekenden op de 
huwelijksdatum. Ook de bruidsjurk 
was in die tijd een verrassing voor 
de man, die bleef voor de trouwe-
rij zorgvuldig uit het zicht van de 
bruidegom. De bruidegom huurde wel 
een jacquet met streepjespantalon en 
een vest gecompleteerd met een hoge 
hoed. Daarbij ook het bruidsboeket, 
de corsages voor de gasten en het 
taxivervoer.

Na de plechtigheid werden voor de 
marmeren trappen en de binnentuin 
van het stadhuis aan de Coolsingel de 
nodige foto’s genomen ter herinnering 
van deze speciale dag. De aanwezige 
familie en vrienden gingen met de 
ouders van de bruid mee voor de 
drankjes en hapjes omdat een trouwe-
rij hongerig en dorstig maakt. Wij, het 
nieuwbakken echtpaar, gingen met de 
fotograaf nog naar de Kralingse Plas 
om op de Heijdenbrug nog aan aantal 
leuke foto’s te maken.
Het bijbehorende trouwfeest hebben 
wij met alle feestneuzen gevierd in 
een zaaltje van de Sint-Hildegardis 
en Antoniuskerk aan de achterzijde 

met de ingang aan de Verbraakstraat 
te Rotterdam. Daar werden door de 
aanwezigen “meezingers” gezongen 
met ondersteuning van 1 accordeonist. 
Geen versterkers, geen metershoge 
speakers, maar puur op eigen inzet en 
talent. Onder de aanwezigen waren 
talentvolle toneelspelers die stukje 
opvoerden met een (soms) ondeu-
gende inhoud. Het was een en al 
“leve de lol” en “we gaan nog niet 
naar huis”. Maar net na middernacht 
zijn wij gespijsd en gelaafd op weg 
naar ons nieuwe woonadres gegaan; 
Uitgewoond en total loss van de 
slaap. Bij thuiskomst stond de hele 
woning vol met cokesgas door onze 

nieuwe kolenkachel. Alle ramen open 
en met de stofzuiger in de blaasstand 
het smeulende vuur gereanimeerd 
en daarna weer geleidelijk temperen 
zodat wij eindelijk naar bed konden. 
De eerste huwelijksnacht? Wij hebben 
er toen diep en lang van gedroomd die 
nacht.
Wij kunnen inmiddels terugkijken 
naar onze verbintenis die ons ook nog 
een fi jne dochter heeft opgeleverd. Het 
komend jaar gaan wij het Diamanten-
predicaat halen, daarna gaan wij 
gewoon door voor platina.

Nel en Ben Treure
Ben.Treure@Gmail.com  

 Gratis getrouwd op woensdagmorgen   
Trouwen in Rotterdam was in 
1964 het passeren van een 
aantal stappen om uiteinde-
lijk, als kers op de (bruids)
taart, verder als man en 
vrouw door het leven te kun-
nen.

Wij waren bijna 16 jaar en kenden 
elkaar al een beetje door de dansles-
sen bij Pierre Zom aan de ’s Graven-
dijkwal in Rotterdam waar wij een 
danskoppel waren, op weg om goede 
dansers te worden. Vaak bleven wij 
de zaterdagavonden na de lessen voor  Nel en Ben Treure   
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De trouwdag was heel feestelijk met zowel Englse 
als Nederlandse gasten. Op het Rotterdamse 
Stadhuis gaf de ambtenaar een heel passende toe-
spraak in het Engels en in de kerk legden we maar 
liefst tweenaal onze trouwbeloftes af voor zowel 
een Nederlandse als een Engelse dominee.

We kregen veel cadeaus. M’n bruidsmeisje 
Kathryn kreeg een paraplutje van een vriendelijke 
mevrouw. Ze kon er niet genoeg van krijgen om 
het open en dicht te doen. Ze had haar handjes vol 
aan mijn sluier, haar tasje en haar niew-verworven 
schat en dus bood mijn bruidegom als echte gen-
tleman aan om op haar paraplutje te passen. Dat 
werd met enige aarzeling toegestaan.

Omdat het regende, besloot de fotograaf ons in 
de hal van Diergaarde Blijdorp te fotograferen. 
Daar was het droog, maar het paraplutje moest 
toch mee.

Is het een Engelsman kwalijk te nemen dat hij 
als een van de hoofdpersonen in een Nederlandse 
trouwerij, vergeet dat hij een roze kinderpara-
plutje aan zijn arm heeft hangen als hij voor de 
fotograaf moet poseren? Natuurlijk niet, zeker als 
je net met hem getrouwd bent!

Inge Richards – van den Berg
145 Moorland Road
Witney, Oxfordshire OX28 6LT  

Het gebeurde vaak dat Ad met zijn schip 
richting Nederland voer en ik met mijn ou-
ders richting Bazel. Het was dan op afstand 
zwaaien naar elkaar. Natuurlijk schreven we 
elkaar brieven, maar het duurde een poosje 
voordat we die konden lezen. We kwamen 
nou eenmaal niet elke dag in de haven waar 
de brieven lagen. Ik was blij met elke brief. Ik 
heb ze nog allemaal.Maar uiteindelijk kwam 
Ad bij zijn ouders en ik met mijn ouders in 
1967 aan de wal te wonen: Ad in Hoogvliet en ik 
achter het Centraal Station. Vanaf toen konden we 
elkaarin de weekenden zien. Ik weet nog wat een 
reis we het vonden omtussen de stad en Hoogvliet 
te reizen met bus 63.
In 1968 verloofden we ons. We hadden bij Siebel 
op het Stadhuisplein ringen gekocht en verza-
melden ons serviesgoed bij Jungerhans op het 
Binnenwegplein. In maart 1969 huurden we een 
oude dijkwoning aan de Dorpsdijk te Rhoon die 
we samen opknapten. We hadden daar een grote 
woonkamer, maar geen slaapkamer. Dus werd 
een hoek in de woonkamer ingericht met een 
opklapbed. De meubels kochten we bij Cor-
rect aan de Slinge. Uiteraard was het in die tijd 
niet van toepassing om, vóórdat er getrouwd 
was, samen te gaan wonen. En zo kwam Ad op 
een kletsnatte vrijdag, op 21 november 1969, 
zijn 19-jarige bruid ophalen aan de Proveniers-

singel om naar het Rotterdams Stadhuis te gaan.
Fotograaf Jean Korf maakte onze trouwreportage. 
Op de foto’s staan de directe familieleden er niet 
bepaald feestelijk op. Waarschijnlijk hadden ze 
een zwaar hoofd in dit huwelijk omdat Ad 9 jaar 
ouder was dan ik. Dat kon volgens hen nooit goed 
gaan met zo’n jong fi guur als ik. We trouwden 
in de Prinsenkerk aan de Schepenstraat. Ik weet 
nog dat het collectezakje bij mij langs kwam en ik 
geen geld bij me had. Daar had ik geen rekening 
mee gehouden omdat de kerk al betaald was. Het 
feest was in kerkgebouw De Bron aan de Posweg 
in Hoogvliet. Kreeg de familie gelijk dat ons 
huwelijk niks kon worden? Nee! Ad en ik waren 
52 jaar getrouwd toen hij in 2021 is overleden.

Elma Schreuders – Voorschuur  
whoops@kabelfoon.nl

Getrouwd met een Britse piloot

 In het huwelijksbootje   

Getrouwd in Rotterdam ben ik ook, en wel op 4 november 1967. Behalve een schat 
van een bruidegom, had ik ook een allerliefst bruidsmeisje, de 6-jarige Kathryn, 
het dochtertje van mijn bruidegom die weduwnaar was. Hij was piloot in de Royal 
Air Force en sprak geen Nederlands. We hadden elkaar via wederzijdse Engelse 
vrienden leren kennen en het was echt ‘liefde op het eerste gezicht’.

De tijd voorafgaand aan ons trou-
wen was anders dan bij de meeste 
aanstaande bruidsparen. We 
voeren namelijk allebei op de Rijn 
Binnenvaart. 

Mijn man Ad voer als stuurman aan boord 
bij zijn ouders op de Geulstroom van de 
fi rma Van Driel waar hij later kapitein op is 
geworden, en ik woonde bij mijn ouders aan 
boord van de Neska 7 van de Nederlandsche 
Rijnvaart Vereeniging waarop mijn vader ka-
pitein was. Daardoor hadden we maar weinig 
gelegenheid om elkaar ‘in het echt’ te zien. 

 Inge Richards en haar man en het bruidsmeisje Kathryn.   

 Elma en Ad Schreuders   

Trouwen in het Rotterdamse stadhuis, 
foto’s laten maken in het gebouw 
naast het stadhuis en een groot feest 
tegenover de Van Nelle Fabriek. 

Vervolgens moest er het één en ander 
worden opgeknapt en meubels besteld 
worden enz. enz. De woning werd 
prachtig en mooi aangekleed, maar he-
laas kon ons bed niet worden geleverd 
voor het huwelijk. Wij konden geluk-
kig wel bij mijn ouders blijven slapen, 
genoeg ruimte op de boven zolder. 

Mijn zus en broer hadden een heerlijke 

maaltijd gemaakt voor vele feestbees-
ten. Er speelde een fantastische band 
die ook nog gevraagd werd nog een 
uurtje extra te spelen. 

En midden in de nacht, rond een uur 
of droe, waren wij bij mijn pa en 
ma aangekomen. Ik vond het nog zo 
druk bij mijn ouders, zo midden in de 
nacht. Wij zagen al mensen naar de 
zolder gaan en ook, op de eerste ver-
dieping, de slaapkamers in hobbelen. 
Gelukkig hadden wij, zoals moeder 
had beloofd, een eigen slaapkamer en 
de anderen sliepen in het (schoonge-

maakte) kolenhok. 

Snurken
Verliefd gingen wij, kussend, onze 
slaapkamer binnen en hoorden een 
heel raar geluid. Wat blijkt, in een 1 
persoons bed vlak naast ons tweeper-
soonsbed, lag oude tante Tonia en ze 
was al aan het snurken als een vent. 
Het huwelijk is offi cieel pas ingegaan 
toen de rust was wedergekeerd en 
ons eigen bed de de dag na het feest 
was geleverd en eindelijk werd dat de 
nacht van ons leven. 

Arthur en Anneke 
a.dallau1@upcmail.nl  

 Huwelijksnacht naast tante Tonia   
Wij, Arthur en Anneke, zijn in Rotterdam in het Stadhuis ge-
trouwd op 1 februari 1974.  Ben ik eigenlijk wel gevraagd? Wij 
waren op vakantie in Spanje en toen kregen wij een melding 
dat er een huis te huur was in de Stuurmanstraat, als we het 
wilden hebben, ging de familie ervoor zorgen dat we het ook 
zouden krijgen (gevalletje ons kent ons). En ja hoor, het huis 
was voor ons en direct zijn wij, toen we weer thuis kwamen, in 
ondertrouw gegaan en hebben direct een huwelijksdatum en 
een feest gepland. 

 Anneke en Arthur Dallau   
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Delfshaven en ‘s avonds een receptie van 18.00 
uur tot 19.30 uur met aansluitend een diner in 
restaurant Statenhof in Blijdorp.
De trouwjurk van Jannie was uitgezocht bij 
het Parijsch Modehuis, Binnenweg 49, en het 
bruidsboeket werd geleverd door bloemsierkunst 
W. van Gelder, Katendrechtse Lagedijk 436 in 
Charlois. Mijn stemmige donkerblauwe kostuum 
kwam van Peek en Cloppenburg.
Door bemiddeling van onze oom Geert en 
tante Marie, die een winkel hadden aan de Van 
Oosterzeestraat nr. 40 konden wij een inwoning, 
op 3 hoog bemachtigen in de Van Oosterzeestraat 
nr. 38 (R’dam- West) bestaande uit een kamer, 
een slaapkamer, en een piepklein geïmprovi-
seerd keukentje, dat daarvoor gediend had als 
kolenhok. Geen badkamer, geen verwarming, een 
gemeenschappelijk toilet met de hoofdbewoner, 
gemeenschappelijke ingang en trappenhuis, 
kosten 69 gulden per maand, maar we waren 

dolgelukkig. Om te douchen gingen we naar het 
badhuis in de Hofstedestraat. Ook toen was er 
al grote woningnood. Wij hadden bijtijds wat 
meubeltjes besteld bij Piet van Reeuwijk en HH 
de Klerk, waaronder, ik weet het nog goed, een 
mooie uitklapbare groene bank van het merk 
Gelderland en die meubels konden nu worden be-
zorgd in onze ‘eigen’ inwoning. Vanzelfsprekend 
nog geen auto voor de deur maar een Puch. Na 
drie jaar hadden wij het grote geluk om te kunnen 
verhuizen naar een splinternieuwe fl at aan de 
Dotterlei in Capelle aan den IJssel. Daarna was 
de Zilvervloot spaarrekening van de Rijkspost-
spaarbank echt leeg. PS. Jannie, de liefde van 
mijn leven, is op 6 juli 2012 overleden.

Ton Kleppe  

kapper. We hadden voldoende tijd, we zouden om 
2 uur trouwen in het stadhuis op de Coolsingel. 
We moesten wel op tijd vanaf huis vertrekken, 
want het was toen net weer mogelijk om koetsen 
te huren en dus ging mijn wens in vervulling. We 
gingen met koetsen. Wat een sensatie was in de 
buurt, en het was een prettig ritje. Mijn aan-
staande had zoals toen gebruikelijk was een pak 
gehuurd, een grijs pak met pandjesjas, als verras-
sing voor mij, omdat ik dat zo mooi vond, geen 
zwart, dat had iedereen. De bijpassende schoenen 
knelden enigszins en hij trok lekker zijn schoen 
uit in de koets.

Hoe dichter we bij de Coolsingel kwamen hoe 
nerveuzer ik werd, als hij zijn schoenen nou maar 
weer aan kreeg. Hij  had geen haast en trok op de 
hoek van de Coolsingel zijn schoenen weer aan. 
Bijgaande foto laat zien de aankomst bij het stad-
huis. Daar ging alles supergoed en we vertrokken 
vandaar naar het Sandelingenplein waar we in de 
kerk getrouwd zijn. Na afl oop van de dienst kon-
den de familieleden zo oversteken naar het Slag, 
waar we onze bruiloft verder hebben gevierd. We 
zijn nu 62 jaar getrouwd en denken vaak met veel 
plezier aan die dag terug.

Coen en Janny Nieuwstraten.
jannynieuwstraten@hotmail.com  

Trouwen en daarna... inwonen Met de trouwkoets naar de Coolsingel
Natuurlijk zijn ook wij, Jannie van 
Dijk en ondergetekende, in Rotterdam 
getrouwd, en wel op 26 augustus 
1966. Het traject kon bijna niet tradi-
tioneler zijn; per luxe donkere trouw-
auto naar het stadhuis waar om 10.40 
uur ons huwelijk werd voltrokken.

In de tuin van het stadhuis een fotosessie van 
het jonge bruidspaar en de familie. Daarna een 
lunch bij La Bonne Auberge aan de Hoogstraat 
147-149. Tegenwoordig is in hetzelfde pand pof-
fertjeshuis Seth gevestigd. Vervolgens om 14.00 
uur de kerkelijke inzegening in de Oude Kerk te 

Wij zijn ook getrouwd in Rotterdam. 
.23 maart 1961 was de grote dag, we 
hadden er al maanden naar uitgeke-
ken, en de voorbereidingen waren 
allemaal goed verlopen.Het begon 
die dag al vroeg voor de bruidegom, 
onze trouwdag was een donderdag. 
Trainingsavond, en omdat ze ‘s avonds 
niet konden trainen, stond het hele 
elftal ‘s ochtends om 7 uur op het trai-
ningsveld. Je bent voetballer of je bent 
het niet...

Voor mij als bruid was het natuurlijk eerst naar de 

      

 De trouwkoets arriveert bij het Stadhuis.   

Het was een prachtige dag met stralend weer bij 
een temperatuur van 33 graden Celsius. Dit was 
voor ons echt zweten maar wij hebben het, in 
onze trouwkleding, volgehouden tot einde van 
het feest. 13 juli is overigens voor ons nog steeds 
een prachtige dag.

Als vervoermiddel hadden wij gekozen voor 
koetsjes. Toen was dit al iets wat niet zo vaak 
meer voor kwam, er was dus ruime belangstel-
ling. Voor de paarden was het hard werken, van 
Schiebroek naar Zuid om de bruid op te halen en 
vandaar naar het stadhuis op de Coolsingel. Na 
afl oop zijn er foto’s gemaakt in het stadhuis en in 
het park aan de Parkhaven. Hier zijn wij ook nog 

gefi lmd door een fi lmploeg. Helaas hebben wij 
nooit kunnen achterhalen wie dit waren.

In de avond hebben wij een feest gegeven in 
café/feestzaal “Santos” aan de Brede Hilledijk 
tot in de kleine uurtjes. Het warme weer maakte 
iedereen zo dorstig dat halverwege de avond 
het café Zonder bier zat. Gelukkig werd dit snel 
opgelost. De eigenaar was blij met zijn omzet en 
gaf ons de zaalhuur cadeau.

Al met al was het een heerlijke dag die wij nog 
steeds vieren.

John van Hoek en Elly Sjerp  

Bloedhete trouwdag, zaalhuur cadeau
De hete dagen van de afgelopen tijd doen ons terugdenken aan onze trouwdag. 
Donderdag 13 juli 1967 om 14.20 uur gingen wij trouwen. Traditioneel gekleed, 
mijn aanstaande vrouw in een prachtige witte bruidsjapon en ik in standaard 
zwart jacquet met hoge hoed.

van een bevriend echtpaar van de ouders 
van de bruidegom. Daarna ging de trouw-
stoet met familie en vrienden naar het stadhuis 
aan de Coolsingel en werd daar het burgerlijk 
huwelijk gesloten. Opmerkelijk was dat wij op 
een rode loper aan de voorzijde van het stadhuis 
werden ontvangen, maar nadat wij elkaar het ja-
woord hadden gegeven, mochten we het stadhuis 
slechts aan de achterzijde verlaten zonder rode 
loper. Daarna ging de stoet richting de Laurens-
kerk voor het kerkelijk huwelijk. Die dienst werd 
geleid door Ds.W.L.Tukker uit Groot-Ammers. 
Na afl oop van de dienst werden bij het koperen 
hek foto’s gemaakt en konden de aanwezigen het 
bruidspaar feliciteren. Zoals velen nog ongetwij-
feld zullen weten liep daar bovengronds een trein 
pal langs die kerk. Dat was tijdens de kerkdien-
sten, maar ook bij concerten best een stoorzender. 
Het verhaal gaat dat de predikanten in die tijd 

precies wisten wanneer de trein langs kwam en 
op dat moment even stopten met hun preek om 
daarna weer verder te gaan: of dat ook tijdens 
onze trouwdienst is gebeurt weten we niet meer. 
Één van de stadsgidsen van Rotterdam (André 
Janse) vertelt dit verhaal altijd aan de toeristen 
die hij rondleidt en hij heeft dan steeds weer de 
lachers op zijn hand. Ons bruiloftsfeest werd ge-
vierd in zalencentrum De Schoof in H.I.Ambacht 
omdat deze locatie precies halverwege de afstand 
Rotterdam-Groot-Ammers lag. Die avond was er 
eerst een heuse receptie en daarna een groot feest.

Aart Janse en Henny Janse-Houberg  

Trein verstoorde kerkelijk huwelijk
Op 11 september 1974 zijn wij ge-
trouwd in Rotterdam, nog op een 
traditionele wijze. De bruidegom 
was gekleed in driedelig donker-
blauw jacket (een zogenaamde 
billentikker of zwaluwstaarten) 
en in zijn hand hield hij een grijze 
hoge hoed met bijbehorende 
grijze handschoenen. De bruid 
droeg een mooie, lange witte 
bruidsjurk met sleep en hoofdtooi 
en had uiteraard een bruidsboe-
ket in haar hand.

De bruidegom haalde met een donker-
blauwe Mercedes zijn bruid op in de 
Albert Verweijstraat 2-C in Rotterdam. 
Het bruidspaar werd vergezeld door twee 
bruidsmeisjes. De jongste heette Edith en 
was de oudste dochter van de broer van de 
bruid: het oudste bruidsmeisje was Anita 
Witzier (nu tv-presentatrice) de dochter  Aart Janse en Henny Houberg met de bruidsmeisjes Edith en Anita 

Witzier (tweede van links)   
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Weer of geen weer, bij Spido kan 
altijd van alles. Naast de ‘gewone’ 
vijfkwartiervaart voor voornamelijk 
toeristen biedt Spido een scala aan 
dag -en avondvaarten. Natuurlijk naar 
alle richtingen via de grote rivieren, 
kanalen en havens.
Yvonne Vermeer (‘néé, geen leef-
tijd, da’s mijn geheim’) maakt al 
jaren graag gebruik van het vaar- en 
vermaaksprogramma van Spido. 
De vrijwillige medewerkster van 
wooncentrum De Vijverhof in Capelle 
aan den IJssel organiseert al tientallen 
jaren leuke uitstapjes voor mensen met 
een gevorderde leeftijd. Eerder was 
Yvonne als vrijwilligster betrokken bij 
allerlei organisaties voor jong en oud 
in Rotterdam. Met tachtig niet meer 
zo ‘piep’ mensen kwam ze zondag 25 

juni over de loopplank van het riante 
Spidoschip James Cook, goed voor 
300 gasten. Dus voor varen, high tea 
en een show van de Rotterdamse top-
zanger en entertainer Perry Zuidam. 
Zo’n kleine jaar of dertig geleden 
werd hij ontdekt door zangeres Annie 
de Reuver. De bijna honderd jaar 
geworden zangdiva gaf hem lessen en 
andere adviezen die al hebben geleid 
tot een paar tophits. Bovendien heeft 
hij een actieve fanclub.

Watertaxi’s
Al ruim voor tijd stond de club van 
Yvonne op het Westplein en nam 
alvast een voorproefje wat het vaar-
water zoal te bieden heeft: knoerthard 
varende watertaxi’s, al even snel 
voortrazende speedboten met een 
enkel waterskiër, rustig dobberende 
pleziervaarders, aankomende en 
weer vertrekkende Spidoschepen en 
het enorme en contant smerige rook 
uitspuwende ‘flatgebouw’ langs de 
Wilhelminakade, zijnde het passa-
giersschip Celebrity Apex met plaats 
voor 2900 passagiers en 1300 beman-
ningsleden.
Al direct na de afvaart kwam Perry 

Zuidam in een toepasselijk Zeeman(s)
shirt en pet zingend de trap af. Meteen 
zat de stemming er tussen de heldere 
ruiten van het schip goed in. Zo helder 
en rein dat het leek alsof er geen 
ramen aanwezig waren. En dan het 
moment waar iedereen voor was op-
gestapt. Uit de vloer kwam een groot 
buffet met een enorm en vooral sma-
kelijk assortiment lekkers, voor elck 
wat wils. Teveel om op de noemen en 
allemaal van voortreffelijke kwaliteit. 
Ook met gerechten voor mensen met 
diabetes. Voor hen is het aanvallen op 
een echte high tea niet echt bevorder-
lijk voor een goede glucosegehalte.
De Rotterdamse zussen Anneke (72) 
en Adrie van Zanten (69) genoten 
volop. ,,Zoiets hebben we nog nimmer 
mogen meemaken, wat een heerlijke 
vaart,’’ vertolkte de oudste zus. Ook 
Maja van Erkelens en Adriana Hartog, 
ze zagen elkaar na veel jaren op het 
schip ‘we stonden met onze familie op 
de camping in Willemstad’ en hadden 
tussen al het lekkers door veel herin-
nering op te halen.

Bittergarnituur
De kok en zijn assistenten bleven 

maar volle schotels aanvoeren tot het 
uiteindelijk leek dat alle lekkere ma-
gen waren gevuld. Als ‘bovenoppie’ 
liet Yvonne ook nog schalen met bit-
tergarnituur aanrukken. Het kon niet 
op, wat een feest, wat een heerlijke 
schranspartij en ondertussen ook nog 

eens genieten van voorbijkomende 
schepen, afwisselende oevers en een 
enorme drukte op de zandstrandjes bij 
de Nesserdijk. 
Rustig blijven genieten was er niet 
echt bij. Perry Zuidam nodigde met 
zijn Nederlandstalige songs onge-
dwongen de beentjes op de vloer. 
Mooier nog, met heuse polonaises, 
ook voor rolstoelers. Dat bleef zo tot 
het schip al aangemeerd lag. Het was 
fantastisch. Bedankt Spido!

Rein Wolters
reinwolters@outlook.com 

Vrolijke polonaise door Spidoschip
Rederij Spido breidt almaar uit met leuke uitstapjes. Water, zon, wind, prachtig uitzicht met onder-
weg deskundige uitleg, lekker eten en een lekker drankje zijn de ingrediënten voor een heerlijke 
dag varen zonder zorgen. Het koninklijke rondvaartbedrijf is de laatste jaren uitgegroeid tot een 
extra bijzondere nautische attractie met in de vaart zes bijzonder comfortabele schepen.

Wachten in de stralende zon op wat een memorabele vaartocht werd. Foto’s Rein Wolters

Nog één keertje een gevoelige plaat 
van de fotograaf Helmuth Tjemmes 
(1943). Het is een beeldschone foto 
qua compositie; wie dat niet ziet, 
begrijpt niets van fotografie. Hij 
fotografeerde de jongedame in 1961. 
Zij zit op een grote steen, vermoe-
delijk nog een overblijfsel van het 
1940-puin. Met haar crayon probeert 
zij op haar tekenschrift de contouren 
van de Sint Laurens vast te leggen. Zij 
zit schuin aan de achterzijde van de 
kerk. Wel logisch, want het front van 
de grotendeels vernielde kerk stond 
in ‘61 in de herbouwsteigers. Welnu, 
de diverse hoeken van het godshuis 
maken het beeld juist zo boeiend. 
De jongedame zit er in volle ernst te 
tekenen. Zij heeft niet door dat Hel-
muth haar met zijn camera ‘betrapt’. 
Haar serieuze, ontspannen blik schept 
vertrouwen. Zij weet vast wat zij met 
haar potlood allemaal kan creëren. Ik 
heb iets met beeldend kunstenaars die 
in de openbare ruimte actief zijn. Met 
name studenten van de tekenacademie, 
die stukje bij beetje zo het metier in de 
vingers krijgen. De academie, gelegen 
op een steenworp afstand van de Sint 

Laurens. De fotograaf vertrouwde mij 
toe dat deze foto-opname één van zijn 
favorieten is. Het is aan het cultuur-
podium DIG IT UP te danken dat 
Helmuth alsnog ontdekt is. Oprichter 
Evan van der Most presenteerde het 
fotowerk van Tjemmes in 2017 in 
zijn galerie aan de Schiedamsedijk. 
Het podium verhuisde in coronatijd 
naar de Nieuwe Binnenweg nr. 13b 
en onlangs exposeerde hij er opnieuw. 
U moet er maar eens binnen wippen, 
want er is vast nog wel wat werk van 
de fotograaf te zien en zelfs te koop. 
Er bestaat al een mooi fotoboek van 
hem dat in 2022 uitgegeven is door 
Uitgeverij Donker. Nochtans verdient 
hij nóg een groot en dik fotoboek 
met als centraal onderwerp ‘60 jaar 
Rotterdam’. Welke mecenas leest deze 
rubriek? Oh ja, en wie is die jonge-
dame met blote voeten? Wie herkent 
haar? Mail mij!

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Sint Laurens

Prachtig en uitgebreid high tea buffet Perry Zuidam maakte de vaartochtextra 
vrolijk.
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*	Afvoer restboedel in eigen beheer.
*	Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

 

BTR REIZEN www.BTRreizen.nl 
  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

Autovakan�es All Inclusive e  
Naar gastvrij hotels met een heerlijke  
All Inclusive vakan�e met ‘s avonds gra�s drankjes 

Busvakan�es All Inclusive e  
Luxe bus excursievakan�es met veel extra’s 
naar gastvrij hotels op de mooiste plekjes!  

Autovakan�es arrangementen n  
Autovakan�es met aantrekkelijke arrangementen  
voor leuk vermaak �jdens uw vakan�e 

Fietsts-s  s- & wandelvakan�eses 
Fietsen & wandelen in de mooie toeris�sche streken 
en natuurgebieden, geselecteerd door BTR Reizen 

Riviercruiseses 
Riviercruises over Europa’s mooiste rivieren, 
volledig verzorgd, mooie vaarroutes & programma 

Kersts -t  t- & nieuwsjaarsreizenen 
Sfeervolle en goed verzorgde autoreizen,  
busvakan�es & riviercruises met kerstprogramma’s 

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN 

798,-

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
EUROVERTO RUIMT OP!!!
OP ONZE PRACHTIGE COLLECTIE MEUBELEN

RIJKSSTRAATWEG 125A RIDDERKERK
(RIJSOORD) TEL: 0180-420785
MAANDAG GESLOTEN EUROVERTO MEUBELEN B.V.

De zaak van
vertrouwen

VANAF 

STA OP 
FAUTEUIL 
MET MOTOREN, 
LEVERBAAR 
IN DIVERSE 
MATEN IN 
STOF EN LEDER 

1298,-
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DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

    € 6,00

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL 0180 - 820244

Banden voor de 
Caravan te koop 

Kleine zelfstandige en particulier,
koopt zijn banden hier!

Elke zaterdag opruiming!
Heeft u een reserveband/wiel nodig?

0653 438 087 

NOG ENKELE BUNGALOWS BESCHIKBAAR 
VOOR HEMELVAART EN PINKSTEREN
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vierasser te rijden.
Arie besloot: “Ik weet door eerdere 
akkefi etjes om te gaan met dat 
soort materiaal. Met aanwijzingen 
van Huib heb ik die machines 
gelost. Daarna zijn we vier dagen 
in Bagdad gebleven, hebben er ons 
gemak van genomen. Maar niet 
voordat we mijn dieplader op de 
semidieplader van Huib hadden ge-
zet en daarboven mijn truck. Huib 
reed met een lease-Fiat. Die moest 
kilometers maken omdat er geen 
lading terug was. Voor de baas was 
dit de goedkoopste manier. Een 
en ander heeft wel zweetdruppels 
gekost om de boel netjes op elkaar 
te zetten.’’

Speculaas
Verder in zijn geheugen duikend: 
“Bij die bouwput scharrelden 
een paar schapen en bokken, die 
nieuwsgierig in onze richting kwa-
men. De vacht van de beesten stond 
stijf door betonresten. We trakteer-

den ze op oer-Hollandse speculaas 
en dat vonden die dieren zo lekker 
dat ze bleven bedelen. Na de 
dagen van rust en de stad Bagdad 
ontdekken, vertrokken we voor de 
terugreis van 5100 kilometer naar 
ons thuisbasis bij de Waalhaven 
in Rotterdam. Uiteraard met weer 
problemen en gezeik in Turkije met 
politieagenten vanwege de 60 cen-
timeter die de dieplader overstak. 
Dus weer hetzelfde ritueel als op 
de heenweg, steeds aangehouden 
worden bij een kroeg en pas verder 
mogen rijden na het achterlaten van 
100 lira.’’
En ook: “Bij de Oostenrijkse en 
Duitse grens wist de douane dat we 
uit het Midden-Oosten kwamen. 
Dat werd ook duidelijk door de 

palmtak op onze grill. Die gasten 
gingen nauwgezet controleren, 
compleet met hasjhonden. Weer 
een berg onvoorziene ellende dat 
ons weer moest overkomen. Maar 
goed, daar zijn het ambtenaren 
voor, zullen we maar zeggen. Al 
met al waren we toch met zeven 
dagen terug in Nederland. Bij het 
bedrijf stond de gehele directie, 
inclusief het thuisfront, vrouw en 
kinderen die woensdag ons op te 
wachten. Dat was héél leuk. We 
mochten tot de volgende maandag 
thuisblijven. Onze reis heeft vier 
weken in beslag genomen. Het was 
een geweldige ervaring.’’

Afhankelijk
Arie resumerend: “Het grote 

voordeel van zo’n lange combina-
tierit tussen Rotterdam en Bagdad 
is dat je elkaar beter leert kennen. 
Al die dagen en nachten ben je in 
hoge mate afhankelijk van elkaar 
en je moet samen oplossingen 
vinden voor steeds weer nieuwe en 
onverwachte situaties. Naast ons 
‘gewone’ chauffeurswerk deden 
we dus specialistisch transporten 
veelal voor Engeland. Door fusies 
en bedrijfsovername ging naast 
stukgoed ook het vervoer met tank- 
en koelwagens naar een hoger plan. 
Het werd almaar intensiever op de 
routes naar Italië en Spanje.’’
“Ik heb van 1996 tot en met 1997 
op de afdeling planning gewerkt 
aan de Albert Plesmanweg tot de 
fusie met Van der Laan-Geodis. Ik 
bedankte voor de eer in Lekkerkerk 
de planning te komen doen. Dus 
terug op de vrachtauto, met een 
goede deal voor mijn salaris. Ik 
heb nog vijf jaar gereden. Maar het 
werk was het werk niet meer, dus 
tegenvallende slotjaren van mijn 
werkzame leven. In 2000 kwam 
de borstkanker weer terug bij mijn 
vrouw, een verdrietige en zware 
tegenvaller. In 2003 mocht ik ver-
vroegd uittreden (VUT) , maar in 
2001 is ze helaas overleden. Ik heb 
toch nog doorgezet om vervroegd 
te stoppen na 41 dienstjaren.’’
Het was uiteraard een moeilijke 
tijd, maar ik kijk toch met fi jne ge-
voelens terug op al die jaren op de 
grote weg. Ik heb altijd geroepen 
dat ik na mijn arbeidsjaren nog 
eens alle kanten op wilde rijden. 
Die woorden heb ik waargemaakt 
met een rondrit door Frankrijk, 
Spanje en Portugal met een tot 
camper verbouwde Kia Carnival 
bus. Schoonzus Maart ging mee, na 
drie dagen waren wij in Benidorm 
bij een berg met groot kruis. Dat 
punt wilden we bezoeken, maar 
lopend was dit niet te doen voor 
mensen van gevorderde leeftijd. 
Dus met de bus naar boven om 
daar nog een kwartier te klimmen 
naar het roestige kruis. Er was niets 
te beleven, dus terug naar de auto 
waar de schrik om het lijf sloeg. 
Met een groot stuk steen was een 
zijruit ingegooid.’’
Wordt vervolgd met 9de en laatste 
deel. Reacties: reinwol@outlook.
com

De wieg van Arie Willem Veldhoen (a.w.veldhoen@gmail.com) stond in de Martinus Steijn-
straat in de Rotterdamse Afrikaanderwijk. Hij slaakte er zijn eerste kreetjes op 4 juli 1945. 
In de Tweebosstraat zat hij op de lagere school. Daarna doorliep hij het 7e leerjaar in de 
Zwederstraat en vervolgens de ulo (Uitgebreid Lager Onderwijs) in de Sikkelstraat. Na een 
kleine omzwerving werd hij beroepschauffeur bij König Zwaartransport Rotterdam op bui-
tenlandse routes. Eerdere afleveringen op 18 oktober 2022, 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 
april, 16 mei en 13 juni 2023. 
Nu deel 8.

Eindelijk op de plaats van bestem-
ming nabij Bagdad, stonden de 
chauffeurs Arie Veldhoen en Huib 
de Haan opnieuw voor een onvoor-
zien probleem. Er bleek niemand 
gediplomeerd om de bulldozer en 
de dragline van de dieplader en de 

De vrachtwagens van 
König Zwaartransport waren 

in Rotterdam onderdeel van het 
straatbeeld. Foto’s Fred Hazelhoff 

 Arie en de 
vrachtwagen (8)   

Zelfs onmogelijke geachte vrachten ging naar hun bestemming.

Zware wagens en mannen van het zware stuur. Wie zijn ze? 

Woensdag trouwdag

Woensdag 19 december 1962. Een 
wat druiligere dag, inmiddels 60 
jaar geleden. Omdat mijn ouders 
een groente- en fruitwinkel had-
den en de woensdagmiddag de 
wekelijkse verplichte sluitings-
middag was, zijn wij thuis haast 
allemaal getrouwd op de woens-
dag, want dan hoefde de winkel 
maar een halve dag dicht.

Het leek wel een noodzakelijk kwaad.
Bijkomend probleem was dan, dat je met 3 
stellen, die je helemaal niet kende, tegelijk 
voor de ambtenaar stond, die het burger-
lijk huwelijk voltrok in het Rotterdamse 
stadhuis.

Deze dag begon, net als iedere dag, voor 
mij als bruidegom gewoon als gebruikelijk 
om 4.30 uur ’s morgens, we werkten bij de 
groothandel in groenten en fruit, van een 
oom van mij, en ’s morgens moesten eerst 
al de wagens met producten geladen worden 
en nog wat andere dingen. Toen zo tegen 
11.00 uur zei m’n oom; ‘Nu kun je wel 
gaan !’

Toen moest ik nog naar de kapper en m’n 
gehuurde hoge hoed ophalen aan de Plein-
weg enz. , en toen kon het feest beginnen.

Na het ceremoniële gebeuren, in het Stad-
huis, wat natuurlijk met 3 bruidsparen niet 
zo indrukwekkend was, gingen we naar de 
kerk aan het Mijnsherenplein, daarna -ik 
meen ergens in de buurt van de Dordtselaan 
-, gingen we naar een of ander jeugdgebouw 
waar het feest zou plaats vinden.

Na afl oop werden we als bruidspaar door 
vrienden afgeleverd aan de Manonstraat 
in Hoogvliet, waar een mooie fl at hadden 
gekregen boven een van de winkels van 
m’n oom, waar we zelf de eerste jaren als 
chef werkten. En dan behoorde je tot de 
geluksvogels, na het afl open van een stuk of 
13 inwoningen.

Bij aankomst op de galerij van de fl at bij 
onze voordeur, heb ik na opening, mijn 
vrouw in mijn armen naar binnen gedragen, 
en toen bleek dat we in een steenkoud huis 
kwamen, want de ‘zelfvuller ‘was uitgegaan 
en het was december. Ik zie me nog in m’n 
streepjesbroek, op m’n knieën de kachel 
weer nieuw leven in proberen te blazen.

De volgende morgen werd ik geacht om een 
uur of zes beneden in de winkel aanwezig 
te zijn, omdat de opening van deze zaak een 
paar dagen later zou plaatsvinden, en daar 
maakte je geen woorden aan vuil; ‘Zaken 
gaan voor ’t meisje , was het devies.
Gelukkig was het in die dagen nog niet echt 
winter. Maar een week later op Kerstdag 
was de sneeuw onder voordeurdrempel 
gewaaid en lag er sneeuw in de gang en 
hebben we een van de strengste winters van 
de eeuw gehad, maar als je pas getrouwd 
bent heb je daar niet zoveel last van was 
mijn ervaring, maar het blijft je lang bij 
zelfs na 60 jaar.

Milie en Rinus Verheij
cwmverhey@solcon.nl  
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Rotterdamse Natte T-
doek
Ja hoor, hij is weer leverbaar: 
de enige echte Rotterdamse 
T-Doek! Met een handig op-
hanglussie eraan. Uitgevoerd 
in groen-wit-groene kleuren 
van de Rotterdamse vlag.

9,95

Target Rotterdam

Boek over de 315 luchtaan-
vallen van vliegtuigen van de 
Britse en Amerikaanse lucht-
macht tussen 15 mei 1940 
en 4 mei 1945 in de regio 
Rotterdam op economische 
en militair strategische doelen 
van de bezetter.

Reuchlins reis

Over de Holland-Amerika 
Lijn, de landverhuizers 
en het leven van George 
Reuchlin.

Rotterdam gefotogra-
feerd 1960-1970
Fotograaf Henk Hertog fo-
tografeerde in de jaren ‘60 
op allerlei plaatsen en bij 
tal van gebeurtenissen in 
Rotterdam. Dit boek gaat 
over de periode 1960-1970 en 
is een feest der herkenning of 
een echte blikopener.

Rotterdam Vreewijk in 
de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does legden 
op foto de wijk Vreewijk in 
Rotterdam vast, zoals die er 
in de 20e eeuw uitzag. Ook 
De Vaan en de Valkeniersbuurt 
komen aan bod.

Het grootste van 
he grootste

Rijk geïllustreerd boek 
over leven en werk van 
Abraham Tuschinski.

De Oud-Rotterdammer Mok

De enige echte 
De Oud-Rotter-
dammer Mok 
voor een lekker 
bakkie pleur of 
een teetje

Het korps de baas

Een boek over de geschie-
denis van de Rotterdamse 
politie aan de hand van alle 
hoofdcommissarissen of 
politiechefs die leiding ga-
ven aan het korps. Geschreven 
door Jan Jacob Mekes.

Rotterdam door 
de tijd – deel 1 
Scheepvaart-
kwartier, Cool 
en Stations-
buurt
Een fraai fotoboek over de 
ontwikkeling van deze wijken 
van vervlogen tijden tot en met de 
wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. 
Met foto’s van de Rotterdamse fotograaf Jan 
Roovers. Met plattegrond van de wijken.

Rotterdam Crooswijk 
in de 20e eeuw

Weer zo’n leuk wijken-
boek van Tinus en Bep de 
Does, vol foto’s. Ditmaal 
van Crooswijk in de 20e 
eeuw.

Passage Rotterdam 
1879-1940

Herman Romer beschreef 
de historie van Rotterdams 
vooroorlogs winkelpaleis 
de Passage, dat op 14 mei 1940 
door Duitse bommen werd 
vernield.

Rotterdam 
door de 
tijd deel 2 
– Blijdorp, 
Bergpolder, 
Liskwartier
Een fotoboek dat een beeld 
geeft van deze wijken van 
vervlogen jaren tot na de Tweede 
Wereldoorlog. Met foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam 
door de 
tijd – deel 3 
Kralingen 
en Kra-
lingseveer
Fotoboek over de ontwikkeling van deze 
wijken van vervlogen jaren tot in de naoor-
logse tijd. Met veel foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam 
door de tijd 
deel 6: Oude 
Noorden, 
Agniese-
buurt,
Provenierswijk
Fotoboek over deze wijken van 1900 tot in 
de jaren ‘60. Met foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam Oude en 
Nieuwe Westen in de 
20e eeuw

Een mooi fotoboek over het 
Rotterdam van de linker-
maasoever, zeg maar tussen 
de Westensingel en de Delftse Schie. Met zelfs 
nog foto’s van boerderijen van weleer. 

Rotterdam Feijen-
oord-Noordereiland 
in de 20e eeuw
Opnieuw legden Bep 
en Tinus de Does een 
Rotterdamse wijk vast: 
Feijenoord en Noorder-
eiland. Met maar liefst 
225 foto’s.

  39,90 24,99

9,95
14,95

7,95

14,25 29,95

22,95

14,95

19,00

22,95

22,95 22,95 14,95 14,95
Rijnmond van-
uit de wolken

Unieke lucht-
foto’s van 
fotograaf Bart 
Hofmeester van 
delen van Rot-
terdam en omliggende plaatsen. 1950-1990

39,95

Waters-
noodramp 
en Delta-
werken 
vanuit de 
wolken

Met unieke 
luchtfoto’s van foto-
graaf Bart Hofmeester van de 
Watersnoodramp in 1953 en 
de periode daarna. 39,95

Poffen
Dit is het tweede boek 
van de inmiddels over-
leden schrijver Peter 
Bakker over het Noor-
dereiland. Een boek 
vol verhalen en foto’s 
over winkels van 
vroeger in dit stukje 
van Rotterdam.

24,95

De 
Rotter-
damse 
Hand in 
Hand-
doek

Uitgevoerd in dezelfde groen-wit-groene 
kleuren van de Rotterdamse vlag, is van 100 
procent katoen en is 40 bij 60 
centimeter. Met ophanglus.

 
9,95 

Wilt u een van deze boeken over Rotterdam bestellen? 
Ga naar onze webshop op www.deoudrotterdammer.nl

(De genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief verzendkosten.)
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Foto’s De la Reytraat
Wie kan mij helpen aan foto’s uit 
de jaren 1950 tot 1961 van De la 
Reystraat (het deel waarin ook De 
König zat), de Riebeekstraat (het deel 
waar waterstoker Somers en de kin-
derclub De Zuiderjeugdhaven zaten) 
en van de Zuiderjeugdhaven zelf. Wij 
woonden zelf in de De la Reystraat 
24a.

Ronald Burki
ronald_burki@hotmail.com

Film De Rode Aarde
Bij deze wil ik graag een oproepje 
doen voor mijn moeder van bijna 92 
jaar. Zij is geboren in Rotterdam en 
heeft alle facetten van de Tweede 
Wereldoorlog meegemaakt. Het 
bombardement, Het verblijf in een 
vluchtelingenhuis, het wegvoeren 
van de mannen. De hongerwinter 
en toen uitgezonden naar Friesland/ 
Twee hongertochten gemaakt met haar 
moeder. U ziet, ze heeft haar portie 
gehad. Maar er is ook altijd iets wat 
naar boven komt en ook een grote 
indruk op haar gemaakt heeft en dat is 
de fi lm ‘De Rode Aarde’ die in 1945 
in het Capitool draaide. Waarschijnlijk 
in de maanden mei tot en met oktober. 
Het was een fi lm voor 14-jarigen en 
zij was nog maar 13 en zodoende 
komen we tot dit tijdvak. Het was een 
fi lm die ging tussen de Duitsers en de 
partizanen en was erg aangrijpend. 
Misschien weet één van de lezers of er 
een mogelijkheid is dat mijn moeder 
die fi lm nog eens kan zien. Haar naam 
is Beppie Terlouw en zij woonde toen 

in het Witte Dorp.

Ada van Buren van der Heiden
Bij de Watertoren 6
2871 SX Schoonhoven
tel. 06-33434305
F2hadavanburen1@hetnet.nl

Zangers gezocht
Gemengd 60+ koor zoekt echtparen of 
alleen mannen. Calandkoor Rotter-
dam ’t Lage Land. info 010-4563531 
ofRamperti @kpnplanet.nl.

Schiedamse dwangarbeiders
Op 10 november 2024 is het precies 

80 jaar geleden dat er tijdens de 
razzia duizenden Schiedamse man-
nen uit hun huizen zijn gehaald om 
gedwongen in Duitsland te werken. 
Het Gemeentearchief Schiedam wil 
erachter komen wat het specifi eke 
verhaal van deze Schiedammers is. 
Hoe zijn ze opgehaald en vervoerd? 
Waar kwamen ze terecht en wat voor 
soort werk deden ze? Ook de terug-
tocht en de aankomst thuis gaan we in 
kaart brengen. Om de totale situatie te 
kennen, willen we ook de thuissitu-
atie van de achterblijvers achterhalen. 
Was de toestand in de Hongerwinter 
voor hen slechter dan voor de andere 
Schiedammers? Er zijn ook mannen 
ontsnapt aan de razzia. Welke strategie 
lag hieraan ten grondslag? Of was het 
vooral geluk? Er zijn verhalen van 
mannen die op weg naar Duitsland of 
tijdens hun verblijf in Duitsland zijn 
gevlucht. Zijn er ook zulke verhalen 
van Schiedammers?
We zijn vooral op zoek naar persoon-
lijke documenten zoals dagboeken, 
brieven, Duitse passen of papieren. 
Deze emotionele bezittingen hoeft 
u niet af te staan, deze scannen we 
snel en zorgvuldig, zodat u ze zo 
snel mogelijk weer terugkrijgt. Bent 
u de zoon of dochter of de broer of 
zus van iemand die in 1944 in de 
Arbeidseinsatz moest werken? Dan 
zijn we ook benieuwd naar uw verhaal 
over de Hongerwinter. U kunt contact 
opnemen met onderzoeker Caroline 
Nieuwendijk via c.nieuwendijk@
schiedam.nl of 010-2191943.

Lia Balk
Wie heeft voor mij eventueel gege-
vens over Lia Balk? Ik ben genoemde 
dame al jaren kwijt. Volgens mij moet 
zij ergens in Oud Mathenesse wonen. 
Graag info aan: kroezenjd@gmail.
com of. tel. 06-41921282.

Boot in de straat
Hartelijk dank voor uw e-mails over 
mijn foto van de boot in de straat Uit 
de verschillende reacties heb ik het 
volgende samengesteld. De boot is 
een houten schaalmodel 1 : 18 van de 
Nieuw Amsterdam. Hij is gebouwd 
op een onderstel van een tram door 
werkers van de RET in de centrale 

werkplaats in de Isaac Hubertstraat. 
Dit was naar aanleiding van het 
40-jarig regeringsjubileum van Konin-
gin Wilhelmina in 1938. Hij werd 
voortgetrokken door een tram en reed 
een hele week van 31 augustus t/m 6 
september door de hele stad, ‘s avonds 
verlicht. Kinderen hielpen mee hem 
achteruit te duwen in de remise van 
de Kootsekade. Alleen met konin-
ginnedag werd hij door de hele stad 
gereden. In 1951 is hij verkocht naar 
Amerika. Helaas.

T.E. van Noordennen  
debarim@vanlingen.net

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Expositie ‘100 jaar Recreatie-
oord Hoek van Holland’ 
Recreatieoord Hoek van Holland bestaat 
100 jaar. Ter ere daarvan is een expositie 
over het bekende huisjeskamp geopend 
op het winkelpleintje. Al 130 mensen 
wisten de tentoonstelling in het openings-
weekend te vinden.Daarin wordt de rijke 
geschiedenis van het recreatieoord ver-
teld, met o.a. een selectie van foto’s op 
groot formaat en oude fi lmopnames. Ook 
kunnen zelfgemaakte historische badpak-
ken worden ingeleverd voor de wedstrijd 
‘Maak het mooiste zwempak van Hoek 
van Holland’ van Stichting Wijkcollectie. 
De expositie aan de Wierstraat is te be-
zichtigen op zaterdagen en zondagen van 
14.00-17.00 uur. Entree is gratis. 

Gezocht
Ik zoek Charlotte Zwaan en Dineke, die eind jaren ‘80 naar Hongarije reisden 
en in het huis van mijn oma in Eger verbleven. Ze woonden destijds in Rot-
terdam, aan de Arrheniusweg. Nu niet meer. Ik ben de kleine jongen op de 
foto (en zij staan links). Ik vond de foto’s pas samen met een brief van hen 
aan mijn ouders uit 1987. Mijn leven heeft me inmiddels ook naar Rotterdam 
gebracht. Als iemand hen kent, mail mij, Gergely Nagy, micsbjukenen@
hotmail.com of bel tel. 06-15096220.   

Onze oproepjes nu ook bij
Radio Rijnmond

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

30 juli, 6, 13 en 20 augustus

Volwassen € 16,75
Seniortarief € 14,95

Kinderen € 9,25

of maak een

Rotterdam
Havenrondvaart

75 minuten

www.spido.nl

Dé complete dagtour om de Rotterdamse haven te 
beleven. Reis door 100 jaar havenontwikkeling naar 
FutureLand per luxe touringcar vanuit Rotterdam.

FutureLand
Experience

NU!!
Boek

Op zoek naar een nieuwe partner in uw leven ? Plaats uw contact advertentie in deze rubriek. 
Opgeven kan via www.deoudrotterdammer.nl /contact of bel met 0180-820244 . 
Alleen particuliere advertenties. 2/3 regels - € 60,-- per plaatsing. Inclusief btw 

Kennismaking. 
Van Cor, een jonge 80er: Welke vrouw 71-83 
wil: Uit eten weekendje vakantie 
Reageer 0624698917, serieuze knuffel samen
-----------------------------------------------------

Op zoek naar een nieuwe partner in uw leven ? Plaats uw contact advertentie in deze rubriek. 
Opgeven kan via www.deoudrotterdammer.nl /contact of bel met 0180-820244 . 
Alleen particuliere advertenties. 2/3 regels - € 60,-- per plaatsing. Inclusief btw 

Kennismaking. 
Van Cor, een jonge 80er: Welke vrouw 71-83 
wil: Uit eten weekendje vakantie 
Reageer 0624698917, serieuze knuffel samen
-----------------------------------------------------

Op zoek naar een nieuwe partner in uw leven ? 
Plaats uw contact advertentie in deze rubriek. 
Opgeven kan via www.deoudrotterdammer.nl /contact 
of bel met 0180-820244 . 
Alleen particuliere 
advertenties. 

Vrouw 75 jaar zoekt vriend of vriendin met tijd 
voor gezellige omgang.
Graag reageren via info@deoudrotterdammer.nl 
ovv KM11juli
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Getrouwd in Rotterdam (1)
De dag van ons trouwen vanuit de 
Verschoorstraat riep mijn vader: “He, 
wat leuk er trouwt nog iemand in 
onze straat. Met koetsjes. Wat leuk.” 
Mijn man en ik hadden tegen niemand 
verteld dat wij koetsjes hadden, dus de 
verbazing was groot toen ze voor onze 
deur stopten. Dat was zo leuk. Over 
de Maasbruggen zo naar het Stadhuis, 
geweldig was dat. Wat een ervaring. 
Zo heb je wel waar voor je geld met 
zo’n lange rit. Inmiddels zijn we 60 
jaar getrouwd.

Martin en Petra van der Aar-de Ron
m.aarbiljart@gmail.com

Getrouwd in Rotterdam (2)
Hierbij reageer ik op uw oproep 
Getrouwd in Rotterdaam. Ik ben 
getrouwd op het stadhuis in R’dam op 
13 juni ‘68, met Paolo Porcu uit Italië, 
hij was een bekende trainer in de 
voetbalwereld en heeft menig succes 
geboekt bij diverse clubs! Helaas is hij 
al een tijd overleden. Na de huwe-
lijksceremonie volgde een fotosessie 
in het park aan de haven. Het was een 
stralende dag om nooit te vergeten! 
Ondanks de vrijdag de 13de! Grtjs..

Nanette Kroese
l.n.a.kroese@hotmail.com

Getrouwd in Rotterdam (3)
Wij zijn op vrijdag 18 april 1969 
getrouwd in Rotterdam. Ons huwelijk 
vond plaats in de Burgerzaal van 
het Stadhuis. Voor die tijd een luxe 
belevenis.

Henk Mookus en Yvonne Mookus-
Romijn

Getrouwd in Rotterdam (4)
Mijn man en ik trouwden op 27 
augustus 1959 in het stadhuis op de 
Coolsingel. Na de kerkdienst in de 
Rehobothkerk, op de Noordsingel, 
werd de bruiloft gevierd in de zaal 
van de kerk. Om de bruiloft wat op te 
vrolijken hadden wij een accordeonist 
ingehuurd. Die man speelde er lustig 
op los, maar de streng gereformeerde 
familieleden konden dit niet waar-
deren. Het liep zelfs zo hoog op dat 
de accordeonist niet verder hoefde te 
spelen, zijn geld kreeg, en vertrok. Dat 
kunnen we ons nu niet meer indenken, 
dat je gasten bepalen welke muziek 
je draait.

Truus Kort-Kraaijeveld

Getrouwd in Rotterdam (5)
Ook wij, Rob van den Berge en Janny 
Groenhuis zijn getrouwd in Rotterdam 
en wel op 29 juni 1973. Dus inderdaad 
hebben wij het grote geluk dit jaar 50 
jaar getrouwd te zijn! Dat is tegen-
woordig wel een unicum.
Ik was bang voor een kappershoofd 
dus zei niet tegen de kapper dat ik die 

dag ging trouwen en liep lekker door 
de wind naar huis. En het waaide die 
dag enorm. Trouwfoto’s genomen 
rondom bruggetjes bij het Kralingse 
Bos.
‘s Avonds naar een zaal in de 
Tamboerstraat. Daar hadden wij een 
etentje en een druk bezochte receptie. 
Daarna een groot feest met een band 
waar heerlijk werd gedanst. Ik weet 
nog heel goed het liedje Borriquito 
como tu van Peret. Tegenwoordig hoor 
je het nog weleens voorbij komen. Van 
spelletjesavonden op een bruiloft hield 
ik niet maar natuurlijk waren er twee 
ooms die zo nodig de stoelendans 
moesten doen. We hebben natuurlijk 
toch erg gelachen en het was erg ge-
zellig. Maar de tijd gaat veel te snel!

Rob en Janny van den Berge
robenjanny1@outlook.com

Getrouwd in Rotterdam (6)
In 1967 ontmoetten wij elkaar in café 
‘t Fust; het was liefde op het eerste 
gezicht. Ik, Marian Boer geboren 
07-02-1949 in Rotterdam en Rob 
Voesenek 15-08-1946 ook in Rot-
terdam geboren. In 1969 trouwden we 
en gaven ons feest bij R vd Sande op t 
Vasteland. De trouwfoto’s werden bij 
het Koopvaardijmonument de Boeg, 
aan het Leuvehoofd gemaakt..Evenals 
mijn ouders en grootouders geboren 
Rotterdammers zijn, wij dat ook. Wij 
gingen in Ommoord wonen tot 1972. 
Toen naar de mooiste plek van de stad: 
het Willemsplein. Uitzicht op de Maas 

en een tuin achter! Door de komst 
vd Erasmusbrug moest ons mooie 
appartement afgebroken worden. 
We vonden een nieuwe plek op de 
Zalmhaven in 1996, die eerst gedempt 
moest worden.... Helaas is mijn liefste 
in 2012 overleden. Wij hebben een 
zoon en dochter met echtgenoten en 3 
kleindochters. Zoon en schoondoch-
ter wonen en werken in Rotterdam 
De meisjes studeren hier. Dochter, 
schoonzoon en hun dochter wonen 
sinds een paar jaar in Papendrecht. 
Rotterdam is mijn stad, en dat blijft 
het! Als twitteroma ben ik een ambas-
sadeur van deze geweldige stad .

Marian Voesenek-Boer
Gedempte Zalmhaven 951
3011BT Rotterdam
tel. 06-51370984

Getrouwd in Rotterdam (7)
Zoals zovele Rotterdamse babyboo-

mers zijn wij in 1969 getrouwd en 
natuurlijk in het stadhuis aan de Cool-
singel. Er was toen nog niet zoveel te 
kiezen voor een bruiloft en trouwlo-
catie, zodat we er een, voor die tijd 
traditionele trouwerij van hebben 
gemaakt. Bruid in het wit, bruidegom 
in gehuurd, grijs jacket, met hoed, 
en witte trouwauto. In optocht naar 
het stadhuis voor de trouwbeloftes, 
waar op het bordes de rest van de 
familie en bekenden op ons stonden 
te wachten. In de trouwzaal, waar de 
bruidegom tevroeg “JA”zei en mijn 
vader, bij het tekenen van de akten, 
uitgemaakt werd voor postbeambte, 
terwijl hij bij de afdeling telefonie van 
de PTT werkte. Dit maakte hij dan 
ook duidelijk aan de beambte die hier 
een notitie van maakte. Mede door 
onze achternaam “Vogel ”bleef hij de 
verdere dag Ome Gerrit, de postduif”, 
wat hij niet zo leuk vond, maar er later 
als een boer die kiespijn heeft, toch 
een beetje om kon lachen. “Bij het 
verzamelen op de grote trap in de hal 
van het stadhuis voor de gebruikelijke 
groepsfoto, was er veel hilariteit over 
de fotograaf die iedereen op riep om 
naar het vogeltje te kijken, terwijl de 
hele trap zowat vol stond met “vogel-
tjes” en aanhang. Na dit vrolijke in-
termezzo ging het bruidspaar naar het 
park voor de foto’s en de rest van het 
gezelschap naar feestgebouw Spaan in 
de Karel de Stoutestraat voor de rest 
van de dag. Na de soep met broodjes 
was er ’s avonds een receptie met aan-
sluitend een feestje met muziek. Geen 
dj of band, maar een accordeonist. Al 
met al een drukke maar gezellige dag, 
waar ik na zoveel jaar toch nog steeds 
met veel plezier op terug kijk.

Elly en Hermann van Houte
HjvanHoute@upcmail.nl

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Trouwen in De Oliphant
Wij zijn ook getrouwd in Rotterdam. Inmiddels al ruim 28 jaar geleden in Landhuis De Oliphant op zuid. Prachtige 
locatie voor een huwelijk met zijn drieën. Want zoon Wesley trouwde met ons mee. De datum van het huwelijk was 
wat naar voren geschoven omdat het met de gezondheid van (schoon-)vader Ton Lops niet goed ging. En die moest er 
natuurlijk wel bij zijn. Dat hadden we goed geregeld. Drie dagen voor de trouwdag ging het toch mis. Ton ging voor 
de zoveelste keer het ziekenhuis in en zou het feest moeten missen. Maar een slimme en volhardende geestelijke in het 
Havenziekenhuis bracht de oplos-
sing. “Dan trouwen we jullie hier in 
de kapel toch nog een keer.” En zo 
geschiedde. Na de plechtigheid in 
De Oliphant met het hele gezel-
schap naar het Havenziekenhuis, 
waar een prachtige plechtigheid 
was voorbereid en Ton zijn dochter 
kon zien trouwen. Gelukkig nog op 
tijd....

  Nadine en Wim Nicodem
tel. 06-40842404
wimn54@hotmail.com

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Hoogeveenenweg 214
2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel.
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Adverteren:
Timo Pauw
Tel. 0180 - 82 02 44 
E-mail: timo@deoudrotterdammer.nl 

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicatie van 
gebruikt beeldmateriaal wordt verzocht met de uitgever 
contact op te nemen voor het treffen van een regeling.

Foto’s bestellen:
Uitgeverij De Oude Stad bv, 
0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Administratie, webshop en 
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70 

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl

M.m.v.
Nico Tempelman, Rein Wolters en vele lezers

De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederand)



Tante Postbus In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord 
gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
  1. traktement; 7. Frans levenslied; 12. toverheks; 13. ooievaar; 14. loterijbriefje; 15. persoonlijk voornaamwoord; 17. 
sappig; 19. kerkelijke omroep (afk.); 21. familielid; 22. anticonceptiemiddel; 24. naaktloperij; 27. oude lap; 28. bewoner 
van de Efteling; 30. bloeimaand; 31. projectieplaatje; 32. slaapplaats voor honden; 33. miljard (afk.); 35. vakantie van 
de Tweede kamer; 37. vruchtengelei; 38. schrijfartikel; 41. vertragingstoestel; 42. tropische vrucht; 44. vrouwtjeshond; 
46. mousserende Duitse wijn; 47. heldendicht; 48. Europeaan; 49. echtgenoot; 50. plezier; 52. plaats in Gelderland; 54. 
offertafel; 56. aanmoedingskreet; 58. plaats in Italië; 61. vierhandig zoogdier; 62. deel van een woning; 64. Nederlandse 
Aardolie Maatschappij (afk.); 65. dierenverblijf; 67. naaldboom; 68. ophef (opstootje); 70. matig koud; 72. duivenhok; 73. 
boterhamsmeersel; 76. plechtige belofte; 77. operatie kamer (afk.); 78. turfgrond; 79. klankweerkaatsing; 81. familielid; 
82. vragend voornaamwoord; 83. dopheide; 84. familielid; 86. apparaat; 87. iemand die voor niets deugt.

Verticaal
  1. dronkaard; 2. kosten koper (afk.); 3. kleefmiddel; 4. geestdrift; 5. ochtendjas voor dames; 6. noeste vlijt; 7. noodsitu-
atie; 8. agave; 9. kloosterzuster; 10. heilige (afk.); 11. plaats in Noord-Holland; 16. Koreaans automerk; 18. jong schaap; 
20. Koninklijke Militaire Academie (afk.); 21. nachtgewaad; 23. soort verlichting; 25. melkklier; 26. evenzo (Lat.); 27. 
schaapkameel; 29. paal met camera; 32. dameskleding; 34. rivier in Engeland; 36. deel van een stad; 37. Tibetaans 
rund; 39. boomvrucht; 40. scheepsexploitant; 42. vrouwelijk roofdier; 43. vishaak; 45. levenskracht; 46. tennisterm; 51. 
niet traag (snel); 53. streepjescode (afk.); 54. biljartterm; 55. schoolvak; 56. deel van het lichaam; 57. bloembed; 59. 
Australische struisvogel; 60. militair; 62. hondenverblijf; 63. ex-president van Amerika; 66. licht klap; 67. aanwijzend 
voornaamwoord; 69. Pan American Airways (afk.); 71. rivier in Utrecht; 73. doopvader; 74. werelddeel; 75 grote teug 
water; 78. waterdier; 80. sporenplant; 82. persoonlijk voornaamwoord; 85. met name (afk.).   

De oplossing van de puzzel van vorige keer was een tip voor een hete zomer en luidde:

Op warme dagen veel drinken

Velen stuurden ons wederom een juiste oplossing toe. Uit al die inzendingen hebben we weer drie prijswinnaars 
geloot, die ieder een waardebon van 30 euro voor restaurant en partycentrum De Theetuin in Rijsoord krijgen 
toegezonden, te besteden bij de huur vaneen bowlingbaan of fl uisterboot. De prijswinnaars zijn: C.E. Marleen, Ria 
Berkhoudt en Jan Smits.

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer vijf prijzen klaarliggen. 
Het gaat om vijf exemplaren van het boek ‘Rotterdam gefotogra-
feerd 1970-1980’ van Henk Hartog. 

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs, zorg dan dat 
uw oplossing van de puzzel voor donderdag 20 juli 2023 bij ons 
binnen is. Stuur uw oplossing naar info@deoudrotterdammer.nl 
of naar De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan 
den IJssel.  
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63 84 44 86 83 35 5 43 32 62 68 6 79 52

65 55 74 40 66 78 41 77 25 82 59 87 86 84 13 51

Horizontaal 1. traktement; 7. Frans levenslied; 12. toverheks; 13. ooievaar; 14. loterijbriefje; 15. per-
soonlijk voornaamwoord; 17. sappig; 19. kerkelijke omroep (afk.); 21. familielid; 22. anticonceptiemid-
del; 24. naaktloperij; 27. oude lap; 28. bewoner van de Efteling; 30. bloeimaand; 31. projectieplaatje;
32. slaapplaats voor honden; 33. miljard (afk.); 35. vakantie van de Tweede kamer; 37. vruchtengelei;
38. schrijfartikel; 41. vertragingstoestel; 42. tropische vrucht; 44. vrouwtjeshond; 46. mousserende
Duitse wijn; 47. heldendicht; 48. Europeaan; 49. echtgenoot; 50. plezier; 52. plaats in Gelderland; 54.
offertafel; 56. aanmoedingskreet; 58. plaats in Italië; 61. vierhandig zoogdier; 62. deel van een woning;
64. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 65. dierenverblijf; 67. naaldboom; 68. ophef (opstootje);
70. matig koud; 72. duivenhok; 73. boterhamsmeersel; 76. plechtige belofte; 77. operatie kamer (afk.);
78. turfgrond; 79. klankweerkaatsing; 81. familielid; 82. vragend voornaamwoord; 83. dopheide; 84.
familielid; 86. apparaat; 87. iemand die voor niets deugt.

Verticaal 1. dronkaard; 2. kosten koper (afk.); 3. kleefmiddel; 4. geestdrift; 5. ochtendjas voor dames;
6. noeste vlijt; 7. noodsituatie; 8. agave; 9. kloosterzuster; 10. heilige (afk.); 11. plaats in Noord-Hol-
land; 16. Koreaans automerk; 18. jong schaap; 20. Koninklijke Militaire Academie (afk.); 21. nachtge-
waad; 23. soort verlichting; 25. melkklier; 26. evenzo (Lat.); 27. schaapkameel; 29. paal met camera;
32. dameskleding; 34. rivier in Engeland; 36. deel van een stad; 37. Tibetaans rund; 39. boomvrucht;
40. scheepsexploitant; 42. vrouwelijk roofdier; 43. vishaak; 45. levenskracht; 46. tennisterm; 51. niet
traag (snel); 53. streepjescode (afk.); 54. biljartterm; 55. schoolvak; 56. deel van het lichaam; 57.
bloembed; 59. Australische struisvogel; 60. militair; 62. hondenverblijf; 63. ex-president van Amerika;
66. licht klap; 67. aanwijzend voornaamwoord; 69. Pan American Airways (afk.); 71. rivier in Utrecht;
73. doopvader; 74. werelddeel; 75 grote teug water; 78. waterdier; 80. sporenplant; 82. persoonlijk
voornaamwoord; 85. met name (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Getrouwd in Rotterdam (8)
Op 3 januari 1968 werkte ik als agent 
aan het bureau Bergsingel en werkte mijn 
huidige echtgenote op de telefoonkamer van 
de politie aan het Haagseveer. Zij verbond 
een gesprek door naar mijn bureau voor een 
collega. Hierna heb ik haar teruggebeld en 
terwijl wij elkaar nog nooit hadden gezien, 
hebben wij een afspraak gemaakt voor een 
bioscoopbezoek. Dus heb ik haar ‘s avonds 
opgehaald en zijn naar de fi lm Herbie ge-
weest. Een week later ben ik met haar naar 
een toneeluitvoering in theater Zuidplein 
gegaan, waarin zij zelf meespeelde. Aan het 
eind van de avond bleek er zodanige ernsti-
ge ijzel te zijn gevallen, dat wij genoodzaakt 
waren lopend vanaf Zuidplein naar Rotter-
dam centrum te gaan. Hierbij sloeg de vonk 

defi nitief bij ons over en zijn wij uiteindelijk 
met elkaar getrouwd op 24 april 1969. Wij 
zijn voor de kerk getrouwd en op dezelfde 
dag voor de burgerlijke stand in het oude 
stadhuisje van de deelgemeente Overschie. 
Daar werden wij onthaald met een erehaag 
van mijn collega’s. Ons trouwfeest bestond 
uit een receptie in het toenmalige restaurant 
Formentor een de Weissenbruchlaan. Nu 54 
jaar later zijn wij nog steeds gelukkig met 
elkaar en ook met onze twee kinderen en 
vier kleinkinderen.

Henk van Trier

Getrouwd in Rotterdam (9)
Getrouwd in Rotterdam? Jazeker twee 
keer zelfs! De eerste keer in mei 1970 heel 
erg volgens de toen huidige traditie met 
alle familie in volgwagens en foto’s in het 
stadhuis op de trappen en in de tuin. Na de 
plechtigheid op naar van der Valk restaurant 
Plaswijck voor diner en daarna een receptie. 
En natuurlijk foto’s maken in het park. 
Zwartwitfoto’s, een enkele kleurfoto om het 
bruidsboeket goed uit te laten komen. We 

waren toen allebei 20 jaar en mochten inwo-
nen bij de oma van mijn vrouw in de Zwart-
janstraat nr 92 boven het iJsbeertje. Algauw 
kwamen er kindertjes: een tweeling! We 
verhuisden naar de Hoeksche Waard waar 
we gingen inwonen bij de ouders van mijn 
vrouw en later zelf een huurhuis kregen. Na 
vele fi jne jaren ging er toch iets mis en zijn 
we een poosje uit elkaar geweest. Inmiddels 
hadden we ook twee zonen en gelukkig zijn 
we elkaar nooit echt uit het oog verloren. 
Wat een geluk dat we elkaar na 4 jaar weer 
vonden en dat we het er over eens waren 
dat we allevier bij elkaar hoorden. Toen zijn 
wij in november 1982 voor de tweede keer 
in het huwelijksbootje gestapt. Weer in Rot-
terdam en ook heeft dezelfde ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand ons weer getrouwd. 
Hij herkende ons aan ons aan de naam van 
mijn vrouw. Wat een geheugen! Dit keer 
waren we met ons viertjes, mijn vrouw en ik 
en onze twee zonen van inmiddels 12 jaar. 
En weer zijn we bij van der Valk Plaswijck 
gaan eten.

fam. van Luijk -Tkatchew  

Huwelijk tijdens bouw van metro
Wij zijn getrouwd 
op 24 september 
1965. En zoals u 
op de foto kunt 
zien aan het 
werkmateriaal op 
de achtergrond 
waren ze toen be-
zig met de bouw 
van de metro 
bij het stadhuis. 
We hebben onze 
bruiloft gevierd in 
Dancing Centraal 
op de Beijerland-
selaan/Westvar-
kenoordseweg met 
een leuk feest. Ook wij hebben onze voor en tegens meege-
maakt, zeker met corona, maar zijn heel blij en gelukkig dat 
we na zo’n lange tijd en verblijd met kinderen en kleinkinde-
ren daar samen van kunnen genieten.

  Joke en Johan van Peer,
Rotterdam   

Oppassen in woningen iets voor u?

IWB in Epe zorgvuldig en vertrouwd

T 0578 - 614 235
I www.iwbepe.nl

vrije tijd... vakantietijd!

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 10-16 uur  
bij de Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.ha-europe.nl
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Horizontaal 1. traktement; 7. Frans levenslied; 12. toverheks; 13. ooievaar; 14. loterijbriefje; 15. per-
soonlijk voornaamwoord; 17. sappig; 19. kerkelijke omroep (afk.); 21. familielid; 22. anticonceptiemid-
del; 24. naaktloperij; 27. oude lap; 28. bewoner van de Efteling; 30. bloeimaand; 31. projectieplaatje;
32. slaapplaats voor honden; 33. miljard (afk.); 35. vakantie van de Tweede kamer; 37. vruchtengelei;
38. schrijfartikel; 41. vertragingstoestel; 42. tropische vrucht; 44. vrouwtjeshond; 46. mousserende
Duitse wijn; 47. heldendicht; 48. Europeaan; 49. echtgenoot; 50. plezier; 52. plaats in Gelderland; 54.
offertafel; 56. aanmoedingskreet; 58. plaats in Italië; 61. vierhandig zoogdier; 62. deel van een woning;
64. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 65. dierenverblijf; 67. naaldboom; 68. ophef (opstootje);
70. matig koud; 72. duivenhok; 73. boterhamsmeersel; 76. plechtige belofte; 77. operatie kamer (afk.);
78. turfgrond; 79. klankweerkaatsing; 81. familielid; 82. vragend voornaamwoord; 83. dopheide; 84.
familielid; 86. apparaat; 87. iemand die voor niets deugt.

Verticaal 1. dronkaard; 2. kosten koper (afk.); 3. kleefmiddel; 4. geestdrift; 5. ochtendjas voor dames;
6. noeste vlijt; 7. noodsituatie; 8. agave; 9. kloosterzuster; 10. heilige (afk.); 11. plaats in Noord-Hol-
land; 16. Koreaans automerk; 18. jong schaap; 20. Koninklijke Militaire Academie (afk.); 21. nachtge-
waad; 23. soort verlichting; 25. melkklier; 26. evenzo (Lat.); 27. schaapkameel; 29. paal met camera;
32. dameskleding; 34. rivier in Engeland; 36. deel van een stad; 37. Tibetaans rund; 39. boomvrucht;
40. scheepsexploitant; 42. vrouwelijk roofdier; 43. vishaak; 45. levenskracht; 46. tennisterm; 51. niet
traag (snel); 53. streepjescode (afk.); 54. biljartterm; 55. schoolvak; 56. deel van het lichaam; 57.
bloembed; 59. Australische struisvogel; 60. militair; 62. hondenverblijf; 63. ex-president van Amerika;
66. licht klap; 67. aanwijzend voornaamwoord; 69. Pan American Airways (afk.); 71. rivier in Utrecht;
73. doopvader; 74. werelddeel; 75 grote teug water; 78. waterdier; 80. sporenplant; 82. persoonlijk
voornaamwoord; 85. met name (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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Zoek de verkoeling op in onze winkel, of ontdek het stralende 
voordeel alvast online:   SLAAPBOULEVARD.NL/SUMMERSALE

Auping Original
€ 6.190,- € 4.950,-
Auping Original

-20%
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