
De Rotterdamse horeca 
neemt een vaste, niet on-
belangrijke vaste plaats in. 
Groot-Rotterdam telt thans 
circa 750 cafés en circa 
1250 restaurants dan wel 
eetgelegenheden. De historie 
van het Rotterdamse café-
gebeuren – periode 1900 tot 
2020 – is inmiddels minutieus 
vastgelegd. Van mijn hand 
verschenen tussen 2005 en 
2020 vijf kloeke boeken met 
driekwart miljoen woorden 
en 1500 illustraties (met 
name zwart wit foto’s). Het 
historisch perspectief staat 
centraal is deze boekenserie. 
Geen enkele andere stad in 
ons land kent een dergelijk 
standaardwerk en dat stemt 
tot tevredenheid. ‘Eten’ is iets 
totaal anders dan ‘drinken’, 
daarom heb ik mij voorgeno-
men om óók de historie van 
Rotterdamse Restaurants in 
een boek vast te leggen. 

En opnieuw wordt er begonnen in het 
jaar 1900. Nu is het niet gemakkelijk 
om het vooroorlogse eetgebeuren 
in kaart te brengen. In de literatuur 
is ‘uit eten gaan’ een non-issue. En 
je kan ook niemand meer intervie-
wen. Gelukkig bestaat er wél veel 
beeldmateriaal. Dankzij hulp van 
o.a. ansichtverzamelaar Arnold Tak 
(Waddinxveen) breng ik tientallen 
vooroorlogse eetzaken in beeld. Verder 
worden in het boek tal van lijsten uit 
Adres- en Telefoonboeken geplaatst. 
Vast staat dat indertijd ‘uit dineren 

gaan’ uitsluitend bestemd was voor de 
‘happy few’.

25 eetzaken
Onze stad telde anno 1930 slechts 
circa vijfentwintig ordentelijke eet-
gelegenheden. Gelukkig kwam daar 
vanaf midden jaren zestig verandering 
in, en thans bestaat er een overvloed 
aan restaurants, die naar het schijnt 
prettige tijden beleven. Overigens 
is tafelen in een eetzaak totaal niet 
spannend om te beschrijven. Daarom 
wordt vooral het ‘wereldje’ er omheen 
uit de doeken gedaan. Hoe zag de ‘top 
20’ er anno 1975 uit? Wat waren de 

belangrijkste restaurants in het millen-
niumjaar? Hoeveel sterrenrestaurants 
zijn er sinds 2010 bijgekomen? En 
waar zijn ze gevestigd? Waar kun je 
tegenwoordig nog voor 7,50 euro een 
degelijke biefstuk eten en wie zijn 
thans de belangrijkste 25 chef-koks? 
En niet te vergeten, waarom is ‘uit 
eten’ tegenwoordig zo belachelijk 
duur? In het boek worden al die vra-
gen beantwoord.

Oudste eetplek
Het spreekt vanzelf dat ik nieuws-
gierig ben naar de oudste eetplek in 
het centrum Dat was geen moeilijke 

puzzel. Op de Westkruiskade nr. 1 
wordt sinds 1887 continue gegeten 
en gedronken. 125 jaar non stop! 
De foto anno 1900 ‘American Bar 
Restaurant’ is het bewijs. In de jaren 
dertig deed de befaamde horecakoning 
Dirk Rees er prima zaken. En 50 + 
Rotterdammers herinneren zich er nog 
de Chinees-Indsische smikkeltent De 
Lange Muur. Thans is het Vietnamees 
restaurant Pho er gevestigd.

De Pijp
Bierhandel De Pijp aan de Gaffelstraat 
is in Rotterdam het oudste in naam. 
Reeds in 1898 huisde De Pijp aan de 

Gelderskade en in 1940 vond deze 
eetgelegenheid in West onderdak. 
Onlangs werd het 125-jarig bestaan 
gevierd. De Pijp is een oergezellige 
zaak. Het eten is er niet groots, maar 
de sfeer er omheen vergoed veel. 

Lees verder op pagina 3.
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 Noordereiland Opera in Theater Zuidplein   
De Noordereiland Opera slaat haar vleugels uit naar Zuid. Als een van de 
laatste activiteiten van het Zomer op Zuid evenement geven zij vrijdag 
29 september een uitvoering in Theater Zuidplein.

  De Noordereiland Opera bezingt de geschiedenis van het Noordereiland, vanaf het ontstaan 
tot aan de zestiger jaren. Het is een community art project op z’n best: de opera wordt met 
en door bewoners gemaakt: koor, dirigent, muzikanten, techniek, beeld en de componist: de 
meesten van hen wonen op het Noordereiland. Tickets kosten slechts €3,- en zijn te reserveren 
via Theater Zuidplein: www.theaterzuidplein.nl Aanvang: 20.00 uur.   

 Waar is onze krant verkrijgbaar?   
 Nog regelmatig krijgen we de vraag waar onze krant De Oud-Rotterdammer is te 
verkrijgen. Voor wie dat in een oogopslag vwil zien is er nu op www.deoudrot-
terdammer.nl een mooi overzicht te vinden. Daarin is ook een aantal nieuwe 
afhaaladressen opgenomen.

Op een kaartje kunnen pijltjes in gemeenten worden aangeklikt en dan komt met-
een het afhaaladres tevoorschijn. Het kan ook door het intikken van uw postcode 
of door te scrollen naar de lijst met alfabetisch de plaatsen waar De Oud-Rotter-
dammer gratis verkrijgbaar is.   

  Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Incl. alle koelingskosten.
- Laatste verzorging, verv oerskosten, 

uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels), 
plechtigheid en condoleance (90min) 
kosten crematie, aangifte overlijden, 50 
consumpties. 

Uitvaart compleet  € 4750,-

v.a € 3500,- 

-  Budget 
uitvaart € 1575,-

-  Basis 
uitvaart

Mient 16c • 2903 LC  Capelle aan den IJssel
Tel. 06 - 30 65 26 09 •       Andersgedenkmonumenten

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

van 10-16 uur bij de Heritage Auctions 
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.
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BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Driemanssteeweg 68-072    
3084 CB  Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

GEZOCHT 
schilderijen, beelden en inboedels

GRATIS
Veilingen en taxatie

Tel: 010-2109349

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend! Een goed verzorgde uitvaart 

voor ieder budget.
Kijk voor meer informatie op de 
website of vraag een folder aan.

Tel: 0181-620115 / 675145

www.uvvw.nl
email: info@uvvw.nl

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Woongroep Plus – Minus uit Ommoord, 
gelegen aan de Thomas Mannplaats

Zoekt nieuwe 
zelfstandige bewoners
Ben je 55 jaar en staat open voor activiteiten 
en gezelligheid, ben je van harte welkom.

Voor overige vragen kan je contact opnemen 
met Dhr Ouwens tel. 06- 28050161

Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

Middenbaan 93, 2991 CS Barendrecht, tel. 0180-453 111

JAS & BODY-
WARMER 
IN 1

  € 159,95

TAPIJT MEUBEL GORDIJN
CENTRUM HOOGVLIET

WIJ
GAAN 
STOPPEN!
TOTALE
LEEGVERKOOP
TOT 70% KORTING
HOGE KORTINGEN
KOM SNEL LANGS

Wilhelm Tellplaats 18-32

010-4381222
Wijk Oudeland

%
Openingstijden:
Maandag, dinsdag op afspraak
Woensdag vanaf 10.30 tot 16.00 uur
Donderdag vanaf 13.00 tot 16.00 uur
Vrijdag gesloten
Zaterdag vanaf 10.30 tot 16.00 uur

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming

#samenvoordieren
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sinds december 1940 in een ‘noot-
boerderij’ aan de Rochussenstraat. Dit 
restaurant voerde gedurende 18 (!) 
jaar ononderbroken een Michelinster, 
namelijk van 1957 tot en met 1974.

Chinees/Indisch
Het is logisch dat in het boek ook aan-
dacht besteed wordt aan de opkomst 
en teloorgang van het wekelijkse 
‘eten bij de Chinees’. Onze stad kan 
– landelijk gezien – bogen op de 

allereerste. Dat was Chang Ching, die 
zich in 1919 vestigde aan de Delistraat 
44b. Een dergelijke ontdekking doet 
mij deugd. Wie mij een beetje kent, 
wéét dat ik de Rotterdamse horeca 
altijd met een kritische pen beschrijf, 

maar haar niettemin een warm hart 
toedraag.

Joris Boddaert
jorisboddaert@gmail.com

 West-Kruiskade 1 was oudste eetplek   
(vervolg van voorpagina)

Eervol tweede is het Parkhotel, dat 
sinds 1922 aan de Westersingel huist 
en op eetgebied kwalitatief altijd hoog 
heeft gescoord. Old Dutch komt op de 
derde plaats. Het luxerestaurant startte 
in 1932 aan de Coolsingel en huist 

 Vietnamees restaurant Pho.   

Onderweg tapten we hier en daar 
bij een wijnboer wat wijn, waar we 
dan ’s avonds bij de maaltijd van 
genoten. Dat gebeurde onder andere 
in de Bourgogne en in de Jura. In 
deze laatste streek bezochten we ook 
de watervallen van Les Planches en 
van Herrison en het Maison de Conté, 
van die heerlijke plaatselijke kaas met 
die naam. Het is een prachtige streek, 
maar we trokken verder zuidwaarts. 
In de Vercors was het weer genieten 
van de schitterende natuur, tijdens 
de tochten die we maakten. Steeds 
zuidelijker werd het ook steeds 
warmer, maar daar konden we toen 
nog goed tegen. Na nog wat mooie 
tochten kwamen we uiteindelijk aan 
in Vaison la Romaine, een mooi oud 
stadje, maar daar vonden we het te vol 
en te druk, dus door naar Baume-les-
Venise. Hier vonden we ons stekkie 
voor de komende tijd, in de streek 
van de bekende Rhônewijnen. Enkele 
beroemde namen, natuurlijk Chateau-

neuf du Pape en Gigondas, voor ons 
nauwelijks te betalen, maar leuk om te 
bezoeken.

Optocht 
Het werd inmiddels augustus en wel 
het eerste weekend van deze maand en 
dan is het altijd feest in Chateauneuf, 
namelijk “La Fête de la Véraison”. 
Dan viert men dat de blauwe druiven 
van groen naar blauw beginnen te 
kleuren. Ondanks de hitte togen we 
naar de stad. Het was een gezellige 
drukte. Overal stalletjes waar de 
wijnboeren hun wijnen lieten proeven. 
Daarvoor kocht je een speciaal glas 
met de opdruk van de stad. Bij voor-
keur moest je er niet te veel van door-
slikken, want zeker met dat warme 
weer, kwam dat je slecht te staan. Er 
liep een kleine optocht van enkele 
mannen door de straten, zeer warm 
aangekleed, in lange indrukwekkende 
en dikke rode en paarse gewaden. Het 
was de Confrérie des Vins de Chateau-

neuf du Pape en deze club was zeer 
belangrijk in de streek.

Wedstrijd
Plotseling ontdekten we een mogelijk-
heid om onze (geringe) wijnkennis 
te testen. In een soort hal was een 
wedstrijd georganiseerd door de geza-
menlijke wijnboeren. We schreven ons 
in en men was enigszins verbaasd dat 
Nederlandse toeristen dit aandurfden, 
maar wat hadden we te verliezen? 
Er stonden 4 fl essen Chateauneuf, 
uiteraard geblindeerd en we moesten 
proeven uit welk jaar deze wijnen 
waren. De jaren waren gegeven, maar 
natuurlijk door elkaar. We deden ons 
uiterste best, zoals we dat op een 
gevolgde wijncursus hadden geleerd, 
eerst kijken, ruiken en dan proeven. 
En we wonnen, alles goed. We waren 
apentrots en de Fransen wederom 
verbaasd. Een Frans echtpaar naast 
ons bracht er niets van terecht. Toen 
dachten we wel een mooie fl es Cha-
teauneuf te hebben gewonnen, maar 
het werd een kurkentrekker, echter 
wel met het merkje van de stad erop. 
Maar…. die Fransen kregen er ook 
één en dat vonden we eigenlijk niet 
eerlijk.

We bleven nog een tijdje in de streek 
en bezochten de omgeving, zoals de 
Mont Ventoux en nog wat schattige 
oude plaatsjes. Echter, ook aan deze 
vakantie kwam weer een eind. Alvo-
rens op te breken kregen we nog even 
te maken met de mistral, de harde en 
koude wind die door het Rhônedal 
trekt, waarna het weer wat koeler 

werd. Dat was heel prettig, want airco 
hadden we nog niet in de auto. De 
terugweg verliep weer voorspoedig en 
uiteraard via verschillende campings. 
Het was weer een fi jne en interessante 
Frankrijkreis geworden.

Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl  

 Een kurkentrekker als prijs   
Zoals bijna ieder jaar vertrokken we ook in 1990 met ons cara-
vannetje naar ons geliefde Frankrijk. Elk jaar bezochten we een 
andere streek, maar tijdens de reis kwamen we natuurlijk re-
gelmatig door streken waar we eerder geweest waren. Dit keer 
reden we via Luxemburg (om daar goedkoop te tanken), en Metz 
naar het Zuiden. 

 Een optocht van mannen in rode en blauwe gewaden.   

Zorg op Maat
Werkgebied: Rotterdam-Oost en Capelle a.d. IJssel
Kleine teams met zorg die recht uit ons hart komt

  Informatie: 010 - 212 37 10

Wijkverpleging
Persoonlijke verzorging

24-uurs zorg
Ouderenzorg
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Intekenen                                              

19 Maart 2024 verschijnt mijn boek ‘Rotterdamse Restaurants. 
1900 – heden’ Een onmisbaar document, waarin haarscherp het 
lokale ‘buiten de deur eten’ van de afgelopen 120 jaar wordt be-
schreven. Nooit eerder werd in 010 zo breed en nauwgezet onze 
Rotterdamse, rijke eetgeschiedenis in beeld gebracht.

Het boek (hardcover/gebrocheerd/gebonden/full colour) meet 24 x 34.5 cm (salon-
tafelformaat), telt 160 pagina’s met circa 350 illustraties, en weegt 1,4. kilo. Het 
bevat een namenregister en een complete restaurantindex. Alle exemplaren zijn 
genummerd.
De prijs van deze uitgave bedraagt straks in de boekwinkel 59,50 euro. U kunt tot 
1 december a.s. op het boek intekenen. U krijgt dan 25 procent korting en betaalt 
dan slechts 44,40 euro inclusief verzendkosten. Als intekenaar wordt u met naam 
en voorletter(s) – zonder adres – achterin het boek vermeld. Uiteraard mag u op 
meer exemplaren tegelijk intekenen. Er verschijnt maar één druk. Een herdruk zal 
er nooit komen. Het bedrag van 44,50 euro, of een veelvoud daarvan, kunt u over-
maken op banknr. NL 98 ABNA 024 34 20 684 ten name van J.Boddaert. LET OP: 
vermeld bij het overmaken van de koopsom altijd uw huisadres. Het boek wordt 
immers bij u thuis bezorgd. De banken   verstrekken geen adressen.

Voor nadere informatie: jorisboddaert@gmail.com of 06-188 496 44.  
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

INVENTUM 
KOEL-VRIES 
COMBI

QE55Q80CAT
• QLED 55 inch/139 cm
• 4K
• Ultra HD

• Smart TV
• 4 x HDMI
• 2 x USB

OPENING SEIZOEN 23/24
VOORBIJ DE GRENZEN VAN HET KLASSIEKE

rpho.nl/agenda

SOMEDAY WE’LL
FIND US 
Björk, Debussy, Sondheim en Van Veldhuizen 
bezingen één grenzeloos verlangen:
All Is Full Of Love
8 september

PROMS: CINEMATIC 
SOUNDTRACKS
Van Vertigo tot Star Wars: een avond met de 
meeslependste Hollywoodmuziek aller tijden
15 september

OP

FACEBOOK

VOLG

FACEBOOK
scan mijSCAN MIJ



Ken je dit nog? 

 294   

 296   Nr.
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Ken je dit nog? Herkent u deze locatie? Heeft u er zelf gewerkt en er herinneringen aan? Wij zijn be-
nieuwd naar uw verhalen en anekdotes. Schrijf ons, zodat we ze kunnen delen met onze lezers. Schrijf 
naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 
2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de website www.deoudrotterdammer.nl is de foto groter te 
bekijken.  

Sonja Dekkers-Renes: “Ja, dit is zwembad De 
Plompert op Rotterdam-Zuid. In de zomers van 
1978 – 1980 ging ik regelmatig met mijn vrien-
din Wil en onze kinderen Katinka en Eric, circa 
9 jaar oud en Dennis en Stephan van circa 5 jaar 
op warme zomerdagen direct na school met de 
bus vanuit de Zenostraat in Rotterdam-Lom-
bardijen naar het zwembad De Plompert. Daar 
bleven we dan tot sluitingstijd heerlijk genieten. 
Dat waren mooie dagen! Een ervan eindigde met 
een terugreis in een nat pak voor Dennis, omdat 
hij vlak voor vertrek naar huis nog even moest 
laten zien dat hij over de rand van het zwembad 
kon balanceren, en dat moest hij – net aange-
kleed voor de thuisreis – bekopen met een val in 
het zwembad! Leuke herinnering!”

Leo van Houwelingen: “Volgens mijn is dit het 
zwembad De Plompert op zuid. Op het moment 
van de opening was ik 14 jaar. Wij woonden 
in de Oosterdamstraat en ik zat toen bij de 
Rotterdamse reddingsbrigade. En heb mijn 
diploma’s gezwommen in het sportfondsenbad 
bij het Zuidplein. We hebben helaas niet lang 
kunnen genieten van dit zwemspektakel (de 
Plompert). Ook in die tijd zat ik op voedballen 
bij Zwart-Wit 28. Dus na of voor het voetballen 
even zwemmen in de Plompert.
Door deze foto heb ik een kijkje genomen in 
het stadsarchief van Rotterdam en kwam daar 
de Zweminrichting in de Maas ter hoogte van 
de Oude Plantage tegen, in dit zwembad heb 
ik met mijn moeder als kleine jongen ook nog 
in gezwommen. Maar ik vond het een eng 

zwembad. Het was gewoon Maaswater. Ik vond 
het vies. En dan ook nog de herinnering aan het 
Subtropisch zwemparadijs Tropicana aan de 
Maasboulevard ,waar wij met onze drie dochters 
gingen zwemmen toen zij nog klein waren. 
Een badmeester kwam toen eens onze jongste 
dochter bij ons brengen, omdat deze zelfstandig 
van een glijbaan was gegaan en bijna verdronk. 
We waren ze even uit het oog verloren. Bij De 
Plompert in de buurt lag ook het witte nooddorp. 
Geen pretje om daar langs te lopen. Je had toen 
op Zuid allerlei buurten waar je als vreemde 
jongen wel eens achterna gezeten kon worden 
en wat klappen kon krijgen.”

Jan de Vrij: “Dit is zwembad De Plompert en 
dat bestaat niet meer, helaas. Vroeger gingen we 
er bij mooi weer met de hele familie naar toe. 
Je trof er bekenden uit Lombardijen, Zuidwijk, 
Charlois en Pendrecht. Dat was allemaal dicht-
bij. En ook dichtbij winkelcentrum Zuidplein 
trouwens. Kortom: een ideale voorziening voor 
heel veel mensen. Maar eind jaren tachtig ging 
het zwembad dicht en werd gesloopt. Waarom? 
Geen idee. In de jaren negentig is het park wel 
opgeknapt.” 

Arnout Willekens: “De foto in Ken je dit Nog 
moet haast wel van zwembad De Plompert zijn. 
Ik herinner me er bloedhete dagen waarop je er 
lekker verkoeling kon zoeken in het water. Altijd 
gezellig. Het kwam er tegelijk met de bouw van 
het nieuwe Ahoy. Er was een gave duiktoren 
en een echt 50 meter bad. Er konden duizenden 

bezoekers per dag komen. Ik kan me nog herin-
neren dat er ook kampioenschappen waterpolo 
voor jeugd werden gehouden. En zwemwedstrij-
den natuurlijk.”

Anne Meijers: “De foto is van zwembad De 
Plompert. Dat werd gesloten in de jaren tachtig. 
De gemeente Rotterdam ging toen de buiten-
zwembaden zoveel mogelijk vervangen door 
overdekte zwembaden. Dat was qua weersom-
standigheden bedrijfszekerder. Ook bij slecht 
weer kon je dan gaan zwemmen. Maar buiten-
zwemmen was natuurlijk veel leuker. In de jaren 
zeventig kon dat nog op allerlei plaatsen in Rot-
terdam. Je had buitenzwembaden in IJsselmon-
de, Pendrecht, de Alexanderpolder, Ommoord, 
noem maar op. Maar zwembaden zijn natuurlijk 
heel duur om te verwarmen. En buitenzwemba-
den liggen een dik half jaar ongebruikt omdat 
het te koud is om er in te zwemmen. Toch heb 
ik wel mooie herinneringen aan De Plompert. 
Soms zou ik willen dat het er nog was, ook al 
ben ik nu zo oud dat zelfs baantjes trekken er 
niet meer in zit.. Maar ik zou er graag nog eens 
met m’n kleindochter heen gaan.”

Ina van Dam: “Jaaah... het zwembad herken ik 
nog wel. Het is De Plompert. Grappige naam, 
trouwens voor een zwembad. Wij gingen er 
vroeger graag heen, ook al was het niet eens zo 
warm. Als je jong bent en je bent eenmaal ‘door’ 

dan zit je er niet mee dat het water wat kouder 
is. Wij waren fanatieke baantjestrekkers, mijn 
zus en ik. Altijd wedstrijdjes doen en dan in al-
lerlei slagen: borstcrawl, vlinderslag, schoolslag, 
rugslag... We hadden allebei drie diploma’s, A, 
B en C. Mooie tijden. Nu kom ik nooit meer in 
een zwembad. Ja, op vakantie bij het zwembad 
bij een appartement of hotel in Spanje.” 

Geert-Jan Jabroers: “Dit is zwembad De Plom-
pert. Het was een mooi bad op Zuid, maar ook 
jarenlang een fi nancieel drama voor de gemeente 
Rotterdam. Miljoenen guldens zijn er in gestopt 
om het draaiend te houden. Zwembaden kosten 
altijd veel geld door de energiekosten (toen ook 
al) en de afhankelijkheid van het weer, maar in 
dit geval was dat helemaal zo. Het zwembad 
had namelijk wel een stuk of zeven baden die 
verwarmd moesten worden. Begin jaren tachtig 
vond de gemeente het allemaal te gek worden 
en besloot dat het moest worden gesloten. Dat 
gebeurde uiteindelijk pas jaren later, in ik geloof 
1989.”

Mieke den Dolder: “Zwemmen in de Plompert, 
ja dat was leuk. Wij zeiden thuis altijd ‘ik ga 
naar de plomp’. Zwemtas mee, huppekee. Heer-
lijke tijd was dat!”  

 Nat pak in zwembad De Plompert   
De Ken je dit nog-foto van vier weken geleden was die van het buiten-
zwembad De Plompert in het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid. Het werd 
geopend in 1969 en eind jaren tachtig viel het doek. Toch zijn er nog 

genoeg mensen die leuke herinneringen aan het buitenbad koesteren. Lees maar!
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 Zwembad De Plompert.   

 23 mei 1969: Wethouder Langerak applaudisseert voor scholieren die zojuist het zwembad zwemmend officieel hebben 
geopend.   
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BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Westhavendomein B.V. • Westhavenplaats 40a • 3131 BT Vlaardingen 
 Tel.: 010-2477477 • E-mail: info@westhavendomein.nl

Volledige ontzorging voor vastgoedeigenaars en VvE’s

www.westhavendomein.nl

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in 
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen. 
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te 
voorzien van een goede service en reiniging.

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

•  Geschikt voor alle soorten tapijt en karpetten,
  ook Perzische kleden en berbers
• Direct beloopbaar (droogreiniging)
• Gegarandeerd geen terugkerende vervuiling
• Meubilair eenvoudig verplaatsbaar
• Behandeling meubilairreiniging (dry foam)
  zoals alcantara, velour, bouclé en weerstoffen
• Kostenbesparend en levensduur verlengend

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN 

798,-

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
EUROVERTO RUIMT OP!!!
OP ONZE PRACHTIGE COLLECTIE MEUBELEN

RIJKSSTRAATWEG 125A RIDDERKERK
(RIJSOORD) TEL: 0180-420785
MAANDAG GESLOTEN EUROVERTO MEUBELEN B.V.

De zaak van
vertrouwen

VANAF 

STA OP 
FAUTEUIL 
MET MOTOREN, 
LEVERBAAR 
IN DIVERSE 
MATEN IN 
STOF EN LEDER 

1298,-
VANAF 
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Ons wordt aangeraden om na 
het overlijden van mijn man 
vast te leggen waaruit de 
nalatenschap bestaat en een 
rente te vergoeden over de 
vorderingen die de kinderen 
op mij krijgen. Ik ben niet 
zo administratief; is dit echt 
nodig?

In testamenten staat vaak dat er een 
rente wordt vergoed over de vorderin-
gen die de kinderen op de langstle-
vende echtgenoot/partner krijgen. 
Vaak staat er ook bij of het een enkel-
voudige of samengestelde rente is en 
hoe hoog de rente moet zijn. Op dit 
thema bestaan vele variaties, maar het 
idee hierachter is eigenlijk steeds het 
besparen van erfbelasting. Hoe te han-
delen? Door een boedelbeschrijving 
(een optelsom van alle bezittingen en 
schulden) te maken wordt de grootte 
van de nalatenschap, en daarmee de 
erfdelen en dus ook de vorderingen 
van kinderen op de langstlevende ou-
der, bepaald. De rente in het testament 
moet in principe worden toegepast, 

tenzij in het testament de mogelijk-
heid wordt geboden om een andere 
rente te bepalen. Dat moet dan gebeu-
ren voordat de aangifte erfbelasting 
wordt gedaan. Is er geen testament? 
Ook dan bestaat de mogelijkheid om 
af te wijken van de – dan geldende – 
wettelijke rente. Uit fi scaal oogpunt 
moet deze rente dan liggen tussen de 
0% en 6% samengestelde rente. 
Een enkelvoudige rente wordt alleen 
over de hoofdsom berekend en is 
ieder jaar gelijk. Een samengestelde 
rente wordt berekend over de hoofd-

som plus de opgebouwde rente (rente 
op rente).

Kies je voor een lagere rente dan 6% 
samengesteld dan heeft dat gevolgen 
voor de waarde die de erfdelen voor 
de erfbelasting hebben. Afhankelijk 
van de leeftijd van de langstlevende 
echtgenoot/partner zijn de erfdelen 
van de kinderen meer of minder 
waard. Bij 0% geldt het volgende: is 
de weduwe (of weduwnaar) bijvoor-
beeld 56 jaar, en bedraagt de waarde 
deze erfdelen €100.000, dan bedraagt 

deze fi scaal maar €34.000. Is de we-
duwe 78 jaar, dan zijn  deze erfdelen 
van €100.000 voor de kinderen fi scaal 
€70.000 waard en bij 87 jaar €82.000. 
De fi scus heeft die regel ingevoerd 
omdat de langstlevende tegen geen 
of een te geringe vergoeding over de 
gehele nalatenschap kan beschikken. 

Kies je voor 6% samengestelde rente 
dan is de gehele (nominale waarde 
van de) nalatenschap belast. Het 
voordeel van een rente is dat – anders 
dan bij geen rente – de vordering van 
de kinderen gedurende het leven van 
de langstlevende ouder toeneemt (en 
daarmee de schuld in de nalatenschap 
van de langstlevende ouder) zodat 
bij het tweede overlijden minder 
erfbelasting verschuldigd is. Maar pas 
op, de opgebouwde rente compen-
seert pas na enkele jaren de hogere 
erfbelasting.
Kortom, dit vraagt inzicht en gereken 
bij het eerst overlijden. De vuistregel 
is dat bij een lage rente de erfbelas-
ting bij het eerste overlijden laag is, 
maar bij het tweede overlijden hoog. 
Bij 6% samengestelde rente is dat 
precies andersom. Wilt u weten wat 
voor u het verstandigst is? Wij helpen 
u graag met rekenen.  

 Rente over de vorderingen   
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Digitale CTR
Het is sinds enige tijd mogelijk om 
digitaal op te vragen of de overledene 
een testament heeft laten maken 
en waar dit testament zich bevindt. 
Via de site van notaris.nl kunt u de 
aanvraag doen. Een waarschuwing 
is echter op z’n plaats. Wij hebben 
gemerkt dat wanneer er geen resultaat 
is gevonden, dit niet altijd betekent 
dat er ook echt geen testament is. Het 
beste resultaat bereikt u nog steeds 
door de aanvrager bij het Centraal 
Testamentenregister schriftelijk of via 
e-mail (ctr@knb.nl) te doen. Het ant-
woord ontvangt u met de post. Soms 
blijkt een testament niet ingeschreven 
in het CTR en dan weet u het nog 
steeds niet zeker. Gelukkig komt dit 
vrijwel nooit meer voor.

Kosten beneficiair aanvaar-
den
Wilt u een nalatenschap benefi ciair 
aanvaarden, dan kunt u dat ons of 
bijvoorbeeld de notaris laten organi-
seren of het zelf doen. Het benodigde 
formulier kunt u vinden op recht-
spraak.nl. Verder heeft u een kopie 
van de akte van overlijden en uw ID 
nodig. U kunt het geheel opsturen 
naar de griffi e van de rechtbank in het 

arrondissement waar de overledene 
als laatste woonde of zelf naar de 
balie van de rechtbank gaan. U bent 
dan voor €134 klaar. Aanvaarden ook 
andere erfgenamen benefi ciair, dan 
kan dat samen op één akte tegen één 
keer griffi erechten. Of de notaris die 
de akte van erfrecht maakt genoe-
gen neemt met uw huisvlijt, kunt u 
het beste vooraf vragen. Sommige 
notarissen verzorgen namelijk de 
benefi ciaire aanvaarding liever zelf.

Huis op naam zetten
Met de verklaring van erfrecht is 
bekend wie de erfgenamen van de 
overledene zijn en hoe zij de nalaten-
schap hebben aanvaard. Met deze 
verklaring kan de woning van de 
overledene op naam van de erfgena-
men worden gezet bij het Kadaster. 
Vaak moet u daar om vragen en soms 
zijn er kosten aan verbonden. Toch is 
het moeite waard die kosten te maken 

zodat u daarna als eigenaar/-aren de 
woning ook kunt verkopen.

Huurtoeslag in gevaar
Over het algemeen zijn direct na het 
overlijden de erfgenamen eigenaar 
van hetgeen de overledene nalaat. 
Overlijdt iemand op 30 december dan 
heeft u op 1 januari van het nieuwe 
jaar al het bezit van de erfenis. Dat 
heeft gevolgen voor de huurtoeslag 
als u met de erfenis boven de grens 
van het maximale vermogen komt. 
U heeft dan meer vermogen dan 
toegestaan en moet eventueel al 
ontvangen huurtoeslag terugbetalen. 
De huurtoeslag meteen stopzetten, 
is een oplossing; u ontvangt dan in 
elk geval geen toeslag waar u geen 
recht op heeft. Lastig is wel dat u de 
erfenis ook nog niet heeft ontvangen. 
Laten doorlopen van de huurtoeslag 
is dan vaak toch de beste (tijdelijke) 
oplossing, al is terugbetalen niet leuk.

Uit de praktijk
Voor de meeste mensen bevindt het 
grootste deel van hun vermogen zich 
in de waarde van de woning. Om 
erfbelasting te voorkomen wordt al snel 
gekeken naar de in de woning aanwe-
zige overwaarde. Die liquide maken 
is niet zo eenvoudig. Leent u het geld 
om te kunnen schenken, dan betaalt u 
rente. Schenkt of verkoopt u de woning 
en blijft u er wonen, dan moet u huur 
gaan betalen. Bovendien krijgt u dan 
met de kosten van het overschrijven van 
de woning op de naam van de nieuwe 
eigenaar te maken en met overdrachts-
belasting. Kortom, zo op de erfbelasting 
besparen is niet eenvoudig. Dat merkte 
ook een vragensteller aan Akto die de 
woning aan zijn zoon verkocht en nu in-
eens belasting in box 3 moest gaan be-
talen. Hij wilde weten of dat klopte. Het 
antwoord is: JA. Je kunt zo weliswaar 
vermogen overhevelen en waarschijn-
lijk erfbelasting besparen, maar betaalt 
overdrachtsbelasting en vermogensren-
dementsheffi ng in box 3. En dat terwijl 
de verschuldigde erfbelasting vaak 
meevalt. Voor de vragensteller was het 
te laat; hij had zijn woning al verkocht. 
Alternatieven daarvoor zijn schenken 
van middelen (geld) of schenken op 
papier of voorzieningen in het testament 
opnemen. Wat u ook doet, denk eerst 
goed na over de fi nanciële en fi scale 
gevolgen. Vragen over erfrecht of erf-
belasting? Maak een afspraak voor onze 
gratis en vrijblijvende erfcoachspreek-
uren of op kantoor. Bel: 010-3130823 
of mail naar: info@akto.nu.

?

Neem deurdrangers   Een 
deur die open blijft staan, levert 
vrijwel altijd energieverlies op. 
Een deurdranger helpt u om de 
deur altijd te laten sluiten en zo 
de energie binnen te houden (of 
de koelte in de zomer). Voor een 
paar tientjes bespaart u energie en 
uw longen als u de kinderen weer 
moet vragen om de deur achter 
zich te sluiten.

Ga periodiek schenken
Steunt u al jaren een bepaald goed 
doel, ga dan periodiek schenken. U 
verplicht zich dan om de komende 
vijf jaar een gift te doen aan het 
goede doel (ANBI) van uw keuze. 
Groot voordeel is dat de gehele gift 
aftrekbaar is en niet pas wanneer 
u (per jaar) ten minste 1% van uw 
verzamelinkomen als gift heeft 
weggegeven. Let op: sinds 2023 
wordt de aftrekbaarheid begrensd 
tot €250.000 per jaar.

De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam
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CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden? 
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Vraag dan een vrijblijvend en gratis adviesgesprek aan. 
We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot 100% uit de 
(basis) verzekering.  
  
Behandeling aan huis mogelijk!

€ 6,25
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 42,50

Normale prijs van € 6,17 tot € 9,62 per maaltijd

                               cvu.nl

Herdacht worden
zoals u bent

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Bergweg 287

Rotterdam

Uitvaartcentrum Bergweg

0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

“Kies voor de uitvaart die bij u past.

CVU is er voor iedereen in de regio.”

OF BEL NAAR 0181 - 626 126
REDERIJFORTUNA.NL

BRUNCH- EN DINNER CRUISES

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, 
koffie, thee, live muziek & entertainment.

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment.

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15 

Sep 2*, 3*, 17 Okt 1, 29  
Nov 12  Dec 10, 26*
Jan 7, 28

Sep 2*, 16, 30 Okt 14*, 28
Nov 11*, 25 Dec 15*, 25*, 31*
Jan 27

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00 

€ 49,50 

€ 67,50

Vanaf

Vanaf

* Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaartijden

09:30 - 19:30 UUR

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

DAGTOCHT BIESBOSCH
v.a. € 89,50 p.p.

Incl. Flakkeese koffietafel    
Koud- en warm buffet    dessert     

DONDERDAG 14 SEPTEMBER

Inclusief entree 
bezoekerscentrum!

www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom o.b.v. 2 personen en excl. € 37,50 reserveringskosten, 
Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage.

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 97910-daagse vlieg-busrondreis
De schatten van Puglia

vanaf p.p.

€ 899 reiscode: eegb30410-daagse busrondreis
Schotse Hooglanden

reiscode: evit421

vanaf p.p.

€ 1149reiscode: eegb32410-daagse busrondreis
The Spirit of Scotland

vanaf p.p.

€ 1199reiscode: ebmei0110-daagse busreis
De mooiste Alpentoppen van Zwitserland

vanaf p.p.

€ 969reiscode: ebdom0110-daagse busreis
Noord Italië en een vleugje Lago Maggiore

vanaf p.p.

€ 749reiscode: eefr3028-daagse busrondreis
Normandische invasiestranden en Bretagne



Onze ouders waren ingeschreven in 
de plaatselijke Gereformeerde Kerk, 
wat toen nog Rotterdam Alexander-
stad genoemd werd. 
Voor de kinderen uit de 
grotendeels zeer jonge 
gezinnen werden daar 
vele activiteiten geor-
ganiseerd. Zo werden 
wij beiden later ook zelf 
actief in het jeugdwerk 
van de nieuwe Gerefor-
meerde Verrijzeniskerk 
met het bekende punt-
dak (nu Alexanderkerk 
geheten).
Zeker is dat hier de belangstelling 
ontwikkeld is voor het kerkelijk 
jeugdwerk en waren wij beiden ook 
actief in de plaatselijke Jeugddienst-
commissie van de Herv. en Geref. 
Kerk die maandelijks jeugddiensten 
organiseerde. En zo kregen wij (Wim 
als wegvoorbereider) interesse in het 
zomerse recreatieve evangelisatiewerk 
in Ouddorp en werden er gedurende 
een aantal weken tijdens onze zomer-
vakantie actief.
Het kerkelijke recreatiewerk in Oud-
dorp werd mogelijk gemaakt door de 
Hervormde en Gereformeerde Kerken 
georganiseerd door de Evangelisa-
tiecommissies van deze kerken op 
Goeree Overflakkee. De leiding was 
in handen van de heer en mevrouw 

Burggraaff-Nagtegaal, wonende aan 
de Oosterweg 21 in Ouddorp.

Witte tent
Centraal ontmoetings-
punt voor alle activitei-
ten was de witte tent te-
genover camping Oude 
Nieuwland aan de Oude 
Nieuwlandseweg 9. Hier 
werden vele activitei-
ten georganiseerd. Op 
zondagavond vond het 
koffiedrinken er plaats. 
In deze grote tent werden 

de gehele week door vele activiteiten 
georganiseerd, die dagelijks om 9.30 
uur begonnen met een dagopening. 
In het dagelijks programma stond 
altijd een kindervertelling en werden 
er spelletjes met de kinderen gedaan. 
Op het nabijgelegen strand deden wij 
bij mooi weer leuke strandspelletjes, 
georganiseerd voor de kinderen die op 
de vele campings in Oudorp zaten. We 
konden altijd rekenen op een kinder-
rijke en enthousiaste opkomst. En 
ook hun ouders waren er echt even uit 
tijdens hun vakantie…
In die jaren brachten heel veel Rot-
terdamse gezinnen hun vakantie door 
in Ouddorp en namen deel aan de 
activiteiten voor zowel jong als ouder. 
Het levend ganzenborden stond stan-
daard op het programma. Ook hadden 

wij als evangelisatieteamleden om de 
beurt ‘dienst’ in kiosk de Vraagbaak 
waar boeken werden uitgeleend en 
tijdschriften verkocht en deze stond 
tegenover camping Toppershoedje aan 
de Oude Nieuwlandseweg. Dit was 
ook een leuke bezigheid.
De samenstelling van het Evangeli-
satieteam Ouddorp bestond uit vele 
enthousiaste jongeren, afkomstig uit 
het hele land, die bezig waren met 
hun opleiding en die één of meerdere 
weken dit zomerse werk met plezier 
deden. Zij werden op het werk attent 
gemaakt via advertenties in landelijke 
kerkbladen, zoals het toenmalige gere-
formeerde Centraal Weekblad waarin 
de Ouddorpse kerken teamleden op-
riep voor het evangelisatiewerk en wij 
kregen als medewerkers jaarlijks een 
herinnering voor het nieuwe jaar.

Caravan
Gedurende de zomer verbleven wij in 
een caravan op camping Prinsenhof en 
beschikten over een knusse woon- en 
slaapaccommodatie, waar ook gekookt 
werd. Beiden reden wij in een 2e 
hands Citroën 2CV4.
Uiteraard haalden we met elkaar jeug-
dige baldadigheid uit en zo reden we 
’s nachts ook wel eens het strand op. 
In de plaatselijke supermarkt werden 
de inkopen voor de maaltijden gedaan 
en uiteraard werd ook de drankvoor-
raad steeds goed aangevuld. Toch was 
het gehele team iedere volgende dag 
weer fris om alle activiteiten, die op 
het van te voren bekende weekpro-
gramma stonden, uit te voeren. Ook 
bereiden wij de zondagse kinderdienst 
voor die in de Gereformeerde Kerk in 

Ouddorp werd gehouden.

In 1976 sloten Wim van Wijngaarden 
en ondergetekende het Evangelisatie 
Recreatiewerk in Ouddorp af. Wij had-
den net onze opleiding afgerond om in 
het onderwijs te gaan werken.

Reünie
Onlangs liepen wij in Ouddorp en 
kwamen toevallig te spreken met 
iemand die zich als kind deze vakan-
tieactiviteiten nog goed kon herin-
neren. En zo zullen er onder jullie als 
lezers van dit artikel wel meer zijn 
die bijzondere herinneringen hieraan 
bewaren omdat zij de zomervakantie 
in Ouddorp doorbrachten. Met hen 
komen wij graag eens in contact en 
hoe leuk zou het zijn [B1] als we 
in Ouddorp eens een vorm van een 
reünie kunnen organiseren om met de 
bezoekers van toen herinneringen op 
te halen. De Rotterdamse kinderen van 
toen, die op de campings verbleven, 
zullen nu ook de leeftijd van vijftig 
jaar zijn gepasseerd en hopelijk zijn 
van velen van hen ook ouders nog in 
leven.
Leuk om met jullie met nog meer 
foto’s die we hier van hebben op deze 
activiteiten in onze en jullie jonge 
jaren terug te kijken!
Bij veel enthousiaste reacties vragen 
we de plaatselijke kerken dit aan het 
eind van de zomer te faciliteren….;)

Wim van Wijngaarden en Bert Luij-
endijk
reacties via: bert.luijendijk@hetnet.nl
wvanwijngaarden@planet.nl

Evangeliseren en recreëren in Ouddorp
In de jaren 60 kwamen de eerste bewoners naar het nieuwge-
bouwde Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander. Zo verhuisden 
ook onze ouders met het gezin naar een nieuwe woning in een 
uitdagende woonomgeving die voor ons één grote avonturen-
speeltuin was. Banjeren over het opgespoten zand en vlotten 
varen door de nog vele aanwezige boerenslootjes, de Brienen-
oordbrug in aanbouw en nog vele kleine boerenbedrijven aan de 
grenzen van het gebied. Voor stadsjongens een eldorado!
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wim (achteraan links) en Bert (daarnaast achteraan rechts) vonden het evangelisatierecreatiewerk vooral ook een gezellige ontspannende activiteit.

Met velen in de Eend van Bert.

Bingo in de Witte Tent was één van de activiteiten.
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Van Guus Meeuwis tot Suzan en Freek op Culinesse
  Het jaarlijkse culinaire muziekfestival Culinesse, dat van 24 tot en met 26 augustus wordt gehouden aan de 
Zevenhuizerplas in Rotterdam-Nesselande, heeft ook nu weer topartiesten weten te strikken. Dit jaar zijn onder 
andere Guus Meeuwis, DI-RECT, De Jeugd van Tegenwoordig, Suzan & Freek, Selah Sue en Jonathan Jeremiah 
te zien op het podium. Bezoekers kunnen genieten van culinaire gerechten bij deelnemers zoals sterrenrestaurant 
Fred, Restaurant STER, Muller&Co en het Schielandshuis. Daarnaast is er een streetfood plein, een biertuin met 
speciaalbieren en verfrissende mixjes van Ketel 1 en Loopuyt. Genoeg keuze voor iedereen dus!

Laat je rondvaren door Schiedam
  Maak kennis met Schiedam en zijn jenevergeschiedenis en vaar in de fl uisterboot langs imposante monumentale 
pakhuizen en distilleerderijen, branderijen, mouterijen, authentieke bruggen, langs de hoogste stellingmolens van 
de wereld en langs historische schepen. De gids vertelt wat u onderweg ziet. U zult ervaren dat vanaf het water 
Schiedam het beste is te bewonderen. Bij de vertrek- en aankomstplaats Westvest 229 kunt terecht in de muse-
ummolen De Walvisch voor bakproducten voor pannenkoeken en brood , gemalen door de Schiedamse molen 
De Vrijheid en voor een kopje koffi e , thee of een glaasje frisdrank. In de molen zijn ook sanitaire voorzieningen. 
Kortom Schiedam schenkt meer dan u denkt!
Voor meer informatie: zie ook elders op deze pagina’s.

Dutch Swing College Band & Biggles Big Band aan boord SS Rotterdam
  De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan! Zondagmiddag 17 mei 
om 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde Dutch 
Swing College Band met als voorprogramma Biggles Big Band. Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazz-
grootheden als Ella Fitzgerald, Frank Sinatra en Count Basie hebben op het voormalige cruiseschip opgetreden. De 
Dutch Swing College Band zet deze traditie voort. Toegangskaarten zijn te bestellen via www.dsc.nl of de Nationale 
Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. De vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er 
snel bij want: op=op!

 Donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus

Culinesse aan de Kosboulevard in Nesselande
  Van donderdag 24 t/m zaterdag 26 augustus vindt de elfde editie van het culinaire muziekfestival 
Culinesse plaats. Aan de Zevenhuizerplas kunt u weer genieten van culinaire hoogstandjes van 
verschillende gerenommeerde restaurants uit de regio, optredens van bekende artiesten en tal van 
andere activiteiten. CuliNESSE is voor alle leeftijden. Kinderen kunnen zich vermaken in het kids- 
en jeugdpaviljoen, of bijv. een rondje maken in het reuzenrad. (Zie ook elders op deze pagina’s.) 
www.culinesse.nl

    Zaterdag 26 augustus

Crooswijk op Stelten op het beroemde 
Schuttersveld
  Bewonersgroep Slachthuisterrein doet mee met ‘Croos-
wijk op Stelten’ met een kleedjesmarkt en volkstheater, 
muziekoptredens en nog veel meer. Een buurtlab met 
alles wat met sport te maken heeft bijvoorbeeld en Erna 
Truyens komt met haar beroemde Sportspullenbank. Ook 
Speeltuin Vereniging Crooswijk is erbij met allerlei leuks 
voor kinderen. Voor ouderen is er een big band die speelt 
in Rubroek en Hoppesteyn. Crooswijk op Stelten duurt 
van 10.00 tot 18.00 uur.
    Zaterdag 16 september

Oldtimersfestival in Overschie
  De hele dag door muziek en DJ’s Op de Burgemees-
ter Baumannlaan en 2e Hogenbanweg een zeer 
uitgebreide, gezellige braderie/Luikse Markt. Er zijn 
Oudhollandse ambachtelijke kramen, een kinderboer-
derij en kinderspellen. Veiligheidsevent met politie, 
brandweer en hulpdiensten op de Willem Hedaweg Er 
is nog ruimte voor deelnemers, zowel personenauto’s 
als vrachtwagens! Opgeven bij Erna de Vos / Arie 
Verkade of oldtimer.overschie@gmail.com

    Zondag 17 september

Dutch Swing College Band & Biggles Big Band aan boord SS Rotterdam
  Zondag 17 mei 16:00u ss Rotterdam – Queens Lounge info/verkoop: Nationale Theaterkassa www.
ntk.nl 0900-9203

    Iedere dinsdag tot en met zondag

Rondvaart door Schiedam
  Een rondvaart door Schiedam moet je zeker een keer hebben gemaakt. De fl uisterboot vaart van 
dinsdag tot en met zondag drie keer per dag. De eerste vaart duurt 1 uur en twintig minuten en 
vaart langs alle molens. De tweede en de derde vaart duurt een uur. Voor meer informatie, vertrek-
tijden en tickets zie www.rondvaartenschiedam.nl .

 Dinsdag 22 augustus 2023    pagina 10   

CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater wil ik graag wat 
toevoegen. Wat is er in dat deel van 
Rotterdam, waar ik geboren ben in de 
Wieringerstraat en opgegroeid, toch 
veel veranderd. Langs het ”landje” 
met wilde bloemen en kruipgras en 
op de achtergrond het Witte Dorp liep 
ik als kind naar de kleuterschool in 
de Jagerslaan. Op jonge leeftijd ging 
ik al mee naar een ballet voorstelling 
in de oude Schouwburg aan de Aert 
van Nesstraat in Rotterdam. De magie 
van het theater is bij mij nooit meer 
verdwenen. Dus, wat een verrassing 
toen er een heus theater op Zuid werd 
gebouwd. Weg was het wilde plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! Voorstellingen waaronder het 
toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne 
Frank’ (uit respect voor de families 
geen applaus). De musical Hair en een 
opera komen zo in mijn herinneringen 
op. Ook het proeven “backstage” en 
op het toneel staan is mij bij gebleven. 
Ter gelegenheid van de pensionering 
van Mej. den Daas, directrice van 
de toenmalige Kweekschool voor de 
opleiding tot kleuterleidster, hebben 
docenten en leerlingen de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   
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Ech wel!
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Zes zondagochtendconcerten in De Doelen
      Hij is altijd een zeer graag geziene gast tijdens 
de Zondagochtendconcerten in De Doelen: Jan 
Vayne. De virtuoze pianist neemt u zondag 12 
november mee in een meeslepende muzikale 
reis tijdens zijn indrukwekkende soloconcerten. 
Pure, sfeervolle concerten die klassieke muziek 
toegankelijk maken voor een groot publiek. 
Dit doet hij door bijvoorbeeld ook klassieke 
en populaire muziek te combineren. Hij neemt 
u deze ochtend mee door eeuwen, landen en 
muziekgenres. Met zijn onbegrensde techniek 
en op een interactieve manier – in dialoog met zijn publiek – ontstaat er door de improvisaties onverwachte en 
volstrekt unieke muziek. Elders op deze pagina’s meer over het concert van Jan Vayne.
Na het concert van Jan Vayne staan nog de volgende zondagochtendconcerten gepland. Meezingconcert de 
Wannabiezz (10 december), een Schotse ochtend met Rapalje (17 december), White Christmas in De Doelen 
(24 december), Tour de Toon – Ode aan Toon Hermans en Van Smartlap tot Opera (10 maart).

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? 
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzame-
ling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction Europe elke 
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan 
tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aan-
sluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
      In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of 
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek 
eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe 
op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie.Aansluitend krijgt u 
desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944. Donderdag 27 
april is Heritage Auction Europe gesloten.

Kunst en curiosa
      Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een 
veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak 
gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? 
Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie 
deze dag zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 
14.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. Donderdag 27 april is Heritage 
Auction Europe gesloten.       

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

  Zondag 12 november

Zondagochtendconcert Jan Vayne in De 
Doelen
  Pianist Jan Vayne opent zondag 12 november de reeks 
zondagochtendconcerten van komend seizoen in De Doe-
len in Rotterdam. Kaarten en meer informatie via www.
zondagochtendconcerten.nl of tel. 010-4225244.

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op 
kantoor. Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 
16.00 uur.

    Elke donderdag

Kunst en curiosa
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein 
elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoorde-
len. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 
7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor 
meer inlichtingen: bel 030-6063944. 
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Niet tevreden met uw multifocale bril?
Tilt u de bril op tijdens het lezen?
Kijken uw brillenglazen niet prettig?
Ervaart u hoofdpijn en vermoeide ogen?

En krijgt u te horen dat u er nog aan moet wennen?

P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl ●Metrohalte Hesseplaats

Niet tevreden met uw multifocale bril?
GGrraattiiss
bbrriillaa

nnaallyy
ssee

tt//mm 

3311--0088--22002233

Dit zijn geen gewenningsklachten, maar klachten die wij
kunnen oplossen. Bel direct voor een afspraak met de
oogmeetkundige en multifocaalspecialist.

Bel voor uw afspraak (di t/m za): 010 236 1939
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater wil ik graag wat 
toevoegen. Wat is er in dat deel van 
Rotterdam, waar ik geboren ben in de 
Wieringerstraat en opgegroeid, toch 
veel veranderd. Langs het ”landje” 
met wilde bloemen en kruipgras en 
op de achtergrond het Witte Dorp liep 
ik als kind naar de kleuterschool in 
de Jagerslaan. Op jonge leeftijd ging 
ik al mee naar een ballet voorstelling 
in de oude Schouwburg aan de Aert 
van Nesstraat in Rotterdam. De magie 
van het theater is bij mij nooit meer 
verdwenen. Dus, wat een verrassing 
toen er een heus theater op Zuid werd 
gebouwd. Weg was het wilde plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! Voorstellingen waaronder het 
toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne 
Frank’ (uit respect voor de families 
geen applaus). De musical Hair en een 
opera komen zo in mijn herinneringen 
op. Ook het proeven “backstage” en 
op het toneel staan is mij bij gebleven. 
Ter gelegenheid van de pensionering 
van Mej. den Daas, directrice van 
de toenmalige Kweekschool voor de 
opleiding tot kleuterleidster, hebben 
docenten en leerlingen de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Adverteren:
Timo Pauw
Tel. 0180 - 82 02 44 
E-mail: timo@deoudrotterdammer.nl 

Willy van der Voort
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: willy@deoudrotterdammer.nl 

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicatie van 
gebruikt beeldmateriaal wordt verzocht met de uitgever 
contact op te nemen voor het treffen van een regeling.

Foto’s bestellen:
Uitgeverij De Oude Stad bv, 
0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Administratie, webshop en 
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70 

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl

M.m.v.
Nico Tempelman, Rein Wolters en vele lezers

De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederland)

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Ech wel!
Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*	Afvoer restboedel in eigen beheer.
*	Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

Schinkelse Baan 6
2908 LE Capelle a/d IJssel 
T: 010 - 76 00 122
E: info@welzijnswarenhuis.nl
I: www.welzijnswarenhuis.nl

     Eenvoudig in te klappen;
     Speciaal gevormde handgrepen;
     Betrouwbare en licht te    
     bedienen remmen;
     Zeer wensbaar met 
     kleine draaicirkel;
     Stabiel en 
     comfortabel.

Rollator Server

NU:
€ 339,=

Stijlvolle lichtgewicht rollator

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u 

hierin te begeleiden.

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

Tel. 
06-19160110 / 010-8485408

VOOR AL UW REPARATIES VAN 
UW COMPUTER OF LAPTOP.

info@computerstoday.nl       www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

COMPUTERHULP
AAN HUIS

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

COMPUTERHULP
AAN HUISHIER HAD UW

OUD-ROTTERDAMMERTJES
KUNNEN STAAN!
BEL. 0180-820244

Wilt u nog
even

een 
eerdere krant

teruglezen?

lekker

W
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Deze is ook 
online te bekijken!

www.deoudrotterdammer.nl
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We hadden een bijzondere locatie we-
ten te huren. Het vakantiehuis lag aan 
de rand van het Waterwingebied en, 
zo had de verhuurder ons verzekerd, 
wij konden, als we dat wilden ook het 
Waterwingebied op lopen. Het mocht 
eigenlijk niet, maar ach, niemand die 
daar op lette. ‘De kinders kun doar 
heerlijk spelen,’ had hij gezegd. Mijn 
zwager zou zelf op de brommer er 
heen rijden, zijn vrouw en kinderen 
met de RTM vanuit Zuid. Het was 
de zomer van 1973. We reden een 
route die ik totaal niet kende: via de 
nieuwe Haringvlietdam, klaargekomen 
in 1971. Bij de dam was alles nog 
kaal, een heel verschil met toen ik er 
jaren daarna weer eens kwam. Zeer 
imposant de grote schuifdeuren, zo 
ver ik mij herinner: gebouwd op mijn 
geboortedorp, Heijplaat, bij de RDM. 
Eenmaal bij ons vakantiehuis stond 
mijn zwager al te wachten.   
Het werd een leuke verkennings-
middag. Maar de avond en de nacht 
brachten een paar minpunten van het 
huis en de ligging naar voren. Toen de 
temperatuur buiten ging zakken, werd 

het binnen net zo koud. Van isoleren 
had in die jaren nog nooit iemand ge-
hoord. De volgende morgen zei mijn 
zwager gelijk: ‘Ik ga op m’n brommer 
naar ons huis, in de Boergoensche 
straat, en haal daar een elektrisch 
straalkacheltje op. ‘s Avonds wil ik het 
die drie weken ook lekker hebben.’ En 
toen het donker werd bleek het nadeel 
van de ligging: pal aan de vrij drukke 
weg. Elke auto die langs scheurde 
scheen met zijn koplampen bij ons 
naar binnen. Eventjes leuk, maar er 
aan wennen deden we niet.
In de dagen die volgden,- koel, motre-
gen -, zagen we het strand weinig, des 
te meer gingen we het waterwingebied 
op. Mijn zwager en ik maakten vlie-
gers, kochten touw en gingen daarmee 
naar hartelust aan de slag. Ons kleine 
grut vond het ontzettend spannend om 
boodschappen via het touw omhoog te 
sturen. Meestal was de windrichting 
zo dat we in de verte de stompe, ste-
vige kerktoren van Goedereede zagen. 
Eén van de twee vliegers verspeelden 
we. Mijn kleine neefje mocht de 
vlieger ook vasthouden. Ineens trok de 

wind aan, de vlieger schoot omhoog, 
trok hard. Hij kon hem niet houden en 
liet hem los. Heel ver weg zagen we 
hem wegdwarrelen richting Goeder-
eede. Het touw konden we grotendeels 
weer binnentrekken, de vlieger, met 
zijn naam er op, bleef spoorloos.

Slagersfamilie
Op andere dagen liepen we graag 
naar de camping ‘het Toppershoedje’. 
Daar werd bijna elke dag door een ani-
matieteam wel iets voor de kinderen 
georganiseerd. Knutselen, spelletjes, 
ze hadden het er prima naar de zin. 
Gelukkig knapte het weer op, zodat 
we het strand toch ook meer konden 
gaan bezoeken. Wel niet zo breed als 
bij Oostvoorne, waar we twee jaar eer-
der met de kinderen waren, maar ver-
der uitstekend. Forten bouwen, kuilen 
graven, wij deden net zo enthousiast 
mee. Hier en daar lagen nog stenen of 
bonken cement, resten van de bunkers 
die in zee waren verdwenen. Konden 
we mooi gebruiken om de forten tegen 
de opkomende vloed te beschermen. 
Uiteindelijk won de zee het altijd! 

Zo vlogen de dagen om. Toen we op 
zondagmiddag, eind tweede week, 
lekker in onze stoelen buiten zaten, 
zegt mijn zwager opeens:’Joh, daar 
komen twee auto’s ons pad opgereden. 
Wat zoeken die nou hier? Zijn zeker 
verdwaald.’ Maar het was veel erger. 
Het bleken de nieuwe vakantiegan-
gers te zijn. ‘Wat doen jullie hier?’ 
vroegen ze aan ons. Verwarring alom. 
In 1973 gingen de meeste mensen 
hooguit twee weken op vakantie. De 
verhuurder had een fout gemaakt 
en de drie weken van ons niet goed 
genoteerd. Het was een slagersfamilie 
uit Den Haag. Op zaterdag hadden ze 

het nog te druk met de winkel gehad 
om al deze kant op te rijden. Voor 
hen was het héél vervelend want wij 
waren niet van plan weg te gaan. En 
op zondagmiddag nog wat vinden in 
het behoudende Ouddorp, zou niet 
mee vallen. Het moet hun wel gelukt 
zijn, want later in de week zagen we 
hen nog wel in het dorp. Toen onze 
weken om waren en Hoekse Tax ons 
ophaalde vonden mijn vrouw en ik het 
wel genoeg, de kinderen hadden nog 
graag gebleven.

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl

Dubbel geboekte vakantie in Ouddorp
‘Arie, Hoeksche Tax staat beneden al te wachten. Ik leunde over de balustrade van onze galerij 
en zag enkele verdiepingen lager de de taxi met aanhanger staan. De chauffeur zwaaide naar me. 
Daarna waren mijn vrouw en ik eventjes bezig alles naar de lift te sjouwen. Tot slot nog de fietsen 
uit de berging. Onze twee dochtertjes hadden er wel zin in. Heerlijk drie weken lang naar het strand 
van Ouddorp, samen met een neefje en een nichtje, want we gingen samen met mijn zus, zwager en 
twee kinderen.

De kinderen vermaakten zich prima in Ouddorp.

Het is januari 2006. Ik houd een cau-
serie voor de Rotary Overschie. Het 
onderwerp? Niet zo moeilijk te raden. 
Het vooroorlogse, onstuimige Rotter-
damse caféleven. Mijn eerste caféboek 
is immers twee maanden eerder 
uitgekomen. Vol vuur vertel ik over de 
437 meter lange Schiedamsedijk, anno 
1930 met maar liefs 80 cafés. Nota 
bene, de meest alcoholische straat van 
ons land. Wat werd er destijds toch 
veel gezopen, vooral door passagie-
rende zeelui. Ongelofelijk, ‘De Dijk’ 
werd tevens gefrequenteerd door circa 
3000 hoeren. Uiteraard niet allemaal 
tegelijk. Het vooroorlogse kroegleven 
in 010 heb ik via tientallen foto’s, en 
veel tekst adequaat in kaart gebracht. 
Daar ben ik best trots op. Dat bewuste 
deel 1 is al jarenlang uitverkocht. Ik 
bedoel maar. Een herdruk zal er nóóit 
komen. Te veel werk! Terug naar die 
bewuste lezing. Aan het eind is er tijd 
voor vragen. Zegt de voorzitster (kin-
derarts; 50+) van de club – out of the 
blue – ernstig: ‘Waarom, zo’n boek, 
Joris? Waarom ? Dus twee keer! Ik 
ben perplex. Leg haar uit, dat het café 
in onze samenleving uiterst belangrijk 

is voor de sociale cohesie. Het dringt 
niet tot haar door. Hahaha, toen wist 
ik niet dat er nóg vier delen zouden 
volgen. Het is inmiddels genoegzaam 
bekend dat ik zelf GEEN caféganger 
ben. Maar dat hoeft toch ook niet? 
Een onderzoeker is dat niet verplicht. 
Mijn empirische onderzoek houd ik 
altijd kort, óók bij mijn lopende res-
taurantstudie. Eigenaren van eetzaken 
denken steeds dat ik voor de kwaliteit 
van het eten kom. Ik meld ze dan 
eerlijk dat ‘food’ mij weinig interes-
seert. Kom op! Ik ben geen recensent. 
De keuken laat mij koud. Ter zake, 
deze foto van Piet Legerstee, daterend 
uit 1990, geeft de saamhorigheid van 
een cafégroep fantastisch weer. De 
vijf dames staan voor het cultcafé 
‘Koffie Verkeerd’, indertijd gevestigd 
in de Van Speykstraat. Uiterst links 
eigenaresse Thea Linschoten (i.m), he-
lemaal rechts: woordkunstenaar Frans 
Vogel (i.m.). Fotobewerking: Hansje 
de Reuver (met pet).

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Cafégroep (2)
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V A C A T U R E  A L E R T

W I J  Z OE K E N
CHAUFFEURS TREVVEL SAMEN
ROTTERDAM & OMGEVING
Vervoer jij graag mensen met een indicatie naar hun
bestemmingen? Houd jij van een gezellig praatje 
tijdens het werk? Vind je goede service  belangrijk en sta 
je graag voor mensen klaar? 

CHAUFFEURS LEERLINGENVERVOER
Vervoer jij graag kinderen veilig en vertrouwd naar school en terug 
naar huis? Heb je graag contact  met verschillende soorten 
kinderen waarbij elk  kind uniek is op zijn of haar eigen manier? 

t je hem haalt.STUUR JE SOLLICITATIE NAAR
werken@trevvel.nl

Meer info 
  op

Ontvang 
bonus van max. 
1000 euro of wij 

verzorgen je 
taxipas!*

*Check de voorwaarden op trevvel.nl.

CCHHAAUUFFFFEEUURS

ERERER
Vervoer jij graag kinderen veilig en vertrouwd naar school en terug Vervoer jij graag kinderen veilig en vertrouwd naar school en terug Vervoer jij graag kinderen veilig en vertrouwd naar school en terug 

kinderen waarbij elk  kind uniek is op zijn of haar eigen manier? 

Ontvang 
bonus van max. 
1000 euro of wij 

verzorgen je 
taxipas!*SSSSSS

Achteraf gezien had ik veel eerder
bij Trevvel moeten gaan werken.
PE T R A BR A ND, CH AUF F EUR T R E V V EL

ROTTERDAM & OMGEVING

Fysiotherapeut Mark van Engelen bij het Phystrac-apparaat, waarmee 

al sinds 2011 uitstekende resultaten worden geboekt.

Niet kunnen slapen door dove of tintelende handen? 

Behandeling Carpaal Tunnel 
Syndroom zeer succesvol 
Bij het Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland aan de Stationsstraat 1 

in Pijnacker is het sinds 2011 mogelijk om het carpaal tunnel syn-
droom (CTS) effectief te bestrijden. Als één van de weinige praktijken 

in Zuid-Holland is er bij onze praktijk een behandelmethode 
beschikbaar die mensen met een CTS doeltreffend helpt.

Na tien tot twaalf korte behande-

lingen zijn patiënten dikwijls al 

van hun klachten af en veelal 

kunnen er zelfs operaties mee 

voorkomen worden. Er zijn in 

Nederland slechts enkele 

praktijken die dit zogeheten 

Phystrac-apparaat gebruiken. Bij 

de huisarts hoeft geen verwijzing 

te worden gehaald voor een 

behandeling met het tractie-

apparaat. De behandelingen 

worden ook in 2023 gewoon door 

de zorgverzekeraar vergoed uit 

alle aanvullende verzekeringen 

voor fysiotherapie. “Nu het 

apparaat al ruim 11 jaar in gebruik 

is, zijn wij zeer tevreden met de 

geboekte resultaten.” Deze blijken 

in 80 procent van de gevallen ‘uit-

stekend’ te zijn, vertelt Mark van 

Engelen, één van de acht 

aangesloten fysiotherapeuten en 

de eigenaar van Carpaal Tunnel 

Centrum Zuid-Holland. Recent is 

er weer één extra Phystrac-appa-

raat besteld, om op deze manier 

nog meer patiënten van dienst te 

kunnen zijn. “Dit was een logische 

stap want de toestroom van 

nieuwe patiënten blijft op een 

zeer hoog niveau. Het feit dat wij 

de enige praktijk in Nederland zijn 

met acht Phystrac-apparaten, 

geeft aan hoe bijzonder dit is”.

Het carpaal tunnel syndroom is 

een aandoening, die doorgaans 

wordt veroorzaakt door druk op 

de mediaanzenuw. Deze bevindt 

zich net boven het polsgewricht. 

De carpale tunnel is de naam van 

het gebied waar de midden-

handsbeenderen, de dwarse 

polsgewrichtsband (carpaal 

ligament), de mediaanzenuw en 

de pezen zich bevinden. Druk op 

de mediaanzenuw kan veroor-

zaakt worden door letsel of 

werkzaamheden waarbij frequent 

repeterende handelingen worden 

verricht, zoals typen, wringen en 

forse krachtsuitoefeningen met 

de hand. De klachten komen met 

name voor bij vrouwen van alle 

leeftijden, vooral bij een leeftijd 

van 40 jaar of ouder en tijdens of 

na zwangerschap.

De belangrijkste symptomen 
zijn: nachtelijke pijn, spier-
krachtsverlies, een doof/ 
tintelend of stijf gevoel in de 
hand en in de vingers, onder 
meer bij computergebruik, 
fietsen en autorijden.

Het Phystrac-apparaat behandelt 

het syndroom door mechanische 

tractie. Volgens Van Engelen is de 

methode ‘goed te verdragen’ en 

zijn de resultaten vaak al binnen  

3 tot 4 weken merkbaar. Bij de 

praktijk is er de beschikking over 

voldoende parkeergelegenheid.

De openingstijden zijn ruim en er 

is mogelijkheid om ook ’s avonds 

en op zaterdag behandeld te 

worden. Mocht u last hebben van 

deze aandoening dan is een 

behandeling met het Phystracap-

paraat sterk aan te bevelen!

Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland 
Stationsstraat 1, 2641 GH, Pijnacker 

Tel: 015-3030259 
info@fysiotherapie-pijnacker-centrum.nl 

www.carpaaltunnelcentrum.nl 
Facebook: Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland
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mail.nl) was eveneens verrast. “Die 
tram was een goede verbinding 
naar het heen-en- weer-bootje 
tussen de stad en Zuid. Persoonlijk 
heb ik dat niet mogen beleven, 
hoewel ik toch al een poosje op 
deze aardkloot rondstruin. Ik ben 
geboren in 1925 in de Jacomina-
straat en verhuisde na 2 jaar naar de 
Riebeekstraat en daarna tot 1950 in 
de La Reystraat.’’
Verder: “Op de foto is achter de 
St.-Franciscuskerk een stukje 
zichtbaar van het woonhuis van de 
postbaas van de Maatschappij voor 
Algemeen Vervoer H.W. König, 
later genaamd König Transport, 
opgericht in 1795. In die tijd ge-
schiedde het vervoer met paard en 
wagen vanuit de stalling in de La 
Reystraat. Mijn vader was de hoef-
smid en verzorger van de beesten. 
Ik scharrelde er dikwijls rond. Aan 
de straatzijde van de loods stonden 
de wagens geparkeerd, aan de 
achterzijde waren de stallen. Op de 

zolder boven de trekdieren lag hooi 
opgeslagen. Via vloergaten werd 
hun ruif gevuld en konden ze eten. 
Naast König tot aan de Hilledijk 
was in de Paul Krugerstraat de bed-
denfabriek van Klutgen.’’ Een tikje 
gruwelend: ,,Je moest maar niet 
denken aan wat er kon gebeuren 
op die verraderlijk gladde tramrails 
bij de jaarlijkse wielerronde van 
Feijenoord.’’

Broer Fred van de helaas overleden 
Harry Hazelhoff stuurde leuke en 
bijzondere foto’s die zijn broer 
maakte gedurende zijn werkzame 
tijd bij König. “Hij zat op het 
kantoor van het transportbedrijf 
aan de Pieter de Hoochweg.’’ Als 
bewijs stuurde Fred Hazelhoff een 

getuigschrift mee. Harry was in 
dienst van 1 juni 1956 tot 30 april 
1968. Voordien was hij werkzaam 
bij zusterbedrijf N.V. Maasveem 
van 17 september 1947 tot 1 juni 
1956. In het laatste jaar van zijn 
dienstverband was hij werkzaam 
als procuratiehouder. Dus als 
gevolmachtigde van het bedrijf en 
gerechtigd om bedrijfsbeslissingen 
te nemen.

Tramliefhebber
Leo Verhoef (leo.m.verhoef@
gmail.com) uit Brummen heeft 
weet van tramlijn 13, die van 
oktober 1921 tot mei 1931 reed op 
de route Wilhelminakade-Parallel-
weg-Paul Krugerstraat-Hillevliet-
Groene Hilledijk-’t Slag. “Net als 

inzender Ton Luijpen ben ik van 
1946 en beleefde mijn jeugd op 
Zuid. Met mijn ouders woonde ik 
op de Hillevliet en ging naar een 
school bij het Afrikaanderplein. 
Het boek ‘Rotterdam en z’n Tram’ 
beschrijft de route van lijn 13. Ui-
teraard staat in mijn kast dat boek 
(ik ben tramliefhebber), maar het 
geeft verder weinig helderheid over 
lijn 13. Wel wordt als eindpunt ge-
noemd de Groene Hilledijk. De lijn 
was bedoeld om het nieuwe Tuin-
dorp Vreewijk te ontsluiten. Weinig 
bekend is dat de Rotterdamsche 
Tramweg Maatschappij (RTM) – in 
opdracht van de gemeente – tot 
het moment dat tramlijn 13 ging 
rijden, vijfmaal per dag met een 
stoomtrein een pendeldienst reed 
van de Rosestraat over de Groene 
Hilledijk naar de Groene Zoom.’’

Zeecruise
Fons van Nierop prrysoort@gmail.
com) las met plezier het verhaal 
‘Cruisen op zee fantastisch’ in 
DOR van 25 juli. Minder com-
plimenteus is hij over verbas-
terde naam van Zeetours-directeur 
Gerard de Vos tot Nederveen 
van Cappel, zoals ingeschreven 
bij de Burgerlijke Stand van zijn 
woon- en werkstad Rotterdam. Een 
terechte tik op mijn vingers van 
oud-medewerker Fons van Nierop. 
Hij was werkzaam op de afdeling 
Passage in Rotterdam, in kantoor 
Den Haag en in de zomermaanden 
als versterking toegevoegd aan 
kantoor Brussel. “Op verzoek van 
Zeetours heb ik als reisleider samen 
met mijn vrouw eens een cruise 
begeleid op de Albatros van rederij 
Hapag Lloyd.’’
Gerard de Vos woonde op Plein 
1953 in Pendrecht en was vaste 
bezoeker van café Whitbread Inn 
van Joke en Hans Schut op de 
Beijerlandselaan. Destijds een 
trefpunt voor havenmensen, mid-
denstanders en journalisten. De Vos 
nodigde er vaak relaties uit voor 
en drankje en een gesprek, waar ze 
mij soms in betrokken en ik weer 
een leuk en nieuwswaardig verhaal 
kan schrijven voor Het Vrije Volk. 
Voor interviews nodigde ik mensen 
om dat te komen doen onder genot 
van een drankje en een hapje. 
(Reacties:reinwol@outlook.com)

“Wat een leuk artikel en wat een fraaie foto’s van een tram in de Paul Krugerstraat in DOR van 30 mei,’’ complimen-
teert Cees Mussert (mussertc@)gmail.com). “Voor mij nog eens extra leuk omdat het voertuig café Pleinzicht passeert 
op de hoek van Schalk Burgerstraat en Paul Krugerstraat. Het etablissement van mijn opa Kees van der Meer, die er 
van 1919 tot 1927 achter de tapkast stond. Mijn moeder werd daar in 1920 geboren. Grootvader was ook voetballer bij 
Feyenoord. Uiteindelijk wisselde hij de tapkast in voor een melkkar en ging zuivel aan huis bezorgen in de Millinx-
buurt en omgeving.’’

En: “Opa en moeder hebben mij 
nimmer verteld dat er een tram langs 
hun café reed. Evenmin door mijn 
schoonvader die verderop geboren is 
in de Leeuwensteinstraat in de Afri-
kaanderwijk. Voor mij dus verras-
send toen ik het in DOR las en zag.’’

Wim Breedveld (fene91wc@kpn-

 Ridders van de weg bij een van 
de vrachtwagens van König. Henk 

Kerk, Adrie de Rade, Cor Vos Dick 
Michels en Piet Hordijk. Foto verzameling 

Ronald Willem Hordijk   

 Tapkast ruilen 
voor melkkar   

Zeetours-directeur Gerard de Vos tot Nederveen van Cappel schonk op 5 januari 1970 een cheque aan de echtgenote van Mau-
rits Reckman, directeur van de emigrantenstichting ‘Wij komen’. Achter hem Wout Schram, directeur Holland-Amerika Lijn 

Opstelling van vrachtwagens bij de Rochussenstraat voor het maken van een 
bedrijfsfoto. Foto verzameling Ronald Willem Hordijk.

Doel niet gehaald, 
maar wel verder
Het was in de zomer van 1983, 
toen we besloten in de vakantie 
een rondreis met de auto door 
Griekenland te maken. Dit naar 
aanleiding van een serie tv-uitzen-
dingen over dat land waarin de 
apostel Paulus werd gevolgd.

Wij, dat waren mijn vrouw, onze vier kin-
deren, een vriend van onze oudste zoon, en 
ondergetekende Die vriend was theologie-
student, en wist dus veel van de reizen van 
de Apostel Paulus. Alle plaatsen die Paulus 
had bezocht, zouden ook wij gaan bezoeken. 
Echter toen we op het kampeerterrein in 
de buurt van Athene waren, was het het zo 
warm, dat we nog even met de reis wilden 
wachten, tot het wat minder warm zou zijn.

Israël
Op een van die dagen, liepen we wat in de 
omgeving, onder andere naar Piraeus, de ha-
venstad van Athene en wat zagen we daar: 
op de rede lagen grote mooie schepen die 
naar alle bekende havens in de Middelland-
se zee voeren, en ook naar Israel, vertelde 
een voorbijganger. Dat laatste had hij niet 
moeten vertellen, want bijna iedereen werd 
aangestoken door mijn vrouw die voorstelde 
per boot naar Israël te reizen, in plaats om 
in Griekeland te blijven. Ik mopperde nogal, 
en zei: ”En onze rondreis door Griekenland 
dan?”
“Ja, dat doen later nog wel.” (jaren later ook 
gedaan!)

Bootreis
In principe vond ik per boot naar Israël 
reizen wel aantrekkelijk, maar als vader van 
een gezin, voelde ik me wel verantwoorde-
lijk. De fi nanciën alleen al! Ik had helemaal 
niet gerekend op een bootreis. Natuurlijk 
had ik een reisverzekering voor Grieken-
land, maar niet voor een bootreis en zeker 
niet voor Israël, een land bijna permanent 
in oorlog met de omringende landen. Maar 
helaas, mijn argumenten werden gebagatel-
liseerd, en even later stonden we in een 
reisbureau de overtocht te kopen. Nu snel 
naar het kampeerterrein en alles inpakken 
wat we voor veertien dagen nodig zouden 
hebben. Toen we de boot opreden moesten 
we uiteraard onze passen en reispapieren 
laten controleren, maar in feite gaf dat geen 
problemen. De auto kreeg een plaatsje be-
nedendeks, waar de wielen werden voorzien 
van houten blokken, zodat bij een storm de 
auto niet kon verschuiven. Ons doel: Grie-
kenland niet gerealiseerd, maar we gingen 
wel verder.

Gijsbert Jan Los.
bert75tlos@gmail.com  

 Met de veerboot op reis.   
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Rotterdamse 
Natte T-doek
Ja hoor, hij is weer 
leverbaar: de 
enige echte Rot-
terdamse T-Doek! 
Met een handig ophanglussie 
eraan. Uitgevoerd in groen-
wit-groene kleuren van de 
Rotterdamse vlag.

Een Echte Vonk

De zoektocht van Rinus Vonk 
neemt de lezer mee naar het 
Rotterdam-Zuid van rond 
de Tweede Wereldoorlog 
tot een nazi strafkamp in 
Duitsland. ?

Een Echte Luyen-
dijk

Het boek beschrijft de 
geschiedenis van de 
kruidenierswinkels 
van Luyendijk’s in 
de 20e eeuw.

Rotterdam gefotogra-
feerd 1960-1970
Fotograaf Henk Hertog 
fotografeerde in de jaren 
‘60 op allerlei plaatsen en 
bij tal van gebeurtenissen 
in Rotterdam. Dit boek 
gaat over de periode 1960-1970 
en is een feest der herkenning of 
een echte blikopener.

Rotterdam Vreewijk in 
de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does legden 
op foto de wijk Vreewijk in 
Rotterdam vast, zoals die er 
in de 20e eeuw uitzag. Ook 
De Vaan en de Valkeniersbuurt 
komen aan bod.

Het grootste van 
he grootste

Rijk geïllustreerd 
boek over leven en 
werk van Abraham 
Tuschinski.

De Oud-Rotterdammer Mok

De enige echte 
De Oud-Rotter-
dammer Mok 
voor een lekker 
bakkie pleur of 
een teetje

Het korps de baas

Een boek over de geschie-
denis van de Rotterdamse 
politie aan de hand van alle 
hoofdcommissarissen of 
politiechefs die leiding ga-
ven aan het korps. Geschreven 
door Jan Jacob Mekes.

Rotterdam door 
de tijd – deel 1 
Scheepvaart-
kwartier, Cool 
en Stations-
buurt
Een fraai fotoboek over de 
ontwikkeling van deze wijken 
van vervlogen tijden tot en met de 
wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. 

Met foto’s van de Rot-
terdamse fotograaf Jan 
Roovers. Met plattegrond 
van de wijken.

Rotterdam Crooswijk 
in de 20e eeuw

Weer zo’n leuk wijken-
boek van Tinus en Bep de 
Does, vol foto’s. Ditmaal 
van Crooswijk in de 20e 
eeuw.

Passage Rotterdam 
1879-1940

Herman Romer beschreef 
de historie van Rotterdams 
vooroorlogs winkelpaleis 
de Passage, dat op 14 mei 1940 
door Duitse bommen werd 
vernield.

Rotterdam 
door de 
tijd deel 2 
– Blijdorp, 
Bergpolder, 
Liskwartier
Een fotoboek dat een beeld 
geeft van deze wijken van 
vervlogen jaren tot na de Tweede 
Wereldoorlog. Met foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam Oude en 
Nieuwe Westen in de 
20e eeuw

Een mooi fotoboek over 
het Rotterdam van de 
linkermaasoever, zeg maar 
tussen de Westensingel en de Delftse 
Schie. Met zelfs nog foto’s van boerderijen van 
weleer. 

Rotterdam Feijen-
oord-Noordereiland 
in de 20e eeuw
Opnieuw legden Bep 
en Tinus de Does een 
Rotterdamse wijk vast: 
Feijenoord en Noorder-
eiland. Met maar liefst 
225 foto’s.

9,95
19,95 25,00

9,95

14,95

7,95

14,25
29,95

22,95

14,95

19,00

22,95

Een broek vol cho-
colade.

Grappige verhalen 
over een zorgzame 
dochter met haar 
dementerende moeder 
worden afgewisseld 
met hun kafkaëske 
belevenissen binnen een 
verpleeghuis. 19,95

Onderweg Naar 
Zuid 

Adri Vermaat Over de 
supporters door dik en 
dun. Over de identiteit 
van de meest markante 
club van Nederland.  

22,99

14,95 14,95
Rijnmond van-
uit de wolken

Unieke lucht-
foto’s van 
fotograaf Bart 
Hofmeester van 
delen van Rot-
terdam en omliggende plaatsen. 1950-1990

39,95

Waters-
noodramp 
en Delta-
werken 
vanuit de 
wolken

Met unieke 
luchtfoto’s van foto-
graaf Bart Hofmeester van de 
Watersnoodramp in 1953 en 
de periode daarna. 39,95

Poffen
Dit is het tweede boek 
van de inmiddels over-
leden schrijver Peter 
Bakker over het Noor-
dereiland. Een boek 
vol verhalen en foto’s 
over winkels van 
vroeger in dit stukje 
van Rotterdam.

24,95

De 
Rotter-
damse 
Hand in 
Hand-
doek

Uitgevoerd in dezelfde groen-wit-groene 
kleuren van de Rotterdamse vlag, is van 100 
procent katoen en is 40 bij 60 
centimeter. Met ophanglus.

 
9,95 

Wilt u een van deze boeken over Rotterdam bestellen? 
Ga naar onze webshop op www.deoudrotterdammer.nl

(De genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief verzendkosten.)
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Shantykoor Horizon
Ons koor bestaat inmiddels 10 jaar 
en zoekt jongere ouderen, mannen en 
vrouwen, om ons te versterken. Ook 
een accordeonist is van harte welkom. 
Wij repeteren iedere maandagavond 
in wijkcentrum de Hoek Zwanenhoek 
86A Spijkenisse onder de bezielende 
leiding van onze dirigente. Tot eind 
dit jaar staan reeds optredens gepland 
en ook voor volgend jaar zijn er al 
afspraken gemaakt. Voelt u zich aan-
gesproken, neem dan contact op via 
e-mailshantykoorhorizon@gmail.com

Lichting 57-4
In De Oud-Rotterdammer van 8 
augustus staat een bijdrage van 
Casper Driessen over Toneelspelen en 
strafcorvee in het leger. Hierbij werd 
ook een foto afgedrukt.Ik ben van de 
lichting 58-1 en herken de twee in 
uniform geklede militairen. Wie weet 
nog de naam van de wachtmeester 
links op de foto?

Henk Salij
henksalij@gmail.com

Kinderboerderij
Ik ben een ras echte Rotterdammer 
en in 1947 geboren op de Bergselaan. 
Halverwege de jaren 50 ben ik met 
mijn ouders verhuisd naar de Leeu-
wenbekstraat 6a in Schiebroek. Wij 
keken schuin op het Ganzerikplein en 
het staat mij bij dat zich op het Gan-
zerikplein een school bevond en dat 
daar ook een soort kinderboederij was. 
De kinderboerderij bevond zich t.h.v. 
de Leeuwenbekstraat en de school 
t.h.v. de Vergeetmijnietstraat. Laatst 
zei ik dat tegen mijn vrouw, die ik in 

1966 heb leren kennen en met wie ik 
tot 1974 in de Leeuwenbekstraat heb 
gewoond. De school kon zij zich nog 
herinneren, maar de “soort” kinder-
boerderij zei haar helemaal niets. Ik 
zou vraag willen weten of er een soort 
kinderboerderij op het Ganzerikplein 
is geweest. Zijn er dus meerdere men-
sen die mijn verhaal/aanname kunnen 
bevestigen?

Michel Verschoor
mde.verschoor@gmail.com

Concert voor vluchtelingen-
hulp
Dinsdag 29 augustus geeft Gertine 
Hoefnagel een concert, met orgel-

werken van Gerard Scherff die hij 
40 jaar geleden heeft gecomponeerd. 
De uitvoering is in de Kerk van de 
Nazarener, Carnissesingel 240 in 
Rotterdam-zuid. Aanvang: 15.00 uur. 
Het is een benefietconcert ten bate van 
Vluchtelingenhulp. Gratis toegang. Na 
afloop graag een donatie voor dit doel.

Gerard Scherff
tel. 06-302886650
gerardscherff@outlook.com

Nieuwe scootmobieltour
De Generatieclub Afrikaanderwijk 
onder leiding van de Stadstrainers 
gaat na de eerdere geslaagde tour rond 
Katendrecht nogmaals een rondrit 

doen voor mensen met een scootmo-
biel. Deze keer rond de gedempte 
Rijnhaven en over de Wilhelmina Pier 
naar Hotel NewYork waar een drankje 
gedronken zal worden, vervolgens 
naar het Fotomuseum en via de hals 
van Katendrecht terug naar de Preto-
rialaan waar ook de rit zal beginnen. 
Scootmobielers die geinteresseerd zijn 
kunnen zich aanmelden via tel.nr. 010-
3076841 of mondeling op het kantoor 
aan de Pretorialaan 29b. Meedoen is 
geheel gratis en voor bezoek aan het 
Fotomuseum is een Rotterdampas 
noodzakelijk. Het geheel staat gepland 
voor 15 september, vertrek: 14.00 uur, 
duur ongeveer twee en een en half uur.

Carel Wervenbos
carelwervenbos@hotmail.com

Modelspoorbeurs
Modelspoorclub Spijkspoor houdt 
zaterdag 9 september een regionale 
modelspoorbeurs waar aanbieders 
uit het hele land nieuwe en gebruikte 
artikelen voor de modelspoorder te 
koop aanbieden. De beurs vindt plaats 
in Cultureel Centrum De Brinkhoeve, 
Kerkstraat 12, 3171 GG Poortugaal 
en is open van 10.00 tot 14.00 uur. De 
toegang bedraagt 3 euro voor perso-
nen van 12 jaar en ouder. Kinderen 
onder de 12 jaar mits onder begelei-
ding hebben gratis toegang.

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

‘Breiwerk in de branding’
Op 18 augustus ging in Huis van de 
Wijk ‘De Hoekstee’ aan de Mercatorweg 
50 in Hoek van Holland de bijzondere 
tentoonstelling ‘Breiwerk in de Branding’ 
van start, in samenwerking met Welzijn 
op de Hoek en Museum Rotterdam. 
Historische badpakken en breipatronen 
uit de collectie van Museum Rotterdam 
worden afgewisseld met zelfgemaakte 
badkleding, gemaakt door bewoners en 
bezoekers van Hoek van Holland. Tot 
26 september kun je nog meedoen met 
de wedstrijd ‘Het mooiste zwempak van 
Hoek van Holland’. De tentoonstelling 
is tot en met 29 september te zien van 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 
21.00 uur. Toegang gratis.

Herkent u dit gebouw?
Vandaag was ik met mijn 
ouders op het dakterras van 
het Groothandelsgebouw. We 
zagen een gebouw in Rotter-
dam Noord met 3 groenko-
peren torentjes erop. Mijn 
ouders komen uit Rotterdam, 
maar kenden het niet. We 
toonden mijn oma (82 jaar en 
haar hele leven in Rotterdam 
gewoond) een foto ervan, 
maar ook zij herkende het 
niet. Oma zei: mail De Oud-
Rotterdammer en vraag wie 
dit mysterie kan ontrafelen.

Miranda Boogaard -van 
Kampen
mnevk@hotmail.com

Volwassen € 16,75
Seniortarief € 14,95

Kinderen € 9,25

of maak een

Rotterdam
Havenrondvaart

75 minuten

www.spido.nlWereldhavendagen Festival Tour
Zaterdag 2 september, 18.30 – 23.00 uur

Volwassenen en senioren € 64,50 | Kinderen € 41,50

• Schepenparade
• Live-entertainment
• Spectaculaire avondshow 
 met vuurwerk op de Maas

 

Inclusief 
 – Havenrondvaart.
– Welkomstdrankje.
– Koud/ warm buffet. NU!!

Boek

Op zoek naar een nieuwe part-
ner in uw leven ? 
Plaats uw contact advertentie in 
deze rubriek.
Opgeven kan via 
www.deoudrotterdammer.nl/
contact 
of bel met 0180-820244 
Alleen particuliere advertenties. 
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Ben Poot
Mooi artikel van Nico Tempelman in 
DOR van 26 juli over Ben Poot. Dat 
houdt de herinnering levend. Ik ben 
met Ben van schooljaar 1959-1963 
klasgenoot geweest op de 4-jarige 
Blommestein MULO aan de Boer-
goensevliet. Ook heb ik in die periode 
in CVV gevoetbald. Evenwel hij in 
C1 en B1 en ik in C4 en B4. Maar op 
dinsdag en donderdagmiddag was er 
gezamenlijke training onder leiding 
van de heer Beeke en was er geen 
onderscheid tussen goede en minder 
goede voetballers.
Ook kwam Ben wel eens bij mij thuis 
om wedstrijdjes Subbuteo tafelvoet-
balspel te spelen. (Voor niet kenners 
van het spel, op een houten plaat ter 
grootte van een eettafel een groen 
laken geplakt waarop poppetjes kun-
nen worden gepiekt tegen een plastic 
balletje en zodoende kan worden 
gescoord; in die tijd waren er lande-
lijke wedstrijden op hoog niveau). 
En waren we uitgespeeld dan werden 
twee triplexplaten op de tafel gelegd, 
netje erop en werd er getafeltennist.
Na het verlaten van de MULO zijn 
we als 16-jarigen gaan werken, Ben 
bij Ruys&Co aan de Veerhaven om 
waterklerk te worden en ik op de 
boekhouding bij Ferro Holland aan de 
Van Helmontstraat.
Tijdens onze A-periode bij CVV heb-
ben we elkaar niet veel meer gezien, 
behoudens een enkele keer in de kan-
tine, als thuis werd gespeeld of werd 
teruggekomen van een uitwedstrijd. 
Ben was dan altijd belangstellend naar 
de uitslag e.d.
Wel ligt mij nog de landelijke kampi-
oenswedstrijd bij tegen WVC. Sjaak 
Roggeveen had een hard schot in de 
benen. Vanaf de middellijn aan de 
linkerkant schoot hij de bal over de 
te ver voor zijn doel staande keeper 
heen. Doelpunt, grote sensatie op het 
volle CVV-veld. Ook Jan Mulder kon 
het tij niet meer keren, CVV lands-
kampioen amateurs.
Na de A-periode ben ik in 1965 gaan 
voetballen bij SDV aan het Toepad, 
een voetbalclub opgericht door 
Ferro-medewerkers en spelend in de 
zaterdagcompetitie. Dus na 1965 heb-
ben we elkaar niet meer gezien.

Kees Rietvelt
Kees.rietvelt@planet.nl

Lutusca
In De Oud Rotterdammer van 25 
juli schrijft T.E. van Noordennen ten 
onrechte dat de bioscoop Lutusca de 
oorlog had overleefd. Die foeilijke 
witte blokkendoos is echter pas in 
1946 gebouwd als tijdelijke vervan-
ging voor de bij het bombardement 
verloren gegane fi lmtheaters. De naam 
Lutusca was een samenvoeging van de 
namen Lumière, Tuschinsky en Scala. 
Het gebouw is pas in 1959 gesloopt; 
dus niet om ruimte te maken voor het 
in 1957 voltooide, maar inmiddels 

weer verdwenen Centraal Station van 
architect Sybold van Ravesteyn.

Leo Verhoef
l.m.verhoef@kpnmail.nl

Zwederstraat
Op de vraag van Gerard Cox waaraan 
de Zwederstraat zijn naam heeft te 
danken: Het boek “De straatnamen 
van Rotterdam” verklaart:Zweder van 
Abcoude, heer van Gaesbeek. kreeg in 
1361 de heerlijkheid Putten en Strijen, 
waartoe Charlois behoorde, in leen 
van hertog Aelbrecht van Beieren.

Ronald van Dijk
ron1511vandijk@gmail.com

Boos
Naar aanleiding van de column van 
Gerard Cox over Jules de Corte het 
volgende:

Zeg Jaap je wou toch nog weten,
waarom zijn de mensen zo boos.
Die bij ’t arbeidsproces zijn betrokken,
zij werken zich gewoonlijk de pokken.
En ‘s avonds nog Nieuwsuur, herhalin-
gen uit d’oude doos.
Daarom zijn de mensen steeds boos!

Gerard Verkroost.
aegverkroost@upcmail.nl

Diergaarde Blijdorp
Als kleine meisje ging ik met mijn 
ouders en zusje en opa (van moeders-
kant) naar Blijdorp. Dat was in de 
jaren ‘70. De olifanten waren en zijn 
mijn favoriete dieren en die kregen 
hele broden, die hap-slik-weg veror-
berd werden. Bij de chimpanseeswas 
het altijd lachen geblazen en in de 
grote speeltuin zat ik te genieten op de 
schommel. Veel speeltoestellen zijn 
later naar Plaswijck verhuisd. Blijdorp 
is in de loop der tijd enorm groot ge-

worden en ik kom er nog graag, al zijn 
mijn opa en vader er niet meer.

Gerlinde Kramer
Ilpenstein 20
3085 DM Rotterdam

Tienerhuwelijk
Graag reageer ik op het voorpagina-
verhaal ´Tienerhuwelijk hield zestig 
jaar stand´ op 17 juli in DOR. In 1963 
kwam ons huwelijk op bijna de zelfde 
wijze tot stand als beschreven van 
Elisabeth Schop en Reinier Wolters. 
Ook wij, Elisabeth Romijn en Pieter 
Heijkoop, hadden geen geld om an-
ders dan op woensdagmorgen in Rot-
terdam gratis te trouwen. Wij konden 
niet eerder trouwen omdat mijn vrouw 
een maand eerder nog 15 jaar was. 
Gelukkig kon het allemaal geregeld 
worden dat we zo snel mogelijk in on-
dertrouw konden. De eerst mogelijke 
datum na haar 16e verjaardag kon ons 
huwelijk worden voltrokken was op 
2oktober 1963. Anders dan Ellie en 
Reinier had ik nog net genoeg geld 
om ons met een taxi naar het stadhuis 
te laten brengen. Dat ging goed tot de 
geopende Koninginnebrug en het ver-
keer moest opstellen op Nassaukade 
in afwachting van het weer berijdbaar 
zijn van de brug. Mijn paniek op dat 
moment was groot, want als je te laat 
op het stadhuis kwam, kon je het gra-
tis trouwen vergeten. Gelukkig hebben 
we het gehaald en stapten we op het 
laatste moment het stadhuis binnen. 
Wij moesten met ons gezelschap, die 
allemaal op eigen gelegenheid waren 
gekomen, in de middelste rij stoelen 
van de trouwzaal plaatsnemen, links 
en rechts zaten twee andere paren 
met hun gezelschap. De huwelijks-
voltrekking verliep niet helemaal 
zoals we gedacht hadden, er was 
onduidelijkheid over de naam van 
mij, de bruidegom. Het geval was dat 

ik ben geboren als Pieter Noorland. 
Mijn natuurlijke vader was nog niet 
met mijn moeder was getrouwd. In 
de eerste maanden na de bevrijding 
in 1945 was het hem niet gelukt om 
mij alsnog als Pieter Heijkoop aan te 
geven bij de Burgerlijke Stand. Tot 
mijn 7e jaar was ik nog Pieter Noor-
land en toen hebben mijn ouders, die 
inmiddels al jaren getrouwd waren, 
mijn naam laten wijzigen en vanaf dat 
moment was ik Pieter Heijkoop. Deze 
gegevens werden door de ambtenaar 
in de trouwzaal onthuld en gaf hilari-
teit bij mijn gezelschap en de andere 
gezelschappen. Uiteindelijk stond 
administratief niets ons huwelijk meer 
in de weg en dus zijn we getrouwd. 
Mijn echtgenote vroeg mij na de hu-
welijksvoltrekking meteen ´hoe heet 

ik nu eigenlijk?´. Ik zei geruststellend, 
je heet nu echt Elisabeth Heijkoop.
Helaas hebben wij de 60 jaar net niet 
gehaald, mijn maatje is op 31 juli 
2022 overleden na een kort ziekbed. 
Er waren zoveel overeenkomsten met 
het huwelijk van Elisabeth Schop en 
Reinier Wolters 15 en 16 jaar en de 
wijze waarop we naar het Stadhuis 
gingen, wij waren net 16 en ik 18. 
Door het lezen van de naam Elisabeth, 
dezelfde voornaam als mijn vrouw, 
kon ik tijdens het lezen van hun 
levensverhaal mijn emoties niet meer 
baas. Als redactie en krant hebben 
jullie een waardevolle bijdrage heb-
ben geleverd aan mijn gevoel een 
Rotterdammer te zijn.

Pieter Heijkoop
heijkoopsr@gmail.com

Geld uit de lucht
Hierbij stuur ik mijn verhaal uit mijn 
jeugd. Mijn naam is Wim den Haring. 
ik ben in de Agniesestraat geboren, 
maar daar weet ik niets meer van, 
want we zijn toen verhuisd naar het 
Pijnackerplein en woonden boven café 
Apon op de hoek. Ik had twee oudere 
broers. Op een mooie dag zat ik met 
Joop mijn jongste broer voor het open 
raam en hij had de portefeuille van 
mijn opa in zijn handen. Hij gooide 
telkens een briefje naar beneden. Dat 
vonden wij prachtig, die dwarrelende 
papiertjes. Maar het waren wel bank-
biljetten! Beneden stonden mensen te 
wachten op het volgende biljet... Hoe 
het is afgelopen weet ik niet meer, 
maar opa was erg boos.
Toen ik circa zes jaar was, zijn wij 
verhuisd naar Zuid-Limburg.

W. den Haring
tel. 06-83191265
Rotterdam

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Nieuw Amsterdam
Een paar keer per jaar ontvang ik van mijn zuster in Spijkenisse uw mooie en interessante blad DOR. Als geboren Rot-
terdammer, opgegroeid in de buurt van de Maashaven, zijn veel artikelen een feest van herkenning. Waarschijnlijk heeft 
de omgeving er toe geleid dat ik al op zeer jeugdige leeftijd wist dat ik wilde gaan varen. Regelmatig ging ik op de step 
en later op de fi ets via de Maastunnel naar de Parkkade om daar naar en op schepen te kijken. Verder was de Wilhel-
minakade met de HAL een geliefde plek. Heel wat uren heb ik daar doorgebracht. In de DOR van dinsdag 13 juni viel 
mijn oog op een artikel van Koert Wijnands over hotel New York op witte doek. Daarop is zeker niet de Nieuw Am-
sterdam te zien gelet op de hoge schoorstenen. Hierbij stuur ik u een foto van een schilderij van de Nieuw Amsterdam, 
met op de achtergrond het hoofdkantoor van de HAL. Dit schilderij (olieverf op doek) is gemaakt in 2009 door mijn 
toenmalige overbuurman Hans Schenau. Ik heb dit van hem gekregen toen hem duidelijk werd wat mijn achtergrond 
was. Nog dagelijks geniet ik van 
dit mooie, nostalgische beeld. 
Overigens vertrok ik op 18 januari 
1968 vanaf de Wilhelminakade 
voor mijn eerste reis als marconist 
op de Grotedijk van de HAL.

  Aart Plaisier
Lelystad
aartplaisier@gmail.com   
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. gevleugeld insect; 7 spoorwegovergang; 12. boerderijdier; 13. walkant; 14. hoogste punt van een huis; 15. klein kind; 
17. toespraak; 19. Javaanse dolk; 21. kosten koper (afk.); 22. gevangen verblijf; 24. verlies bij een gevecht; 27. Koreaans 
automerk; 28. deel van de voet; 30. troefkaart; 31. Europees artikel nummer (afk.); 32. zangvogel; 33. boomsoort; 35. bed-
dengoed; 37. bezit van een boer; 38. bewoner van Rome; 41. deel van de hals; 42. deel van de ruggengraat; 44. etagewo-
ning; 46. geldinstelling; 47. Engelse lengtemaat; 48. schrijver van Christmas Carol; 49. allerwegen; 50. roemen; 52. tocht of 
trip; 54. edelmetaal; 56. metalen staafje; 58. Haagse zeeschilder; 61. familielid; 62. dun uitgesneden vlees of vis; 64. hertje; 
65. matig koud; 67. niet contra; 68. gymnastiektoestel; 70. Duitse zangeres; 72. niet glanzend; 73. plaats in Duitsland; 76. 
Bulgaarse munt; 77. operatiekamer (afk.); 78. lichaamsdeel; 79. edelmetaal; 81. technische universiteit (afk.); 82. duw of zet; 
83. rangtelwoord; 84. mannetjesschaap; 86. vrouwelijk beroep; 87. waterverlies.

Verticaal
1. tegoedbon; 2. persoonlijk voornaamwoord; 3. gevangenis; 4. Europeaan; 5. troep wolven; 6. noeste vlijt; 7. zware storm; 8. 
alleraardigst; 9. vurig strijdpaard; 10. wereld kampioenschap (afk.); 11. druk gebabbel; 16. steen; 18. naaldboom; 20. Noorse 
zeegod; 21. deel van het gelaat; 23. taaie grondsoort; 25. geestdrift; 26. oningewijde; 27. plaats in Oekraïne; 29. met veel 
genegenheid; 32. verhuizen; 34. vochtig koud; 36. nachtroofvogel; 37. heidemeertje; 39. girafachtig dier; 40. dichterbij; 42. 
damp (condens); 43. verwoestende virusziekte; 45. metaalsoort; 46. Business Nieuws Radio (afk.); 51. vertragingstoestel; 
53. Europeaan; 54. snotlap; 55. windzijde van een schip; 56. schaakstuk; 57. bladader; 59. part; 60. afbeelding in metaal; 62. 
geestelijke (broeder); 63. leidsel (toom); 66. bovendien; 67. pluspunt (voor); 69. Nederlandse omroep (afk.); 71. vangwerk-
tuig; 73. versterkte vesting; 74. omhulsel van een boek; 75. Europeaan (Aziaat); 78. roofdier; 80. deel van een huis; 82. per 
persoon (afk.); 85. familielid.

De oplossing van de puzzel in het vorige nummer luidde:

Augustus is de oogstmaand

Velen stuurden ons deze juiste oplossing toe en uit al die inzendingen lootten wij er twee. De prijswinnaars krijgen 
ieder twee toegangskaarten voor de voorstelling van musical ‘Les Miserables’ op donderdag 7 september in het 
Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. De prijswinnaars zijn: Ans Noorlander en Manon Weeda.

Voor de puzzel van deze keer hebben we drie nieuwe leuke prijzen 
klaarliggen. Voor drie prijswinnaars hebben we een waardebon 
van 30 euro beschikbaar voor restaurant en partycentrum De 
Theetuin in Rijsoord, te besteden bij de huur van een bowling-
baan of fluisterboot.

Wilt u ook meedingen naar deze prijs, zorg dan dat uw oplossing 
van de puzzel voor donderdag 31 augustus bij ons binnen is. 
Stuur uw oplossing naar info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdam-
mer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel.
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Horizontaal 1. gevleugeld insect; 7. spoorwegovergang; 12. boerderijdier; 13. walkant; 14. hoogste
punt van een huis; 15. klein kind; 17. toespraak; 19. Javaanse dolk; 21. kosten koper (afk.); 22. gevan-
gen verblijf; 24. verlies bij een gevecht; 27. Koreaans automerk; 28. deel van de voet; 30. troefkaart;
31. Europees artikel nummer (afk.); 32. zangvogel; 33. boomsoort; 35. beddengoed; 37. bezit van een
boer; 38. bewoner van Rome; 41. deel van de hals; 42. deel van de ruggengraat; 44. etagewoning; 46.
geldinstelling; 47. Engelse lengtemaat; 48. schrijver van Christmas Carol; 49. allerwegen; 50. roemen;
52. tocht of trip; 54. edelmetaal; 56. metalen staafje; 58. Haagse zeeschilder; 61. familielid; 62. dun
uitgesneden vlees of vis; 64. hertje; 65. matig koud; 67. niet contra; 68. gymnastiektoestel; 70. Duitse
zangeres; 72. niet glanzend; 73. plaats in Duitsland; 76. Bulgaarse munt; 77. operatiekamer (afk.); 78.
lichaamsdeel; 79. edelmetaal; 81. technische universiteit (afk.); 82. duw of zet; 83. rangtelwoord; 84.
mannetjesschaap; 86. vrouwelijk beroep; 87. waterverlies.

Verticaal 1. tegoedbon; 2. persoonlijk voornaamwoord; 3. gevangenis; 4. Europeaan; 5. troep wol-
ven; 6. noeste vlijt; 7. zware storm; 8. alleraardigst; 9. vurig strijdpaard; 10. wereld kampioenschap
(afk.); 11. druk gebabbel; 16. steen; 18. naaldboom; 20. Noorse zeegod; 21. deel van het gelaat; 23.
taaie grondsoort; 25. geestdrift; 26. oningewijde; 27. plaats in Oekraïne; 29. met veel genegenheid;
32. verhuizen; 34. vochtig koud; 36. nachtroofvogel; 37. heidemeertje; 39. girafachtig dier; 40. dichter-
bij; 42. damp (condens); 43. verwoestende virusziekte; 45. metaalsoort; 46. Business Nieuws Radio
(afk.); 51. vertragingstoestel; 53. Europeaan; 54. snotlap; 55. windzijde van een schip; 56. schaak-
stuk; 57. bladader; 59. part; 60. afbeelding in metaal; 62. geestelijke (broeder); 63. leidsel (toom); 66.
bovendien; 67. pluspunt (voor); 69. Nederlandse omroep (afk.); 71. vangwerktuig; 73. versterkte ves-
ting; 74. omhulsel van een boek; 75. Europeaan (Aziaat); 78. roofdier; 80. deel van een huis; 82. per
persoon (afk.); 85. familielid.

KRUISWOORDPUZZEL

?

Wandelen
In nr.16 staat een artikel over “wandelmarsen 
waren leuk tijdverdrijf” Dit herinnert mij aan 60 
jaar geleden (dus in 1963) toen ik met een groep 
Rotterdamse leerling postbestellers de Vierdaagse 
liep. Wij waren in dienst van de toenmalige PTT 
en werden opgeleid in het voormalige Postdistrict 
aan het Delftseplein. We werden maanden van te 
voren getraind door onze sportleraar Berry Janse. 
Toen een bekende Rotterdammer, die toen der tijd 
ook trainer van Xerxes was. Vanaf maart trainden 
wij” in de baas zijn tijd” iedere dinsdag middag 
om in groepsverband in de pas te leren lopen. We 
begonnen met korte afstanden die steeds groter 
werden. De laatste training liepen we naar Hoek 
van Holland en kwamen met de trein weer terug. 
We moesten met de Vierdaagse 40 kilometer per 
dag lopen en omdat ik met mijn 14 jaar dat niet 
mocht moest er dispensatie aangevraagd worden. 
Kennelijk wilde men garantie dat ik dat wel kon 
en moest ik gekeurd worden door de bedrijfsarts. 
Deze vroeg of ik kon lopen en ik antwoorde 
uiteraard bevestigend en ik was goedgekeurd. 
Alles voor de vierdaagse werd door het bedrijf 
geregeld en betaald. Vijf dagen verlof. De trein-
reis , inschrijfgeld, onderdak op de zolder van 

de telefooncentrale van Nijmegen en eten in een 
restaurant. Wel werd je op het hart gedrukt dat je 
de Vierdaagse moest uitlopen anders kwamen de 
dagen voor eigen rekening. We liepen de Vier-
daagse in uniform met stropdas op gewone leren 
schoenen. Als het warm werd dan mochten de 
battledressen uit maar de stropdassen bleven om! 
De battledressen werden dan in de tassen gedaan 
van twee cursusleiders die op de fiets achter ons 
aan reden. Berry Janse liep naast de groep en was 
behoorlijk fanatiek. Altijd moest er flink worden 
gemarcheerd en als het naar zijn zin te langzaam 
ging dan moesten de grote jongens voorop, want 
die namen grotere passen en de andere moesten 
zich dan noodgedwongen maar aanpassen. Nu 
had de “Post” om de 10 kilometer een verzor-
gingspost, maar Berry vond de eerste post maar 
overbodig en zo fanatiek als hij was wilde hij als 
een van de eerste groep de show in de dorpen ste-
len en zo liepen we de eerste 20 kilometer zonder 
te rusten in goed 3 uur tijd. Dan een half uurtje 
rust, weer tien kilometer tot de volgende post , 
weer even rust en dan de laatste 10 kilometer en 
waren we voor 2 uur binnen. Op de 2e dag kregen 
we onderweg bezoek van een paar directieleden 
die met de grote zwarte Opel Kaptein (of te wel 

Kapitan) naar het parcours waren gekomen om 
te kijken of het wel goed ging met ons, maar 
het was natuurlijk ook een mooi uitje voor die 
mannen! De derde dag was het regenachtig en 
een paar jongens liepen met een vierdaagse kepie 
op hun hoofd met de kleuren van de vierdaagse 
. Ze hadden bij aankomst een groen en geel (de 
vierdaagse kleuren) gezicht want de kepie ‘s had-
den aardig afgegeven. Op vrijdag op de intocht op 
de Via Gladiola moesten we wachten op alle PTT 

wandelaars uit geheel Nederland om gezamen-
lijk binnen te komen. Ik had de 160 kilometer 
gelopen zonder 1 blaartje . Het was een week om 
nooit te vergeten.

Bas den Ouden 
denouden.b@12move.nl

Boekenbeurs op zaterdag 2 september
Stichting Ons Rotterdam heeft de afgelopen 
maand een prachtige grote verzameling Rotter-
dam boeken geschonken gekregen. Er valt voor 
verzamelaars veel te kiezen op de eerst volgende 
boekenbeurs van zaterdag 2 september van 10.00 
tot 13.00 uur. Het hele jaar door kunt u op de 
eerste zaterdag van de maand bij Ons Rotterdam 
terecht voor het kopen van tweedehands Rotter-
damse boeken, voor een zacht prijsje. Ook ansichtkaarten en oude exemplaren van ons tijdschrift zijn 
te verkrijgen. U bent van harte welkom aan Kerkwervesingel 53, Rotterdam-Pendrecht.
Voor informatie e-mail: boeken@onsrotterdam.nl en/of tel: 010-4804513 (maandag t/m vrijdag van 
13.00-16.00 uur).
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Horizontaal 1. gevleugeld insect; 7. spoorwegovergang; 12. boerderijdier; 13. walkant; 14. hoogste
punt van een huis; 15. klein kind; 17. toespraak; 19. Javaanse dolk; 21. kosten koper (afk.); 22. gevan-
gen verblijf; 24. verlies bij een gevecht; 27. Koreaans automerk; 28. deel van de voet; 30. troefkaart;
31. Europees artikel nummer (afk.); 32. zangvogel; 33. boomsoort; 35. beddengoed; 37. bezit van een
boer; 38. bewoner van Rome; 41. deel van de hals; 42. deel van de ruggengraat; 44. etagewoning; 46.
geldinstelling; 47. Engelse lengtemaat; 48. schrijver van Christmas Carol; 49. allerwegen; 50. roemen;
52. tocht of trip; 54. edelmetaal; 56. metalen staafje; 58. Haagse zeeschilder; 61. familielid; 62. dun
uitgesneden vlees of vis; 64. hertje; 65. matig koud; 67. niet contra; 68. gymnastiektoestel; 70. Duitse
zangeres; 72. niet glanzend; 73. plaats in Duitsland; 76. Bulgaarse munt; 77. operatiekamer (afk.); 78.
lichaamsdeel; 79. edelmetaal; 81. technische universiteit (afk.); 82. duw of zet; 83. rangtelwoord; 84.
mannetjesschaap; 86. vrouwelijk beroep; 87. waterverlies.

Verticaal 1. tegoedbon; 2. persoonlijk voornaamwoord; 3. gevangenis; 4. Europeaan; 5. troep wol-
ven; 6. noeste vlijt; 7. zware storm; 8. alleraardigst; 9. vurig strijdpaard; 10. wereld kampioenschap
(afk.); 11. druk gebabbel; 16. steen; 18. naaldboom; 20. Noorse zeegod; 21. deel van het gelaat; 23.
taaie grondsoort; 25. geestdrift; 26. oningewijde; 27. plaats in Oekraïne; 29. met veel genegenheid;
32. verhuizen; 34. vochtig koud; 36. nachtroofvogel; 37. heidemeertje; 39. girafachtig dier; 40. dichter-
bij; 42. damp (condens); 43. verwoestende virusziekte; 45. metaalsoort; 46. Business Nieuws Radio
(afk.); 51. vertragingstoestel; 53. Europeaan; 54. snotlap; 55. windzijde van een schip; 56. schaak-
stuk; 57. bladader; 59. part; 60. afbeelding in metaal; 62. geestelijke (broeder); 63. leidsel (toom); 66.
bovendien; 67. pluspunt (voor); 69. Nederlandse omroep (afk.); 71. vangwerktuig; 73. versterkte ves-
ting; 74. omhulsel van een boek; 75. Europeaan (Aziaat); 78. roofdier; 80. deel van een huis; 82. per
persoon (afk.); 85. familielid.
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Tel. 0180-820244Bel Timo:
Adverteren?
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