
De scholen zijn weer begon-
nen. Dat inspireerde mevrouw 
van Noordennen tot dit ver-
haal over haar schoolherin-
neringen uit de jaren vijftig 
in het Oude Noorden. Velen 
zullen zich er in herkennen!

Kwart voor negen. De straten vullen 
zich met kinderen op weg naar school. 
8.55 : de schoolbel luidt, de school-
deuren gaan open. Vroeger was het 
leven nog overzichtelijk. Na vier(!) 
weken zomervakantie ging je weer 
naar school, van 9 tot 12 en van 2 tot 
4. Daar werd niet van afgeweken. Als 
er een leerkracht ziek was, ging de 
tussendeur open en stond de juffrouw 
of meester in de deuropening . Meestal 
werd er iets gemeenschappelijks 
gedaan of werd een klas aan het werk 
gezet, terwijl de andere klas gewoon 
les kreeg. In het Oude Noorden waren 
destijds vier lagere scholen; de Da 
Costaschool, Dr de Visserschool, Prin-
sesseschool en Paul Krugerschool.
De klassen waren destijds gevuld met 
ongeveer 40 kinderen, verdeeld over 
twee klassen, een a en een b klas. Na 
een half jaar op school ging je van 1a 
naar 1b. Als je bleef zitten hoefde je 
dus maar een half jaar over te doen. 
Als je in een a-klas zat kreeg je van-
zelf ook de leerstof van de b-klas mee. 
Dus in de b-klas werd als het ware de 
leerstof van de b-klas herhaald, wat 
veel voordelen had. Nu zul je zeggen 
40 kinderen?, dat kun je je niet meer 
voorstellen in deze tijd. Maar we 
zaten dan netjes met de armen over 
elkaar, netjes te luisteren naar de 
leerkracht. Als je iets wilde vragen 

stak je je vinger omhoog. Om 9 uur 
begonnen we altijd met een Bijbelse 
vertelling en leerden we de hele week 
een psalmvers dat elke maandag 
overhoord werd.

Schoolplaten
We schreven nog met kroontjespen; er 
zat een inkpot in de bank en je bracht 
zelf een inktlap mee om overbo-
dige inkt van je pen af te vegen. Pas 
ongeveer in 1956 kwam de balpen, de 
BIC, in zicht. Er werden vele rijtjes 
opgedreund: plaatsen in een provincie, 
jaartallen, etc. Ik kan nog steeds 
zulke rijtjes opzeggen : Hoogezand, 

Sappemeer, Zuidbroek, Heiligerlee, 
Winschoten, Nieuwe Schans. En wie 
kent nog tasbevhug?: tarwe, aardappe-
len, suikerbieten, bonen, erwten, vlas, 
haver, uien, gerst, de producten die in 
Nederland werden verbouwd. We leer-
den heel veel over het boerenleven, de 
leesboekjes stonden vol verhalen over 
boerderijen, slootje springen, kinderen 
die door het bos naar oma gingen en 
verdwalen? En dergelijke. Onbegrijpe-
lijk voor stadskinderen, maar je leerde 
er wel van. Op de wanden van het 
klaslokaal hingen de schoolplaten van 
Isings van momenten in de vaderland-
se geschiedenis; die werden van tijd 

tot tijd vervangen. In de eerste klas 
stond er het bord met Aap, noot, mies 
met losse bordjes met de woorden. 
En in de 2e en 3e klas stond er op het 
schoolbord het vierkant met cijfers, 
waaruit je constant de tafels kon zien. 
Heel leerzaam. Zo nam je gedurende 
het hele jaar de hele leerstof tot je, 
gewoon door er naar te kijken.

Schooltuintjes
In de hogere klassen werden ook de 
verkeersborden geleerd en in de 6 e 
klas werden af en toe natuurkundige 
proefjes gedaan: bijvoorbeeld het bol-
letje en ringetje van ‘s Gravenzande . 

En dan waren er ook de schooltuintjes. 
Maar dat was na schooltijd. Ik heb er 
nog een diplomaatje van. En ook het 
verkeersdiploma.
Na de Lagere School gingen de 
meesten naar de Ambachtsschool en 
Huishoudschool. Van de 40 kinderen 
gingen er 4 naar een andere school, 
HBS, MMS en Mulo. Maar alle kinde-
ren hadden dusdanig les gehad dat ze 
er het hele leven er wat aan hadden.

T.E. van Noordennen van Dordrecht
debarim@vanlingen.net  
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 Nieuwe tegel voor Nelli Cooman   
 Op de West-Kruiskade, in het trottoir bij verpleeghuis De Leeuwenhoek, is donderdag 20 
augustus een eerbetoon onthuld aan atlete Nelli Cooman. Het is een tegel uit de Rotterdamse 
Walk of Fame met de hand- en spikesafdrukken van de ex-atlete, die opgroeide in het Oude 
Westen en er nog geregeld komt. 

    De tegel is een fraai uitgevoerde replica van de oorspronkelijke tegel, gemaakt als voorbeeld 
om sponsors te werven voor het vernieuwen van de Walk of Fame-tegels waarvan de toplaag 
was beschadigd. Zie ook: www.walkoffame.nl   

 Het Ultieme Rotterdamgevoel   
 Weken geleden riepen we lezers op hun ultieme Rotterdamgevoel op papier te 
zetten voor een nieuw te verschijnen boek. De opzet van het boek is door onze 
opdrachtgeviets echter enigszins gewijzigd, zodat geen plaats meer was voor deze 
inbreng. We hebben nu besloten de bijdragen van onze lezers alsnog in onze ei-
gen krant te plaatsen. Dat gebeurt in de loop van dit najaar, ter ondersteuning van 
het boek over historisch Rotterdam dat door zeven  Plus-supermarkt vestigingen 
als plaatjesboek wordt uitgegeven. U leest daar binnenkort meer over in deze 
krant!   

Rollator 
nodig?

Schinkelse Baan 6, Capelle a/d IJssel
T: 010 - 76 00 122HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

010 418 23 33  |  www.hess.nl

Basisuitvaart vanaf € 3.675,-

Een uitvaart op maat voor u 
gemaakt vanaf € 4.775,-

010 – 30 74 895
0181 – 700 265 

   www.obitusuitvaart.nl
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www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810
Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.

088 - 676 43 89opnieuwenco.nl

Opnieuw & Co Kringloopwarenhuizen
Barendrecht - Dordrecht - Leerdam - Papendrecht

Ridderkerk - Rotterdam - Zwijndrecht

toe aan wat anders?
het aanbod in onze winkels is

iedere dag anders!

 Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

Bij ons staat 
persoonlijk
contact, kwaliteit 
en service hoog 
in het vaandel!

Showroom en werkplaats:

Ambachtelijke

Al 40 jaar in Rotterdam!

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22 
(0180) 66 14 90

RIKKOERT.NL

SCHOONHOVEN • HAVEN 1–13
( 0 1 8 2 ) 3 8 2 6 5 1 

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

Hoe het hoort, bestaat niet.
Hoe je afscheid neemt, 

bepaal je zelf!

24 uur per dag bereikbaar bij overlijden: 
06 - 102 490 54 | www.wereldsuitvaren.nl

Voor iedereen, voor elke wens, 
ongeacht welke verzekering!

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

Autosloperij
“De Zaag”

Met GRATISophaaldienst!U belt,
De Zaag
snelt!

VRAAGT LOOP, SLOOP- EN SCHADEAUTO’S
Direct RDW vrijwaring.

T. 010-4201897  |  autosloperijdezaag.nl
info@autosloperijdezaag.nl

GEZOCHT 
schilderijen, beelden en inboedels

GRATIS
Veilingen en taxatie

Tel: 010-2109349

TAPIJT MEUBEL GORDIJN
CENTRUM HOOGVLIET

WIJ
GAAN 
STOPPEN!
TOTALE
LEEGVERKOOP
TOT 70% KORTING
HOGE KORTINGEN
KOM SNEL LANGS

Wilhelm Tellplaats 18-32

010-4381222
Wijk Oudeland

%
Openingstijden:
Maandag, dinsdag op afspraak
Woensdag vanaf 10.30 tot 16.00 uur
Donderdag vanaf 13.00 tot 16.00 uur
Vrijdag gesloten
Zaterdag vanaf 10.30 tot 16.00 uur

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 5 september 2023    pagina 3   

De zussen Silvia en Ellie (beide gebo-
ren en opgegroeid in de Rosestraat), 
Ellie’s dochter Jolanda en echtgenoot 
Frans van Silvia stapten onlangs in 
Leiderdorp aan boord van mps Triton 
voor een vaartocht van ruim vijf uur 
over de Kagerplassen in het groene 
hart van Nederland. Met onderweg 
een pauzestop in Burgerveen bij de 
palingrokerij van Dirk en Anneke 
Eveleens voor gratis bezichtigen 
van de rokerij en het kopen van deze 
bijzondere vissoort. 

Het in Hoogvliet woonachtige kwartet 
ging er na passage van de loopplank 
eens goed voor zitten in de gezellige 
salon en werkten met een goedkeu-
rende lach een verse appelpunt met 

slagroom en de koffi e achter hun 
kiezen.

Bijzonderheden
Met de gezellig door een microfoon 
babbelende kapitein Leen aan het roer 
van de lage Amsterdammer (een boot 
die overal kan varen) zat de stemming 
onder zijn honderd gasten er al snel 
goed in. Op interessante momenten 
gaf hij, met duidelijk kennis van 
zaken, uitleg over de bijzonderheden 
op en rond het water en het wijde 
poldergebied. Het Hoogvlietse kwartet 
genoot er zichtbaar van. “We wisten 
slechts vanuit de verte dat varen leuk 
en mooi moet zijn, maar we hebben 
dat nimmer eerder gedaan,’’ vertolkte 
Frans namens zijn tafelgenoten.
Zijn vrouw Silvia: “Wat een schit-
terende omgeving en wat mooi is dat 
oogverblindende glinsteren van de zon 
op het water.’’
Dat Nederland ook een echt waterland 
is, bewees even later een behoorlijke 
plensbui. “Goed voor het stof,’’ zei 
Jolanda met een lach.

Wisselend panorama 
Elk moment was het genieten van het 
steeds wisselende panorama met hui-
zen, open bruggen, zwaaiende fi etsers, 
zeilers, pleziervaarders en watertorens 

en kerken aan de horizon. Het was 
Nederland op zijn breeds met nergens 
sporen van armoede.

Ondertussen bleven Nel, Marja en 
Sandra, het bedienende trio, af en aan 
lopen met drankjes en de lunch van 
tomatensoep en een broodje kroket. 
Steeds met een ongedwongen lach of 
een spontane kwinkslag. Hun wijze 
van werken gaf het gevoel van ‘ik ben 
hier helemaal thuis’.

Aan een andere tafel klonk uit de 
mond van John uit Rotterdam-
Kralingen. “Christa, mijn vrouw, en 
ik maken per jaar zeker zes keer een 
dagvaartocht met de rederijen Spido in 
Rotterdam, Zilvermeeuw in Drim-
melen en Van Hulst die in Zuid- en 
Noord-Holland vanuit diverse vertrek-
plaatsen prachtige tochten verzorgt. 
Onze grote vakantie? Dat is meestal 
een meerdaagse rivier- of zeecruise. 
Daar zweren we bij,’’ vertelde de 
gepensioneerde metselaar. Zijn vrouw 
werkte in haar jonge jaren bij de 
snoepfabriek Van Melle naast stadion 
Feijenoord.

Vaarervaring
Van kapitein Leen (73) spat de vaar-
ervaring af. In een onderonsje in de 

pauze vertelde hij in aanvang op bin-
nenvaarttankers te hebben gevaren en 
dat hij daarna jarenlang kapitein was 
bij bekende riviercruise-rederijen. Hij 
openbaarde zich als een dik boek vol 
bijzondere ervaringen, dat helaas nog 
niet is geschreven. Tot aan het leggen 
van de loopplank aan het einde van 
de toch wel snel verlopen vaartocht 
bleef hij zijn gasten bezighouden. Zijn 
afscheidswoord en het ‘misschien tot 
ziens op een van onze andere vaar-
tochten’ maken hem en de prachtig 
verzorgde vaartocht onvergetelijk.

Rederij Van Hulst (www.rederijvan-

hulst.nl) heeft, afhankelijk van het 
jaargetijde een veelheid aan dag-
tochten op het programma, ook in 
combinatie met vervoer met een luxe 
touringcar naar de plaats van op- of 
afstappen. De beschrijving van deze 
reis betrof de ‘Paling- en drijvende 
tuinen’ tocht.

Rein Wolters
reinwol@outlook.com  

 Dagcruise blijft een heerlijk uitje   
Rotterdammers kom je overal 
tegen, vaak herkenbaar aan 
het eigen stedelijke taal-
gebruik. Of door links aan 
stadskleur groen-wit-groen in 
kleding of tas. Niet alleen op 
een camping, vakantiepark, 
strand of een bosrijke omge-
ving. Maar ook aan boord van 
cruise- of rondvaartschepen. 
Althans, zo ervaar ik dat tot 
mijn verwondering telkens 
opnieuw. 

 Aan boord was het weer gezellig.   

Mijn oma en opa woonden in de jaren 
tussen 1900 en 1930 in Rotterdam en 
zijn tijdens die jaren verhuisd naar 
Driebergen. Waarom..? Mijn opa was 
aanvankelijk kleermaker, maar kwam 
na het nemen van een ingrijpende 
beslissing te werken bij  Het Spoor.  Op 
zeker moment werd hij overgeplaatst 
naar een andere locatie, wat dus die 
verhuizing tot gevolg had.
Driebergen is nog steeds Driebergen, 
maar wel veranderd, in die zin dat 
er gebroken en gebouwd is, huizen, 
wegen, beplanting, alle lanen en we-
gen en tuinen zijn mooier geworden, 
de bomen hoger en met grotere en 
wijdere kruinen; bloemrijker, mooie 
intense kleuren, verfrissend groen, in 

één woord een groene oase! Als de 
jongste en zwaarste storm in juli 2023 
niet ook vreselijke verwoestingen 
heeft aangericht..! Ik ben er recent 
nog eenmaal geweest, een rondrit 
door heel Driebergen, een verjaarsca-
deautje van mijn zoon Ed, compleet 
met een koffi epauze in  Het Wapen van 
Rijsenburg  aan de Hoofdstraat waar tot 
mijn verassing de tram- of spoorrails 
(waarschijnlijk allang) uit het wegdek 
waren verdwenen..! En een brunch in 
restaurant  Klein Zwitserland  waar de 
Flammkuchen  een gewilde keuze op de 
spijskaart is..! Daar vernamen wij dat 
het  Indische Hutje  dat daar ergens aan 
de andere zijde van de Traay in het 
bos moest staan al veel langer geleden 

was verdwenen..! Ik was benieuwd 
of de  Zwitserse Brug  in het  Driebergse 
Bos  er nog zou zijn..? Dat is-ie..! Hoog 
bogend over een minuscuul watertje, 
uitgevoerd met forse boomstammen 
en dikke boomtakken, gebouwd in 
het begin van de vorige eeuw, of nog 
eerder. Thans sluimerend in een bijna 
serene stilte. Waar zijn de toeristen? 
Ik heb weer bovenop die brug gestaan, 
dicht onder de blauwe hemel, in mijn 
verbeelding denkend aan mijn kinder-
tijd! Herinneringen die blijven.

Parel
Op de Traay, het stuk met de vele 
winkels, heb ik destijds als kwajon-
gen in een van die winkels vuurwerk 
kunnen kopen, notabene in de maand 
augustus: rotjes en donderbussen. 
Weer thuis op straat bij de jongens 
de blits gemaakt… kun je donder op 
zeggen! 
Langs diezelfde Traay ergens 
halverwege strekten destijds twee 
wijde gazons zich uit met daarachter, 
verscholen tussen bomen en grote 
struiken.De Oude Begraafplaats. Mid-
den tussen die gazons was een meter-
slange gebogen houten toeristische 

bank geplaatst. Een picknickplek. Wij 
reden er bijna aan voorbij, de plek is 
volkomen verwaarloosd, gereduceerd 
tot nog slechts donker struikgewas 
met enkele treurende bomen. Jammer, 
een plantaardige dissonant. Echter, 
Driebergen blijft wat al eerder duide-
lijk is geworden, een groene oase, in 

mijn ogen een parel, gesitueerd tussen 
zeg maar Doorn met zijn natuurbad en 
Zeist met zijn Hernhutters.

Chris Bezooijen
chrisbezooijen@gmail.com              

 Groene oase Driebergen toen en nu   
Op station Driebergen uitstappen en allereerst met je koffer-
tje de Hoofdstraat oversteken naar het bos waar vrij vooraan 
een oude koepel, een Citadel, stond en nog staat, gedragen op 
brede hoge pilaren. Samen met mijn zus was het rennen wie het 
eerste op de betegelde vloer precies in het midden naar omhoog 
kon kijken naar wat wij noemden Het Alziend Oog! Daarna een 
wandeling door bos en langs huizen in Driebergen-Rijsenburg 
(Rijsenburg was eerder een van twee kernen en is  in 1931 
samengevoegd tot één gemeente Driebergen-Rijsenburg). Op de 
Wethouderslaan 16 was het eindpunt, daar woonde mijn oma. 
Hier was het geliefde vakantieadres. 

 De Zwitserse brug in Driebergen.   

Zorg op Maat
Werkgebied: Rotterdam-Oost en Capelle a.d. IJssel
Kleine teams met zorg die recht uit ons hart komt

  Informatie: 010 - 212 37 10

Wijkverpleging
Persoonlijke verzorging

24-uurs zorg
Ouderenzorg
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

26 SEP - 1 OKT
luxortheater.nl

De ziel krijgt vleugels

 
 
 

               RIJNMOND 

 

    
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  

Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam  
Tel.: 010-2130986, Fax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl 
                                    www.rynmond.com 

 
 

 
 
 

Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 21 oktober. Uw verzameling 
en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. Taxatie(s) 
op ons kantoor is gratis (na afspraak). 
 
Sinds december 2018 veilen we in Worldhotel Wings vlakbij de 
terminal van Rotterdam The Hague Airport. Een uitstekend nieuwe 
locatie die goed met de auto en openbaar vervoer bereikbaar is.

  

 
U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf 

      brengen. 
 

       DRINGEND GEZOCHT CHINA 
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN  
         VOORMALIGE KOLONIËN. 

 
 

                

 Ook aankoop mogelijk of indien 
gewenst ter veiling met   

 
 

        

           POSTZEGEL- en MUNTENVEILING 

Onze negenentachtigste veiling wordt op 
vrijdag 1 en zaterdag 2 december 2023 gehouden

Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 

Onze firma veilt in Rotterdam sinds 1984. Op de 88ste veiling werden 
weer enorme prijzen gehaald. Vooral China, Nederland klassiek, 
diverse munten en Engelse koloniën brachten zeer goede prijzen op.



Ken je dit nog? 

 295   

 297   Nr.

Nr.

O
Ken je dit nog? Welke herinneringen heeft u aan dit theater? Werkte u er wellicht? Of zag u er een 
voorstelling die u nooit meer zult vergeten? Stond u er op het podium? We zijn weer heel benieuwd 
naar uw herinneringen, anekdotes en verhalen. Stuur ze ons toe, zodat we ze met de lezers kunnen 
delen. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Hoogeveen-
enweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de website www.deoudrotterdammer.nl is de foto 
groter te bekijken.  

Patricia mee als model, zij is een super kapster 
geworden en knipt nog steeds ons haar. Onze 
jongste dochter ging 3 jaar later ook naar die 
school om kapster te worden maar helaas kreeg 
zij zoveel last van exceem dat ze moest stoppen. 
Nu 20 jaar later was ik weer model maar nu 
voor mijn jongste kleindochter ook weer op die-

zelfde school. De geschiedenis herhaalt zich.”
Het was inderdaad de gemeentelijke kappers-
school aan de Benthemstraat, gefotografeerd in 
1984.  

Op de Ken je dit nog-foto nr. 295 kwam slechts 1 (!) reactie binnen. Die was van Fran-
cien de Leede: “Ik denk dat dit de kappersvakschool aan het Hofplein is. In 1989 ging 
onze dochter Bianca naar de mdgo uv(uiterlijke verzorging) en haar vriendin Patricia 
Kley naar diezelfde school maar dan om het kappersvak te leren. Regelmatig ging ik met 
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Eerdere jaren mocht ik op zomerkamp 
naar Gilze-Rijen, maar daar was ik nu 
te oud voor. Wat was ik gelukkig dat 
ik dat jaar mee mocht naar Hoender-
loo, met mijn (nog steeds) beste vrien-
din Gerda, haar drie oudere zusters en 
de verloofde van de oudste, Sjaan.Dat 
was nog een heel gedoe. Enige dagen 
tevoren moesten we onze fi etsen 
afl everen bij een bepaalde afdeling in 
Station DP , het huidige Rotterdam 
Centraal en Ik denk met wat bagage. 

Maar dat is allemaal goed gekomen. 
Ik vermoed dat Jan, de verloofde van 
Sjaan, die natuurlijk een stuk ouder 
was dan mijn vriendin Gerda en ik, 
alles heeft georganiseerd en dat heeft 
hij prima gedaan.

Terplekke kwamen we bij een fl ink 
hoofdgebouw met daarbij een aantal 
barakken met aparte kamers. Gerda en 
ik kregen een kamer voor samen. Er 
was daar ongetwijfeld een wastafel, 

maar dat was dan ook de enige luxe. 
Je wist in die tijd echter niet beter, 
zo betrekkelijk kort na de oorlog. Ik 
herinner mij nog dat we het raam niet 
open mochten laten staan ’s nachts en 
dat ik dat best een beetje eng vond. 
De volgende morgen na het ontwaken 
zei ik tegen mijn vreindin: “We leven 
nog”. Ik hield er dus degelijk rekening 
mee dat we wel eens hadden kunnen 
stikken met dat raam en de deur dicht. 
Het ontbijt en avondeten vond plaats 

in de grote kantineachtige eetzaal.

Bagagedrager
We troffen goed weer en zijn er dan 
ook met onze fi etsen dagelijks opuit 
getrokken, De Hooge Veluwe over. 
Hier en daar heuveltje op en bergje 
af, met de oude tweedehands fi etsen 
zonder versnelling. Op een dag stond 
Bep, één van de zussen, bovenaan 
een heuvel met het pedaal van haar 
fi ets in de hand, afgebroken. Hoe dat 
is opgelost weet ik niet meer. Wel dat 
wij ons de namen hadden gegeven 
van de toen beroemde wielrenners. Ik 
speelde voor Wout Wachtmans. Gerda 
reed in de gele trui. Vooral wij, als 
jongste deelnemers, hadden enorm 
veel plezier. Soms fi etsen we einden, 
zittend op de bagagedrager, in plaats 
van op het zadel. Je kon dan net bij de 
trappers, maar dat deerde niet. Je kon 
de hele wereld aan. We bezochten het 

kleine kasteeltje St. Hubertus en het 
Króller Múller Museum, waar ik voor 
het eerst kennis maakte met de werken 
van Van Gogh en andere kunstenaars.
Jan was onze penningmeester. We had-
den ons zakgeld bij hem ingeleverd en 
hij betaalde de ijsjes onderweg en de 
extra fl esjes Hero limonade ’s avonds 
en hield dat in een boekje netjes bij. 
Die limonade dronken we dan in de 
eetzaal, waar we ’s avonds naar de te-
levisie konden kijken, een wonder nog 
voor ons. Volgens mijn vriendin Gerda 
was het maar een week, maar in mijn 
geheugen leek het wel een maand. We 
hebben gigantische tochten gefi etst en 
enorm genoten. Die zomer van 1954 
kon niet meer stuk.

Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl  

 Fietsen, � etsen en nog eens � etsen...   
Het was 1954, inderdaad, heel lang geleden. Ik was 16 jaar en de grote vakantie kwam eraan. Mijn 
moeder was aan het einde van de oorlog overleden en mijn vader zorgde voor mij. Dat was niet 
eenvoudig, zeker niet omdat de financiën moesten komen van het dorpse tabakswinkeltje dat hij 
bestierde in Overschie, om thuis te zijn voor zijn dochter. Vakanties zaten er niet in. Een week de 
winkel sluiten zou een week zonder inkomen betekenen, laat staan dat hij vakantiegeld zou ont-
vangen.

         

 Op de Hooge Veluwe   
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BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

www.dejongintra.nl/kerstreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom o.b.v. 2 personen en excl. € 37,50 reserveringskosten, 
Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage.

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste kerstmarkten

vanaf p.p.

€ 4395-daagse kerstmarkt busreis
Beieren

vanaf p.p.

€ 259 reiscode: bmleu013-daagse kerstmarkt busreis
Antwerpen, Leuven en Brussel

reiscode: bmvel01

vanaf p.p.

€ 469reiscode: bmend015-daagse kerstmarkt busreis
Zwarte Woud, de Elzas en Basel

vanaf p.p.

€ 569reiscode: bmwen016-daagse kerstmarkt busreis
Wenen

vanaf p.p.

€ 270reiscode: crcr4154-daagse kerstmarkt riviercruise
Düsseldorf, Keulen en Bonn

vanaf p.p.

€ 209reiscode: bmmet013-daagse kerstmarkt busreis
Düsseldorf, Keulen en Duisburg

                               cvu.nl

Herdacht worden
zoals u bent

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Bergweg 287

Rotterdam

Uitvaartcentrum Bergweg

0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

“Kies voor de uitvaart die bij u past.

CVU is er voor iedereen in de regio.”

Een goed verzorgde uitvaart 
voor ieder budget.

Kijk voor meer informatie op de 
website of vraag een folder aan.

Tel: 0181-620115 / 675145

www.uvvw.nl
email: info@uvvw.nl

OF BEL NAAR 0181 - 626 126 OF BEL NAAR 0181 - 626 126
REDERIJFORTUNA.NL REDERIJFORTUNA.NL

BRUNCH- EN DINNER CRUISES STARLIGHT CRUISE
BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, 
koffie, thee, live muziek & entertainment.

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment.

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15 

Sep 17  Okt 1, 29  
Nov 12  Dec 10, 26*
Jan 7, 28

Sep 16, 30  Okt 14*, 28
Nov 11*, 25 Dec 15*, 25*, 31*
Jan 27

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00 

€ 49,50 

€ 67,50

Vanaf

Vanaf

* Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaartijden

STARLIGHT CRUISE
VANAF

P.P.

VANAF
VANAF

P.P.

€89,50

ZATERDAG 14 OKTOBER

INCL.  PROSECCO  -  TAFELGARNITUUR  -  LUXE WARME EN 
KOUDE HAPJES  -  LIVE MUZIEK & ENTERTAINMENT

O’G3NE
MET ALS HOOFDACT

Wilt u nog
even

een 
eerdere krant

teruglezen?

lekker

W

rrdd
er

eeeeeeeeeeeeerrr
ttttte

Deze is ook 
online te bekijken!

www.deoudrotterdammer.nl



Nu we bezig zijn met ons tes-
tament krijgen we de sugges-
tie om een opvullegaat op te 
nemen in ons testament; dat 
zou gunstig kunnen zijn. Kunt 
u uitleggen waarom?

De opvul- en afvullegaten lijken zich 
in een toenemende belangstelling te 
kunnen verheugen. We zien ze steeds 
vaker in testamenten voorbij komen 
en krijgen er ook meer vragen over. 
Eigenlijk is het niet zo heel ingewik-
keld. Met een opvullegaat vult u de 
vrijstellingen voor de erfbelasting van 
de erfgenamen op. Omdat de langst-
levende partner een grote vrijstelling 
heeft van €723.526 in 2023 en kinde-
ren een vrijstelling van ieder €22.918, 
kunt u op die manier de nalatenschap 
zo verdelen dat er minder en vaak 
zelfs geen erfbelasting verschuldigd 
is. Het afvullegaat wordt gebruikt 
voor het geval de nalatenschap toch 
groter is dan alle vrijstellingen. Met 
het afvullegaat zorgt u ervoor dat 
optimaal gebruik wordt gemaakt van 
het laagste belastingtarief; u vult dus 

zoveel als mogelijk op tot €138.642 
(2023). Is er dan nog meer vermogen 
in de nalatenschap dan zit er niets 
anders op dan te betalen wat verschul-
digd is. In de praktijk zien we vooral 
het opvullegaat toegepast worden. Dat 
is ook niet zo vreemd want de meeste 
nalatenschappen zijn niet groter dan 
€500.000 en met een langstlevende 
en twee kinderen biedt opvullen 
voldoende mogelijkheden. 

Dat het opvul- en afvullegaat opge-
nomen wordt in het testament is ook 
omdat het een keuzelegaat is en u er 
dus geen of niet vollédig gebruik van 
hóeft te maken. Blijkt u echter toch 
rijker te zijn dan eerder gedacht, be-
staat wel de mogelijkheid om hiervoor 
te kiezen. Er is dus veel vrijheid in het 
toepassen van het legaat.

Maar het is niet alleen maar Hosanna. 
Wordt er veel van de nalatenschap 
doorgeschoven naar de langstle-
vende echtgenoot vanwege de hoge 
vrijstelling dan erven de kinderen dus 
minder. Dit zal er in de meeste geval-
len toe leiden dat ze dit alsnog krijgen 
na het overlijden van de langstle-
vende echtgenoot waardoor op dat 
moment aanzienlijk meer erfbelasting 
verschuldigd zal zijn. Is een nalaten-
schap €250.000 en wordt er optimaal 
opgevuld, dan erven de kinderen ieder 
€22.918 en de langstlevende echt-
genoot de rest. Overlijdt vervolgens 
de langstlevende echtgenoot dan is 
de nalatenschap €500.000 min €2 x 
€22.918 = €454.164 / 2 = €227.082. 
Dit betekent dat er €65.500 belast 
is met 20% erfbelasting terwijl, als 
ze bij het eerste overlijden minder 
hadden opgevuld, ze 10% erfbelasting 
minder hadden betaald; toch €6.550 
per persoon. Het is dus oppassen met 
het opvullegaat.

Maar of het nu om het toepassen van 
rente over de vorderingen gaat of het 
toepassen van het opvullegaat of het 
opheffen van de wettelijke verdeling, 
een goed advies vooraf én op het 
moment dat het speelt blijft nodig om 
het optimale resultaat te behalen.  

 Opvullen of afvullen   
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Schenken aan de partner
Woont u samen of bent u met huwe-
lijkse voorwaarden getrouwd (koude 
uitsluiting) dan kan het in het kader 
van estate planning/vermogensover-
heveling zinvol zijn te schenken 
aan de partner. Schenkt u aan uw 
partner dan is er een vrijstelling van 
€2.418 in 2023 en is er tot €138.642 
10% schenkbelasting verschuldigd, 
daarboven is het tarief 20%. Als u in 
gemeenschap van goederen getrouwd 
bent dan heeft schenken geen zin. U 
schenkt dan immers  steeds de helft 
van wat de ontvanger zelf al heeft en 
wordt u ook weer eigenaar van wat u 
zelf schenkt. Bent u na 1 januari 2018 
volgens de wet getrouwd dan schenkt 
u het beste uit eigen vermogen want 
schenkt u uit de beperkte gemeen-
schap dan is dat hetzelfde als bij 
gemeenschap van goederen.

Geen loon voor de executeur
Is in het testament van de overle-
dene geen loon toegekend aan de 
executeur, dan krijg je ook niks. Voor 
familie of goede vrienden is dat geen 
probleem, al helemaal niet wanneer 
zij mede-erfgenaam zijn. Lastiger 
is het wanneer er een professionele 
executeur gevraagd wordt de afwik-

keling over te nemen; ook die krijgt 
dan geen loon en zal waarschijnlijk 
zonder loon zijn werk niet aanvan-
gen. De rechter kan op verzoek van 
de executeur alsnog een loon toeken-
nen. Om de gang naar de rechter te 
voorkomen, is het raadzaam om als er 
een professionele executeur wordt be-
noemd in het testament op te nemen 
dat deze recht heeft op loon. Meestal 
wordt daarbij opgenomen: een voor 
de beroepsgroep gebruikelijk loon.

Legaat voor stiefkleinkind
Heeft een kind of hebben meerdere 
kinderen niet alleen eigen kinderen 
maar ook kinderen van de partner 
uit een eerdere relatie, dan kunt u 
overwegen om ook die kinderen (uw 
stiefkleinkinderen) een legaat toe 
te kennen. De vraag is dan of deze 
dezelfde vrijstelling hebben als een 
eigen kleinkind. Uit de Successiewet 
blijkt dat dit inderdaad het geval is. 

Stiefkleinkinderen hebben net als 
eigen kleinkinderen dezelfde vrijstel-
ling schenkbelasting (€2.418 in 2023) 
en erfbelasting (€22.918 in 2023). 
Voorwaarde is wel dat ze als zodanig 
opgenomen worden in het testament 
en dat de relatie met het eigen kind 
niet door echtscheiding is ontbonden.

Verwerpen of aanvaarden
Steeds vaker aanvaarden erfgena-
men hun nalatenschap benefi ciair. 
Dat doen zij om niet voor eventuele 
schulden van de nalatenschap op te 
draaien. Komen ze er na enige tijd 
achter dat er echt meer schulden dan 
bezittingen zijn, dan is verwerpen 
geen optie meer. Dan moet de nala-
tenschap volgens de regels van het 
vereffenen worden afgewikkeld; niet 
eenvoudig. Verstandiger is eerst goed 
uit te zoeken waaruit de nalatenschap 
bestaat alvorens een besluit te nemen 
hoe de nalatenschap te aanvaarden.

Uit de praktijk

Wij beantwoorden ieder jaar vele vra-
gen en veel daarvan beginnen met “Ik 
heb een korte vraag”. Die blijkt meestal 
minder kort en minder eenvoudig dan 
de vragensteller dacht. Soms omdat het 
testament meer bepaalt dan alleen dat 
ene onderdeeltje waar de vraag over 
gaat, soms omdat de wet nu eenmaal 
vóór gaat voor wat zelf bedacht of lo-
gisch lijkt en soms omdat de vragenstel-
ler alleen aan de eigen belangen heeft 
gedacht. Bij het schrijven van onze 
artikelen voor de Oud Rotterdammer of 
Plus magazine komen wij zelf regelma-
tig woorden te kort om iets echt goed 
uit te leggen. De oplossing is dan het 
onderwerp te beperken. Helaas kan dat 
bij de afwikkeling van een nalatenschap 
niet want die moet immers afgewikkeld 
worden volgens de regels van de wet 
of het testament. Dat kan betekenen dat 
een vragensteller opnieuw moet begin-
nen en/of met hulp herstelt wat eerder 
fout ging. Vanaf het begin werken 
volgens de regels van het spel is altijd 
het meest verstandig. Anders moet u 
achteraf corrigeren. Dat kost doorgaans 
meer energie, geld en emoties dan u 
lief is. Is dat niet voldoende gebeurd, 
dan is dit voor de vragensteller soms 
frustrerend; hij of zij dacht zo goed 
bezig te zijn. Met goede uitleg en zo 
nodig ondersteuning is het afwikkelen 
dan gelukkig aan de hand van de juiste 
informatie weer goed op te pakken. Uit-
eindelijk worden alle erfgenamen daar 
beter van. Voor ons is een ‘eenvoudige’ 
vraag oplossen altijd weer een puzzeltje 
waar we aardigheid aan beleven.  

?

Zelf plukken
Nu de appels en peren weer 
geoogst worden, is het een leuk 
uitje om zelf appels en peren te 
gaan plukken en daar dan weer de 
nodige appelmoes, taarten of ander 
lekkers van te maken. Op internet 
zijn vrij gemakkelijk zelfpluk 
adressen te vinden.

Blijven besparen
De prijs voor energie is nu mis-
schien wat lager dan in de vorige 
winter. Het blijft noodzakelijk om 
zuinig aan te doen of beter: niet te 
verspillen. Op het internet vindt u 
vele bespaartips, maar de gemak-
kelijkste bespaartips zijn toch de 
kachel een graadje lager (als het 
kan), de deuren gesloten houden en 
een tochtstrip bij het raam. Maak 
gebruik van de ervaringen van 
vorig jaar en houd uw centen in 
uw zak. 

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

Westhavendomein B.V. • Westhavenplaats 40a • 3131 BT Vlaardingen 
 Tel.: 010-2477477 • E-mail: info@westhavendomein.nl

Volledige ontzorging voor vastgoedeigenaars en VvE’s

www.westhavendomein.nl

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*	Afvoer restboedel in eigen beheer.
*	Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

  Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

plechtigheid en condoleance (90min) 
kosten crematie, aangifte overlijden, 
50 consumpties. 

- Uitvaart compleet € 4750,-
- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Incl. alle koelingskosten.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,             
  uitvaartkist, 50 kaarten (incl. postzegels)

Budget uitvaart  € 1575,-

Basis uitvaart
v.a € 3500,-

Hulp nodig bij het
regelen van online zaken?

Kom gratis naar Informatiepunt Digitale Overheid in de bieb.

Locaties en tijden: www.bibliotheek.rotterdam.nl/digitaal
of bel 010 - 2816100

Ontmoet Lees DoeLeer Vraag
 

BTR REIZEN www.BTRreizen.nl 
  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

Autovakan�es All Inclusive e  
Naar gastvrij hotels met een heerlijke  
All Inclusive vakan�e met ‘s avonds gra�s drankjes 

Busvakan�es All Inclusive e  
Luxe bus excursievakan�es met veel extra’s 
naar gastvrij hotels op de mooiste plekjes!  

Autovakan�es arrangementen n  
Autovakan�es met aantrekkelijke arrangementen  
voor leuk vermaak �jdens uw vakan�e 

Fietsts-s  s- & wandelvakan�eses 
Fietsen & wandelen in de mooie toeris�sche streken 
en natuurgebieden, geselecteerd door BTR Reizen 

Riviercruiseses 
Riviercruises over Europa’s mooiste rivieren, 
volledig verzorgd, mooie vaarroutes & programma 

Kersts -t  t- & nieuwsjaarsreizenen 
Sfeervolle autoreizen, busvakan�es & riviercruises  
met kerstprogramma’s 

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

Tel. 
06-19160110 / 010-8485408

VOOR AL UW REPARATIES VAN
UW COMPUTER OF LA LA L PTOP.

info@computerstoday.nl     www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS

DE OUD-ROTTERDAMMERTJESDE OUD-ROTTERDAMMERTJES



Na het lezen van de memoires kreeg 
Gottfried een totaal ander beeld van 
zijn vader. De basis was een toevallige 
ontmoeting tussen zijn vader en Eva 
Anna Paula Braun (1912-1945). Zij 
veroorzaakte een breekpunt in het le-
ven van Wouter en was de oorzaak dat 
hij zonder zijn gezin naar Nederland 
moesten vluchten. Eva von Braun 
was vanaf 1933 de vriendin, en kort 
voordat ze in Berlijn op 30 april 1945 
samen zelfmoord pleegden, zelfs de 
wettige vrouw van dictator Adolf Hit-
ler. Nederlander Wouter Gelaudemans 
had in het bijzijn van de vrouw stoute 
dingen over haar ‘herr’ Hitler geroe-
pen en dat kwam hem duur te staan. 
Zoon Gottfried heeft van de schrijverij 
van zijn vader een uitsluitend voor 
zijn familie bestemd boek samenge-
steld, onder de titel ‘To Remember’. 
Rein Wolters mocht het lezen en van 
de inhoud een samenvatting schrij-
ven voor De Oud-Rotterdammer. De 
Nederlands/Duitse familiegeschiede-
nis van Gelaudemans heeft als basis 
de enorme werkloosheid in Nederland 
in de jaren dertig van de 20ste eeuw. 
De crisisjaren waren extra groot in 
Rotterdam. Voor Wouter Gelaude-
mans reden voor een vaarwel aan zijn 
geboortestad en verhuizen naar het 
dorp Oberlahnstein langs de Rijn in 
Duitsland, waar hij als chauffeur aan 
de slag kon. Daar leerde Wouter zijn 
vrouw Johanna Jung (1906 – 1984) 
kennen en na hun huwelijk kregen 
ze Rosemarie (1930-2014), Gottfried 
(1934) en Ben (1938) als nazaten. 
Noodgedwongen vluchtte Wouter in 
1939 terug naar Nederland, naar de 
Katendrechtse Rechthuislaan 24a op 
het Rotterdamse schiereiland.

Kunstenaar
Dat kon Gelaudemans door de hulp 
van zijn vrienden Jan en diens broer 
Dolf Henkes (1903-1989). Roelof Lu-

cas Johannes (kortweg Dolf) Henkes 
bevond zich toen aan de vooravond 
van zijn bekendwording als vader-
lands kunstenaar. Hij realiseerde meer 
dan vierduizend bijzondere kunst-
scheppingen in zijn Katendrechtse 
etagewoning.
Wouter Gelaudemans schreef op: 
“Onderweg van Palts naar huis stopten 
we de vrachtwagen in Oberwesel om 
even uit te blazen op een terras. Mijn 
bijrijder was een gekende volbloed 
Nazi, dat was overduidelijk van 
discussies en eerdere gesprekken. 
Tegenover ons zat een knappe vrouw. 
Ze blikte en knikte in onze richting en 
vroeg of ze aan onze tafel mocht zit-
ten. Natuurlijk, gezellig. We dronken 
het ene glaasje na het andere leeg en 
werden steeds spraakzamer. Opeens 
had ze het over Adolf Hitler en ze 
vroeg of ik mensen kende die tegen 
hem waren. Het is toch zo’n eerlijke 
man, wond ze er geen doekjes om. Bij 
mij aan het verkeerde adres. Zonder 
omwegen zei ik dat haar verheerlij-
king nergens op sloeg en dat er op 
aarde geen grotere opschepper en 
leugenaar te vinden was als die Führer 
van haar. Ze wilde weten wie ik dan 
wel was om zoiets te beweren. Dat zei 
ik en ze stelde zich vervolgens voor 
als Eva Braun, de gezelschapsdame 
van Adolf Hitler (1889-1945), Joseph 
Goebbels (1897-1945) en Hermann 
Göring (1893-1946).”

Oogarts
“We hadden een behoorlijke slok op. 
Ik vroeg Eva wat meer te vertellen 
over die drie kerels en of ze wel eens 
naar Wiesbaden ging. Ze vertelde er 
elke week te zijn. Hitler was dan bij 
een broer van Goebbels, die er oogarts 
was. Daarom waren elke woensdag 
alle straten in die omgeving afgeslo-
ten. Dat betekende telkens omrijden 
met de vrachtwagen. Mijn bijrijder 

trapte meermaals vergeefs waarschu-
wend op mijn voeten om mijn mond te 
houden. Tot onze verbazing zei ze dat 
ze nog niet eerder iemand had ontmoet 
die zo openhartig en radicaal tegen 
Hitler was. Ze wilde ook een nieuwe 
afspraak, betaalde alle drankjes en 
aangeschoten reden we haar de berg 
op, waar ze woonde. Terug onderweg 
zei mijn bijrijder dat ik het verder wel 
kon schudden. Nou gaat barbertje han-
gen, voorspelde hij. Voor mij was het 

echter een reuze dag, ik had eindelijk 
mijn gal uitgekotst. Op de zondag na 
de ontmoeting belde een kameraad aan 
in zijn functie van Sturmbahnführer 
met de boodschap dat ik later op die 
dag in 1939 zou worden gearresteerd. 
Maar dat weet je niet van mij, zei 
hij nog. Waarschijnlijk verlinkt door 
Eva Braun of wellicht verraden door 
mijn bijrijder. Dus koffer pakken en 
dag lieve vrouw en kinderen. Met de 
trein naar Düsseldorf, daar op een 
schip naar Amsterdam en toen met 
de trein naar Rotterdam. Er was een 
aanhoudingsbevel uitgevaardigd, maar 
de tamtams trommelden toen nog niet 
zo snel. Dus verliep mijn reis redelijk 
en zonder problemen. Eenmaal in 
Nederland had ik niets anders in mijn 
hoofd dan vrouw en kinderen hier 
krijgen. Dolf en Jan Henkes hielpen 
met hulpbrieven aan de Nederlandse 
consul in Frankfurt. Die rotvent deed 
echter niets aan ons probleem. Uitein-

delijk lukte hun overkomst later in dat 
jaar wel.”

Afweergeschut
“Dan die mooie meimaand in 1940 
met op de 14de het verschrikkelijke 
en vernietigende Duitse bombarde-
ment op Rotterdam door die vuile 
hufterbende. Ik was bij de Duitse 
inval werkzaam bij de fabriek van 
Rommenhöller Koolzuur en Zuurstof 
tussen de Rijnhaven en Brede Hil-

ledijk en zette alle machines stop om 
explosies te voorkomen. Ik kon niet 
weg en stuurde daarom een stoker om 
te kijken of in de Rechthuislaan alles 
goed was. Alles was onveranderd en 
om tien uur ‘s avonds kon ik naar huis. 
Voor de veiligheid sliepen we beneden 
bij Berkhout, de buren. We leefden 
onder een enorme spanning tussen 
het gebulder van afweergeschut en de 
fraaiheid van lichtkogels. Telkens als 
ik van mijn werk kwam, zat iedereen 
op de trap de rozenkrans te bidden. 
Ik zei, en nou naar boven, afgelopen. 
Daar zaten we dan met kaarsen en 
een olielampje. Alles potdicht, op 
straat zijn mocht niet na 18.00 uur. 
Eerder was ik op mijn werk geklom-
men naar 22 meter hoog en keek uit 
over de stad. Kogels vlogen om mijn 
oren, gek genoeg was ik niet bang. 
Onze mariniers knalden er lustig op 
los. Prachtige en moedige kerels. Het 
waren helden en de beste soldaten 

van Nederland. Een terug was er 
voor hen niet, ondanks de overmacht 
van de Duitsers met hun modernste 
wapens. De mariniers schoten er lustig 
op los in de richting Waalhaven over 
Katendrecht heen. Ik ruimde op dat 
moment rustig de oorlogsschade van 
het bakkerijpand in onze straat. Pater 
Van Stierum van de kapel riep dat ik 
maar beter weg kon wezen. De mof-
fen verordonneerden na de overgave 
van Nederland dat alle fabrieken een 
bedrijfsbrandweer moesten hebben. 
Of ik wilde of niet, ik werd gebom-
bardeerd tot bedrijfsbrandweercom-
mandant. Bij ‘nee’, waarschuwde mijn 
baas, dan ga je naar Duitsland. Hoe 
kon-ie, notabene een Nederlander.’’
“Het was ondertussen 1942 en wat 
rustiger aan het front, met een wel al-
maar slinkende voedselvoorraad. Oma 
Gelaudemans was nieuwsgierig naar 
hoe het ging bij de familie in Lahn-
stein. Om te reizen was een visum 
nodig, verkrijgbaar bij een nazipost op 
de andere oever van de Nieuwe Maas. 
Ik kreeg het papiertje, maar oma niet, 
ze weigerde de Hitlergroet te brengen. 
Dus alleen naar Lahnstein, waar ik me 
elke dag moest melden bij de politie-
post voor een stempel.
De reis terug met de trein vanuit Lahn-
stein duurde 24 uur, overstappen in de 
ene stoptrein na de andere. In Rotter-
dam aankomen was het 12 ‘s nachts. 
Gelukkig had ik een pasje om buiten 
de spertijd op straat te mogen zijn. 
Telkens werd ik op mijn voettocht 
naar de Rechthuislaan aangehouden 
voor controle. Met die twee loodzware 
koffers was ik twee uur onderweg. 
Mijn armen waren zo uitgerekt, leek 
het, dat ik moeiteloos mijn tenen kon 
aanraken.’’
Het leven van de ouders Gelaudemans 
eindigde met een natuurlijke dood, 
bizar was in hetzelfde uur op dezelfde 
dag en jaar in het Moezelplaatsje 
Bornhoven: 24 juni 1984. (Reacties: 
reinwol@outlook.com)

‘Verlinkt aan Hitler door Eva Braun’
In de op 14 mei 1940 door de Duitsers weggebombardeerde 
Rotterdamse Kruisstraat stond – 38 jaar eerder – de wieg van 
Wouter Gelaudemans (1902 – 1984). Na zijn pensionering ver-
trouwde hij een verkort levensverhaal toe aan papier, wat echter 
in de vergetelheid raakte. Pas na zijn dood kwam zoon Gottfried 
in het bezit van 30-a4tjes met het bijzondere levensverhaal. Toen 
werd helder dat Wouter Gelaudemans veel heeft betekend voor 
zijn familie en buren, maar ook voor de gehele bevolking van 
Katendrecht en omringende buurten. Activiteiten waarvan zoon 
Gottfried (gjgelaudemans@gmail.com ) volstrekt geen weet had.
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Met trotse collega’s in 1938 op de kiek bij de fabriek. Rechts Wouter Gelaudemans

De Rechthuislaan op Katendrecht vulde het leven van de familie Gelaudemans

Adolf Hitler en zijn minnares Eva Braun enige weken voordat zichzelf van het leven beroofden. 
Foto’s verzameling Gottfried Gelaudemans
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Paradijs voor verzamelaars en koopjesjagers
  Zaterdag 9 september wordt in Schiedam weer de 
Schiedamse Boekenmarkt gehouden. Je vindt er onder 
meer een uitgebreid aanbod aan boeken over Rotterdam 
en omstreken, Nederlandse en buitenlandse literatuur, 
kinderboeken, strips, thrillers, kunstboeken, biografi eën, 
kookboeken, geschiedenisboeken, (streek)romans, enz. 
Zowel voor verzamelaars als voor koopjesjagers is er 
volop keuze. Voor muziekliefhebbers is er ook een ruim 
aanbod aan elpees en cd’s. Toegang is gratis. (Zie ook 
elders op deze pagina’s.)

Open Monumentendag in Rotterdam biedt buitenkansjes
  Als u nog nooit in de middeleeuwse Laurenskerk, de 
door UNESCO als Werelderfgoed aangemerkte Van Nelle 
Fabriek of het Witte Huis (de eerste wolkenkrabber van 
Europa!) geweest bent, dan heeft u daar tijdens het 
monumentenweekend van Open Monumentendag, op 9 
en 10 september, alle gelegenheid toe. Maar ook als u 
deze gebouwen al kent is er nog genoeg te ontdekken. 
Wat dacht u bijvoorbeeld van het WTC, dat ondanks zijn 
moderne voorkomen toch een vooroorlogs rijksmonu-
ment is; het monumentale clubhuis van Roeivereniging 
Nautilus (met óók een monumentale vloot van zo’n 
10 schepen); het markante hotel-restaurant Het Witte 
Paard in Tuindorp Vreewijk; het Bouwcentrum; molen De 
Speelman of de Islamic University of Applied Sciences aan de Bergsingel? U ziet het: er is keus genoeg! (Zie ook 
elders op deze pagina’s.)
    U kunt dit jaar ook weer op eigen houtje op pad met de nieuwe monumentenroute. Dit jaar neemt de route u mee 
door de wijk Charlois, waar u kennismaakt met de vele gezichten van het stadsdorp. Het is een fi etsroute van circa 
6 kilometer, die begint aan de zuidkant van de Maastunnel en eindigt bij De Oliphant aan de Kromme Zandweg. De 
nieuwe monumentenroute is gratis te downloaden op omdrotterdam.nl. 

Van Davina Michelle tot ChefSpecial op Opperdepop
  Het Opperdepopfestival in Bergschenhoek heeft dit jaar 
een fraaie ‘line-up’, zoals dat heet. De organisatie is er in 
geslaagd om voor de derde editie van het festival op 8 
en 9 september gerenommeerde artiesten te strikken. Op 
vrijdag betreden Davina Michelle, Racoon, Milow, Douwe 
Bob en S10 het podium? Op zaterdag kunnen bezoekers 
genieten van Chef’Special, Di-Rect, Son Mieux, Joël 
Borelli, Handsome Poets en Flemming.

Jazzmiddag met Dutch Swing College Band op ss Rotterdam
  De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan! Zondagmiddag 17 sep-
tember om 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde 
Dutch Swing College Band met als voorprogramma de Biggles Big Band. Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhis-
torie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank Sinatra en Count Basie hebben op het voormalige cruiseschip 
opgetreden. De Dutch Swing College Band zet deze traditie voort. Toegangskaarten zijn te bestellen via www.dsc.nl 
of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. De vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht, 
dus wees er snel bij want: op=op!

Overal in de stad kunst te bekijken
  Tijdens het Groot Rotterdams Atelier Weekend op 16 en 
17 september kunt u overal in de stad terecht om gratis 
naar kunst te kijken. In kleine en grote ateliers. Rotterdam 
kent een groot aantal ateliercomplexen: gebouwen waar 
meerdere kunstenaars hun werkruimte hebben. Het gaat 
vaak om leegstaande kantoorpanden of prachtige oude 
schoolgebouwen. Sommige panden zijn al tientallen jaren 
in gebruik als atelier en werkplaats maar er zijn ook heel 
tijdelijke onderkomens.
Stuwende kracht achter het Groot Rotterdams Atelier Week-
end is Piet de Jonge, voormalig conservator moderne kunst 
van het Museum Boijmans van Beuningen.

 Zaterdag 9 en zondag 10 september

Open Monumentendag in Rotterdam
  Op zaterdag 9 en zondag 10 september openen veel Rotterdamse monumenten weer hun deuren 
voor het publiek tijdens Open Monumentendag Rotterdam. Dit jaar is het thema ‘Levend erfgoed’. 
Twee dagen lang kunnen bezoekers genieten van een overvol programma van rondleidingen, 
lezingen en meer. Met meer dan 50 deelnemende monumenten. Het volledige programma staat op 
de website omd@rotterdam.nl

    Zaterdag 9 september

Orgelconcert in Sint Lambertuskerk op Open Monumentendag
  Zaterdag 9 september om 14.00 uur is er op Open Monumentendag 
een orgelconcert in de Sint Lambertuskerk. Titel: De geheimen van het 
Maarschalkerweerdorgel. Met uitleg over het orgel, concert door organist 
Johan den Hoedt en bezoek aan de speeltafel en de kinderworkshop met 
het doe-orgel. St. Lambertuskerk, Oostzeedijk Beneden 1-3, Rotterdam-
Kralingen. Vrije toegang/collecte na afl oop. Aanmelden voor kinderactivi-
teit via www.venster-op-muziek-lambertus.com  

    Vrijdag 8 en zaterdag 9 september

Opperdepop Festival in Bergschenhoek
  In het Annie M.G. Schmidtpark in Bergeschenhoek wordt vrijdag 8 en zaterdag 9 september weer 
het Opperdepop Festival gehouden. Bezoekers van alle leeftijden kunnen dit weekend genieten van 
de beste Nederlandse artiesten, heerlijke gerechten van restaurants uit de regio en een verras-
sende culturele programmering. Voor kinderen is er van alles te doen in de kids- en jeugdtent, 
volwassenen kunnen zich uitleven in de silent disco of bij de silent pubquiz. (zie ook elders op deze 
pagina’s.)

    Zaterdag 9 september

Schiedamse boekenmarkt op Land van Belofte
  Boekhandel Louis Tinner organiseert op zaterdag 9 september weer de Schiedamse boekenmarkt, 
waar je kunt rondstruinen langs kraampjes met tweedehands boeken en vinyl. De Schiedamse 
boekenmarkt wordt gehouden op Het land van Belofte (het plein tussen de Albert Heijn en het 
Broersvest) van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

    Zaterdag 16 en zondag 17 september

Groot Rotterdams Atelier Weekend
  Bezoek op 16 en 17 september uw favoriete ateliers in Rotterdam. Kunstenaars openen voor de 
vierde keer hun deuren tijdens het Groot Rotterdams Atelier Weekend. Ditmaal met 895 deelne-
mende kunstenaars in uiteenlopende disciplines. Van Crooswijk tot Charlois en van Hillevliet tot 
Hillegersberg. Iedereen is welkom. Kijk op grootrotterdamsatelierweekend.nl voor de locaties en 
extra programmering. Op de locaties liggen ook gratis boekjes met informatie over de kuntenaars 
en de ateliers.

    Zondag 17 september

Dutch Swing College Band en Biggles Big Band aan boord ss Rotterdam
  In de Queens Lounge van ss Rotterdam 
spelen zondagmiddag 17 september 
vanaf 16.00 uur de Dutch Swing College 
Band en de Biggles Big Band. info/ver-
koop: Nationale Theaterkassa www.ntk.
nl 0900-9203
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CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater wil ik graag wat 
toevoegen. Wat is er in dat deel van 
Rotterdam, waar ik geboren ben in de 
Wieringerstraat en opgegroeid, toch 
veel veranderd. Langs het ”landje” 
met wilde bloemen en kruipgras en 
op de achtergrond het Witte Dorp liep 
ik als kind naar de kleuterschool in 
de Jagerslaan. Op jonge leeftijd ging 
ik al mee naar een ballet voorstelling 
in de oude Schouwburg aan de Aert 
van Nesstraat in Rotterdam. De magie 
van het theater is bij mij nooit meer 
verdwenen. Dus, wat een verrassing 
toen er een heus theater op Zuid werd 
gebouwd. Weg was het wilde plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! Voorstellingen waaronder het 
toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne 
Frank’ (uit respect voor de families 
geen applaus). De musical Hair en een 
opera komen zo in mijn herinneringen 
op. Ook het proeven “backstage” en 
op het toneel staan is mij bij gebleven. 
Ter gelegenheid van de pensionering 
van Mej. den Daas, directrice van 
de toenmalige Kweekschool voor de 
opleiding tot kleuterleidster, hebben 
docenten en leerlingen de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   
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Rotterdamse Bijnamen Tramtour
  Stadsgids en schrijver Herco Kruik verzamelt de bijnamen die Rotterdammers geven aan de gebouwen, straten, 
bruggen, kunstwerken enzovoort. Die verzameling telt inmiddels zo’n 1.500 (!) bijnamen, de één populairder 
dan de andere uiteraard, maar altijd op en top Rotterdams. Hij vertelt over de meest populaire benamingen 
(zoals De Koopgoot, De Kuip, Het Potlood), maar ook vele minder bekende bijnamen komen voorbij tijdens een 
tramtour van 1,5 uur door grote delen van de stad. De ludieke en humoristische tour wordt verreden met een 
nostalgische vierasser-tram uit de jaren ‘30. Dit najaar kunt u mee op zaterdag 28 okt en zaterdag 18 nov 2023 
om 11.00 u, 13.00 u of 15.00 u. De tour duurt 1,5 uur en de prijs is € 15,- p.p. Meld u aan via www.scheurmail-
rotterdam.nl.

Zes zondagochtendconcerten in De Doelen
  Hij is altijd een zeer graag geziene gast tijdens de Zondagochtendconcerten in 
De Doelen: Jan Vayne. De virtuoze pianist neemt u zondag 12 november mee 
in een meeslepende muzikale reis tijdens zijn indrukwekkende soloconcerten. 
Pure, sfeervolle concerten die klassieke muziek toegankelijk maken voor een 
groot publiek. Dit doet hij door bijvoorbeeld ook klassieke en populaire muziek te 
combineren. Hij neemt u deze ochtend mee door eeuwen, landen en muziekgen-
res. Met zijn onbegrensde techniek en op een interactieve manier – in dialoog met 
zijn publiek – ontstaat er door de improvisaties onverwachte en volstrekt unieke 
muziek. Elders op deze pagina’s meer over het concert van Jan Vayne.
Na het concert van Jan Vayne staan nog de volgende zondagochtendconcerten gepland. Meezingconcert de 
Wannabiezz (10 december), een Schotse ochtend met Rapalje (17 december), White Christmas in De Doelen 
(24 december), Tour de Toon – Ode aan Toon Hermans en Van Smartlap tot Opera (10 maart).

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op 
zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk geble-
ven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud 
papier? U bent niet de enige met vragen over een 
verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansicht-
kaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction 
Europe elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of 
haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de Heri-
tage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop 
of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens 
ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje 
of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog 
wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en 
militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met 
betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. 
Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij 
Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie.Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot 
verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944. Donderdag 27 april is Heritage Auction Europe gesloten.

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden 
die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op 
een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met 
vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. 
Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg 
verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk 
waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloop-
dag. Wie deze dag zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 
10.00 en 14.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. Donderdag 27 april is 
Heritage Auction Europe gesloten.

8,9 en 10 september: Drie dolle dagen voorraad voordeel
  Lange levertijden van auto’s, kan dat inmiddels niet sneller? Zeker wel! Tijdens het weekend van 8, 9 en 10 
september presenteert Auto Hoogenboom haar uitgebreide assortiment auto’s, die zeer scherp zijn ingekocht en 
direct uit voorraad leverbaar zijn. Het gaat om nieuwe auto’s van de merken Volkswagen, Audi, SEAT en Skoda. 
Zowel volledig elektrische, plug-in hybride als benzine auto’s. Doordat de modellen op één locatie bij elkaar 
staan, kunnen consumenten gemakkelijk de verschillende uitvoeringen en kleuren met elkaar vergelijken. De 
voorraadmodellen (meer dan 500) hebben duizenden euro’s prijsvoordeel. Wanneer u beslist, rijdt u binnen 14 
dagen in uw nieuwe auto is de belofte bij veel modellen.De moeite waard dus om eens een kijkje te nemen in de 
showroom van Auto Hoogenboom aan de Autostrada in Rotterdam Noord. 

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

    Zaterdagen 28 oktober en 18 november

Rotterdamse Bijnamen Tramtour: 28 okt en 18 nov 2023
  Deze populaire tour wordt dit 
winterseizoen weer georgani-
seerd op zaterdag 28 oktober 
en zaterdag 18 november 
2023. U hoort onderweg tal-
loze bijnamen, anekdotes en 
wetenswaardigheden tijdens 
een tramtour van 1,5 uur met 
de historische vierasser-tram. Inschrijven kan www.scheurmailrotterdam.nl

    Zondag 12 november

Zondagochtendconcert Jan Vayne in De Doelen
  Pianist Jan Vayne opent zondag 12 november de reeks zondagochtendconcerten van komend 
seizoen in De Doelen in Rotterdam. Kaarten en meer informatie via www.zondagochtendconcerten.
nl of tel. 010-4225244.

    8,9 en 10 september

Drie dolle dagen voorraad voordeel 
  Lange levertijden van auto’s, kan dat inmiddels niet sneller? Zeker wel! Tijdens het weekend van 
8, 9 en 10 september presenteert Auto Hoogenboom haar uitgebreide assortiment auto’s, die zeer 
scherp zijn ingekocht en direct uit voorraad leverbaar zijn. www.autohoogenboom.nl/acties/drie-
dolle-dagen-voorraad-acties/

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op 
kantoor. Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 
16.00 uur.

    Elke donderdag

Kunst en curiosa
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein 
elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoorde-
len. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 
7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor 
meer inlichtingen: bel 030-6063944. 
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Niet tevreden met uw multifocale bril?
Tilt u de bril op tijdens het lezen?
Kijken uw brillenglazen niet prettig?
Ervaart u hoofdpijn en vermoeide ogen?

En krijgt u te horen dat u er nog aan moet wennen?

P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl ●Metrohalte Hesseplaats

Niet tevreden met uw multifocale bril?
GGrraattiiss
bbrriillaa

nnaallyy
ssee

vveerrlleennggdd tt//mm 

3300--0099--22002233

Dit zijn geen gewenningsklachten, maar klachten die wij
kunnen oplossen. Bel direct voor een afspraak met de
oogmeetkundige en multifocaalspecialist.

Bel voor uw afspraak (di t/m za): 010 236 1939
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater wil ik graag wat 
toevoegen. Wat is er in dat deel van 
Rotterdam, waar ik geboren ben in de 
Wieringerstraat en opgegroeid, toch 
veel veranderd. Langs het ”landje” 
met wilde bloemen en kruipgras en 
op de achtergrond het Witte Dorp liep 
ik als kind naar de kleuterschool in 
de Jagerslaan. Op jonge leeftijd ging 
ik al mee naar een ballet voorstelling 
in de oude Schouwburg aan de Aert 
van Nesstraat in Rotterdam. De magie 
van het theater is bij mij nooit meer 
verdwenen. Dus, wat een verrassing 
toen er een heus theater op Zuid werd 
gebouwd. Weg was het wilde plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! Voorstellingen waaronder het 
toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne 
Frank’ (uit respect voor de families 
geen applaus). De musical Hair en een 
opera komen zo in mijn herinneringen 
op. Ook het proeven “backstage” en 
op het toneel staan is mij bij gebleven. 
Ter gelegenheid van de pensionering 
van Mej. den Daas, directrice van 
de toenmalige Kweekschool voor de 
opleiding tot kleuterleidster, hebben 
docenten en leerlingen de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   
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Tijdens het weekend van 8, 9 en 10 september presenteert Auto Hoogenboom haar uitgebreide 
assortiment nieuwe modellen uit voorraad leverbaar. Op de foto Seat adviseur Bas van der Wolf 
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Volkswagen Polo

57x op voorraad

Volkswagen ID.4

49x op voorraad

Volkswagen ID.3

40x op voorraad

Audi A1 Sportback

20x op voorraad

 Ongekend veel voordeel op onze voorraad

 Extra hoge inruilprijs voor uw huidige auto

 Alleen in Rotterdam Noord Autostrada

 Binnen 14 dagen wegrijden* in uw auto

 Vergelijk alle uitvoeringen en modellen

 Alléén op vr. 8, za. 9 en zo. 10 september

SEAT Arona

15x op voorraad
SEAT Tarraco

17x op voorraad

SEAT Ibiza

14x op voorraad

Škoda Octavia Hatch.

21x op voorraad

Audi A3 Sportback

20x op voorraad

Audi Q4

12x op voorraad

Škoda Octavia Combi

60x op voorraad

Škoda Superb Combi

31x op voorraad

Verzeker uzelf van een deal en
plan alvast een vrijblijvende afspraak.

op voorraad

vrijblijvende afspraak.
info@autohoogenboom.nl | 010 -410 56 00

* De meeste modellen zijn direct uit voorraad leverbaar. Op = op.

WADDINXVEEN
GOUWEPLEIN 48
0182 - 61 78 68 0172 - 21 40 76

BOSKOOP
KONINGINNEWEG 4

010 - 421 55 03

ROTTERDAM
HESSEPLAATS 5

DE GOUDEN
INRUILWEKEN
€30,- PER GRAM 
14K GOUD*

*ACTIEVOORWAARDEN VAN TOEPASSING

 w w w . r o b e r t d e n h a a g . n l

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

Met onze kennis adviseren wij u
Met ons hart begeleiden wij u

Met onze schouders ondersteunen wij u
Met ons gevoel zijn wij er voor u

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?
010 4651120 / 06 51606587

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,
ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.
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Op de markt kochten we altijd veel. 
Heel veel. Wekelijkse groenten en 
fruit, de bloemen en ook ondergoed, 
andere kleding, gordijnen, speelgoed, 
tassen, te veel om op te noemen. 
Heel veel sociale contacten, want 
je woonde er immers in de buurt of 
kwam ineens familie tegen die op 
bezoek waren bij ouders. Er gebeurde 
altijd veel. Een enkeling staat zelfs 
nu nog op de markt. Kranig hoor! Het 
is een heel andere tijd. Sokken onder 
andere, nog steeds erg goedkoop. Of 
van Klaveren!

Schiedamseweg
Dan was er ook de Schiedamseweg. 
Heel erg gezellig. Bij Saakes je brood 
halen. Bij Klaverdijk je groenten, 
fruit, wat je nodig had. Liekens voor je 
beddengoed, handdoeken, gordijnen... 
Mijn hele uitzet kwam daar vandaan. 
De handdoeken heb ik nog steeds! 
Goede kwaliteit. Je had er Peperzak, 
de bloemenzaak met z’n meiden. De 

kapper, Schipper voor je elektrische 
apparaten en natuurlijk van Heelsber-
gen. Het was er schitterend wandelen 
want er waren ook luxezaken met 
mooie kopjes en beeldjes (heb ik 
de bloempotten nog steeds van) de 
schilderijenzaak, de Poppendokter en 
de ‘rommelwinkel’, later 1001 bazar 
genoemd. En ook de babywinkel. En 
er was Van der Kamp warenhuis. Later 
de Spaarbank. Het was er op zondag 
flaneren op de Schiedamseweg en als 
je kon door naar de Nieuwe Binnen-
weg. Een ijsje eten op het Heemraads-
plein en weer terug. Als het kon even 
bij van der Helm een nasibal trekken 
of iets anders uit de automatiek. Dan 
op het randje van de apotheek even 
opeten (die dit vaak niet prettig vond). 
Een levenslange ervaring en zelfs nu 
wij er niet meer wonen, komen we er 
nog steeds om een broodje te halen bij 
de Surinaamse TaiWah. Even met de 
metro op en neer als we toch ergens 
in de stad moeten zijn. Jammer dat de 
Schiedamseweg niet meer is wat het 

was. Maar zo gaat het met meerdere 
dingen in Rotterdam. Zelfs de vele 
toeristen blijven weg uit Delfshaven. 
Jammer. Het Zakkendragershuisje en 
het prachtige museum de Dubbelde 
Palmboom is niet meer. Een dorp in 
een stad en ik woon nu weer in een 
dorp van de stad....maar ik dwaal af in 
mijn herinneringen...

Etalages
Ik was blij met de stad. Vond altijd 
wel een koopje en was er dan ook 
beretrots op. Kleding was toen in ver-
houding duurder dan tegenwoordig. 
De wandeling was schitterend, alleen 
al door de winkels. Ik kon mij heerlijk 
vergapen in het alles wat ik zag. 
Bij Buningh met al die schitterende 
meubels. (toch hard gespaard en mijn 
eerste eethoek en buffetkast kunnen 
kopen} Niet voor het hebben, maar 
gewoon al al die luxe. Jungerhans was 
ook zo’n winkel om te zien wat er te 
koop was. Delen van m’n uitzet en hu-
welijksfeesten kwamen daar dus ook 
vandaan. Nog steeds een aantal ervan 
bestaat. Ter Meulen ook zo’n winkel 
waar je van alles kon kopen. en met 
de Pasen waren er altijd de prachtige 
etalages bij de Bijenkorf met levende 
kuikentjes erin. En met Sinterklaas en 
de Kerst was er altijd wat te zien. Vaak 
werd de tweede dag daar aan besteed.

Hoofddoek
Bij C&A kan ik mij de verhoogde 
kledingrekken nog herinneren. Als 
ik moe was ging ik op de verhoging 
zitten tussen de kleding en soms was 
daarook een verkoopster. Mijn moeder 
droeg vroeger ook een hoofddoek. 
Ook wel eens over de krulspelden 
heen. Zag je veel trouwens. Ik mis 
soms de gezelligheid wel eens van 
weleer. De “mooie winkels” zijn 
verdwenen en er verschijnen veelal 
dezelfde winkels naast elkaar. Vele 
kappers. Veel dezelfde kledingzaken, 
snuisterijen enz.

Ik kom nog steeds op de “mart” in de 
“stat”....mijn laatste koopjes dit jaar? 
Een “gouden” merkjas voor € 5,00 
euro. Diverse sjaaltjes voor € 1,00 
euro p.st. een paar merkschoenen voor 
€ 25,00 euro. Let wel, nieuwe spullen! 
En natuurlijk de goedkope groenten 
en fruit! Wat wij Rotterdammers wel 
hopen is dat het hart van de stad weer 
terugkomt.

Joke Albronda
mahal@hetnet.nl

Heerlijk vergapen aan etalages in de stad
Waar zal ik beginnen? Al van jongs af aan kom ik op de mart en 
kom er nog steeds. Eerst in de Spanjaardstraat waar ik altijd bij 
de hondjes ging kijken die er verkocht werden en naderhand naar 
“Oma patat”. Patat voor 10 cent en 5 cent voor de mayonaise. In 
de Spanjaardstraat hoek 1e Schansstraat. Later werd dat het Vis-
serijplein op de donderdag en zaterdag. Natuurlijk ontbrak de zak 
patat wekelijks niet! Een vaste gewoonte toen en ook toen onze 
kinderen geboren werden. 

Sinterklaasetalage bij Vroom & Dreesmann, 1963.

‘Het was een stralende oktoberdag 
2022. Ik maakte van het bruidspaar 
eerst een fotoshoot in Lommerrijk. 
Toen eentje in het trammuseum – de 
bruid werkte bij de RET – en daanra 
gingen wij naar de Kralingse Plas. Het 
gehuwde stel wilde daar met hun hond 
op de foto. Zij lopen op een vlonder, 
en ik sta met mijn camera bewust op 
afstand, ik wilde op de achtergrond 
een stukje Rotterdamse hoogbouw. Sta 
ik klaar, komt er verdorie net een stel 
aan met twee aangelijnde honden. Wat 
een toeval! Ik klik, klik nog eens, en 
voilà, het resultaat. Een prijswinnende 
foto. In december ‘22 ontving ik een 
master-award voor de beste trouwfoto. 
Dat was leuk meegenomen. Ik ben 
sinds december 2019 beroepsfoto-
graaf, gespecialiseerd in ‘huwelijksfo-
to’s’. Ik geniet van mijn vak. Waarom? 
Een huwelijk is iets bijzonders, vol 
emoties, en die leg ik vast via honder-
den beelden. Ik maak dan een selectie 
van 500, en het betreffende stel moet 
dat terugbrengen naar 70. Zij krijgen 
van mij een kant-en-klaar boek. Neen, 
niks digitaal. Zo’n fotoboek is iets 
blijvends, best wel belangrijk. Dik-

wijls zwart-wit en kleur. Ik maak de 
hele bruiloft mee, van begin tot eind. 
Ik ben er ‘s ochtends al bij wanneer 
de bruid zich tooit met haar jurk. Joh, 
zij zit er dan totaal niet mee dat ik dan 

een bh ontwaar. Kom op! Laatst mocht 
ik mee met een tweedaagse bruiloft 
die in de Ardennen eindigde. Heel tof. 
Vorige week schoot ik een piepjong 
stel op het stadhuis, in het Hilton en 

op de rooftop van het voormalige 
Shellgebouw. Mocht gezellig mee-
eten. In 2022 deed ik 36 huwelijken, 
en ik zit nu al op 27’. Eerlijk verhaal 
van Daan Vinke, geboren Sri Lanka, 

37 jaar, woont in Schiedam. Hij heeft 
een diploma grafische vormgeving, 
dus dat zit wel goed. ‘Mag mijn e-
mailadres erbij?’ zegt ie lachend tot 
slot. Ja hoor: info@trouwfotosvandaan

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Trouwfoto (2)
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06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN 

798,-

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
EUROVERTO RUIMT OP!!!
OP ONZE PRACHTIGE COLLECTIE MEUBELEN

RIJKSSTRAATWEG 125A RIDDERKERK
(RIJSOORD) TEL: 0180-420785
MAANDAG GESLOTEN EUROVERTO MEUBELEN B.V.

De zaak van
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VANAF 
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FAUTEUIL 
MET MOTOREN, 
LEVERBAAR 
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De zaak van
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VANAF 

06-27876234
DAG & NACHT BEREIKBAAR!

“Een uitvaart is geen dag uit het leven 
maar een heel leven in één dag.”

WWW.SIGRIDUITVAARTBEGELEIDING.NL

Dorpsstraat 119 (0180) 63 11 11    Geopend 9:00-18:00, vrijdag tot 21:00
2761 AN Zevenhuizen   voorbrood.nl    zaterdag 10:00-17:00

Meeeerr daann 65 rrelax- en sta-op fauteuils in vaste collectie!ste collectie!elax- en stta-op fauteuils in vasn vasM d 65 l
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de knieën en wankelend probeerde 
hij weer overeind te komen. Zijn 
drie maatjes ondernamen gelukkig 
niets, ze waren net als ik behoorlijk 
geschrokken van het knock-out 
gaan van hun aanvoerder. Gelukkig 
kwam net de bus aanrijden en kon 
ik ongehinderd instappen. Met 
slappe benen, maar tegelijk gloeide 
er trots dat ik die knullen de baas 
was gebleven. Het werd een fi jne 
middag bij mijn schoolvriendje 
Niels Borger.  

‘Burgemeester’
Later had ik veel contact met 
Rinus de Vet van de huurdersver-
eniging en de ‘burgemeester van 
Sportdorp’. Een fi jne ‘peer’ en een 
markant actievoerder voor zijn 
gemeenschap. Piet Biersma, toen 
voorzitter van de deelgemeente IJs-
selmonde, had geen gemakkelijke 
aan hem.  De verhalen over die 
twee komen wellicht aan de orde 
vanaf 13.30 uur op 14 september 

in bibliotheek IJsselmonde aan de 
Herenwaard 15 als leden van de 
historische Stichting Insula Mundi 
verbaal en met beeld en geluid 
toelichting geven op hun expositie 
over Sportdorp en het aangren-
zende tuindorp De Kreek. Nooit 
eerder zijn deze IJsselmondse 
buurten onderdeel van een exposi-
tie geweest. “Dus een reden temeer 
om een bezoek te brengen,’’ luidt 
de uitnodiging. 
Wanneer de aanduiding ‘Tuindorp’ 
valt, denkt men vaak onterecht aan 
Vreewijk. Maar het gaat hier echt 
over het in 1918 gebouwde buurtje 
in IJsselmonde bestaande uit de 
Hingmanstraat, Hardenbroek-
straat en Van Lieshoutstraat, tot 
1941 behorend tot de zelfstandige 

gemeente IJsselmonde. Vanaf dat 
moment was het een wijk van 
Rotterdam. Al die geografi sche 
veranderingen hadden geen vat op 
het buurtschap. De Kreek bleef het 
tuindorp(je). Tot in de helft van de 
vorige eeuw lag er ook nog eens 
een dijk omheen, de Buitendijk. 
Deze is bijna in zijn geheel afge-
graven. Ook verdwenen vijf molens 
die zorgden voor het wegmalen van 
overtollige polderwater.  

Wederopbouw
Sportdorp kent een volledig andere 
geschiedenis. Het is in feite een 
nooddorp, maar een stuk meer 
veredeld dan het Brabantsdorp 
en nog vijf andere van dergelijke 
buurten in Rotterdam. Die werden 

in hoog tempo gebouwd als nood-
onderdak voor Rotterdammers die 
huis en haard verloren door het 
Duitse bombardement op 14 mei 
1940. Voor die zes enclaves gold 
geen kwaliteit, maar kwantiteit. 
Alles moest snel om veel menselijk 
nood te ledigen. Sportdorp kreeg 
echter ruimere woningbouw en 
bovendien van wat betere kwaliteit 
en zelfs enige luxe als een douche. 
Rond 1942 werden de straatjes 
met sportnamen opgeleverd, ook 
toegankelijk voor mensen die in 
1943 dakloos waren geworden bij 
het ‘Vergeten Bombardement’ op 
het westen van Rotterdam. 
Sportdorp kreeg ook bekendheid 
door de vestiging aan de Sportlaan 
van een internaat voor kinderen van 
binnenschippers. In de loop van 
jaren zijn straten vervangen door 
nieuwbouw of aangepast middels 
grondige renovatie. Bezoekers aan 
de Kuip van buurman Feijen-
oord maakten het wonen tijdens 
wedstrijden vaak onmogelijk 
door lukraak parkeren van hun 
blik en het onbereikbaar zijn voor 
hulpdiensten. In de loop van jaren 
is dat aanzienlijk verbeterd en al 
helemaal sinds een enorme parkeer-
garage in bedrijf is gekomen.  
Wat winkels betreft was het voor de 
huisvrouw van toen behelpen. Voor 
echt winkelen moesten ze naar de 
Groene Hilledijk en de Beijerland-
selaan, bekend als Boulevard-Zuid. 
Aan de Sportlaan was drogisterij 
De Poolster van W. Wolthuis en 
naast hem op 17b de zuivelhan-
del van Cees Vijfvinkel. Hij en 
zijn broer bezorgden tevens aan 
huis, ook aan de overkant in het 
aangrenzende Zomerland. Slager 
Jan Hoepel had zijn winkel op de 
hoek van de Turnstraat. Als er een 
kind was geboren, bezorgde hij 
ter aansterken van de moeder, een 
half pond biefstuk. Zijn neefje Piet 
werd later bekend als organisator 
van traditionele paardenmarkten, 
ook die van Oud-IJsselmonde. Met 
hem deed ik jaren achtereen goede 
journalistieke zaken. 
De vrijwilligers van Insula Mundi 
en in het bijzonder hun baken Arie 
Lambregtse hopen op veel belang-
stellenden. Dat kan tot 18 oktober 
tijdens openingsuren van de bieb. 
(Reacties: reinwol@outlook.com)

Met Sportdorp en het oudere buurtje tuindorp De Kreek heb ik persoonlijk nimmer veel ge-
had, wel natuurlijk als verslaggever voor Het Vrije Volk en fusiekrant Rotterdams Dagblad. 
Mijn eerste kennismaking met Sportdorp was omstreeks 1958. Daar ging geweld aan vooraf. 
Ik wilde naar een verhuisde klasgenoot toe in de Arenastraat. Dus liep ik naar het open bus-
hokje van lijn 37, die de eindhalte had bij de Wielrenstraat in Sportdorp. In afwachting van 
de lijnbus kwamen vier leeftijdgenoten uit de nabijgelegen Egelantierstraat vijandig in mijn 
richting slenteren...

De langste knul sommeerde de 
wachtruimte te verlaten wat ik, 
eigenwijs en tegendraads als ik 
was, natuurlijk weigerde. Hij kwam 
dreigend voor me staan en begon met 
duwen. Op dat moment haalde ik met 
rechts uit en raakte hem vol op de 
kin. Met glazige ogen zakte hij door 

1) Sportlaan in 
Sportdorp met links 

(niet zichtbaar) een 
paar van de dorpswin-

kels.   

 Sportdorp bij 
bieb  in beeld   

3) Buslijn 37 bij de halte Sportlaan. Foto’s Jan Roovers/Arnoud Voet   

2) Huizen van tuindorp De Kreek bij Sportdorp.    

Tolk-vertaler aan boord

Zomer 1958. De Geestdam komt 
voor het eerst in de haven van 
Boston (Lincolnshire, U.K.). Mo-
torkustvaartuig Geestdam was 
eigendom van N.V. Waling van 
Geest & Zonen, ’s-Gravenzande, 
gebouwd bij Amels Makkum. 
Geestline had een hele serie 
schepen, met namen beginnend 
met Geest (Geestdam, Geestduin, 
Geeststroom, Geestsluis, Geest-
dijk, Geestdiep enz.).

Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw 
bepaalden de coasters van Van Geest het 
economisch beeld van de Maassluise haven. 
Vrachtwagens uit het Westland rijden af 
en aan. Stuwadoors zijn druk bezig om de 
kistjes met o.a. tomaten op de rollenbanden 
te zetten en in het ruim te stuwen. Op de 
terugweg bestaat de lading veelal uit Engels 
vee.
Middenin die drukte kwam ik (18 jaar) als 
Engels tolk-vertaler in die wereld terecht. 
Ik had een contract bij Domburg Vlees 
(Bodegraven en Den Haag – Vieco N.V.). 
Domburg leverde vlees aan het Amerikaan-
se leger in Duitsland en Frankrijk. Het vee 
kwam via Maassluis binnen en ging met Jo 
Buitelaar Transport naar de slachthuizen van 
Den Haag en Rotterdam.

Voordrachten

Het was een ruwe wereld voor mij, zeker 
na 1 jaar stage bij de deftige Borsumij N.V. 
Den Haag. Frans Domburg had een vertaler 
nodig voor contractonderhandelingen en 
contacten met Amerikaanse Keurmeesters 
en niet te vergeten veekooplieden uit het 
Verenigd Koninkrijk. Een leerschool pur 
sang voor mijn latere leven… Een zeetrip 
met de gloednieuwe Geestdam vergeet ik 
nooit: 32 uur varen van Maassluis naar 
Boston, via het Kanaal en de oostkust van 
Engeland omhoog vanwege onstuimige 
golving met diepe, steile golfdalen en over-
stortende kammen. Vanzelfsprekend is dat 
gebeuren al jaren onderdeel van mijn voor-
drachten. Bij de voordracht voor 3e jaars 
economiestudenten van Erasmus Rotterdam 
kwam bij de interactie een leuke opmer-
king van de kleinzoon van Frans Domburg 
(1916-1978). Ja, Nederland is nog steeds 
klein, maar heeft een groot buitenland.

Rien van Hoeven  
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Rotterdamse 
Natte T-doek
Ja hoor, hij is weer 
leverbaar: de 
enige echte Rot-
terdamse T-Doek! 
Met een handig ophanglussie 
eraan. Uitgevoerd in groen-
wit-groene kleuren van de 
Rotterdamse vlag.

Een Echte Vonk

De zoektocht van Rinus Vonk 
neemt de lezer mee naar het 
Rotterdam-Zuid van rond 
de Tweede Wereldoorlog 
tot een nazi strafkamp in 
Duitsland. ?

Een Echte Luyen-
dijk

Het boek beschrijft de 
geschiedenis van de 
kruidenierswinkels 
van Luyendijk’s in 
de 20e eeuw.

Rotterdam gefotogra-
feerd 1960-1970
Fotograaf Henk Hertog 
fotografeerde in de jaren 
‘60 op allerlei plaatsen en 
bij tal van gebeurtenissen 
in Rotterdam. Dit boek 
gaat over de periode 1960-1970 
en is een feest der herkenning of 
een echte blikopener.

Rotterdam Vreewijk in 
de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does legden 
op foto de wijk Vreewijk in 
Rotterdam vast, zoals die er 
in de 20e eeuw uitzag. Ook 
De Vaan en de Valkeniersbuurt 
komen aan bod.

Het grootste van 
he grootste

Rijk geïllustreerd 
boek over leven en 
werk van Abraham 
Tuschinski.

De Oud-Rotterdam-
mer Mok

De enige echte De Oud-Rotter-
dammer Mok voor een lekker 
bakkie pleur of een teetje

Het korps de baas

Een boek over de geschie-
denis van de Rotterdamse 
politie aan de hand van alle 
hoofdcommissarissen of 
politiechefs die leiding ga-
ven aan het korps. Geschreven 
door Jan Jacob Mekes.

Leen Sanders, de 
bokser 
die levens redde 
in Auschwitz

Erik Brouwer schreef een 
prachtig boek over het 
leven van de Rotterdamse 
bokser Leen Sanders, die aan 
de gaskamer in Auschwitz ontsnapte.

Rotterdam Crooswijk 
in de 20e eeuw

Weer zo’n leuk wijken-
boek van Tinus en Bep de 
Does, vol foto’s. Ditmaal 
van Crooswijk in de 20e 
eeuw.

Passage Rotterdam 
1879-1940

Herman Romer beschreef 
de historie van Rotterdams 
vooroorlogs winkelpaleis 
de Passage, dat op 14 mei 1940 
door Duitse bommen werd 
vernield.

Rotterdam 
door de 
tijd deel 2 
– Blijdorp, 
Bergpolder, 
Liskwartier
Een fotoboek dat een beeld 
geeft van deze wijken van 
vervlogen jaren tot na de Tweede 
Wereldoorlog. Met foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam Oude en 
Nieuwe Westen in de 
20e eeuw

Een mooi fotoboek over 
het Rotterdam van de 
linkermaasoever, zeg maar 
tussen de Westensingel en de Delftse 
Schie. Met zelfs nog foto’s van boerderijen van 
weleer. 

Rotterdam Feijen-
oord-Noordereiland 
in de 20e eeuw
Opnieuw legden Bep 
en Tinus de Does een 
Rotterdamse wijk vast: 
Feijenoord en Noorder-
eiland. Met maar liefst 
225 foto’s.

9,95
19,95 25,00

9,95

14,95

7,95

14,25
29,95 23,95

14,95

19,00

22,95

Een broek vol 
chocolade

Grappige verhalen 
over een zorgzame 
dochter met haar 
dementerende moeder 
worden afgewisseld 
met hun kafkaëske 
belevenissen binnen een 
verpleeghuis. 19,95

Onderweg Naar 
Zuid 

Adri Vermaat Over de 
supporters door dik en 
dun. Over de identiteit 
van de meest markante 
club van Nederland.  

22,99

14,95 14,95
Rijnmond van-
uit de wolken

Unieke lucht-
foto’s van 
fotograaf Bart 
Hofmeester van 
delen van Rot-
terdam en omliggende plaatsen. 1950-1990

39,95

Waters-
noodramp 
en Delta-
werken 
vanuit de 
wolken

Met unieke 
luchtfoto’s van foto-
graaf Bart Hofmeester van de 
Watersnoodramp in 1953 en 
de periode daarna. 39,95

Poffen
Dit is het tweede boek 
van de inmiddels over-
leden schrijver Peter 
Bakker over het Noor-
dereiland. Een boek 
vol verhalen en foto’s 
over winkels van 
vroeger in dit stukje 
van Rotterdam.

24,95

De 
Rotter-
damse 
Hand in 
Hand-
doek

Uitgevoerd in dezelfde groen-wit-groene 
kleuren van de Rotterdamse vlag, is van 100 
procent katoen en is 40 bij 60 
centimeter. Met ophanglus.

 
9,95 

Wilt u een van deze boeken over Rotterdam bestellen? 
Ga naar onze webshop op www.deoudrotterdammer.nl

(De genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief verzendkosten.)
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Zondagmiddagsoos in De 
Banier
Op 10 september staat de Zondagmid-
dagsoos in De Banier in Rotterdam-
Noord, een gezellige culturele middag 
die ditmaal in het teken staat van het 
paradijs. Wat is uw paradijs? Waar 
verlangt u naar? Een hangmat aan 
een tropische kust? Het dorp waar je 
bent opgegroeid? Of is het paradijs 
een illusie? Met verhalen, gedichten, 
muziek en dans onderzoeken we 
allerlei ideeën over het paradijs. In 
korte workshops gaat het publiek 
ook zelf aan de slag. Aanvang: 14.00 
uur. Plaats: De Banier, Banierstraat 
1, Rotterdam-Noord. Entree: 2 euro 
(incl. koffi e, thee en iets lekkers). 
Informatie: 06 – 53923760 of info@
theaterwerkplaatsouwerotten.nl

Zingen na de zomerstop
Gezelligheidskoor Albrandswaard 
start na de afgelopen zomerstop weer 
op donderdagmiddag 7 september. 
Wij zijn nu 1 jaar bezig en hebben een 
leuke groep en zingen Nederlandstali-
ge liedjes uit de jukeboxtijd tot heden. 
Altijd al willen zingen in een koor die 
deze liedjes in hun repertoire heeft? 
Dat vindt u bij ons. Schroom niet en 
kom gezellig langs in Wijkcentrum 
Portland. Hof van Portland 41. Rhoon. 
(In de ruimte van de bibliotheek.) 
De zangmiddagen zijn op donderdag 
van 14.30-16.30 uur. U bent hartelijk 
welkom. Meer informatie? Bel tel. 
010-5018322.

Spierfonds collecteert
Van 10 tot en met 16 september vindt 

de nationale collecteweek van het 
Prinses Beatrix Spierfonds plaats. 
Duizenden vrijwilligers gaan weer 
huis-aan-huis collecteren. Doneren 
kan heel eenvoudig en op alle manie-
ren, digitaal door het scannen van een 
QR-code of gewoon met contant geld.

Bridgeclub Alert
Onze bridgeclub bestaat inmiddels 20 
jaar en zijn nu op zoek naar jongere 
ouderen, mannen en vrouwen, om 
onze club te versterken. Wij spelen 
iedere woensdagavond een competitie. 
De aanvang is half acht en tegen elf 
uur zijn wij klaar. De speellocatie is: 

Seniorenvereniging Zalmplaat, Geb-
beweg 14, 3192 GE Hoogvliet. Nog 
nooit aan bridge gedaan, binnenkort 
organiseren we weer een cursus voor 
beginners. Voelt u zich aangesproken 
neem dan contact op via secretaris@
bridgeclubalert.nl.

Anneke gezocht
Gezocht: Anneke uit de van Lennep-
straat tijdens renovatie 1974 ik heb 
haar verschillende keren ontmoet en 
wil graag weten hoe het met haar gaat.

Frans Murk
frans@fransmurk.nl

Gertraud Markgraf
Voor de Historische Vereniging Os-
chatz (Duitsland) ben ik op zoek naar 
nadere gegevens over: Gertraud Clara 
Martha Markgraf geboren 5-1-1900 
te Oschatz en overleden 29-5-1987 te 
Rotterdam. Zij woonde van 1942 tot 
1950 op het adres Henegouwerplein 
6a en daarna tot 1987 op het adres 
Vlinderstraat 39C te Rotterdam. ZIj 
was van 1950 tot 1956 gehuwd met 
David Willem van Gent geboren 12-
2-1887 overleden 26-7-1956 te Rot-
terdam. Zowel in Den Haag, waar zij 
eerder woonde, als in Rotterdam had 
Gertraud Markgraf onderduikers. Zijn 

er wellicht mensen die meer weten 
over Gertraud Markgraf en of David 
van Gent?  

Kor Boven
k.boven@ziggo.nl

LHNO Oostpoort
Ik ben op zoek naar oud klasnoten 
en docenten van RK Huishoudschool 
Oostpoort. Van 1975 tot 1977 zat 
ik daar in de 3e en 4e klas van het 
LHNO.

Floor Roos
fl orienvandenboschroos@gmail.com

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Orgelzolders weer open
De Orgelzolders zjn weer open. Bezoe-
kers kunnen sinds 4 september de plaats 
bezoeken waar in de Tweede Wereld-
oorlog zeven Joodse mensen drie jaar 
lang verborgen zaten: de Breepleinkerk 
in Rotterdam-Zuid. Alle betrokkenen 
overleefden de oorlog.
De rondleidingen kennen een vast 
patroon. Een gids vertelt eerst het 
Orgelzolder-verhaal. Onder begeleiding 
van assistent-gidsen volgt daarna een 
wandeling door en om de kerk, inclusief 
het beklimmen van de ladder naar een 
van de zolders (voor wie goed ter been 
is). Het programma duurt anderhalf uur. 
Iedere eerste zaterdag van de maand is er 
een rondleiding. De vertelling begint om 
11.00 uur. Groepen vanaf 10 personen 
zijn ook welkom op andere dagen. Reser-
veren kan via www.orgelzolders.nl   

In brand
Ik reageer op de vraag van 
Miranda Boogaard-van Kem-
pen in de vorige DOR. Vanaf 
het Groothandelsgebouw 
zag u het gebouw van de 
Gemeente HBS, Bergsingel, 
hoek Bergselaan. Het is een 
monumentale school, de 
moeite waard om er eens 
langs te lopen. Dit kloeke ge-
bouw is nu alweer jarenlang 
een Islamitische universiteit. 
Op 20 november 1998 stond 
het in de hens. Vanaf mijn 
balkon op de Bergsesingel 
maakte ik toen deze foto.

  George de Valk
g.valk66@upcmail.nl   

Volwassen € 16,75
Seniortarief € 14,95

Kinderen € 9,25

of maak een
Rotterdam

Havenrondvaart
75 minuten

www.spido.nl

NU!!
Boek

Volw. € 49,95 | Kind* € 34,95 
24 september & 19 november

24 sept. & 19 nov.   Volw. € 49,95 | Kind* € 34,95 

High Wine Cruise
Driedubbel genieten voor de wijnliefhebber. Rondvaart, 
heerlijke wijnen en lekkere bijpassende gerechten.

High Tea Cruise
Uitgebreide havenrondvaart van ca. 3 uur terwijl u geniet van 
een heerlijke high tea met diverse zoete en hartige lekkernijen. 
17 sept.,  29 okt. & 3 dec.   Volw. € 45,95 | Kind* € 30,95

Op zoek naar een nieuwe partner in 
uw leven ? 
Plaats uw contact advertentie in 
deze rubriek.
Opgeven kan via 
www.deoudrotterdammer.nl/contact 
of bel met 0180-820244 
Alleen particuliere advertenties.

Man 78 jaar zoekt 
Dame “maatje” 
om gezellige dingen mee te 
doen en te ondernemen.

Reacties onder nummer via 
timo@deoudrotterdammer.nl of 
via Hoogeveenenweg 214 | 2913 
LV Nieuwerkerk aan den IJssel 
graag onder vermelding van 
KM0509
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Ermelo
Ook ik ben in Rotterdam in Eudokia 
geboren, op 1 juni 1939. Dus een 
rasechte Rotterdammer. Toen ik drie 
maanden oud was ging ik al mee op 
vakantie naar Ermelo. In de oorlog 
gebeurde dat niet, maar na die tijd 
ieder jaar weer.
Wij gingen op de fi ets. ’s Morgens 
om zes uur met het pontje over, dan 
richting Gouda, Utrecht en Amers-
foort. De berg af. Mijn zusje had een 
doortrapfi etsje maar pa hield haar daar 
vast, omdat zij niet kon remmen.
Mijn vader had een grote houten kist 
gemaakt met wielen. Die werd een 
week voor vertrek opgehaald door 
Van Gend en Loos, op de trein gezet 
en in Ermelo door Van Gend en Loos 
op bestemming gebracht. Zo konden 
we bij aankomst meteen uitpakken. 
Wij woonden daar in een kippenhok. 
Zand op de grond, acht stoelen en een 
tafel en een butagasstel om te koken. 
Wij sliepen met zes zussen op de deel 
boven de stal. Pa en ma hadden daar 
een klein hokje om te slapen. Wat was 
dat altijd gezellig. We waren niet veel 
geweld, maar waren altijd tevreden.
Later gingen we er zes weken heen. 
Pa had twee weken vakantie en ging 
na die twee weken weer naar huis. 
Hij moest werken en kwam dan na 
vier weken terug om ons op te halen. 
Weer op de fi ets. Kist naar Van Gend 
en Loos.
wij hebben daar een fi jne tijd gehad. 
Ik heb tot mijn achttiende jaar in 
Rotterdam gewoond. Toen ben ik naar 
Ermelo gegaan en woon er nog steeds. 
Maar ik ben en blijf een Rotterdam-
mer.

A, v.d. Berg
avdberg.39@gmail.com

Cafégroep
In De Oud-Rotterdammer van 22 
augustus plaatst Joris Boddaert een 
groepsfoto van zes mensen en een 
hond. Na een lange inleiding vol zelf-
verheerlijking komt Joris ter zake. De 
groep staat volgens hem voor cultcafé 
‘Koffi e Verkeerd’. Op de ruit staat 
echter duidelijk ‘Koffi e Verkeert’. 
Die grap is kennelijk aan Joris niet 
besteed. Jammer.

Jan Oudenaarden
janoudenaarden43@gmail.com

Ouddorp
Lees net twee ingezonden verhalen 
over vakanties in Ouddorp, dit doet 
mij terugdenken aan denk z’on 60 jaar 
terug dat ondergetekende met drie 
vrienden Hans Langeberg, Piet Kant 
en (helaas overleden) Sydney Drok 
een lang weekend op de camping van 
de Gebr. Westhoeve geboekt hadden. 
Het was toen echt een aardig lange 
reis, de Haringvlietdam en Haring-
vlietbrug waren er nóg niet. Eerst 
vanaf Rotterdam Zuid met onze Puchs 
naar Hellevoetsluis, vandaar overva-

ren naar Middelharnis en dan verder 
naar Ouddorp, in mijn beleving een 
reis van 3 (!) uur. Het werd omdat er 
toevalligerwijs óók wat leuke meiden 
uit Dirksland op de camping stonden 
een, te kort, leuk weekend!

Hans Augustijn
augustijn@casema.nl

Jeugdland
In De Oud-Rotterdammer van 25 juli 
rageerde ik op een foto van ‘ Ken je 
dit nog’ van Jeugdland. Het bleek een 
foto uit de jaren ’70 te zijn. Ik had een 
tuin in de 50-er jaren. Nu las ik een 
vraag in De Oud-Rotterdammer van 
8 augustus omtrent de opening van 
Jeugdland in 1958. Allebei de namen 
kloppen, want op 11 juli werd de 
opening verricht door Jan Roodbol en 
Henk Burggraaf en op 12 juli was de 
opening van de tuin door mijn broer 
Leon Zuidam. Hij zou die dag wat 
zaad strooien als openingshandeling, 
maar daar het hard waaide hebben ze 
hem zand laten strooien, want zaad 
zou wegwaaien. Dus dit is de oplos-
sing van de vraag van Frans Beumer.

Cobi Hartman-Zuidam,
Kerkwerve

Pennies from Heaven
In mijn familie gaat al jaren het 
volgende verhaal. Mijn moeder was 
gescheiden en had, met drie kinderen, 
als enig inkomen een uitkering van 
“Sociale Zaken” ten bedrage van 25 
gulden per week. Daarvan betaalde 
ze een huishuur van 6,50 gulden per 
week. Op een mooie dag, zo gaat het 
verhaal, zat zij op een bankje op het 
Pijnackerplein vol geldelijke zorgen. 
Schulden had ze niet. Hooguit wat 
betalingsachterstanden. Zo bracht 
ik eens per week een gulden naar de 
schoenmaker (in de Schommelstraat). 

Hoe dan ook, was ze zo wanhopig dat 
ze een vurig gebed deed opstijgen om 
uitzicht en hulp. Tot haar verbijstering 
waaide korte of langere tijd daarna een 
vrolijk briefje van 25 gulden in haar 
schoot.
In de loop van de jaren is het verhaal 
uiteraard verbleekt. Veel details zijn 
niet meer te achterhalen. Zoals wan-
neer dit gebeurde. Ik denk in of kort 
na de tweede wereldoorlog. Ik heb 
het verhaal eigenlijk nooit helemaal 
serieus genomen, hoewel mijn jongste 
broer Henk, reeds lang overleden, er 
heel zeker van was. Tot ik in De Oud 
Rotterdammer van 22 augustus 2023 
het verhaal las van de heer W. den 
Haring over zijn broer Joop, die uit 
een open venster op het Pijnackerplein 
uit de portefeuille van opa bankbiljet-
ten naar beneden liet dwarrelen. Dit 
verhaal maakt het mijne op zijn minst 
een stuk minder onwaarschijnlijk. 
Jammer genoeg noemt de heer Den 
Haring geen datum of jaartal. Ik breng 
postuum een dankbaar saluut zowel 
aan broer Joop als aan opa. Het geld 
was heel welkom en kreeg een goede 
bestemming.

Wim van der Spek
Adr. Brouwerstraat 16
3141 JB Maassluis.
tel. 010-5014293
wvdspek@kabelfoon.nl

Savannah
In De Oud-Rotterdammer van 13 
juni j.l. stond een stukje over nucleair 
schip de Savannah. Het toeval wil dat 
ik ook ‘op’ de Savannah ben geweest. 
Maar ook datzelfde jaar 1964 ‘in’ Sa-
vannah. Ik was ketelbinkie bij de HAL 
en ben met de Kinderdijk en Klooster-
dijk naar de Golf van Mexico gevaren. 
Als apie van 15 jaar was dat wel 
een belevenis. We voeren eerst naar 
Hamburg, Bremen en Antwerpen om 

te laden, want waren vracht-/passa-
giersschepen. Dan na 14 dagen op zee 
kwamen we aan in Miami. Daar kwam 
ik voor het eerst in een superstore en 
kocht ik een lp van Trini Lopez (‘If I 
had a hammer’). Later verscheen in 
Nederland ook de supermarkt.
Na de pracht en praal van Miami en 
Savannah voeren we naar Tampico, 
Vera Cruz en Quatsequalcos (hoe 
schrijf je dat??) in Mexico en daar 
zag je de armoe van de mensen. In 
Tampico heb ik nog gevoetbald met 

de schoenen van de stuurman, want 
ik had geen voetbalschoenen bij me. 
Het was zo’n 40 graden, maar ik kon 
er goed tegen. We speelden tegen de 
bemanning van een Noors schip. De 
laatste haven die we aandeden was 
New Orleans. Het varen over de Mis-
sissippi was heel indrukwekkend. In 
New Orleans was een havenstaking 
en bleven we tien dagen. Overdag 
voor een dime (duppie) met de bus 
naar The Beach. Ook wel spannend 
was dat we op zeker moment midden 
in een orkaan zaten. Vooral boven in 
de stuurhut. Daar zag je de boeg in 
zee verdwijnen en na een tijd weer 
bovenkomen. Alle passagiers waren 
zeeziek, dus de hapjes als kroketten 
en bitterballen gingen naar ons. Ik heb 
me het schompes gegeten. Lekker joh! 
Maar de volgende dag toch wel spijt, 
want het ging behoorlijk rommelen 
in mijn maag en de verteerde snacks 
verdwenen over de railing, voor de 
vissen.
In Tompico sprongen we van de 
railing in de rivier om te zwemmen 
tussen de dolfi jnen en dan met een 
touwladder weer naar boven. Ook was 
de kok aan het vissen. Toen hij naar 
de wc moest, hebben ze een opgezette 
vliegende vis aan zijn hakie gedaan. 
Commentaar: “Wat leuk!” Met een 
zuur gezicht…
Ook dronk ik mijn eerste corona-
biertje in Mexico. Nooit geweten dat 
60 jaar later het woord corona zo’n 
impact op de wereld zou hebben.
Als we de kust naderden hoorde je de 
nieuwste hits op de radio uit Amerika 
en Engeland.
Wat zo’n artikel over de Savannah 
allemaal teweeg brengt…

Joop den Ouden,
tel. 06-19682831  

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Oud-Rotterdammer verdwenen…

  Vorige maand was ik in Cuba. De rondreis kon niet afgesloten worden voordat ik de baai van Mantanzas had gezien. Dit 
was de plek waar Piet Hein in september 1628 de Spaanse Zilvervloot veroverde. Een belangrijke gebeurtenis in de Ne-
derlandse geschiedenis In 1998 werd daar door voormalige burgemeester Bram Peper een standbeeld van Piet onthuld.

    Helaas is zijn standbeeld daar verdwenen. Ingeruild (of omgesmolten?) voor moderne kunst.

    Don van Kralingen
info@onsproefl okaal.nl   

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Adverteren:
Timo Pauw
Tel. 0180 - 82 02 44 
E-mail: timo@deoudrotterdammer.nl 

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicatie van 
gebruikt beeldmateriaal wordt verzocht met de uitgever 
contact op te nemen voor het treffen van een regeling.

Foto’s bestellen:
Uitgeverij De Oude Stad bv, 
0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Administratie, webshop en 
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70 

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl

M.m.v.
Nico Tempelman, Rein Wolters en vele lezers

De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederand)



Tante Postbus In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord 
gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
  1. zeer besmettelijke, door bacillen veroorzaakte ziekte; 7. afreis (verhuizing); 12. zeepwater; 13. angstbeklemming (vrees); 14. vrouwtjes-
schaap; 15. Salvation Army (afk.); 17. walm (smook); 19. jongensnaam; 21. cum notis (afk.); 22. mak; 24. geld waarmee iemand wordt 
omgekocht; 27. spoedig; 28. plaats in Duitsland; 30. algemene energieraad (afk.); 31. Europese rekeneenheid (afk.); 32. binnenplaats 
(Fr.); 33. vochtig; 35. vakantie van een bestuurs- of rechtscollege; 37. dameskleding; 38. dienst belast met controles aan de grens; 41. zero 
(niets); 42. stalling voor auto’s; 44. ontsteking voor ontplofbare stoffen; 46. naar eer en billijkheid (sportief); 47. plaats (gemeente); 48. het 
geluid van kippen; 49. (ver)bond; 50. alcoholische drank; 52. slim (sluw); 54. inboorling geboren uit afstammelingen van negerslaven; 56. 
hoeveelheid; 58. gezellig (knus); 61. jongensnaam; 62. paardenziekte; 64. zachte metaalsoort; 65. zuivelproduct; 67. gemeenschappelijke 
antenne-inrichting (afk.); 68. rolkraag; 70. adellijk; 72. meisjesnaam; 73. geldlening met een onroerend goed als pand; 76. familielid; 77. 
Verenigde Staten (afk.); 78. soort verlichting; 79. buikpotig weekdier; 81. Europees Record (afk.); 82. schil (vel); 83. larve van de langpoot-
mug; 84. waterkering; 86. periode van mooi weer kort voor de herfst. 87. werelddeel.
Verticaal
  1. poeder voor het maken van puddingen en vla’s (Eng.); 2. last- en trekdier; 3. vod; 4. heldendicht; 5. verachting (aversie); 6. kelner; 7. 
koord voor het strikken van schoenen (mv.); 8. kleur van de regenboog; 9. duizend kilogram; 10. romanum imperium (afk.); 11. bekende 
zangvogel; 16. binnenvaartuig; 18. familielid; 20. Spaanse uitroep; 21. rauw (onbewimpeld); 23. spijskaart; 25. roemen; 26. kleur van de 
haat; 27. donkere kamer (afk.); 29. benaming voor spar of den; 32. omkoping (bedorvenheid); 34. Toegepast Natuurwetenschappelijk On-
derzoek (afk.); 36. een van de A-B-C eilanden; 37. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 39. marterachtig roofdier; 40. hemelgeest; 42. 
vaartuig uit de oudheid door misdadigers en slaven geroeid; 43. beschildering van het gezicht (Fr.); 45. voorzetsel; 46. hevig (vurig); 51. 
elektrisch geladen metalen deeltje; 53. loot (stek); 54. kampeerwagen; 55. god van de liefde; 56. drietal; 57. wintersportplaats in Oostenrijk 
waar onze koningin op vakantie gaat; 59. halfbloed; 60. infectieziekte overgebracht door een mug; 62. mannelijk beroep; 63. grassteppe in 
Hongarije; 66. gewicht; 67. gymnastiek (afk.);   69. deel van oor; 71. plaats in Gelderland; 73. gelede stengel van grassen; 74. telwoord; 75. 
aanlegplaats voor schepen; 78. jongensnaam; 80. voertuig met twee wielen; 82. personeelszaken (afk.); 85. muzieknoot. 

De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op het weer en luidde:

Krijgen we nog een mooie nazomer?

Uit alle goede oplossingen die werden ingestuurd hebben we drie prijswinnaars geloot die ieder een waardebon van 
30 euro krijgen toegezonden voor restaurant en partycentrum De Theetuin in Rijsoord, te besteden bij de huur van 
een bowlingbaan of fl uisterboot. De prijswinnaars zijn: Pieta de Geus, Lilian Campfens en Hans de Beukelaar.

Voor de puzzel van deze keer hebben we drie nieuwe leuke prijzen 
klaarliggen. Het zijn drie keer twee toegangskaarten voor het zon-
dagochtendconcert van pianist Jan Vayne op zondag 12 november 
in De Doelen in Rotterdam.

Wilt u ook meedingen naar deze prijs, zorg dan dat uw oplossing 
van de puzzel voor donderdag 14 september bij ons binnen is. 
Stuur uw oplossing naar info@deoudrotterdammer.nl of naar De 
Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel.  
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Horizontaal  1. zeer besmettelijke, door bacillen veroorzaakte ziekte; 7. afreis (verhuizing); 12. zeepwater; 13.
angstbeklemming (vrees); 14. vrouwtjesschaap; 15. Salvation Army (afk.); 17. walm (smook); 19. jongensnaam; 21.
cum notis (afk.); 22. mak; 24. geld waarmee iemand wordt omgekocht; 27. spoedig; 28. plaats in Duitsland; 30. alge-
mene energieraad (afk.); 31. Europese rekeneenheid (afk.); 32. binnenplaats (Fr.); 33. vochtig; 35. vakantie van een
bestuurs- of rechtscollege; 37. dameskleding; 38. dienst belast met controles aan de grens; 41. zero (niets); 42. stal-
ling voor auto’s; 44. ontsteking voor ontplofbare stoffen; 46. naar eer en billijkheid (sportief); 47. plaats (gemeente);
48. het geluid van kippen; 49. (ver)bond; 50. alcoholische drank; 52. slim (sluw); 54. inboorling geboren uit afstam-
melingen van negerslaven; 56. hoeveelheid; 58. gezellig (knus); 61. jongensnaam; 62. paardenziekte; 64. zachte
metaalsoort; 65. zuivelproduct; 67. gemeenschappelijke antenne-inrichting (afk.); 68. rolkraag; 70. adellijk; 72. meis-
jesnaam; 73. geldlening met een onroerend goed als pand; 76. familielid; 77. Verenigde Staten (afk.); 78. soort ver-
lichting; 79. buikpotig weekdier; 81. Europees Record (afk.); 82. schil (vel); 83. larve van de langpootmug; 84. water-
kering; 86. periode van mooi weer kort voor de herfst. 87. werelddeel.

Verticaal  1. poeder voor het maken van puddingen en vla’s (Eng.); 2. last- en trekdier; 3. vod; 4. heldendicht; 5. ver-
achting (aversie); 6. kelner; 7. koord voor het strikken van schoenen (mv.); 8. kleur van de regenboog; 9. duizend
kilogram; 10. romanum imperium (afk.); 11. bekende zangvogel; 16. binnenvaartuig; 18. familielid; 20. Spaanse uit-
roep; 21. rauw (onbewimpeld; 23. spijskaart; 25. roemen; 26. kleur van de haat; 27. donkere kamer (afk.); 29. bena-
ming voor spar of den; 32. omkoping (bedorvenheid); 34. Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (afk.); 36.
een van de A-B-C eilanden; 37. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 39. marterachtig roofdier; 40. hemelgeest;
42. vaartuig uit de oudheid door misdadigers en slaven geroeid; 43. beschildering van het gezicht (Fr.); 45. voorzet-
sel; 46. hevig (vurig); 51. elektrisch geladen metalen deeltje; 53. loot (stek); 54. kampeerwagen; 55. god van de lief-
de; 56. drietal; 57. wintersportplaats in Oostenrijk waar onze koningin op vakantie gaat; 59. halfbloed; 60. infectie-
ziekte overgebracht door een mug; 62. mannelijk beroep; 63. grassteppe in Hongarije; 66. gewicht; 67. gymnastiek
(afk.); 69. deel van oor; 71. plaats in Gelderland; 73. gelede stengel van grassen; 74. telwoord; 75. aanlegplaats
voor schepen; 78. jongensnaam; 80. voertuig met twee wielen; 82. personeelszaken (afk.); 85. muzieknoot.

KRUISWOORDPUZZEL

Tandarts
De kinderen op school moesten tijdens mijn 
lagere schooltijd, we spreken over de jaren 60, 
eens in de zoveel tijd naar de schooltandarts. Als 
de Crèmekleurige “veewagen” kwam voorrijden 
was er met het angstige kroost op slag geen land 
meer te bezeilen. Ik was niet bang want, ik hoefde 
niet! Wij hadden tandarts M. in Crooswijk waar 
we eens per half jaar naar toe moesten.
Nee, ik was geen held die huppelend ieder half-
jaar naar de “smoelensmid” ging, maar omdat het 
in schooltijd was zag ik het als een ochtend vrijaf. 
Met mijn moeder en zus liepen we dan door 
Kralingen langs de Gashouders in de Weterings-
traat, over de Goudserijweg met de heerlijke geur 
van vers gebakken brood bij bakker Wolff en zo 
verder langs de Koninginnekerk. Geen kind op 
straat, die zaten gehoorzaam in de schoolbankjes.
Tandarts M. had zijn praktijk in een groot 
herenhuis. De spreekkamer stond vol met ouwe 
vergeelde meuk. Achter de behandelstoel, in de 
spreekkamer, stond als een gevaarlijk insect, de 
tandartsboor MET snaaraandrijving. Als dat ding 
werd aangezet zat heel de wachtkamer verstijfd. 
Verder lagen er allerlei, op martelwerktuig 
lijkende, gereedschappen in een bakje naast de 

behandelstoel naar je te grijnzen.
Er werd nog niet op afspraak behandeld. De 
wachtkamer zat daarom altijd overvol met een 
verscheidenheid aan fondspatiënten en als je 
binnenkwam moest je altijd gillen: “wie is de 
laatste?” Aan de muur hing een tekening van een 
knipogende Cowboy op een paard, hij had een 
stuk fruit in z’n hand. “Cowboy Lasso, hoefge-
trappel. Snoep verstandig, eet een appel”, was de 
tekst eronder. Hiermee werd je eraan herinnerd 
dat je de afgelopen tijd weer te veel gesnoept 
had. Dat zou weldra blijken want daar ging het 
ijzingwekkende schorre belletje dat wij aan de 
beurt waren. We betraden via de knarsende deur 
de behandelkamer.
Ik had al heel snel vullingen in m’n kwebbel 
maar om nou te zeggen dat ik angst had, nee. 
Natuurlijk ging je opgewekt naar huis als je was 
geweest maar dat was voor mij meer dat ik weer 
kon bewegen ipv ingesloten te zitten tussen de, 
naar angstzweet ruikende, patiënten. Je kon als 
het ware tegen de lucht van verschraald frituurvet 
en natte jassen aanleunen.
De tandarts had mij overigens een keer goed te 
pakken. Er moest een kies worden getrokken. 
M. had het druk en pompten een paar injecties in   

mijn mond en in plaats van te zeggen: ‘ga maar 
even naar de wachtkamer moest ik blijven zitten, 
‘die is er zo uit’ zei hij terwijl hij de spuit in het 
metalen bakje smeet. Nou, vergeet het maar en 
het deed nog verdomde pijn ook. Bij de harde 
kreet van mijn kant: ‘au joh’!! sprong z’n hond 
luid blaffend onder het bureau van de secretaresse 
vandaan. Ik denk niet dat ik nog gekermd heb.
De tandarts was als persoon denk ik niet zo slecht 
want tijdens mijn vakantiebaantje als postbode 

bestelde ik de post op zijn huisadres. Als ik hem 
dan toevallig trof zei hij zeer vriendelijk: ‘mog-
guh, possie, hebbie nog wat voor me?’. Daar 
had hij een andere rol dan in dat herenhuis te 
Crooswijk. Als ik daar nu nog langsloop hoor ik 
de boor, het schorre belletje en die rothond.

Martin Stikkelorum
martin.stikkelorum@gmail.com    

Gebouw
Als reactie op het Op-
roepje met foto van Miranda 
Boogaard-van Kampen in De 
Oud-Rotterdammer van 22 
augustus het volgende. Het 
gebouw staat op de hoek van 
de Bergselaan en de Bergs-
ingel. Voormalige Willem de 
Zwijger HBS cq Bergsingel 
HBS. Later Van ‘ t Hoff-instituut. Nu islamitische opleiding.

  Ronald van der Meer
vandermeer.144c@gmail.com   

Oppassen in woningen iets voor u?

IWB in Epe zorgvuldig en vertrouwd

T 0578 - 614 235
I www.iwbepe.nl

vrije tijd... vakantietijd!

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 10-16 uur  
bij de Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.ha-europe.nl
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bestuurs- of rechtscollege; 37. dameskleding; 38. dienst belast met controles aan de grens; 41. zero (niets); 42. stal-
ling voor auto’s; 44. ontsteking voor ontplofbare stoffen; 46. naar eer en billijkheid (sportief); 47. plaats (gemeente);
48. het geluid van kippen; 49. (ver)bond; 50. alcoholische drank; 52. slim (sluw); 54. inboorling geboren uit afstam-
melingen van negerslaven; 56. hoeveelheid; 58. gezellig (knus); 61. jongensnaam; 62. paardenziekte; 64. zachte
metaalsoort; 65. zuivelproduct; 67. gemeenschappelijke antenne-inrichting (afk.); 68. rolkraag; 70. adellijk; 72. meis-
jesnaam; 73. geldlening met een onroerend goed als pand; 76. familielid; 77. Verenigde Staten (afk.); 78. soort ver-
lichting; 79. buikpotig weekdier; 81. Europees Record (afk.); 82. schil (vel); 83. larve van de langpootmug; 84. water-
kering; 86. periode van mooi weer kort voor de herfst. 87. werelddeel.

Verticaal  1. poeder voor het maken van puddingen en vla’s (Eng.); 2. last- en trekdier; 3. vod; 4. heldendicht; 5. ver-
achting (aversie); 6. kelner; 7. koord voor het strikken van schoenen (mv.); 8. kleur van de regenboog; 9. duizend
kilogram; 10. romanum imperium (afk.); 11. bekende zangvogel; 16. binnenvaartuig; 18. familielid; 20. Spaanse uit-
roep; 21. rauw (onbewimpeld; 23. spijskaart; 25. roemen; 26. kleur van de haat; 27. donkere kamer (afk.); 29. bena-
ming voor spar of den; 32. omkoping (bedorvenheid); 34. Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (afk.); 36.
een van de A-B-C eilanden; 37. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 39. marterachtig roofdier; 40. hemelgeest;
42. vaartuig uit de oudheid door misdadigers en slaven geroeid; 43. beschildering van het gezicht (Fr.); 45. voorzet-
sel; 46. hevig (vurig); 51. elektrisch geladen metalen deeltje; 53. loot (stek); 54. kampeerwagen; 55. god van de lief-
de; 56. drietal; 57. wintersportplaats in Oostenrijk waar onze koningin op vakantie gaat; 59. halfbloed; 60. infectie-
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ELEKTRISCH VERSTELBAAR
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