
6 december was altijd een 
hectische dag voor de mid-
denstand.Ten eerste moes-
ten de etalages veranderd 
worden in kerstetalages. 
Ten tweede kwamen allerlei 
mensen hun cadeautje van de 
sint ruilen. Ze wilden liever 
iets anders of men had het 
twee keer gekregen. Soms 
zat het papier van de concur-
rent er nog om heen. Maar ja, 
de klant is koning. 

Verder werd het in Rotterdam natuur-
lijk reuze gezellig in december jaren 
vijftig. Straten werden versierd. De 
Zwart Janstraat had elk jaar weer een 
andere kerstversiering. De etalages 
werden mooi opgemaakt. Het waren 
de donkere dagen voor kerst. Maar in 
de winkelstraten straalde het licht naar 
buiten. Bij de bloemenzaak stonden 
kerstbomen te koop. Dat rook ook zo 
lekker. Met een vriendinnetje ging ik 
er naar toe om takjes van de kerstbo-
men op te rapen. We vergaten de tijd. 
De schoolbel van 2 uur had al geluid. 
Het is de enige keer in zes jaar dat wij 
te laat zijn gekomen.
Wij keken uit naar de kerstfeesten. 
Elke club of vereniging had zijn 
eigen kerstfeest, ieder op zijn eigen 
manier. Zelf keek ik altijd uit naar 
het kerstfeest van de zondagsschool. 
Vooral na de pauze. Dan kreeg je een 
kerstverhaal, lekker ouderwets, waarin 
veel ellende gebeurde, maar het slot 
was natuurlijk altijd goed. Later mocht 
ik zelf helpen het gymnastieklokaal 
van de school in de Hoyledestraat op 
te tuigen. Daar waren we een hele 

dag mee bezig. Een grote kerstboom 
natuurlijk met drie snoeren lichtjes. 
Die spreidden wij op de grond uit 
en controleerden of alle lichtjes wel 
brandden. Er was altijd wel een snoer 
dat het niet deed. Maar welk kaarsje 
was dan kapot? Dan namen wij een 
kaarsje van een snoer dat het wel 
deed. En gingen wij alle kaarsjes een 
voor een vervangen, net zolang tot 
alles goed was.

Kerstdiner
Thuis hadden wij ook een kleine kerst-
boom met één snoer lichtjes. Maar we 
hadden ook twee echte kaarsjes in de 

boom. Ook versierden wij de voorka-
mer met van alles, bijvoorbeeld met 
uitklapbare kerststerren. En natuurlijk 
ook echte kaarsen in een standaard. 
Mijn moeder had altijd uit voorzorg 
een emmer met zand in de hoek van 
de kamer staan voor noodgevallen. 
Daar was natuurlijk ook het kerst-
diner. Kerst was de enige dag in het 
jaar dat wij thuis biefstuk aten. Dat 
was anders veel te duur. Mijn moeder 
maakte dan vanillepudding met een 
beetje slagroom en vruchtjes uit een 
blikje in plaats van griesmeel- of 
havermoutpap. Vanillevla uit een fl es 
bestond toen nog niet. Vaak nodigden 

wij dan oma en een ongetrouwde oom 
uit. ’s Avonds zaten wij dan in de 
voorkamer. Er werd ook daar met een 
kolenkachtel gestookt , zoals het hele 
jaar alleen op zaterdag en zondag. 
Constant twee kachels stoken was te 
duur. Als je naar het toilet moest op 
de gang was het bibberen. De gang 
was niet verwarmd en daar kon het 
ijskoud zijn.

Verbonden
Maar het mooiste was de kerstavond. 
Dan gingen wij met groepjes kinderen 
onder begeleiding van een juffrouw 
vanaf 7 uur ‘s avonds zieken en 

ouden van dagen bezoeken met een 
geschenk. Er werd het kerstverhaal 
voorgelezen en wij kinderen zongen 
kerstliedjes. Dan liepen wij door de 
nauwe straten van het Oude Noorden, 
Soetendaalseweg, Heer Kerstantstraat, 
Johan Idastraat, Hooglandstraat, 
Zoomstraat. Het was donker, maar 
achter vele ramen zag je dan de kerst-
boom in de huiskamers. Dat had zo’n 
fi jne sfeer. Je voelde je dan verbonden 
met alle Rotterdammers die uitkeken 
naar een kerst vol Licht en Vrede.

T.E.van Noordennen van Dordrecht
debarim@vanlingen.net  

 Die heerlijke decembertijd van vroeger   
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 Samen de kerstboom optuigen.   
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 Niet lullen maar plakken!   
 Vrijdag 17 en 18 november ging in zeven vestigingen van supermarktketen Plus in Rotterdam 
de plaatjesactie ‘Historisch Rotterdam’ van start. Aan iedere klant die dat wilde werden, zo-
lang de voorraad strekte, gratis verzamelalbums uitgedeeld waarin de supermarktbezoekers de 
komende weken hun plaatjes van het Rotterdam van vroeger kunnen plakken onder het motto 
‘Niet lullen maar plakken’.
Het boek ‘Historisch Rotterdam’ is vormgegeven door de Local Loyalty Group in opdracht 
van Plus en de foto’s en teksten werden verzorgd door De Oud-Rotterdammer en tekstbureau 
Peter Publishing.  

 Kerstverhalen? Kom maar op!   
 In deze decembermaand wil De Oud-Rotterdammer weer kerstverhalen met een 
Rotterdams tintje plaatsen. Heeft u zo’n leuk kerstverhaal of kerstanekdote in de 
pen? Ga aan de slag en stuur ons uw verhaal toe, zodat we het kunnen delen met 
alle lezers. Foto’s daarbij zjin ook welkom. Beperk het wel tot maximaal 600 
woorden, zodat we voldoende ruimte hebben om het verhaal tot z’n recht te laten 
komen. U kunt uw inzending sturen naar: info@deoudrotterdammer.nl Wacht niet 
te lang met inzenden, want in december verschijnen we op 12 december en 27 
december. De deadlines voor beide kranten liggen op 7 en 14 december.   

HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

010 418 23 33  |  www.hess.nl

Basisuitvaart vanaf € 3.675,-

Een uitvaart op maat voor u 
gemaakt vanaf € 4.775,-

010 – 30 74 895
0181 – 700 265 

   www.obitusuitvaart.nl

Rollator 
nodig?

Schinkelse Baan 6, Capelle a/d IJssel
T: 010 - 76 00 122

- Sinds 2005 -- Sinds 2005 -- Sinds 2005 -
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Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Wij beschikken over een grote collectie leer en sto� en van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of kom langs in ons atelier.

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelsto� eerderij Miedema & Zn. is een ouderwets 
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service 
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Miedema & Zn.
Amersfoort 
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Schiedam
010 27 34 727

Miedema & Zn.
Utrecht
030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Wij beschikken over een grote collectie leer en sto� en van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of kom langs in ons atelier.

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelsto� eerderij Miedema & Zn. is een ouderwets 
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service 
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Miedema & Zn.
Amersfoort 
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Schiedam
010 27 34 727

Miedema & Zn.
Utrecht
030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl

Miedema & Zn 010-2188876 Rotterdam
Kleiweg 127b, 3051 GM

Amersfoort-Amsterdam-Bussum-Rotterdam-Utrecht

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810
Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.

www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Een goed verzorgde uitvaart 
voor ieder budget.

Kijk voor meer informatie op de 
website of vraag een folder aan.

Tel: 0181-620115 / 675145

www.uvvw.nl
email: info@uvvw.nl

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

Autosloperij
“De Zaag”

Met GRATISophaaldienst!U belt,
De Zaag
snelt!

VRAAGT LOOP, SLOOP- EN SCHADEAUTO’S
Direct RDW vrijwaring.

T. 010-4201897  |  autosloperijdezaag.nl
info@autosloperijdezaag.nl

 

 

 

                      We zijn dringend op zoek naar chauffeurs!   

                                                                                                                       
                   ‘Vereniging Wijkbus Groot- IJsselmonde’ 
                       Wij zijn er voor 55-plussers en mindervaliden die niet zelf voor  
                         vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen de Beverwaard, 
                         Groot- en Oud- IJsselmonde, Lombardijen en soms daarbuiten.  
                         Wie in een van deze wijken woont en door de wijkbus vervoerd  
                         wil worden, moet wel eerst lid worden. Dat kan al voor slechts  
                         € 16,50 p/p per jaar of € 24,75 voor partners.  
                         De ritprijs bedraagt € 1,35. Bij ons kunt u in de bussen pinnen. 
                                                                 Bent u al lid?                   
                                 Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden?   -> 
                                 010 - 4795404/ wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com 
                                                              Kijk ook op: www.wbgij.nl 
 

Voor elk budget een passend afscheid.  
Alle tarieven op onze website callauitvaartzorg.nl

Voor Crematies & Begrafenissen

 Budget uitvaart  € 1575

Dag & Nacht bereikbaar 06 450 686 58  -  Waar u ook verzekerd bent.

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

Tel. 
06-19160110 / 010-8485408

VOOR AL UW REPARATIES VAN 
UW COMPUTER OF LAPTOP.

info@computerstoday.nl       www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

COMPUTERHULP
AAN HUIS

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

COMPUTERHULP
AAN HUISHIER HAD UW

OUD-ROTTERDAMMERTJES
KUNNEN STAAN!
BEL. 0180-820244

Wij komen graag 
bij u thuis voor een 

vrijblijvende prijs-
opgave en een 
eerlijk advies!

Oberonweg 256, 3208 PG Spijkenisse 
Tel. 0181-764050

10%
korting

www.meubelstoffeerderij-oudemaas.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ

“Oude Maas”

Openingstijden winkel:
Zaterdag van 11.00 – 15.00 uur 

bent u van harte welkom!
HALEN EN BRENGEN 
GRATIS   

oudemaasstoffering@hotmail.com 

Tel. 0180-820244
Bel Timo

Adverteren?



Na gedegen scholing voor de dek-
dienst koopvaardij intern aan boord 
van Opleidingsschip De Nederlander, 
dat toen lag aan de Aelbrechtskade 
Rotterdam, ben ik in dienst gekomen 
bij de Koninklijke Rotterdamsche 
Lloyd. Als 16-jarige lichtmatroos 
monsterde ik voor ‘onbepaalde tijd’ 
aan op de ss Friesland. De afvaart 
vanaf de Lloydkade was in het 
voorjaar 1956. Een toen al, in politiek 
opzicht onder andere in het Midden-
Oosten spannend jaar!
Voorbij Hoek van Holland was de zee 
nogal onrustig. Ik, jongste beman-
ningslid, kreeg de opdracht wat af 
te leveren bij de hoofdmachinist 
beneden in de machinekamer. Zonder 
gehoorbescherming in het helse lawaai 
van de stoomturbine de steile metalen 
trappen af. Weer aan dek gekomen 
kwam de maag in opstand. Een paar 
stappen naar de railing en de inhoud 
ging overboord! Vreemd genoeg bleef 
vanaf dat moment de zeeziekte bij mij 
achterwege.Via de Golf van Biskaje, 
de Straat van Gibraltar en de Middel-

landse Zee werd Port Said bereikt, de 
ingang van het Suez Kanaal. Tijdens 
de wachttijd vóór de kanaalinvaart, 
werd aan dek gefotografeerd met een 
groepje authentieke Arabieren en een 
op het hoofd gedrukte Arabische muts.

Opgewonden
Na Suez aan het andere eind van het 
kanaal ging het door de Rode Zee, 
de Golf van Aden en de Indische 
Oceaan naar Indonesië.De thuisvaart 
verliep anders. De bemanning kreeg 
al een beetje het ‘thuisgevoel’. Maar 
driekwart in de Rode Zee en met bijna 
Suez in zicht, kwam nogal opgewon-
den de marconist op de brug met de 
mededeling van de rederij dat van-
wege de Suezcrisis het Suez Kanaal 
geblokkeerd was en een alternatieve 
route gevonden moest worden. Het 
werd ‘iets’ meer dan een ‘Straatje 
Om’. De ‘Ouwe’ (kapitein) gaf direct 
orders koers te veranderen: terug in de 
de Rode Zee om via Kaap de Goede 
Hoop de thuishaven Rotterdam te be-
reiken. Onderweg moest nog Kaapstad 

aangelopen worden voor proviand 
en de Walvisbaai voor bunkeren. 
Door de omweg werd het aanmeren 
in Rotterdam, inmiddels november, 
wel een ‘latertje’! Samengevat is zeer 
waarschijnlijk schip en bemanning 
de dans ontsprongen door niet in het 
kanaal verzeild te raken.Na deze eerste 
reis als lichtmatroos op de ‘Friesland’ 
kwamen er nog drie bij als matroos 
OG (onder de gage), op de ss Utrecht, 
ss Weltevreden en ss Waterman. De 
‘Waterman’ was een regeringschip 
voor emigranten bemand door perso-
neel van de Rotterdamsche Lloyd.

Emigratie
Na emigranten gebracht te hebben 
naar Canada en terug afgemeerd in 
Rotterdam, was ik inmiddels 18 jaar 
oud en lag er thuis een oproep voor 
de keuring voor militaire dienst op 
de mat. Ik werd goedgekeurd en ik 
zou worden ingelijfd bij het Korps 
Infanterie in Venlo. Wat nu? Het was 
de tijd van de Koude Oorlog en de 
regering moedigde nog steeds landge-

noten aan om 
te emigreren. 
Want Nederland 
was VOL...! 
Ik bezocht een 
door de regering 
emigratievoor-
lichtingsbij-
eenkomst en 
het besluit was 
genomen. De 
selectie voor 
emigratie kwam 
ik goed door 
en ik kreeg 
ook de ‘onder 
Voorwaarden’ 
vrijstelling 
militaire dienst. 
Kort daarna, in 
mei 1958, ben 
ik met hetzelfde 
schip de Wa-
terman vanaf 
de Wilhelminakade in Rotterdam 
vertrokken naar Canada. Nu niet als 
bemanningslid, maar als emigrant.

Joris van Roosmalen
(j.c.vanroosmalen@hetnet.nl)

 Met een omweg terug naar Rotterdam   
Dit verhaal gaat over een gevolg van één van de vele conflicten in het Midden-Oosten. Het speelt zich af in oktober 
1956. De herinneringen in dit verhaal kwamen bij mij boven na de trieste gebeurtenissen met talloze onschuldige 
slachtoffers in Israël en Palestina als gevolg. 
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De eerste keer herinner ik me nog enigszins. 
Ik woonde in de Goereesestraat en dat was 
beginjaren zestig en dat klopt dus want ik 
ben van veertig. Je moest toen geloof ik 
eenentwintig zijn om te mogen stemmen. Dat 
is ooit verlaagd tot achttien. Nu gaan er stem-
men op om er zestien van te maken. Ik denk 
dan, welja, begin er gelijk op de kleuterschool 
mee. Het gaat hier natuurlijk weer, zoals bij 
zoveel zaken, om de “jongere” kiezer. Waar 
komt toch dat misverstand vandaan dat “jon-
ger” altijd “beter” is? Als je normaal in elkaar 
zit dan neemt met het klimmen der jaren 
de wijsheid en de ervaring ook een beetje 
toe? Maar tegenwoordig wordt ouderdom 
beschouwd als een soort ziekte lijkt het wel. 
Iemand opperde al dat je, eenmaal boven de 
zeventig je stempas beter aan je kinderen kunt 
geven. Merkwaardig. Misschien is het ’n idee 
om ons dan gelijk maar te “ruimen”. 

Die eerste keer dat ik stemde had ik ergens 
gelezen dat de toenmalige minister van 
Financiën Witteveen een zeer knappe en intel-

ligente man was, en daar heb ik toen het hokje 
van rood gemaakt. Ja, die was van de VVD, 
dus niet verder vertellen.

Dat was toen trouwens een kleine partij die 
niet zo’n rol speelde in tegenstelling tot de 
laatste twintig jaar. Het ging altijd tussen de 
KVP en de PvdA. Die wisselden elkaar om de 
zoveel tijd af als Lijst 1. Minister Drees for-
meerde altijd “een kabinet op Brede Basis”, 
dat betekende met zoveel mogelijk partijen en 
dat waren er dan een stuk of vier, vijf. Moet 
je nou zien. Nu is het nauwelijks mogelijk 
dat je vier partijen vindt en dan een meerder-
heid hebt; na D66 met tien hou je een stuk of 
veertien splinters over met een tot drie zetels. 
Hadden we maar een kiesdrempel, als je de 
vijf zetels niet haalt, wegwezen! Maar dat 
krijg je nou niet meer voor elkaar want daar is 
een tweederde meerderheid voor nodig en dat 
houden de splinters natuurlijk tegen. 

De heer Wilders heeft meegedaan als een wolf 
in schaapskleren door zijn meest waanzin-

nige ideeën in te slikken, of er althans niet de 
nadruk op te leggen. Daarmee heeft hij onge-
lofelijk gescoord. Ik geloof niet dat ik dat ooit 
eerder heb meegemaakt. Dit is gekker dan de 
tien zetels winst die Den Uyl ooit behaalde 
en later Lubbers ook een keer zoiets. Onze 
Geert hoorde ik zelfs op de radio zeggen dat 
ie er zo trots op was dat er zoveel moslims op 
hem hadden gestemd. Nou die waren dan nog 
erger in de war dan de Nederlanders die dat 
hebben gedaan. En hoe moet dat dan straks 
als hij die allemaal het land heeft uitgezet? 
Dan raakt hij heel veel zetels kwijt! 

En iets van het geraaskal waar hij al zo’n 
twintig jaar in uitblinkt zal hij toch waar 
moeten maken.

Welke partij zou met hem willen regeren? 
Onze “Kies Dilan”? Die dacht onze brave 
Geert voor haar karretje te kunnen spannen 
maar kwam van een kouwe kermis thuis. 

Meestal zijn het de Christenen die het eerst 

door de bocht gaan, zoals von Papen in 1933 
met Adolf Hitler, vergeef me de vergelijking, 
maar van de Christenen is niet veel meer over. 
Dat had je onder Balkenende toch niet kunnen 
bedenken. De “Balkenende-norm” is om de 
salarissen te beperken, niet het aantal zetels. 

We gaan een spannende tijd tegemoet, men-
sen, dat is dan wel weer leuk.  

 “Kies”pijn   
’t Waren me de verkiezingen wel… (Wim Kan zou hierna gezongen hebben: “ 
Eerst dacht ik nog, het waren de verkiezingen niet…” ) Hoeveel verkiezingen zou 
ik hebben meegemaakt in m’n jonge leven? Ik zou niet durven schatten, maar 
het waren er in ieder geval heel veel. 
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Met zorg en toewijding, Regelen, Opbaren, Uitvaartdiensten, Vervoer en Repatriëring 
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

Met onze kennis adviseren wij u
Met ons hart begeleiden wij u

Met onze schouders ondersteunen wij u
Met ons gevoel zijn wij er voor u

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?
010 4651120 / 06 51606587

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,
ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

Als u bij het bestellen code ‘oud Rotterdam’ vermeld komen 
wij de tafel bij u bezorgen voor slechts € 900,- 

Salontafel Key-West heeft vijf laden, waarvan de middelste  
doorschuift naar beide kanten, en een handig uittrekblad.
Key-West heeft de maten : 130 x 65 x 48 cm. (bxdxh) 

Kijk even op 
www.starstijlmeubelen.nl 

Westvlietweg 99, 
2495 AD Den Haag

Tel: 070 398 9778

Van € 1244,- voor slechts €949,-

Salontafel Key-WestSalontafel Key-West

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN 

798,-

 

KOM EENS KIJKEN EN 
ZITTEN OP ONZE PRACHTIGE

COLLECTIE MEUBELEN

RIJKSSTRAATWEG 125A RIDDERKERK
(RIJSOORD) TEL: 0180-420785
MAANDAG GESLOTEN EUROVERTO MEUBELEN B.V.

De zaak van
vertrouwen

VANAF 

STA OP 
FAUTEUIL 
MET MOTOREN, 
LEVERBAAR 
IN DIVERSE 
MATEN IN 
STOF EN LEDER 

1298,-
VANAF 



Ken je dit nog? 

 301   

 303   Nr.

Nr.
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Kent u dit nog? De foto is duidelijk genomen in de decemberperiode van de kerstbomenverkoop. Ziet 
u waar precies? Weet u nog wat zo’n boom pakweg in de jaren zestig of zeventig kostte? Heeft u herin-
neringen aan de kerstboom die u kocht? Kortom: heeft u een kerstboomverhaal met een Rotterdams 
tintje? Dan houden we ons aanbevolen! Stuur uw anekdote en herinneringen naar info@deoudrotter-
dammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan 
den IJssel. Tip: op onze website www.deoudrotterdammer.nl is de foto in groter formaat te bekijken.  

Ronald Schotte: “Ik denk deze foto te herkennen 
je ziet onder op de foto volgens mij het dak van 
Magazijn de Bijenkorf aan de Coolsingel. Ik was 
van maart 1968 tot september 1979 in de dienst 
bij dat bedrijf als banketbakker. In de lente en 
zomer maanden van elk jaar konden wij als 
personeel daar gebruik van maken om bijvoor-
beeld een sigaretje te roken het bedrijf had wat 
terras stoelen er voor neer gezet. Verder op de 
foto zie je de Laurenskerk het gebouw van V&D 
en andere winkelbedrijven die daar gevestigd 
waren.”

Gerard Paulussen: “Als een in Schiedam 
wonende jongeling van 16 jaar hadden we in 
Rotterdam Centrum eigenlijk weinig te zoeken. 
Ten eerste was het voor ons vrij ver om er naar 
toe te gaan en hadden we in die tijd bovendien 
geen cent te makken, dus wat zouden we daar 
nou moeten zoeken. Tot op een goede dag, mijn 
toenmalige vriendinnetje me vertelde dat ze 
wilde solliciteren voor een weekend baantje bij 
Galerie Modern. Deze bevond zich midden op 
de Hoogstraat, in het gebouw wat net rechts van 
en iets voor de Laurenskerk op de foto staat. Er 
ontstond opeens een hele nieuwe tijd voor mij. 
We stapten dus op m’n brommer en reden daar 
er toe zodat zij, maar ook ik zelf op een week-
end functie op de speelgoed afdeling konden 
solliciteerden. We werden beide aangenomen. 

Alleen zij kreeg niet het gewenste baantje op 
de speelgoed maar werd verkoopmedewerk-
ster bij de bijouterie, terwijl ik wel speelgoed 
mocht gaan verkopen. Ik had het gelijk bij haar 
verbruid. Maar dat terzijde. Nu had Galerie 
Modern een fl inke grote speelgoed afdeling op 
de bovenste etage die kort na de zomer werd vol 
gezet met speelgoed in alle soorten en maten 
voor de verkoop rond de Sinterklaas en de kerst. 
Maar na de jaarwisseling werd deze afdeling 
grotendeels omgebouwd naar een soort binnen 
camping voor de verkoop van tenten en camping 
artikelen. Vooral rond de feestdagen was het 
dan ook een drukte van belang door de vele 
cliënten die speelgoed kwamen scoren. Mijn 
belangrijkste aandeel op zaterdag en (soms) 
zondag en eventueel vrijdagavond, was het goed 
inpakken en vaak ook het handzaam vervoerbaar 
maken van de vele zeer grote cadeaus die daar 
werden mee genomen. Zo moesten we heel vaak 
met henneptouw de pakketten dicht binden en 
voorzien van handvatten zodat de skelters, pop-
penwagens en autosteppen verpakt naar buiten 
gedragen konden worden. In het voorjaar echter 
werd de vloer vrij gemaakt zodat vele bungalow 
tenten en shelters op houtenvloeren konden wor-
den opgezet. De toenmalige Ten Cate tenten die 
toevallig in het jaar dat ik daar werkte voorzien 
werden van een nieuw waterafstotend tentdoek, 
het zogenaamde Tencate All-Season doek. Ik 

moest voor de verkoop uiteraard eerst leren wat 
voor een soort materialen er zoal als Tentdoek 
gebruikt werden. Kortom een hele ervaring werd 
ik er rijker. Jammer dat een klein jaar later het 
winkelbedrijf Galerie Modern werd opgeheven. 
Gelukkig konden de vaste medewerkers veelal 
instromen bij naar ik meen de Bijenkorf. Ik 
kwam echter weer zonder weekendbaantje te 
zitten. Maar dat wist ik gelukkig binnen enkele 
dagen op een andere manier weer in te vullen. 
Toch wel een bijzondere tijd daar meegemaakt.”

André Truijens: “Galeries Modernes is het eerste 
wat me te binnen schiet, zie dak links voor! In 
mijn herinnering mooi warenhuis met fi liaal 
in Hoogvliet. Rechts er tegenover gebouw van 
winkel Kontakt, waar werkelijk alles wat met 
elektriciteit te maken had te koop was! Destijds 
was het best de moeite waard om de Hoogstraat 
op zaterdag af te lopen naar de markt.”  

 De grootste winkels van het centrum   
Met de Ken je dit nog-foto van vier weken geleden kon je alle kan-
ten op. Het was immers een luchtfoto van een groot deel van het 
naoorlogse centrum van Rotterdam. Met de nadruk op de grootwin-
kelbedrijven in dit gebied. Misschien was het algemene karakter 
van de foto toch het probleem, want het aantal reacties dat werd 
ingezonden bleef ditmaal beperkt. Daarin was wel aandacht voor bij-
voorbeeld V&D, De Bijenkorf en Galerie Modernes, die vroeger voor 
inkopen vrijwel onmisbaar waren in de feestmaand december.
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 De Bijenkorf aan de Coolsingel.   
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Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Driemanssteeweg 68-072    
3084 CB  Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

 Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

Bij ons staat 
persoonlijk
contact, kwaliteit 
en service hoog 
in het vaandel!

Showroom en werkplaats:

Ambachtelijke

Al 40 jaar in Rotterdam!

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22 
(0180) 66 14 90

RIKKOERT.NL

SCHOONHOVEN • HAVEN 1–13
( 0 1 8 2 ) 3 8 2 6 5 1 

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

                               cvu.nl

Herdacht worden
zoals u bent

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Bergweg 287

Rotterdam

Uitvaartcentrum Bergweg

0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

“Kies voor de uitvaart die bij u past.

CVU is er voor iedereen in de regio.”

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

GEZOCHT 
schilderijen, beelden en inboedels

GRATIS
Veilingen en taxatie

Tel: 010-2109349

BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-



Mijn vriend heeft aangege-
ven niet te willen trouwen. 
Daarom kiezen we nu tussen 
het aangaan van een geregis-
treerd partnerschap of een 
samenlevingsovereenkomst. 
Zijn er grote verschillen tus-
sen deze twee vormen?

Het korte antwoord op uw vraag 
is: Ja. Ten onrechte worden beide 
samenlevingsvormen vaak door elkaar 
gehaald. Het geregistreerd partner-
schap is in de wet geregeld en komt 
vrijwel overeen met het huwelijk. Een 
samenlevingsovereenkomst, ook als 
die notarieel is opgemaakt, is vooral 
een contract waarin de partners zelf 
afspraken vastleggen. 
Omdat in de wet al van alles is 
geregeld met betrekking tot het 
geregistreerd partnerschap, hebben de 
geregistreerd partners automatisch een 
groot aantal rechten en plichten ten 
opzichte van elkaar; denk bij rechten 

aan het recht om direct medehuurder 
te zijn, het erfrecht staat aan uw zijde 
en denk bijvoorbeeld ook aan de hoge 
partnervrijstelling binnen de erfbelas-
ting. Bij plichten mag u denken aan 
de onderhoudsplicht en alimentatie-
plicht. Bij een samenlevingsovereen-
komst is er alleen van deze rechten 
en plichten sprake als deze zijn 
vastgelegd in de overeenkomst. Let 
ook op de volgende punten:
Bij een geregistreerd partnerschap 
dat is/wordt aangegaan na 2018 geldt 
automatisch de beperkte gemeenschap 
van goederen (voor 2018 gold dan 
gemeenschap van goederen), tenzij 

anders geregeld via partnerschaps-
voorwaarden. Bij een samenlevings-
overeenkomst is hier geen sprake 
van. U kunt in de overeenkomst wel 
soortgelijke afspraken maken. Bij 
een geregistreerd partnerschap staat 
u als zodanig vermeld in de registers 
van de burgerlijke stand. Bij een 
samenlevingsovereenkomst is dit niet 
het geval. Zonder testament erven 
geregistreerd partners automatisch 
van elkaar (als er kinderen zijn, 
erft de langstlevende geregistreerd 
partner samen met de kinderen en 
krijgt de langstlevende over alles de 
beschikking en krijgen de kinderen 

een niet-opeisbare vordering op de 
langstlevende partner). Als er geen 
testament is, erven samenlevers niet 
van elkaar. De erfgenamen zijn dan de 
wettelijke erfgenamen; bijvoorbeeld 
de kinderen, ouders of broers en zus-
sen. Door het opnemen van een fi naal 
verrekenbeding in de overeenkomst, 
kan voor de situatie van overlijden 
het een en ander geregeld worden met 
betrekking tot de gemeenschappelijke 
bezittingen en schulden. Verstandiger 
is het om ook een testament op te ma-
ken. Samenwoners moeten het meeste 
zelf regelen en als de een intrekt in 
het huis van de ander kun je aan het 
eind van de relatie zomaar op straat 
komen te staan omdat je verder geen 
enkel recht hebt, tenzij afgesproken in 
de samenlevingsovereenkomst of het 
medehuurderschap hebt geregeld.
Samenwoners moeten een testament 
maken om van elkaar te kunnen erven 
of in de samenlevingsovereenkomst 
een verblijvingsbeding opnemen 
waarmee de gemeenschappelijke 
zaken verblijven aan de langstlevende 
partner. Er speelt nog veel meer en 
wij adviseren daarom u hierover nog 
eens goed te laten informeren. Akto is 
u daarbij graag van dienst.  

 Geregistreerd partnerschap of 
samenlevingsovereenkomst?    
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Handelings en- wilsonbe-
kwaam
Voor het opstellen van een levens-
testament en/of testament is het van 
belang dat de persoon die de docu-
menten laat opstellen handelingsbe-
kwaam én wilsbekwaam is. Voor wat 
de handelingsbekwaamheid betreft: 
om een levenstestament of testament 
op te mogen stellen moet die persoon 
tenminste 16 jaar oud zijn. De an-
dere belangrijke factor is de wilsbe-
kwaamheid. De handelende persoon 
moet in staat zijn om zelfstandig aan 
te geven wat zijn/haar wensen voor 
het levenstestament en testament zijn; 
hij/zij moet dit ook vrijwillig kun-
nen aangeven en kunnen begrijpen. 
Dat is ook de reden dat de notaris 
altijd alleen met de persoon die de 
akte wil laten opstellen, wil praten. 
Is iemand wel handelingsbekwaam 
maar niet wilsbekwaam dan mag de 
notaris geen testament of levenstes-
tament opstellen.Twijfelt de notaris 
daaraan dan zal hij/zij adviseren om 
eerst  door een onafhankelijk arts 
vast te laten stellen of sprake is van 
wilsbekwaamheid.

Veiliger internetten
Veel ouderen maken zich zorgen over 

de veiligheid op het internet. De vele 
verhalen over hacken en phishing 
helpen daar niet bij. Toch kunt u zelf 
veel doen om veiliger te internet-
ten. Neem eens een kijkje op de site 
veiligerinternetten.nl. De site staat 
vol tips hoe u uw computer beveiligt, 
antwoorden op vragen en hulp bij 
problemen. 

Samenwonen en erfbelasting
Heeft u met uw partner geen 
samenlevingsovereenkomst maar 
bent u wel elkaars erfgenaam dan 
moet u tenminste vijf jaar samenge-
woond hebben om als partner voor 
de erfbelasting, en daarmee voor 
de grote vrijstelling voor partners 
(€723.529 in 2023), in aanmerking 
te komen. Maar let op, deze vijf 
jaarstermijn geldt alleen wanneer u 
ook beiden gedurende deze periode 
op hetzelfde adres bent ingeschreven 
bij de gemeente. Voldoet u niet aan 

de criteria voor partner dan is de 
vrijstelling erfbelasting €2.418 en het 
tarief 30/40%.

Erven en samengestelde 
gezin
Overlijdt een van de partners van een 
samengesteld gezin, dan is het zaak 
dat de erfgenamen goede afspra-
ken maken. U kunt hierbij denken 
aan afspraken over de grootte van 
de erfdelen en over de al dan niet 
verschuldigde rente. Is er sprake van 
een tweetrapsmaking dan moet vast-
gesteld worden wat tot het bezwaard 
vermogen hoort dat de langstlevende 
partner erft en later de tweede trap, de 
verwachters toekomt. De afspraken 
en vastlegging zijn belangrijk omdat 
de kinderen/erfgenamen van de 
eerst-overleden partner veelal andere 
belangen hebben dan de kinderen/
erfgenamen van de langstlevende 
partner.  

Uit de praktijk
Er zijn nalatenschappen waar geen gang 
in te krijgen is; dit ondanks veelvuldige 
pogingen om de erfgenamen uitspra-
ken te laten doen, bijvoorbeeld over 
verkoop van de woning, verdelen van 
de inboedel of wat te doen met de auto. 
Zijn wij de executeur dan kunnen we de 
meeste zaken oppakken en voorstellen 
doen. Maar voor veel van deze zaken/
werkzaamheden is toch overleg met 
erfgenamen nodig,
Er kunnen vele redenen zijn dat erfge-
namen niet duideiljk reageren. Soms 
zijn ze bang voor de ander, soms zijn 
ze juist te beleefd naar de ander, soms 
kunnen ze gewoon niet beslissen. Wat 
de reden ook is, er moet uiteindelijk wel 
wat gebeuren; vooral bij huurwoningen 
die vaak binnen twee maanden weer 
beschikbaar moeten zijn voor de ver-
huurder. Maar ook bij een eigen woning 
omdat alle vaste lasten doorlopen. Onze 
taak is erfgenamen weer ‘in het gareel’ 
te krijgen en keuzes te laten maken, 
soms met een compleet plan, soms om 
juist per onderdeel besluiten te vragen.
Het vak van executeur is een constant 
aftasten wat de beste manier van 
werken is, wat het beste past bij deze 
erfgenamen; dit verschilt soms zelfs per 
erfgenaam. Onze taak is de nalaten-
schap af te wikkelen en daarbij alle 
erfgenamen te vertegenwoordigen en 
ieders belangen te behartigen. Dat dit 
niet altijd gemakkelijk is, kan iedereen 
die weleens een nalatenschap heeft 
afgewikkeld, beamen. Ons voordeel is 
dat we het iedere dag het jaar rond doen 
en daardoor ervaren genoeg zijn om tot 
een nette en juiste afronding te komen.

?

Koop postzegels  De prijs van 
een postzegel wordt in 2024 8 cent 
duurder. Een  postzegel nummer 1 
gaat namelijk in plaats van €1,01 
dit jaar  €1,09 kosten. Voor het 
einde van het jaar nog postzegels 
kopen, bespaart u misschien niet 
veel, maar toch nog wat. Alle 
beetjes helpen.

Bundel de kosten  Maakt u 
kosten voor uw gezondheid op 
doktersadvies en vergoedt de 
zorgverzekeraar niet alle kosten, 
dan heeft u mogelijk een aftrekpost 
in de aangifte inkomstenbelasting. 
Bij de aftrekpost zorgkosten is 
er een drempel die gehaald moet 
worden (1,65% van het verzame-
linkomen) en alleen het meerdere 
is aftrekbaar. Bundel dus de kosten 
of betaal nu alvast wat kosten voor 
volgend jaar en zodat u de drempel 
haalt.  

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser



‘Een héle goeiemorge!’ in De Doelen
Tijdens hun vorige Zondagochtendconcert in de Doelen in januari 
2020 stond het Rotterdamse trio de Wannebiezz voor een immens 
gelukkige en luid zingende, volle zaal. Daarna mocht er ruim twee 
jaar “even niets”. Maarrr.. tot ons aller genoegen staan Rocco, Arie 
en Gilles op zondag 10 december 2023 gewoon nog eens voor 
dag en dauw op om u weer een fantastische zondagochtend te 
bezorgen. Lekker uit volle borst meezingen met de leukste liedjes 
van weleer; het vrolijke repertoire van het vermaarde Cocktail Trio, 
liedjes van Annie M.G. Schmidt, zalige meedeiners over de Rot-
terdamse haven, kortom een mix van heel bekende en soms bíjna 
vergeten Hollandse pareltjes. Maak een écht feestje van uw zondag 
en begin de dag met een lach! Kom lekker meezingen met de Wan-
nebiezz. Zij zijn onder andere bekend van hun vrolijke hit ‘Goeiemorge Zonneschijn’ en wij beloven u dat ze van uw 
zondagochtend ook een héle ‘Goeiemorge’ zullen maken! (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Spetterende editie van Kerstcircus Ahoy
Families uit het hele land komen naar het beroemde en oude, 
vertrouwde Kerstcircus. Dit klassieke circus in de verpakking 
van nu is traditiegetrouw een prachtige show voor jong én 
oud. De show is leuk voor ieder familielid, of je nu 5 jaar of 
82 jaar bent. “Het succes hebben we te danken aan de goede 
sfeer. Achter de schermen hebben de artiesten het naar hun 
zin en het Rotterdamse publiek is heel fi jn om voor op te 
treden”, licht circusproduct Fernand Banning toe. Van een 
grappige huisclown tot top illusionisten en van vrolijke die-
renshows tot spannende een trapeze-act: je ziet het allemaal 
bij het Kerstcircus van Rotterdam Ahoy. Kom naar één van 
de show van maandag 25 tot en met zondag 31 december. 
Iedere dag is er een show om 11.30 en 15.30 uur. Daar word 
je écht vrolijk van!

Miniworld’s Traditionele Oliebollenrit!
Op z’n Rotterdams het oude jaar uit! Beleef op 29, 30 of 31 december onze 
Rotterdamse traditie: De Oliebollenrit. Ontdek Rotterdam van toen en nu, 
piepklein, in Miniworld Rotterdam. Vervolgens reist u in een historische 
tram van Stichting RoMeO door het echte Rotterdam, onder het genot van 
een heerlijke Rotterdamse oliebol van Richard Visser. U sluit deze nostalgi-
sche ontdekkingstocht af met een bezoek aan het betoverende Rotterdamse 
Trammuseum. Meer info en reserveren kan via de webshop van Miniworld 
Rotterdam: https://miniworldshop.nl/product/oliebollenrit-2023/ of tel: 010-
2400501. Zie ook elders op deze pagina’s.
Miniworld is deze dagen geopend van 10:00-17:00 uur.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? En 
zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling mun-
ten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction Europe elke woensdag 
een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 
16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desge-
wenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of 
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens 
onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe op de 
Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie.Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944. 

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? 
Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van 
familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag 
te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of 
haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij 
de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein.    

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

 Zondag 10 december

Meezingconcert De Wannebiez in De Doelen
  In de Doelen is zondag 10 december het zondagochtendconcert gereserveerd voor het optreden 
van de Wannebiezz. het popularie trio Rocco, Arie en Gilles gaat weer een prachtig meezingconcert 
verzorgen waarin allerlei leuke liedjes van vroeger voorbij komen. Theaterzaal open om 10.00 uur, 
concert van 11.00 tot circa 12.15 uur. Kaarteverkoop: zie www.zondagochtendconcerten.nl of bel 
tel. 010-4225244.

    Zaterdag 16 december

Concert Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie
  De Koninklijke Rotterdamse 
Post Harmonie (KRPH) verzorgt 
zaterdag 16 december om 20:00 
een concert in de Grote Kerk 
Overschie. De KRPH neemt u 
mee door de stad Rotterdam. 
u volgt de avonturen van een 
sneeuwvlokje dat door de stad 
dwarrelt en daar allerlei avontu-
ren beleeft met hierbij beelden 
en muziek! Kaarten 7 euro per 
stuk. Deuren open: 19.30 uur . 
Koop nu kaarten voor Beeldende 
Kerst via onze website www.
krph.nl/winkel of bij Primera aan de Burgemeester Baumannlaan 191.

Zondag 17 december

Schotse ochtend met Rapalje
  In De Doelen brengt de groep 
Rapalje zondag 17 december 
een muzikale Schotse ochtend. 
De groep neemt het publiek mee 
op een reis naar de hooglanden 
van Schotland met de vurige 
doedelzak, gevoelige ballades en 
stampende jigs and reels. Een 
gloednieuwe theatershow vol 
verhalen, muziek, zang en dans. 
Kaarten en meer informatie via 
www.zondagochtendconcerten.nl 
of tel. 010-4225244.

    Dinsdag 19 december

Kerstconcert Christelijk mannenkoor “Prins Alexander” 
  Op dinsdagavond 19 december 2023 geeft het Christelijk Mannenkoor “Prins Alexander” o.l.v. 
Arjan Breukhoven samen met enkele solisten hun jaarlijks kerstconcert in de Alexanderkerk, Sprin-
gerstraat 340 in Rotterdam-Prins Alexander, aanvang 20.00 uur.
    Entree € 15,- / kinderen tot 12 jaar gratis
    Het concert begint om 20.00 uur zaal open om 19.30 uur
    Kaarten zijn verkrijgbaar via postmaster@cmk-prinsalexander.nl of op de avond van het concert 
aan de kerk. Voor informatie 06 39124000

    Maandag 25 tot en met zondag 31 december

Meer dan 30 internationale acts in Kerstcircus Ahoy
  Van een grappige huisclown tot top illusionisten en van vrolijke dierenshows tot spannende een 
trapeze-act: je ziet het allemaal bij het Kerstcircus van Rotterdam Ahoy. Kom naar één van de show 
van maandag 25 tot en met zondag 31 december. Iedere dag is er een show om 11.30 en 15.30 
uur. Daar word je écht vrolijk van! Kaartverkoop: zie https://www.kerstcircus.nl/oud-rotterdammer 
(Zie ook elders op deze pagina’s.)
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Heeft u last van droge of tranende ogen?
Komen er oogziekten voor in uw familie?
Ervaart u klachten met uw bril?

P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl ●Metrohalte Hesseplaats

Bij oogklachten is het niet altijd duidelijk of dit aan uw bril
ligt of aan uw ogen. Tijdens het gratis oogzorgconsult
ontvangt u een vrijblijvend advies over uw brilsterkte en
uw ooggezondheid. Denk ook aan uw brilvergoeding!
Bel direct voor een afspraak! Tel. 010 236 1939

50+ OOGZORGWEKEN GGRRAATTIISSCCOONNSSUULLTT
LLaaaattssttee mmaaaanndd!! 

tt//mm 3300--1122--22002233

Adverteren in

Bel Timo: 
Tel. 0180 - 820244

CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)



Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

    Vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 december

Op z’n Rotterdams het Oude Jaar uit!
Op z’n Rotterdams het oude jaar uit? Boek dan de 
traditionele Oliebollenrit! Rotterdam van toen en nu 
in Miniworld, piepklein; met een historische tram 
van Stichting RoMeO door de stad; en een heerlijke 
oliebol van Richard Visser, ter plekke opgehaald 
met de tram waar anderen uren in de rijd voor 
staan! Voor u wordt teruggebracht naar Rotterdam 
Centraal Station bezoekt u nog het betoverende 
Rotterdamse Trammuseum. Gaat u mee? Voor 
meer info en het boeken van uw ticket: https://
miniworldshop.nl/product/oliebollenrit-2023/ of tel: 
010-2400501
Op z’n Rotterdams het jaar uit met de traditionele oliebollenrit bij Miniworld Rotterdam. Puur 
genieten!

  Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op 
kantoor. Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 
16.00 uur.

    Elke donderdag

Kunst en curiosa
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein 
elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoorde-
len. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 
7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor 
meer inlichtingen: bel 030-6063944. 
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OF BEL NAAR 0181 - 626 126

OF BEL NAAR 0181 - 626 126

REDERIJFORTUNA.NL

REDERIJFORTUNA.NL

BRUNCH- EN DINNER CRUISES DAGTOCHT
SCHOONHOVEN

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, live 
muziek & entertainment.

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment.

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15 

Dec 10, 26* Jan 7, 28  
Feb 25  Maa 17, 31

Dec 15*, 25*, 31* Jan 27  
Feb 14*, 24 Maa 16, 30

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00 

€ 49,50 

€ 67,50

Vanaf

Vanaf

* Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaartijden

VANAF

P.P.

VANAF
VANAF

P.P.

€79,50

ZATERDAG 9 DECEMBER

13:00 UUR - 23:00 UUR

WWW.LECKERS.NL

vanaf
 € 42,50,-

DE LECKERS BOOT ROTTERDAM

vanaf

IEDERE VRIJDAG, 
ZATERDAG EN ZONDAG

WWW.LECKERS.NLWWW.LECKERS.NLWWW.LECKERS.NL

ZATERDAG EN ZONDAG
Inclusief rondvaart 2,5 uur

& koud- en warm buffet

DE LECKERS BOOT ROTTERDAM
Afvaartijden: 16:00 & 18:30 & 19:00

www.dejongintra.nl/kerstreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom o.b.v. 2 personen en excl. € 37,50 reserveringskosten, 
Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage.

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste kerstreizen

LAATSTE PLEKKEN!

vanaf p.p.

€ 6595-daagse busreis
Kerst in het Vlaams-Brabantse Leuven

vanaf p.p.

€ 649  reiscode: kdmaa025-daagse busreis
Kerst in Maastricht

reiscode: kdleu01

vanaf p.p.

€ 619reiscode: kdtri015-daagse busreis
Kerst in Trier aan de Moezel

vanaf p.p.

€ 1099reiscode: kdmtm0313-daagse busreis
Kerst en Oud & Nieuw in Toscane

vanaf p.p.

€ 619reiscode: kdber035-daagse busreis
Kerst in het centrum van Berlijn

vanaf p.p.

€ 859reiscode: kdvel018-daagse busreis
Kerst in het Beierse Velburg

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Uniek in de regio: 
Combinatie Verhuizen & Ontruimen

CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)
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Vlak na de oorlog verhuisde de 
uitgeverij met de familie Donker mee 
terug naar Rotterdam. Eerst was het 
‘kantoor aan huis’ aan de Avenue 
Concordia in Kralingen, en vanaf 
1958 verhuisde de uitgeverij naar het 
Koningin Emmaplein. Adriaan gaf 
verschillende boeken uit. Bekende ti-
tels zijn  Alice in Wonderland  van  Lewis 
Carroll  en  Utopia  van Thomas More. 
De echte klapper kwam in 1951, na 
een bezoek aan de Parijse uitgeverij 
Gallimard. Ad kwam terug met de 
rechten van  De kleine prins,  toen nog 
een onbekende titel. Tot op de dag 
van vandaag is Uitgeverij Donker de 
belangrijkste uitgever van  De kleine 
prins  in Nederland. 

Eigenzinnige man
In 1980 nam zoon Willem Donker de 
uitgeverij van zijn vader over. Willem 
Donker stond bekend als een onaf-
hankelijke en eigenzinnige man. Dit 
schijnt ook door in de keuze van de 
boeken die hij uitgaf. In een interview 
met het NRC noemde hij zich eens een 
“onafhankelijk uitgever van het alge-
mene boek.” Hij ging af op zijn eigen 
belangstelling: Rotterdam, de oorlog, 
Erasmus. Zijn eclectische fonds was 
niet in een nisje te vangen. In 2001 
besloot Willem in te gaan op een voor-
stel om de volledige correspondentie 
van Desiderius Erasmus, bestaande 
uit 3141 brieven, te laten vertalen uit 
het Latijn. De voltooiing van de reeks 

nam negentien jaar in beslag en werd 
mogelijk gemaakt door een stichting. 
De 21-delige serie van de brieven van 
Erasmus, werd het magnum opus van 
de uitgeverij. Schitterend vertaald 
door een groep vertalers, en prachtig 
vormgegeven door Bart Oppenheimer. 
Op 7 oktober 2018 overleed Willem 
Donker, plots, tijdens een wandeling 
in de buurt van zijn uitgeverij. Zijn 
vrouw Jos Donker-Exler besloot het 
stokje van hem over te nemen. Cou-
turier van oorsprong, had zij nog geen 
ervaring in het boekenvak. Maar Jos 
wilde het levenswerk van Willem en 
haar schoonvader voortzetten. Onder 
haar vleugels verschenen de laatste 
vier delen van de Erasmus-serie. 
Inmiddels ook gegrepen door het 
gedachtengoed van Erasmus, reist Jos 
door Europa in de voetsporen van. Zo 
bracht ze de serie naar de Vaticaanse 
Bibliotheek, naar King’s College in 
Cambridge, en schonk ze in 2020 de 
volledige serie aan Koning Willem-
Alexander op Paleis Noordeinde.

Zelfstandig 
Uitgeverij Donker is nog altijd geves-
tigd in het monumentale pand aan het 
Koningin Emmaplein 1, een kantoor 

boordevol boeken en kunst. Met een 
klein team, bestaande uit uitgever 
Maarten Muntinga, Fien Post, en aan 
het roer Jos Donker-Exler, zetten zij 
het Rotterdamse familiebedrijf voort. 
De uitgeverij bloeit vandaag als nooit 
tevoren. Cabaretier Erik van Muiswin-
kel verzorgde een nieuwe, moderne 
vertaling van  De kleine prins  en schreef 
een boek over de schrijver Antoine 
de Saint-Exupéry en het onwaar-
schijnlijke succes van dit veelgelezen 
sprookje.  Daarnaast blijft Donker 
een echte Rotterdamse uitgeverij, 
geïnteresseerd in het uitgeven van 
boeken over onze stad. Zo verscheen 
in september dit jaar  De liquidatie van 
Jonas en Micky Schram  van historicus 
Albert Oosthoek, een boek over twee 

jonge, Rotterdamse verzetsleden. De 
uitgeverij is en blijft zelfstandig, en 
dat de zaak in Rotterdam gevestigd zal 
blijven staat buiten kijf. 
Wat kunnen we de komende tijd 
verwachten? Donker is bezig met het 
selecteren en bundelen van Erasmus’ 
beste brieven, en maakt een serie 
tweetalige edities van  De kleine prins.
Ook interessant wordt het boek  Freud, 
Adler, Frankl,  wat in het voorjaar van 
2024 verschijnt. Uitgeverij Donker 
gaat door met maken van bijzon-
dere boeken. Want, zoals Jos vaak 
een quote van Erasmus aanhaalt op 
kantoor:  “Een leven zonder boeken is 
onleefbaar.”

Fien Post              

 ‘Een leven zonder boeken is onleefbaar’   
De Rotterdamse uitgever Uitgeverij Ad. Donker bestaat deze maand 85 jaar. Op 1 november 1938 
richtte Ad Donker zijn gelijknamige uitgeverij op, toen nog in Bilthoven. De allereerste uitgave werd 
Uit de Memoires van den heer Von Schnabelewopski van Heinrich Heine.

 Van links naar rechts: Ad en Willem Donker en Jos Donker-Exter.   

 Wat een prijsfoto! Wij zien mevrouw 
Oud- Fisher een bordje erwtensoep 
opscheppen in de kantine van Thom-
sen’s Havenbedrijf aan de Lekhaven. 
Waarom? Ter ere van het 10-jarig 
bestaan van de Havenvereniging Rot-
terdam. Zij lepelde de soep 26 januari 
1949. Uiterst links zien wij haar echt-
genoot, burgemeester Oud. De andere 
drie disgenoten zijn onbekend. Op de 
tafel zien wij een bloeiende mimosa. 
Dat klopt perfect met de eerste maand 
van het jaar. De palmen vrolijken de 
kantine lekker op. De man rechts heeft 
braaf zijn (lege) bordje al klaar in de 
hand. Persfoto’s zijn van alle tijden. 
‘Maar Joris’, hoe kom je aan deze 
ruime 70 jaar oude fotoprint?’ Mijn 
antwoord? ‘Ik weet het bij God niet!’. 
U moet als lezer weten dat ik méér 
dan 2000 Rotterdam-foto’s bezit. Die 
beroepsmatige verzamelwoede is van 
lieverlee ontstaan. De foto plaatste 
ik in december 1995 als fotoraad-
sel in de Kroniek 105 (Hist. Gen. 
Roterodamum). Daarom zijn locatie, 
tijd en plaats van handeling bekend. 
Mevrouw C.J. van der Ban-van der 
Hilst gaf als enige(!) het juiste ant-

woord. Haar echtgenoot was lid van 
de Havenvereniging. Het is natuurlijk 
prachtig dat de burgemeestersvrouw 
‘meedoet’ met haar man. Gerard van 
Nus, kabinetschef van Oud, vertelde 

ooit dat zij altijd op de details lette 
(‘zit m’n jacquet wel goed?’), maar 
ook dat zij kritisch was. Zij bracht 
menigmaal wijzigingen aan in door 
Van Nus geschreven speeches. Wat 

een ongedwongen tijd. Tegenwoordig 
heeft burgemeester Aboutaleb in Fort 
Knox (zo noem ik tegenwoordig het 
stadhuis) een heuse staf om zich heen. 
De Havenverenging bestaat nog steeds 

en telt 1700 leden. Enne, iedereen kan 
lid worden. Voor mij is die club niks. 
Ik weet echt helemaal dubbel-niks van 
het 010-havengebeuren. Wat jammer 
toch!   

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografi sch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

 Erwtensoep   

 In 2020 schonk Jos Donker-Exter de volledige Erasmus-seriie aan koning Willem-Alexander op 
Paleis Noordeinde.   



Snijders. Hun dorpsgenoten 
Wim Spuybroek en Koos den 
Braber vormden het duo Ys-
Cream-Brothers. Ze brachten 
spitse conferences en acteer-
den in sketchjes.

Koos memoreert: “Met wat hulp van 
de decorbouwers en kleedsters lukte 
het me een afspraakje te regelen met 
Anna. Dat was het meisje wat zo lief 
zat te kijken vanaf de verwarming 
aan de zijkant van de zaal. De eerste 
zondag na die feestavond gingen we 
elkaar ontmoeten.’’
Anna kwam met haar vriendin Anke, 
voor Koos een tegenvaller. Anna nam 
zijn uitnodiging aan om samen in de 
stad in bioscoop Cineac het wereld-
nieuws te gaan bekijken. Vriendin 
Anke bleef, tot geluk van Koos, achter 
op IJsselmonde. Zoals het hoorde 
bracht ik Anna ‘s avonds naar huis 
aan de Kerkedijk. Die was in die tijd 
slecht verlicht. Elkaar inmiddels stevig 
vasthoudend, merkte Anna halverwege 
op: ‘Goh, daar fietsen mijn ouders met 
broertje Bas.’ Broerlief riep hardop 
dat zus Anna stevig omarmd door een 
knul over de dijk liep. Er zat dus niks 
anders op dan Anna netjes terug te 
brengen bij haar ouders.’’

Opschepper
Achterom het dijkhuis zette vader 
Teun de fietsen in een slecht verlicht 
schuurtje. Koos: ,,Wat meer in het 
licht schrok ik verschrikkelijk. Want 
wat was er aan de hand? Op de feest-
avond waar ik Anna zag, werd door 
een man hulp geboden bij het vervoer 
en het opbouwen van het decor. Als 
jong schoffie had ik verschrikkelijk 
staan opscheppen, dat het een koud 
kunstje voor mij was als aankomend, 

bekend wordend, zangertje de meiden 
van IJsselmonde te versieren.’’
Maar niet wetende dat de man, bij 
wie hij zijn praatje uitkraamde, de 
vader van Anna was. Gelukkig was 
zijn korte antwoord na het voorstellen 
aan hem, ‘zo jongeman, het is je toch 
gelukt’. Anna was toen net 14 jaar en 
ik, de opschepper, 16.’’
Vader Teun van den Berg bleek een 
goedaardig man, die volop in het 
leven stond. Hij werkte namens de 
gemeente Rotterdam op de veemarkt 
in Crooswijk. Op twee marktdagen 
stond hij daar in alle vroegte paraat 
om aangevoerd vee een plekje te ge-
ven. Handelaren wilden graag dat hun 
beesten stonden waar de bestrating 
wat omhoog liep. Dan kwam kwaliteit 
van de dieren beter tot hun recht en 
brachten dan een paar gulden meer 
op, volgens vader Teun. Op de andere 
werkdagen haalden hij en zijn chef, 
meneer Huisman, dode koebeesten en 
kippen van het boerenerf. De kadavers 
werden voor verbranding naar een 
destructiebedrijf in Overschie ge-
bracht. Ooit stond vader Teun bij een 
grote neushoorn, tijdens het transport 
op een schip was het beest overleden.
Koos bewonderend: “Ondanks zijn 
drukke werk reed hij dochter Anna 
op vrijdag- of zaterdagavond, op zijn 
Berini-bromfiets, naar de feestzaal 
waar wij moesten optreden. Zij werkte 
tot 6 uur bij Hagen Textiel aan de 
Schere in Zuidwijk. Soms bracht haar 
vader haar zelfs naar Gouda of Alblas-
serdam. In die tijd speelden wij met 
onze cabaretgroep veel voor het perso-
neel van scheepsbouwers en sport en 
wandelverenigingen. Maar ook voor 
clubs van oude van dagen, zoals ze 
toen werden genoemd. De feest-
avonden waren meestal in de periode 
van november tot eind maart. Vanaf 
onze basis in het oude Overschie was 
vervoer geregeld met een touringcar 
van Huurman uit Bergschenhoek, met 
als vaste chauffeur Bertus Burger. De 
bus had bij de achterdeur plek voor 
de decorstukken en de instrumenten. 
De toneelkleding werd netjes aan de 
bagagerekken gehangen. Bertus was 
niet te beroerd om achter het toneel 
wat werk te verrichten. Voor hem gaf 
het vastwerk in de wintermaanden. De 
feestavonden waren meestal tot twaalf 
uur. En daarna tot twee uur bal na. We 

vertrokken dan pas om halfdrie rich-
ting huis. Moe en tegen elkaar aange-
kropen knuffelden Anna en ik elkaar. 
Het gebeurde soms over spekgladde 
wegen. Of zoals de keer uit Gouda. 
Toen was het zicht door mist zo slecht 
dat Wim Spuybroek op de motorkap 
zat om Bertus te navigeren.’’

Dienstplicht
Vooraf aan zijn militaire dienstplicht 
in Duitsland verloofden Anna en Koos 

zich op 3 juni 1961. De feestelijke 
gebeurtenis was in speeltuin Oud-
IJsselmonde in de Hendrik Winkel-
hofstraat. Alle cabaretcollega’s waren 
aanwezig en heel veel kennissen en 
familie. Bijna 24 maanden was Koos 
in dienst, mede door de problemen die 
ontstonden rondom het bouwen van de 
Berlijnse Muur. Anna en Koos wilden 
dolgraag trouwen en het jawoord 
was op 3 juli 1963 in IJsselmonde 
en betrokken aan Noorder Kerkedijk 
de woning waar ze 60 jaar wonen. 
Het jaar na hun huwelijk liep het stel 
de Vierdaagse van Nijmegen. Koos: 
,,Eigenlijk mét drie. Anna was net in 
verwachting en op 22 april 1965 is 
onze zoon Edwin Teunis geboren. Wij 
zijn trotse ouders. Want hoewel hij 
geen studiebol was, is hij toch aan de 
universiteit van Nijmegen afgestu-
deerd als gezondheidswetenschapper.’’
Hij vervolgt:: “Anna is weer gaan wer-
ken toen zoonlief naar het voortgezet 

onderwijs ging. Eerst als algemeen 
medewerkster bij optiek Jan van Adel 
aan de Kerstendijk in IJsselmonde. 
Dat waren roerige jaren, want baas Jan 
lustte graag een borrel en dat kostte 
hem uiteindelijk zijn zaak en zijn 
leven. Anna kon gelukkig mee naar 
Hoor en Optiek Studio IJsselmonde, 
waar zij als administratief medewerk-
ster een mooie tijd heeft gehad. Na 
13 jaar werd het bedrijf overgenomen 
door Beter Horen. Tot haar pensioen 

heeft ze er 35 jaar gewerkt.’’

Tegelwerk
Koos’ zijn werk als tegelzetter had 
een ander verloop. Hij was 13 jaar 
en 9 maanden toen hij op de loonlijst 
kwam D.J. Ras & Zoon. In Hoogvliet, 
Pendrecht en Zuidwijk betegelde 
hij kilometers galerijvloeren en vele 
honderden balkonvloeren met collega 
Joop de Geus. Met broer Levinus 
nam hij tegelwerk aan in woningen in 
Ommoord, Groenenhagen, Kreek-
huizen. Meer dan 600 woningen per 
project. Tussendoor werkten ze ook 
nog kleinschalige projecten af, al-
lemaal klussen van ‘s morgens 5 tot ‘s 
avonds 5, zeven woningen per week. 
Keukens, toiletten, schoorteenmantels 
en badkamers en venterbanken. “Mon-
nikenwerk,’’ omschrijft Koos. ,,Wat bij 
beide een aanslag op het lichaam was. 
Daarom koos ik in 1975 om bij het on-
derhoud van woningen te gaan werken 

voor de firma’s Van Utrecht aan de 
Sint-Agatastraat en Aad de Waele van 
de Boezemsingel. Na 15 jaar was mijn 
lichaam totaal kapot. Vier armopera-
ties waren het gevolg. Er volgde een 
baantje bij de gemeente Rotterdam als 
onderhouds-opzichter voor de open-
bare verlichting. Maar al snel werd ik 
projectbegeleider bouwkunde, daarna 
bouwkundig opzichter en als laatste 
bouwkundige bij de afdeling Manege 
Bouwkundig. Daar deed ik onderzoek 
in kruipruimtes, door heel Neder-
land. Eind 2000 was het kaarsje uit 
en mocht ik gelukkig met vervroegd 
pensioen, in de VUT. Als hobby heb 
ik nog tot 2012 EHBO-lessen gegeven 
aan groep 8 van de basisscholen. 
Acht stuks op het Noordereiland en 
veel andere scholen op Zuid en in 
Barendrecht. Meer dan 3500 kinderen 
haalden een officiële diploma van de 
Koninklijke Nederlands EHBO via 
de 10 lessen van mij en de stichting 
Jeugd EHBO IJsselmonde.’’
Koos den Braber had ondertussen iets 
anders opgezet: “Met mijn keyboard 
trok ik wekelijks langs bij verzor-
gingshuizen en bracht daar leuke Hol-
landse muziek en een spelprogramma. 
Ook bij Aafje in het woonproject Ben 
Oude Nijhuis in Overschie, opgezet 
door Jan Slagter van Omroep Max, 
een géwéldigé man. Helaas was 
corona spelbreker en is de vraag een 
stuk minder geworden. Onze stichting 
Ouderen Amusement doet echter nog 
steeds Hollandse middagen. Stil zit-
ten? Nee hóór, tussen alles door zijn er 
ook nog eens 180 windmolentjes ge-
maakt voor in de tuin of op het balkon. 
Verkocht of cadeau gegeven door heel 
Nederland, Duitsland, Zwitserland en 
Turkije. Op 2 juli 2023 hielden we 
op onze 60ste huwelijksverjaardag, 
een mooie receptie in het Koetshuis 
van Oud-IJsselmonde. De tijd heeft 
voor ons niet echt stil gestaan, maar is 
voorbij gevlogen. Het waren goede en 
slechte, zullen we maar zeggen.’’

Rein Wolters

Hoe stoere Koos zijn Anna veroverde
Voor Anna van den Berg en 
Koos den Braber begon het 
‘grote avontuur’ in januari 
1959. Koos trad met het Over-
schiese DSO-cabaret (Door 
Samenwerking Omhoog – in 
1953 opgericht door de fa-
milie Van Dorp) op in zaal de 
Magneet aan de Koninginne-
weg in het oude IJsselmonde. 
Onderdeel van het gezelschap 
was het Music Trio, met de 
Overschieënaars Klaas van 
Dorp, Karel de Jong en Jan 
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Anna van den Berg en Koos den Braber bij hun trouwauto in 1963 op de Kerkedijk in IJsselmonde. Foto’s verzameling Koos den Braber

Optreden voor het personeel van snoep- en koekfabriek Van Melle aan de Olympiaweg.

Samen aan de wandel bij de Vierdaagse in Nijmegen met zoonlief in de buik.
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Het zielige voor mijn vaders vriend 
was, dat hij de schuld kreeg. Hij 
wist toch dat niemand er stopte.’’
Rob Smith (robenco01@hotmail.
com) deelt vanuit Rozenburg graag 
zijn kennis van het Rotterdamse 
railvervoer. ,,Na de bevrijding 
in 1945 trok het werk op de 
Rotterdamse scheepswerven en 
olieraffi naderijen zo snel aan, dat 
al spoedig een personeelstekort 
ontstond. Dat gold ook voor de 
Rotterdamsche Droogdok Maat-
schappij (RDM) bij Heijplaat en de 
Bataafsche Petroleum Maatschap-
pij (BPM) raffi naderij te Pernis, 
die ver van de woonwijken op Zuid 
lagen. Daarom reden vanaf 1947 
dagelijks personeelstreinen vanaf 
station Feijenoord via Putselaan, 
Brielselaan en Doklaan naar Waal-
haven/Heijplaat en Pernis v.v.

Wisselstand
De havenspoorlijn was niet uitge-
rust met seinen of andere middelen 

voor beveiliging en mede daardoor 
botsten op 7 november 1952 twee 
personeelstreinen op elkaar. De 
voorste trein liep vertraging op, 
eerst door een defect aan een kop-
peling en even later door een ver-
keerde wisselstand. De tweede trein 
moest uit veiligheid een rangeerder 
voorop de locomotief meevoeren, 
die de machinist kon waarschuwen 
voor gevaar, maar door de kou had 
de rangeerder gekozen voor de 
warme cabine van de locomotief. 
Daardoor werd de vooroplopende 
trein te laat opgemerkt door de 
sneller rijdende achterste trein.’’
Door de aanrijding schoven de ach-
terste twee wagons van de eerste 
trein in elkaar. Hoewel de snelheid 
van de tweede trein niet hoog lag, 

werden de wagons, die van hout en 
plaatstaal waren gemaakt, verbrij-
zeld. Tientallen arbeiders raakten 
bekneld en moesten met snijbran-
ders uit de wrakstukken worden 
gehaald. Er waren twee doden en 
tientallen gewonden. Zowel de 
rangeerder als de machinist van de 
achteropkomende trein werden ver-
oordeeld tot zes weken gevangenis-
straf. Omdat er ook steeds meer 
bussen beschikbaar kwamen, werd 
spoedig na dit ongeval het vervoer 
per trein gestaakt en de arbeiders 
met bussen vervoerd.

Trots
Lezer Ronald van der Meer 
(vandermeer.144c@gmail.com) 
corrigeert het verhaal over café 

Sport en de Hema in DOR van 17 
oktober. ,,Daarin schrijf je dat Bens 
Mode aan de Bergselaan er nog is. 
Ik moet je teleurstellen, ik denk 
dat het wat kerkachtige – stijve 
kleding – modehuis voorjaar 2020 
is gesloten.’’
Caroline Lamens (clamens@xs4all.
nl) las met groeiende trots het be-
treffende artikel over haar moeder 
Truus en grootouders Carolien en 
Rob Bens, bij leven uitbaters van 
café Sport in de Rosestraat. ,,Wat 
zou moeder trots zijn geweest ais 
ze het verhaal had gelezen. Reuze 
bedankt dat De Oud-Rotterdammer 
dat zo mooi in woord en beeld 
heeft gebracht.’’
Ook Dik Keijzer (dik.keijzer@
gmail.com) las over café Sport 
en veerde extra op bij de namen 
Bens en Hardebol. ,,Graag wil 
ik vernemen of iemand de naam 
weet van het café voordat het café 
Sport werd.’’ En ook: ,,Mijn oma 
‘tante Zus’ Kouijzer heeft vrijwel 
heel haar leven in de Rosestraat 
gewoond en werd door straatge-
noten kortweg ‘zus’ of ‘tante zus’ 
genoemd.’’

Fietsenstalling
Mevrouw Kouijzer leerde ik later 
kennen toen ik in 1963 in de Ro-
sestraat kwam wonen. Onwetend 
van de latere historie, liep ik tijdens 
mijn eerste individuele wandeling 
voorbij aan café Sport waar vro-
lijke muziek van de jukebox klonk. 
Bij de geopende deuren op nummer 
310 van de fi et sen stalling van Henk 
Westerhof vergaapte ik me aan de 
enorme hoe veelheid fi etsen die er 
gestald stonden. De fi etsenmaker 
plakte een achterband. Als laatste 
handeling pompte hij deze keihard 
op. Uit zichzelf vertelde hij op 
vriendelijke toon dat het plakken 
van een band een secuur werkje 
was. Ook wilde hij weten wie ik 
was, want hij had me nog nooit ge-
zien. Na mijn antwoord zei hij dat 
ik maar beter naar huis kon gaan. 
Naar zijn mening was ik al veel te 
ver afgedwaald. Voorts vertrouw de 
hij me toe dat de kinderen van de 
Rosestraat niet altijd even vrien-
delijk waren voor vreemde kinde-
ren. Dat heb ik inderdaad geweten, 
daarover later meer. Reacties: 
reinwol@outlook.com

Met Cas Driesen (caslaurie@hotmail.com) terug naar het treinongeval in DOR van 8 augustus. 
,,Daarin werd de vraag gesteld ‘wie iets weet over het ongeluk aan de Waalhaven? De per-
soneelstreinen reden over de Waalhaven en waar dat ongeluk gebeurde waren railwissels. 
Misschien weten lezers ook nog, dat die werden bediend door van die zware ronde blokken 
die je moest omgooien. Natuurlijk deden de sterke jongens onder ons dat weleens.”

,,Vandaar dat het voor de machinis-
ten verplicht was te stoppen en te 
controleren of de wisselstand in orde 
was. De machinist van de voorste 
locomotief, een vriend van mijn 
vader, een vakkundige en serieuze 
treinbestuurder, stopte dus plichtge-
trouw. Geen enkele andere machinist 
deed dat ooit. Gevolg was dat de trei-
nen ongeremd boven op elkaar reden. 

 Bens Mode was op de Bergsel-
aan tot voor enkele jaren terug 

nog volop in bedrijf. Foto Ronald van 
der Meer   

 Railwissel 
oorzaak botsing   

 Personeelstrein in 1952 op de Putselaan onderweg naar RDM-Heijplaat en Shell-Pernis. Foto verzameling Rob Smit   

 Overal binnen het NS-railgebied werden wissels met de hand omgezet, zoals op de Veer-
laan op Katendrecht. Foto verzameling Rein Wolters   

Herman Romer 
overleden
Op dinsdag 21 november is de 
Rotterdamse auteur Herman Ro-
mer op 92-jarige leeftijd overle-
den. 

Herman Romer publiceerde 28 boeken 
waarin hij de geschiedenis van Rotterdam 
vastlegde. Daarin tekende hij vooral de per-
soonlijke verhalen van Rotterdammers en 
oud-Rotterdammers op. Tot zijn bekendste 
werken behoren het tweedelige ‘Rotterdam 
in barbaarse jaren (1940-1945)’, ‘Pschorr 
Rotterdam. Van café-concert tot danspaleis’, 
‘Casino-Variété. Een tempel van vermaak 
op de Coolsingel’ en ‘Fantasie, illusie en 
betovering. Herinneringen aan Rotterdamse 
bioscopen’. In maart dit jaar presenteerde 
hij nog zijn laatste boek, ‘Passage Rot-
terdam’.

Daarnaast publiceerde Romer talrijke 
romans, novellen en gedichtenbundels, 
grotendeels tegen de achtergrond van Rot-
terdam. Van deze 25 publicaties behoren de 
romans ‘Stad van verloren dromen’ en ‘De 
danszaal in het duister’ plus de novelle ‘De 
trein naar Berlijn’ tot de meest bekende.

Laurenspenning
Herman Romer debuteerde in 1965 met de 
novelle ‘De nachtegalen zingen niet meer’, 
won in 1971 de Anna Blamanprijs voor 
zijn dichtbundel ‘Voor de liefhebbers’ en 
ontving in 2004 de Laurenspenning, de cul-
turele onderscheiding van Rotterdam, voor 
zijn oeuvre op het gebied van non-fi ctie.

Romer woonde zijn hele leven in Rotter-
dam. Hij was 9 jaar toen de Tweede Wereld-
oorlog uitbrak. Zijn persoonlijke ervaringen 
tijdens het bombardement op 14 mei 1940, 
de latere oorlogsjaren en de hongerwinter, 
waren van grote invloed op zijn werk. 

Meer info over Herman Romer leest u op 
www.hermanromer.info  

 Herman Romer (rechts) bij de presentatie van zijn 
laatste boek, ‘Passage’.   
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Scheepvaartspulletjes
Probeer mijn verzameling petten / 
losse petemblemen koopvaardij, sleep-
vaart en reddingswezen verder uit te 
breiden. Hoop dat er (oud) zeelieden 
zijn, die mij kunnen helpen. Heb ook 
interesse in andere scheepvaartspulle-
tjes. Alle hulp wordt zeer gewaardeerd 
en kosten worden vergoed. D.P.G. van 
der Horst. E-mail: dpg.vanderhorst@
chello.nl

Op zoek naar Diane
Ik ben op zoek naar Diane uit Rot-
terdam. Ze had een zus die Franny 
heette en haar vader had een café op, 
ik meen, de Nieuwe Binnenweg of 
Mathenesserlaan. Haar achternaam 
ben ik niet zeker van. Ik dacht als 
achternaam Punt maar ik meen me te 
herinneren ook ooit wel eens een di-
ploma met Van Melle of zoiets gezien 
te hebben. Later zijn ze naar Hendrik 
Ido Ambacht verhuisd. Ik leerde ze 
kennen eind jaren 70 op Camping De 
Boskant in Oisterwijk. Wie heeft een 
aanknopingspunt?

Ruud van Aerle
ruudvanaerle@hotmail.com

Regioboekenmarkt 
Decennialang organiseerde de stich-
ting Ons Rotterdam de Rotterdamse 
Dag, waar onder meer regionale 
boeken werden aangeboden. De Docu-
mentatiegroep ’40-’45, een landelijke 
vereniging voor geïnteresseerden 
in de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog was ook een vaste gast 
van dit evenement. “Naast het geven 

van informatie verkochten wij net als 
andere standhouders boeken, speciaal 
over de regio Rotterdam en de Tweede 
Wereldoorlog, voor een redelijke prijs. 
Veel bezoekers maakten daar gretig 
gebruik van”, aldus Willem Oldenburg 
en Dirk Docter van de Documentatie-
groep ’40-’45.
De Rotterdamse dag bestaat niet meer 
sinds 2018. Er zijn diverse boeken-
markten in de regio, maar er is geen 
gespecialiseerde markt met regioboe-
ken. De organisatoren willen dit gat 
in de boekenmarkt voor de derde keer 
vullen met een regio-boekenbeurs. 
Deze regioboekenmarkt vindt op 9 
december 2023 van 9.00 tot 14.00 uur 
plaats in de Koningshof, Uiverlaan 20 
in Maassluis.

Behalve veel kwaliteitsboeken over 
Rotterdam zijn er ook publicaties te 
koop over Schiedam, Vlaardingen, 
Maassluis, het Westland en het hele 
Rijnmondgebied. “Bezoekers vinden 
er een ruime selectie van boeken over 
hun woonplaatsen in diverse tijdvak-
ken. Een breed scala van onderwerpen 
wordt aangeboden: regionale boeken 
over de Tweede Wereldoorlog en de 
naoorlogse wederopbouw, maar ook 
over de havens, scheepvaart, voetbal 
en recente geschiedenis.”
Er is ook een stand aanwezig van de 
Historische Vereniging Schiedam. 
Ook zij bieden regionale boeken aan.

Boekenbeurs Ons Rotterdam
Bent u op zoek naar een cadeautje 

voor de feestdagen voor een klein 
prijsje? Denk dan eens aan een 
tweedehands boek over Rotterdam. 
Op de Boekenbeurs van Stichting Ons 
Rotterdam zijn prachtige fotoboeken 
te koop. Dankzij meerdere schenkin-
gen hebben we op dit moment veel 
keuze. De boekenbeurs vindt plaats 
op zaterdag 2 december van 10.00 tot 
13.00 uur. Het hele jaar door kunt u op 
de eerste zaterdag van de maand bij 
Ons Rotterdam terecht voor het kopen 
van tweedehands Rotterdamse boeken. 
Ook ansichtkaarten en oude exempla-
ren van ons tijdschrift zijn te verkrij-
gen. U bent van harte welkom bij St. 
Ons Rotterdam, Kerkwervesingel 53, 
Rotterdam-Pendrecht. Voor informatie 
e-mail: boeken@onsrotterdam.nl en/

of 06-30609494 (Annelies) of 010-
4804513 van maandag t/m vrijdag van 
13.00 tot 16.00 uur. Kijk ook eens op 
onze website: www.onsrotterdam.nl 
en op onze facebookpagina.

Mariëtte Bronkhorst
Ik ben op zoek naar Mariëtte Bronk-
horst. Zij heeft op de KWK (Koningin 
Wilhelmina Kweekschool) in Rot-
terdam gezeten (1964/1965).

Bert Verhoek  
verhoek@planet.nl 

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Wie smulde in Kota Radja?

  Wat is het toch jammer dat de pure 
Indonesische keuken zachtjes aan is ver-
dwenen in culinair Rotterdam. Het échte 
Indische eten is deze eeuw sluimerend 
opgegaan in de algemene term ‘Oosterse 
keuken’ of te wel Asian Fusion. Van 1950 
t/m 1972 was het originele Indonesische 
Restaurant Kota Radja gevestigd aan het 
Mathenesserplein. Wie .heeft nog mooie 
Kota Radja--eetverhalen uit die tijd?? Dit 
in verband met mijn nieuw uit te komen 
boek (voorjaar 2024) ‘Rotterdamse 
Restaurants’. Info graag naar; jorisbod-
daert@gmail.com of 06-188 496 44   

LTS de Vaan 
Montessoriweg

  Ik ben op zoek naar klas-
sefoto’s verhalen vanuit 
mijn tijd op de LTS de Vaan 
aan de Montessoriweg. 
Periode 1970 – 1974. Oud 
klasgenoten, verhalen uit die 
tijd ? kunnen uiteraard ook 
reageren.

      Hans Zoeteweij
tel. 06-83829082     

Vaar met ons mee door de meest 
innovatieve havens ter wereld.

Volwassen € 16,75
65+ € 14,95
Kinderen € 9,65

Tarieven 

De nummer 1 
havenrondvaart 
van Rotterdam

www.spido.nl
Tickets

Op zoek naar een nieuwe partner in 
uw leven ? 
Plaats uw contact advertentie in 
deze rubriek.
Opgeven kan via 
www.deoudrotterdammer.nl/contact 
of bel met 0180-820244 
Alleen particuliere advertenties.

Ik ben een man van 78 jaar 
op zoek naar dame voor 
gezelligheid, goed gesprek 
en alles wat het voor ons 
gezellig en leuk kan maken.

Brieven onder vermelding 
van KM281101 naar timo@
deoudrotterdamer.nl of via 
Hoogeveenenweg 214 2913 
LV Nieuwerkerk aan den 
IJssel
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Herinnering door Razzia-
monument
Mijn vader is in november 1944 
met de razzia van Rotterdam in een 
veewagon vervoerd naar Siegburg 
in Duitsland en daar als bakker ge-
dwongen werkzaam geweest voor de 
Duitsers. Aan het einde van de oorlog 
is hij te voet naar Nederland gekomen 
en is hij opgevangen in Sittard en na 
verloop van tijd in Neer in Limburg, 
want boven de grote rivieren, dus 
het midden en het noorden van ons 
land waren nog niet bevrijd. Die lieve 
mensen die mijn vader in de oorlog 
hadden opgevangen, zijn altijd goede 
kennissen gebleven van mijn ouders. 
Mijn moeder was na de razzia met 
mij alleen over in de oorlog. Gelukkig 
is mijn vader nadat heel Nederland 
bevrijd was, weer thuis mogen komen 
en heb hem mogen kennen tot zijn 
overlijden in 1982. Heel veel mannen 
zijn echter nooit meer teruggekomen. 
Mijn ouders hebben heel veel meege-
maakt. Toen ze 10 maanden getrouwd 
waren was hun huis in Kralingen 
gebombardeerd en waren ze alles 
kwijt. Zij zagen hun huis in vlammen 
opgaan. Daarna zijn ze opgevangen 
in een rusthuis in Schiedam en verder 
gaan dwalen van het ene huis naar het 
andere tot dat ik in 1943 in Rotterdam 
west geboren ben. Dat was 1 dag vóór 
er bommen vielen in Rotterdam west.

Janny v.d.Meer-van Haarlem
pauljanny.vd.meer@hetnet.nl

Fout in razzia-brief
In de ingezonden mail van C. de 
Back op de pagina van Tante Post 
van 14 november staat een pijnlijke 
fout. Mannen tussen de 17 en 45 
werden weggevoerd tijdens de razzia 
in November 1944, niet tussen de 27 
en 40. Het zal wellicht een typefoutje 
zijn geweest. Mijn vader was 17 jaar 
en 3 maanden jong toen hij werd 
weggevoerd, samen met zijn broer die 
helaas tijdens de bevrijding overleed 
in Duitsland.

E. Willemse
els.willemse@gmail.com

Koude herinnering
Ik was gelegerd in Vlissingen  in 
1961. wij hadden een schietoefening 
in Arnemuiden. De kogelvanger was 
bevroren, maar de schietoefening ging 
door. wij hoorden niet de klokken 
van Arnemuiden, maar het gefl uit 
van de kogels die terugkwamen van 
de bevroren kogelvanger. Een koude 
herinnering uit 1961.

Aad Onderrstal
Haonderstal@hotmail.com

Mijn tunnelvisie
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
ging de Maastunnel zonder enig 
ceremonieel open op 14 februari 
1942. Exact op mijn geboortedag te 

Rotterdam-IJsselmonde ‘s morgens 
vroeg. Maar het was pas 15 jaar later, 
dat ik dankbaar van haar roltrapge-
bouwen gebruik kon maken om van 
1957-1961 naar mijn werk op een 
scheepvaartkantoor van Zuid naar 
Noord te fi etsen. Zo’n veertig jaar 
daarna nam ik hier nog eens deel aan 
de 2e Maastunnel prestatieloop op 
zondag, 3 september 2000 gedurende 
het Wereldhavenfestival, waaraan ik 
toen een fraaie herinneringsmedaille 
heb overgehouden. Laatstelijk ben ik 
door de gerenoveerde autotunnelbui-
zen gegaan wegens de pre-opening op 
vrijdag, 25 september 2021 van het 
Depot Boijmans van Beuningen in 
het Museumpark. Resteert tot slot de 
ultieme wens om met een beetje geluk 
met deze “Oude dame” ons beider 
eeuwfeest dan te mogen vieren op die 
Valentijnsdag van 14 februari 2042.

Bas van der Ven
tel. 06-30346113
bvanderven42@gmail.com

Lang haar en jeugdpuistjes
We hadden vroeger een jongen in 
de klas van de Prof.Hugo de Vries 
Lagere Tuinbouwschool aan de Haver-
landstraat in Rotterdam om maar even 
precies te zijn, die zijn haar wat langer 
liet groeien dan men toen gewend 
was. En nee die werd nog niet van 
die net in dat jaar opgerichte school 
gestuurd, maar kreeg wel regelmatig 
van de leraren te horen of het nog 
geen tijd voor de kapper was. Vond het 
eigenlijk wel stoer van hem, zoals hij 
niks van dat commentaar op zijn kap-
sel aan trok. Eerlijk gezegd was ik zelf 
toen nog niet zo met mijn haardracht 
bezig. Ja zeker, wel met mijn uiterlijk 
waarbij mijn strijd tegen jeugdpuistjes 
de boventoon voerde. Al was dat bij 
mij nog lang niet zo erg als bij mijn 
broer, die zich elke dag waste met een 

desinfecterende zeep, waarvan de nare 
geur steevast elke ochtend in onze 
slaapkamer hing. Alsof je in een zie-
kenhuis was, waar vroeger ook altijd 
zo’n nare lucht van Lysol hing. Maar 
de paar puistjes die bij mij op mijn 
huid verschenen moesten ook gelijk 
uitgeknepen worden. Misschien niet 
zo’n fris praatje maar hoe lekker was 
het als ie dan spontaan open barstte 
en de lading tegen de spiegel van de 
wastafel kletste. Tot afgrijzen van mijn 
moeder die altijd waarschuwde voor 
nare littekens. Maar de druk was er af 
en de pijn gelukkig een stuk minder. 
En wat die littekens betreft, viel dat 
alles mee. Nooit last van gehad.
Ik werd als kind vaak thuis geknipt 
door een oudere heer. U kent dat wel, 
bijna model bloempot met een schuin 
geknipte ponnie. Waarom schuin is 
mij altijd een raadsel gebleven. Mis-
schien om er met nat haar een mooie 
kuif van te maken? Maar nat haar 
droogt weer op en ik had nou eenmaal 
gewoon steil haar. Brillcream of Gel 
die men tegenwoordig gebruikt kwam 
er bij mij niet in. Wat dat betreft waren 
de stekeltjes of te wel het bibob kapsel 
waarmee ik ook een tijdje gelopen 
heb een stuk makkelijker. Even met 
de plastic haarborstel naar achteren 
en voor de rest van de dag had je er 
geen omkijken naar. Het schelden met 
stekelvarken nam je maar op de koop 
toe. Beter dan schele, kromme of rooie 
wat andere klasgenootjes te verduren 
kregen. Je vader had roest in zijn pijp 
was wat dat betreft nog de minst kwet-
sende uitdrukking in die tijd.
Onze kapper was een gepensioneerd 
best wel oud mannetje die hijgend 
en piepend zijn werk deed. Op een 
eetkamerstoel die in de slaapkamer 
van mijn ouders was gezet, kregen alle 
vijf kinderen van ons gezin een beurt. 
Met een oud laken om onderging je 
gelaten de best wel ruwe behandeling. 

En met zijn naar urine ruikende kruis 
op neushoogte vocht je tegen de mis-
selijkheid. Nee dan kon je beter in een 
herenkapperszaak op je beurt moeten 
wachten. Kon je nog stiekem gluren 
in de tijdschriften als de Lach en de 
Picollo waarin schaars geklede dames 
te bewonderen waren. Al werden die 
prompt uit je handen getrokken als 
men dat in de gaten kreeg en was 
je aangewezen op de Okki en de 
Taptoe of met een beetje geluk een 
oude Donald Duck. Om je even later 
in die mooie zwarte stoel onder dat 
laken door die handtondeuse aan je 
achterhoofd te laten kriebelen. Kon 
je zomaar weg bij zwijmelen door 
dat lekkere gevoel, waarna je met een 
ruk aan je oor weer tot de orde werd 
geroepen.

Van dat kappersbezoek was ik later 
mooi af met dat lange haar wat tot op 
mijn schouders groeide.
Het was in de tijd dat ik gekleed ging 
in een strakke zwarte spijkerbroek met 
de pijpen over de hoge leren laarzen. 
Met hakken die in menig Western-
fi lm niet zouden misstaan. Verder een 
eenvoudig T-shirt met lange mouwen 
en voor buiten een onwelriekende 
Afghaanse jas. Zo bezocht ik de pop-
festivals in Geleen, Bilzen en hing ik 
drie dagen rond in het Kralingse Bos. 
En tussendoor vertoefde ik regelmatig 
in zaaltjes als Exit en Ruimte in Rot-
terdam, waar de vloeistof-projecties 
voor Psychedelische effecten zorgden. 
En anders was het wel de lucht van 
weed en hash en de nodige wierook-
stokjes. Natuurlijk rookte ik toen 
ook wel eens een jointje mee, al had 
het bij mij maar bitter weinig effect. 
Anderen werden suf, dromerig of juist 
lacherig. Ik kreeg er meestal alleen 
maar een pijnlijke keel van, al kon 
dat ook door een foute samenstelling 
met gedroogde koemest komen. Wist 
jij veel wat je kreeg. ,,Pure rode Liba-
non? Ja dat zal wel!” Maar dat glaasje 
dikke perzik-sap was wel lekker en de 
muziekbandjes die er speelden best te 
pruimen.
Maar je deed met de mode mee en 
dus werd de strakke broek ingeruild 
voor een wijder exemplaar met de 
bekende olifantpijp. Bovendien kreeg 
het T-shirt zelf ook iets van de door 
elkaar lopende kleuren van vloeistof-
projecties. Het was in de hippietijd 
met de nodige fl owerpower.

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl  

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Groenteboer Wim Schenk

Door het noemen van groenteboer Littel in het artikel “Voetballen aan het Zwarte Weggetje” DOR 14 november, kwa-
men diverse herinneringen boven. Mijn oom Wim Schenk heeft jaren in de winkel van Littel aan de Franselaan gewerkt. 
Toen hij er wegging bracht hij zijn kat Mickey, die hij daar had, mee naar huis. Vond ik geweldig, hadden we ineens 2 
poezen, die wel erg aan elkaar moesten wennen.
Ook herinner ik me dat mijn moeder en ik in de winkel daar iedere zaterdag gingen douchen, wat een andere tijd was 
het toch. Gelukkig kregen we na korte tijd een douche thuis, zo’n metalen cabine op zolder, wel heel koud in de winter.
Wim ging weg bij Littel om zijn eigen winkel te beginnen aan de Multatulistraat nr. 1. Dit zal rond 1962 geweest zijn. 
Helaas moest hij op een zeker moment stoppen door concurrentie van AH die daar in de buurt een grote supermarkt was 
begonnen, tegen die prijzen kon 
hij niet concurreren, hoe groot de 
service ook was, ik herinner me 
dat hij spruitjes schoonmaakte 
voor diverse klanten. Ik ben 
benieuwd of iemand nog herin-
neringen heeft aan mijn oom Wim 
Schenk of zijn groentewinkel.

  Margriet de Held
mmdeheld@outlook.com   
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Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
  1. Nederlandse provincie; 7. raam; 12. verfrissing; 13. gezongen toneelspel; 14. familielid; 15. in memoriam (afk.); 17. 
aanlegplaats voor schepen; 19. uitloper van een stengel; 21. niet parkeren (afk.); 22. deel van boom; 24. jam van kwee-
peren; 27. namaak; 28. buikpotig weekdier; 30. voormalig Chinese partijleider; 31. oude vochtmaat van vier ankers; 32. 
gokspel; 33. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 35. het heilige boek der Mohammedanen; 37. mollengang; 38. hollen; 
41. plaaggeest; 42. rode vrucht; 44. reputatie; 46. klei-achtige grondsoort; 47. foedraal (hoes); 48. gade (echtgenote); 49. 
rivier in Duitsland; 50. opening (breuk); 52. grote zanggroep; 54. herrie; 56. wiel; 58. rotzooi; 61. jong dier; 62. winstuitke-
ring; 64. internationale arbeidsorganisatie (afk.); 65. koraaleiland; 67. mak; 68. ieder; 70. dorsvloer; 72. mep (klap); 73. 
ziekenhuis; 76. spoedig; 77. sine loco (afk.); 78. vulkanisch product; 79. gewicht; 81. paardenslee; 82. meisjesnaam; 83. 
made (meelworm); 84. deel van hals; 86. iemand die voor niets deugt; 87. weerklank (weerwerk).

Verticaal
  1. Europeaan; 2. getijde; 3. glansverf; 4. eerste mens; 5. gemeen laaghartig mens (ondeugd); 6. bekende Braziliaanse 
(oud)voetballer; 7. geslacht van grote hagedissen; 8. de negende toon van de grondtoon af; 9. kledingstuk; 10. trans-
cendente meditatie (afk.); 11. cijferlijst; 16. raar (vreemd); 18. waterkering; 20. administratie (afk.); 21. vangwerktuig; 23. 
boterton; 25. joodse mansnaam (uit Mozes); 26. open plein in een dorp; 27. (kleine) rekening; 29. menseneter; 32. man-
nelijk beroep; 34. international economic association (afk.); 36. Mohammedaanse vastenmaand; 37. garde; 39. boven 
het gewone (normale); 40. deel van hand; 42. zangstem; 43. schamel bezit; 45. snijwerktuig; 46. streling met de tong; 51. 
mannelijk schaap; 53. vrouwelijk schaap; 54. Friese balsport; 55. huizengroep; 56. lichaam van een schip; 57. tweestem-
mig gezang; 59. durf (lef); 60. onderwijzeres; 62. zeer hard vulkanisch gesteente; 63. mannelijk beroep; 66. duivenhok; 67. 
ten overstaan van (afk.); 69. tweewielig voertuig; 71. tijdperk; 73. het mannetje bij hoenderachtige vogels; 74. opschrift op 
een kruis; 75. hellebaard (speer); 78. waterplant; 80. klap (tik); 82. godsdienst (afk.); 85. boksterm (afk.).   

De oplossing van de puzzel van vorige keer ging over de komst van Sinterklaas naar ons land en luidde:

Zie ginds komt de stoomboot

Dat hadden veel deelnemers kennelijk al snel in de gaten, want onze mailbox en brievenbus stroomden weer vol 
met oplossingen. Uit alle goede inzendingen lootten wij drie prijswinnaars. Zij krijgen een waardebon van 30 euro 
toegestuurd om te besteden bij restaurant en partycentrum De Theetuin in Rijsoord bij de huur van een bowlingbaan 
of fl uisterboot. De prijswinnaars zijn: Adri Zoeteman, Marius Teeuw, C.P. de Knegt, R. Lucas en mevr. T. Lagendijk.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een 
inmiddels bekende prijs klaarliggen: vijf exemplaren 
van het boek ‘Het grootste van het grootste’ over het 
leven van Abraham Tuschinski, die als bioscoop- en 
theaterondernemer begon in Rotterdam.

Wilt u ook meedingen naar deze prijs, zorg dan dat 
uw oplossing van de puzzel voor donderdag 6 december bij ons binnen is. Stuur 
uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, 
Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel.  
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Horizontaal  1. Nederlandse provincie; 7. raam; 12. verfrissing; 13. gezongen toneelspel; 14. familielid;
15. in memoriam (afk.); 17. aanlegplaats voor schepen; 19. uitloper van een stengel; 21. niet parkeren
(afk.); 22. deel van boom; 24. jam van kweeperen; 27. namaak; 28. buikpotig weekdier; 30. voormalig Chi-
nese partijleider; 31. oude vochtmaat van vier ankers; 32. gokspel; 33. tentoonstellingsgebouw in Amster-
dam; 35. het heilige boek der Mohammedanen; 37. mollengang; 38. hollen; 41. plaaggeest; 42. rode
vrucht; 44. reputatie; 46. klei-achtige grondsoort; 47. foedraal (hoes); 48. gade (echtgenote); 49. rivier in
Duitsland; 50. opening (breuk); 52. grote zanggroep; 54. herrie; 56. wiel; 58. rotzooi; 61. jong dier; 62.
winstuitkering; 64. internationale arbeidsorganisatie (afk.); 65. koraaleiland; 67. mak; 68. ieder; 70. dors-
vloer; 72. mep (klap); 73. ziekenhuis; 76. spoedig; 77. sine loco (afk.); 78. vulkanisch product; 79. gewicht;
81. paardenslee; 82. meisjesnaam; 83. made (meelworm); 84. deel van hals; 86. iemand die voor niets
deugt; 87. weerklank (weerwerk).

Verticaal  1. Europeaan; 2. getijde; 3. glansverf; 4. eerste mens; 5. gemeen laaghartig mens (ondeugd);
6. bekende Braziliaanse (oud)voetballer; 7. geslacht van grote hagedissen; 8. de negende toon van de
grondtoon af; 9. kledingstuk; 10. transcendente meditatie (afk.); 11. cijferlijst; 16. raar (vreemd); 18. water-
kering; 20. administratie (afk.); 21. vangwerktuig; 23. boterton; 25. joodse mansnaam (uit Mozes); 26.
open plein in een dorp; 27. (kleine) rekening; 29. menseneter; 32. mannelijk beroep; 34. international eco-
nomic association (afk.); 36. Mohammedaanse vastenmaand; 37. garde; 39. boven het gewone (norma-
le); 40. deel van hand; 42. zangstem; 43. schamel bezit; 45. snijwerktuig; 46. streling met de tong; 51.
mannelijk schaap; 53. vrouwelijk schaap; 54. Friese balsport; 55. huizengroep; 56. lichaam van een schip;
57. tweestemmig gezang; 59. durf (lef); 60. onderwijzeres; 62. zeer hard vulkanisch gesteente; 63. man-
nelijk beroep; 66. duivenhok; 67. ten overstaan van (afk.); 69. tweewielig voertuig; 71. tijdperk; 73. het
mannetje bij hoenderachtige vogels; 74. opschrift op een kruis; 75. hellebaard (speer); 78. waterplant; 80.
klap (tik); 82. godsdienst (afk.); 85. boksterm (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Victoria bioscoop 1
Het moet ongeveer 60 jaar geleden 
zijn. Mijn vriendinnen en ik wilden 
naar de fi lm ‘De man met de wassen-
beelden’. Aangezien wij jonger waren 
dan de toegestane leeftijd moesten wij 
liegen over onze leeftijd. We logen er 
lustig op los, we wilden zo graag naar 
die fi lm. De portier kreeg er een beetje 
genoeg van en zei op een gegeven 
moment. ‘Loop maar door jullie zul-
len het wel merken’. Nou we hebben 
het zeker gemerkt. De fi lm was zo 
griezelig, we hebben de hele fi lm 
onder onze jas gezeten. Nu 60 jaar 
later zijn we nog steeds niet vergeten 
hoe griezelig die fi lm was. We zijn 
nog steeds bevriend, en soms wordt de 
herinnering over die bioscoopervaring 
weer opgehaald.

Carla Versnel
carlaversnel122@gmail.com

Victoria bioscoop 2
De bioscoop Victoria was op de hoek 

Bergweg/Benthuizerstraat en eigen-
dom van Jan Dogterom. Ik zie zijn 
naam nog pontifi caal op het naam-
bordje hangen naast de kassa. Het was 
een prachtige bioscoop, met stalles, 
parterre en ook ook groot balkon. 
Mijn eerste bezoek was in 1953, 10 
jaar oud. De bios kende dus nog een 
kassa, een portier en in de zalen wel 
een achttal ouvreuses om de plaats te 
wijzen. Waarom naar Victoria? Nou, 
dat was de dichtstbijzijnde bios, aan 
te fi etsen uit Bleiswijk. Op de foto in 
DOR wordt ‘De Langste Dag’ aange-
prezen, maar wij zagen ook veel fi lms 
van Eddy Constantine en vergaapten 
ons ook aan de megaster Doris Day. 
De schrijver heeft het over zeker 20 
bioscopen in Rotterdam. In een vorig 
verhaal schreef ik over 14 bioscopen, 
maar dan natuurlijk wel in de periode 
1950 en later. Inmiddels is het pand 
gesloopt om plaats te maken voor 
appartementen. Er is wel een stukje 
nostalgie verloren gegaan.

Jan Dammes
thejadammes@kpnmail.nl

Victoria bioscoop (3)
Ach ja. Het goede oude Victoria 
theater. Ongeveer 60-65 jaar geleden 
ging ik daar bijna ieder zondagmid-
dag naar de fi lm. Ik woonde toen in 
de Crooswijksestraat en liep er via de 
Zaagmolenstraat en Benthuizerstraat 
naar toe. Van mijn ouders kreeg ik Fl. 
2,00 en kocht altijd hetzelfde kaartje: 
Balkon voor de voorstelling van 14.00 
voor Fl. 1,30. Van de rest mocht ik 
dan wat kopen(!). Ik heb daar heel wat 
fi lms gezien van o.a. Norman Wisdom 
(een Engelse komiek) George Formby 
(kon geweldig banjo spelen), Danny 
Kaye, Laurel en Hardy, The Beatles, 
Winnetou, Roy Rogers ( wij zeiden 
altijd Rooie Roggers) eigenlijk te veel 
om op te noemen. Mijn herinneringen 
aan Victoria zijn nog steeds levendig.

Cees van der Sluis
gruis@skpnet.nl  

Tramhuisje
Ongeveer 2 jaar geleden stond er een stukje in de Telegraaf met een fotootje 
van een oud tramhuisje in Rotterdam. Naar aanleiding hiervan ben ik bij het 
Rotterdams archief langs gegaan en vond daar een tekening van het huisje. 
Vervolgens heb ik aan de hand van deze tekening het huisje op schaal 1 : 10 
nagemaakt. Vorige week maandagmiddag ben ik hiermee naar het RET mu-
seum in Hillegersberg om dit te schenken voor de collectie.

  Dirk Uittenbogaard
dirkenmarijke.1@kpnmail.nl

Oppassen in woningen iets voor u?

IWB in Epe zorgvuldig en vertrouwd

T 0578 - 614 235
I www.iwbepe.nl

vrije tijd... vakantietijd!

Bezoek onze webshop!
www.deoudrotterdammer.nl/webshop

Nostalgische boeken      Rotterdamse wijken door de tijd      Nieuwe boeken over Rotterdam
- Sinds 2005 -
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Horizontaal  1. Nederlandse provincie; 7. raam; 12. verfrissing; 13. gezongen toneelspel; 14. familielid;
15. in memoriam (afk.); 17. aanlegplaats voor schepen; 19. uitloper van een stengel; 21. niet parkeren
(afk.); 22. deel van boom; 24. jam van kweeperen; 27. namaak; 28. buikpotig weekdier; 30. voormalig Chi-
nese partijleider; 31. oude vochtmaat van vier ankers; 32. gokspel; 33. tentoonstellingsgebouw in Amster-
dam; 35. het heilige boek der Mohammedanen; 37. mollengang; 38. hollen; 41. plaaggeest; 42. rode
vrucht; 44. reputatie; 46. klei-achtige grondsoort; 47. foedraal (hoes); 48. gade (echtgenote); 49. rivier in
Duitsland; 50. opening (breuk); 52. grote zanggroep; 54. herrie; 56. wiel; 58. rotzooi; 61. jong dier; 62.
winstuitkering; 64. internationale arbeidsorganisatie (afk.); 65. koraaleiland; 67. mak; 68. ieder; 70. dors-
vloer; 72. mep (klap); 73. ziekenhuis; 76. spoedig; 77. sine loco (afk.); 78. vulkanisch product; 79. gewicht;
81. paardenslee; 82. meisjesnaam; 83. made (meelworm); 84. deel van hals; 86. iemand die voor niets
deugt; 87. weerklank (weerwerk).

Verticaal  1. Europeaan; 2. getijde; 3. glansverf; 4. eerste mens; 5. gemeen laaghartig mens (ondeugd);
6. bekende Braziliaanse (oud)voetballer; 7. geslacht van grote hagedissen; 8. de negende toon van de
grondtoon af; 9. kledingstuk; 10. transcendente meditatie (afk.); 11. cijferlijst; 16. raar (vreemd); 18. water-
kering; 20. administratie (afk.); 21. vangwerktuig; 23. boterton; 25. joodse mansnaam (uit Mozes); 26.
open plein in een dorp; 27. (kleine) rekening; 29. menseneter; 32. mannelijk beroep; 34. international eco-
nomic association (afk.); 36. Mohammedaanse vastenmaand; 37. garde; 39. boven het gewone (norma-
le); 40. deel van hand; 42. zangstem; 43. schamel bezit; 45. snijwerktuig; 46. streling met de tong; 51.
mannelijk schaap; 53. vrouwelijk schaap; 54. Friese balsport; 55. huizengroep; 56. lichaam van een schip;
57. tweestemmig gezang; 59. durf (lef); 60. onderwijzeres; 62. zeer hard vulkanisch gesteente; 63. man-
nelijk beroep; 66. duivenhok; 67. ten overstaan van (afk.); 69. tweewielig voertuig; 71. tijdperk; 73. het
mannetje bij hoenderachtige vogels; 74. opschrift op een kruis; 75. hellebaard (speer); 78. waterplant; 80.
klap (tik); 82. godsdienst (afk.); 85. boksterm (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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Bel Mantelfoon voor al je mantelzorgvragen!

0800 777 33 33
Of chat via www.mantelfoon.nl

Zorg jij voor iemand?
Heb je een vraag?

GRATIS

Betrouwbaar • Betrokken • Persoonlijk

TaVa Uitvaartbegeleiding

0180 - 443 227 • dag en nacht
www.tavauitvaartbegeleiding.nl

Tamara Helbig - Vaartjes
Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*	Afvoer restboedel in eigen beheer.
*	Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

Kijk op spido.nl voor al onze dag- en thematochten.

Beleef een unieke kerstervaring aan boord van ons schip, de Marco Polo, 
waar je wordt getrakteerd op een adembenemend uitzicht op de stad en 
haar iconische bezienswaardigheden. Boek nu via spido.nl.

Stap aan boord van de betoverende 

Christmas Brunch Cruise van Koninklijke 

Spido en laat je meenemen op een 

magische reis op 25 december 

van 11.00 tot 14.30 uur.

Kijk op spido.nl voor al onze dag- en thematochten.

Beleef een unieke kerstervaring aan boord van ons schip, de Marco Polo, 
waar je wordt getrakteerd op een adembenemend uitzicht op de stad en 
haar iconische bezienswaardigheden. Boek nu via spido.nl.

4-11 jaar
€ 39,95

Christmas 
Brunch Cruise

59.95

Spido presenteert:

Christmas 
Brunch Cruise

Willemsplein 85, 3016 DR Rotterdam. Parkeren kunt u (betaald) in de Erasmusparkeergarage.

DECEMBER FEESTMAAND!

www.deoudrotterdammer.nl/webshop
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