
Vlak na de oorlog waren er 
niet veel betaalbare cadeau-
tjes te koop. Maar ik wilde 
toch graag een kerstcadeau 
hebben. Van mijn vriendinnen 
hoorde ik dat als je regel-
matig naar de zondagschool 
ging je een kerstfeest mocht 
bijwonen. En dat je dan een 
boekje en een sinaasappel 
kreeg.

Het boekje en de sinaasappel kwamen 
dagelijks ter sprake. In onze gedachten 
werd de sinaasappel steeds groter 
en sappiger. Toentertijd hadden wij 
totaal geen speelgoed of boekjes, iets 
wat je je tegenwoordig moeilijk kan 
voorstellen.
Op een dag vertelde mijn hartsvriendin 
me, dat ze lid was geworden van een 
andere zondagschool. “Daar krijg je 
de mooiste cadeautjes, op Kerstavond 
na de dienst worden ze uitgedeeld”, 
zei mijn vriendin enthousiast. Ik 
moest gelijk meegaan, anders had ik 
te weinig lessen bijgewoond. Ik werd 
ingeschreven en dezelfde dag kreeg 
ik nog een andere, nettere jas voor de 
zondagschool van mijn moeder. 
Eindelijk was het Kerstmis, het grote 
moment was aangebroken. Zenuwach-
tig huppelend liepen wij de zaal in. De 
kinderen zaten vooraan, de volwas-
senen moesten achterin de zaal plaats-
nemen. De hele avond zongen wij 
kertliedjes. Dit duurde naar mijn ge-
voel net iets te lang, maar… daar was 
het kerstverhaal. Nu wisten we dat het 
grote ogenblik niet meer zolang zou 
duren. Na het verhaal gingen de grote, 
groene, grove gordijnen open. Heel 

het toneel stond vol met groene en 
blauwe naaiboxjes. Deze moest je met 
twee handen opentrekken, zodat er 
allemaal laadjes tevoorschijn kwamen. 
Ook lagen er, in bruin pakpapier, ver-
pakte pakketten over het hele toneel 
verspreid. Ik was vreselijk benieuwd 
wat ik zou krijgen. De namen werden 
afgeroepen. Er heerste een zenuw-
achtige sfeer. Mijn vriendin werd ook 
afgeroepen. Alséén van de eersten 
kreeg zijn haar cadeau. Maar nadat zij 
haar pakket met een verheerlijkt ge-
zicht had gekregen, ging ze snel naar 
huis met haar vader en moeder. Na 
een tijdje zat ik helemaal alleen tussen 

allemaal vreemde mensen te wachten 
op mijn beurt. Wat duurde het lang. Ik 
dacht er nog aan om de broeder een 
hand te geven als ik mijn cadeau zou 
krijgen. Op het laatst waren er niet 
meer zo veel cadeautjes over en ik zat 
helemaal alleen op een grote bank. Ik 
bleef wachten. Beloofd is beloofd!
Er kwam beroering onder de mensen 
die het Kerstfeest georganiseerd had-
den. Wie was dat kleine meisje dat 
daar helemaal alleen in de zaal zat te 
wachten? Eén van de zusters kwam 
op mij af. “Hoe heet jij?” vroeg ze. 
Ik noemde mijn naam, maar ik stond 
volgens haar niet op de lijst. Ze zei: 

“De overige naaiboxjes zijn voor de 
zieke kinderen.”
Ik bleef toch rustig wachten. De men-
sen begonnen al op te ruimen. Zo nu 
en dan fl uisterden zij met elkaar, naar 
mij kijkend. Eén van de zusters kwam 
naar mij toe en zei streng: “Je moet nu 
naar huis, er is geen cadeau voor jou.”
In het pikkedonker liep ik, klein meis-
je van acht jaar, helemaal alleen door 
Rotterdam-Zuid. Met lege handen en 
verkleumd van de kou kwam ik thuis 
en vertelde mijn kerstverhaal. Mijn 
moeder was zo kwaad, dat ze moeite 
had om zich in te houden. Ik ging 
naar bed en droomde van naaiboxjes 

en vrede op aarde. Een paar uur later 
werd ik door mijn moeder wakker 
gemaakt. Zij zei: “Kijk eens wat je 
broer heeft meegebracht van de Kerst 
Tombola! Speciaal voor jou omdat je 
niets op het kerstfeest kreeg.” Moeder 
gaf mij een enorm boek getiteld ‘Ger-
dientje het schipperskind’. Ik mocht 
het in bed bij me houden. ‘s Morgens 
werd ik wakker, het kostbare kleinood 
nog steeds tegen mij aan gedrukt, en 
dacht: ik heb het niet gedroomd. Het 
is echt mijn boek, mijn geschenk!

Mieke Ruseler de Bruin,
tel. 06-24621013  

 Tevergeefs gewacht op een Kerstcadeau   
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 Volgende krant op woensdag 27 december   
 Vanwege de Kerst verschijnt het volgende nummer van De Oud-Rotterdammer voor een 
keertje niet op dinsdag maar op woensdag. En wel op woensdag 27 december, een dag na 
Kerst dus.

Het drukschema van de drukkerij die de krant drukt is vanwege Kerst aangepast en daarom 
is de deadline, het moment dat tekst en advertenties bij ons binnen moeten zijn, al op dinsdag 
19 december. In het nieuwe jaar verschijnen we weer gewoon op de even dinsdagen van de 
maand!   

 Winterverhalen welkom!   
 Begin januari willen we het jaar in De Oud-Rotterdammer aanvangen met winter-
verhalen over vroeger. Over heroïsche schaatstochten en andere ijspret, sneeuw-
ballen gooien, gladde wegen, bevroren sloten, meters sneeuw, ijs op de ramen, 
kou en ander winterongemak. Noem het maar op. Heeft u een leuk winterverhaal 
of een leuke winteranekdote (het hoeft immers niet altijd lang te zijn om leuk te 
zijn om te lezen!), dan houden we ons aanbevolen! Stuur uw bijdrage naar: info@
deoudrotterdammer.nl   

Voor elk budget een 
passend afscheid.  
Alle tarieven op onze website 
callauitvaartzorg.nl

Voor Crematies & 
                    Begrafenissen

Dag & Nacht bereikbaar 06 450 686 58
Waar u ook verzekerd bent.

Budget uitvaart € 1575

                    Begrafenissen                    Begrafenissen

BBududud

Mient 16c • 2903 LC  Capelle aan den IJssel
Tel. 06 - 30 65 26 09 •       Andersgedenkmonumenten

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

van 10-16 uur bij de Heritage Auctions 
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.
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Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Wij beschikken over een grote collectie leer en sto� en van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of kom langs in ons atelier.

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelsto� eerderij Miedema & Zn. is een ouderwets 
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service 
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Miedema & Zn.
Amersfoort 
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Schiedam
010 27 34 727

Miedema & Zn.
Utrecht
030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl
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Miedema & Zn 010-2188876 Rotterdam
Kleiweg 127b, 3051 GM

Amersfoort-Amsterdam-Bussum-Rotterdam-Utrecht

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden? 
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Vraag dan een vrijblijvend en gratis adviesgesprek aan. 
We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot 100% uit de 
(basis) verzekering.  
  
Behandeling aan huis mogelijk!

Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Driemanssteeweg 68-072    
3084 CB  Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

Met onze kennis adviseren wij u
Met ons hart begeleiden wij u

Met onze schouders ondersteunen wij u
Met ons gevoel zijn wij er voor u

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?
010 4651120 / 06 51606587

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,
ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

GEZOCHT 
schilderijen, beelden en inboedels

GRATIS
Veilingen en taxatie

Tel: 010-2109349

088 - 676 43 89opnieuwenco.nl

Opnieuw & Co Kringloopwarenhuizen
Barendrecht - Dordrecht - Leerdam - Papendrecht

Ridderkerk - Rotterdam - Zwijndrecht

op naar een mooi nieuw jaar
maar niet alles hoeft nieuw!

Betrouwbaar • Betrokken • Persoonlijk

TaVa Uitvaartbegeleiding

0180 - 443 227 • dag en nacht
www.tavauitvaartbegeleiding.nl

Tamara Helbig - Vaartjes

Middenbaan 93, 2991 CS Barendrecht, tel. 0180-453 111
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OP DE GEHELE 
WINTERCOLLECTIE

40%2E ARTIKEL

50%
3E ARTIKEL

60% KORTING

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

    € 6,00

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

Tel. 
06-19160110 / 010-8485408

VOOR AL UW REPARATIES VAVAV N
UW COMPUTER OF LALAL PTOP.

info@computerstoday.nl   www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Op afspraak 
geopend! 

Kleine zelfstandige en particulier,
koopt zijn banden hier!

0653 438 087 

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL 0180 - 820244



Kruimeltje las ik in een adem uit. Ik 
was zeer begaan met het lot van die 
straatjongen en zijn onafscheidelijke 
hond Moor. Vond het vreselijk dat 
zijn verzorgster kwam te overlijden 
waardoor Kruimeltje alleen op de 
wereld kwam te staan. Ze werden bei-
den liefderijk opgevangen door baas 

Wilkes die later op zoek ging naar zijn 
vader in het Wilde Westen. Het boek 
loopt goed af met als resultaat dat ik 
ook een hond zoals Moor wilde. Die 
kreeg ik maar niet voor erg lang.

Konijnen
Op die ijskoude eerste kerstdag van 

dat jaar kwamen we terug van visite 
bij mijn grootouders. In onze kleine 
driekamerwoning aan de Watergeus-
straat zouden wij ons kerstdiner 
gebruiken en dat bestond in die dagen 
nog gewoon uit bout met appelmoes. 
Op de waranda van die woning hield 
mijn vader konijnen voor de slacht. Ik 
was een enorme dierenliefhebber maar 
vreemd genoeg had ik niets met die 
konijnen, keek nieuwsgierig toe als 
mijn vader er eentje een kopje kleiner 
maakte. Die kop, gaar geworden in 
een apart pannetje soep, mocht ik op 
enig moment smakelijk afkluiven.

Vuinisbakkenras
Onderweg naar huis zagen we een 
zwart hondje lopen. Eentje van het 
vuilnisbakkenras zoals men zwerf-
honden in die tijd wel noemde. Het 
magere scharminkel bibberde van de 
kou, liep met ons mee en keek mij 
met smekende ogen aan. Ik bleef net 
zo lang zeuren tot mijn ouders het 

hondje, dat ik in gedachte al Moor had 
genoemd, meenamen. Binnen kreeg 
Moor de resten van de aardappels 
met her en der een lik appelmoes, een 
soeplepel groentesoep met konijn en 
als toetje de twee door ons afgekloven 
achterpoten van het konijn. Daarna 
vleide hij zich voor de snorrende 
kolenkachel en viel in slaap. Ik was de 
koning te rijk.

Huilend huswaarts
De volgende ochtend moest ik mijn 
hondje uitlaten, We hadden echter 

geen riem, ik opende de voordeur, 
Moor rende de straat op, keek niet op 
of om en verdween voorgoed uit mijn 
leven. Ik rende hem na maar keerde 
huilend zonder Moor huiswaarts. 
Sindsdien heb ik nooit meer aan de 
kop van een konijn zitten kluiven.
Een fi jn kerstfeest!

Huib Schouten
huibschouten@hotmail.com  

 Een gedenkwaardig kerstfeest   
Aan het pakje te voelen kreeg ik op Sinterklaasavond van 1962 mijn lang verwachte boek. Kruimel-
tje van Chris van Abkoude. Om reden die mij nooit duidelijk zijn geworden, was het op mijn School 
met den Bijbel aan de Catharina Beersmansstraat verboden om boeken van hem te lezen. Het lezen 
van de avonturen van Pietje Bell, de zoon van de vrolijke schoenmaker uit Rotterdam van dezelfde 
schrijver, moest stiekem. 
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 Huib had niets met konijnen.   

CCtjeCCtje

Hij gaf een aantal vakken. Geschiedenis, 
hetgeen hem in staat stelde boeiende verhalen 
te vertellen. Maar ook Engels en Aardrijks-
kunde. En Biologie. Hij was zogezegd zeer 
veelzijdig. Die man heb ik voor het eerst 
horen zeggen dat het in deze moderne tijd, het 
was eind jaren vijftig, helaas onmogelijk was 
om ALLES te weten. 

Dat vond die man gewoon jammer, hij 
wilde eigenlijk ALLES weten, maar dat was 
onmogelijk geworden door de stormachtige 
ontwikkeling der dingen. 

Dat is toch ongelofelijk. Alles willen weten en 
betreuren dat dat niet meer kan. 

Dat hoor je tegenwoordig toch nooit meer 
iemand zeggen? 

Als je tegenwoordig iemand tegen komt die 
IETS weet dan mag je al heel blij zijn. 

Laatst vroeg iemand aan mij, vragen is altijd 
slim, dat er weliswaar veel sprake was van de 
TWEEDE wereldoorlog, maar was er dan ook 
een EERSTE? En wie had die dan gewonnen 
of verloren? En als je dan het een en ander 
uitlegt en het is een bijzonder stom element, 
dan zegt ie: “Nou ja, het is ook niet belangrijk 
want dat was allemaal vóór mijn tijd.”. Alsof 
alleen de korte tijd dat jij op aarde verkeert, 
volgens Nabokov “een lichtfl its tussen twee 
eeuwigheden van duisternis” , belangrijk zou 
zijn. 

Nu lees ik weer in de krant dat een op de drie 
15- jarigen niet behoorlijk kan lezen. 

Dat is toch ongelofelijk. Wat betekent dat 
voor die jongelui als ze straks 18 zijn. Ze 
kunnen niet lezen, wat voor een enorme 
achterstand geeft ze dat in de samenleving. 
Ze kunnen bijvoorbeeld een stembiljet niet 
eens ontcijferen, dus laten ze zich zo’n biljet 
uitleggen en dan stemmen ze Wilders. 

Ons Onderwijs is dus niet meer in staat 
behoorlijk te onderwijzen. Daar heb ik het in 
de verkiezingsstrijd niemand over horen heb-
ben. En als Poetinvriend Wilders het straks 
voor het zeggen krijgt, wat de hemel verhoede 
maar wat waarschijnlijk gaat gebeuren, dan 
belooft dat weinig goeds voor de komende 
jaren.

Ik heb met mijn leraren altijd geweldig geluk 
gehad. Op de katholieke Mulo had ik voor 
Frans, Geschiedenis een Aardrijkskunde 
broeder Marius, die trouwens ook Nederlands 
gaf. Een klein voorbeeldje: hij leerde ons dat 
het bijvoorbeeld bij het woordje “groot”, en je 
brengt het in de vergrotende trap in verge-
lijking met iets anders, het altijd is: “groter 
DAN” en niet groter als. En dat leerde hij ons 
door het zinnetje op te dreunen: “groter DAN 
, kleiner DAN , dikker DAN , dunner DAN, 
onbenulliger DAN”.  

Dat vergeet je je hele leven niet meer. 

Maar tegenwoordig gaat het er niet zozeer 
om of je iets weet, nee het gaat om de POEN. 
Ook in de ontwikkeling van al die electro-

nica-fl auwe kul gaat het binnen de kortste 
keren niet meer om “de geest” maar om “de 
centen”. 

Ik ben wat somber gestemd, probeer dat mij 
niet kwalijk te nemen. Het is ook wat met die 
verkiezingsuitslag, en het weer zit ook al zo 
tegen.   

 “Wij willen weten…”   
Op de kweekschool hadden wij een uitstekende leraar, genaamd van den 
Nieuwenhuizen. Wij noemden hem Boer Biet, maar dat was niet onaardig 
bedoeld. Hij was een Tilburger en een fanatiek aanhanger van Willem 2. De 
man was wat je noemt een veelweter, maar hij wilde een allesweter zijn.
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Met zorg en toewijding, Regelen, Opbaren, Uitvaartdiensten, Vervoer en Repatriëring 

 Huib had geen riem voor z’n hond en zag ‘m nooit meer terug...   
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

€ 6,25
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 42,50

Normale prijs van € 6,17 tot € 9,62 per maaltijd

                               cvu.nl

Herdacht worden
zoals u bent

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Bergweg 287

Rotterdam

Uitvaartcentrum Bergweg

0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

“Kies voor de uitvaart die bij u past.

CVU is er voor iedereen in de regio.”

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in 
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen. 
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te 
voorzien van een goede service en reiniging.

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

•  Geschikt voor alle soorten tapijt en karpetten,
  ook Perzische kleden en berbers
• Direct beloopbaar (droogreiniging)
• Gegarandeerd geen terugkerende vervuiling
• Meubilair eenvoudig verplaatsbaar
• Behandeling meubilairreiniging (dry foam)
  zoals alcantara, velour, bouclé en weerstoffen
• Kostenbesparend en levensduur verlengend

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl

Zorg jij voor iemand?
Dan ben je mantelzorger.
Ook in de decembermaand
staan wij 24/7
voor je klaar!

Heb je een vraag?
Wil je je verhaal kwijt?

Bel ons! 0800 - 777 33 33
Of chat via mantelfoon.nl

Service Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing DakService Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing Dak



Ken je dit nog? 

 302   

 304   Nr.

Nr.

Ken je dit nog? Enig idee wat hier gaande is op de foto? Was u er wellicht zelf bij of heeft u er bij-
zondere herinneringen aan? Was u actief voor deze bekende hulpverleningsorganisatie en wat kunt u 
daar nog over vertellen? Wij zijn weer razend benieuwd naar uw anekdotes en verhalen. Stuur ze ons, 
zodat we ze kunnen delen met onze lezers. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie 
De Oud-Rottedammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel. Op onze website 
www.deoudrotterdammer.nl is de foto in groter formaat te bekijken.  

Hans W.: “In 1967 wandelde ik dit gebouw 
binnen om te solliciteren als leerling-besteller. 
Wat in mijn beleving een gigantisch groot post-
kantoor was bleek in werkelijkheid een enorm 
post-sorteercentrum te zijn. In de maanden 
die volgden werd mij duidelijk dat deze plek, 
midden in de stad, dicht bij de haven en direct 
aan het spoor strategisch gekozen was. In die 
tijd werd het sorteren van de post nog voor een 
groot gedeelte met de hand gedaan. Het vervoer 
van de post naar de verschillende etages had 
in die tijd al een enorme transitie meegemaakt, 
het grootste deel was gemechaniseerd. Via een 
gigantische koker met daarin een spiraalvormige 
glijbaan ging de gesorteerde post in de welbe-
kende postzakken van de twaalfde etage naar de 
begane grond. In de drukke kerstperiode waren 
er heel wat extra handjes nodig om de enorme 
hoeveelheid aan kerstkaartjes te sorteren en 
werden er enkele tientallen voornamelijk dames 
ingehuurd. Heel wat huwelijken zijn er gestrand 
en nieuwe romances bloeiden op. 
De hele zesde etage was grensgebied, de douane 
was daar de baas, zeer tegen de wil van de PTT 
bazen. Alle goederen vanuit het buitenland 
moest immers net als bij onze landsgrenzen 
langs de douane. Het was een gesloten afdeling 
waar ik met veel plezier heb gewerkt. De veran-
deringen in de stad kon ik op de voet volgen. De 
C70 etablissementen, het hertenkamp en het bus-
station die moesten wijken voor de oprukkende 
nieuwbouw. Vanaf mijn positie heb ik de bouw 
van het Nationale Nederlanden gebouw meter 
voor meter voorbij onze etages in de lucht zien 
verdwijnen. Het voormalige postsorteercentrum 

is nu een kantoorverzamelgebouw geworden.”

Jan A.C. Burger: “In 1963 kon ik er terecht voor 
een vakantiebaantje bij de PTT. Ik was 18 jaar, 
zat nog op de middelbare school en begon met 
nachtdiensten op het Centraal Station. Er zullen 
nog best lezers zijn die zich de lange sleep lor-
ries op de perrons herinneren, vol met jutezak-
ken post: brieven én pakketten. Mijn collega’s en 
ik kregen roostertjes mee met de aankomst- en 
vertrektijden van stop- en sneltreinen die we 
moesten laden en lossen. Veel treinen hadden 
toen voor- of achterin een aparte ruimte waar 
postzakken lagen opgestapeld. Soms moest 
die ruimte gedeeld worden met fi etsen en zelfs 
brommers! Zodra de trein tot stilstand was 
gekomen was het zaak de post eruit te halen en 
de ruimte weer te vullen met een nieuwe lading. 
Dat was een kwestie van seconden! Wee je 
gebeente als je te laat bij je trein was: twee keer 
te laat betekende ontslag op staande voet. Tussen 
twee treinen in moest je maar zien hoe je je tijd 
wilde besteden. Er waren toen ook nog speciale 
posttreinen, omgebouwde ‘hondenkoppen’ als ik 
me niet vergis. 
Het volgende jaar meldde ik me voor een nieuwe 
ronde voor diensten op het stationsemplacement 
maar dat ging mooi niet door: de keuringsarts 
van de PTT, dokter Abarbanel – later hoorde 
ik dat deze ook bedrijfsarts bij voetbalclub 
Feijenoord was – keek me ongelovig aan toen hij 
merkte dat ik én slechthorend was én gehoorap-
paraten droeg. Ik zie hem bij mijn keuring nog 
zijn kamer uit stormen, op de gang hoorde ik 
hem tieren “welke idioot heeft die dove knul vo-

rig jaar goedgekeurd?”... Totaal onverantwoord 
vond hij het geweest: als ik op de perrons was 
aangereden door een lorrie waren de (fi nanciële) 
gevolgen niet te overzien geweest! Ik werd dus 
subiet afgekeurd voor perrondienst maar overge-
plaatst naar het Hoofdpostkantoor. Daar kwam 
ik terecht in het sorteercentrum Inkomende Post. 
Ik noem het nu maar zo, de juiste benaming ben 
ik kwijt. Het was precisiewerk om de binnenko-
mende post te verdelen over wijken en straten; 
postcodes bestonden al wel maar nog niet heel 
gedetailleerd. Ik vond die nachtdiensten heel 
plezierig: ik werkte van 22.00 of 23.00 uur tot de 
volgende morgen 5.00 of 6.00 uur. Mijn laatste 
jaar bij de PTT, 1971, was ik ingedeeld bij de 
vroegdienst. Dat betekende dat je samen met een 
chauffeur de postzakken met een busje ging af-
leveren bij postkantoortjes op de Zuidhollandse 
eilanden. We namen dan, meen ik, meteen de 
daar al gesorteerde avondpost mee terug voor 
het Hoofdpostkantoor. Zo leerde je een stukje 
Nederland kennen waar je anders zelden of nooit 
kwam, bijvoorbeeld Strijen, Klaaswaal, Nu-
mansdorp, Poortugaal en ga zo maar door. Dat 
ik wel soms pas na zeven thuis mijn bed inrolde 
maakte me niets uit. 
Aan twee jaren heb ik een bijzondere herinne-
ring: aan 1968 en aan, meen ik, 1971. In 1968 
werkte ik als postbode alias brievenbesteller in 
Crooswijk toen in augustus de Praagse Lente 
met veel geweld de kop werd ingedrukt door 
de troepen van het Warschau-pact. De kranten 
waren er vol van. Ik zie me nog over straat gaan 
met zo’n karretje met aan weerszijden zo’n grote 
loodzware posttas die je soms nog wel op straat 
ziet. Zo zag ik op een dag na een mijn bestel-
ronde aan het eind van een heel lange straat een 
vrouw in ochtendjas hevig met haar armen staan 
zwaaien: ik liep maar terug, wat was er aan de 
hand? “Seg postboy, hebbie geen brief van me 
soon bij je, die srijf me elleke week op maandag 
en nou is het al vraidag....”
In 1971 of misschien toch al eerder raakte ik in 
de kantine van het Hoofdpostkantoor in gesprek 
met de chef die bij me informeerde of ik soms 
student was. Ik kon dat toen bevestigen waarop 
hij zei: “Ik heb een leuke klus voor je: ik doe een 
cursus en als je me helpen wilt kun je hier in de 
kantine blijven zitten, mijn schrijfwerk nakijken 
en waar nodig verbeteren. Ik zorg wel voor je 
koffi e en gangmakers (een soort gevulde koe-

ken)”. Nog later vertelde hij me dat hij geslaagd 
was voor die cursus en dat ik hartelijk bedankt 
was! Eerlijk gezegd had ik er wel een dubbel ge-
voel bij...maar ach, niemand was er slechter van 
geworden! Het jaar erop werd ik gebeld of ik 
weer wilde komen. Ik woonde inmiddels echter 
in Amsterdam en had daar een ander baantje ge-
vonden, nu bij dagblad De Rotterdammer. Deze 
maakte nog deel uit van de Kwartetbladen, een 
landelijk uitgegeven krant met vier kopbladen. 
Maar dat is een heel ander verhaal... 
Ik denk nog graag terug aan het Rotterdamse 
PTT-Hoofdpostkantoor met zijn schitterende 
zijgevel, de vroege ritten door nog slapende 
dorpjes, postkantoorhouders in pyjama en de 
koffi e als je terugkwam van je laatste rit van die 
dag.”

L. Legerstee: “Het betreft hier het bekende ge-
bouw van de post aan het Weena. Voor mij heeft 
dit gebouw uit 1959 nostalgische gedachten 
omdat mijn vader, timmerman Jan Legerstee, 
hieraan persoonlijk heeft bij gedragen. Aan de 
zijkant van het gebouw, aan de kant van het 
Centraal Station, is een wand van beton van 53 
meter hoog met glazen ramen erin, die als je 
binnen staat een mooi lichtspel laat zien. Samen 
met collega Dirk Klijn heeft hij het kunstwerk, 
de feestgevel genoemd, gerealiseerd. Het was 
een lastig karwei, want de stenen met groene 
en bruine strepen moesten precies op elkaar 
passen, zoals de kunstenaar het bedacht had. 
Aanvankelijk waren metselaars begonnen met 
dit karwei, maar zij kwamen er niet uit, waarna 
Dirk Klijn en mijn vader de job, als aangenomen 
werk, overgenomen hebben. Platen van 800 kg 
werden met een apparaat neergelaten vanaf het 
dak en precies op hun plek geplaatst, een heel 
lastig klus bij elkaar. Daarna werden de glazen 
sculpturen erin geplaatst, hetgeen nog meer 
precisie vereiste. Mijn vader kon er met veel 
trots over vertellen, maar nu, na zijn overlijden 
in 2013, hebben we gelukkig de krantenknipsels, 
de bedankbrief van de betonfabriek en de fi jne 
herinneringen nog over.”

Lees verder op pagina 22 ‘Tante Post’.

 Knooppunt der Rotterdamse posterijen   
De ‘Ken je dit nog-foto’ nummer 302 leverde heel veel gedetailleerde 
reacties op. Uiteraard ging het om het PTT-gebouw aan het Weena dat 
tegenwoordig een bedrijfsverzamelgebouw is. Lees maar hoe het er 
vroeger aan toe ging!
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MEER DAN ALLEEN VERHUIZEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
l	 Duidelijke offerte
l	 Gratis verhuisdozen
l Geheel verzekerd
l In- en uitpakservice
l Demontage/montage
l Klussenservice
l Verhuisliften verhuur
l Verhuizingen binnen de gehele E.U.l	 Senior verhuizingen 

met zorg en aandacht 10% Korting
l	 U kunt al 

verhuizen
vanaf

€ 295,-

bij o.a. verhuizing, overlijden of kleiner gaan 

wonen. Wij verzorgen voor u:

l Bezemschoon-oplevering van de woning

l Woning en/of het bedrijfspand wordt in de staat   

van oplevering gebracht naar de eisen van de 

woningstichting/familie/makelaar

l Wij verwijderen de gehele restboedel zoals 

laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN

Het is niet zonder reden waarom Blonk Verhuizingen bovenaan 
het lijstje staat van veel gezinnen en senioren die gaan verhuizen.

Verhuizen doe je niet zo maar even. Een goed doordacht logistieke en planmatige 
aanpak is de helft van het werk en dat is ons vak. Ook verzorgen wij senioren-
verhuizingen met zorg en aandacht, van groot naar klein met 10% korting

U kunt bellen of mailen voor meer informatie, een vrijblijvende offerte of een 
afspraak bij u thuis. 

Kleidijk 37, 3161 EK Rhoon 
telefoon 010 - 218 82 05  
of 0180 - 61 05 60

BLONK
VERHUIZINGEN

het lijstje staat van veel gezinnen en senioren die gaan verhuizen.



Mijn ouders zijn bezig met 
een nieuw testament. De 
notaris heeft hen geadviseerd 
om mij als enig kind 99% van 
de nalatenschap te laten er-
ven en de langstlevende van 
mijn ouders zelf maar 1%. Dat 
lijkt me nogal onredelijk; het 
is toch hun geld?

Testamenten waarin de langstlevende 
echtgenoot/partner 1% erft en de 
andere erfgenaam/erfgenamen 99% 
hebben over het algemeen een fi scale 
achtergrond. Door de kinderen meer 
te laten erven dan hun wettelijke erf-
deel (dus anders dan: langstlevende en 
kinderen erven ieder een gelijk deel), 
verschuift bij het eerste overlijden al 
een groter deel van het vermogen naar 
de kinderen. De achterliggende reden 
daarvan zit veelal in het verschil in 
het hoge en lage tarief voor de erfbe-
lasting. Tot €138.642 betalen kinderen 
in 2023 10% erfbelasting, daarboven 
20%. Door de kinderen bij het eerste 
overlijden meer te laten erven, erven 
ze later, bij het overlijden van de 
langstlevende echtgenoot, minder en 

kan bereikt worden dat beide erfenis-
sen zoveel mogelijk of volledig in de 
10% schijf vallen. We gaan daarbij 
wel steeds uit van een standaard situ-
atie van gemeenschap van goederen. 

Door de langstlevende echtgenoot 
1% te laten erven (1/1000 komt ook 
voor) is deze wel mede-erfgenaam en 
mag deze zich ook met de afwikke-
ling bemoeien. Naast de suggestie van 
1%/99% zal de notaris ook hebben 
geadviseerd om de wettelijke verde-

ling van toepassing te laten zijn, waar-
bij de langstlevende wel de volledige 
nalatenschap verkrijgt en u als kind 
uw erfdeel (99%) verkrijgt in de vorm 
van een niet-opeisbare vordering op 
de langstlevende ouder. Uw vordering 
is dan pas opeisbaar bij het overlijden 
van de langstlevende ouder. Voor de 
volledigheid: in een dergelijk testa-
ment kunnen ook nog extra opeisbaar-
heidsgronden worden opgenomen; 
daar gaan we hier niet op in. 
Ondanks dat de totale erfbelasting na 

beide overlijdens lager uit zal vallen, 
is het nadeel van deze constructie dat 
er bij het eerste overlijden vaak juist 
wel over een grotere nalatenschap 
erfbelasting verschuldigd is door 
de kinderen, die de langstlevende 
echtgenoot/-ote op dat moment moet 
betalen. Dat geld moet wel beschik-
baar zijn. We zien de mogelijkheid 
van 1%/99% dan ook vaak in zoge-
noemde combinatietestamenten. Daar-
in worden meerdere mogelijkheden 
opgenomen waaruit de langstlevende 
echtgenoot/-ote kan kiezen; streven 
daarbij is dan het kiezen van de moge-
lijkheid die persoonlijk en fi scaal het 
beste past. Dat klinkt leuk, maar het 
vraagt wel om een deskundig advies 
als het zo ver is, zodat ook daadwer-
kelijk de juiste keuze kan worden ge-
maakt. In de praktijk blijkt overigens 
dat vaak niet wordt overgegaan tot het 
benutten van alle ingewikkelde keu-
zemogelijkheden uit zo’n testament, 
maar dat het blijft bij de standaard 
(wettelijke) verdeling. Dit omdat 
het een duidelijke en overzichtelijke 
regeling is die iedereen snapt. Maken 
uw ouders een combinatietestament, 
dan is het raadzaam bij het eerste 
overlijden eerst deskundig advies in te 
winnen alvorens met de afwikkeling 
aan de slag te gaan.  

 Een erfenis van 1 procent   

 Dinsdag 12 december 2023    pagina 7   

Vordering vaststellen
Een nalatenschap kent twee waarden, 
een fi scale waarde en een economi-
sche waarde op moment van over-
lijden. De fi scale waarde gebruikt u 
bij de aangifte erfbelasting. Vooral 
de WOZ-waarde van de woning die 
als hoofdverblijf in gebruik was of 
is, kan dan het verschil maken. De 
waarde economisch verkeer is de 
waarde waarvoor u de woning kunt 
verkopen. Vaak is die waarde hoger 
dan de WOZ-waarde (als deze lager 
is, vraag dan een nieuwe WOZ-
beschikking aan!). Op basis van de 
waarde economisch verkeer worden 
de niet-opeisbare vorderingen die 
de kinderen op de langstlevende 
ouder hebben, vastgesteld. Over die 
waarde wordt ook de eventuele rente 
berekend.
Bij de aangifte erfbelasting na 
overlijden van de langstlevende 
ouder mag de vordering op basis van 
de economische waarde in minde-
ring worden gebracht op hetgeen 
de langstlevende ouder aan bezit 
nalaat zodat er minder erfbelasting 
verschuldigd is.

Rente vastleggen
Bij een wettelijke verdeling kan 

het vergoeden van rente over de 
vorderingen, die de kinderen op de 
langstlevende ouder hebben, een ma-
nier zijn om erfbelasting te beperken. 
In sommige testamenten is de rente 
al vastgelegd op 6% samengestelde 
rente. In andere testamenten wordt 
er juist geen rente vergoed en zonder 
testament wordt er pas rente vergoed 
als de wettelijke rente hoger is dan 
6%; en dan alleen de rente boven 
de 6%. Overweegt u de rente aan te 
passen (dat mag, als het testament 
daar de mogelijkheid toe biedt of als 
er geen testament is) dan moet dat 
gebeuren voordat de aangifte erfbe-
lasting wordt gedaan; meestal binnen 
acht maanden na overlijden. 
Bij een verhoging van de rente mag 
dit in eerste instantie onderhands, 
maar uiteindelijk moet dit in een 
notariële akte worden vastgelegd, an-
ders is de kans groot dat de fi scus niet 
akkoord gaat en telt de opgebouwde 

rente bij het tweede overlijden 
weer mee als erfenis. Of een hogere 
rente gunstig uitpakt, hangt af van de 
levensverwachting van de langst-
levende ouder. Kunt u dit zelf niet 
inschatten, vraag dan een deskundige 
om u daarbij te helpen.

Erft een erkend kind? 
Kinderen worden regelmatig erkend 
door de niet-biologische vader. Door 
de erkenning ontstaat een juridische 
band met de man die het kind erkent. 
Dat werkt op dezelfde manier als dat 
het vaderschap wordt vastgesteld 
door de rechter of door adoptie. Het 
erkende kind is door de erkenning 
een ‘echt’ kind geworden en heeft 
daarmee gewoon erfrecht van de 
niet-biologische vader en de vrijstel-
lingen erfbelasting en het tarief dat 
bij kinderen hoort.  

Uit de praktijk

Is er een executeur benoemd in het 
testament en heeft die zijn taak aan-
vaard, dan moet hij/zij zich ook aan een 
aantal spelregels houden. Een daarvan 
is het doen van aangifte erfbelasting. 
Dat moet voor alle erfgenamen binnen 
acht maanden na overlijden gedaan 
worden. Om aangifte te doen, heeft de 
executeur de BSN-nummers en geboor-
tedata nodig van alle erfgenamen en 
legatarissen die iets uit de nalatenschap 
ontvangen; ook als er geen erfbelas-
ting verschuldigd is. En dat wil wel 
eens op problemen stuiten. Het wordt 
immers een ieder ‘ingepeperd’ om niet 
zomaar het BSN-nummer beschikbaar 
te stellen, bijvoorbeeld in verband met 
mogelijke identiteitsfraude. Sommige 
erfgenamen willen daarom hun BSN-
nummer niet doorgeven. Dat maakt het 
doen van aangifte erfbelasting voor ons 
executeurs echter ingewikkelder. In het 
digitale systeem bij de Belastingdienst 
kan dan het formulier namelijk niet 
verder ingevuld worden. De papieren 
versie van de aangifte erfbelasting 
insturen is dan nog de enige mogelijk-
heid. Dit geeft wel een grotere kans dat 
vergeten wordt iets op te geven. Bo-
vendien zal de Belastingdienst achteraf 
alsnog naar het BSN-nummer van de 
erfgenamen vragen. Het komt er dus op 
aan de erfgenaam of legataris te overtui-
gen van de noodzaak het BSN-nummer 
beschikbaar te stellen en als erfgenamen 
een kopie aangifte erfbelasting willen 
ontvangen alle BSN-nummers zwart 
te lakken. Gelukkig hebben we genoeg 
ervaring om dit probleem op te lossen.  

?

Let op de huurtoeslaggrens
U mag voor de huurtoeslag op 1 
januari 2024 niet meer vermogen 
in box 3 bezitten dan €36.952 
(voor (echt)paren het dubbele). Dit 
bedrag wordt berekend over alle 
bezittingen (incl. bankrekeningen). 
Let dus op als u tegen die boven-
grens aanzit. Een euro teveel en u 
ontvangt geen huurtoeslag meer. 
Indien mogelijk: onderneem dan 
tijdig actie!

Schenk in 2023  Wilt u uw ver-
mogen afromen bijvoorbeeld om in 
aanmerking te blijven komen voor 
de huur- of zorgtoeslag, dan kunt 
aan kinderen in 2023 €6.035 vrij 
schenken en als ze tussen de 18 en 
40 jaar zijn en nog niet eerder de 
eenmalig verhoogde vrijstelling 
hebben ontvangen €28.947. Klein-
kinderen en alle andere ontvangers 
hebben in 2023 een vrijstelling van 
€2.418.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*	Afvoer restboedel in eigen beheer.
*	Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur

Een goed verzorgde uitvaart 
voor ieder budget.

Kijk voor meer informatie op de 
website of vraag een folder aan.

Tel: 0181-620115 / 675145

www.uvvw.nl
email: info@uvvw.nl

Dorpsstraat 119 (0180) 63 11 11    Geopend 9:00-18:00, vrijdag tot 21:00
2761 AN Zevenhuizen   voorbrood.nl    zaterdag 10:00-17:00

OP

FACEBOOK

VOLG

FACEBOOK
scan mijSCAN MIJ
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Samen met de ballen, de wonder-
lijk mooie halve ballen en de piek 
bovenin, het kleine zilveren vogeltje, 
het zwaantje, de kerstklokjes en het 
engelenhaar was het een prachtige 
boom geworden. Het lelijke houten 
kruis waar de boom met een lange 
roestige spijker aan vast getimmerd 
zat, werd afgedekt met een mooi wit 
laken waar de eerste afgevallen naal-
den al op te zien waren. Er zouden nog 
velen volgen. Eindelijk was spannende 
moment aangebroken dat de kaarsjes 
zouden worden aangestoken. Het was 
inmiddels kerstavond geworden. Een 
volle emmer water stond altijd binnen 
handbereik, mocht het toch nog fout 
gaan. Hoewel het er prachtig uitzag 
ben ik altijd bang geweest dat het mis 
zou gaan. En was altijd blij als die 
kaarsjes weer gedoofd werden. 

Kerststal
Maar niet alleen in de kerstboom, 

ook op het randje van het tafereel bij 
de kerststal werden de kaarsjes aan 
gestoken. Die stonden in houten ronde 
houten houders. Sommige zwartgebla-
kerd door net iets te lang brandende 
kaarsjes. Die kerststal stond op een 
grote hardkartonnen plaat die bovenop 
de Singer naaimachine was gelegd die 
in de hoek van de kamer stond. Dat 
was zo,n speciale tafel waarin onder 
het houten glimmende blad de machi-
ne in een soort bak lag met daaronder 
het gietijzeren trap-mechanisme. Maar 
die machine kon de eerst komende 
weken niet meer gebruikt worden. 
Op die kartonnen plaat lag een wit 
laken en met boeken uit de boekenkast 
werden onder dat laken verhogingen 
gemaakt. Het was was een redelijk 
grote stal met een rieten dak en een 
flauw lichtje. De elektrische draad 
weggewerkt met het zwarte papier wat 
de achterkant van de stal bedekte.
Het dak van stro werd in de loop der 

jaren steeds dunner en een hout-
worm had zich al tegoed gedaan aan 
de zijpanelen van de stal. Ook de 
beeldjes hadden de tand des tijds niet 
geheel ongeschonden doorstaan. Er 
ontbrak een oor bij de ezel en een 
herder moest het met een vastgelijmde 
arm doen. Verder ontbraken er hier 
en daar kleine stukjes. Maar elk jaar 
werd die stal toch weer telkens uit 
de grote rieten mand opgeduikeld en 
opgetuigd met het kindje Jezus in de 
kribbe, samen met Maria en Jozeph in 
het stro op de houten vloer. Natuur-
lijk was er ook nog plaats voor de 
bruine os en de grijze ezel die achter 
in de stal stonden. Verder waren er 
de nodige herders, die samen met 
een heel stel schapen in de buurt van 
een met zilverdraden gemaakt beekje 
lagen en stonden. Een spiegel vormde 
het meertje. Het hele veld was verder 
bedekt met een laagje kunstmos. Een 
engel hing met een haakje achter in de 
nek aan de nok van de stal. Gloria In 
Exelsis Deo stond er op de waaier die 
ze tussen haar handen hield.

Enorme kameel
En ja hoor daar in de hoek op een 
verhoging van het plateau kwamen de 
drie wijzen uit het oosten al aan met 
goud, wierook en mirre. En eh mirre is 

een geneeskrachtige olie. Daar kwam 
ik pas jaren later achter. Een enorme 
kameel vormde de achterhoede. Op 
het met kleine gekleurde kiezels 
gecreëerde pad, wat dwars door het 
kunstmos was aangelegd, stond het 
hele stel te wachten op de feestdag 
van Drie Koningen. Na afloop bij het 
opruimen van de stal was het altijd 
een heidens karwei om dat mos van 
die steentjes te scheiden. Hard blazen 
was meestal de oplossing. Natuurlijk 
waren er de ellenlange gebeden van 
het hele gezin op onze knieën bij die 
stal. De hele rozenkrans ging er door 
heen. Te beginnen met het kruisteken 

en de geloofsbelijdenis. Daarna het 
onze vader en vijftig weesgegroetjes. 
Geen wonder dat een kaarsje soms te 
ver op brandde. Na afloop stonden de 
vormen van de harde vloerbedekking 
in onze knieën en moest mijn arme 
moeder stijf van de reumatiek door de 
oudste leden van ons gezin omhoog 
getrokken worden. Toen ze echt niet 
meer kon knielen mocht ze bij Gods 
gratie op een stoel blijven zitten. Mijn 
vader was echt streng in de leer van 
het R.K. Geloof.

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl

Brandende kaarsjes in de kerstboom
Kunt u het zich nog voorstellen? Vroeger hadden we echte 
brandende kaarsjes in de kerstboom. Jazeker, doodeng als je 
daar nu achteraf over nadenkt, maar toen heel normaal. Met 
speciale ijzeren klemmetjes werden kleine kandelaartjes aan de 
takken bevestigd, kaarsje er in en zorgen dat ze wel mooi recht 
stonden. Zodat het hete kaarsvet niet naar de takken er onder 
drupte. En uiteraard uitkijken dat het vlammetje de tak daar 
boven niet raakte. 

Brandende kaarsjes in de boom

IK wist niet of ik mee mocht maar 
omdat ik tijdelijk bij mijn nichtje in 
huis woonde werd ik mee genomen 
door de andere drie. Er was een kerst-
feest voor de kinderen georganiseerd 
door de bond. Mijn ouders waren geen 
lid van de bond maar als vier-jarige 
wist ik dat niet.
Vol spanning kwamen we bij het 
zaaltje aan. Er was weinig te doen 
in het dorp dus iedereen was vol 
verwachting. We zaten naast elkaar 
op de tweede rij zodat we alles goed 
konden zien. We genoten over wat er 
komen zou. Alles was leuk, niemand 
had TV en buiten spelen en zwemmen 
in de zee en de kleuterschool was onze 
ontspanning.

Toneelstukje
Het vissersdorpje waar we woonden 
had 4000 inwoners en iedereen kende 
elkaar of hun familie. We genoten van 
de voorstelling van het toneelstukje 
en later de clowns waar we erg om 
moesten lachen. Daarna werden er 
nog kerstliedjes gezongen. Na afloop 
moesten we nog even blijven zitten 

omdat aan alle kinderen nog iets lek-
kers uitgedeeld zou worden. Dat was 
een verrassing. Wij kregen weinig 
snoepjes. Er was niet zoveel te koop 
en onze ouders hadden ook geen geld 
om snoep te kopen .
Eindelijk waren we aan de beurt. Er 
was voor ieder kind een zakje snoep 
en een mandarijntje. Toen ze bij onze 
rij was sloeg ze mij over  Het was al-
lemaal afgeteld en ik hoorde daar niet 
bij zei ze. Ik was teleurgesteld.

Vernedering
Voor mij was het een bijzondere er-
varing. Mijn vriendinnetjes en nichtje 
hadden hun zakjes en mandarijntjes 
en we verlieten het zaaltje om weer 
richting huis te lopen.
Onderweg praten we druk over de 
afgelopen middag en iedereen vond 
het vervelend en zielig voor mij dat 
ik niets gekregen had. Ikzelf vond het 
niet zo heel erg, het was meer het ge-
voel van vernedering om overgeslagen 
te worden ten overstaan van andere 
kinderen. De snoep en mandarijn 
kwamen op de tweede plaats.

Bijzonder gebaar
Mijn nichtje gaf haar mandarijntje aan 
mij .Dan had ik ook iets. Het was voor 
die tijd een bijzonder gebaar omdat we 
maar zelden een mandarijntje kregen. 
Ik pakte het aan en rook eraan. Het 
rook zo heerlijk ik hield het vast als 
iets heel dierbaars. Later aan tafel ver-
telden we aan mijn vader en oom en 
tante ,de ouders van mijn nichtje, dat 
het erg leuk was geweest maar dat ik 
werd overgeslagen. Er werd niet veel 
aandacht aan besteed, daarna gingen 
we eten.

Litteken
Bij mij heeft het een litteken achter 
gelaten. Ik ben nu zelf al zeventig plus 
mogen worden maar ieder jaar met de 
kerst denk ik nog terug aan het manda-
rijntje wat ik toen kreeg en waar ik zo 
blij mee was. Ik kijk om me heen naar 
mijn kinderen en kleinkinderen en de 
hoeveelheid van cadeaus en de weelde 
waarin wij nu leven. Dan ben ik daar 
zo dankbaar voor. Ik zou ze zo graag 
vertellen over de blijdschap die ik er-
vaarde toen ik het mandarijntje kreeg. 
En ik vraag me stiekem af tijdens het 
uitpakken van de cadeaus of ze er net 
zo blij mee zijn als ik toen met mijn 
mandarijntje.

Adriana van der Have

Het mandarijntje en het litteken
December 1954. Er waaide een koude gure wind maar het deer-
de ons niet. We waren warm aangekleed en vol verwachting voor 
het kerstfeestje waar we naar onderweg waren. We mochten 
in die tijd samen er naar toe gaan zonder dat er een ouder mee 
ging. Vier meisjes, mijn nichtje van 7 de anderen 4 jaar.
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u 

hierin te begeleiden.

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

Wij komen graag 
bij u thuis voor een 

vrijblijvende prijs-
opgave en een 
eerlijk advies!

Oberonweg 256, 3208 PG Spijkenisse 
Tel. 0181-764050

10%
korting

www.meubelstoffeerderij-oudemaas.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ

“Oude Maas”

Openingstijden winkel:
Zaterdag van 11.00 – 15.00 uur 

bent u van harte welkom!
HALEN EN BRENGEN 
GRATIS   

oudemaasstoffering@hotmail.com 

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Uniek in de regio: 
Combinatie Verhuizen & Ontruimen
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Vanaf 1880 was de RK St. Jozefkerk 
aan de West-Kruiskade de ontmoe-
tingskerk voor de parochianen van de 
R.K. Sint Jozefparochie-gemeenschap 
en waren vele duizenden gelovigen 
aangesloten bij deze kerk. Vanwege 
de terugloop in het aantal kerkgan-
gers moest deze kerk in 1968 buiten 
gebruik gesteld worden. De kerk is 
daarna nog een aantal jaren in gebruik 
geweest als winkelruimte voor een 
supermarkt (de toenmalig populaire 
cash en carry, waar levensmiddelen uit 
dozen konden worden gekocht). Uit-
eindelijk werd ook deze winkelfunctie 
beëindigd en is de kerk, een halve 

eeuw geleden, begin 1974 gesloopt. 
Op deze plek staat nu huisvesting voor 
ouderen. De parochianen maakten 
gebruik van de verderop gelegen en 
gelukkig nog steeds in gebruik zijnde 
prachtige Oud-Katholieke Paradijs-
kerk aan de Nieuwe Binnenweg.

Noodwinkel
Door het schrijven van mijn boek 
over de Rotterdamse kruidenierswin-
kels van Luyendijk’s en de hieraan 
voorafgaande gepubliceerde artikelen 
in de Oud-Rotterdammer kwam ik 
in contact met Line Slof-Spruit, die 
als zeer jong winkelmeisje in de 
noodwinkel van mijn grootvader 
aan de Schepenstraat werkte. Deze 
inmiddels hoogbejaarde dame kon mij 
veel vertellen over de noodwinkel met 
bedrijfsruimte die nodig was omdat de 
hoofdvestiging met winkel en kantoor 
aan de Kruiskade was gebombardeerd. 
De noodvestiging was tussen 1940 
en 1955 in gebruik. Een aantal leuke 
anekdotes van haar heb ik in mijn 
boek vermeld.
Later heeft Line de destijds bekende 
kantoorboekhandel van den Ende aan 

de Beijerlandselaan overgenomen en 
heeft er ruim 25 jaar met plezier een 
deskundige leiding aan gegeven. Sinds 
die tijd hebben mijn vrouw Henny en 
ik zowel met haar als haar zus Leny 
een gezellig contact.

De familie Spruit woonde destijds in 
de Batavierenstraat en kerkten in de 
St. Jozefkerk aan de West-Kruiskade. 
Bij het sluiten van de kerk werd het 
interieur verwijderd en vele parochi-
anen hadden belangstelling voor de 
historische attributen uit deze kerk.

Godslamp
Zo zijn ook een aantal prachtige ker-
kelijke attributen van het altaar uit de 
St.Jozefkerk bij beide dames terecht 
gekomen. Het mooiste is wel de Gods-
lamp, hangend aan kettingen en in de 
winterperiode prachtig versierd en een 
pronkstuk in de knusse huiskamer.
In de katholieke kerk is de Godslamp 
een olielampje in de buurt van de 
tabernakel dat blijft branden zolang 
het Heilig Sacrament in de tabernakel 
aanwezig is. De Godslamp getuigt van 
de werkelijke tegenwoordigheid van 
Christus.

Pelikaan
Ook het deurtje van de tabernakel 
is heel bijzonder met de afbeelding 
van een pelikaan die zijn jong voedt. 

De voorstelling van de pelikaan die 
volgens de legende zijn jong voedt 
met eigen bloed en symbool staat voor 
Christus en Zijn offerdood als ook 
Zijn opstanding. Men dacht ook wel 
dat de pelikaan in tijden van voedsel-
schaarste de eigen borst openreet om 
met het bloed de kuikens te voeden.

Altaarschel
Prachtig gemaakt is ook de altaar-
schel die door de misdienaars van de 
St.Jozefkerk in de mis werd gebruikt 

om de gelovigen attent te maken op 
aanvang van de allerheiligste hande-
lingen en viering van de mis.

Op het altaar stond een houten kruis 
dat door twee engelen werd gedragen, 
een prachtig houtsnijwerk. Met het 
branden van de kaarsen en het bijzon-
der sfeervolle kerststalletje geeft het 
een warme huiselijke Kerstsfeer!

Bert Luijendijk
bert.luijendijk@hetnet.nl

Kerkelijke attributen verhogen Kerstsfeer
Vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn, vanwege de ont-
kerkelijking, vele kerken in Rotterdam gesloopt. Zo ook de 
St.Jozefkerk, die bijna een eeuw lang aan de West-Kruiskade 
heeft gestaan. De kerkelijke attributen in de voormalige neogoti-
sche kerk gaven de kerk altijd een huiselijke, warme Kerstsfeer.

De Sint Jozefkerk

Whowwww, wát een krachtige foto! 
‘Onze’ mariniers in looppas richting 
Willemsbrug. In gevechtstenue, 
dat wil zeggen: camouflage groen, 
lichte bepakking, en, jawel, in korte 
mouwen. En wat zien wij langs de 
stoeprand? Zeker wel, sneeuw! Van 
de meest strijdvaardige militair, die 
lange, met een geweer in zijn handen, 
is de naam bekend. Hij heet Jermaine 
Luitwieler en is anno 2020 (toen 
ook de foto gemaakt werd), junior 
instructeur bij het zo befaamde Korps. 
Een fragment uit zijn leven wordt 
beschreven in het fraaie fotoboek 
‘Over Alles’ (ondertitel: ‘wat nergens 
op lijkt’) van de Rotterdamse free-
lance fotografe Sanne Donders. In 
het boek worden 34 Rotterdammers 
via pakkende fotografie van Sanne en 
heldere teksten van diverse schrijvers 
uitgebreid geportretteerd. Het boek 
(oblong; 20 x 40 cm.) bevat zo’n 250 
kleurenfoto’s. Niet gering. De kracht 
van het boek is de veelzijdigheid. Er 
wordt een interniste (Erasmus MC) 
in haar dagelijkse werkzaamheden 
gevolgd. Wij zien twee geschiedvor-
sers (Tinus en Beb den Does) door 

Rotterdam struinen, en wij krijgen 
letterlijk een kijkje in de keuken 
van het bekende Kantonees Chinese 
restaurant Tai Wu aan de Mauritsweg. 
Het portret dat journaliste Lot Piscaer 
schrijft over eigenaar Richard Wu is 
verhelderend en de acht (!) foto’s die 
Sanne van hem creëerde zijn vanwege 
de warme intimiteit oogstrelend. Haar 
foto’s bestrijken een tijdspanne van 
zes jaar, en je kunt stellen dat geen 
enkel portret saai overkomt. Wanneer 
je het dikke boek doorbladert en tal 
van levensfragmenten in je opneemt, 
krijg je het mooie gevoel ‘dat dage-
lijks in onze stad verschrikkelijk veel 
tot stand komt.’ Terugkomend op de 
Mariniersfoto. Met name de locatie is 
fantastisch gekozen door de fotografe. 
Met Rotterdams mooiste klassieke 
kantoorgebouw (in Jugendstill) op de 
achtergrond. Het lijkt mij dat Sanne 
bewust aasde op deze plek. Tjaaa, en 
dan staat zij daar op een vermoede-
lijk koude ochtend met haar camera 
langs de oprit te wachten en moet zij 
duvelsgoed opletten wanneer Jermaine 
langs komt. Klick, klack, fotomissie 
wonderwel geslaagd…

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Mariniers

Altaarbel
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Theatervoorstelling over de razzia van Rotterdam
  Tijdens de razzia van Rotterdam op 10 en 11 november 1944 werden meer dan 50.000 mannen opgepakt en 
afgevoerd naar Arbeitslager in Duitsland waar ze onder vaak vreselijke omstandigheden moesten werken. In de 
voorstelling ‘Houd Moed!’ van Het Lage Licht vertellen drie jongemannen hoe ze tijdens de razzia zijn opgepakt en 
wat ze hebben meegemaakt in de Duitse werkkampen. De voorstelling is gebaseerd op verhalen van overlevenden, 
dagboeken en brieven. Na de voorstelling is er een gesprek met een zoon of dochter van mannen die toen zijn 
opgepakt. Tot slot brengt een spoken word artiest de gebeurtenissen van toen in verband met de realiteit van nu. 
Zie ook elders op deze pagina’s.

Kerstconcert in Alexanderkerk
  Christelijk Mannenkoor ‘Prins Alexander’ geeft op dinsdagavond 19 december een kerstconcert in de Alexander-
kerk in Rotterdam-Prins Alexander. Naast het Christelijk Mannenkoor “Prins Alexander” werken aan dit concert 
mee: Marjolijn de Wit (fl uit), Marten Smeding (tenor), Martijn Hop (bas), Matthijs Breukhoven (organist) enArjan 
Breukhoven, (dirigent, pianist). Meer informatie leest u elders op deze pagina.

Sfeervol orgelconcert Martin Mans en Gert van Hoef in Laurenskerk
  De organisten Martin Mans en Gert van Hoef verzorgen woensdag 27 december een uniek, sfeervol concert in 
de Laurenskerk. Met improvisaties die de kerstperiode uitluiden voor de pauze en na de pauze improvisaties op 
weg naar het nieuwe jaar. Gert van Hoef speelt dan favoriete werken van Buxtehude, Lemmens en K.J. Mulder. 
Maar ook staan werken van zijn eigen hand op het programma zoals ‘O come, o come Emmanuel.’ Aan het einde 
brengen de musici een spectaculaire, doorlopende improvisatie over Psalm 150 ten gehore. Een orgelconcert in 
de Laurenskerk is een belevenis vanwege het indrukwekkende orgel met de vele registers. Martin en Gert zijn goed 
op elkaar ingespeeld en wisselen elkaar af achter de klavieren. Halverwege het concert is er een pauze waarin 
bezoekers de gelegenheid krijgen iets te nuttigen en een kijkje te nemen bij de geluidsdragers. De organisten zijn 
daar te vinden voor meet & greet. Lees ook elders op deze pagina’s.

Spetterende editie van Kerstcircus Ahoy
Families uit het hele land komen naar het beroemde en oude, vertrouwde Kerstcircus. Dit klassieke circus in de 
verpakking van nu is traditiegetrouw een prachtige show voor jong én oud. De show is leuk voor ieder familielid, 
of je nu 5 jaar of 82 jaar bent. “Het succes hebben we te danken aan de goede sfeer. Achter de schermen hebben 
de artiesten het naar hun zin en het Rotterdamse publiek is heel fi jn om voor op te treden”, licht circusproduct 
Fernand Banning toe. Van een grappige huisclown tot top illusionisten en van vrolijke dierenshows tot span-
nende een trapeze-act: je ziet het allemaal bij het Kerstcircus van Rotterdam Ahoy. Kom naar één van de show van 
maandag 25 tot en met zondag 31 december. Iedere dag is er een show om 11.30 en 15.30 uur. Daar word je écht 
vrolijk van!

 Woensdag 13 december

Gratis theatervoorstelling Houd Moed! In Stadsarchief
  Op woensdag 13 december is in Stadsarchief, Hofdijk 651 te Rotterdam de voorstelling ‘Houd 
Moed!’ te zien over de razzia van Rotterdam. Het begint om 10.30 uur en de toegang is gratis. 
Informatie Willy Hilverda, tel. 06-53923760 of w.hilverda@gmail.com, https://www.hetlagelicht.nl, 
https://razziamonument.nl

Zondag 17 december

Schotse ochtend met Rapalje
  In De Doelen 
brengt de groep 
Rapalje zondag 
17 december 
een muzi-
kale Schotse 
ochtend. De 
groep neemt het 
publiek mee op 
een reis naar 
de hooglanden 
van Schotland 
met de vurige 
doedelzak, ge-
voelige ballades 
en stampende jigs and reels. Een gloednieuwe theatershow vol verhalen, muziek, zang en dans. 
Kaarten en meer informatie via www.zondagochtendconcerten.nl of tel. 010-4225244.

    Dinsdag 19 december

Kerstconcert Christelijke Mannenkoor Prins Alexander
  Op dinsdag-
avond 19 
december geeft 
het Christelijk 
Mannenkoor 
“Prins Alexan-
der” o.l.v. Arjan 
Breukhoven sa-
men met enkele 
solisten hun 
jaarlijks kerst-
concert in de 
Alexanderkerk, 
Springerstraat 340 in Rotterdam-Prins Alexander, aanvang 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur. Entree € 
15,- / kinderen tot 12 jaar gratis. Kaarten zijn verkrijgbaar via postmaster@cmk-prinsalexander.nl of 
op de avond van het concert aan de kerk. Voor informatie bel 06-39124000.

    Van 19 december tot en met 5 januari

Rij mee met de Wintertour
  Tussen 19 december en 5 januari kun je op de Kootsekade 
in Hillegersberg instappen in de Wintertour van het Rot-
terdams Openbaar Vervoer Museum. Op 11 avonden is er 
een twee uren durend programma met: een bezoek aan de 
museumremise, waar je tientallen historische trams, bussen 
en metro’s kunt bekijken. Warme Chocomel of Glühwein 
in een speciale beker die je als souvenir mee naar huis 
mag nemen en een rondrit van ruim een uur door feestelijk 
verlichte straten in een museumtram (bouwjaar 1931). 
Keuze uit twee aanvangstijden per avond: 17.30 en 19.30. 
Einde om 19.30 resp. 21.30 Voor beide aanvangstijden zijn 
56 tickets (zitplaatsen) beschikbaar. Tickets à € 15,- alleen 
vooraf te koop via www.rovm.nl Geen kaartverkoop in de 
remise of in de tram.
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CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater wil ik graag wat 
toevoegen. Wat is er in dat deel van 
Rotterdam, waar ik geboren ben in de 
Wieringerstraat en opgegroeid, toch 
veel veranderd. Langs het ”landje” 
met wilde bloemen en kruipgras en 
op de achtergrond het Witte Dorp liep 
ik als kind naar de kleuterschool in 
de Jagerslaan. Op jonge leeftijd ging 
ik al mee naar een ballet voorstelling 
in de oude Schouwburg aan de Aert 
van Nesstraat in Rotterdam. De magie 
van het theater is bij mij nooit meer 
verdwenen. Dus, wat een verrassing 
toen er een heus theater op Zuid werd 
gebouwd. Weg was het wilde plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! Voorstellingen waaronder het 
toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne 
Frank’ (uit respect voor de families 
geen applaus). De musical Hair en een 
opera komen zo in mijn herinneringen 
op. Ook het proeven “backstage” en 
op het toneel staan is mij bij gebleven. 
Ter gelegenheid van de pensionering 
van Mej. den Daas, directrice van 
de toenmalige Kweekschool voor de 
opleiding tot kleuterleidster, hebben 
docenten en leerlingen de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   
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Miniworld’s Traditionele Oliebollenrit!
Op z’n Rotterdams het oude jaar uit! Beleef op 29, 30 of 31 december onze Rotterdamse traditie: De Oliebollen-
rit. Ontdek Rotterdam van toen en nu, piepklein, in Miniworld Rotterdam. Vervolgens reist u in een historische 
tram van Stichting RoMeO door het echte Rotterdam, onder het genot van een heerlijke Rotterdamse oliebol van 
Richard Visser. U sluit deze nostalgische ontdekkingstocht af met een bezoek aan het betoverende Rotterdamse 
Trammuseum. Meer info en reserveren kan via de webshop van Miniworld Rotterdam: https://miniworldshop.nl/
product/oliebollenrit-2023/ of tel: 010-2400501. Zie ook elders op deze pagina’s.
Miniworld is deze dagen geopend van 10:00-17:00 uur.

Vier zondagochtendconcerten
  Na de concerten van Jan Vayne en de Wannabiezz staan nog de volgende zondagochtendconcerten gepland: 
Schotse ochtend met Rapalje (17 december) White Christmas in De Doelen (24 december), Tour de Toon – Ode 
aan Toon Hermans (3 maart) en Van Smartlap tot Opera (10 maart). Zie ook elders op deze pagina’s voor meer 
informatie over het concert van Rapalje.

Dansen bij de Dutch Swing College Band op SS Rotterdam
  De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan! Zondagmiddag 7 januari 
om 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde Dutch 
Swing College Band. Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank 
Sinatra en Count Basie hebben op het voormalige cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band zet 
deze traditie voort. Toegangskaarten zijn te bestellen via www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 
0900-9203. De vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!   

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

    Maandag 25 tot en met zondag 31 december

Meer dan 30 internationale acts in Kerstcircus Ahoy
  Van een grappige 
huisclown tot top il-
lusionisten en van 
vrolijke dierenshows 
tot spannende een 
trapeze-act: je ziet 
het allemaal bij het 
Kerstcircus van Rot-
terdam Ahoy. Kom 
naar één van de show 
van maandag 25 tot en 
met zondag 31 decem-
ber. Iedere dag is er 
een show om 11.30 en 
15.30 uur. Daar word 
je écht vrolijk van! Kaartverkoop: zie https://www.kerstcircus.nl/oud-rotterdammer (Zie ook elders 
op deze pagina’s.)

    Vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 december

Op z’n Rotterdams het Oude Jaar uit!
Op z’n Rotterdams het oude jaar uit? Boek dan de traditionele Oliebollenrit! Rotterdam van toen 
en nu in Miniworld, piepklein; met een historische tram van Stichting RoMeO door de stad; en een 
heerlijke oliebol van Richard Visser, ter plekke opgehaald met de tram waar anderen uren in de rijd 
voor staan! Voor u wordt teruggebracht naar Rotterdam Centraal Station bezoekt u nog het betove-
rende Rotterdamse Trammuseum. Gaat u mee? Voor meer info en het boeken van uw ticket: https://
miniworldshop.nl/product/oliebollenrit-2023/ of tel: 010-2400501
Op z’n Rotterdams het jaar uit met de traditionele oliebollenrit bij Miniworld Rotterdam. Puur genie-
ten!

  Woensdag 27 december

Spectaculair orgelconcert van Kerst naar Nieuwjaar met Martin Mans en 
Gert van Hoef
  Op woensdag 
27 december 
2023 om 20.00 
uur geven 
de bekende 
organisten 
Martin Mans en 
Gert van Hoef 
een eindejaar-
concert op het 
indrukwekkende 
orgel van de 
Laurenskerk in 
Rotterdam. Op 
het programma 
voor de pauze 
staan improvisaties die de kerstperiode uitluiden. Na de pauze gaat Martin Mans op weg naar 
nieuwjaar met een improvisatie over Uren, dagen, maanden jaren.. en enkele klassieke werken van 
Landsman en Zwart.
Aanvang: 20.00 uur, deuren open 19.15 uur Locatie: Laurenskerk, Grotekerkplein 27, Rotterdam. 
Parkeertip: Sint Jacobsplaats. Toegang in de voorverkoop: € 15,- (Aan de kerk € 16,50) Rotterdam-
pas: € 12,=. Kinderen t/m 11 jaar gratis. Reserveren: www.martinmans.nl of t. 06-25391903. Ook 
kaartverkoop aan de kerk.

    Zondag 7 januari 2024

Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam
  De Dutch Swing College Band treedt zondag 7 januari weer op aan boord van SS Rotterdam in de 
Queens Lounge. Aanvang: 16.00 uur. info/verkoop: Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203

 Dinsdag 12 december 2023    13   pagina

Heeft u last van droge of tranende ogen?
Komen er oogziekten voor in uw familie?
Ervaart u klachten met uw bril?

P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl ●Metrohalte Hesseplaats

Bij oogklachten is het niet altijd duidelijk of dit aan uw bril
ligt of aan uw ogen. Tijdens het gratis oogzorgconsult
ontvangt u een vrijblijvend advies over uw brilsterkte en
uw ooggezondheid. Denk ook aan uw brilvergoeding!
Bel direct voor een afspraak! Tel. 010 236 1939

50+ OOGZORGWEKEN GGRRAATTIISSCCOONNSSUULLTT
LLaaaattssttee mmaaaanndd!! 

tt//mm 3300--1122--22002233
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater wil ik graag wat 
toevoegen. Wat is er in dat deel van 
Rotterdam, waar ik geboren ben in de 
Wieringerstraat en opgegroeid, toch 
veel veranderd. Langs het ”landje” 
met wilde bloemen en kruipgras en 
op de achtergrond het Witte Dorp liep 
ik als kind naar de kleuterschool in 
de Jagerslaan. Op jonge leeftijd ging 
ik al mee naar een ballet voorstelling 
in de oude Schouwburg aan de Aert 
van Nesstraat in Rotterdam. De magie 
van het theater is bij mij nooit meer 
verdwenen. Dus, wat een verrassing 
toen er een heus theater op Zuid werd 
gebouwd. Weg was het wilde plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! Voorstellingen waaronder het 
toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne 
Frank’ (uit respect voor de families 
geen applaus). De musical Hair en een 
opera komen zo in mijn herinneringen 
op. Ook het proeven “backstage” en 
op het toneel staan is mij bij gebleven. 
Ter gelegenheid van de pensionering 
van Mej. den Daas, directrice van 
de toenmalige Kweekschool voor de 
opleiding tot kleuterleidster, hebben 
docenten en leerlingen de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Adverteren:
Timo Pauw
Tel. 0180 - 82 02 44 
E-mail: timo@deoudrotterdammer.nl 

Willy van der Voort
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: willy@deoudrotterdammer.nl 

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicatie van 
gebruikt beeldmateriaal wordt verzocht met de uitgever 
contact op te nemen voor het treffen van een regeling.

Foto’s bestellen:
Uitgeverij De Oude Stad bv, 
0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Administratie, webshop en 
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70 

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl

M.m.v.
Nico Tempelman, Rein Wolters en vele lezers

De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederland)

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Ech wel!
Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?



 Dinsdag 12 december 2023    pagina 14   

www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom o.b.v. 2 personen 
Inclusief reserveringskosten, Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste winterreizen

vanaf p.p.

€ 8998-daagse busreis
Winter in Tirol

vanaf p.p.

€ 609  reiscode: ebend078-daagse busreis
Winter in het Zwarte Woud

reiscode: eech304

vanaf p.p.

€ 12198-daagse bus- en treinrondreis
Winter met de Glacier- en Bernina Express

vanaf p.p.

€ 959reiscode: ebebs018-daagse busreis
Winter in het Salzkammergut

reiscode: ebtel01
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Autovakan�es All Inclusive e  
Naar gastvrij hotels met een heerlijke  
All Inclusive vakan�e met ‘s avonds gra�s drankjes 

Busvakan�es All Inclusive e  
Luxe bus excursievakan�es met veel extra’s 
naar gastvrij hotels op de mooiste plekjes!  

Autovakan�es arrangementen n  
Autovakan�es met aantrekkelijke arrangementen  
voor leuk vermaak �jdens uw vakan�e 

Fietsts-s  s- & wandelvakan�eses 
Fietsen & wandelen in de mooie toeris�sche streken 
en natuurgebieden, geselecteerd door BTR Reizen 

Riviercruiseses 
Riviercruises over Europa’s mooiste rivieren, 
volledig verzorgd, mooie vaarroutes & programma 

Kersts -t  t- & Nieuwsjaarsreizenen 
Sfeervolle en goede verzorgde autoreizen,  
busvakan�es & riviercruises met kerstprogramma’s 

DECMBER KADO 
KALENDERS 2024

BESTEL DE KALENDERS VIA HET WINKELTJE OF OP 
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

15,95

12,95

TARIEVEN EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN

OP=OPNOG ENKELEEXEMPLAREN

11:00 - 21:30 UUR

OF BEL NAAR 0181 - 626 126
REDERIJFORTUNA.NL

GORINCHEM

ZATERDAG 16 DECEMBER

VANAF

P.P.

VANAF
VANAF

P.P.

€74,50

WWW.LECKERS.NL

DE LECKERS BOOT ROTTERDAM

IEDERE VRIJDAG, 
ZATERDAG EN ZONDAG

WWW.LECKERS.NLWWW.LECKERS.NLWWW.LECKERS.NL

ZATERDAG EN ZONDAG
Inclusief rondvaart 2,5 uur

& koud- en warm buffet

DE LECKERS BOOT ROTTERDAM
Afvaartijden: 16:00 & 18:30 & 19:00

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

v.a. € 119,50 p.p.

v.a. € 85,00 p.p.

BRUNCH CRUISE

DINNER CRUISE
MAANDAG 25 DECEMBER

DINSDAG 26 DECEMBER

All-in Kerstcruise
GORINCHEM
Kerstshoppen

17:00 uur - 21:30 uur

12:00 uur - 16:30 uur
Inclusief feestelijk soepje vooraf   koud- en warm 
brunchbuffet   dessert   onbeperkt koffie, thee, 

water, fris, bier, wijn   live muziek & entertainment   

Inclusief koffie met bonbons   luxe kerstdinerbuffet      
onbeperkt koffie, thee, water, fris, bier, wijn   

live muziek & entertainment   

vanaf
 € 42,50,-

Bekijk het aanbod en boek uw vakantie
www.allegoedsvakanties.nl   |  0318 - 48 51 83

Nooit te oud 
voor vakantie!

Bekijk het aanbod en boek uw vakantie
www.allegoedsvakanties.nl   |  0318 - 48 51 83

Nooit te oud 
voor vakantie!
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trapeze-act: je ziet het allemaal bij het Kerstcircus 
van Rotterdam Ahoy. Kom naar één van de show 
van maandag 25 tot en met zondag 31 december. 
Iedere dag is er een show om 11.30 en 15.30 uur. 
Daar word je écht vrolijk van!

https://www.kerstcircus.nl/oud-rotterdammer  

u in petto hebben zorg dan dat u de kaarten tijdig 
bestelt, want dat kon met deze datum nog weleens 
snel gaan.

Kaarten via Zondagochtendconcerten 
Telefoon: 010 4225244  

 Spetterende editie van Kerstcircus Ahoy     White Christmas at de Doelen   
Families uit het hele land komen naar 
het beroemde en oude, vertrouwde 
Kerstcircus. Dit klassieke circus in de 
verpakking van nu is traditiegetrouw 
een prachtige show voor jong én oud. 
De show is leuk voor ieder familielid, 
of je nu 5 jaar of 82 jaar bent. 

“Het succes hebben we te danken aan de goede 
sfeer. Achter de schermen hebben de artiesten het 
naar hun zin en het Rotterdamse publiek is heel 
fi jn om voor op te treden”, licht circusproduct 
Fernand Banning toe.
Van een grappige huisclown tot top illusionisten 
en van vrolijke dierenshows tot spannende een 

Wat vinden we het enorm leuk dat we 
dit bijzonder populaire concert White 
Christmas at de Doelen – dat inmiddels 
na al die jaren een echte traditie is ge-
worden – dit jaar op de dag voor Kerst 
hebben kunnen programmeren.

Dirigent Rien den Hartog komt dit jaar dan ook 
graag weer met zijn grote orkest Symphonic 
Friends naar de Doelen. Goede tradities zijn er 
immers om hoog te houden!

In dit Kerstprogramma zullen weer een paar 
muzikale verrassingen zitten. Als u wilt ontdek-
ken wat het orkest en de dirigent deze keer voor 

Een stoel ‘op maat’ Onderzoek toont aan dat voor 
gezond zitten een aantal factoren van belang zijn: 
de juiste zithoogte, de juiste zitdiepte, de juiste 
armleuninghoogte, de juiste lendenondersteuning 
en de juiste zithoek. Omdat elk lichaam anders is, 
dient alles op de persoonlijke maat afgestemd te 
worden. Fitformzitspecialisten hebben hiervoor 
een meetstoel in hun winkel. Veranderen van 
houding Regelmatig van houding veranderen kan 
gezondheidsproblemen verminderen en voorko-
men.
Maar hoe krijg je dat zittend in een stoel voor 
elkaar? Het antwoord van de zitspecialist: “Met de 
juiste verstelmogelijkheden, zodat je comfortabel 
kunt zitten, relaxen en liggen.
In een Fitform-fauteuil volgen die verstelbewe-

gingen de natuurlijke biomechanische draaipunten 
van het lichaam. De sta-op functie zorgt voor 
extra gemak.” Kwaliteitsverschillen Het aanbod 
aan relaxfauteuils is groot. Zitspecialisten werken 
graag met Fitform vanwege de hoge kwaliteit en 
goede service. “Dit merk bestaat al ruim 40 jaar 
en maakt de stoelen met veel vakmanschap in 
Best.
Het zijn comfortabele en degelijke fauteuils, in 
diverse uitvoeringen en met veel opties en acces-
soires. Uit ervaring weten we dat onze klanten 
er vele jaren plezier van hebben.” Veel mensen 
brengen een groot deel van de dag zittend door. 
Voor de tv, tijdens het werk of omdat bewegen 
lastig is geworden. Hoe meer je zit, hoe belangrij-
ker het is hóe je zit. Dit kan rugklachten en ander 
lichamelijk ongemak voorkomen en verminderen. 
De aandacht voor gezond zitten groeit, merken 
zitspecialisten, die daarom graag werken met 
fauteuils van het Nederlandse merk Fitform.
De Fitform-zitspecialist geeft uitgebreid advies, in 
de winkel of bij mensen thuis.

Kom kijken bij Het Welzijnswarenhuis Schinkelse 
Baan 6, 2908 LE Capelle aan den IJssel 010 760 
0122  

Rugklachten verminderen? 
Stap over op gezond zitten!
Als je zit, is het belangrijk dat het 
lichaam zoveel mogelijk in zijn natuur-
lijke vorm wordt ondersteund. Dat kan 
alleen met een op maat gemaakte of 
ingestelde fauteuil. Hiermee bereik 
je de meest ideale zithouding. “Daar-
naast is beweging ín de stoel van 
groot belang, door zoveel mogelijk van 
houding te veranderen. Met name de 
rug blijft daardoor in betere conditie. 
Alleen een stoel met veel variatie in 
houdingen kan hiervoor zorgen”, aldus 
zitspecialisten. Zij bevelen daarom het 
Nederlandse kwaliteitsmerk Fitform 
aan.

entertainment en de drankjes de gehele dag gratis.

Ook de  All Inclusive busreizen  met veel 
extra’s, met vertrektijd tussen 08.00 en 11.00 uur 
wordt door vele zeer gewaardeerd, evenals de 
luxe touringcars met vriendelijke chauffeurs en de 
uitstekende verzorging in de gastvrije hotels. Ie-
dere dag zijn er leuke uitstapjes naar interessante 
bezienswaardigheden waarbij de entreegelden bij 
de prijs zijn inbegrepen.

Nieuw zijn de  autovakanties met leuke 
arrangementen  voor iedereen die er een 
weekend of wat langer op uit willen. Hiervoor 
selecteert BTR Reizen goede hotels en andere 
accommodaties met arrangementen voor een leuk 

vermaak tijdens uw vakantie. Wandelen & fi etsen 
om de prachtige omgeving te ontdekken, motor- 
of autorijden voor ritten door de mooie vakantie-
gebieden of weekendje uit om lekker te Shoppen 
& Stappen, ontdek deze aantrekkelijke vakanties.

BTR Reizen heeft ieder jaar ook een ruime keuze 
aan  riviercruises  over Europa’s mooiste 
rivieren. Comfortabele cruiseschepen nemen u 
mee in een sfeervolle ambiance voor een volledig 
verzorgde cruise met een mooi vaarprogramma en 
gepaste entertainment aan boord. 

Tot slot heeft BTR Reizen ieder jaar een mooi 
programma met sfeervolle auto-, 
bus- en riviercruise  Kerst- en 
Nieuwjaarsreizen .

Vakantieplannen! zie www.BTRreizen.nl 
of bel 055-5059500 voor informatie en 
gratis reisbrochure.    

Geniet ook in 2024 weer van 
de mooiste vakanties van BTR Reizen
BTR Reizen is al jaren een bekende 
reisorganisatie in deze krant en heeft 
ook volgend jaar weer een ruime keuze 
aan de mooiste vakantiereizen.

Het hele jaar kunt u genieten van  All Inclu-
sive autovakanties , veelal naar gastvrije 
familiehotels of grotere hotels met speciale va-
kantiefaciliteiten, allemaal gelegen in de mooiste 
vakantiestreken in Nederland en Duitsland. Naast 
de goede en volledige verzorging met logies in 
een comfort kamer met uitgebreid ontbijtbuffet, 
lunch of lunchpakket en diner, zijn ’s avonds de 
drankjes bij de reis inbegrepen. Bij enkele grotere 
hotels als De Bonte Wever in Assen of Wunder-
land Kalkar zijn vele vermakelijkheden, leuke 

de vijand moest daarvoor betalen.
In de tentoonstelling ‘GOED / FOUT’ staan de 
verhalen centraal van mensen die in aanraking 
kwamen met het Nederlands Beheersinstituut 
(NBI). In totaal worden acht personen uitgelicht, 
die staan voor de tienduizenden personen die ach-
ter de beheerdossiers schuilgaan. Hun verhalen   
worden vanuit betrokkenen verteld met animaties 
in een geïllustreerde collagestijl. De vraag over 
wie goed of fout is geweest tijdens de bezettings-
jaren loopt als een rode draad door deze verhalen 
heen. Aan de bezoeker hierover na te denken en te 
oordelen... De tentoonstelling loopt van 1 decem-
ber 2023 tot en met 5 mei 2024

Tickets à € 15,- alleen  vooraf  te koop via www.
rovm.nl
Geen kaartverkoop in de remise of in de tram.

 Goed/fout, naoorlogse afrekening    Rij mee met de Wintertour   
Het Belasting & Douane Museum 
brengt met de tentoonstelling ‘GOED / 
FOUT, naoorlogse afrekening’ een stuk 
geschiedenis tot leven dat lang onder-
belicht is geweest. De tentoonstelling 
neemt de bezoeker mee naar naoor-
logs Nederland, een chaotische tijd, 
waarin rechtsherstel moest plaatsvin-
den en er veel geld nodig was voor het 
vergoeden van oorlogsschade en de 
wederopbouw van Nederland.

Het uitgangspunt van de Nederlandse overheid 
was dat oorlogsslachtoffers (en hun nabestaanden) 
moesten terugkrijgen wat hen was ontnomen en 

Tussen 19 december en 5 janu-
ari kun je op de Kootsekade in 
Hillegersberg instappen in de 
Wintertour van het Rotterdams 
Openbaar Vervoer Museum.

Op 11 avonden is er een twee uren 
durend programma met de volgende 
onderdelen:

Keuze uit twee aanvangstijden per 
avond: 17.30 en 19.30 uur. Einde om 19.30 res-
pectievelijk 21.30 uur
Voor beide aanvangstijden zijn 56 tickets (zit-
plaatsen) beschikbaar.

https://www.kerstcircus.nl/oud-rotterdammer  ken wat het orkest en de dirigent deze keer voor 

Geen kaartverkoop in de remise of in de tram.

Tot slot heeft BTR Reizen ieder jaar een mooi 
programma met sfeervolle auto-, 

Kerst- en 
Nieuwjaarsreizen .

Vakantieplannen! zie www.BTRreizen.nl Vakantieplannen! zie www.BTRreizen.nl 
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wij wensen u  
fijne feestdagen 
en een gelukkig 

én duurzaam
nieuwjaar!Kringloopwarenhuizen

opnieuwenco.nl

4
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Wij wensen 

feestdagen 
en een 

gezond 2024

www.miniworldrotterdam.com
Weena 745  Rotterdam /5 min. lopen van R’dam CS

Wenst iedereen
Fijne Feestdagen

Spido wenst u fijne Feestdagen
en een voorspoedig 2024

Wenst u fijne kerstdagen en een

GEZOND EN BLOEIEND
2024 toe!

DE GERANIUM

Kwekerij De Geranium, Bermweg 16A, 
2911 CA Nieuwerkerk a/d IJssel.
www.degeranium.com

DE GERANIUM

“Hogadent”
Klikgebit op implantaten

Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam, Tel. 010-483 03 72
www.hogadent.nl

“Hogadent”
Klikgebit op implantaten

Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam, Tel. 010-483 03 72
www.hogadent.nl

Wenst u een gelukkig 2024

Mient 16c • 2903 LC  Capelle aan den IJssel
Tel. 06 - 30 65 26 09 •       Andersgedenkmonumenten

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken ook 2024

Wĳwensen u
een stralende

kerst!

Wij wensen iedereen een mooi en 
comfortabel 2024 toe!

2ee kerstdag geopend van 11:00 – 17:002 kerstdag geopend van 11:00 17:00

Wenst u veel leesplezier in 2024
Zelf bezorger worden van de oud Rotterdammer? 
0180 – 64 19 19 | info@bezorgingmaasstad.nl
www.bezorgingmaasstad.nl

“ZegMaarMar” 
wenst u een 

gezond, gezellig 
en hoopvol 2024

ZegMaarMar.nl
Middenbaan 93 - Barendrecht

4

Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland 

Wij wensen u
Fijne Feestdagen

De adverteerders op deze pagina

en een gezond 2024

Koop jij ook een
lichtje voor het Sophia

Kinderziekenhuis?

Administratie            Belastingen            Fiscale Adviezen

Administratiekantoor van Stein

Administratie - Belastingen
Fiscale Adviezen

Hoogeveenenweg 214
2913 LV  Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel.  0180 820353 
E-mail  info@admvanstein.nl

Hét adres voor het
Midden- en Kleinbedrijf

“Service zoals service bedoeld is” 

Administratiekantoor

van Stein

Wij wensen u fijne feestdagen!

en een gezond 2024
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op rij plaats op de Erasmusbrug. Vaar mee vanuit 
Spijkenisse. Op deze zes uur durende vaartocht 
geniet u van heerlijkheden die passen bij de jaar-
wisseling zoals heerlijke appelbeignets, oliebollen 
en bittergarnituur. En om 24.00 uur proosten we 
op het nieuwe jaar met een glas feestelijke bub-
bels. De avond wordt aangevuld met muziek van 
onze huismuzikanten. Met deze artiesten heeft u 
gegarandeerd een gezellige avond vol prachtige 
muziek en lekkere hapjes!

Dit arrangement bestaat uit: koffi e met appelbeig-
net, oliebollen, koud en warm buffet en dessert 
met om 24:00 uur feestelijke bubbels, ittergarni-
tuur
- Inclusief onbeperkt, koffi e, thee, water,bier, wijn 
en frisdranken-
- Live muziek en entertainment

, Reserveren via:
REDERIJFORTUNA.NL OF 
BEL NAAR 0181 – 626 126    

verleend door het Christelijk Gemengd Koor Ds. 
Arjan Markus spreekt een Kerstboodschap uit. 
Daarna is er voor iedereen in de verwarmde kerk 
warme chocomel en koffi e, met kerstkrans. Om 
20.30 uur begint een Kerstconcert met Carols en 
samenzang door het KZV Excelsior Kamerkoor.  
Iedereen welkom! Toegang vrij.    

Kerst en oud en Nieuw 2023 
bij rederij Fortuna

 Kaarsjesavond in historisch Delfshaven   

All-in Christmas Brunch Cruise 11.30 – 
16.30 uur
Geniet op tweede kerstdag van een geweldige 
kerstbrunch op de MPS Marlina. Vanuit Spijke-
nisse varen we richting Rotterdam terwijl u geniet 
van een heerlijke brunch en wordt vermaakt door 
onze huis artiesten.

Dit arrangement bestaat uit: gratis parkeren in 
de Veerhaven, een schitterende cruise, feestelijk 
soepje vooraf, koude en warme brunch (buf-
fet), dessert, inclusief onbeperkt, koffi e, thee, 
water,bier, wijn en frisdranken, Live muziek en 
entertainment

All-in Sylvester Party – Oud & Nieuw 
19.30 uur – 02.00 uur
Als er een vuurwerkshow is waar u geweest 
moet zijn, dan is dat wel het Nationale Vuurwerk 
in Rotterdam! Op 31 december 2022 vindt het 
grootste, meest indrukwekkende en spectaculaire 
vuurwerk van Nederland al voor het dertiende jaar   

Maandag 18 december is het zover. 
Voor de 30e keer wordt dan in histo-
risch Delfshaven de Kaarsjesavond 
gehouden.  Ieder jaar opnieuw een 
sfeervol kerstgebeuren, dat veel be-
langstelling trekt. 

De Aelbrechtskolk en de Oude of Pelgrimva-
derskerk in Rotterdam-Delfshaven vormen het 
sfeervolle en historische decor van deze Kaars-
jesavond. Vanaf 19.00 uur wordt u verwelkomd 
met carillonspel vanuit de toren van de kerk, 
door de stadsbeiaardier Geert Bierling. Om 19.30 
uur begint het buitenprogramma, bij kaarslicht 
met koor- en samenzang. Medewerking wordt 

Met veel passie is ons aanbod bus- en vliegbusrei-
zen voor 2024 vernieuwd. Onze reizen voor 2024 
zijn verrassend, onderscheidend en veelzijdig! We 
hebben één doel voor ogen: u een heerlijke va-
kantie te laten beleven. Of u nu kiest voor een reis 
per comfortabele touringcar vanuit Nederland of 
liever per vliegtuig naar uw bestemming reist en 
van daaruit uw rondreis maakt, wij zorgen ervoor 
dat uw reis ‘gewoon perfect geregeld’ is.

Nieuw in 2024:
• Nieuwe bestemmingen: Denemarken, Zweden, 
Jordanië en Marokko

•  Nóg meer reizen met een klein gezelschap 
(max. 28 personen)

• Meer reizen met reisleiding, óók met vertrek 
vanuit Nederland

• Ontdek Praag of Leipzig inclusief een bezoek 
aan André Rieu concert

• Gegarandeerd vertrek op een aantal vlieg-
busreizen

Ook ons aanbod voor riviercruises is uitgebreid. 
Terug in ons aanbod is het mooie motorschip de 
Serenade 1, met comfortabele en bijzonder ruime 
hutten verdeeld over drie dekken. Het schip is 
voorzien van alle hedendaagse faciliteiten met 
nieuw meubilair en biedt u gegarandeerd een 
heerlijke riviercruise. Naast de Serenade 1 zijn er 
nog een aantal nieuwe schepen toegevoegd met 
routes over de Donau, Seine en Rhône. Neem ook 
zeker een kijkje bij alle kerst- en kerstmarktcrui-
ses, die u nu al kunt boeken voor volgend jaar.

Wij wensen u veel reisinspiratie en voorpret toe 
en uiteraard helpen we u graag een keuze te ma-
ken. Onze reisspecialisten staan voor u klaar met 
een advies op maat.

Fijne feestdagen!

Bekijk alle reizen op www.dejongintra.nl, 
of vraag onze nieuwe brochure bus- en 
vliegbusreizen of riviercruises 2024 
aan 

De mooiste busreizen 
en riviercruises in 2024
Met de feestdagen voor de deur is het 
een mooi moment om na te denken 
over uw vakantieplannen voor volgend 
jaar. Bij de Jong Intra Vakanties vindt 
u de mooiste bus- en vliegbusreizen en 
riviercruises binnen Europa. Kies voor 
een heerlijke en zorgeloze vakantie!

Rotterdam is een prachtige stad om de 
kerstdagen door te brengen. Dankzij 
de unieke combinatie van historische 
en moderne gebouwen biedt de stad 
een magische sfeer tijdens de kerstpe-
riode. De stad straalt een rustgevende 
en ook een vrolijke sfeer uit. U kunt 
op allerlei manieren het lichtjesfeest 
in Rotterdam vieren, maar kerst op 
ons schip de James Cook / Marco Polo 
meemaken springt er echt uit. U krijgt 
een schitterend uitzicht over de stad 
en haar mooiste gebouwen, een unieke 
ervaring.

Dus bent u op zoek naar een speciale manier om 
kerst te vieren, dan is een vaartocht door Rotter-
dam de perfecte keuze.

Brunchen met kerst
Met deze kerstbrunch op het water kunt u samen 
met vrienden, familie of uw partner ontspannen 
aan boord van ons schip Kerstmis vieren. Alles 
wordt voor u verzorgd, zodat u relaxt geniet van 

culinaire verrassingen, zonder dat u zelf uren in de 
keuken hoeft te staan.
Kerst is een tijd om samen te komen en te 
genieten van heerlijk eten. Bent u op zoek naar 
een manier om deze gelegenheid nog specialer te 
maken, dan biedt een kerstbrunch een geweldige 
manier om het kerstfeest te vieren. Laat u verras-
sen bij ons aan boord.

Vanaf 11.00 uur:
Inscheping en begeleiding naar uw persoonlijke 
tafel + uitserveren welkomstdrankje.

11.30 uur:
Afvaart en welkomstwoord door de kapitein.

11.30 – 14.30 uur:
Vaartocht met heerlijke kerstbrunch.

14.30 uur:
Terugkomst, aansluitend ontscheping.

Datum: 25 december boeken via www.spido.nl  

 Kerst in Rotterdam met Spido   

Donderdag 14 december geeft de RCMS een 
uitvoering van 4 van de in totaal 6 Brandenburgse 
Concerten in de Oude Kerk in Charlois.. Aan-
vang: 20.15 uur.

Zaterdag 16 december worden alle 6 concerten   
uitgevoerd in de Bergsingelkerk in Noord: om 
18.00 uur hoort u de concerten nr I, III & II, 
en om 20.15 uur de concerten VI, V & IV. De 
Bergsingelkerk blijft tussen de twee uitvoeringen 
gewoon open. Na afl oop heffen we samen het 
glas op de jarige RCMS en op de toekomst van de 
kamermuziek.

 Gratis jubileumconcert kamermuziek   
De Rotterdam Chamber Music Society 
(RCMS) viert zijn 10 jaar bestaan! De 
RCMS trakteert Rotterdam op 14 en 16 
december 2023 op alle zes de Bran-
denburgse Concerten van J.S. Bach.

Al 10 jaar geeft de Rotterdam Chamber Music 
Society (RCMS) prachtige kamermuziekconcer-
ten in Rotterdam Noord, en sinds 5 jaar worden 
alle programma’s ook uitgevoerd in Charlois. Wij 
vieren deze mijlpaal graag samen met alle buurt-
bewoners van deze en andere wijken. Iedereen 
is welkom bij onze concerten. Er is geen kaartje 
of reservering nodig. Alle bezoekers kunnen na 
afl oop naar eigen inzicht en middelen bijdragen.

glas op de jarige RCMS en op de toekomst van de 
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WADDINXVEEN
GOUWEPLEIN 48
0182 - 61 78 68 0172 - 21 40 76

BOSKOOP
KONINGINNEWEG 4

010 - 421 55 03

ROTTERDAM
HESSEPLAATS 5

DE GOUDEN
INRUILWEKEN
€32,50 PER GRAM 
14K GOUD*

*ACTIEVOORWAARDEN VAN TOEPASSING

 w w w . r o b e r t d e n h a a g . n l

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN 

798,-

 

KOM EENS KIJKEN EN 
ZITTEN OP ONZE PRACHTIGE

COLLECTIE MEUBELEN

RIJKSSTRAATWEG 125A RIDDERKERK
(RIJSOORD) TEL: 0180-420785
MAANDAG GESLOTEN EUROVERTO MEUBELEN B.V.

De zaak van
vertrouwen

VANAF 

STA OP 
FAUTEUIL 
MET MOTOREN, 
LEVERBAAR 
IN DIVERSE 
MATEN IN 
STOF EN LEDER 

1298,-
VANAF 
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‘’Wat Herman niet weet is te ver-
waarlozen,’’ zei hij. Zo gebeurde 
ook, Herman wist altijd raad. Hij 
was ook fan van mijn rubriek ‘Rot-
terdam van Toen’ in eerst Het Vrije 
Volk en daarna vanaf 1991 in fusie-
krant Rotterdams Dagblad. Soms 
tikte Herman op mijn vingers als ik 
volgens hem een geschiedkundige 
uitglijer had gemaakt, kritisch en 
altijd vriendelijk van toon. Na bijna 
zevenhonderd wekelijkse afl everin-
gen werd de rubriek door anderen 
voortgezet en bestaat nog steeds.

Kaasboer
Op afstand kregen Herman en ik 
een goede en vriendelijke relatie. 
Hij was geen gemakkelijk mens, 
soms puur rechtlijnig levend 
en volgens eigen principes. Op 
zaterdagmorgen kwamen we elkaar 
tegen op de Centrummarkt in de rij 
voor de kraam van onze kaasboer 
uit Bemmel. We wisselden nieuw-
tjes uit. Herman wandelde altijd 

van zijn woning aan de Walenbur-
gerweg naar de markt. “Goed voor 
mijn conditie,’’ zei hij telkens.
Herman is gaan schrijven als 
uitlaatklep door de bureaucratie, 
haantjesgedrag en onderliggende 
kinnesinne die hij ervoer bij de 
grote Nederlandse verzekerings-
maatschappij waar hij in dienst 
was. Met zoveel woorden heeft hij 
dat nimmer gezegd, maar zijn ir-
ritatie valt te lezen tussen de regels 
in de kritisch maatschappelijke 
romans die hij schreef.
Herman en ik schreven samen de 
18-delige boekenreeks ‘Rotterdam 
in voorbije dagen’, uitgegeven door 
Europese Bibliotheek te Zaltbom-
mel van Kitty en Thijs Uijthoven. 
Hij over wijken op de noordoever 

van de Nieuwe Maas en ik over die 
op de zuidkant van de rivier. Van 
zijn boekpresentaties heb ik er niet 
een gemist. Zijn laatste werk, over 
de verdwenen Coolsingelpassage, 
verscheen dit jaar in het voormalige 
hotel Atlanta aan de Coolsingel. De 
last van jaren had hem zichtbaar 
broos gemaakt, maar door zijn 
immer aansturende geestdrift werd 
het een herinneringswaardige bij-
eenkomst. Het was Hermans laatste 
presentatie. Woensdag 29 novem-
ber maakte hij de laatste reis naar 
begraafplaats Crooswijk, begeleidt 
door 80 belangstellenden.
Herman, dank voor je wijsheid 
en kennis die je gevraagd en 
ongevraagd op mijn schrijverspad 
strooide.

Jubileumshow
Theater Zuidplein stond zondag 
26 november op springen door 
laaiend enthousiasme van fans van 
de Rotterdamse volkszanger Perry 
Zuidam. De 46-jarige vertolker van 
het Rotterdamse levenslied vierde 
met een spetterende show zijn mijl-
paal van 25 jaar op de bühne als 
zanger en entertainer. Rotterdamse 
songs van onder meer Jaap Valk-
hoff als ‘Aan de Maas’ en ‘Mijn 
hart op Katendrecht verloren’, zijn 
pilaren onder Perry’s groen-wit-
groene basis en laten hem presteren 
op hoog niveau. Ruim duizend 
van zijn fans uit heel Nederland 
maakten het feest mee. Na afl oop 
werd hij door hen bedolven onder 
verbale felicitaties en cadeaus. 
Perry Zuidam legt een deel van zijn 
succes neer bij de Rotterdamse zan-
geres Annie de Reuver (overleden) 
en de aanwezige 84-jarige com-
ponist/tekstschrijven Aad Klaris. 
Perry, Annie en Aad hebben een 
nostalgische Maasstedelijke lamp 
ontstoken en houden hem brandend 
op lovenswaardige wijze.

Fabuleus
De dag na Perry wist zanger/enter-
tainer Ger Vos (61) in het Nieuwe 
Luxor zijn fans hossend tussen de 
stoelen te krijgen. Met zijn orkest 
van 26 beroepsmusici zette hij voor 
zijn vijftienhonderd gasten, ‘in het 
mooiste theater van Nederland’, zo-
als hij roemde, een fabuleus mooie 
jaar-galashow neer, de twaalfde. 
‘Kan zonder meer naar Broadway’, 
klonk na afl oop in de touringcar 
naar het thuisfront. Tegelijk reden 
maar liefst tien bussen naar de 
show en terug. Voornamelijk 
gevuld met Rotterdamse senioren 
die door allerlei omstandigheden 
het niet gemakkelijk hebben. Ger 
Vos en zijn team boden vijfhonderd 
van hen een onvergetelijke show, 
geheel gratis met koffi e, drank, ad-
vocaatje slagroom en hapjes, net als 
het vervoer. De sfeer van de show, 
met ook een optreden van George 
Baker, bleef in de bus naar huis 
nagalmen onder de vijftig deelne-
mers van verpleeghuis Breede Vliet 
in Hoogvliet. (Reacties: reinwol@
outlook.com)

Vreugde en verdriet, een lach en een traan. Het zijn begrippen die in een mensenleven soms 
naadloos aansluiten. Om met een dikke traan te beginnen: Herman is dood, leve Herman. 
Dan heb ik het over Herman Romer, een collega en een vriend. Hij werd 92 jaar en laat de ge-
meenschap een breed en rijk beschreven historie van Rotterdam na. Ongeveer vijftig van zijn 
boeken hebben een historische rode draad met de stad van groen-wit-groen, zijn grote liefde 
na zijn ‘maatje’ en vrouw Cock. Samen waren ze één. Waar Herman was, was Cock ook.

Bijna 50 jaar geleden had ik mijn eer-
ste contact met Herman Romer, kort 
na mijn aanstelling als stadsredacteur 
bij Het Vrije Volk. De legendarische 
journalist Jan Meijer – destijds mijn 
mentor bij de rode krant én bevriend 
met Herman Romer – gaf als advies 
om Herman te raadplegen als ik ant-
woord op Rotterdamse vragen zocht. 

  Herman Romer tijdens een 
boekpresentatie in het Schie-

landshuis op 27 februari 2011. Foto’s 
Rein Wolters   

 Lachen en 
huilen   

 Perry Zuidam ruimt bij een optreden altijd tijd in voor een gesprekje met fans, zoals bij het echtpaar Van Heijst.   

 George Baker (links) en Ger Vos precies 12 jaar later in duet met ‘Lapaloma Blanca’ in het 
Nieuwe Luxor.   

Mijn eigen ‘Flappieverhaal’

We dalen af in de geschiedenis. 
De late jaren 70, begin jaren 80 
in Ommoord. Ik was rond de 12 
jaar oud. Het rijtjeshuis in de 
grasbuurt was al sinds de ople-
vering in 1969 ons huis. Na de 
sinterklaas nam mijn vader altijd 
een kerstboom mee, welke mocht 
acclimatiseren in de schuur. Wan-
neer het tijd was hem op te tuigen 
stond hij klaar tegen de achterge-
vel. Een spannend moment.

Mijn vader had een eigen zaak op de 
groothandelsmarkt in de Spaanse polder. Zo 
kwam het dat hij bij een bevriende slager, 
die daar zijn handel inkocht, een kalkoen 
bestelde voor de kerst dat jaar. Misschien 
bedoelde hij wel kalkoenfi lets of iets derge-
lijks, want met kerst aten we altijd rollade 
of bescheiden stukjes vlees. Zo’n compleet 
beest kwam er nooit in. Daar waren mijn 
ouders niet zo van. Ikzelf was als klein kind 
al gestopt met het eten van vlees. Bah!
Toch kwam mijn vader twee dagen voor 
kerst met een doos aanzetten met daarin 
een enorme kaalgeplukte bevroren kalkoen! 
Mijn moeder schrok behoorlijk van de 
afmeting, maar van de schrik bekomen 
stortte zij zich op het beest. Twee dagen 
was ze bezig. Aanbraden, vulling bereiden, 
vullen, stoven. Ze sloofde zich uit om er een 
kunstwerk van te maken met kookboeken 
ter ondersteuning. De Ommoordse keuken 
veranderde in een slagveld vol kookattri-
buten.
Eerste kerstdag brak aan. Het hele gezin 
schaarde zich rond de tafel met uitzicht op 
de tuin en singel achter het huis. Ommoord 
was zo idyllisch in die tijd! In de kersttijd 
nog meer. Dromend van schaatsen achter 
onze tuin, op de singel, zat ik aan tafel.
Mijn moeder kwam binnen met de kalkoen 
als een trofee. Ze pakte een vleesmes en 
stak deze met passie midden in het met 
bloed zweet en tranen bereide beest.
Daar zat ik, als fervent vegetariër, met 
leedwezen naar te kijken. Het mes wiebelde 
en draaide onder mijn moeders hand. De 
ribbetjes van het arme beest kraakten en 
zuchten. Mijn leedwezen maakte plaats voor 
afgrijzen. Het beest gaf niet op en niet mee. 
Verzette zich stilletjes maar heftig tegen 
deze slachtpartij. Daarop zette mijn moeder 
haar hand op één van de omhoogstekende 
poten en trok met ferme kracht. Het beest 
kraakte, knerste en knapte onder haar 
kracht...zenen en draden lagen open en bloot 
voor mijn ogen en ik keek recht de gevulde 
kalkoen in. Daarop gooide ik mijn stoel naar 
achter en rende ik huilend weg. De trap op. 
Ik smeet de deur van mijn kamertje dicht en 
viel op mijn bed. Mijn ouders smeekten mij 
terug te komen. Wat ik weigerde zolang dat 
kalkoentafereel zich afspeelde.
Hele toestand! Alles behalve vrede aarde! 
Het duurde even voordat de rust weder-
keerde. Bedrukt werd de maaltijd zonder 
mij voortgezet. Het werd me niet in dank af-
genomen. Later die avond nam ik genoegen 
met de restjes. Zonder kalkoen!
Het volgende jaar stond er weer gewoon rol-
lade op het menu. Veiligheid voor alles.

Ingrid Hoogerbrugge
ingridfelice68@live.nl    
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Rotterdamse 
Natte T-doek
Ja hoor, hij is weer 
leverbaar: de 
enige echte Rot-
terdamse T-Doek! 
Met een handig ophanglussie 
eraan. Uitgevoerd in groen-
wit-groene kleuren van de 
Rotterdamse vlag.

Rotterdamse 
Iconen – 
Maand-
kalender 
Toen en nu 
2024

Hij is er weer: de jaarlijkse 
maandkalender van Herco 
Kruik. Met prachtige foto’s 
van Rotterdamse iconen van 
toen en nu.

Rotterdam Scheur-
kalender 2024
Herco Kruik heeft weer 
een nieuwe Rotter-
dam Scheurkalender 
uitgebracht voor 2024, 
vol weetjes, grappen, 
uitspraken en meer 
over Rotterdam.

Sint Franciscus Gast-
huis 1892-2012

HET ALLERLAATSTE 
EXEMPLAAR van 
het boek over 200 jaar 
geschiedenis van dit Rot-
terdamse ziekenhuis! Op=op!

Rotterdam Vreewijk in 
de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does legden 
op foto de wijk Vreewijk in 
Rotterdam vast, zoals die er 
in de 20e eeuw uitzag. Ook 
De Vaan en de Valkeniersbuurt 
komen aan bod.

Het grootste van 
he grootste

Rijk geïllustreerd 
boek over leven en 
werk van Abraham 
Tuschinski.

Rotterdamse kruide-
nierswinkels van Luyendijk’s in de 
20e eeuw
Bert Luijendijk schreef een leuk 
boek over de kruidenierswin-
kels van zijn familie in de 20e 
eeuw in Rotterdam. Rijk geïl-
lustreerd met foto’s en reclames.

Het korps de baas

Een boek over de geschie-
denis van de Rotterdamse 
politie aan de hand van alle 
hoofdcommissarissen of 
politiechefs die leiding ga-
ven aan het korps. Geschreven 
door Jan Jacob Mekes.

Humor uit Rotjeknor
Rotterdamse humor zit ‘m 
vooral in de vele citaten, 
oneliners, raadsels, liedjes, 
gedichten, tekeningen en 
anekdotes. Herco Kruik 
zette ze op een rij.

Rotterdam Crooswijk 
in de 20e eeuw

Weer zo’n leuk wijken-
boek van Tinus en Bep de 
Does, vol foto’s. Ditmaal 
van Crooswijk in de 20e 
eeuw.

Passage Rotterdam 
1879-1940

Herman Romer beschreef 
de historie van Rotterdams 
vooroorlogs winkelpaleis 
de Passage, dat op 14 mei 1940 
door Duitse bommen werd 
vernield.

Rotterdam 
door de 
tijd deel 2 
– Blijdorp, 
Bergpolder, 
Liskwartier
Een fotoboek dat een beeld 
geeft van deze wijken van 
vervlogen jaren tot na de Tweede 
Wereldoorlog. Met foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam Oude en 
Nieuwe Westen in de 
20e eeuw

Een mooi fotoboek over 
het Rotterdam van de 
linkermaasoever, zeg maar 
tussen de Westensingel en de Delftse 
Schie. Met zelfs nog foto’s van boerderijen van 
weleer. 

Rotterdam Feijen-
oord-Noordereiland 
in de 20e eeuw
Opnieuw legden Bep 
en Tinus de Does een 
Rotterdamse wijk vast: 
Feijenoord en Noorder-
eiland. Met maar liefst 
225 foto’s.

9,95
12,95 15,95

17,95

14,95

7,95

25,00
29,95 8,50

14,95

19,00

22,95

Een broek vol 
chocolade

Grappige verhalen 
over een zorgzame 
dochter met haar 
dementerende moeder 
worden afgewisseld 
met hun kafkaëske 
belevenissen binnen een 
verpleeghuis. 19,95

Wat zeggie

Wim van der Klein 
schreef leuke verhalen 
van een Rotterdamse 
chauffeur.

17,95 

14,95 14,95
Rijnmond van-
uit de wolken

Unieke lucht-
foto’s van 
fotograaf Bart 
Hofmeester van 
delen van Rot-
terdam en omliggende plaatsen. 1950-1990

39,95

Waters-
noodramp 
en Delta-
werken 
vanuit de 
wolken

Met unieke 
luchtfoto’s van foto-
graaf Bart Hofmeester van de 
Watersnoodramp in 1953 en 
de periode daarna. 39,95

Poffen
Dit is het tweede boek 
van de inmiddels over-
leden schrijver Peter 
Bakker over het Noor-
dereiland. Een boek 
vol verhalen en foto’s 
over winkels van 
vroeger in dit stukje 
van Rotterdam.

24,95

De 
Rotter-
damse 
Hand in 
Hand-
doek

Uitgevoerd in dezelfde groen-wit-groene 
kleuren van de Rotterdamse vlag, is van 100 
procent katoen en is 40 bij 60 
centimeter. Met ophanglus.

 
9,95 

Wilt u een van deze boeken over Rotterdam bestellen? 
Ga naar onze webshop op www.deoudrotterdammer.nl

(De genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief verzendkosten.)
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Reünie Tamboer & Trompet-
terkorps Ahoy
Het is al enige jaren geleden dat het 
overbekende Tamboer en Trompet-
terkorps Ahoy is gestopt door geen 
aanwas van nieuwe leden uit de 
regio. Maar er is nu wel belangstel-
ling om een reünie te organiseren. Bij 
voldoende belangstelling gaat deze er 
zeker komen en wel op 23 maart 2024 
in de kantine van hun toen legenda-
risch onderkomen De Schalmei in 
de Krabbendijkestraat, Rotterdam. 
Yvonne Meester, Kees v/d Werf en 
Dirk van Buren nodigen bij deze alle 
belangstellende oud-leden uit voor 
deze Ahoy-reünie zich aan te melden 
via: y.meester@kpnmail.nl indien U 
geen email heeft kunt U zich ook per 
post aanmelden: Piet Cottaarstraat 
110, 3043 JR, Rotterdam. Aanmeldin-
gen moeten voor 1 Januari 2024 bin-
nen zijn en vermeld a.u.b. met hoeveel 
personen U wilt komen.

Hersteloord Hoek van Holland
Wijlen mijn moeder is eind jaren ‘30 
vorige eeuw ernstig ziek geweest. Ze 
was verzwakt en moest aansterken 
in Hoek van Holland , bij de nonnen. 
Toen de oorlog uitbrak heeft haar 
vader haar uit voorzorg daar weer 
weggehaald. Weet iemand iets over 
een RK-sanatorium/hersteloord in 
Hoek van Holland voor kinderen in 
die tijd, of kan iemand mij zeggen 
waar ik meer te weten kan komen over 
dat oord? Het lukt me niet iets terug 
te vinden hierover. Hartelijk dank bij 
voorbaat!

Petra Pardoel
Petra.pardoel@gmail.com

Hubertus Peperkamp
Mijn naam is Jos Christiaans en ik 
woon in Sint Anthonis in oost Brabant 
in de gemeente Land van Cuijk. Ik 
ben lid van de programmaraad van 
Oelbroeck, het plaatselijk multifunc-
tioneel centrum en op 4 mei 2024 na 
de Dodenherdenking op de Dam in 
A’dam willen wij in onze theaterzaal 
in het kader van Theater na de Dam 
een theaterstuk opvoeren zoals dat 
op honderden andere plaatsen in ons 
land gebeurd. Voor het thema wat wij 
daarvoor hebben gekozen kunnen wij 
uw hulp zeer gebruiken. In de plaatse-
lijke katholieke kerk in ons dorp hangt 
achterin een plaquette met daarop 
9 namen van gesneuvelde personen 
in de Tweede Wereldoorlog uit onze 
gemeente én een naam van Hubertus 

Peperkamp, een tienjarige jongen die 
waarschijnlijk via de kinderuitzendin-
gen vanuit Rotterdam bij de familie 
Brienen in ons dorp was onderge-
bracht. Hij was dus waarschijnlijk een 
van de zogenaamde “ bleekneusjes” 
die meestal naar boerderijen in het 
oosten noorden werden gebracht. Hoe 
en door wie hij naar ‘Sint Tunnis’, de 
dialectnaam van ons dorp is gekomen 
en of er al een relatie bestond tussen 
beide families is onbekend. Ook of de 
katholieke kerk bij deze opvang een 
rol heeft gespeeld.
Hubertus, overigens op de persoons-
kaart die ik bij het CBG heb opge-
vraagd kreeg hij de geboortenamen 
Hugo Laurentius, is geboren op 18 
maart 1934 in Rotterdam en gestorven 
in de tuin van de eerder genoemde 

familie door een granaat op 2 oktober 
1944. Wij willen graag zijn korte 
leven in het theaterstuk aan het licht 
brengen. Van een dochter van een van 
de drie kinderen van de familie Brie-
nen die hier in de buurt woont heb ik 
inmiddels een bidprentje, een foto van 
Hubertus opgebaard in zijn kist en en 
een foto van het toenmalige huis, café 
Halfweg, waar hij toen werd opgevan-
gen. Zij kon mij niet verder helpen. 
Ze herinnerde zich nog wel dat er ooit 
een kindergraf geweest moest zijn 
omdat ze er als kind geweest was. Dat 
graf is echter geruimd.
Ik heb inmiddels een bezoek gebracht 
aan het stadsarchief in Rotterdam en 
op hun aanwijzingen contact gezocht 
met het CBG. Via die organisatie die 
alleen maar de gegevens van over-

leden mensen mogen geven ben ik 
er achter gekomen dat een broer van 
deze Hubertus nog leeft en inmiddels 
91 jaar moet zijn. Ook twee kinderen 
van deze broer leven nog en ik hoop 
met hen in contact te komen. Deze 
drie personen zijn allen geboren in 
Rotterdam maar er zijn ook aanwijzin-
gen dat ze later naar Spijkenisse, nu 
Nissewaard, verhuisd zijn.
De gegevens van de drie personen 
waarnaar wij op zoek zijn. Wilhel-
mus Johannes Peperkamp, broer van 
Hubertus, 12-11-1932 huwelijk met 
Jannetje Kievit 19-12-35 getrouwd op 
25-09-57 te Rotterdam en overleden 
20-03-2016. Twee kinderen uit dit 
huwelijk: Hendrika Peperkamp 01-
10-1958 te Rotterdam en Johannes 
Cornelis Franciscus Peperkamp 28-
03-1962 te Rotterdam

Jos Christiaans
Breestraat 17, Sint Anthonis
tel. 06-22181454
joschristiaans@home.nl

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Zondagmiddagsoos
In de donkerste maand van het jaar gaan 
we tijdens de Zondagmiddagsoos met 
muziek, verhalen, gedichten en dans op 
zoek naar zon. De Zondagmiddagsoos is 
een gezellige culturele middag die onge-
veer eens per maand plaatsvindt in Huis 
van de Wijk De Banier, Banierstraat 1 in 
Rotterdam-Noord. Iedere Zondagmiddag-
soos heeft een thema, op 17 december is 
dat: Licht. Op het programma staat onder 
meer een optreden van rapgranny José 
van Zuthpen en een presentatie van de 
zangcursus o.l.v. Dubravka Breljakovic. 
Aanvang: 14.00 uur. Plaats: De Banier, 
Banierstraat 1, Rotterdam-Noord. Entree: 
2 euro (incl. koffi e/thee en iets lekkers) 
Informatie: tel. 06-53923760 of info@
theaterwerkplaatsouwerotten.nl 

Diavoorstelling

  Stichting Ons Rotterdam houdt zondag 17 
december een diavoorstelling ‘Bombarde-
ment 1940, 83 jaar na dato’. Marian Groe-
neweg laat zien hoe de stad eruit zag na het 
bombardement en hoe het nu is geworden. 
De diavoorstelling vindt plaats in het onder-
komen van Ons Rotterdam, Kerkwervesingel 
53, Rotterdam-Pendrecht, bereikbaar met 
buslijn 67. Aanvang 14.00 uur, zaal open 
13.30 uur. Toegang gratis. Vooraf aanmelden 
via tel. 06-30609494 of via diawerkgroep@
onsrotterdam.nl   

Volwassenen € 16,75
65+ € 14,95

Haven
rondvaart

75 minuten 

www.spido.nl
Tickets

Kinderen € 9,65

Winter rondvaart 
door de havens 
van Rotterdam

Op zoek naar een nieuwe partner in 
uw leven ? 
Plaats uw contact advertentie in 
deze rubriek.
Opgeven kan via 
www.deoudrotterdammer.nl/contact 
of bel met 0180-820244 
Alleen particuliere advertenties.
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(Vervolg van Ken je dit nog, pagina 5)

PTT-gebouw (1)
Ik weet geen datums meer, wel dat 
mijn vader vanaf de nieuwbouw in 
dit PTT-gebouw heeft gewerkt. Zeker 
de eerste jaren kwam hij met hele 
verhalen thuis hoe groot dit alles was, 
overal post en pakketten. Een ongeluk 
op een perron met zijn been heeft een 
einde gemaakt met het werk wat hij 
eerst uitvoerde. Hij werd portier, iets 
wat hij helemaal niks vond. Hij werd 
afgekeurd. Wat wel bijzonder is dat 
toen dit gebouw opgeheven werd en 
een andere betekenis kreeg, alles werd 
verbouwd en ik als huisschilder daar 
vele uren ben bezig geweest, Jammer 
dat ik dit niet heb kunnen delen met 
mijn vader. Hij was al overleden.

Henk Kuling
hkuling52@gmail.com

PTT-gebouw (2)
In het gebouw van de PTT aan het 
Delfseplein heb ik in de zomer van 
1964 een aantal weken een vakantie-
baantje had. Met de hits van Joost de 
Draaijer nog in mijn hoofd, fi etste ik 
‘s avonds over de kinderhoofdjes van 
de Rosestraat naar mijn werk. Ik was 
ingedeeld bij de Pakketpost. Pakketjes 
mikken in zakken met diverse bestem-
mingen. Ik weet nog dat sommige 
pakketten erg stonken. Afval van 
ziekenhuizen, zei men. Ik werkte met 
volwassenen, die soms erg openhartig 
over hun huwelijksleven spraken. Dit 
is de wereld van volwassenen, dacht 
ik Ik werd een beetje verliefd op een 
meisje uit de Koffi ekamer. Bleek ze 
de dochter van een vriend van mijn 
vader te zijn Er werkten een aantal 
stagiaires. Mannen van middelbare 
leeftijd die uit Egypte kwamen. Met 
mijn hbs Frans fungeerde ik als een 
onbezoldigd tolk/vertaler. Ik ontmoet-
te een andere vakantiewerker, een 
jongen die actief was in de popmuziek 
. We spraken af dat ik auditie zou 
doen om lid te worden van zijn band 
The Blue Streaks (vernoemd naar 
een Australische raket). Studenten 
schepten op over de wilde avonturen 
die ze beleefden op camping Rabbit 
Hole Om 5 uur ‘s morgens zat mijn 
shift erop. Ik fi etste naar huis. De 
stad ontwaakte. Sommige arbeiders, 
in ketelpak, waren al op weg. Als ik 
thuiskwam, zat mijn moeder klaar met 
een kopje thee. Ze maakte het ontbijt 
voor mijn vader klaar. Een gelukkige 
tijd.

Theo van Leest
t.m.vanleest@gmail.com

PTT-gebouw (3)
Toen ik de foto van het oude PTT 
gebouw Delftseplein onder ogen kreeg 
kwamen er heel wat herinneringen 
bij mij boven. Ik heb er van 1960 
als jong broekie tot 1972 met plezier 
op de 2e en 12e etage, administratie 

werkverdeling afdeling bestelling en 
expeditie briefpost gewerkt bij o.a. de 
heren Schel en Schelhaas en Arie Hol. 
Ik herinner mij een voorval toen ik in 
de volle lift stapte op weg naar huis er 
nog net bij kon en met mijn neus bijna 
tegen de schuifdeuren stond. Beneden 
aangekomen schoven de deuren opzij 
en toen ik uitstapte tikte iemand mij 
op mijn schouder en keek mij bestraf-
fend aan. Hij maakte mij duidelijk dat 
ik eerst de directeur uit moest laten 
stappen die achteraan in de lift stond. 
Hoe ik dat had moeten doen zei hij er 
niet bij. Dat is nu niet meer denkbaar 
gelukkig.

Wim van Dijk
wmdijk@gmail.com

Kerstkonijn
Het was zomer en ik had bij mijn 
Opoe op de boerderij gelogeerd de 
hele school vakantie. Er waren konijn-
tjes geboren en ik mocht er een mee. 
Die hele lange weg van Overijssel 
naar Rotterdam was nog nooit zo kort. 
Als enig kind een maatje om voor te 
zorgen. Dus dat was wortels, andijvie 
en andere groenten geven, hok schoon 
maken. Wat werd Dat konijn groot 
zeg. Mijn vader prees mij aan alle 
kanten. Je begrijpt het al denk ik. twee 
dagen voor de Kerst was mijn konijn 
ineens weg. Mijn vader liet vol trots 
twee braadpannen zien. Daar lag mijn 
konijn. Die hoef ik dus niet meer.

H.J. Albronda
mahal@hetnet.nl

Hongaarse oliebollen
Tijdens mijn jeugd keek ik en iedereen 
die het wist elk jaar met Kerstmis uit 
naar de oliebollen die mijn moeder 
maakten. Mijn Hongaarse moeder 
maakte Hongaarse oliebollen. Hiertoe 
maakte zij een beslag met echt zacht 
gist en krenten en kneedde dit hand-
matig tot een deeg dat van je handen 

afgleed. Waarna het in een wijde 
schaal afgedekt met een doek kon 
gaan rijzen. Daarna stak ze er met een 
omgekeerd glas ronde bollen uit die 
in gesmolten reuzel werden gebak-
ken. Waarna er de lekkerste oliebollen 
ontstonden die een mens zich kon 
wensen. Zonder enige gêne durf ik te 
beweren dat de Hollandse bollen er 
niet aan konden tippen. Namaken is 
me nooit goed gelukt. Nog onder de 
indruk van het kerkkoor dat tijdens de 
nachtmis in de Christus Koning Kerk 
aan het Statenplein het indrukwek-
kende Halluluja van Haendel uit-
voerde, aangevoerd door de solist met 
zijn indrukwekkende bariton-stem, 
verorberden we thuis de eerste bollen 
aan de traditionele kerstontbijttafel 
die mijn moeder had gedekt. De kerst-
boom met echte kaarsen verhoogde 
de kerstgedachte die wij tijdens de 
drukbezochte nachtmis, die ook door 
niet-katholieken werd bezocht, hadden 
gevierd.

Ton Stoffels
tel. 06-57528739
dorpgolop@gmail.com

Kerstwinter in Nederland
Met de hoofden diep in de kragen 
getrokken vervolgende wij onze weg 
. Het was gemeen koud , handen 
diep in de zakken van onze jassen. 
Wij begonnen de Rotte af te lopen 
vanaf Bergschenhoek naar de Bergse 
voorplas in Hillegersberg. Het was 
erg druk ondanks de kou , vooral bij 
het bruggetje richting Ommoord. 
Ik vloekte inwendig, vooral als een 
schaatser mij voorbij scheurde. Diep 
in mij kwam er dan toch het gevoel 
weer boven: kon ik het nog maar. Zo 
aan de buitenkant zag je niets aan mij, 
maar als ik mijn mond open deed dan 
hoorde je het. Kom Marinus, zei m’n 
maat, we houden er fl ink de pas in. 
Lopen gaat weer prima en ik kan zon-
der problemen ja en nee zeggen, maar 

die prachtige volzinnen die ik vroeger 
kon zeggen, die gaan niet meer. Ik zou 
wel willen schaatsen, zo van ‘een twee 
, een twee’, met een hand op de rug 
en maar scheuren, net net als vroeger. 
Maar ja, dat is niet meer en dat komt 
ook niet meer terug.
De vrolijke klanken van al die schaat-
sers drongen langzaam tot mij door, 
terwijl het ging schemeren liepen wij 
langs het huisje van oude Piet, dat 
daar diep tussen het riet verscholen 
lag. Oude piet leeft niet meer, sprak 
mijn maat. Het leek wel alsof hij mijn 
gedachte kon lezen. Ze vonden hem 
tussen het riet hij was zo dood als een 
pier, zei mijn maat. Ze konden niets 
meer voor hem doen, zei mijn maat. 
Ondertussen hadden we Terbregge 
bereikt en nog steeds lachten en 

gierden de schaatsers onder en om de 
Irenebrug. Ondanks alles moest ik er 
toch om lachen. Wij lieten de schaat-
sers achter ons en we liepen verder 
over de Rotte. Rechts zagen wij de 
molen, daar aangekomen maakten 
wij de doorsteek naar de Bergse 
Voorplas, die daar ver onder ons lag. 
Daar krioelde het werkelijk van de 
mensen en wij gingen al lopend en 
glijdend verder. Na het kopen van een 
zak oliebollen bij een kraampje aan 
de Weissenburchlaan zochten wij een 
plaatsje waar wij onze bollen konden 
nuttigen. Terwijl we het zakje open-
den kwam de heerlijke geur van verse 
olie bollen ons tegemoet. Zo zaten wij 
op een bankje verkleumd van de kou , 
met twee rode neuzen, maar genietend 
van die heerlijke oliebollen.

Marinus Broer
marinusjbroer@casema.nl
Bladmos 8
2661MH Bergschenhoek

‘Kies’pijn
Gerard Cox zegt in zijn CCtje 
“Kies”pijn (DOR 28 november) 
dat mensen die op de PVV hebben 
gestemd erg in de war moeten zijn 
geweest. Daarmee zet hij eigenlijk 
63.126 Rotterdamse kiezers te kijk, 
want zoveel mensen (21 % van 
de stemmen!) hebben op Wilders 
gestemd. Vroeger was dat een Feijen-
oord Stadion vol!

Leo Verhoef
l.m.verhoef@kpnmail.nl  

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Verloofdenclub
Bij het opruimen van het huis van mijn vader vond ik een foto die gemaakt is in 1948.
Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van een reünie van de verloofdenclub van de Kruisvinding parochie aan de Beu-
kendaal. Wanneer deze verloofdenclub is opgericht weet ik niet. Zo te zien was het wel een bloeiende vereniging. In het 
midden zitten de toenmalige pastoor Nillisen en naast hem pater Aengenent. Verder herken ik mijn ouders op deze foto: 
Piet Witteman en Henny Petersen, vrienden van hen Jouke Melcherts en zijn vrouw Annie van Schaik.

  Janie Witteman
ahwitteman@gmail.com
tel. 06-22765622    

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
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Website: www.deoudrotterdammer.nl
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De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederand)



Tante Postbus In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord 
gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 12 december 2023 pagina 23

Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. solide (duurzaam); 7. kraak; 12. hertensoort; 13. plaats in Drenthe; 14. nachtroofvogel; 15. jongensnaam; 17. het bin-
nenste van iets; 19. golfstok; 21. gewicht (afk.); 22. tam; 24. wegloper (uit het leger); 27. dierengeluid; 28. rijstbrandewijn; 
30. munteenheid in Bulgarije; 31. plaats in Noord-Brabant; 32. landstreek op de grens van Brabant en Limburg; 33. 
knaagdier; 35. schoenmakersgerei; 37. meetkundig lichaam; 38. balsport; 41. Nederlandse reclame stichting (afk.); 42. 
begin van de dag; 44. gewicht; 46. deel van bijenkorf; 47. personage uit Sesamstraat; 48. aanrijding; 49. melkklier; 50. in-
secteneter; 52. meelmengsel; 54. hijsblok; 56. deel van gelaat; 58. door middel van riemen een vaartuig voortbewegen; 
61. alsmede; 62. houten blaasinstrument; 64. rivier in Engeland; 65. tijding (bericht); 67. nagerecht; 68. rekenopgave; 70. 
halmen van gedorst koren; 72. kookgerei; 73. gebouw of serre waar ‘s-winters bomen worden bewaard; 76. sociaal psy-
chiatrische dienst (afk.); 77. godsdienst (afk.); 78. berouw; 79. aardheuvel; 81. titel (afk.); 82. ontkenning; 83. verdieping; 
84. sterk ijzerhoudende grondsoort; 86. metalen kunstaas (sportvissen); 87. tijdvak van vijf jaar.

Verticaal
1. kostbaar sieraad; 2. gewicht (afk.); 3. eikenschors; 4. verdriet; 5. preekgestoelte; 6. rivier in Oostenrijk; 7. ontuchtige 
handelingen met een eigen minderjarig kind; 8. naast wonende; 9. borstbeen; 10. aluminium (scheik. afk.); 11. soort 
bowling; 16. mannetjes bij; 18. opstootje; 20. strik (strop); 21. herkauwend zoogdier; 23. boterton; 25. kort moment; 26. 
het werpen van kruis of munt bij aanvang van een voetbalwedstrijd; 27. Europeaan; 29. buideldier met sterke achterpo-
ten; 32. Europeaan; 34. transit international routiers (afk.); 36. zeer erg; 37. reuzenslang; 39. dopheide; 40. schermwa-
pen; 42. dunlijvig; 43. persoon van adel; 45. in de grond levend zoogdier; 46. rijksnijverheidsdienst (afk.); 51. waagstuk; 
53. explosieven opruimingsdienst (afk.); 54. natte omslag als genees- of heelmiddel; 55. een aantal losgegane steken; 
56. weg met bomen; 57. houding (stand van een model); 59. kleinigheid(je); 60. verzegelde rem in trein of tram; 62. 
domme fout (blunder); 63. kleine soort van witte duif; 66. binnenvaartuig; 67. onafhankelijk (los); 69. Chinese vermicelli; 
71. rijks planologische dienst (afk.); 73. toegankelijk; 74. tijd van twaalf maanden; 75. God van de liefde; 78. Japanse 
munt; 80. hoofddeksel; 82. nikkel (scheik. afk.); 85. regeringsreglement (afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer was al een voorschotje op de decembermaand en luidde:

Mama’s oliebollen waren lekkerder

Vele stuurden onze weer een juiste oplossing toe. Uit alle inzendingen lootten wij vijf prijswinnaars die ieder een 
exemplaar van het boek ‘Het grootste van het grootste’ over het leven van Abraham Tuschinski, die als bioscoop- en 
theaterondernemer begon in Rotterdam. De prijswinnaars zijn: mevr. B.E. Bijl-de Pee, Joop de Vreede, Léon van 
den Bogerd, Diny Goedhart en Riet Groenenberg.

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer drie prijzen klaarliggen. 
het zijn waardebonnen van 30 euro om te besteden bij de huur 
van een bowlingbaan of fluisterboot bij restaurant en partycen-
trum De Theetuin in Rijsoord.

Wilt u ook meedingen naar de prijs, zorg dan dat uw oplossing 
van de puzzel voor dinsdag 19 december bij ons binnen is. Stuur 
uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, 
Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel.
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Horizontaal  1. solide (duurzaam); 7. kraak; 12. hertensoort; 13. plaats in Drenthe; 14. nachtroofvogel; 15.
jongensnaam; 17. het binnenste van iets; 19. golfstok; 21. gewicht (afk.); 22. tam; 24. wegloper (uit het
leger); 27. dierengeluid; 28. rijstbrandewijn; 30. munteenheid in Bulgarije; 31. plaats in Noord-Brabant; 32.
landstreek op de grens van Brabant en Limburg; 33. knaagdier; 35. schoenmakersgerei; 37. meetkundig
lichaam; 38. balsport; 41. Nederlandse reclame stichting (afk.); 42. begin van de dag; 44. gewicht; 46. deel
van bijenkorf; 47. personage uit Sesamstraat; 48. aanrijding; 49. melkklier; 50. insecteneter; 52. meelmeng-
sel; 54. hijsblok; 56. deel van gelaat; 58. door middel van riemen een vaartuig voortbewegen; 61. alsmede;
62. houten blaasinstrument; 64. rivier in Engeland; 65. tijding (bericht); 67. nagerecht; 68. rekenopgave; 70.
halmen van gedorst koren; 72. kookgerei; 73. gebouw of serre waar ‘s-winters bomen worden bewaard; 76.
sociaal psychiatrische dienst (afk.); 77. godsdienst (afk.); 78. berouw; 79. aardheuvel; 81. titel (afk.); 82. ont-
kenning; 83. verdieping; 84. sterk ijzerhoudende grondsoort; 86. metalen kunstaas (sportvissen); 87. tijdvak
van vijf jaar.

Verticaal  1. kostbaar sieraad; 2. gewicht (afk.); 3. eikenschors; 4. verdriet; 5. preekgestoelte; 6. rivier in
Oostenrijk; 7. ontuchtige handelingen met een eigen minderjarig kind; 8. naastwonende; 9. borstbeen; 10.
aluminium (scheik. afk.); 11. soort bowling; 16. mannetjesbij; 18. opstootje; 20. strik (strop); 21. herkauwend
zoogdier; 23. boterton; 25. kort moment; 26. het werpen van kruis of munt bij aanvang van een voetbalwed-
strijd; 27. Europeaan; 29. buideldier met sterke achterpoten; 32. Europeaan; 34. transit international routiers
(afk.); 36. zeer erg; 37. reuzenslang; 39. dopheide; 40. schermwapen; 42. dunlijvig; 43. persoon van adel;
45. in de grond levend zoogdier; 46. rijksnijverheidsdienst (afk.); 51. waagstuk; 53. explosieven opruimings-
dienst (afk.); 54. natte omslag als genees- of heelmiddel; 55. een aantal losgegane steken; 56. weg met
bomen; 57. houding (stand van een model); 59. kleinigheid(je); 60. verzegelde rem in trein of tram; 62. dom-
me fout (blunder); 63. kleine soort van witte duif; 66. binnenvaartuig; 67. onafhankelijk (los); 69. Chinese ver-
micelli; 71. rijks planologische dienst (afk.); 73. toegankelijk; 74. tijd van twaalf maanden; 75. God van de lief-
de; 78. Japanse munt; 80. hoofddeksel; 82. nikkel (scheik. afk.); 85. regeringsreglement (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Schoensmeer
Mijn zwager had een snoepwinkeltje 
op de Kaatsbaan. Hij wilde door de 
wijk lopen als Sinterklaas. Hij vroeg 
aan mij of ik wilde meelopen als 
Zwarte Piet. Ik wilde hem helpen. Hij 
smeerde mijn gezicht met schoen-
smeer in. Het was daarna amper nog 
schoon te krijgen. Ik ging naar mijn 
werk met een schraal gezicht. Ik wist 
toen niet beter! Nu zou ik het nooit 
meer doen... omdat er andere midde-
len zijn om je gezicht zwart te maken.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Ken je dit nog nr. 301
Ik wil hier even reageren. Ronald 
Schotte doet een leuk verhaal over 
zijn banketbakkersverleden bij de 
Bijenkorf. Hij denkt het dak te zien 
van dat bedrijf. Helaas moet ik hem 
daarin teleurstellen. Het is het dak van 
voormalig V&D, met rechts daarvan 
de Hoogstraat. Rechts zie je de kerkto-

ren van de rooms-katholieke kerk Het 
Steiger en daarboven de Willemsbrug, 
met rechts daarvan de achterzijde 
van het gebouw de Willemswerf. ‘t Is 
maar een weetje.

Henk van Merriënboer
hvmerrienboer49@gmail.com

Verrassing: ‘Konijn met Kerst’
Het was 1958, de Kerstdagen nader-
den en het was ongetwijfeld koud 
toen. Ik woonde met mijn vader in 
Overschie, waar hij een tabakswin-
keltje runde. Mijn moeder was tijdens 
de oorlog al overleden. Van een 
feestelijk kerstgebeuren was bij ons 
geen sprake. Maar ik was verloofd 
met Hans, die op het Noordereiland 
woonde, in de Prins Hendriklaan. 
Hans zat echter in Militaire Dienst, 
lichting 57.6. Hij bofte dit jaar, want 
hij zou met de kerstdagen met verlof 
thuis zijn. We zouden de kerst dus 
bij zijn ouders doorbrengen. Dat was 
altijd gezellig en zijn moeder kon 

erg lekker koken. Maar wat zou het 
kerstdiner ons brengen dit jaar? De 
financiële middelen waren beperkt in 
die tijd. Waarschijnlijk een rollade, 
altijd lekker en het meest haalbare. 
Hans was in die tijd gelegerd in 
Schaarsbergen en vlak voor de Kerst 
vond de legerleiding het nodig om nog 
even een schietoefening te houden 
in ‘t Harde. ‘s Avonds organiseerde 
de leiding een klaverjascompetitie, 
tussen de beroepsonderofficieren en 
de dienstplichtige onderofficieren. En 
daar won Hans een konijn. Telefoon 
hadden zijn ouders nog niet, dus het 
was een reuzeverrassing toen hij thuis-
kwam met een diepgevroren konijn. 
Nadat het beestje ontdooid was, heeft 
mijn aanstaande schoonmoeder het 
gebraden en het werd hierdoor een 
zeer luxe en feestelijke kerstmaaltijd. 
We hebben er erg van gesmuld. Tja, 
Flappie bestond nog niet.

Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl

Accordeonist(e) gezocht
Accordeonisten vormen een belangrijk element in de begeleiding van een 
shantykoor en daar zitten we dringend om verlegen. Welke enthousiaste 
amateur-accordeonist(e) uit de regio Rijnmond vindt het een uitdaging om ons 
koor te komen versterken? Op onze website www.devlaerdingsemaatjes.nl 
krijgt u een indruk hoe het er binnen onze vereniging aan toe gaat. Voor nadere 
informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Cock Eijkenbroek, 06-
53393000 of c.eijkenbroek@kpnplanet.nl

Autosloperij “De Zaag”
VRAAGT LOOP, SLOOP- EN SCHADEAUTO’S

Direct RDW vrijwaring.

T. 010-4201897  |  autosloperijdezaag.nl
info@autosloperijdezaag.nl

Met GRATISophaaldienst!U belt,
De Zaag
snelt!
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Horizontaal  1. solide (duurzaam); 7. kraak; 12. hertensoort; 13. plaats in Drenthe; 14. nachtroofvogel; 15.
jongensnaam; 17. het binnenste van iets; 19. golfstok; 21. gewicht (afk.); 22. tam; 24. wegloper (uit het
leger); 27. dierengeluid; 28. rijstbrandewijn; 30. munteenheid in Bulgarije; 31. plaats in Noord-Brabant; 32.
landstreek op de grens van Brabant en Limburg; 33. knaagdier; 35. schoenmakersgerei; 37. meetkundig
lichaam; 38. balsport; 41. Nederlandse reclame stichting (afk.); 42. begin van de dag; 44. gewicht; 46. deel
van bijenkorf; 47. personage uit Sesamstraat; 48. aanrijding; 49. melkklier; 50. insecteneter; 52. meelmeng-
sel; 54. hijsblok; 56. deel van gelaat; 58. door middel van riemen een vaartuig voortbewegen; 61. alsmede;
62. houten blaasinstrument; 64. rivier in Engeland; 65. tijding (bericht); 67. nagerecht; 68. rekenopgave; 70.
halmen van gedorst koren; 72. kookgerei; 73. gebouw of serre waar ‘s-winters bomen worden bewaard; 76.
sociaal psychiatrische dienst (afk.); 77. godsdienst (afk.); 78. berouw; 79. aardheuvel; 81. titel (afk.); 82. ont-
kenning; 83. verdieping; 84. sterk ijzerhoudende grondsoort; 86. metalen kunstaas (sportvissen); 87. tijdvak
van vijf jaar.

Verticaal  1. kostbaar sieraad; 2. gewicht (afk.); 3. eikenschors; 4. verdriet; 5. preekgestoelte; 6. rivier in
Oostenrijk; 7. ontuchtige handelingen met een eigen minderjarig kind; 8. naastwonende; 9. borstbeen; 10.
aluminium (scheik. afk.); 11. soort bowling; 16. mannetjesbij; 18. opstootje; 20. strik (strop); 21. herkauwend
zoogdier; 23. boterton; 25. kort moment; 26. het werpen van kruis of munt bij aanvang van een voetbalwed-
strijd; 27. Europeaan; 29. buideldier met sterke achterpoten; 32. Europeaan; 34. transit international routiers
(afk.); 36. zeer erg; 37. reuzenslang; 39. dopheide; 40. schermwapen; 42. dunlijvig; 43. persoon van adel;
45. in de grond levend zoogdier; 46. rijksnijverheidsdienst (afk.); 51. waagstuk; 53. explosieven opruimings-
dienst (afk.); 54. natte omslag als genees- of heelmiddel; 55. een aantal losgegane steken; 56. weg met
bomen; 57. houding (stand van een model); 59. kleinigheid(je); 60. verzegelde rem in trein of tram; 62. dom-
me fout (blunder); 63. kleine soort van witte duif; 66. binnenvaartuig; 67. onafhankelijk (los); 69. Chinese ver-
micelli; 71. rijks planologische dienst (afk.); 73. toegankelijk; 74. tijd van twaalf maanden; 75. God van de lief-
de; 78. Japanse munt; 80. hoofddeksel; 82. nikkel (scheik. afk.); 85. regeringsreglement (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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