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Bijna een eeuw tafelen in Old Dutch
- B

Er verschijnen ieder jaar circa
150 boeken over puur Rotter-
damse onderwerpen. Dikwijls
historisch georiénteerd, want
de 010-geschiedenis lééft

bij veel oud-Rotterdammers.
Hoog in het vaandel staat

de Rotterdamse topografie.
Straten, lanen, pleinen, ja
zelfs bruggen, ze zijn allemaal
fotografisch vastgelegd en
deels ook heschreven. Over
Rotterdamse schepen, havens
en scheepvaartbedrijven
bestaan tientallen boeken. En
over de economie, sociologie
en ‘antropologie’ binnen onze
stad zijn talloze gedetail-
leerde boeken verschenen.
Tja, en over onze twee grote
bombardementen (mei ’40

en maart ’43) en soortgelijke
zaken betreffende W.O. Il
bestaan meer dan vijfhonderd
serieuze publicaties.

Deze korte inleiding is nodig.
Waarom? Omdat het tamelijk curieus
is dat de historie van de Rotterdamse
horeca, periode 1900 tot 2020, tot aan
het huidige millennium NOOIT is
beschreven. Enfin, menig lezer weet
inmiddels dat er sedert 2005 vijf kloe-
ke boeken over Rotterdamse Cafés
zijn vitgekomen. De boekserie werd
december 2020, midden in corona,
door mij afgesloten. In 21 begon ik
met de geschiedenis vast te leggen van
120 jaar Rotterdamse Restaurants. Dit
documentaire boek komt mei 2024 uit,
en dat stemt tot tevredenheid.

Old Dutch opent in ‘40

Het restaurant dat bij velen het meest
tot de verbeelding spreekt is Old
Dutch, een keurige zaak, gevestigd
aan het begin van de Rochussenstraat.
Old Dutch opent december 1940 de
deuren. Deze noodboerderij werd

in een mum van tijd op een enorme
betonplaat neergezet (heien was in
juni 1940 onmogelijk), en, wonder
oh wonder, het gebouw (als enige
‘noodwinkel’) staat er nog steeds! Het
restaurant is in ruim 80 jaar ongeveer
50 centimeter in de bodem gezakt,
maar daar heeft verder niemand last
van. Alleen de kelder lekte vroeger
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wel eens. Het woord "boerderij’ zegt
genoeg. Deze chique eetzaak straalt
warmte uit. Waar vind je nog een klas-
sieke vleugel in de centrale ontvangst-
zaal? Soms klinken er zelfs heuse
pianoklanken in de zaak. Waar worden
in onze stad de gerechten nog aan tafel
uitgeserveerd door obers in smoking?
Uitleg is niet nodig. ‘s Zomers wordt
er door zakenlieden buiten geluncht op
een volledig afgesloten terras. Dankzij
een superdikke ligusterheg heeft de
gast weinig last van autoverkeer. Het
is sowieso een wonder dat Old Dutch
nog steeds functioneert. Daarover
verderop meer.

Coolsingel

Na De Pijp (1898) en het Parkhotel
(1922) komt Old Dutch qua ancién-
niteit (naamgeving) in onze stad op de
derde plek.

De gebroeders Toon en Wim Man-
nes, oorspronkelijk Amsterdammers,
vestigden in 1932 een restaurant aan
de Coolsingel. Ongeveer op de plek
waar het naoorlogse AMRO-gebouw
zuidwaarts eindigt.

Het vooroorlogse Old Dutch had met-
een een goede naam. Hoe ik dat weet?
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In 1992 schreef en gaf ik een boek uit
over het zo klassieke restaurant. “Tout
Rotterdam’ kwam volgens getuigenis-
sen in de jaren dertig in deze eetzaak,
die kwalitatief prima gerechten op
tafel zette. Enfin, 14 mei 1940 werd
het etablissement totaal verwoest.

Dat in zeven maanden tijd een nieuw
0ld Dutch werd geopend is één groot
wonder. Het was architect J.A Lelie-
veldt die de noodvestiging ontwierp,
en DURA (wie anders?) onder leiding
van bouwkundige R. Nijhoff deed de
rest.

Lees verder op pagina 3.

Nationaal Vuurwerk terug in Rotterdam Gezocht: 50+ Nieuwjaarsduikers

Na drie jaar afwezigheid komt het Nationale Vuurwerk terug naar Rotterdam. Boven en bij de
Erasmusbrug zal in de nacht van 31 december op 1 januari een spectaculaire vuurwerkshow
losbarsten om 2024 in te luiden. Eerder op de avond worden kinderen getrakteerd op het
Nationale Kinder Vuurwerk. Het Nationale Vuurwerk is dit jaar geprogrammeerd op muziek
van Martin Garrix.

Ook wordt Het Nationale Vuurwerk live uitgezonden op SBS6 vanaf 23:58 uur. Behalve de
shows bij de Erasmusbrug, worden er voor jong en oud ook vuurwerkshows in Hoek van
Holland en Nesselande georganiseerd. De vuurwerkshows zijn een veilig alternatief op het
afsteken van vuurwerk door particulieren

HOGE PRIJS
VOOR 0UD GOUD

Bent u 50 jaar of ouder en doet u nog mee aan de Nieuwjaarsduik op 1 januari?
Dan zijn we naar u op zoek! In het eerste nummer van De Oud-Rotterdammer
willen we foto’s plaatsen als bewijs van vitale oudere Rotterdammers die het
nieuwe jaar instappen met een frisse duik. Dus bij deze de oproep: stuur ons een
foto van uw Nieuwjaarsduik, liefst in Rotterdam natuurlijk. Bijvoorbeeld in de
Kralingsplas of de Zevenhuizerplas bij Nesselande. Stuur naar: info@deoudrot-
terdammer.nl Dat kan tot en met donderdag 4 januari 2024. Vermeld er ook even
uw leeftijd bij!

Rollator
nodig?

Uw verdriet onze zorg

Obitus Uitvaartverzorging

Hess

Basisuitvaart vanaf € 3.675,

uitvaartzorg
( // éé,@,muﬁﬁz ﬁmz/aﬁ%ﬂ/éy{

SINDS 1912

010 418 23 33 | www.hess.nl

Een uitvaart op maat voor u

CONTANT GELD df

Van alle gemakken voorZien

He’r@;gm.worenhuis.

OF INRUILEN RODERT dEN HARG

HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

0181 — 700 265

Schinkelse Baan 6, Capelle a/d 1Jssel
010 — 30 74 895 www.obitusuitvaartnl pelle a/

T: 010 - 76 00 122
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Familieberichten

Meer informatie over plaatsing: tel. 0180-820244

VVim Zwijnenburg

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding
010-24 29 810
Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

‘Werken in de metalen
is mijn lust en m’n leven’

Met veel bewondering en respect voor zijn kracht en doorzettingsvermogen,
delen wij u mee afscheid te moeten nemen van onze hardwerkende man,
vader, opa'en overgrootopa

Lambertus van Leeuwen
_Bep_

grondlegger van Van Leeuwen Groep en Lion Metals

Rotterdam, 24 februari 1938 Rotterdam, 5 december 2023

Carla

Leo en Carla
Patrick en Maria, Kyan, Danie, Jason
Kimberley en Roy
Michélle

Ben en Tosca
Melissa
Fabiénne, Finn

John en Souad
Sherif
Faris

Correspondentieadres:
Mastenbroek Uitvaartverzorging
T.a.v. Familie Van Leeuwen
Eerste Barendrechtseweg 180-b
2992 BS Barendrecht

De begrafenis heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden
op begraafplaats Den Ouden Dijck te Barendrecht.

Tel: 010-2109349

Moart
Veilingshuis.om

GEZOOHT

schilderijen, beelden en inboedels

GRaT13

Veilingen en taxatie

ZUID-HOLLANDSE

BUDGET
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ITVAART VERZORGING

[JNGAARDEN
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Een goed verzorgde uitvaart

voor ieder budget.
Kijk voor meer informatie op de
website of vraag een folder aan.

MEUBELSTOFFEERDERI)

Tel: 0181-620115 / 675145

“Oude Maas”

Oberonweg 256, 3208 PG Spijkenisse
Tel. 0181-764050

www.uvvw.nl
email: info@uvvw.nl

oudemaasstoffering@hotmail.com
Openingstijden winkel:

Zaterdag van 11.00 - 15.00 uur
bent u van harte welkom!

DEDudRotterdammer

Adverteren?
Bel Timo

Tel. 0180-820244

Wij komen graag |
bij u thuis voor een
vrijblijvende prijs-
opgave en een ft=r—=
eerlijk advies!

www.meubelstoffeerderij-oudemaas.nl

www.venrooytandtechniek.nl

A Venrooy

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist

Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

[EUBELSTOFFEERDERS
INTERIEURADVISEURS

U= Tandtechniek

'_ Tandprotheticus D.R. Venrooy
\—)ﬁ_m_ Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN

® Reparaties klaar terwijl u wacht
® Persoonlijke aandacht en service
¢ Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

|R [ ROMUNDE VOF

WONINGONTRUIMING

Met GRar)s

Autosloperij £z
U
“De Zaag"

Professionele Woningontruimingen

in regio Rotterdam belt,

De Zaag
Shelt!

e verhuizing van de inboedel,
¢ het bezemschoon opleveren van de woning

VRAAGT LOOP, SLOOP- EN SCHADEAUTO'S
Direct RDW vrijwaring.
T. 010-4201897 | autosloperijdezaag.nl
info@autosloperijdezaag.nl

Vrblyjvende offerte of meer informatie
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelstoffeerderij Miedema & Zn. is een ouderwets
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Wij beschikken over een grote collectie leer en stoffen van onder andere:

Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Gratis halen en brengen
Levering onder 3 jaar garantie

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak
bij u thuis of kom langs in ons atelier.

010-2188876 Rotterdam
Kleiweg 127b, 3051 GM

Miedema & Zn

Amersfoort-Amsterdam-Bussum-Rotterdam-Utrecht

www.miedemaenzn.nl
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Michelinster

Vanaf midden jaren vijftig voerde
Wim’s dochter Map de scepter, en
dat deed zij lang niet slecht. Van
1957 tot 1974 voerde O.D. continue
een Michelinster! Na haar volgden
nog twee eigenaren. In1992 kreeg

Jan Voerman (Vastgoedbelegger;
1942-2017) de toko in handen. Hij
verzorgde het nodige achterstallige
onderhoud en had in Aad van der Stel
een zeer kundige bedrijfsleider. Jan
Voerman verkocht de eetzaak in 1996
aan Aad, en die heeft gedurende een

kwart eeuw de continuiteit van het chi-
que restaurant gewaarborgd. In 2012
kreeg het horecabedrijf zelfs de status
Gemeente Monument. Vorig jaar
kwam de zaak in handen van Roeland
Voerman. Deze 56-jarige zoon van

Jan is projectontwikkelaar (Fortress)
en heeft het volste vertrouwen dat het
70 klassieke Old Dutch in 2032 haar
eeuwfeest daar aan de Rochussenstraat

Old Dutch aan de Coolsingel. (Collectie H.J.S. Klaassen)

kan vieren!

Joris Boddaert

jorisboddaert@gmail.com

=

Restaurant Old Dutch

INTEKENEN
Mei 2024 verschijnt het boek ‘Rotterdamse Restaurants’. Ondertitel: ‘1900 - heden’. Een onmisbaar document,
waarin haarscherp het lokale ‘buiten de deur eten’ van de afgelopen 120 jaar wordt beschreven. Nooit eerder werd in
010 zo breed en uitgebreid onze Rotterdamse, rijke eetgeschiedenis in beeld gebracht.

Het boek (hardcover/gebrocheerd/gebonden/full colour) meet 24 x 34.5 cm (salontafelformaat), telt 160 pagina’s
met circa 350 illustraties. Gewicht boek: 1,4. kilo. Het documentaire boek bevat een namenregister en een complete
restaurantindex. Alle boeken zijn genummerd.
De prijs van het boek bedraagt in de boekwinkel 59,50 euro. U kunt tot 1 maart 2024 inschrijven op het boek. U krijgt
dan 25 procent korting, en betaalt 44,50 euro. Inclusief verzendkosten. Als intekenaar wordt u achterin het boek met
naam en voorletter(s) vermeld, zonder adres. Uiteraard mag u op meerdere boeken tegelijk intekenen. Er verschijnt
maar één druk. Een herdruk zal er nooit komen.
Het bedrag van 44,50 euro, of een veelvoud daarvan, kunt u overmaken op banknr. NL 98 ABNA 024 34 20 684 ten
name van J.Boddaert. U kunt inschrijven tot 1 maart 2024. LET OP: vermeld bij het overmaken van de koopsom altijd
uw huisadres Het boek wordt immers bij u thuis bezorgd. De banken verstrekken geen adressen.

Voor nadere informatie:: jorisboddaert@gmail.com of 06 -188 496 44

((t

7 Denkend aan...

Een jaar of tien geleden dacht ik er nog helemaal niet aan. Toen was ik natuurlijk ook nog met van alles bezig.

Het is nog maar een jaar of zes geleden, schat ik, dat wij drie weken afgeladen uitverkocht in het Luxor stonden
met “de OASE-bar”. Dat was na het toneelstuk dat ik met Joke speelde, “Alles went, behalve een vent”. En daarna
deed ik nog mijn laatste kunstje, de Oneman-show “De grote grijze belofte”. Allemaal godzijdank succesvol, zaliger

nagedachtenis.

In de ondertussen was ik ook nog twee maal
de halve wereld rond geweest voor de televi-
sie, met mijn kompanen Willibrord, Peter en
Barry, voor het programma “Beter laat dan
nooit”. Eerst in Azi€ en de tweede keer in
Zuid Amerika.

Allemaal heerlijke dingen om aan terug te

denken. Ik zie nog Willibrord keurig met
overhemd en stropdas in de Amazone staan,
toen wij op bezoek waren bij de witte zoetwa-
terdolfijnen. Ik hoor nog het geluid van een
bulderende zaal als Martin van Waardenberg
in de Oase-bar in Feyenoordshirt zijn confe-
rence stond te doen.

En de gastoptredens van Brigitte Kaandorp,
en van Jenny Arean en van Richard Groenen-
dijk en al die anderen. Met weemoed denk ik
nu aan de uren dat we met het management
en Joke in de file stonden op weg naar een
theater ergens ver in het land.

Dan zit je in wat tegenwoordig een “flow”
heet. (Tussen haakjes, wordt het nu echt niet
een beetje te gek met dat Engels? Moeten we
nu echt dingen gaan “owen” in plaats van ons
eigen maken? Hebben we nu echt “tools” in
plaats van gereedschap? Moeten we nu echt
“connecten” in plaats van verbinden. Probe-
ren we niet meer wijzer te worden maar gaan
we “educaten”? Ik vraag maar.)

Maar daar gaat het nou niet over. Ik beschreef
hoe je dan volop bezig bent met je vak, eigen-
lijk nergens anders tijd voor hebt, laat staan
dat je ergens anders aan kunt denken, wat
VOOr je naaste omgeving overigens niet altijd
makkelijk is.

Maar nu ik, tot mijn volle tevredenheid moet
ik er bij zeggen, heerlijk de hele dag thuis zit,
met een stapel boeken en de krant en de hond
en een oude borrel, totaal geen trek meer

heb in premiéres en rode lopers, absoluut
geen belangstelling meer heb voor eventuele
showprogramma’s en aanverwant gesnater in
praatprogramma’s, nu leg ik mijn lectuur wel
eens een neer en denk er aan. Aan wat? Aan
de dood.

Tk word er eigenlijk een soort van nieuws-
gierig naar. Eens zal het gebeuren dat je

het tijdelijke voor het eeuwige verwisselt,

en hoe zal dat dan gaan? Word je op een
ochtend gewoon niet meer wakker, ja dat
schijnt wel ideaal te zijn, maar dan weet je
nog niet wat er eigenlijk gebeurd is. Net als u
waarschijnlijk hoop ik niet op eerst een hoop
medisch gelazer, dat zie ik om mij heen hier
en daar wel gebeuren, en dat is op zijn minst
genomen bijzonder vervelend. Laten we dat
maar zoveel mogelijk overslaan, niet dat we
daar iets over te zeggen hebben natuurlijk.
Jammer.

foto: Peter Tetteroo

Maar hoe zal het dan gaan? Zit je op een
avond in je stoel en denk je; “hé, wat voel ik
nou, ik geloof dat ik ga”? Of word je op een
ochtend wakker en zegt tegen het omniver-
sum in het algemeen “Goeiemorgen” en
strijkt vervolgens het vaantje..?

Ik zal het nooit weten want als het gebeurd
is, is het al gebeurd en kun je het niet na
vertellen.

wy [Be Proveder Ultvaartzorg sy ELECTROSTORE Zeinveosose
-1 14 De Multiculturele uitvaartverzorging Compleet Q= _ .
:g‘%‘ﬁp""‘ : - Met zorg en toewijding, Regelen, Opbaren, Uitvaartdiensten, Vervoer en Repatriéring :/:-é‘?kﬁfm 2 A:H - Rotterdam ZUId

070-80 B0 @41 ROTTERDAM 010 - 465 38 22
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Seniorenverhvizingen: 10 % korting

Bel: 010-511 69 15

Ook inboedelopslag en
www.vosverhvuizers.nl bezemschoon opleveren

Tamara Helbig - Vaartjes

0180 - 443 227 - dag en nacht

www.tavauitvaartbegeleiding.nl

Wl
Den Hollandsche

Grafmonumenten
Persoonlijk & bijzonder

Straatweg 35A | 010 - 307 2842
www.denhollandsche.nl/rotterdam

DEOLRotterdammer
Adverteren?
Bel Timo

Tel. 0180-820244

Rouwcentrum Alexander

Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum

alet:

itvaartverzorging

Felefoon 010 - 707 15 40
Mobiel 06 - 41 85 79 21
24 uur per dag bereikbaar

Voor elk budget een passend afscheid.
Alle tarieven op onze website callauitvaartzorg.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS

Tel.
06-19160110 / 0181-675934

VOOR AL UW REPARATIES VAN
UW COMPUTER OF LAPTOP.

info@computerstoday.nl

www.computerstoday.nl

Ministerie van Defensie

Kennisgeving Notitie Reikwijdte en
Detailniveau, Ministerie van Defensie

Van maandag 18 december 2023 tot en met maandag 12 februari 2024 ligt de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het ministerie van Defensie ter inzage.
Hieronder leest u een nadere toelichting en op welke wijze u kunt reageren.

Meer ruimte voor Defensie

De veiligheidssituatie in de wereld verslechtert
in hoog tempo.Vrijheid, veiligheid en vrede zijn
niet vanzelfsprekend. Defensie moet in staat
zijn de (grond)wettelijke taken volwaardig uit
te kunnen voeren. Dit leidt tot een toename
van militaire activiteiten in Nederland.

Het ministerie van Defensie heeft meer
gebruiksruimte nodig om te oefenen en op te
leiden. Om deze urgente ruimtelijke opgaven
in kaart te brengen en die af te stemmen

met andere nationale ruimtelijke opgaven is
Defensie het Nationaal Programma Ruimte voor
Defensie gestart.

Om tot afgewogen en onderbouwde keuzes te
komen, start het ministerie van Defensie een
plan-milieueffectrapportage (plan-m.e.r.)
procedure, om zo effecten van deze ruimte-
behoeften in beeld te brengen en te beoordelen.
Een plan-m.e.r. vormt een hulpmiddel

voor het nieuwe kabinet om onderbouwd
beleidsbeslissingen te kunnen nemen.

Wat is de Notitie Reikwijdte

en Detailniveau?

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de
inhoudelijke start van de aangekondigde
plan-m.e.r. procedure. In de Notitie Reikwijdte
en Detailniveau wordt inzichtelijk gemaakt
op welke locaties de komst of toename

van defensieactiviteiten nodig is en brengt
Defensie — waar nodig — locatiealternatieven
in kaart. In de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau wordt beschreven welke
onderwerpen (reikwijdte) in de plan-m.e.r.
worden onderzocht en met welke diepgang
(detailniveau).

Wilt u de Notitie Reikwijdte

en Detailniveau bekijken?

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt
ter inzage van maandag 18 december 2023
tot en met maandag 12 februari 2024.

U kunt de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau digitaal inzien via

www.defensie.nl/ruimtevoordefensie.

Digitale informatiebijeenkomst

Medio januari 2024 bieden wij u de
mogelijkheid deel te nemen aan een digitale
informatiebijeenkomst. In deze bijeenkomst
wordt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
toegelicht. Op onze website kondigen

wij de informatiebijeenkomst aan.

Kijk voor meer informatie op

www.defensie.nl/ruimtevoordefensie.

Hoe kunt u reageren?

U kunt van maandag 18 december 2023 tot
en met maandag 12 februari een zienswijze
indienen op de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau. In deze periode kunt u het
document inzien op

www.defensie.nl/ruimtevoordefensie.

U kunt op twee manieren een zienswijze

indienen tijdens de terinzagelegging:

1. Digitaal: Bij voorkeur ontvangen wij
uw zienswijze via het formulier op

www.defensie.nl/ruimtevoordefensie.

2. Per post: U kunt een brief met daarin uw

reactie sturen naar:

Directie Materieel, Vastgoed, Leefomgeving

en Duurzaamheid

Ministerie van Defensie

o.v.v. Nationaal Programma Ruimte

voor Defensie

Postbus 20701, 2500 ES Den Haag
Na het indienen van een zienswijze ontvangt
u hiervan een ontvangstbevestiging. Wij gaan
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en
gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor
u ze heeft aangeleverd. Ook bewaren wij uw
gegevens niet langer dan nodig.

Wie kan reageren?

Iedereen kan op de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau reageren door het indienen van
een zienswijze binnen de genoemde periode.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau

wordt ook voorgelegd aan de relevante
bestuursorganen in Nederland en in de ons
omliggende landen en aan enkele wettelijke
adviseurs. Daarnaast wordt de Commissie voor
de milieueffectrapportage om advies gevraagd
over de reikwijdte en detailniveau van het op
te stellen milieueffectrapport (plan-m.e.r.).

Wat is de verdere procedure?

Na sluiting van de termijn worden alle
binnengekomen reacties zorgvuldig gelezen

en verwerkt in een nota van antwoord. De
minister van Defensie betrekt de reacties en het
advies van de Commissie voor de milieueffect-
rapportage bij het opstellen van het plan-
m.e.r. en de nationale beleidsvisie Nationaal
Programma Ruimte voor Defensie.

De integraal afgewogen ruimtevraag van
Defensie zal ook landen in de Nota Ruimte van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Wilt u hulp van het

informatiepunt digitale overheid?

Contact met de overheid gaat steeds vaker
digitaal. Veel mensen vinden dit lastig. Kuntu
wel wat hulp gebruiken of kent u iemand die
hulp nodig heeft? Kom langs in de bibliotheek,
bij het Informatiepunt Digitale Overheid.

De Informatiepunten Digitale Overheid

zijn er voor mensen die moeite hebben met
digitale dienstverlening en vragen hebben
over het zaken doen met de overheid. De
Informatiepunten zijn ondergebrachtin de
bibliotheken. U kunt hier zonder afspraak
binnenlopen voor ondersteuning bij vragen
over websites van de overheid, bijvoorbeeld
voor het digitaal raadplegen van documenten
behorend bij dit project of het digitaal
indienen van een zienswijze.

Wilt u meer weten?
Meer informatie vindt u op

www.defensie.nl/ruimtevoordefensie.
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Een ‘echte’ kersthoom in huis hoorde erbij

De ‘Ken je dit nog’-foto van vier weken geleden leidde tot de nodige
kerstboomverhalen. De foto was kennelijk symbolisch voor alle kerst-
bomenverkoop, want we ontvingen de meest uiteenlopende verhalen,
maar niet over de locatie. Lees maar.

Wim van der Rest: “Ik kan me geen Kerstmis
herinneren dat we thuis geen boom hadden.
Vroeger thuis al en nu ook nog steeds. Vroeger
haalde je ‘m inderdaad vaak op een plein bij een
winkelcentrum zoals op deze foto. Tegenwoordig
rijden we naar het tuincentrum in de buurt. Op
zo’n plein was het qua kwaliteit altijd afwach-
ten. Soms had je er eentje die weken bleef staan
zonder uit te vallen. Maar je kon het ook slechter
treffen. En dan lag je huis al voor de kerst vol
met dennennaalden. Daar trapte je af en toe in
mei of juni nog in, ondanks dat je flink aan het
stofzuigen was geweest. Maar toch zou ik het
niet willen missen, die geur van groen in je huis,
die lichtjes en balletjes. Maar na Oudjaarsavond
gaat hij bij ons meteen weg. Meestal komen hier
tegenwoordig kinderen aan de deur die de boom
komen ‘reserveren’ om ‘m voor een paar centjes
weg te brengen naar de gemeente. Die versnip-
pert ‘m dan. Milieuvriendelijke oplossing.
Prima!”

Gerda van der Meer-Boot: “Voor mijn moe-

der was Kerstmis het feest van het jaar. Een
kerstboom kopen een ritueel. Prijzen werden ver-
geleken op de Vierambachtstraat, het Mathernes-
serplein. Hij moest niet te breed zijn, niet te dun
maar ook niet te vol, geen “woudreus”, nee er
mocht niets aan mankeren. Als de keus eindelijk
gemaakt was, werd hij naar huis gesjouwd en
niemand had een mooiere boom dan wij. Zij
heeft het weleens gepresteerd om op het Noord-
plein een boom te kopen en hem te nemen in de
tram. Wij woonden in de Rauwenhoffstraat in
Rotterdam-west. De avond voor Kerstmis werd

hij versierd met ballen en kaarsjes. De kaarsjes
mochten alleen in de avond van eerste en tweede
Kerstdag branden met een emmer water er naast.
Na Nieuwjaarsdag werden de ballen zorgvuldig
opgeborgen en dan ging de boom drichoog het
raam uit. Toen ze eenmaal in 1993 in een bejaar-
denhuis woonde, hebben wij een kunstboompje
gekocht en opgetuigd. Met iets van haar oude
trots zei ze: “De zusters vinden het in mijn ka-
mer altijd het gezelligste met m’n boom”. Lang
heeft ze er niet van genoten. Alsof het zo moest
zijn, is zij op eerste Kerstdag 1993 overleden.
Dit jaar precies 30 jaar geleden.”

Anja Mastenbroek: “De foto van de kerst-
boomverkoop deed mij denken aan een oude
aflevering van ‘Toen was geluk heel gewoon’ die
ik een tijdje terug nog eens op You Tube heb be-
keken. Simon en Jaap Kooijman denken hun slag
te hebben geslagen door een partij kerstbomen
op te kopen en die met winst te verkopen. Na-
tuurlijk gaat dat mis. Alle collega’s die er eentje
kopen komen later op Eerste Kerstdag verhaal
halen voor hun volledig uitgevallen bomen.
Geinige aflevering, die eindigt met z’n allen aan
een kerstdiner.”

Jos Terhorst: “Een kerstboom in huis halen, wie
deed het vroeger niet. Tegenwoordig doen veel
minder mensen dat, omdat er kunstbomen zijn
gekomen die vaak net zo mooi zijn als een echte.
Ze kosten je maar één keer geld en de naalden
vallen niet uit. Sommige mensen gruwen ervan,
maar ik zal het geheim maar verklappen: wij
hebben er thuis ook eentje. Hij staat het hele jaar
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in de garage. Nee, niet opgetuigd en al, want
mijn vrouw wil ‘m elke jaar weer een beetje an-
ders optuigen. Vroeger thuis hadden we in de be-
gin jaren nog een boom met brandende kaarsjes,
weet ik nog. Met een grote emmer water ernaast
voor als het misging. Maar dat is, voor zover ik
me kan herinneren nooit gebeurd.”

René Gevers: “Als het over kerstbomen gaat,
komt bij ons thuis altijd weer dat ene verhaal ter
sprake. Over de kleine René die mocht meehel-
pen om de boom op te tuigen. Hij, ik dus, mocht
aan het eind de prachtige piek, die nog van oma
was geweest, op de boom zetten. Vader tilde
hem op en.. hij liet prompt het zilveren object vit
z'n knuistjes vallen. In duizend stukjes... Huilen
natuurlijk. Zelf mama pikte een traantje weg. De
volgende dag ging ik met haar naar Ter Meulen.
Kochten we een nieuwe piek. Net zo mooi, maar
toch werd ik elke Kerst nog even er aan herin-
nerd dat ik die piek van oma had gebroken. Tk
moet er ook nu, nu mijn ouders er niet meer zijn,
nog aan denken als de boom wordt opgetuigd...”

Jaap Ringeling: “Wij hadden thuis ook altijd een
kerstboom. Maar op een zeker moment wilde
mijn vader er alleen nog eentje met een kluit.
Hij wilde de boom dan daarna in de tuin planten.
Jarenlang kocht hij er steeds weer eentje met
een kluit. Tk moest altijd mee om te sjouwen.
Maar eigenlijk heeft maar één boom ooit de tuin
gehaald en een paar jaar gestaan. De anderen

-

waren al morsdood voor Oud en Nieuw was aan-
gebroken. Kluit of geen kluit, water genoeg of
Juist niet, verwarming aan of uit: bomen redden
het bij ons nooit langer dan anderhalve week.
Dan regende het naalden. Zelfs de ballen vielen
dan van de takken. Zelf heb ik geen kerstboom
meer in huis gehaald nadat ik uit huis ging. Wel
versieren we ons hele huis met lampjes en kerst-
snuisterijen. Bomen horen buiten in de natuur,
vinden wij. Niet in huis.”

Jolanda de Bruin: “Toen ik tien jaar was hadden
we thuis een jaar met drie kerstbomen in huis.
Bizar toeval. Mijn ouders hadden los van elkaar
allebei op dezelfde dag een boom gekocht.
Vader wilde moeder verrassen. En moeder had
gedacht nu eens meteen een boom te kopen toen
de verkoper op het plein verscheen om volop
keus te hebben... En die derde boom? Of de
duvel er mee speelde won ik die op school. Daar
werd altijd vlak voor de kerstvakantie de kerst-
boom uit de klas verloot onder alle leerlingen.
Ik was de gelukkige en kwam met m’n boom
thuis toen de andere twee al waren opgetuigd.
“Die kan er niet meer bij”, zijn mijn moeder
resoluut. We hebben ‘m toen in ons tuintje gezet
en opgetuigd. Toen we een dag later opstonden
en naar buiten keken was-ie gepikt! Met ballen
en al. “Opgeruimd staat netjes”, zei mijn vader.
Dat heb ik hem nooit vergeven, want het was

Ken je dit nog? Het schip op deze foto lag vijftig jaar in Rotterdam. Weet u waar en ook waar het voor
diende? Heeft u er zelf mee te maken gehad? Wat weet u er nog meer over? Wij zijn weer heel be-
nieuwd wat hier weer uitkomt! Stuur ons uw anekdotes, verhalen en herinneringen, zodat we ze kunnen : .
delen met onze lezers. Dat kan door ze te sturen naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie = - " 5 £ =

SENS o
Kerstboomverkoop in 1963 aan de Boezem.

De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel. Op onze website
www.deoudrotterdammer.nl is de foto beter (groter) te bekijken.
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BLONK

VERHUIZINGEN

BLONK

VERNUIZINGEN _

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN

® Duidelijke offerte

® Gratis verhuisdozen

® Geheel verzekerd

® In- en uitpakservice

® Demontage/montage

® Kiussenservice

® Verhuisliften verhuur

® Verhuizingen binnen de gehele EU

® Senioren- -verhuizingen met
Zorg en aandacht 100/0

ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

| bij 0.a. verhuizing, overlijden
"""" | -' \ of kleiner gaan wonen.
Wij verzorgen voor u:

® Bezemschoon-oplevering
van de woning

® Woning en/of het
bedrijfspand wordt in
de staat van oplevering
gebracht naar de eisen
van de woningstichting
familie / makelaar

@ \Wij verwijderen de gehele
restboedel zoals

laminaat/vloerbedekking etc.

Een goed en

&%

gezond 2024~

\ "

Westvlietweg 99, 2495 AD Den Haag, Tel: 070 398 9778

it D i, .

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

Met onze kennis adviseren wij u
Met ons hart begeleiden wij u
Met onze schouders ondersteunen wij u
Met ons gevoel zijn wij er voor u
Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,

ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

an 4

L1 AU

Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?

010 4651120/ 06 51606587
info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

BRUNCH- EN DINNER CRUISES J| NIEUWE VAARAGENDA 2024

BRUNCH CRUISE

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, live
muziek & entertainment.

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00

Jan 28 Feb 25 Vanof :
Mrt 17, 31* Apr7,14 €49 ) & Houd onze wel |
Mei 12%, 19% Jun 16%, 30 = REDERIJFORTUNA.NL

OF BEL NAAR 0181 - 626 126

BINGOCRUISE 411:00]
1530)

MOONLIGHT DINNER CRUISE

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert,
live muziek & entertainment.

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15

Jan27 Feb 14%, 24 vonof NI/ [,
Mrt 16, 30 Apr13 € 51'50
Mei 11, 25 Jun 1%, 15, 29 \

* Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaartijden

* REDERU) FORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

PR NIRRT W 70 IR N o R D A

Ook in de decembermaand
staan wij 24/7
voor je klaar!

Heb je een vraag?

Wil je je verhaal kwijt? & °
Bel ons! 0800 - 777 33 33\
Of chat via mantelfoon.nl

r}rclntelfopn

Herdacht worden
zoals u bent

“Kies voor de uitvaart die bij u past.
CVU is er voor iedereen in de regio.”

QT

SINDS 1933

Bergweg 287
Rotterdam

0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

2 >
*ygawe®

CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.
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Akt
informeren over de (financiéle, fiscale en juridi-

de afwikkeling van nalatenschappen.

Op deze servicepagina zullen we u elke twee weken

sche) vragen die opkomen bij het ouder worden en
vooral over zaken die spelen rondom erfenissen en

Uit de praktijk

Met dit nummer van De Oud-Rotter-
dammer sluiten we het zesde jaar af
waarin wij u informeren over ons werk
en uw vele vragen beantwoorden die
we per telefoon, e-mail of op onze
erfcoach-spreekuren ontvingen. We
schrijven onze teksten altijd met veel
plezier en beantwoorden graag uw
vragen. Vragen die soms een enorme
geschiedenis hebben en waarvan het

antwoord hopelijk de verwachte helder-
heid zal scheppen. Vragen die een eerste

stap zijn naar een (nieuw) testament
en vragen die een langslepend conflict
moeten beéindigen. Niet altijd hebben

wij direct de antwoorden die nodig zijn

of gewenst, maar we kunnen vragen-
stellers wel altijd op weg helpen naar
een antwoord. Daarnaast hebben we in
onze praktijk weer de nodige afwikke-

lingen van nalatenschappen afgerond en

legitieme porties vastgesteld, erfgena-
men achter hun broek aan gezeten om
in actie te komen en boedels verdeeld.
We bemiddelden in familieruzies en

verzorgden met erfgenamen de aangifte

inkomsten- en erfbelasting. We kregen

ook de nodige bijscholingen, onderhiel-

den contacten met mede-RegisterExe-
cuteurs en raadpleegden veelvuldig de
wetboeken. We worden steeds vaker
gevraagd door notarissen, advocaten
en particulieren om nalatenschappen
af te wikkelen. En we staan in steeds
meer testamenten als executeur of als
gevolmachtigde in levenstestamenten.
Kortom, we hebben ons dit jaar niet
verveeld. Wij wensen u een gezellige
jaarwisseling en hopen u volgend jaar
op pagina 7 weer te begroeten.
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Voor meer informatie:

A!{ te

Yy

Mr. Nicole C. Goud

en Nico van Scheijndel
Tel: 010 3130823 of
e-mail: info@akto.nu
www.akto.nu

Testament

Mijn man en ik hebben jaren
geleden ieder een testa-
ment gemaakt. Mijn man is
inmiddels overleden. In zijn
testament stond dat bij zijn
overlijden alles naar mij toe
zou gaan. Dit is inmiddels
ook zo gebeurd. Na mij heeft
hij ook zijn familie benoemd.
Nu heb ik de volgende vraag:
Wat gebeurt er nu als ik kom
te overlijden? Geldt dan mijn
testament of gaat er toch nog
iets naar zijn familie toe? Ver-
valt zijn testament bij mijn
overlijden?

U schrijft dat na u ook zijn fami-

lie is benoemd. Zonder dat wij het
testament van uw man hebben kunnen
bekijken, kunnen wij deze vraag
eigenlijk niet goed beantwoorden. Het
antwoord hangt namelijk af van de
formulering in dit testament.

= A

Als er in het testament van uw man
stond dat zijn familie zou erven als
hij gelijktijdig of na u zou komen

te overlijden dan bent en blijft u
vanwege zijn eerdere overlijden de
enig erfgenaam. Na uw overlijden,
erven dan vervolgens de erfgenamen
die 0 in uw testament heeft opgeno-
men. Vermoedelijk was dit eerst uw
man. Als u een gelijke bepaling in uw
testament heeft staan, zullen — nu uw
man is overleden — de door u aange-
wezen opvolgende erfgenamen van u
erven. Zij erven dan uw vermogen op
moment van overlijden, dus inclusief
hetgeen u van uw man heeft geérfd.

benoemd

De familie van uw man verkrijgt in
dat geval niets, want het testament
van uw man doet er niet meer toe.

Het kan echter ook zo zijn dat uw man

in zijn testament alles aan u nalaat

en dat hij tevens heeft bepaald dat na
uw overlijden zijn familie erft. In dat
geval zou er mogelijk sprake zijn van
een zogenoemde tweetrapsmaking. U
erft dan in eerste instantie alles, maar
wel als bezwaarde. De door uw man
genoemde familieleden zijn dan de
verwachters en zij erven in dat geval
na uw overlijden alsnog zijn nalaten-

schap; of beter gezegd dat wat resteert

Mweede overlijden: familie né:-
langstlevende

van zijn nalatenschap. Het testament
van uw man werkt dan dus ook na uw
overlijden waardoor na uw overlijden
de testamenten van uw man én van u
afgewikkeld moeten worden.

Bij de tweetrap zal uw man opgeno-
men hebben wat uw rechten zijn met
betrekking tot het geérfde bezwaarde
vermogen. Meestal mag een partner
in dat geval interen, vervreemden en
vaak ook schenken. Als u van deze
rechten gebruikmaakt, kan het zo zijn
dat de nalatenschap van uw man op
moment van uw overlijden meer of
minder is afgenomen.

Uw eigen erfgenamen/familieleden
erven overigens nog steeds uw eigen
vermogen/nalatenschap. Om te weten
wie wat later van u erft of alsnog van
uw man, moet u in ieder geval een
administratie bijhouden, waarin uw
eigen vermogen en het bezwaarde
vermogen zichtbaar zijn.

Ik adviseer u om een deskundige naar
het testament van uw man te laten
kijken. Alleen dan weet u hoe dit later
zal uitpakken en of u wel of niet een
administratie moet bijhouden.
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Vraag & Antwoord

Afzien van het testament

[s een testament door de notaris
opgesteld en gepasseerd dan is het
een rechtsgeldig document waar u —
zonder tussenkomst van een notaris
— niet zomaar van af kunt. Ook al
dateert het testament nog uit de jaren
70, het is en blijft een rechtsgeldig
document. Wat in het testament staat,
moet vitgevoerd. U kunt als toekom-
stig erflater een nieuw testament laten
opstellen waarin wordt opgenomen
wat wél de bedoeling is of het testa-
ment (per testament) laten doorhalen
zodat de wet weer van toepassing is.
Twijfelt u of er ooit een testament
door u is opgesteld, dan kunt u een
notaris vragen dit te onderzoeken.

Een andere rente

[s in het testament geen rente ver-
schuldigd over de (niet-opeisbare)
vorderingen van de erfgenamen/kin-
deren en komen de erfgenamen een
hogere rentevergoeding overeen dan
moet deze rente notarieel vastgelegd
worden. De reden daarvan is dat de
renteovereenkomst pas effect heeft op
het moment van uitkeren en dat is pas
nadat de langstlevende ouder overle-
den is. Deze zogenoemde ‘schenking
ter zake des doods’ moet daarom

(uiterlijk voor het overlijden van de
langstlevende) in een notari€le akte
plaatsvinden. Wel moeten hier uiter-
lijk bij het indienen van de aangifte
erfbelasting (normaal gesproken acht
maanden na het overlijden) afspraken
over zijn gemaakt en moet dit dien-
overeenkomstig verwerkt zijn in deze
aangifte. Overigens bestaat hierover
in de literatuur enige discussie.

Nalaten per codicil

Per codicil kunt u zaken uit uw bezit
vermaken aan bepaalde personen

of instellingen (goede doelen). Het
betreft dan meestal sieraden en zaken
uit uw inboedel. Het codicil is een
handgeschreven, ondertekend en ge-
dateerd stuk waarin u nauwkeurig be-
schrijft wat u aan wie nalaat. Zorg dat
er geen verwarring over de zaak of
de persoon kan bestaan. Wat in ieder
geval niet per codicil vermaakt kan
worden, is geld of bankrekeningen.

Dat kan alleen per testament. De wet
stelt geen maximum aan de waarde
die u per codicil vermaakt, maar wij
raden u aan om kostbare zaken per
testament te vermaken, zodat er nim-
mer onenigheid over kan ontstaan.
Niet in de laatste plaats omdat alleen
het originele codicil rechtsgeldig

is en kwaadwillenden het origineel
zomaar kunnen laten verdwijnen; bij
testamenten lukt dat niet.

Aangifte schenkbelasting
Heeft u in 2023 een schenking
ontvangen die groter is dan de vrij-
stelling, dan moet u uiterlijk voor 1
maart 2024 aangifte schenkbelasting
hebben gedaan. Het is de ontvan-
ger die aangifte schenkbelasting
doet. Ontvangt u de schenking vrij
van recht (de schenker betaalt de
schenkbelasting) vul dit dan in op
het formulier met het adres van de
schenker.

Vrij schenken en nalaten
De jaarlijkse vrijstellingen schenk-
en erfbelasting nemen volgend jaar
flink toe. De algemene jaarlijkse
vrijstelling schenkbelasting is
volgend jaar voor kinderen €6.633
per persoon (nu €6.035). Voor

alle anderen is de vrijstelling
€2.658 (nu €2.418). De vrijstel-
ling erfbelasting is in 2024 voor
partners €795.156 (nu €723.526),
voor (klein)kinderen €25.187 (nu
€22.918) en voor alle anderen
€2.658 (nu €2.418). De tarieven
schenk- en erfbelasting blijven ge-
lijk, alleen de bovengrens van het
laagste tarief stijgt naar € 152.368
(nu 138.526).

Decemberzegels blijven
geldig Heeft u decemberzegels
over dan kunt u die ook na 6
januari gebruiken; wel moet u voor
€0,13 postzegels bijplakken om het
juiste tarief van €0,96 te bereiken.

Akt
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Dansen bij de Dutch Swing College Band op SS Rotterdam

De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan! Zondagmiddag 7 januari “
om 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde Dutch

Swing College Band. Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank Sinatra
en Count Basie hebben op het voormalige cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band zet deze traditie

voort. Toegangskaarten zijn te bestellen via www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. De
vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!

Taxatie van oude boeken in Capelle a/d IJssel, Rotterdam IJsselmonde, Rot-
terdam Ommoord en Ridderkerk

Op dinsdag 9 januari in de biblio-
theek van Rotterdam Ommaoord,
Briandplaats 21 van 13.00 tot
Laurens Vocaal en Laurenskerk luiden nieuwe jaar in 15.30 uur. Woensdag 10 januari

in restaurant In den Boekenkast

in Capelle a/d 1Jssel, Stadsplein 3
van 14.00 tot 16.30 uur. Vrijdag 12
januari in Bibliotheek van Rotterdam
[Jsselmonde, Herenwaard 15 van
13.00 tot 15.30 uur. En zaterdag 13
januari in het Van der Valk Hotel in
Ridderkerk, Krommeweg 1 van 9.30
tot 12.00 uur. Taxateur Arie Molen-
dijk taxeert daar uw oude boeken
zoals oude (staten)bijbels, atlassen,

Met een prachtig Nieuwjaarsconcert lui-

den Laurens Vocaal en de Laurenskerk op
zondagmiddag 14 januari het nieuwe jaar in.
Samen met tien koperblazers van Pelgrim
Brass XXL en organist Hayo Boerema voert de
Laurenscantorij de Mis voor koor, orgel en ko-
perblazers van de Belgische componist Joseph
Jongen uit. Dit wonderkind, geboren in de
tweede helft van de negentiende eeuw, ging als
zevenjarige al naar het conservatorium in Luik.
Hij won de Prix de Rome en werd directeur van geillustreerde werken en reisboe-
het conservatorium van Brussel. Dirigent van \ : = ken, handschriften, oude brieven,
het concert is Wiecher Mademaker. Na afloop foto’s, ansichtkaarten en prenten.
van het concert proosten we samen op een nieuw jaar vol prachtige muziek. Dit concert is een samenwerking tus- Zie 0ok elders op deze pagina’s.
sen: Laurens Vocaal, de Stichting Laurenskerk en de Vereniging Vrienden van de Grote of Sint Laurenskerk.
Laurens Vocaal is de nieuwe, overkoepelende familienaam van de drie koren die de organisatie rijk is: de Lau-
renscantorij, het Laurens Collegium en het Laurens Symfonisch. Het is de missie van Laurens Vocaal om publiek
te laten ervaren hoe goede koormuziek een mens kan raken.

www.laurensvocaal.nl (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Arie Molendijk taxeert weer oude boeken in de regio

In januari is Arie Molendijk weer op diverse
plaatsen actief om oude boeken te taxeren. De
precieze plaatsen, data en tijdstippen vindt u elders
op deze pagina’s. De in den lande bekende taxateur
werkt al jaren samen met de Vrije Universiteit,

de Koninklijke Bibliotheek en andere bibliotheken
en overheidsinstellingen. Regelmatig wordt hij
gevraagd bibliotheken te taxeren voorafgaand aan
een veiling. Onlangs heeft hij zijn 3000e taxatiedag
gevierd in de Centrale Bibliotheek hier in Rot-
terdam.

Molendijk: “De taxaties die ik verricht, zijn zo
mogelijk gebaseerd op recente opbrengsten van
vergelijkbaar materiaal op veilingen. De taxaties vinden alleen plaats op mijn taxatledagen dus niet via foto’s,
telefoon of per e-mail.” De kosten voor een taxatie zijn vijf euro voor één tot ongeveer tien boeken of seriewerken.
De taxatiekosten van grotere collecties/bibliotheken, die meer tijd in beslag nemen, variéren van 25 tot vijftig euro.
“U krijgt altijd alle aandacht en uitleg. Een taxatierapport is zo nodig ook mogelijk, maar alleen voor waardevolle
boeken met een waarde vanaf tweehonderd euro en tegen een van tevoren afgesproken tarief.”

Voor meer Informatie: www.molendijkboeken.nl

Rotterdams Philharmonisch speelt voor Oekraine
Al bijna twee jaar woedt er oorlog in Oekraine. Talloze burgers ontviuchtten hun land met achterlating van al hun

bezit. Meer dan honderdduizend vonden er onderdak in Nederland; velen van hen gewoon bij mensen thuis. Het Rij mee met de Wintertour

Rotterdams Philharmonisch Orkest wil ook iets voor hen doen. Musici zijn niet bij machte om oorlogen te beéin- Tussen 19 december en 6 januari kun je op de Kootsekade in Hillegersberg instappen in de Winter-
digen, maar muziek kan wel de hoop op betere tijden en het geloof in medemenselijkheid levend houden. Daarom, tour van het Rotterdams Openbaar Vervoer Museum. Op 11 avonden is er een twee uren durend
als een gebaar van solidariteit, heeft het orkest dertien gevluchte Oekraiense musici uitgenodigd om samen met programma met: een bezoek aan de museumremise, waar je tientallen historische trams, bussen
hen een concert te geven. Zaterdag 13 januari zullen zij de lessenaar delen met die van de orkestleden van het en metro’s kunt bekijken. Warme Chocomel of Glilhwein in een speciale beker die je als souvenir
Rotterdams Philharmonisch. Het jonge Oekraiense supertalent Olha Dondyk treedt aan als dirigent, de Oekraiense mee naar huis mag nemen en een rondrit van ruim een uur door feestelijk verlichte straten in een
pianisten Antonii Baryshevskyi en Anna Fedorova soleren in werken van Silvestrov en Chopin. De opbrengsten van museumtram (bouwjaar 1931). Keuze uit twee aanvangstijden per avond: 17.30 en 19.30. Einde
ticketverkoop en donaties gaan naar War Child. Meer informatie over het concert en reserveren van kaarten leest u om 19.30 resp. 21.30 Voor beide aanvangstijden zijn 56 tickets (zitplaatsen) beschikbaar. Tickets a
elders op deze pagina’s. € 15,- alleen vooraf te koop via www.rovm.nl Geen kaartverkoop in de remise of in de tram.

Nog twee zondagochtendconcerten

Na de concerten van najaar 2023 staan in het voorjaar van 2024 nog twee zondagochtendconcerten gepland. Dat
is allereerst op zondag 3 maart Tour de Toon, een ode aan Toon Hermans door zanger Philip Paar en zijn orkest.

Op zondag 10 maart staat dan het meezingconcert Van Smartlap tot Opera op het programma met Waldin Roes,

Het Groot Niet Te Vermijden en Bert Nicodem.

CBR RIJBEWIJSKEURINGEN Ad\lertere n in

Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in

Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring | E | At B d .‘!

digitaal voor u indienen. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u! ‘ L Iem | I“' .' 0 er ammel.
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE) 1 A e ~ Sinds 2005 ~

Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen) il

Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, d e h e S S e B e I Ti m 0 -
. n

Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats.

Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr OPTIEK & O0OGZORG T I 01 80 820244
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za) e . -
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ald uw evenement in deze ladder!
Bel: 0180-820244

Zondag 7 januari 2024

v . y ¢ |
De mooiste busreizen

«
L 2 Gewoon perfect geregeld 4
e
i e | e m 2 D: .
TR André Rieu in Praag sanatpp.
6—daagse busreis reiscode: efpra04 € 699
Westendorf in Tirol vanaf p.p.
10-daagse busreis reiscode: ebwes04 € 959
Dutch Swing College Band aan hoord SS Rotterdam .
De Dutch Swing College Band treedt zondag 7 januari weer op aan boord van SS Rotterdam in de Lago Maggiore vanaf p.p.
Queens Lounge. Aanvang: 16.00 uur. info/verkoop: Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900- 1 O—daagse busreis P g Y €979
9203. 2
Zaterdag 13 januari 2024 Normandische invasiestranden en Bretagne ...
i ] 10-daagse busrondreis reiscode: eefr303 € 1099
Concert voor Oekraine, opbrengst naar War Child
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt op zaterdag 13 januari in de Doelen in Rotterdam Kroatische B|0emen riviéra vanaf pup
een concert voor Oekraine. Er zijn dertien gevluchte Oekraiense musici uitgenodigd om samen ] .
met het orkest een concert te geven. De opbrengsten en donaties van dit concert komen in zijn 12-daagse busreis reiscode: ebopa02 € 1199
geheel ten goede aan War Child. Een ticket voor het concert kan al vanaf €25,- worden besteld. o
Tevens kan er per ticket tot €50,- extra worden gedoneerd. Tickets reserveren kan via https://www. The SplI rit of Scotland vanaf p.p.
rotterdamsphilharmonisch.nl/agenda/concert-voor-oekraine 1 O—daagse busrondreis reiscode: eegh324 €1393

Zondag 14 januari 2024

www.dejongintra.nl/busreizen

Nieuwjaarsconcert in de Laurens- i

kerk ELJER 3 Bel 0180 - 457 803 @@ de Jong Intra
Kom samen met ons genieten van muziek en i T of ga naar uw ANVR-Reisbureau kanti

proosten op het nieuwe jaar! Op zondag 14 APENENEN R vakanties

Reissom o.b.v. 2 personen
Inclusief reserveringskosten, Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage

januari 2024 om 15.00 uur luiden Laurens

Vocaal en de Laurenskerk Rotterdam het :

nieuwe jaar in met een groots concert. Kaar- A
|

ST

R e
J | S —
’ - 5

ten zijn slechts € 9,50. Meer informatie en
kaartverkoop via www.laurenskerkrotterdam.
nl (Zie ook elders op deze pagina’s.)

e

DEN HAAN WONINGONTRUIMING

v/ Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming

| e

VAl Bczemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie
v/ Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

WAl \/ervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning

v/ Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte Uniek in
de regjo,

Geen voorrijkosten - C .
v P Combinagi

. : el‘huiz
v/ Inboedelcompensatie ‘ de Woning & ohtrui,sz,,

Ontruimere

Zondag 3 maart 2024

jTo;r c[l)e Tloon’= ode aan Toon Hermans 06 - 51 33 89 98 / www.dewoningontruimer.nl
in De Doelen
Een vrolijke tour de chant met de liedjes van Toon

Hermans door zanger Philip Paar en zijn orkest.

Aanvang 11.00 uur. Voor meer informatie en reser- D E ‘ IVI B E R K A D O
veringen: kijk op www.zondagochtendconcerten.nl

[ ] [ ] [ ] [ ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ) [ ] [ ] [ ] [ I ) | KALENDERS 2024

LINDBERG Eyewear bij De Hesse Optiek

Het gerenommeerde Lindberg houdt graag alles dichtbij! Van de eerste
ontwerpschetsen tot de uiteindelijke productie. Het gehele proces vindt
plaats in Denemarken. Zo blijft de allerhoogste kwaliteit gewaarborgd. De
collecties van Lindberg zijn dan ook al vele jaren zeer succesvol. Lindberg
staat voor comfort, functie en design. Ook in onze collectie vindt u kleurrijke
en tijdloze merken zoals Etnia Barcelona, Cazal, Jaguar, Lafont, Mykita,
Silhouette, THEO en TitanFlex.

Wilt u een vrijblijvend stijladvies inclusief gratis oogmeting? Kom langs of
bel voor een afspraak (di t/m za): 010 236 1939.
de hesse
‘ &

ROT
StHEUIIliEAll!EDNgE,:

amy 2021

IARIEVEN EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN

P. Buckplaats 31 ® Rotterdam ® www.dehesse.nl

BESTEL DE KALENDERS VIA HET WINKELTJE
OF OP WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL
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Een gedenkwaardig
kerstfeest

Aan het pakje te voelen kreeg
ik op Sinterklaasavond van
1962 mijn lang verwachte
boek. Kruimeltje van Chris van
Abkoude. Om reden die mij
nooit duidelijk zijn geworden,
was het op mijn School met
den Bijbel aan de Catharina
Beersmansstraat verboden
om boeken van hem te lezen.
Het lezen van de avonturen
van Pietje Bell, de zoon van de
vrolijke schoenmaker uit Rot-
terdam van dezelfde schrijver,
moest stiekem.

Kruimeltje las ik in een adem uit. Tk
was zeer begaan met het lot van die
straatjongen en zijn onafscheidelijke
hond Moor. Vond het vreselijk dat zijn
verzorgster kwam te overlijden waar-
door Kruimeltje alleen op de wereld
kwam te staan. Ze werden beiden lief-
derijk opgevangen door baas Wilkes die
later op zoek ging naar zijn vader in het
Wilde Westen. Het boek loopt goed af
met als resultaat dat ik ook een hond zo-
als Moor wilde. Die kreeg ik maar niet
voor erg lang. Op die ijskoude eerste
kerstdag van dat jaar kwamen we terug
van visite bij mijn grootouders. In onze
kleine drickamerwoning aan de Water-
geusstraat zouden wij ons kerstdiner
gebruiken en dat bestond in die dagen
nog gewoon uit bout met appelmoes.
Op de waranda van die woning hield
mijn vader konijnen voor de slacht.

Ik was een enorme dierenliefhebber
maar vreemd genoeg had ik niets met
die konijnen, keek nieuwsgierig toe als
mijn vader er eentje een kopje kleiner
maakte. Die kop, gaar geworden in een
apart pannetje soep, mocht ik op enig
moment smakelijk afkluiven.
Onderweg naar huis zagen we een zwart
hondje lopen. Eentje van het vuilnisbak-
kenras zoals men zwerfhonden in die
tijd wel noemde. Het magere scharmin-
kel bibberde van de kou, liep met ons
mee en keek mij met smekende ogen
aan. Ik bleef net zo lang zeuren tot mijn
ouders het hondje, dat ik in gedachte al
Moor had genoemd, meenamen. Binnen
kreeg Moor de resten van de aardappels
met her en der een lik appelmoes, een
soeplepel groentesoep met konijn en
als toetje de twee door ons afgekloven
achterpoten van het konijn. Daarna
vleide hij zich voor de snorrende
kolenkachel en viel in slaap. Tk was de
koning te rijk.

De volgende ochtend moest ik mijn
hondje uvitlaten, We hadden echter geen
riem, ik opende de voordeur, Moor
rende de straat op, keek niet op of om
en verdween voorgoed uit mijn leven.
Ik rende hem na maar keerde huilend
zonder Moor huiswaarts. Sindsdien heb
ik nooit meer aan de kop van een konijn
zitten kluiven.

Een fijn kerstfeest!

Huib Schouten
huibschouten@hotmail.com

Het Paard in de Wieg in Rotterdam

De uitdrukking ‘paard in de
wieg, kind in de wei’ werd
vroeger gebruikt als toppunt
van overdrijving. Zoiets als
‘kind in de kolenbak, kachel
in bed’. Dat het ook de naam
van een ‘huis van ontucht’
was, is tegenwoordig minder
bekend. Tot meer dan een
eeuw geleden was het een
begrip in Rotterdam.

In november 2014 stond bij de oproep-
jes een tekst van een ‘scabreus liedje’,
de herinnering daaraan was opge-
komen na het lezen van mijn artikel
een maand eerder over nachtcafé

‘De Nichtlamp’. Een deel van het
liedje luidde “Ik ben in de Zandstraat
geboren, Driehoog bij het Paard in de
wieg, En achter die rooie gordijnen,
Verdomme wat was ze toch lief. Nee
nooit een traan Zal ik voor je laten
gaan, Nee nooit een traan Zal ik voor
je laten gaan, Ik gaf haar de ring van
m’n vinger, Ik gaf haar m’n portemon-
nee, Ik gaf haar m’n horloge en ket-
ting, Verdomme wat was ze gemeen.”
Ook in het dit najaar te verschijnen
boek over de ondergang van het s.s.
Beursplein in 1941 komt het Paard

in de Wieg ter sprake. Het was de als
eerste indruk onwaarschijnlijke naam
van een café (net als de “Nichtlamp”)
in de Zandstraatbuurt, de ‘pittige’ wijk
die meer dan een eeuw geleden moest
plaatsmaken voor de bouw van het
stadhuis. Dan weet de lezer meteen
waar hij het moet zoeken, al herinnert
de naam van een zijstraat tussen de
Meent en de Beurstraverse/Hoogstraat
ook nog aan dit verleden: Het Rode-
zand. En warempel, de kroeg stond
destijds zelfs aan het Rodezand.

In Rotterdam waren er in de eerste
helft van de zeventiende ecuw twee
gelegenheden met de naam ‘Het paard
in de wieg’: aan de Leuvehaven en aan
de Keizersgracht. De laatstgenoemde
was beslist een kroeg, van de ander

is dat onzeker (in 1626 verkocht de
havenmeester Cornelis Maertensz. een
huis aan Wilem Jacobsz., de waard
van het ‘Paert in de Wiech’, een huis
aan de zuid-zijde van het Hang, het
eerste huis aan den oostkant van het
hoekhuis Keizerstraat).

In 1763 was er nog een derde Rot-

L oW

terdamse kroeg die zo heette, aan het
Roodezand. Misschien is de naam
later overgegaan op een kroeg aan de
overkant van dezelfde straat, want in
het pand, waaruit een bewaard snij-
werk afkomstig is, was voor 1839 nog
geen danskroeg gevestigd.

Anoniem bevallen

Amsterdam kende eveneens een
‘Paard in de wieg’ op het Rusland.
Ook in Antwerpen, in Londen, in
Dordrecht en Middelburg zijn of wa-
ren gelegenheden met die naam. Het
waren meestal bordelen. Bij sommige
kon je ook terecht als je ongehuwd
zwanger was. Dan kon je daar beval-
len. Het verschil zat in het uithang-
bord. Was het hoofdeinde van de wieg
naar de gevel gekeerd, dan was het een
huis van ontucht, was het voeteneinde
naar de gevel gekeerd, dan was het
een plek waar een bedrogen meisje
anoniem kon bevallen.

Tussen 1780 en 1807 zijn er in het
Rotterdamse ‘Paard’ zeven gevallen
bekend van bevallingen. We kunnen
uit die gegevens voorzichtig conclu-
deren dat het ‘Paard in de Wieg’ in-
derdaad verschilt van het pand waaruit
het snijwerk afkomstig is.

Danshuis en bordeel
Het Paard in Rotterdam stond zowel

D

Prent van Johan Briedé uit: M.J. Brusse, Het rosse leven en sterven van de Zandstraat, 1917
Naar Het 18e-eeuwse houten bovenlicht van * Het paard in de wieg ‘ aan de oostzijde van de

als danshuis als bordeel bekend. In het
enige register uit de Napoleontische
tijd werden al vrouwen vermeld die
in Het Paard in de Wieg werkten. In
1849 had de tapper Abraham van der
Hoek er ongehuwde dames in dienst.
Volgens de politie betaalde de baas
van 't Paard de kleding van satijn en
zijde voor de vrouwen. De vrouwen
droegen ook wel fleurig fluweel en
een goede bovenrok, opgewipt over
het gestreken katoen, lakschoentjes
en opengewerkte hemelsblauwe

of rose kousen. De kapsels waren
opgesierd met glinsterende kammen.
Het Paard in de wieg, waar soms wel
vijfentwintig meisjes zaten om zeelui
en allerhande ordentelijke burgers te
amuseren. Meisjes die er vast in huis
waren. .

Maupie Staal en de Zand-
straat

In het Vrije Volk van 15 september
1965 schrijft Jan Liber over de jarige
Maupie Staal, in het begin van de 20e
eeuw een bekend humorist. Maupie
Staal was als Mozes van der Staal
geboren op 15 september 1887 in “de
beruchtste buurt, die Rotterdam in de
jaren rond de eeuwwisseling gekend
heeft: de Zandstraat. Dat wil zeggen
ook niet in de Zandstraat zelf, maar
het stuk, dat daar onmiddellijk aan
grensde, het Rode Zand op de hoek
van de Sint Laurensstraat. Maar dat is
hetzelfde. Zandstraat of Rode Zand,
dat is één begrip.”

In hetzelfde interview maakt Staal
meer duidelijk over de Zandstraat-
buurt: “Ze praten dan nu over de
Amsterdamse Walletjes, als iets dat
nog nooit iemand heeft gezien. Au-
tobussen met vreemdelingen blijven
er even staan en de gids zegt dan

met een veelbetekenend gebaar: ‘de
Walletjes, rode lichtjes’ en iedereen
grinnikt. Maar wat zijn de Walletjes
in vergelijking met de Zandstraat in
de gloriedagen van Maupie Staal?

ohdeiRiie.

Schilderij van de gevel van het Paard in de Wieg rond 1900 door de Rotterdamse schilder Adriaan de la Riviere (1857-1941)

Laten we zeggen een wat opgepoetste
speeltuin. (...) Maar de Zandstraat, die
bij alle zeelui ter wereld uit Lapland,
Mozambique of Elba of waar ook ter
zee, te land of in de lucht berucht was
onder de naam ‘De Polder’ (een naam
die geschiedkundigen nooit hebben
kunnen verklaren), was de buurt, waar
je de kans liep geluidloos de hals te
worden afgesneden of in elk geval
zonder plichtplegingen te worden
neergeschoten. Ze deden niet eens

de moeite je in een koffer te pakken
en in de Maas te kiepen. Gewoon
wild-west.” (...)"ledere avond vechten.
ledere avond kwamen de agenten van
het politiebureau van de Paauwensteeg
om de lat er over te leggen.”

In die buurt groeide Maupie op.

Hij vond er in zijn kinderjaren een
vriendinnetje, slechts een halfjaartje
jonger dan hij, Heintje Davids. Ze
gingen op dezelfde school, die ze

in Rotterdam de ‘Haveloze school’
noemden en dat ‘haveloos’ was dan
wel het ergste , wat je bedenken kon.
Samen liepen ze achter het orgel van
Ome Dirk Paternots, samen stonden ze
bij de mosselenkar naast Jan Loert op
de Raambrug, samen pestten ze [zaak
met de schoenenbak en samen gingen
ze dansen in ‘Het paard in de wieg’.
En daar is dan weer ons fameuze

café, waar naast de naam alleen het
bovenraam nog van rest. Niemand kan
er nog over vertellen.

Overigens is er nog een -bijna gelijk-
luidend — écht scabreus liedje uit de
Zandstraat: “Tk ben in de Zandstraat
geboren. Schuin boven de Paraplu.

En achter die groene gordijnen. Daar
kreeg ik zo dikwijls de hu. Dan roep
ik van Janus kom boven, Ik leg nou al
uren lang klaar, Met me hemp tot me
nek opgeschoven. En de benen zo ver
uit mekaar.”

Marcel Deelen
marcelvanellen@live.nl
tel.06-83572448
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Speeltuin ‘Koenraad’® van de Kapuclgnen

Naar aanleiding van een stukje in de rubriek ‘Tante Post’ liet ik mijn gedachten gaan naar een
stukje Charlois van vroeger. Op Charlois had je een grote, ouderwetse speeltuin ‘Koenraad’ gehe-
ten, die ik in de jaren 60 veel bezocht heb. Hij was het eigendom van de paters Kapucijnen die bij
de Michaél en Clemenskerk aan de Dorpsweg hun klooster hadden. De bekendste was pater Bruno
die veel huishezoeken aflegde. Hij liep nog heel lang in bruine pij en was op heel Charlois bekend.

De ingang van de speeltuin was aan
de Sternstraat. Van verre hoorden we
al een gejoel van kinderstemmen, het
was er altijd druk. Direct bij binnen-
komst had je rechts de groen geverfde
Chinese schommel. Erg gewild bij de
kinderen. In dit grote gevaarte konden
aan weerskanten zo’n zes kinderen
zitten. Het zitje werd voor de veilig-
heid met een ketting vergrendeld.
Een oudere man, die opa Dries werd
genoemd, met dikke brillenglazen en
vaak een stompje sigaar in zijn mond,
hield daarop toezicht. Aan beide
smalle kanten stond een wat ouder
kind dat kracht genoeg had om hem
op gang te krijgen. Dat duurde altijd
even, maar als ie dan ook vaart had,
was het zaak je goed vast te houden
want voor de ‘ingezetenen’ ging het
dwars heen en weer en je moest niet
uit je stoeltje vliegen.

Waaghalzen

Links van de Chinese schommel had
je meen ik een zandbak, daartegen-
over een paar kleine wipwappen in
vrolijke kleuren geschilderd en al
wat afgesleten, als stootkussen bij het

neerkomen zat er een autoband in de
grond. Tegen het gazen hoge hek aan,
evenwijdig aan de Eksterstraat had je
de hoge schommels en verderop een
hele hoge glijbaan, waar je met een
kokosmatje van af kon glijden. Er
waren regelmatig waaghalzen die voor
je goed en wel zat al naar beneden
roetsjten en dan was het oppassen dat
je geen harde trap in je rug kreeg. Om
de baan glad te houden, werd af en toe
met een kaars van boven af beginnend,
het hout van rechts naar links tot aan
beneden ingewreven.

Dan was er een hele grote draaimolen
die, ik meen met een riem en een
motor werd aangedreven. Je zat hoog
op een houten paard of een auto.

Hij werd bediend door een man met
stekeltjeshaar in een blauwe overall.
We noemden hem Ome Henk, hij had
iets aan zijn rechterbeen waardoor hij
wat moeilijk liep. Hij droeg zwarte
schoenen waarvan de rechter een

stuk verhoogd was. Als het rondje
eindigde, gooide hij, nadat de motor
uit was gezet en we steeds langzamer
ronddraaiden, een houten plankje uit
aan een ketting, waar hij zijn voet op

zette om hem verder af te remmen en
tot stilstand te krijgen. Een oudere
jongen die daar heel gewiekst in was
hielp hem daar bij.

Verbandtrommel

Je had nog meer speeltoestellen zoals
een grote molen waaraan kettingen
met zitjes, waaraan je kon slingeren.
Ook waren er een paar fietsen voor

de oudere kinderen waarmee je door
de hele speeltuin kon rijden en een
trapauto en stelten om je even groot te
wanen. Ik meen zelfs dat er een glij-
baan was waar je met een plankje met
wieltjes eronder vanaf kon roetsen.
Natuurlijk gebeurde er wel eens iets,
want rubberen tegels moesten nog
worden uitgevonden. Een kind kreeg
een schommel tegen het hoofd, met
een flinke bult als gevolg, iemand

liep een schaafwond op door een val
van het klimrek. Dan holde een ander
gauw naar de man met de verband-
trommel, die plakte een pleister, stelde
het kind gerust of belde een ouder.
Het ergste geval dat ik me herinner
was een gebroken arm. Daar kwam de
ambulance voor aangesneld.

Speeltuin Sint Koenraad. Voor de glijbaan staat een pater in pij.

Toen wij al lang en breed in Pendrecht
woonden, kwam daar een gloednieuwe
speeltuin met een hogere entreeprijs.
Maar wij hielden van onze oude
vertrouwde speeltuin en beleven
Koenraad trouw. Met de kinderen

van een paar gezinnen liepen we dan
in een half uur door het Zuiderpark
naar Charlois om voor een duppie

een heerlijke middag te hebben. Ook
terug liepen we. We speelden er naar
hartenlust onder het prachtige gebla-
derte van de hoge bomen. Het was een
kindergekkenhuis vol schreeuwen,
lachen en pure blijheid.

Ina Geenen
c.geenen] @kpnplanet.nl

De gevoelige plaat

Onbekend fotografisch beeld van langer geleden

Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Regenwater

Een tamelijk bijzondere foto. Wij zien
een medewerker van de Rotterdamse
Keuringsdienst van Waren gehurkt
achter een regenvanger in het ruige
gebied van Shell Pernis. Achter zijn
rug zien wij ingenieuze apparaten die
te maken hebben met het controleren
van de zuiverheid van ons regenwater.
Waarom juist in dat gebied? Niet zo’n
ingewikkelde vraag. Shell Pernis, met
al zijn petro-chemie, is al decennia

de minst gezonde plek van geheel
Nederland. Dankzij de Gemeentelijk
Dienst Openbare Werken, die de foto
cregerde, weten wij de datum waarop
dit ‘lieflijke’ tafereel werd vastgelegd,
namelijk 7 juli 1958. Deze Dienst
placht haar foto’s te dateren met een
vulpen op de achterkant fotoprint. Im-
ponerend zijn de installaties,verderop,
bedoeld voor het kraakproces van

de aardolie en het affakkelen van
restgas. Let op de ‘eeuwige’ vlam

die uit de hoge smalle pijp komt. Uw
chroniqueur heeft nog een foto in zijn
bezit, die in de breedte is genomen.
Daarop zijn nog veel meer schoorste-
nen zichtbaar. Gelukkig verdwijnen
tegenwoordig alle gassen centraal

uit een superhoge schoorsteen. Men
noemt het totale gebied van Shell,
Botlek, Europoort en Maasvlakte wel
de motor van geheel Nederland. Of we
daar trots op moeten zijn? In wezen
weél. Toch? De gigantische petro-
chemische en scheepvaartindustrie

is viteraard niet meer weg te denken
uit ons aller 010-denken. Het was
directeur ir. N.Th. Koomans, directeur
Gemeentelijk Havenbedrijf, die vanaf
midden jaren vijftig het plan van dit
enorme industriegebied lanceerde, en
werd later door zijn opvolger, ir. Frans
Posthuma tot ontwikkeling gebracht.
Uiteraard zal de stankoverlast altijd
blijven, maar een bevriend chemicus
vertelde mij dat de uitstoot in ver-
gelijking met vroeger veel minder is
geworden. Hij vertelde tevens dat het
behouden van het dorp Rozenburg een
planologische blunder is geweest. Hij
vertelt met enige sarcasme: ‘Terwijl
het eiland Rozenburg een eeuw ge-
leden de meest vruchtbare grond van
Nederland bezat.” Oh ja, op die andere
foto is duidelijk te zien dat de ijverige
ambtenaar tijdens de klus een stropdas
draagt. Ach ja, waarom ook niet?

R otterdam heeft een rijke historie en die is viteraard onuitputtelijk. Iedere dag
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst
voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis.

Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

~~—tr
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Portretje van vader Kees van Herk

Een portretje voor aardappels

In de hongerwinter van 1945
leverde mijn opa aardappels aan
gezinnen in Den Haag en Rotter-
dam. Mijn opa was tuinder aan de
Klapwijkseweg in Pijnacker en
had in het najaar van 1944 extra
veel aardappels aangeplant. De
oogst was goed en er stonden

32 kisten met aardappels in de
voorkamer, samen zo’n 1.000 kilo.
Tijdens de hongerwinter verkocht
hij deze, tegen welke prijs is niet
bekend.

Ik heb mijn opa nooit gekend en mijn oma
slechts van afstand. Als ik vroeg hoe de
oorlog ervaren was door mijn grootouders,
kreeg ik te horen dat men dacht dat het goed
was voor de komkommerhandel. Of dat
schertsend was weet ik niet, over de oorlog
werd niet gesproken met mij en waarschijn-
lijk ook niet met mijn vader. Mij staat bij
dat mijn opa rondging als “geen financieel
licht”. Rijk is ie er in ieder geval nooit van
geworden en dat strekt hem voor mij tot eer.
Mijn vader bracht me laatst dit prachtige
portretje. Het enige dat er van hem is als
kind. Mijn vader is geboren in 1941,
verwekt tijdens het bombardement van
Rotterdam het jaar daarvoor. Het portretje is
getekend door mevrouw de Slegte uit Den
Haag in de winter van 1945, in ruil voor
aardappels vertelt het verhaal. Het laat me
zien hoeveel ik op mijn vader lijk.

Liesbeth van Herk
liesbethvanherk1@gmail.com

Waar gebeurd

Dit is een waar gebeurd kerstverhaal. Het
was kerstmis 1962 en ik was als hospik in
dienst van het Nederlandse leger en had

een paar dagen kerstverlof. Er was wat ijs
maar onvoldoende om op open water te
gaan schaatsen en ik hoorde dat men op

de tennisbaan van tennisclub Nenijto een
laagje water had gezet, waarop na een paar
dagen geschaatst kon worden. Dus op een
avond met mijn Noren op naar de Nenijto
baan en bij aankomst zag dat er goed uit.
Leuk verlicht en gezellige muziek, snel naar
binnen en de schaatsen aan. Na een paar
rondjes zag ik een leuk blondje die ik wel
eens eerder in Oud Mathenesse had ontmoet
in de Ijssalon in de Russiessestraat. Uiter-
aard heb ik haar aangeklampt en begonnen
we eerst een praatje en zijn daarna rondjes
gaan rijden. Later op de avond heb ik haar
achter op haar fiets naar huis gebracht en
dat is sinds die tijd niet anders, want we zijn
inmiddels 56 jaar getrouwd.

Michel Snieder
m.snieder@kpnplanet.nl

Op de rug gezien Erik
Overeynder (derde van links) en
zijn collega Roel Geene in gesprek
met een chauffeur van Thomsens

Havenbedriff, toen eigenaar van Kdnig

Zwaartransport.

Wie kent
de “‘Trommel’

Erik Overeynder (e-overeynder@hotmail.com) uit Ubbergen was administratief medewerker
bij Konig Zwaartransport, dus reed niet op de vrachtwagens van het bedrijf. De laatste van
de negende aflevering van de serie ‘Arie en de Vrachtwagen’ kreeg hij afgelopen augustus
ook toegestuurd. “Het was leuk om van alles over Konig te lezen, waarvoor mijn hartelijke

dank. Ik was er in de jaren 60 werkzaam, dus lang geleden.”

Overeynder herinnert zich van de
bijgeplaatste foto: “Het was een
20-voets Helmscontainer, in die tijd
heel bijzonder, want het was een

van de eerste containers die in de
Rotterdamse haven aan wal kwam. Ik
weet nog dat Konig-directeur Dries-
sen naar New York ging om te praten
met Helms Express, in die tijd was
dat een hele reis. De container kwam
met een schip van Finnlines en het
gaf veel voeten in de aarde om de
‘doos’ goed vervoerbaar op een
platte wagen te zetten.”

Razzia

Robert van Deursen (rvandeur-
sen58@kpnmail.nl) uit Zeist zoekt
opheldering over het deporteren
van zijn vader tijdens de beruchte
Duitse razzia in november 1944.
Hij mailt: “Met plezier heb ik het
boek ‘Noordereiland, sigaar in

de Nieuwe Maas’ van uw hand
gelezen. En, valt hij met de deur in
huis: “Mijn opa en vader (beiden
hebben als naam Martinus van
Deursen, dus senior en junior)
woonden op het Noordereiland,

op de Prins Hendrikkade 141b,
waar ook mijn wieg stond. Mijn
opa had een eigen zaak in de

AR

Sinterklaas en zi/h helper (Erik Overeynder) en chauffeur Tom Paesens bij hun vertrek van
toneelwinkel D. van Nooijen in de Claes de Vrieselaan naar kinderen van Kénig.

Laurierstraat 6a voor reparatie van
binnenvaartschepen en scheepsmo-
toren.” Hij vervolgt: “Bij de razzia
in november 1944 is mijn vader
samen met 52.000
Rotterdammers en
Schiedammers ge-
deporteerd. Hij hield
een dagboek bij en
daarin omschrijft hij
ook de situatie vlak
nadat hij van huis
was weggevoerd.”
Hij tekende op: “We
moesten opstellen
in de “Trommel’ en
tussen half elf en elf
uur vertrokken we
vandaar naar verza-
melplaats Stadion
Feijenoord om ons te
voegen bij lotgeno-
ten.”
Robert van Deursen
heeft niet kunnen
ontdekken wat of

De eerste containers van Helms werden gelost met behulp

van scheepslaadbomen. Foto's verzameling Erik Overeynder.

waar de ‘Trommel’

zich bevindt. Die vraag legt hij
voor aan lezers van deze krant op
zowel de website als in de papieren
krant. “Aan de hand van mijn va-
ders dagboek heb ik zijn reis naar
Duitsland en terug goed kunnen
volgen. Onlangs was ik aanwezig
bij de onthulling van het Razzia-
monument op de Parkkade en ben
erg blij dat deze herdenkingsplek
ernuis.”

Jachthaven

Henri van Woezik [(h.woezik@)
gmail.com) zoekt hulp bij het
vinden van gegevens van zijn
grootvader C.J. van Woezik. ,,Mijn
oudste zoon bracht een artikel van
Oud-IJsselmonde van uw hand

in de Oud-Rotterdammer van
jaargang 5 nr. 18 week 36 onder
mijn aandacht. Aan het slot van het
artikel komt jachthaven [Jssel-
monde aan de orde. Als kind ben ik

daar vaak met mijn ouders geweest.

Mijn opa, die gestorven is een half
jaar na mijn geboorte, was één van

de oprichters van de jachthaven.
Hoewel mij dit van horen zeggen
bekend is, heb ik daarvan nooit
ergens iets terug kunnen vinden.
Op de website van de jachthaven is
over de historie, in ieder geval voor
niet-leden, niets terug te vinden.
Wellicht zijn er lezers die mij wat
naders kunnen vertellen?”’

Leo Verhoef (1.m.verhoef(@
kpnmail.nl) leest elke twee weken
in Zeist met plezier de Oud-Rotter-
dammer. Hij reageert op de rubriek
‘Kaarten met sigarettendoosje’ in
de editie van 22 augustus. ,,Onder-
aan staat een heel bijzondere foto
van een RTM-trein op de Putselaan.
Stoomlocs als op de foto werden in
de laatste jaren alleen nog gebruikt
voor de lange kindertrams naar
Oostvoorne, voor het trekken van
enkele nog resterende goederenwa-
gons en werden ook als rangeerlo-
comotief ingezet. Op de foto puft
een stoomlocomotief uit de serie
51-58, die een motorwagen trekt.
Dat kwam in de normale dienst niet
voor. Het betreft hier hoogstwaar-
schijnlijk een overbrengingsrit

van een defecte motorwagen van
de Rosestraat naar de centrale
werkplaats van de Rotterdamsche
Tramweg Maatschappij aan de
Kromme Zandweg bij buurtschap
Wielewaal.”

Rob Smid (robenco01@hotmail)
uit Rozenburg komt ook nog even
terug op de betreffende rubriek

en corrigeert: ,,De RTM reed niet
over een smalspoor, maar een
zogenaamd Kaaps Spoor. Ik heb
me door de treinfanaten laten
vertellen dat die spoorbreedte van
één meter behoorlijk uniek was in
Nederland.”

Nieuwjaar

Dat was het dan voor het jaar 2023,
dat ik voor mezelf afsluit als een
bijzonder nostalgisch jaar. Bedankt
voor het sturen de vele honderden
mails en andere reacties. Bedankt
ook alle lezers die gegevens en
foto’s verstrekten voor het boek
‘Bakkers en melkboeren huzaren
van de straat’, dat in 1924 gaat
verschijnen. Samen gaan we over
jaargrens 2024. Alvast alle goeds,
gezondheid en geluk toegewenst.
Reacties: reinwol@outlook.com
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Burky Durky Soulorchestra en
Tony Mouse

Graag ontvang ik ten behoeve van een
privé-project enige gegevens uit de
periode 1968-1980 over The Burky
Durky Soulorchestra. Een optreden
destijds van deze soulband bracht een
ware volksverhuizing op gang. Dan
stond er bijna een halve fanfare te
spelen. Rond de twintig muzikanten
bevolkten het podium, met zo’n zeven
tenoristen op een rij, waarvan sommi-
gen zelfs hun partij van het blad moes-
ten lezen. Indrukwekkend was het
enig juiste woord om dit gezelschap,
dat ook uitpakte met een dubbele
drumsbezetting, aan het werk te zien.
Eén van de twee drummers was Rinie
Rissema, die ik later, naar ik meen,
tegenkwam in de popgroep Purple
House. Ook ben ik nog steeds op zoek
naar wat gegevens over de inmiddels
geruime tijd overleden deejay van o.a.
Avro’s TopPop Tony Mouse (Cor van
Opijnen) en de Rotterdamse Drive-in
discotheek Booby Trap.

Uw reacties graag per e-mail aan:
fransvanes@planet.nl

Gezocht: boek en cd’s

Ik ben op zoek naar het boek ‘Het
Gouden Boek van Swiebertje’ en naar
de volgende cd’s: ‘100 jaar onverge-
telijke liedjes van André van Duin’
en de dubbelcd’s ‘Lieder der Bergen’
en ‘Heimat und Vaterlandslieder’ van
Heino.

mevr. G. Kramer
tel. 010-4803501

Pentekening

Ik ben op zoek naar deze pentekening
van Rotterdam. Mocht het lukken en er
iemand zijn die mij er aan kan helpen,
dan haal ik hem graag op of anders ver-
goed ik eventuele verzendkosten.

Vera Nijmands de Kruyff
Citerstraat 8

3208 RD Spijkenisse

tel. 06-36274296

Eerste metrolijn

Vanaf zijn geboortejaar 1953 tot

1966 heeft mijn vader op de Meent
gewoond en kan zich de bouw van

de metro goed herinneren. Omdat het
gezin naar Delft was verhuisd, heeft
hij geen herinneringen aan de opening
en het gebruik van de metro. Tijdens
de opening van de eerste metrolijn

in februari 1968 waren er vele gratis
kaartjes verdeeld onder de hoofden
van huishoudens in Rotterdam en
waren er kermissen georganiseerd

bij de stations. Daarnaast waren er
feestelijke plechtigheden in de Doelen
op 9 februari 1968. Ik ben op zoek
naar verhalen van mensen die de ope-

ning van de eerste metrolijn hebben
meegemaakt in 1968 en graag horen
op welke manier het reizen met deze
nieuwe metrolijn hun dagelijks leven
heeft beinvloed of veranderd. Wilt

u hier meer over vertellen of kent u
iemand die hier meer over zou kunnen
vertellen, dan kunt u mij mailen.

Maarten Neubauer
maarten.neubauer@gmail.com

Goverdina Ketting

Ik ben op zoek naar een foto van Go-
verdina Ketting, geboren op 26 april
1905 te Rotterdam en gehuwd geweest
met Jacobus Lokkerbol, wonende in

de tijd op de Kerdijkstraat 4b Rotter-
dam Bergpolder. Dochter van Jacobus
Ketting en Plonia Boender.

Dik Happé
Postbus 28066
3003KB Rotterdam

Houd je hersens fit met bil-
jarten

Veel jongeren zoeken hun ontspan-
ning in het spel snookeren of poolen.
Maar vooral de generatie wat ouderen
kennen het biljartspel beter vanuit
hun jeugd of door de beelden die toen
regelmatig op de tv kwamen. Het spel
met 3 ballen op een meestal groene

Videotheek Marco
Graag kom ik in contact met
de oud-eigenaar en medewer-
kers van videotheek Marco.
Deze videotheek huisde
onder de grond in metro-
overstapstation Churchill-
plein/Beurs. De videotheek
is later ook een Cinerent
geweest. Ik zoek er gegevens
en beeldmateriaal van voor
een film over videotheken.
De film zal deels gaan over
de laatste videotheekhouders
in de Benelux. Anderzijds
over de rijke geschiedenis
van (familie)videotheken.

Gyz La Riviere
info@videotheekmarco.nl

Metrost

hurchi\\p\ein

ation m"‘r

3011 AG Rotter

- Te\ 010-414 0279

biljarttafel werd heel vaak in een café
gespeeld. Maar in de laatste jaren zijn
veel cafés gesloten of heeft men de
biljarts weggedaan om meer gasten
een plaats te bieden. Er zijn geluk-
kig verenigingen waar het biljarten
nog steeds wordt gespeeld. Zo’n
vereniging is gehuisvest in het [FC
jeugdhonk bij de voetbalvelden van
IFC in Hendrik- Ido- Ambacht. Daar
spelen mensen van 55 jaar en ouder
een partij op de maandag- en de don-
derdagmiddag. Het is niet van belang
hoe goed of hoe slecht je kunt biljar-
ten. leder is welkom, zowel man als
vrouw. Naast de gezelligheid vinden
allen het leuk om elkaar uit te dagen
tot het spelen van een partij biljart
waarbij ieder op zijn of haar niveau
nadenkt over hoe er punten kunnen
worden gemaakt. Het spel scherpt de
hersens, houd je in beweging en zorgt
ervoor dat je voor en na de partij met
elkaar kameraadschappelijk over het
spel napraat onder het genot van een
drankje Kom uit je stoel. Kom eens
kijken op een maandag — of donder-
dagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur
in het jeugdhonk van IFC , Reeweg
75b. De ongeveer 35 leden komen uit
H.L. Ambacht en Zwijndrecht. Maar
ook geinteresseerden uit Alblasserdam
en Ridderkerk ontmoeten we graag.
Je bent van harte welkom en je krijgt
uitleg over de gang van zaken. Van
de contributie zal je niet schrikken.
Je kunt ook contact opnemen met de
secretaris, A.J.Komen, 078-6817554.

Winter rondvaart

door de havens |
van Rotterdam .

rondvaart

75 minuten
Volwassenen € 16,75

65+
Kinderen€ 9,65

Tickets

www.spido.nl )

sinds 1919
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Warm kerstgevoel

Het is in de jaren 50/60 dat mij doet
herinneren dat alles warmer was

dan nu. Zo’n speciaal gevoel dat

je kreeg in die tijd van Sinterklaas

en Kerst. Elke kerk deed wel wat
voor de jongeren. Ik ging naar de
zondagschool van het Leger de Heils
in de Spanjaardstraat. Zat daar later
ook bij de padvinderij. Dat gevoel
van erbij horen was heel wat in die
tijd. Zo ook met de Kerst. Je kreeg
warme chocolademelk (jak, met vel)
en een kerstkransje, en ook nog een
mandarijn. We zongen Kerstliederen
samen. En bij de deur kreeg je een
cadeautje, meestal een boek. Schit-
terend. Dat warme gevoel nam je mee
naar huis. Later, mocht ik meedoen in
het Kerstverhaal. Om 06:00 uur in de
ochtend het eerste en daarna nog twee
keer op de dag. Schitterend.

Het is de jaren 70/80. Mijn meiden
zitten op de padvinderij bij het Leger
de Heils. Ook zij vinden het schit-
terend om toneel te spelen. Hebben
dat zelfde gevoel. We nemen van
vrienden de baby mee en leggen het in
de kribbe. Als zij nu langs komt met
haar kleine meisje heeft ze het er nog
over dat zij in de kribbe heeft gelegen.
In deze akelige tijd van oorlogen,

van respectloos gedrag, niet meer
praten maar gelijk verwonden of erger
verlang ik naar de tijd dat Kerst, Kerst
mocht zijn. Wat mis ik de koren op

de hoek van de straten. Wat mis ik de
warmte van bijeen zijn. Ik hoop dat

U allen de warmte weer mag beleven
van een bewogen Kerst in Vrede.

Joke Albronda
Hoek van Holland
mahal@hetnet.nl

Rijnhaven, Kerstochtend
2022

leder mens heeft herinneringen. Ze
komen en gaan met de wind en soms
worden ze opgeroepen door iets wat
je ziet. Zo ging het ook bij mij die
kerstochtend in 2022. Terwijl ik langs
de Maas de zilte geur van het kille wa-
ter opsnoof, voor mij lekkerder dan de
duurste parfum, zag ik hem langs de
Rijnhaven gehurkt zijn hondje aaien.
Zijn kleding versleten. Ongeknipte
witgrijze haren en vertrapte schoenen
zonder veters. Zijn ogen hadden een
opvallende grijs lichtblauwe kleur.

Op het moment dat ik het hondje

diep aankeek, werden mijn gedachten
teruggeworpen naar december 1965.
Ik sloot mijn ogen en zag mij als kind
langs de boezemsingel in het gras
staan. Ingepakt in een dikke wollen
jas en een gebreide rode sjaal.

Ik keek in de grijs lichtblauwe ogen
van mijn vriendje Benny. “Hoe kom je
aan die hond?”, vroeg ik nieuwsgierig.
‘Gevonden in het Kralingse bos zei
hij, maar ik mag hem niet houden’. Ik
vond het verdrietig om dit te horen.
Benny had al zo weinig. Hij kwam uit
een arm gezin en woonde op een eta-

was. Later ben ik met de dochter
getrouwd. We zijn nu 47 jaar
getrouwd. Ook in die tijd deed ik
soms mee aan kerstbomenjagen.
De ene buurt probeerde de kerst-
bomen bij de andere buurt weg te
jatten. Zo ontstonden knokploegen
per buurt. Maar een echt slagveld
heb ik nooit meegemaakt. Volgens
mij was het meer intimideren.
Maar al deze ervaring uit mijn
jeugd is wel een rijke herinnering.

Leo van Houwelingen

Vuurwerk dwars door de ruit

Het moet kerst 1967 geweest zijn. Wij woonde in de Oostendamstraat. Ik was toen een jaar of 12 en vaak buiten aan

het spelen. Voornamelijk natuurlijk straatvoetbal en spelen met kinderen uit de buurt. Tussen de Oostendamstraat en

de Lange Hilleweg hadden we een pad waar we de achterzijde en de tuinen van de woningen konden bereiken. Op de
Lange Hilleweg woonden een gezin dat vit Suriname naar Nederland was geémigreerd. Deze woningen aan de Lange
Hilleweg hadden aan het pad openslaande deuren met glas. In die tijd was ik nogal verliefd op één van hun dochters.
Op een avond had ik wat vuurwerk dat ik aan het afschieten was achter in dat pad. En of de duvel ermee speelde, het
stuk vuurwerk dat ik bij het Surinaamse gezin op hun poort had geplaatst en aangestoken, schoot met een grote snelheid
weg en ging dwars door het glas van de openslaande deuren. Ik hoorde een hoop gerinkel en wist niet hoe snel ik de
benen moest nemen. Het was niet de bedoeling om hun kerstavond te verpesten. En ik wist dat hun vader nogal atletisch

gewoning in de Rubroekstraat. Benny
streelde het kleine zwarte diertje en ik
zag dat mijn vriend het koud had.
“Waar is je jas?” vroeg ik hem. “Heb
ik niet”. Benny knuffelde het hondje
dat naast hem op het gras zat. Terwijl
in de verte een tram pingelde, knoopte
ik mijn rode sjaal om de nek van mijn
vriendje. “Hier, tegen de kou”. Benny
keek mij dankbaar aan, pakte een stok
en smeet deze een eind verder weg.
‘Zoek de stok*, riep hij luid. ‘Tk geef
de sjaal wel terug als het wat minder
koud is’, riep Benny nog terwijl hij
achter het hondje aan rende. Daarna
heb ik Benny nooit meer gezien. Waar
Benny gebleven was wist niemand

te vertellen, maar ik ben mijn beste
vriend nooit vergeten.

Ik ontwaakte uit mijn herinneringen en
plotseling was het weer kerstochtend
2022.

Ik stapte op de man met het hondje af
en vroeg hem hoe het ging en wat hij
op kerstavond ging doen.Misschien
kwam het door het hondje wat tegen
mij aan sprong en spontaan mijn hand
begon te likken. Misschien kwam

het door de grijsblauwe ogen van de
man die mij aan Benny deed denken.
En misschien kwam het ook omdat
mijn vriendin mij gisteren na zes jaar
besloot te verlaten waardoor ik mezelf
zielig vond, maar waarschijnlijk
speelde de kerstgedachte de grootste
rol.

Voordat ik het wist had ik de man

met zijn hondje voor het kerstdiner
uitgenodigd. Ik vertelde hem dat ik in
de buurt woonde en dat ik die avond
ook alleen kerst zou vieren. Ik moest
wat aandringen, maar na enige twijfel
besloot hij met zijn hondje met mij
mee te gaan.

In mijn appartement wat uitkeek

over de Rotterdamse Maas was het
warm.We dronken rode wijn en aten
kalkoen. Hij vertelde mij dat hij op

straat leefde.Hij leed aan chronisch
geheugenverlies. Hij noemde zichzelf
Henny en de hond heette gewoon
hondje. We spraken over Rotterdam,
maar niet veel over onszelf. Dat kon
altijd later nog.

Henny pakte om half twee ‘s nachts
zijn versleten jas van de kapstok om
naar zijn onderkomen te gaan.Hij
wilde niet blijven slapen. We spraken
af elkaar wat vaker te zien omdat er
nog zoveel te bespreken was.

Uit zijn jaszak haalde hij een oude
rode sjaal tevoorschijn. ‘Ooit van een
goede vriend gehad *, vertrouwde hij
mij toe. “Ik weet niet meer van wie’.

Jacob C.
(Naam bij redactie bekend)

Kerstnacht

Een leuke herinnering heb ik aan de
kerstnacht. En dan bedoel ik eigenlijk
niet de mis, hoewel ik de kerstliedjes
hartstochtelijk heb mee gezongen.
Nee, het was het kerstontbijt na de
nachtmis wat het zo bijzonder maakte.
Zo onwezenlijk om diep in de nacht
met zijn allen aan tafel te zitten en te
smullen van krentenbrood met een
laagje roomboter. En een gekookt
eitje. Om daarna toch weer naar bed
te gaan en in de ochtend lang uit te
slapen. Kadootjes onder de kerstboom
kenden we nog niet. Wel het kerstmaal
op het speciale mooie servies wat al-
leen op feestdagen gebruikt werd.

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl

Don Bosco

Inde D.O.R nr.19 las ik het stukje
over Don Bosco met de créche.

Ik woonde met mijn ouders vanaf
1964/1965 t/m 1976 in de Schoonder-
loostraat op nr.65.

Dat was in die tijd boven transport en
heftruckbedrijf Moerman en Robbers.
Die hadden groene vrachtwagens

en dat was aan de overkant van het
oude schoolgebouw Don Bosco. Met
rechtsboven de créche en verder in de
lokalen div. activiteiten zoals kaarten
enz.. Wij keken vanuit de woonkamer
op de 2e verdieping bij de créche naar
binnen en zagen die kindertjes de
hele dag in de weer. Ik weet niet of
er op de havenstraat ook een créche
was die Don Bosco heette maar dat
zou wel vreemd zijn. De Havenstraat
loopt namelijk evenwijdig aan de
Schoonderloostraat maar dan hoog,
dat is eigenlijk een dijk namelijk,
terwijl de Schoonderloostraat zo'n

8 meter lager ligt. Rechts naast Don
Bosco was transport bedrijf Wijn-

stekers gevestigd, die hadden eerst
Bruine wagens met zwarte installaties
achterop en later werden dat gele ca-
bines met grijze installaties. En links
ernaast stond een groot herenhuis op
de hoek met 2 grote eiken ervoor daar
woonden eerst een ouder welgesteld
echtpaar en na hun overlijden is er een
bordeel ingekomen tot de buurt dat
niet pikte en toen is dat mooie pand
door de jeugd onder aanvoering van
wat ouders gesloopt. En dat pand van
Don Bosco dat stond er een paar jaar
terug nog steeds, maar of de créche er
nog is daar heb ik geen idee van.

Cor Rus-Hartland
corrushartland@kpnmail.nl

Rijkeluishofje

Excuus voor mijn late reactie maar
lees nu net de ingezonden brief
“’Rijkeluishofje’ aan het Koningin
Emmaplein” en dat doet mij toch
weer herinneren aan de periode 1966
— 1968 waar ik toen als aankomend
assistent waterklerk op (dacht) nr 9
bij James Smith & Zoonen werk-
zaam was. Gedurende een gewerkt
("dienst”) weekend kwam mijn col-
lega op kantoor (niet z6 heel vreemd
wanneer men de werkzaamheden van
een Waterklerk kent !) en werd daar
op heterdaad “betrapt” door één van
de twee directeuren (meneer R) zijnde
in gezelschap van een aanwezig vrou-
welijk persoon, hij moest zich téen op
volgende (maan)dag wel even uitleg
komen geven wat hij daar dan wel

en met welke redenen uitleg geven
wat hij dan op kantoor “te zoeken “
had, na gedegen uitgebreide uitleg
kon hij uit de (grote) diectickamer
verdwijnen !

Hans Augustijn
augustijn@casema.nl
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Tante Posthus

Herinnering door razzia-monument
Mijn vader is in november 1944 met de razzia
van Rotterdam in een veewagon vervoerd

naar Siegburg in Duitsland en daar als bakker
gedwongen werkzaam geweest voor de Duit-
sers. Aan het einde van de oorlog is hij te voet
naar Nederland gekomen en is hij opgevangen
in Sittard en na verloop van tijd in Neer in
Limburg, want boven de grote rivieren , dus
het midden en het noorden van ons land waren
nog niet bevrijd. Die lieve mensen die mijn va-
der in de oorlog hadden opgevangen, zijn altijd
goede kennissen gebleven van mijn ouders.
Mijn moeder was na de razzia met mij alleen
over in de oorlog. Gelukkig is mijn vader

echter nooit meer teruggekomen.

Mijn ouders hebben heel veel meegemaakt.
Toen ze 10 maanden getrouwd waren was hun
huis in Kralingen gebombardeerd en waren

ze alles kwijt. Zij zagen hun huis in vlammen
opgaan. Daarna zijn ze opgevangen in een
rusthuis in Schiedam en verder gaan dwalen
van het ene huis naar het andere tot dat ik in
1943 in Rotterdam west geboren ben. Dat was
1 dag voor er bommen vielen in Rotterdam
west.

Janny v.d.Meer-van Haarlem
pauljanny.vd.meer@hetnet.nl

De stuiterballen van Tante
Mien

Nieuwjaarsdag werd in de jaren 60
altijd gevierd bij mijn oma in een
voor-tussen-achterwoning in het Oude-
Westen. Terwijl de volwassenen in de
achterkamer bij de keuken de laatste
roddels doornamen, speelden wij, klein-
kinderen, in de grote voorkamer. Eén &
keer had onze Tante Mien zelf oliebollen MR
gebakken. Helaas, was ze niet bepaald een keukenprinses en waren de olieballen zo hard dat wij

ermee tegen de muur stuiterden. Vanaf die tijd waren de stuiterballen van Tante Mien legendarisch. Twee
neefjes hadden toen uit baldadigheid een oliebol in de hangklok gestopt. Die oliebol bleek het jaar daarop
er nog steeds te liggen en was niet eens beschimmeld! Het hoogtepunt van zo’n nieuwjaarsdag was dat we
geld kregen van de ooms en tantes. Met flink wat extra zakgeld gingen we tevreden naar huis. Klaar voor

het nieuwe jaar.
Marian Groeneweg (mariangroeneweg@gmail.com)

nadat heel Nederland bevrijd was, weer thuis
mogen komen en heb hem mogen kennen tot
zijn overlijden in 1982. Heel veel mannen zijn
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De oplossing van de puzzel in de vorige krant luidde:
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Voor deze eindejaarspuzzel hebben we één grote prijs klaarliggen. Het
betreft een waardebon van 250 euro te besteden bij restaurant-partycen-
trum De Theetuin in Rijsoord. Om lekker van uit eten te gaan en/of een
bowlingbaan te huren of te gaan varen in een fluisterboot.

De donkere dagen voor Kerst

Dat bleek voor velen kennelijk niet zo moeilijk, getuige de massale inzending van
oplossingen. Uit alle goede inzendingen lootten wij drie prijswinnaars die ieder
een waardebon van 30 euro krijgen toegestuurd om te besteden bij de huur van
een bowlingbaan of fluisterboot bij restaurant en partycentrum De Theetuin in
Rijsoord. De prijswinnaars zijn: Karel Striegel, H. van Setten en Jan J. Bakker.

Wilt u ook meedingen naar deze prijs, zorg dan dat uw oplossing van de puzzel bij ons binnen is voor donderdag 4
januari 2024. Stuur uw oplossing naar info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg
214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel.
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1. Europese hoofdstad; 7. roodhuid; 12. tweetal muzikanten; 13. Mohammedaanse godsdienst; 14. woonboot;
/ 15. muzieknoot; 17. dapper (fier); 19. geparachuteerde soldaat (afk.); 21. eenheid van kracht (afk.); 22. mu-
B zicknoot; 24, Europese hoofdstad; 27, sluw dier; 28. plaats in Gelderland; 30. deel van oor; 31. Europese
rekeneenheid (afk.); 32. Europese hoofdstad; 33. regeling voor vervroegde uittreding (afk.); 35. dichtstbijzijnd;
37 kever; 38. kruidenextract; 41. (houten) bakie; 42. bosje bloemen; 44. roemen (prijzen); 46. calciumoxide; 47.
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (afk.); 48. pas gewijde priester; 49. rijstbrandewijn; 50.
meisjesnaam; 52. aansetende vogel; 54. klein strandmeertje; 56. gewestelijk (afk.); 58. doelman; 61. ernstig;
62. koortskruid; 64. asociaal (afk.); 65. angstig; 67. toneelgroep Amsterdam (afk.); 68. zeepwater; 70. deel van
mond; 72. zangstem; 73. Europese hoofdstad; 76. zoen; 77. Nederlands kampioenschap (afk.); 78. meisjes-
naam; 79. windrichting; 81. soort verlichting (afk.); 82. nagerecht; 83. hazenslaapje; 84. meisjesspeelgoed; 86.
hoofdstad van Cyprus; 87. stad in het voormalige Oost-Duitsland.
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um Verticaal
; 1.in de muur ingebouwde slaapplaats; 2. universitair docent (afk.); 3. niet helder van geest; 4. luchtig taartje;
5. soort citroen; 6. weekdier; 7. invoer van goederen; 8. inwendig orgaan; 9. lerse vrijheidsbeweging (afk.);
10. administratiekantoor (afk.); 11. iemand die nergens voor deugt; 16. vrouwtjesschaap; 18. Radio-Télévision
Luxembourg (afk.); 20. Engels bier; 21. nachtgewaad; 23. zoon van Jacob; 25. Schotse familiestam; 26. hieltje

N vaneenham; 27 deel van bestek; 29. Europese hoofdstad; 32. Europese hoofdstad; 34. voorzetsel; 36. gift aan

5 een arme; 37 kinderspeelgoed; 39. meisjesnaam; 40. interest; 42. fraai geverfd Indisch weefsel; 43. verdieping;
45. landtong; 46. Katholieke Scholen Gemeenschap (afk.); 51. griezelig; 53. een en ander (afk.); 54. land in het
Midden-Oosten; 55. plaats in Belgié; 56. glibberig; 57 insect; 59. stookijzer; 60. bepaalde zwemslag; 62. aante-
kenboekje (zakkalender); 63. rivier in Duitsland; 66. watervogel; 67. gesloten; 69. persoonlijke standaarduitrus-
ting (afk.); 71. voordeel; 73. kont (billen); 74. geneesheer; 75 indianentent; 78. voormalige Chinese staatsman;
80. flesafsluiting; 82. personal computer (afk.); 85. personeelszaken (afk.).
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Bezorging Maasstad
Uw huis aan huis verspreider

www.bezorgingmaasstad.nl

Wenst u veel leesplezier in 2024 ]

Zelf bezorger worden van de oud Rotterdammer?
0180 — 64 19 19 | info@bezorgingmaasstad.nl

T0578-614 235
I www.iwbepe.nl
vrije tijd... vakantietijd
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Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

Ulitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

Sfeervol € 2.375,-
Compact € 3.895,-

Budget € 1.495,-
Compleet € 4.195,-

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland
24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.ni

Rob de Woningontruimer

-

Onze diensten:

* Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

* Afvoer restboedel in eigen beheer.

* Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

% Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

* Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

Wij doen ook
verhuizingen! -
SPRPQR
* Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

* Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

* Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

* Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33

e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl
KvK nummer 24448641

Seniorenhulp Nederland

DE OUD-ROTTERDAMMERTIJES

Meer dan alléén verhuizen...

——

e offerte?

BEL: 010 - 888 22 15

2

COMPUTERHULP
AAN HUIS

Tel.
06-19160110 / 0181-675934

VOOR AL UW REPARATIES VAN
UW COMPUTER OF LAPTOP.

info@computerstoday.nl  www.computerstoday.nl

{ ROWAND HELWPT

Computer ondersteuning
sinds 1998

Bij u aan huis of op kantoor
Bel Roland: 06-44872840
https://rolandhelpt.nl

E} REPARATIE SERVICE

COMPUTER | SMARTPHONE | TABLET | NAVIGATIE | ROLAND HELPT

»
|/ N SHUIZEN
Senioren- Woning- Schilder- Spoed- TRU'MEN
verhuizing ontruimmg en kluswerk op evering Senioy
Volledig verzorgd! Huur- en Stofferen Binnen 7 NWW
koopwoning en behangen dagen leeg -

| | | | | | | l | |
www.seniorenhulp.com

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTIJES
KUNNEN STAAN!
BEL. 0180-820244

tot de beste oliebollenbakker van Nederland.

op al dat harde werk."

Oliebollenkraam

27 dec
28 dec
29 dec
30 dec
31 dec
1 jan

Nico Sterrenberg

Voor Nico Sterrenberg is het behalen van deze zesde titel een bijzondere mijlpaal.
Nico is trots dat hij al jaren met succes heerlijke oliebollen mag bakken in Schiedam.

Openingstijden

10:00 - 20.00 uur
10:00 - 20.00 uur
09:00 - 20.00 uur
08:00 - 20.00 uur
05:00 - 16.00 uur
13:00 - 18.00 uur

Koemarkt Schiedam

2t/m 8 jan 11:00 - 18.00 uur

VIERVOUDIG DE BESTE OLIEBOLLEN VAN NEDERLAND
6 KEER DE BESTE OLIEBOLLEN VAN RIJNMOND

Voor de zesde keer op rij mag Nico Sterrenberg uit Schiedam zich de beste oliebollenbakker van Rijnmond noemen.
Een prestatie van formaat, want niet alleen heeft hij de lokale titel in handen, maar hij is ook drie jaar op rij uitgeroepen

Het zorgvuldige vakmanschap van Sterrenberg wordt nog eens benadrukt door het feit dat hij vorig jaar als enige
oliebollenbakker in het hele land een perfecte 10 ontving van het team van oliebollentestonline.nl.

In 2022 werd Nico Sterrenberg niet alleen op regionaal en nationaal niveau erkend, maar ook door zijn provincie Zuid-Holland.
De bijbehorende oorkonde en een begeleidende brief bevestigden dat hij als enige het hoogste rapportcijfer had behaald.

Dit maakte hem niet alleen de beste van de provincie, maar ook de kroon op het werk van een gedreven vakman.

"Hier werk ik maandenlang naartoe," verklaart hij met trots. "Ik stop er mijn ziel en zaligheid in, en dit voelt als een bekroning

Like ons op Facebook voor meer informatie Oliebollenkraam Nico Sterrenberg Schiedam
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