
Oh, wat vond ik de winter 
leuk toen in nog een school-
jongen was. Ik zat op de 
lagere school op de Hillevliet 
en later op de Mulo er naast. 
Het waren nog echte winters 
in de vorige eeuw. 

De Hillevliet, Lange Hilleweg, 
Randweg en de Lange Geer vroren 
dicht en op het ijs was het een drukte 
van jewelste. Veel schaatsers, jongens 
en meisjes door elkaar Super gladde 
glijbanen waren zo gemaakt met een 
stuk of tien kinderen. Ze volgden el-
kaar op met een aanloop en gleden op 
één plek heen en terug over dezelfde 
strek glad ijs. Soms wel tien meter 
lang en spiegelglad met als gevolg 
dat vele valpartijen plaats vonden 
waarbij aan het eind van de glijbaan 
een stel kinderen op een hoopje lagen 
en anderen er nog meer op duwden en 
riepen Hopie!

Politiebureau
Als het ijs nog niet zo dik was stonden 
er borden op de singels met de woor-
den: Verboden! Gevaarlijk IJs! , Toch 
gingen de jongens proberen of het al 
sterk genoeg was om op te lopen. Ook 
ik deed daaraan mee en belandde één 
maal op het politiebureau Sandelin-
geplein. 

Je hoorde het ijs kraken als het nog zo 
dun was en zag dan sterren verschij-
nen bij elke stap.

Gejuich
Er stonden dan veel ‘grote’ jongens 
van de Ambachtsschool te kijken op 

het bruggetje over de Hillevliet. Tram 
negen reed daar nog over van de 
Lange Hilleweg naar de Polderlaan, 
het is nu een verkeersplein en de tram 
rijdt niet meer. De kijkers hoopten dan 
dat er een lefgozertje door zou zakken 
en bij elke harde krak en scheur klonk 
er een ‘Oei!’ vanaf de toeschouwers. 
Het gebeurde een keer dat ik de eerste 
was die de overtocht droog overkwam 
waarna een luid gejuich opsteeg van 
het bruggetje, oh wat voelde ik mij 
een held.

Schotsielopen
Ook werd er met groepjes jongens 

tegelijk van de kant af gesprongen en 
met gelijke stappen in looppas naar 
de andere kant gerend met als gevolg 
dat het ijs golfde. Net zolang tot het in 
stukken brak en dan waren het schot-
sen. Dan werd het schotsielopen! Van 
de ene op de andere schots snel naar 
de overkant. Dat was gevaarlijk want 
als je viel lag je tussen de schotsen en 
kon je nauwelijks op het droge komen.

Door het ijs
Op een keer had het gesneeuwd en 
de dicht gevroren wakken waren niet 
waarneembaar. Daar was het ijs uiter-
aard een stuk zwakker. Dat hadden 

John le Noble, Henkie Schouten en 
ik niet voorzien en gezamenlijk lagen 
we alle drie in het koude water te 
spartelen. Thuis gekomen heb ik maar 
gezegd dat ik een kind uit het water 
had getrokken die door het ijs was 
gezakt, er werd brommend aan mijn 
woorden getwijfeld.

Keihard
Ook een andere keer zakten Henkie 
en ik door het is bij de Kromme 
Zandweg. Zeiknat en ver van huis! We 
losten het op door ons uit te kleden, 
de kleding uit te wringen weer aan te 
trekken en gewoon doorgaan. Toen 

ik laat in de middag thuis kwam was 
alles weer droog. Ziek of verkouden 
geworden was er niet bij. Keihard 
waren we!

Carel Wervenbos
carelwervenbos@hotmail.com

In deze krant leest u nog veel meer 
winterverhalen van onze lezers!

 Toen er hier nog echte winters waren   
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 Rotterdam 1957. Even testen of het ijs al sterk genoeg is.    
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 Oproep: Watersnoodverhalen   
Rond de jaarwisseling werden delen van ons land getroffen door water-
overlast. Het deed sommigen terugdenken aan dat beroemde jaar 1953, 
het jaar van de Watersnoodramp. Maar toen was het nog wel een graadje 
erger! 

  Niet alleen Zeeland, maar ook Rotterdam werd en omgeving werden toen getroffen. Heeft u 
daar herinneringen aan en wilt u daar over schrijven? Uw verhalen zijn welkom voor onze 
volgende krant! Kort of iets langer (niet te lang), met of zonder foto’s. Aanleveren voor 16 
januari graag! Dat kan via info@deoudrotterdammer.nl   

 Op naar de vijfhonderdste!   
 Het nieuwe jaar is aangebroken en dat wordt voor De Oud-Rotterdammer een 
bijzonder jaar. Niet alleen beginnen we aan onze twintigste jaargang, maar ook 
brengen we, als we het allemaal mogen beleven, aan het eind van het jaar ons 
vijfhonderdste nummer(!) uit. Dat laten we niet zomaar voorbijgaan. In de loop 
van het jaar werken we er naar toe en eind van het jaar komt een bijzondere fees-
telijke jubileumkrant uit vol verrassingen. Leuk om naar uit te kijken!
Verder gaat DOR dit jaar inhoudelijk ‘verjongen’. De focus gaat meer naar de 
jaren ‘70, ‘80 en ‘90. Er zijn immers weer veel nieuwe ‘plussers’ bijgekomen met 
‘jongere’ herinneringen. Dus kom maar op met verhalen uit die jaren!   

Mient 16c • 2903 LC  Capelle aan den IJssel
Tel. 06 - 30 65 26 09 •       Andersgedenkmonumenten

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl

Voor elk budget een 
passend afscheid.  
Alle tarieven op onze website 
callauitvaartzorg.nl

Voor Crematies & 
                    Begrafenissen

Dag & Nacht bereikbaar 06 450 686 58
Waar u ook verzekerd bent.

Budget uitvaart € 1575

                    Begrafenissen                    Begrafenissen

BBududud

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

van 10-16 uur bij de Heritage Auctions 
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.

- Sinds 2005 -
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www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

0181-620115
0181-675145

Een vertrouwd adres sinds 1994
Uitvaarten voor elk budget

Voor meer informatie: www.uvvw.nl

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Uniek in de regio: 
Combinatie Verhuizen & Ontruimen

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Driemanssteeweg 68-072    
3084 CB  Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

GEZOCHT 
schilderijen, beelden en inboedels

GRATIS
Veilingen en taxatie

Tel: 010-2109349

Goede voornemens?

*

Maak een ander blij,
word vrijwilliger

Unie Van Vrijwilligers
www.uvvrotterdam.nl 

010 - 413 08 77

www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803
of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Alle vanafprijzen zijn inclusief reserveringskosten, Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 109910-daagse busreis
Noord-Italië en Zwitserland

vanaf p.p.

€ 799reiscode: efkau058-daagse busreis
Krakau en de schatten van Zuid-Polen

reiscode: ebdom01

vanaf p.p.

€ 699reiscode: ebzla016-daagse busreis
De oerprovincie van Nederland

vanaf p.p.

€ 1499reiscode: eefr30412-daagse busrondreis
Tour de France

vanaf p.p.

€ 589reiscode: eblof046-daagse busreis
Moezel en Rijn

vanaf p.p.

€ 1199reiscode: ebopa0212-daagse busreis
Kroatische Bloemenrivièra

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Wij beschikken over een grote collectie leer en sto� en van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of kom langs in ons atelier.

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelsto� eerderij Miedema & Zn. is een ouderwets 
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service 
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Miedema & Zn.
Amersfoort 
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Schiedam
010 27 34 727

Miedema & Zn.
Utrecht
030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Wij beschikken over een grote collectie leer en sto� en van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of kom langs in ons atelier.

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelsto� eerderij Miedema & Zn. is een ouderwets 
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service 
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Miedema & Zn.
Amersfoort 
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Schiedam
010 27 34 727

Miedema & Zn.
Utrecht
030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl

Miedema & Zn 010-2188876 Rotterdam
Kleiweg 127b, 3051 GM

Amersfoort-Amsterdam-Bussum-Rotterdam-Utrecht



De langs enkele Rotterdamse woon-
wijken stromende rivier de Rotte bood 
in de nog veelvuldig voorkomende 
koude strenge winters van de jaren 
50 en 60 een stevige ijsvloer en 
daarmee extra speelgelegenheid. Ik 
woonde destijds in ons gezin (vader 
Cees, moeder Nelly, broer Hans en 
zus Annet) aan de Lombardkade 50B, 
gelegen tussen het toenmalige spoor-
wegviaduct en de op de Goudsesingel 
liggende Karnemelksbrug, de vaste 
brug over het water van de Rotte maar 

in dit deel van de stad het Stokvis-
water geheten en genoemd naar de 
nabij liggende en in 1861 gedempte 
Karnemelkshaven.

In strenge winters konden wij op de 
dikke ijslaag heerlijk spelen, schaatsen 
en sleetje rijden. Alleen onder de vaste 
Karnemelksbrug was het ijs dunner, 
zeer gevaarlijk en voor mij verboden 
gebied. Op de foto’s is te zien dat ook 
aan de Zaagmolenkade vlakbij de 
Noorderbrug in het Oude Noorden/

Crooswijk volop werd geschaatst op 
de Rotte. Op mijn Friese houten door-
lopers heb ik in mijn kinderjaren voor 
onze deur de eerste schaatservaring 
opgedaan.

Duwbakken
Maar de rivier werd door de ROTEB 
gebruikt voor het vervoer van huisvuil 
in duwbakken. Vanaf het overslag-
station aan de Zaagmolenkade, waar 
vuilniswagens het huishoudelijk afval 
in duwbakken stortten, werden de 
bakken over de Nieuwe Maas naar de 
aan de op Rotterdam-Zuid gelegen 
verbrandingsoven aan de Brielselaan 
gesleept. En niet alleen ’s zomers, 
maar ook in strenge winters. Zo 
gebeurde het nogal eens dat het dikke 
ijs door de stalen ijsbreker, die voorop 
de sleepboot was bevestigd, gebroken 
werd om zo het huisvuiltransport 
mogelijk te maken. Mijn vriendjes 
en ik waren vanzelfsprekend hevig 
ontdaan. Onze stevige gladde ijsvloer 
lag er na zo’n huisvuiltransport vol-
ledig vernietigd bij met ontelbare losse 
schotsen tot gevolg. En ook als de 
vorst een beginnende ijslaag vormde 
op de Rotte en wij ons al verheugden 
op komende ijspret werd dit door de 
schepen onmogelijk gemaakt.

Als ik toen een dichtegel op de vuil-
niswagen zou mogen schrijven zou 
dat zeker zijn: “ROTEB WEES WIJS, 
BREEK NIET ONS IJS! 

Van de hol af
Gelukkig bleef er in de omgeving 
nog genoeg over om winterplezier te 
hebben. Met de houten slee gingen we 
naar de sneeuw bedekte ‘hol’ op de 
aan de overkant gelegen en nog onbe-
bouwde St-Jacobsplaats en gleden met 
veel pret ‘van de hol af’. Op de Meent, 
ter hoogte van Dudok, ligt de brug die 
toen omhoog kon als het vuiltransport 

er door moest en kwamen er trappen 
tevoorschijn zodat de voetgangers 
door konden lopen. Dit is nog steeds 
zichtbaar in het wegdek en door de 
historische ophaalmechanismen die 
naast de nu vaste brug staan. 
Ik kan met plezier terugzien op heer-
lijke en avontuurlijke kinderjaren in de 
toen in opbouw zijnde binnenstad van 
Rotterdam.

Bert Luijendijk, 
Krimpen aan den IJssel 
bert.luijendijk@hetnet.nl  

 ‘ROTEB wees wijs, breek niet ons ijs!’   
De bevroren Rotte was in de winter een geliefd extra speelterrein. 
Maar helaas verziekten vuilnisboten onze ijspret.
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De Rotte ter hoogte van de Zaagmolenkade met op de achter-
grond het overslagstation van de Roteb (foto Stadsarchief Rot-

terdam).

CCtjeCCtje

Als je ziet wat er tijdens de nieuwjaarsnacht 
gebeurt, dan slaat de schrik je toch wel 
enigszins om het hart. Ik ken niemand die mij 
kan uitleggen wat er leuk is aan brandbom-
men gooien naar mensen die alleen maar hun 
werk staan te doen, u wel? Dan moet je toch 
wel heel ziek zijn in je hoofd. En dan hoor 
je iemand van een partij die de verkiezingen 
heeft “gewonnen” op TV zeggen dat een 
vuurwerkverbod natuurlijk niet kan van wege 
de goedwillende mensen en kinderen die 
zo van het vuurwerk genieten. Nou die had 
ongetwijfeld geen familie of vrienden die bij 
de politie of bij de ambulance werken. 

Wat voor soort regering zouden we krijgen 
mensen? Bent u ook zo benieuwd? Ze zijn 
nu eerst met z’n vieren de grondwet “aan 
het bespreken”.  Wat valt er aan de grondwet 
te “bespreken”? Of er misschien tussen de 
regels een gaatje te vinden is om de Koran te 
verbieden? 

Of er ergens een mogelijkheid geboden wordt 
die niemand tot nog toe heeft gezien, om 
alle Marokkanen het land uit te gooien? Of 
er bij de belastingplannen een paragraaf kan 
worden toegevoegd die “kopvoddentaks” 
mogelijk maakt? Maakt de nieuwe premier er 
een gewoonte van om de Tweede Kamer toe 
te spreken met “nep-parlement?”. 

Ziet u hem al staan, die nieuwe premier? Tus-
sen de groten der aarde, met dat hoofd? En 
wie gaat hem bewaken? De Zwitserse Garde? 
Misschien wel het Vreemdelingenlegioen. 

Even wat anders: heeft u ooit van uw jonge 
langzalzeleven zoveel regen zien vallen? Ik 
niet. Het is gewoon verschrikkelijk. Als je 
wakker word moet je eerst het licht aan doen, 
bij mij is het dan negen uur, om te zien wat 
voor weer het is, en dat is dan keer op keer 
pet. Hoewel, terwijl ik dit schrijf voorspellen 
de geleerden vorst en koude, misschien heerst 

dat nu terwijl u dit leest. En dan krijg je het 
oude verhaal: als het één nacht heeft gevroren 
beginnen ze al over de Elfstedentocht. Dat 
snap ik ook wel want het is een fabelachtige 
gebeurtenis. Ik heb er ruw geteld een stuk of 
zeven meegemaakt en het is een heerlijke dag. 
Nu helemaal, met die TV erbij. 

Vroeger was je aangewezen op de radio, en 
dan moest je zelf maar raden waar onderweg 
ze aan het schaatsen waren. De eerste grote 
naam die mij bij staat was begin vijftiger 
jaren Jeen van de(n) Berg. Als ik mij niet 
vergis een onderwijzer uit Friesland. Die 
won geloof ik twee keer. Toen was er nog 
eens een afl evering dat het weer zo bar was 
dat de vier, of vijf, overgebleven rijders hand 
in hand over de fi nish kwamen. Daar waren 
de organisatoren niet blij mee. Die wilden 
gewoon een wedstrijd. En toen was daar die 
onvergetelijke tocht van 1962. Daar was voor 
het eerst de televisie ook bij. Dat wil zeggen, 
er stond in elk van de elf steden een vaste ca-
mera, dus dan zag je ze in de verte aankomen 
en in een fl its voorbij stuiven. (Dat was toen 
bij het wielrennen precies zo. Ja kindertjes, 
er is heel wat veranderd in al die jaren.) Het 

was toen zo koud en het ijs was zo slecht dat 
het eigenlijk alleen maar “klunen” was , een 
woord dat we toen nog niet kenden. Reinier 
Paping was de beste. In de jaren tachtig had je 
twee opeenvolgende jaren Evert van Bent(h)
em .

En toen reden er al motoren mee en kon je het 
hele spul met de minuut volgen.

Nou ja, wie weet gaan we het weer eens 
beleven, het wordt tijd.  

 Vriezen we dood, 
dan vriezen we dood    

In alle commotie was ik helemaal vergeten u fijne feestdagen te wensen, 
maar ja, daar is het nu te laat voor. Dus wens ik u van harte een fantastisch 
jaar, maak er wat van. Wat staat ons allemaal te wachten? De hemel mag 
het weten.
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 Leerlingen van de Beroepsschool namen in 1962 het initiatief om voor schaatsers een paar hon-
derd meter wedstrijdbaan uit te zetten op de Rotte. 

Bezoek onze webshop!

www.deoudrotterdammer.nl/webshop
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Wij komen graag 
bij u thuis voor een 

vrijblijvende prijs-
opgave en een 
eerlijk advies!

Oberonweg 256, 3208 PG Spijkenisse 
Tel. 0181-764050

10%
korting

www.meubelstoffeerderij-oudemaas.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ

“Oude Maas”

Openingstijden winkel:
Zaterdag van 11.00 – 15.00 uur 

bent u van harte welkom!
HALEN EN BRENGEN 
GRATIS   

oudemaasstoffering@hotmail.com 

Betrouwbaar • Betrokken • Persoonlijk

TaVa Uitvaartbegeleiding

0180 - 443 227 • dag en nacht
www.tavauitvaartbegeleiding.nl

Tamara Helbig - Vaartjes

Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

Tel. 
06-19160110 / 0181-507068

VOOR AL UW REPARATIES VAVAV N
UW COMPUTER OF LALAL PTOP.

info@computerstoday.nl   www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS

DE OUD-ROTTERDAMMERTJESDE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Wilt u ook met een
Oud-Rotterdammertje 

in de krant?

Bel 0180 - 820244

088 - 676 43 89opnieuwenco.nl

Opnieuw & Co Kringloopwarenhuizen
Barendrecht - Dordrecht - Leerdam - Papendrecht

Ridderkerk - Rotterdam - Zwijndrecht

een nieuw jaar
maar niet alles hoeft nieuw!

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u 

hierin te begeleiden.



Ken je dit nog?  306   Nr.

OKen je dit nog? In de jaren tachtig kwam er een bijzonder gebouw in Rotterdam bij. Weet u welk? Weet 
u waar het staat? Heeft u er herinneringen aan? Bent u wellicht één van de eerste bewoners? Heeft u 
er gewoond en/of weet u er iets meer over te vertellen? Wij zijn benieuwd! Stuur ons uw anekdotes, 
verhalen en herinneringen, zodat we ze kunnen delen met onze lezers. Dat kan door ze te sturen naar: 
info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl is de foto beter (groter) te bekijken.  

Op de foto van ‘Ken je dit nog’ nummer 304 kwamen helaas te weinig reacties binnen 
voor een pagina in deze krant. het betrof een EHBO-wedstrijd voor junioren in novem-
ber 1960. Kennelijk zegt dat vandaag de mensen niet meer zoveel. Kan gebeuren. Maar 
EHBO’ers blijven natuurlijk wel hartstikke belangrijk!  
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Ken je dit nog? Nr.  304   

Een aantal jaren geleden verruilden we 
de stad voor het mooie waddeneiland 
Schiermonnikoog. Daar zee, strand 
en duinen bij de hand; maar nu we 
zo ‘s avonds daar, in het Delta, aan 
het diner zaten en achter de ramen 
reusachtige containerschepen voorbij 
zagen glijden, – met aan de overkant 
de lichtjes van raffi naderijen, – had dat 
toch ook iets heel imponerends. Een 
half jaar geleden, in juli, zagen wij op 
Schiermonnikoog, maar dan heel in 
de verte, meer bij Ameland, een ander 
containerschip liggen: de Fremantle 
Highway, met al die brandende auto’s 
aan boord.
Thuis hadden we een lijstje gemaakt 
van de dingen die we in de stad nog 
eens wilden bekijken. Alles bekijken 
was onmogelijk, dus er moest worden 
geschrapt.

Haaienbek
Als eerste gingen we de volgende dag 
naar het centrum. Als je daar minstens 
tien jaar niet geweest bent, kijk je als 
‘provinciaaltje’ je ogen uit. Geweldig 
hoor! Het nieuwe stationsgebouw. De 
haaienbek wordt die uitlopende punt 
, geloof ik, genoemd. In de metro 
naar de stad toe, voelden wij ons af 
en toe net in het buitenland. Maar 
goed, we waren toeristen die de stad 
gingen verkennen. Langs de Doelen al 
dwalend naar de Coolsingel gelopen. 
Daar een zijstraat in en toen stonden 

we ineens voor het Schielandhuis, een 
prachtig archaïsme te midden van alle 
na-oorlogse hoogbouw. Ik wilde graag 
de Binnenrotte zien waar ik, ooit, 
zo rond 1960, op de Kweekschool 
zat,vlak naast de Laurenskerk. Jeras-
simus, zoals wij hem toen spottend 
noemden, stond er nog wel op zijn 
sokkel, maar verder... luxe fl ats, met 
daaronder winkels vullen nu de ruimte 
waar wij les kregen. Op de plek waar 
het spoorwegviaduct liep, bijna tegen 
onze school aan, gaapt nu een groot 
plein, doorlopend naar de Markthal. 
Die vonden mijn vrouw en ik wel 
indrukwekkend, vooral als je omhoog 
keek. Daar zijn we toen wat gaan 
gebruiken, want van dat geslenter 
werden we doodmoe.

Spido
Daarna verder richting de Maagd van 
Holland, bij de Oude Bibliotheek in 
de buurt. Gelukkig waren die twee 
gebouwen er nog. Vervolgens richting 
de Spido. Daar konden we aan boord 
wederom lekker uitrusten en de boot 
voer ons langs allerlei plekjes die we 
goed herkenden, zowel aan de linker 
als rechter kant van de Nieuwe Maas. 
Mijn vrouw was – een mensenleven 
geleden – secretaresse bij van Riet-
schoten Houwens op de Sluisjesdijk, 
en daar voeren we vlak langs. Maar 
het bedrijf zit daar allang niet meer. 
De Waalhaven gingen we jammer 

genoeg niet in, maar verderop, voorbij 
de vroegere RDM, wel de Eemhavens. 
Ik vond het een vreemde gewaarwor-
ding nu te varen op de plekjes waar 
ik als kind naar mijn opa en oma liep, 
aan de Jachtdijk en dat wij knokten 
met de jongens van de buurtschap De 
Heij, een meter of zes lager dan dat 
wij nu voeren.
‘Morgen gaan we naar Heijplaat toe,’ 
zei ik gelijk tegen mijn vrouw, toen ik 
in de verte tussen de containers een rij 
bomen ontwaarde, die aangaven dat 
daar tussen al die kranen en ijzeren 
bakken ook nog ander leven was. 
‘Gaan we daar eens rondstruinen.’ Dat 
deden we dan ook de volgende dag. 
Maar toen gesplitst. Mijn vrouw ging 
met de metro naar het dorp uit hààr 
jeugd, Rhoon, om daar enkele oude 
bekenden op te zoeken, ik na jaren 
weer naar mìjn geboortedorp. Het 
oude gedeelte bleek helemaal gereno-
veerd, maar aan de andere kant van 
het dorp stonden allemaal spiksplin-
ter nieuwe huizen, het zogenaamde 
‘Geheim van Heijplaat’. Het wordt zo 
genoemd omdat Rotterdammers achter 
alle containers die het dorp bijna 
onzichtbaar maken, dit niet verwach-
ten als ze een keer toevallig in deze 
stadswijk verzeild raken en daar al die 
mooie huizen zien staan. 
Bij mijn geboortehuis, in 1942, aan het 
Vestaplein leek alles me nu benauwd 
en klein, zeker na de ruimte die wij 
op ons waddeneiland gewend zijn. Op 
de Courzandseweg aangebeld bij Rob 
Lampe, de enige vriend die ik daar 
nog ken. Helaas, hij was niet thuis. 
Gelukkig was café Courzand, in mijn 
jeugd was daar nog de bioscoop bij, 
open en kon ik daar een lekkere kop 
koffi e nemen. Een dreigende lucht, die   

weinig goeds voorspelde, verhinderde 
dat ik naar de Quarantaine inrichting 
wandelde, waar ik ooit als vakantie-
broeder had gewerkt. Ook Pier 7 sloeg 
ik maar over, waar ik met Nico Kroon 
en Go de Jager spannende dingen had 
meegemaakt. Vanuit de bus had ik al 
gezien dat het één en al industrieter-
rein was geworden. Nog even langs de 
ruïne van de afgebrande Julianakerk 
gelopen; toren en wat restanten muur 
staan nog overeind. Sinds de brand in 
2017 was er, zo te zien, niks meer aan 
gedaan. Daarna door de Aurorastraat 
naar de bushalte gelopen. In die straat 
woonden mijn ouders van 1948 tot 
1995. Ondertussen kletterde de regen 
op het dak van de bus, zodoende ging 
ik wat teleurgesteld terug naar mijn 
mooie hotel in Vlaardingen. Ik had 
niet kunnen doen wat ik gepland had.

Bunkermuseum
De volgende dag scheen het zonnetje 
weer volop. Dat kwam mooi uit, want 
we hadden een dagje naar de Hoek 
in gedachten. De metrolijn, eindelijk 

onlangs helemaal doorgetrokken tot 
het strand, bracht ons er. Op Schier 
pakken we de fi ets om naar zee te 
rijden, hier stonden we in één keer 
bij de zee. Een heerlijke dag in die 
uithoek van Rotterdam doorgebracht, 
toen al lopend door het dorp terug 
naar de metro. Om het bunkermuseum 
te bezoeken hadden we geen zin ( 
energie) meer. Bij ons op ‘t eiland kun 
je ook genoeg bunkers en wat oude 
kanonnen bekijken.

Toen we de volgende morgen uit ons 
hotel vertrokken keken we terug op 
zeer intensieve dagen. Rotterdam was 
fantastisch geweest, – maar vrienden 
of bekenden hebben we er praktisch 
niet meer. Daarom voelde dit bezoek 
voor ons beiden als een soort afscheid 
voor altijd... Of in de toekomst toch 
nog een paar daagjes op de ss ‘Rot-
terdam’ boeken?

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl    

 Afscheid van Rotterdam... of toch niet?   
Mijn vrouw en ik kregen afgelopen voorjaar een cadeau van onze 
kinderen : een aantal dagen verblijf in het Delta hotel in Vlaar-
dingen aan de Nieuwe Maas. Prachtig vond ik dat ! Wij wonen 
niet meer in Rotterdam, dus dit werd een mooie gelegenheid om 
nog eens al de mooie plekjes uit mijn jeugd te bekijken. En dat 
hebben we gedaan..alles met bus en metro. De auto lieten we 
staan.   

 Arie en z’n vrouw waren behoorlijk onder de indrukt van ‘De Haaienbek’, het vernieuwde Centraal 
Station Rotterdam. (foto: gemeente Rotterdam)   
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OF BEL NAAR 0181 - 626 126 OF BEL NAAR 0181 - 626 126
REDERIJFORTUNA.NL REDERIJFORTUNA.NL

BRUNCH- EN DINNER CRUISES

BINGO CRUISE

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, live 
muziek & entertainment.

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment.

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15 

Jan  28  Feb 25
Mrt 17, 31* Apr 7, 14
Mei 12*, 19* Jun 16*, 30

Jan 27  Feb 14*, 24
Mrt 16, 30 Apr 13
Mei 11, 25 Jun 1*, 15, 29

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00 

€ 49,50 

€ 67,50

Vanaf

Vanaf

* Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaartijden

REDERIJFORTUNA.NL

VANAF

P.P.

VANAF
VANAF

P.P.

€59,50

ZATERDAG 10 FEBRUARI
11:00
15:30

OF BEL NAAR 0181 - 626 126
REDERIJFORTUNA.NL

NIEUWE DAGTOCHTEN

ZELFDE GEZELLIGHEID

INCLUSIEF 5 BINGOKAARTEN!

NIEUWE VAARAGENDA 2024

Houd onze website in de gaten of vraag hem aan via :

BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

Met onze kennis adviseren wij u
Met ons hart begeleiden wij u

Met onze schouders ondersteunen wij u
Met ons gevoel zijn wij er voor u

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?
010 4651120 / 06 51606587

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,
ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden? 
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Vraag dan een vrijblijvend en gratis adviesgesprek aan. 
We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot 100% uit de 
(basis) verzekering.  
  
Behandeling aan huis mogelijk!

BESTEL DE KALENDERS VIA HET WINKELTJE 
OF OP WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

TARIEVEN EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN

DE LAATSTE IN ONZE WINKEL
KALENDERS 2024

15,95
TARIEVEN EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN

12,95

OP=OPNOG ENKELEEXEMPLAREN

Wij verzorgen en begeleiden  begrafenissen en crematies in de regio 
Hoeksche Waard, Rotterdam en omstreken.
De kosten van de uitvaart zijn afhankelijk van uw wensen en worden 
bepaald door de keuzes die u daarbij maakt.
Hieronder vindt u de kosten van vier pakketten die wij aanbieden, 
het is altijd mogelijk om een pakket tegen meerprijs uit te breiden.

Vanuit het hart een ‘eigen’ afscheid

PAKKET KLAVER

Uitvaart zonder 
afscheid

v.a. € 2.100,-

PAKKET ROOS

Volledig verzorgde 
uitvaart met 

afscheidsplechtigheid

v.a. € 4.975,-

PAKKET BLOESEM

Uitvaart met afscheid
in familiekamer

max. 10 personen

v.a. € 3.375,-

PAKKET 
ZONNEBLOEM

Begrafenis met 
afscheidsplechtigheid

v.a. € 5.725,-

06 41 32 07 45  24 uur, dag en nacht bereikbaar ingrid@hartensvelduitvaartzorg.nl



Mijn vrouw en ik zijn in-
middels beiden net de 75 
gepasseerd. We hebben twee 
kinderen en drie kleinkin-
deren. We bezitten een 
hypotheekvrij huis met een 
WOZ-waarde van €400.000 en 
we hebben ongeveer €20.000 
aan spaargeld. Als een van 
ons wegvalt, moet er dan 
over de nalatenschap direct 
erfbelasting betaald worden? 
En, als dat het geval is, hoe-
veel moeten we dan eventu-
eel hiervoor reserveren?

Heeft u geen testament of een 
testament met daarin alleen de 
wettelijke verdeling dan zijn bij 
het eerste overlijden van een van u 
beiden de langstlevende partner en 
de kinderen alle drie de erfgenamen 
zijn. De langstlevende krijgt in dat 
geval de beschikking over de vol-
ledige nalatenschap en de kinderen 

verkrijgen hun erfdeel in de vorm 
van een niet-opeisbare vordering. 
Hoewel de kinderen dus feitelijk nog 
niets daadwerkelijk ontvangen, is er 
wel al erfbelasting verschuldigd over 
hun erfdeel. Deze erfbelasting moet 
worden betaald (voorgeschoten) door 
de langstlevende echtgenoot/-ote. 
Ervan uitgaande dat u in gemeen-
schap van goederen bent getrouwd, 
bedraagt de nalatenschap bij een 
eerste overlijden € 210.000. In uw 
geval betekent dit dat de langstle-
vende echtgenoot/-ote en de twee 
kinderen iedere €70.000 erven. Als 
er geen testament is of als er volgens 

het testament geen rente over de niet-
opeisbare vordering (ter grootte hun 
erfdeel) van de kinderen verschul-
digd is, mag er voor de erfbelasting 
gerekend worden met het zogenoemd 
fi ctief vruchtgebruik. Volgens de 
fi scus is dit zo omdat de langstlevende 
gedurende de rest van zijn/haar leven 
de beschikking houdt over de erfdelen 
van de kinderen zonder daarvoor geen 
of een te geringe vergoeding (rente) 
voor te betalen. Fiscaal ontvangt de 
langstlevende daardoor een groter 
en de kinderen een kleiner erfdeel. 
Hoeveel groter/kleiner dit is, hangt 
met name af van de leeftijd van de 

langstlevende (levensverwachting). In 
uw geval zou dit bij 0% rente (of een 
wettelijke rente van 6%) betekenen 
dat de kinderen ieder een fi scaal 
erfdeel ontvangen van €49.000 en de 
langstlevende van €112.000. Vanwege 
de grote partnervrijstelling voor de 
erfbelasting (2024: €795.156) is over 
het erfdeel van de langstlevende 
partner geen erfbelasting verschul-
digd. Over de fi scale erfdelen van de 
kinderen zou – bij een eerste overlij-
den in 2024 (vanwege hun vrijstelling 
van €25.187 in 2024) daardoor in 
totaal circa €4.800 verschuldigd zijn. 
Naarmate u beiden langer leeft, zal 
deze erfbelasting toenemen.
Sinds 1 januari is de wettelijke rente 
7%; wanneer de overledene geen 
testament had, er nu 1% rente wordt 
vergoed over de niet-opeisbare vorde-
ring. Voor de situatie zonder testament 
klopt daardoor wellicht de berekening 
hierboven niet helemaal meer. De 
berekening is te gecompliceerd om 
hier kort uit te leggen. Het komt erop 
neer dat de kinderen in het voorbeeld 
fi scaal €52.325 erven waarover in 
2024 per kind ca €2.700 erfbelasting 
verschuldigd is, oftewel circa €300 
meer dan in vermelde berekening.  

 Bij eerste overlijden wel of 
geen erfbelasting betalen?   
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Einde legaat 
Heeft iemand in het testament een 
legaat toebedeeld gekregen en is deze 
legataris al overleden, dan krijgen 
zijn erfgenamen niet automatisch dit 
legaat. Dat kan alleen wanneer in het 
testament ook plaatsvervullingsrecht 
is afgesproken. Met dit plaatsvervul-
lingsrecht verkrijgen de kinderen van 
de vooroverleden legataris samen het 
legaat van hun overleden vader of 
moeder. Is er geen plaatsvervullings-
recht afgesproken in het testament 
dan valt het legaat terug in de erfenis 
en erven de erfgenamen wat meer.

De nalatenschap negatief
Het komt voor dat het vermogen van 
een erfl ater sinds het opstellen van 
het testament fl ink verminderd is. In 
het testament is dan wel het bezit ver-
deeld, maar bezit blijkt ten tijde van 
het overlijden een schuld te zijn. Is 
er een executeur benoemd dan moet 
deze executeur van de nalatenschap 
dan eerst uitzoeken of de nalaten-
schap positief of helaas negatief is. 
Blijkt de nalatenschap negatief dan 
raakt de executeur zijn rol kwijt en 
zijn de erfgenamen samen de vereffe-
naar van de nalatenschap geworden. 
Verwerpen vervolgens alle eerste en 

opvolgende wettelijke erfgenamen 
hun nalatenschap, dan blijft de nala-
tenschap onbeheerd totdat de rechter 
een vereffenaar aanwijst. Dat doet hij 
dan vaak op verzoek van schuldeisers 
die nog graag iets van hun vordering 
uitbetaald zien.

Tarieven en vrijstellingen
Ieder jaar worden de vrijstellingen 
erfbelasting aangepast en ook de 
eerste schijf waarin u 10% erfbelas-
ting betaalt, wordt jaarlijks aange-
past. Partners hebben in 2024 een 
vrijstelling van €795.156. Kinderen 
(en kleinkinderen) hebben een vrij-
stelling van €25.187, ouders hebben 
(samen) een vrijstelling van €59.643 
en alle anderen kunnen vrij €2.658 
ontvangen. Over het meerdere is bij 
partners en kinderen tot €152.368 
10% erfbelasting verschuldigd en 
daarboven 20%. Voor alle anderen 
geldt het tarief van 30% en 40%.

Online aankoop
Heeft u een product online gekocht? 
Of aan de telefoon, op straat of 
op een andere plaats buiten een 
gewone winkel? Dan heeft u meestal 
bedenktijd. Wordt het product niet 
op tijd geleverd? En wilt u het 
niet meer hebben? Dan kunt u ook 
gebruikmaken van uw bedenktijd om 
de koopovereenkomst ongedaan te 
maken (ontbinden). Want u heeft ook 
al bedenktijd als het product nog niet 
geleverd is.

De bedenktijd eindigt 14 dagen na 
de levering. Maakt u gebruik van uw 
bedenktijd? Dan hoeft u de verkoper 
geen extra tijd te geven om het pro-
duct alsnog te leveren. En u hoeft het 
product niet te betalen. Heeft u (een 
deel) vooruit betaald? Dan moet de 
verkoper u binnen 14 dagen uw geld 
teruggeven.  

Uit de praktijk 

Een nieuw jaar met misschien ook bij u 
nieuwe of herhaalde goede voornemens. 
Onze voornemens zijn niet veranderd. 
We willen u nog steeds voorzien van 
goede informatie en ondersteunen waar 
u dit nodig heeft rondom het erfrecht, 
erfbelasting etc. Dat kan een telefoni-
sche vraag zijn of vraag via e-mail, een 
verzoek om ondersteuning bij afwikke-
ling van een nalatenschap die moeilijker 
blijkt dan gedacht of juist hulp bij de 
voorbereiding van uw eigen nalaten-
schap. De door u gestelde vragen zijn 
vaak weer inspiratie voor het schrijven 
van deze pagina in de Oud Rotterdam-
mer; uiteraard steeds anoniem. 
Bij uw goede voornemens zien wij 
onder meer graag dat u nadenkt over 
de situatie dat u niet meer zelfstandig 
kunt wonen of handelen en wie dan uw 
belangen behartigt en uiteraard over 
hoe en aan wie u uw aardse bezit wilt 
nalaten. Voor ons dagelijkse praktijk, 
voor u misschien een onderwerp waar 
u liever niet te lang bij stil staat. Dat 
begrijpen wij, maar wij ervaren ook dat 
wanneer een en ander uiteindelijk no-
tarieel is vastgelegd er ook een zekere 
rust ontstaat: “Zo dat is geregeld”. De 
eerste stap daar naar toe is weten wat u 
wilt. Onze eerste gesprekken bij ons op 
kantoor gaan dan ook juist over aan wie 
u wilt nalaten en of u ook over andere 
mogelijkheden heeft nagedacht. Lastige 
vragen soms, maar ze leiden vaak naar 
een beter testament dat rekening houdt 
met de grillen van het leven. Maar met 
of zonder (levens)testament, wij wensen 
u voor dit nieuwe jaar al het goede!  

?

Zuinig met energie  Vanaf 1 
januari 2024 is er geen prijsplafond 
meer voor de energiekosten en ook 
de energietoeslag is per 1 januari 
van dit jaar afgeschaft. Daarnaast 
gaat de belasting op energie 
omhoog en ook de netbeheerkosten 
stijgen met €8 per maand. Wel 
komt er een noodfonds van 2 mil-
jard euro om kwetsbare huishou-
dens te ondersteunen, maar of dat 
genoeg is? Zuinig met energie zijn 
en de warmte binnenhouden (goed 
isoleren) is de beste oplossing voor 
betaalbare energierekeningen. En 
laten we hopen op een zachte win-
ter, dan is de klimaatverandering 
nog ergens goed voor.

De goedkoopste super-
markt  Volgens de Consumen-
tenbond is Dirk van den Broek 
de goedkoopste supermarkt en de 
Spar de duurste. Maar let ook op 
de aanbiedingen van de andere 
supermarkten

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Rotterdamse Bijnamen Tramtour op 10 februari en 23 maart
  Stadsgids en schrijver Herco Kruik verzamelt de bijnamen die Rotterdammers geven aan de gebouwen, straten, 
bruggen, kunstwerken enzovoort. Die verzameling telt inmiddels zo’n 1.500 (!) bijnamen, de één populairder dan 
de andere uiteraard, maar altijd op en top Rotterdams. Hij vertelt over de meest populaire benamingen (zoals  De 
Koopgoot, De Kuip, Het Potlood ), maar ook vele minder bekende bijnamen komen voorbij tijdens een tramtour 
van 1,5 uur door grote delen van de stad. De ludieke en humoristische tour wordt verreden met een nostalgische 
vierasser-tram uit de jaren ‘30. Dit winterseizoen kunt u nog mee op zaterdag 10 februari en zaterdag 23 maart om 
11.00 u, 13.00 u of 15.00 u. De tour duurt 1,5 uur en de prijs is € 15,- p.p. Meld u aan via www.scheurmailrot-
terdam.nl.

Veelzijdige Regioboekenmarkt in Maassluis
Decennialang organiseerde de stichting Ons Rotterdam de Rotterdamdag, waar onder meer regionale boeken 
werden aangeboden. De Documentatiegroep ’40-’45, een landelijke vereniging voor geïnteresseerden in de 
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog was ook een vaste gast van dit evenement. “Naast het geven van 
informatie verkochten wij net als andere standhouders boeken, speciaal over de regio Rotterdam en de Tweede 
Wereldoorlog, voor een redelijke prijs. Veel bezoekers maakten daar gretig gebruik van”, aldus Willem Oldenburg 
en Dirk Docter van de Documentatiegroep ’40-’45. De Rotterdamdag bestaat niet meer sinds 2018. Er zijn diverse 
boekenmarkten in de regio, maar er was geen gespecialiseerde markt met regioboeken. De organisatoren vullen 
dit gat in de boekenmarkt voor de vierde keer met een regio-boekenbeurs. Deze beurs vindt op 27 januari 2024 
plaats in de Koningshof in Maassluis. Behalve veel kwaliteitsboeken over Rotterdam zijn er ook publicaties te 
koop over Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, het Westland en het hele Rijnmondgebied. Bezoekers vinden er een 
ruime selectie van boeken over hun woonplaatsen in diverse tijdvakken. Een breed scala van onderwerpen wordt 
aangeboden: regionale boeken over de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse wederopbouw, maar ook over de 
havens, scheepvaart, voetbal en recente geschiedenis.

Bill Baker’s Big Band brengt ode aan Glenn Miller
  ‘Remembering Glenn Miller’s Army Air Force Band’ heet het concert dat de Bill Baker’s Big Band op 14 januari 
brengt in het World Forum in Den Haag. In 2024 is het 80 jaar geleden dat Glenn Miller met een klein vliegtuig van 
het type Noorduyn – Norseman van Twinwood in Engeland opsteeg om naar Parijs te vliegen. Hij zou daar con-
certen in Frankrijk voorbereiden. Hij kwam daar nooit aan, ”lost in fl ight”, vermist tijdens de vlucht. Glenn Miller 
werd slechts 40 jaar. Zijn nalatenschap is gigantisch en onuitputtelijk. Zijn muziek en sound blijven legendarisch. 
Hier in Nederland stemden velen in oorlogstijd in het geheim af op de BBC om naar deze beroemde Band of naar 
Koningin Wilhelmina te luisteren.
Nu, 80 jaar later, behoort de muziek die Glenn Miller bracht tot de ‘klassiekers’. Tussen de muziek door vertelt Bill 
Baker over Glenn Miller en zijn beroemde A.A.F. Band. Wie kent ze niet nummers als: Little Brown Jug, Tuxedo 
Junction, American Patrol, In the Mood enzovoorts. En net als toen gaan de voetjes van de vloer. Want bij Bill 
Baker’s Big Band onder de muzikale leiding van Adri van Velsen en bijdragen van zangeressen Tessa Mol en 
Natascha de Jong is stilzitten (bijna) onmogelijk. (Elders op deze pagina meer informatie over het concert.)

 Zaterdag 13 januari

Concert voor Oekraïne, opbrengst naar War Child
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt op zaterdag 13 januari in de Doelen in Rotterdam 
een concert voor Oekraïne. Er zijn dertien gevluchte Oekraïense musici uitgenodigd om samen 
met het orkest een concert te geven. De opbrengsten en donaties van dit concert komen in zijn 
geheel ten goede aan War Child. Een ticket voor het concert kan al vanaf €25,- worden besteld. 
Tevens kan er per ticket tot €50,- extra worden gedoneerd. Tickets reserveren kan via https://www.
rotterdamsphilharmonisch.nl/agenda/concert-voor-oekraine

  Zondag 14 januari

Glen Miller-concert van Bill Baker’s Big Band in World Forum Den Haag
  Het is dit jaar 80 jaar geleden dat Glenn Miller overleed. Ter gelegenheid daarvan brengt de Bill 
Baker’s Big Band op zondag 14 januari een muzikale ode aan de orkestleider. In het World Forum 
aan het Churchillplein 10 in Den Haag verzorgt de band een zondagochtendconcert dat begint om 
11.00 uur. Het World Forum Theater is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Toegangskaarten 
€ 18 euro per persoon, te bestellen via: tel. 010- 4225244 of www.zondagochtendconcerten.nl of 
www.billbaker.nl

    Vanaf 18 januari

Gratis serie workshops ‘Ontdek je podiumtalenten’
  Tijdens een serie van acht gratis workshops van Podium Ouwe Rotten kunnen 60-plussers hun 
podiumtalenten ontdekken. De deelnemers krijgen les op het gebied van dans, theater, zingen en 
spoken word. De serie begint op donderdag 18 januari en is wekelijks op de donderdagochtend 
van 10.30 tot 12.30 uur. Plaats: De Banier, Banierstraat 1, Rotterdam-Noord. Aanmelden: info@
theaterwerkplaatsouwerotten.nl of 06-53923760. Met het project Podium Ouwe Rotten wil de 
Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten 60-plussers de kans geven hun talenten op het gebied van de 
podiumkunsten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Informatie: https://podiumouwerotten.nl/
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CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater wil ik graag wat 
toevoegen. Wat is er in dat deel van 
Rotterdam, waar ik geboren ben in de 
Wieringerstraat en opgegroeid, toch 
veel veranderd. Langs het ”landje” 
met wilde bloemen en kruipgras en 
op de achtergrond het Witte Dorp liep 
ik als kind naar de kleuterschool in 
de Jagerslaan. Op jonge leeftijd ging 
ik al mee naar een ballet voorstelling 
in de oude Schouwburg aan de Aert 
van Nesstraat in Rotterdam. De magie 
van het theater is bij mij nooit meer 
verdwenen. Dus, wat een verrassing 
toen er een heus theater op Zuid werd 
gebouwd. Weg was het wilde plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! Voorstellingen waaronder het 
toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne 
Frank’ (uit respect voor de families 
geen applaus). De musical Hair en een 
opera komen zo in mijn herinneringen 
op. Ook het proeven “backstage” en 
op het toneel staan is mij bij gebleven. 
Ter gelegenheid van de pensionering 
van Mej. den Daas, directrice van 
de toenmalige Kweekschool voor de 
opleiding tot kleuterleidster, hebben 
docenten en leerlingen de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   
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Rotterdams Philharmonisch speelt voor Oekraïne
  Al bijna twee jaar woedt er oorlog in Oekraïne. Talloze burgers ontvluchtten hun land met achterlating van al 
hun bezit. Meer dan honderdduizend vonden er onderdak in Nederland; velen van hen gewoon bij mensen thuis. 
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest wil ook iets voor hen doen. Musici zijn niet bij machte om oorlogen te 
beëindigen, maar muziek kan wel de hoop op betere tijden en het geloof in medemenselijkheid levend houden. 
Daarom, als een gebaar van solidariteit, heeft het orkest dertien gevluchte Oekraïense musici uitgenodigd om 
samen met hen een concert te geven. Zaterdag 13 januari zullen zij de lessenaar delen met die van de orkestle-
den van het Rotterdams Philharmonisch. Het jonge Oekraïense supertalent Olha Dondyk treedt aan als dirigent, 
de Oekraïense pianisten Antonii Baryshevskyi en Anna Fedorova soleren in werken van Silvestrov en Chopin. De 
opbrengsten van ticketverkoop en donaties gaan naar War Child. Meer informatie over het concert en reserveren 
van kaarten leest u elders op deze pagina’s.

Nog twee zondagochtendconcerten in De Doelen
  Na de concerten van najaar 2023 staan in het voorjaar van 2024 
nog twee zondagochtendconcerten in De Doelen in Rotterdam 
gepland. Dat is allereerst op zondag 3 maart Tour de Toon, een ode 
aan Toon Hermans door zanger Philip Paar en zijn orkest. Op zon-
dag 10 maart staat dan het meezingconcert Van Smartlap tot Opera 
op het programma met Waldin Roes, Het Groot Niet Te Vermijden 
en Bert Nicodem.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? 
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzame-
ling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction Europe elke 
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan 
tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aan-
sluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of 
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek 
eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe 
op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie.Aansluitend krijgt u 
desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944. 

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een 
veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak 
gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? 
Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie 
deze dag zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 
14.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein.    

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

    Vrijdag 26 januari

Janneke de Bijl met ‘Doet u ook mensen?’ in Theater Zuidplein
Janneke de Bijl laat in haar derde cabaretprogramma ‘Doet u ook mensen?’ zien dat het leven 
niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Maar wat als anderen niet naar je luisteren? Aanvang: 20.00 uur, 
Kleine Zaal. Tickets € 17,50 via www.theaterzuidplein.nl

  Zaterdag 27 januari

Regioboekenmarkt Koningshof Maassluis
  Liefhebbers van regioboeken kunnen op zaterdag 27 januari terecht voor een regioboekenmarkt 
In de Koningshof aan de Uiverlaan 20 in Maassluis. Het is de vierde keer dat deze beurs wordt 
gehouden. De beurs duurt van 9.00 tot 14.00 uur en is gratis te bezoeken. (Zie ook elders op deze 
pagina’s.)

    Zaterdag 10 februari en zaterdag 23 maart

Rotterdamse Bijnamen Tramtour
  Deze populaire tour wordt dit winterseizoen voor het laatst georganiseerd op zaterdag 10 februari 
en zaterdag 23 maart. U hoort onderweg talloze bijnamen, anekdotes en wetenswaardigheden 
tijdens een een tramtour van 1,5 uur met de historische vierasser-tram uit de jaren ‘30. Meer 
informatie leest u elders op deze pagina’s.

    Zondag 3 maart

‘Tour de Toon’: ode aan Toon Hermans in De Doelen
  Een vrolijke tour de chant met de liedjes van Toon Hermans door zanger Philip Paar en zijn orkest. 
Aanvang 11.00 uur. Voor meer informatie en reserveringen: kijk op www.zondagochtendconcer-
ten.nl

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op 
kantoor. Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 
16.00 uur.

    Elke donderdag

Kunst en curiosa
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein 
elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoorde-
len. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 
7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor 
meer inlichtingen: bel 030-6063944. 
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LINDBERG Eyewear bij De Hesse Optiek
Het gerenommeerde Lindberg houdt graag alles dichtbij! Van de eerste
ontwerpschetsen tot de uiteindelijke productie. Het gehele proces vindt
plaats in Denemarken. Zo blijft de allerhoogste kwaliteit gewaarborgd. De
collecties van Lindberg zijn dan ook al vele jaren zeer succesvol. Lindberg
staat voor comfort, functie en design. Ook in onze collectie vindt u kleurrijke
en tijdloze merken zoals Etnia Barcelona, Cazal, Jaguar, Lafont, Mykita,
Silhouette, THEO en TitanFlex.

CBRR RRIIJJBBEEWWIIJJSSKKEEUURRIINNGGSSCCEENNTTRRUUMM

Wilt u een vrijblijvend stijladvies inclusief gratis oogmeting? Kom langs of
bel voor een afspraak (di t/m za): 010 236 1939.

P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater wil ik graag wat 
toevoegen. Wat is er in dat deel van 
Rotterdam, waar ik geboren ben in de 
Wieringerstraat en opgegroeid, toch 
veel veranderd. Langs het ”landje” 
met wilde bloemen en kruipgras en 
op de achtergrond het Witte Dorp liep 
ik als kind naar de kleuterschool in 
de Jagerslaan. Op jonge leeftijd ging 
ik al mee naar een ballet voorstelling 
in de oude Schouwburg aan de Aert 
van Nesstraat in Rotterdam. De magie 
van het theater is bij mij nooit meer 
verdwenen. Dus, wat een verrassing 
toen er een heus theater op Zuid werd 
gebouwd. Weg was het wilde plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! Voorstellingen waaronder het 
toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne 
Frank’ (uit respect voor de families 
geen applaus). De musical Hair en een 
opera komen zo in mijn herinneringen 
op. Ook het proeven “backstage” en 
op het toneel staan is mij bij gebleven. 
Ter gelegenheid van de pensionering 
van Mej. den Daas, directrice van 
de toenmalige Kweekschool voor de 
opleiding tot kleuterleidster, hebben 
docenten en leerlingen de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   
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Het leukste van alles was de win-
terpret. Met vriendjes sneeuwballen 
gooien, sleeën met een tweedehands 
slee, door de oneindige witte straten. 
Mijn vader was weg, maar toen hij er 
af en toe nog was bond hij weleens 
een stuk of vier, vijf sleeën aan elkaar 
en trok ons kleuters door heel wat stra-
ten in Charlois.
Ik zal zo’n jaar of drie geweest zijn, 
precies wet ik het niet, toen er iets 
is voorgevallen waarvan ik in mijn 
verdere leven veel profijt heb gehad. 
Het was vast op een zaterdag, want dat 
was vroeger de enige keer in de week 
dat je een volledige wasbeurt in de teil 
kreeg. Gelukkig maar...

Teil
Voor mij hoefde het eigenlijk helemaal 
niet, maar of ik wél of níét wilde, 
daar trok mijn moeder zich niets van 
aan. Dat is achteraf wel een gelukje, 
want als zij was ingegaan op mijn 
jarenlange wens, vooral ongewassen te 
blijven, had ik er vandaag de dag heel 
wat rotter uitgezien; om over mijn 
geur nog maar te zwijgen.

Wat gebeurde er nu op die bewuste 
dag? De teil stond klaar in de woonka-
mer en was door mijn moeder al bijna 
tot het juiste peil gevuld.

Wij woonden schuin boven de wa-
terstoker, dus mijn moeder daalde af 
om een emmer heet water te halen. 
Voor de wat oudere lezer zal het geen 
verrassing zijn dat wij toen nog geen 
geiser hadden.

Hachelijk
Ik stond al in mijn koude blootje, een 
strategisch foefje van mijn moeder, 
om weglopen te voorkomen, toen ik 
uitgleed en pardoes, voorover in de 
teil viel. Het allergroot ste geluk was 
dat moeders altijd eerst koud water 
in de teil gooide en dan het geheel 
aanvulde met heet water, om de juiste 
temperatuur te krijgen. Had ze het 
andersom gedaan, tja ...hoe ik er dan 
zou hebben uitgezien, daar hoeven we 
niet eens over te praten.

Niettemin, er zat toch al zoveel water 
in de teil, dat een, voorover gevallen, 

klein driejarig ventje er gemakkelijk in 
zou kunnen verdrinken. Mijn moeder 
kwam pas na een paar minuten terug 
en tilde me uit deze hachelijke positie. 
Hachelijk, want een paar minuten 
lijken in zo’n houding wel een eeu-
wigheid.

Boven water
Wat is nu het bijzondere aan dit alles? 
Wel, dit incident heeft me al heel 
vroeg geleerd hoe ik mijn hoofd boven 
water moest houden en daar heb ik 
in mijn leven veel plezier van gehad. 
Daar ik nooit een behoorlijk vak heb 
geleerd en vele tegenslagen mijn deel 
zijn geweest, had het gemakkelijk 
gekund dat ik aan dit harde leven te 
gronde was gegaan. Maar nee, zoals 
gezegd, ik heb steeds mijn hoofd 
boven water weten te houden. In 
tegenstelling tot mijn broer. Maar ja, 
die heeft dan ook een vak geleerd. Díé 
was duiker.

Joop Tessers
happyfoxes@gmail.com

Vroeg geleerd hoofd boven water te houden
Of de winters vroeger kouder waren dan nu, kan ik niet met 
zekerheid zeggen. Wel dat ze mooier waren en niet zo nat als 
vandaag de dag. Ik ben geboren op Rotterdam-Zuid in 1937. 
Prachtige winters meegemaakt in een tijd dat je als kind alles 
nog moest leren.

Wassen in de teil. In de jaren vijftig en begin jaren zestig nog heel gewoon.

Een eenvoudige ansichtkaart, 
gecreëerd en uitgegeven door Gebr. 
Spanjersberg. In het vierkantje waar 
de postzegel moet worden geplakt, 
staat vermeld: 664. Wat fijn! Nu 
weten wij ook maand en jaar: april 
1966. Ik kocht de ansicht vorig jaar 
bij antiquariaat Looijenstein, die, 
zoals véél 010-verzamelaars weten, 
op de eerste verdieping van boekhan-
del Donner veel mooie oude boeken 
en dus ook zeldzame briefkaarten 
aanbiedt. Ik betaalde slechts 2,50 
euro, de prijs volledig waard. Ik had 
deze oude luchtopname nooit eerder 
gezien. De ouderwetse Kodakkleuren 
doen het ‘m. Mijn afwijking? Ik kan 
vele minuten lang naar zo’n vervlogen 
beeld kijken, en het zet je meteen aan 
het denken. Op de voorgrond zien wij 
de lang gestrekte Entrepotstraat. Die is 
als door een wonder nog steeds onge-
schonden. De Katholieke Stieltjeskerk 
(1886) schuin er achter, werd al in 
1976 afgebroken. De kerknaam? ‘H. 
Martelaren van Gorcum’. Het overige 
gebied rondom heeft eveneens een 
drastische metamorfose ondervonden. 
Het verhaal van de Hef is bekend. Heb 

nooit begrepen waarom ie gehand-
haafd bleef, maar dit terzijde. De Ko-
ninginnebrug, daterend van 1929, is 
een heus Rijksmonument, een creatie 
van A.H. van Rood. De architecten 

Witteveen en Van der Steur tekenden 
voor de uitvoering van de basculebrug. 
Wat komen de vier grappige siertoren-
tjes van de brugwachtershuisjes fraai 
uit. De Oostzijde Van der Takstraat is 

eveneens nog redelijk intact. Er achter 
ligt dat enorme groene grasveld, met 
piepklein, vier verstilde boompjes, 
de grote blikvanger van de ansicht. 
Hoe is het toch mogelijk dat dit stuk 

groen er nog zo uitnodigend bij ligt. 
Kennelijk had Stadsontwikkeling jaren 
vijftig en deels zestig totaal geen haast 
met het ‘aanpakken’ van ons eiland. 
Vreemd. 

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Koninginnebrug
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mensen, onder wie Carla en Bep 
van Leeuwen. Beiden woonden als 
kind in de in 1941 gebouwde buurt-
schap van 526 noodwoninkjes en 
vonden elkaar huwelijkswaardig. 
De geboorte van hun zonen Leo en 
Ben maakten hun geluk compleet.
Tijdens de reünie kwam Bep van 
Leeuwen naar me toe en schudde 
mijn hand als een pompzwengel. 
“Bedankt voor dit feest. Je moet 
een vereniging oprichten, want ie-
dereen wil graag weer komen. Hier 
heb je startkapitaal.’’ Bep drukte 
vier briefjes van honderd gulden in 
mijn hand, die ik even later aan een 
melkbus toevertrouwde waarmee 
ex-groenteboer Eef Kranenburg 
al door de menigte laveerde. Op 
10 mei 1981 werd vereniging Het 
Brabants Dorp (HBD) opgericht, 
toen nog zonder clubhuis. Na om-
zwervingen was het zeven jaar later 
toen ex-Vreewijker Jos Brink het 
splinternieuwe stenen clubhuis aan 
de Mare openstelde. Mijn missie 

als erevoorzitter en voorzitter van 
de bouwcommissie om 650.000 
gulden bijeen te bietsen zat erop. 
Bep van Leeuwen volgde het al-
lemaal op de voet en gaf gevraagd 
of ongevraagd adviezen.

Bingo
Op vrijdagavond kwam hij kla-
verjassen en op woensdagavond 
kwamen Bep en Carla en hun 
vriendin Agaath Ouwerling (Aal, 
zei Bep altijd) naar de bingo. Vijf 
jaar zat ik achter de bingomolen en 
soms kreeg ik lelijke verwensingen 
naar mijn hoofd als net die ander 
eerder bingo had. Ook kwamen de 
drie naar de HBD-feestavonden, 
waar hij verhalen vertelde en nooit 
te beroerd was een schenking te 

doen voor de tombola. In die tijd 
troffen we elkaar vaak, ook op 
‘het werk’ waar hij tot ver in zijn 
levensjaren elke werkdag kwam 
helpen en adviseren. Vaak ging 
ik langs om een bakkie te doen 
of reed ik naar hun camping voor 
visite. Bep was altijd een bron van 
stralende energie. Tussendoor bleef 
hij de hengelsport trouw, het liefst 
sloeg hij haaien aan de haak in de 
buurt van Ierland.

Bedrijfsjas
Bep van Leeuwen begon in 
zijn jonge jaren een lompen- en 
metalenhandel en had zijn eerste 
pakhuis op het (verdwenen) 
landje in de Gouwstraat van Oud-
Charlois. Al spoedig werd hij ook 

opkoper van spullen die collega-
lorrenboeren inzamelden. Door het 
succes moest hij naar een groter 
pand in de Josephstraat en ook daar 
groeide hij uit zijn bedrijfsjas. De 
Aelbrechtskade werd het nieuwe 
bedrijfshonk, waar zonen Leo en 
Ben in het bedrijf kwamen. Moeder 
Carla droeg ook een steen bij door 
bijna dagelijks samen met vriendin 
Agaath lompen te sorteren en 
van goede delen poetsdoeken te 
snijden. Ben en Leo hielden zich 
bezig met het sorteren van metalen, 
groot en klein. Bep van Leeuwen 
pakte ook grotere sloopwerken aan. 
Op een buitenterrein in Schiedam 
sloopte hij afgekeurde scheeps-
containers tot smeltbare brokken. 
Opnieuw een bedrijfsvergroting, 
nu naar de Sluisjesdijk en na een 
poos opnieuw verkassen naar nog 
groter terrein met loodsen en kaden 
aan pier 4 van de Waalhaven. De 
voorlaatste verhuizing was naar de 
Waalhaven-zuidzijde. Leo en zijn 
vader bouwden daar het bedrijf uit 
tot wereldspeler met een vestiging 
in Joegoslavië en klandizie van 
China. Ben van Leeuwen hield zich 
meer lokaalgericht bezig met een 
soortgelijk recyclingbedrijf bij de 
Boezembocht met als naam Lion 
Metals
Leo van Leeuwen bleef door-
groeien, mede door als sloper op te 
treden van fabriekscomplexen en 
– heel bijzonder – de ontmanteling 
van afgekeurde vliegtuigen. Het 
maakte zijn bedrijf, waar (klein)
zoon Patrick ook actief was gewor-
den – en zijn oude vader nog steeds 
elke dag koffi e kwam zetten en 
even met klanten te ‘beppen’ – tot 
heel bijzonder. De Leo van Leeu-
wen Groep verhuisde eerder deze 
eeuw opnieuw, nu naar het complex 
van de voormalige machinefabriek 
van Braat aan de Doklaan, naast 
Speelstad Rotterdam van Hen-
nie van der Most en stoomschip 
Rotterdam aan de Maashaven. 
Ook daar lijkt een einde in zicht 
omdat de gemeente Rotterdam het 
recyclingbedrijf wil verplaatsen 
naar Lombardijen. Vorig jaar werd 
door onbekenden tot drie keer toe 
een gevelexplosie veroorzaakt. 
Aan Bep van Leeuwen gaat zulke 
ellende nu voorbij. Rust zacht Bep-
pie. reinwol@outlook.com

Rillingen zochten zich een weg over mijn rug, ijskoude rillingen. Dat was mijn lichamelijk 
reactie na het openslaan van pagina 2 van de laatste editie van De Oud-Rotterdammer van 
2023 op 27 december. Daar stond een rouwadvertentie van Lambertus van Leeuwen (1938-
2023), in de wandelgang gewoon Bep of Beppie. Het leven van Bep en zijn altijd hartelijke 
vrouw Carla kent een rode draad door hun leven en ook dat van mij. 

De dag dat ik het echtpaar leerde 
kennen was 28 maart 1981. Door 
bemoeienis van mijn werkgever 
dagblad Het Vrije Volk (1945-1991) 
en via mijn historische rubriek 
‘Mijmeringen over Zuid van Toen’ 
werd toen een reünie gehouden 
voor ex-bewoners van het in 1968 
verdwenen Brabantse(nood)dorp in 
zalencentrum Zuid. Er kwamen 2100 

 Bep van Leeuwen sloopt een 
tank op de Aelbrechtskade met op 

de achtergrond zijn pakhuizen. Foto’s 
verzameling Rein Wolters   

 Beppie bouwde 
‘n wereldzaak   

 Op deze stek begon Bep van Leeuwen zijn familie-imperium. Op de achtergrond woningen van de Frans Bekkerstraat.   

 Bep van Leeuwen met links zoon Leo en rechts kleinzoon Patrick.   

Opa, vader en de Razzia

Dat kan weg. Ik gris de stapel 
van tafel. Hup bij het oud papier. 
Ik draai me naar de kartonnen 
doos en wil het erin gooien, maar 
blijf halverwege steken. In mijn 
ooghoek zie ik iets bruins uit de 
stapel naar de vloer dwarrelen. Ik 
draai terug, kwak de stapel terug 
op tafel en graai naar het ontsnap-
te papier.

Het is een foto. Die foto’s had ik er toch al-
lemaal uitgevist? Door wie is die genomen? 
Een prof, dat is wel duidelijk. Ernstig, bijna 
plechtig kijken mij zeven bekende gezichten 
aan. Vier mannen, breed geschouderd en 
drie vrouwen, handen in de schoot, de ene 
over de andere, als om het wapperen te 
verhinderen. Negen november vierenveertig 
staat in de rechteronderhoek.
Hoe konden ze weten dat een dag later al-
leen de vrouwen daar nog zouden zitten? De 
handen gevouwen in stil gebed.
Hoe konden ze weten, dat die nacht op de 
deur gebonkt zou worden?

”AUFMACHEN!” Jongens met zware 
laarzen, potsierlijke helmen, met daaronder 
kindergezichten vulden de gang en richtten 
hun bajonetten op mijn opa, rillend in zijn 
streepjespyjama.
“MITTKOMMEN!” Hij ging mee.

Die nacht sliep niemand. In de kou en het 
donker werd gewacht, gehoopt, gebeden in 
stilte: ”God laat hem niet in de kelders van 
de SS terechtkomen.”

Hoe konden ze weten, dat de volgende 
dag weer op de deur gebonkt zou worden? 
“AUFMACHEN!” Weer soldaten met laar-
zen en helmen en bajonetten op hun geweer. 
Dit keer voor de drie broers, verstopt in de 
dakgoot.

De straten afgezet. Huis aan huis wordt op 
de deuren gebonkt. Commando’s worden 
gesnauwd. Gestommel op trappen bij buren. 
Huilen en smeken. Dan de buurvrouw aan 
de achterdeur gillend: “Wij laten onze jon-
gens gaan, dus jullie ook!”  Haar van haat 
vertrokken gezicht. 

“MITTKOMMEN!”

Ze gingen mee.

Mijn vader, de jongste, had nog nooit een 
meisje gekust,  vertrok als laatste.

“Ik ben gauw terug, hoor.”

Zijn moeder kon zijn vlammend rode kuif 
nog lang volgen in de grauwe massa op weg 
naar: zwoegen met een lege maag, stank, 
vuil en herrie met als bonus de fosforbom-
bardementen van de geallieerden.

Met een plechtig gebaar zet ik de foto op 
de schoorsteen. Toch maar gauw een lijstje 
voor kopen.

Marcelle Strijdhorst
mar.cellent51@gmail.com  
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Fysiotherapeut Mark van Engelen bij het Phystrac-apparaat, waarmee 

al sinds 2011 uitstekende resultaten worden geboekt.

Niet kunnen slapen door dove of tintelende handen? 

Behandeling Carpaal Tunnel 
Syndroom zeer succesvol 
Bij het Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland aan de Stationsstraat 1 

in Pijnacker is het sinds 2011 mogelijk om het carpaal tunnel syn-
droom (CTS) effectief te bestrijden. Als één van de weinige praktijken 

in Zuid-Holland is er bij onze praktijk een behandelmethode 
beschikbaar die mensen met een CTS doeltreffend helpt.

Na tien tot twaalf korte behande-

lingen zijn patiënten dikwijls al 

van hun klachten af en veelal 

kunnen er zelfs operaties mee 

voorkomen worden. Er zijn in 

Nederland slechts enkele 

praktijken die dit zogeheten 

Phystrac-apparaat gebruiken. Bij 

de huisarts hoeft geen verwijzing 

te worden gehaald voor een 

behandeling met het tractie-

apparaat. De behandelingen 

worden ook in 2024 gewoon 

door de zorgverzekeraar vergoed 

uit alle aanvullende verzekeringen 

voor fysiotherapie. “Nu het 

apparaat al ruim 12 jaar in gebruik 

is, zijn wij zeer tevreden met de 

geboekte resultaten.” Deze blijken 

in 80 procent van de gevallen ‘uit-

stekend’ te zijn, vertelt Mark van 

Engelen, één van de zes aange-

sloten fysiotherapeuten en de 

eigenaar van Carpaal Tunnel 

Centrum Zuid-Holland. Recent is 

er weer één extra Phystrac-appa-

raat aangeschaft, om op deze 

manier nog meer patiënten van 

dienst te kunnen zijn. “Dit was een 

logische stap want de toestroom 

van nieuwe patiënten blijft op een 

zeer hoog niveau. Het feit dat wij 

de enige praktijk in Nederland zijn 

met nu 9 Phystrac-apparaten, 

geeft aan hoe bijzonder dit is”. 

Het carpaal tunnel syndroom is 

een aandoening, die doorgaans 

wordt veroorzaakt door druk op 

de mediaanzenuw. Deze bevindt 

zich net boven het polsgewricht. 

De carpale tunnel is de naam van 

het gebied waar de midden-

handsbeenderen, de dwarse 

polsgewrichtsband (carpaal 

ligament), de mediaanzenuw en 

de pezen zich bevinden. Druk op 

de mediaanzenuw kan veroor-

zaakt worden door letsel of 

werkzaamheden waarbij frequent 

repeterende handelingen worden 

verricht, zoals typen, wringen en 

forse krachtsuitoefeningen met 

de hand. De klachten komen met 

name voor bij vrouwen van alle 

leeftijden, vooral bij een leeftijd 

van 40 jaar of ouder en tijdens of 

na zwangerschap.

De belangrijkste symptomen 
zijn: nachtelijke pijn, spier-
krachtsverlies, een doof/ 
tintelend of stijf gevoel in de 
hand en in de vingers, onder 
meer bij computergebruik, 
fietsen en autorijden.

Het Phystrac-apparaat behandelt 

het syndroom door mechanische 

tractie. Volgens Van Engelen is de 

methode ‘goed te verdragen’ en 

zijn de resultaten vaak al binnen  

3 tot 4 weken merkbaar. Bij de 

praktijk is er de beschikking over 

voldoende parkeergelegenheid.

De openingstijden zijn ruim en er 

is mogelijkheid om ook ’s avonds 

en op zaterdag behandeld te 

worden. Mocht u last hebben van 

deze aandoening dan is een 

behandeling met het Phystracap-

paraat sterk aan te bevelen!

Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland 
Stationsstraat 1, 2641 GH, Pijnacker 

Tel: 015-3030259 
info@fysiotherapie-pijnacker-centrum.nl 

www.carpaaltunnelcentrum.nl 
Facebook: Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*	Afvoer restboedel in eigen beheer.
*	Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Ambachtelijke meubelsto�eerderij
Al generaties lang sto�eren wij alle soorten meubelen. Van klassiek tot modern
van o.a Artifort, Leolux, Gispen en Gelderland. Wij sto�eren auto’s, campers,
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals scheepssto�ering. 

Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij
Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen. Tevens lijmen en
verstevigen van al uw meubelen, houtworm verwijderen is ook geen
probleem of bent u uitgekeken op de kleur van uw interieur?
Laat het overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.

Stoelenvlechterij
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke beroep dat wij
al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien uw meubelen opnieuw van
een biezen, rieten, gaatjes of vlecht mat dit wordt geheel met de
hand gemaakt. Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
papercord en webbing meubelen.

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

• Vrijblijvende offerte, ook aan huis
•  Altijd 3 jaar garantie

•   Gratis halen en bezorgen
•   Gratis vervangende meubels

•  55+ korting

Rotterdam
IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam
010-4145808

Voor de Alblasserwaard/
Drechtsteden kunt u ook 
bellen met 078-6916684
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Berkelselaan
Mijn vader heeft gewoond rond 1932 
in de Berkelselaan huis nr 30-40? 
Kent iemand mensen die daar ge-
woond hebben .Ik ben een dochter van 
een kind van de dam Riet .Ik zou het 
erg leuk vinden. Bij voorbaat dank.

Carla
carla689395@outlook.com

Plaatjes Historisch Rotterdam
Wie helpt mij aan de plaatjes van 
het boek “Historisch Rotterdam” dat 
je krijgt bij de Plus Supermarkt in 
Rotterdam? Als verzamelaar is het 
moeilijk om hieraan te komen. Bij 
voorbaat dank

Maarten van der Lugt
maartenvanderlugt2@gmail.com

Accordeonist(e) en nieuwe 
leden gezocht
Accordeonisten vormen een belangrijk 
element in de begeleiding van een 
shantykoor en daar zitten we dringend 
om verlegen. Welke enthousiaste 
amateur-accordeonist(e) uit de regio 
Rijnmond vindt het een uitdaging om 
ons koor te komen versterken?
Oók voor hen (heren én dames!!) die 
het zingen van shanty- en zeemans-
liederen een leuke bezigheid vinden 
staan onze deuren wagenwijd open. 
Kom eens sfeer proeven op onze 
repetitieavond en u zult ervaren wat 
een leuke tijdbesteding het is om deel 
uit te maken van een shantykoor. Op 
onze website www.devlaerdingse-
maatjes.nl krijgt u een indruk hoe het 
er binnen onze vereniging aan toe 
gaat. Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met de secretaris 
Cock Eijkenbroek, 06-53393000 of 
c.eijkenbroek@kpnplanet.nl

Tentoonstelling over Erasmus
‘Erasmus en Rotterdam, Rotterdam 
en Erasmus. Ja toch, niettan?’ Dat is 
de titel van een tentoonstelling over 
Erasmus die momenteel is te zien 
in de bibliotheek van de Erasmus 
Universiteit. Dat de stad Rotterdam en 
de legendarische Desiderius Erasmus 
met elkaar verbonden zijn, is wel 
duidelijk. In welke hoedanigheid en 
over de onlosmakelijkheid ervan kan 
je twisten, of zoals Erasmus het zelf 
graag zou zien, erover discussiëren. In 
de Erasmustentoonstelling die nu te 
zien is in de bibliotheek van de Eras-
mus Universiteit Rotterdam gaat het 
onder andere over die verbondenheid. 
De tentoonstelling bestaat uit een aan-
tal vitrines met bijzondere, uiteenlo-
pende objecten, zoals brieven, boeken, 
foto’s, ingedeeld naar vier thema’s 
de Man, de Mythe, de Legende en de 
Universiteit. In het thema de Legende 
gaat het om de verbondenheid tussen 

Erasmus en Rotterdam. Waarom en 
hoe is dat zo ontstaan? Die nauwe 
band is eigenlijk best bijzonder, als je 
weet dat Erasmus maar een paar jaar 
in Rotterdam heeft geleefd. Des-
ondanks is er al vanaf de 16e eeuw 
een identifi catie van Rotterdam met 
Erasmus, die ook door de tijd heen aan 
verandering onderhevig was. Hoe dan 
ook de stad ‘ademt op verschillende 
manieren Erasmus’. Om maar iets te 
noemen, een toonaangevende brug, op 
verschillende plekken in de stad zijn 
standbeeld (dat ook toeristisch of voor 
(protest)acties een centraal object is en 
is geweest) te vinden en ter gelegen-
heid van zijn geboorte of dood zijn er 
verschillende herdenkingen geweest.
Het is een uitgelezen plek en periode 
om nu de tentoonstelling te bezoeken 
in de bibliotheek van de Erasmus Uni-
versiteit en meer te weten te komen 
over de legendarische fi losoof, theo-
loog en humanist. Dit jaar viert deze 

universiteit het vijftigjarig bestaan 
als Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Sinds 1973 draagt de universiteit de 
naam Erasmus Universiteit. (Voor-
heen, sinds 1913 de Nederlandsche 
Economische Hoogeschool en 
vanaf 1939 de Nederlandse Handels-
Hoogeschool geheten). Ook studenten 
en medewerkers van de universiteit 
kunnen niet om de diverse beeltenis-
sen van Erasmus heen op Campus 
Woudestein.
Ervaar dus zelf wie was hij, hoe zijn 
leven en de tijd waarin hij leefde eruit-
zag en ook zijn gedachtegoed in ver-
schillende historische perspectieven in 
de eeuwen daarna, tot aan de dag van 
vandaag. Ook op Campus Woudestein, 
in de Erasmus Galerij (in Erasmus 
Building) is tevens een expositie van 
penningen met de beeltenis van Eras-
mus, samengesteld door dr. Herman 
Gerritsen van het NEPK (Nederlands 
Economisch PenningKabinet). 

De Erasmustentoonstelling in de 
Universiteitsbibliotheek is te zien 
tot 24 januari 2024. Bent u niet in 
de gelegenheid de tentoonstelling te 
bezoeken, dan kunt u ook een online 
expositie bekijken op www.eur.nl/
library/leeskabinet/collecties. De 
inhoud van beide tentoonstellingen is 
verschillend. 

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Mysterieuze foto: wie weet meer?
In de komende krant besteden we aandacht aan de 
Watersnoodramp van 1953 en de gevolgen daar-
van voor Rotterdam. In het Stadsarchief vonden 
wij alvast deze foto. “Een rij wachtende mensen, 
slachtoffers van de watersnood, voor een uitdeel-
post van het Rode Kruis” luidt de toelichting bij 
de foto die werd gemaakt door Bob van Rhijn. 
Veel verder gaat de informatie niet. Het blijft een 
mysterieuze plaat. Wie staan erop? Was dit wel in 
Rotterdam? Wat werd er uitgedeeld? Zomaar wat 
vragen die opkomen. We zijn benieuwd of u iets 
meer over deze foto kunt vertellen! Mail of schrijf 
voor donderdag 18 januari naar: info@deoudrot-
terdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdam-
mer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk 
aan den IJssel. Dank alvast!   

Het jaar 1970
Wat krijgen we nou? Porno in De Oud-
Rotterdammer?? Nee hoor, een foto uit het 
jaar 1970. Van het popfestival in Kralingen 
om precies te zijn. De maker ervan is 
onbekend. Wie het weet mag het zeggen. 
Maar ons gaat het eigenlijk om wat u zich 
nog meer herinnert van het jaar 1970 in 
Rotterdam. Welke gebeurtenissen staan 
u nog helder voor de geest en wat kunt 
u daarover vertellen? We zijn benieuwd! 
Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl   

Volwassenen € 16,75
65+ € 14,95

Haven
rondvaart

75 minuten 

www.spido.nl
Tickets

Kinderen € 9,65

Winter rondvaart 
door de havens 
van Rotterdam

Op zoek naar een nieuwe partner in 
uw leven ? 
Plaats uw contact advertentie in 
deze rubriek.
Opgeven kan via 
www.deoudrotterdammer.nl/contact 
of bel met 0180-820244 
Alleen particuliere advertenties.

Ik ben een man van 78 jaar 
jr. op zoek naar dame voor 
gezelligheid, goed gesprek en 
alles wat het voor ons gezellig 
en leuk kan maken.

Brieven onder vermelding 
van KM 090101 naar timo@
deoudrotterdamer.nl of via 
Hoogeveenenweg 214 2913 
LV Nieuwerkerk aan den 
IJssel

(Tevens een oproep aan 
diegene die al gereageerd 
hebben op deze advertentie 
in november contact met ons 
te zoeken via 0180-820244. 
Uw vorige reactie is, bij het 
doorsturen, door Post.nl 
kwijt geraakt.
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Koud?
Elders in deze krant zullen ongetwij-
feld veel koude verhalen staan over 
de strenge winters van 1929 (“We 
liepen toen over het ijs op de Nieuwe 
Maas.”), 1947 (“We liepen over ijs op 
de Oude Maas.”) en 1963 (“Bergen 
sneeuw van twee meter!”). Behalve 
die van 1929 heb ik al die winters 
meegemaakt. Bevroren dekens, ijspe-
gels in de snorharen, bevroren vingers 
die de oranje bandjes van de Friese 
doorlopers probeerden vast te krijgen. 
Allemaal waar. Maar ik wil iets 
anders beschrijven. In de winter van 
1966/1967 moest ik als dienstplichtige 
weer zo nodig (vond de kapitein) op 
oefening naar de bossen, ergens in 
Drenthe. Op bivak dus. Ik vergeet 
nooit meer dat we tijdens die oefening 
’s avonds in onze slaapzakken kropen 
(er was zogenaamd geen tijd meer 
voor het opzetten van een tentje). We 
vielen vermoeid in slaap. ’s Nachts 
ging het sneeuwen. Niemand die het 
merkte. ’s Morgens vroeg werden we 
wakker, volkomen ondergesneeuwd. 
Wonderlijk hoe behaaglijk het was 
onder en in de sneeuw, althans zolang 
we in de slaapzak bleven. Een mooie 
herinnering, alweer 58 jaar geleden.

Henk van Noordwijk
Puttershoek
h.noordwijk@upcmail.nl

Trainingsbroek
Iedereen ging schaatsen in 1947, 
dus waarom ik niet? Ma had 100 
bezwaren. Ik zou kunnen vallen of 
verdrinken in een wak. En dan waren 
er natuurlijk ook nog al die vreemde 
jongens op het ijs. De eer van de 
14-jarige bakvis was ernstig in gevaar. 
Vriendin Wicky, die dicht bij het 
Vroesenpark met de strakbevroren vij-
vers woonde, praatte mijn moeder om. 
Haar moeder zou er oog op houden.
Was wel een kouwe bedoening, in een 
rokje met daaronder wollen kousen 
tot halverwege mijn bovenbenen, zou 
ik het ijs betreden. De ouwe friese 
doorlopers, afdankertjes van nicht 
Marie,met van die oranje binders, 
stoer over mijn schouders hangend, 
belde ik aan bij Wicky. “Jopie toch, zo 
ga jij niet schaatsen, veel te koud met 
dat rokje, kom trek uit, doe maar een 
trainingsbroek van je vriendin aan.’’ 
Dat was dus de eerste keer in mijn 14 
jarige leven dat ik zo’n mannenkle-
dingstuk droeg, want dat was absoluut 
taboe bij mijn nogal conservatieve 
vader. Het maakte de pogingen tot 
zwieren en zwaaien tussen al die 
andere jeugd extra spannend. Totdat... 
Daar stond Pa langs de kant, fi ets 
aan de hand, bozig wenkend met een 
wijsvinger. Net doen of ik hem niet 
zag lukte niet, dus, braaf als ik (soms) 
was, ging ik naar hem toe. “Pa, zag je 
hoe ik....”
“Schande is wat ik zie. Mee jij en 
waar is die andere meid?” Met veel 
tegenzin wees Wicky hem waar ze 

woonde. Haar moeder was niet onder 
de indruk van de stichtelijke tirade die 
Pa tegen haar afstak, ik wel natuurlijk 
en ik schaamde me vreselijk. Samen 
met het ijs smolt de vriendschap met 
Wicky. Gelukkig heeft ze op school 
nooit iets verteld. Mijn volgende 
“mannenkleding’ droeg ik pas in mijn 
verlovingstijd op kunstijsbaan Nenijto. 
Nu kun je de rokjes in mijn kast op de 
vingers van één hand tellen.

Jopie Roijé-Hanegraaf
tel. 06-28862961
jopieonline@kpnplanet.nl

Warme gloed
Eight days a week met op de fl ipside 
Baby’s in black van The Beatles 
kwam in de winter van 1965 uit. Aan 
die single bewaar ik warme herin-
neringen. In de Delfshavensche Schie, 
even voorbij de Lage Erfbrug lagen 
tegenover wasserij Roelofs nog veel 
vrachtschepen afgemeerd. Als kind 
was het een sport om van het ene 
schip naar het andere te springen, 
zodat de tocht over de Aelbrechtskade 
een avontuur werd. In de zomer was 
het zwemmen bij Van Nelle altijd 
een kunst om een voorbijgaand, diep 
geladen binnenschip te pikken en 
daarmee door te varen naar Delft in 
de overtuiging dat er altijd wel een 
schip terugvoer naar de plek waar je je 
handdoek had achter gelaten. De Lage 
Erfbrug en de Mathenesserbrug waren 
geliefde plekken om vanaf te duiken, 
soms wel zo diep dat je de modder om 
je heen voelde glijden.
Die dag in februari 1965 ging het ech-
ter fout. Het had die dag iets gevroren 
en de ijzeren dekken van de schepen 
waren spekglad. Mijn 4 jaar jongere 
zuster gleed uit en kwam tussen wal 
en schip terecht. Zij had nog geen 
zwemdiploma (ik trouwens ook niet) 
maar ik kon nog net vanaf de oever 

haar hand pakken. Ik herinner me nog 
heel goed haar opgeblazen winterjas 
die als een ballon om haar heen zat. Ik 
schreeuwde om hulp en een bezoe-
ker die net het café van Martens had 
verlaten zag ik terug naar binnen gaan 
om daarna samen met een man met 
grote vingertoppen mijn zuster uit het 
water te trekken. Die ene man liep 
mee naar ons ouderlijk huis aan de 
Watergeusstraat. Na aanbellen vertelde 
hij over mijn heroïsch optreden. Ik 
hoor hem nog zeggen dat zonder mijn 
kranig optreden mijn zuster het niet 
had gered. Ondanks de kou gloeide 
ik van trots en nog voor mijn vader 
thuis was vroeg ik aan mijn moeder 
of ze als dank voor mijn heldhaftig 
optreden de single Eight days a week 
wilde kopen. Die kostte toen fl  3,95 en 
was te verkrijgen bij Radio Modern op 
de Schiedamseweg. Toen mijn vader 
thuiskwam, hoorde hij het verhaal, 
ontstak in woede en ik kreeg een pak 
slaag. In de koude slaapkamer waar 
regelmatig de ijsbloemen op de ramen 
stonden, heb ik nog lang het gloeiende 
gevoel in mijn billen gehad. Die single 
is er nooit gekomen, maar telkens 
als ik dat nummer of de B-kant hoor, 
moet ik aan dat voorval denken.
Toen ik wat ouder was, kwam ik een 
keer in café Martens terecht. Ik zag 
daar de man met die grote vingertop-
pen. Hij bleek de uitbater te zijn. Een 
klein drinkgelag, waarin ik hem een 
biertje aanbood, was mijn dank aan 
hem.

Huib Schouten
huibschouten@hotmail.com

Kerstbomenverkoop (1)
Om terug te komen bij ‘Ken je dit 
nog? Nr. 303, waar in de reacties 
hierop de locatie niet werd genoemd, 
de kerstboomverkoop vond plaats 
in winkelcentrum de Binnenban te 

Hoogvliet. Opvallend is, gezien vanuit 
onze tijd, dat de bomen open en bloot 
op straat liggen. Geen hekken, geen 
lampen, geen camera’s en zelfs de 
politiebewaking ontbreekt.

Dirk Mout
dwnmout@gmail.com

Kerstbomenverkoop (2)
Typisch dat niemand reageerde op de 
locatie van het winkelcentrum met de 
kerstbomen verkoop. Natuurlijk de 
Binnenban in Hoogvliet, denk eind ja-
ren 60. Radio Modern en Gebr. Coster 
herenmode en de Ster zijn duidelijk 
herkenbaar.

David de Jong
dencdejong@upcmail.nl

Old Dutch (1)
Goed verhaal van Joris Boddaert 
in DOR van 27 december over het 
befaamde restaurant de Old Dutch. 
Hierbij een korte toelichting over de 
latere uitbater Aad van der Stel. Wij 
trouwden op 17 mei 1972, met een re-
ceptie voor familieleden, maar vooral 
zakelijke relaties. Mijn schoonvader 
had geadviseerd het diner elders te 
laten plaatsvinden. Anders bleven de 
receptiegangers maar plakken. Het 
werd het in die jaren goed bekend 
staande restaurant Statenhof aan het 
Bentinckplein. In dit restaurant was 
Aad van Stel kelner en mijn schoon-
vader was eerste oberkelner in het 
zeer befaamde restaurant le Coq d’Or 
in de van Vollenhovenstraat. Hij vroeg 
Aad in de le Coq d’Or te komen wer-
ken. Aldus geschiedde. Na het vertrek 
van Piet Wilthagen als eigenaar en de 
overname door Maison van den Boer 
vertrok Aad van der Stel als kelner/
bedrijfsleider naar de Old Dutch. in 
1996 kreeg hij van de eigenaar Jan 
Voerman de mogelijkheid het bedrijf 
over te nemen. Het was al een res-
taurant met allure, maar Aad van der 
Stel deed er nog een schepje bovenop 
en heeft meer dan de grandeur in ere 
gehouden.

Jan Dammes
thejadammes@kpnmail.nl

Old Dutch (2)
Inzake frontpagina item ‘Old Dutch’ 
mijn correctie. Genoemde jaartallen 
zijn niet correct. Er wordt melding ge-
maakt over opening december 1940. 
Ik heb een zilver jubileumlepeltje van 
Old Dutch met inscriptie: 15 april 
1932 – 1947.

C.J. van Toorn
c.j.vantoorn@kpnmail.nl  

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Lezing over Theo Gootjes in Leeszaal Rotterdam West
Op 20 januari geeft schrijfster Eva Maria Staal, in Leeszaal 
West in Rotterdam een lezing over het leven en werk van 
kunstenaar, grafi cus, en politiek cartoonist Theo Gootjes. De 
entree is gratis.
Bij het grote publiek is Theo vooral bekend geworden door zijn 
politieke prenten in Rotterdamse kranten als het Vrije Volk en 
het Rotterdams dagblad. Zijn stijl is bij uitstek grafi sch, zwart-
wit en getekend in de tekenstijl die wel ‘de Klare Lijn’ wordt 
genoemd. Die Klare Lijn is ook goed zichtbaar in de verhalen 
van Kuifje van Hergé en in het werk van Joost Swarte. Toch 
heeft Theo een geheel eigen handschrift ontwikkeld. Zijn pren-
ten geven alleen weer wat noodzakelijk is. Geen lijn of vlak is 
te veel of toevallig. Hij gaat recht op zijn doel af. Al zijn hele 
leven is Theo obsessief tekenaar. Voortdurend streeft hij naar 
het zo minimalistisch mogelijk weergeven van zijn tekenonder-
werpen. Helaas is Theo niet in de gelegenheid om deze avond 
aanwezig te zijn.
Eva Maria Staal kent Theo’s werk als geen ander, en staat 
als ‘storyteller’, met behulp van sprekende voorbeelden van 
Theo’s werk, garant voor een boeiende avond over een heel 
bijzondere Nederlandse kunstenaar en cartoonist.
Leeszaal West is te vinden aan Rijnhoutplein 3, 3014TZ Rot-
terdam Aanvang: Inloop 19.30 uur; start lezing 20:00 uur 

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Adverteren:
Timo Pauw
Tel. 0180 - 82 02 44 
E-mail: timo@deoudrotterdammer.nl 

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicatie van 
gebruikt beeldmateriaal wordt verzocht met de uitgever 
contact op te nemen voor het treffen van een regeling.

Foto’s bestellen:
Uitgeverij De Oude Stad bv, 
0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Administratie, webshop en 
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70 

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl

M.m.v.
Nico Tempelman, Rein Wolters en vele lezers

De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederand)

 Prent van Theo Gootjes over het plan tot een instelling van een 
Hulp- en Informatiecentrum in de hal van het stadhuis in 1972.   
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
  1. rookartikel; 7. eerbied (ontzag); 12. grote kleurrijke papegaai; 13. lust om iets te doen; 14. geneesmiddel; 15. openbaar ver-
voer (afk.); 17. boterton; 19. plaats in Noord-Holland; 21. lengtemaat (afk.); 22. telwoord; 24. scout (verkenner); 27. jong hondje; 
28. sportief; 30. ogenblik; 31. eikenschors; 32. populair speelgoed; 33. haarkrul; 35. slaapgelegenheid voor automobilisten; 37. 
laagte tussen bergen; 38. inwoner van het oude Rome; 41. vaatwerk; 42. plaats in Italië; 44. bekoorlijk; 46. tegenovergestelde 
van koud; 47. overwinning; 48. klam (nat); 49. schrijfvloeistof; 50. vergrootglas; 52. betaalmiddel; 54. inwoner van Suriname; 56. 
samentrekking van het middenrif; 58. vracht of last; 61. zeevis; 62. houten blaasinstrument; 64. snijwerktuig; 65. geneesheer; 
67. Europeaan; 68. bejaard; 70. open plein in een dorp; 72. kleine vrucht; 73. obstakel (blokkade); 76. godin van de zee; 77. 
maanstand (afk.); 78. kleine rekening; 79. naar beneden; 81. vogel; 82. heidemeer; 83. jaargetijde; 84. boomsoort; 86. repri-
mande (berisping); 87. tekengerei.

Verticaal
  1. opschepper (pocher); 2. gewijzigde aansprakelijkheid (afk.); 3. woonboot; 4. biet of knol; 5. dubbele � ets; 6. tropische vrucht; 
7. groep herten; 8. naaldboom; 9. jongensnaam; 10. oude lengtemaat; 11. soort puddinggebakje; 16. nagerecht; 18. knaagdier; 
20. scheepsvloer; 21. insect; 23. rolprent; 25. nop (pluis); 26. ontkenning; 27. oud Braziliaanse voetballer; 29. in hoge mate 
onvoorzichtig; 32. noodoplossing (geknoei); 34. deel van gelaat; 36. telwoord; 37. mannetje bij; 39. reukwater; 40. buikkuiltje; 
42. deel van vinger of teen; 43. beddengoed; 45. meisjesspeelgoed; 46. spie (keg); 51. deel van gelaat; 53. jong dier; 54. 
Bourgognewijn; 55. delfstof; 56. deel van arm; 57. grote zanggroep; 59. rivier in Oostenrijk; 60. kleine kreeftensoort; 62. beslis-
singswedstrijd; 63. ondergrondse doorgang; 66. gymnastiektoestel; 67. in goede conditie; 69. aanwijzend voornaamwoord; 71. 
binnenvaartuig; 73. huisdier; 74. zwemvogel; 75. teken; 78. Nederlandse norm (afk.); 80. (koor)dans; 82. voltampère (afk.); 
85. familielid.   

Ja ja, dat was weer wat met die laatste puzzel van het jaar in De Oud-Rotterdammer. Om de een of andere reden 
moet daar altijd iets mee misgaan. Hadden we geen logopuzzel meer, blijkt onze Brabantse puzzelmaker een foutje 
te hebben gemaakt in de slagzin. Die moest luiden:

Wie maakt er nog appelflappen?

Maar wie de puzzel goed oploste kwam uit op ‘Wie maakt er nog apperlfl appen... We besloten uiteindeiljk alle 
oplossingen met verbasterde appelfl appen-spelling goed te rekenen... En uit al die goede oplossingen lootten we één 

winnaar van de prijs: een waardebon van 250 euro te besteden bij 
restaurant-partycentrum De Theetuin in Rijsoord. Die winnaar 
werd....  J. Gaal uit Barendrecht.
De prijs wordt binnenkort in ontvangst genomen in Rijsoord.
Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een bijzondere prijs: 
driemaal twee entreekaarten voor het zondagochtendconcert 
‘Ode aan Toon’ in De Doelen in Rotterdam.
Wilt u ook meedingen naar deze prijs? Zorg dan dat uw puz-
zeloplossing bij ons binnen is voor donderdag 18 januari 2024. Stuur uw oplossing 
naar info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 
214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel.
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73 31 11 44 65 42 48 29 49 10 47 55 40

74 26 56 22 5 17 71 79 37 39 68 84 19 78

Horizontaal  1. rookartikel; 7. eerbied (ontzag); 12. grote kleurrijke papegaai; 13. lust om iets te doen;
14. geneesmiddel; 15. openbaar vervoer (afk.); 17. boterton; 19. plaats in Noord-Holland; 21. lengte-
maat (afk.); 22. telwoord; 24. scout (verkenner); 27. jong hondje; 28. sportief; 30. ogenblik; 31. eiken-
schors; 32. populair speelgoed; 33. haarkrul; 35. slaapgelegenheid voor automobilisten; 37. laagte
tussen bergen; 38. inwoner van het oude Rome; 41. vaatwerk; 42. plaats in Italië; 44. bekoorlijk; 46.
tegenovergestelde van koud; 47. overwinning; 48. klam (nat); 49. schrijfvloeistof; 50. vergrootglas; 52.
betaalmiddel; 54. inwoner van Suriname; 56. samentrekking van het middenrif; 58. vracht of last; 61.
zeevis; 62. houten blaasinstrument; 64. snijwerktuig; 65. geneesheer; 67. Europeaan; 68. bejaard; 70.
open plein in een dorp; 72. kleine vrucht; 73. obstakel (blokkade); 76. godin van de zee; 77. maan-
stand (afk.); 78. kleine rekening; 79. naar beneden; 81. vogel; 82. heidemeer; 83. jaargetijde; 84.
boomsoort; 86. reprimande (berisping); 87. tekengerei.

Verticaal  1. opschepper (pocher); 2. gewijzigde aansprakelijkheid (afk.); 3. woonboot; 4. biet of knol;
5. dubbele fiets; 6. tropische vrucht; 7. groep herten; 8. naaldboom; 9. jongensnaam; 10. oude lengte-
maat; 11. soort puddinggebakje; 16. nagerecht; 18. knaagdier; 20. scheepsvloer; 21. insect; 23. rol-
prent; 25. nop (pluis); 26. ontkenning; 27. oud Braziliaanse voetballer; 29. in hoge mate onvoorzichtig;
32. noodoplossing (geknoei); 34. deel van gelaat; 36. telwoord; 37. mannetjesbij; 39. reukwater; 40.
buikkuiltje; 42. deel van vinger of teen; 43. beddengoed; 45. meisjesspeelgoed; 46. spie (keg); 51.
deel van gelaat; 53. jong dier; 54. Bourgognewijn; 55. delfstof; 56. deel van arm; 57. grote zanggroep;
59. rivier in Oostenrijk; 60. kleine kreeftensoort;  62. beslissingswedstrijd; 63. ondergrondse doorgang;
66. gymnastiektoestel; 67. in goede conditie; 69. aanwijzend voornaamwoord; 71. binnenvaartuig; 73.
huisdier; 74. zwemvogel; 75. teken; 78. Nederlandse norm (afk.); 80. (koor)dans; 82. voltampère
(afk.); 85. familielid.

KRUISWOORDPUZZEL

Mijn eigen Rotte-plons
Iets noordelijk van Rotterdam wat onze uitgaansstad is, ligt de 3B 
driehoek. Oost van Bleijswijk loopt de Rotte, waar Rotterdam zijn 
naam aan dankt. De zogenaamde Rotte-plons word daar door mij 
al jaar-en-dag gepraktiseerd. Ook als er ijs ligt, dan maken we een 
wak. De locatie is de steiger bij de Pekhuisbrug aan de Rotte, niet 
zover tegen over de plas van Nesselande. Ook dit jaar ben ik op 
nieuwjaarsdag precies om 12:00 weer te water gegaan. Vanwaar 
akte.
Ik ben 68, maar zo’n plons zet je maanden terug in de tijd. Tot 
volgend jaar!

Louis van Rijn
lpvmvanrijn@gmail.com  

Dapper het nieuwe jaar in!
Op onze oproep voor Nieuwjaarsduikers van 50-plus kwam deze leuke foto 
van Henk Gieszen binnen. De 55-jarige dook op NIeuwjaarsdag dapper de 
Zevenhuizerplas in bij de Nieuwjaarsduik van Rotterdam-Nesselande. Een 
frisse start van een actief jaar!

KOM HEERLIJK & ONBEPERKT GENIETEN 
VAN ONZE:

Brunch Bites Dinner Bites

donderdag t/m zondag
€ 39,95 p.p.

zaterdag & zondag
€ 32,95 p.p.

Onbeperkt kiezen uit diverse voor-, hoofd-, 
bij-, en nagerechtjes.

Alle gerechtjes worden aan tafel geserveerd.
Keuze uit meer dan 65 gerechtjes!

Pruimendijk 16, 2988XN ridderkerk - 0180 421008 gratis parkeren - rolstoeltoegankelijk                     allergieën en diëten geen probleem

Te reserveren vanaf 11:30 uur.
Als laatste mogelijkheid kunt u om

13:30 uur aan tafel.

Op donderdag & zondag
te reserveren vanaf 16:30 uur

Op vrijdag & zaterdag
vanaf 17:00 uur.
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73 31 11 44 65 42 48 29 49 10 47 55 40

74 26 56 22 5 17 71 79 37 39 68 84 19 78

Horizontaal  1. rookartikel; 7. eerbied (ontzag); 12. grote kleurrijke papegaai; 13. lust om iets te doen;
14. geneesmiddel; 15. openbaar vervoer (afk.); 17. boterton; 19. plaats in Noord-Holland; 21. lengte-
maat (afk.); 22. telwoord; 24. scout (verkenner); 27. jong hondje; 28. sportief; 30. ogenblik; 31. eiken-
schors; 32. populair speelgoed; 33. haarkrul; 35. slaapgelegenheid voor automobilisten; 37. laagte
tussen bergen; 38. inwoner van het oude Rome; 41. vaatwerk; 42. plaats in Italië; 44. bekoorlijk; 46.
tegenovergestelde van koud; 47. overwinning; 48. klam (nat); 49. schrijfvloeistof; 50. vergrootglas; 52.
betaalmiddel; 54. inwoner van Suriname; 56. samentrekking van het middenrif; 58. vracht of last; 61.
zeevis; 62. houten blaasinstrument; 64. snijwerktuig; 65. geneesheer; 67. Europeaan; 68. bejaard; 70.
open plein in een dorp; 72. kleine vrucht; 73. obstakel (blokkade); 76. godin van de zee; 77. maan-
stand (afk.); 78. kleine rekening; 79. naar beneden; 81. vogel; 82. heidemeer; 83. jaargetijde; 84.
boomsoort; 86. reprimande (berisping); 87. tekengerei.

Verticaal  1. opschepper (pocher); 2. gewijzigde aansprakelijkheid (afk.); 3. woonboot; 4. biet of knol;
5. dubbele fiets; 6. tropische vrucht; 7. groep herten; 8. naaldboom; 9. jongensnaam; 10. oude lengte-
maat; 11. soort puddinggebakje; 16. nagerecht; 18. knaagdier; 20. scheepsvloer; 21. insect; 23. rol-
prent; 25. nop (pluis); 26. ontkenning; 27. oud Braziliaanse voetballer; 29. in hoge mate onvoorzichtig;
32. noodoplossing (geknoei); 34. deel van gelaat; 36. telwoord; 37. mannetjesbij; 39. reukwater; 40.
buikkuiltje; 42. deel van vinger of teen; 43. beddengoed; 45. meisjesspeelgoed; 46. spie (keg); 51.
deel van gelaat; 53. jong dier; 54. Bourgognewijn; 55. delfstof; 56. deel van arm; 57. grote zanggroep;
59. rivier in Oostenrijk; 60. kleine kreeftensoort;  62. beslissingswedstrijd; 63. ondergrondse doorgang;
66. gymnastiektoestel; 67. in goede conditie; 69. aanwijzend voornaamwoord; 71. binnenvaartuig; 73.
huisdier; 74. zwemvogel; 75. teken; 78. Nederlandse norm (afk.); 80. (koor)dans; 82. voltampère
(afk.); 85. familielid.

KRUISWOORDPUZZEL

Tel. 0180-820244Bel Timo:
Adverteren?
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Rotterdamse 
Natte T-doek
Ja hoor, hij is weer 
leverbaar: de 
enige echte Rot-
terdamse T-Doek! 
Met een handig ophanglussie 
eraan. Uitgevoerd in groen-
wit-groene kleuren van de 
Rotterdamse vlag.

Rotterdamse 
Iconen – 
Maand-
kalender 
Toen en nu 
2024

Hij is er weer: de jaarlijkse 
maandkalender van Herco 
Kruik. Met prachtige foto’s 
van Rotterdamse iconen van 
toen en nu.

Rotterdam Scheur-
kalender 2024
Herco Kruik heeft weer 
een nieuwe Rotter-
dam Scheurkalender 
uitgebracht voor 2024, 
vol weetjes, grappen, 
uitspraken en meer 
over Rotterdam.

Kanjer

Het boek over de Vlaar-
dingse artieste Rita Young, 
geschreven door Rein 
Wolters.

Rotterdam Vreewijk in 
de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does legden 
op foto de wijk Vreewijk in 
Rotterdam vast, zoals die er 
in de 20e eeuw uitzag. Ook 
De Vaan en de Valkeniersbuurt 
komen aan bod.

Het grootste van 
he grootste

Rijk geïllustreerd 
boek over leven en 
werk van Abraham 
Tuschinski.

Rotterdamse kruide-
nierswinkels van Luyendijk’s in de 
20e eeuw
Bert Luijendijk schreef een leuk 
boek over de kruidenierswin-
kels van zijn familie in de 20e 
eeuw in Rotterdam. Rijk geïl-
lustreerd met foto’s en reclames.

Het korps de baas

Een boek over de geschie-
denis van de Rotterdamse 
politie aan de hand van alle 
hoofdcommissarissen of 
politiechefs die leiding ga-
ven aan het korps. Geschreven 
door Jan Jacob Mekes.

Humor uit Rotjeknor
Rotterdamse humor zit ‘m 
vooral in de vele citaten, 
oneliners, raadsels, liedjes, 
gedichten, tekeningen en 
anekdotes. Herco Kruik 
zette ze op een rij.

Rotterdam Crooswijk 
in de 20e eeuw

Weer zo’n leuk wijken-
boek van Tinus en Bep de 
Does, vol foto’s. Ditmaal 
van Crooswijk in de 20e 
eeuw.

Passage Rotterdam 
1879-1940

Herman Romer beschreef 
de historie van Rotterdams 
vooroorlogs winkelpaleis 
de Passage, dat op 14 mei 1940 
door Duitse bommen werd 
vernield.

Rotterdam 
door de 
tijd deel 2 
– Blijdorp, 
Bergpolder, 
Liskwartier
Een fotoboek dat een beeld 
geeft van deze wijken van 
vervlogen jaren tot na de Tweede 
Wereldoorlog. Met foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam Oude en 
Nieuwe Westen in de 
20e eeuw

Een mooi fotoboek over 
het Rotterdam van de 
linkermaasoever, zeg maar 
tussen de Westensingel en de Delftse 
Schie. Met zelfs nog foto’s van boerderijen van 
weleer. 

Rotterdam Feijen-
oord-Noordereiland 
in de 20e eeuw
Opnieuw legden Bep 
en Tinus de Does een 
Rotterdamse wijk vast: 
Feijenoord en Noorder-
eiland. Met maar liefst 
225 foto’s.

9,95
12,95 15,95

15,95

14,95

7,95

19,50
29,95 8,50

14,95

19,00

22,95

Een broek vol 
chocolade

Grappige verhalen 
over een zorgzame 
dochter met haar 
dementerende moeder 
worden afgewisseld 
met hun kafkaëske 
belevenissen binnen een 
verpleeghuis. 19,95

Wat zeggie

Wim van der Klein 
schreef leuke verhalen 
van een Rotterdamse 
chauffeur.

17,95 

14,95 14,95
Rijnmond van-
uit de wolken

Unieke lucht-
foto’s van 
fotograaf Bart 
Hofmeester van 
delen van Rot-
terdam en omliggende plaatsen. 1950-1990

39,95

Waters-
noodramp 
en Delta-
werken 
vanuit de 
wolken

Met unieke 
luchtfoto’s van foto-
graaf Bart Hofmeester van de 
Watersnoodramp in 1953 en 
de periode daarna. 39,95

Poffen
Dit is het tweede boek 
van de inmiddels over-
leden schrijver Peter 
Bakker over het Noor-
dereiland. Een boek 
vol verhalen en foto’s 
over winkels van 
vroeger in dit stukje 
van Rotterdam.

24,95

De 
Rotter-
damse 
Hand in 
Hand-
doek

Uitgevoerd in dezelfde groen-wit-groene 
kleuren van de Rotterdamse vlag, is van 100 
procent katoen en is 40 bij 60 
centimeter. Met ophanglus.

 
9,95 

Wilt u een van deze boeken over Rotterdam bestellen? 
Ga naar onze webshop op www.deoudrotterdammer.nl

(De genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief verzendkosten.)
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