
Zondagochtend rond half 5 
werden we wakker van het 
klepperen van de Dorpskerk-
klok. heel vreemd was dat 
geklepper, dat hoorde je al-
leen als er brand was. omdat 
de klok maar bleef klepperen 
moest iedereen naar bene-
den. We sliepen allemaal 
boven: vader, moeder en mijn 
broers en zussen Koos, Riet, 
Lenie, Bram, Bart, Kees, mij-
zelf, Loes en Piet. De laatste 
was toen 5 jaar oud.

Mijn oudste broer Koos werd naar 
dorp gestuurd om te kijken wat er loos 
was. Om dezelfde tijd werd er luid op 
de ramen gebonkt, maar we hadden 
het nog niet door dat het water kwam. 
Llater hoorden we dat het de buren 
waren die alarm sloegen, maar door 
de harde wind geen contact kregen. Of 
door het opkomende water geen tijd 
meer hadden. Mijn oudste broer Koos 
kwam na een kwartier al wadend door 
het water terug en schreeuwde: “Het 
water komt, allemaal naar boven!”
We kregen het door toen hij de 
achterdeur open deed om naar binnen 
te gaan:het water stroomde naar bin-
nen. Alles moest naar boven: eten en 
drinken, tafels en stoelen. We kregen 
haast alles ook boven, behalve het 
orgel en het varken. Daar zaten we dan 
op de zolder waar we anders alleen 
sliepen. Koud en donker, 11 personen 
en mijn moeder liep op alledag. Ze 
was in verwachting van het kind dat 
op 17 februari zou worden geboren op 
ons Watersnood-adres). Er was geen 
elektriciteit, geen kachel. Gelukkig 

was ons huis aan de Prins Bernhard-
straat een nieuw huis (uit 1947), dus 
de kans van instorting was dan ook 
niet aanwezig. Daar dacht je pas 
later over toen er foto’s tevoorschijn 
kwamen. Van slapen kwam het niet 
meer en we wachten maar tot het licht 
werd. Het was een gekke zondagoch-
tend, met z’n allen op de zolder. Het 
water stond zo’n 1.60 m. hoog op de 
trap. Er waren nog drie treden droog 
en we konden niet naar de kerk. Aan 
de voorkant van ons ondergelopen 
huis stond de kleuterschool met aan 
de kopse kant een grote muur. Daar 
kon je precies zien hoe hoog het water 

stond en ik hoorde mijn moeder nog 
zeggen: “Kijk, het water zakt ik denk 
dat over een uurtje alles weer droog 
is.” Maar wat was het geval? Als er 
ergens een dijk doorbrak zakte het 
water een paar centimeters om daarna 
snel weer nog hoger te eindigen.

Roeiboot
Rond half vier in de middag waren wij 
aan de beurt om gered te worden. We 
hadden heel wat bootjes met redders 
voorbij zien gaan om mensen uit hun 
huizen te halen, waar de nood nog 
groter was. Dit waren mensen die op 
de daken zaten of zo. Er kwam een 

roeiboot naar ons huis en er werd een 
ladder tegen de goot en de dakkapel 
gezet. Zo konden we zo de roeiboot 
in. Maar we waren met z’n elven en 
dat was te veel om in èèn keer mee te 
nemen, Bij de eerste redding waren 
mijn moeder (die op alledag liep) 
Piet, Loes, mijzelf en Kees, dus met 
z’n vijven, en onze twee redders. 
Later vernam ik dat dit de gebr. 
Molengraaf waren die ook in onze 
straat woonden, De rest bleef achter. 
Al roeiend over de denkbeeldige 
watering, die nu èèn grote watervlakte 
was, gingen we langs het theehuisje 
richting Stationsweg. Daar aange-

komen werden we opgevangen door 
vrijwilligers. Zij brachten ons lopend 
naar café Meiburg op de Ring, zonder 
vader en de rest. Gelukkig waren die 
er toch nog snel. Ook moest iedereen 
genoteerd worden en wie wie was en 
waar we naar toe gingen. We moesten 
zo rap mogelijk naar elders en de kans 
was dan ook groot dat dit gescheiden 
zou gebeuren. Maar gelukkig waren 
en bleven we bij elkaar. Op het RTM-
perron stond lege bussen klaar om al 
de mensen die geen onderdak meer 
hadden te vervoeren naar Rotterdam, 

Lees verder op pagina 8.
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De familie Kweekel werd met een roeiboot geëvacueerd uit Zuidland en zou in Rotterdams Hillegersberg worden opgevangen. 

- Sinds 2005 -

@deoudrotterdammerde.oud.rotterdammer www.deoudrotterdammer.nl

Watersnoodramp leeft nog steeds
Dat de Watersnoodramp van 1953 nog lang niet vergeten is, bleek uit het 
overweldigend aantal reacties dat we kregen op onze oproep om verhalen over 
belevenissen in en rond Rotterdam over deze gebeurtenis naar ons te sturen. 
We werden werkelijk overstelpt. Een groot aantal van die verhalen treft u in 
deze krant. Voor wie meer wil lezen over de Watersnoodramp en vooral unieke 
foto’s ervan wilt zien, is het boek ‘Watersnoodramp en Deltawerken vanuit de 
wolken’ nog altijd een aanrader. Het is te bestellen via onze webshop op www.
deoudrotterdammer.nl

Oproep: verhalen over eerste auto
In één van de komende nummers van De Oud-Rotterdammer willen we aandacht 
besteden aan de eerste auto die u ooit aanschafte. We zijn dan ook op zoek naar 
verhalen daarover, liefst met een Rotterdams tintje. Was uw eerste vierwieler een 
hoestbui op wielen? Of juist een kekke sportwagen? Een zevendehands karretje 
met om de haverklap panne of juist een fonkelnieuwe bak zonder een centje pijn? 
Welke avonturen beleefde u er mee en wat kostte zo’n auto toen? Uw verhalen, 
liefst met foto, zijn weer welkom op info@deoudrotterdammer.nl of via Redactie 
De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den 
IJssel. 

- Sinds 2005 -- Sinds 2005 -

010 418 23 33  |  www.hess.nlHESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM      T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIERen tarieven zonder extra kosten achteraf

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

Eenvoudig en compleet verzorgd volgens vaste concepten
en tarieven zonder extra kosten achteraf

www.conceptuitvaart.nl

Eenvoudig en compleet verzorgd volgens vaste concepten
en tarieven zonder extra kosten achteraf

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week
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24 uur per dag en 7 dagen per week

www.conceptuitvaart.nl

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

tel. 010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd volgens vaste concepten

en tarieven zonder extra kosten achteraf
De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

Kijk op pagina 12

Compleet verzorgt voor € 4.195

Uitvaart al vanaf: € 1.495
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Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

GEZOCHT 
schilderijen, beelden en inboedels

GRATIS
Veilingen en taxatie

Tel: 010-2109349

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

Met onze kennis adviseren wij u
Met ons hart begeleiden wij u

Met onze schouders ondersteunen wij u
Met ons gevoel zijn wij er voor u

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?
010 4651120 / 06 51606587

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,
ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803
of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Alle vanafprijzen zijn inclusief reserveringskosten, Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 99910-daagse busreis
Italiaanse Bloemenrivièra, Alassio

vanaf p.p.

€ 979reiscode: ebfos0110-daagse busreis
Lago Maggiore, Nebbiuno

reiscode: ebala01

vanaf p.p.

€ 969reiscode: ebmtm0210-daagse busreis
Indrukwekkend Toscane, Montecatini Terme

vanaf p.p.

€ 2299reiscode: eeit30315-daagse busrondreis
Stralend Sardinië en Corsica

vanaf p.p.

€ 899reiscode: ebmdp0110-daagse busreis
Toscane te kust en te keur, Marina di Pietrasanti

vanaf p.p.

€ 1269reiscode: eeit30112-daagse busrondreis
Klassiek Italië

Nieuwe Crooswijkseweg 66b | Rotterdam
010 413 69 10  |  timmerman-natuursteen.nl

EEN GEDENKTEKEN DAT RECHT 

DOET AAN DE HERINNERING

VA
K

M
A

N
SC

H
A

P SIN
D

S 1839 Voor elk budget een passend afscheid.  
Alle tarieven op onze website callauitvaartzorg.nl

Voor Crematies & Begrafenissen

 Budget uitvaart  € 1575

Dag & Nacht bereikbaar 06 450 686 58  -  Waar u ook verzekerd bent.

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Wij beschikken over een grote collectie leer en sto� en van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of kom langs in ons atelier.

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelsto� eerderij Miedema & Zn. is een ouderwets 
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service 
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Miedema & Zn.
Amersfoort 
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Schiedam
010 27 34 727

Miedema & Zn.
Utrecht
030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk
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Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of kom langs in ons atelier.

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelsto� eerderij Miedema & Zn. is een ouderwets 
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service 
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Miedema & Zn.
Amersfoort 
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Schiedam
010 27 34 727

Miedema & Zn.
Utrecht
030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl

Miedema & Zn 010-2188876 Rotterdam
Kleiweg 127b, 3051 GM

Amersfoort-Amsterdam-Bussum-Rotterdam-Utrecht

0181-620115
0181-675145

Een vertrouwd adres sinds 1994
Uitvaarten voor elk budget

Voor meer informatie: www.uvvw.nlTel. 0180-820244
Bel Timo

Adverteren?



Op zaterdagmiddag 31 januari begon 
het al hard te waaien uit het zuid-
westen. Wij sliepen met drie broers 
van 10, 7 en 6 jaar oud op de zolder, 
vierhoog. We zagen zondagmorgen 
vroeg 1 februari het water vanuit de 
Waalhaven zo de hol afstromen de 
straten en de huizen in. We zijn toen 
na het ontbijt met mijn vader gaan 
wandelen met kaplaarzen aan om de 
enorme schade te zien die deze storm 
had aangericht in Rotterdam-Zuid. We 
wandelden eerst richting Waalhaven. 
Hele stukken van het trottoir en het 
fi etspad waren weggeslagen. We 
liepen toen naar de Maastunnel om te 
kijken hoe de situatie daar was.
Al gaande hingen we tegen de wind 
in, zo sterk was de wind nog. We 
zagen hoe een sleepboot tegen de 
wind invoer. Klappen water kwamen 
over. Onze winterjassen bescherm-
den ons tegen de stormwind en kou. 
We waren diep onder de indruk van 
dit stormgeweld. We hadden genoeg 
gezien. We gaven Pa een stevige hand 

en wandelden weer naar huis.
Ma maakte heerlijk warme chocola-
demelk voor ons en koffi e voor Pa. 
Tijdens de Watersnoodramp van 1953 
kwam het grootste deel van Zeeland 
en ook bij ons in Rotterdam Zuid 
onder water te staan. Er is vooral veel 
materiële schade op de Maashaven en 
Afrikaanderplein.
We luisterden steeds intens naar de 
berichtgeving op de radio, toen nog 
een kastje met slechts vier zenders 
daarop, de zgn. Distributie: De Radio 
Nieuwsdienst deelde mee…Er waren, 
hoorden wij later…1835 doden. Het 
is niet voor te stellen, als je het niet 
zelf hebt meegemaakt. Hoe kon zo’n 
Ramp gebeuren?

Gewaarschuwd
Er was al voor de Watersnood plaats-
vond van hogerhand voor dit gevaar 
gewaarschuwd. Door wie? Dr. ir Johan 
van Veen had zijn plannen voor de 
Deltawerken al vóór 1953 uitgewerkt, 
omdat hij toen al besefte dat de 

dijken niet veilig waren. Dat meldt 
zijn kleinzoon Paul Fortuin, (geen 
familie van ons), die als onderzoeker 
werkzaam was bij het KNMI en goed 
op de hoogte is van de ideeën van zijn 
grootvader. Van Veen had zijn plannen 
voorgelegd aan de leiding van Rijks-
waterstaat. De realisatie kon indertijd 
echter geen doorgang vinden door 
geldgebrek en andere prioriteiten.
Als hoofdingenieur bij Rijkswaterstaat 
was het hem niet toegestaan vanuit 
zijn titel de pers te waarschuwen voor 
deze onveiligheid. Daarom deed hij 
dit onder de pseudo-naam, Cassandra 
(een Griekse ongeluksprofeet waar-
naar toen ook al niemand luisterde) 
en met name bij interviews met het 
Elsevier tijdschrift.
Toen de dijken doorbraken wist de 
directie van Rijkswaterstaat dus al 
van zijn plannen. Kort na deze ramp 
werden de Deltaplannen goedgekeurd 
en uitgevoerd. Maar…zoals altijd…
Als het kalf verzopen is dempt men 
pas de put.

Evert Fortuin
Hoogvliet
e.fortuin5@upcmail.nl

Vader op televisiebeeld
Hierbij een foto van mijn vader, Piet 
Meuldijk uit Zwartewaal. Hij zat in die 
tijd bij de Nationale Reserve van het 
leger en was ingezet bij de ramp. Een 
aantal jaren geleden zag ik hem ineens 
in een documentaire van de VPRO 
Andere Tijden. Hij had me wel eens 
verteld dat hij ook wel op beelden zou 
staan want er waren overal camera’s 
bij. Maar je zit je toch even raar te kij-
ken. Heb de andere dag gebeld met de 
omroep of ik dit kon krijgen. Ik kreeg 
het bestand opgestuurd en heb dat 
op een dvd gezet. Hij loopt recht op 

de camera af, ongeveer 10 seconden, 
meer niet. Ik heb dat beeld stilgezet en 
zo deze foto gemaakt. Zo te zien loopt 
hij met een meisje. Ik heb de foto nog 
op facebook gezet met de vraag wie 
weet wie dit is, maar er kwam geen 
reactie. Waarschijnlijk is de opname in 
Hellevoetsluis in de haven. De mensen 
werden daar van boten afgehaald. Wie 
weet wie het is, mag het zeggen.

Koos Meuldijk, tel. 06-15537356
j.meuldijk50@upcmail.nl  

 Als het kalf verzopen is... en: vader op tv   
Wij woonden samen met onze ouders goddank op de Zuidhoek 
2-hoog, dus op een dijk vlakbij de Waalhaven. Daar hebben we 
later in 1953 tijdens de Watersnoodramp wel geluk bij gehad. Vele 
gezinnen in onze buurt hadden toen wateroverlast in de lagere 
gedeelten zoals de Gouwstraat en de Kaatsbaan.
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 Vader Meuldijk in actie.   

CCtjeCCtje

Korte tijd later stond Winston Churchill 
daar ook, ik heb dat niet meegemaakt, zijn 
er mensen die dat gezien hebben? De man 
die Engeland en eigenlijk heel Europa door 
de oorlog had gesleept was door zijn volk 
bedankt door hem de verkiezingen te laten 
verliezen. Hij had wat lelijke dingen over 
de socialisten gezegd en dat werd door de 
gewone man niet gepikt. Ze kregen Attlee, 
die de besprekingen in Potsdam met Truman, 
de opvolger van de overleden Roosevelt, 
en Stalin mocht voortzetten. Ik weet niet in 
hoeverre de Russische leider, die een enorme 
schoft was, van de onervarenheid van zijn 
gespreksgenoten heeft geprofi teerd, maar feit 
is dat we even later zaten opgescheept met het 
IJzeren Gordijn en met een Oost Europa dat 
geheel onder de Sovjethiel zuchtte.
De uitdrukking IJzeren Gordijn was trouwens 
weer van Winston. Tal van briljante gezegden 
worden aan hem toegeschreven. Over een 
hem vijandige medeparlementariër zei hij: 

“Die heeft de knapenliefde nog een slechte 
naam bezorgd”. Een voorname dame die 
hem niet mocht zei tot hem: “Als ik met u 
getrouwd was deed ik vergif in uw thee”. 
Churchill antwoordde: “En als ik met u 
getrouwd was zou ik het opdrinken”.
Maar we zouden het over burgemeesters 
hebben.

In de jaren vijftig kregen we van Walsum. 
Een wat stijve protestantse man, ik meen van 
de CHU, de sjiekste van de twee protestantse 
partijen die we toen hadden. Later met de 
KVP opgegaan in het CDA, en nu gezamen-
lijk naar de kelder aan het gaan. Van hem 
weet ik niet zoveel af. Van de volgende wat 
meer. In overeenstemming met het karakter 
van de stad, vind ik, kregen we iemand van 
de PvdA, namelijk de burgemeester van 
Enschede, genaamd Thomassen. Een harde 
werker met een groot hart voor de haven. Van 
hem is de uitspraak: “De Rotterdamse haven 

is de kurk waar de Nederlandse economie 
op drijft”. Ik heb de man slechts een keer 
ontmoet en dat was bij zijn afscheid in de 
Doelen, waar ik was uitgenodigd een lied 
voor hem te zingen. Ik maakte een tekst op 
het lied “De mooie zomer”, u weet wel, dat 
was toen mijn en ieders hit. De eerste zin van 
het refrein werd: “Thomassen was een mooie 
Ome…”

Maar het kon nog rooier. De vergeleken 
met zijn voorgangers piepjonge André van 
der Louw deed zijn intrede. Was een van de 
“vernieuwers” van de socialisten, voorganger 
in “de ruk naar links” en naar ik meen een van 
de schrijvers van het boekje “Tien over rood”. 
(Achteraf is de grote vraag hoe verstandig dat 
allemaal is geweest.) Nu moest hij bewijzen 
dat ie voor de hele stad was. Ik denk dat hij 
daar wel in is geslaagd. Hij maakte indruk 
met zijn snor en zijn pijp, en met aanvan-
kelijk maar één net (fl uwelen) pak. Hij was 
een solidaire vent, die op de wens van zijn 
partij hier opstapte om minister te worden 
in een of ander kabinet van Agt, waar je van 
een kilometer afstand kon zien aankomen 
dat dat een kort leven beschoren zou zijn. 
Zijn afscheid was in de prachtige burgerzaal 
van het stadhuis, dat hij sowieso in zijn jaren 

open had gesteld voor Jan met de pet. Met tal 
van Rotterdamse artiesten zongen webij zijn 
afscheid, onder andere op de wijs van “Ke-
telbinkie”: “Hij is van Rotterdam vertrokken, 
met de “Van Agt”, een ouwe schuit…”.
En toen kwam Bram Peper, daarover vol-
gende keer meer.  

 Burgemeesters   
Hoeveel burgemeesters zou ik hebben meegemaakt, dacht ik toen ik 
hoorde dat Aboutaleb er mee ophield. Toen ik in de wieg lag hadden we 
burgemeester Oud. Nou ja, d’r zal even in de Moffentijd een surrogaatbur-
gemeester van NSB-huize geweest zijn, dat moet haast wel, maar toen de 
Canadezen zegevierend over de Coolsingel reden in hun tanks en Jeeps, 
stond Oud op het bordes van ons prachtige stadhuis.
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Bezoek onze webshop!

www.deoudrotterdammer.nl/webshop
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www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in 
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen. 
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te 
voorzien van een goede service en reiniging.

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

•  Geschikt voor alle soorten tapijt en karpetten,
  ook Perzische kleden en berbers
• Direct beloopbaar (droogreiniging)
• Gegarandeerd geen terugkerende vervuiling
• Meubilair eenvoudig verplaatsbaar
• Behandeling meubilairreiniging (dry foam)
  zoals alcantara, velour, bouclé en weerstoffen
• Kostenbesparend en levensduur verlengend

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl

Meld je nu aan: scan de QR-code of  
ga naar www.krantenbezorgen.nl

BEZORG JEZELF DE PERFECTE KAN-ER-NOG-WEL-BIJBAAN

DPG HAH Advertenties Regio Dronten 125x89mm

www.de-kandelaar.nl

 winkel@de-kandelaar.nl

Bijbels, Bijbelstudies en -verklaringen,

Theologiesche boeken, Pastorale boeken, 

Gedichtenbundels, Dagboeken, Romans,

Kinderbijbels, Jeugd- en kinderboeken,

Bijbelsoftware, Geschenkenartiekelern, 

Wenskaarten, Dvd's,Cd-roms en Cd's.

Fysiotherapiepraktijk TeeuwisseFysiotherapiepraktijk Teeuwisse
fysiotherapie - manuele therapie - fysiofitnessfysiotherapie - manuele therapie - fysiofitness

Wij hebben weer plaats voor nieuwe aanmeldingen 
in de lessen ouderenfitness

Voor 1 of 2x per week veilig trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut 
met conditietraining en krachttraining, speciaal voor ouderen!

Interesse? 
Bel 010-4564329 

of kom langs op de 
Marshallweg 11 in Ommoord

www.fysiotherapie-teeuwisse.nl

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

Tel. 
06-19160110 / 0181-507068

VOOR AL UW REPARATATA IES VAVAV N
UW COMPUTER OF LALAL PTOP.

info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Wilt u ook met een
Oud-Rotterdammertje in de krant?

Bel 0180 - 820244

Bridgen op woensdagmiddag?
Dat kan bij BC’85. Een gezellige club die 
speelt in Denksportcentrum Rotterdam (DSCR).                                   
U bent van harte welkom op woensdagmiddag 
tussen 13.00 en 16.45 uur.
Ter kennismaking kunt u  vrijblijvend een aantal 
keren meespelen. Aanmelden kan tot 1 dag 
voor de speelmiddag. Graag tot ziens.

Adres:        Grandstand (manege) 
   Kralingseweg 120 3062 CG Rotterdam
Telefoon:  06-10377466
e-mail:       bridgeclub86@gmail.com
Website:   https://5032bridge.nl/.

Bezoek onze webshop!
www.deoudrotterdammer.nl/webshop

Nostalgische boeken      Rotterdamse wijken door de tijd      Nieuwe boeken over Rotterdam
- Sinds 2005 -



Ken je dit nog? 
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Ken je dit nog? Een straatbeeld uit hartje Rotterdam. De foto is gemaakt rond 1985. Enig idee waar? 
Heeft u wellicht herinneringen aan deze plek en kunt u daar meer over vertellen? Wij zijn benieuwd! 
Schrijf ons, zodat we het kunnen delen met onze lezers. Dat kan door uw tekstbijdrage te sturen naar; 
info@deoudrotterdammer.nl of Redactie De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV 
Nieuwerkerk aan den IJssel.  

Ruud Kuipers: “Dit is het opleidingschip “De 
Nederlander” van het (STC) Scheepvaart en 
Transport College en het ligt hier in het Haring-
vliet naast het Havenziekenhuis. Het schip heeft 
bijna 50 jaar afgemeerd gelegen in de stad waar-
van de laatste 20 jaar in de Coolhaven. maar 
omdat de school een nieuw gebouw heeft aan 
de Lloydstraat was De Nederlander niet meer 
nodig. Het schip werd versleept naar Enkhuizen 
waar het door vrijwilligers in oude staat wordt 
hersteld.”

Loek Berghmans: “Het schip werd gebouwd in 
1915 in opdracht van de Nederlandse spoorwe-
gen gedoopt onder de naam s.s. C. Bosman en 
heeft, samen met haar zusterschip s.s. van Has-
selt, de veerdienst onderhouden van Enkhuizen 
naar Stavoren. Toen uiteindelijk de afsluitdijk 
was gerealiseerd waren de beide schepen 
overbodig en de C. Bosman werd in 1957 om-
gebouwd om dienst te gaan doen als opleidings-
schip en gestationeerd in Rotterdam. Ik heb mijn 
opleiding, als matroos voor de koopvaardij, in 
1967 voldaan op het schip, waarna ik 3 jaar heb 
gevaren, eerst bij de V.N.S. daarna bij de Nedl-
loyd. In 2005 heb ik het plan opgepakt om het 
schip in model te maken, maar door mijn werk 
als zelfstandige, is hier nooit wat van gekomen. 
Nu ik als gepensioneerde meer tijd heb, ben ik 
toch begonnen aan de bouw van het schip en heb 
in 10 maanden tijd het model afgemaakt. Met 
grote trots mag ook vertellen dat het schip in 
mei afgelopen jaar, voor enkele weken tentoon 
heeft gestaan in het maritiem museum in Rot-
terdam!” (Zie foto rechtsonder)

Ab Boetje: “Deze foto is gemaakt aan het 
Haringvliet achterzijde van het Haven Z-H Het 
is het opleidingschip De Nederlander lagere 
zeevaartschool. Ik zelf ben in januari 1967 (ik 
was net twee dagen 14 jaar oud) op dit schip ge-
komen voor een opleiding van een jaar. Toen ik 
op dit schip zat zijn we begin 1967 met het schip 
verhuisd van het Noordereiland Maaskade naar 
het Haringvliet. Later is hij weer verhuisd naar 
De Coolhaven. Op De Nederlander kreeg je een 
opleiding van een jaar voor het diploma van vol-
matroos op de grote vaart. Het was een interne 
school met een heel streng beleid (met normen 
en waarde) alle knepen van de zeevaart werden 
daar behandeld knopen en steken splitsen van 
touw en staal en nog velen andere dingen leren 
roeien en zeilen enz Als je na afl oop van het jaar 
geslaagd was ging je naar een van de Reders van 
de zeeschepen die aan deze school verbonden 
waren waar je dan in dienst kwam en verder ging 
voor de praktijk daar deed je drie jaar over was 
alles goed dan kreeg je het diploma volmatroos 
en sloepengast. Ik kwam bij de rederij Nievelt 
Goudriaan in dienst als lichtmatroos en maakte 
me eerste reis 8 januari 1968 met het M.S Alioth 
naar Zuid-Amerika.”

Frenk van der Kemp: “In De Oud-Rotterdammer 
die ik altijd met veel plezier lees van 27 decem-
ber 2023 (trouw voor mij bewaard door mijn 
broer en schoonzus) stond in de rubriek “Ken je 
dit nog?” een foto van de Nederlander het Op-
leidingschip voor de Handelsvaart te Rotterdam.
Als oud leerling van deze opleiding moest ik 

even 50 jaar terug schakelen, in 1969 begon. ik 
aan deze opleiding Het schip lag in dat jaar aan 
het Haringvliet tegenover het toenmalige Haven-
ziekenhuis nabij het Oostplein. Toen ik thuis op-
perde dat ik niet meer naar school wilde en dacht 
aan een carrière op zee gaven mijn ouders aan 
dat ze akkoord gingen maar wel als voorwaarde 
dat ik moest zorgen dat ik enige scholing hier-
voor ging volgen. Na enig zoekwerk kwam hier-
voor de Nederlander in beeld deze opleiding zou 
je in een jaar gereed maken voor werken op zee. 
Je kon je Volmatroos diploma en je sloepengast 
(hoe omgaan met een reddingsboot) certifi caat 
halen dit gaf je enige kennis zodat je niet hele-
maal onkundig in je nieuwe baan kwam te staan. 
We waren met ongeveer 25 jongens die gelijk 
starten met de opleiding in augustus 1969 de les-
tijden waren vanaf maandag tot en met vrijdag 
en de woensdag middag vrij op zaterdag morgen 
ging je vaak liftend naar huis de woensdag mid-
dag mocht je vrij besteden en dan ging je de stad 
verkennen maar als je wilde kon je ook wat geld 
verdienen in het toenmalige zeemanshuis aan de 
Veerhaven door bij de afwasmachine te staan als 
ik het mij goed herinner kon je hiermee 5 gulden 
verdienen. Ik ging regelmatig naar familie (tante 
en oma ) die in Rotterdam zuid woonde. De op-
leiding werd betaald door verschillende rederijen 
o.a. de Rotterdamse loyd, Holland Amerika lijn 
en ook Smit Sleepdiensten maar daar stond wel 
een vaarverplichting tegenover. Slapen deed je 
in het achterschip en het voorschip waar ook de 
waslokalen waren en eten deed waar je overdag 
les kreeg. De kok was erg goed in het maken 
van nasi hij vertelde ook dat hij bij de never 
come back line had gevaren. Er waren meerdere 
bootsmannen aan boord die je begeleiden bij het 
splitsen en knopen en zeilen en zorgden voor 
de orde. Een van de bootsmannen die ik me 
nog herinner was een marineman en had in de 
oorlog op de Hr.Ms. Tromp gevaren. 
Sporten deden we volgens mij in een 
sportlokaal in de Oranjeboomstraat. 
Door de week volgde je allerlei 
theoretische vakken maar de prakti-
sche vakken waren toch het leukste, 
buiten de vakken splitsen en knopen 
gingen we roeien en zeilen wat we 
op de Kralingse plas deden en waar 

we ook het onderhoud aan de sloepen deden 
ook gingen we een middagdag in de week naar 
een technische school vlakbij station Lombar-
dijen waar we de vakken lassen en plaatwerk 
kregen van een leraar die wel twaalf vingers 
had we gingen hier naar toe met de trein vanaf 
station Blaak het treinkaartje kregen we mee van 
school. Ook gingen we eenmaal in de week naar 
het oostelijk zwembad aan de Gerdesiaweg om 
de zwemkunst te beoefenen we waren er meestal 
gelijk bezig met de mariniers van het Toepad. Je 
moest ook wacht lopen bij de gangway en dat 
ging 7*24 uur door dat betekend ook in de nacht 
je bed uit en dat was wel even wennen. Overdag 
moest je tijdens de wacht bij hele en halve 
uren op de bel luiden dat noemden ze glazen 
slaan. Wij gingen naar de activiteiten buiten 
meestal lopend dus hierdoor kreeg je toch enige 
bekendheid met stad en waar ik nog altijd door 
wordt aangetrokken en als ik dan naar familie in 
de stad ging kwam je langs de oude Willems-
bruggen waar de grote bokken lagen en aan de 
overkant vooral de sleepschepen van de fi rma 
Damco er was toen nog allerlei bedrijvigheid 
vanaf het Willemsplein tot de Parkkade lagen 
havensleepboten kleine coasters en regelmatig 
lag het weerschip de Cumulus aan de Parkkade. 
Het was in mijn herinnering altijd gezellig en 
druk langs de kade. Na de opleiding heb ik een 
jaar gevaren bij de Nedloyd en ben hierna wat 
anders gaan doen maar het was een leuke tijd 
aan boord van de Nederlander en het was goed 
voor je sociale vaardigheden aangezien er alle 
typen jongens aan de opleiding deelnamen.”

Lees verder op pagina 14 Tante Post

 Nederlander was streng opleidingsschip   
Op de Ken je dit nog-foto van het schip De Nederlander kwamen heel veel 
gedetailleerde reacties. En daar zijn we blij mee! Lees maar mee op deze 
pagina en op de pagina van de brievenrubriek Tante Post.
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Fysiotherapeut Mark van Engelen bij het Phystrac-apparaat, waarmee 

al sinds 2011 uitstekende resultaten worden geboekt.

Niet kunnen slapen door dove of tintelende handen? 

Behandeling Carpaal Tunnel 
Syndroom zeer succesvol 
Bij het Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland aan de Stationsstraat 1 

in Pijnacker is het sinds 2011 mogelijk om het carpaal tunnel syn-
droom (CTS) effectief te bestrijden. Als één van de weinige praktijken 

in Zuid-Holland is er bij onze praktijk een behandelmethode 
beschikbaar die mensen met een CTS doeltreffend helpt.

Na tien tot twaalf korte behande-

lingen zijn patiënten dikwijls al 

van hun klachten af en veelal 

kunnen er zelfs operaties mee 

voorkomen worden. Er zijn in 

Nederland slechts enkele 

praktijken die dit zogeheten 

Phystrac-apparaat gebruiken. Bij 

de huisarts hoeft geen verwijzing 

te worden gehaald voor een 

behandeling met het tractie-

apparaat. De behandelingen 

worden ook in 2024 gewoon 

door de zorgverzekeraar vergoed 

uit alle aanvullende verzekeringen 

voor fysiotherapie. “Nu het 

apparaat al ruim 12 jaar in gebruik 

is, zijn wij zeer tevreden met de 

geboekte resultaten.” Deze blijken 

in 80 procent van de gevallen ‘uit-

stekend’ te zijn, vertelt Mark van 

Engelen, één van de zes aange-

sloten fysiotherapeuten en de 

eigenaar van Carpaal Tunnel 

Centrum Zuid-Holland. Recent is 

er weer één extra Phystrac-appa-

raat aangeschaft, om op deze 

manier nog meer patiënten van 

dienst te kunnen zijn. “Dit was een 

logische stap want de toestroom 

van nieuwe patiënten blijft op een 

zeer hoog niveau. Het feit dat wij 

de enige praktijk in Nederland zijn 

met nu 9 Phystrac-apparaten, 

geeft aan hoe bijzonder dit is”. 

Het carpaal tunnel syndroom is 

een aandoening, die doorgaans 

wordt veroorzaakt door druk op 

de mediaanzenuw. Deze bevindt 

zich net boven het polsgewricht. 

De carpale tunnel is de naam van 

het gebied waar de midden-

handsbeenderen, de dwarse 

polsgewrichtsband (carpaal 

ligament), de mediaanzenuw en 

de pezen zich bevinden. Druk op 

de mediaanzenuw kan veroor-

zaakt worden door letsel of 

werkzaamheden waarbij frequent 

repeterende handelingen worden 

verricht, zoals typen, wringen en 

forse krachtsuitoefeningen met 

de hand. De klachten komen met 

name voor bij vrouwen van alle 

leeftijden, vooral bij een leeftijd 

van 40 jaar of ouder en tijdens of 

na zwangerschap.

De belangrijkste symptomen 
zijn: nachtelijke pijn, spier-
krachtsverlies, een doof/ 
tintelend of stijf gevoel in de 
hand en in de vingers, onder 
meer bij computergebruik, 
fietsen en autorijden.

Het Phystrac-apparaat behandelt 

het syndroom door mechanische 

tractie. Volgens Van Engelen is de 

methode ‘goed te verdragen’ en 

zijn de resultaten vaak al binnen  

3 tot 4 weken merkbaar. Bij de 

praktijk is er de beschikking over 

voldoende parkeergelegenheid.

De openingstijden zijn ruim en er 

is mogelijkheid om ook ’s avonds 

en op zaterdag behandeld te 

worden. Mocht u last hebben van 

deze aandoening dan is een 

behandeling met het Phystracap-

paraat sterk aan te bevelen!

Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland 
Stationsstraat 1, 2641 GH, Pijnacker 

Tel: 015-3030259 
info@fysiotherapie-pijnacker-centrum.nl 

www.carpaaltunnelcentrum.nl 
Facebook: Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland

OF BEL NAAR 0181 - 626 126 OF BEL NAAR 0181 - 626 126
REDERIJFORTUNA.NL REDERIJFORTUNA.NL

BRUNCH- EN DINNER CRUISES

BINGO CRUISE

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, live 
muziek & entertainment.

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment.

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15 

Feb 25  Mrt 17, 31*
Apr 7, 14  Mei 12*, 19*
Jun 16*, 30  Jul 14, 28

Feb 14*, 24 Mrt 16, 30  
Apr 13  Mei 11, 25
Jun 1*, 15, 29 Jul 13, 27

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00 

€ 49,50 

€ 69,50

Vanaf

Vanaf

* Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaartijden

126

VANAF

P.P.

VANAF
VANAF

P.P.

€59,50

ZATERDAG 10 FEBRUARI
11:00
15:30

INCLUSIEF 5 BINGOKAARTEN!

OF BEL NAAR 0181 - 626 126
REDERIJFORTUNA.NL

VERRAS JE GELIEFDE!

MEER INFO & RESERVEREN:

woensdag 14 februariwoensdag 14 februari
18:00 uur - 22:00 uur

VAAR MEE MET DE

woensdag 14 februari

VAAR MEE MET DE
Valentijnscruise

€ 69,50 p.p. 

BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

Ambachtelijke meubelsto�eerderij
Al generaties lang sto�eren wij alle soorten meubelen. Van klassiek tot modern
van o.a Artifort, Leolux, Gispen en Gelderland. Wij sto�eren auto’s, campers,
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals scheepssto�ering. 

Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij
Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen. Tevens lijmen en
verstevigen van al uw meubelen, houtworm verwijderen is ook geen
probleem of bent u uitgekeken op de kleur van uw interieur?
Laat het overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.

Stoelenvlechterij
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke beroep dat wij
al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien uw meubelen opnieuw van
een biezen, rieten, gaatjes of vlecht mat dit wordt geheel met de
hand gemaakt. Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
papercord en webbing meubelen.

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

• Vrijblijvende offerte, ook aan huis
•  Altijd 3 jaar garantie

•   Gratis halen en bezorgen
•   Gratis vervangende meubels

•  55+ korting

Rotterdam
IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam
010-4145808

Voor de Alblasserwaard/
Drechtsteden kunt u ook 
bellen met 078-6916684



Door omstandigheden is 
het ons nog niet gelukt om 
de aangifte erfbelasting in 
te dienen naar aanleiding 
van het overlijden van een 
tante van ons. We hebben 
nu nog twee weken voordat 
de termijn verstrijkt. Ik heb 
begrepen dat als we te laat 
aangifte doen, we rente zul-
len moeten betalen over de 
verschuldigde erfbelasting. 
Kunnen we deze rente voor-
komen door nu snel alsnog 
binnen de termijn van acht 
maanden een aangifte in te 
dienen op basis van wat we 
nu weten? Waarschijnlijk zal 
de aangifte dan niet helemaal 
klop

Moet iemand aangifte erfbelasting 
doen, maar is de verwachting dat de 
verschuldigde erfbelasting niet een-
voudig betaald kan worden, dan is laat 

aangifte doen verstandig om niet in 
de betalingsproblemen te komen. Of, 
zoals in uw situatie wanneer nog niet 
alle feiten van de nalatenschap bekend 
zijn, wordt vaak zo laat mogelijk 
aangifte erfbelasting gedaan. 
Let echter op: wanneer er erfbelasting 
verschuldigd is, moet in ieder geval 
aangifte worden gedaan binnen acht 
maanden na een overlijden. Het is 
mogelijk om daar uitstel voor te vra-
gen. Daar voorkomt u echter niet mee 
dat er belastingrente in rekening zal 
worden gebracht. Deze rente wordt 
ook in dat geval berekend omdat de 
aangifte nu eenmaal later binnen is 

dan de verplichte acht maanden. U 
voorkomt hiermee wel een eventuele 
verzuimboete.
Ook als de aangifte binnen deze acht 
maanden bij de fi scus binnen is, zal 
rente worden berekend als bij het op-
leggen van de aanslag van de aangifte 
moet worden afgeweken. Alleen door 
binnen acht maanden een aangifte in 
te dienen die volledig is en helemaal 
correct, kan belastingrente worden 
voorkomen. 
Ook in dit geval voorkomt u hiermee 
gelukkig wel een verzuimboete. Maar 
als u opzettelijk een onjuiste of onvol-
ledige aangifte instuurt, kunt u te 

maken krijgen met een vergrijpboete. 
Dit zal over het algemeen slechts 
zo zijn als er sprake is van opzet of 
grove schuld van het niet of onjuist 
aangeven van het geërfde vermo-
gen. Wilt u zoveel mogelijk rente en 
boete vermijden, dan zouden wij u 
adviseren om óf binnen de inleverter-
mijn uitstel te vragen óf om zo snel 
mogelijk de aangifte in te dienen en 
zodra u daadwerkelijk over alle juiste 
gegevens beschikt een aanvulling op 
deze aangifte in te sturen. In plaats 
van het tijdig aangifte doen, terwijl u 
nu al weet dat deze niet volledig juist 
zal zijn, is het meestal verstandiger 
om met spoed (dus ook voordat de 
termijn van acht maanden verstre-
ken is) om een voorlopige aanslag 
te verzoeken. Hiermee beperkt u in 
elk geval het bedrag en de termijn 
waarover rente zal worden berekend 
en kan u niet verweten worden dat u 
met opzet een onjuiste aangifte heeft 
ingediend.
Een voorlopige aanslag aanvragen 
kan met het formulier Aanvragen of 
wijzigen voorlopige aanslag erfbelas-
ting op de site van de Belastingdienst. 
Aanvragen of wijzigen mag maximaal 
twee keer.  

 Wel of geen rente betalen 
over de erfbelasting   
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Pensioen van je ex

Wanneer het pensioenfonds na de 
echtscheiding niet tijdig is geïnfor-
meerd (binnen twee jaar nadat de 
echtscheiding bij de gemeente is in-
geschreven) of als het pensioenfonds 
niet alsnog aan directe uitkering aan 
de ex-echtgenoot wil meewerken, 
moet de partij die het ouderdomspen-
sioen heeft opgebouwd, het pensioen 
dat de ex-echtgenoot/partner toekomt, 
zelf uitkeren. Ook al maakt het pen-
sioenfonds het pensioen netto over 
aan de ‘opbouwer’ van het pensioen, 
de ex-echtgenoot/ote heeft recht op 
een bruto ouderdomspensioen. De 
betalende echtgenoot mag het bruto 
uitbetaalde ouderdomspensioen ver-
volgens als persoonlijke verplichting 
bij zijn/haar aangifte inkomstenbelas-
ting in mindering brengen. 

Executeur alleen per testa-
ment

Toen in 2003 het erfrecht groten-
deels werd vernieuwd, is er ook een 
streep gehaald door het per codicil 
benoemen van een executeur. Sinds 
2003 kan de executeur alleen per 
testament worden benoemd. Er is 

toen ook onderscheid gemaakt tussen 
de uitvaartexecuteur, de beheerexe-
cuteur en de executeur-afwikkelings-
bewindvoerder. De eerste draagt 
zorg voor de uitvaart, de tweede mag 
de nalatenschap beheren maar niet 
verdelen en de laatste mag vervol-
gens ook verdelen. Maar allemaal 
voeren ze hun taken het beste uit door 
steeds te overleggen met de (andere) 
erfgenamen.

Taxeren of niet taxeren

Om de inboedel te waarderen, kunt u 
een taxateur inschakelen om de waar-
de te bepalen. Na de taxatie ontstaat 
een lijst met wat alles waard is en een 
totaal bedrag. Op zichzelf is dat mooi 
als tenminste alle items onder de erf-
genamen verdeeld worden. Is dat niet 
het geval en worden zaken, die een 
waarde hebben, toch weggegeven of 
weggedaan dan is de waardebepaling 

van de taxateur toch de waarde die u 
voor de erfbelasting moet opgeven. U 
gaat in dat geval erfbelasting betalen 
over items die u weggegeven heeft 
of aan de kringloopbedrijven heeft 
meegeven.

De auto in de nalatenschap

Bevindt zich een auto in de nalaten-
schap dan moet het kenteken offi cieel 
binnen vijf weken op een andere 
naam staan (en dus ook de verzeke-
ring). De soep wordt echter minder 
heet gegeten dan….. Neem contact 
op met de RDW als u meer tijd nodig 
heeft. Wel zal het advies van de RDW 
zijn om niet met de auto te gaan 
rijden. De persoon die het kenteken 
tijdelijk op zijn of haar naam zet is 
daarmee overigens niet automatisch 
de nieuwe eigenaar geworden. De 
auto blijft deel uitmaken van de nala-
tenschap totdat deze verdeeld is.  

Uit de praktijk 

Hoe streng moet je zijn als executeur, 
of anders gezegd: wanneer sta je als 
executeur op je strepen en wanneer 
vier je de teugels? Die vragen kwamen 
onlangs op in een nalatenschap waarbij 
twee erfgenamen elkaar het licht in de 
ogen niet gunnen en er alles aan deden 
om het de ander moeilijk te maken. 
Normaal gesproken overleggen we (in 
onze rol van RegisterExecuteur) met de 
nabestaanden over wie wat doet; wat de 
familie zelf doet, hoeven wij niet in re-
kening te brengen en dat scheelt dus in 
de kosten. Bovendien is een rol hebben 
in het leegruimen van de woning ook 
een deel van het rouwproces. Maar dan 
moet het wel gelijk opgaan; wat in de 
beschreven situatie zeker niet zo was. 

Op dat moment besloten wij om streng 
te zijn en alleen toegang tot de woning 
te verschaffen in aanwezigheid van een 
van ons zodat we zicht konden hebben 
op de handelingen en er geen items 
uit de woning verdwenen zonder dat 
wij (en dus ook de andere erfgenaam) 
daarvan wisten. Dat betekende ook 
andere sloten op de deur en duidelijke 
afspraken maken. Niet helemaal de ma-
nier van werken die wij voorstaan (we 
zoeken juist vaak de verbinding) maar 
in deze situatie werkte het uiteindelijk 
wel. Iedereen had dezelfde vrijheid/be-
perkingen en wij hielden het overzicht, 
zodat er achteraf geen/zo min mogelijk 
onenigheid zou ontstaan. Gelukkig 
wisten we vooraf wat ons te wachten 
stond en konden we direct aan de erfge-
namen duidelijk maken hoe we te werk 
zouden gaan. Dat heeft goed geholpen, 
maar liever zien we een vreedzamer 
afwikkeling.  

?

l uw erfcoach en meer l

Boetevrij aflossen
Heeft u een hypotheek met lage 
rente, of in ieder geval een lagere 
rente dan de huidige hypotheek-
rente, dan kunt u boetevrij afl os-
sen. Extra afl ossen is vooral aan te 
bevelen als de looptijd van de lage 
rente beperkt is en u in afzienbare 
tijd voor hogere hypotheekrente 
komt te staan. Op die manier kunt 
u hogere maandlasten vermijden.

Met een beetje hulp van 
het NIBUD
Wilt u weten waarop u nog kunt 
besparen, maak dan eens gebruik 
van het persoonlijk Budgetadvies 
van het NIBUD. Het kost even 
tijd en moeite om alles ingevuld te 
krijgen, maar daarna is inzichtelijk 
waar er nog iets mogelijk is en 
waarop u kunt besparen. Boven-
dien krijgt u tips om meer grip op 
uw geld te krijgen.
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in het centrum van Rotterdam, waar 
we eten en drinken en een legerbed 
kregen. Nog steeds waren we allemaal 
bij elkaar. Het was toen nog zondag  ik 
denk rond 7 uur in de avond. Van 
slapen was natuurlijk geen sprake. Ik 
was toen bijna 9 jaar, we bleven die 
nacht daar.

Nassaukerk
De volgende morgen dus maandag 
2 februari werden we in de middag 
naar Hillegersberg gebracht en wel we 
kwamen aan in de Nassaukerk aan de 
Kleiweg, dat was een gereformeerde 
kerk, want we waren ook gerefor-
meerd. Daar werd toen ook naar 
gekeken. We werden opgevangen door 
de leden van deze kerk. We waren met 
z’n elven en om ons allemaal op èèn 
adres onder te brengen ging natuurlijk 
niet. Maar we werden zo dicht moge-
lijk bij elkaar ondergebracht. Ikzelf 
met m’n zus Riet op de Schiebroekse-
singel nr. 15, bij de familie Harten. Zij 
hadden nog één zoon in huis en er was 
plaats genoeg. Mijn vader en moeder 
en mijn jongste broer Piet een paar 
huizen verder ook in dezelfde straat. 
Zo werden we verdeeld, zoveel dicht 
mogelijk bij elkaar. Onder andere ook 
aan het Arolsenplein en de Emmalaan.
Hillegersberg was toen een heel 
chique buurt met mooie en vooral hele 
grote huizen en we waren dan ook 
heel blij met de gastvrijheid van deze 
mensen. Ja, daar zaten we dan ver van 
huis (voor ons gevoel heel ver) bij 
toch vreemde mensen. En we moesten 
toch naar school. Zij die schoolplichtig 
waren kwamen terecht op de Nassau-
school. Dat was de school zo’n beetje 
achter de Nassaukerk, nabij de Juliana 
van Stolberglaan. Deze school was een 
stadse school met twee verdiepingen 

en we kregen gym en gingen naar het 
zwembad. Wat een luxe! Woensdag-
middag vrij, maar zaterdagochtend 
wel naar school. Dat waren we niet 
gewend en wat wel het fijnste was: 
deze school liep met het lesgeven ruim 
een halfjaar achter. Want wat was het 
geval? Thuis op het platteland was 
het schooljaar op 31 maart ten einde, 
maar in de grote stad was dat rond de 
grote vakantie,  dus rond eind juli/
begin augustus. Al het lesvoer hadden 
wij op het platteland al gehad en al 
met al was deze periode op school een 
‘makkie.’

Vol van begrip
Mijn vader ging werken bij een boer 
in de Schiebroeksepolder, nabij de 
Schiebroeksesingel, tenminste als hij 
niet mee moest helpen aan de dijken 
rondom Zuidland. De mensen waar ik 
met mijn zus Riet geëvacueerd was, 
zo heette dat toen, waren heel fijne 
mensen. Ze hadden een heel groot huis 
en vol van begrip van ons verdriet 
aangaande de Watersnoodramp en de 
gevolgen daarvan. Ik kan wel zeggen 
dat wij heel maar dan ook heel blij 
waren dat we het zo goed getroffen 
hadden en dat er heel veel mensen in 
Hillegersberg mee bezig waren om het 
verdriet van de ‘Watersnoodkindertjes’ 
een beetje te verzachten.
Er was op woensdagmiddag in het 
gebouw Lommerrijk aan de Straatweg 
altijd de gelegenheid om de kinderen 
een speelmiddag te verzorgen. Voor 
ons wat dat altijd een fijne middag 
en we kregen ook fruit en snoep. 
Later werd deze woensdagmiddagen 
gehouden in de Uitstraat dat was een 
zijstraat van de Kleiweg, een café 
waar een zalencomplex bij was.

Dankbaarheid
In de Oranjekerk aan de Roozenlaan 
was er ook eenmaal in de week de 
gelegenheid om kleren of schoenen 
te krijgen. De meeste mensen hadden 
alleen nog wat ze aanhadden toen ze 
het huis uit moesten. Mijn moeder 
was toen in verwachting en op 17 
februari 1953 kwam er een broertje 
bij. Als waardering voor al het goede 
wat deze Hillegersbergse mensen voor 
ons deden werd onze jongste broertje 
vernoemd naar mensen waar mijn 
vader en moeder met broertje Piet toen 

geëvacueerd waren. De naam werd 
Dick Pieter Kweekel, vernoemd naar 
Dick Pieter van Weelde. Deze mensen 
hadden toen een 
kolenboerzaak 
in Rotterdam. 
Normaal werden 
de kinderen toen 
vernoemd naar 
de ooms of tantes 
van de familie, 
maar nu niet. De 
dankbaarheid was 
groot, heel groot, 
vandaar.

Terug
Toen kwam het 
ogenblijk om 
weer terug te gaan 
naar Zuidland, ik 
dacht rond eind 
april/begin mei, ik weet het niet zeker 
meer. Maar wel weet ik dat ik terug 
in Zuidland weer naar school moest 
en dat iedereen over ging. Er bleef 
niemand zitten.
Toen we weer terugkwamen in 
Zuidland, het was een hele grote 
bende, overal bergen huisraadafval, 
modder blubber overal. Het kon ook 
niet anders. Er werd veel geborsteld, 
schoongemaakt en waar er tekort aan 
was kon men bij de HARK terecht. 
Van horen zeggen, later in de tijd, 
werd er veel misbruik van gemaakt. 
Nu nog hangt er een hakbijl van mij 
schoonvader in de gang als aandenken 
die hij via de HARK gekregen heeft 
van het Canadese Rode Kruis. HARK 
was de verzamelnaam van een fonds 
waar goederen uit heel de wereld in 
gestopt werden en uitgedeeld aan 
mensen die het nodig hadden. De 
afkorting stond voor Hulp Aan het 
Rode Kruis, afgekort in de volksmond 
als HARK.
In hetzelfde jaar dus 1953, maar dan 
in december, was er bijna weer sprake 
van een watersnoodramp, op 24 de-
cember. Het was zaterdagmiddag. Het 
stormde weer erg hard. We gingen 

kijken op de Molendijk en daar kon je 
de schuimkoppen van het Spuiwater 
zien, boven de dijken uit. De wegen 

naar de haven waren afgezet.
Na het rampjaar 1953, dus in 1954 
werden er vakantie georganiseerd voor 
de ‘rampkinderen’. Dagvakanties in 
Rockanje en weekvakanties naar Horst 
America in Limburg. Zelf ben ik daar 
ook geweest, een week Limburg. Ook 
kinderen uit Flakkee waren er. Ik was 
toen 10 jaar en ik weet nog heel goed 
toen ik terugkwam datmijn moeder 
mijn kleren telde. Er was een sok 
zoek. Ze zei bijna ‘ga maar zoeken 
daar in Limburg’....
In de jaren na de Watersnood ramp 
ben ik als jongen van 10 jaar nog 
tweemaal gaan logeren bij mijn 
watersnood-’vader en moeder’. Er was 
toch een zekere band ontstaan ondanks 
mijn jonge leeftijd. Ook in de jaren dat 
ik trouwde en kinderen kreeg ging ik 
op bezoek bij deze mensen en maakte 
foto’s van hen, om nooit te vergeten 
wat deze mensen voor mij en voor ons 
betekenden.
Ik ging af en toe in de loop der jaren 
toch even kijken, daar op de Schie-
broeksesingel. Kijken of er alles nog 
stond, de Straatweg en Kleiweg, ook 
langs Lommerrijk .Tot op de dag van 
vandaag hebben deze mensen een 

bijzondere plaats in mijn hart.
Nadat ik een computer aanschafte, 
nu alweer vier jaar geleden, zocht ik 
heel het internet af om foto’s van de 
Watersnoodramp in mijn Watersnood 
1953 verzamelmap te zetten. Ook 
veel gewonen foto’s, gemaakt hier in 
Zuidland tijdens herdenkingsmomen-
ten. Deze staan allemaal per straat 
en tijdstip in mijn computer voor ons 
nageslacht. Om nooit te vergeten wat 
de Hillegersbergse mensen voor ons 
gedaan hebben.
Nu bijna 56 jaar na deze Watersnood 
van 1 februari 1953 is op het dorp op 
Kerkstraat nr.11 een gedenksteen in 
de muur te zien met de hoogste stand 
van het water en deze was daar 1.56 
meter, Op de Ring is een monument 
ter gedachtenis en dit is een Koren-
aar als symbool van wederopbouw na 
deze ramp en ere aan de 21 overleden 
dorpsbewoners tijdens deze ramp.

Teun Kweekel
t.kweekel@kpnmail.nl

Babyspulletjes
Mijn ouders wilden graag na de ge-
boorte van mijn zus (in 1943) nog een 
kind. Alle pogingen liepen echter op 
niets uit, terwijl er geen medische oor-
zaak werd gevonden. In februari 1953 
was de Watersnoodramp en werd er 
een inzameling gehouden van spullen 
voor degenen, die alles kwijt waren 
geraakt. Mijn ouders besloten de altijd 
bewaarde babyspullen in te leveren, 
omdat ze er van overtuigd waren dat 
een tweede kind hun niet meer gegund 
zou zijn. Aldus geschiedde. Maar…..
in maart ontdekte mijn moeder dat ze 
in verwachting was en 23 december 
1953 werd ik geboren. En lag lekker 
in nieuwe spulletjes…..

Renée van der Horst
reneevanderhorst@hotmail.com

Als Watersnood-evacué naar Hillegersberg
(Vervolg van voorpagina)

Onderweg via Abbenbroek over de 
Groene Kruisweg richting Spijkenisse 
keken we toch onze ogen uit. Vooral 
voorbij Geervliet. Het was of we 
over het water reden, want alle sloten 
stonden vol. Hoe laat dit was? ik denk 
rond 5 uur in de namiddag. Ja, waar 
gingen we naar toe? We hadden geen 
idee. We kwamen in het Feyenoord 
stadion terecht, maar bleven daar 
maar een klein poosje en gingen toen 
met bussen naar de oude Ahoy-hallen 
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Op de Ring in Zuidland werden de koeien van ondergelopen boerderijen verzameld.

Aan de Kerkweg in Zuidland herinnert een gedenkmonument aan de slachtoffers van de Waters-
noodramp in 1953.

Hier in Hillegersberg werd een deel van de familie Kweekel opgevangen.



Ze kijkt op de wekker en zegt: “Is het 
al zo laat.” Vader stopt met het lezen 
van het kerkblad Voetius. Hij trekt zijn 
klompen aan, zet zijn pet op en ver-
dwijnt in de onheilspellende avond om 
nog even bij het vee in de stal te gaan 
kijken. Afvoeren noemen wij dat.
“Dit heb ik mijn leven nog niet 
meegemaakt”, zegt hij wanneer hij 
zonder pet, die is afgewaaid, weer bin-
nenkomt. De storm bedoelt hij. Even 
later gaan mijn broer en ik naar boven. 
Vader en moeder verdwijnen in de 
bestede beneden.
De noordwester doet steeds meer zijn 
best. Schrik van vallende dakpannen, 
maar de slaap krijgt toch de overhand.

Het water komt
Half zes. Vader hoest. Zijn eerste sjek-
kie. Even later hoor ik de buitendeur 
dichtslaan. Hij gaat op weg naar zijn 
koeien, want gemolken moet er wor-
den. De storm giert nog steeds rondom 
ons huis. Even later is hij terug. “ik 
zou er maar eens uitkomen”, hoor ik 
hem tegen moeder zeggen. “Het water 
komt.”
“Zal wel meevallen”, is het antwoord. 
Maar het tegendeel is waar We volgen 
zijn raad op. Ondertussen gaat hij de 
buurt in om te waarschuwen.
Wanneer ik buiten kom, zie ik in 
het halfdonker het water over de 
buitendijk slaan. Dan valt mijn oog op 
de weg. Ik roep tegen moeder, die de 
pan met soep op zolder heeft gebracht, 
“Kijk eens op straat!”
Hazen, mollen, ratten en muizen. De 
hoeveelheid van deze viervoeters is 
ongelooflijk... De dieren zoeken een 
goed heenkomen...

Ik ben nu 86 jaar, maar steevast bij 
elke verjaardag komt de Watersnood 
weer ter sprake. Ons gezin bracht het 
er levend vanaf. Hopelijk ook die 
dierenfamilies.

Theo van Wijngaarden
Brielle

tel. 0181-214254
t.wijngaarden60@upcmail.nl

Zandzakken vullen
In 1953 was ik 5 jaar, woonde in 
Krimpen aan de Lek aan Noord 68. 
Onder aan de dijk, waar het water tot 
aan de rand van de dijk stond. Dat 
er iets ergs aan de hand was merkte 
ik aan mijn ouders. Mijn vader werd 
opgeroepen door de BB om zandzak-
ken te vullen.Mijn moeder was erg 
nerveus en het moment kwam dat we 
uit ons huis moesten. Mijn moeder 
had de Hongerwinter meegemaakt en 
het enigewat ze in een tas stopte was 

een half brood en kleding. En ik kreeg 
diverse lagen kleding over elkaar aan. 
Als ik in het water was gevallen, dan 
was ik er nooit meer uitgekomen...
Wij mochten op de bovenverdie-
ping van kruidenier den Boer bij de 
Zaagbrug komen en wachten op betere 
tijden. Het heeft erg diepe indruk bij 
mij achter gelaten. We zijn weliswaar 
niemand verloren, maar heftig was die 
tijd wel.

Fien Boele-Joling,
Krimpen aan den IJssel
tel. 06-51937481

Dieren vluchtten voor het water
Het is zaterdagavond. De 
noordwesterstorm raast om 
ons huis. Ik pobeer wat franse 
woordjes in mijn hoofd te 
stampen. Maandag repeti-
tie. Moeder roert zoals elke 
zaterdagavond in de vermicel-
lisoep, die staat te pruttelen 
op het vierpits petroleumstel. 
Laat dan het water uit de teil 
in de gootsteen verdwijnen, 
waarin mijn broer en ik de 
wekelijkse wasbeurt hebben 
ondergaan. 
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Redders op zoek naar mensen en dieren in nood.

woonde. Mijn vader zei tegen z’n 
moeder: ‘Als dit maar goed afloopt, 
want het water staat al hoog en het 
moet nog hoog water worden’. Opoe 
zei: ‘Nou Piet, het heeft wel meer tot 
de schoorsteen gestaan en hou Lena 
goed vast’. Zo zijn we naar huis ge-
gaan. Later die avond kwam dijkwacht 
Jan de Graaf waarschuwen dat de 
polder wel eens vol kon lopen en we 
hadden nog een varken in de schuur 
in de tuin.

Omgekeerde tafel
Het varken werd in het onderhuis in 
een geïmproviseerd hok gedaan. Een 
omgekeerde tafel, een paar planken 
aan de poten en er was een hok. Toen 
later de polder echt volliep omdat er 

ergens een gat in de dijk was ontstaan, 
moest het varken ook hogerop in huis. 
Met veel moeite werd het dier de steile 
trap opgezeuld en in een ander hok 
gedaan. Daarvoor werd een kinderle-
dikantje gebruikt.
Inmiddels zaten we met z’n allen 
op de trap. Dat leek mijn vader de 
veiligste plek. “Als er iets gebeurt”, 
zei vader, “Grijp wat je grijpen kan.” 
Het huis schudde op zijn grondvesten. 
Op de trap hebben we de hele nacht 
gezeten, vader, moeder, mijn zus met 
haar vriendin die een nachtje zou 
blijven slapen, mijn jongere zus en 
ik. Mijn broer was naar zijn meisje in 
Ridderkerk en kon niet thuiskomen 
want het veerbootje kon niet varen. 
Het was een lange nacht met een 
krakend dak boven je en het water 
aan je voeten. Hoe we het met eten en 
sanitaire behoeften deden daar kan ik 
mij niets van herinneren.
Toen het ‘s morgens wat licht werd, 
ging mijn vader met laarzen aan door 
het water lopend naar het raam om 
eens te zien wat er allemaal gebeurd 
was. Ik hoor hem nog roepen: “ik zie 
opoe’s huis niet meer!” Opoe was met 
huisje en al verdwenen. De vaten van 
de koolteerfabriek waren gaan drijven 
en hebben het huisje geramd. We kon-
den niet gaan kijken want op meerdere 

plaatsen was geen dijk meer. Het wa-
ter stond in ons huis tot net onder het 
vuur van de kachel. Later die morgen 
haalde een bootje ons op en bracht 
ons naar het verenigingsgebouw. Het 
varken heeft de storm overleeft maar 
moest later bij slager Opschoor toch 
het loodje leggen.

Lena Linge en L. Mourik
lmourik36@gmail.com

Geëvacueerd naar Ahoy
Ik was net 6 jaar. Die zondagnacht 
zijn wij uit Ridderkerk naar Ahoy 
geëvacueerd. Dat was heel indrukwek-

kend. We reden door de lichtjestunnel 
(Maastunnel). Ahoy stond waar nu het 
Erasmus Medisch Centrum staat. ik 
heb uit die tijd nog verschillende kran-
ten en het tijdschrift De Spiegel. Daar 
sta ik in op de foto met vader moeder 
en een enkele zus en oudere broer. 
Volgens mij zijn we op 4 februari weer 
terug gegaan naar huis. Toen ik al dat 
water in de polder zag staan vond ik 
dat geweldig. Huizen tot de dakgoot in 
het water. Roeiboten met mensen die 
alsnog uit hun huis werden gehaald.

Wout de Jong
wouter_dejong46@outlook.com

Varken legde toch het loodje
Dit beleefde Lena Linge en 
haar familie in de waters-
noodnacht van 1953. 

Op zaterdag 31 januari stormde het 
ontzettend hard, al de hele dag. Wij 
woonden in de rode huizen in de 
Stormpolder, ongeveer waar nu de 
Fast Ferry aanlegt. De woningen 
stonden binnendijks, hoog op de dijk 
met een onderhuis. ik was 11 jaar. ‘s 
Avonds ben ik aan de hand van mijn 
vader naar Opoe Linge gelopen die 
even verderop in een dijkwoninkje 

  

Natte ogen
Ik was 6 jaar en ging bijna naar de eer-
ste klas van de lagere school. Maar de 
Watersnood verhinderde dat. Ons gezin, 
familie Termeer (9 personen), woonde 
in een kleine woning in de Heer Daniel-
straat in Bloemhof, een zijstraat van de 
Sandelingenstraat. De rumoerige nacht 
van zondag op maandag zette ons huis 
op zijn kop. Vroeg in de ochtend had 
het water de lage delen op Zuid onder 
water gezet. Stroom was er niet meer en 
ook geen berichten via een radio. Men-
sen schreeuwden elkaar wat toe over 
wat er was gebeurd in Zeeland. Naar de 
omvang moesten we gissen. Eind van 
die dag hadden mijn grootouders van 
de Smeetslandsedijk (die was gelukkig 
droog) het gewaagd naar ons te komen 
via hoger gelegen straten. Zij vertelden 
dat enkele familieleden van moeders-
kant in Zeeland waren omgekomen. 
Die woonden in Ouwerkerk waar de 
dijkdoorbraak was. Maar als kind 
besefte je gelukkig nog niet alles. Vele 
jaren later bezocht ik het dorp en het 
Watersnoodmuseum en zag hun naam in 
een namenstroom voorbij komen. Ook 
wij hadden het boek ‘De Ramp’ in onze 
kast. Daar keken wij als gezin met natte 
ogen in. Later ben ik nog als redder van 
dat boek opgetreden. Als boekhandelaar 
en oprichter van leeszaal Vreewijk heb 
ik tientallen Rampboeken gered uit het 
oud papier. Die gingen naar het Waters-
noodmuseum. Daar werd ik blij van. Zo 
heb ik ook de pijn in mijn persoonlijke 
dijk kunnen dichten.

Pieter Termeer
pm-termeer@hetnet.nl

Watersnood op De Hei
Ik was in 1953 als 15-jarige de jongste 
van 6 kinderen die allemaal getrouwd 
waren, wonende op De Hei. Dat was 
een gehucht tussen Heijplaat en Pernis, 
waar nu allemaal havens zijn. Rond 
1950 werd daar de dijk verhoogd met 
grond uit de Eemhaven. Mijn vader 
vroeg aan de opzichter wat dat voorstel-
de, want er lag al zoveel grond. En een 
laagje van soms 10 centimeter maakt 
toch ook niet uit? Maar de opzichter 
antwoordde dat het zoveel boven NAP 
moest zijn. En in 1953 is dat onze 
redding geweest! Wij wisten van niks, 
gingen naar de Gereformeerde Kerk op 
Heijplaat. Vooraan de Hei waren bewo-
ners bezig om zandzakken te vullen. Ze 
vroegen of we kwamen helpen, want 
er zou nog een keer hoogwater komen. 
Op mijn voorstel om ze te gaan helpen 
zei mijn vader nee, het is zondag wij 
gaan naar de kerk. Die was bijna leeg, 
want op Heijplaat en Droogdok (RDM) 
moesten ook zoveel mogelijk mensen 
helpen. ‘s Middags liep ik naar Pernis, 
want op zondag mocht je niet fietsen. 
Mijn zus was getrouwd met Arie ‘t Hart 
van de meubelzaak aan de Nieuwendijk 
bij de haven. Daar stond het water een 
meter hoog in de winkel. Ze zijn ‘s 
nachts zo aan het sjouwen geweest dat 
ze die middag allemaal op bed lagen.

Herman Valster 
H.Valster4@upcmail.nl
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Ontroerende voorstelling over Joods meisje uit Rotterdam
  Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden duizenden Joodse gezinnen uit hun huis in Rotterdam gehaald en weg-
gevoerd, eerst naar kamp Westerbork en later naar kampen als Auschwitz en Bergen-Belsen. Voor de herdenking 
van tien jaar Joods Kindermonument in 2023 maakte Kroonenburg Producties in opdracht van Loods 24 en Joods 
Kindermonument de muzikale voorstelling ‘Struikelstenen’ waarin het verhaal wordt verteld van het Joodse meisje 
Mirjam. Keimpe de Jong maakte er liedjes bij die worden gezongen door het koor van basisschool Christophoor. 
De komende maanden is ‘Struikelstenen’ opnieuw te zien in verschillende theaters. Na de voorstelling in ’t Kapel-
letje op 11 februari (zie elders op deze pagina’s) volgen voorstellingen in: Theater In de Lugt, aan De Lugt 17 in 
Rotterdam Overschie op 17 maart(aanvang 14.00 uur, entree 10 euro, reserveren via 06-23588673), Theater De 
Buurvrouw, Larikslaan 200 in Rotterdam-Schiebroek op 7 april (aanvang 14.00 uur, entree 10 euro, reserveren via 
06-18908806), Theater Walhalla, Veerlaan 11, in Rotterdam-Katendrecht op 21 april (aanvang: 14.00 uur, entree 
10 euro, reserveren via 010-2152134) en op zondag 26 mei in De Romeynshof, Stresemanplaats 8 in Rotterdam-
Ommoord. Voor meer informatie: bel Mirjam Kroonenburg, tel. 06-23588673 of mail naar stichtingjoepproducti-
ons@gmail.com

Nog twee zondagochtendconcerten in De Doelen
  Na de concerten van najaar 2023 staan in het voorjaar van 2024 nog twee zondagochtendconcerten in De Doelen 
in Rotterdam gepland. Dat is allereerst op zondag 3 maart Tour de Toon, een ode aan Toon Hermans door zanger 
Philip Paar en zijn orkest. Op zondag 10 maart staat dan het meezingconcert Van Smartlap tot Opera op het 
programma met Waldin Roes, Het Groot Niet Te Vermijden en Bert Nicodem.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? En 
zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling mun-
ten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction Europe elke woensdag 
een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 
16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desge-
wenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of 
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens 
onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe op de 
Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie.Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944. 

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? 
Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van 
familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag 
te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of 
haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij 
de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein.    

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

 Zaterdag 10 februari

Ruilbeurs Historische Rotterdamse plaatjes
  Stichting Ons Rotterdam organiseert op zaterdag 10 februari van 10.00 tot 14.00 uur een ruilbeurs 
van de plaatjes voor het album Historisch Rotterdam.
Bij zeven PLUS-winkels kun je plaatjes verzamelen in een speciaal voor deze actie ontwikkeld al-
bum. Zowel de plaatjes als het album zijn tot stand gekomen met hulp van De Oud Rotterdammer.
Ook kunt u deze dag tweedehands boeken over Rotterdam kopen en zich aanmelden als abonnee 
op het mooie blad dat wij elk kwartaal uitgeven. U bent van harte welkom op Kerkwervesingel 53 – 
Pendrecht. Voor informatie e-mail: boeken@onsrotterdam.nl

    Zondag 11 februari

Voorstelling ‘Struikelstenen’ in Theater ’t Kapelletje
  De muzikale voorstelling ‘Struikelstenen’ gaat over een Joods meisje uit Rotterdam en de Tweede 
Wereldoorlog. De voorstelling werd gemaakt voor de herdenking van tien jaar Joods Kindermo-
nument in 2023, maar is de komende maanden opnieuw te zien in diverse theater. Te beginnen 
theater ’t Kapelletje aan de Van der Sluysstraat 176 in Rotterdam-Noord op zondag 11 februari. 
Aanvang: 14.00 uur. Entree: 10 euro per persoon. Tickets: https://www.ticketkantoor.nl/shop/Strui-
kelstenen Lees meer over de andere voorstellingen elders op deze pagina.

    Zondag 3 maart

‘Tour de Toon’: ode aan Toon Hermans in De Doelen
  Een vrolijke tour de chant met de liedjes 
van Toon Hermans door zanger Philip 
Paar en zijn orkest. Aanvang 11.00 uur. 
Voor meer informatie en reserveringen: 
kijk op www.zondagochtendconcerten.nl
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CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)

Adverteren in

Bel Timo: 
Tel. 0180 - 820244

LINDBERG Eyewear bij De Hesse Optiek
Het gerenommeerde Lindberg houdt graag alles dichtbij! Van de eerste
ontwerpschetsen tot de uiteindelijke productie. Het gehele proces vindt
plaats in Denemarken. Zo blijft de allerhoogste kwaliteit gewaarborgd. De
collecties van Lindberg zijn dan ook al vele jaren zeer succesvol. Lindberg
staat voor comfort, functie en design. Ook in onze collectie vindt u kleurrijke
en tijdloze merken zoals Etnia Barcelona, Cazal, Jaguar, Lafont, Mykita,
Silhouette, THEO en TitanFlex.

CCBBRR RRIIJJBBEEWWIIJJSSKKEEUURRIINNGGSSCCEENNTTRRUUMM

Wilt u een vrijblijvend stijladvies inclusief gratis oogmeting? Kom langs of
bel voor een afspraak (di t/m za): 010 236 1939.

P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl
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Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op 
kantoor. Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 
16.00 uur.

    Elke donderdag

Kunst en curiosa
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein 
elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoorde-
len. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 
7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor 
meer inlichtingen: bel 030-6063944. 
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Mijn vader had daar een rijwielhandel en wij 
woonden achter de zaak,gedeeltelijk op en achter 
het entresol, en mijn 2 jaar oudere broer Kees 
sliep normaliter in het souterrain. De watersnood, 
die ook wel de Sint-Ignatiusvloed of Beatrixvloed 
genoemd werd, voltrok zich in de nacht van 
zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. 
Toevalligerwijs hadden mijn ouders mijn broer 
gelukkig boven te slapen gelegd, niet wetend dat 
er die nacht het water van de Maas en de Zalmha-
ven de gehele straat winkel en onder andere ons 
souterrain zou bereiken.

Poppenkast
Een deel van de schepen van Shipshandler Mole-
naar lag vanwege het hoge water op de kade van 
de Zalmhaven vrijwel tegen het Cafe De Beurs 
van Rinus Peeters aan. Middenin de nacht bracht 
mijn vader mij (met lieslaarzen aan) vanuit de 
winkel naar buren die op de eerste verdieping 
woonden, waar ik met hun zoons ‘s nachts pop-
penkast speelde.
Toen ik met mijn vader op zondagochtend over de 
Westzeedijk liep naar het Koningin Emmaplein 
(nu tegenover de Kunsthal) zag mijn vader daar 
een klant steeds een emmer water uit het eerste-
verdiepingsraam gooien en vroeg hem: “Wat ben 
jij aan het doen/”
Hij kreeg als antwoord: “Ik ben al uren bezig met 
hozen want mijn kelder staat vol met water en ik 
weet nog steeds niet waar het vandaan komt.”
Waarop mijn vader hem vroeg of hij niet wist dat 
er een watersnood was en dat de diepliggende 
Muizenpolder achter zijn huis tussen Westzeedijk 
en Parklaan vol water stond.
De WestZEEdijk is een onderdeel van de Schie-
lands Hoge Zeedijk die is aangelegd in de 13e 
eeuw tussen Schiedam en Gouda om het achter-
land te beschermen. Dus het Scheepvaartkwartier 
ligt buitendijks en voordat die dijkwerd gemaakt 
was de Parklaan een enigszins beschermende 
factor. Maar tussen deze dijk en de Parklaan ligt 
de diepe Muizenpolder en Schoonoord.

Muizenpolder
De Muizenpolder is volgens Wikipedia de klein-
ste polder van Nederland. Nadat de Parklaan rond 
1850 was ingepolderd vestigden vele voorname 
Rotterdammers zich daar, zoals Kolenhandelaar 
D.G. van Beuningen , de Bankier Marten Mees,en 
havenbaronnen Hendrik Muller en Anthony van 
Hoboken en de Rotterdamse bakker en oprichter 
van de winkelketen Henri Jamin.
Op de Westzeedijk woonde de bankier Mees en 
zijn dochter woonde nog enige tijd in de Muizen-
polder naast Schoonoord in een herenhuis bij het 
Koetshuis, kassen en Theehuiskoepel.
In 1823 werd het gedeelte Schoonoord gekocht 
door Cornelis van Vollenhoven.

Vislucht
Een leuke anekdote is vlak na de Watersnoodramp 
ontstaan. De Koninklijke Zeevishandel Jan D. 
Schmidt was gevestigd op de Westzeedijk, net 
om de hoek van de Scheepstimmermanslaan en 
Jan kwam zelf eens bij mijn vader in de winkel 
met een transportfi ets met een grote rieten mand 
voorop en vroeg of mijn vader de lekke band 
wilde plakken. Maar mijn vader vroeg hem of hij 
hem buiten wilde zetten vanwege de vislucht en 
beloofde hem dat hij de fi ets buiten zou repare-
ren. Momenteel is de internationale zeevishandel 
gevestigd in een pand van 5800 m2 in de vorm 
van een groot zeeschip in de Spaanse Polder met 
ca.140 personeelsleden
Eppo W.Notenboom 
eppo@rotterdamfoto.nl

Watersnood in Zalmhaven 
en Scheepvaartkwartier
Ik ben in 1949 geboren in het Scheepvaartkwartier aan de Scheepstimmerman-
slaan 23b. Mijn diepgewortelde fascinatie voor waterhistorie heeft hier zeker zijn 
grondslag gekregen. Ik maakte er ook de Watersnood van 1953 mee.

 Watersnood in Rotterdam   

Vluchtelingenopvang
Het is een koude stormachtige avond in februari 1953 de dag na de ramp, ten tijde 
van de watersnood woonde mijn ouders in Vlaardingen. Ik was nog geen 4 jaar 
maar volgens mij is dit mijn eerste herinnering.

Mijn vader Wout Otto werkte aan de overkant 
bij een van de vele petrochemische industriële 
bedrijven Hij ging in de avond van huis, hij had 
nachtdienst en wandelde tegen de harde wind en 
regen in naar het havenhoofd van Vlaardingen, 
daar is hij natuurlijk niet aangekomen, want het 
water stond nog steeds zeer hoog. Het bijzondere 
wil dat hij zijn schoonouders van aannemer Jan 
van Es uit Stellendam zag lopen. Die waren met 
een beurtschip van Waling naar Vlaardingen geva-
ren. Hun huis stond aan het Spui bij de haven van 
Stellendam en het water reikte tot aan de tweede 
verdieping. Met geen mogelijkheid kon iedereen 
in het toen 1900 inwoners tellende dorp in veilig-
heid worden gebracht. In het dorp verdronken 62 
mensen.
Op de klompen en met weinig kleding waren de 
schoonouders naar hier gekomen. En daar bleef 

het niet bij enkele dagen later kwam de familie 
van mijn moeders zus, twee volwassenen en twee 
jongens, en haar broer naar onze kleine woning. 
Zij werden allemaal opgevangen in het huis van 
mijn ouders. Matrassen en dekens werden ge-
bracht door het zogenaamde rampenfonds. Na wat 
passen en meten en inschikken werden er plekken 
op de zolder gereedgemaakt, en zo woonde er 7 
personen extra in ons huis. In tijden van nood is 
alles mogelijk maar er moest wel een oplossing 
komen. De familie ging na een paar maanden 
tijdelijk inwonen bij een dominee in Vlaardingen 
Ambacht. Wanneer mijn grootouders weer terug 
zijn gegaan naar hun woning op Stellendam weet 
ik niet.

Bert Otto
info@bert-otto.com    

LINDBERG Eyewear bij De Hesse Optiek
Het gerenommeerde Lindberg houdt graag alles dichtbij! Van de eerste
ontwerpschetsen tot de uiteindelijke productie. Het gehele proces vindt
plaats in Denemarken. Zo blijft de allerhoogste kwaliteit gewaarborgd. De
collecties van Lindberg zijn dan ook al vele jaren zeer succesvol. Lindberg
staat voor comfort, functie en design. Ook in onze collectie vindt u kleurrijke
en tijdloze merken zoals Etnia Barcelona, Cazal, Jaguar, Lafont, Mykita,
Silhouette, THEO en TitanFlex.

CBRR RRIIJJBBEEWWIIJJSSKKEEUURRIINNGGSSCCEENNTTRRUUMM

Wilt u een vrijblijvend stijladvies inclusief gratis oogmeting? Kom langs of
bel voor een afspraak (di t/m za): 010 236 1939.

P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*	Afvoer restboedel in eigen beheer.
*	Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Dorpsstraat 119 (0180) 63 11 11    Geopend 9:00-18:00, vrijdag tot 21:00
2761 AN Zevenhuizen   voorbrood.nl    zaterdag 10:00-17:00

OP

FACEBOOK

VOLG

FACEBOOK
scan mijSCAN MIJ
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 Helaas door omstandigheden, studie 
of werk (je ging destijds vaak op 
16-jarige leeftijd al werken), verloren 
deze drie kameraden elkaar uit het 
oog. Louis vond een baan bij de 
Scheepvaart- en Steenkolen Maat-
schappij (SSM) aan de Parklaan op de 
afdeling Expeditie. Hij hielp bij het 
bevrachten van de kustvaarders van 
deze onderneming. Die eindigden al-
lemaal op ‘’land’’, zoals de Midsland, 
Beijerland, Schokland en de Gaaster-
land. De kapitein op dit laatste schip 
was de vader van jeugdvriend Henk 
Gazan, maar dat wist Louis toen nog 
niet. Ook niet dat vriend Henk tijdens 
de vakantie verschillende reizen op dit 
schip naar Engeland had gemaakt.

Soort  reünie
Een aantal jaren geleden organiseerde 
De Oud Rotterdammer in het Van 
Nellegebouw een bijeenkomst voor 
de wijken van Rotterdam, een soort 
reünie. Elke pilaar was gereserveerd 
voor een bepaalde wijk, dus ook 
voor aanwezigen die vroeger in 
Oud-Mathenesse hadden gewoond. 
Louis ontmoette daar Elly Smit uit de 
Russische Straat, gelegen achter de 

Schiedamseweg, waar de benedenwo-
ning van Louis zich bevond. Zij heeft 
intussen twee prachtige boeken over 
Oud-Mathenesse gepubliceerd. Na 
een kort gesprek met haar zag Louis 
iemand staan die hij vaag meende te 
herkennen. Deze man dacht blijkbaar 
hetzelfde en hij zei plotseling: ‘’Lou-
is’’. Na al die jaren herkende Louis 
deze stem: ‘’Henk!’’. Hij stond oog in 
oog met zijn jeugdvriend Henk Gazan. 
Gegevens werden uitgewisseld, een 
uitnodiging voor een bezoek vond 
plaats, een weerzien dat regelmatig 
wordt herhaald.

Lezing
De vader van Henk was vóór WOII 
tijdens de Spaanse Burgeroorlog 
stuurman op een schip dat van 
Gdynia in Polen wapens vervoerde 
naar Spanje voor de opstandelingen. 
Helaas verliep deze onderneming 
niet zonder problemen: de wapens 
werden in Santander gelost, maar het 
schip werd op weg naar Bilbao door 
de Spaanse marine aangevallen en tot 
zinken gebracht. Hierbij kwamen twee 
bemanningsleden om. De overigen 
werden gevangen gezet. Pas na enkele 

maanden konden zij naar Nederland 
terugkeren. Eén van de bemannings-
leden had een dagboek bijgehouden. 
Een kleinzoon heeft aan de hand van 
deze notities een boek gepubliceerd 
over de ervaringen van zijn grootva-
der. Ook verzorgt hij lezingen over dit 
onderwerp.

Schokland
Piet Baak, die thans in Dronten woont, 
bezocht zo’n lezing. Toen hij de naam 
van de stuurman ‘’Gazan’’ hoorde, een 
naam die niet zoveel voorkomt, kreeg 
hij het idee dat dit wel eens de naam 
van de vader van zijn jeugdvriend 
Henk zou kunnen zijn. Via de inleider 
en schrijver kon hij de gegevens van 
Henk bemachtigen. Een contact was 
toen snel gelegd, gevolgd door een 
bezoek. Toen Louis dit van Henk 
hoorde, heeft hij contact gezocht met 
Piet Baak. Die bleek te zijn getrouwd 
met Bep van Toor uit de Finsestraat in 
Oud-Mathenesse. Een uitnodiging van 
Piet volgde en enkele weken geleden 
vond in Dronten na 65 jaar de reünie 
plaats van de voormalige jeugdvrien-
den Piet, Henk en Louis: een wonder-
baarlijk weerzien!

Dan nog een bijkomstig toeval: de 
vader van Henk bleek ook kapitein 
te zijn geweest op de Schokland. Dit 
schip was later tijdens WOII door de 
Duitsers bij Het Kanaaleiland Jersey 
in beslag genomen, verging aldaar en 
is thans een wrak waarop regelmatig 
door sportduikers wordt gedoken. 
Louis, die al zo’n 65 jaar sportduiker 
is, bezocht het eiland en maakte een 
duik op de Schokland. Later, tijdens 
een bezoek aan een duikzaak, zag hij 
in een vitrine een model van een kust-

vaarder, met daaronder vermeld: ms. 
Schokland, Scheepvaart en Steenkolen 
Maatschappij Rotterdam. En toen 
ging bij Louis een licht op. Dit was de 
onderneming van zijn eerste baan en 
tevens het schip waarop de vader van 
vriend Henk kapitein was geweest: 
een uiterst merkwaardige combinatie 
van omstandigheden!

Louis Robberecht
robregt@xs4all.nl

Wonderbaarlijk weerzien na 65 jaar
Oud-Mathenesse wordt vanwege de ligging ook wel ‘De Put’ genoemd en is een buitenwijk van 
Rotterdam, grenzend aan Schiedam, met overwegend landennamen voor de straten, zoals Rus-
sischestraat, Finsestraat, Zweedsestraat. In de jaren 50 woonden daar drie goede vrienden: Piet 
Baak, Henk Gazan en Louis Robberecht.

Groepsfoto met van links naar rechts: Henk Gazan/Bep Baak-Van Toor/Piet Baak/Louis Robberecht

Het Stadhuisplein anno 1960. Wat een 
warm gezicht. Ons statige stadhuis op 
de achtergrond, en een jongeman – in 
blauw tenue – helemaal vooraan. Hij 
paradeert kalm richting fotograaf. 
Wat meteen opvalt zijn de bomen en 
bosschages. Waarom moesten die toch 
verdwijnen? De twee hoge drie-traps 
lantarens zijn ook allang verdwenen. 
Links zien wij het VVV- kantoor, 
indertijd gevestigd op nummer 19. 
Er naast huist café-restaurant Lord 
Charley. Het overbekende café ‘t Fust 
kwam er in 1961 voor in de plaats. Zo 
koddig, men ontwaart een soort van 
rieten dak, bruinachtig getint; verder 
een rij van zo’n vijftien metalen stoel-
tjes. Ik geloof met van die elastieken 
zitvlakken. Ik vond die stoeltjes nooit 
zo prettig. Grappig dat er nog geen 
limiet bestond voor ‘het bezetten’ van 
het plein. Dat zien wij duidelijk aan 
de groep vooraan. Een jongeman heeft 
zijn stoel een kwartslag gedraaid. En 
wanneer je de situatie goed bekijkt 
zit ie al bijna halverwege de breedte 
van Rotterdams bekendste plein. Deze 
aanblik van zo’n losse stoel vertedert. 
Dat dit ruim 60 jaar geleden mogelijk 

was. Kortom, wij zien een volstrekt 
ontspannen sfeertje, vermoedelijk 
midden op de dag. De ansichtkaart 
(uitgegeven door de firma C.J. Smout) 
scoorde ik jaren ‘80 op de zaterdagse 

centrummarkt. De ouderwetse Kodak-
kleuren vallen meteen op. 
Het plein zit amper in mijn 010-genen. 
Zonder dollen, het is deze eeuw sim-
pelweg ‘geannexeerd’ door toeristen, 

uhh…‘buitenlui’. Overigens is ‘t Fust 
van oudsher een prachtige horecazaak. 
Het dankt z’n faam aan Jan Kregel 
(een kanjer) en wordt thans prima ge-
leid door Marcel Maan. De bar binnen 

is uniek. Je drinkt je biertje onder een 
mega bierketelkap. Waar ontdek je in 
ons land een tweede? Aan de muur een 
enorme fotocollage met o.a. Freddie 
Heineken die gemoedelijk toekijkt.

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Stadhuisplein
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Wij komen graag 
bij u thuis voor een 

vrijblijvende prijs-
opgave en een 
eerlijk advies!

Oberonweg 256, 3208 PG Spijkenisse 
Tel. 0181-764050

10%
korting

www.meubelstoffeerderij-oudemaas.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ

“Oude Maas”

Openingstijden winkel:
Zaterdag van 11.00 – 15.00 uur 

bent u van harte welkom!
HALEN EN BRENGEN 
GRATIS   

oudemaasstoffering@hotmail.com 

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Uniek in de regio: 
Combinatie Verhuizen & Ontruimen
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procuratiehouder en vanaf 1966, 
toen directeur P. Driessen plotse-
ling overleed, als zijn opvolger. 
Harry Hazelhoff zag ik elke week. 
Hij kwam bij ons op zaterdag de 
werklijst brengen die ik mocht 
nakijken voor mijn vader. Tijdens 
een vakantie ging onze hond bij 
Harry logeren. Hij stond bekend als 
een zeer sympathiek en hardwer-
kend mens.’’
“Ik heb 12 jaar geleden contact 
gehad met oud-chauffeur Aad van 
Bodegom. Dat was naar aanleiding 
van een artikel over zijn werkzame 
leven als chauffeur bij König in 
vrachtautoblad Transmobiel. Er 
volgde een leuk bezoek en ik heb 
er ook nog foto’s van. Ik heb nu, 
dankzij de Oud-Rotterdammer, ook 
contact met voormalig chauffeur 
Arie Veldhoen. Hij is het centrale 
middelpunt in de serie over König. 
Ik bezit tientallen foto’s, folders en 
oud materiaal van König, deels zelf 
verzameld en deels van mijn vader 
geërfd nadat hij overleed in 2005. 

Ook Harry staat erop, evenals kan-
toorpersoneel en veel chauffeurs. 
Bijgevoegd stuur ik twee foto’s 
van het 25-jarig jubileum van mijn 
vader bij König In 1966 aan de 
Albert Plesmanweg in Rotterdam. 
Op het kantoor aan de Pieter de 
Hoochweg 108 ben ik ook regelma-
tig geweest.’’

Sportdorp
Thonny Visser-Boogerd (89) uit 
Ridderkerk gaat per brief terug naar 
het artikel over Sportdorp in DOR 
van 5 september. “Dat verhaal 
klopt niet helemaal,’’ stelt ze. 
Ons gezin is in Sportdorp komen 
wonen in mei 1943 nadat we op 
31 maart in de Haringpakkerstraat 
in het westen van Rotterdam 

zijn gebombardeerd. Later is dit 
bekend geworden als het ‘Vergeten 
Bombardement’. Ik was toen negen 
jaar. Tien jaar later werd aan het 
eind van de Sportsingel een nieuwe 
buurt gebouwd van vier straatjes en 
een strip voor vier winkels. Toen 
we trouwden is mijn toenmalige 
echtgenoot, Cees Vijfwinkel, daar 
een kruideniers- en melkwinkel 
begonnen met als buren nog drie 
andere middenstanders. Dat waren 
groenteboer A. Konijnendijk, slager 
Jan Hoepel en drogisterij De Pool-
ster van W. Wolthuis. Om de hoek 
was toen een klein gebouwtje, de 
werkplaats van meubelmaker Ph. 
Zwijnenburg. Na tien jaar zijn we 
verhuisd en nog later is die buurt 
afgebroken voor het bouwen van 

vrije huizen. Nu is het verhaal over 
Sportdorp compleet.’’

Oorlog
Als aanvulling uit eigen archief: 
Slager Jan Hoepel stond bekend als 
een goed zakenman en bovenal als 
ambachtelijk slachter. Daarnaast 
was hij een aardig mens, die met 
zijn klanten meeleefde. Bij de ge-
boorte van een nieuwe Sportdorper 
liet hij een pond biefstuk bezorgen. 
Vijfvinkel en Konijnendijk bleven 
niet achter. Ze lieten hun felicitatie 
begeleiden door tien eieren en een 
fruitschaaltje.
In de Hongerwinter van 1944-1945 
trof de grootvader van J.G. van 
den Bosch van de Veldloopstraat 
een kadaver van een paard aan 
op de Olympiaweg, daar liggend 
vanwege een gebroken voorbeen 
en een genadeschot uit een Duits 
geweer. Hongerig als de man was, 
wilde hij best een stevig stuk vlees 
van het dier. Slager Jan Hoepel 
en anderen sleepten het kadaver 
over het afl opende en besneeuwde 
wegdek naar de binnenplaats van 
Hoepel. Daar werd het paard in 
hapklare brokken gesneden. Net 
voordat het vlees werd verdeeld 
namen Duitse soldaten het in be-
slag. Dat gebeurde onder het mom 
dat het vlees niet was gekeurd en 
daarom in beslag werd genomen. 
De wachtenden moesten het weer 
doen met een plakje suikerbiet. De 
vette bek zat die dag ongetwijfeld 
in een Duits hoofd.
Neefje Piet Hoepel hield het on-
derwerp paard hoog in de familie. 
Naast dat hij vaak bij zijn oom in 
de zaak was en zo het slagersvak 
leerde, ontwikkelde hij zich ook tot 
marktmeester van pony en paarden-
markten. Als journalist was ik vaak 
op zijn markten te vinden voor het 
maken van een leuk en menselijk 
verhaal. Zijn pinkstermarkten in 
Heenvliet en de jaarlijkse evene-
mentenmarkt van Oud-IJsselmonde 
zijn de bekendste. In zijn hoogtijd 
organiseerde hij zo’n veertig jaar-
markten door heel Nederland. Voor 
hem een leuke periode, maar nog 
meer van de vele duizenden die hij 
er leuk vermaak mee bood.
Reacties: reinwol@outlook.com

Pieter Karel Buijse (karelpieterbuijse@gmail.com) uit Dordrecht is de zoon van Piet Buijse, 
die directeur was van König Zwaartransport. Het hijsbedrijf was gevestigd nabij de Waalha-
ven in Rotterdam. Buijse (72) stuurde als reactie op de negendelige serie ‘Arie en de Vracht-
wagen’ in deze krant een mail aan J.W. (Wim) Breedveld. Hij was veertig jaar bij König in 
dienst, als laatste in de functie van chef van de Technische Dienst. Een kopie van hun mail-
wisseling werd naar mij gestuurd. Met leuke gegevens die ik vrachtwagenfans en andere 
belangstellenden niet wil onthouden.

Buijse: “Met veel interesse heb ik in 
de Oud-Rotterdammer gelezen wat u 
meldt over Harry Hazelhoff en zijn 
werkzame leven bij König. Ik zat 
ook dicht bij dat vuur als zoon van 
Piet Buijse, die bij dit bedrijf heeft 
gewerkt van 1941 tot 1970. Eerst 
als jongste bediende, later was hij 

 1) Harry Hazelhoff (2de van 
links), daarnaast directeur Dries-

sen en Van Trirum . Foto P.K. Buijse   

 3) Winkelstrip met vier winkels aan de Sportsingel. De straten erachter zijn vervangen door nieuwbouw. Foto Jan Roovers/Arnoud Voet   

 2) Rechts Piet Buijse, 25 jaar bij König, naast directeur Driessen en zijn secretaresse Han-
neke. Foto P.K. Buijse   

Verjaardag viel in het water

Mijn naam is Rita Kuijten, dochter van Ge-
rard Kuijten afkomstig uit de Oranjeboom-
straat, Rotterdam, en Marie Degenkamp uit 
de Banketbakkersfamilie in de Rosestraat. 
Mijn ouders gingen na hun trouwen ook 
in de Rosestraat wonen en kregen achter 
elkaar eerst drie zonen en toen mij. Ik werd 
geboren op 1 februari 1951. En er kwam 
nog een zoon erna.
Over de Watersnoodramp het volgende. 
Dit verhaal kreeg ik te horen jaren later en 
had betrekking op deze verschrikkelijke 
ramp die zich toen voltrok. Op 31 januari 
werd mijn moeder wakker omdat een van 
de zoons moest plassen en zij de po wilde 
grijpen die ze onder haar bed had staan. Ze 
greep mis en ontdekte zdat het water naar 
binnenstroomde. Het was een geluk dat 
mijn vaders zus en haar gezin op de 1e etage 
woonden. Ze zijn naar boven gevlucht en 
kwamen erachter dat zij de jongste waren 
vergeten. Die lag nog in zijn rotan wiegje te 
slapen...
De volgende dag zou ik 2 jaar worden. Dus 
die verjaardag is letterlijk en fi guurlijk in 
het water gevallen. Dit verhaal is mij altijd 
bij gebleven als de datum weer nadert en het 
water zoals nu weer onvoorspelbaar is.

Rita Kuijten
Zwijndrecht
tel. 078-6123408
ritakuijten@hetnet.nl

Toch fietsen op zondag

Acht jaar was ik. Natuurlijk hadden we het 
de vorige dag al gemerkt: een fl inke storm 
zorgde ervoor dat de kabels van de heima-
chine in onze buurt in Overschie behoorlijk 
aan het zwiepen waren tegen de heistel-
ling; een enorm kabaal gaf dat. Ik zat ’s 
morgens al heel vroeg aan tafel te tekenen, 
terwijl de radio aan stond. Hieruit kwamen 
verontrustende berichten uit Zeeland en 
Zuid-Holland. Het aantal slachtoffers steeg 
met de minuut, steeds in extra uitzendingen. 
Helaas was 1 februari op een zondag. Dat 
betekende dat ik niet verder kon luisteren 
en eerst naar de kerk moest. Onderweg kon 
je tegen de storm in leunen. De weg naar 
de kerk duurde wat langer dan gewoonlijk. 
In het begin van de middag gebeurde er 
iets wonderbaarlijks. Mijn vader zei tegen 
mij: “Kom op, we gaan even in Rotterdam 
kijken, hoe hoog het water daar staat.”
We hadden nog lang geen auto, dus de tocht 
ging per rijwiel; ik achterop bij mijn vader 
op de bagagedrager. Wat was hier zo won-
derbaarlijk aan? Wel, we mochten niet veel 
op de dag des Heren. En fi etsen al helemaal 
niet. Maar blijkbaar was zijn nieuwsgierig-
heid zo groot, dat hij die regel even vergat. 
Inderdaad stond het water erg hoog die 
middag. De kades stonden onder water. 
Toen we thuiskwamen, waren we juist op 
tijd om voor de tweede keer die dag naar de 
kerk te gaan.

Henk van Noordwijk
Puttershoek
h.noordwijk@upcmail.nl

   

Dood paard niet in braadpan
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V A C A T U R E  A L E R T

W I J  Z OE K E N
CHAUFFEURS TREVVEL SAMEN
ROTTERDAM & OMGEVING
Vervoer jij graag mensen met een indicatie naar hun
bestemmingen? Houd jij van een gezellig praatje 
tijdens het werk? Vind je goede service  belangrijk en sta 
je graag voor mensen klaar? 

CHAUFFEURS LEERLINGENVERVOER
Vervoer jij graag kinderen veilig en vertrouwd naar school en terug 
naar huis? Heb je graag contact  met verschillende soorten 
kinderen waarbij elk  kind uniek is op zijn of haar eigen manier? 

t je hem haalt.STUUR JE SOLLICITATIE NAAR
werken@trevvel.nl

Meer info 
  op

Ontvang 
bonus van max. 
1000 euro of wij 

verzorgen je 
taxipas!*

*Check de voorwaarden op trevvel.nl.

CCHHAAUUFFFFEEUURS

ERERER
Vervoer jij graag kinderen veilig en vertrouwd naar school en terug Vervoer jij graag kinderen veilig en vertrouwd naar school en terug Vervoer jij graag kinderen veilig en vertrouwd naar school en terug 

kinderen waarbij elk  kind uniek is op zijn of haar eigen manier? 

Ontvang 
bonus van max. 
1000 euro of wij 

verzorgen je 
taxipas!*SSSSSS

Achteraf gezien had ik veel eerder
bij Trevvel moeten gaan werken.
PE T R A BR A ND, CH AUF F EUR T R E V V EL

ROTTERDAM & OMGEVING

WADDINXVEEN
GOUWEPLEIN 48
0182 - 61 78 68 0172 - 21 40 76

BOSKOOP
KONINGINNEWEG 4

010 - 421 55 03

ROTTERDAM
HESSEPLAATS 5

DE GOUDEN
INRUILWEKEN
€32,50 PER GRAM 
14K GOUD*

*ACTIEVOORWAARDEN VAN TOEPASSING

 w w w . r o b e r t d e n h a a g . n l
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Weekblad Groot Rotterdam 
1925
Er zijn enkele exemplaren van het 
weekblad 1925 gratis beschikbaar. 
Indien hiervoor belangstelling is 
kunnen ze worden afgehaald  Even 
tevoren bellen.

Mansarde
J.P. Luyendijk
van Utrechtweg 24
2921 LN Krimpen a/d IJssel
tel. 06-22519320
j.p.luyendijk@mansarde.nl

Collecte Hersenstichting
Van 29 januari tot en met 3 februari 
collecteert de Hersenstichting voor 
meer hersenonderzoek. Veel enthousi-
aste vrijwilligers gaan op pad om geld 
in te zamelen voor meer onderzoek 
naar hersenaandoeningen! Want denk 
je eens in dat er iets met je hersenen 
gebeurt?! Een hersenaandoening zet 
je leven op z’n kop. Helaas is dat al 
bij meer dan 4 miljoen Nederlanders 
het geval. Denk bijvoorbeeld aan 
dementie, Parkinson, een beroerte, 
een depressie of hersenletsel door een 
ongeluk. En als we niets doen, wordt 
dit aantal alleen nog maar groter. De 
Hersenstichting zet daarom alles op 
alles voor gezonde hersenen voor 
iedereen. Geef dus aan de collectant!
Collectant gemist? Je kunt je gift ook 
overmaken via onze online collectebus 
op https://hersenstichting.digicollect.
nl/hersenstichting.

Lisette van Beekom
collecte@hersenstichting.nl Gram-

mofoonplaatjes
Voor mijn verzameling plaatjes zoek 
ik singles periode1960-1980. Van Roy 
Orbison tot Beatles en vele anderen. 
Ik kom ze graag bij u ophalen.

Hans Janssen,
tel. 06-42763307
hansj452@gmail.com

Aanvullende informatie 
over Regioboekenmarkt
Ter aanvulling op de informatie in de 
vorig DOR: deze beurs vindt plaats op 
27 januari 2024 van 9 tot 14 uur in de 

Koningshof, Uiverlaan 20, Maassluis.
Lenie Hekkert
Ik ben op zoek naar Lenie Hekkert. 
zij woonde in de Terschellingsestraat 
in Rotterdam. Ikzelf woonde in de 
Zegenstraat. Wij zijn destijds 1971 
met een jongerengezelschap naar Italië 
geweest. Ik zou het leuk vinden haar 
keer te spreken.

Elly van Galen
Ellyvang1@gmail.com

Appeltjes van Oranje
Het Oranje Fonds zoekt bijzondere 

initiatieven die kans maken op een 
Appeltje van Oranje 2024. Dit jaar 
is het thema  Eenzaamheid verminder 
je samen : Projecten waarbij mensen, 
deelnemers en vrijwilligers, samen 
en op gelijkwaardige basis actief 
aan de slag gaan om eenzaamheid te 
verminderen. Deze initiatieven maken 
kans op een van de drie Appeltjes van 
Oranje die voor de 22e keer worden 
uitgereikt door Koningin Máxima in 
oktober 2024. Organisaties kunnen 
zich tot 23 februari 2024 aanmelden 
via oranjefonds.nl/appeltjes. 

Boekenbeurs op 3 februari
Het hele jaar door kunt u op de eerste 
zaterdag van de maand bij Stichting 
Ons Rotterdam terecht voor het 
kopen van tweedehands Rotterdamse 
boeken, voor een zacht prijsje. Tevens 
zijn wij in bezit van honderden oude 
prentbriefkaarten, waarmee u uw 
verzameling kunt aanvullen. Voor de 
liefhebbers zijn ook oudere uitga-
ven van ons tijdschrift te koop. De 
volgende boekenbeurs is op zaterdag 
3 februari van 10.00 tot 13.00 uur. 
U bent van harte welkom bij St. Ons 
Rotterdam, Kerkwervesingel 53, 
Rotterdam-Pendrecht. Voor informatie 
e-mail: boeken@onsrotterdam.nl en/of 
tel: 010-4804513, maandag t/m vrij-
dag van 13.00-16.00 uur.Kijk ook eens 
op onze website: www.onsrotterdam.
nl en op onze facebookpagina.    

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Bernard van der Horst
Ik ben zoek foto’s van Bernardus 
Johannes Josephus van der Horst 
(1861-1931). Bernard (of Ben of 
Bep?) was succesvol schoenmaker 
in Delft, maar verhuisde naar Rot-
terdam (begin 1900). Hij trad veel 
op tijdens feesten en partijen, zat 
ook bij een Rotterdamse toneel-
club, deed voordrachten. Zijn zoon 
Johannes (Jan) van der Horst (o.a. 
de Snarenzangers) heeft ook in 
Rotterdam als artiest aan de weg 
getimmerd. Via m’n nichtje schrijf-
ster Tonny van der Horst heb ik 
daar wel materiaal van. BJJ van der 
Horst Sr. is mijn grootvader, maar ik 
heb niet één foto van hem. Wie kan 
me helpen met foto’s of een archief 
waar ik kan zoeken?

Kees 
frooozn@hotmail.com 

Het jaar van de Draak
Zaterdag 10 februari wordt 
volgens de Chinese astro-
logie het jaar van de Draak 
ingeluid. Vanaf dat weekend 
wordt in Rotterdam het 
Chinese Nieuwjaar 15 dagen 
lang gevierd met vermaak 
voor jong en oud. Bezoekers 
kunnen culturele optredens, 
activiteiten en aankleding in 
de stad verwachten. De grote 
straatviering op 17 en 18 
februari is ditmaal niet alleen 
op en rond de West-Kruiska-
de. Ook op Katendrecht pakt 
de organisatie uit met een 
veelzijdig programma. Zie: 
www.rcny.nl.
(foto: Evert Buitendijk)

Volwassenen € 29,50
65+ € 26,55

Data:
27 januari

& 17 februari

www.spido.nl
Tickets Kinderen € 17,25

Uitgebreide 
Havenrondvaart 
Rondvaart door het
Botlekgebied van 2,5 uur

Op zoek naar een nieuwe partner in 
uw leven ? 
Plaats uw contact advertentie in 
deze rubriek.
Opgeven kan via 
www.deoudrotterdammer.nl/contact 
of bel met 0180-820244 
Alleen particuliere advertenties.
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(Vervolgvan Ken je dit nog)

De Nederlander (1)
Hier zien we het opleidingsschip 
voor de handelsvaart ‘Nederlander’ in 
het water van het Haringvliet, naast 
het Havenziekenhuis. Van juli 1974 
tot december 1981 heb ik aan boord 
les gegeven in de Nederlandse taal 
(twee lesuren van 50 minuten) en 
maatschappijleer (1 lesuur per week). 
In die periode lag het schip op de 
hier afgebeelde plaats. Eerder was de 
ligplaats aan de Maaskade (Noor-
dereiland) en later in de Coolhaven. 
Het schip fungeerde als internaat 
voor jongens die een loopbaan als 
matroos op de wereldzeeën ambieer-
den. De opleiding duurde één jaar en 
omvatte alle vaardigheden die op de 
grote vaart van pas kunnen komen. 
Hiervoor waren een paar bootslieden 
als leraar aan boord en het geheel 
stond onder de leiding van een 
kapitein, die aangesproken werd met 
de titel ‘commandeur’. De boven-
genoemde vakken werden gegeven 
door bevoegde onderwijzers, meestal 
schoolhoofden, die deze drie lesuren 
per week als een soort overwerk 
vervulden. Als de jongelui na afl oop 
van hun studie aanmonsterden bij een 
van de deelnemende rederijen en daar 
zeven jaar bleven varen, werden de 
kosten van het internaat kwijtgeschol-
den. Deze foto is gemaakt tijdens de 
bouw van de huidige Willemsbrug. 
De bouwkraan steekt rechtsboven de 
bebouwing uit.

Frits Snel

De Nederlander (2)
Het schip is gebouwd in 1905 bij 
J&K Smit & Zn. te Kinderdijk 
als “Westerschelde” voor rederij 
Provinciale Stoomboot Diensten in 
Vlissingen. Als scheepsdieselmonteur 
heb ik wel eens onderhoud gepleegd 
aan de Deutz die helemaal achterin 
stond en zorgde voor de latere, echte 
voortstuwing want die raders waren 
er weer op gemaakt maar die deden 
niet zo veel. Die tijd lag hij altijd aan 
de Maasboulevard. Het schip heeft 
daarvoor ook jaren dienst gedaan als 
bunkerstation in oa Zaltbommel. Vaak 
voor bijvoorbeeld een proefvaart of 
reparatie ben ik daar op of afgestapt 
op of van een binnenvaartschip toen 
het nog Bunkerstation De Zwaan was.

Bert Kasbergen

De Nederlander (3)
Het schip is ontegenzeggelijk De 
Nederlander, een opleidingschip voor 
de zeevaart. Ligplaats was Haring-
vliet achter het Haven Ziekenhuis. 
Een broer van mij heeft daar in 1968 
een opleiding gevolgd en ging als 15 
jarige gelijk op de grote vaart.

Piet de Bruin

Maastunnel
Nu de Maastunnel weer voor twee we-
ken is afgesloten gaan mijn gedachten 
terug naar het jaar 1955. Ik zat in de 
periode van 1955-1959 op de mulo 
aan de Zuidpolderstraat en verbleef 
gedurende de vier jaren tot het eind-
examen bij mijn tante aan de Hordijk. 
Op vrijdagmiddag ging mijn tante naar 
haar dochter en schoonzoon, die de 
kruidenierszaak annex melkzaak van 
oom en tante aan de Beukelsweg had-
den voortgezet. Hoe dat zo is gekomen 
weet ik niet meer, maar vrijdag na 
school fi etste ik naar de Beukelsweg 
om daar de nacht door te brengen. 
En hiervoor moest ik gebruik maken 
van de fi etstunnel van de Maastun-
nel, de oudste verzonken tunnel van 
Nederland. Begin van de aanleg was 
in 1937 en hij was gereed in 1942. 
Een geweldig stukje architectuur. Nou 
was het nog niet zo eenvoudig om als 
jongen van net 12 jaar op de roltrap 
van de fi etstunnel met de fi ets naar 
boven te gaan. Behulpzame mensen 
zeiden: “Zet het voorwiel van de fi ets 
dwars op de trede.” En dat werkte. 
Het was na een half jaar toch wel wat 
ingewikkeld en dus reisde is per tram 
en bus naar Bleiswijk om ook zaterdag 
weer terug te keren naar school. Het 
was natuurlijk anno 1955 wel was 
rustiger. Veel minder verkeer op de 
weg. Het was in ieder geval weer een 
stukje nostalgisch verleden, wat ik niet 
had willen missen.

Jan Dammes
tel 010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl

EHBO-foto
Vandaag de nieuwe Oud Rotterdam-
mer opgehaald en was heel benieuwd 
of er reacties waren op deze foto 304 
uit het archief. Helaas te weinig in-
zendingen om de reacties te plaatsen. 

Jammer want ik was er erg benieuwd 
naar. Daarom wil ik toch nog even 
reageren. In januari 2017 stond er ook 
een foto van een EHBO-wedstrijd 
in de Oud Rotterdammer. Daar heb 
ik toen op gereageerd omdat ik mijn 
moeder, mw. M. de Jong-de Pruis 
hierop meende te herkennen. Die foto 
van destijds kon niet gemaakt zijn op 
5 november 1960, aangezien ik de 
dag ervoor geboren ben. De foto die 
nu geplaatst is lijkt mij genomen te 
zijn op dezelfde plaats en bij dezelfde 
wedstrijd, alleen van een iets andere 
hoek. Zelfde hulpverleners zie ik 
erop. Maar nu herken ik mezelf op 
de foto en ook vrienden zeiden dat 
ik dit ben. Op de 1e rij links zitten 2 
jonge meisjes, ik ben de rechter van 
die twee. Ik ben hier 7 jaar, dus de 
wedstijd zou in 1967 of begin 1968 
gehouden moeten zijn. Bij winst van 
1 van de wedstrijden werd er een 
hapje en drankje genuttigd in het Witte 
Paard aan de Groene Zoom! Leuke 
herinneringen heb ik hieraan. Ik heb 
geen idee of er tegenwoordig nog 
wedstijden gehouden worden. Maar 
als er zo’n oude foto geplaatst wordt, 
is het toch altijd kijken of er bekenden 
op staan! En EHBO-ers zijn uiteraard 
heel belangrijk!

Diane Heddema-de Jong
d.heddema@hetnet.nl

Gerard Cox
Over het CC’tje van Gerard Cox in de 
vorige krant het volgende. Aan huis-
werk heeft Gerard Cox blijkbaar een 
broertje dood. Jeen van den Berg won 
één keer de Elfstedentocht (1954). 
Dat er in 1956 vijf schaatsers tegelijk 
fi nishten kwam op zich niet doordat 
‘t weer zo bar was, maar omdat er te 
weinig sneeuw was geruimd, zodat de 
te smalle baan de sportiviteit niet ten 
goede kwam. Twee jaar eerder was 

dit ook het geval, alleen toen wegens 
een ‘kippenbruggetje’ van stro, en 
vermoedelijk hierdoor was de wijze 
waarop de eindstreep in 1956 werd 
gehaald een verlaat protest. Reinier 
Paping was onder erbarmelijke om-
standigheden de winnaar van de tocht 
der tochten in 1963.

Dirk Mout
dwnmout@gmail.com

Mandarijntje
Hierbij een reactie op het artikel ‘Het 
mandarijntje en het litteken’ in DOR 
nr. 25. (Excuus voor mijn late reactie.) 
Vreemd genoeg doet dit verhaal mij 
denken aan een zo’n inmiddels zestig 
jaar terug geleden voorval. Mij werd 
toen door één van beste vrienden ge-

vraagd om op een zaterdagavond met 
hem mee te gaan naar een sociëteit 
die destijds gevestigd was onder R.K. 
kerk op De Slinge in Rdam Zuidwijk. 
Daar bleek alras dat daar veel van 
zijn mede voetbalvrienden van (R.K. 
voetbalvereniging) Spartaan ‘20 aan-
wezig waren. Nou, daar had ik geen 
moeite mee. Wel met feit dat ik alleen 
naar binnen mocht wanneer ik het 
katholieke geloof ging belijden. Dat 
ging mij te ver. Hij ging naar binnen 
en ik naar huis waar mijn vader woest 
op dit gebeuren reageerde!

Hans Augustijn
augustijn@casema.nl

Speeltuin Koenraad
Hierbij een reactie op het artikel 
over Speeltuin St. Koenraad in De 
Oud-Rotterdammer van 27 decem-
ber. Ja, Ina Geelen, ook ik was vaste 
bezoeker van de speeltuin. Alleen 
begon mijn speeltuinavontuur 10 jaar 
eerder, namelijk rond 1950. Wat me 
als eerste is bijgebleven is dat je een 
lidmaatschapskaart met een touwtje 
om je nek had en dan kon je gratis de 
speeltuin in. Ik was 3 of 4 jaar en zat 
op de kleuterschool in de Bonaven-
tura(?)straat, in ieder geval naast de 
dorpsweg. ‘s Middags had je dan 
speeluurtje en ging je weer de klas 
in. Jopie niet hoor. Jopie wachtte om 
de hoek tot dat iedereen binnen was 
en pleitte ‘m naar de speeltuin! Viel 
natuurlijk helemaal niet op hè, als 
enig kind in de speeltuin. Dus Moe 
was al snel ingelicht want de familie 
Den Ouden was zeer bekend bij de 
kerk en speeltuin. Dus dat ging van 
klets, klats, klanderen…

Lees verder op pagina 15, linksboven-
aan.  
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Gevoelige Plaat
In zijn rubriek De Gevoelige Plaat meent Joris Boddaert dat Stadsontwikkeling het oostelijk deel van het Noorder-
eiland was vergeten aan te pakken. Maar ze hadden dit wel degelijk aangepakt. Het verwoeste deel was herbouwd. 
Het enorme grasveld heeft een andere reden. Voor de nieuwe oeververbinding op deze plek waren alvast in 1967 de 
Feijenoordstraat, de Willem Barendszstraat en de Prins Alexanderstraat gesloopt. Het was ook de bedoeling verderop op 
Feijenoord fl ink te slopen, maar de buurtbewoners protesteerden, met succes. De nieuwe brug kwam er pas in 1981 en 
de bebouwing was pas in 2003 klaar.

  Paul Groenendijk 
Pelgrimsstraat 5b 
3029 BH Rotterdam
paul.groenendijk@xs4all.nl   
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
  1. persoon die � lmpjes via internet verspreidt; 7. kampeerwagen; 12. cafébuffet; 13. gezongen toneelspel; 14. asvaas; 15. 
laatstleden (afk.); 17. een � jn weefsel; 19. metalen verpakking; 21. gewicht (afk.); 22. roeipen; 24. in de tuin werken; 27. af-
gemat; 28. kraaiachtige vogel; 30. grasland; 31. mollengang; 32. wandelhoofd; 33. zuivelproduct; 35. schoon gewicht; 37. 
gordijnrail; 38. ijsstadion in Heerenveen; 41. vurig strijdpaard; 42. een ritje maken; 44. drukmachine; 46. huidverharding; 
47. behaagziek; 48. land in Europa; 49. intelligent; 50. toegankelijk; 52. betaalmiddel; 54. betaalkaart; 56. Nederlandse 
voetbalclub; 58. aardappelen oogsten; 61. eikenschors; 62. zondag na de vasten; 64. waterdoorlatend; 65. hemellichaam; 
67. oeverkant (kade); 68. haarkrul; 70. van geringe lengte; 72. geweldig leuk; 73. kapitaalkrachtig; 76. ontkenning; 77. 
operatiekamer (afk.); 78. lang en groot stuk hout; 79. heldhaftigheid; 81. inhoudsmaat (afk.); 82. duw of zet; 83. adellijk 
persoon; 84. tijdperk; 86. risicovol; 87. zeil- en roeiwedstrijd.

Verticaal
  1. cyclocross; 2. rivier in Rusland; 3. achterste; 4. kleine kinderen; 5. watersport; 6. half (Lat.); 7. auto met opvouwbaar dak; 
8. gecastreerde hengst; 9. woonboot; 10. Verenigde Naties (afk.); 11. geen aandacht geven; 16. paleis in Apeldoorn; 18. 
windvrije zijde; 20. Europeaan; 21. boerderijdier; 23. bijbelse hogepriester; 25. inwendig orgaan; 26. delfstof; 27. insect; 
29. iemand die op andermans zak teert; 32. schoonmaakgerei; 34. Engels bier; 36. met blote borsten; 37. cilinder; 39. 
Mekkaganger (pelgrim); 40. Nederlander; 42. zacht en liefdevol; 43. een bevoorrechte groep; 45. Chinese munt; 46. 
griezelig; 51. kostuum; 53. plezier; 54. katholieke geestelijke; 55. familielid; 56. tropische boom; 57. deel van een � etswiel; 
59. christelijke omroep; 60. merk chocoladepasta; 62. houten vloer; 63. deel van een breukgetal; 66. kippengeluid; 67. 
waterbron; 69. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 71. vertragingstoestel; 73. Ned. omroep; 74. berggeel; 75. bakmeng-
sel; 78. geit (mannelijk); 80. spoedig; 82. naschrift (Lat. afk.); 85. Amsterdamse tijd (afk.).   

De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op het winterweer en luidde:

Het kan vriezen en het kan dooien

Velen hadden dat weer goed en stuurden hun goede oplossing naar ons toe. Daaruit hebben we de drie winnaars 
geloot van twee entreekaarten voor het zondagochtendconcert ‘Ode aan Toon’  in De Doelen in Rotterdam. De prijs-
winnaars zijn: Danielle Schultink, Leen de Ligt en Henk Bakker.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer drie prijzen in petto. 
Het zijn waardebonnen van 30 euro te besteden voor de huur van 
een bowlingbaan of fl uisterboot bij restaurant en partycentrum De 
Theetuin in Rijsoord.

Wilt u ook meedingen naar de prijs, zorg dan dat uw oplossing 
van de puzzel voor donderdag 1 februari 2024 bij ons binnen is. 
Stuur uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar 
De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den 
IJssel.  
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Horizontaal 1. persoon die filmpjes via internet verspreidt; 7. kampeerwagen; 12. cafébuffet; 13. gezon-
gen toneelspel; 14. asvaas; 15. laatstleden (afk.); 17. een fijn weefsel; 19. metalen verpakking; 21. gewicht
(afk.); 22. roeipen; 24. in de tuin werken; 27. afgemat; 28. kraaiachtige vogel; 30. grasland; 31. mollen-
gang; 32. wandelhoofd; 33. zuivelproduct; 35. schoon gewicht; 37. gordijnrail; 38. ijsstadion in Heeren-
veen; 41. vurig strijdpaard; 42. een ritje maken; 44. drukmachine; 46. huidverharding; 47. behaagziek; 48.
land in Europa; 49. intelligent; 50. toegankelijk; 52. betaalmiddel; 54. betaalkaart; 56. Nederlandse voet-
balclub; 58. aardappelen oogsten; 61. eikenschors; 62. zondag na de vasten; 64. waterdoorlatend; 65.
hemellichaam; 67. oeverkant (kade); 68. haarkrul; 70. van geringe lengte; 72. geweldig leuk; 73. kapitaal-
krachtig; 76. ontkenning; 77. operatiekamer (afk.); 78. lang en groot stuk hout; 79. heldhaftigheid; 81.
inhoudsmaat (afk.); 82. duw of zet; 83. adellijk persoon; 84. tijdperk; 86. risicovol; 87. zeil- en roeiwedstrijd.

Verticaal 1. cyclocross; 2. rivier in Rusland; 3. achterste; 4. kleine kinderen; 5. watersport; 6. half (Lat.); 7.
auto met opvouwbaar dak; 8. gecastreerde hengst; 9. woonboot; 10. Verenigde Naties (afk.); 11. geen
aandacht geven; 16. paleis in Apeldoorn; 18. windvrije zijde; 20. Europeaan; 21. boerderijdier; 23. bijbelse
hogepriester; 25. inwendig orgaan; 26. delfstof; 27. insect; 29. iemand die op andermans zak teert; 32.
schoonmaakgerei; 34. Engels bier; 36. met blote borsten; 37. cilinder; 39. Mekkaganger (pelgrim); 40.
Nederlander; 42. zacht en liefdevol; 43. een bevoorrechte groep; 45. Chinese munt; 46. griezelig; 51. kos-
tuum; 53. plezier; 54. katholieke geestelijke; 55. familielid; 56. tropische boom; 57. deel van een fietswiel;
59. christelijke omroep; 60. merk chocoladepasta; 62. houten vloer; 63. deel van een breukgetal; 66. kip-
pengeluid; 67. waterbron; 69. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 71. vertragingstoestel; 73. Ned. omroep;
74. berggeel; 75. bakmengsel; 78. geit (mannelijk); 80. spoedig; 82. naschrift (Lat. afk.); 85. Amsterdamse
tijd (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

(vervolg van vorige pagina)

Opa Dries zegt mij niets. Wel Ome 
henk. Die had een klompvoet en 
liep met zo’n houten kruk onder zijn 
oksel en bewoog zich voort in een 
handbediende rolstoel of invalidewa-
gen. Ik kan me ook de roetsjbaan voor 
me halen. In mijn kinderogen een hele 
grote glijbaan die je met een plank 
waaronder wieltjes van een soort rails 
naar beneden vloog. Daar voltrok zich 
ook een ramp, want buurjongen Frans 
Freimuth uit de Korhaanstraat bleef 
met zijn dijbeen tussen het wieltje en 
de rails zitten toen die naar beneden 
roetsjte. Nou, een afl evering van 
M.A.S.H. was er niets bij. Wat een 
bloed!

Ook de paters van onze parochie 
vielen op met hun bruine pijen. Laat 
ik nu een bidprentje hebben van 
Pater Bruno. Die kwam ook vaak op 
bezoek, want mijn moeder was een 
goede gastvrouw. Borreltje, sigaartje, 

hapje hier, hapje daar. Hij noemde mij 
altijd de grote kleine man en nam me 
altijd op schoot. Dat kan tegenwoordig 
ook niet meer. Mijn vader was niet erg 
blij met Pater Bruno, toen de as van 
zijn pijp op de vloerbedekking viel 
en smeulde. Verder had je ook Pater 
Galenus, maar die had genoeg van 
het kloosterleven en is gaan trouwen. 
Iedereen sprak er schande van. Toch 
vond ik hem een aardige man, want 
we gingen dikwijls vissen op de 
Binnenmaas met een boot van mijn 
vader. Pater Alardes regelde voor mij 
een omafi ets. Dat was toen mode in 
de jaren ‘60. Ik had er een Puchstuur 
op gezet en ‘m gepimpt met foto’s van 
The Kinks.

Nog even over de speeltuin. Je had 
daar een opslagschuur met spullen 
van de speeltuin. In 1965 richtte ik 
mijn eerste beatgroep ‘The Hooks’ 
op. Pater Alardes had geregeld dat 
we in die schuur mochten repeteren. 
We gingen dan met een handkar de 

spullen en instrumenten ophalen die 
bij mij in de kelder stonden. Dat ging 
lange tijd goed totdat er klachten van 
de buurt kwamen.

In de tuin van het klooster was een 
grote visvijver. Ik ging toen regelma-
tig vissen in de Spui (ook gedempt; 
is nu een soort speelweide). Ik ving 
meestal ‘boerenlulletjes’ (grondelin-
gen) en na het vissen dropte ik ze in 
de kloostervijver.

Beatgroep The Hooks repeteerde dus 
niet meer in de speeltuin, want daar 
staat nu een verzorgingshuis. Maar 
The Hooks repeteren nu na bijna 60 
jaar in een ander verzorgingshuis, 
namelijk Waelestein. Iedere woens-
dagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur. 
Beatniks zijn van harte welkom!

Joop den Ouden,
tel. 06-22932730  

Watersnoodramp en kadavers
Het begin van de Watersnoodramp blijft in mijn geheugen omdat ik 31 Januari 
jarig bent. Ik kan mij nog herinneren dat er op de Zeeuwse en Zuid Hollandse 
eilanden veel kadavers waren, beesten die verdronken waren bij de hoge 
waterstanden. Veel van deze beesten werden per schip naar de insteekhavens 
in de Spaanse Polder vervoerd, daar werden deze dieren gereed gemaakt voor 
het transport naar het destructiebedrijf van de Gekro aan de Bovendijk te Rot-
terdam. Het was in de maand februari en dan kon ook nog wel eens sneeuw 
vallen, als de straat met sneeuw lag zag je ‘s morgens vele bloedplekken op de 
sneeuwlaag op straat.

B. Verzijden
basnel.verzijden@planet.nl 

Vanuit het hart een ‘eigen’ afscheid
06 41 32 07 45  
24 uur, dag en nacht bereikbaar

www.hartensvelduitvaartzorg.nl
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Horizontaal 1. persoon die filmpjes via internet verspreidt; 7. kampeerwagen; 12. cafébuffet; 13. gezon-
gen toneelspel; 14. asvaas; 15. laatstleden (afk.); 17. een fijn weefsel; 19. metalen verpakking; 21. gewicht
(afk.); 22. roeipen; 24. in de tuin werken; 27. afgemat; 28. kraaiachtige vogel; 30. grasland; 31. mollen-
gang; 32. wandelhoofd; 33. zuivelproduct; 35. schoon gewicht; 37. gordijnrail; 38. ijsstadion in Heeren-
veen; 41. vurig strijdpaard; 42. een ritje maken; 44. drukmachine; 46. huidverharding; 47. behaagziek; 48.
land in Europa; 49. intelligent; 50. toegankelijk; 52. betaalmiddel; 54. betaalkaart; 56. Nederlandse voet-
balclub; 58. aardappelen oogsten; 61. eikenschors; 62. zondag na de vasten; 64. waterdoorlatend; 65.
hemellichaam; 67. oeverkant (kade); 68. haarkrul; 70. van geringe lengte; 72. geweldig leuk; 73. kapitaal-
krachtig; 76. ontkenning; 77. operatiekamer (afk.); 78. lang en groot stuk hout; 79. heldhaftigheid; 81.
inhoudsmaat (afk.); 82. duw of zet; 83. adellijk persoon; 84. tijdperk; 86. risicovol; 87. zeil- en roeiwedstrijd.

Verticaal 1. cyclocross; 2. rivier in Rusland; 3. achterste; 4. kleine kinderen; 5. watersport; 6. half (Lat.); 7.
auto met opvouwbaar dak; 8. gecastreerde hengst; 9. woonboot; 10. Verenigde Naties (afk.); 11. geen
aandacht geven; 16. paleis in Apeldoorn; 18. windvrije zijde; 20. Europeaan; 21. boerderijdier; 23. bijbelse
hogepriester; 25. inwendig orgaan; 26. delfstof; 27. insect; 29. iemand die op andermans zak teert; 32.
schoonmaakgerei; 34. Engels bier; 36. met blote borsten; 37. cilinder; 39. Mekkaganger (pelgrim); 40.
Nederlander; 42. zacht en liefdevol; 43. een bevoorrechte groep; 45. Chinese munt; 46. griezelig; 51. kos-
tuum; 53. plezier; 54. katholieke geestelijke; 55. familielid; 56. tropische boom; 57. deel van een fietswiel;
59. christelijke omroep; 60. merk chocoladepasta; 62. houten vloer; 63. deel van een breukgetal; 66. kip-
pengeluid; 67. waterbron; 69. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 71. vertragingstoestel; 73. Ned. omroep;
74. berggeel; 75. bakmengsel; 78. geit (mannelijk); 80. spoedig; 82. naschrift (Lat. afk.); 85. Amsterdamse
tijd (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Bezoek onze webshop!
www.deoudrotterdammer.nl/webshop
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Rotterdamse 
Natte T-doek
Ja hoor, hij is weer 
leverbaar: de 
enige echte Rot-
terdamse T-Doek! 
Met een handig ophanglussie 
eraan. Uitgevoerd in groen-
wit-groene kleuren van de 
Rotterdamse vlag.

Rotterdamse bijnamen
Met de juiste mix van 
humor en nuchterheid geeft 
de Rotterdammer graag 
bijnamen aan gebouwen, 
kunstwerken, straten en 
beroemde stadsgenoten. 
Herco Kruik verzamelt ze 
en selecteerde er 1000. Ver-
plichte kost voor elke (oud-) 
Rotterdammer!

Rotterdam Scheur-
kalender 2024
Herco Kruik heeft weer 
een nieuwe Rotter-
dam Scheurkalender 
uitgebracht voor 2024, 
vol weetjes, grappen, 
uitspraken en meer 
over Rotterdam.

Kanjer

Het boek over de Vlaar-
dingse artieste Rita Young, 
geschreven door Rein 
Wolters.

Rotterdam Vreewijk in 
de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does legden 
op foto de wijk Vreewijk in 
Rotterdam vast, zoals die er 
in de 20e eeuw uitzag. Ook 
De Vaan en de Valkeniersbuurt 
komen aan bod.

Het grootste van 
he grootste

Rijk geïllustreerd 
boek over leven en 
werk van Abraham 
Tuschinski.

Rotterdamse kruide-
nierswinkels van Luyendijk’s in de 
20e eeuw
Bert Luijendijk schreef een leuk 
boek over de kruidenierswin-
kels van zijn familie in de 20e 
eeuw in Rotterdam. Rijk geïl-
lustreerd met foto’s en reclames.

Het korps de baas

Een boek over de geschie-
denis van de Rotterdamse 
politie aan de hand van alle 
hoofdcommissarissen of 
politiechefs die leiding ga-
ven aan het korps. Geschreven 
door Jan Jacob Mekes.

Humor uit Rotjeknor
Rotterdamse humor zit ‘m 
vooral in de vele citaten, 
oneliners, raadsels, liedjes, 
gedichten, tekeningen en 
anekdotes. Herco Kruik 
zette ze op een rij.

Rotterdam Crooswijk 
in de 20e eeuw

Weer zo’n leuk wijken-
boek van Tinus en Bep de 
Does, vol foto’s. Ditmaal 
van Crooswijk in de 20e 
eeuw.

Passage Rotterdam 
1879-1940

Herman Romer beschreef 
de historie van Rotterdams 
vooroorlogs winkelpaleis 
de Passage, dat op 14 mei 1940 
door Duitse bommen werd 
vernield.

Rotterdam 
door de 
tijd deel 2 
– Blijdorp, 
Bergpolder, 
Liskwartier
Een fotoboek dat een beeld 
geeft van deze wijken van 
vervlogen jaren tot na de Tweede 
Wereldoorlog. Met foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam Oude en 
Nieuwe Westen in de 
20e eeuw

Een mooi fotoboek over 
het Rotterdam van de 
linkermaasoever, zeg maar 
tussen de Westensingel en de Delftse 
Schie. Met zelfs nog foto’s van boerderijen van 
weleer. 

Rotterdam Feijen-
oord-Noordereiland 
in de 20e eeuw
Opnieuw legden Bep 
en Tinus de Does een 
Rotterdamse wijk vast: 
Feijenoord en Noorder-
eiland. Met maar liefst 
225 foto’s.

9,95
8,50 15,95

15,95

14,95

7,95

19,50
29,95 8,50

14,95

19,00

22,95

Een broek vol 
chocolade

Grappige verhalen 
over een zorgzame 
dochter met haar 
dementerende moeder 
worden afgewisseld 
met hun kafkaëske 
belevenissen binnen een 
verpleeghuis. 19,95

Wat zeggie

Wim van der Klein 
schreef leuke verhalen 
van een Rotterdamse 
chauffeur.

17,95 

14,95 14,95
Rijnmond van-
uit de wolken

Unieke lucht-
foto’s van 
fotograaf Bart 
Hofmeester van 
delen van Rot-
terdam en omliggende plaatsen. 1950-1990

39,95

Waters-
noodramp 
en Delta-
werken 
vanuit de 
wolken

Met unieke 
luchtfoto’s van foto-
graaf Bart Hofmeester van de 
Watersnoodramp in 1953 en 
de periode daarna. 39,95

Poffen
Dit is het tweede boek 
van de inmiddels over-
leden schrijver Peter 
Bakker over het Noor-
dereiland. Een boek 
vol verhalen en foto’s 
over winkels van 
vroeger in dit stukje 
van Rotterdam.

24,95

De 
Rotter-
damse 
Hand in 
Hand-
doek

Uitgevoerd in dezelfde groen-wit-groene 
kleuren van de Rotterdamse vlag, is van 100 
procent katoen en is 40 bij 60 
centimeter. Met ophanglus.

 
9,95 

Wilt u een van deze boeken over Rotterdam bestellen? 
Ga naar onze webshop op www.deoudrotterdammer.nl

(De genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief verzendkosten.)
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