
De woningnood van nu roept 
herinneringen op aan de 
naoorlogse jaren van vorige 
eeuw. Mevrouw T.E. van Noor-
dennen van Dordrecht vertelt 
erover. Voor velen zal het 
herkenbaar zijn.

Het Oude Noorden was een arbeiders-
buurt met hele kleine woningen. De 
huizen waren wel diep, zo’n 12 meter, 
en ingedeeld in drie kamers. In de 
voorkamer zaten wij alleen ’s zondags, 
op verjaardagen en op feestdagen. 
Daar ging op zaterdag de kachel aan 
en was het ook zondag warm. De tus-
senkamer was de slaapkamer van de 
ouders. Er was ruimte voor een breed 
bed, een legkast en een nachtkastje. 
Als wij naar de voorkamer gingen lie-
pen wij dus altijd door de slaapkamer. 
Wij leefden in de achterkamer. Daar 
was op de kopse kant met een raam 
een gootsteen met aanrecht,, een smal 
tafeltje met een oliestelletje en op de 
andere kopse kant een gaskomfoor 
met twee pitten. Wij hadden toen nog 
geen geiser, oven of koelkast. Daar 
was ook geen plaats voor. Ook geen 
douche. Wij wasten ons op vrijdag in 
een klein teiltje in de keuken waar je 
met je voeten in zat of stond.
Gelukkig hadden wij ook nog een 
halve zolder, verdeeld in twee kamer-
tjes. Een voor mijn broer en de andere 
voor mijn zus en mij. In onze kamer 
stonden twee bedden, een tafel en 
twee stoelen om je kleding op te leg-
gen. Wij sliepen onder de balken. Eén 
lichtpunt, een fi tting aan de dwarsbalk, 
dat was het. Ook geen verwarming. 
‘s Winters hadden wij twee wollen 

dekens en een gewatteerde deken 
als sprei. Wel was er een elektrisch 
kacheltje met twee staven en later een 
oliekachel dat veel zuurstof gebruikte. 
Mijn huiswerk van de middelbare 
school maakte ik zittend op bed.
Er waren ook benedenwoningen die 
geen zolder hadden. Daar was de 
voorkamer ook een slaapkamer.

Op zolder
Na het bombardement was er woning-
nood in Rotterdam. Er werden nood-
dorpen gebouwd en ook noodwinkels. 
Na de oorlog werden de babyboo-
mers geboren en werd de nood nog 

groter. Stelletjes die wilden trouwen 
gingen vaak bij hun ouders op zolder 
inwonen. Dat heeft lang geduurd. 
Ik herinner mij nog dat wij een jong 
echtpaar bezochten met een kamertje 
aan de voorzijde en een kamertje 
aan de achterzijde van de zolder. 
Daar tussenin een ruimte voor een 
piepklein keukentje met gootsteentje 
en wat kastjes. Geen douche en geen 
wasmachine! Om in aanmerking te 
komen voor een gewoon huis moest je 
minstens een baby hebben.
Mijn oom had een kapperszaak, met 
daarachter een woonkamer met serre 
en een keuken. Daar hebben eerst een 

zoon met vrouw en baby gewoond. 
Daarna mijn zus en vervolgens mijn 
broer. En toen was het al 1968! Toen 
mijn man en ik trouwden in 1969 had-
den wij het geluk een etage te kunnen 
huren voor 175 gulden. De voor- en 
tussenkamer waren bij elkaar getrok-
ken. De achterkamer was slaapkamer 
en keuken. Nog steeds geen douche 
of wasmachine. Mijn man douchte 
op de zaak en ik bij mijn ouders. De 
wasserette was om de hoek.
Intussen bouwde Rotterdam volop. Je 
hoorde de hele dag heien. Eind jaren 
60 kwamen Ommoord en Alexander-
polder klaar. Een feest! De huur was 

minstens het dubbele van wat men 
gewend was, maar uit die tijd stamt 
de huursubsidie. De meeste jonge 
gezinnen uit het Oude Noorden gingen 
erheen. Zo ontstond de vergrijzing. 
Het verenigingsleven verdween 
grotendeels. Scholen en kerken liepen 
leeg. Ouderen bleven achter. Maar ook 
die vielen een keer weg. De gemeente 
kocht oude huisjes op en verbeterde 
of sloopte ze. Er kwamen dan nieuwe 
voor in de plaats. Zo veranderde het 
dorpskarakter van het Oude Noorden.

T.E. van Noordennen van Dordrecht
debarim@vanlingen.net  
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 Uniek dagboekfeuilleton over razzia   
 De Oud-Rotterdammer start in deze krant met een feuilleton over het unieke dagboek dat 
Rotterdammer Martin van Deursen (foto) schreef over zijn leven na de Razzia van Rotterdam. 
Ruim 72.000 Rotterdammers en Schiedammers zijn op 10 en 11 november 1944 bij Duitse 
razzia’s opgepakt voor verplichte tewerkstelling in Nederland en Duitsland. Van hen wisten er 
20.000 aan dit lot te ontkomen. Vermoedelijk 20.000 gedeporteerden verlieten de stad te voet, 
20.000 per schip en 10.000 per trein. Ongeveer 600 mensen kwamen niet terug. Martin van 
Deursen (1920-1999) wél. Hij hield een gedetailleerd dagboek bij. Zoon Robert vond het na 
jaren, bewerkte het en stelde zijn vaders memoires via Rein Wolters beschikbaar voor publica-
tie in de Oud-Rotterdammer.  Zie pagina 13, deel 1: Weggevoerd na razzia.   

 Kevers, eendjes en veel pret   
 We hebben ons weer iets op onze hals gehaald. Onze vorige oproep om verhalen 
over ‘Mijn eerste auto’ te sturen, viel zo in de smaak dat we werden overstelpt 
met bijdragen van lezers, kort en lang, met en zonder foto’s en vooral heel leuk. 
Over kevers, eendjes en andere vierwielers en de belevenissen daarmee. In ons 
volgende nummer kunt u er alles over lezen. 

    De inzendtermijn voor de verhalen is inmiddels gesloten. We gaan zoveel moge-
lijk ingezonden verhalen een plaatsje proberen te geven in onze volgende krant!   
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Mient 16c • 2903 LC  Capelle aan den IJssel
Tel. 06 - 30 65 26 09 •       Andersgedenkmonumenten

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl

Voor elk budget een 
passend afscheid.  
Alle tarieven op onze website 
callauitvaartzorg.nl

Voor Crematies & 
                    Begrafenissen

Dag & Nacht bereikbaar 06 450 686 58
Waar u ook verzekerd bent.

Budget uitvaart € 1575

                    Begrafenissen                    Begrafenissen

BBududud

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

van 10-16 uur bij de Heritage Auctions 
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.
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Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Wij beschikken over een grote collectie leer en sto� en van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of kom langs in ons atelier.

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelsto� eerderij Miedema & Zn. is een ouderwets 
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service 
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Miedema & Zn.
Amersfoort 
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Schiedam
010 27 34 727

Miedema & Zn.
Utrecht
030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl
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Miedema & Zn 010-2188876 Rotterdam
Kleiweg 127b, 3051 GM

Amersfoort-Amsterdam-Bussum-Rotterdam-Utrecht

www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u 

hierin te begeleiden.

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Driemanssteeweg 68-072    
3084 CB  Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

0181-620115
0181-675145

Een vertrouwd adres sinds 1994
Uitvaarten voor elk budget

Voor meer informatie: www.uvvw.nl

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

GEZOCHT 
schilderijen, beelden en inboedels

GRATIS
Veilingen en taxatie

Tel: 010-2109349

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

www.de-kandelaar.nl

St. Jorisstraat 10, Ridderkerk, Tel. 0180-424698

Bijbels, Kinderbijbels en nog veel meer!

Opbrengst voor christelijke goede doelen

 Gerund door vrijwilligers

.

.

.

Tel. 0180-820244
Bel Timo

Adverteren?



De hele opleiding werd betaald door 
deze maatschappijen. Je was wel 
verplicht om minimaal 4 jaar voor 
een aangesloten maatschappij te 
varen anders moest je de opleiding 
terug betalen. In de tijd dat ik erop 
gezeten heb lag het schip aan de Prins 
Hendrikkade op het Noordereiland. 
Op dit schip werd je in een jaartijd 
klaargestoomd om als matroos, (eerst 
dek jongen, daarna matroos onder de 
gage en daarna matroos) aan te mon-
steren op een schip van de aangesloten 
maatschappijen.

Oud-zeelieden
De opleiding was intern en je mocht 
om de vier weken een weekend naar 
huis. In mijn tijd (1966-1967) was 
commandeur Kalkman de baas over 
het schip. Hij woonde met zijn gezin 
in het bovenste gedeelte van het schip. 
Verder waren er drie of vier boots-
mannen en een kok. De bootsmannen 
waren oud-zeelieden. Zij gaven les in 
allerlei vaardigheden die je nodig had 

op een schip. Touw- en staaldraad-
splitsen, zeemansknopen, sjorren, 
verlichting van diverse schepen etc. 
Namen weet ik niet wel een bootsman 
die de bijnaam “Nooit en te nimmer” 
kreeg. Hij gebruikte deze term erg 
vaak als hij aan het lesgeven was. De 
kok liep mank.

Stapelbedden
Onderin het schip had je een grote 
voor- en achter slaapruimte. In het 
midden de was en toiletruimte. Je sliep 
in stapelbedden. Hoeveel personen 
er tegelijkertijd precies in opleiding 
waren weet ik niet meer, maar ik schat 
80. Om de vier maanden zwaaide een 
groep af en kwam er weer een kersver-
se groep aan boord. Je liep allemaal in 
een soort matrozenpak. Als je van het 
schip af ging moest je een matrozenpet 
op. Zwemmen, sporten en roeien deed 
je ergens anders. We moesten dan te 
voet naar de locatie lopen. Roeien 
deden we op de Kralingse plas.

Waakhond
24/7 stond er iemand op wacht bij de 
loopplank. Overdag ontving hij de 
mensen die aan boord moesten zijn 
etc. ’s avonds en ’s nachts was je de 
waakhond. Wachtlopen deed je vier 
uur.

Ik ben bij Shell tankers gaan varen. Ik 
heb het 5 jaar gedaan. Mijn monster-
boekje heb ik nog steeds. Mijn tijd 
op De Nederlander kan ik als redelijk 
prettig omschrijven. Uiteraard waren 
er strenge regels waar deze en gene 
wel eens moeite mee hadden. Ook 
met het intern zijn hadden sommige 
moeite. Er zijn in mijn tijd dan ook 
enkele vroegtijdig afgehaakt.

Spido
In het weekend was je vrij om gaan en 
staan waar je wilde. Je moest wel op 
tijd weer binnen zijn. Hoe het met het 
eten zat in de weekenden weet ik niet 
meer. Omdat je op het opleidingsschip 
zat mocht je vrij mee varen met een 
rondvaartboot van de Spido. Tevens 
had je vrij toegang tot het zeemans-
huis welke toen was gevestigd aan de 
Veerkade.

Roodvonk
Tijdens mij opleiding brak er twee-
maal een epidemie uit van roodvonk. 
Bij de tweede uitbraak kregen we 
allemaal en spuit en werden we voor 
een week naar huis gestuurd zodat het 
schip ontsmet kon worden.
Ik was 15 jaar toen ik naar dit schip 
ging en 16 toen ik ervan vanaf kwam. 
Mijn ouders moesten in alles hun toe-
stemming geven en daar voor tekenen. 
De gemiddelde leeftijd lag, zover ik 
mij kan herinneren laag.

Op 11-08-67 monsterde ik aan op mijn 
eerste schip het M.S. Dione. Een schip 
die 60 of 70 duizend ton ruwe olie kon 
laden. Voor zijn tijd al een erg grote 
tanker. De reis bestond toen uit drie 
keer Rotterdam – Perzische Golf v.v.. 
De reis ging toen via de Kaap omdat 
het Suezkanaal in verband met oorlog 
was gesloten.

Bruno Simons 
bruma@ziggo.nl 
tel. 06-27033276  

Wachtlopen en roodvonk op de Nederlander
I n De Oud Rotterdammer nummer 26 2023 zag ik onder de rubriek 
“Ken je dit nog?” een schip dat volgens mij De Nederlander is. Het 
schip heeft jarenlang gediend als opleidingsschip voor diverse 
grote scheepvaartmaatschappijen.
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 Matrozen op De Nederlander krijgen les in knopen leggen. (foto: Stadsarchief Rotterdam)   
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Bij het afscheid van André van der Louw 
zongen we met een aantal Rotterdamse arties-
ten bovenstaand lied. Een lied op de muziek 
van de toenmalige hit van André van Duin, 
‘Willempie’. (Over die hit was toen trouwens 
nog wat gekrakeel, omdat een bepaald soort 
mensen vond dat het hier het belachelijk 
maken betrof van mensen met een handicap. 
Dat soort mensen had je dus toen ook al. 
Zoals nu de lui die vinden dat een straat niet 
de Nootmuskaatstraat mag heten vanwege 
het slavernijverleden. De gekte gaat voort.) 
Genoemd afscheid vond plaats in de Burger-
zaal van het stadhuis want zoals ik al schreef, 
van der Louw had het stadhuis geopend en 
toegankelijk gemaakt voor u en ik. Dat is zo 
gebleven.

En toen kwam Bram. Dat bleek heel wat te 
schelen. In tegenstelling tot de, laat ik het 
noemen de Bonhommie van van der Louw 
kwam Bram wat streng over. Hoe zal ik het 
noemen, “stuurs” is misschien het woord. Hij 

was er absoluut niet op uit om sympathiek 
over te komen. Mensen schrokken soms 
een beetje van hem. Dat is later gelukkig 
bijgetrokken.

Bram was ook weer een harde werker die 
niets anders aan zijn kop bleek te hebben 
dan het welzijn van de stad. In de lange 
jaren dat hij er heeft gezeten maakte hij veel 
mee, ook privé. Ik weet nog dat ik hem in 
het Olympisch Stadion ontmoette bij een 
Ajax-Feyenoord, (daar ging ik toen nog naar 
toe maar daar ben ik op een gegeven moment 
mee gestopt, toen had ik naar mijn zin teveel 
tussen juichende Mokummers gezeten) en ik 
hem bijna niet herkende, zo was hij veran-
derd: graatmager, gewoon een heel andere 
man. Hij had toen verkering, vandaar. Hij was 
toen in gezelschap van de burgemeester van 
Mokum, van Thijn, die later ook nogal onge-
lukkig in de landelijke politiek omkwam.

Want dat overkwam onze Bram uiteindelijk 

ook. Hij werd door de grote staatsman Wim 
Kok uitverkoren voor diens kabinet, ik meen 
als minister van Binnenlandse Zaken, (als 
er weer een wijsneus is die het beter weet, 
vooral schrijven!) Dus Bram minister. Maar 
wat gebeurde er toen? 

In de Rotterdamse gemeenteraad stond een 
juffrouw op, ik ben haar naam gelukkig ver-
geten, die erover begon te koeren dat Bram in 
zijn tijd zo ruim had gedeclareerd. Zij doelde 
eigenlijk op fraude. (Onze gezamenlijke 
vriend Willem van ’t Wout zei tegen mij: “Hij 
had moeten zeggen, ja, ik heb ruim gedecla-
reerd, nou én…”) Het was immers allemaal 
gedaan om de stad op te stuwen in de vaart 
der volkeren. Maar kom daar maar eens om 
bij zo’n troela met een benepen geest. Bram 
trad af, en toen volgden er een paar rechtsza-
ken. En, let goed op kinderen, die heeft hij al-
lemaal gewonnen. Maar om de een of andere 
reden werd daar niet zoveel ruchtbaarheid 
aan gegeven, Slecht nieuws is nu eenmaal 
aantrekkelijker voor de media.

Maar Bram was zijn baan kwijt, en hij is 
nooit meer aan de bak gekomen. Zijn eigen 
partij liet hem vallen als een baksteen. Er 
kwam een mogelijkheid voor een ambas-
sadeurschap in Noorwegen, hetgeen hij heel 

erg graag had gedaan. Maar dat gunde de 
grote staatsman Kok hem niet. Wij hebben 
hem dikwijls gevraagd over de hele affaire 
een boek te schrijven en daarin duidelijk en 
afdoende kond te doen van hoe het allemaal 
gegaan is. Dat wilde hij niet. Het was een 
fi jne, oprechte en integere man. Ik ben blij dat 
ik hem gekend heb.

Ondertussen kreeg Rotterdam een burger-
vader van de VVD. Gelukkig was dat Ivo 
Opstelten.

 Burgemeesters   
Brammetje hoor je overal,

Brammetje is een nieuw geval.
’t Is een prófessor, met ook zo’n snor,

Dus wat zal het schelen…
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Bezoek onze webshop!

www.deoudrotterdammer.nl/webshop
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

Met onze kennis adviseren wij u
Met ons hart begeleiden wij u

Met onze schouders ondersteunen wij u
Met ons gevoel zijn wij er voor u

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?
010 4651120 / 06 51606587

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,
ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

Geniet van een exclusief 4-gangen diner ontworpen 
om jou en je Valentijn in de watten te leggen. Laat je 
hart verwarmen door de melodieuze klanken van 
Natasja en Clemens, ons voortre�elijke muziek duo 
bekend van o.m. The Passion en samenwerkingen met 
beroemde Nederlandse artiesten. Zij zullen de avond 
verrijken met prachtige melodieën.
 
Grijp deze kans om de liefde groots te vieren met een 
unieke combinatie van verfijnde gastronomie en 
betoverende muziek. Reserveer nu voor een vorstelijke 
ervaring met je geliefde. Valentijnsdag is immers niet 
compleet zonder een beetje koninklijke pracht!

Kijk voor het menu en voor reserveren op:
Ga dan naar Leefgoed.nl/agenda
O scan de QR-Code voor direct te reserveren
Bel naar 0180 – 32 34 134

L E E F G O E D  D E  O L I FA N T  |  @ H E T_ L E E F G O E D  
W W W. L E E F G O E D. N L

14 februari 2024 koninklijke romantiek op 
Valentijnsdag? Omarm de liefde met koninklijke 
charme bij Restaurant De Koningin. Een liefdevolle 
en culinaire avond met muzikaal vermaak.
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Bezoek onze webshop!
www.deoudrotterdammer.nl/webshop

Nostalgische boeken      Rotterdamse wijken door de tijd      Nieuwe boeken over Rotterdam
- Sinds 2005 -

Hulp met
belastingaangifte?
Krijg ik in de Bieb

Maak nu een afspraak op
www.bibliotheek.rotterdam.nl/belasting
² 010-2816100

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

 

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

    € 6,00

    
Bel 0180-820244

    € 6,00
HIER HAD UW

OUD-ROTTERDAMMERTJE
KUNNEN STAAN!

BEL  0180 - 820244

Tel. 
06-19160110 / 010-8485408

VOOR AL UW REPARATIES VAN 
UW COMPUTER OF LAPTOP. 

info@computerstoday.nl        www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS
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Opnieuw & Co Kringloopwarenhuizen
Barendrecht - Dordrecht - Leerdam - Papendrecht

Ridderkerk - Rotterdam - Zwijndrecht

nieuw hoeft niet altijd níeuw!



Ken je dit nog? 

 306   

 308   Nr.

Nr.

D

Ken je dit nog? Dorus in Rotterdam. Maar bij welke gelegenheid? Was u erbij? Weet u nog wie Dorus 
was? Kunt u er meer over vertellen? Welke herinneringen heeft u eraan? Wij zijn weer heel benieuwd 
naar uw reacties. Mail ze ons naar info@deoudrotterdammer.nl of als u dat niet lukt, schrijft dan naar: 
Redactie De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel. Op 
www.deoudrotterdammer.nl is de foto nog beter (groter) te bekijken.  

Ruud Kortekaas: “Het gebouw heet natuurlijk 
de Peperklip. Dat weet elke Rotterdammer toch. 
Het ligt aan de Rosestraat. Ik woonde in het 
fl at erna, vanuit de stad gezien. Ik heb er wel 
wat herinneringen aan, want ik liep, fi etste of 
bromde erlangs als ik naar de stad of vanuit de 
stad naar huis ging. Wat me vooral is bijgeble-
ven is het divers pluimage wat er woonde. Skin-
heads met vechthonden, Surinamers, Turken en 
van allerlei nationaliteiten en kleuren. Ik groette 
iedereen vriendelijk en werd ook doorgaans 
even vriendelijk terug gegroet.”

Francois Wuyts: “Het wooncomplex ‘de Peper-
clip’ door Weeber die een geheel nieuw ontwerp 
gaf in plaats van het traditionele rijtjeshuis 
ontworpen en die er zelfs een prijs voor kreeg. 
Hij ontwierp ook de penitentiaire inrichting ‘de 
Schie’ in Rotterdam. Het wooncomplex bevindt 
zich aan de spoorlijn – Rotterdam/Dordtrecht 
– aan de Rosestraat in de wijk Feyenoord met 
straatnamen zoals ‘het stootblok en draaischijf’ 
aan de deels gedempte binnenhaven. Vanuit de 
woonkamer aan de Hilledijk over de spoorweg-
haven heen, konden we de bouw in 1979 op 
de voet volgen. Het werd opgeleverd in 1982. 
Het complex zag eruit als een opengevouwen 
peperclip, de rondingen 8 hoog en de mid-
denstukken 4 hoog. Om het uiterlijk te geven 
van havencontainers kreeg het complex diverse 
kleuren badkamertegeltjes aan de buitengevels. 
De peperclip dankte niet alleen zijn naam aan 

de vorm, maar ook aan de klippers die peper en 
andere specerijen aan wal brachten in de Rotter-
damse Haven. Dat in 1982 burgemeester Bram 
Peper de opening deed is alleen maar toeval.
De start van dit complex was niet positief. Het 
kreeg zelfs een slechte reputatie. Onveilige 
plekken, kansarme gezinnen, een multicultu-
rele samenstelling, geluidsoverlast, leegstand, 
drugsoverlast, bedreigingen, muizen en ander 
ongedierte kwamen voorbij. Er waren totaal 

geen andere voorzieningen in de buurt zoals 
bv winkels etc.. Maar gezien de renovaties, 
vernieuwingen, inspraak van bewoners is de 

reputatie van de peperclip op goede weg. Enkele 
goede kennissen en vrienden hadden daar een 
woning en we gingen daar regelmatig op visite. 
Ze zijn allen verhuisd of anders. Zelf hadden 
we in de beginperiode ook interesse voor een 
woning aldaar. Maar het is er niet van gekomen. 

Als ik er nu langs fi ets is de uitstraling niet meer 
te vergelijken met die van toen. En met zijn allen 
kan men er toch voor zorgen dat ook daar een 
prettige woonomgeving verkregen kan worden. 
Maar bewoners zullen het met zijn allen moeten 
doen.”

Ruud Kuipers; “Dit is het beroemde wooncom-
plex de Peperklip tussen de Rosestraat en de 
Binnenhaven in de wijk Feijenoord op Zuid en 
het werd opgeleverd in 1982. Er waren mensen 
die dachten dat de naam Peperklip ontleend was 
aan de oud Burgemeester van Rotterdam Bram 
Peper, maar dat klopt niet want de naam werd al 
gebruikt door de architect voordat Bram Peper 
Burgemeester werd. De herkomst van de naam 
komt van de Klippers die eind 19e en begin 20e 
eeuw in gebruik waren: dat waren snelle zeilbo-
ten met een scherpe boeg die specerijen peper 
en andere bederfelijke waar losten in de haven 
van Rotterdam. In het begin waren er wel wat 
problemen maar na een renovatie en later zijn ze 
de woningen gaan verduurzamen en wonen de 
mensen er weer na volle tevredenheid.”  

 De Peperklip is niet genoemd naar Bram   
De Ken je dit nog-foto nummer 306 was een luchtopname van een 
bijzonder gebouw in Rotterdam. Het was en is het wooncomplex De 
Peperklip aan de Rosestraat. De eerste bewoners trokken er in in 
1982. We kregen enkele uitgebreide reacties binnen over het gebouw. 
Daaruit wordt ook onder andere nog maar eens duidelijk dat het com-
plex niet is genoemd naar toenmalig burgemeester Bram Peper. Lees 
maar mee op deze pagina.
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 Deel van De Peperklip na een renovatie. (foto: Wikimedia Commons, Michiel1972)   

 Deel van de Peperklip met pasteltinten in 2007. (foto: Wikimedia Commons, foto: Michiel1972)   
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BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803
of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Alle vanafprijzen zijn inclusief reserveringskosten, Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 8498-daagse busreis
Dresden, Leipzig en Weimar

vanaf p.p.

€ 699reiscode: ebsdk016-daagse busreis
All Inclusive in de Eifel

reiscode: ebhoh01

vanaf p.p.

€ 579reiscode: ebebr026-daagse busreis
Frankenland en het Steigerwald

vanaf p.p.

€ 979reiscode: ebrat0110-daagse busrondreis
Beierse Woud

vanaf p.p.

€ 489reiscode: efber015-daagse busreis
Boeiend Berlijn

vanaf p.p.

€ 859reiscode: ebalp018-daagse busreis
Alpirsbach in het Zwarte Woud

699

VOLLEDIG VERZORGDE 
VAKANTIE WEKEN
VOOR SENIOREN

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN 
IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK! 

• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND 
           GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
 

• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENETEN VAN 
           ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.

 

• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND PROGRAMMA 
           MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.

• AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF 
MET PERSOONLIJKE AANDACHT! 

Tel: +31 (0)13  528 2555
Mobiel +31 (0)6 3002 17 76

info@hoteldepaddestoel.nl
www.hoteldepaddestoel.nl

• VRAAG NAAR ONZE FOLDER EN ZOMER ARRANGEMENT

OF BEL NAAR 0181 - 626 126 OF BEL NAAR 0181 - 626 126
REDERIJFORTUNA.NL REDERIJFORTUNA.NL

BRUNCH- EN DINNER CRUISES

BINGO CRUISE

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, live 
muziek & entertainment.

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment.

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15 

Feb 25  Mrt 17, 31*
Apr 7, 14  Mei 12*, 19*
Jun 16*, 30  Jul 14, 28

Feb 14*, 24 Mrt 16, 30  
Apr 13  Mei 11, 25
Jun 1*, 15, 29 Jul 13, 27

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00 

€ 49,50 

€ 69,50

Vanaf

Vanaf

* Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaartijden

126

VANAF

P.P.

VANAF
VANAF

P.P.

€59,50

ZATERDAG 10 FEBRUARI
11:00
15:30

INCLUSIEF 5 BINGOKAARTEN!

OF BEL NAAR 0181 - 626 126
REDERIJFORTUNA.NL

VERRAS JE GELIEFDE!

MEER INFO & RESERVEREN:

woensdag 14 februariwoensdag 14 februari
18:00 uur - 22:00 uur

VAAR MEE MET DE

woensdag 14 februari

VAAR MEE MET DE
Valentijnscruise

€ 69,50 p.p. 

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN 

798,-

 

RIJKSSTRAATWEG 125A RIDDERKERK
(RIJSOORD) TEL: 0180-420785 MAANDAG GESLOTEN

De zaak van
vertrouwen

VANAF 

STA OP 
FAUTEUIL 
MET MOTOREN, 
LEVERBAAR 
IN DIVERSE 
MATEN IN 
STOF EN LEDER 

1298,-
VANAF 

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN BIJ:



Ik weet van een goede vrien-
din dat ik in haar testament 
tot executeur ben benoemd. 
Dit wil ik op zich graag voor 
haar doen, maar ik vroeg mij 
af of ik dit voor niets moet 
doen; ik vermoed namelijk 
dat het een nogal problemati-
sche afwikkeling zal worden 
en dat dit veel tijd en energie 
zal kosten. Ze is nu ernstig 
ziek en het voelt niet goed 
om dit nu aan haar zelf te 
vragen. 

Zolang u het niet vraagt, zult u voor 
uw antwoord moeten wachten tot 
het overlijden van uw vriendin. Dan 
pas zult u haar testament kunnen 
inzien. Als u het niet bespreekbaar 
maakt,  heeft zij dan ook geen gele-
genheid meer om dit eventueel aan 
te passen. Wellicht heeft ze hier bij 
het opmaken van haar testament niet 
voldoende bij stil gestaan. Ze weet 
waarschijnlijk ook niet hoe u hier 
over denkt. Hieronder vindt u ons 
algemene antwoord. 

Het kan natuurlijk gewoon zijn dat 
er een beloning is opgenomen. Vaak 
gebeurt dit echter niet als het niet om 
een professionele executeur gaat.  Is 
er over de beloning van de in het 
testament benoemde executeur in het 
testament niets opgenomen, dan ont-
vangt deze voor zijn/haar werkzaam-
heden de wettelijke beloning, oftewel 
1% van het vermogen van de erfl ater 
op diens sterfdag. 

Staat er in het testament dat de 

executeur geen beloning ontvangt, 
dan krijgt de executeur deze ook 
niet. Hooguit mogen de kosten die 
de executeur maakt, gedeclareerd 
worden. Hoewel veel executeurs – 
net als u – de afwikkeling van de 
nalatenschap van een naaste of goede 
vriend graag op zich nemen, valt 
dit hen toch ook vaak zwaar. Vooral 
wanneer er onenigheid in de familie 
is of bijvoorbeeld wanneer een kind 
onterfd is en de legitieme portie moet 
worden vastgesteld, lopen execu-
teurs nogal eens vast. Juist omdat 

de hoeveelheid werk groot is en de 
afwikkeling veel tijd kost, terwijl de 
(andere) erfgenamen alleen hoeven te 
wachten op wat ze zullen ontvangen, 
is het ook best begrijpelijk dat het de 
executeur soms toch tegenvalt dat hij/
zij geen beloning ontvangt voor alle 
inspanningen.

Heeft de executeur redenen om 
toch een beloning te willen ontvan-
gen, terwijl hierover anders in het 
testament is bepaald, dan kan de 
executeur de kantonrechter verzoeken 
een beloning toe te kennen. Over het 
algemeen zal de kantonrechter aan 
dit verzoek slechts tegemoet komen 
als onvoorziene omstandigheden 
daartoe aanleiding geven. Bij profes-
sionele afwikkelaars zal de rechter de 
beloning vrijwel altijd toekennen; bij 
niet-professionele executeurs hangt 
de toekenning van de aangedragen 
argumenten af.
Is er geen beloning toegekend en 
wordt u geconfronteerd met het 
vaststellen van de legitieme portie of 
ruziënde erfgenamen dat kunt u (als 
het testament het toestaat) ook een ex-
terne deskundige (zoals Akto) inhuren 
om voor u de lastige elementen van de 
afwikkeling uit handen te nemen.  

 Loon voor de executeur?   
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Erfenis uit het buitenland
Ontvangt u het bericht dat u erfge-
naam bent van iemand die in het 
buitenland woont en wilt u de nala-
tenschap aanvaarden of verwerpen, 
dan kan dat bij de griffi e van een 
Nederlandse rechtbank. Voor Europa 
is er een standaardformulier. Voor an-
dere landen kan het noodzakelijk zijn 
om de akte die de griffi e opgesteld 
heeft, te laten vertalen.

Uitgesteld erven
Het komt voor dat ouders of andere 
erfl aters het wel goed kunnen vinden 
met hun kinderen, maar niet met de 
partners van hun kinderen en het zelfs 
een zeer onaangenaam idee vinden 
dat die partner later met hun nalaten-
schap aan de haal gaat. De oplossing 
voor dit dilemma is een tweetraps-
making waarbij eerst het kind erft en 
daarna in de tweede trap de andere 
kinderen of kleinkinderen of een heel 
ander persoon of instelling. Deze 
mogelijkheid wordt ook gebruikt 
om te zorgen dat een ex-partner en 
moeder van de kinderen nimmer over 
uw nalatenschap kan beschikken. Dat 
zou namelijk het geval zijn als de 
kinderen erven en zelf weer kinder-
loos en zonder testament overlijden. 

In dat geval erven namelijk de broers 
en zussen én de moeder (of vader).

Nalaten zonder kinderen
Een erfl ater zonder (eigen) kinderen 
weet dat er over zijn of haar nalaten-
schap een hoop erfbelasting ver-
schuldigd zal zijn (maximaal 40%). 
Voor velen is dat een onaangenaam 
idee. Het feit dat je geen kinderen 
hebt, maakt dat de overheid blijkbaar 
harder mag graaien in uw nalaten-
schap dan als er wel kinderen zijn. 
Toch zijn er verschillende manieren 
om de verschuldigde erfbelasting te 
beperken. Bezoek eens een van onze 
vrijblijvende spreekuren of vraag ons 
gratis boekje Nalaten zonder kinde-
ren aan. Bel hiervoor: 0103130823 of 
mail naar: info@akto.nu

Mondelinge afspraken
Voor overeenkomsten zijn geen 
vormvereisten. Een mondelinge over-

eenkomst is dus gewoon rechtsgeldig. 
Dat gaat goed zolang de personen 
die de mondelinge overeenkomst 
hebben gesloten beiden in staat zijn 
om de overeenkomst te bevestigen. 
Een overledene kan dat uiteraard 
niet. Ondanks het feit dat mondelinge 
overeenkomsten rechtsgeldig zijn, 
raden wij u dan ook aan om toch 
zo veel mogelijk schriftelijk vast te 
leggen wat overeengekomen is en 
tussen wie. Wordt overeengekomen 
dat iets vervalt aan de andere partij na 
overlijden, dan moet een dergelijke 
overeenkomst zelfs notarieel, wil de 
overeenkomst rechtsgeldig zijn.

Aangifte schenkbelasting
Heeft u een schenking ontvangen in 
2023 die groter is dan de vrijstelling 
erfbelasting, dan moet u voor 1 maart 
dit jaar aangifte hebben gedaan. Dat 
doet u via een formulier op de site 
van de Belastingdienst.

Uit de praktijk 

Eigenlijk hebben wij een raar vak. 
We ronden losse eindjes van het leven 
af waar de overledene zelf niet aan 
toegekomen is. We zien dat vooral bij 
jong-overleden mensen. Op je 50ste 
denk je vaak nog niet erg actief na 
over een testament. Toch hebben wij 
ieder jaar wel enkele vijftigers waarvan 
we de nalatenschap afwikkelen. De 
erfgenamen zijn dan de partner en de 
kinderen of de ouders en broers en zus-
sen. Het is op zich al triest om van een 
kind te moeten erven of jong weduwe/
weduwnaar te zijn, het wordt echt naar 
als er ex-echtgenoten aanwezig zijn of 
halfbroers en -zussen waar je niks mee 
hebt. Dan hadden we graag een testa-
ment gezien waarin de overledene rich-
ting aan de nalatenschap had gegeven. 
Zeker na een vechtscheiding waarin de 
ex als wettelijk vertegenwoordiger van 
een minderjarig kind zich actief met de 
afwikkeling mag bemoeien. Ons advies 
na dergelijke echtscheidingen, maar ook 
in het algemeen is om na de echtschei-
ding ook een testament op te laten 
stellen waarin dit goed geregeld wordt. 
Maar ook in minder problematische 
situaties kan een testament aangeven 
hoe de overledene graag zijn of haar na-
latenschap verdeeld ziet. Het is nooit te 
vroeg om daarover na te denken en een 
testament op te stellen. Familieverhou-
dingen zijn veel gevarieerder en com-
plexer dan vroeger. Op zich al reden 
om in het testament eigen erfgenamen 
te benoemen. De wet stelt wel grenzen, 
maar er blijft nog veel mogelijk. Wij 
helpen u daarbij graag op weg.  

?

Veilig sparen  Het depositoga-
rantiestelsel garandeert €100.000 
per rekeninghouder per bank. Met 
een en/of-rekening is dus €200.000 
gegarandeerd. Heeft u minder 
spaargeld dan kunt u op zich dus 
met één bank toe (dat scheelt 
kosten). Bezit u meer? Zorg dan 
dat het spaargeld gespreid is over 
twee of meerdere banken. De 
Nederlandsche Bank houdt in 
een register bij welke banken zijn 
aangesloten bij het stelsel.

Griffierechten  De griffi erech-
ten die u moet betalen om een 
nalatenschap bij de griffi e van de 
rechtbank benefi ciair te aanvaar-
den of te verwerpen is dit jaar fl ink 
duurder dan vorig jaar (€155 i.p.v. 
€134). Zijn er meer erfgenamen 
die willen verwerpen of benefi ciair 
willen aanvaarden dan kan dat op 
een akte tegen een keer griffi e-
rechten.  

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Uniek in de regio: 
Combinatie Verhuizen & Ontruimen

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Ambachtelijke meubelsto�eerderij
Al generaties lang sto�eren wij alle soorten meubelen. Van klassiek tot modern
van o.a Artifort, Leolux, Gispen en Gelderland. Wij sto�eren auto’s, campers,
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals scheepssto�ering. 

Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij
Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen. Tevens lijmen en
verstevigen van al uw meubelen, houtworm verwijderen is ook geen
probleem of bent u uitgekeken op de kleur van uw interieur?
Laat het overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.

Stoelenvlechterij
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke beroep dat wij
al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien uw meubelen opnieuw van
een biezen, rieten, gaatjes of vlecht mat dit wordt geheel met de
hand gemaakt. Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
papercord en webbing meubelen.

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

• Vrijblijvende offerte, ook aan huis
•  Altijd 3 jaar garantie

•   Gratis halen en bezorgen
•   Gratis vervangende meubels

•  55+ korting

Rotterdam
IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam
010-4145808

Voor de Alblasserwaard/
Drechtsteden kunt u ook 
bellen met 078-6916684

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in 
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen. 
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te 
voorzien van een goede service en reiniging.

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

•  Geschikt voor alle soorten tapijt en karpetten,
  ook Perzische kleden en berbers
• Direct beloopbaar (droogreiniging)
• Gegarandeerd geen terugkerende vervuiling
• Meubilair eenvoudig verplaatsbaar
• Behandeling meubilairreiniging (dry foam)
  zoals alcantara, velour, bouclé en weerstoffen
• Kostenbesparend en levensduur verlengend

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl
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Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden? 
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Vraag dan een vrijblijvend en gratis adviesgesprek aan. 
We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot 100% uit de 
(basis) verzekering.  
  
Behandeling aan huis mogelijk!



Zelf heb ik dat nooit overwogen, 
eerlijk gezegd. Terwijl ik toch als kind 
altijd geacht werd om mijn steentje 
in het huishouden bij te dragen. Was 
het niet bij de dagelijkse afwas of 
met de rolveger onder de tafel na het 
eten, dan toch wel de boodschappen 
op de Nieuwe Binnenweg bij ons in 
de buurt van de Breitnerstraat. Met in 
het briefje met de boodschappen ook 
de centjes in je vuistje geklemd. Altijd 
voorzichtig zijn bij het oversteken, 
was de waarschuwing van mijn moe-
der, bezorgd als ze altijd was.

Op de pof
En terwijl je bij de verse bakker van 
de Bergh altijd netjes betaalde, kon 
je bij de groenteboer Koedood op 
de hoek van de Gouvernestraat ook 
nog wel eens de aardappelen op de 
pof krijgen. Net zo als bij Freek de 
melkboer, of melkman zoals hij ons 
altijd verbeterde, die bij ons langs de 
deur kwam en de kosten met het gele 
potloodje, die altijd achter zijn oor 
geklemd zat, in een klein notitieboekje 
noteerde. Nog even langs de Leggende 
Hen voor de vleeswaren en het gratis 
plakje worst, wat je altijd wel kreeg 
aangereikt en terug naar huis. Mak-
kelijk te bereiken via de passage onder 
en langs de noodwinkels. Ben er heel 
vaal langsgelopen, maar nooit geweten 
dat het noodwinkels waren, waarvan 
de winkeliers na het bombardement 
van het centrum van de stad, hun plek 
hadden gevonden.

Bord leeg
Over de oorlog werd zelden gesproken 
bij ons thuis. Dat was een gesloten 
boek. Ja over de hongerwinter, als 
je kokhalzend het bordje met witlof 

van je afschoof. Later kwamen daar 
de kindjes in Afrika als voorbeeld 
die altijd honger leden. En waar je de 
zilverdoppen van de melkflessen voor 
spaarde. En waardoor je zo schuldbe-
wust werd opgevoed, dat je voortaan 
je leven lang, soms zelfs tegen heug 
en meug als je weer eens teveel had 
opgeschept, altijd netjes je bord leeg 
at. Zelfs nu stuit het mij nog tegen de 
borst om een restje eten of oud brood 
weg te gooien. Heel sporadisch, als 
het na het eten ter sprake kwam, ver-
telde mijn moeder over de ellendige 
wandeltocht, met een baby 
in een oude kinderwagen 
vanuit Rotterdam naar een 
oom in Nunspeet. Daar waar 
je bij de boeren nog wel wat 
te eten kon kopen. Maar 
al gauw waren wij weer 
afgeleid door een broer, 
die bij wijze van grap van 
de schil van een sinaasap-
pel een soort kunstgebit 
had gemaakt. Lachen wat! 
Dezelfde schil, waarmee je 
door het uitknijpen van het 
sap van die leuke sterretjes 
kon maken in het vlammetje 
van de brandende kaars op 
tafel.

Best zwaar
Het huishouden was best 
zwaar voor mijn moeder. 
Waarbij ze ook nog behept 
was met trombose en reumatiek. 
En met een gezin met vier jongens en 
een meisje en het karig salaris van een 
onderwijzer, was het ook altijd lastig 
om de eindjes aan elkaar te knopen.

Mijn moeder was vroeger apothekers-

assistente geweest. En dat in een tijd 
dat de pillen soms nog zelf gedraaid 
moesten worden, het poeder gestampt 
en verpakt in speciaal gevouwen 
vloeipapier en ook de zalf nog eigen 
fabrikaat was. Verder weet ik niks 
over haar opleiding en die tijd voor 

haar trouwen. Als jonge knul interes-
seerde je dat ook niet. En toen ik daar 
wel belangstelling voor kreeg was het 
te laat.

Levensgevaarlijke toeren
Maar na haar trouwen was het gedaan 
met die zelfstandige baan. En al snel 
zwanger ging ze volledig op in het 
huishouden. Zonder de bekende hulp-
middelen van deze tijd. Die bovenla-
der Hoover wasmachine met wringer 
kwam pas veel later als hulp in het 
gezin. Nee de kleding werd gewas-
sen en geschrobd in een zinken teil 
met een wasbord. En het kokend hete 
water werd in zware zinken emmers 
bij de waterstoker aan de overkant 
van de Brouwerstraat gehaald. Later 
verhuisden we naar de Breitnerstraat 
en kregen we de luxe van een geiser 
op gas. Net zo link waren haar levens-
gevaarlijke toeren, die ze uithaalde bij 
het zemen van de ramen. Gezeten op 
de vensterbak met haar rug naar de 
straat, waste ze de buitenkant van het 
half gesloten raam. Onderwijl hielden 
wij met angst en beven haar benen 
omlaag zodat ze niet van tweehoog 
naar beneden zou vallen.
Met een zwabber en stoffer en blik 
en later de rolveger werd de vloer 
geveegd en natuurlijk was er de be-
kende mattenklopper voor de kleedjes 
en de traploper die buiten op straat 
over die keukentrap werd gelegd. En 
werd soms ook wel gebruikt voor het 
pak rammel, als we weer eens over 
de scheef waren gegaan. En niet te 
vergeten de meubels en de vloer we-
kelijks in de sterk ruikende boenwas, 
waarbij je zo heerlijk met je sokken 
over het zeil in de gang kon glijden. 
En natuurlijk elke avond de bekende 
taferelen in de keuken waar mijn 
moeder altijd druk met de maaltijd 
van dat grote gezin was. Een hele pan 
aardappelen schillen of de peultjes aan 
het doppen. Wellicht ook druk met de 
snijbonen-molen waarbij wij aan die 
slinger mochten draaien.

Handig
Geen idee of mijn moeder op de 
huishoudschool heeft gezeten, maar 
erg handig was ze wel. Zo maakte 
ze vaak haar en onze kleding op de 
Singer naaimachine. U kent die mis-
schien nog wel, met een gietijzeren 
trapmechanisme en de nodige laatjes 
aan weerszijden. Stukken van oude 
jurken of bij hoge uitzondering mooie 
stoffen van de markt met spelden op 
speciaal vloeipapier bevestigd. Daarna 
het gepuzzel om het geheel aan elkaar 
te naaien. Maar natuurlijk werden 
ook altijd de gaten in onze sokken 
gestopt en lappen stof op de knieën en 
ellebogen van broek en trui bevestigd. 
De plekken die het hardst sleet. Net zo 
als de ellebogen van het colbertje van 
mijn vader. Samen met het breien van 
onze truien en sjaals, genoeg hand-
werk om de uurtjes in de avond na het 
eten te vullen.

Harde kokosmat
Mijn moeder zag echt alles wat er in 
haar gezin gebeurde. En zeker als het 
de kale neuzen van mijn schoenen of 
de gaten in mijn broek betrof.
Zelfs jaren later, ik had inmiddels al 
verkering met mijn eerste meisje, viel 
haar gelijk de kale plekken op, ter 
hoogte van de knieën van die mooie 
nieuwe grijze broek met die hele fijne 
rib. En van die rib was dus op die plek 
niks meer te bekennen. Het was mij 
nog niet eens op gevallen en had ook 
geen antwoord op haar vraag over de 
oorzaak. Maar voelde tegelijkertijd het 
warme bloed naar mijn hoofd stijgen. 
Het herinnerde mij aan de avond 
ervoor, toen mijn vriendin en ik hope-
loos op zoek waren naar een plek waar 
het kon. En we louter uit wanhoop 
op dat stille laantje dan toch maar de 
auto gebruikten. Met de knieën op die 
harde kokosmat.

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl  

Huisvrouw zijn was geen makkie
Mijn moeder was huisvrouw en zorgde voor het huishouden en 
de kinderen. En dat was toen geen gemakkelijke klus. Huisvrouw 
was een vak apart. Je had zelfs een huishoudschool, nogal deni-
grerend de spinazie-academie genoemd, waar naar mijn weten 
ook jongens werden toegelaten. Geen idee of daar veel animo 
voor bestond. 
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Huisvrouw in de jaren vijftig met haar schoonmaakspullen.

Koken op een petroleumstel.

Meer verhalen lezen van Wim van der Klein? Koop 
zijn boek ‘Wat zeggie’ via de webwinkel op www.

deoudrotterdammer.nl Prijs 17,95 euro.
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Nog twee zondagochtendconcerten in De Doelen
  Na de concerten van najaar 2023 staan in het voorjaar van 2024 nog twee zondagochtendconcerten in De Doelen 
in Rotterdam gepland. Dat is allereerst op zondag 3 maart Tour de Toon, een ode aan Toon Hermans door zanger 
Philip Paar en zijn orkest. Op zondag 10 maart staat dan het meezingconcert Van Smartlap tot Opera op het 
programma met Waldin Roes, Het Groot Niet Te Vermijden en Bert Nicodem.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? 
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzame-
ling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction Europe elke 
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan 
tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aan-
sluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of 
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek 
eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe 
op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie.Aansluitend krijgt u 
desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944. 

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een vei-
ling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekre-
gen van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die 
vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag 
zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur 
terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein.    

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

 Zaterdag 10 februari

Ruilbeurs Historische 
Rotterdamse plaatjes
  Stichting Ons Rotterdam orga-
niseert op zaterdag 10 februari 
van 10.00 tot 14.00 uur een 
ruilbeurs van de plaatjes voor 
het album Historisch Rotterdam.
Bij zeven PLUS-winkels kun je 
plaatjes verzamelen in een spe-
ciaal voor deze actie ontwikkeld 
album. Zowel de plaatjes als het 
album zijn tot stand gekomen 
met hulp van De Oud Rotter-
dammer.
Ook kunt u deze dag tweede-
hands boeken over Rotterdam 
kopen en zich aanmelden als 
abonnee op het mooie blad dat 
wij elk kwartaal uitgeven. U bent 
van harte welkom op Kerkwervesingel 53 – Pen-
drecht. Voor informatie e-mail: boeken@onsrot-
terdam.nl

    Zondag 18 februari

Flirt op Zondag in Theater Zuidplein
  Theaterwerkplaats Ouwe Rotten geeft zondag 18 februari een leuke doe maar lekker mee-voorstel-
ling in Zaal-Z van Theater Zuidplein in Rotterdam. Titel: Flirt op Zondag. Dansen en lachen is goed 
voor de ziel, ongeacht je leeftijd. En dat is precies wat bezoekers kunnen verwachten van deze 
middag. Aanvang: 15.00 uur. Tickets: 5 euro per persoon, inclusief koffi e of thee, te bestellen via 
www.theaterzuidplein.nl

    Zondag 3 maart

‘Tour de Toon’: ode aan Toon 
Hermans in De Doelen
  Een vrolijke tour de chant met de liedjes 
van Toon Hermans door zanger Philip 
Paar en zijn orkest. Aanvang 11.00 uur. 
Voor meer informatie en reserveringen: 
kijk op www.zondagochtendconcerten.nl
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CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)

Adverteren in

Bel Timo: 
Tel. 0180 - 820244

LINDBERG Eyewear bij De Hesse Optiek
Het gerenommeerde Lindberg houdt graag alles dichtbij! Van de eerste
ontwerpschetsen tot de uiteindelijke productie. Het gehele proces vindt
plaats in Denemarken. Zo blijft de allerhoogste kwaliteit gewaarborgd. De
collecties van Lindberg zijn dan ook al vele jaren zeer succesvol. Lindberg
staat voor comfort, functie en design. Ook in onze collectie vindt u kleurrijke
en tijdloze merken zoals Etnia Barcelona, Cazal, Jaguar, Lafont, Mykita,
Silhouette, THEO en TitanFlex.

CCBBRR RRIIJJBBEEWWIIJJSSKKEEUURRIINNGGSSCCEENNTTRRUUMM

Wilt u een vrijblijvend stijladvies inclusief gratis oogmeting? Kom langs of
bel voor een afspraak (di t/m za): 010 236 1939.

P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl
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Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op 
kantoor. Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 
16.00 uur.

    Elke donderdag

Kunst en curiosa
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein 
elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoorde-
len. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 
7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor 
meer inlichtingen: bel 030-6063944. 
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In De Oud Rotterdammer van 27 de-
cember 2023, las ik een artikel over 
het meten van regenwater ”Onder de 
eeuwige vlam” in de rubriek: De gevoe-
lige plaat. Het opende een stuk van 
mijn geheugen dat volgens mij hierbij 
aansluit.

Als luchtmacht militair van de Meteorologische 
Dienst Woensdrecht heb ik met drie collega’s, 
in de beginjaren 60, metingen verricht bij de 
zo genoemde “Pernis Cumulus”. Deze bolvor-
mige wolk was een vast verschijnsel boven het 
Botlek gebied. De weerwaarnemer van Vliegveld 
Zestienhoven moest vrijwel altijd, dag en nacht, 
een wolk melden. Deze wolk ontstond door de 
opstijgende warme lucht uit de installaties en 
schoorstenen in de Botlek, eigendom van Shell 
en omliggende bedrijven. Deze opstijgende lucht 
koelde af, de waterdamp condenseerde en vormde 
de wolk. De opgestegen lucht werd aangevuld 
door lucht uit de omgeving., zie schets. De 
uitstoot van de fabrieken in die omgeving werden 
meegenomen in die stroming en elders waarge-
nomen. Die luchtverontreiniging zorgde op veel 
plaatsen voor stank en schadelijke neerslag die 
niet alleen van de Shell kwamen. Andere fabrie-
ken, zoals o.a. de kunstmestfabrieken Albatros en 
ENCK, loosden fl uor en zwavelzuur of ammoniak 
via hun schoorstenen. De luchtverontreiniging 
was tot ver buiten de Botlek enorm hinderlijk. 
Schade claims strandden op de verdediging dat 
de veroorzaker van die circulatie niet gepakt kon 
worden op schade door agressieve stoffen van een 
ander. Onder leiding van het KNMI, Dr. Berlage, 
en de Shell was verder onderzoek nodig over de 
luchtcirculatie daar.

Ballon
Omdat de Meteorologische Dienst van Woens-
drecht ervaring had om de verplaatsing van een 
ballon te meten, mochten wij dit uitvoeren bij 
genoemde wolk. Op enkele honderden meters 
afstand (visueel – en radiocontact ) werd met twee 
theodolieten een bijna zwevende ballon opge-
laten en van twee plaatsen gelijktijdig gevolgd. 
Elke kwart minuut werd de azimut en elevatie 
genoteerd tot de ballon verdwenen was. De bal-
lon werd met een gewicht in een Volkswagen op 
de juiste grootte met waterstof gevuld. Na een 
bepaald aantal metingen zochten we een andere 
locatie in de omgeving van de cumulus.
In het bedrijfsblad van Shell ‘Onder de vlam’ 
kwam een verslag over onze activiteiten en het 
doel van onze missie. We hebben gemeten vanaf 
het dakterras van Unilever( juli 1961), op ter-
reinen van o.a. de Shell en Esso ( inleveren van 
lucifers en aanstekers), weilanden en ook in een 
straat aan de rand van Hoogvliet met veel nieuws-
gierigen. Dat hebben we 4 weken, per seizoen een 
week, gedaan op verscheidene plaatsen rond de 
wolk. De resultaten zijn geplot en bij het KNMI 
afgeleverd voor verder onderzoek. Het eindresul-
taat was een schoorsteen van 213 m. hoog waarbij 
de afvoer via opwarming onderweg, verder de 
atmosfeer ingeblazen werd. De atmosferische 
grenslaag hoogte was gesteld op 200 meter.

Groot glas melk
Tijdens de meetcampagne kregen we regelma-
tig bezoek van een jongeman, Quast of Kwast 
genaamd, die ons wat meer voorlichting gaf over 
het probleem daar. Van de stankoverlast wisten 
we. Om die reden kregen we in de Shell -kantine 

bij de lunch een groot glas melk. Volgens de heer 
Quast ( we dachten dat hij bij een soort snuf-
felorganisatie in dienst was) waren fl uor – en zwa-
velzuur druppeltjes de grootste boosdoeners in 
de omgeving. De ruiten van he Unilever-kantoor 
werden door fl uor geëtst tot matglas, de meeldra-
den of stampers van bloemen in kassen zodanig 
beschadigd dat er geen vruchten ontstonden en 
fl uor op gras, opgegeten door koeien, voor uitval 
van kiezen zorgden. Op bezoek bij hem thuis in 
Vlaardingen vertelde zijn vrouw dat de zwavel-
zuur druppeltjes gaten maakten in nylonkousen. 
De opgehangen was werd regelmatig smerig naar 
binnen gebracht. Veel schade door corrosie op 
alle metalen, enzovoort. In Hoogvliet kwamen de 
mensen vertellen dat het meeste ‘s nachts werd 
uitgestoten want “die bloemen daar” liggen ’s 
morgens plat. De heer Quast maakte foto’s, ook ‘s 
nachts, van de rookgassen uit de schoorstenen die 
hij analyseerde op de samenstelling. Deze activi-
teiten werden hem niet in dank afgenomen want 
hij belandde regelmatig op een politiebureau met 
de beschuldiging: bedrijfsspionage. Volgens mij 
was hij de eerste milieuactivist (DCMR bestond 
nog niet) en ik ben benieuwd hoe het met hem 
gegaan is. Hetzelfde geldt voor mijn dienstma-
ten. Martin Wittens en Theo de Jong heb ik in 
2013 nog gesproken bij de begrafenis van onze 
projectleider, chef meteo van Woensdrecht, Jan 
Boer. Verder ook of iemand ooit een reepje lood 
van 10 (of 20) cm bij 2 cm. met rode ballonresten 
heeft gevonden. Experimenteel hebben we ook 
met rookpotten onder een ballon gewerkt.

Linke soep
Tien jaar later, intussen werkzaam bij het KNMI 
als meteoroloog op Zestienhoven, kwam boven-
staande weer even terug. Ik had een VFR- sport-
vlieger (alleen vliegen met grondzicht) verteld dat 
het geen probleem was om naar vliegveld Seppe 
(Noord-Brabant) te vliegen. Hij kwam even later 
witheet terug met de mededeling dat hij omge-
keerd was wegens te slecht zicht. Dus toch linke 
soep aan de lijzijde van een industriegebied. Een 
dichte pluim smog was de oorzaak. Er was in die 
tijd ook sprake van zure regen en in de Zweedse 
meren kon men uit wateranalyses soms bepalen of 
het uit Engeland, Rotterdam of Ruhrgebied kwam. 
De meetmast bij Vlaardingen van 80 m hoog was 
intussen afgekeurd door aantasting van diverse 
chemicaliën uit de omgeving en vervangen door 
een meetmast bij Cabouw bij Lopik. Ook 213 m 
hoog.
In de jaren 70 zijn de regels.(codes) voor het 
uitstoten van rookgassen verscherpt door de 
oprichting van DCMR.
Na mijn overplaatsing naar Hoek van Holland 
voor het maritieme deel van mijn carrière heb 
ik indirect toch voor Oostvoorne als woonplaats 
gekozen met de kennis van toen.

Piet Rosier
p.w.rosier@planet.nl  

 Pernis Cumulus   

 Op het dakterras van Unilever laat Piet Rosier een ballon 
op.   

LINDBERG Eyewear bij De Hesse Optiek
Het gerenommeerde Lindberg houdt graag alles dichtbij! Van de eerste
ontwerpschetsen tot de uiteindelijke productie. Het gehele proces vindt
plaats in Denemarken. Zo blijft de allerhoogste kwaliteit gewaarborgd. De
collecties van Lindberg zijn dan ook al vele jaren zeer succesvol. Lindberg
staat voor comfort, functie en design. Ook in onze collectie vindt u kleurrijke
en tijdloze merken zoals Etnia Barcelona, Cazal, Jaguar, Lafont, Mykita,
Silhouette, THEO en TitanFlex.

CBRR RRIIJJBBEEWWIIJJSSKKEEUURRIINNGGSSCCEENNTTRRUUMM

Wilt u een vrijblijvend stijladvies inclusief gratis oogmeting? Kom langs of
bel voor een afspraak (di t/m za): 010 236 1939.

P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl
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Pijnklachten?
Specialisten in pijnbehandeling

Pijncentrum
Neurologie
Neurochirurgie

Wij scoren gemiddeld een gebaseerd op 303 ervaringen

085 04 10 150 contact@excellentklinieken.nl www.excellentklinieken.nl

Geen wachtlijst Volledige vergoeding Zeer ervaren artsen

Excellent Klinieken Krantenadvertentie.indd 3 23/02/2021 14:00

Excellent Klinieken is een ZBC (zelfstandig behandelcentrum) voor de pijngeneeskunde, neurologie en de neuro chirurgie . Net als in 
een ziekenhuis biedt Excellent Klinieken medisch specialistische zorg voor mensen met zowel acute als chronische pijnklachten. Het 
kleinschalige karakter van Excellent Klinieken geeft een persoonlijke ‘’touch’’. De artsen nemen meer tijd en aandacht voor de patiënt. 
Mensen kunnen via de huisarts of medisch specialist worden verwezen. Er zijn korte wachttijden en de artsen draaien de spreekuren op 
de locaties in Dordrecht en Zoetermeer. Op website vindt u alle informatie www.excellentklinieken.nl.

Pijnklachten?
Specialisten in pijnbehandeling

9,0Wij scoren gemiddeld een gebaseerd op 303 ervaringen

Pijncentrum
Neurologie
Neurochirurgie
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Weggevoerd na razzia
Martin van Deursen is op 4 augustus 
1920 in Rotterdam geboren. Tot 1938 
woonde hij op het Noordereiland in de 
Laurierstraat 6 boven de werkplaats 
voor reparatie van scheepsmotoren 
van vader Martinus. Daarna op de 
Prins Hendrikkade 141b. Vanaf januari 
1939 werkte Martin bij Allan & Co, 
Wagon en Meubelfabriek in Hil-
legersberg. Hij was arbeidsanalist en 
assistent planning in de wagonfabriek, 
die de Rotterdamsche Electrische 
Tram (RET) als belangrijkste klant 
had. Van januari tot juni 1940 werd de 
dagelijkse lijn van Martin van Deursen 
onderbroken voor militaire dienst-
plicht en mobilisatie vlak voordat de 
Tweede Wereldoorlog (WO2) uitbrak. 
Martin was in de afronding van een 
beroepstraining in Alkmaar, toen 
Duitsland Nederland binnenviel en 
kon na de capitulatie op 14 mei 1940 
terug naar huis.
Op 10 november 1944 werd Martin 
van Deursen na een vervelende nacht 
lusteloos wakker. Veel zin om naar 

zijn werk te gaan had hij niet. Op de 
Prins Hendrikkade vertelden mensen 
dat ze de bruggen niet mochten over-
steken naar hun werk. De oeverver-
bindingen waren afgegrendeld door 
Duitse soldaten. Dan maar het over-
vaarbootje proberen, maar even later 
bleek die route eveneens afgesneden. 
Niemand wist wat gaande was. Als 
vermoeden klonk dat de Amerikanen 
bij Moerdijk het Hollands Diep waren 
overgestoken. Martin noteerde: “Daar 
zaten we als ratten in de val. De rare 
situatie werd grondig besproken. 
Omdat ze verwachten dat er slag 
geleverd ging worden in Rotterdam, 
besloten pa en ik ten einde raad in zijn 
werkplaats kachelhout te gaan hakken. 
Dat kon nodig zijn als de gasdistribu-
tie uitviel. Ik bracht net een zak thuis, 
toen het ongeluksnieuws ons bereikte. 
Mannen tussen 17 en 40 jaar werden 
weggehaald. Dus rugzak ingepakt, 
pannenkoeken gegeten en pianospelen 
om innerlijke rust te vinden. Al gauw 
arriveerden Duitse SS-soldaten en 
politiemannen van de Grüne Polizei. 

Luidsprekerwagens riepen dat mannen 
van 17 tot 40 op straat moesten gaan 
staan met voedsel voor één dag en za-
ken als deken, bord, bestek en andere 
benodigdheden voor een korte trip. 
Pamfletten gingen in brievenbussen 
met dezelfde boodschap en ook dat 
iedere gedeporteerde 5 gulden per dag 
ging krijgen, goede voeding, rookgerei 
en goede huisvesting. Achterblijvende 
vrouwen en kinderen zouden even-
eens geld en ondersteuning krijgen. 
Iedereen werd erg nerveus doordat de 
Duitsers machinegeweren opstelden 
op de straathoeken. Politiemannen 
doorzochten huis na huis op achterblij-
vers. Bij Martin kwamen er twee de 
trap op naar de woonkamer. Eéntje 
vroeg of hij vertrekkensklaar was en 
kreeg als antwoord dat hij een rugzak 
had ingepakt. Op Martins vraag 
waar ze naartoe gingen, luidde het 
antwoord: ‘Oost-Nederland’. Wanneer 
hij terug zou zijn? ‘Als de Tommies 
(bevrijders) hier zijn’.
In zijn rugzak had hij een klein bruin 
boekje en potloden gestopt om een 

dagboek bij te houden. Daar begon 
hij mee op de tweede dag in een Am-
sterdams pakhuis in afwachting van 
transport het kamp in Wezep.

Misdadiger
Martin nam afscheid van zijn geëmo-
tioneerde ouders en zus Nel en ging 
naar beneden met een agent voor 
en achter hem. Halverwege de trap 
stond een derde agent. Martin voelde 
zich als een betrapte misdadiger. 
Op straat werden alle mannen op rij 
gezet met achter hen soldaten met een 
machinegeweer. Na verloop van tijd 
marcheerden ze naar de tunnel onder 

de Willemsbrugoprit en sloten aan 
bij een andere groep mannen van het 
Noordereiland. Daarna lopend via de 
Nassaukade en Oranjeboomstraat naar 
Stadion Feijenoord. Het voetbalveld 
stond vol kleumende mannen. Na 
uren van staan ging het terug naar de 
Nieuwe Maas, waar binnenschepen 
lagen. ‘s Avonds vertrokken de boten. 
De groep van Martin zat in het aardap-
pelen-transportschip ‘Westerschelde’. 
Met andere gedupeerden dacht hij met 
2 tot 3 weken terug te zijn. De vraag 
was waar ze precies naartoe gingen.
(Wordt vervolgd. Reacties reinwol@
outlook.com)

Leven van Martin na de razzia 1944 (1)
Ruim 72.000 Rotterdammers en Schiedammers zijn op 10 en 11 november 1944 bij Duitse razzia’s 
opgepakt voor verplichte tewerkstelling in Nederland en Duitsland. Van hen wisten er 20.000 aan 
dit lot te ontkomen. Vermoedelijk 20.000 gedeporteerden verlieten de stad te voet, 20.000 per 
schip en 10.000 per trein. Ongeveer 600 mensen kwamen niet terug. Martin van Deursen (1920-
1999) wél. Hij hield een gedetailleerd dagboek bij. Zoon Robert vond het na jaren, bewerkte het en 
stelde zijn vaders memoires via Rein Wolters beschikbaar voor publicatie in de Oud-Rotterdammer.

Maaskadetunneltje onder oprit Willemsbrug, met als vermoedelijke bijnaam De Trommel. Rechts 
(niet zichtbaar) de verlaagde kade voor lossen van schepen. Foto verzameling Rein Wolters

27 mei 1998 kreeg ik tijdens een 
haringparty in restaurant Old Dutch 
van onroerend goed magnaat Tom 
Westermeijer (1938-2017) de opdracht 
een jubileumboek te schrijven over 
het Witte Huis, dat half september 
1998 het honderdjarig bestaan zou 
vieren. Ruim drie maanden de tijd 
om een heus boek te realiseren? Dat 
is écht kort dag, maar het lukte. Tsja, 
ik was met 53 jaar in de kracht van 
mijn leven. Dat scheelt. En ik had 
tevoren al veel research gepleegd 
in verband met mijn architectuurru-
briek in De Havenloods/Het Zuiden. 
Dat hielp mij enorm. Westermeijer 
gaf mij een ‘mooie’ fee en tekende 
ook nog eens voor afname 2000 (!) 
boekexemplaren. Tom kon bij mij 
niet meer stuk. Historica Cora Boele 
leverde mij een zeer gedegen studie 
omtrent de aannemer J.H. Stelwagen. 
Zelf ontdekte ik veel over de architect 
Willem Molenbroek. Mijn leukste pri-
meur omtrent het markante gebouw in 
Jugendstill? Dat de beide initiatiefne-
mers en opdrachtgevers, de gebroeders 
Gerrit en Herman van der Schuijt 
vijf jaar later failliet gingen aan een 

ander 010-bouwproject. Verder was 
ik blij dat ik de foto kon ‘scoren’ van 
het Amerikaanse voorbeeld in New 
York. De naam van het voorbeeld? 
The Netherland Hotel. Gelooft u mij, 
er is geen Rotterdams gebouw zo 
dikwijls gefotografeerd als het Witte 

Huis, Er bestaan honderden ansicht-
kaarten. Bijgaande foto werd in 1998 
geschoten door Cees Verhoeven. Ik 
plaatste ‘m op de cover van het boek. 
Nog één grappige anekdote. Iedere 
oudere Rotterdammer van 55+ herkent 
de naam Westermeijer op het dak, de 

reclame in viervoud, in Rotterdams 
groen. En, niet vergeten, óók in neon. 
De letters waren zeer zichtbaar in het 
donker. Vraagt Tom mij tijdens de 
boekproductie of ik wil schrijven dat 
het gebouw zijn eigendom is. ‘Neen’, 
antwoordde ik, ‘Met historie valt niet 

te sjoemelen’. Destijds was namelijk 
‘Bom Oil’, een Belgische firma, eige-
naar van het iconische gebouw. Tom 
kwam er, terecht, nooit meer op terug.

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Het Witte Huis
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*Afvoer in eigen beheer.

*Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*Schoonmaken bedrijfspanden.

* Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

* Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

* Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig

.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

restboedel

Service Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing DakService Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing Dak

T 070 - 325 44 40
info@phfrauenfelder.nl
www.phfrauenfelder.nl

Wij komen graag 
bij u thuis voor een 

vrijblijvende prijs-
opgave en een 
eerlijk advies!

Oberonweg 256, 3208 PG Spijkenisse 
Tel. 0181-764050

10%
korting

www.meubelstoffeerderij-oudemaas.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ

“Oude Maas”

Openingstijden winkel:
Zaterdag van 11.00 – 15.00 uur 

bent u van harte welkom!
HALEN EN BRENGEN 
GRATIS   

oudemaasstoffering@hotmail.com 

Wilt u nog
even

een 
eerdere krant

teruglezen?

lekker

W

rrdd
er

eeeeeeeeeeeeerrr
ttttte

Deze is ook 
online te bekijken!

www.deoudrotterdammer.nl
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de Beijerlandsestraat-West-Varken-
oordseweg zagen ze het bij de deur 
van waterstoker Van Everaerts. De 
vliegtuigen maakten indruk en ook 
de mensen die twee of driehoog uit 
de raamkozijnen hingen om goed 
te kunnen kijken naar iets wat de 
kleine jongens niet zagen.
Simon Fousert: “De West-Varken-
oordseweg was een heel lange weg 
en verbond de hoek van de Beijer-
landselaan met de Buitendijk, bij 
kruidenier Blauwe Winkel, met als 
zijstraten Beverstraat, de Laantjes, 
Slaghekstraat, Beijerlandsestraat, 
Zaadakkerstraat, Riederlaan, 
Vlasakkerstraat, Breeweg, Dalweg, 
Elzendaal en Beukendaal. Dat is 
onveranderd gebleven al zijn wel 
veel huizen verdwenen of gereno-
veerd.’’    
  

Dijkwoningen
In gedachten wandelt Simon 
verder: “Bij de Beijerlandselaan 
was de Varkenoordsekade (in de 
volksmond ‘Ka’), met dijkwonin-
gen in oud-Hillesluis. De dijk, waar 
de tramlijnen 2, 3, 9 en 12 op reden 

om het NS-spooremplacement te 
kunnen overbruggen, ging naar 
de Varkenoordsebrug (volksmond 
‘Lugtbrug’) naar kistenfabriek Van 
der Lugt. De dijk was tegen de 
Varkenoordsekade aangelegd.’’
“Vader maakte graag een wande-
lingentje met zijn kleine jongens 
en zo kwamen we ook nog weleens 
op de Ka. Je moest eerst een stenen 
trap op en dan kwam je in het 
straatje langs de huizen met tuintje 
richting Beijerlandselaan. Dat was 
een gevaarlijke kruising waar de 
trams van de Rotterdamsche Elec-
trice Tram (RET) de dijk opreden 
en de stoomtram van de Rotter-
damsche Tramweg Maatschappij 
(RTM) de kruising overstak rich-
ting Oostvoorne of Hoeksewaard. 
Daartussen dwarrelden auto’s, fi et-
sers en voetgangers. Schuin aan de 
overzijde van het kruispunt stond 

een ronde locomotivenloods van de 
Nederlandsche Spoorwegen (NS). 
In de loods was een draaischijf om 
locomotiven in de goede rijrichting 
te zetten. Daarnaast was het BP-
tankstation van G. van Engelen aan 
de 2de Rosestraat 15.’’
“Aan het andere eind van de Ka 
was een trap om achter de dijkwo-
ningen te komen naar de kop van 
de Beverstraat met op de ene hoek 
schoenmakerij G. Soldaat op het 
adres West-Varkenoordseweg 15 
en op de andere lompenhandel S. 
van Wijk. Vervolgens de Laantjes 
met ruim honderd kleine arbeiders-
woningen in drie straatjes waar je 
doorheen kon wandelen naar de 
Slaghekstraat/Blokweg. Heel lang 
geleden was daar nog het boerderij-
tje van Kees Oorschot van de kap-
salon op de hoek Zaadakkerstraat/
Beukelaarstraat. Zijn vader woonde 

op de 
Oost-
Var-
ken-

oordseweg en hield daar geiten en 
andere dieren. Soms mende hij een 
bokkenwagen waarmee hij met 
zoon Kees door de Beukelaarstraat 
reed naar de Laantjes. Wat vonden 
wij het prachtig als die bokkenwa-
gen door de straat kwam. Oorschot 
moest wel een fi kse omweg maken 
van de Oost-Varkenoordseweg naar 
Buitendijk, de spoorwegovergang 
en bij de Blauwe Winkel de hol af 
naar de West-Varkenoordseweg 
tot aan de Zaadakkerstraat en zo 
verder.’’

Bouwput
Dat boerderijtje is later omge-
bouwd tot bakkerij, misschien door 
Reyngoudt, die later ook de bak-
kerij van Bachman overgenomen. 
Er zijn mensen die natuurlijk veel 
meer over hun Laantjes kunnen 
vertellen. Zoals over de waters-
noodramp van 1 februari 1953 toen 
de buurtschap onder water kwam 
te staan.”
Vervolgens: “In de kniek van de 
West-Varkenoordseweg was het 
open terrein van een aannemers/
metselbedrijf. Op de hoek een paar 
woonhuizen en het winkelpand 
waar ooit kruidenier Van As was 
gevestigd, later was het een café 
en uiteindelijk van een opkoper 
van lompen, metalen en papier. De 
eigenaar was Stolk en hij woonde 
boven de slagerij van Spakman in 
de Beijerlandsestraat. Daar woonde 
ook een Henk Stolk. Hij trok mij 
ooit aan mijn haren uit het water 
in een bouwput voor de biscuit- en 
snoepjesfabriek van Van Melle aan 
de Olympiaweg. Dat was in 1946.’’
Tot slot: “Vanaf de hoek van de 
West-Varkenoordseweg/Slagheks-
traat stonden de vijf panden van het 
Verhuis- enTransportbedrijf van de 
gebroeders Warnaar, met daarbo-
ven woningen. De ruimtes eronder 
werden gebruikt voor opslag en 
stallen van de wagens die toen nog 
door paarden werden getrokken. 
Ze hadden de trekdieren tot na de 
Tweede Wereldoorlog (1940-1945) 
in bedrijf en hun stal was de eerste 
in de rij van de gebouwen. Een 
van de koetsiers heette Daan. Hij 
verzorgde de paarden en hield de 
stal schoon.’’ Binnenkort meer. 
Reacties: reinwol@outlook.com

Simon Fousert (simontini@hotmail.nl) bericht uit Alphen aan den Rijn dat hij, zijn ouders 
en twee broers ruim 70 jaar geleden woonden in de Beijerlandsestraat, een zijstraat van 
de West-Varkenoordseweg en de Beukelaarstraat. De eerste keer dat de straatnaam tot 
hem doordrong was op 10 mei 1940, de dag waarop zijn tweede broer, Henk, werd geboren. 
,,Zuster Braal (‘baker’ werden ze genoemd) was in huis om moeder en baby te verzorgen. 
Met haar en broer Gerrit en liepen we naar de West-Varkenoordseweg om te kijken naar de 
vliegtuigen die aan de Stadionweg over de scheepswerf van Piet Smit vlogen.’’

Ze beseften niet dat die dag de 
Tweede Wereldoorlog was uitge-
broken en dat vier dagen later het 
centrum van Rotterdam verwoest 
zou worden door Duitse bommen. 
Ook niet dat in het inferno ruim 800 
mensen omkwamen. Op de hoek van 

 1) De achterzijde van de Varken-
oordsekade met links een stukje 

van de Laantjes. Foto’s verzameling 
Rein Wolters   

 3) De Laantjes stonden blank bij de watersnoodramp van 1 februari 1953.   

 2) De drukke kruising Beijerlandselaan/Putselaan in 1939 met links de locomotievenloods.   

De bevalling

Ik ben maar weer eens in de 
computer geklommen. Want mijn 
verhaal begint met het opruimen 
van een laadje. Tot mijn verbazing 
kom ik verjaardagskaarten tegen 
van 25 jaar geleden. Allemaal 
lieve kaarten in verband met mijn 
50e verjaardag. 

Die kaarten heb ik dus 25 jaar bewaard (wat 
gaat de tijd snel) toen 50 jaar plus 25 erbij 
dus nu 75 met stip want ik wordt nu 76 pffff 
maar zo voel ik me niet dus ik geniet zoveel 
mogelijk want voor je het weet lig ik de 
grassprietjes van onderen te bekijken en ik 
zie ze liever nog in het eggie. Ik zing vaak 
het liedje van je hela hola houd er de moet 
maar in en dat doe ik dan ook. Tussen de 
kaarten zat een gedicht van mijn zus Frida 
voor mijn 50e verjaardag. 

Onze Cor is vandaag 50 jaar, 
Je zou het niet niet zeggen maar geloof me 
maar, 
In de Boomgaardstraat werd je geboren, 
Op 3 december een koude nacht, 
Het had toen heel hard gevroren, 
En moeder had jouw geboorte ergens anders 
verwacht. 
Ze zei, Jan ik moet naar de Henergouwerlaan, 
maar dat was een heel eind hier vandaan, 
Met de gedachten straks komt er weer een wee, 
Liep ze de trap af naar benee, 
Tante Klaar, de buurvrouw van 2 hoog, 
Riep “Stientje hou je het nog droog, 
Ga maar vlug in mijn bed lieve meid, 
En oma had intussen haar jas op het bed 
gespreid. 
Een paar minuten later weer een wee, 
En daar was Cornelia Johanna, huppekee, 
Dat had moeder snel gedaan, 
En kon ze naar de Henegouwerlaan, 
50/75 jaar is dat nu geleden dus, 
Maar toch blijf je mijn lieve kleine zus. 

Corrie Gorissen
a.gorissen66@upcmail.nl

Watersnood
Wat een interessant verhaal in de laatste 
DOR van Fien Boele-Joling uit
Krimpen aan den IJssel. We hadden elkaar 
bijna tegen kunnen komen. Ik woonde 
destijds, ook als bijna 5-jarige, met mijn 
ouders in Rotterdam. Mijn vader was 
van oorsprong een ‘Krimpenees’ en ging 
regelmatig op zaterdag op zijn brommer op 
bezoek bij opa en oma in de Waalstraat. Ook 
regelmatig ging ik met hem mee. Zo ook die 
31e januari 1953. Maar op het moment dat 
we huiswaarts wilden keren, hoorden we dat 
de pont niet meer voer, zo hoog stond het 
water. De Algerabrug bestond nog niet. Dat 
werd dus overnachten bij oma en opa, een 
hele belevenis als 5-jarige. In de avond wa-
ren we (vader, opa en ik) nog even naar de 
dijk gelopen maar het was nog steeds hoog. 
Op zondagmorgen (foei, dat in Krimpen) 
konden we uiteindelijk met een klein bootje 
overgezet worden. Een ervaring rijker. Sinds 
die tijd is die periode in februari altijd zeer 
gedenkwaardig. Zo ben ik afgelopen zomer 
naar de tentoonstelling op Neeltje Jans 
geweest. Zeer indrukwekkend.

Aad Brand (aad.brand@gmail.com)                                        

Struinen rond 
West-Varkenoordsweg
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Rotterdamse 
Natte T-doek
Ja hoor, hij is weer 
leverbaar: de 
enige echte Rot-
terdamse T-Doek! 
Met een handig ophanglussie 
eraan. Uitgevoerd in groen-
wit-groene kleuren van de 
Rotterdamse vlag.

Rotterdamse bijnamen
Met de juiste mix van 
humor en nuchterheid geeft 
de Rotterdammer graag 
bijnamen aan gebouwen, 
kunstwerken, straten en 
beroemde stadsgenoten. 
Herco Kruik verzamelt ze 
en selecteerde er 1000. Ver-
plichte kost voor elke (oud-) 
Rotterdammer!

Kejj da nie horih 
dan?
Herco Kruik verzamelde 
500 Rotterdamse uit-
drukkingen. Rotterdam-
mers zeggen waar het 
op staat. Soms grof, 
maar vaak humo-
ristisch en met typische 
uitdrukkingen en zegswijzen.

Kanjer

Het boek over de Vlaar-
dingse artieste Rita Young, 
geschreven door Rein 
Wolters.

Rotterdam Vreewijk in 
de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does legden 
op foto de wijk Vreewijk in 
Rotterdam vast, zoals die er 
in de 20e eeuw uitzag. Ook 
De Vaan en de Valkeniersbuurt 
komen aan bod.

Het grootste van 
he grootste

Rijk geïllustreerd 
boek over leven en 
werk van Abraham 
Tuschinski.

Rotterdamse kruide-
nierswinkels van Luyendijk’s in de 
20e eeuw
Bert Luijendijk schreef een leuk 
boek over de kruidenierswin-
kels van zijn familie in de 20e 
eeuw in Rotterdam. Rijk geïl-
lustreerd met foto’s en reclames.

Het korps de baas

Een boek over de geschie-
denis van de Rotterdamse 
politie aan de hand van alle 
hoofdcommissarissen of 
politiechefs die leiding ga-
ven aan het korps. Geschreven 
door Jan Jacob Mekes.

Humor uit Rotjeknor
Rotterdamse humor zit ‘m 
vooral in de vele citaten, 
oneliners, raadsels, liedjes, 
gedichten, tekeningen en 
anekdotes. Herco Kruik 
zette ze op een rij.

Rotterdam Crooswijk 
in de 20e eeuw

Weer zo’n leuk wijken-
boek van Tinus en Bep de 
Does, vol foto’s. Ditmaal 
van Crooswijk in de 20e 
eeuw.

Passage Rotterdam 
1879-1940

Herman Romer beschreef 
de historie van Rotterdams 
vooroorlogs winkelpaleis 
de Passage, dat op 14 mei 1940 
door Duitse bommen werd 
vernield.

Rotterdam 
door de 
tijd deel 2 
– Blijdorp, 
Bergpolder, 
Liskwartier
Een fotoboek dat een beeld 
geeft van deze wijken van 
vervlogen jaren tot na de Tweede 
Wereldoorlog. Met foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam Oude en 
Nieuwe Westen in de 
20e eeuw

Een mooi fotoboek over 
het Rotterdam van de 
linkermaasoever, zeg maar 
tussen de Westensingel en de Delftse 
Schie. Met zelfs nog foto’s van boerderijen van 
weleer. 

Rotterdam Feijen-
oord-Noordereiland 
in de 20e eeuw
Opnieuw legden Bep 
en Tinus de Does een 
Rotterdamse wijk vast: 
Feijenoord en Noorder-
eiland. Met maar liefst 
225 foto’s.

9,95
8,50 8,50

15,95

14,95

7,95

19,50
29,95 8,50

14,95

19,00

22,95

Een broek vol 
chocolade

Grappige verhalen 
over een zorgzame 
dochter met haar 
dementerende moeder 
worden afgewisseld 
met hun kafkaëske 
belevenissen binnen een 
verpleeghuis. 19,95

Wat zeggie

Wim van der Klein 
schreef leuke verhalen 
van een Rotterdamse 
chauffeur.

17,95 

14,95 14,95
Rijnmond van-
uit de wolken

Unieke lucht-
foto’s van 
fotograaf Bart 
Hofmeester van 
delen van Rot-
terdam en omliggende plaatsen. 1950-1990

39,95

Waters-
noodramp 
en Delta-
werken 
vanuit de 
wolken

Met unieke 
luchtfoto’s van foto-
graaf Bart Hofmeester van de 
Watersnoodramp in 1953 en 
de periode daarna. 39,95

Poffen
Dit is het tweede boek 
van de inmiddels over-
leden schrijver Peter 
Bakker over het Noor-
dereiland. Een boek 
vol verhalen en foto’s 
over winkels van 
vroeger in dit stukje 
van Rotterdam.

24,95

De 
Rotter-
damse 
Hand in 
Hand-
doek

Uitgevoerd in dezelfde groen-wit-groene 
kleuren van de Rotterdamse vlag, is van 100 
procent katoen en is 40 bij 60 
centimeter. Met ophanglus.

 
9,95 

Wilt u een van deze boeken over Rotterdam bestellen? 
Ga naar onze webshop op www.deoudrotterdammer.nl

(De genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief verzendkosten.)
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Pro Rege-orgel
Sinds een aantal maanden staat het or-
gel uit Pro Rege in de Oranjekerk (Ro-
zenlaan). Op 30 mei is het precies 40 
jaar geleden dat het orgel in Pro Rege 
in gebruik werd genomen. Organist 
Addie de Jong, tevens stadsbeiaardier, 
verzorgde toen het eerste concert. Dat 
jubileum vieren we graag op donder-
dagavond 30 mei in de Oranjekerk. 
Anna Karpenko en Gerard Verweij 
zullen ieder een half uur op het orgel 
concerteren. Zij kennen het orgel als 
geen ander. Voor hapjes en drankjes 
wordt gezorgd. Toegang is vrij, er zal 
een collecte worden gehouden.
Wie heeft herinneringen aan het Pro 
Rege-orgel, wie was er bij het inge-
bruiknameconcert? Ik heb gemerkt dat 
er onder de lezers veel orgelliefheb-
bers zijn. Hoop dus op zoveel reacties 
dat er zelfs een artikel aan gewijd kan 
worden in De Oud-Rotterdammer. 
In ieder geval is iedereen van harte 
welkom bij deze heugelijke gebeurte-
nis. Dan bent u ook getuige van de 
première van een nieuwe orgelcompo-
sitie: “Pro Rege”, met de melodie van 
Psalm 47 ter inspiratie. Ik ben heel 
benieuwd naar de reacties.

Henk Vermeulen
organnicer@hotmail.com

Wie kent dit spel?
Begin 50-er jaren speelde ik met 
buren en vriendjes op de stoep van 
de Aronskelkstraat een spel dat we 
ketterik noemden. Ik weet niet of de 
spelling goed is, maar zo noemden 
we het. Het werd gespeeld met een 

slaghout en wat kleine houtjes. Er 
stonden kinderen in het veld om de 
weggeslagen houtjes op te vangen. Al 
heel vaak rondgevraagd of iemand dit 
spel kent. Het zou leuk zijn wanneer u 
me hierbij verder zou kunnen helpen.

Frans Meijer
fransmeijer100@gmail.com

Bridgedrive ‘s middags
Bridgeclub Sans Atout te Barendrecht 
heeft sinds kort op donderdagmiddag 
een bridge drive voor mensen die s 
avonds niet meer over straat willen 
of durven of zich eenzaam voelen. 

Deze wordt gehouden in blok 0180 
Haarspitwei 9 te Barendrecht, inloop 
om 12.30 uur, einde 16.30 uur. Alle 
bridgers {liefst met partner}zijn van 
harte welkom.

Diavoorstelling ‘Verdwenen 
Namen’ (deel 2)
Stichting Ons Rotterdam houdt zon-
dag 18 februari van 14.00 tot 16.00 
uur een diavoorstelling over ‘Verdwe-
nen Namen’ (deel 2). Daarin passeren 
achtergronden en beelden van bedrij-
ven en instellingen, die uit Rotterdam 
verdwenen zijn. U ziet o.a. beelden 
van het Rotterdams Nieuwsblad, Jun-

gerhans, R.M.I. en meer. De voorstel-
ling wordt verzorgd door Ed van den 
Ven. U bent van harte welkom in het 
onderkomen van Stichting Ons Rot-
terdam aan de Kerkwervesingel 53 in 
Rotterdam-Pendrecht. Aanvang:14.00 
uur, zaal open: 13.30 uur. Toegang 
gratis. Wilt u de presentatie bijwonen? 
Dan vooraf even aanmelden  bij An-
nelies op tel. 06-30609494 of via mail: 
diawerkgroep@onsrotterdam.nl . Kijk 
ook op www.onsrotterdam.nl of op de 
facebookpagina.

Modelspoorbeurs
Modelspoorclub Spijkspoor houdt 

zaterdag 10 februari een regionale 
modelspoorbeurs waar aanbieders 
uit het hele land nieuwe en gebruikte 
artikelen voor de modelspoorder te 
koop aanbieden. Naast locomotieven, 
rijtuigen, wagons en ander rollende 
materieel is er ook een ruim aanbod 
van huisjes, fi guurtjes, auto’s, bomen 
en andere materialen die nodig zijn 
om de modelspoorbaan aan te kleden. 
Tevens boeken, tijdschriften en dvd’s. 
De beurs is in Cultureel Centrum De 
Brinkhoeve, Kerkstraat 12, 3171 GG 
Poortugaal. Dat is op loopafstand van 
de metro. In de omgeving is gratis 
parkeergelegenheid. De beurs is open 
van 10.00 tot 14.00 uur. Toegang voor 
personen van 12 jaar en ouder 3 euro. 
Kinderen onder de 12 jaar mits onder 
begeleiding hebben gratis toegang. 

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Willem de Reus
Mijn vader Willem de Reus heeft vroeger 
bij de behangselpapierfabriek van Jac. 
Cohen in Rotterdam gewerkt. Zijn hier 
nog gegevens van, vroeg ik mij af. Mijn 
vader is meegegaan naar Gilze-Rijen 
waar het later Goudsmithof en nog weer 
later Rath en Doodehever is geworden. 
Reacties van mensen die mijn vader heb-
ben gekend of meer over deze fabriek(en) 
kunnen vertellen zijn van harte welkom.

  Piet de Reus
reus.p.m@home.nl    

Wie weet meer?
Mijn opa Adrianus Lam-
mert Verschoor heeft tussen 
1931 tot 1975 gewerkt in een 
coöperatiebakkerij. Hij was 
ook bedrijfsleider. Het pand 
staat links achter. Graag zou 
ik meer informatie willen. 
Verhalen en wie mijn opa 
gekend heeft. Alvast bedankt.

  Rob Voogt 
r.voogt5@kpnplanet.nl    

Bezoek onze webshop!
www.deoudrotterdammer.nl/webshop
Nostalgische boeken      Rotterdamse wijken door de tijd      Nieuwe boeken over Rotterdam

- Sinds 2005 -

Op zoek naar een nieuwe 
partner in uw leven ? 

Plaats uw contact 
advertentie in deze rubriek.
Opgeven kan via 
www.deoudrotterdammer.
nl/contact 
of bel met 0180-820244 

Alleen particuliere 
advertenties.
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Koninginnebrug
Hierbij een reactie op ‘De Gevoelige 
Plaat’ in DOR van 9 januari. Hele-
maal eens met het geschrevene over 
de schoonheid van deze ‘eenvoudige’ 
ansichtkaart. Op deze foto zijn tevens 
duidelijk de contouren van Stiel-
tjeskade en de Prins Hendrikkade te 
zien. Dat waren toen de kades waar 
gedurende de periode 1966-1968 (en 
óók later..) de coasters van de Norge-
Rhin Llnjen (Paal Wilson Bergen) 
moesten worden ingeklaard zodat 
zij, via Lobith, naar havens in het 
Ruhrgebied en Duisburg konden varen 
om daar te lossen en terug te laden om 
vervolgens via dezelfde route terug 
naar Rotterdam te komen. Om daarna 
naar soms eerst het Verenigd Konink-
rijk en aansluitend naar Noorwegen te 
vertrekken. Gedurende de hernieuwde 
inklaring in Lobith, op de terugreis, 
werden wij tussentijds als scheeps-
agent nagenoeg altijd door de aan 
boord zijnde (verplichte) Rijnloods 
geïnformeerd op welke brug(gen) ope-
ningstijd werd ervaren. Zo konden wij 
direct bij aankomst naar de waterklerk 
met de benodigde douanepapieren 
gaan, naar de douanesectie (overdag 
sectie 4 Entrepot gebouw ‘s nachts 
sectie 5 in de Javastraat), om het schip 
uit te klaren. Máár het meest verve-
lende gebeurde wanneer het schip 
onderweg terug bij mist op de Rijn 
ging ankeren en je gezien destijds de 
communicatie níets meer hoorde en je 
dús voor Jan met de korte achternaam 
eerst op Stieltjeskade stond te wachten 
en aansluitend wanneer het schip de 
brug niet was gepasseerd je nog even 
op de Prins Hendrikkade bij Braak-
man ging kijken of het schip wellicht 
daar was afgemeerd. Zó niet dan kon 
je onverrichter zaken (daar dit meestal 
‘s nachts gebeurde) weer terug naar 
huis. Ik heb wel het genoegen gehad 
om kosteloos zowel met de Justo 
enkele dagen naar het Ruhrgebied mee 
te varen en later met de Birgo een 14 
daagse rondreis te maken!

Hans Augustijn
augustijn@casema.nl

Diefstal voor én achter de 
kassa
Diefstal van levensmiddelen vond ook 
in de traditionele kruidenierswinkels 
van de vorige eeuw plaats. Dit bleek 
uit de met vele voormalige verkoop-
sters gehouden interviews, werkzaam 
in de door mijn grootvader begonnen 
kruidenierswinkels van het Rotter-
damse kruideniersbedrijf Luyendijk’s 
in de 20e eeuw. Uit deze gesprekken, 
opgenomen in mijn boek “De Rot-
terdamse kruidenierswinkels van Luy-
endijk’s” kwam naar voren dat ook 
winkeljuffrouwen zich schuldig maak-
ten aan diefstal. In de winkel stonden 
de verkoopsters achter de toonbank 
met een eigen kassa. En soms werden 
zij op heterdaad betrapt op het aan-
slaan van een lager bedrag dan van 

de klant werd ontvangen en werd het 
verschil in hun schort gestoken. Ook 
kwam het voor dat aan familie, buren, 
vrienden of kennissen levensmiddelen 
voor een lager bedrag of zelfs gratis 
werden meegegeven. Zeker, ook toen 
werden klanten in de winkels betrapt 
op diefstal. Een leuke anekdote werd 
mij verteld over een klant die een dub-
bele bodem in haar tas had. Hieronder 
werden pakken koekjes gevonden die 
niet aan de verkoopsters waren ge-
toond. Men hield deze klanten goed in 
de gaten en werden alle verkoopsters 
gewaarschuwd met de opmerking ‘er 
is weer iemand van de roeivereniging in 
de winkel’.
En zo kun je ook nu niet alleen de 
klanten beschuldigen van het niet 
scannen van boodschappen aan de zelf 
te bedienen scankassa’s. Winkelper-
soneel kan achter de kassa immers 
gemakkelijk gebruik maken van de 
mogelijkheid om producten gratis 
mee te geven. Als familieleden, buren 
of vrienden nu bij hen aan de kassa 
komen is het ongescand doorschui-
ven van boodschappen een kansrijke 
manier om boodschappen onbetaald 
mee te geven.

Bert Luijendijk,
bert.luijendijk@hetnet.nl

Burgemeesters
Op het CC’tje van 24 januari jl. 
reageer ik hierbij met correcties, een 
gebroken lans en aanvullingen. Bur-
gemeester Oud trad noodgedwongen 
af in 1941 en werd opgevolgd door de 
nationaalsocialist Müller, geïnstal-
leerd door waarnemend burgemeester 
De Zeeuw. Hij bleef niet ‘even’ maar 
bijna vier jaar.
Burgemeester Van Walsum was wel-
iswaar lid geweest van de Christelijk 
Historische Unie, maar was direct na 
de oorlog één van de oprichters, nota 

bene o.a. met zijn latere opvolger Tho-
massen, van de Partij van de Arbeid. 
Tot 1972 heeft hij een prominente 
rol in deze rode partij vervuld. Hij 
komt er in het onderhavige stukje zeer 
bekaaid vanaf. Met de voorzitter van 
de Kamer van Koophandel, Van der 
Mandele, heeft hij zich tussen 1952 en 
1965 voor 100% ingezet voor Rotter-
dam. Door zijn toedoen kwamen o.a. 
de Botlek en Europoort tot stad, werd 
vliegveld Zestienhoven aangelegd, 
werd begonnen met de bouw van de 
metro en ontstonden grote woonwij-
ken zoals de Alexanderpolder. Hij was 
zo geliefd dat veel Rotterdammers 
hem na zijn afscheid op het stadhuis 
naar zijn woning in de Hoflaan verge-
zelden en hem daar uit volle borst ‘Ik 
heb u lief, Rotterdam’, niet bepaald 
een flauw liedje, toezongen.
Burgemeester Thomassen stimuleerde 
de ontwikkeling van de haven, maar 
ging voorbij aan de verpaupering van 
de oude stadswijken. Aan Van der 
Louw heeft Rotterdam een grasveldje 
voor het stadhuis te danken gehad en 
een permanenter gebleken dorpje op 
het oude Heliportterrein.

Dirk Mout
dwnmout@gmail.com

Gerard Cox
Dirk Mout constateert in DOR van 
23/1 dat Gerard Cox zijn huiswerk 
niet goed heeft gedaan als het gaat 
over winnaars van de Elfstedentocht. 
Dirk heeft een punt, ook in zijn CCtje 
van 23/1 gaat Gerard weer in de fout. 
Van een voormalig onderwijzer had ik 
eigenlijk verwacht dat hij zou weten 
dat tijdens de conferenties van Tehe-
ran (november-december 1943), Jalta 
(februari 1945) en Potsdam (juli-au-
gustus 1945) de toekomst van het na-
oorlogse Europa werd bepaald. Alleen 
bij de laatste conferentie in Potsdam 

nam i.p.v. de overleden Roosevelt 
zijn opvolger (vice-president!) 
Truman deel en werd Churchill na de 
verloren verkiezingen halverwege de 
bijeenkomst vervangen door Attlee. 
De invloedsferen waren al bij de twee 
eerdere gelegenheden vastgelegd en 
Stalin heeft in feite niet anders gedaan 
dat zijn deel van de ‘buit’ opgeëist. Zo 
gingen bijvoorbeeld de westerse geal-
lieerden al in Teheran (1943!) akkoord 
met de inlijving van de Baltische sta-
ten door Rusland. En nog iets Gerard: 
je was in mei ’45 zelf net vijf jaar; heb 
je het werkelijk nodig om bijna 80 
jaar na het einde van de oorlog nog te 
spreken over ‘de Moffentijd”?

Leo Verhoef
l.m.verhoef@kpnmail.nl

Stormlatten en glasgerinkel
Ik wil even mijn herinneringen aan de 
Watersnood delen. Wij woonden op 
de hoek Hillelaan/Bredehillendijk. Op 
de eerste etage. De woningeigenaar 
was Frans Bus, met in mijn beleving 
een hele grote winkel onder ons met 
veel en grote winkelramen. Wat er 
allemaal verkocht werd weet ik niet 
meer. Op zaterdagavond mocht ik 
altijd met mijn moeder naar de radio 
luisteren en ik weet nog goed dat het 
zo hard waaide dat ik bang werd. Mijn 
broertje lag op bed en mijn vader 
voer, dus was niet thuis. Wij hadden 
stormlatten voor de ramen. Er waren 
zeven ramen vol op de wind. Mijn 
moeder was al verschillende keren 
gaan kijken of ze goed zaten. Wij 
zaten in de woonkeuken en de mooie 
kamer was pal op de hoek. In een keer 
een heleboel glasgerinkel: het raam 
pal op hoek was er uitgewaaid. Er lag 
zeil op de grond dat gelijk scheurde 
en de lamp was een schommel. Mijn 
moeder was in paniek. Ik werd gelijk 
naar de buurman gestuurd. Die kwam 
meteen maar op zaterdagavond om 12 
uur heb je niet direct iets om het gat te 
dichten. Met nog een buurman hebben 
ze een kastdeur er uitgehaald en die 
voor het open raam vastgemaakt. Ik 
moest de prullen en schilderijen van 
de grond pakken. ‘s Morgens vroeg 
hoorde ik dat er 2 meter water in het 
trappenhuis stond. In de Rijnhaven 
was het water zo hoog gekomen dat 
de hele wijk water in de straten had. 
Ik was toen 10 jaar en ben nog steeds 
bang als er een harde storm is. Later 
kwamen er ook kinderen in de klas 
die uit Zeeland kwamen en n die ook 
verhalen vertelden.

Gerda de Vos-Bolte
gerdabolte@gmail.com

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Opleidingsschip De Nederlander
Ik heb met veel genoegen Ken je dit nog nummer 305 gelezen over opleidingsschip De Nederlander. Eén ding veel me 
wel op. Namelijk dat weinig mensen weten dat hij ook nog een andere ligplaats had, te weten aan de Spangesekade ter 
hoogte van de Mathenesserbrug. Ik was ongeveer 12 jaar oud en ging regelmatig in de vakantie met mijn vader mee die 
elke dag naar Rotterdam ging aan de Aalbrechtskade; precies aan de overkant waar De Nederlander lag aangemeerd. 
Het maakte best wel indruk bij mij als kind. Hij was best wel groot en wit. Aan de Aalbrechtskade kwamen de schil-
lenboeren de schillen lossen. Die werden in zakken van 50 kilo gedaan en werden op de vrachtwagen van mijn vader 
geladen. En als ze allemaal geweest waren ging mijn vader naar de boeren in Kethel waar ze weer gelost werden. Maar 
ja ik ben inmiddels al 81 jaar, het is toch al 70 jaar geleden. Ik denk wel dat er ook nog mensen zijn die dat nog kunnen 
herinneren dat de Nederlander daar aan de Spangesekade lag. Hierbij hoop ik nog een bijdrage te geven aan herinnerin-
gen aan die oude tijd.

Jan Poot
janriapoot@gmail.com

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Hoogeveenenweg 214
2913 LV  Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Adverteren:
Timo Pauw
Tel. 0180 - 82 02 44 
E-mail: timo@deoudrotterdammer.nl 

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicatie van 
gebruikt beeldmateriaal wordt verzocht met de uitgever 
contact op te nemen voor het treffen van een regeling.

Foto’s bestellen:
Uitgeverij De Oude Stad bv, 
0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Administratie, webshop en 
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70 

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl

M.m.v.
Nico Tempelman, Rein Wolters en vele lezers

De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederand)
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
  1. rokkostuum; 7. vereniging voor werknemers; 12. smal en lang stuk hout; 13. Europese vrouw; 14. slag in het tennis-
spel; 15. boksterm (afk.); 17. militair voertuig; 19. vork voor hooiwerk; 21. plutonium (afk.); 22. boeren kiel; 24. periode 
van zeer warm weer; 27. brandje; 28. geneesheer; 30. duw of zet; 31. meisjesnaam; 32. draaistroom; 33. koordans; 
35. betaalplaats; 37. deel van gelaat; 38. afbreken (mollen); 41. schaakstelling; 42. katachtig roofdier; 44. openbaar 
vervoermiddel; 46. opgedragen werk; 47. boerenplaats; 48. vallende ster; 49. mannetjes kip; 50. � jn gekookte vruch-
ten; 52. � ets (zuid-Ned.); 54. chocola met vulling; 56. oceaan; 58. sterke genegenheid; 61. rivier in Utrecht; 62. plaats 
in Oostenrijk; 64. eenheid van � lmgevoeligheid; 65. nogmaals; 67. oude lap; 68. gevangenis; 70. spijker met bolle 
kop; 72. deel van gelaat; 73. beroep in de bouw; 76. omslag voor papieren; 77. IJsland op auto’s; 78. meubelstuk; 79. 
strook; 81. mobiele eenheid (afk.); 82. brood van � jn roggemeel; 83. lastdier (mv.); 84. Chinese munt; 86. schminker; 
87. trek in voedsel.

Verticaal
  1. hondachtig roofdier; 2. inhoudsmaat (afk.); 3. Somalische drug; 4. Amerikaanse staat; 5. sociaal media platvorm; 6. 
deel van een trap; 7. plaats in Italië; 8. nattig van brood; 9. gymnastiektoestel; 10. rivier in Rusland; 11. gra� sch beroep; 
16. sterk ijzerhoudende grondsoort; 18. klein slokje; 20. priem; 21. voorbehoedsmiddel; 23. gedorste graanhalmen; 
25. ladder; 26. iemand die op bezoek is; 27. doopbekken; 29. herfstmaand; 32. zware hoest bij kinderen; 34. Europe-
aan; 36. weer gezond maken; 37. � guur uit Junglebook; 39. kansspel; 40. plaats in België; 42. kostbaar sieraad; 43. 
grote hertensoort; 45. snijwerktuig; 46. ten opzichte van (afk.); 51. familielid; 53. meisjesnaam; 54. vorm van kegelen; 
55. afdruk van het knijpen; 56. grafsteen; 57. zwemvogel; 59. roem en reputatie; 60. plaats op de Veluwe; 62. jongens-
naam; 63. Europese vrouw; 66. vordering; 67. lagere technische school (afk.); 69. gordijn rail; 71. vier ankers wijn; 73. 
rijstbrandewijn; 74. levenslucht; 75. overschot; 78. horizon; 80. schil (vel); 82. muzieknoot; 85. heden.   

De oplossing van de puzzel van vorige keer ging over echte winterkost en luidde:

Tijd voor erwtensoep met worst

Er kwamen wederom veel goede inzendingen binnen en daaruit lootten wij drie winnaars van een waardebon van 
30 euro te besteden bij de huur van een bowlingbaan of fl uisterboot bij restaurant en partycentrum De Theetuin in 
Rijsoord. De prijswinnaars zijn: Kasmari Ardjan, J. van der Weele de Groot en Elizabeth van de Heuvel.

Voor de nieuwe puzzel hebben 
we weer drie prijzen in petto. 
Ditmaal gaat het om drie keer 
twee entreekaarten voor het 
zondagochtendconcert Van Smartlap tot 
Opera met Waldin Roest, Bert Nicodem en het Groot Niet Te Vermijden in De 
Doelen in Rotterdam op zondag 10 maart.

wilt u ook meedingen naar deze prijs, zorg dan dat uw oplossing van de puzzel 
voor donderdag 15 februari 2024 bij ons binnen is. Stuur uw oplossing naar: info@
deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 
LV Nieuwerkerk aan den IJssel.  
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Horizontaal 1. rokkostuum; 7. vereniging voor werknemers; 12. smal en lang stuk hout; 13. Europese
vrouw; 14. slag in het tennisspel; 15. boksterm (afk.); 17. militair voertuig; 19. vork voor hooiwerk; 21.
plutonium (afk.); 22. boeren kiel; 24. periode van zeer warm weer; 27. brandje; 28. geneesheer; 30. duw
of zet; 31. meisjesnaam; 32. draaistroom; 33. koordans; 35. betaalplaats; 37. deel van gelaat; 38. afbre-
ken (mollen); 41. schaakstelling; 42. katachtig roofdier; 44. openbaar vervoermiddel; 46. opgedragen
werk; 47. boerenplaats; 48. vallende ster; 49. mannetjes kip; 50. fijn gekookte vruchten; 52. fiets (zuid-
Ned.); 54. chocola met vulling; 56. oceaan; 58. sterke genegenheid; 61. rivier in Utrecht; 62. plaats in
Oostenrijk; 64. eenheid van filmgevoeligheid; 65. nogmaals; 67. oude lap; 68. gevangenis; 70. spijker
met bolle kop; 72. deel van gelaat; 73. beroep in de bouw; 76. omslag voor papieren; 77. IJsland op
auto’s; 78. meubelstuk; 79. strook; 81. mobiele eenheid (afk.); 82. brood van fijn roggemeel; 83. lastdier
(mv.); 84. Chinese munt; 86. schminker; 87. trek in voedsel.

Verticaal 1. hondachtig roofdier; 2. inhoudsmaat (afk.); 3. Somalische drug; 4. Amerikaanse staat; 5.
sociaal media platvorm; 6. deel van een trap; 7. plaats in Italië; 8. nattig van brood; 9. gymnastiektoestel;
10. rivier in Rusland; 11. grafisch beroep; 16. sterk ijzerhoudende grondsoort; 18. klein slokje; 20. priem;
21. voorbehoedsmiddel; 23. gedorste graanhalmen; 25. ladder; 26. iemand die op bezoek is; 27. doop-
bekken; 29. herfstmaand; 32. zware hoest bij kinderen; 34. Europeaan; 36. weer gezond maken; 37.
figuur uit Junglebook; 39. kansspel; 40. plaats in België; 42. kostbaar sieraad; 43. grote hertensoort; 45.
snijwerktuig; 46. ten opzichte van (afk.); 51. familielid; 53. meisjesnaam; 54. vorm van kegelen; 55.
afdruk van het knijpen; 56. grafsteen; 57. zwemvogel; 59. roem en reputatie; 60. plaats op de Veluwe;
62. jongensnaam; 63. Europese vrouw; 66. vordering; 67. lagere technische school (afk.); 69. gordijn
rail; 71. vier ankers wijn; 73. rijstbrandewijn; 74. levenslucht; 75. overschot; 78. horizon; 80. schil (vel);
82. muzieknoot; 85. heden.

KRUISWOORDPUZZEL

Padvindertje
Als blij padvindertje ren ik in de 
avond van 31 januari de hoek van 
de Dr. de Visserstraat over en wordt 
gevangen door een harde wind. 
Jongetjes van die leeftijd rennen altijd 
en zeker in onstuimig weer. Zopas een 
vergadering bijgewoond in het huis 
van de hopman en wij worden zee-
verkenners! Leuk, wij krijgen boten 
en gaan varen; op die leeftijd is alles 
leuk. Snel onder de wol. Vader luistert 
op zondagmorgen het nieuws van de 
radiodistributie af. Buiten stormt het. 
Er is wat aan de hand: padvinders van 
diverse districten moeten zich melden 
in werkkleding en brood meene-
men. Bezorgde blikken van vader en 
moeder. Ik vlieg de deur uit naar de 
Heemraadssingel. Geen tijd om het 
padvinderslied te zingen; meteen in de 
lege trucks richting Kinderdijk. Eerst 
in Hendrik Ido Ambacht een stuk trot-
toir openbreken en zakken vullen met 
zand dat er onder lag. Vlug op de wa-
gen en op een smalle dijk tussen links 

heel veel water en rechts in de diepte 
de boerderijen zakken er afgooien. Het 
leger legt ze op de juiste plaats. De 
adrenaline giert door mijn keel. Mijn 
eerste goede daad. Uitgeput kom ik ‘s 
middags thuis en ga meteen naar bed. 
Vader en moeder gaan kijken op het 
Oostplein Aan de lage kant heeft tante 
Jo haar sigarenzaakje. Alles drijft er 
op metershoog water. Ik val in slaap.

Fred van der Heiden
fredvanderheiden6@gmail.com

Zilveren armband
Watersnood 1953. Die dag gingen 
mijn vriendjes en ik tussen de ketels 
van de Gasfabriek Persoonshaven kij-
ken hoe hoog het water stond. Dat was 
al fl ink hoog. Die avond kwam het 
water bij ons in de Oranjeboomstraat 
wel een meter hoog. Wij woonden 
op de tweede verdieping, dus hadden 
geen last. De volgende dag was het 
water weer gezakt en stonden er 
overal pompen te draaien om kelders 

leeg te pompen. Met vrienden ging 
ik overal kijken. Onderweg vond ik 
een zilveren armband met allemaal 
dubbeltjes. Die bracht ik naar het 
politiebureau. Na 1 jaar was-ie niet 
opgehaald en kreeg ik ‘m terug. Ik heb 
alle muntjes er af gehaald en uitgege-
ven aan snoep uit de automaat.

Arie van der Zijde
arievanderzijde@gmail.com

De Nederlander
Ik heb met verbazing en ontroering het 
stuk gelezen over het opleidingsschip 
de Nederlander. Mijn vader was één 
van de bootsmannen die les gaf. Alles 
wat er is geschreven klopt helemaal. 
Ik ben in mijn jeugd heel veel aan 
boord geweest en ook mocht ik mee 
om te roeien en zeilen op de Kralingse 
Plas. Heel leuk om dit te lezen. Men-
sen mogen me mailen.

Jaap Lippens
japio2008@hotmail.com  

Rotterdams Radiomuseum weer open
Wat was het koud in ons museum, die winter van 2019. De heaters stuk, isola-
tie slecht, de wind waaide door de kieren van het Rotterdams Radiomuseum. 
Slecht 4 graden binnen. Er moest iets gebeuren! De oplossing kwam snel. Na 
overleg stelde onze hoofdsponsor fi rma ‘Correct’ voor te verhuizen naar de 
overkant aan de Ceintuurbaan, in het pand van Correct was op de 2e verdie-
ping nog ruimte. We hoefden er niet lang over na te denken. De vrijwilligers 
haalden alles uit de schappen en verpakten het. Onze sponsor deed de verhui-
zing waarna wij de boel weer konden opbouwen en inrichten. Het resultaat 
mocht er zijn. Zo’n kleine 600 apparaten stonden weer te wachten op bezoe-
kers. Toen kwam corona. Ook overleefd. Volgend jaar bestaat ons museum 25 
jaar. Wij zijn open van donderdag t/m zondag van 1 tot 4 uur. Entree gratis.
Fred van der Windt (justfred@upcmail.nl)

Bowlen &onbeperkt 
gourmetten

vanaf 34,95 p.p.
Langeweg 350D, 3331LG Zwijndrecht

tel:078-6192388  email: info@palmpartyhouse.nl

Vanuit het hart een ‘eigen’ afscheid
06 41 32 07 45  
24 uur, dag en nacht bereikbaar

www.hartensvelduitvaartzorg.nl
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auto’s; 78. meubelstuk; 79. strook; 81. mobiele eenheid (afk.); 82. brood van fijn roggemeel; 83. lastdier
(mv.); 84. Chinese munt; 86. schminker; 87. trek in voedsel.

Verticaal 1. hondachtig roofdier; 2. inhoudsmaat (afk.); 3. Somalische drug; 4. Amerikaanse staat; 5.
sociaal media platvorm; 6. deel van een trap; 7. plaats in Italië; 8. nattig van brood; 9. gymnastiektoestel;
10. rivier in Rusland; 11. grafisch beroep; 16. sterk ijzerhoudende grondsoort; 18. klein slokje; 20. priem;
21. voorbehoedsmiddel; 23. gedorste graanhalmen; 25. ladder; 26. iemand die op bezoek is; 27. doop-
bekken; 29. herfstmaand; 32. zware hoest bij kinderen; 34. Europeaan; 36. weer gezond maken; 37.
figuur uit Junglebook; 39. kansspel; 40. plaats in België; 42. kostbaar sieraad; 43. grote hertensoort; 45.
snijwerktuig; 46. ten opzichte van (afk.); 51. familielid; 53. meisjesnaam; 54. vorm van kegelen; 55.
afdruk van het knijpen; 56. grafsteen; 57. zwemvogel; 59. roem en reputatie; 60. plaats op de Veluwe;
62. jongensnaam; 63. Europese vrouw; 66. vordering; 67. lagere technische school (afk.); 69. gordijn
rail; 71. vier ankers wijn; 73. rijstbrandewijn; 74. levenslucht; 75. overschot; 78. horizon; 80. schil (vel);
82. muzieknoot; 85. heden.

KRUISWOORDPUZZEL



  De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over RotterdamDinsdag 6 februari 2024pagina 20

‘t leukste uitje 
op het water

Volg ons op:

Willemsplein 85, 3016 DR Rotterdam. 

Voor ieder wat 
wils bij Spido

3 maart

Wine Experience
€ 64,50

14 februari

Valentine Dinner Cruise
€ 62,50

23 maart

Seafood Dinner Cruise
€ 69,95

18 februari

Family Brunch Cruise
€ 45,95 | 4-11 jr. € 32,95

31 maart

Paasbrunch
€ 45,95 | 4-11 jr. € 32,95

12 mei

Moederdag High Tea
€ 47,95 | 4-11 jr. € 32,95

1 juni

Rosé Party
€ 49,50 | 4-11 jr. € 17,25

iedere zaterdag 
in juli/aug

Zomeravond Cruise
€ 33,95 | 4-11 jr. € 20,25

16 juni

Van Havenstad naar Stadshaven
€ 49,50

Reserveer uw tickets online op spido.nl
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