
Kunt u het zich nog herin-
neren, uw eerste auto? Nou, 
veel lezers van De Oud-Rot-
terdammer wel! We werden 
overstelpt met verhalen en 
foto’s na onze oproep van 
enkele weken geleden. Het 
leverde weer mooie wetens-
waardigheden op over ‘de hei-
lige koe’ van vroeger die onze 
auto was. Dit nummer van 
onze krant staat boordevol 
verhalen, groot en klein, met 
en zonder foto. En we openen 
met dat van Henk Gieszen, 
die aan zijn eerste auto zijn 
vrouw Hilda dankt met wie hij 
inmiddels zelf een ‘oldtimer’ 
is geworden!

In 1964 kocht ik deze Opel Rekord uit 
1958 en dat was maar goed ook, want 
zo kreeg ik verkering met nog steeds 
mijn huidige echtgenote Hilda. Na een 
laat bedrijfsfeestje bij Kersten, Hunik 
moesten er dames naar huis gebracht 
worden, dus dit was een uitgelezen 
kans om Hilda thuis te brengen en een 
vervolgafspraakje te maken, (Gelukt!) 

Vlag uit
Mijn toekomstige vrouw kwam van 
Zuid en ik woonde op de rechtermaas-
oever, dus de Opel heeft ons door die 
tijd heen gesleept.
Op de foto uit 1965 waren wij nog 
verloofd, zoals dat destijds ging, 
maar we trouwden al vrij spoedig 
op 27 april 1967 op de dag Willem 
Alexander werd geboren. Dus op onze 
trouwdag gaat overal de vlag uit,zodat 
ik onze trouwdag nooit kan vergeten.

Maar toen onze oudste zoon in juni 
1968 – om misverstanden te voor-
komen – geboren werd, hebben wij 
de Opel verkocht, want er moest een 
kinderwagen komen. En twee wagens 
met kind onderhouden was voor ons 
in die tijd niet weggelegd...

Nostalgisch verlangen
Gemakshalve slaan we nu 40 jaar 
over en las ik in 2003 een advertentie 
waarin een Opel Rekord ook bouwjaar 
1958 werd aangeboden. Dat deed 
bij ons een nostalgisch verlangen 
ontwaken naar de tijd van toen. Met 
pensioen zijnde gaf het een leuke 

afleiding om Opelritten door het hele 
land te maken. En zo ziet u ons in 
2005 tijdens een toertocht met de 
Oldtimer Opel club. Wij zijn inmid-
dels zelf vitale oldtimers en 27 april 
kunnen we 57 jaar terugkijken op een 
mooie tijd.

Henk Gieszen en Hilda Gieszen-
Vermeer
home-gieszen@hetnet.nl

Meer ‘Mijn eerste auto’-verhalen leest u 
op de pagina’s 3, 8, 9, 11, 15, 22 en 23.
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Volgende keer nog meer mijn eerste auto-verhalen
De oproep om verhalen over uw ‘eerste auto’ in te zenden heeft tot een 
stortvloed van bijdragen van lezers geleid. Dank daarvoor!

We konden daarvan slechts een beperkt deel een plekje geven in deze krant. We hebben 
daarom besloten in onze volgende krant nogmaals een deel van de inzendingen die nog niet 
aan bod zijn gekomen te plaatsen. 

Ook dan zal er waarschijnlijk niet genoeg ruimte zijn voor alle inzendingen. Alsnog inzenden 
heeft daarom geen zin meer. De inzendtermijn voor dit onderwerp is nu gesloten!

Oproep: verhalen over restaurants
Binnenkort verschijnt een nieuw boek van Joris Boddaert, die eerder al de ge-
schiedenis van Rotterdamse cafés vastlegde in vijf kloeke delen. Ditmaal heeft hij 
zich gestort op de historie van Rotterdamse restaurants. Voor ons aanleiding om 
ook onze lezers eens te vragen naar hun ervaringen in en met Rotterdamse restau-
rants. Als bezoeker of als personeel. We zijn weer benieuwd naar uw bijdragen! U 
kunt ze toesturen (graag met foto!) naar: info@deoudrotterdammer.nl of Redactie 
De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den 
IJssel. Ze moeten wel voor  13 maart bij ons binnen zijn om ze op tijd te kunnen 
verwerken!

- Sinds 2005 -- Sinds 2005 -
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HOGE PRIJS VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIERen tarieven zonder extra kosten achteraf

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

Eenvoudig en compleet verzorgd volgens vaste concepten
en tarieven zonder extra kosten achteraf

www.conceptuitvaart.nl

Eenvoudig en compleet verzorgd volgens vaste concepten
en tarieven zonder extra kosten achteraf
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24 uur per dag en 7 dagen per week

www.conceptuitvaart.nl

en tarieven zonder extra kosten achteraf

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

www.conceptuitvaart.nl

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

tel. 010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd volgens vaste concepten

en tarieven zonder extra kosten achteraf
De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

Kijk op pagina 12

Compleet verzorgt voor € 4.195

Uitvaart al vanaf: € 1.495

Henk en Hilda nu, tijdens één van hun Opel-ritten door het land.
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Wij beschikken over een grote collectie leer en sto� en van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of kom langs in ons atelier.

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelsto� eerderij Miedema & Zn. is een ouderwets 
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service 
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Miedema & Zn.
Amersfoort 
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Schiedam
010 27 34 727

Miedema & Zn.
Utrecht
030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl
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Miedema & Zn 010-2188876 Rotterdam
Kleiweg 127b, 3051 GM

Amersfoort-Amsterdam-Bussum-Rotterdam-Utrecht

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Uniek in de regio: 
Combinatie Verhuizen & Ontruimen

Voor elk budget een passend afscheid.  
Alle tarieven op onze website callauitvaartzorg.nl

Voor Crematies & Begrafenissen

 Budget uitvaart  € 1575

Dag & Nacht bereikbaar 06 450 686 58  -  Waar u ook verzekerd bent.

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

GEZOCHT 
schilderijen, beelden en inboedels

GRATIS
Veilingen en taxatie

Tel: 010-2109349

Fysiotherapiepraktijk TeeuwisseFysiotherapiepraktijk Teeuwisse
fysiotherapie - manuele therapie - fysiofitnessfysiotherapie - manuele therapie - fysiofitness

Wij hebben weer plaats voor nieuwe aanmeldingen 
in de lessen ouderenfitness

Voor 1 of 2x per week veilig trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut 
met conditietraining en krachttraining, speciaal voor ouderen!

Interesse? 
Bel 010-4564329 

of kom langs op de 
Marshallweg 11 in Ommoord

www.fysiotherapie-teeuwisse.nl

www.dejongintra.nl/riviercruises
Bel 0180 - 457 803
of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Alle vanafprijzen zijn inclusief reserveringskosten, Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage

Gewoon perfect geregeld

De mooiste riviercruises 
met MPS Horizon

vanaf p.p.

€ 9737-daagse riviercruise
De romantische Rijn met een vleugje Moezel

vanaf p.p.

€ 942reiscode: crcr4488-daagse riviercruise
Rijncruise vanuit Rotterdam

reiscode: crcr447

vanaf p.p.

€ 883reiscode: crcr4578-daagse riviercruise
Voorjaarscruise Nederland en België

vanaf p.p.

€ 973reiscode: crcr4587-daagse riviercruise
Betoverende Rijnreis

vanaf p.p.

€ 882reiscode: crcr4457-daagse riviercruise
Door vier Hollandse provincies

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

Tel. 
06-19160110 / 0181-507068

VOOR AL UW REPARATIES VAVAV N
UW COMPUTER OF LALAL PTOP.

info@computerstoday.nl   www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS

DE OUD-ROTTERDAMMERTJESDE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Wilt u ook met een
Oud-Rotterdammertje 

in de krant?

Bel 0180 - 820244

Gezocht 
Huishoudelijke Hulp
Voor 1x in de 14 dagen 
omgeving Spijkenisse

Informatie familie de Wit 
telefoon 06-53686204



In datzelfde blok noodwinkels was 
een doorgang tussen de Nieuwe Bin-
nenweg en de Rochussenstraat, ‘de 
passage’ geheten, en daar zat ook een 
Ford-dealer. Ik herinner mij dat die in 
die tijd een actie had en een nieuwe 
Taunus aanbood voor vier zevens, dus 
voor fl 7.777,-. Die Fiat kostte in die 
tijd zo’n fl 6.000,- en wij betaalden 
voor dat 6 jaar oude exemplaar fl 
3.200,-. Veel te veel maar auto’s waren 
nog schaars. 

Geen motorfiets
Ik had mijn rijbewijs in 1955 al na 
11 lessen in 1 keer gehaald maar wij 
hadden geen auto dus mijn enige 
ervaring werd het af en toe huren van 
een meestal ook oude huurwagen. 
Dat mijn vader meebetaalde aan die 
eerste auto kwam door het feit dat 
mijn ouders nogal zuinig op hun 
enigst kind waren en niet zagen zitten 
dat hun zoon na zijn snelbrommertijd 
op een motorfiets wilde gaan rijden. 

Daarom kwamen zij heel tactisch 
op het idee van die auto en sloegen 
daarmee een paar vliegen in één klap. 
Hun zoon had liever een auto dan een 
motofiets en zij kregen voor een paar 
jaar ook comfortabeler vervoer dan het 
openbare want mijn vader had nooit 
auto leren rijden en wilde dat ook niet 
meer.

Alles mis
Terug naar die auto. Dat bleek de 
slechtste in Rotterdam te zijn. Na de 
garantie ging alles mis. Motorisch 
stond hij meer in de garage dan voor 
de deur en hij werd een goede bekende 
van de Wegenwacht (toen nog op mo-
tor met zijspan). Ik herinner mij nog 
de terugweg van familie in Hoogeveen 
naar Rotterdam. Bij Zwolle kreeg 
ik mijn eerste lekke band en tussen 
Utrecht en Gouda mijn tweede en toen 
had ik geen reserveband meer!

Respect
Achteraf bleek dat het gecoverde 

banden waren (dat had je toen nog) die 
dus niet tegen 10 graden vorst konden. 
Ik stond toen met mijn ouders en 
verloofde (ja, je verloofde toen nog) 
bij 10 graden vorst in het donker in de 
sneeuw langs de rijksweg en we wer-
den steeds kouder want de autover-
warming was ook niet voldoende. Uit 
nood zijn we toen naar een boerderij 
waae licht brandde gelopen en daar 
werden wij vriendelijk ontvangen. 
Mobiele telefoons waren er toen ook 
lang nog niet maar wij mochten daar 
bellen naar de Wegenwacht. Er was 
nog een Wegenwacht op de motor 

bij 10 graden vorst naar later bleek 
op weg naar huis omdat zijn dagtaak 
erop zat. Maar toch kwam die ons nog 
helpen. En dat was nog niet eenvoudig 
want hij moest nog met een band van 
die Fiat naar een reparatieplaats om 
die te laten maken. Ik heb toen echt 
respect voor de Wegenwacht gekre-
gen. En het meest frustrerende was 
nog dat je hem niets mocht geven...

Roestbak
Tenslotte nog die auto. Niet alleen me-
chanisch slecht maar ook een roestbak. 
Ik doe er een foto bij van een vakantie 

in 1963 in Nederland in een boerderij 
waar ik verwoede pogingen deed het 
roestmonster te bestrijden. Tevergeefs. 
Naast ondergetekende zitten op die 
foto mijn moeder (mijn vader maakte 
de foto) en mijn toenmalige verloofde 
die een half jaar later mijn vrouw 
werd, waar ik dus meer geluk mee had 
dan met mijn eerste auto. Later ging 
dat gelukkig met auto’s ook beter.....

Wim Hoogerheiden,
Westmaas
wimhoogerheiden@gmail.com

De slechtste auto van Rotterdam
Mijn eerste auto was de slechtste van Rotterdam... Die eerste 
auto was een Fiat 1100 uit 1956 die ik in 1962 samen met mijn va-
der tweedehands in een noodwinkel aan de Nieuwe Binnenweg in 
de buurt van Old Dutch heb gekocht. Die autohandel heette geloof 
ik Auto Kleijn. 

De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam Dinsdag 20 februari 2024 pagina 3

De man aan het sleutelen, de vrouwen in de zon....

CCtjeCCtje
     

Als ik mij niet vergis kwam hij van Utrecht, 
maar de sjaal van de bijbehorende voetbalclub 
werd razend snel geruild voor die van Sparta 
of van Feyenoord, al naar gelang. Of ie er ook 
een had van Excelsior weet ik niet, maar het 
zal best wel.

Ik had een aantal keren het genoegen hem te 
ontmoeten. Ik herinner mij een Nieuwjaars-
receptie in de Burgerzaal, die ik aan elkaar 
praatte. Op een gegeven moment was er een 
demonstratie van wat schreeuwende jongelui 
die ergens aandacht voor vroegen, ik weet 
niet meer wat. Met een dikke knipoog naar el-
kaar lieten we het een paar minuten zijn gang 

gaan. Wat de jongelui beoogden was in ieder 
geval iets fatsoenlijks vonden wij beiden. Na 
een wijle maakten we er eensgezind een einde 
aan. 

Ik kan mij eigenlijk niet veel spraakmakends 
uit die tijd herinneren. Ivo heeft er wel voor 
gezorgd dat het tussen Bram Peper en de stad 
weer in orde kwam. Brams portret mocht 
bijvoorbeeld niet in de burgemeestersgalerij 
hangen, en door die bespottelijkheid trok 
Opstelten een dikke streep.

Ik weet eigenlijk niet meer of Ivo zijn burge-
meesterschap opgaf voor een ministerschap 

of dat het gewoon zijn tijd was. In het eerste 
geval deelt hij dan het droeve lot van voortij-
dig aftreden, zoals ook van der Louw, Peper 
en van Thijn en Cohen. ( Ik heb Aboutaleb 
bij een ontmoeting in een boekhandel nog 
eens bezworen geen lijsttrekker te worden 
van de PvdA, wat ie trouwens ook geenszins 
van plan was, omdat er absoluut geen zegen 
op rust.)
Het afscheid van Ivo was een groot muziek-
feest in Ahoy. Iedereen was er, verder was er 
niemand zal ik maar zeggen. Ik denk dat hij 
ook bijzonder geliefd was.

Overigens woon ik al bijna vijftig jaar in 
de Hoeksche Waard dus heb ik al die tijd 
mijn eigen burgemeesters gehad. Het zal 
bij mijn 65ste verjaardag geweest zijn, ik 
gaf een groot feest op dat fantastische schip 
“de Majesteit”, en ik had mijn inner circle 
gewaarschuwd dat ik pertinent geen lintje 
wilde. Niet dat ik blasé ben, maar ik vind een 
lintje eigenlijk een belediging. Toch was mijn 
management daarmee bezig geweest en de 
burgemeester van mijn dorp Mijnsheerenland 
was ook heel enthousiast. Tot ie bij de betrok-
ken instanties te horen kreeg dat meneer Cox 
absoluut niet in aanmerking kwam voor een 
dergelijk eerbetoon, daar was ik veel te “con-
troversieel” voor.
Dus dat heb ik toch maar bereikt in m’n le-

ven.

En nu gooit Aboutaleb de handschoen. Een 
fijne vent. Hij ligt nu nogal onder vuur 
vanwege zijn afwezigheid na de ontploffings-
ramp in Charlois, maar ik vind dat al die boze 
mensen geen gelijk hebben. Na zorgvuldig 
overleg kwam men tot de conclusie dat hij 
moest blijven in het buitenland waar hij was, 
in het belang van Rotterdam.
Sneu voor de slachtoffers, maar ik geloof dat 
wel.
Zijn afscheid in nakend, maar hij is er nog.

Burgemeesters
Ivo Opstelten, toen ie in de wieg lag leek hij al op een burgemeester wil ik 
wedden. Hij was de gedroomde, de lange gestalte, de diep-bronzen-stem, 
alles was perfect. 

fo
to

: P
et

er
 T

et
te

ro
o

Adverteren in ?
Bel Timo: Tel. 0180 - 820244

Burgemeester Ahmed Aboutaleb
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

Met onze kennis adviseren wij u
Met ons hart begeleiden wij u

Met onze schouders ondersteunen wij u
Met ons gevoel zijn wij er voor u

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?
010 4651120 / 06 51606587

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,
ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

Ambachtelijke meubelsto�eerderij
Al generaties lang sto�eren wij alle soorten meubelen. Van klassiek tot modern
van o.a Artifort, Leolux, Gispen en Gelderland. Wij sto�eren auto’s, campers,
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals scheepssto�ering. 

Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij
Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen. Tevens lijmen en
verstevigen van al uw meubelen, houtworm verwijderen is ook geen
probleem of bent u uitgekeken op de kleur van uw interieur?
Laat het overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.

Stoelenvlechterij
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke beroep dat wij
al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien uw meubelen opnieuw van
een biezen, rieten, gaatjes of vlecht mat dit wordt geheel met de
hand gemaakt. Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
papercord en webbing meubelen.

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

• Vrijblijvende offerte, ook aan huis
•  Altijd 3 jaar garantie

•   Gratis halen en bezorgen
•   Gratis vervangende meubels

•  55+ korting

Rotterdam
IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam
010-4145808

Voor de Alblasserwaard/
Drechtsteden kunt u ook 
bellen met 078-6916684

'Wat als er even geen 'Wat als er even geen 
woorden meer zijn?'woorden meer zijn?'

Brenda van Duren
06-58993601 

brenda@momentaan.nl
www.momentaan.nl

Tel. (026) 445 28 05
www.feenstrarijnlijn.nl

Geniet van de lente
tijdens een riviercruise met vertrek vanaf Rotterdam

Nederland & België
vanaf Rotterdam
Vertrek 10 april, Horizon
Rotterdam - Dordrecht - Antwerpen - Gent - 
Brugge - Terneuzen - Middelburg - Hellevoetsluis - 
Rotterdam. Dezelfde reis vertrekt ook in de 
herfst op 11 oktober!

8 dagen vanaf  € 890,-*

* Reserveringskosten € 35,- per boeking. Genoemde prijzen zijn vanaf prijzen p.p. 
met 2-persoons bezetting o.b.v. volpension excl. Consumentenbijdrage € 2,50 en 
SGR € 5,- p.p.. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. 

Nederland & België
vanaf Rotterdam

8 dagen vanaf  € 890,-*

Daarom kiest u voor Feenstra
   Zeer uitgebreid aanbod op de Rijn, Moezel, Saar, Main, 
Donau en de Nederlandse & Belgische wateren

   Keuze uit 57 verschillende riviercruises en 
5 comfortabele schepen

  Verzorging op basis van volpension
  Nederlandstalige reisleiding
  Interessante excursies

Met Feenstra Rijn Lijn heeft u keuze 
uit vele prachtige cruises over de Rijn, 
Moezel, Saar, Main en Donau! Verder 
bieden wij unieke reizen over de 
Nederlandse en Belgische wateren 
zoals die met de Horizon. Een 
riviercruise van Feenstra staat garant 
voor comfort, afwisseling, gezelligheid 
en uitstekende verzorging.

Saar, Main, 
Donau en de Nederlandse & Belgische wateren

   Keuze uit 57 verschillende riviercruises en 

  Verzorging op basis van volpension
  Nederlandstalige reisleiding

OF BEL NAAR 0181 - 626 126
REDERIJFORTUNA.NL

BRUNCH- EN DINNER CRUISES
BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, live 
muziek & entertainment.

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment.

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15 

Feb 25  Mrt 17, 31*
Apr 7, 14  Mei 12*, 19*
Jun 16*, 30  Jul 14, 28

Feb 24  Mrt 16, 30  
Apr 13  Mei 11, 25
Jun 1*, 15, 29 Jul 13, 27

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00 

€ 49,50 

€ 69,50

Vanaf

Vanaf

* Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaartijden

OF BEL NAAR 0181 - 626 126
REDERIJFORTUNA.NL

REDERIJ FORTUNA

MEER INFO & RESERVEREN:

zondag 31 maartzondag 31 maart
12:00 uur - 16:00 uur

VIER PASEN BIJ
REDERIJ FORTUNA

€ 57,50 
p.p. 



Ken je dit nog? 

 307   

 309   Nr.

Nr.

H

Ken je dit nog? Een 
zwembad in Rotterdam. 
Zeg maar een zwempara-
dijs! Weet u nog hoe het 
heette? Bent u er wel eens 
geweest als bezoeker? 
Heeft u er wellicht ge-
werkt? Welke herinne-
ringen heeft u er aan? We 
zijn weer benieuwd naar 
uw verhalen en anekdotes. 
Stuur ze ons toe! Dan kunnen we ze delen met de lezers. Stuur naar: info@deoudrotterdammer.nl of 
als u geen internet heeft eventueel naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 
LV Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto nog beter (groter) 
bekijken.  

Herman van ‘t Hoog-
erhuijs: “Volgens 
mij gaat het om de 
kruising Nieuwe 
Binnenweg/Mathe-
nesserlaan en wel 
de noordwestelijke 
hoek. Er zat daar 
lang een meubel-
zaak, en daarnaast 
kon je wat verorbe-
ren in de snackbar. 
Rechts van het beeld 
bevond/bevindt zich 
het westerpaviljoen, 
waar je nog altijd 
aangenaam verblijven kan. De tramsporen op 
de kruising zijn onlangs vernieuwd, zulks in 
strijd met de opvatting van wereldvreemde 
beleidsmakers die menen dat je de tram in een 
winkelstraat wel missen kan.”

Ria de Vries: “Ik herinner mij dit pand heel 
goed, het stond op de hoek Witte de Withstraat- 
Eendrachtsweg. Mijn ouders hadden het pand in 
1961 gekocht. Het was toen een showroom van 
Bruijnzeel. Na een grondige verbouwing werd 
het “Snack de la Route”. Op de eerste etage 
zat tandarts de Vries waar ik nogal wat stapjes 

heb gezet. In Snack de la Route werden vooral 
belegde broodjes verkocht; onze specialiteit was 
Filet Americain, iets bijzonders in die tijd. Ze 
liepen er de deur voor plat! Wie dat ook deden 
waren de bezoekers van Museum Boijmans. In 
1970 was daar grote tentoonstelling met werk 
van Dali; zo rond 12.00 uur kregen we een inva-
sie van klanten uit het museum, bijna niet bij te 
benen maar natuurlijk wel goed voor de omzet. 
Mijn ouders hebben de zaak rond 1985 over 
gedaan aan 2 personeelsleden die het bedrijf nog 
enkele jaren hebben voortgezet.”  

 Broodje Filet Americain op de hoek   
Het aantal reacties op de Ken je dit nog-foto nummer 307 was beschei-
den, maar daarom niet minder interessant. Het ging om panden op de 
hoek van de Nieuwe Binnenweg (147) en de Mathenesserlaan in het 

Nieuwe Westen. De foto werd genomen rond 1985. Iets meer informatie 
geven onze lezers hieronder. Lees maar!
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De acties blijkt een schot in de nostal-
gische roos. Dat stond zaterdag 10 fe-
bruari als een paal boven water bij de 
historische stichting Ons Rotterdam. 
Het museumpand aan de Kerkwerve-
singel in Pendrecht was bijna niet te 
betreden, zo druk binnen en buiten op 
straat óók. Allemaal bezet door Rot-
terdammers met een nostalgisch hart 
waar het groen-wit-groen doorheen 
stroomt. Natuurlijk gewapend met óf 

hét boek óf de plaatjes om te ruilen en 
hun boek compleet te krijgen. Zo’n 
honderd nostalgieke Rotterdammers 
maakten gebruik van de mogelijkheid, 
geboden door Ons Rotterdam.

“Een geweldige actie van PLUS en 
jullie fi jne krant,’’ complimenteerde 
Saskia Sebille uit Ommoord. ,,Ik ben 
hier voor seniorencentrum de Vijf 
Havens uit Zevenkamp om meer vul-

ling te krijgen voor zeven boeken. In 
ons centrum zijn veel bewoners erg 
begaan met De Oud-Rotterdammer en 
de PLUS-plaatjes.

Ook Marjo Sjouken – eveneens uit 
Ommoord – sprak complimenteus 
over de krant en PLUS die veel Rot-
terdammers erg blij maakt.

“Dat zou veel meer moeten gebeu-
ren, want er zal altijd belangstelling 
voor het verleden van de stad blijven 
bestaan. Ook door nieuwe generaties,’’ 
vertelde Rob Leefl ang uit IJsselmonde 
tussen het ruilen door. ,,Mijn boek is 
op vier plaatjes na compleet.’’

Huib Koning (77) kwam van Schie-
dam en was werkvoorbereider bij 
de verdwenen scheepswerf Wilton 
Fijenoord.”,Ik volg alles in De Oud-
Rotterdammer. Kijk eens hoe blij en 
ingetogen de mensen hier zijn. Een 
prachtig initiatief, hoor.’’

Marian Groeneweg van Ons Rot-
terdam zag het allemaal glimlachend 
aan en complimenteerde: “Hartstikke 
leuk, dit boek en de plaatjes. In een 
zijkamertje zijn ze ook te koop voor 
vijftig cent per stuk. De opbrengst gaat 
naar stichting Kika.’’

PLUS-plaatjesboek ‘Historisch Rotterdam’ een hype
Getallen vlogen over en weer. Bingo? Niet dus! Wel de cijfers van 
ontbrekende plakplaatjes van de 175 die nodig zijn voor het boek 
‘Historisch Rotterdam’. Boek en fotoplakplaatjes zijn een initiatief 
van De Oud-Rotterdammer en de supermarktketen PLUS. De foto-
plaatjes worden gratis verstrekt bij de boodschappen.

Saskia Sibelle en Marjo Sjouken gebruiken de vuilniscontainer voor hun plaatjes-admi-
nistratie. Foto’s Rein Wolters

 Bij het gebouw aan de Kerkewervesingel ontstond een enorme oploop van mensen die plaatjes 
voor het Plus-boek ‘ Historisch Rotterdam’ wilden ruilen.   

 Plaatjes ruilen bij Stichting Ons Rotterdam in Pendecht.   
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BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

Wij komen graag 
bij u thuis voor een 

vrijblijvende prijs-
opgave en een 
eerlijk advies!

Oberonweg 256, 3208 PG Spijkenisse 
Tel. 0181-764050

10%
korting

www.meubelstoffeerderij-oudemaas.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ

“Oude Maas”

Openingstijden winkel:
Zaterdag van 11.00 – 15.00 uur 

bent u van harte welkom!
HALEN EN BRENGEN 
GRATIS   

oudemaasstoffering@hotmail.com 

VOLLEDIG VERZORGDE 
VAKANTIE WEKEN
VOOR SENIOREN

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN 
IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK! 

• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND 
           GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
 

• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENETEN VAN 
           ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.

 

• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND PROGRAMMA 
           MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.

• AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF 
MET PERSOONLIJKE AANDACHT! 

Tel: +31 (0)13  528 2555
Mobiel +31 (0)6 3002 17 76

info@hoteldepaddestoel.nl
www.hoteldepaddestoel.nl

• VRAAG NAAR ONZE FOLDER EN ZOMER ARRANGEMENT
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KUNNEN STAAN!
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We zijn met huwelijkse voor-
waarden getrouwd en hebben 
ieder kinderen uit een eerde-
re relatie. Wij willen het voor 
elkaar én onze kinderen zo 
regelen dat de langstlevende 
van ons voort kan gaan met 
wat wij samen hebben, maar 
dat de eigen kinderen na het 
overlijden van de langstle-
vende van ons de eigen bezit-
tingen krijgen. Belangrijk 
daarbij is dat de woning van 
mij is, de rest is min of meer 
gemeenschappelijk.

U kaart een probleem aan waar 
veel samengestelde gezinnen mee 
worstelen; vooral als de grootte van 
de bezittingen ver uiteen liggen. Zou 
u volgens de wet nalaten dan erven 
uw echtgenoot en uw eigen kinderen, 
krijgt de langstlevende echtgenoot 
de beschikking over de gehele 
nalatenschap en de stiefkinderen een 

niet-opeisbare vordering in geld op de 
langstlevende echtgenoot. Die laatst-
genoemde heeft zo de meeste vrijheid, 
maar het deel dat de langstlevende 
partner erft, komt dan terecht bij diens 
eigen kinderen.
Wilt u de belangen van uw eigen 
kinderen beter beschermen, dan kunt 
u onder meer kiezen tussen vruchtge-
bruik voor de langstlevende partner 
of een zogenoemde tweetrapsmaking. 
Als de langstlevende het vruchtge-
bruik van de volledige nalatenschap 
(of van bijvoorbeeld de woning) 
verkrijgt na uw overlijden, erven uw 
kinderen het bloot eigendom. Prak-

tisch betekent dit dat de langstlevende 
partner gewoon in de woning kan blij-
ven wonen en andere zaken van uw 
nalatenschap kan blijven gebruiken. 
Wel kunt u per testament de vrij-
heid van ‘het gebruik’ uitbreiden of 
beperken. Denk daarbij aan het wel/
niet mogen interen op het vermogen, 
schenkingen mogen doen, de woning 
mogen verkopen en een andere 
woning terugkopen en dergelijke. Het 
voordeel voor de kinderen is dat zij 
na overlijden van de langstlevende 
echtgenoot direct het volle eigen-
dom hebben van uw nalatenschap/
de woning zonder dat er nogmaals 

erfbelasting verschuldigd is.
Een alternatief is de tweetrapsmaking. 
Hier erft uw echtgenote in eerste 
instantie (de eerste trap) alles, maar 
wordt uw nalatenschap in de tweede 
trap alsnog door de eigen kinderen 
geërfd en niet door de kinderen van 
de langstlevende. Meestal is vanwege 
de grote vrijstelling voor partners 
(€795.156 in 2024) bij het eerste 
overlijden dan geen erfbelasting ver-
schuldigd. Ook dan kunnen de rechten 
van de langstlevende echtgenote wor-
den uitgebreid of juist beperkt. Een 
belangrijk verschil met vruchtgebruik 
is dat bij overlijden van de langstle-
vende echtgenote, de kinderen alsnog 
van u (in de tweede trap) erven, maar 
dan tegen de waarde die de nalaten-
schap dan heeft. Is de woning fl ink 
in waarde gestegen dan moet over 
die meerwaarde erfbelasting worden 
betaald, terwijl de kinderen bij vrucht-
gebruik de waardevermeerdering er 
‘gratis’ bij krijgen. Het is ingewik-
kelde materie. En dan zijn er ook nog 
andere opties mogelijk. Het gaat te 
ver dit hier te bespreken. Mocht u er 
meer over willen weten dan leggen 
wij u dit graag verder uit. Maak hier-
voor gerust een afspraak met ons.  

 Vruchtgebruik of 
tweetrapsmaking   
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Erfdeel opeisen
Kinderen krijgen bij overlijden van 
de eerste ouder van een stel volgens 
de wet of met een testament met de 
wettelijke verdeling een niet-opeis-
bare vordering op de langstlevende 
echtgenoot/ote. Deze vordering is 
volgens de wet opeisbaar bij overlij-
den van de langstlevende echtgenoot/
ote en wanneer deze failliet zou zijn, 
surseance van betaling zou aanvra-
gen of in aanmerking komt voor de 
schuldsaneringsregeling natuurlijke 
personen. In testamenten wordt daar 
vaak hertrouwen in gemeenschap 
van goederen aan toegevoegd en 
sinds enige tijd ook weer permanente 
opname in een zorginstelling om zo 
de eigen bijdrage zorg te beperken. 
Eist een kind buiten een van deze 
opeisbaarheidsgronden zijn of haar 
erfdeel op of wil de langstlevende 
dit erfdeel eerder uitkeren dan mag 
er vaak wel uitbetaald worden, maar 
dat hoeft niet. Let in dan wel op dat 
er niet meer uitgekeerd wordt dan de 
contante waarde van dit erfdeel op 
dat moment om mogelijke schenkbe-
lasting te voorkomen.

Erfenis voorbereiden
Er zijn verschillende soorten mensen. 

De een wil alles vooraf zo goed mo-
gelijk georganiseerd hebben, de ander 
ziet het later wel. De eerste groep 
vraagt ons nogal eens of we alvast 
een verklaring van erfrecht kunnen 
opstellen. Dat is echter niet mogelijk. 
Er bestaat namelijk pas erfrecht na 
een overlijden van een persoon. Voor 
het opstellen van zo’n verklaring is 
dus een overlijdensdatum vereist en 
is nodig dat er erfgenamen zijn. Zo-
lang iemand leeft is die datum er niet 
en bestaan er nog geen erfgenamen. 
Ook de mensen die graag alles goed 
voorbereid hebben zullen moeten 
wachten tot het moment daar is.

Erven met last
In een testament kan een legaat zijn 
opgenomen met een daaraan verbon-
den last. De last is dan dat de ontvan-
ger van het legaat iets moet doen (of 
laten), wil hij/zij het legaat kunnen 
ontvangen. Bijvoorbeeld: het graf vijf 

jaar onderhouden of een verzameling 
tweejaarlijks ergens tentoonstellen of 
de hond of de kat verzorgen. De last 
moet wel uitvoerbaar zijn. Is dat niet 
zo, dan kan aan de rechter gevraagd 
worden, ontheven te worden van de 
last. Voordat in een testament een last 
wordt verbonden aan een legaat, doet 
de persoon die het testament laat op-
stellen er goed aan de realiseerbaar-
heid van het legaat (en de controle 
daarop) te beoordelen.

Geld en geen goederen
De persoon die om welke reden ook 
de legitieme portie opeist is daarmee 
schuldeiser geworden. Is de persoon 
die de legitieme portie opeist, onterfd 
dan is hij/zij niet alleen schuldeiser 
geworden, maar heeft hij/zij boven-
dien alleen recht op een geldbedrag 
(dus niet op spullen) en mag zich niet 
met de afwikkeling van de nalaten-
schap bemoeien.

Uit de praktijk 

Wij zijn regelmatig de executeur of 
adviseur van de executeur in nalaten-
schappen van overledenen die geen kin-
deren hebben en die goede doelen als 
erfgenaam hebben opgenomen in hun 
testament. Wij hopen dan dat in derge-
lijke testamenten ook iets is opgenomen 
over de inboedel van de overledene. Wij 
hopen dat, omdat zonder die bepaling, 
alles van enige waarde verkocht moet 
worden. Goede doelen zitten immers 
natuurlijk niet op de inboedel te wach-
ten; ze ontvangen het liefste geld.
Meestal bevat een inboedel niet heel 
veel van grote waarde (wat niet wil 
zeggen dat er bij aankoop niet veel voor 
betaald is) en kan het meeste aan kring-
loopbedrijven worden meegegeven. 
De goede doelen zijn – zoals gezegd  – 
dus niet geïnteresseerd in de inboedel, 
maar wellicht bevinden zich daarin nog 
wel het familiearchief of familiefoto’s, 
waar interesse voor kan  bestaan, door 
die ene nicht of oudoom die niet erft. 
Juist in dergelijke gevallen is het soms 
best lastig (en jammer) om dit niet te 
weten. Als deze kennis er bij ons wel 
is, is er namelijk in goed overleg met 
de erfgenamen over het algemeen veel 
mogelijk.
Bereiden wij testamenten met onze 
klanten voor dan staan we altijd even 
stil bij de inboedel en wat daarmee moet 
gebeuren. Dat is niet alleen belangrijk 
voor de klant, die nu een aantal zaken 
óf al kan verdelen óf in het testament 
of een codicil kan opnemen. Voor ons 
is het gesprek hierover ook van belang 
zodat we weten wat later de bedoeling 
is en we dit kunnen vastleggen in ons 
Digitaal Nalatenschapsdossier, dat wij 
als RegisterExecuteur gebruiken als wij 
de executeur zijn.  

?

l uw erfcoach en meer l

Doe aangifte  Vanaf 1 maart 
a.s. kunnen of moeten we weer 
aangifte inkomstenbelasting doen 
over 2023. Ondanks dat velen er 
tegenop zien om aangifte te doen 
of er zelfs bang voor zijn, is het de 
moeite waard om eens aangifte te 
doen en te zien wat dat voor u be-
tekent. Vaak blijkt er een teruggave 
mogelijk. Is dat het geval, doe dan 
ook voor de afgelopen vijf nog 
aangifte en ontvang terug wat toen 
vermoedelijk te veel betaald is.

Ontdek tweedehands  De 
laatste tijd maakt Marktplaats 
reclame voor tweedehands. Daar 
hebben ze wel een punt. Tweede-
hands is vaak een stuk goedkoper 
dan nieuw, is beter voor het milieu 
en het is ook een beetje de sensatie 
van schatgraven. Andere interes-
sante websites zijn: Facebook 
(Marketplace) en Vinted.
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Het eerste autootje waar ik als baby 
in vervoerd werd, was een Morris 
Minor. Ik heb er geen enkele herinne-
ring aan, maar een fotootje bevestigt 
het.

De tweede auto in mijn leven was een 
spliksplinternieuwe, bordeaurode, Daffodil. 
Eenzaam stond dit wonder-op-wielen te glanzen 
in de verder nog autoloze straat. Alleen in de 
verte stond nog één andere auto, de deftige 
zwarte Opel van de gemeentesecretaris. Het 
zal eind 1963 zijn geweest. Shell/Esso/Caltex-
gezinnen woonden in Hoogvlietse nieuwbouw-
wijkjes.
Ik bezag mijn wereldje door een roze bril. 
Euforisch spraken mijn ouders over de gemak-

ken van het Pientere Pookje van de DAF. Mijn 
moeder besloot onmiddellijk rijlessen te nemen. 
Dit racemonster wilde zij zelf kunnen besturen. 
Natuurlijk deed ik er enthousiast verslag van, in 
brieven aan mijn beste vriendinnetje die helaas 
door haar Shell-pa voor twee jaar in Argentinië 
woonde. Wat was ik blij toen ze weer naar 
Hoogvliet terug kwam. Ik popelde om met 
haar een eindje te gaan toeren. Met mama als 
chauffeuse!! Voor mijn vriendinnetje hoefde 
het niet zo nodig. Haar reactie herinner ik me 
nog heel goed. Ze bekeek ‘het karretje’ met 
enig dédain en sprak de legendarische woorden: 
“Oh, ik dacht dat het een sportwagen was!” In 
Buenos Aires was een andere wereld voor haar 
open gegaan. Zo kon je dus ook naar onze auto 
kijken...

In 1971 was het tijd voor een nieuw roze (auto)
brilletje. In onze studententijd scharrelden mijn 
vriend, nu mijn man, en ik genoeg geld bij 
elkaar om een oud autootje te kunnen kopen. 
De Rotterdamse straten stonden inmiddels vol 
auto’s; onze Renault-4 viel slechts op door haar 
vreemde menie-achtige kleur en roestplekken. 
Wat een geweldig bezit! Onze auto had een 
pientere pook in het dashboard en daardoor 
voorin een comfortabele bank. Bovendien was 
het R-4tje ook te gebruiken als verhuis- of 
kampeerwagentje. Op naar Frankrijk! We waren 
Rotterdam nog niet uit, of we verloren al de 
claxon. So what! APK bestond nog niet. Het 
was mooi weer. De raampjes waren omhoog 
geklapt. Indien nodig, riepen we zelf wel TOET 
TOET. In Bretagne begaf de rechter richting-

aanwijzer het, dus stak ik gewoon mijn arm uit 
het raam als we rechtsaf moesten. Met al onze 
FlowerPower namen we de kleine manke-
menten van dit wagentje gewoon voor lief. De 
foto’s zijn helaas verloren gegaan, zo niet de 
dierbare herinneringen aan een fijne tijd!

Marijke Baan-van der Wal
marijkebaan@gmail.com

‘We waren Rotterdam nog niet uit of we verloren de claxon al’

Het moet zo rond 1977 geweest zijn 
– ik was pakweg 20 jaar oud. Mijn 
oudere broer woonde op kamers in 
de krochten van Vlaardingen. Ik ging 
daar veel langs. Schuin beneden hem 
woonde iemand met een gele Fiat 
500. En ik was al van jongs af aan 
helemaal gek van die vijfhonderdjes! 

Dus wat doe je in je jeugdige overmoed: wij ‘s 
nachts gewoon aanbellen met de vraag : wilt U 
die Fiat niet verkopen? Eigenaar hoofd uit het 
zolderraam: not amused!
De man – een fervent motorrijder – reed wel 
eens door de straat met vrouw en baby in 
reiswieg op de achterbank – paste tot op de 
milimeter precies! – the closest thing to de 
motorfiets!
De gele Fiat stond vaak voor de deur, al dan 
niet met sleutelende eigenaar eronder. Ik denk 
een half jaartje later kwam mijn broer met 
nieuws: “Die vent van die Fiat gaat naar Canada 
emigreren en verkoop al zijn boedel!” Nou, wij 
erheen met een slimme vriend van mijn broer 
die alles van auto’s en onderhandelen wist. 
Eigenaar vroeg 800 guldens – ik had met een 
vakantiebaantje geloof ik 1000 gulden verdiend 
maar net een stereo-setje gekocht (toen echt 
belangrijk) dus nog maar 600 over. De man 
vond het wel leuk dat ik zo gek op zo’n kar-
retje was en destijds wilde geen hond meer in 
zo’n hondenhok gezien worden – dus werd de 
koop gesloten. Ritje langs het postkantoor voor 

overschrijven en hem weer thuis afgezet. Hij 
riep nog tabee en dat dubbel-klutsen leer je nog 
wel! Voor hen die het nog weten: dubbelklutsen 
vereist een bepaalde manier van schakelen met 
een ongesynchroniseerde versnellingsbak.
Thuis gekomen stapte mijn vader in, ondanks 
zijn van te voren negatieve advies (doe toch 
niet! Ben zelf begonnen in een Topolino.)
Om de paar kilometer kreeg ik lekke achterban-
den. Volgens mij stonden die voor- en achter-
wielen te dicht op elkaar! Maar mijn vader, met 
lichte glimlach achter het stuur, leerde mij de 
techniek van het dubbel klutsen.
Vervolgens reed ik er jaren in rond – met 
veel plezier – garage Unique in Vlaardingen 
soms tot wanhoop gedreven (”Daar nog aan 
sleutelen? Is dat niet te oud?) Eén monteur 
kende slechts nog de techniek van het fusees 
doorsmeren!
Uiteindelijk werd het toch al dunne staal steeds 
dunner en de bodem craquelé en kwam er een 
onhandig deukje erin. De roestduivel zette door 
en van restauratie had nog niemand gehoord. Ik 
verkocht hem uiteindelijk voor een grijpstuiver 
aan de Fiat 500 club (had daar tot dan toe nog 
nooit van gehoord) voor de onderdelen. Maar 
het kan dat-ie jaren later alsnog door iemand 
gerestaureerd is.
Jaren erna kocht ik een blauwe 500 L van 
1969  die ik nog altijd heb.

Marcel Strijbos
strijbos001@gmail.com

Mijn vader, geboren en getogen op 
Zuid, kocht zijn allereerste auto in 
1965. Hij had hard gewerkt in het 
vorkheftruckbedrijf W. Molenaar van 
zijn vader in de havens van Rotter-
dam en gespaard totdat hij voor maar 
liefst 5000 gulden eindelijk de gloed-
nieuwe witte mini kon kopen waar 
hij al een tijd van droomde. Zelf is hij 
ook niet groot dus deze auto paste 
hem als een jas.

Zuinig als hij erop was ging er wel een flinke 
knalpijp onder die vooral met ritjes door de 
Maastunnel voor de nodige extra decibellen 

zorgde. Als hij dan mijn moeder (eveneens een 
mini) kwam ophalen uit de Wielewaal waar ze 
woonde, hoorden ze hem al van verre aanko-
men.
Het logo van mijn opa’s bedrijf prijkte als 
reclame op de deurtjes toen hij in 1966 samen 
met mijn moeder en de mini op hun eerste 
vakantie gingen naar Beijeren. Netjes als hij was 
had hij 2 kamers geboekt in een hotelletje, maar 
eenmaal daar aangekomen bleek het Hotel zo 
stampvol met gasten omdat er in de buurt een 
zeilwedstrijd gaande was, dat er helemaal geen 
extra kamers over waren. Het werd dus gewoon 
1 kamer, achteraf natuurlijk helemaal niet erg.
In de jaren erna is er een breed scala aan auto’s 
van verschillende merken de revue gepasseerd, 
zelfs een Wolsely, en op elke auto was hij even 
zuinig. Omdat mijn vader taxichauffeur werd 
moest alles uiteraard extra netjes blijven, eten 
of drinken was voor mijn zus en mij, evenals 
tekeningen maken op de beslagen ramen, uit 
den boze!
Inmiddels is hij 82 en een aantal jaar geleden 
heeft hij weer een nieuwe auto gekocht, zijn 
laatste zoals hij zelf zegt, 3x raden wat hij kocht 
… juist: een witte mini! Wat mij betreft een hele 
mooie verwijzing naar vervlogen tijden! Geluk-
kig is de techniek en het comfort er wel wat op 
vooruit gegaan sinds 1965 en hopelijk zullen 
mijn ouders er nog vele ritjes in maken!

Claudia Molenaar
1972fame@gmail.com

Dubbelklutsen in gele Fiat 500 Mijn vader en zijn mini’s

Occasioninkoop.nl
010-4822236

Stolwijkstraat 41
3079DN, Rotterdamw w w . c a r e l w u s t m u s e u m . n l

Jan van der Heijdenstraat 34 
Oud-Beijerland, Tel: 0186 724 157

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps
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Via een advertentie in het Vrije Volk kwam ik 
op het spoor van een Opel Kadett stationcar 
met een lage kilometerstand voor vijfduizend 
gulden. Via het telefoonnummer kwam ik in 
Hillegersberg uit en ik dacht dit is een lot uit de 
loterij en het adres leek mij betrouwbaar.
Toen ik aanbelde deed een wat pafferig man-
netje open en zei textielhandelaar te zijn. Na een 
praatje pot binnen vertelde hij dat van deze auto 
af wilde. Het had wat met belasting te maken. 
Hij stelde voor een proefrit te maken. Even later 

zat ik naast hem en reden wij naar de Doenkade 
te Rotterdam. Ik kreeg even het gevoel in een 
vliegtuig te zitten toen hij plankgas reed en ik 
uit mijn ooghoeken de start en landingsbaan van 
vliegveld Zestienhoven voorbij zag vliegen. Ik 
verbaasde mij dat een textielhandelaar als een 
coureur reed en was blij even later weer uit te 
kunnen stappen. Volgens de textielhandelaar 
was nog iemand die belangstelling had dus of 
ik maar even een voorschot wilde aanbetalen 
voor dit koopje als ik deze auto wilde kopen. Ik 
betaalde direct vijfhonderd gulden en zou na het 

weekend mijn auto ophalen die nog even gewas-
sen moest worden.

Bedrog
Op maandag na het weekend stond de auto nog 
op dezelfde plaats waar hij door onze coureur na 
de proefrit was geparkeerd. Niet gewassen dus. 
Ik betaalde en reed weg. Een avond hierna wilde 
ik op weg naar mijn werk in Rotterdam voor 
een verkeerslicht remmen en trapte fi naal door 
de rem. Mazzel: gelukkig geen dwarsverkeer. Ik 
ging naar het garagebedrijf in de Vinkenstraat 
waar ik woonde en de garagehouder die mij 
kende, snapte niet dat ik mij in de maling had 

laten nemen. Een gasinstallatie achterin de auto 
bleek ook nooit gekeurd te zijn en het kenteken 
was door de Rijksdienst van het wegverkeer 
vervallen verklaard. De gastank werd verwij-
derd waardoor er achterin meer ruimte was. Met 
de kilometerteller was ook gerotzooid en de tel-
ler gaf een lagere stand, bleek na een onderzoek. 
Opnieuw moest mijn auto door de Rijksdienst 
worden gekeurd maar mocht gelukkig wel 
hetzelfde kenteken houden. Bij een bezoek aan 
de verkoper waarin ik mij telefonisch had voor-
gedaan als een nieuwe koper confronteerde ik 
hem met een aantal zaken die ik had uitgezocht. 
Maar na vijf minuten moest ik de woning uit. 
Hij vond mij te bijdehand. Nu na ruim 55 jaar 
ben ik mijn eerste en tweede auto in positieve en 
negatieve zin nooit vergeten.

Han Karels
hankarels@kpnplanet.nl  

Tijdens mijn militaire diensttijd in 
Amersfoort, lichting 70-2, haalde ik 
geheel op kosten van de staat mijn 
rijbewijs op een Dikke DAF YA328. 
Vanzelfsprekend ben je dan niet te 
houden aangaande de aanschaf van 
een eerste eigen auto. Van een col-
lega Korporaal kocht ik, voor  400 
gulden een in slechte staat verkeren-
de rode Fiat 600, bouwjaar 1958.

Dit was het eerste model, geproduceerd vanaf 
1955, met nog portieren die aan de verkeerde 
kant opengingen. Dit type noemden we oneer-
biedig ‘broekenkijker’ omdat het voor dames 
met jurk of rok geen elegante manier van instap-
pen was.
Op de kazerne hadden we een hobbyclub om 
in de garage wekelijks te mogen sleutelen, met 
alle faciliteiten waar we ook de legervoertuigen 
mee moesten onderhouden. Technisch was de 
auto, op een hoog olieverbruik na, in redelijke 
staat, maar de staat van de carrosserie had veel 
aandacht nodig. Dit betekende veel plamuren, 
kitten, schilderen enzovoort. Gelukkig ging de 
olie van de de grote hoop, want die legerauto’s 
lustten ook wel een slokje. Bijna een jaar heeft 

de Fiat het volgehouden om wekelijks mee naar 
huis in Schiedam te kunnen rijden.  
Inmiddels had ik in Amersfoort ook verkering 
gekregen met Trudy, waar ik inmiddels 50 jaar 
mee getrouwd ben. De verrassing aan mijn 
ouders te vertellen dat ik een vriendin had en 
tevens een auto gekocht had viel niet echt in 
goede aarde, maar dat is later goed gekomen. 
Los en onwetend van elkaar gaven ze me beiden 
200 gulden om de Fiat te fi nancieren. Na een 
oefening in het Duitse Hone moesten we op de 
kazerne de legervoertuigen met de hand aftan-
ken. Hele rijen jerrycans stonden klaar voor 
dit doel. Achteraf niet zo’n goed idee om een 
volle jerrycan in de Fiat te verstoppen en op een 
achteraf gelegen weggetje mijn tank te vullen. 
Ik werd betrapt, opgepakt door de marechaussee 
en afgeleverd bij mijn commandant. Het tankje 
benzine heeft me 14 dagen verzwaard arrest en 
twee weken niet naar huis gekost. Na de Fiat 
zijn er nog talloze auto’s gevolgd omdat ik 45 
jaar in de autobranche werkzaam ben geweest, 
tot een eigen Nissan Autobedrijf Binnenmaas 
aan toe.

Hans van Vliet
vanvliethans@live.nl  

Toen ik in 1970, na 10 lessen, 
slaagde voor mijn rijbewijs moest er 
natuurlijk ook een auto komen. Een 
kennis van mijn ouders, die vanwege 
zijn beroep op veel locaties rond 
Rotterdam kwam, zou voor mij rond-
kijken. Het werd uiteindelijke een 
lichtblauwe Simca 1000 van ruim 4 
jaar oud, met kenteken 53-94-BA.

Ik heb hierin toen zelf een radio ingebouwd en 
de achterzijde voorzien van achteruitrijverlich-
ting en een mistlamp. Aan de voorzijde nog 
twee mistlampen gemonteerd en het wagentje 
zag er leuk uit. Heb er ruim 4 jaar mee gereden 
onder andere naar Blerick (opleiding militaire 
dienst) en later tijdens de parate hap naar Assen.

In de loop van de tijd werd er bij de dorpels 

roest zichtbaar, wat ik zelf zo goed mogelijk 
probeerde te herstellen. En ook de motor begon 
slijtage te vertonen. Omdat de reparatiekosten 
opliepen heb ik de auto in 1975 naar de sloop 
gebracht.

Henk Boender
hboender@chello.nl  

 Met de Simca naar militaire dienst   

Het is augustus 1963 als ik na de 
ambachtsschool als 16-jarige mijn 
eerste baan als leerling autoplaat-
werker begin bij Citroën-dealer Auto 
Center in de Dynamostraat in Rot-
terdam- Zuid. 

Daar kwamen natuurlijk regelmatig Citroëns 
met schade binnen. Die werden keurig netjes 
hersteld. Soms waren ze behoorlijk in elkaar 
gereden waardoor ze door de verzekering total 
loss werden verklaard. Zo kwam er ook een 
keer in 1965, toen had ik al mijn rijbewijs, een 
2CV uit 1960 binnen met fl inke schade aan 
het front die ook total loss was. Als personeel 
konden wij een bod doen op het wrak. Wat ik 
dus ook deed. Repareren mochten wij in eigen 
tijd in de garage en zo kon ik redelijk goedkoop 

aan een auto komen. Ik weet niet meer hoeveel 
hij kostte, maar het was een koopje. Na enige 
weken had ik mijn eerste auto. ik heb er best 
veel plezier van gehad en aardig wat kilometers 
mee gereden. Na een jaar ben ik via een Fiat 
600 en Morris Mini/Austin 7 overgestapt naar 
mijn eerste nieuwe auto, een Fiat 850 Sport 
Coupé.

Jan Witkamp (jawitax46@gmail.com)  

 Betrapt met jerrycan benzine in Fiat    Eend voor een koopje   

Grotere auto bleek grote miskoop

KLASSIEKE
VOERTUIGEN
VAN VOOR:

Genieten van klassiekers en wie weet je “eerste” auto terug zien?
Een keer per maand een gezellige bijeenkomst voor iedereen die gek is 
op klassieke auto’s, motoren en brommers. Geen uitsluiting van merk, 
als het maar klassiek is en ouder dan 1985! Geen klassieker maar wel 
nieuwsgierig? Je bent natuurlijk altijd welkom!

18 april, 16 mei, 20 juni, 18 juli, 15 augustus, 19 september, 17 oktober 2024
Tijd: 19.30 - 22.30 uur | Locatie: Reeuwijksehoutwal, 2811 Reeuwijk-Brug, Nederland

RIJBEWIJSKEURINGEN IN ROTTERDAM
Ga naar www.voor-keur.nl of bel naar 085 0607065
Vaste prijzen! 75+ senioren B/E            € 50,-

Groot rijbewijs C/D/E    € 70,-

Rotterdam 
GZC Fysiotherapie 

Ommoord 
Briandplaats 15

Mijn eerste auto, een Volkswagen, ook wel kever genoemd, kocht ik 
in Kralingen voor 1350 gulden. Ik was in 1968 net getrouwd en samen 
hadden wij flink gespaard. Met de kinderwagenbak achterin de kever 
voor onze eerste dochter was het een auto precies op maat. Mijn neefjes 
waren er ook gek op en mochten af en toe een rondje meerijden. Door 
gezinsuitbreiding was de kever al snel te klein en ging ik op zoek naar een 
grotere auto.
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 Vrijdag 23 februari

Open dag op riviercruiseschip MPS Horizon
  De Jong Intra Vakanties heet u op vrijdag 23 februari van harte welkom om een kijkje te nemen op ons 
riviercruiseschip MPS Horizon. Bezoekers kunnen van 10.00 tot 16.00 uur terecht aan de Maashaven, 
Noordzijde in Rotterdam. Indien u met het openbaar vervoer komt, kunt u het beste uitstappen bij metro-
halte Rijnhaven. Vanaf de metrohalte loopt u in circa 5 minuten naar het schip. Komt u met eigen vervoer 
naar Rotterdam om het cruiseschip te bezoeken? Bij het schip zijn voldoende (betaalde) parkeerplaatsen.

    Dinsdag 27 februari

Stichting Fratsen organiseert SJEU in Baroeg
In Poppodium Baroeg aan de Spinozaweg 300 in Rotterdam presenteert Stichting Fratsen het programma 
‘Sjeu’. Een middag voor alle leeftijden. Rocío Bolaños del Pozo (Codarts, fl uitist) speelt samen met Isabel 
(klarinet). Fred Hoogsteder laat nostalgische muziekfragmenten zien op een ouderwetse televisie. Entree 
Gratis. Zaal open 13.00 uur. Zie elders op deze pagina voor meer informatie.

  Zondag 3 maart

‘Tour de Toon’: ode aan Toon Hermans in De Doelen
  Een vrolijke tour de chant met de liedjes van Toon Hermans door zanger Philip Paar en zijn orkest. Aan-
vang 11.00 uur. Voor meer informatie en reserveringen: kijk op www.zondagochtendconcerten.nl

    Zondag 10 maart

‘Na het einde’ in Theater Zuidplein
  Mohammed Azaay en Karin El Guennoumi, samen Marmoucha, spelen hun voorstelling ‘Na het einde’ in 
de kleine zaal van Theater Zuidplein. Een voorstelling over het wij-zij-denken in de samenleving. Luchtig 
en vlijmscherp. Met live-muziek. Tickets: 17,50 euro per persoon via www.theaterzuidplein.nl

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

Proef de sfeer op cruiseschip MPS 
Horizon
  De Jong Intra Vakanties houdt vrijdag 23 
februari een open dag op het riviercruiseschip 
MPS Horizon. Geïnteresseerden mogen een 
kijkje komen nemen. Proef de sfeer aan boord 
en maak kennis met de kapitein en het overige 
personeel. Zij laten u graag het schip zien. In 
de gezellige lounge staat de koffi e voor u klaar. 
Ook het team van de Jong Intra Vakanties is 
aanwezig om u te verwelkomen en al uw vragen 
te beantwoorden. (Zie ook elders op deze 
pagina’s.)

Een ochtend vol mooie muziek en herinneringen in Baroeg
  In Baroeg is het dinsdag 27 februari genieten geblazen van mooie muziek en herinneringen. De stichting 
Fratsen organiseert er een leuke middag. Rocío Bolaños del Pozo (fl uit) speelt samen met Isabel (klarinet), 
die onlangs haar master behaalde aan de Codarts Hogeschool in Rotterdam. Ze won al diverse internationale 
prijzen met haar spel en volgde masterklassen van internationaal bekende fl uitisten.
Fred Hoogsteder gaat samen met het publiek een half uurtje terug in de tijd met beelden op een ouderwetse 
zwart/wit televisie met muzikale fragmenten uit de 50/60er jaren. Dertig minuten vol herinneringen en mooie 
anekdotes.
    Fratsen is een organisatie die doorlopend maatschappelijke muziekprojecten organiseert in wijken in Rot-
terdam. Met het project SJEU levert Fratsen een bijdrage aan het stimuleren van sociaal-maatschappelijke 
participatie in Rotterdam. In samenwerking met Stichting Tijd Van Toen en artiesten van Codarts Rotterdam 
verzorgen zij de muzikale programmering.

Nog twee zondagochtendconcerten in De Doelen
  Na de concerten van najaar 2023 staan in het voorjaar van 2024 nog twee zondagochtendconcerten in De Doe-
len in Rotterdam gepland. Dat is allereerst op zondag 3 maart Tour de Toon, een ode aan Toon Hermans door 
zanger Philip Paar en zijn orkest. Op zondag 10 maart staat dan het meezingconcert Van Smartlap tot Opera op 
het programma met Waldin Roes, Het Groot Niet Te Vermijden en Bert Nicodem.

Gratis Matthäus-Passion in de Laurenskerk
  In de Laurenskerk is zondag 24 maart de Matthäus-Passion van Bach 
te beluisteren. Deze versie is anders dan andere uitvoeringen in het 
land: vrij toegankelijk voor jong en oud, in een monumentale kerk, 
als onderdeel van een kerkdienst op Palmzondag, met momenten 
waarop je zelf kunt meezingen. De Laurenscantorij voert de Matthäus 
al jarenlang op deze manier uit in de Laurenskerk Rotterdam, zoals 
het koor ook Bachs cantates laat klinken tijdens de maandelijkse 
cantatediensten. De Matthäus is door Bach zelf voor een kerkdienst 
geschreven. Zo beleef je de muziek pas echt goed. (Zie ook elders op 
deze pagina’s.)

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn 
de munten van pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de 
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom 
houdt Heritage Auction Europe elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en 
gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 
7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-
6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of 
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek 
eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction 
Europe op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie.Aansluitend 
krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944. 

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een 
veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak 
gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? 
Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie 
deze dag zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 
14.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein.    
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CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)

Adverteren in

Bel Timo: 
Tel. 0180 - 820244

LINDBERG Eyewear bij De Hesse Optiek
Het gerenommeerde Lindberg houdt graag alles dichtbij! Van de eerste
ontwerpschetsen tot de uiteindelijke productie. Het gehele proces vindt
plaats in Denemarken. Zo blijft de allerhoogste kwaliteit gewaarborgd. De
collecties van Lindberg zijn dan ook al vele jaren zeer succesvol. Lindberg
staat voor comfort, functie en design. Ook in onze collectie vindt u kleurrijke
en tijdloze merken zoals Etnia Barcelona, Cazal, Jaguar, Lafont, Mykita,
Silhouette, THEO en TitanFlex.

CCBBRR RRIIJJBBEEWWIIJJSSKKEEUURRIINNGGSSCCEENNTTRRUUMM

Wilt u een vrijblijvend stijladvies inclusief gratis oogmeting? Kom langs of
bel voor een afspraak (di t/m za): 010 236 1939.
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    Donderdag 14 maart

Kraaij & Kroon in Theater Zuidplein
  Johnny Kraaijkamp en Soy Kroon spelen in de grote zaal van Theater Zuidplein donderdag 14 maart hun 
voorstelling ‘Kraaij & Kroon’. Een avond vol persoonlijke dilemma’s en geestige sketches over vaderschap 
en meer. Lachen gegarandeerd. Aanvang: 20.30 uur. Lachen gegarandeerd! Tickets: 26 euro per persoon 
via www.theaterzuidplein.nl

    Zondag 24 maart

Matthäus-Passion in de Laurenskerk
  Zondag 24 maart voert de Laurenscantorij onder leiding van Wiecher Mandemaker Bachs Matthäus-
Passion uit als onderdeel van de kerkdienst op Palmzondag. De uitvoering in de Laurenskerk Rotterdam 
is vrij toegankelijk voor jong en oud. Deel I begint om 10.30, deel II om 13.30 uur. De kerk gaat om 9.00 
uur ‘s ochtends open. Gratis toegang, geen kaartjes nodig, collecte na afl oop. Meer informatie via www.
laurensvocaal.nl 

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar verza-
meling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij Heritage Auc-
tion Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop 
of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op kantoor. Info: 030-6063944 of 
kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrijblijvende 
taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag terecht bij Heritage 
Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.

    Elke donderdag

Kunst en curiosa
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke 
donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan 
zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 7 in IJsselstein. Kom 
langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-
6063944. 

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244
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Met het recente overlijden van 
voormalig minister-president 
Dries van Agt van het CDA 
denk ik terug aan het gebruik 
van mijn eerste auto, een wit-
te lelijke eend, die ik inzette 
voor zijn campagne in 1977 als 
1e lijsttrekker voor het CDA. 

Aan de binnenkant van mijn ramen 
plakte ik posters van het CDA met 
daarop zijn naam. Ik reed vanaf 1976 
dagelijks tussen mijn woonplaats Rotterdam 
(Crooswijk) naar mijn werk in Naaldwijk als 
leraar aan een school voor leer- en opvoedings-
moeilijkheden. Mijn ‘CDA eend’ leverde veel 
getoeter op van passerende automobilisten die 
wisselend negatief en positief hun vinger opsta-
ken. Dries van Agt heeft met zijn nieuwe partij 

het CDA mijn interesse gewekt voor de politiek 
en leverde mij voor het CDA tussen 1990-1994 
een zetel op in de gemeenteraad van Rotterdam 
aan de Coolsingel.

Le Bistroquet
Het was puur toeval dat ik Dries van Agt en zijn 
VVD-vriend Hans Wiegel in 2007 in het legen-
darisch geworden restaurant ‘Le Bistroquet’ 
aan het Lange Voorhout in Den Haag ontmoette 
tijdens een diner met de twee leden van mijn 
provinciale campagneteam precies op dezelfde 
avond dat beiden ‘hun politieke tafeltje’ hadden 
geboekt voor hun jaarlijkse ontmoeting. Een 
avond om nooit te vergeten!
En beide partijcoryfeeën stemden van harte in op 
met ons op de foto te gaan waarbij ik uiteraard 
naast Dries van Agt sta die veel plezier had om 
mijn inzet voor hem.

Bert Luijendijk
Krimpen aan den IJssel
(geboren en getogen Rotterdammer)
bert.luijendijk@hetnet.nl

Met mijn eerste auto op campagne 
voor Dries van Agt

Bert Luijendijk, tweede van links, met Dries van Agt en Hans 
Wiegel in Le Bistroquet. 

In april 1970 kochten we een fonkelnieuwe auto. 
We waren drie jaar getrouwd en opgegroeid in 
Vreewijk, maar na ons huwelijk waren we de 
gelukkige huurders van een fl at in Zuidwijk, wat 
een groot geschenk was in de tijd -- ook toen – 
van grote woningnood. Mijn vrouw en ik werkten 
in het onderwijs en we konden zonder al te veel 
moeite het werk op de scholen in Lombardijen en 
Zuidwijk bereiken. De wederzijdse ouders woon-
den op fi etsafstand, een auto was dus geen hoge 
prioriteit, maar het was de tijd dat de aanschaf 
van een auto bij menig jong echtpaar opgeld deed. 
Toen we in juli 1969 vader en moeder werden, 
gingen we vaker aan een vierwieler denken. We 
hakten na ruim een half jaar de knoop door en 
besloten om een recent uitgekomen nieuwe auto 
te kopen: een Renault 6. Dat was een handige auto 
met een zogenaamde vijfde deur waardoor de kin-
derwagen/kinderbedje makkelijk in de auto kon 
worden meegenomen. We kochten de auto aan de 
Motorstraat, een zijstraat van de Dordtsestraat-

weg. Het was best een spannende gebeurtenis, 
want in het begin van april 1970 mocht ik de auto 
in de garage komen ophalen, maar hij moest wel 
contant worden betaald. Met zestig briefjes van 
honderd gulden, opgehaald aan de Spaarbank 
aan de Slinge liep ik dus van Zuidwijk naar de 
Motorstraat. Daar ging alles gelukkig goed. Nadat 
ik betaald had, reed iemand van de garage de 
Renault naar buiten en kon ik – zeer onwennig 
– op weg naar de Almstein. Daar stond ons geld. 
Buiten. Wat keken we vaak naar beneden om te 
kijken of hij er nog stond. Ik had er een werkob-
ject bij: elke zaterdag de auto wassen en vooral 
het chroom van de bumpers in de was zetten om 
roesten te voorkomen. We hebben die Renault 
ruim twee jaar gehad. Toen was het roest bijna 
overal doorgebroken. “Geen wonder,” zei een col-
lega, “Renaults roesten al weg in de folder.”

Arie Bijl
abijlgouda@hotmail.com

 De Lelijk Eend van Bert tijdens een vakantieweek.   

De roestende Renault

LINDBERG Eyewear bij De Hesse Optiek
Het gerenommeerde Lindberg houdt graag alles dichtbij! Van de eerste
ontwerpschetsen tot de uiteindelijke productie. Het gehele proces vindt
plaats in Denemarken. Zo blijft de allerhoogste kwaliteit gewaarborgd. De
collecties van Lindberg zijn dan ook al vele jaren zeer succesvol. Lindberg
staat voor comfort, functie en design. Ook in onze collectie vindt u kleurrijke
en tijdloze merken zoals Etnia Barcelona, Cazal, Jaguar, Lafont, Mykita,
Silhouette, THEO en TitanFlex.
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Wilt u een vrijblijvend stijladvies inclusief gratis oogmeting? Kom langs of
bel voor een afspraak (di t/m za): 010 236 1939.
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Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

0181-620115
0181-675145

Een vertrouwd adres sinds 1994
Uitvaarten voor elk budget

Voor meer informatie: www.uvvw.nl

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*Afvoer in eigen beheer.

*Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*Schoonmaken bedrijfspanden.

* Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

* Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

* Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig

.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

restboedel

CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

Tel. 0180-820244
Bel Timo

Adverteren?



De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam Dinsdag 20 februari 2024 pagina 13

Onder dwang staan in kou
Uit het dagboek: “Soms stak iemand 
ter oriëntatie zijn hoofd uit het ruim. 
Duitse bewakers schreeuwden dat 
iedereen beneden moest blijven. Al 
snel viel de duisternis in.’’
Martin en zijn lotgenoten probeerden 
op de bodem van het ijskoude ruim 
te slapen op de weinige plek. Op den 
duur werd duidelijk dat de reis rich-
ting Amsterdam ging, waar de ‘Wes-
terschelde’ vroeg in ochtend vastlegde 
aan de Levantkade. De menselijke 
lading werd naar een loods gedreven 
met in elke hoek een soldaat met een 
machinegeweer. Er lag ook een schip 
met strobalen, waar iedereen wat van 
mocht pakken om op te liggen.
Martin noteerde: “In de loods kregen 
we warme zuurkool en daarna waren 
we een poos doelloos. Aan het eind 
van de middag meer dan een uur in 
de rij gestaan voor brood en kaas. Er 
kwamen rijen lotgenoten voorbij, die 
ingescheept werden naar hun onbe-
kende bestemming in wat als ‘oorlogs-
schepen’ werd aangeduid. Toen ik 

met brood en een brok Edammerkaas 
terugkwam, hadden de mensen van 
ons ploegje alweer ingepakt.’’

Patrouilleboot
Wat later: “Met ongeveer honderd 
man werden we op een patrouil-
leboot gedwongen, met de strikte 
opdracht aan dek te blijven staan. We 
lagen een tijd te wachten vóór, ín, en 
vooral buiten de Oranjesluizen, waar 
een konvooi geformeerd werd om 
het IJsselmeer over te steken. Onze 
boot voer achteraan en gedurende de 
overtocht stoomde het schip nu en dan 
naar voren om dan weer af te zakken. 
Het waaide hard met soms striemende 
sneeuw of hagel. Zoveel als mogelijk 
was zochten we de lijzijde op met een 
deken om ons heen. Dan bulderde 
iemand dat de boot scheeflag en we 
ons aan twee kanten moesten verde-
len. In het hemelfront waren telkens 
geallieerde vliegtuigen te horen op 
hun route naar Duitsland. Soms viel 
iemand staande in slaap voor korte 
tijd om weer wakker te schrikken als 

hij bijna omviel. Na die koude tweede 
nacht, zonder fatsoenlijke slaap, be-
reikten we in de vroege zondagmorgen 
de mond van de IJssel om via Kampen 
en daarna aan het Katerveer in Zwolle 
te ontschepen. Daarna twee uur wan-
delen naar kamp Wezep, onze bestem-
ming, ook wel ‘Lager’ genoemd.’’

Martin: “De voettocht ging over de 
Zuiderzeestraatweg door Wezep, na 
oversteken van een spoorlijn, naar wat 
nu de Prinses Margrietkazerne heet. 
Dorpelingen zagen de doortocht aan 
met medeleven en schoten te hulp. Ze 
hebben van alles ondernomen voor 
ons Rotterdammers. De stoet mannen 
werd eten aangeboden zoals appels, 
brood en worst. Doordat het dorp was 
uitgelopen om het vreemde spektakel 
te bekijken, wist een enkeling van 
deze menigte gebruik te maken om te 
ontsnappen. Bijvoorbeeld door stie-
kem een winkel binnen te gaan en naar 
achteren te lopen en via de achterdeur 
naar de vrijheid.’’

Melkbus
Martin van Deursen benadrukt: “Be-
woners van Wezep hielpen ons waar 
zij konden. Dagelijks werd melk van 
de lokale melkfabriek en ingezamelde 
levensmiddelen gebracht per paard 
en wagen. Op de kar steeds één lege 
melkbus om op de terugweg post 
in te verstoppen. Briefjes naar huis 
werden op allerlei manieren stiekem 
meegenomen en verzonden. Anderen 
namen briefjes aan bij het hek van de 
kazerne. Het was een bosrijk gebied, 
waardoor het mogelijk was ongezien 
naar het hek te sluipen, zowel voor 
Rotterdammers als omwonenden. Dus 

werd via die route gecommuniceerd 
en andere zaken uitgewisseld. Het 
meest van de tijd verveelde iedereen 
zich te pletter en zat in de barakken in 
afwachting van eten.’’

Martin had daardoor veel tijd om te 
schrijven. Hij vermeldde dat hij niet 
rookte en eventueel verkregen rook-
waar dus kon gebruiken bij ruilhandel 
voor extra eten.

(Wordt vervolgd) 
Reacties:reinwol@outlook.com

Leven van Martin na razzia 1944 (2)
Ruim 72.000 Rotterdammers en Schiedammers zijn op 10 en 11 november 1944 bij Duitse razzia’s 
opgepakt voor verplichte tewerkstelling in Nederland en Duitsland. Van hen wisten er 20.000 aan 
dit lot te ontkomen. Vermoedelijk 20.000 gedeporteerden verlieten de stad te voet, 20.000 per 
schip en 10.000 per trein. Ongeveer 600 mensen kwamen niet terug. Martin van Deursen (1920-
1999) wél. Hij hield een gedetailleerd dagboek bij. Zoon Robert bewerkte het en stelde zijn vaders 
memoires via Rein Wolters beschikbaar voor publicatie in de Oud-Rotterdammer.

Dergelijke schnell-patrouilleboten gebruikten de Duitsers ook op het IJsselmeer. Foto verzame-
ling Rein Wolters 

Zo grappig. Op de krantenredactie 
van Het Vrije Volk aan de Witte de 
Withstraat, periode 1980 – 1989, 
scharrelde ik regelmatig krantenfoto’s 
bij elkaar. Jawel, viste soms wel ge-
bruikte fotoprints uit een prullenbak. 
Ik verkeerde ook regelmatig op het 
krantenarchief, Bij Hans en Anneke, 
een verdieping lager, Ook dáár scoor-
de ik prints die het bewaren kennelijk 
niet waard waren. Mocht soms ook in 
bewaarmappen neuzen. Daaruit pakte 
ik deze curieuze Femina-foto van een 
pruikenstand, anno 1967. De datum is 
bekend: 29-09. In potlood geschreven, 
achterop. De naam van de fotograaf? 
Jan van der Hoeven. Waarom ik juist 
deze foto uit de map haalde? Vanwege 
de curieuze compositie. Het aparte 
onderwerp ‘pruik’ sprak mij aan. Ik 
heb daar dus he – le – maal niks mee. 
Wat wil die dame, die in de stoel 
zit? Wat vraagt zij de zo charmante 
verkoopster? Trouwens, kerels met 
een toupet op? Nóg veel erger! De 
dikke Van Dale geeft: ‘pruikje voor 
een gedeeltelijk kale schedel’. Wie 
is die oudere dame uiterst rechts? 
Vermoedelijk is dat moeders. Met een 

loep heb ik de tekst boven de stand 
op de achtergrond kunnen ontwaren: 
‘De Vereenigde Brandstoffenhandel.’ 
Met drie keer een ‘e’. Dat moet een 
oude firma zijn. Pal er voor staat een 
man, met de hand in zijn zij niks te 
doen. Je ziet nog net de steel en de 
zak van een ouderwetse stofzuiger. 
Jawel, dat is vast de verkoper. Zijn 
andere hand rust vermoedelijk op een 
uitsteeksel van een tafel. Hoe apart, 
dat je je als onderzoeker een dikke 
zesenvijftig jaar na datum met derge-
lijke futiliteiten bezig houdt. Klopt! Ik 
zélf ben wat vreemd. Maar mag dat? 
Nóg een tekst. Wie of wat is precies 
‘Benegas’. Jawel, met mijn ogen is 
niks mis. Welke lezer geeft mij een 
sluitend antwoord? Wij ontwaren tot 
slot het adres ‘Gravendijkwal 13. Na 
enig speurwerk ontdekte ik dat dáár de 
firma Interhair was gevestigd. En zo is 
de cirkel rond ons aller 010-verleden 
weer helemaal rond!!

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Pruiken
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Vollebregt Brommobielen
Edisonlaan 30, Bleiswijk. 
Tel. 0105219218. info@vollebregtbrommobiel.nl
www.ligierstorevollebregt.nl

45
km

Direct rijden?  
Ga naar onze website en klik op kopje direct rijden.

Vandaag bestelt binnen 24 uur mobiel.

4 De officiële dealer voor Zuid-Holland met 
de   ruimste keuze Ligier,Microcar,Myli ,Aixam         
zowel elektrische als diesel uitgevoerd.

4 Altijd een passende brommobiel.

4 Van 16 tot 99 jaar met AM- Rijbewijs. 

WADDINXVEEN
GOUWEPLEIN 48
0182 - 61 78 68 0172 - 21 40 76

BOSKOOP
KONINGINNEWEG 4

010 - 421 55 03

ROTTERDAM
HESSEPLAATS 5

DE GOUDEN
INRUILWEKEN
€33,- PER GRAM 
14K GOUD*

*ACTIEVOORWAARDEN VAN TOEPASSING

 w w w . r o b e r t d e n h a a g . n l
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De oproep in De Oud-Rotterdammer 
deed mij op de eerste plaats denken 
aan het behalen van mijn rijbewijs. 
Dat heb ik mogen behalen tijdens 
mijn dienstplicht in een Jeep met 
aanhanger in de jaren 1965/1966. 

Na mijn dienstplicht wilde ik dan ook graag een 
eigen auto kopen.  Dat werd een ‘tweedehands-
je’: een Volkswagen kever. Gekocht bij Ames 
in Zwijndrecht, tijdens een leuke actie. Er ging 
iedere week Fl.100,00 van de prijs af dus hoe 
langer je durfde te wachten hoe goedkoper hij 
werd. Dat is mij uiteindelijk gelukt begin 1969 
voor de prijs van FL. 3000,00. Wat was ik blij 
en trots! Mijn eerste auto! Na mijn trouwen in 
1971 de eerste nieuwe auto gekocht. Uiteraard 

een Volkswagen; wederom een Kever, gekocht 
bij Hoogenboom toen nog aan de Waalhaven in 
Rotterdam. Na de eerste Kever ben ik de Volks-
wagen en Auto Hoogenboom trouw gebleven en 
rijd nu dus naar alle tevredenheid al zo’n 55 jaar 
praktisch zonder schades rond in een VW.

André de Visser (devisserhoups@hetnet.nl)  

Na jaren motor te hebben gereden 
ben ik in 1968 overgestapt op een 
auto omdat mijn vrouw in verwach-
ting was en met een baby is het wat 
lastig met een motor.

Mijn eerste auto was een Ford Taunus uit 1957 
of 1958 voor 250 gulden, wat toen een hoop 
geld was. Ik weet niet meer waar ik hem gekocht 
heb. Heb er zo’n half jaar mee gereden. Het 
bleek dat je op de achterbank naast de bank naar 
buiten kon kijken. Toen ik een keer ‘s avonds 
weg wilde rijden wilde hij niet starten. Ik dacht 
ik zet er nieuwe bougies in, tot ik het euvel zag: 
de bougies zaten onder het zaagsel. Dat doen 
louche autohandelaren als de lagers kapot zijn. 
Ik heb er toch nog 500 km mee gereden. Een 

collega met wie ik af en toe meereed had een 
Trabant601 combi. Was lekker ruim en zuinig 
in gebruik. Ik heb toen ook mijn eerste Trabant 
gekocht. In totaal heb ik drie Trabants gehad 
waarmee ik vele kilometers heb gereden. Het 
bleken mijn goedkoopste auto’s te zijn geweest.

H.J. Tjemmes (hj@tjemmes.nl)  

 Verknocht aan Volkswagen    ‘Trabant was mijn goedkoopste auto’   

Na het behalen van mijn rijbewijs in 
1967 moest er natuurlijk zo snel mo-
gelijk een auto komen. Een collega 
van mij wist wel iets. Achter in de 
schuur van zijn vader stond een mat-
gele totaal verweerde Opel Olympia 
cabriolet... 

Hij wilde er 85 gulden voor hebben. Er man-
keerde van alles aan: hij lekte olie, water en 
benzine en had een stuurspeling van hier naar 
Tokio. Het linnen dak was niet meer om aan te 
zien en was gescheurd op diverse plaatsen. De 
uitlaat viel er direct vanaf in duizend stukjes. 
Provisorisch hebben we dit opgelost met een 
stuk stellingpijp. De lekkages hebben we voor 
zover mogelijk kunnen verhelpen. De lak was 
erg verweerd. We schilderden de auto met de 
hand Ferrari-rood met een paar racestrepen aan 

de zijkanten. Mijn maat en ik vertrokken naar 
Zuid-Limburg voor een vakantie en de auto 
hield zich wonder boven wonder goed. Terug in 
Rotterdam op de Rosestraat reed een politieauto 
ons voorbij. Juist op dat moment klapte de uit-
laat er onderuit. Na aanhouding door de politie 
was het avontuur met mijn eerste auto ten einde. 
Ik kon ‘m direct inleveren bij de sloop.

Jan Schot (schotvis@casema.nl)  

 Eerste auto kon direct naar de sloop   
In 1972 kocht ik voor 1.500 gulden 
mijn eerste wagen, een DAF55. Ik 
had daarvoor mijn Puch bromfiets 
verkocht voor 700 gulden en ook mijn 
spaarpot omgekeerd. Deze was ge-
vuld met 1.100 gulden door twee jaar 
vele weken te werken in een bijbaan-
tje. Ik moest en zou snel na het halen 
van mijn rijbewijs een auto kopen.

Van het geld dat ik nog over had werd de DAF, 
kenteken 35-23-MK, al snel opgetuigd met 4 
verstralers op de voorbumper. Daarmee hoopte 
ik de wagens die aan de Dakar rally meededen 
te imiteren. Als ik ze alle vier aandeed, ging het 
acculampje branden!
De auto heeft een aantal jaren dienst gedaan 
en ik heb er allerlei capriolen mee uitgehaald. 
Veel meer passagiers dan de maximale vijf was 

daar het minste ‘vergrijp’ van. ‘Topsnelheid = 
kruissnelheid’ zei men toen over de DAF en 
zo bliezen wij met 140 per uur zo naar de Jura 
in Frankrijk. Het autootje heeft me nooit laten 
staan en ik heb er lekker mee leren autorijden. 
Ik kon mijn geluk niet op toen ik vorig jaar in 
het museum in Eindhoven zo’n auto zag staan!

Ger den Reijer (g.den.reyer@kpnplanet.nl)  

 ‘Daf liet me nooit in de steek’   

Mijn eerste auto was een groene 
gebruikte Opel Kadett zoals op de 
foto met het kenteken 50-RS-80 die 
ik samen met mijn ouders kocht kort 
nadat ik op mijn negentiende mijn 
rijbewijs in één keer had gehaald. 

Mijn ouders hadden geen ervaring met het 
kopen van een auto, want zij hadden beide geen 
rijbewijs. Een buurman had een kennis met een 
garage waar we die auto kochten. Later kwamen 
we er achter dat het een auto was met een 
dubieuze historie doordat er vreemde roestplek-
ken kwamen en reparaties die niet gebruikelijk 
waren. Het was er dus echt een uit de categorie 
barrels. Toch heb ik ook mooie herinneringen 
aan deze auto omdat ik daarmee na een concert 
een meisje kon thuisbrengen die me spontaan 

een lieve kus gaf achter de kofferklep toen 
we haar bagage uit de kofferbak pakten. We 
kregen verkering en zijn veel met deze auto 
weggeweest. Samen kochten we kort voor ons 
trouwen de tweede auto. We zijn nu bijna 44 
jaar getrouwd. Ik denk nog wel eens terug aan 
onze leuke belevenissen met die eerste auto.

Arie Kosten (arie_kosten@hotmail.com)  

In de zomer van 1980 kocht ik mijn 
eerste auto en verhuisde ik naar Rot-
terdam. Al op mijn eerste rit in de Ci-
troen 2CV6 kwam een tram door mijn 
schuld hard bellend tot stilstand. 
Trams had ik tijdens de rijlessen in 
Brabant niet gehad...

Met mijn tweedehands lelijke eend pendelde ik 
tussen de studentenfl at op het Jacob van Cam-
penplein naar locatie Woudestein van de Eras-
mus Universiteit. Collega studenten reden graag 
met me mee, ook naar de examens in Ahoy.
De keer dat ik met 4 passagiers zonder benzine 
kwam te staan, was gelukkig op de terugweg 
van zo’n examen.

Een half leven later, na vele omzwervingen 

buiten Rotterdam, bracht de liefde mij toevallig 
terug naar Rotterdam en naar het Lage Land. En 
hoe is het mogelijk: vanaf mijn balkon kijk ik 
uit op mijn oude studentenkamer aan het Jacob 
van Campenplein.

Ko Westerweel
wednesday549@gmail.com  

 Mooie herinneringen aan een barrel    Lelijk Eend zonder benzine   

Twee Vakkundige auTobedrijVen onder 1 dak

Waalhaven ZuidZijde 6    -    3088 hh  RotteRdam    -    tel. 010 428 63 20

Op 26 maart 2024 staan hierboven de graag en veel gelezen 
nostalgische verhalen over Rotterdamse restaurants. 
Heeft u interesse om dan op deze plek te adverteren?  Bel Timo: Tel. 0180 - 820244
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zaten op onze Johan Bogerman-
school op het Stichtseplein. Aan de 
achterzijde van de Warnaarpanden 
waren in de Tweede Wereldoorlog 
een paar bommen gevallen op 
woningen in de Beukelaarstraat, net 
naast de waterstokerij van Verbiest.
De bommen waren bedoeld om de 
sporen tussen Rotterdam en Dord-
recht te vernielen, doch die dwaal-
den af. Dat gebeurde al eerder in de 
Oranjebooomstraat bij NS-station 
Zuid en ook vlak bij de Kuip. De 
bommen vielen toen op de Bree-
brug. Je keek door het getroffen 
brugdek zo op de spoorrails.’’

Speelterrein
 “Tegenover Warnaar was aan 
West-Varkenoordseweg een fl ink 
plantsoen binnen een omheining. 
Dat hekwerk was fl ink verrot, 
dus gebruikten we het illegaal als 
speelterrein. In de bocht van de dijk 
naar de Varkenoordsebrug, waar 
de trams reden, waren vier trappen 
met een gootje voor fi etswielen. 

Daar kon je met de fi ets naar boven 
om via de trambrug over het spoor-
wegemplacement naar scheepswerf 
en machinefabiek Piet Smit te 
gaan. Dat scheelde een heel eind 
omrijden. In de Tweede Wereld-
oorlog hadden de Duitse bezetters 
naast de trappen een mitraillieur-
nest ingericht. Daarmee konden ze 
met hun geschut de gehele West-
Varkenoordseweg bestrijken. Het 
rangeerterrein was afgesloten, daar 
kon je niet komen, behalve als er 
ijs op de spoorsloot lag. Personeel 
had een heksleutel naar ook de 
paar schuren die er stonden. In een 
daarvan stond de kleine hit van Piet 
Mous uit de Riederlaan. Dat was in 
de Hongerwinter van 1944-1945.’’
Fousert weet verder: “Op de West-
Varkenoordseweg wikkelde de 

fi rma Rottscheidt kapotte elekro-
motoren. De achterzijde van het 
bedrijf grensde aan de achterzijde 
van sigarenhandel en boekbinderij 
van Henk Gaastra in de Beukelaar-
straat 72a. Zijn zoon Tjibbe werkte 
bij Rottscheidt, hij hoefde dus niet 
ver te lopen om op zijn werk te 
komen. Op de hoek van de Beijer-
landsestraat zat melkboer Rom-
bouts. Daar tegenover waterstoker/
kruidenier Everaerts, rond 1940. De 
Beijerlandsestraat was geen echte 
winkelstraat, maar de winkeliers 
die er waren konden buurtbewoners 
van vrijwel alles voorzien. Mijn 
vader had z’n schoenmakerij op de 
hoek van de Beijerlandsestraat /
Beukelaarstraat.’’

Spruitstronken
“Schuin aan de overkant woonde 
de scharenslijpersfamilie De 
Ronde. Ze waren actief met twee 
slijpwagens met een groot wiel 
met een riem als aandrijving voor 
de slijpstenen. Het spul kwam in 
beweging door een scharnierend 
trappedaal naast de wagen. Recht 
tegenover ons zat groenteboer Piet 
Stolk en naast ons waterstoker/
kruidenier Goosens. Piet Stolk liet 
in de Hongerwinter een wagen met 
spruitstronken komen, eigenlijk 
voer voor de koeien, maar er zaten 
nog kleine spruitjes aan. Bij Piet 
werkte Sjaantje Spanjersberg, zij 
woonde vlakbij bakker Bachmann 
in de Zaadakkerstraat. Op dat 
deel tussen de Beijerlandsestraat 
en Zaadakkerstraat woonde de 
families Hammer, Bliekendaal, 
Peilman, De Laat (die twee 
motorfi etsen moest afstaan aan 
de Duitsers), actrice Pleuni Touw, 
Van der Waal, Smoodijk, De Wit, 
Zwetler, Greijdanus en niet te ver-
geten De Bruijn. Hij voorzag grote 
gebouwen bij de wederopbouw 
van de stad van marmerbekleding. 
Jarenlang was De Bruijn werkzaam 
bij de Rotterdamse Marmer Indus-
trie (RMI) in Overschie. Elke dag 
ging hij op de fi ets naar zijn werk, 
weer of geen weer.’’

Spoorsloot
“Op de hoek van de Zaadak-
kerstraat dus bakkerij Bachmann, 
later Reyngoudt en daarna Kloot-
wijk. Er viel heel wat te beleven 
op de West-Varkenoordseweg in de 
jaren 1940-1950. De weg bestond 
uit twee delen. Langs de spoorsloot 
was een teerweg, langs de huizen 
klinkers met daartussen een strook 
gras. In de Tweede Wereldoorlog 
werden er zelfs aardappelen op 
verbouwd. Het was prachtig als de 
weg opnieuw geteerd moest wor-
den. Dan kwam er zo’n ouderwetse 
teermachine die gloeiendhete en 
vloeibare teer spoot ter vulling van 
gaten en scheuren. Na afkoelen 
ging er schelpengruis overheen 
en dan een zware stoomwals die 
de boel vlak maakte. Ik ruik de 
teerlucht nog.’’
Reacties: reinwol@outlook.com

Simon Fousert (simontini@hotmail.nl) groeide 80 jaar geleden op in de Beijerlandsestraat en 
koestert levendige herinneringen. Hij en zijn vorig jaar overleden vrouw (‘we waren 64 jaar 
getrouwd’) woonden ook in Canada. Simon woont nu in Alphen aan den Rijn en is een trouw 
lezer van DOR. In de rubriek van 6 februari vertelde hij over de paarden van expeditiebedijf 
J. Warnaar aan de West-Varkenoordseweg 101. Daar pakken we zijn verhaaldraad weer op.

“‘s Avonds als de wagens thuiskwa-
men en de paarden op stal moesten, 
was het water geven geblazen, de 
dieren voederen en hun huid bor-
stelen. Dan mochten jongens uit de 
buurt hooi gooien vanaf de zolder. 
Dat vonden we een leuke klus tot 
klonk: ‘Wegwezen jongens, zo is het 
genoeg, tot de volgende keer’.’’
“De kinderen van de broers Warnaar 

 Schoenmakerij Fousert op de 
hoek Beijerlandsestraat en Beuke-

laarstraat. Foto’s S. Fousert   

 Bommen 
vernielden brugdek   

 Beijerlandsestraat met links de Blokweg en rechts nog net de Westerbeekstraat.   

 Simon Fousert als joch van zes bij het ouderlijke huis.   

Een heel klein cam-
pertje
In 1972 behaalde ik na 10 rijles-
sen mijn rijbewijs. Had het al 
eens geprobeerd in Rotterdam 
maar de desbetreffende examina-
tor trapte al op de rem nog voor 
ik de Gordelweg opreed en gedu-
rende de hele rit was hij telkens 
iets sneller dan ik. Als schepeling 
bij de Koninklijke Marine kreeg je 
in diensttijd de ruimte om je rij-
bewijs te halen. Den Helder was 
in die tijd nog niet zo erg groot en 
overdag vooral erg rustig. De vis-
sers op zee, het vlootpersoneel 
aan boord en de wervianen op de 
Rijkswerf.

Een week later kocht ik mijn eerste auto. 
Een lichtblauwe Renault 4 voor 500 
gulden. Volgens de garagehouder was die 
dat bedrag meer dan waard. Tot mijn grote 
schrik was er geen versnellingspook maar 
zat er een trekstang naast het stuur.

Tanden gepoetst
Op goed geluk reed ik naar huis waarbij 
ik iedere stop vreesde omdat ik nog niet 
doorhad hoe je moest schakelen. Diverse 
malen werden de tanden gepoetst. Bij 
een benzinepomp stopte ik en vroeg de 
pompbediende of hij wist hoe dat ding 
werkte. Na een paar kilometer was me dat 
duidelijk hoewel ik toch nog verschillende 
keren dat ding in de verkeerde versnel-
ling probeerde te trekken. Mijn zwagers 
waren fervente Feyenoordsupporters, en 
ik, kind van Delfshaven en Spangen was 
dat niet. Om hen te plagen kocht ik een 
grote Sparta-sticker die vrijwel de gehele 
motorkap besloeg.

Bang hart 
Het autootje is voor dat geld nog lang 
meegegaan. Mijn verloofde en ik gingen er 
mee naar Duitsland en Luxemburg. Aan de 
hand van een landkaartje in een zakagenda 
zochten we onze weg. Slapen deden we in 
de auto. De aaneengesloten bank leende 
zich daar prima voor. De klepjes op het 
dashboard zorgde voor frisse lucht. Zo had-
den we zeg maar een heel klein campertje.
Onderweg naar huis wilde het ding niet 
harder dan zo’n 60 kilometer per uur. 
Knipperende lichten, toeterende vracht-
wagens waren ons deel. Met een bang hart 
bereikten we Rotterdam.

Lange stoet 
In de Maastunnel kwamen er wat vreemde 
geluiden en wat rook onder de motorkap 
vandaan. Nu is die tunnel geen plek om te 
stoppen en toen we er eindelijk onderdoor 
waren reed ik de laatste kilometers naar 
huis. Stoppen en wachten op de Wegen-
wacht was geen optie. Daar had ik geen 
geld voor. Ik opende de motorkap, zag 
de loden klemmen van de accu smelten, 
sloeg de kap dicht en zag niet veel later die 
mooie Sparta-sticker bruin worden. Het 
einde van mijn eerste auto en het begin van 
een lange stoet andere goedkope auto’s.

Huib Schouten
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Accordeonist gezocht
Welke enthousiaste amateur-accor-
deonist uit regio Rijnmond, neemt 
de uitdaging aan ons koor te komen 
versterken? Wij zijn Shantykoor 
Horizon uit Spijkenisse en bestaan 
uit 40 leden, waarvan het merendeel 
uit vrouwen bestaat. Wij repeteren 
elke maandagavond in Wijkcentrum 
de Hoek te Spijkenisse van 19.45 tot 
21.30 uur. U bent van harte welkom 
om eerst de gezellige sfeer te komen 
proeven. Voor nadere informatie kunt 
u contact opnemen met Nel van engel 
tel. 06-25048440 ofshantykoorhori-
zon@gmail.com

Meisje gezocht
Dinsdag 21 februari 2023 deed ik een 
oproep in De Oud-Rotterdammer: wie 
kent dit leuke meisje met de strik in 
haar, en waar zat zij op school. Daar is 
nu door haar achterneef van moeder-
zijde een antwoord op gekomen. Het 
gaat om Catharina
Wilhelmina Bals,1936 wonende boven 
de winkel van haar vader op de Treub-
straat 5 A -1 samen met haar zusje 
Jacoba Francisca Bals, 1939 haar 
broertje Wilhelmus Antonius Maria 
Bals, 1943 vader Johannes Baptista 
Bals, van beroep waterstoker geboren 
te Wouw, 1904, en haar moeder 
Adriana Cornelia Stuijts, geboren te 
Woensdrecht, 1906, en haar ongebo-
ren kind zijn allen op zondagochtend 
18 maart 1945 om 07.18 uur omge-
komen door vermoedelijk een V-1. 
Zij leven voort samen met de andere 

negenentwintig slachtoffers die daar 
gevallen zijn, door de monden van een 
aantal leerlingen van de basisschool 
de Blijberg van de Noorderhavenkade 
, die op 18 maart hun namen voorle-
zen en bloemen leggen.

Dik Happe
dikhappe@gmail.com

Trouwfoto
Ik probeer het nog mar een keer. In het 
jaar 1968/69 werkte ik als schilder aan 
een paar pandjes aan de Roovalkstraat. 
Op een gegeven ogenblik belde ik aan 
bij iemand om de balkondeuren te 

gaan schilderen. Ik hoorde een hoop 
herrie en kinderen riepen: “daar is 
hij”. Wat bleek echter? De dochter des 
huizes ging deze dag trouwen en men 
dacht dat de bruidegom voor de deur 
stond. Echter de teleurstelling was 
groot toen ik( de schilder) het bleek 
te zijn. De dochter vond het echter 
zo vermakelijk dat zij met mij op de 
foto wou. Zij in haar bruidsjurk en ik 
in mijn overall. Deze foto heb ik later 
opgehaald en vele jaren goed bewaard. 
Echter op een zekere dag kwamen er 
mensen bij mij binnen die niet waren 
uitgenodigd. afgezien van de rotzooi 
(alles lag overhoop, kasten waren 
leeg getrokken, enz) die zij achter-
lieten hebben zij ook enkele dingen 
meegenomen. Veel materiele zaken 
die vervangbaar waren maar wat niet 
vervangbaar was is een portefeuille 
met dierbare foto’s. Ook deze ‘trouw-
foto’ zat daarbij. Is er iemand die deze 
foto zich kan herinneren of in het bezit 
heeft? Ik zou hem heel graag willen 
hebben. Bij voorbaat dank.

Theo van der Sande
t.sande5@upcmail.nl

Foto’s Vreewijkse tuinen
De TKC (tuinenkeuringscommissie) 
bestaat 100 jaar. Voor de herinnerings-
tafel in de Museumwoning zijn we 
op zoek naar foto’s van Vreewijkse 
tuinen. Graag sturen naar info@muse-
umvreewijk.nl Of maak een afspraak, 
dan worden de foto’s ingescand. Tel: 
06-37262696 .Museumwoning Tuin-
dorp Vreewijk, Lede 40 – 3075 HK 
Rotterdam. Geopend: woensdagen van 
11:00-16.00 uur en 1e zaterdag van de 
maand 11:00-16:00 uur. www.muse-

umvreewijk.nl en www.facebook.com/
Museumwoning

Zondagmiddagsoos De Banier
Op 25 februari staat de Zondagmid-
dagsoos in De Banier, Banierstraat 1 
in het teken van Troost. Het begint om 
14.00 uur. De entree is 3 euro (incl. 
koffi e/thee en iets lekkers) We gaan 
op zoek naar wat ons kan troosten in 
moeilijke tijden. Waar vind jij troost? 
In gedichten, liedjes, lekker eten, 
een arm om je schouder? Met onder 
meer een optreden van rapgranny José 
van Zutphen en een dansworkshop 
door Jördis Cordua. Meer informatie: 
06-53923760 of info@theaterwerk-
plaatsouwerotten.nl

Bridgen
Bridgeclub Centrum kaart op de 
maandag middagen om 13.00 uur in 
het wijkgebouw in de Kipstraat. Geen 
contributie. C spelers niveau. Opgeven 
bij Daan Jansen tel: 010-437628 of 
06-46012690. Of bij Jan van Hoeven 
06-53274100. e-mail janhvanhoe-
ven@gmail.com.

Boekenbeurs
Stichting Ons Rotterdam houdt 
zaterdag 2 maart van 10.00 tot 
13.00 uur weer een boekenbeurs. De 
stichting  heeft de afgelopen maanden 
een aantal prachtige verzamelin-
gen Rotterdam boeken geschonken 
gekregen. De boeken zien er prachtig 
uit. Voor de verzamelaar valt er veel 
te kiezen op de volgende boekenbeurs 
van zaterdag 2 maart van 10.00 tot 
13.00 uur. Het hele jaar door kunt u 
op de eerste zaterdag van de maand 
bij de stichting terecht voor Rotterdam 

boeken voor een zacht prijsje. Ook 
ansichtkaarten en oude exemplaren 
van ons tijdschrift zijn te verkrijgen. 
U bent van harte welkom bij St. Ons 
Rotterdam, Kerkwervesingel 53, 
Rotterdam-Pendrecht. Voor informatie 
e-mail: boeken@onsrotterdam.nl en/of 
tel: 06-30609494. Kijk ook eens op de 
website: www.onsrotterdam.nl en op 
de facebookpagina van Stichting Ons 
Rotterdam.

     

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de 
krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet. Opsturen kan via www.deoudrotterdammer.nl of stuur uw bericht info@deoudrotterdammer.nl

AMVJ-gebouw

  Wie kan mij helpen aan informatie over 
het AMVJ-gebouw? Dit jeugdhotel annex 
sociëteit stond op de Mauritsweg (zie 
foto) naast het toenmalige Rijnhotel. Ik 
ben vooral geïnteresseerd in de sportacti-
viteiten die daar plaatsvonden, met name 
in het basketbal, omdat daar de oorsprong 
ligt van de club Rotterdam.

    Paul de Vos
p.devos@feyenoordbasketbal.nl   

Kunst van Joop Puntman
Ik ben niet op zoek naar een persoon maar naar kunstwerken van Joop Punt-
man. Het werd in Rotterdam vaak geplaatst op gevels van bejaardenhuizen, ik 
denk in de jaren ’60 en ’70. Ik weet dat er in Laurens Borgsate, in Schiebroek, 
zo’n prachtig kunstwerk hangt. Het is niet het bijgevoegde kunstwerk maar het 
is wel deze stijl.
Weet iemand waar deze kunst nog meer hangt?

  Atsje de Jong
atsje.dejong@gmail.com   

Op zoek naar een nieuwe partner in 
uw leven ? 
Plaats uw contact advertentie in 
deze rubriek.
Opgeven kan via 
www.deoudrotterdammer.nl/contact 
of bel met 0180-820244 
Alleen particuliere advertenties.

2 Nederlandse mannen 
80+er zoeken 2 dames  voor 
een leuke tijd 
tel: 06-51818668 of 
oudesnor46@outlook.com

Goed uitziende Heer van 
92 Jaar.  Zoekt  vriendin 
of vriend van +/- 85 jaar. 
Ik ben in het bezit van een  
scootmobiel. Reacties graag 
via de e-mail.  
Kroel1931@gmail.com 
of bellen met tel:  
06-41921282

Volwassenen

€ 64,50p.p.

3 maart 
13.30-17.00 uur

  

www.spido.nl
Tickets

Culinair feestje op de Prinses Amalia

Wine Experience
• 3 mooie wijnen met 

  3 bijpassende gerechtjes 

• bijzondere smaaksensaties 

  en wijnuitleg

• Incl. uitgebreide haven- 
  rondvaart op luxe eventjacht

Wine Experience

  3 bijpassende gerechtjes 

• bijzondere smaaksensaties 

haven- 
  rondvaart op luxe eventjacht
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MIJN EERSTE AUTO (1)
Aanzwengelen
Mijn vader was de eerste in de Cor-
verstraat met een auto; een Adler, nog 
met treeplanken en aan de voorkant 
moest je hem aanzwengelen. Wat 
had ik en hekel aan dat ding. Ik was 
toen 4/5jaar. Vaak startte hij niet 
en werd aan de jongens in de straat 
gevraagd om hem aan te zwengelen. 
Vaak gingen we naar mijn oma aan de 
Diergaardesingel en ik hoopte dat hij 
daar wel zou starten.
Toen speelde je veel buiten. je deed 
de ook puttenloop. Wij hadden een 
put voor de deur waar vaak de auto 
op stond. Dan kwamen de jongens 
vragen of mijn vader zijn auto wilde 
verplaatsen. Ruimte genoeg en dat 
deed hij dan. Later heeft hij nog een 
Desoto gehad: crème met een blauw 
open dak. Zo’n grote bak. Die vond ik 
erg mooi. Mijn moeder niet. Die had 
drie kinderen in vijf jaar. Die had an-
dere prioriteiten dan de blits te maken. 
Mijn vader heeft deze ook niet zo lang 
gehad. Maar hij startte gelukkig altijd.

Inge Blokhoff
ingeblokhoff@gmail.com

MIJN EERSTE AUTO (2)
Bromfiets ruilen voor auto
Mijn eerste auto in 1968 was een 
DKW 3=6 Sonderklasse 3 cilinder 
tweetact 999cc bouwjaar 1956 ken-
teken VT-61-05. In het Rotterdams 
Nieuwsblad of in Het Zuiden stond 
toen der tijd een advertentie van een 
autobedrijf uit Bergschenhoek deze 
DKW te koop of ruilen voor een 
bromfi ets. Ik had een Sparta bromfi ets 
en zo is het gegaan, met de bromfi ets 
naar Bergschenhoek daarna met de 
DKW naar Hoogvliet.

Jaap Koortens,
Hoogvliet
jjkoorten@outlook.com  

----foto-----

MIJN EERSTE AUTO (3)
‘Eruit! Brand!’ 
Het zal rond 1968 geweest zijn. We 
kochten van een kennis een Volks-
wagen Kever, voor de prijs van 
35 gulden. De Kever reed goed en 
mankeerde eigenlijk niets, Alleen kon 
hij niet verzekerd worden: te oud. 
Maar we hebben er toch mee gereden. 
Het waren andere tijden dan nu. Zelf 
waren we ook nog jong, 17 en 19 jaar. 
maar mijn man had zijn eerste auto. 
We gingen een ritje maken en mijn 
moeder (115 kilo) ging ook mee. Ze 
zat op de achterbank en we reden in 
de Oranjeboomstraat. Die had toen 
nog de nodige kuilen en hobbels. Op 

een gegeven moment roken we een 
brandlucht. Mijn man stopte en riep: 
‘Eruit! Brand! Mijn moeder was met 
haar gewicht nog nooit zo snel uit 
een auto gekropen. Wat bleek? Mijn 
moeder zat op de achterbank en daar 
onder zat de accu. En door die hobbels 
en gewicht van mijn moeder had de 
accu contact gemaakt met het spriraal 
onder de achterbank en kortsluiting 
veroorzaakt. Gelukkig is het met een 
sisser afgelopen door snel te stoppen 
en het contact ui te zetten. Dat was 
onze ervaring met onze Volkwagen 
Kever voor 35 gulden.

Yvonne Verdoes
Capelle a/d IJssel
yvonne_verdoes@hotmail.com

MIJN EERSTE AUTO (4)
Honda Civic
Het was het jaar 1976. Ik was 11 
maanden met Bob getrouwd toen hij 
op 4 mei, op weg naar zijn werk in 
Vlaardingen, omkwam bij de treinbot-
sing in Schiedam. Dat was vreselijk, 
maar ik moest verder en in juli besloot 
een autootje te kopen. Bob en ik 
gingen altijd samen op de fi ets of met 
het openbaar vervoer, maar zo alleen, 
voelde ik me veiliger met een auto. Er 
reed nog niet zo lang een Honda Civic 
rond en dat leek mij een prima wa-
gentje, dus ik naar de garage vlakbij 
Kralingen getogen met mijn vriendin, 
beiden 22 jaar oud. Toen wij daar 
binnenkwamen en de heren vroegen 
wat we kwamen doen, werden we al 
een beetje besmuikt aangekeken toen 
wij vertelden dat we een auto wilden 
kopen. Daar wilden ze allemaal wel 
getuige van zijn, want in die tijd was 
dat toch wel heel bijzonder met twee 
meiden. En ja hoor, daar stond hij te 
stralen, een lichtblauwe Honda Civic. 
Met de verkopers om ons heen wilden 
we wel wat professionaliteit laten 

zien, liepen er keurend omheen en 
schopten wat tegen de banden. Want 
ja, dat zagen we die mannen ook vaak 
doen bij de koop van een auto. Wat 
moet dat achteraf er idioot uitgezien 
hebben!
De koop was zeer snel gesloten, de 
oplevering duurde een paar weken en 
ik kon hem in één keer betalen, als ik 
me goed herinner circa 10- of 11.000 
gulden. Ik zou twee weken daarna op 
vakantie gaan en zo’n nieuwe auto 
voor de deur vond ik toch wel eng, dus 
ik mocht hem zelfs in die weken in de 
Honda-garage stallen. De verkopers 
vonden die twee meiden toch wel erg 
leuk, en zonder dat ik het vertelde 
begrepen ze volgens mij dat de reden 
van de koop heel verdrietig was. Heel 
erg lang heb ik er niet mee gedaan. In 
die tijd roestten de auto’s nog erg snel 
en moesten ze ieder jaar getectyleerd 
worden, wat toch ook onvoldoende 
bestand was tegen de roest. En na een 
botsing met joy-riders was de wagen 
na 7 jaar op.

Jeannet Tillemans
j.tillemans53@gmail.com

MIJN EERSTE AUTO (5)
Roestspook
Mijn eerste auto was een Opel A-
Kadett uit 1965, een van de laatste 
A-tjes, die ik in februari 1971 kocht 
van een familielid van mijn toenma-
lige chef voor fl . 1600,- . In het begin 
zag die er best aardig uit, maar dat 
veranderde snel. Het roestspook deed 
uitstekend zijn werk. Maar polyester 
reparatiesets en een overzetstuk voor 
het portier hielden de zaak bij elkaar. 
Toen uiteindelijk ook de koppeling het 
begaf, na diverse andere problemen 
met de stuurkogels en waterpomp heb 
ik ‘m verkocht voor fl . 160.- in maart 
1972. Zijn pluspunten waren – ook 
toen een belangrijk punt – het zuinige 

verbruik en zijn redelijke topsnelheid 
(ongeveer 140 km p/u). e plakkerige 
skai bekleding kreeg je er gratis bij.
Daarna heeft een echte lelijke eend de 
taak om mij te vervoeren overgeno-
men.

Frans Verboven
frans.verboven@gmail.com

MIJN EERSTE AUTO (6)
Al geroest op de folder
In de zomer van 1971 kocht ik mijn 
eerste auto. Een Fiat 850 Coupé. 
Donkerblauw, kenteken 90-15-FU 
(sommige dingen vergeet je nooit 
meer), bouwjaar 1968, 4500 gulden. 
Een leuk voor het oog sportief kar-
retje en altijd als eerste weg bij het 
stoplicht. In het najaar van 1971 was 

ik met een vriend naar een wedstrijd 
van Feijenoord geweest. Na afl oop 
gingen we nog even naar café De 
Spil aan de Dordtsestraatweg. Aan 
de achterzijde was gelegenheid om te 
parkeren. Toen we naar huis wilden, 
bleek mijn auto verdwenen. Mijn 
vriend wist in de buurt een politie-
bureau, maar daar konden we op dat 
tijdstip geen aangifte meer doen. We 
moesten naar het hoofdbureau. Met 
een taxi. Die wilde men dan nog wel 
voor ons bellen. Net toen we aangifte 
zaten te doen, kwam er uit een andere 
kamer iemand met de vraag of ik Fred 
van den Bogaard was. Wat bleek, de 
politie had mijn auto al gevonden, 
want zij waren gebeld door mensen, 
die wakker geworden waren door een 
knal. Vervolgens zagen zij een auto 
met draaiende motor geparkeerd staan 
tegen een reeds geparkeerde auto. En 
doordat mijn naam en adres bekend 
waren stond de politie op het punt 
mijn ouders uit bed te bellen. Die 
schrik is hen bespaard gebleven. Da-
ders nooit gevonden natuurlijk. Mis-
schien zijn er wel lezers, die zich dit 
kunnen herinneren. Toen de auto vijf 
jaar oud was, bleken de chassisbalken 
zodanig verrot, dat rijden, zeker op 
de grote weg, onaanvaardbare risico’s 
met zich meebracht. Toentertijd een 
probleem bij eigenlijk alle Itali-
aanse en Franse auto’s. Of zoals een 
toenmalige buurman, autospuiter van 
beroep, zei: “Die krengen roesten al 
op de folder.” Dus op naar de sloperij. 
Toch wel mooie herinneringen aan dat 
snelheidsduiveltje.

Fred van den Bogaard
fbgrd@zeelandnet.nl
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 MIJN EERSTE AUTO (7)

Hete Ford Anglia
Hier het relaas over mijn eerste auto. Het was een Ford Anglia (foto). Ik betaalde er 175 gulden voor. Mijn aanstaande 
schoonvader handelde in die tijd een beetje in auto’s. Hij kocht ze op het Noordplein in Rotterdam, waar hij vlakbij 
woonde, of van een handelaar die net over de oude Willemsbrug in de Entrepotstraat woonde. Toen we gingen kijken 
bij die handelaar was ik niet direct enthousiast maar mijn aanstaande schoonvader prees het karretje aan als show-
roomnieuw. De Anglia had roodleren bekleding. Op zich chique, maar er was een klein probleempje met de auto. De 
verwarming kon niet uit. Dus mijn vriendin (sinds 1968 mijn echtgenote) en ik reden in de zomer zittend op die luxe 
warme bekleding noodgedwongen met de ramen open. 
De auto was van een handig for-
maat. Mooi vierkant en makkelijk 
in te parkeren. Ik heb er niet heel 
lang ingereden. Kort daarna kocht 
ik een Simca Aronde. Dat was best 
een leuke auto. Lekker ruim. Het is 
al met al toch nog goed gekomen 
met mijn auto aankopen. In 1979 
ben ik bij GM Opel gaan werken 
en rij inmiddels in mijn 29ste auto. 
Waarvan 18 Opels.

  Harry Durivou
harrydurivou@kpnmail.nl   
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op zowel de in Ken je dit nog afgebeelde Dorus als op de autover-
halen in deze krant en luidde:

Een hoestbui op vier wielen

Het was de omschrijving van Dorus voor zijn automobiel. Velen hadden de oplossing weer goed en zonden ‘m in. 
Uit al die inzendingen lootten we drie prijswinnaars die ieder twee toegangskaarten krijgen voor het zondagochtend-
concert Van Smartlap tot Opera in de Doelen in Rotterdam. De prijswinnaars zijn deze keer: H. Brien, Gerda van 

Veen en André Wullings.

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs klaar-
liggen. Het gaat deze keer om twee keer twee tickets voor een 
uitgebreide Havenrondvaart op 30 maart of 13 april met de Spido 
in Rotterdam.

Wilt u ook meedingen naar deze prijs, zorg dan dat uw oplossing 
van de puzzel voor donderdag 29 februari 2024 bij ons binnen is. Stuur uw oplos-
sing naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Hoogeveen-
enweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel.  
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Horizontaal 1. overbrugging van een weg; 7. onzedelijkheid; 12. haarverlies bij dieren; 13. eau de
cologne; 14. verwaande houding; 15. gecastreerde stier; 17. fier en kordaat; 19. haarloos; 21. Rolls
Royce (afk.); 22. haarkrul; 24. vertrek in een gemeentehuis; 27. sociaal economische raad (afk.); 28.
hoofd van een moskee; 30. mannetjes bij; 31. organisatie van Amerikaanse staten (afk.); 32. brand-
en smeerstof; 33. vertragingstoestel; 35. hoog bouwwerk; 37. eerste vrouw; 38. theatervoorstelling;
41. schrijfgerei; 42. wraak nemen; 44. plaats in Gelderland; 46. goudstaaf; 47. gekriebel; 48. beschei-
den; 49. noeste vlijt; 50. verbond (liga); 52. aangeslibd land; 54. bewerking van melk; 56. heidemeer-
tje; 58. muziekstuk als slot; 61. plaats in Gelderland; 62. warme avondmaaltijd; 64. haarversteviger;
65. larve van insecten; 67. bekeuring; 68. snel en vlug; 70. spies of speer; 72. voor (pro); 73. crimineel
(bandiet); 76. tennisterm; 77. dwarsmast aan een schip; 78. gewicht; 79. koraaleiland; 81. public rela-
tions (afk.); 82. droog en kaal; 83. klein strandmeer; 84. explosieven opruimingsdienst )afk.); 86.
beroep in de haven; 87. radicaal (uiterst).

Verticaal 1. musicus in een orkest; 2. paardenslee; 3. sloom en suffig; 4. melkklier; 5. rode vrucht; 6.
schor; 7. zeer zware storm; 8. schoolvak; 9. nachtroofvogel; 10. chroom (scheik. afk.); 11. stuk grond
(kavel); 16. rekenopgave; 18. getand wiel; 20. lokspijs; 21. koordans; 23. boterton; 25. zwarte lekker-
nij; 26. liefkozing; 27. traag weekdier; 29. onderdeel van de wiskunde; 32. Nederlandse provincie; 34.
bloeimaand; 36. schoolvak; 37. tijdperk; 39. gezongen toneelstuk; 40. voormalig Russisch staatsman;
42. deel van een treinstel; 43. persoon uit de adelstand; 45. waterloop; 46. jong dier; 51. ontkenning;
53. spinnenwebweefsel; 54. natte omslag als heelmiddel; 55. toespraak; 56. zangvogel; 57. wreed
Romeins heerser; 59. ondiep stilstaand water; 60. periode van vijf jaar; 62. geluid bij onweer; 63. gro-
te puinhoop; 66. bontgekleurde papegaai; 67. kerkelijke straf; 69. hoofddeksel; 71. namaak (vals); 73.
deel van een servies; 74. kraaiachtige vogel; 75. schoorsteenzwart; 78. duw of zet; 80. oude lap; 82.
muzieknoot; 85. lidwoord.

KRUISWOORDPUZZEL

MIJN EERSTE AUTO (8)
Fiat 850
Mijn eerste auto was een Fiat 850, 
het jaartal weet ik niet meer.  27 
februari 1970 werd ik 18 jaar en in 
december dat jaar haalde ik mijn 
rijbewijs. Direct daarna heb ik deze 
auto gekocht voor 2000 gulden. Ik 
moest geld lenen en mijn vader moest 
daarvoor garant staan. Binnen een 
jaar was het afgelost. Ik had geen 
verstand van auto’s maar heb wel zelf 
de motorkap en kofferdeksel zwart 
geverfd (ik was schilder) en een grote 
boogantenne geplaatst. De distributie-
ketting was versleten. Mijn neef had 
wel verstand van motoren en heeft in 
de avonduren thuis voor de deur alles 
gedemonteerd en de volgende avond 
weer opgebouwd. Het was spannend 
om de contactsleutel om te draaien 
maar gelukkig: starten en wegrijden! 
Feyenoord werd kampioen in 1971. 
Samen met mijn broer reden we al 
toeterend over de Groene Hilledijk; 
een spektakel! In 1972 moest in in 

dienst in ‘t Harde, 150 km met de Fiat, 
dat kon hij wel aan. Ik kwam er achter 
dat de bodem en de stabilisatiestang 
aan roest onderhevig waren. Verder 
rijden was geen optie. Een opkoper 
kwam langs en ik kreeg 250 gulden 
met een vrijwaringsbewijs en weg 
was de Fiat. Ik heb toen samen met 
mijn vriendin, nu al bijna 50 jaar mijn 
echtgenote, de Opel Kadett van haar 
vader gekocht.  Als ik nu ergens een 
Fiat 850 zie, komen er herinneringen 
los Het was geen lang samenzijn 
met mijn Fiat 850 maar het was mijn 
eerste auto!

Henk Kuling
hkuling@chello.nl

MIJN EERSTE AUTO (9)
Over de kop
Mijn eerste auto was een groene 
Renault Dauphin van 1961 waar ik 
drie weken mee heb kunnen rijden. Na 
vele lekke banden (bleken opgesneden 
banden te zijn) en een achterasbreuk 

ging ik zonder erg letsel ermee over 
de kop. Dat gebeurde net voorbij het 
oostelijk zwembad. Auto total loss en 
2500 gulden weg. En ik met een bult 
op mijn hoofd en blauwe plekken. 
Mijn buurjongen wilde het wrak heb-
ben en ging dit opknappen. Hij heeft 
er nog mee gereden, hoe lang weet ik 
niet meer, maar wel, dat de auto op de 
autoveiling in Utrecht is verkocht. Na 
meerdere FIAT’s te hebben gereden 
en helaas wegens problemen met de 
dealer ben ik overgestapt op Opel. 
Ik rij nu al ruim 20 jaar in een Opel 
Meriva en hoop dat deze het nog een 
tijdje uithoudt. Maar de blanke lak laat 
los en het wordt te duur om de auto te 
laten spuiten. Ik ben 76 jaar en moet 
van mijn aow’tje zien rond te komen, 
Dus voor een goede nieuwere tweede-
hands is geen geld en ik hoop dus nog 
gemiddeld 7000 kilometer per jaar 
met deze auto verder te kunnen gaan..

Th. van den Heuvel
t.heuvel45@upcmail.nl

Lekker uit eten van de puzzelprijs
Eindelijk konden we dan afgelopen week de prijs uitreiken van de einde-
jaarspuzzel in De Oud-Rotterdammer. Winnaar werd de heer J. Gaal uit 
Barendrecht. Hij zond de goede oplossing (’Wie maakt er nog appelfl appen?’) 
in en werd uitgeloot als winnaar. Hij mocht zijn prijs in ontvangst nemen uit 
handen van de eigenaar van De Theetuin in Rijsoord (rechts op de foto) en 
Timo Pauw van De Oud-Rotterdammer. “Ik stuur altijd trouw in, maar nu 
was het raak”, lacht hij. De heer Gaal mag een waardebon van 250 euro gaan 
verzilveren. En zijn vrouw kon al vertellen hoe. “We gaan gezellig met de 
kinderen hier uit eten!” En misschien wordt er ook nog wel een bowlingbal-
letje geworpen...  

Vanuit het hart een ‘eigen’ afscheid
06 41 32 07 45  
24 uur, dag en nacht bereikbaar

www.hartensvelduitvaartzorg.nl

Bezoek onze webshop!
www.deoudrotterdammer.nl/webshop

Nostalgische boeken      Rotterdamse wijken door de tijd      Nieuwe boeken over Rotterdam
- Sinds 2005 -

Horizontaal
  1. overbrugging van een weg; 7. onzedelijkheid; 12. haarverlies bij dieren; 13. eau de cologne; 14. verwaande hou-
ding; 15. gecastreerde stier; 17. � er en kordaat; 19. haarloos; 21. Rolls Royce (afk.); 22. haarkrul; 24. vertrek in een 
gemeentehuis; 27. sociaal economische raad (afk.); 28. hoofd van een moskee; 30. mannetjes bij; 31. organisatie 
van Amerikaanse staten (afk.); 32. brand- en smeerstof; 33. vertragingstoestel; 35. hoog bouwwerk; 37. eerste vrouw; 
38. theatervoorstelling; 41. schrijfgerei; 42. wraak nemen; 44. plaats in Gelderland; 46. goudstaaf; 47. gekriebel; 48. 
bescheiden; 49. noeste vlijt; 50. verbond (liga); 52. aangeslibd land; 54. bewerking van melk; 56. heidemeertje; 58. 
muziekstuk als slot; 61. plaats in Gelderland; 62. warme avondmaaltijd; 64. haarversteviger; 65. larve van insecten; 
67. bekeuring; 68. snel en vlug; 70. spies of speer; 72. voor (pro); 73. crimineel (bandiet); 76. tennisterm; 77. dwars-
mast aan een schip; 78. gewicht; 79. koraaleiland; 81. public relations (afk.); 82. droog en kaal; 83. klein strandmeer; 
84. explosieven opruimingsdienst )afk.); 86. beroep in de haven; 87. radicaal (uiterst).
Verticaal
  1. musicus in een orkest; 2. paardenslee; 3. sloom en suffig; 4. melkklier; 5. rode vrucht; 6. schor; 7. zeer zware storm; 
8. schoolvak; 9. nachtroofvogel; 10. chroom (scheik. afk.); 11. stuk grond (kavel); 16. rekenopgave; 18. getand wiel; 
20. lokspijs; 21. koordans; 23. boterton; 25. zwarte lekkernij; 26. liefkozing; 27. traag weekdier; 29. onderdeel van 
de wiskunde; 32. Nederlandse provincie; 34. bloeimaand; 36. schoolvak; 37. tijdperk; 39. gezongen toneelstuk; 40. 
voormalig Russisch staatsman; 42. deel van een treinstel; 43. persoon uit de adelstand; 45. waterloop; 46. jong dier; 
51. ontkenning; 53. spinnenwebweefsel; 54. natte omslag als heelmiddel; 55. toespraak; 56. zangvogel; 57. wreed 
Romeins heerser; 59. ondiep stilstaand water; 60. periode van vijf jaar; 62. geluid bij onweer; 63. grote puinhoop; 
66. bontgekleurde papegaai; 67. kerkelijke straf; 69. hoofddeksel; 71. namaak (vals); 73. deel van een servies; 74. 
kraaiachtige vogel; 75. schoorsteenzwart; 78. duw of zet; 80. oude lap; 82. muzieknoot; 85. lidwoord.   
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Horizontaal 1. overbrugging van een weg; 7. onzedelijkheid; 12. haarverlies bij dieren; 13. eau de
cologne; 14. verwaande houding; 15. gecastreerde stier; 17. fier en kordaat; 19. haarloos; 21. Rolls
Royce (afk.); 22. haarkrul; 24. vertrek in een gemeentehuis; 27. sociaal economische raad (afk.); 28.
hoofd van een moskee; 30. mannetjes bij; 31. organisatie van Amerikaanse staten (afk.); 32. brand-
en smeerstof; 33. vertragingstoestel; 35. hoog bouwwerk; 37. eerste vrouw; 38. theatervoorstelling;
41. schrijfgerei; 42. wraak nemen; 44. plaats in Gelderland; 46. goudstaaf; 47. gekriebel; 48. beschei-
den; 49. noeste vlijt; 50. verbond (liga); 52. aangeslibd land; 54. bewerking van melk; 56. heidemeer-
tje; 58. muziekstuk als slot; 61. plaats in Gelderland; 62. warme avondmaaltijd; 64. haarversteviger;
65. larve van insecten; 67. bekeuring; 68. snel en vlug; 70. spies of speer; 72. voor (pro); 73. crimineel
(bandiet); 76. tennisterm; 77. dwarsmast aan een schip; 78. gewicht; 79. koraaleiland; 81. public rela-
tions (afk.); 82. droog en kaal; 83. klein strandmeer; 84. explosieven opruimingsdienst )afk.); 86.
beroep in de haven; 87. radicaal (uiterst).

Verticaal 1. musicus in een orkest; 2. paardenslee; 3. sloom en suffig; 4. melkklier; 5. rode vrucht; 6.
schor; 7. zeer zware storm; 8. schoolvak; 9. nachtroofvogel; 10. chroom (scheik. afk.); 11. stuk grond
(kavel); 16. rekenopgave; 18. getand wiel; 20. lokspijs; 21. koordans; 23. boterton; 25. zwarte lekker-
nij; 26. liefkozing; 27. traag weekdier; 29. onderdeel van de wiskunde; 32. Nederlandse provincie; 34.
bloeimaand; 36. schoolvak; 37. tijdperk; 39. gezongen toneelstuk; 40. voormalig Russisch staatsman;
42. deel van een treinstel; 43. persoon uit de adelstand; 45. waterloop; 46. jong dier; 51. ontkenning;
53. spinnenwebweefsel; 54. natte omslag als heelmiddel; 55. toespraak; 56. zangvogel; 57. wreed
Romeins heerser; 59. ondiep stilstaand water; 60. periode van vijf jaar; 62. geluid bij onweer; 63. gro-
te puinhoop; 66. bontgekleurde papegaai; 67. kerkelijke straf; 69. hoofddeksel; 71. namaak (vals); 73.
deel van een servies; 74. kraaiachtige vogel; 75. schoorsteenzwart; 78. duw of zet; 80. oude lap; 82.
muzieknoot; 85. lidwoord.

KRUISWOORDPUZZEL



Wat houdt het project in?
Het kabinet wil in 2035 CO2-neutraal elektriciteit produceren. Kernenergie kan een belangrijke 

bijdrage leveren aan die doelstelling. Zo is de levering van elektriciteit door kernenergie niet 

a� ankelijk van het weer, zoals bij het opwekken van wind- en zonne-energie. Het opwekken van 

elektriciteit door kerncentrales levert 24 uur per dag energie. Het is dus een betrouwbare bron 

van energie. Dat maakt Nederland ook ona� ankelijker van import van energie uit het buitenland. 

Verder stoten kerncentrales geen CO2 uit en nemen relatief weinig ruimte in beslag. Daarom hee�  

het kabinet besloten om in te ze� en op de voorbereiding van twee nieuwe kerncentrales.

De locaties die in eerste instantie hiervoor in beeld zijn, zijn Borssele en Maasvlakte I.

Wat doet het ministerie?
Voor de twee nieuwe kerncentrales is de projectprocedure van toepassing. Dit betekent 

dat de minister voor Klimaat en Energie (KE) de besluitvorming coördineert en samen met 

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uiteindelijk bepaalt waar 

de twee nieuw te bouwen kerncentrales komen. Vanaf de start van het project is gewerkt 

volgens de per 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet.

Participatie: uw mening en inbreng zijn belangrijk
Het project raakt de belangen van veel partijen zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en bestuursorganen. Het ministerie van EZK vindt het daarom belangrijk dat 

al deze partijen de mogelijkheid hebben om ideeën in te brengen en mee te denken bij het 

project. In het voornemen en voorstel voor participatie staat beschreven hoe de verschillende 

partijen worden betrokken in verschillende fasen van het project. Het participatieplan wordt 

geactualiseerd bij belangrijke momenten in het project.

Webinar
Hee�  u vragen over de twee nieuw te bouwen kerncentrales of wilt u uw ideeën inbrengen? 

Op maandag 26 februari vindt van 20:00 tot 21:00 uur een webinar plaats. Tijdens dit webinar 

wordt een toelichting gegeven en kunt u via de ‘chat’ vragen stellen. De link voor het 

webinar vindt u op www.overkernenergie.nl.

Fysieke informatiebijeenkomsten
Naast het webinar bent u ook welkom op de fysieke informatiebijeenkomsten met een 

informatiemarkt en themagesprekken. De bijeenkomsten vinden plaats op:

• Maandag 18 maart in ’t Wapen van Marion in Oostvoorne

• Woensdag 20 maart in Buitenplaats Vlaardingen in Vlaardingen

U kunt tussen 19:00 en 21:00 uur vrij in- en uitlopen bij de informatiemarkt. Ook kunt u 

deelnemen aan de themagesprekken. Bij de informatiebijeenkomst vindt u informatie 

over het project en over de procedure. Ook kunt u uw vragen stellen aan medewerkers 

van het ministerie van EZK. Meer informatie over de informatiebijeenkomsten vindt u 

op www.overkernenergie.nl/informatieavonden.

Wilt u reageren?
U kunt van vrijdag 23 februari tot en met donderdag 4 april 2024 reageren op het 

voornemen en het voorstel voor participatie. In deze periode kunt u deze documenten 

bekijken opwww.rvo.nl/nieuwbouw-kerncentrales.

U kunt op drie manieren reageren. 

   
  Digitaal: via www.rvo.nl/nieuwbouw-kerncentrales 

  Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

  
Per post: Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Nieuwbouw kerncentrales 

Postbus 111, 9200 AC Drachten 

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan sturen wij u per brief een 

ontvangstbevestiging.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte 

en Detailniveau (concept-NRD). In de concept-NRD staan de locaties die in de volgende fase 

van het project worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt gedaan. De concept NRD 

zal naar verwachting in september 2024 ter inzage liggen. Uw reactie op het voorstel voor 

participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over kernenergie in Nederland vindt u op 

   
  www.overkernenergie.nl. 

Meer informatie over de twee nieuw te bouwen kerncentrales 

en alle bijbehorende documenten vindt u op 

   
  www.rvo.nl/nieuwbouw-kerncentrales. 

Hee�  u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 

070 379 89 79. Of stel uw vragen tijdens een van de informatiebijeenkomsten.

Kennisgeving voornemen en participatie 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) start een ruimtelijke procedure 
voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. In deze kennisgeving leest u wat het
project inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren.
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