
‘Er zaten twee motten in m’n 
ouwe jas’. Dat is niet alleen 
een liedje van Dorus (Tom 
Manders) van vroeger, maar 
werd via sociale media eind 
vorig jaar ook weer een hit 
bij de jeugd. Dorus is nog 
lang niet vergeten, zo bleek 
uit de reacties op de ‘Ken 
je dit nog’-foto in onze krant 
van vier weken geleden. Dit 
verhaal van Daan Koppenol is 
daar een voorbeeld van.

Voor veel Rotterdammers van mijn 
generatie is Dorus niet weg te denken. 
Hoewel hij zelf geen geboren Rot-
terdammer is, wist hij ons zodanig 
te raken dat velen hem in hun hart 
hebben gesloten. De foto in de Oud-
Rotterdammer was dan ook heel 
makkelijk te plaatsen. Het ging om 
een optreden in zijn eigen theater in 
Rotterdam waar kinderen bij hem op 
schoot een liedje mochten zingen.
Dorus roept bij mij allerlei mooie her-
inneringen op. Het was eind jaren vijf-
tig en ik was nog maar een dreumes 
terwijl mijn vader in een noodbakkerij 
aan de ‘s-Gravenweg een bestaan 
opbouwde als brood- en banketbakker. 
Naast de verkoop in de winkel leverde 
pa ook aan de horeca in het centrum 
van de stad. Het ging dan voorname-
lijk om saucijzenbroodjes voor de 
kroegen, waar een extra handje zout 
in was verwerkt, om de drankverkoop 
te stimuleren. Daarnaast had hij een 
heel netwerk van kleine winkeltjes 
(waterstokers) waar je de koekjes van 
mijn vader kon kopen. Ook leverde 
hij afgebakken platen bladerdeeg aan 

een mannetje dat naast zijn reguliere 
baan in het weekend een interessante 
bijverdienste had. Deze man verkocht, 
elke zondag bij de ingang van het 
Feyenoordstadion, tompoezen aan het 
publiek. Dat liep als een tierelier. Hij 
maakte die tompoezen met de plakken 
van mijn vader. Zelf kon hij wel een 
pannetje met banketbakkersroom ma-
ken en ook de fondant wilde nog wel 
lukken, maar voor dat heerlijke bla-
derdeeg had hij de hulp van een goede 
bakker nodig en dat was mijn pa. Elke 
zaterdagavond bracht mijn vader een 
partijtje tompoesplakken naar die man 
toe, zodat hij daar de volgende och-

tend weer tompoesjes van kon maken. 
Dankzij de goed lopende bijverdienste 
had de tompoezenverkoper al snel 
genoeg geld om een van de nieuwste 
uitvindingen uit die tijd in huis te 
halen, een televisie.

Tompoezenverkoper
Dat was in de tijd dat Dorus regelma-
tig op zaterdagavond voor de VARA 
met een show op de televisie kwam. 
Eerst zag mijn vader, min of meer bij 
toeval, zo’n show toen hij zijn partijtje 
tompoesplakken kwam afl everen. De 
kamer was op dat moment propvol bij 
de tompoezenverkoper want veel van 

de buren, die nog geen televisie kon-
den kopen, kwamen ook bij hem kij-
ken. Pa vroeg aan de tompoezenver-
koper of zijn vrouw en zoon (dat was 
ik dus) de volgende keer, dat Dorus 
zo’n show op de televisie bracht, 
ook mee mocht nemen. Dat mocht 
natuurlijk want dankzij de tompoes-
plakken van mijn vader verdiende hij 
echt meer dan hij ooit voor mogelijk 
had gehouden. En zo kwam het dat ik 
op een avond, ver na mijn bedtijd, met 
mijn vader en moeder mee mocht in 
de bestelauto van de bakkerij naar de 
tompoezenverkoper. In die tijd waren 
er nog geen kinderzitjes voor kleuters. 

Ik zat gewoon in een rieten stoeltje op 
de laadvloer achterin de bestelwagen. 
Als je dat nu zou doen zou je als be-
stuurder direct de bak in draaien. Toen 
was dat normaal. Niemand zei er iets 
van. Bij de tompoezenverkoper was 
al een grote groep mensen in de huis-
kamer en stond het er aardig blauw 
van de rook. Ook daar keek men toen 
anders tegenaan dan nu. Samen met pa 
en ma veroverden we een plekkie en 
keek ik voor het eerst televisie. Vanaf 
dat moment kon Dorus natuurlijk niet 
meer stuk bij mij.

Lees verder op pagina 5.

 Dorus is nog lang niet vergeten   
 Dinsdag 5 maart 2024 . Jaargang 20 . Nr.5   De nostalgische krant over Rotterdam

Deze week o.a.:

 Winter-
avontuur

    Pag. 3   

 Dorus

    Pag. 5   

 Mijn eerste 
auto

    Pag. 9 en 16   

 Martin van 
Deurzen
(feuilleton) (3)
Pag. 13   

 In de jaren ‘68, ‘69, ‘70 was ik fotograaf en laborant bij Artifo (Harry Mosch) aan de Mariniersweg.  Deze opname is door mij Cees de Jong of door 
Harry Mosch gemaakt op een voorstelling  ‘Bij Dorus op schoot’ (Tom Manders). Ik weet niet meer in welk theater in Rotterdam. Het meisje is Monica 

de dochter van Harry Mosch. Kinderen mochten een liedje zingen op schoot. De foto’s gingen naar Gebr. Spanjersberg N.V. Rotterdam en werden 
daar gedrukt voor  reclame en ansichtkaarten. Cees de Jong (dejongenzn@planet.nl)   

- Sinds 2005 -

@deoudrotterdammerde.oud.rotterdammer www.deoudrotterdammer.nl

 En nog meer mijn eerste auto-verhalen   
 Ook in deze krant treft u ze weer aan: verhalen over mijn eerste auto. Op pagina 9 en 16 om 
precies te zijn. Wij danken alle inzenders hartelijk voor hun bijdragen. De voorraad is inmid-
dels onuitputtelijk en u hoeft dus beslist niet nog meer verhalen over uw eerste auto toe te 
sturen. Maar ook alle verhalen die niet geplaatst zijn bewaren we natuurlijk wel. Ze komen 
mogelijk in later stadium aan bod. We willen nu wel dit onderwerp na deze krant afsluiten, 
want er komen weer volgende thema’s aan. Volgende keer al over Rotterdamse restaurants 
bijvoorbeeld! Verhalen daarover zijn nog steeds welkom overigens! Stuur ze naar: info@
deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 
LV Nieuwerkerk aan den IJssel.   

 Verhalen over oorlog en bevrijding   
 In ons nummer van 30 april besteden we weer aandacht aan de Tweede Wereld-
oorlog en de bevrijding. Daarvoor zijn we op zoek naar verhalen van lezers. Over 
het bombardement is al veel geschreven, maar over veel andere oorlogsgebeur-
tenissen nog niet. Heeft u nog zo’n verhaal? Mail het ons of zet het op papier en 
stuur het toe. Als het kan met foto, maar dat hoeft niet. We nemen geen interviews 
af. Geschreven bijdragen worden wel geredigeerd waar nodig voor een goed lees-
baar verhaal. Maak uw bijdrage niet te lang, want onze ruimte is beperkt! Stuur 
uw bijdragen voor 20 april naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De 
Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel.   

- Sinds 2005 -- Sinds 2005 -

Mient 16c • 2903 LC  Capelle aan den IJssel
Tel. 06 - 30 65 26 09 •       Andersgedenkmonumenten

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl

Voor elk budget een 
passend afscheid.  
Alle tarieven op onze website 
callauitvaartzorg.nl

Voor Crematies & 
                    Begrafenissen

Dag & Nacht bereikbaar 06 450 686 58
Waar u ook verzekerd bent.

Budget uitvaart € 1575

                    Begrafenissen                    Begrafenissen

BBududud

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

van 10-16 uur bij de Heritage Auctions 
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.
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Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Wij beschikken over een grote collectie leer en sto� en van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of kom langs in ons atelier.

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelsto� eerderij Miedema & Zn. is een ouderwets 
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service 
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Miedema & Zn.
Amersfoort 
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Schiedam
010 27 34 727

Miedema & Zn.
Utrecht
030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl
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Miedema & Zn 010-2188876 Rotterdam
Kleiweg 127b, 3051 GM

Amersfoort-Amsterdam-Bussum-Rotterdam-Utrecht

GEZOCHT 
schilderijen, beelden en inboedels

GRATIS
Veilingen en taxatie

Tel: 010-2109349

U vindt uw woning op de
Woonbeurs Rotterdam + regio

Zaterdag 16 maart van 10.00 tot 16.00 uur

Woonbeurs Rotterdam + regio
van 10.00 tot 16.00 uur

Gratis entree!

WTC ROTTERDAM, Beursplein 37, Rotterdam woonbeursrotterdam.nl

Tijdens deze beurs: • Nieuwbouwwoningen  • Zelfbouw  
• Gratis fi nancieel advies  • Gratis inspirerende seminars

WTC ROTTERDAM, Beursplein 37, Rotterdam

Ruim 75 projecten
koop & huur!

Gratis entree

www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

 

BTR REIZEN www.BTRreizen.nl 
  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

Autovakan�es All Inclusive  
Naar gastvrij hotels met een heerlijke  
All Inclusive vakan�e met ‘s avonds gra�s drankjes 

Busvakan�es All Inclusive  
Luxe bus excursievakan�es met veel extra’s 
naar gastvrij hotels op de mooiste plekjes!  

Autovakan�es arrangementen  
Autovakan�es met aantrekkelijke arrangementen  
voor leuk vermaak �jdens uw vakan�e 

Fiets- & wandelvakan�es 
Fietsen & wandelen in de mooie toeris�sche streken 
en natuurgebieden, geselecteerd door BTR Reizen 

Riviercruises 
Riviercruises over Europa’s mooiste rivieren, 
volledig verzorgd, mooie vaarroutes & programma 

Kerst- & nieuwsjaarsreizen 
Sfeervolle en goed verzorgde autoreizen,  
busvakan�es & riviercruises met kerstprogramma’s 

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl



wel een tijdje geleden. Ik zat toen in 
militaire dienst bij de Genietroepen. In 
Wezep in de Prinses Margrietkazerne 
en ingedeeld bij de 107 kiepauto com-
pie. Ik was net terug van kerstverlof 
en ik had mijn schaatsen meegenomen 
want je kon schaatsen op het exerci-
tieterrein. Dat hadden ze onder water 
laten lopen, dus daar kon je schaatsen. 
Maar daar is niet veel van gekomen. 
Die middag kwam de sergeant op de 
kamer en vertelde dat we kolen gingen 
rijden. “Kolen rijden?” vroeg ik. “Ja, 
kolen”, zei de sergeant.

Kolenmijnen
Wat bleek? De legerwasser in Woer-
den zat zonder kolen. Door de strenge 
winter konden de kolenschepen niet 
meer naar Woerden varen. Daarom 
werd de Genie ingeschakeld. Dat was 
werk aan de winkel. De kiepwagens 
werden afgetankt en wij vertrokken 
die avond om twaalf uur in de nacht 
met tien wagens richting Limburg. Dat 
was een hele onderneming. Rijks-

wegen waren er nog niet. We gingen 
allemaal door die dorpen en steden 
heen. Het was ook glad en er lag veel 
sneeuw Het schoot niet erg op maar 
uiteindelijk kwamen we rond zeven 
uur ‘s ochtends bij de kolenmijnen 
aan.
We kregen ontbijt aangeboden. Daarna 
werden de kiepwagens met kolen ge-
laden. Rond negen uur vertrokken we 
richting Woerden. Het ging allemaal 
niet snel. Militaire voertuigen mochten 
vroeger niet harder rijden dan 60 km 
per uur, dus dat ging niet erg hard met 
tien voertuigen achter elkaar. En we 
moest elkkaar in de gaten houden; als 
er eentje achterbleef moest je afrem-
men en kijken waar die bleef. Al met 
al waren we rond vijf uur ‘s middags 
in Woerden. De kolen werden gelost 
en we moesten weer aftanken voor 
dat we teruggingen naar Wezep. Het 
ging weer niet allemaal zo snel. Daar 
hadden ze niet op gerekend zoveel 
voertuigen. Eerst kregen we nog 
avondeten aan geboden en rond zeven 

uur reden we terug naar Wezep waar 
we ongeveer om elf uur aan kwamen. 
Tegelijkertijd vertrok er weer een 
ander peloton die dezelfde reis ging 
maken En wij kregen 24 uur rust en 
toen die weer terug waren gingen wij 
weer die rit maken. Dat duurde onge-
veer tot eind januari. Het was een hele 
onderneming. Je was 24 uur onderweg 
voor vier ton kolen. Meer kon je niet 
laden met tien voertuigen. Tegenwoor-
dig nemen ze 40 ton in een keer mee. 
Kun je na gaan wat dat gekost heeft. 
Maar toen kostte de benzine in het 
leger 10 cent de liter maar dat was 60 
jaar geleden. Ik was van de lichting 
61-5.

Weerzien
Zo gaan de jaren voorbij voor je het 
weet bij je 81 jaar. Ongeveer tien 
aar geleden kwam ik bij een kennis 
in Woerden hij vertelde mij dat hij 
vrijwilliger was bij een kringloopwin-
kel. Het kwam zo te praat. Laten we 
er even heen gaan, lijkt me leuk, zei 
ik. Wij erheen. We reden het terrein 
op en ik zei tot mijn grote verbazing: 
“Dat kom mij bekend voor en die 
gebouwen ook!”  Het was die oude 
legerwasserij waar ik 61 jaar geleden 

kolen gebracht had. En daar was nu 
een kringloopwinkel. Het ketelhuis 
stond er ook nog. We hebben even 
rondje lopen. Alles was er uit gehaald, 
maar het stookhuis was toen nog in 
oude staat. Maar helaas: ik hoorde van 
die kennis later dat alles gesloopt is 

wegens woningbouw. Dat was even 
slikken. Weg herinnering. Zo gaat dat 
tegenwoordig .

jan poot
janriapoot@gmail.com

Weerzien herinnert aan winteravontuur
Veel regen, maar weinig echt winterweer deze winter. Dat was 
vroeger wel anders. Lees maar in dit verhaal dat werd ingezonden 
door Jan Poot.

Over strenge winters gesproken: de winter van het jaar 62-63 was er een. Het is 
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Een legervoertuig waarmee Jan naar Limburg op en neer reed voor de kolentransporten.

CCtjeCCtje

Net als vele ouderen onder de lezers heb ik 
Televisie in de jaren vijftig helemaal zien 
komen. Ik weet nog, ik zat op de kweekschool 
in de Jan Kruijffstraat en liep langs een café 
op de hoek van de Schiedamse Weg en daar 
stond op de ruit: “7 Up, see television here..!” 
De meeste mensen, als ze TV wilden zien 
moesten dat doen in de kroeg. Ik dacht toen 
dat het wel ondenkbaar was dat iedereen zo’n 
toestel in huis had.

Dat waren de jaren vijftig. Als je de toestellen 
van die tijd ziet, geweldig groot met een heel 
klein beeldscherm. Ik heb eens bij een familie 
een voetbalwedstrijd gezien, eerlijk gezegd 
kon je het een en ander nauwelijks onder-
scheiden. Maar je zat er naar te kijken als naar 
een wonder.
Er was ’s avonds maar een paar uur uitzen-
ding, op één net, uiteraard in zwart wit, en 
de NCRV deed op zondag niet mee vanwege 
Gods Rustdag. Toen ik later deel ging uitma-

ken van het wereldje hoorde ik de verhalen 
uit die begintijd. Er moest televisie zijn, maar 
niemand wist hoé dat moest. Dus gingen er 
van elke omroep een of twee mensen naar 
Londen voor een cursus, ik geloof van ’n 
maand. Die kwamen terug en hup, vooruit 
met de geit. Door schade en schande werd 
men wijs.

Op donderdag was er, rechtstreeks, een 
toneelstuk, dat was voor de betrokken acteurs 
een flinke opsteker. Maar ja, je hebt close-
shots, je hebt totaal-shots, je hebt “rijers” , 
en je kunt het niet “monteren” want het is 
‘life. Een beginnend regisseur vroeg aan 
een wat meer ervaren figuur hoe hij dat in ’s 
hemelsnaam moest doen. Die zei, geruststel-
lend: “Hou het maar totaal, want die acteurs 
springen als vlooien door je beeld”.

Na een aantal jaren kon er worden “opgeno-
men “, dat heette “telerecording”, dat was een 
soort film. Beeld was matig maar je kon ten-

minste terugkijken, of iets overdag opnemen 
en later uitzenden. Ik maakte een programma 
met de KRO-regisseur Fred Rombouts, een 
jofele Rotterdammer die, zoals velen in die 
tijd van het toneel kwam, en die vertelde dat 
het eerste programma dat ie gemaakt had, was 
“opgenomen”, dus dat kon ie terugkijken, 
maar hij had zelf nog geen televisie! Dat is 
hij toen met zijn hele gezin in een café gaan 
doen.
Weer enige tijd later kwam er een tweede net, 
en zelfs een derde. En toen kwam kleur.

De eerste keer dat ik kleurentelevisie zag 
was op de Expo, de wereldtentoonstelling in 
Brussel, in het Amerikaans paviljoen. Dat was 
toch 1958?
Rond de jaren zeventig waren wij in Neder-
lands ook zo ver.

Maar zo’n kleuren-tv in je kamer had drie 
kleurenknoppen en dan kon je de kleur zelf 
regelen. Dat konden de mensen natuurlijk 
niet. Ik weet nog dat ik met pianist Huug den 
Ouden uit de Pijp kwam, in de Gaffelstraat, 
en toen had je aan de overkant nog die oude 
bebouwing en zagen wij een bejaard echtpaar 
televisie kijken in een kleur waar je spontaan 
hoofdpijn en kiespijn van kreeg. Na op het 
raam geklopt te hebben, we hadden een slokje 

op, werden we binnen gelaten en hebben de 
kleuren bijgesteld. En toen werd het toch nog 
gezellig.

Maar we zijn pas in de jaren zeventig. Vol-
gende keer meer.

Televisie
Vorige week heb ik weer eens een televisietje gedaan. Live, of is het ‘life? 
Dat is leuk, het geeft een beetje meer spanning, want het kan niet “over” zal 
ik maar zeggen. Toen ik in het vak begon, in het begin van de jaren zestig 
was alles nog rechtstreeks. Ik weet nog dat dat eigenlijk een beetje jammer 
was. Want je was een week of wat met een programmaatje bezig, en dan 
werd het opgenomen en uitgezonden met jezelf erbij, en dan was het weg. 
Je had er zelf niets van gezien.
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Adverteren in ?
Bel Timo: Tel. 0180 - 820244
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden? 
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Vraag dan een vrijblijvend en gratis adviesgesprek aan. 
We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot 100% uit de 
(basis) verzekering.  
  
Behandeling aan huis mogelijk!

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u 

hierin te begeleiden.

0181-620115
0181-675145

Een vertrouwd adres sinds 1994
Uitvaarten voor elk budget

Voor meer informatie: www.uvvw.nl

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803
of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Alle vanafprijzen zijn inclusief reserveringskosten, Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizen

vanaf p.p.

249915-daagse busrondreis
Stralend Sardinië en Corsica

reiscode: eeit303

vanaf p.p.

969reiscode: ebmtm0210-daagse busreis 
Indrukwekkend Toscane

vanaf p.p.

599reiscode: ebclx016-daagse busreis 
Groothertogdom Luxemburg

vanaf p.p.

979reiscode: ebfos0110-daagse busreis 
Lago Maggiore

vanaf p.p.

1199reiscode: eblfr0110-daagse busreis 
Ontdek Lofer in het Salzburgerland

vanaf p.p.

1393 reiscode: eegb32410-daagse busrondreis
The Spirit of Scotland

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

BRUNCH- EN DINNER CRUISES

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuff et, dessert, live 
muziek & entertainment.

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment.

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15 

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00 
€ 49,50 

€ 67,50

Vanaf

Vanaf

* Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaartijden

Mrt 17, 31*  Apr 7, 14  
Mei 12*, 19* Jun 16*, 30  
Jul 14, 28  Aug 11, 25

Mrt 16, 30  Apr 13  
Mei 11, 25  Jun 1*, 15, 29 
Jul 13, 27  Aug 10, 24

OF BEL NAAR 0181 - 626 126
REDERIJFORTUNA.NL

REDERIJ FORTUNA

MEER INFO & RESERVEREN:

zondag 31 maartzondag 31 maart
12:00 uur - 16:00 uur

VIER PASEN BIJ
REDERIJ FORTUNA

€ 57,50 
p.p. 

088 - 676 43 89opnieuwenco.nl

Opnieuw & Co Kringloopwarenhuizen
Barendrecht - Dordrecht - Leerdam - Papendrecht

Ridderkerk - Rotterdam - Zwijndrecht

nieuw hoeft niet altijd níeuw!

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

Tel. 
06-19160110 / 0181-507068

VOOR AL UW REPARATIES VAVAV N
UW COMPUTER OF LALAL PTOP.

info@computerstoday.nl   www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS

DE OUD-ROTTERDAMMERTJESDE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Wilt u ook met een
Oud-Rotterdammertje 

in de krant?

Bel 0180 - 820244

Tel. 0180-820244
Bel Timo

Adverteren?



Ken je dit nog? 

 308   

 310   Nr.

Nr.

Ken je dit nog? Het pand midden op de foto was in de jaren tachtig en negentig een museum. Weet u 
hoe het heette? Bent u er wel eens geweest? Wat was er te zien? Wat weet u er nog meer van? We zijn 
weer benieuwd naar uw herinneringen, verhalen en anekdotes. Stuur ze ons toe! Dan kunnen we ze 
delen met de lezers. Stuur ze naar: info@deoudrotterdammer.nl of als u geen internet heeft eventueel 
naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel. Op 
www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto nog beter (groter) bekijken.  

Daarom gingen we ook naar zijn voorstelling in 
het pand op het oude Schuddebeursterrein aan 
de Mauritsweg. Geweldig was dat. In de show 
waren ook Mini en Maxi te zien die allerlei 
muzikale acts hadden. Een paar maandjes later 
kwam Dorus op de televisie met het programma 
“Dorus op schoot” waarbij een meisje eindeloos 
“Poesie mauw” bleef zingen. Van dat pro-
gramma was ook de foto in de “Oud Rotterdam-
mer” van 6 februari. Dorus is altijd een favoriet 
binnen mijn familie gebleven. Als ik met mijn 
gezin in de auto op weg was naar onze vakan-
tiebestemming, draaide ik graag de liedjes van 
Dorus.Vele jaren later waren we op bezoek bij 
mijn oma in een bejaardenfl at. Terwijl we daar 
door de gangen naar haar kamertje liepen hoorde 
mijn vader de zeer karakteristieke stem waarmee 
de tompoezenverkoper een halve eeuw geleden 
zijn waren aanprees bij het Feyenoordstadion. 
Dus pa ging op het vertrouwde geluid af en stak 
bij de ontspanningsruimte zijn kop om de hoek. 
Daar zat de tompoezenverkoper aan een tafel te 
klaverjassen en toen hij mijn vader zag moest 
hij toch even goed nadenken en toen riep hij met 
die krakende stem van hem: “Héé bakkertje!!” 
Die mannen hebben nog even gezellig zitten 
praten en ook daar kwam Dorus eventjes ter 
sprake, want na al die jaren waren ze nog steeds 
allebei een hele grote fan.

Daan KoppenolZoon van de bakker uit Kralin-
genkoppenoldaan@gmail.com

En natuurlijk kregen we nog veel meer reacties 
op de Ken je dit nog-foto van Dorus. Lees maar!

Pim Smit: “Ja tuurlijk! Dorus! Tom Manders, 
broer van Kees Manders. Een theatershow voor 

de kinderen met de beroemde bij Dorus op 
schoot ‘Poessie mauw!’ afl evering. Zelf bezocht 
met het item dat de metro net in Rotterdam reed 
en hij deed alsof deze door het theater van zijn 
zaak kwam denderen. En natuurlijk de zeer 
bekende ‘muizevalletje’ octrooi aanvraag.”

Carla Versnel: “Op 27-4-1967 ben ik naar een 
voorstelling van Dorus geweest in zijn theater 
in de Mauritsstraat. Ik vond het geweldig, ik 
had het voorheen al op de televisie gezien. In 
het echt was het een belevenis. Er was volgens 
mij niet echt een podium, we zaten op kistjes en 
hij bewoog zich tussen het publiek. Ik ben erna 
nog een paar keer geweest, soms verkocht hij 
zelf kaartjes, zonder vermomming, dan was hij 
onherkenbaar. Ik moet er nog vaak aan denken, 
het was zo’n leuk avondje uit. De datum weet ik 
nog precies want toen we uit het theater kwamen 
was het feest in Rotterdam, er was een prins 
geboren, onze huidige koning. Ik was 19 jaar, 
had net mijn rijbewijs, ik mocht de auto van 
mijn vader lenen. Toen ik op het Hofplein kwam 
was daar een grote menigte feest aan het vieren, 
polonaise tussen de auto’s door en door het 
fontein. Ik kon geen kant op alle auto ‘s stonden 
vast. De lichte auto’s zoals de lelijke eenden 
moesten het ontgelden, de mensen vlogen zowat 
tegen het dak van de auto. Gelukkig was mijn 
auto wat zwaarder. Bedacht me op dat moment, 
dit is waarschijnlijk de laatste keer dat ik de auto 
mag lenen. Gelukkig was er geen schade, in die 
tijd was er nog feest zonder dat het op rellen uit 
liep.”

Jannie Hoogendoorn: “Ik denk dat ik 10/11 
jaar oud was dat we op de Mauritsplaats dat 
leuke theatertje van Dorus bezochten. Veel hout 

binnen herinner ik me, volgens mij zaten we op 
kistjes en er was een beweegbare vloer, die als 
de metro zogenaamd langs kwam(onderdoor zei 
Dorus) ging bewegen, je zat dan echt te schud-
den, hilarisch was dat. Het program was mét de 
Jonge Tien weet ik nog, daarbij zaten o.a. Mini 
en Maxi die onder andere het Hotscha trio deed 
samen met Dorus met borstels als mondharmo-
nica’s, die gekke bekken van Maxi waren enig. 
Als kind was je de ster daar en mocht je lied of 
verhaal doen bij Dorus. Dit was een van m’n 
eerste theaterervaringen. Het was heel bijzonder. 
Onvergetelijk!”

Ruud Kuipers: “”In z’n hoestbui op vier wiele” 
, zo kwam Tom Manders (beter bekend als 
Dorus) in 1967 naar Rotterdam om daar een 
eigen theater te beginnen aan de Mauritsstraat 
vlak bij het Schouwburgplein. Voordat hij naar 
Rotterdam kwam was hij al heel bekend van 
televisie, hij speelde in verschillende shows, als 
komiek, conferencier en zanger, want hij schreef 
ook talloze liedjes. Dat waren altijd gezellige 
zaterdagavonden waar je voor thuis bleef. Het 
Rotterdamse avontuur duurde van 1967 tot 1970. 
Heel populair was het programma “Bij Dorus op 
schoot” waar zo’n 400 kinderen in het theater 
zaten en dan mochten de kinderen bij hem op 
schoot komen zitten voor een praatje en een 
liedje zingen, dat was een feest voor de kinde-
ren. Een fragment dat is me altijd bijgebleven 
was een meisje van twee jaar met poesie mauw- 
poesie mauw- poesie mauw, wat wel een paar 
minuten duurde omdat dit de enige regel was die 
ze kende. Tom Manders was een geweldig artist 
helaas veel te vroeg overleden.”

Margriet de Held-Ouwerkerk: “Waarschijnlijk 
was het in 1966, ik was toen 13 jaar oud, dat 
mijn schoolvriendinnetje Marianne van Greeven 
mij uitnodigde om mee te gaan naar het cabaret 
van Dorus. Er waren speciale kindermiddagen. 
Haar broertje was jarig en mocht met een aantal 
vriendjes naar het cabaret. Buiten dat het voor 
mij leuk was om mee te gaan, was het ook 
handig om te helpen met de jongens een beetje 
in de gaten te houden. Ik kan mij herinneren dat 
ik het prachtig vond om mee te maken. Volgens 
mij stond het halfronde orgel van meneer Cor 
Steijn er ook maar er werd niet op gespeeld. Ook 
werden kinderen uitgenodigd om een liedje te 

komen zingen, waarbij natuurlijk het beroemde 
“Poessie Mauw” ook voorbijkwam, dit was 
inmiddels door de bekende en veel herhaalde 
TV-uitzending legendarisch. De ingang van het 
Cabaret was achter de toenmalige Pauluskerk, 
in de Mauritsstraat. Begin 70’er jaren werkte ik 
bij de Nedelandsche Middenstands Bank op de 
Westersingel toen een van mijn collega’s een 
keurige heer aanwees (met hoed?) en me vroeg 
of ik wist wie dit was. Het bleek Tom Manders 
te zijn. Ik heb hem nadien nog een aantal keer 
gezien en vond het een grote schok toen hij al 
zo jong overleed. Nog steeds komen de liedjes 
“Als ik wist dat je zou komen” en “2 motten” 
regelmatig in mijn hoofd, en soms ook hardop, 
voorbij. Ook “Weet je wat een Rotterdammer”, 
onvergetelijk, zeker als je bedenkt dat Dorus een 
Amsterdammer was, is het toch een prachtig lied 
over en voor Rotterdammers. Kortom hij heeft 
heel veel moois nagelaten.”

Karin Vermeer: “Jazeker! Ik herinner mij 
meerdere keren in het theatertje te zijn geweest, 
waarvan 1 keer met mijn vader en in ieder geval 
1 van mijn 2 broers. Ik denk dat de jongste nog 
te klein was. Bij die gelegenheid werd mijn 
vader uit het publiek gepikt. Hij probeerde er 
nog onderuit te komen maar dat lukte niet. Hij 
moest samen met een andere vader een wed-
strijdje “Luier verwisselen” doen op het podium. 
Ik weet niet meer wie er gewonnen heeft. Ook 
Mini en Maxi staan op mijn netvlies geschreven 
en de liedjes van Dorus kan ik mij ook levendig 
herinneren. Wij hadden thuis de LP van Dorus 
met meneer Cor Steyn. Verder zie ik Tom Man-
ders nog als Dorus aan de bar staan voordat de 
voorstelling begon.”

Anneke Mengelkamp: “Ik ben woonachtig in 
Spanje. Mijn zus uit Spijkenisse stuurt me dit 
zojuist toe. Het is namelijk mijn jongste dochter 
Monica Mosch die op de foto staat. Het is heel 
wat jaartjes geleden zij is nu 63 jaar. Van deze 
foto zijn destijds ook ansichtkaarten gedrukt. 
Mijn toenmalige man, fotograaf Harry Mosch 
(en haar vader) Fotoburo Artifo .Mariniersweg 
heeft deze opname gemaakt. Een leuke verras-
sing voor mij.”

Lees verder op pagina 18.

 Dorus is nog lang niet vergeten   
(Vervolg van voorpagina)
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BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

Ambachtelijke meubelsto�eerderij
Al generaties lang sto�eren wij alle soorten meubelen. Van klassiek tot modern
van o.a Artifort, Leolux, Gispen en Gelderland. Wij sto�eren auto’s, campers,
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals scheepssto�ering. 

Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij
Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen. Tevens lijmen en
verstevigen van al uw meubelen, houtworm verwijderen is ook geen
probleem of bent u uitgekeken op de kleur van uw interieur?
Laat het overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.

Stoelenvlechterij
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke beroep dat wij
al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien uw meubelen opnieuw van
een biezen, rieten, gaatjes of vlecht mat dit wordt geheel met de
hand gemaakt. Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
papercord en webbing meubelen.

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

• Vrijblijvende offerte, ook aan huis
•  Altijd 3 jaar garantie

•   Gratis halen en bezorgen
•   Gratis vervangende meubels

•  55+ korting

Rotterdam
IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam
010-4145808

Voor de Alblasserwaard/
Drechtsteden kunt u ook 
bellen met 078-6916684

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

Met onze kennis adviseren wij u
Met ons hart begeleiden wij u

Met onze schouders ondersteunen wij u
Met ons gevoel zijn wij er voor u

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?
010 4651120 / 06 51606587

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,
ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

Uw erfcoach en meer

U kent ons van pagina 7 uit deze krant

                Wij informeren u daar tweewekelijks over 

allerlei zaken die te maken hebben met geld en recht, 

waarbij het erfrecht het meest aan de orde komt.

Graag wijzen wij u in het bijzonder op onze persoonlijke en 
vakkundige werkzaamheden rondom de afwikkeling van 
een nalatenschap. Na het overlijden van een dierbare 
moet - naast het verwerken van de emoties - veel geregeld 
worden. Nico van Scheijndel en mr. Nicole Goud (beiden 
RegisterExecuteur) van Akto helpen u graag bij alle - 

Dit doen wij zowel in de voorbereiding als na een overlijden 
bij de afwikkeling.

Wilt u meer weten, maak dan eens een afspraak of kom naar een 
van onze vrijblijvende erfcoach-spreekuren.
Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en ervaring.

In de voorbereiding kunt u denken aan:
• komt uw nalatenschap op de juiste plek
• betalen uw erfgenamen niet te veel 

erfbelasting
• advies omtrent de voorkoming van de eigen 

bijdrage zorg
• advies/voorbereiding levenstestament en 

testament

Na het overlijden kunt u denken aan:
• Akto als (adviseur van de) executeur of 

als adviseur van de erfgenamen of als 
boedelgevolmachtigde

• de aangifte erf- en inkomstenbelasting
verzorgen

• adviseren bij een afwikkeling waar een 
onterving speelt

• en nog meer...

Kernwoorden voor ons zijn: 

transparant, persoonlijk en betrouwbaar

Contact
tel: 010 - 313 08 23
mail: info@akto.nu
website: www.akto.nu

Akto, uw erfcoach
mr. Nicole C. Goud
Nico van Scheijndel

“Akto als uw
executeur of als 
adviseur voor de 
nabestaanden.”

zakelijke en financiële - aspecten rondom uw nalatenschap.



Ik kom uit een gezin dat 
meegroeide met de welvaart 
in Nederland. Mijn ouders 
kochten hun eerste huis 
(met premie) en later een 
mooie antieke kast en enkele 
schilderijen van de haven die 
bij een kunsthandel op de 
Lijnbaan werden gekocht. Nu 
mijn beide ouders overleden 
zijn, moeten we bepalen wat 
wat waard is en vervolgens 
verdelen. Hoe doen we dat 
het beste?

Het is altijd een lastige vraag om bin-
nen een nalatenschap te bepalen wat 
bepaalde zaken waard zijn. In vrijwel 
iedere afl evering van Tussen Kunst 
en Kitsch zit wel een erfstuk dat 
meer waard blijkt te zijn dan dat men 
aanvankelijk dacht. Het omgekeerde 
komt echter ook regelmatig voor. Om 
dergelijke ongemakkelijke situaties 
en onenigheid tussen de erfgenamen 

zo veel mogelijk te voorkomen, laat u 
de inboedel het beste taxeren door een 
erkend bedrijf. U kunt dan de gehele 
inboedel laten taxeren of alleen die 
stukken waarvan u vermoedt dat ze 
waardevol zijn, zoals de genoemde 
kast en de schilderijen. Voor veel 
erfgenamen is het taxeren van de 
inboedel vaak een teleurstellende 
ervaring. De duur gekochte kast blijkt 
in de praktijk niet veel waard en ook 
best aardige schilderijen van onbe-
kende schilders leveren vaak maar 
een fractie op van wat ze gekost heb-
ben. Datzelfde zien we bij sieraden, 
die vaak tegen de goudprijs worden 

getaxeerd. Aan de andere kant zien 
we soms hoge prijzen voor zaken die 
waardeloos lijken. Denk daarbij aan 
versleten designmeubelen uit de jaren 
zestig of zeventig, die momenteel 
juist weer ‘hip’ zijn. Verder is het na-
tuurlijk zo dat bij de taxatie – net als 
bij Tussen Kunst en Kitsch –  ontdek-
kingen gedaan worden.

Naast zaken die een geldelijke waarde 
hebben, zijn er in ieder huishouden 
wel zaken die misschien niet veel 
waard zijn, maar wél een grote emo-
tionele waarde hebben. Denk daarbij 
aan de trouwfoto van de ouders, 

familiefoto’s, de ring van moeder of 
het horloge van vader. Die emotionele 
zaken verdelen, is vaak moeilijker dan 
de zaken die een economische waarde 
vertegenwoordigen; al was het maar 
omdat de kast bij niemand geplaatst 
kan worden of omdat u de schilderijen 
eigenlijk nooit mooi gevonden heeft.

Als het om het verdelen van emotio-
neel waardevolle zaken gaat, stellen 
wij als (adviseur van de) executeur 
of als gevolmachtigde vaak voor 
om door middel van verloting zo te 
verdelen dat iedereen de kans heeft 
om tenminste één item te verwerven. 
Uiteraard hopen wij altijd dat de erf-
genamen er samen uit kunnen komen.
Let wel op! De getaxeerde zaken 
hebben met de taxatie een waarde 
gekregen. Die waarde moet ook 
worden opgegeven bij de aangifte 
erfbelasting omdat de waarde van de 
inboedel bekend is. Dat is met name 
een dilemma als de getaxeerde zaken 
niet verdeeld worden of wanneer ze 
bij verkoop minder opleveren dan 
getaxeerd is. U gaat dan erfbelasting 
betalen over iets wat u niet gekregen 
heeft. Denk dus goed na voordat u de 
inboedel laat taxeren.  

 Welke waarde heeft de 
nalatenschap?   
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Vergeten bankrekeningen
Niet altijd is duidelijk bij welke 
banken de overledene een rekening 
aanhield. Met een speciale service 
van de Nederlandse Vereniging van 
Banken kunnen erfgenamen of de 
executeur navraag doen of er nog 
ergens een bankrekening op naam 
van de overledene is. Ga daarvoor 
naar de internetsite: www.slapende-
tegoeden.nl. Wie weet wat er nog ligt 
te wachten.

De verwachters informeren
De persoon die met een tweetraps-
making de gehele nalatenschap (als 
bezwaarde) heeft verkregen – meestal 
de echtgenoot of partner, maar soms 
ook anderen – heeft de wettelijke 
plicht om jaarlijks de verwachters (zij 
die in tweede instantie erven) te in-
formeren over waaruit het bezwaard 
vermogen (de erfenis van de eerste, 
die geërfd heeft) nog bestaat. Vooral 
bezwaarden die mogen interen, doen 
er goed aan dit in elk geval jaarlijks 
te administreren. De praktijk is 
echter dat dit vaak niet gebeurt. De 
bezwaarde weet meestal niet dat het 
verplicht is en de verwachters willen 
of durven er niet naar te vragen. 
Formeel moet bij het overlijden van 

de langstlevende de executeur van de 
nalatenschap van de eerst-overleden 
echtgenoot of partner achteraf 
reconstrueren waaruit het bezwaard 
vermogen nog bestaat. Vooral bij 
tegengestelde belangen (bij samenge-
stelde gezinnen bijvoorbeeld) kan dit 
een hele uitdaging zijn.

Wie is de executeur?
Een executeur wordt sinds 2003 per 
testament benoemd. Zijn in het tes-
tament goede doelen de erfgenamen 
en is er geen executeur benoemd, 
dan moeten de goede doelen net als 
bij personen die erfgenamen zijn, 
uit hun midden een boedelgevol-
machtigde benoemen. Vaak is dat 
een notaris, maar beter benoemt de 
erfl ater in zijn/haar testament zelf een 
executeur. Daarnaast is het verstan-
dig om óf in het testament óf in een 
codicil op te nemen wat er met de 
inboedel moet gebeuren. Vooral om 

familiestukken voor de familie te 
behouden of om vrienden iets na te 
laten, kan dit een elegante oplos-
sing zijn, waardoor de per testament 
benoemde executeur dit eenvoudiger 
kan afwikkelen.

Aftrekposten niet vergeten
Vanaf 1 maart mogen we/moeten we 
weer aangifte inkomstenbelasting 
doen. De Belastingdienst heeft al veel 
voor ons ingevuld, maar zeker bij 
de aftrekposten moet u zelf opletten. 
Om geen aftrekposten te laten liggen, 
kijkt u het beste de bankafschriften 
na op giften die u aan goede doelen 
heeft gedaan of telt u de bonnetjes 
voor medicatie op die de arts voorge-
schreven heeft maar die niet vergoed 
wordt door uw zorgverzekering. 
Komt u voor de totale giften en zorg-
kosten boven de drempel uit dan kunt 
het u meerdere in mindering brengen 
op uw belastbaar inkomen.  

Uit de praktijk

Als de executeur een familielid of 
goede vriend is, ontvangt de in het 
testament benoemde executeur volgens 
dit testament meestal geen beloning. 
Dat is niet zo raar, want de executeur is 
vaak ook erfgenaam en vindt het feit dat 
hij of zij gevraagd is om de executeur te 
zijn vaak eervol. Moet de per testament 
benoemde executeur na het overlijden 
aan de slag, dan willen de werkzaamhe-
den echter nog al eens tegenzitten. Ook 
is het soms fysiek niet meer mogelijk de 
taak van executeur uit te voeren. Ziet de 
executeur van zijn of haar taak af, dan 
zijn de erfgenamen samen weer aan zet. 
Zij kunnen een boedelgevolmachtigde 
benoemen die namens hen de nalaten-
schap afwikkelt. Dan moeten de erf-
genamen het wel met elkaar eens zijn. 
Zijn ze dat niet, dan kan de executeur 
beter wel zijn taak aanvaarden en een 
adviseur zoals Akto vragen om hem/
haar te ondersteunen bij de afwikkeling 
van de nalatenschap waarbij de execu-
teur de hoofdverantwoordelijke blijft. 
Een andere professionele executeur 
benoemen (als dat van het testament 
mag) heeft meestal geen zin, want geen 
enkele professional werkt graag voor 
niets (er is immers geen beloning toe-
gekend). De rechter kan dan uitkomst 
bieden, maar een adviseur benoemen is 
wel zo gemakkelijk.
Ons advies bij het opstellen van testa-
menten is om alvast te anticiperen op de 
mogelijkheid van een professionele exe-
cuteur en voor die situatie een beloning 
toe te kennen. Een alternatief is om de 
executeur de mogelijkheid te geven 
deskundigen aan zich te binden. Ook 
dan heeft de executeur de mogelijkheid 
om werk uit te besteden en te volstaan 
met het voeren van de regie.  

?

l uw erfcoach en meer l

Wacht met het F-formulier
Overlijdt een echtgenoot of partner 
gedurende het kalenderjaar, dan 
ontvangt de langstlevende echt-
genoot of partner een F-formulier 
waarmee aangifte inkomstenbelas-
ting kan worden gedaan. Dat mag 
direct of samen met de langstle-
vende echtgenoot of partner in 
het nieuwe kalenderjaar. Over het 
algemeen is het handiger om nog 
samen aangifte te doen en dan 
(digitaal) de optimale verdeling 
te maken van de aftrekposten en 
vermogen. Digitaal kan dit met een 
nabestaandenmachtiging. 

Zet de kraan op koud  Als u 
een mengkraan heeft en de kraan 
in het midden staat, gebruikt u 
altijd een beetje warm water. Door 
de kraan op koud te zetten, voor-
komt u dit en bespaart u (welis-
waar kleine beetjes) toch weer wat.

De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam
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CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*Afvoer in eigen beheer.

*Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*Schoonmaken bedrijfspanden.

* Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

* Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

* Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig

.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

restboedel

Wij komen graag 
bij u thuis voor een 

vrijblijvende prijs-
opgave en een 
eerlijk advies!

Oberonweg 256, 3208 PG Spijkenisse 
Tel. 0181-764050

10%
korting

www.meubelstoffeerderij-oudemaas.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ

“Oude Maas”

Openingstijden winkel:
Zaterdag van 11.00 – 15.00 uur 

bent u van harte welkom!
HALEN EN BRENGEN 
GRATIS   

oudemaasstoffering@hotmail.com 

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Driemanssteeweg 68-072    
3084 CB  Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22 
(0180) 66 14 90

RIKKOERT.NL

SCHOONHOVEN • HAVEN 1–13
( 0 1 8 2 ) 3 8 2 6 5 1 

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

Tel. 0180-820244
Bel Timo

Adverteren?

- Sinds 2005 -

Bezoek onze 
webshop!
•	Nostalgische boeken

•	Rotterdamse wijken
door de tijd

•	Nieuwe boeken
	 over Rotterdam

www.deoudrotterdammer.nl/webshopwww.deoudrotterdammer.nl/webshop
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Mijn rijbewijs heb ik begin 1970 
gehaald. De brommer moest worden 
vervangen door een auto. Mijn oom 
zei: “Joh, mijn buren willen hun auto 
verkopen.” Het was een witte VW 
Volkswagen kever bouwjaar 1964. Ik 
was gelijk om en de koop was snel 
gesloten voor circa 950 gulden was 
ik de nieuwe eigenaar.

Nu was de kwaliteit van de auto’s in die tijd niet 
zo best en ook deze VW had last van roest en 
een groot doorgeroest gat in de deur. Nu had ik 
een handige oom Rinus die zei: kom maar langs 
dat maak ik wel. Met een stuk nieuw autoplaat-
ijzer en een popnageltang ging oom aan de slag. 
De trotoirband van de Blokweg in Rotterdam-
zuid werd gebruikt als zetbank om de ijzeren 
plaat in model te krijgen .Gaatjes geboord en 
stuk plaat vastgezet met popnagels en oom 
Rinus kon prachtig schilderen. Dus de auto zag 
er weer gelikt uit.
Met mijn vriendin vertrok ik in juli dat jaar met 
vakantie. Het plan was naar Spanje te rijden. Je 
moet dan wel even door Frankrijk rijden. Nou, 
ik had een kaart van Frankrijk ter grote van 2 
A-viertjes. Ik dacht: dat kan nooit ver zijn. Nou, 
dat viel even tegen. Na een hele dag rijden over 
de provinciale D-wegen (want de Route Soleil 
bestond nog niet) kwamen we in een klein dorp 
genaamd St-Seine L’Abbaye. Op een zelfgetim-
merd bord stond ‘Camping’ en naast de kerk 
was een klein grasveld waar we de tent op 
konden zetten. Het was pikdonker en het goot 
van de regen en het omweerde en donderde de 

hele nacht. Met het zo nu en dan luiden van de 
kerkklok leek het wel of we in een filmscene 
van een griezelfilm waren beland. U begrijpt: 
twee jongelui voor het eerst op stap samen in 
een tent... nou het enige wat op en neer ging 
was het wapperende tentdoek. Gelukkig was 
het de volgende ochtend droog en konden we 
de reis vervolgen via Dijon naar Lyon en verder 
naar Montpellier aan de Middelandse zeekust 
.Het was al weer avond geworden en we beslo-
ten de bungalowtent geleend van mijn ouders 
op te zetten bij het strand. Maar halverwege stak 
er ineens een harde wind uit zee op. De tent die 
nog niet vast stond werd opgetild en de lucht in 
gesmeten. De tentstokken lagen verspreid over 
de camping. Met hulp van campinggasten werd 
alles bij elkaar gezocht en omdat het donker 
was geworden besloten we de nacht in de auto 
door te brengen. De volgende dag prachtig weer 
en verder rijden richting Spaanse grens. We 
kwamen in de Franse kustplaats Narbonne-Pla-
ge en daar was een mooie nieuwe camping. De 
keus was snel gemaakt. Spanje hebben we nooit 
gezien. We genoten van een heerlijke vakantie 
aan de Franse kust. 
De VW kever is er niet meer. In 1972 terug 
rijdend uit Haarlem na de afslag naar huis vanaf 
de van Brienenoordbrug brak vlak bij huis in 
IJsselmonde de vooras af. Einde kever. Maar die 
vriendin, te zien op de foto, die heb ik nog. Daar 
ben ik al 53 jaar mee getrouwd.

Gerard Lagendijk
gerardlagendijk@gmail.com

Mijn eerste auto was een ruim zes 
jaar gebruikte V(olks) W(agen)-pon-
ton. Ik besloot tot die aankoop na 
mijn eerste en enige les in zo’n auto 
bij rijschool Zuidwijk. Ik kocht de 
JS-32-20 van een autosjoemelaar in 
de Bootsmanstraat voor 1500, bij kre-
dietbureau Vola, geleende guldens.

Vriend Jan Schenk reed me er heen in zijn 
tweedehands Opel-Olympia. Op het oog was de 
Ponton een prachtauto, waarmee ik zonder rijbe-
wijs ging toeren en oefenen. Ik was zo groos als 
een aap met zeven ……, maar al snel doemden 
problemen op. Stuurkogels versleten, schopdem-
pers en de banden óók.
Koos Swarttouw, 55 jaar geleden grondleg-
ger van het nu gelijknamige Skoda-autobedrijf 
in Barendrecht, had toen een kleine garage in 
Smeetsland. Hij repareerde en verving de gebre-
ken, die niet de enige waren. De claxon deed het 
niet, de motor maakte steeds meer rare geluiden, 
een achterlicht knipperde niet, de uitlaat gaf de 
geest en ook de benzinetank was doorgeroest. 
Bij elkaar gerekend was ik bijna twee keer de 
aankoopprijs extra kwijt aan reparaties.

Zelf kon ik niets herstellen, want ik ben nog 
steeds zo technisch als allebei mijn houten 
klompen. Uiteindelijk heb ik de ponton verkocht 
als onderdelenauto voor 150 gulden. Daarna 
alleen nieuw gereden in Fiat, Renault en Nissan 
en nog steeds ruil ik na twee jaar mijn auto in, 
nu een Dacia-Duster. Nooit geen gedonder meer 
gehad.
Dan die ene rijles, ik heb daarna met mijn eigen 
auto illegaal geoefend tot aan het rijexamen en 
moest ter gewenning een tweede les nemen, 
want de rijschool had hun Ponton ingeruild voor 
een Opel-Manta. Afrijden moest ik achter het 
Centraal Station en de rijschoolhouder vroeg 
hoe ik daarheen was gekomen. ‘In mijn Ponton 
naast jouw Manta’, zei ik tot zijn schrik. Het 
afrijden verliep uitstekend en ik parkeerde de 
lesauto mét examinator weer naast mijn auto. De 
examinator waarschuwde dat ik pas zelfstandig 
mocht rijden als ik het roskleurige papiertje in 
bezit had. Ik zei ‘begrepen’ en ik dacht ‘je moet 
een weten…’.

Rein Wolters
reinwol@outlook.com

Op reis met mijn witte VW kever Illegaal rijden in versleten Ponton

In 1970 kochten wij onze eerste auto. 
Een nieuwe Renault 8 bij de fa. Krei-
sel op de Gordelweg. De prijs was 
fl 5600. Inclusief radio, matjes en 
tectyleren (tegen roest) fl 6200.

We waren de koning te rijk. Een vriend van ons 
bevestigde er nog een paar grote mistlampen op. 
En toeren maar. Heel het land door met vrouw 
en zoon.
In 1971 gingen we over de Route Nationale naar 
de Costa Brava. Volgepakt met tent en kampeer-
spullen. Bij Portbou, de oude grensovergang 
stijl omhoog. Strenge controle bij de douane en 
lange files. In 1972 met auto en Adria caravan, 
aangeschaft bij het Caravancentrum aan de 
Stadionweg. Nieuwprijs fl 2995. Dat waren nog 
eens prijzen.
In het weekend vanuit het Oude Noorden 

naar de camping in Rockanje. Leuk detail: Bij 
Renault zat de motor destijds achterin. Om de 
auto in balans te houden plaatsten we zakken 
zand voor in de kofferbak zodat we de caravan 
konden trekken. 
Na deze auto kochten we nog menig exemplaar. 
Maar onze Renault 8 blijft altijd heel speciaal.

Nol Diepenbach
nol.45@hotmail.com

Zakken zand voorin de Renault
We waren nog maar net 2 jaar ge-
trouwd en woonden in Hoogvliet. In 
februari 1975 bezocht ik de AutoRAI 
in Amsterdam en zag daar voor het 
eerst een Simca 1100 LX in oranje 
uitvoering met bruine striping. 

Het was een prachtige auto voor die tijd. Ik 
was er meteen weg van. Een paar maanden 
later stond er een bij ons voor de deur; nieuw 
gekocht bij Simca-dealer Berwers in Hoogvliet. 
In diezelfde tijd liep er een winkeliersactie van 
het Hoogvlietse winkelcentrum De Binnenban 
dat 12,5 jaar bestond: voor elke 500 gulden die 
een klant besteedde in het winkelcentrum (bon-
netjes bewaren en inleveren) kreeg je een lot dat 
kans gaf op een gratis verzorgd weekend Parijs 
voor 2 personen. Een reis met een touringcar 
vol prijswinnaars. Dealerbedrijf Berwers was 

ook lid van de winkeliersvereniging. Als kopers 
van de nieuwe Simca kregen wij dus in een klap 
20(!) loten in handen. Met liefst twee daarvan 
was het raak: weekend Parijs voor 2 personen, 
keer twee. Met een bevriend stel, met wie we 
nog steeds bevriend zijn, gingen we op reis. On-
gelofelijk veel lol gehad en een onvergetelijke 
gebeurtenis, dankzij ‘de eerste auto’.
Peter Schalk (p.schalk@kpnplanet.nl)

In de prijzen dankzij eerste auto

Occasioninkoop.nl
010-4822236

Stolwijkstraat 41
3079DN, Rotterdam

KLASSIEKE
VOERTUIGEN
VAN VOOR:

Genieten van klassiekers en wie weet je “eerste” auto terug zien?
Een keer per maand een gezellige bijeenkomst voor iedereen die gek is 
op klassieke auto’s, motoren en brommers. Geen uitsluiting van merk, 
als het maar klassiek is en ouder dan 1985! Geen klassieker maar wel 
nieuwsgierig? Je bent natuurlijk altijd welkom!

18 april, 16 mei, 20 juni, 18 juli, 15 augustus, 19 september, 17 oktober 2024
Tijd: 19.30 - 22.30 uur | Locatie: Reeuwijksehoutwal, 2811 Reeuwijk-Brug, Nederland
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Plaatjes ruilen voor Plus-verzamelalbum ‘Historisch 
Rotterdam’
  Gebleken is dat er na de geslaagde ruilbeurs op zaterdag 27 
januari en de door Plus georganiseerde ruilbeurzen in de Bergsin-
gelkerk en de ruilbeus van Stichting Ons Rotterdam in Pendrecht 
nog veel bewoners in onze regio pogingen doen om via diverse 
kanalen hun album compleet te krijgen. Daarom organiseert ser-
vicecentrum Te Hoogerbrugge Binnenhoftoren in Ommoord nog 
een keer een ruilbeurs waarbij dan ook weer bewoners van buiten 
de Varenhof hierover geïnformeerd zullen worden. Dat gebeurt 
op zaterdag 9 maart van 13.00 tot 15.00 uur in de Van Damzaal. 
Alle spaarders voor dit fraaie boek (ook als ze niet beschikken 
over veel dubbele foto’s) worden van harte uitgenodigd om hier 
een kijkje te komen nemen. Een paar tips vooraf om het ruilen 
te vergemakkelijken: maak een lijstje met de nummers van de 
nog ontbrekende foto’s en leg je dubbele foto’s op volgorde van 
nummer want dat zoekt een stuk makkelijker voor de anderen. 
Als er vooraf nog vragen of opmerkingen zijn neem dan gerust 
contact op met Annelies de Koning, Varenhof 227, Rotterdam, 
email: a.koning400@upcmail.nl

Laatste zondagochtendconcert van het voorjaar in De Doelen
  In het voorjaar van 2024 staat nog één zondagochtendconcert in De Doelen in Rotterdam gepland. Op zondag 10 
maart staat dan het meezingconcert Van Smartlap tot Opera op het programma met Waldin Roes, Het Groot Niet 
Te Vermijden en Bert Nicodem. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Orgelvesper van organist Eric Koevoets
  Bij de Orgelvesper op 16 maart in de mystieke Sint Lambertuskerk, kan de bezoeker tot rust komen bij gebeden, 
lezingen én orgelmuziek. Organist Eric Koevoets laat ingetogen werken horen van Bach, Dupré, Lebrun en Lang-
lais, die speciaal gecomponeerd zijn voor de lijdenstijd. De viering op zaterdag 16 maart begint om 16:30 uur in 
de St.-Lambertuskerk, de deuren openen een half uur voor aanvangstijd. Het kan koud zijn in de kerk, dus draag 
warme kleding en neem eventueel een plaid mee. Zie voor het programma van orgelwerken venster-op-muziek-
lambertus.com/agenda.

Meezingen tijdens ‘Snotterfestival’ met smartlap-
penkoor
  Het smartlappenkoor ‘Tranen met Tuiten’ organiseert zondag 24 
maart weer een ‘Snotterfestival’ in Hoogvliet. Aan deze zestiende 
editie doen ook weer vier andere koren mee. En bezoekers die 
daar zin in hebben mogen natuurlijk uit volle borst meezingen 
en uiteraard is er ook gelegenheid de stembanden te smeren. 
De organisatie van dit korenfestival is in handen van Tranen met 
Tuiten. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door: Cul-
tuur Concreet, Gemeente Rotterdam -Stichting De Groot Fonds, 
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot, Volkskracht, 
Uitvaartzorg Hoogvliet en Partycentrum De Heerlijkheid. Elders 
op deze pagina’s leest u meer over het festival.

Jazzmiddag met Dutch Swing College Band op ss Rotterdam
  De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan! Zondagmiddag 24 maart 
om 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde Dutch 
Swing College Band. Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank 
Sinatra en Count Basie hebben op het voormalige cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band zet deze 
traditie voort. Toegangskaarten zijn te bestellen via www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-
9203. De vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!

 Zaterdag 9 maart

Ruilbeurs plaatjes ‘Historisch Rotterdam’
  Zaterdag 9 maart van 13.00 tot 15.00 uur wordt een laatste ruilbeurs gehouden van plaatjes voor 
het Plus-verzamelalbum ‘Historisch Rotterdam’. De ruilbeurs is bedoeld voor bewoners van het 
complex Te Hoogerbrugge, Binnenhoftoren aan de Varenhof 1 in Rotterdam-Ommoord en andere 
geïnteresseerden. Belangstellenden zijn welkom in de Van Damzaal. (Zie ook elders op deze 
pagina’s.

    Zondag 10 maart

Van Smartlap tot Opera in De Doelen
  In De Doelen is zondag 10 maart het laatste zondagochtendconcert van dit voorjaar. En dat wordt 
weer bijzonder. Sopraan Waldin Roes pianest/accordeonist Bert Nicodenm en de heren van het 
Groot Niet Te Vermijden zorgen voor een luid meezingende zaal. Aanvang: 11.00 uur, zaal open om 
10.30 uur. Kaarten te reserveren via www.zondochtendconcerten.nl

    Zaterdag 16 maart

Orgelvesper in Lambertuskerk
  Vier de namiddag met ‘Orgelvesper’, muziek voor de 
lijdenstijd, gespeeld door organist Eric Koevoets in de 
mystieke Sint Lambertuskerk. Oostzeedijk Beneden 1-3 
(hoek Hofl aan), Rotterdam-Kralingen. Aanvang: 16.30 
uur. Toegang vrij, collecte na afl oop (richtbedrag € 10,-- 
p.p.) (Meer informatie elders op deze pagina’s.)

    Zondag 24 maart

Hoogvliets ‘Snotterfestival’ van smartlappenkoor Tranen met Tuiten
  Het is weer zover, het Hoogvliets Smartlappenkoor Tranen met Tuiten trakteert de bezoeker op 
alweer het zestiende Snotterfestival. Dit geheel gratis toegankelijke feest op zondag 24 maart 2024 
duurt vanaf 11.00 uur en vindt plaats in Partycentrum De Heerlijkheid, Herikweg 5 in Hoogvliet. 
Bezoekers kunnen genieten van maar liefst vijf koren zoals De Smarties uit Vlaardingen, Koor 
Nieuw-Zuid uit Rotterdam, Oude-Hollandse-Nieuwe uit Den Haag, Koor Amor uit Den Bosch en 
natuurlijk Tranen met Tuiten uit Hoogvliet.
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CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater wil ik graag wat 
toevoegen. Wat is er in dat deel van 
Rotterdam, waar ik geboren ben in de 
Wieringerstraat en opgegroeid, toch 
veel veranderd. Langs het ”landje” 
met wilde bloemen en kruipgras en 
op de achtergrond het Witte Dorp liep 
ik als kind naar de kleuterschool in 
de Jagerslaan. Op jonge leeftijd ging 
ik al mee naar een ballet voorstelling 
in de oude Schouwburg aan de Aert 
van Nesstraat in Rotterdam. De magie 
van het theater is bij mij nooit meer 
verdwenen. Dus, wat een verrassing 
toen er een heus theater op Zuid werd 
gebouwd. Weg was het wilde plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! Voorstellingen waaronder het 
toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne 
Frank’ (uit respect voor de families 
geen applaus). De musical Hair en een 
opera komen zo in mijn herinneringen 
op. Ook het proeven “backstage” en 
op het toneel staan is mij bij gebleven. 
Ter gelegenheid van de pensionering 
van Mej. den Daas, directrice van 
de toenmalige Kweekschool voor de 
opleiding tot kleuterleidster, hebben 
docenten en leerlingen de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   
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Geniet van het voorjaar tijdens een riviercruise met mps Horizon
  Wat was het vorig jaar een heerlijke voorjaarscruise eind april. Op de eerste dag van de reis werden de reizigers 
verwelkomd door de bemanning en reisleidster Bea aan boord van het familiaire mps Horizon. Eenmaal aan 
boord was het heerlijk genieten van een drankje op het zonnedek en in de lounge. De deelnemers brachten een 
bezoek aan imposante steden maar ook prachtige provinciestadjes. Ideaal was dat direct na het aanmeren er 
de mogelijkheid was om de plaats te voet zelf te verkennen. Uiteraard konden liefhebbers ook deelnemen aan 
georganiseerde excursies. In een korte tijd kreeg je veel te zien van Nederland en België. En dat kan dus allemaal 
op 24 april weer! Tip: vergeet dan niet te genieten van het prachtige vergezichten tijdens het varen. Gedurende 
de reis is er veel entertainment aan boord waaronder één avond live muziek. Wat een gezelligheid in de lounge 
met dansende medereizigers! Als mooie afsluiting van de reis wordt er door de bemanning een heerlijk Captains 
Dinner verzorgd wat de reis helemaal compleet maakt.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? 
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzame-
ling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction Europe elke 
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan 
tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aan-
sluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of 
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek 
eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe 
op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie.Aansluitend krijgt u 
desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944. 

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een 
veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak 
gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? 
Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie 
deze dag zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 
14.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein.    

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

    Zondag 24 maart

Dutch Swing College Band aan boord ss Rotterdam
  In de Queens Lounge van ss Rotterdam is het zondag 24 maart om 16:00 uur weer genieten van 
de Dutch Swing College Band. Voor kaartverkoop voor deze muziek- en dansmiddag en meer 
informatie: Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. (Zie ook elders op deze pagina’s voor 
meer informatie.)

    Dinsdag 26 maart

Passie-Paas concert christelijke mannenkoor Prins Alexander
  Op dinsdagavond 26 maart geeft het Christelijk Mannenkoor ‘Prins Alexander’ onder leiding van 
Arjan Breukhoven samen met enkele solisten een passie/paas concert in de Alexanderkerk, Sprin-
gerstraat 340 in Rotterdam-Prins Alexander, Aanvang: 20.00 uur. Naast het Christelijk Mannenkoor 
‘Prins Alexander’ werken aan dit concert mee: Rineke de Wit zang en hobo, Matthijs Breukhoven 
orgel en Arjan Breukhoven, piano en algehele leiding. Kaarten zijn verkrijgbaar á € 12,50 via 
postmaster@cmk-prinsalexander.nl of op de avond van het concert aan de kerk. Voor informatie 
010-4212360.

    Woensdag 24 april

Op riviercruise met het mps Horizon
  Het voorjaar is misschien wel de mooiste periode voor het maken van uw volgende vakantie. De 
overweldigende kleurenpracht van de ontluikende natuur en de bloeiende bollen maken dat u ogen 
te kort komt zodra u met ons mee vaart door het Nederlandse en Belgische landschap. Ontdek 
tijdens deze riviercruise de pracht van het voorjaar. Gaat u mee aan boord van deze 8-daagse 
voorjaarscruise door Nederland en België op 24 april? Neem dan contact op met de Jong Intra 
Vakanties via verkoop@dejongintra.nl, 0180-457803 of neem een kijkje op onze website www.
dejongintra.nl. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op 
kantoor. Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 
16.00 uur.

    Elke donderdag

Kunst en curiosa
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein 
elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoorde-
len. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 
7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor 
meer inlichtingen: bel 030-6063944. 
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LINDBERG Eyewear bij De Hesse Optiek
Het gerenommeerde Lindberg houdt graag alles dichtbij! Van de eerste
ontwerpschetsen tot de uiteindelijke productie. Het gehele proces vindt
plaats in Denemarken. Zo blijft de allerhoogste kwaliteit gewaarborgd. De
collecties van Lindberg zijn dan ook al vele jaren zeer succesvol. Lindberg
staat voor comfort, functie en design. Ook in onze collectie vindt u kleurrijke
en tijdloze merken zoals Etnia Barcelona, Cazal, Jaguar, Lafont, Mykita,
Silhouette, THEO en TitanFlex.

CBRR RRIIJJBBEEWWIIJJSSKKEEUURRIINNGGSSCCEENNTTRRUUMM

Wilt u een vrijblijvend stijladvies inclusief gratis oogmeting? Kom langs of
bel voor een afspraak (di t/m za): 010 236 1939.

P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater wil ik graag wat 
toevoegen. Wat is er in dat deel van 
Rotterdam, waar ik geboren ben in de 
Wieringerstraat en opgegroeid, toch 
veel veranderd. Langs het ”landje” 
met wilde bloemen en kruipgras en 
op de achtergrond het Witte Dorp liep 
ik als kind naar de kleuterschool in 
de Jagerslaan. Op jonge leeftijd ging 
ik al mee naar een ballet voorstelling 
in de oude Schouwburg aan de Aert 
van Nesstraat in Rotterdam. De magie 
van het theater is bij mij nooit meer 
verdwenen. Dus, wat een verrassing 
toen er een heus theater op Zuid werd 
gebouwd. Weg was het wilde plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! Voorstellingen waaronder het 
toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne 
Frank’ (uit respect voor de families 
geen applaus). De musical Hair en een 
opera komen zo in mijn herinneringen 
op. Ook het proeven “backstage” en 
op het toneel staan is mij bij gebleven. 
Ter gelegenheid van de pensionering 
van Mej. den Daas, directrice van 
de toenmalige Kweekschool voor de 
opleiding tot kleuterleidster, hebben 
docenten en leerlingen de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   
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De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederland)

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Ech wel!
Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?
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Service Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing DakService Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing Dak

T 070 - 325 44 40
info@phfrauenfelder.nl
www.phfrauenfelder.nl

OP

FACEBOOK

VOLG

FACEBOOK
scan mijSCAN MIJ

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

* Voorwaarden: vermelde tarieven zijn gebaseerd o.b.v. een dubbele bezetting en o.b.v. datum met *, inclusief belastingen, havengelden en heffi  ngen. Beperkingen kunnen gelden. Aanbiedingen zijn a� ankelijk van beschikbaarheid en 
o.v.v. prijswijzigingen, druk- en zetfouten. Voor de volledige voorwaarden kijk op hollandamerica.com. Have it All + hutupgrades eindigt op 15 maart 2024. Registratie schepen: Nederland.

NEEM CONTACT OP MET ONZE RESERVERINGSAFDELING VIA 0800-7245425 (GRATIS), KIJK OP HOLLANDAMERICA.COM OF CONTACTEER UW REISSPECIALIST.

7 nachten 14 nachten

VIKING SAGA’S
Rondreis Rotterdam | 
Schip: Rotterdam
24 aug 2024

Vanaf  €2.399,-*p.p.Vanaf  € 1.399,-p.p.

NOORDELIJKE 
EILANDEN
Rondreis Rotterdam | 
Schip: Rotterdam
6 jul; 31 aug* 2024

BOEK EEN COMPLEET 
VERZORGDE CRUISE 
VOOR 15 MAART 
INCLUSIEF:

Drankenpakket & Wiffi  
Specialiteitendiner(s)
Crew Appreciation
Hutupgrades

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in 
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen. 
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te 
voorzien van een goede service en reiniging.

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

•  Geschikt voor alle soorten tapijt en karpetten,
  ook Perzische kleden en berbers
• Direct beloopbaar (droogreiniging)
• Gegarandeerd geen terugkerende vervuiling
• Meubilair eenvoudig verplaatsbaar
• Behandeling meubilairreiniging (dry foam)
  zoals alcantara, velour, bouclé en weerstoffen
• Kostenbesparend en levensduur verlengend

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl
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Gore praatjes en moppen
In Lager Wezep hebben het Rode 
Kruis en dokters als Ter Linde en 
Verhave en de verpleegkundigen 
Blokland en Woelders (Groene Kruis) 
uit Wezep samengewerkt om Rot-
terdamse zieken en gewonden goed te 
verzorgen. De artsen waren ook druk-
doende om jongens, die te jong waren 
of mannen die eigenlijk niet geschikt 
waren om te werken, af te keuren en 
te regelen dat deze terug naar huis 
konden. De mannen en jongens die zij 
aanwezen om terug naar Rotterdam te 
gaan werden echter ook gecontroleerd 
door de Duitsers.

Martin van Deursen in zijn dagboek: 
,,Als ik dit opschrijf is het maandag 
13 november 10.30 uur. We moeten 
binnenblijven vanwege ‘Tieffliegers’, 
laagvliegende jachtvliegtuigen/jacht-
bommenwerpers. Als je niet oppaste 
schoten ze op alles wat bewoog of er 
vijandelijk uitzag en voor de rest was 
het maar weer afwachten. ‘s Middags 
brood gegeten en verder weer niets 

gedaan. Om 15.00 uur alvast in de rij 
staan voor warm eten en om 16.30 uur 
had ik het op. ‘s Avonds nog een bo-
terham gegeten en nog eentje geruild 
voor een shaggie. Om 20.00 uur moes-
ten we in bed zijn. Een ploeg mannen 
trok zich daar niets van aan en bleef 
doorgaan met kaarten tot 02.30 uur.

De hele dag door klonken gore praat-
jes en werden moppen getapt en van 
de drie woorden die sommigen spra-
ken waren er twee een vloek. Er werd 
ook vrij grof gegokt met pokeren. 
‘s Avonds na het eten matrassen ge-
sjouwd uit het lazaret (veldhospitaal) 
en een paar kachels aangemaakt.’’

Verkennen
Verder: “Vroeg in de ochtend van 
dinsdag 14 november mijn laatste 
stuk brood opgegeten en daarna ben 
ik het kamp gaan verkennen. Om 
09.00 uur moesten we in de rij gaan 
staan en werden de koppen weer eens 
geteld. Toen weer naar binnen om 
niets te doen. Het is 09.30 uur als ik 

dit schrijf en hoor dat om 11.00 uur 
ziekenrapport zal zijn. Heel de dag is 
het je vervelen, er is niets te doen. Ik 
ga me maar eens scheren. Het is nu 
11.30 uur en in de laatste twee uur was 
er weer iets gebeurd. Ten eerste was 
het scheren uitgegroeid tot het wassen 
van mijn bovenlijf. Toen ik terug was 
in de kamer kwam kennis Piet Kemps 
langs, die elders in een recreatiezaal 
gelegerd was. Ik ben even met hem 
en zijn buurman Jansen meegelopen 
en heb zijn ‘woonhuis’ bewonderd. Er 
lagen daar vierhonderd mensen in de 
zaal. Daarna terug en wachten op eten. 
Sommige mensen kunnen het door het 
weinige eten bijna niet harden. Onze 
gevormde ploeg van vijf kunnen het 
wel schikken, hoewel wij bepaald 
geen overvolle maag hebben. Sigaret-
ten worden nu door twee man gerookt, 
eentje rookt de eerste helft de andere 
de tweede. Verder zitten we tegen het 
beetje stro en onze bagage te leunen 
en niks te doen.

Gisterenmiddag om 16.00 uur ons 

prakje gehad en om 07.00 uur op 
deze woensdag 15 november heb ik 
de rest van mijn brood opgegeten. 
Gisterenavond om 21.30 uur naar 
‘bed’ gegaan. De kamer had een pond 
shag gehad, waarvan we ieder een deel 
kregen. Misschien kan ik met mijn 
deel nog eens wat doen, ergens voor 
ruilen.

Schunnigheden
De samenwerking in onze kamer 
is vrij goed, hoewel men het over 
verschillende dingen niet direct eens 
was. Veel schreeuwen, vloeken en 
schunnigheden gingen er parallel 

aan. Er werden verschillende redenen 
genoemd over waarom we door de 
Duitsers opgepikt zijn. Ten eerste: alle 
mannen moesten weg, waar de Engel-
sen in de buurt kwamen. Dat was een 
veronderstelling van onszelf. Verder 
werd beweerd, dat we het oppikken te 
danken hadden aan het een of andere 
heethoofd in Rotterdam. Hij zou de 
razzia uit eigen beweging aan het rol-
len hebben gebracht en dat men hier in 
het Lager Wezep een paar uur tevoren 
nog niet wist, dat we zouden komen. 
Wordt vervolgt. Reacties: reinwol@
outlook.com

Leven van Martin na razzia 1944 (3)
Ruim 72.000 Rotterdammers en Schiedammers zijn op 10 en 11 november 1944 bij Duitse razzia’s 
opgepakt voor verplichte tewerkstelling in Nederland en Duitsland. Van hen wisten er 20.000 aan 
dit lot te ontkomen. Vermoedelijk 20.000 gedeporteerden verlieten de stad te voet, 20.000 per 
schip en 10.000 per trein. Ongeveer 600 mensen kwamen niet terug. Martin van Deursen (1920-
1999) wél. Hij hield een gedetailleerd dagboek bij. Zoon Robert bewerkte het script en stelde zijn 
vaders memoires via Rein Wolters beschikbaar voor publicatie in de Oud-Rotterdammer. 

Kamp Wezep lijkt op een dorpskern. (foto: ‘Wezep door de jaren heen’)

1 maart 2004 begon ik met het schrij-
ven van mijn documentaire boek ‘Rot-
terdamse Cafés’. Mijn eerste onder-
werp? De Schiedamsedijk anno 1930, 
de meest alcoholische plek van ons 
land. Een straat van exact 439 meter, 
waaraan destijds exact 80 (!) kroegen 
gevestigd waren. Een dankbaar ge-
geven, dat ik via tal van foto’s en een 
scherpe tekst voor volgende generaties 
historisch heb vastgelegd. Overigens 
heb ik het boek in 1900 laten starten, 
omdat ik van Cees Zevenbergen, 
adjunct-directeur van de Gemeente-
lijke Archiefdienst, ruim 40 zeldzame 
vooroorlogse fotoprints ten geschenke 
kreeg. Een genereuze geste! Precies 
twintig jaar geleden begon ik aan dat 
eerste caféboek. In december 2020 
ben ik met de uitgave van deel 5 met 
het boekproject gestopt. Midden in 
coronatijd. Je kunt dus spreken van 
een standaardwerk, waar ik best trots 
op ben. Begrijp nog steeds niet goed 
hoe mij dat gelukt is, want ik ben geen 
drinker en heb au fond niet zo veel 
met cafés. Ik vind het horecawereldje 
tamelijk mediocre. Het was vooral 
mijn nieuwsgierigheid die mijn voeten 

letterlijk over de vele afgesleten 
drempels bracht. Trouwens, ik had 
natuurlijk al ervaring met de uitgave 
van de boeken ‘Café Melief-Bender’ 
en ‘Restaurant Old Dutch, 1932 – 
1992’. Ben thans druk in de weer met 
het boek ‘Rotterdamse Restaurants’ 
dat eind mei a.s. van de drukpers rolt. 
‘Joris waarom? Je bent bijna 79 jaar. 
Waarom?’ Noem het passie. Heus, 
ik vind het beschrijven van onze 
stadshistorie de mooiste bezigheid die 
er bestaat. Mijn nieuwe restaurant-
boek bevat echt prachtige (zeldzame) 
foto’s! Déze gevoelige plaat werd 
december 1991 in café ‘t Bolwerk 
geschoten door fotograaf Jan van der 
Ploeg; ik vind haar ontroerend. Zoals 
de jongedame enigszins verbaasd de 
lens in kijkt, in haar kekke spijker-
jasje, en met een sigaret in haar hand, 
die spoedig wordt ‘genuttigd’. Haar 
zelfbewuste blik verraadt een fikse 
dosis zekerheid. Dat is verder ook niet 
uit te leggen. Hoe zou het – 32 jaar 
later – met haar gaan? Dat zal ik wel 
nooit te weten komen.

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

’t Bolwerk
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Bekijk het aanbod en boek uw vakantie
www.allegoedsvakanties.nl   |  0318 - 48 51 83

Nooit te oud 
voor vakantie!

Bekijk het aanbod en boek uw vakantie
www.allegoedsvakanties.nl   |  0318 - 48 51 83

Nooit te oud 
voor vakantie!

Negen Rotterdamse duo’s, fotografen en schrijvers, niet allemaal professioneel, laten je de ‘rotstad’ door 
hun ogen zien. Hun blik – die zeker niet alledaags is – neemt je mee langs de mooiste, rauwste, liefste, 
modernste en oudste zielen van Rotterdam. Persoonlijk, intens en oprecht. Gecombineerd met mooie 
vormgeving en typografie. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, maar woord en beeld zijn samen 
nóg veel sterker.

Geniet en wees groos wanneer je dwaalt langs de Lijnbaan, het Potlood, de Gasfabriek, de Nieuwe Maas,
Zadkine, het Blaakse Bos, het Oude Noorden, Zuid, de Kuip, de Koopgoot, Delfshaven, Crooswijk, het Witte 
Huis en kijk in de ogen van hen die ervoor gezorgd hebben dat er een goede basis kwam voor wat onze 
stad nu is. Een thuis voor een multiculturele bevolking, een thuis voor ons samen.

GENIETEN VAN DIE 
ROTSTAD DOE JE SAMEN.

Het Rotterdams Warenhuis
Frits Ruysstraat 46D-48A
3061 MG Rotterdam
010 302 15 55
hetrotterdamswarenhuis.nl

GENIETEN VAN DIE 

Gelimiteerde oplage (500)
en met de handgenummerd.

“Samen” is een 
concept en creatie 

van Carnero.

carnero.nl

TE BESTELLEN VIA 
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL/

WEBSHOP
VOOR 

€ 45,-

Uitgegeven door

Stad B.V.SS

 WIST 
U DAT.... DE OUD-ROTTERDAMMER 

ONLINE EEN GROTE DATABASE 
AAN OPROEPJES EN HERINNE-

RINGEN HEEFT STAAN?

ELKE 2 WEKEN IN DE KRANT MAAR 24/7 ONLINE TE 
PLAATSEN WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

Misschien staat er wel een oproepje tussen 
waarin u gezocht wordt of Bent u zelf op 

zoek naar een oude schoolvriend of naar foto’s 
van uw straat, klas of school?

Plaats een oproepje op de goed bezochte pagina: 
www.deoudrotterdammer.nl>>oproepjes
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Rotterdam. Koningin Juliana deed 
de doopplechtigheid, waarna de 
bombast met een enorme waterver-
schuiving het zilte nat in schoof. 
Dat moment bij de Heijplaatse Rot-
terdamsche Droogdok Maatschap-
pij (RDM), met al die honderden 
genodigden, staat me nog helder 
voor de geest. Ik was diep onder 
de indruk van het enorme schip. In 
de jaren daarna vernam ik er af en 
toe iets van, dat het in verval was 
geraakt, in Rembrandt een andere 
naam had en aan de andere kant 
van de aardbol lag te verpauperen.

Pienter
Dat uitzichtloze was velen een 
doorn in het oog en in het bijzonder 
bij Dominic Schrijer, die in 1994 
voor de PvdA zitting kreeg in de 
deelgemeenteraad Charlois, aan-
sluitend dagelijks bestuurder werd, 
later gemeenteraadslid/wethouder 
van Rotterdam en van 2013 tot 
2019 burgemeester van Zwijnd-

recht. In die periode was ik als 
verslaggever voor Het Vrije Volk 
en vanaf 1991 voor fusiekrant Rot-
terdams Dagblad wekelijks wel een 
paar keer in de Charloise secretarie 
aan de Boerhaavestraat. Ik ervaarde 
Dominic, die op Heijplaat woonde, 
als een pienter man met goede 
ideeën. In een van de interviews 
voorspelde ik hem op een hoge 
burgemeesterspost (de plek van de 
vertrekkende Ahmed Aboutaleb is 
beslist iets voor hem) te zien belan-
den. Omstreeks het jaar 2000 no-
digde hij me uit voor een gesprek. 
In zijn werkkamer foeterde hij over 
de schande die zich aan het voltrek-
ken was rondom de Rotterdam. Hij 
wilde het schip naar Rotterdam-He-
ijplaat halen en er een toeristische 

functie laten vervullen. ‘’Daar heb 
ik jou en je krant voor nodig,’’ zei 
hij. De inhoud van mijn artikelen 
raakten een gevoelige snaar. Ver-
halen over het schip kwamen ook 
in andere media en er ontstond een 
organisatie onder leiding van Klaas 
Krijnen, die nog steeds staat als 
een oerdegelijke scheepsklok. De 
intocht op 4 augustus 2008 van de 
motordode Rotterdam, getrokken 
door vier slepers, was geweldig. 
Duizenden zagen het opgeknapte 
schip via de nieuwe Waterweg en 
Nieuwe Maas varen naar de lig-
plaats Derde Katendrechtsehoofd 
bij de Maashaven.

Wereld-attractie
Destijds woonde ik in woontoren 

De Zwaan aan de Uiterdijk in 
Pernis. Met buurman Wim Vogel, 
die een sleutel van het dakluik had, 
klom ik naar het dak en fotogra-
feerde de Rotterdam-armada. 
Prachtig die meerpaal 2008 aan 
mijn rode draad met het schip. 
Dominic en ik mogen achteraf best 
stellen dat wij de basis waren van 
wat nu een fl orerende wereld-
attractie is.
Deze brok geschiedenis kwam 
bovendrijven toen ik zondag 18 
februari deelnam aan een feeste-
lijke brunch in de Queenzaal op 
dek 4, georganiseerd voor 140 
senioren door Yvonne Vermeer en 
het Rotterdamse zangfenomeen 
Perry Zuidam. Yvonne organiseert 
al een kleine vijftig jaar op vrijwil-
lige basis allerlei leuke uitstapjes, 
etentjes en muziekfeesten voor een 
niet meer zo jong publiek. Ze weet 
met haar organisatie altijd wel een 
menselijke snaar te raken.
Twee weken terug werd mijn men-
selijke snaar geraakt via Facebook. 
Daar las ik dat de uitvaart van 
kastelein Jan Neerhout in besloten 
familiekring had plaatsgevonden. 
Jan en zijn Annie hebben een 
bijzonder plekje in mijn hart. Het 
duo bestierde café Havenzicht aan 
de Hillelaan 18a, een kleine en 
vooral gezellige bruine haven-
kroeg. Na mijn aanwezigheid bij 
een avondvergadering op Zuid, 
ging ik naar Havenzicht en schreef 
op hoektafeltje mijn verslag voor 
Het Vrije Volk. Vervolgens belde 
ik dat door naar stenodame Ingrid 
Vilders. De andere dag stonden 
mijn nieuwtjes – soms groot, soms 
klein – in de krant. Na afl oop dronk 
ik in de leuke ambiance nog een 
biertje alvorens per auto of metro 
naar mijn huis in Hoogvliet te gaan.
Zaterdag 6 april zal voor oude 
en nieuwe Katendrechters een 
ongetwijfeld leuke dag worden. Ze 
komen dan samen tijdens de alweer 
tiende reünie in het Verhalenhuis 
aan de Veerlaan. Iedereen met 
een oude of nieuwe band met de 
Kaap is vanaf 12.00 uur welkom. 
Voorts is dan de presentatie van 
‘Katendrecht – de speeltuin van 
mijn jeugd’, geschreven door 
medeorganisator Willem van Meer, 
bereikbaar via 06-49215698. Reac-
ties: reinwol@outlook.com

Elk mens heeft (gewild of ongewild) een of meerdere rode draden verweven door zijn/haar le-
ven. Als een ondertussen 77-jarige pas ik in dat straatje. Vaste lezers weten dat ik een groot 
zwak heb voor mijn groen-wit-groene stad en haar historie. Het vormt mijn eerste rode draad 
over de Nieuwe Maas. Parallel hangt een tweede met in sierlijke letters de naam Rotterdam 
op de voor- en achtersteven van het stoomschip in de Maashaven. Dat mooie en gepensio-
neerde passagiersschip vaart, bij wijze van spreken, al decennia door mijn lichaamsaders 
en maakte in verschillende 
jaren hier en daar vast in een 
denkbeeldige haven.

De eerste meerpaal is 13 september 
1958. Als leerling van de Nicolaas 
Witsenschool voor scheepsbouwvak-
ken, mocht ik als scheepstimmerman 
in opleiding aanwezig zijn bij de 
tewaterlating van het stoomschip 

 1) Intocht van de Rotterdam op 
4 augustus 2008 vanaf het dak 

van woontoren de Zwaan in Pernis. 
Foto’s Rein Wolters.   

 Rotterdam 
mijn rode draad   

 3) Menselijke roeiboot tijdens de show van Perry Zuidam op de dansvloer van de Rotterdam.   

 2) Café Havenzicht (midden) stond op de (verdwenen) Hillelaan onder water door de 
Watersnoodramp op zondag 1 februari 1953.   

MIJN EERSTE AUTO

Een droomauto met 
gebreken
Mijn man haalde jaren geleden zijn 
rijbewijs en helemaal blij gingen 
we op zoek naar een auto. Na veel 
zoeken – eerst goed rond gekeken 
want het is toch spannend) en je 
kunt je geld maar één keer uitge-
ven – kwamen we terecht in de 
Koperstraat bij een dealer. En die 
verkocht onder andere een Fiat.

We liepen wat rond en ja, het spreekwoord 
‘Liefde maakt blind’: bingo. We zagen een 
prachtige auto. Een mooi tweeehandsie, 
een plaatje. Een prachtige kleur groen met 
vier deuren; een mooie gezinsauto. En mooi 
robuust. Dat was mijn man ook, dus die 
kon daar goed in zitten; niet met de knieën 
tegen het stuur. Zo te zien een topper. We 
mochten van de verkoper natuurlijk ook in 
de auto kijken en zitten enz... et was echt 
onze droom. 

Kralingse bos
Dus vol vertrouwen de auto gekocht (het 
was tenslotte bij een dealer) en na een paar 
dagen konden we de auto ophalen. Wat 
waren we trots en daar gingen we met ons 
drietjes richting Kralingse bos. Daar begon 
de auto plotseling zachter te rijden en tot 
onze schrik zat er een bus achter ons. Maar 
plotseling ging de auto weer naar normale 
snelheid. Maar lollig was het niet.

Duwen
En zo gebeurde er altijd wel wat. Want 
naarmate we hem langer hadden ging er om 
de haverklap wat mis. Natuurlijk altijd als 
de garantie voorbij is... Dus onze trots bleek 
ook een hekel te hebben aan regen. Dan 
startte hij niet. En dat is een dingetje als je 
er mee naar je werk moet. Dus mijn man 
belde vroeg of ik zijn werk wilde bellen 
om te zeggen dat hij later kwam. Ik wilde 
nog helpen duwen, maar gelukkig was er 
een mijnheer die kwam helpen. En ja hoor 
gelukt.

Rasoptimisten
We hebben met de auto nog veel meer 
bizarre avonturen beleefd maar we waren 
rasoptimisten, dus we hebben de auto nog 
wel een tijd gehouden. Maar we hadden wel 
geleerd dat we beter op moesten letten wat 
er voor gebreken kunnen zijn. Onze auto 
stond geparkeerd onder een lantarenpaal 
en ik keek een keer naar beneden en zag 
allemaal putten op het dak van de auto. en 
er waren nog een paar van die uiterlijke 
dingen die ons echt niet waren opgevallen. 
Maar aldoende leert men we hadden er van 
geleerd. En onze eerste auto blijft altijd een 
dierbare herinnering.

Corrie Gorissen
a.gorissen66@upcmail.nl  
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Om het verhaal goed te kunnen be-
grijpen moet eerst verteld worden dat 
wij thuis een transportbedrijf hadden: 
Gebr. De Heer. Twee ooms en mijn 
vader waren dat. En ze repareerden 
zelf hun vrachtwagens. Aan de Om-
moordseweg was hun vestiging.

Mijn eerste auto was een Vauxhall Velox uit 
1953. Ik was toen 16 jaar. Het kenteken BK-42-
99 was niet uit dat jaar, maar van enkele jaren 
later. Ik kocht hem voor F 75,- en dat was het ge-
wicht in oud ijzer. Hij kon niet meer rijden. Maar 
dat gaf niets. Ik kocht er nog één voor F 75,- en 
die kon wel rijden want de eigenaar kwam hem 
zelf brengen. Hij woonde in Hillegersberg, dus 
dat was niet zo ver naar Ommoord. De carros-
serie was net zo slecht als de eerste alleen deze 
had een nieuwe rechtervoordeur en heel mooie 
leren bekleding. En dan bedoel ik met slecht, 
volkomen doorgeroest. De linker zelfdragende 
plaatwerkchassisbalk heeft mijn vader gekocht 
bij Van Gorp aan de Waalhaven.

Ik was 16 jaar en mijn vader vond dat ik moest 
leren plaatwerken. Hij had zich dat ook zelf aan-
geleerd met het herstellen van kapot geschoten 
leger Bedfords uit de Tweede Wereldoorlog. 
Even terzijde, deze Bedfords hebben na de 
oorlog jaren als inhuur vrachtwagens gereden bij 
de ROTEB. 
De eerste foto bij dit verhaal is uit 1963, ik was 
16 jaar en ik heb deze foto wel eens laten zien 
aan dames op het kantoor waar ik als vracht-
wagenchauffeur voor reed. Hé Dirk ben jij in 
Biafra geboren, wat een zooitje is het daar en 
wat ben jij mager. Mijn vader en ik hebben toen 
de Vauxhall zo ver mogelijk gesloopt en hem 
op zijn zijkant in de vrachtwagenwerkplaats 
gelegd. En daar begon het plaatwerken. Voor het 
uitzagen van de draagbalken van de zelfdra-
gende carrosserie, mini slijptollen waren er niet. 
Evenmin boren om puntlassen te verwijderen, 

alles moest met de hand. Eerst alles van karton 
namaken. En daarna op nieuwe staalplaat van 
1 mm dik uitvouwen en uitknippen. In de juiste 
vorm buigen en aan de bodemplaat vastlassen. 
De bodemplaat was natuurlijk ook vanaf 50 cm 
van de cardanastunnel nieuw aangemaakt. Op 
de tweede foto was hij, al zou je het niet zeggen, 
voor meer dan de helft klaar. De motor was een 
6-cylinder en die ging natuurlijk ook volkomen 
uit elkaar. Cylinders uitboren, nieuwe zuigers, 
nieuwe lagers en kleppen enz. enzovoorts. De 
versnellingsbak en achteras natuurlijk ook uit 
elkaar. Werkelijk alles. De hoofdremcylinder en 
remzuigers in de wielen. Nieuwe remvoeringen, 
nieuwe remleidingen. De stroomkabelbomen 
waren ook kapot dus de kabelbomen gedeeltelijk 
nieuw aangemaakt. Het geheel duurde 2 jaar.
Ik was 18, had mijn rijbewijs en kon er mee 
gaan rijden. Ongeveer een half uur want hij viel 
tijdens het rijden uit de prise/derde versnelling. 
Versnellingsbak er weer onderuit, uit elkaar 
gehaald , de prise as in de hoofdas pasten niet 
goed. Gerepareerd met de onderdelen uit PP 
Vauxhall. Bij 80 km trilde de aandrijfas. Met een 
slangenklem, die is aan één zijde zwaarder, ge-
probeerd om de aandrijfas uit te balanceren. Het 
werkte prima. De snelheidsmeter ging tot 135 
km/pu. Maar volgas ging de meter weer naar het 
nulpunt. De 2,8 liter 6-cylinder was enorm sterk. 
Als je er mee reed als een butler van een Engelse 
baron ging alles prima maar gebruikte je het ver-
mogen van de 6-cylinder braken de tandwielen 
van de secundaire as. Ook de steekassen, de as 
in de achteras van differentieël naar de wielen 
knapten zomaar af. Bij Arie Visser sloperij was 
ik vaste klant voor versnellingsbakken en achter-

assen. Er waren 4-cylinders en 6-cylinders. De 
versnellingsbakken hadden hetzelfde huis. Alles 
was oud en wie weet wat er aan gesleuteld was.
Bij van Gorp aan de Waalhaven werkte er in 
die tijd een man die enorme kunde had van 
onderdeelnummers. Hij zocht toen voor mij de 
versnellingsbak onderdelen en achteras onder-
delen die bij de 6-cylinder hoorde. En vanaf die 
tijd bleef alles heel.
Het was toen die eenmaal goed was een 
gigantisch stille wagen. Stationair draaien, kon 
je alleen zien, niet horen of trillingen voelen. 
Dan brandde het lichtje van de gelijkstroom 
dynamo en het oliedruklampje was uit. Brandde 
het oliedruklampje stond de motor stil. Wij 

hebben , mijn zussen en ik denk ook mijn broer 
en natuurlijk ikzelf bijna 328.000 km. Na de 
revisie heb ik er goed mee gereden. Ik ging er 
als dienstplichtige mee naar militaire dienst. 
Er reden natuurlijk ook anderen mee, want dan 
kon je elk weekend naar huis en hoefde je je pas 
maandag ochtend om acht uur te melden op ap-
pèl. De Vauxhall had in die tijd ook een bijnaam 
”De Dikke Vette”. Het was voor mij wel vroeg 
op en een geweldige omweg, bij elkaar 230 km 
heen en vrijdag weer 230 km terug.
Ook gingen we er op woensdagavond, hoefde je 
pas om 0.00 uur terug te zijn, er mee uit. Ik zette 
ze dan allemaal bij verschillende cafés af en 
ging zelf klaverjassen bij een Sergeant-Majoor 
administratie bij wie ik als dienstplichtige was 
neergezet. De Vauxhall was superbekend bij de 
legerplaats en de wachtcommandanten wisten 
dat ik de jongens terug bracht. Ook als ze niet 
meer zo goed konden lopen mocht ik ze van de 
wachtcommandant naar het gebouw brengen. Ik 

had achterop geschilderd “Let op 14 jaar oud”. 
Dat was een goeie voor de rijkspolitie, wij zijn 
wat aan de kant gezet met z’n zevenen er in. 
Drie op de voorbank en vier op de achterbank. 
Hij had een voorbank met stuurversnelling. Dus 
geen voorstoelen en een schakelpook. Banden-
controle was er altijd, maar het waren 15 inch 

velgen en ik kocht bij de bandenleverancier 
van het transportbedrijf altijd banden voor een 
goedgekeurde snelheid van +150 km/pu. Ze 
waren wel duur , maar ik wilde geen klapband 
hebben met zeven mannen er in. En dan waren 
er altijd die met een schroevendraaier wilde 
proberen of ze in de dorpels een gat konden 
prikken. Ik zei ‘je mag wel in de dorpels en 
balken knijpen maar er geen beschadigingen aan 
maken’. Op een keer werden wij aangehouden 
door een bestelwagen van de technische dienst 
van de Rijkspolitie. Er was een man bij die had 
echt verstand van auto’s. Hij keek niet alleen 
naar het profi el van de banden maar ook naar 
het type. Hij keek er onder en zei: “ Het zijn niet 
meer de originele zijbalken en dorpels. Ik zei dat 
ik ze zelf gevouwen had en er onder gemaakt 
had.” Hij glimlachte en zei “alles OK”. Wij zijn 
daarna nooit meer aangehouden Tegenwoordig is 
14 jaar niet oud, maar toen bestond er nog geen 
ML Valvoline tectyl. Zelfdragende carrosserieën 
begonnen na vier of vijf jaar doorroestverschijn-
selen te vertonen. Helaas heb ik de Vauxhall niet 
meer.

Dirk de Heer  

 Stappen met ‘de dikke vette’ Vauxhall   

Toen ik in 1972 van school kwam 
en ging werken ben ik meteen gaan 
sparen om mijn rijbewijs te halen en 
om een auto te kunnen kopen. Het 
rijbewijs kwam er in 1973, de auto 
in 1975. Het moest wel een nieuwe 
zijn, vond ik: alleen was ik daardoor 
genoodzaakt om in de goedkoopste 
prijsklasse te zoeken. Het werd een 
Volkswagen Kever.

In die tijd gingen autodealers nog ‘de boer op’ 
om hun waren te verkopen en zo belandde ik in 
het zalencomplex van het Kerkelijk Centrum 
aan de J.A. Beijerinkstraat in Nieuwerkerk aan 
den IJssel. Om de hoek van de ingang (een 
beetje weggestopt want de eerste VW- Golfjes 
kregen alle aandacht) stond de VW-1200, kleur 

Senegal-rood. Ik kocht ‘m voor f 7.940,20 waar-
bij nog kwamen: afl everingskosten f 226,20, 
een radio f 338,50 en een tectylbehandeling 
voor f 175,- Totaal derhalve f 8.679,90 ofwel 
€ 3.938,77. Op 25 juni 1975 mocht ik mijn 
karretje ophalen bij Hoogenboom, Waalhaven 
ZZ. Toen ik wegreed sloeg in de eerste de beste 
bocht de motor af: ik was bij het afremmen ver-
geten om het koppelingspedaal in te trappen.

De eerste zeven jaar heb ik probleemloos heel 
Nederland doorkruist, met name als voetbal-
fan naar de uitwedstrijden van Excelsior. Van 
Veendam tot Maastricht. Alleen een aanrijding 
zorgde voor wat schade, maar de kever kon 
gelukkig gerepareerd worden.
In 1982 werd het tijd voor een andere auto: die 
auto kwam er en daarna nog vele andere, maar 
wel vond ik het zonde om de kever in te ruilen. 
Ik huurde een garagebox om de auto in te stallen 
en om er af en toe weer eens mee te rijden.
In de loop der jaren zijn er wel enige werk-
zaamheden aan verricht: het ombouwen van een 
6-volts naar een 12-volts installatie na 13 jaar en 
wat laswerk na 20 jaar. Voor de rest zijn er nooit 
onoverkomelijke problemen geweest.
En nu, bijna vijftig jaar later, is de kever nog 
steeds in mijn bezit en rijd ik er nog altijd graag 

in rond! Vaak krijg ik de leukste reacties van 
mensen, zoals die keer bij de benzinepomp. Er 
kwam een man aangelopen die niet stilstond 
maar wel in het voorbijgaan zei: “Zuinig op 
wezen mijnheer!” En dat zijn we dan ook.

T. Broere  

 Een kever om zuinig op te zijn   

Op 26 maart 2024 staan hierboven de graag en veel gelezen 
nostalgische verhalen over Rotterdamse restaurants. 
Heeft u interesse om dan op deze plek te adverteren?  Bel Timo: Tel. 0180 - 820244

Twee Vakkundige auTobedrijVen onder 1 dak

Waalhaven ZuidZijde 6    -    3088 hh  RotteRdam    -    tel. 010 428 63 20
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Ketterik
Vandaag, 12 februari 2024 heb ik 8 
reacties ontvangen op mijn vraag in de 
Oud Rotterdammer, wie het spel kent 
dat ik ketterik noemde. Graag wil ik u 
allen bedanken voor uw reactie: ik heb 
nu antwoord op een vraag die al heel 
lang bij mij speelde. Ik ben een aantal 
dingen wijzer geworden, die ik graag 
aan u doorgeef.
Het spel kent vele namen en is onder 
meer bekend als triepelen, katrieken, 
pinkelen, katrikken, pierewieten, 
pappelellen, klinkard spelen, gatrik, 
triple, tripelen, ketwik. Als u op Wi-
kipedia kijkt naar gatrik, dan vindt u 
er meer over. Kijk ook op commando 
pinkelen, onderste alinea. Het spel 
wordt overal op min of meer gelijke 
wijze gespeeld, maar er zijn lokale 
verschillen op onderdelen. Ik ontving 
uitgebreide spelregels en zelfs toelich-
tende tekeningen. Meerdere mensen 
hintten op een herkomst uit Indonesië 
of uit de Molukken. Ik speelde het 
met mijn vriendje Gerry Douwes, die 
uit Indonesië afkomstig was. Dank 
voor uw moeite: u hebt me een plezier 
gedaan.

Frans Meijer
fransmeijer100@gmail.com

Moord in lunchzaak?
Even terugkomend op “ ken je dit 
nog” 307.. Ik had hier op gereageerd 
maar zag later dat mijn ‘verhaal’ niet 
was verzonden. En het was ondertus-
sen te laat om nog te versturen. Mijns 
inziens betrof de genoemde kruising 
Nieuwe Binnenweg. Ik had daarbij 

een vraag aan de lezers. Ik werkte 
bij een loonzagerij Verheij in de 
Josephstraat in de jaren ‘70. Een klant, 
ik meen met de naam Sandee, had een 
soort broodjeszaak geopend en vol-
gens mijn herinnering op die plek. Wij 
deden het nodige voor het interieur. 
Ergens in mijn memorie heb ik het 
verhaal dat hij toen is doodgestoken 
of vermoord in zijn lunchzaakje. Wie 
weet hier (nog) meer over?? Volgens 
mij deed hij het samen met zijn broer. 
(Niets is meer zeker.)

Wim Koelewijn
wkoelewijn53@gmail.com

Tour van Drie
De Oudheidkamer Oostvoorne is op 
zoek naar foto´s en / of spullen zoals 
petjes vaantjes medailles, shirts ed. 
van de Tour van Drie die in de jaren 
´50, ´60, en ´70 gehouden werd op het 
Kruininger Gors in Oostvoorne. We 
gaan er een expositie over maken.

A. Swank
info@oudheidkameroostvoorne.nl

Fietsenzaak Jan Elsing
Ik ben op zoek naar verhalen en/of 
foto’s van de fi etsenstalling/zaak van 
mijn opa Jan Elsing. De zaak zat op 

de hoek van de Breede Hilledijk 3 en 
Parallelweg.

Harry Collignon
harrycollignon@kpnmail.nl  

Pijp en tabak
Bent u gestopt met roken en heeft u 
nog mooie bruikbare pijpen of goede 
tabak liggen, hou ik mij als pijproker 
aanbevolen. U kunt mij mailen op 
jfdenbreejen@gmail.com Alvast dank.
J.F. den Breejen

AMVJ-gebouw
Wie kan mij helpen aan informatie 

over het AMVJ-gebouw? Dit jeugdho-
tel annex sociëteit stond op de Mau-
ritsweg (zie foto) naast het toenmalige 
Rijnhotel. Ik ben vooral geïnteresseerd 
in de sportactiviteiten die daar plaats-
vonden, met name in het basketbal, 
omdat daar de oorsprong ligt van de 
club Rotterdam.

Paul de Vos
p.devos@feyenoordbasketball.nl

NASCHRIFT REDACTIE: In het 
voorgaande nummer werd het e-
mailadres van Paul de Vos niet juist 
weergegeven. Vandaar deze herplaat-
sing van zijn oproep!  

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Wie kent ‘Wim’?
Ik ben Karel Kapteijn, 75 jaar, en oud-
Rotterdammer. Ik woon al weer heel lang 
in Amsterdam, en mijn vak is scheeps-
reparateur. Ik kocht in 2000 een boot 
met de oorspronkelijke prozaïsche naam 
‘Wim’. Afmeting: 12,5 x 3 meter. De 
‘Wim’ heeft in de jaren zestig en zeventig 
in de Rotterdamse havens dienst gedaan 
als een soort van ‘parlevinker’ . Met het 
snelle schip werd o.a. teer, olie en verf 
getransporteerd naar schepen die in de 
havens lagen. Rond 1980 werd de ‘Wim’ 
omgebouwd in een luxe jacht, genaamd 
Taurus. Komende zomer vaar ik met mijn 
schip naar 010. De hamvraag: Wie kan 
mij de herkomst vertellen van ‘Wim’ ? Ik 
weet niks van de oorsprong, c.q. het verre 
verleden van mijn schip. Oh ja, bijgaande 
foto is een creatie van persfotograaf 
Lex de Herder. Reacties gaarne naar: 
klap1949@gmail.com of 06 – 44215693. 

Lepeltje

  Ik ben verzamelaar van 
lepeltjes met betrekking tot 
Rotterdam. Wie weet waar 
juwelier van Rooden was 
gevestigd? Het lepeltje is 
waarschijnlijk uit de jaren 
‘60.

    Gerard Tode
gecotode25@hotmail.com    

Op zoek naar een nieuwe partner in 
uw leven ? 
Plaats uw contact advertentie in 
deze rubriek.
Opgeven kan via 
www.deoudrotterdammer.nl/contact 
of bel met 0180-820244 
Alleen particuliere advertenties.

2 Nl mannen +er zkn 2 
dames.

0651 818668 of 
oudesnor46@outlook.com

Volwassenen

€ 37,50p.p.

28 april 
13.30-17.00 uur

Kinderen

€ 17,50 p.p.

  

www.spido.nl
Tickets

FutureLand Experience
• Reis door 100 jaar havenontwikkeling
• Per bus vanaf Spido
• Van 11.30 - 16.30 uur
• Expositie FutureLand
• Rondvaart 
   FutureLand Ferry

• Reis door 100 jaar havenontwikkeling• Reis door 100 jaar havenontwikkeling

• Expositie FutureLand
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(Vervolg van pagina 5)

Dorus (1)
Ja, Dorus. Tom Manders. Ik was nog 
maar heel klein, een jaar of 4 dus 
weet niet meer waar het was maar ik 
zat wél in de zaal! Af en toe gooide 
Dorus een bierviltje naar het publiek 
en wie die ving mocht naar voren 
komen om een liedje te zingen. Ik 
maakte me zo klein mogelijk want 
ik vond hem erg leuk maar wilde niet 
bij hem op schoot om te zingen, daar 
was ik veel te verlegen voor. En bij 
wie kwam het viltje terecht ? Juist, bij 
mij! In één beweging gooide ik die de 
zaal weer in. Daar was ik vanaf! Ach, 
Dorus, mijn eerste katten noemde 
ik Lotje en Bas, ja, naar die twee 
motten in zijn oude jas. En door één 
foto komt dit allemaal weer boven, 
grappig.

Lenie Drenth

Dorus (2)
Het was 1968/69. Ik was bezig met 
mijn kraamopleiding in het Dijkzigt 
Ziekenhuis. In mijn opleidingsgroep 
zat ook een zus van Lydia Oosthoek. 
Wij raakten aan de praat tijdens ons 
werk. Na onze nachtdienst vertelde 
zij dat ze naar Tom Manders moest 
om hem te wekken. Ga je even mee? 
Ja hoor prima. Dat was niet zo’n 
gemakkelijke klus, maar uiteindelijk 
deed hij de deur open. Wij bleven 
nog even koffi e drinken en wat 
kletsen. Inmiddels waren ook Mini en 
Maxi gearriveerd, zij moesten gaan 
repeteren. Intussen ruimden wij wat 
op. Tegen het middaguur wilde wij 
weggaan, maar Tom vroeg of wij niet 
in de avonduren wat wilde helpen in 
de bediening. Wanneer onze diensten 
dat toelieten gingen wij ’s avonds 
wel eens helpen. Heb er hele leuke 
herinneringen aan en ontzettend veel 
gelachen. Mooie tijd!

Iedje Entingh

Dorus (3)
Dit was het programma bij Dorus 
(Tom Manders) schoot. Een van de 
bekendste afl everingen in 1967 was 
met Corrina Konijnenburg, die helaas 
in 2002 is overleden.

Ed Maarseveen

Dorus (4)
Iedereen herkent Tom Manders als 
Dorus. Dit was ‘Bij Dorus op schoot’ 
Het bekendste fragment was en is 
nog steeds poesje mauw natuurlijk, 
zelfs mijn kleinkinderen vinden dat 
nu nog prachtig om te zien! Ik mocht 
regelmatig naar zijn theater voor de 
speciale kindervoorstellingen. Ik geef 
de DOR altijd na het lezen aan onze 
buurvrouw en goede vriendin uit 
Sliedrecht, en durf te wedden dat die 
dit ook nog weet. Dorus was in heel 
Nederland bekend en populair, met 

zijn liedjes en sketches.

John van den Berg

Dorus (5)

Ook ik was bij Dorus in het oude 
Hofplein Theater. Een hele leuke 
voorstelling. Hij stelde de vraag wie er 
voor Feyenoord was, en ja dat was ik, 
ik mocht bij hem komen waarna ook 
de vraag werd gesteld wie dan voor 
Ajax? Daaropvolgend werd de andere 
jongen uit het publiek gehaald. Achter 
de coulissen werden wij omgekleed. 
Wat achteraf zo leuk was is dat Mini 
en Maxi in de leer waren bij Dorus en 
zij hadden ons omgekleed en maakten 
ondertussen grapjes om ons op het 
gemak te stellen. Ik apetrots met mijn 
Feyenoord tenue op schoot bij Dorus. 
Wij werden het toneel opgeroepen 
en ik mocht met het publiek het 
Feyenoord lied zingen. De foto is later 
geplaatst in het voetbal international 
krantje wat ik begrepen heb. Mijn 
ouders hadden vrienden die uitgezon-
den waren naar Curaçao en zij hadden 
mij herkend in het voetbalkaartje wat 
ook daar werd afgeleverd. Ik denk dat 
ik zelf een jaar of 6 a 7 was. Hij staat 
op mijn kantoortje nog steeds netjes 
ingelijst. En als ik deze foto dan zie 
verschijnt er weer een glimlach op 
mijn gezicht. Helaas is Tom Manders 
er niet meer maar de herinnering hier-
aan blijft mij altijd bij.

H.B.A. Vial

Kraamkliniek
Naar aanleiding van het stukje van 
C. Gorissen over de kraamkliniek op 
de Henegouwerlaan. In DOR van 15 
februari heb ik daar nog nooit iets over 
gelezen, dus vond het leuk dit tegen te 
komen, want ik ben er (wel) geboren, 
en in hetzelfde jaar: oktober 1948. 
Volgens mijn moeder was het weer 
die maand juist erg zacht. Ze liep toen 
nog in een zomerjurkje buiten. Ik heb 
veel vragen over de gang van zaken 
in deze kliniek maar aangezien die al 
lang opgeheven is, weet ik niet waar 
ik terecht kan. Ik ben geboren met 
een zeer laag geboortegewicht. Toen 
mijn moeder in de kliniek aankwam 
en meldde dat ze op het punt stond 
te bevallen, werd ze uitgelachen, met 
de opmerking, “Waar moet dat kind 
dan zitten?” Werden gegevens zoals 
gewicht en lengte dan niet genoteerd? 
Had ik niet in een couveuse moeten 
liggen, of bestonden die nog niet? Eer 
mijn moeder met mij naar huisging, 
had ik zoals zij het op zijn Rotterdams 
zei, “een pessie te pakken,” omdat 
verpleegsters mij om de haverklap 
over die tochtige gangen namen om op 
andere zalen te laten zien hoe schattig 
en klein ik was. Misschien kunnen 
andere lezeressen of lezers wat meer 
vertellen over deze kraamkliniek zo 
kort na de oorlog.

J. vd Velde
cansecr@dds.nl

De Nederlander
Bij deze wilde ik even terugkomen 
op uw publicatie van het opleidings-
schip De Nederlander. Het heeft 
inderdaad een ligplaats gehad aan 
de Spangesekade, wat reeds door dr. 
Poot is gepubliceerd. Vlak daarnaast 

lag echter ook in 1953 de Albatros. 
Dit was tijdelijk een opleidingsschip 
en wel van de Rotterdamse Lloyd. Ik 
ben in 1953 als logiesjongen van 16 
jaar aangenomen bij de Rotterdamse 
Lloyd en op de Albatros geplaatst, 
in afwachting op een vrij komende 
plaats op één van de schepen om de 
grote vaart op te gaan. Er werd door 
een bootsman je splitsen, roeien en 
knopen maken bijgebracht, maar men 
ging wel aan het eind van de dag naar 
huis. Na ongeveer drie weken werden 
enkele jongens, waaronder ik, weg-
gehaald om aan te monsteren op de 
Indrapoera. Dit werd mijn eerste reis 
van vele maanden naar Indonesië.

J. Bruins
bruinsj@hetnet.nl

Benegas
In de rubriek ‘De gevoelige plaat’ [ 
20-02] werd gevraagd naar de beteke-
nis van de naam ‘Benegas’, anno 
1967. Het betreft de naam van een 
fi rma die destijds butagas en propaan-
gas in metalen cilinders leverde aan 
particulieren. Ze waren bedoeld voor 
huishoudelijk gebruik. Voor hen die 
niet waren aangesloten op stadsgas.

Jan J. Bakker,
Papendrecht

Razzia (1)
Met belangstelling heb ik kennisgeno-
men van de eerste afl evering in deze 
krant van de belevingen van Martin 
van Deursen na de razzia van 1944. 
Mijn vader is in 1944 ook wegge-
voerd naar Duitsland. Mijn ouders 
hebben in die tijd brieven naar elkaar 
geschreven, zodat wij een aardig beeld 
hebben van hun ervaringen in die 
tijd. Ik ben benieuwd naar de verdere 
ervaringen van de vader van Robert 
van Deursen.

Wout Udo
wonar@hetnet.nl

Razzia (2)
Als trouw lezer van de Oud-Rotter-
dammer ben ik geïnteresseerd of de 
feuilleton van het leven van Martin 
van Deursen na de razzia in boekvorm 
zal verschijnen, want zo niet moet ik 
gaan knippen. Gelukkig kreeg ik van 
de samenstellers als antwoord dat 
aan een boek wordt gewerkt en dat 
het stukken uitgebreider wordt dan in 
de feuilleton-afl everingen mogelijk 
is. Bovendien met een veelheid aan 
foto’s.

Frank van Stralen

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Leren lassen
In de rubriek ‘Ken je dit nog’ nr. 305 staat een reactie van Frenk van der Kemp, dat hij in 1969 is begonnen met een 
opleiding op de Nederlander. ik heb er geen opleiding gedaan maar kan me wel herinneren dat dit schip aan het Ha-
ringvliet lag, ik kwam daar door mijn beroep als taxichauffeur regelmatig langs als ik iemand van of naar het havenzie-
kenhuis bracht. Frenk van der Kemp had het in zijn verhaal over een vak-onderdeel van zijn opleiding namelijk lassen 
en plaatwerk. Hij kreeg dat van een leraar die wel twaalf vingers had. Nu heb ik van 1959 tot 1963 op de Technische 
school voor de scheepsbouw “Nicolaas Witsen” in de Oranjeboomstraat gezeten en heb ook lassen geleerd bij deze le-
raar, de heer Heekert. Een fi jne en rustige leraar. Hij had inderdaad aan sommige vingers een tweede die er aan vastge-
groeid was, dus eigenlijk was dat een dubbele vinger en ik dacht ook aan een duim. Het leslokaal zat destijds gekoppeld 
aan het leslokaal voor smeden dat werd gegeven door de heer Crispijn, ik heb aan beiden heel fi jne herinneringen als ik 
daaraan terugdenk.
Op de foto is de grote leraar rechts 
de heer Heekert en rechts van hem 
de heer Crispijn. Ik zie mijzelf 
uiterst links leunend op de tafel.

Jan Witkamp
jawitax46@gmail.com
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
  1. plaats in Noord-Holland; 7. begroeid met haar; 12. Europeaan; 13. onze planeet; 14. boomsoort; 15. bekende 
Nederlandse motorrace; 17. verlichting; 19. schoonmaakgerei; 21. godsdienst (afk.); 22. binnenvaartuig; 24. kiel met 
lange mouwen; 27. koud en vochtig; 28. putemmer; 30. bladgroente; 31. apparaat voor reanimatie (afk.); 32. sportof-
� cial; 33. houten drinkbakje; 35. vrij lang en smal; 37. voor (pluspunt); 38. alles bijeengeteld; 41. insect; 42. grote 
overvloed (luxe); 44. steekvlieg; 46. Nederlandse omroep; 47. drogisterijketen; 48. officiersrang; 49. � jn licht weef-
sel; 50. � lter van � jn gaas; 52. bladader; 54. hevige storm,; 56. gevangen verblijf; 58. haarstreng; 61. voorzetsel; 62. 
navigatie-instrument; 64. harddrugs (afk.); 65. haarloos; 67. onderwijzeres; 68. onder het vriespunt; 70. opgeworpen 
heuvel; 72. mensengeslacht; 73. beroep in de � lmwereld; 76. waadvogel; 77. ultra light (afk.); 78. proefopname; 79. 
jongensnaam; 81. germanium (scheik.afk.); 82. kerel (vent); 83. muze van het minnedicht; 84. ouderdomsuitkering 
(afk.); 86. halfdonker; 87. nalatenschap.
Verticaal
  1. koude lekkernij; 2. bolgewas; 3. dun en mager; 4. koffiebezinksel; 5. plaats in Italië; 6. deel van een trap; 7. aan-
loop van gasten (visite); 8. pluimvee; 9. bergweide; 10. anno mundi (afk.); 11. zwerver zonder huis; 16. deel van een 
boom; 18. sporenplant; 20. plechtige belofte; 21. borstbeen; 23. graafschap in Engeland; 25. riviervis; 26. militaire 
positie; 27. matig koud; 29. vertrek in een gemeentehuis; 32. Engelse maaltijd; 34. Pan American Airways (afk.); 36. 
kindervoertuig; 37. voorzetsel; 39. visetend zoogdier; 40. beddengoed; 42. deel van Engeland; 43. bloedgever; 45. 
mislukking (� op); 46. heidemeertje; 51. streepjescode (afk.); 53. commerciële zender (afk.); 54. nutteloos gewas; 
55. zuivelproduct; 56. horecabedrijf; 57. schaapkameel; 59. bloedvat; 60. met ontblote boezem; 62. herrie (kabaal); 
63. ondoordringbaar woud; 66. paling; 67. marmelade; 69. grappenmaker; 71. spinnenwebweefsel; 73. oude Neder-
landse munt; 74. kraaiachtige vogel; 75. middenstuk van een wiel; 78. halsdoek; 80. afgemat; 82. muzieknoot; 85. 
waarnemend (afk.).   

De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op het drama dat zich in Rotterdam-zuid afspeelde, de enorme 
ontploffi ng, en luidde:

De ramp op zuid doet je huiveren

Velen stuurden weer de juiste oplossing in en uit die inzendingen lootten wij de twee prijswinnaars die ieder twee 
tickets krijgen toegezonden voor een uitgebreide havenrondvaart op 30 maart of 13 april met de Spido in Rotterdam. 
De prijswinnaars zijn: Ton Ruiter en Ineke van Putte-Krijnsen.

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer drie leuke prijzen klaar-
liggen. Ditmaal betreft waardebonnen van 30 euro te besteden 
voor de huur van een bowlingbaan of fl uisterboot bij restaurant 
en partycentrum De Theetuin in Rijsoord.

Wilt u ook meedingen naar deze prijs, zorg dan dat uw oplossing 
van de puzzel voor donderdag 14 maart 2024 bij ons binnen is. 
Stuur uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl of De Oud-Rotterdammer, 
Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel.  
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Horizontaal 1. plaats in Noord-Holland; 7. begroeid met haar; 12. Europeaan; 13. onze planeet; 14.
boomsoort; 15. bekende Nederlandse motorrace; 17. verlichting; 19. schoonmaakgerei; 21. gods-
dienst (afk.); 22. binnenvaartuig; 24. kiel met lange mouwen; 27. koud en vochtig; 28. putemmer; 30.
bladgroente; 31. apparaat voor reanimatie (afk.); 32. sportofficial; 33. houten drinkbakje; 35. vrij lang
en smal; 37. voor (pluspunt); 38. alles bijeengeteld; 41. insect; 42. grote overvloed (luxe); 44. steek-
vlieg; 46. Nederlandse omroep; 47. drogisterijketen; 48. officiersrang; 49. fijn licht weefsel; 50. filter
van fijn gaas; 52. bladader; 54. hevige storm,; 56. gevangen verblijf; 58. haarstreng; 61. voorzetsel;
62. navigatie-instrument; 64. harddrugs (afk.); 65. haarloos; 67. onderwijzeres; 68. onder het vries-
punt; 70. opgeworpen heuvel; 72. mensengeslacht; 73. beroep in de filmwereld; 76. waadvogel; 77.
ultra light (afk.); 78. proefopname; 79. jongensnaam; 81. germanium (scheik.afk.); 82. kerel (vent); 83.
muze van het minnedicht; 84. ouderdomsuitkering (afk.); 86. halfdonker; 87. nalatenschap.

Verticaal 1. koude lekkernij; 2. bolgewas; 3. dun en mager; 4. koffiebezinksel; 5. plaats in Italië; 6.
deel van een trap; 7. aanloop van gasten (visite); 8. pluimvee; 9. bergweide; 10. anno mundi (afk.); 11.
zwerver zonder huis; 16. deel van een boom; 18. sporenplant; 20. plechtige belofte; 21. borstbeen; 23.
graafschap in Engeland; 25. riviervis; 26. militaire positie; 27. matig koud; 29. vertrek in een gemeen-
tehuis; 32. Engelse maaltijd; 34. Pan American Airways (afk.); 36. kindervoertuig; 37. voorzetsel; 39.
visetend zoogdier; 40. beddengoed; 42. deel van Engeland; 43. bloedgever; 45. mislukking (flop); 46.
heidemeertje; 51. streepjescode (afk.); 53. commerciële zender (afk.); 54. nutteloos gewas; 55. zui-
velproduct; 56. horecabedrijf; 57. schaapkameel; 59. bloedvat; 60. met ontblote boezem; 62. herrie
(kabaal); 63. ondoordringbaar woud; 66. paling; 67. marmelade; 69. grappenmaker; 71. spinnenweb-
draad; 73. oude Nederlandse munt; 74. kraaiachtige vogel; 75. middenstuk van een wiel; 78. hals-
doek; 80. afgemat; 82. muzieknoot; 85. waarnemend (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Razzia 1944 (4)
Naar aanleiding van de start van de 
serie ‘Het leven van Martin na de raz-
zia’ in de krant van 5 februari schrijf 
ik graag wat mijn vader meemaakte. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
(1940-1945) was hij politieagent in 
Rotterdam. Op het moment van het 
Duitse bombardement op dinsdag 14 
mei 1940 op het centrum van de stad, 
stond hij op het Hofplein het verkeer 
te regelen en was compleet verrast 
door het geweld. Onmiddellijk stapte 
hij, helemaal onder het stof, in een 
taxi om thuis mijn moeder op te halen 
en samen patiënten uit het brandende 
Coolsingelziekenhuis te redden.

In november 1944 kon hij vrijstel-
ling van arbeidsdienst in Duitsland 
krijgen. Hij moest zich melden in het 
belastingkantoor in de Puntegaalstraat. 
Vader kon wel het gebouw in, maar 
er niet meer uit als vrij mens. Zonder 
iets bij zich te hebben, moest hij 
met andere mannen marcheren naar 

spoorstation Feijenoord. In goede-
renwagons gepropt ging het richting 
Oost-Nederland. In de treinwagon 
bevond zich een doodsbange joodse 
man met gele ster op de borst. In zijn 
angst durfde hij de door de Duitsers 
verplichte herkenning niet af te doen. 
Mijn vader en nog wat andere mannen 
pakten hem beet, rukten zijn ster af 
en zetten hem uit de wagon. De man 
heeft daardoor de oorlog overleefd, 
al hadden die ‘moffen’ het steeds wel 
over die man ‘mit dem juden antlitz’.

De treinreis duurde vijf lange dagen. 
Uiteindelijk belandde hij in Blan-
kenheim in de Eifel. Aangesteld als 
hulparbeider moest vader helpen bij 
het herstellen van gebombardeerde 
spoorwegen. 
Inmiddels had mijn moeder zijn 
vrijstelling binnengekregen. Zijn maat 
stierf vrij snel aan de besmettelijke 
vlektyfus, maar dat belette mijn vader 
niet om onder zijn dekens te kruipen. 
Zelf bezat hij niets dan het uniform 

dat hij droeg.

Na het Ardennenoffensief, vader 
heeft dat in de Eifel zien opbouwen, 
werden de Rotterdamse gedeporteer-
den naar het oosten getransporteerd 
en belandde hij in Suhl, waar hij door 
de Amerikanen werd bevrijd. Wel 
was vader doodsbang vanwege zijn 
zwarte politie-uniform en dat hij door 
de Amerikanen als SS’er kon worden 
aangezien. In soortgelijke situaties 
hadden de bevrijders geen moeite om 
de trekker over te halen.

Mijn moeder was inmiddels met mijn 
zus naar familie in Wieringen vertrok-
ken omdat daar geen honger werd 
geleden. Ik heb wel de indruk dat de 
dwangarbeiders de meest traumatische 
ellende hebben meegemaakt die je 
kunt bedenken.

Henk Pool
kowari1949@gmail.com  

KOM HEERLIJK & ONBEPERKT GENIETEN 
VAN ONZE:

Brunch Bites Dinner Bites

donderdag t/m zondag
€ 39,95 p.p.

zaterdag & zondag
€ 32,95 p.p.

Onbeperkt kiezen uit diverse voor-, hoofd-, 
bij-, en nagerechtjes.

Alle gerechtjes worden aan tafel geserveerd.
Keuze uit meer dan 65 gerechtjes!

Pruimendijk 16, 2988XN ridderkerk - 0180 421008 gratis parkeren - rolstoeltoegankelijk                     allergieën en diëten geen probleem

Te reserveren vanaf 11:30 uur.
Als laatste mogelijkheid kunt u om

13:30 uur aan tafel.

Op donderdag & zondag
te reserveren vanaf 16:30 uur

Op vrijdag & zaterdag
vanaf 17:00 uur. Vanuit het hart een ‘eigen’ afscheid

06 41 32 07 45  
24 uur, dag en nacht bereikbaar

www.hartensvelduitvaartzorg.nl
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Horizontaal 1. plaats in Noord-Holland; 7. begroeid met haar; 12. Europeaan; 13. onze planeet; 14.
boomsoort; 15. bekende Nederlandse motorrace; 17. verlichting; 19. schoonmaakgerei; 21. gods-
dienst (afk.); 22. binnenvaartuig; 24. kiel met lange mouwen; 27. koud en vochtig; 28. putemmer; 30.
bladgroente; 31. apparaat voor reanimatie (afk.); 32. sportofficial; 33. houten drinkbakje; 35. vrij lang
en smal; 37. voor (pluspunt); 38. alles bijeengeteld; 41. insect; 42. grote overvloed (luxe); 44. steek-
vlieg; 46. Nederlandse omroep; 47. drogisterijketen; 48. officiersrang; 49. fijn licht weefsel; 50. filter
van fijn gaas; 52. bladader; 54. hevige storm,; 56. gevangen verblijf; 58. haarstreng; 61. voorzetsel;
62. navigatie-instrument; 64. harddrugs (afk.); 65. haarloos; 67. onderwijzeres; 68. onder het vries-
punt; 70. opgeworpen heuvel; 72. mensengeslacht; 73. beroep in de filmwereld; 76. waadvogel; 77.
ultra light (afk.); 78. proefopname; 79. jongensnaam; 81. germanium (scheik.afk.); 82. kerel (vent); 83.
muze van het minnedicht; 84. ouderdomsuitkering (afk.); 86. halfdonker; 87. nalatenschap.

Verticaal 1. koude lekkernij; 2. bolgewas; 3. dun en mager; 4. koffiebezinksel; 5. plaats in Italië; 6.
deel van een trap; 7. aanloop van gasten (visite); 8. pluimvee; 9. bergweide; 10. anno mundi (afk.); 11.
zwerver zonder huis; 16. deel van een boom; 18. sporenplant; 20. plechtige belofte; 21. borstbeen; 23.
graafschap in Engeland; 25. riviervis; 26. militaire positie; 27. matig koud; 29. vertrek in een gemeen-
tehuis; 32. Engelse maaltijd; 34. Pan American Airways (afk.); 36. kindervoertuig; 37. voorzetsel; 39.
visetend zoogdier; 40. beddengoed; 42. deel van Engeland; 43. bloedgever; 45. mislukking (flop); 46.
heidemeertje; 51. streepjescode (afk.); 53. commerciële zender (afk.); 54. nutteloos gewas; 55. zui-
velproduct; 56. horecabedrijf; 57. schaapkameel; 59. bloedvat; 60. met ontblote boezem; 62. herrie
(kabaal); 63. ondoordringbaar woud; 66. paling; 67. marmelade; 69. grappenmaker; 71. spinnenweb-
draad; 73. oude Nederlandse munt; 74. kraaiachtige vogel; 75. middenstuk van een wiel; 78. hals-
doek; 80. afgemat; 82. muzieknoot; 85. waarnemend (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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Rotterdamse 
Natte T-doek
Ja hoor, hij is weer 
leverbaar: de 
enige echte Rot-
terdamse T-Doek! 
Met een handig ophanglussie 
eraan. Uitgevoerd in groen-
wit-groene kleuren van de 
Rotterdamse vlag.

Rotterdamse bijnamen
Met de juiste mix van 
humor en nuchterheid geeft 
de Rotterdammer graag 
bijnamen aan gebouwen, 
kunstwerken, straten en 
beroemde stadsgenoten. 
Herco Kruik verzamelt ze 
en selecteerde er 1000. Ver-
plichte kost voor elke (oud-) 
Rotterdammer!

Kejj da nie horih 
dan?
Herco Kruik verzamelde 
500 Rotterdamse uit-
drukkingen. Rotterdam-
mers zeggen waar het 
op staat. Soms grof, 
maar vaak humo-
ristisch en met typische 
uitdrukkingen en zegswijzen.

Kanjer

Het boek over de Vlaar-
dingse artieste Rita Young, 
geschreven door Rein 
Wolters.

Rotterdam Vreewijk in 
de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does legden 
op foto de wijk Vreewijk in 
Rotterdam vast, zoals die er 
in de 20e eeuw uitzag. Ook 
De Vaan en de Valkeniersbuurt 
komen aan bod.

Het grootste van 
he grootste

Rijk geïllustreerd 
boek over leven en 
werk van Abraham 
Tuschinski.

Rotterdamse kruide-
nierswinkels van Luyendijk’s in de 
20e eeuw
Bert Luijendijk schreef een leuk 
boek over de kruidenierswin-
kels van zijn familie in de 20e 
eeuw in Rotterdam. Rijk geïl-
lustreerd met foto’s en reclames.

Het korps de baas

Een boek over de geschie-
denis van de Rotterdamse 
politie aan de hand van alle 
hoofdcommissarissen of 
politiechefs die leiding ga-
ven aan het korps. Geschreven 
door Jan Jacob Mekes.

Humor uit Rotjeknor
Rotterdamse humor zit ‘m 
vooral in de vele citaten, 
oneliners, raadsels, liedjes, 
gedichten, tekeningen en 
anekdotes. Herco Kruik 
zette ze op een rij.

Rotterdam Crooswijk 
in de 20e eeuw

Weer zo’n leuk wijken-
boek van Tinus en Bep de 
Does, vol foto’s. Ditmaal 
van Crooswijk in de 20e 
eeuw.

Passage Rotterdam 
1879-1940

Herman Romer beschreef 
de historie van Rotterdams 
vooroorlogs winkelpaleis 
de Passage, dat op 14 mei 1940 
door Duitse bommen werd 
vernield.

Rotterdam 
door de 
tijd deel 2 
– Blijdorp, 
Bergpolder, 
Liskwartier
Een fotoboek dat een beeld 
geeft van deze wijken van 
vervlogen jaren tot na de Tweede 
Wereldoorlog. Met foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam Oude en 
Nieuwe Westen in de 
20e eeuw

Een mooi fotoboek over 
het Rotterdam van de 
linkermaasoever, zeg maar 
tussen de Westensingel en de Delftse 
Schie. Met zelfs nog foto’s van boerderijen van 
weleer. 

Rotterdam Feijen-
oord-Noordereiland 
in de 20e eeuw
Opnieuw legden Bep 
en Tinus de Does een 
Rotterdamse wijk vast: 
Feijenoord en Noorder-
eiland. Met maar liefst 
225 foto’s.

9,95
8,50 8,50

15,95

14,95

7,95

19,50
29,95 8,50

14,95

19,00

22,95

Een broek vol 
chocolade

Grappige verhalen 
over een zorgzame 
dochter met haar 
dementerende moeder 
worden afgewisseld 
met hun kafkaëske 
belevenissen binnen een 
verpleeghuis. 19,95

Wat zeggie

Wim van der Klein 
schreef leuke verhalen 
van een Rotterdamse 
chauffeur.

17,95 

14,95 14,95
Rijnmond van-
uit de wolken

Unieke lucht-
foto’s van 
fotograaf Bart 
Hofmeester van 
delen van Rot-
terdam en omliggende plaatsen. 1950-1990

39,95

Waters-
noodramp 
en Delta-
werken 
vanuit de 
wolken

Met unieke 
luchtfoto’s van foto-
graaf Bart Hofmeester van de 
Watersnoodramp in 1953 en 
de periode daarna. 39,95

Poffen
Dit is het tweede boek 
van de inmiddels over-
leden schrijver Peter 
Bakker over het Noor-
dereiland. Een boek 
vol verhalen en foto’s 
over winkels van 
vroeger in dit stukje 
van Rotterdam.

24,95

De 
Rotter-
damse 
Hand in 
Hand-
doek

Uitgevoerd in dezelfde groen-wit-groene 
kleuren van de Rotterdamse vlag, is van 100 
procent katoen en is 40 bij 60 
centimeter. Met ophanglus.

 
9,95 

Wilt u een van deze boeken over Rotterdam bestellen? 
Ga naar onze webshop op www.deoudrotterdammer.nl

(De genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief verzendkosten.)
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