
Geen discussie nodig! Het 
Scheepvaartkwartier is het 
mooiste gedeelte van onze 
stad. En het Westplein, aan 
de kop van de Veerhaven, is 
dan weer het absolute ‘epi-
centrum’ van deze voorname, 
aangename wijk. Ik woon 
er niet zo ver vandaan, kom 
er regelmatig, en de sirene 
rust van het plein bevalt mij 
uitstekend. 

Je ziet er veel toeristen, dat zegt 
genoeg. Het is er prettig wandelen, 
met aan de noordzijde imposante 
patriciërshuizen, en aan de zuidkant 
de knusse Veerhaven, zo mooi centraal 
gelegen. Wát een vondst om op de 
dwarswal van het haventje, pal achter 
sierlijke platanen, vijf Rotterdamse 
voormannen in brons (beeldhouwer 
Willem Verbon) te plaatsen: Van 
Beuningen, Van Hoboken, Jamin, 
Mees en Van Rijckevorsel. Zij hebben 
decennia bijgedragen om van het dorp 
Rotterdam een metropool te maken. 
Een fraai eerbetoon!

‘De Maas’
Wat vanaf de kop van de Veerhaven 
meteen opvalt is het gebouw in witte 
steen van de sociëteit Koninklijke 
Roei- en Zeilvereeniging ‘De Maas’ 
uit 1908. Het gebouw, een creatie van 
architect Barend Hooykaas, geas-
sisteerd door de later zo geprezen 
Michiel Brinkman, is al ruim een 
eeuw een waar ‘pièce de résistance’. 
Het eenvoudige maar zeer functionele 
Jugendstil-pand, met een groot terras 
pal aan de rivier, trekt ieders oog. Ge-

noemde toeristen, glurend naar al die 
prachtige zeilschepen in het haventje, 
vervolgen steevast langs de rechter-
kant hun wandeling richting rivier. Dit 
ritueel herhaalt zich dagelijks.

Atlantic Huis
Aan het Westplein hoek Westerstraat 
staat een kolossaal gebouw dat nóg 
meer impact heeft: het Atlantic Huis, 
gebouwd in 1930. Het was oorspron-
kelijk een bedrijfsverzamelgebouw, 
gebouwd in een soort van artdeco-
stijl. Het enorme gebouw (in U-vorm), 
een creatie van architect P.G. Buskens, 
was indertijd ultramodern, met zelfs 

een parkeergarage, winkels en op de 
hoek een groot café-restaurant met de 
naam ‘Atlantic’. Wat vooral opvalt is 
de fraaie ronde hoek, met 7(!) verdie-
pingen. in verband met mijn nieuw 
uit te komen documentaire boek ‘Rot-
terdamse Restaurants’ ben ik vooral 
nieuwsgierig naar het horecagedeelte 
van het gebouw. Bijna niemand weet 
dat Atlantic, thans restaurant Loos, 
één van de oudste eetplekken van onze 
stad is. Na het Vietnamese restaurant 
Pho (Westkruiskade), De Pijp (Gaf-
felstraat) en het Parkhotel (Westersin-
gel) komt Loos op een eervolle vierde 
plek! Het ruime restaurant Atlantic 

opende december 1930 de deuren, en 
als ik de verhalen mag geloven, is het 
altijd een ‘place to be’ geweest.

Hans Loos
In de loop van 1988 onderging het 
totale interieur van het café-restaurant 
een drastische restyling. Initiatiefne-
mers waren de nieuwe eigenaren Hans 
Loos en Daan van der Have. Hans 
Loos is de achterkleinzoon van de 
grote C.N.A. Loos die tussen 1908 en 
het Bombardement furore maakte met 
zijn prachtige horecatempel aan het 
Hofplein. Kunstenares Dorine de Vos 
tekende voor het nieuwe interieur. Zij 

liet zich inspireren door het decor van 
het befaamde Parijse La Coupole.
Sinds januari 2022 voert ‘horecako-
ning’ Herman Hell de scepter in Loos, 
en men kan stellen dat de loop van het 
uitgaanspubliek richting deze opval-
lende drank- en eetplek er niet minder 
door is geworden. Loos heeft een 
‘grandeur’, die je haast nergens anders 
in 010 vindt. Het grote terras op het 
zuidwesten is van april tot oktober één 
van de prettigste plekken om in alle 
rust een ‘versnapering’ te genieten.

Joris Boddaert
jorisboddaert@gmail.com
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Oproep: verhalen over dansles in Rotterdam
Quick-quick-slow... Weet u het nog? Leerde u op dansles de quickstep, de rumba, de samba, 
de wals, de jive of de chachacha? Of was u meer van het vrije dansen in de disco? Leerde u 
uw man of vrouw, vriend of vriendin kennen op dansles? We zijn benieuwd naar uw herin-
neringen aan dansles in Rotterdam. Daar willen we in ons nummer van 16 april extra aandacht 
aan besteden. Uw verhalen en eventuele foto’s zijn van harte welkom! Maak het niet te lang, 
des te meer lezers kunnen we met hun verhaal aan bod laten komen op deze pagina’s. Stuur 
uw bijdragen voor 10 april naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rot-
terdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel. Bij voorbaat dank!

Verhalen over oorlog en bevrijding
In ons nummer van 30 april besteden we weer aandacht aan de Tweede Wereld-
oorlog en de bevrijding. Daarvoor zijn we op zoek naar verhalen van lezers. Over 
het bombardement is al veel geschreven, maar over veel andere oorlogsgebeur-
tenissen nog niet. Heeft u nog zo’n verhaal? Mail het ons of zet het op papier en 
stuur het toe. Als het kan met foto, maar dat hoeft niet. We nemen geen interviews 
af. Geschreven bijdragen worden wel geredigeerd waar nodig voor een goed lees-
baar verhaal. Maak uw bijdrage niet te lang, want onze ruimte is beperkt! Stuur 
uw bijdragen voor 20 april naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De 
Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel.

- Sinds 2005 -- Sinds 2005 -
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HOGE PRIJS VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIERen tarieven zonder extra kosten achteraf

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72
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Eenvoudig en compleet verzorgd volgens vaste concepten
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www.conceptuitvaart.nl
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De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

Kijk op pagina 20

Compleet verzorgt voor € 4.195

Uitvaart al vanaf: € 1.495
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GEZOCHT 
schilderijen, beelden en inboedels

GRATIS
Veilingen en taxatie

Tel: 010-2109349

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*Afvoer in eigen beheer.

*Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*Schoonmaken bedrijfspanden.

* Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

* Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

* Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig

.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

restboedel

0181-620115
0181-675145

Een vertrouwd adres sinds 1994
Uitvaarten voor elk budget

Voor meer informatie: www.uvvw.nl

Voor elk budget een passend afscheid.  
Alle tarieven op onze website callauitvaartzorg.nl

Voor Crematies & Begrafenissen

 Budget uitvaart  € 1575

Dag & Nacht bereikbaar 06 450 686 58  -  Waar u ook verzekerd bent.

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Fysiotherapiepraktijk TeeuwisseFysiotherapiepraktijk Teeuwisse
fysiotherapie - manuele therapie - fysiofitnessfysiotherapie - manuele therapie - fysiofitness

Wij hebben weer plaats voor nieuwe aanmeldingen 
in de lessen ouderenfitness

Voor 1 of 2x per week veilig trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut 
met conditietraining en krachttraining, speciaal voor ouderen!

Interesse? 
Bel 010-4564329 

of kom langs op de 
Marshallweg 11 in Ommoord

www.fysiotherapie-teeuwisse.nl

VOLG

OP FACEBOOK

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

Met onze kennis adviseren wij u
Met ons hart begeleiden wij u

Met onze schouders ondersteunen wij u
Met ons gevoel zijn wij er voor u

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?
010 4651120 / 06 51606587

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,
ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam

• klusservice, schoonmaakwerkzaamheden
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Wij beschikken over een grote collectie leer en sto� en van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of kom langs in ons atelier.

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelsto� eerderij Miedema & Zn. is een ouderwets 
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service 
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Miedema & Zn.
Amersfoort 
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Schiedam
010 27 34 727

Miedema & Zn.
Utrecht
030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl
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Miedema & Zn 010-2188876 Rotterdam
Kleiweg 127b, 3051 GM

Amersfoort-Amsterdam-Bussum-Rotterdam-Utrecht

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar



Intekenen

Juni 2024 verschijnt het boek ‘Rotter-
damse Restaurants’. Ondertitel: ‘1900 
– heden’. Een onmisbaar document, 
waarin haarscherp het lokale ‘buiten 
de deur eten’ van de afgelopen 120 
jaar wordt beschreven. Nooit eerder 
werd in 010 zo breed en uitgebreid 
onze rijke Rotterdamse eetgeschiede-
nis in beeld gebracht.

Het boek (hardcover/gebrocheerd/ge-
bonden/full colour) meet 24 x 34.5 cm 
(salontafelformaat), telt 160 pagina’s 
met circa 350 illustraties. Gewicht 

boek: 1,4. kilo. Het documentaire 
boek bevat een namenregister en een 
complete restaurantindex. Alle boeken 
zijn genummerd.

De prijs van het boek bedraagt in de 
boekwinkel 59,50 euro. U kunt tot 25 
april 2024 inschrijven op het boek. U 
krijgt dan 25 procent korting, en be-
taalt 44,50 euro. Inclusief verzendkos-
ten. Als intekenaar wordt u achterin 
het boek met naam en voorletter(s) 
vermeld, zonder adres. Uiteraard mag 
u op meerdere boeken tegelijk inteke- nen. Er verschijnt maar één druk. Een 

herdruk zal er nooit komen.

Het bedrag van 44,50 euro, of een 
veelvoud daarvan, kunt u overmaken 
op banknr. NL 98 ABNA 024 34 20 
684 ten name van J.Boddaert. U kunt 
inschrijven tot 20 april 2024. LET 
OP: vermeld bij het overmaken van de 

koopsom altijd uw huisadres, het boek 
wordt immers bij u thuis bezorgd. De 
banken verstrekken geen adressen.

Voor nadere informatie:: jorisbod-
daert@gmail.com of 06 -18849644.

PS:
De verkoop van dit boek verloopt 
NIET via De Oud-Rotterdammer 
zelf, maar uitsluitend via de schrijver! 
Gelieve daarom niet met de krant, 
maar rechtsstreeks met hem contact 
te onderhouden over aanschaf van het 
boek.  

‘Atlantic Huis’ Westplein een fraai bastion
Het verhaal over het ‘Atlantic Huis’, het tegenwoordige restaurant 
Loos, aan het Westplein in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam, 
is slechts één van de vele verhalen en anekdotes die te lezen zijn 
in het nieuwste boek ‘Rotterdamse restaurants’ van Joris Bod-
daert. Voor de aanschaf van dat boek kunnen belangstellenden nu 
al bij de maker voorinschrijven.
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 Restaurant Loos aan het Westplein in het Scheepvaartkwartier   

CCtjeCCtje

Dat was een van mijn eerste liedjes, en dat 
zong ik bij mijn debuut op de televisie, dat 
was in 1961.
Ik had toen met mijn grote vriend Bob Rooij-
ens in een muziekwinkel in het Oude Noorden 
een gitaar gekocht. Hij was niet duur en van 
het naar zeggen beroemde merk Levin. Bob 
had mij een paar akkoorden geleerd, ik heb er 
nooit meer dan een stuk of tien onder de knie 
gekregen terwijl ik er volop mee optrad, dat 
durf je dan allemaal. Toen had ik een EP-tje 
gemaakt bij de Studenten Grammofoonpla-
ten Industrie, een stel handige jongens die 
deel uitmaakten van de platenmaatschappij 
Bovema, bekend van het merk His Masters 
Voice, u weet wel, dat hondje bij die grote 
hoorn van een oer-grammofoon. 

Dat plaatje was best gelukt, vooral ook omdat 
ik zo wijs geweest was voor de tweede gitaar 
Peter Blanker te vragen die echt gitaar kon 
spelen. ( De grote ster van SGI was toen de 

uiterst succesvolle Jaap Fischer.)
Wim Kan vond een en ander niet verstandig 
van mij, vond dat ik er nog lang niet aan toe 
was, plaatjes maken. “U neemt de lift naar het 
succes, beter is trappen klimmen”, schreef hij 
mij. Toch had de oude meester daar, met alle 
respect, geen gelijk in, tenminste, het is maar 
hoe je het bekijkt. Door dat plaatje werd ik 
gevraagd voor een TV-programma , hetgeen 
de oude garde waaronder Wim Sonneveld 
je ook altijd afraadde, maar dan had je weer 
een paar honderd gulden verdiend en kon je 
weer een maand leven. De grote sterren van 
die dagen hadden voor de Televisie een grote 
minachting, te meer omdat daar toen nog veel 
mensen werkten die op het toneel mislukt 
waren. 

Ik werd gevraagd door een meneer die heette 
Almar Tjepkema. Het was ongetwijfeld voor 
een zogenaamd jongerenprogramma, ik meen 
zelfs voor de VPRO. Het lied in kwestie 

was zoals u kunt lezen nogal romantisch en 
poëtisch, dus moest het natuurlijk enigszins 
vervreemdend gefi lmd worden, anders was 
het niet modern genoeg. We gingen met de 
camera naar een bar in Amsterdam in de Kor-
te Leidse-dwarsstraat, ik meen dat ie heette de 
Bamboobar, waar volop werd getwist, weet u 
nog, die dans waarbij je met je armen moest 
doen alsof je je onderrug met een badlaken 
stond af te drogen, en met je voeten moest 
doen alsof je een peukie stond uit te trappen. 
En te midden van die dansmenigte zong ik op 
een krukje mijn gevoelige lied.
Ja, dat gaf wel een vervreemdend effect.

Ik had stiekem gedacht dat de volgende 
ochtend de producers in drommen in de 
Goereese-straat voor de deur zouden staan. Er 
was maar één net, iedereen moest het hebben 
gezien. 
Dat was niet het geval. De kunstenaar Louis 
van Roode, die woonde op een van de laatste 
boerderijen aan de Smeetlandse Dijk en die 
ik toen kende, troostte mij in zijn wijsheid 
als oudere. “Ach jongen”, zei hij, “dat komt 
allemaal nog wel…”
Dat mis ik nu eigenlijk wel eens. Een ouder 
iemand die je wijze raad geeft. Maar ja, daar 
ben ik te oud voor.
Louis was een boeiende fi guur. U kent hem 

van het prachtige mozaïek op de gevel van 
wat vroeger het Holbeinhuis heette, aan de 
Coolsingel hoek Stadhuisplein.
Een fi guur te paard. Het stelt Erasmus voor op 
zijn weg naar Rotterdam. 
In die tijd had je een restaurant in Rotterdam, 
Erasmus geheten. Het lot wilde dat Louis 
een telefoonnummer had dat iets verschilde 
van het nummer van genoemd restaurant, dus 
werd hij geregeld gebeld, “…spreek ik met 
Erasmus?” 
Louis zei dan: “Nee, met z’n vader”. “Wat 
zegt u, met z’n vader?”
“Ja, ik ben ‘m net aan het maken!”

 Televisie (2)   
Als ik zeg dat ik verdrietig ben,
Dan bedoel ik dat ik de vogels en de bloemen niet meer ken.
Ik zie alleen maar dode blaren 
In ’t zwarte water van een ven.
Dat bedoel ik als ik zeg dat ik verdrietig ben.
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 Openingsadvertentie van café-restaurant Atlantic   

Bezoek onze webshop!

www.deoudrotterdammer.nl/webshop
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

Mobiledrôme / De Vossenhoek 
Industrieterrein Borchwerf 2 (A17) 

Argon 33, 4751 XC Oud Gastel / Roosendaal - T 088 - 303 8100 

info@mobiledrome.nl - www.mobiledrome.nl info@vossenhoek.nl - www.vossenhoek.nl 

HET ADRES 
VOOR KAMPEREN 
EN RECREËREN!

VOORTENTEN EN LUIFELS

OCCASIONS

VERKOOP BEMIDDELING

ONDERHOUD & REPARATIE

KAMPEERWINKEL

VERHUUR

CARAVANS

CAMPERS

Tweede Paasdag 

OPEN! 
11.00 - 17.00 uur

PROFITEER 
VAN ONZE ACTIES! 

•  Nieuwe campers snel uit voorraad 

leverbaar

•  Bij aankoop van een nieuwe caravan: 

gratis luifel, of gratis voortent, of 

gratis mover* 

•  En nog veel meer! 

* Deze actie geldt alleen op 2023 modellen.

www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803
of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Alle vanafprijzen zijn inclusief reserveringskosten, Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizen

vanaf p.p.

157910-daagse busrondreis
De fantastische Fjorden

reiscode: eeno305

vanaf p.p.

999reiscode: ebala0110-daagse busreis 
Italiaanse Bloemenrivièra

vanaf p.p.

799reiscode: efkau058-daagse busreis 
Krakau en de schatten van Zuid-Polen

vanaf p.p.

999reiscode: ebtul0210-daagse busreis 
Wenen en het Wienerwald

vanaf p.p.

1199reiscode: ebopa0212-daagse busreis 
Kroatische Bloemenrivièra

vanaf p.p.

1399 reiscode: ebanb0112-daagse busreis
Idyllisch Salzburgerland

BTR REIZEN www.BTRreizen.nl
   055 - 5059500  

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Naar gastvrij hotels met een heerlijke
‘

’s
naar gastvrij hotels op de mooiste plekjes! 

Fiets-
Fietsen &
en natuurgebieden, geselecteerd door BTR Reizen

Riviercruises
Riviercruises over Europa’s mooiste rivieren,
volledig verzorgd, mooie vaarroutes & programma

Kerst- & nieuwsjaarsreizen
Sfeervolle en goed verzorgde autoreizen,

s

Wij komen graag 
bij u thuis voor een 

vrijblijvende prijs-
opgave en een 
eerlijk advies!

Oberonweg 256, 3208 PG Spijkenisse 
Tel. 0181-764050

10%
korting

www.meubelstoffeerderij-oudemaas.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ

“Oude Maas”

Openingstijden winkel:
Zaterdag van 11.00 – 15.00 uur 

bent u van harte welkom!
HALEN EN BRENGEN 
GRATIS   

oudemaasstoffering@hotmail.com 



Ken je dit nog? 

 309   

 311   Nr.

Nr.

D

Ken je dit nog? Dit gebouw lijkt er nog maar net te staan, maar het staat er al jaren. Met z’n 24 verdie-
pingen is het één van die blikvangers in de Maasstad. Kent u het? Heeft u er gewerkt of gestudeerd? 
Wat maakte u er mee? We zijn weer heel nieuwsgierig naar uw bijdragen. Stuur ons uw anekdotes, 
herinneringen en verhalen. Dat kan naar: info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar Redactie De 
Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de website www.
deoudrotterdammer.nl is de foto beter (groter) te bekijken.  

Ria de Graaf-Bakker: “Dit zwemparadijs is 
Tropicana aan de Maasboulevard. Helaas allang 
gesloten. Je zwom door een zware plastic door-
gang naar het buitenbad. Ik vond de sprong in de 
diepte wel gevaarlijk, heb het één keer gedaan. 
Het was prachtig zwemmen daar. Een kennisje 

van mij vierde daar haar huwelijk.”

Ruud Kuipers: “Dit is het Tropisch zwem-
paradijs Tropicana aan de Maasboulevard in 
Rotterdam. Het is gebouwd in opdracht van 
Center Parcs en het werd geopend in 1988 
door burgemeester Bram Peper samen met de 
oud-judoka Anton Geesink. Het was werkelijk 
een zwemparadijs en er was voor elk wat wils 
met onder andere een wildwaterbaan, stroom-
versnelling, golfslagbad en glijbanen echt 
fantastisch. ik ben er verschillende keren met 
mijn kinderen geweest als verjaardagsfeestje 
want een gewoon zwembad vonden ze maar saai 
maar naar Tropicana was echt een feest. ook ik 
moest een keer in de wildwaterbaan dat vonden 
ze natuurlijk prachtig ik heb een week last gehad 
met zitten want ik zat onder de blauwe plekken 
dus was dat avontuur eenmalig. Na een paar jaar 
kwam de klad erin en is het daarna verschil-
lende keren overgenomen. Tropicana kwam in 
opspraak in verband met achterstallig onderhoud 
waardoor het bezoekersaantal hard terugliep en 
ook vonden er wekelijks incidenten plaats door 
jongeren die meisjes en vrouwen lastig vielen. 
In 2010 werd Tropicana als Tropisch zwembad 
gesloten.Zo kwam er na 22 jaar een einde aan 
het zwemparadijs. Het gebouw staat er nog en 
wordt nu gebruikt voor andere doeleinden.”

Inge Koote: “TROPICANA! nog steeds 
“verdrietig” dat het dicht ging. Wij hadden een 
hecht vriendengroepje in zwembad Zevenkamp 

en eens in de zoveel tijd trakteerden wij onszelf 
op een dagje Tropicana, onze leeftijden? Tussen 
de 30 en 60 jaar. Als uitgelaten kinderen waren 
we daar. Nooit nare dingen meegemaakt. Hier 
en daar liep er weleens een muisje, maar dat 
gaf juist een beetje Tropicanagevoel. Heerlijke 
lunch, niet altijd “gezond” maar we genoten er 
extra van. Als we eind van de dag naar huis gin-
gen, waren we rozig en slaperig, de hele dag in 
het water en het geroezemoes, maar hadden weer 
een dag met een gouden randje achter de rug. We 
denken met weemoed aan die tijd terug, maar 
wij wisten in ieder geval wat Tropicana was!”

Jan Witkamp: “De ken je dit nog-foto nr.309 
is het Tropicana Subtropisch Zwemparadijs 
uit 1988. Tijdens de Rotterdam Marathon van 
1991 waren wij, mijn vrouw, onze dochter en ik, 
voor een lunch ter ere van de 80ste verjaardag 
van onze tante in Tropicana. Wij zaten daar te 
genieten van de lunch en er waren al heel wat 
marathonlopers voorbij gekomen toen plotseling 
een boompje tot urinoir werd uitgekozen om 
daar even een plaspauze houden tegen dat boom-

pje, naar het raam gericht, zodat wij daarvan 
konden meegenieten. Het is natuurlijk menselijk 
dat dat van tijd tot tijd moet gebeuren maar als je 
zit te lunchen is het toch geen smakelijk uitzicht. 
Overigens smaakte de lunch uitstekend en heb-
ben we er toch om zitten lachen, je maakt dat 
tenslotte niet elke dag mee!”

Aldo de Munnik: “Tropicana dat was voor mij 
in de eerste plaats de glijbaan. Allemachtig wat 
vonden we dat mooi. Voor ons gevoel lagen we 
wel een minuut in die buis die ons naar beneden 
spoot. Met een grote plons kwam je uiteindeiljk 
in een zwembad terecht. Als je geluk had niet 
boven op je voorganger... Machtig vonden we 
het. Sowieso was het bad een geweldige beleve-
nis. Er was ook een wildwaterkreek waar je 
doorheen kon waden. En je kon naar een buiten-
zwembad zwemmen. Zo jammer dat dit er niet 
meer is. Ik had er graag met mijn kleinkinderen 
nog eens naar toe gegaan om te zwemmen en ze 
ook die kick te laten beleven.   

 Een verrukkelijk tropisch zwemparadijs   
De Ken je dit nog-foto nummer 309 was er eentje van het legendari-
sche zwembad Tropicana. Velen hebben daar nog leuke herinneringen 
aan, zo bleek uit de reacties. Lees maar mee op deze pagina en bekijk 
de plaatjes van wat in de jaren negentig een ware attractie voor Rot-
terdam was.
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BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

Andersuitvaart

Warm en 
betrokken

Mient 16c  2903 LC  Capelle aan den IJssel
Tel. 06 - 41 21 10 50       Andersuitvaart

www.andersuitvaart.nl

ALTIJD GRATIS THUISBEZORGD.
GRATIS AANGESLOTEN.
EN NOOIT VOORRIJKOSTEN !!! OUDE APPARAAT ALTIJD GRATIS RETOUR.

Voorjaars 
Aanbiedingen 
bij Electrostore
op de Pleinweg !!

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

BRUNCH- EN DINNER CRUISES

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuff et, dessert, live 
muziek & entertainment.

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment.

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15 

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00 
€ 49,50 

€ 67,50

Vanaf

Vanaf

* Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaartijden

Mrt 17, 31*  Apr 7, 14  
Mei 12*, 19* Jun 16*, 30  
Jul 14, 28  Aug 11, 25

Mrt 16, 30  Apr 13  
Mei 11, 25  Jun 1*, 15, 29 
Jul 13, 27  Aug 10, 24

OF BEL NAAR 0181 - 626 126
REDERIJFORTUNA.NL

REDERIJ FORTUNA

MEER INFO & RESERVEREN:

zondag 31 maartzondag 31 maart
12:00 uur - 16:00 uur

VIER PASEN BIJ
REDERIJ FORTUNA

€ 57,50 
p.p. 

 
 
 

               RIJNMOND 

 

    
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  

Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam  
Tel.: 010-2130986, Fax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl 
                                    www.rynmond.com 

 
 

 
 
 

Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 20 april. Uw verzameling 
en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. Taxatie(s) 
op ons kantoor is gratis (na afspraak). 
 
Sinds mber 2018 veilen we in Worldhotel  vlakbij de 
terminal van Rotterdam The Hague Airport. Een uitstekend nieuwe 
locatie die goed met de auto en openbaar vervoer bereikbaar is.

  

 
U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf 

      brengen. 
 

       DRINGEND GEZOCHT CHINA 
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN  
         VOORMALIGE KOLONIËN. 

 
 

                

 Ook aankoop mogelijk of indien 
gewenst ter veiling met   

 
 

   

           POSTZEGEL- en MUNTENVEILING 

Onze volgende 90ste veiling wordt gehouden op 
7 en 8 juni 2024

Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 

Onze firma veilt in Rotterdam sinds 1984. Op de 89ste veiling werden 
weer enorme prijzen gehaald. Vooral China, Nederland klassiek, 
diverse munten en Engelse koloniën brachten zeer goede prijzen op.

Sinds december 2018 veilen we in het Flechter hotel vlakbij de 
terminal van Rotterdam The Hague Airport. Een uitstekend nieuwe 
locatie die goed met de auto en openbaar vervoer nereikbaar is.



Mijn man is al even geleden 
overleden. Wij hebben zes 
kinderen. De meesten hebben 
het goed, maar een van de 
kinderen zou ik graag finan-
cieel willen helpen, bijvoor-
beeld met de aankoop van 
een huis (voorschot op haar 
erfenis). Lastig is dat mijn 
vermogen vrijwel volledig in 
de best wel kapitale woning 
(hypotheekvrij) zit en dat 
ik geen van de kinderen wil 
benadelen. Is een papieren 
schenking een oplossing? Of 
wat anders?

Omdat uw geld in uw woning zit, 
heeft u geen beschikbare gelden en 
daarom denkt u vermoedelijk aan een 
papieren schenking. Bij een papieren 
schenking gaat er echter niet daadwer-
kelijk geld over en dat is juist wat uw 
dochter nodig heeft om een woning 
te kunnen kopen. Bovendien is er 

bij een grotere papieren schenking 
schenkbelasting verschuldigd en zou 
u dan jaarlijks daadwerkelijk 6% rente 
moeten betalen (wat voor u ook weer 
lastig is). 

Een oplossing is wellicht dat u een 
hypotheek op de overwaarde van uw 
woning neemt, zodat u wél middelen 
heeft om haar te schenken. Hoeveel 
u kunt lenen, is afhankelijk van uw 
inkomen. Om uw kinderen zo veel 
mogelijk gelijk te behandelen, zou u 
dan in uw testament kunnen opnemen 
dat deze schenking moet worden inge-
bracht in uw nalatenschap. Met de 

inbreng wordt hetgeen aan uw dochter 
is geschonken, opgeteld bij wat u ver-
der aan waarde nalaat. Schenkt u uw 
dochter meer dan de vrijstelling voor 
de schenkbelasting (€25.187 tussen de 
18 en 40 jaar of €6.633 de jaarlijkse 
vrijstelling in 2024) dan is dat het 
geval. Een beter alternatief is daarom 
dat u het door u van de bank geleende 
geld (hypotheek) doorleent aan uw 
dochter. U moet daarvoor wel een 
zakelijke rente bij haar in rekening 
brengen. Onder voorwaarden (onder 
andere: afl ossen van de hypotheek) 
is deze rente bij uw dochter aftrek-
baar voor de inkomstenbelasting. De 

vordering op uw dochter telt voor u 
mee bij uw vermogen in box 3, maar 
daar staat de hypotheekschuld weer 
tegenover. De daadwerkelijk ontvan-
gen rente is bij u onbelast. 

Bij uw overlijden worden alle bezit-
tingen en schulden (ook de vorderin-
gen die de kinderen nog hebben op 
u vanwege hun vaders erfdeel) met 
elkaar verrekend. De hypotheek is ui-
teraard een schuld en de vordering op 
uw dochter is een bezit. Vervolgens 
wordt na aftrek van de uitvaartkosten 
de som in zessen verdeeld. Omdat 
uw dochter een schuld heeft aan u/
de nalatenschap wordt haar schuld 
verrekend met haar erfdeel. Op die 
manier erft iedereen evenveel, maar 
uw dochter ontvangt wat minder om-
dat haar schuld aan u wordt verrekend 
met het erfdeel.

Heeft u vragen over erfrecht of erfbe-
lasting of loopt u vast in de afwikke-
ling, maak dan eens een afspraak voor 
een van onze gratis en vrijblijvende 
erfcoach-spreekuren. Of maak een 
afspraak op kantoor. Bel hiervoor: 
0103130823 of mail naar: info@akto.
nu.  

 Een van m’n kinderen 
� nancieel ondersteunen (deel 1)   
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Verjaring nalatenschap 
Een onterfd kind moet binnen vijf 
jaar nadat de ouder is overleden 
zijn of haar legitieme portie opeisen 
anders verjaart dit recht. Een erfge-
naam krijgt meer tijd; pas na 20 jaar 
verjaart het recht op een deel van de 
erfenis. Net als bij de legitieme portie 
doet het er daarbij niet toe dat iemand 
pas later te horen heeft gekregen dat 
een ouder overleden is; de sterfdatum 
telt. Erfgenamen die te maken heb-
ben met een onvindbare erfgenaam 
moeten dus lang de erfenis van het 
onvindbare kind bewaren.

Vermogen in familie houden
Vooral in samengestelde families 
komt het voor dat de ene partner 
meer vermogen heeft dan de ander. 
Het is dan vaak de wens van de 
rijkere partner om het bezit aan de ei-
gen kinderen te laten toekomen; maar 
niet eerder dan bij overlijden van de 
langstlevende partner, zodat deze wel 
kan doorgaan met zijn/haar leven. In 
zo’n situatie kiest men vaak voor een 
tweetrapsmaking in het testament. 
Belangrijk is dan goed vast te leggen 
hoe de langstlevende partner over het 
in de eerste trap geërfde vermogen 
mag beschikken (verkopen) of be-

zwaren (een hypotheek vestigen) of 
hoe mag worden ingeteerd. Meerdere 
varianten zijn mogelijk, maar altijd 
heeft de langstlevende de plicht een 
goede administratie bij te houden, 
zodat bij overlijden duidelijk is wat 
de kinderen van de rijkste, eerst-over-
leden partner tegoed hebben.

Erfbelasting en de levensver-
zekering
Een uitkering van een levensverzeke-
ring na overlijden, maakt geen deel 
uit van de nalatenschap maar kan wel 
belast zijn met erfbelasting. Die is 
verschuldigd wanneer de ontvanger 
van de uitkering niet zelf de premie 
voor de verzekering betaald heeft. 
Echtparen die op elkaars leven een 
verzekering hebben afgesloten, doen 
er daarom goed aan om dit ‘kruis-
lings’ te doen en zo de premie te beta-
len. Dus: mevrouw verzekert het le-
ven van meneer en betaalt van eigen 

rekening de premie en andersom. Dat 
gaat goed als het huwelijk of partner-
schap met huwelijkse voorwaarden 
met koude uitsluiting is aangegaan. 
Is het huwelijk in gemeenschap van 
goederen gesloten dan gaat het maar 
voor de helft op, omdat dan altijd de 
ene helft van je zelf is.

Aangifte doen
Veel ouderen zien op tegen het doen 
van aangifte inkomstenbelasting. 
Best te begrijpen. Er is altijd de angst 
om fouten te maken. Maar dat is te-
genwoordig niet meer terecht. De Be-
lastingdienst heeft al veel ingevuld en 
als u verder niets af te trekken heeft, 
kan er eigenlijk weinig fout gaan en 
is er toch een goede kans dat u met 
een klein inkomen nog geld terug 
ontvangt. Een keer een proef-aangifte 
doen, brengt duidelijkheid. Als u deze 
niet verstuurt naar de Belastingdienst, 
heeft u ook niets te vrezen.  

Uit de praktijk 

Zo nu en dan hebben we te maken met 
onvoorziene omstandigheden. Dat was 
bijvoorbeeld het geval bij het overlijden 
van een langstlevende ouder (de vader) 
met één kind; een op zichzelf eenvou-
dige afwikkeling van een nalatenschap, 
waarbij er maar een erfgenaam was. 
Maar deze enige erfgenaam bleek op 
moment van overlijden van vader niet 
wilsbekwaam, terwijl hij toch iets moest 
vinden van de nalatenschap omdat 
anders de afwikkeling stil zou komen 
te liggen. En dan kan geen verklaring 
van erfrecht worden opgesteld door de 
notaris. Vervolgens kan dan de woning 
niet verkocht worden of het beheer over 
de rekeningen aangevraagd worden. 
Dan is het van belang om niet te lang 
te wachten met het aanvragen van be-
windvoering voor de erfgenaam om het 
afwikkelproces niet te veel te vertragen. 
Als bovendien uit de bankafschriften 
blijkt dat er ook niet veel geld op de 
rekening staat, moet vroegtijdig contact 
worden opgenomen met (eventuele) 
schuldeisers die mogelijk op korte 
termijn niet meer betaald kunnen wor-
den. Hoewel wij formeel nog geen rol 
hadden, hebben wij getracht alles zo 
goed mogelijk voor te bereiden zodat, 
zodra er een bewindvoerder is benoemd 
door de rechtbank, we onmiddellijk 
verdere actie kunnen ondernemen. Snel 
schakelen en zoveel mogelijk veilig 
stellen is dan nodig. Eigenlijk lukt ons 
dit altijd, maar het vraagt wel aandacht, 
inlevingsvermogen en compassie met 
wat al gedaan is.  

?

Met laag inkomen toch 
teruggave  Heeft u een laag 
inkomen en heeft u zorgkosten, 
die u kunt aftrekken, dan is het 
zeker de moeite waard om dit ook 
te doen. Wanneer u door het lage 
inkomen uw heffi ngskortingen niet 
optimaal kunt gebruiken, krijgt u 
vanwege de tegemoetkoming spe-
cifi eke zorgkosten toch een bedrag 
terug, als u aangifte doet. Zeker het 
proberen waard!

Laatste kans boodschap-
pen  Steeds meer winkels bieden 
producten, die nog de volgende 
dag of alleen nog de dag zelf 
verkocht kunnen worden, met kor-
ting aan. Dat is natuurlijk vooral 
handig als u het die dag ook kunt 
gebruiken. Maar bedenk dat de 
winkel het vandaag niet meer mag 
verkopen maar dat het product dan 
nog wel gewoon goed is. Maak er 
gebruik van en gebruik/eet het.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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De eerste momenten waren van 
een opperste verbazing. Hoe het 
daar aan toeging. Een ouderwet-
se klantgerichte bediening van vriendelijke obers, 
netjes aangekleed met een strikje. Een prachtige 
ervaring op culinair gebied en op het gebied van 
zakelijke ontmoetingen, met dure wijnen en whis-
key’s, vergezeld gaande met prachtige lunches. 
Aan tafel klaargemaakt de heerlijkste kreeften-
soep aan tafel gefl ambeerd en vleesgerechten uit 
het buitenland. 
Ik was als afgezant van een beheerder van vast-
goed meestal in het bijzijn van een afgevaardigde 
van een pensioenfonds of verzekeringsmaat-
schappij . En kon gelukkig altijd de rekening als 
zodanig declareren bij de zaak. Vooral de sfeer en 
gezelligheid maakten altijd indruk op mij en de 
toegankelijkheid tot de obers en de zakenmensen, 
die er kwamen. Daaruit ontstonden goede zake-
lijke contacten, waar ik tot op de dag van vandaag 
nog plezier van heb. 

Thuisgebracht
Belangrijk was toen al de service van auto parke-
ren en, na een strenge alcoholregel van de politie, 
de service om met een taxi en twee chauffeurs 
naar huis te worden gebracht. Een belangrijke 
reden, dat ik nimmer voor drank ben bekeurd met 
autorijden. 
Nog steeds denk ik terug aan die mooie, maar 
moeizame tijden in dat mooie gezellige Old 
Dutch. Ik kom er nog wel eens, zeker op de dag 
om stil te staan bij het overlijden van een der 
vorige eigenaren, Jan Voerman. Een datum die 
de huidige eigenaar ,zijn zoon Roeland Voerman, 
nog steeds tot nu toe heeft aangehouden. Inmid-
dels ben ik 82, maar ik zie er nog steeds naar uit.  
Graag wens ik Old Dutch nog een lang bestaan 
toe met alle succes en alle goeds. 

Jan M. Smit
bms@jmsmit.nl

 Opperste verbazing in Old Dutch   
Een vijftigtal jaren 
geleden was het eerste 
moment, dat ik zakelijk 
werd geconfronteerd 
met een bezoek aan Old 
Dutch. Ik denk bij een 
ieder wel bekend, in de 
Rochussenstraat. Een 
klassieke zaak was en 
is het nog steeds met 
een huiselijke uitstra-
ling. 

Andere kelners waren Van 
Eck en Kramer en de bekende barkeeper Sernee. 
Het restaurant telde drie etages. Beneden was 
de bodega voor de wat snellere hap en de bar. 
Op de tweede etage was het grote restaurant en 
op de derde etage een gelegenheid om in kleine 
gezelschappen te dineren. Op de vierde etage 
woonde de heer Withagen met zijn echtgenote 
geboren Kila.
Het restaurant kende een meer dan grote grandeur. 
Het werd bezocht door bankdirecteuren, aan-
nemers, mensen in de scheepvaart. De meest 
frequente bezoeker in die periode was  Danny van 
Beuningen. Hij kwam zes keer per week eten, ook 
op zaterdag. Hij lunchte er wel voor 1000 gulden 
in de week met zijn gasten. Mijn schoonvader 
waagde het eens te zeggen: “Komt u nu al weer 
eten? En u bent al zo dik!”

De Kip
Ook wij bezochten met klanten uit de scheepvaart 
het restaurant. Halverwege de jaren ‘70 werd het 
restaurant overgenomen door Maison van den 
Boer en nog later door de familie Catz. Maar toen 
was de echte grandeur al verdwenen. Nog later, 
vanaf begin jaren ‘90, werd het Restaurant De 
Kip. Geen goede naam voor zo’n exclusieve zaak. 
Na sluiting bleef het pand jaren leeg staan en 
verpauperde. Inmiddels weer in een andere hoeda-
nigheid nieuw leven in geblazen. De grandeur die 
er toen heerste ben ik nooit meer tegengekomen

Jan Dammes
Bleiswijk
thejadammes@kpnmail.nl  

 ‘Komt u nu alweer eten?’   
Het meest toonaan-
gevende restaurant in 
Rotterdam, was vanaf 
1947 restaurant le Coq 
d’Or aan de van Vollen-
hovenstraat. De eerste 
uitbater was Piet 
Wilthagen, die na het 
Corner house aan het 
Mathenesserplein te 
hebben geëxploiteerd, 
daar was begonnen. 
Hij had mijn latere 
schoonvader Jan van 
Woerden als oberkel-
ner meegenomen.

      

Wij aten Ardennerham met meloen, chateaubri-
and met pepersaus en ijs toe. En dat met kaarsen 
op tafel, heel romantisch. Omdat hij op de grote 
vaart als machinist zat gingen wij altijd als hij 
weer op reis ging daar eten. Wij gingen altijd lo-
pend, omdat hij nog geen rijbewijs had en lopen 
vonden wij trouwens ook gezelliger. Een keer 

gingen wij eten op zaterdagavond. Onze biefstuk 
was heel groot en wij wilden ijs met aardbeien 
toe. Omdat Coq d’Or op zondag altijd gesloten 
was kregen wij een gigantische hoeveelheid 
aardbeien omdat zij die niet konden bewaren tot 
maandag, daarbij een keulse pot vol slagroom en 
wat losse ijsbolletjes. Daarna konden wij geen 
pap meer zeggen en hebben uit ‘armoe’ een taxi 
naar huis genomen. De rekening was ongeveer 
110 gulden, een groot bedrag voor die tijd. 
Ook mijn aanstaande schoonmoeder heb ik in 
dat restaurant voor de eerste keer ontmoet. Toen 
er een nieuwe eigenaar kwam werden de porties 
gehalveerd en de prijzen verdubbeld en zijn wij 
er niet meer geweest.

Ons volgende huisrestaurant werd La Bonne 
Auberge in de Hoogstraat. Daar was de bediening 
heel erg goed. Een vriend van ons werkte daar als 
kok. Wij hebben daar ook onze bruiloftsreceptie 
en het diner daarna gehouden. ‘s Avonds was er 
ook live pianomuziek, wat meewerkte aan de ge-
zellige sfeer. En altijd als wij iets te herdenken of 
te vieren hadden gingen wij daar heen en dronken 
een glaasje port bij de open haard. Ook kwamen 
wij wel eens in Old Dutch.

Ballentent
Later toen mijn man in de Botlek werkte in 
volcontinuedienst gingen wij om de vier weken 
in het vrije weekend naar de Chinees op de 
Bergweg, dicht bij de Schiebroekselaan of naar 
de Italiaan in de Zwart Janstraat. Ook namen 
wij wel eens een collega van mijn man mee naar 
de Ballentent, waar ook de sfeer hangt van de 
scheepvaart, gelegen aan de Maas. Daar aten wij 
dan ‘captains diner’: bruine bonen met spek en 

toebehoren. Heerlijk! Verleden jaar ben ik er nog 
eens geweest met dochter en een van de kleinkin-
deren. Het was nog hetzelfde, wel uitgebreid met 
een terras.
Zo hebben wij in de loop der jaren onze bijdrage 
geleverd aan de Rotterdamse economie!

mevr. T.E. van Noordennen 
debarim@vanlingen.net  

 Volop genieten van Rotterdamse restaurants   
In de naoorlogse jaren had de gewone arbeider geen geld om naar een restaurant 
te gaan om uitgebreid te gaan eten. Dat was geen usance. Maar mijn verkering 
vroeg me eens, begin jaren 60, om met hem uit eten te gaan. Nu verwachtte ik 
niet veel. Ergens een zak patat en wat bitterballen. Veel verder reikte mijn fan-
tasie niet. Wie schetste mijn verbazing dat wij na een half uur lopen vanuit het 
Oude Noorden, via Jonker Fransstraat en Coolsingel in Coq d’Or (van Vollenho-
vestraat) terechtkwamen, het duurste restaurant van Rotterdam. 

 De Ballentent   

 La Bonne Auberge   
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Suzettes waren zeer populair. Ze verlieten heel 
laat het pand op de Coolsingel. Ik was al redelijk 
allround als aankomend chef de partie tot ik door 
de uitvoerende directeur Jan Werkman naar de 
boven-keuken (Dikker Thijs) werd gestuurd om 
daar dienst te gaan doen. Mijn collega’s werden 
jaloers en smalend werd ik chef boven-keuken 
genoemd. Nu, meer dan 50 jaar later kom ik soms 
een oud-collega tegen die mij dan begroet met aha 
daar hebben we de Chef Boven-keuken.

Roefje
Ik deed ook dienst in de grote centrale keuken be-
staande uit een 20 man keukenbrigade. In de late 
avonddienst moest ik ook vaak de kazen en bitter-
garnituur klaar zetten voor het Roefje in de kelder 
van het pand ingang Stadhuisplein/Lijnbaan. Daar 
traden onder andere Gerard Cox en Peter Blanken 
en vele anderen op. In het Belmont/café trad eerst 
Lajos Verres op en later speelden Enzo Gallo en 

kwartet Van Wood daar ook.
In 1970 nam Zwolsman (EMS) de boel over en 
niet lang daarna was het over met deze mooie 
zaak. Op de eerste verdieping nam het Rotterdams 
Nieuwsblad zijn intrek. Dirk Mellema zat als po-
litie- en oorlogscorrespondent op de plaats van de 
boven-keuken of op een van de gastentafels zijn 
stukken uit te werken op een van de oude typema-
chines voor de krant. Niet lang daarna ging ik zelf 
in het bekende Kensington Palace hotel werken 
in Londen. De keuken daar was niet vergelijken 
met de Dikker Thijs keuken in het Holbeinhuis. 
Daar kookten we op de klassieke Franse Escoffi er 
manier.

Ik zal deze tijd koesteren in mijn geheugen.

Pieter Termeer
pmtermeer@hetnet.nl  

 Buikje rond eten in Holbeinhuis   
In 1966/67 was ik werkzaam als jonge 
leerling-kok in het restaurant van het 
Holbeinhuis. Het was een van be-
tere zaken in Rotterdam, een nieuwe 
wereld ging voor mij open in het luxe 
restaurant op de eerste verdieping 
(Dikker en Thijs). Daar aten de rijke 
Rotterdamse families soms wel zes 
gangen buikje rond.

De Boeuf Stroganoff, Sole Picasso en de Crêpes 

dit feestelijk gebeuren waren ook prinses Beatrix 
en prins Claus aanwezig en om dit geheel vast 
te leggen was daarbij natuurlijk een reporter van 
het Vrije Volk. Deze heeft hierover een mooie 
reportage gemaakt, en maakte daarbij foto’s, 
waarvan bijgevoegde foto op de voorpagina 
verscheen. U begrijpt denk ik, dat alle vaders en 
moeders ontzettend trots waren, dat hun zoon 
hieraan deel genomen had en zij zorgden er 
natuurlijk voor, dat deze krant door een ieder 
gelezen werd.
Dit is nog maar een klein stukje van wat wij 
tijdens ons leerproces mochten meemaken. Zo 
werkten wij ook  in 
toen nog Restaurant 
Lommerrijk, de 
Doelen en restaurant 
Engels, maar we 
werden ook naar 
Groningen gestuurd 
om een bevriende 
restauranthouder uit 
de brand te helpen. 
Als dank mochten wij 

bivakkeren in een oud herenhuis, wat zo lek was 
als een mandje. Daardoor brachten we er koud 
en nat de nacht door. Wij hebben ervan geleerd 
en voor ons was het een onvergetelijk avontuur.
Er zijn natuurlijk nog vele verhalen uit deze 
schooltijd, maar het buffet is toch wel de kers op 
de taart geweest. Wie weet komt hieruit nog een 
soort reünie van de toenmalige studenten.

Daan van Ee
dvanee@caiway.nl  

 Buffet bij de opening van de Metro   
In ons laatste jaar aan de VBH, de Vakschool voor Bakkerij en Hotelpersoneel, 
op de Rauwenhoffstraat te Rotterdam, werden wij als leerlingen door onze 
docent de heer Risseeuw klaargestoomd om een fantastisch buffet te creëren. 
Dit buffet was ter ere van de opening Metro te Rotterdam en vond plaats in het 
Gemeentehuis.

Natuurlijk vonden wij dit een eer en zetten ons beste beentje voor om dit tot een succes te maken.Tijdens 

Mijn herinneringen aan het ‘oude’ chi-
que Lommerrijk aan de Straatweg in 
Hillegersberg, dat eigendom was van 
leden van de Vrijmetselarij, gaan terug 
naar de periode in de jaren ‘50 toen ik 
nog thuis woonde en mijn vader er de 
chef van de kelners was. 

De leden van de Loge die er regelmatig kwamen 
eten betitelden hem met Oberkelner. Mijn vader 
ging er dagelijks gekleed in een rokkostuum 
met gesteven front en manchetten aan de slag. 
Principieel als hij was en om elke belangenver-
strengeling te vermijden at hij als lunch een door 
mijn moeder toebereide maaltijd die wij ingepakt 
in een keukendoek brachten, in plaats van gebruik 
te maken van de faciliteiten van de keuken.
In die tijd bestonden er nog geen CAO’s. Een 
offi cieel salaris had hij niet, dus zijn verdiensten 
waren de fooien van die dag die hij in zijn rechter 
broekzak stak. Thuisgekomen telde hij aan de 
keukentafel samen met mijn moeder alles op en 
die optelsom was het huishoudgeld voor de vol-
gende dag. Door het ontbreken van sociale wet-
geving heeft hij na een ongelukkige val jarenlang 
met een beschadigde knie min of meer kreupel 
zijn werk moeten doen. Dat was een arbeidsethos 
(zij het door de omstandigheden gedwongen, 
maar toch) waar de huidige generatie een puntje 
aan kan zuigen. Er bestond geen vergoeding bij 
ziekteverzuim. Zonder werk geen inkomen.

Blue Diamonds
De kwaliteit van de keuken werd door kenners 

herkend en geprezen en beschreven als ouder-
wets rijk. Regelmatig vonden er in de diverse 
zalen overvloedige diners plaats. Ooggetuigen 
verhaalden van heren die halverwege zo’n diner 
even naar het toilet liepen om hun vinger in de 
keel te steken om daarna met een lege maag 
weer verder te kunnen gaan. In de grote zaal met 
toneel werden regelmatig balfeesten of voorstel-
lingen georganiseerd. De destijds beroemde Blue 
Diamonds traden er regelmatig op. Er was ook 
een boksschool die dan in het midden van de 
grote zaal een ring plaatste. De Loge hield er de 
periodieke samenkomsten. Of werden er door 
scholen uit de buurt examens afgenomen.  In de 
aan beide zijden aan de Bergse Plassen grenzende 
tuin achter het hoofdgebouw stond een grote over-
dekte vlonder waar met goed weer feesten werden 
georganiseerd. Verderop lagen roeiboten die men 
kon huren. Het huidige Lommerrijk heeft zich aan 
de behoeften van deze tijd aangepast maar mist de 
allure van toen.

Ton Stoffels
dorpgolop@gmail.com  

zich het markante paviljoen waar je 
vanaf de jaren 50 tot 2006 bij Bongers 
poffertjes kon eten. 

Het opvallende achthoekige gebouw van de Rot-
terdamse architect Harry Nefkens (1918-2018) 
werd in 1955 opgeleverd, de wederopbouwpe-
riode van de stad. Voor mij en waarschijnlijk 
voor vele Rotterdammers is het bijzonder fraaie 
paviljoen voor altijd verbonden met het eten 
van overheerlijke poffertjes die door de pof-
fertjesbakker op de grote bakplaat achterin de 
zaak werden gebakken. Aan deze poffertjeskraam 
bewaar ik vooral dierbare jeugdherinneringen uit 
de Sinterklaastijd. Wij liepen met onze ouders 
naar de poffertjeskraam en niet alleen voor de 
poffertjes, maar vooral voor Sinterklaas die in 
zijn grote stoel zat. Het spannendste moment was 
om Sinterklaas moeizaam uit zijn grote stoel te 
zien opstaan om met zijn Pieten langs de tafeltjes 
te lopen om cadeautjes uit de jutezak te geven. 

Zwarte Piet vroeg dan aan mijn vader om in zijn 
collectebus een bijdrage voor ‘het hooi voor het 
paard van Sinterklaas’ te doen.

Sinterklaas
Met onze Sinterklaascadeautjes liepen we in het 
donker naar huis. Deze bijzondere Sinterklaaser-
varing bij Bongers hebben wij later ook met onze 
eigen kinderen voortgezet en ook zij keken vol 
verwachting uit naar het jaarlijkse Sinterklaasbe-
zoek en genoten van de poffertjes in een gezellige 
Sinterklaassfeer. Gelukkig is deze culinaire 
Hollandse traditie in het eetpaviljoen van ‘Dutch 
Diner’ behouden gebleven. Dit mag, net als het 
gebouw zelf, niet verdwijnen en hopelijk trakteert 
Sinterklaas eind dit jaar ons weer eens op pof-
fertjes.

Bert Luijendijk
Krimpen aan den IJssel
bert.luijendijk@hetnet.nl  

 Vinger in de keel en verder eten   Poffertjes van Bongers 
met Sinterklaas
Bij de vraag om vroegere ervaringen 
over Rotterdamse restaurants aan te 
leveren mag de bekende poffertjes-
kraam van Bongers aan de Meent daar-
bij niet ontbreken. Tot mijn twaalfde 
jaar woonden wij op de Lombardkade 
50B, het woonblok direct gelegen ach-
ter de Meent in het centrum van Rot-
terdam. Op de Meent nabij de Pannen-
koekstraat (hoe toepasselijk!) bevindt 

      
      

Op 16 april 2024 staan hierboven de graag en veel gelezen 
nostalgische verhalen over uw eerste dansles  
Heeft u interesse om dan op deze plek te adverteren?  Bel Timo: Tel. 0180 - 820244
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De Pijp had voor mij iets magisch. Mijn vader 
was een verhalenverteller. Als klein meisje luister-
de ik daar naar. Over wat hij meemaakte bij zijn 
werk en ook fantasieverhalen. Zo ook vertelde hij 
over eten in restaurant de Pijp. Niet een restaurant 
zo als er velen zijn, nee totaal anders. Een restau-
rant in een zijstraat van de Nieuwe Binnenweg, 
dat moet wel heel bijzonder zijn om te gaan eten.
Ik groeide op in Blijdorp en de zijstraten van de 
Binnenweg en bijvoorbeeld de Kruiskade vond 
ik als kind een beetje eng. Hoge huizen in smalle 
straten. Heel anders dan de brede Statenweg bij 
de Gordelweg. In de jaren 50 was mijn vader voor 
het eerst in De Pijp geweest. Hij was bevriend 
met een toen plaatselijk bekende dirigent die hem 
zou introduceren. Er was een dichte houten deur, 
volgens mijn vader, waarin een luikje zat. Dat 
alleen al vond ik spannend. Je moest aanbellen 
of kloppen waarna iemand het luikje opende. Of 
je een naam moest noemen of dat je beoordeeld 
werd op je uiterlijk, dat weet ik niet meer. Volgens 

mijn vader kwamen er kunstenaars, journalisten 
en aanverwanten. Het eten was prima en vooral 
het verhaal van de ongepelde pinda’s op tafel 
waarvan je de schillen op de grond mocht gooien 
was voor mij iets als uit een sprookje.
Veel later, in de jaren 60, ging ik voor het 
eerst eten in de Pijp. Samen met mijn vriendje. 
Spaghetti, gebakken mosselen eten aan de lange 
houten tafels. In mijn herinnering was er toen nog 
een luikje en een dichte deur.
Heel veel later, in de jaren 90, met inmiddels drie 
dochters aten wij er weer. Het schoolbord waar 
gerechten opgeschreven waren was nog aanwezig 
evenals de handtekeningen en vlaggen. Wij 
moeten snel weer eens een nostalgische wande-
ling maken in de buurt en dan aanschuiven aan de 
lange tafels. Ik kijk er naar uit.

Lenie de Zwart
ipadlenie@gmail.com  

Daarna een straatje verder bij Chalet Suisse. 
Eigenaar de heer Wutrich, een Zwitser, had meer 
restaurants en een hotel, het Skyway hotel bij 
Zestienhoven. Via hem belandde ik in Chalet 
Suisse in het park bij de Euromast in Rotterdam. 
Van 1967 tot 1972 heb ik daar gewerkt. Daarna 
ging ik naar de Plasmolens in het Kralingsebos 
van de heer Klaas van Duijn. Die had ook meer 
restaurants in Rotterdam en een hotel in Ouddorp. 
Ik werkte voor hem in zijn restaurants Plasmo-
lens, Formentor in Hillegersberg, Alfi n op de 
Kortekade hoek Oudedijk, Delfi n in Schiebroek, 
‘t Schubbejak op de Meent, de Drie Bogen en 
Continental Pub achter de Meent.
Klaas van Duijn was horecakoning in die tijd. Een 
fi jne man. Hij was altijd vriendelijk. Als hij het 
restaurant binnenkwam bestelde hij een deukje 
of kleintje pils en riep naar mij: “Addoellah, kom 
bij mij zitten en neem jij ook een pilsje.” Dan 
antwoordde ik: “Nee meneer van Duijn, ik moet 
nog werken.” “Kan jou wat schelen, ga een pilsje 
halen en voor mij ook nog één”, zei hij dan. Hij 
bleef ook eten. Meestal zeetong van de visboer. 
Maar het gekste is, en dat doet geen enkele baas, 
hij betaalde gewoon zijn rekening en gaf ook 
nog dikke fooi toe. ‘t Fust op het Stadhuisplein 
was ook van hem en zijn oom Kegge. Voor de 
manifestatie C70 liep toen een kabelbaan over 

de Coolsingel en Van Duijn en co had een café 
terras tussen de Hema en V&D. En ook een bistro 
(Oude Heertje) op het Doelenplein.
Toen ik in cafe-restaurant ‘t Schubbejak werkte, 
aten daar ook bekende voetballers als Faas Wil-
kes, Coen Moulijn en Wim van Hanegem.
Later ging ik terug naar Chales Suisse. Ik heb er 
heel veel meegemaakt . Optredens van bijvoor-
beeld André Hazes. Hij kwam een half uurtje 
zingen voor 500 gulden. Hij kwam met Jan van 
Galen, later z’n zwager. Een klein meisje van 8 
of 10 jaar kwam iedere keer mee. Het was Rachel 
die later zijn vrouw werd. Lee Towers heeft ook 
paar keer opgetreden.
Na het faillissement van Locanda (nu Gauchos) 
ging ik werken in Novotel in Schiedam. Ander 
publiek, gewoon eten, niets bijzonders. Er volg-
den nog diverse andere restaurants. In totaal heb 
ik in Rotterdam 18 jaar gewoond en gewerkt. Ik 
was net 18 toen ik naar Nederland kwam. Ik woon 
nu alweer 40 jaar in Oud Beijerland.
Ab Homri (ahomri@hotmail.com)

 Pindaschillen op de vloer in De Pijp   

Horecakoning rekende 
gewoon zijn maaltijd af

Wij trouwden in 1973, in het najaar studeerde mijn man af aan de Erasmus univer-
siteit. Hij begon zijn studie in 1967 aan wat toen nog de Economische Hogeschool 
heette. De Pijp had hij meermalen bezocht als lid van het RSC. Een betere plaats om 
op dag van afstuderen te eten met familie en vrienden was niet anders dan “de Pijp”.

Net voor kerst 1965 ben ik uit Marrak-
ech in Marokko met een paar studen-
ten in een Lelijk Eend naar Leiden 
gekomen. Uiteindelijk ging ik naar Am-
sterdam om werk te zoeken. Ja hoor, 
in de horeca kon ik terecht, in hotel 
American op het Leidseplein.

      

Hij had deze ruimte van circa 85 vierkante meter 
gehuurd als zelfstandig ondernemer en heeft 
daar het toenmalige kleinschalige ‘koffi ehoekje’ 
opgebouwd tot een volwaardige lunchroom 
annex koffi e-corner. Hij had gemiddeld zo’n 15 
studentes in dienst die allemaal 1 dag per week 
werkten. De lunchroom was namelijk 7 dagen per 
week geopend, gelijk met de boekwinkel. Er was 
een uitgebreide menukaart en de broodjes werden 
op bestelling vers gemaakt. In de wintertijd eigen 
gemaakte erwtensoep en daarvan ging per week 
ca. 30 liter (!) doorheen, met vers roggebrood en 
katenspek. Bij de vaste klanten werd Hans daar 
“wereldberoemd” door! Ook zijn speciale tosti’s 
en ‘oerwoudkluivers’ hadden gretige aftrek. 
Voor de zoetekauwen had hij – de speciaal uit 
een bakkerijtje in Best gemaakte – reuze fl appen 
gevuld met kersen of abrikozen en natuurlijk de 
appeltaart en vlaaien ontbraken niet. De drank 
mocht ook niet ontbreken want Hans had zijn 
horeca vergunning. Hierdoor mocht hij naast bier 
en wijn ook sterke drank serveren.

Live radio
Toen in 1997 de winkel ook op zondag openging, 
werd er elke zondag van 12:00 tot 13:00 uur een 
live uitzending verzorgd door Radio Rijnmond: 

“De-Gooi-Het-Maar-In-Mijn-Pet-show”. De 
interviews werden om-en-om gedaan door Carry 
Jansen (met de rode haren) en Jack Kerklaan die 
een taalgoochelaar was! Er waren optredens van 
bands, muzikanten en bekende schrijvers presen-
teerden en bespraken hun nieuwe boek. De zaak 
was meestal overvol en het publiek zat dan zelfs 
op de trappen.

Theepotten
Mijn man had een soort van hobby: het verzame-
len van theepotten en dan wel hele bijzondere. 
Klanten van overal vandaan brachten die voor 
hem mee. Er kwamen klanten uit heel Nederland 

een ‘dagje Donner’ doen. 
Meestal ‘s morgens op de 
koffi e, tussen de middag 
lunchen en voor sluitingstijd 
nog even een drankje met 
een hapje. Op de menukaart 
stonden ook hele aparte, 
verse theesoorten en hij had 
zo’n 85 smaken in huis.
Ook zijn koffi e was ‘we-
reldberoemd’ en hij was 
hij tweede geworden in de 
‘Ketelbinkie-koffi etest’. De 
eerste prijs was toen voor het 
Bilderberg hotel. Dus een hele mooie prestatie en 
reclame destijds.
Ik heb ook nog een gastenboek uit die periode 
waar alle artiesten en schrijvers – die er tijdens 
deze wekelijkse zondagse live uitzendingen van 
radio Rijnmond waren – iets in hebben ge-
schreven. Ondermeer een prachtig gedicht over 
de Hefbrug van de ‘nachtburgemeester’ Jules 
Deelder. En in het echte Haags een bedankje van 
Sjaak Bral. Ik herinner me optredens van o.a. 
Het-Groot-Niet-Te-Vermijden, de Berini’s, Daniel 
Sahuleka. Het interview van Jack Kerklaan met 
Dr. P. (met sigaar want er mocht toen nog binnen 
gerookt worden!) is bij ons de geschiedenis in 
gegaan als de twee ‘drinkenbroeders’. Samen 
hadden ze in dat uurtje van de uitzending een 
fl es jenever koud gemaakt. En het optreden van 
Frédérique Spigt natuurlijk na haar deelname aan 

het Nationaal Songfestival (”Mijn hart kan dat 
niet aan”) in 1998.
Hans verzorgde ook de hapjes en drankjes bij 
speciale gelegenheden in Donner. Zo werd het 
15-jarig bestaan van ‘Slachtofferhulp Nederland’ 
gevierd in Donner. Hierbij aanwezig waren Mr. 
Pieter van Vollenhoven en burgemeester Bram 
Peper. Er werden luxe broodjes geserveerd en Mr. 
Pieter van Vollenhoven hoefde daar geen bordje 
en bestek bij. Gewoon zo uit-het-vuistje eten 
vond hij prima!
Wij hebben in die jaren ontzettend veel meege-
maakt met alles wat er binnen boekhandel Donner 
gebeurde. Voor Hans en mij waren dit in ieder 
geval de mooiste jaren in de horeca!

Yvonne Bernaards
hybernaards@caiway.nl  

 Radio Rijnmond vaste klant in Boulangerie de France   
In deze krant wil ik een stukje geschiedenis delen uit de periode dat mijn – inmid-
dels 7 jaar geleden overleden – echtgenoot Hans Bernaards in boekhandel Donner 
de lunchroom “Boulangerie de France” exploiteerde. Deze was gesitueerd op 
‘Nivo-5’ in het pand aan de Lijnbaan.

 Carrie met Radio Rijnmond in Boulangerie de France   

 Hans met zijn theepotten   
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Appeltje en vier boterhammen
Uit het dagboek: “Vanmorgen (don-
derdag 16 november) kregen we het 
bericht, dat we in afwachting zijn van 
treinen om ons verder te vervoeren. 
Ik heb, evenals de meesten hier, het 
idee dat dat wel naar Duitsland zal 
zijn. Hier in het kamp blijkt nog 
weinig geregeld en leven we zomaar 
nutteloos een beetje verder. Eten werd 
wel uitgedeeld en dat verliep beter dan 
de eerste dagen, maar het ging nog 
gebrekkig. Ik zal me er maar niet mee 
bemoeien, want iedereen bemoeit zich 
al overal mee. Vanmorgen ben ik in 
straf tempo het kamp nog rondgelo-
pen, om te zien of ik nog bekenden te-
genkwam. Echter niets. Iedereen werd 
naar binnen gestuurd. Met het uitdelen 
van eten zou pas worden begonnen, 
nadat eenieder binnen zou zijn.”

Ziekenzaaltje
“Een arts uit Wezep of Zwolle had 
zich tot kampdokter opgeworpen en 
hij had in ieder geval al kunnen zorgen 

dat zieken een apart zaaltje kregen. 
Verder zorgde hij voor postpapier, 
vorken en lepels voor zover hij ze kon 
verkrijgen. Hij deed ook moeite voor 
mensen, die zo van de straat opgepikt 
waren, door eetborden te verkrijgen 
door in winkels bedel-affiches op te 
hangen. Ik weet niet in hoeverre hem 
dat gelukt is.”
Om post weg te krijgen moeten we op 
alle manieren smokkelen. De vraag 
is dan nog, of het in Rotterdam aan 
zal komen. Ze hebben van ons alleen 
nog maar het aantal koppen geteld, 
maar de kampleiding weet nog steeds 
niet, wie hier precies zit. Er zijn al 
verscheidene lotgenoten weggelopen. 
Volgens zeggen zijn enkele van hen 
hiervoor al tegen de muur gezet en 
doodgeschoten.”
Verder: “k heb sinds mijn vertrek op 
vrijdagmorgen van huis nog geen 
warm drinken gehad en het ziet er niet 
naar uit, dat ik het ga krijgen. Ik drink 
alleen maar water. Net kwam er ie-
mand binnen en vertelde van een boer 

aan het hek, die een roggebrood ver-
koopt voor 25 gulden en een pakje van 
20 sigaretten voor 35 gulden. Nu ga 
ik maar weer zitten wachten tot ik een 
stukje brood krijg. Het is 09.30 uur en 
ik heb vandaag nog niets gegeten. Het 
is 13.00 uur en uit verveling schrijf 
ik maar weer iets in mijn dagboekje. 
We kregen zojuist een halfje brood 
met ruim voldoende boter en een stuk 
Gelderseworst. De helft heb ik ervan 
opgegeten. Ik wilde nu even naar Piet 
Kemp gaan in de recreatiezaal, maar 
we mochten weer niet buiten komen.

Diefstal
In de kamer naast ons hebben ze geen 
brood gehad, was op. Waarschijn-
lijk omdat er gisteren bij het lossen 
een groot aantal broden gestolen is. 
Verschillende mensen zitten vrijwel 
de hele dag te kaarten. Er wordt zwaar 
gegokt. Pandoeren en klaverjassen 
gaat nog, maar ze zitten hier ook 
te pokeren en dat gaat zwaarder. 
Gisteravond verloor Kuppen, onze ka-

mercommandant, 70 gulden. Hij doet 
geweldig zijn best voor onze kamer. 
Hij heeft voor postpapier gezorgd 
en ook dat we gezamenlijk een pond 
shag konden kopen. Hij doet op alle 
mogelijke manieren zijn best het ons 
zo aangenaam mogelijk te maken, 
alhoewel hij anderzijds ontzettend 
schunnig kan zijn.
Na de doktersvisite heb ik mijn was 
gedaan. Paar sokken, mijn overhemd 
en ook de driekante doek, waarin ik 
mijn brood bewaar, heb ik met koud 
water zonder zeep schoon zien te 
maken en hangen nu aan een lijntje te 
drogen.’’
Om 19.00 uur noteerde Martin van 

Deursen: “Vanmiddag werden we 
verblijd met een pakketje van het 
Rode Kruis: vier boterhammen en een 
appeltje. Gewoon een traktatie. Van-
middag heb ik van kamergenoot Hans 
van Brug een slok volle melk gehad 
en een appel, die hij van familie uit 
Zwolle had gehad. Ons warme prakje 
kwam om even na 17.00 uur. Ook dat 
was goed. Je leeft hier gewoon van 
de ene maaltijd tot de andere. Voor de 
rest van de dag verveel je je te pletter 
en zit je naar het kaarten te kijken.’’

(Wordt vervolgd.) Reacties: reinwol@
outlook.com

Leven van Martin na razzia 1944 (4)
Op 10 en 11 november 1944 werden ruim 52.000 Rotterdammers en Schiedammers opgepakt bij 
Duitse razzia’s voor verplichte tewerkstelling in Nederland en Duitsland. Van hen verlieten 20.000 
de stad te voet, 20.000, per schip en 10.000 per trein. Naar schatting konden 20.000 mannen aan 
deportatie ontkomen doordat ze elders vertoefden of ondergedoken waren. Zeker 600 mensen 
kwamen niet terug. Martin van Deursen (1920-1999) wél. Hij hield een gedetailleerd dagboek bij. 
Zoon Robert bewerkte het script en stelde zijn vaders memoires via Rein Wolters beschikbaar voor 
publicatie in de Oud-Rotterdammer.

De dank aan Wezep van geïnterneerde Rotterdammers en Schiedammers is verwerkt in 
deze gedenksteen. Verzameling Robert van Deursen 

Wat zijn anonieme fotoalbums toch 
vermakelijk. Eind jaren ‘90 kocht ik 
op de zaterdagmarkt, in een romme-
lige stal langs de buitenste rij nabij de 
Sint Laurens, voor 7,50 gulden een 
familiealbum van ene Tineke van Sta-
veren. Er wordt geen adres vermeld. 
Ik heb het ‘souvenir’ altijd bewaard, 
maar heb er zeer lange tijd niet naar 
omgekeken. Onlangs heb ik het album 
weer opengeslagen. Je ziet fotootjes 
van kinderen in Blijdorp. Je ontdekt 
drie lachende jongens op de stoep 
staan met hun fietsen in de hand. Ik 
schat ze een jaar of twaalf. Je ontwaart 
een tent aan de rand van een bos, met 
ervoor jongedames die in het gras 
liggen en een kaartspel spelen. Jawel, 
zowaar een foto van een ouder echt-
paar dat minzaam de camera inkijkt. 
En een paar actiefotootjes van E55, 
het logo is duidelijk zichtbaar. Op één 
bladzijde zijn drie foto’s geplakt van 
een modeshow. Bovenaan staat met 
inkt geschreven: ‘Femina 1953’. Deze 
jaarlijks terugkerende huishoudbeurs 
‘voor de vrouw’ werd toen in de 
Ahoyhallen op Dijkzigt gehouden. De 
meest curieuze foto heb ik voorzichtig 

van het papier getrokken. Je ziet een 
bejaarde dame op keurige schoenen 
een net kegelvormig jasje tonen. Die 
donkere robe is vermoedelijk ook een 
showmodel. Een plat zwart hoofddek-

sel completeert het modebeeld van 
1953. Femina was in een beginfase, 
tóch zien wij zo’n 50 geïnteresseerden 
vol aandacht toekijken. Wij ontdekken 
vooral netjes geklede dames. Er was 

toen nog weinig te beleven, dus dit 
was 70 jaar geleden een gewild ‘uitje’. 
Op de eerste rij zit als derde een dame 
met een opvallend wit hoedje met een 
omhoog stekend vaantje. Wellicht 

was dat toen enorm hip. Maar van een 
totale leek als ik, is dat maar een voor-
zichtige aanname. Ik heb mij nimmer 
in de damesmode verdiept, en dat wil 
ik graag zo houden.

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Modeshow
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Jazzmiddag met Dutch Swing College Band op ss Rotterdam
  De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan! Zondagmiddag 24 maart 
om 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde Dutch 
Swing College Band. Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank Sinatra 
en Count Basie hebben op het voormalige cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band zet deze traditie 
voort. Toegangskaarten zijn te bestellen via www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. De 
vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!

Rotterdams Philharmonisch speelt Matthaus Passion
  Ook in 2024 keert het Rotterdams Philharmonisch Orkest terug om het paasverhaal te vertellen via een van de 
grootste klassieke werken aller tijden: de Matthäus-Passion van Johannes Sebastian Bach. De Matthäus-Passion 
werd voor het eerst uitgevoerd op Goede Vrijdag in 1727 en werd belangrijke traditie tijdens de paasdagen. Deze 
religieuze viering van Pasen is een ware tweedeling tussen dood en leven, einde en begin, verdriet en vreugde. Een 
krachtig 3 uur durend meesterwerk vertelt het verhaal over de laatste dagen van het leven van Christus, uitgevoerd 
door solostemmen, een dubbel orkest en een dubbel koor. Deze bijzondere muziek laat niemand onverschillig. De 
uitvoering is een traditie geworden en het Rotterdams Philharmonisch Orkest zet deze jarenlange traditie graag 
voort. Mis de kans niet om het beste uit de Matthäus-Passion-traditie van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
te ervaren! IInformatie en reserveren via www.rotterdamsphilharmonisch.nl/agenda/ (Zie ook elders op deze 
pagina’s.)

Een Spido-cruise als Moederdagcadeau
  Verwen moeder op een origineel cadeau: een Spido-
cruise. Tijdens de cruise op zondag 12 mei varen jullie 
door de haven van Rotterdam en genieten van een 
heerlijke High Tea met lekkernijen en speciale drankjes. 
De cruise duurt ongeveer tweeënhalf uur en begint op 
het Willemsplein in Rotterdam. Vanaf deze plek varen 
we langs de mooiste plekjes van Rotterdam, zoals de 
Erasmusbrug, Hotel New York, de vele woontorens en 
uiteraard ook de Euromast. De High Tea bestaat uit een 
verzameling van lekkernijen zoals zoete en hartige taar-
ten, sandwiches en kleine hapjes. Ook kunt u thee, koffi e, 
frisdrank en wijn bestellen. Tijdens de vaartocht voorziet 
de ervaren bemanning u van alle interessante informatie 
over de stad en haar bezienswaardigheden. Boek nu uw 
tickets en vaar mee door het prachtige Rotterdam. 

 Zondag 24 maart

Dutch Swing College Band aan boord ss Rotterdam
  In de Queens Lounge van ss Rotterdam is het zondag 24 maart om 16:00 uur weer genieten van 
de Dutch Swing College Band. Voor kaartverkoop voor deze muziek- en dansmiddag en meer 
informatie: Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. (Zie ook elders op deze pagina’s voor 
meer informatie.)

    Donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 maart

Bucket-list concert Matthäus-Passion
  Ook dit seizoen keert het Rotterdams Philharmonisch Orkest terug om het paasverhaal te vertellen 
via een van de grootste klassieke werken aller tijden: de Matthäus-Passion van Bach. “Een krach-
tige en ontroerende ervaring die zeker de moeite waard is om bij te wonen.”, aldus een bezoeker 
van vorig jaar. De concerten beginnen op 28, 29 en 30 maart om 19.30 uur en vinden plaats in de 
Doelen. Bestel kaarten op RPhO.nl/matthaus, beschikbaar vanaf €15.

    Vanaf 30 maart

Expositie Hoogvlietse verzetsheldenbuurt en Hoogvliet in de Tweede We-
reldoorlog
  Op 30 maart opent de Stichting Historisch Genootschap Hoogvliet een nieuwe expositie. De 
Hoogvlietse verzetsheldenbuurt en Hoogvliet in de Tweede Wereldoorlog. De straatnamen van de 
Hoogvlietse verzetsheldenbuurt komen aan bod met foto’s van de personen en we vertellen hun 
geschiedenis.  Daarnaast is er een uitgebreide expositie over Hoogvliet tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. De expositie is te bezichtigen op de zaterdagmiddagen van 30 maart, 13 en 27 april, 11 en 
25 mei en 15 en 29 juni van 13.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom aan de Overwolde 48, 
de toegang is gratis.

    Vrijdag 5 april

Cabaretier Kees van Amstel in Theater Zuidplein
  ‘Vluchtweg altijd vrijhouden’ luidt de titel van de cabaretvoorstelling van Kees van amstel die 
vrijdag 5 april is te zien in de kleine zaal van Theater Zuidplein in Rotterdam. Aanvang: 20.00 uur. 
Zin om even te vluchten? Kees van Amstel zorgt voor een uitweg in zijn nieuwe voorstelling. Maak 
het mee en lach je stuk! Tickets € 18,50 euro via www.theaterzuidplein.nl
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CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 10 januari 2023    pagina 14   

Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater wil ik graag wat 
toevoegen. Wat is er in dat deel van 
Rotterdam, waar ik geboren ben in de 
Wieringerstraat en opgegroeid, toch 
veel veranderd. Langs het ”landje” 
met wilde bloemen en kruipgras en 
op de achtergrond het Witte Dorp liep 
ik als kind naar de kleuterschool in 
de Jagerslaan. Op jonge leeftijd ging 
ik al mee naar een ballet voorstelling 
in de oude Schouwburg aan de Aert 
van Nesstraat in Rotterdam. De magie 
van het theater is bij mij nooit meer 
verdwenen. Dus, wat een verrassing 
toen er een heus theater op Zuid werd 
gebouwd. Weg was het wilde plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! Voorstellingen waaronder het 
toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne 
Frank’ (uit respect voor de families 
geen applaus). De musical Hair en een 
opera komen zo in mijn herinneringen 
op. Ook het proeven “backstage” en 
op het toneel staan is mij bij gebleven. 
Ter gelegenheid van de pensionering 
van Mej. den Daas, directrice van 
de toenmalige Kweekschool voor de 
opleiding tot kleuterleidster, hebben 
docenten en leerlingen de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? 
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzame-
ling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction Europe elke 
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan 
tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aan-
sluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of 
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek 
eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe 
op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie.Aansluitend krijgt u 
desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944. 

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een 
veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak 
gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? 
Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie 
deze dag zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 
14.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein.    

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

    Vrijdag 21 april

Dansvoorstelling ‘Free Birds Fly’ in Theater Zuidplein
  Compagnie 21 speelt in de kleine zaal van Theater Zuidplein in Rotterdam de dansvoorstelling 
‘Free Birds Fly’. Aanvang: 20.00 uur. Negen performers gaan op innerlijke reis, op zoek naar vrij-
heid, liefde en lucht. Tickets € 18,50 euro via www.theaterzuidplein.nl

    Zondag 12 mei

Moederdag vieren met Spido in Rotterdam
  Speciaal voor alle lieve moeders organiseert Spido de Moederdag High Tea Cruise op zondag 12 
mei. Verwen uw moeder met deze leuke en uitgebreide havenrondvaart van zo’n tweeënhalf uur 
terwijl jullie genieten van de heerlijke High Tea met diverse zoete en hartige lekkernijen. De cruise 
biedt een uitgelezen mogelijkheid om deze speciale dag met uw moeder te vieren. Van 13.30 tot 
16.30 uur. Prijzen: Volwassenen en senioren – € 47,95 p.p.. Kinderen 4 t/m 11 jaar – € 32,95 
p.p.. Deze tarieven zijn inclusief: uitgebreide havenrondvaart (t.w.v. € 29,50 voor volwassenen), 
High tea etagères, onbeperkt thee (overige dranken o.a. koffi e, cappuccino en frisdrank zijn voor 
eigen rekening). En leuk presentje voor de moeders. Informatie via https://www.spido.nl/tochten-
cruises. 

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op 
kantoor. Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 
16.00 uur.

    Elke donderdag

Kunst en curiosa
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein 
elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoorde-
len. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 
7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor 
meer inlichtingen: bel 030-6063944. 
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LINDBERG Eyewear bij De Hesse Optiek
Het gerenommeerde Lindberg houdt graag alles dichtbij! Van de eerste
ontwerpschetsen tot de uiteindelijke productie. Het gehele proces vindt
plaats in Denemarken. Zo blijft de allerhoogste kwaliteit gewaarborgd. De
collecties van Lindberg zijn dan ook al vele jaren zeer succesvol. Lindberg
staat voor comfort, functie en design. Ook in onze collectie vindt u kleurrijke
en tijdloze merken zoals Etnia Barcelona, Cazal, Jaguar, Lafont, Mykita,
Silhouette, THEO en TitanFlex.

CBRR RRIIJJBBEEWWIIJJSSKKEEUURRIINNGGSSCCEENNTTRRUUMM

Wilt u een vrijblijvend stijladvies inclusief gratis oogmeting? Kom langs of
bel voor een afspraak (di t/m za): 010 236 1939.

P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater wil ik graag wat 
toevoegen. Wat is er in dat deel van 
Rotterdam, waar ik geboren ben in de 
Wieringerstraat en opgegroeid, toch 
veel veranderd. Langs het ”landje” 
met wilde bloemen en kruipgras en 
op de achtergrond het Witte Dorp liep 
ik als kind naar de kleuterschool in 
de Jagerslaan. Op jonge leeftijd ging 
ik al mee naar een ballet voorstelling 
in de oude Schouwburg aan de Aert 
van Nesstraat in Rotterdam. De magie 
van het theater is bij mij nooit meer 
verdwenen. Dus, wat een verrassing 
toen er een heus theater op Zuid werd 
gebouwd. Weg was het wilde plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! Voorstellingen waaronder het 
toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne 
Frank’ (uit respect voor de families 
geen applaus). De musical Hair en een 
opera komen zo in mijn herinneringen 
op. Ook het proeven “backstage” en 
op het toneel staan is mij bij gebleven. 
Ter gelegenheid van de pensionering 
van Mej. den Daas, directrice van 
de toenmalige Kweekschool voor de 
opleiding tot kleuterleidster, hebben 
docenten en leerlingen de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   
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Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederland)

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Ech wel!
Bel 0180-820244
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Hillevliet 139
Dat dit gebouw een kerk is, valt niet 
eens erg op. Het is een keurig gebouw, 
dat wel, maar heeft een vorm, die zo 
goed past in de wijk dat het er niet erg 
uitspringt. Of het moet de kleur zijn. 
Deze voormalig Apostolische Kerk 
doet denken aan een keurig wijkge-
bouw.In 1993 heeft het Leger des 
Heils dit gebouw in bezit gekregen en 
houdt er na een renovatie sinds 1995 

iedere zondag samenkomsten. In de 
loop van de tijd is men steeds meer 
gaan vinden dat het jammer is dat dit 
mooie gebouw alleen op zondag en 
voor enkele repetities en clubs in de 
week geopend is. En omdat ‘we de 
hele week christen zijn’ groeide de 
behoefte om ook in de week wat in 
het gebouw te doen. Nu zet het Leger 
driemaal per week de deuren open en 
nodigt mensen uit binnen te komen. 
En zodra we voldoende vrijwilligers 
hebben, gaan ook op de andere dagen 
de deuren open, want we willen er zijn 
voor de mensen in de wijk.

Hillevliet 116
Nadat de Wilhelminakerk in de 
loop van de jaren 1920 te klein was 
geworden door de toestroom van 
kerkgangers uit de nieuw gebouwde 
wijken Bloemhof en Hillesluis, werd 
besloten een nieuwe Hervormde 
kerk tussen deze wijken te bouwen. 
B.Th. Boeijenga en R.J. Hoogeveen 
ontwierpen een kerk in typische inter-
bellumarchitectuur met een ‘beeldbe-
palende’ toren, de hoogste kerktoren 

van Rotterdam. De kerk werd in 1930 
in gebruik genomen. Sinds de sloop 
van een groot aantal kerken in Rot-
terdam in de jaren 1970, waaronder de 
Koninginnekerk en Wilhelminakerk, 
beschikt de Maranathakerk over de 
hoogste kerktoren van Rotterdam. 
Zo’n 15 jaar geleden groeide het 
verlangen om als jonge stadsgemeente 
meer betrokken te raken op de buurt.

Stukje gezelligheid
Wat valt er te beleven op nummer 
139? Op maandagmorgen begint het 
meteen. Een vrijwilliger haalt de 
kleding uit de container die buiten 
staat en een stuk of vier vrijwilligers 
gaan de goede kleding sorteren en op 
rekken hangen voor de winkel, die op 
dinsdagmorgen om 9.00 uur open gaat. 
Niet alleen voor kleding, maar ook 
voor gratis koffi e, een praatje en een 
stukje gezelligheid. Om 12.00 uur kan 
men blijven voor soep enzo (broodje), 
maar ook daarna is het gebouw open 
voor een spelletje, gratis koffi e en 
thee, een luisterend oor, hulp bij het 
invullen van formulieren, enzovoorts. 

Kortom, het is letterlijk en fi guurlijk 
een warme plek. De kachel kan thuis 
een paar uur lager gezet worden. Voor 
de woensdag en donderdag geldt het-
zelfde, alleen is er op donderdag om 
12.00 uur een warme maaltijd (€3,-) 
en ’s middags om 13.30 uur creaclub.
Gebeurt dat ook op nummer 116? 
Naast de zondagse bijeenkomsten 
staat daar de deur op woensdagmid-
dag open voor huiswerkbegeleiding 
en taalles (Zuidpolderstraat 47), op 
donderdagmiddag is er een naaiatelier 
(vooraf aanmelden!) en elke vrijdag 
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een kop koffi e of 
thee. Rond de middag sluiten we af 
met een maaltijd. Tevens is er gelegen-
heid om kleding tegen een geringe 

vergoeding aan te schaffen (vrijdag 
10.00 – 13.00 uur).

Eenzaamheid
Waarom juist deze activiteiten? 1 
op de 10 Nederlanders is eenzaam. 
Eenzaamheid en armoede gaan vaak 
hand in hand: iemand heeft geen geld 
om samen een kopje koffi e te gaan 
drinken, dus blijft diegene thuis. Veel 
eenzame mensen schamen zich voor 
hun situatie. Eenzaamheid is een on-
zichtbaar probleem, dat veel mensen 
raakt, juist hier in Rotterdam Zuid. 
Het Leger des Heils en de kerk gaan 
die strijd tegen eenzaamheid samen 
aan door onder andere de Inloop/
Warme Kamer aan beide kanten van 
het Hillevliet.

 Leger en kerk binden samen de strijd aan tegen eenzaamheid   
Twee gebouwen met een rijke geschiedenis: het gebouw van het Leger des Heils aan de Hillev-
liet 139 en de hervormde Maranathakerk aan de Hillevliet 116, die dagelijks open staan voor de 
bewoners van ‘Zuid’ en waar tal van activiteiten worden georganiseerd. Het Leger des Heils en de 
Kerk gaan de strijd tegen eenzaamheid samen aan. De deuren staan voor iedereen open, ongeacht 
geloof of christelijke achtergrond.

      

Bel Mantelfoon!
0800 777 33 33

Of chat via www.mantelfoon.nl

Zorg jij voor iemand?
En heb je vragen over mantelzorg?

GRATIS



fauteuils en sta-op stoelen in de 
regio Rotterdam en omstreken.

De collectie omvat een breed scala aan modellen, 
variërend van klassieke ontwerpen tot eigentijdse 
stijlen, zodat er voor elk interieur en smaak iets te 
vinden is. Of u nu op zoek bent naar een fauteuil 
met elektrische verstelling, een sta-op functie of 
gewoon een fi jne stoel om te ontspannen na een 
lange dag, bij Voorbrood Meubelen hebben ze het 
allemaal.

Wat Voorbrood onderscheidt van andere 
meubelzaken is hun toewijding aan kwaliteit, 
klanttevredenheid en service. Ze werken samen 
met gerenommeerde merken en leveranciers die 
bekend staan om hun vakmanschap. Hierdoor 
bieden ze fauteuils aan die niet alleen comfortabel 
zijn, maar ook lang meegaan.

Bij Voorbrood Meubelen begrijpen ze dat het 
kiezen van de juiste fauteuil een persoonlijke 
ervaring is. Daarom staan de deskundige mede-

werkers klaar om u te begeleiden en te adviseren 
bij het maken van de juiste keuze. Kortom wat 
uw vraag ook is, bij Voorbrood helpen ze u graag 
om de ideale relaxfauteuil te vinden die aan al uw 
wensen voldoet.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de 
showroom te komen dan kunt u ook gebruik 
maken van de service aan huis. U kunt dan in alle 
rust de stoel aanmeten en samen de bekleding 
uitzoeken, zodat uw fauteuil volledig wordt afge-
stemd op uw interieur.  

van onze producten en onze 
dienstverlening. We weten hoe 
belangrijk het is om afspraken na 
te komen. Wij kijken niet slechts 
naar het hulpmiddel, maar 
vooral ook naar degene voor 
wie het hulpmiddel bestemd is.

Dat is wat ons beweegt.

Kom langs in onze showroom. 
Wij bieden u een lekker kopje 
koffi e aan en geven u een uitgebreid advies over 
het juiste hulpmiddel.

Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 
10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag van 10.00 tot 
15.00 uur.

Schinkelse Baan 6
2908 LE Capelle aan den IJssel
E: info@welzijnswarenhuis.nl  
www.welzijnswarenhuis.nl
T: 010-7600122  

Voorbrood Meubelen: Dé specialist 
in relaxfauteuils en sta-op stoelen

 Nieuwe rollator?   
Bij Voorbrood Meubelen bent 
u aan het juiste adres voor 
hoogwaardige relaxfauteuils 
die naadloos aansluit bij uw 
wensen. Als gerenommeerde 
specialist heeft Voorbrood één 
van de grootste collecties relax-

Wij zijn een winkel voor al uw 
mobiliteitshulpmiddelen in 
Rotterdam en omstreken. Wij 
realiseren ons hoe belangrijk 
hulpmiddelen soms zijn om 
mobiel te blijven en zelf-
standig te kunnen blijven 
functioneren.

Daarom steken we veel tijd en 
energie in het samenstellen van ons 
uitgebreide productassortiment. 
Wij besteden ruim aandacht aan 
de kwaliteit en duurzaamheid 
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®

Bezoek onze showroom
Dorpsstraat 119
2761 AN Zevenhuizen (nabij Rotterdam)
T: 0180 - 63 11 11
E: info@voorbrood.nl
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Dorpsstraat 119 (0180) 63 11 11    Geopend 9:00-18:00, vrijdag tot 21:00
2761 AN Zevenhuizen   voorbrood.nl    zaterdag 10:00-17:00

Meeeerr daann 70 relax- en sta-op fauteuils in vastee ccoolleecctiee!t ll ti !0 reeelax- en stta-op fauteuils in vasiM d 00 l

Voor slechts € 22,75 bent u een jaar lid en bespaart u tot 
honderden euro’s. Meld u nu aan en ontvang GRATIS een 
fotoboekje voor uw mooiste foto’s. Scan deze QR-code bel 
010 – 332 31 00 of ga naar buurtpas.nl/lidworden.

GRATIS fotoboek voor uw foto's

De BuurtPas van Laurens biedt honderden euro's 
voordeel én gemak voor iedereen die langer zelfstandig 
thuis wil blijven wonen.

 Vanaf € 6,50 per maaltijd uit of thuis eten

 15% korting op uw aanvullende zorgverzekering van VGZ 

 Hoge kortingen op diensten aan huis zoals kapper, pedicure of klussen

 Honderden euro’s besparen op uw e-bike of driewielfi ets

 Kortingen tot 70% op uitjes, musea, horeca of overnachtingen

 Gezellig mee op onze Ledendagen 

 Gratis hulpmiddelen lenen

 U ontvangt 10% korting in onze Vegro zorgwinkel

Kijk op buurtpas.nl voor een volledig 
overzicht van onze partners.

Word lid van 
de BuurtPas!
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Met recht “de speciaalzaak van Rotter-
dam” als het over voedingssupplemen-
ten en natuurlijke verzorging gaat. Dat 
is Gezondheidswinkel Libra!

Afgelopen jaar bestonden ze 50 jaar. Bij Libra kan 
je nog terecht voor een goed advies, hier wordt 
uitsluitend met de beste merken/kwaliteiten ge-
werkt op het gebied van voedingssupplementen. 
Of het nou om Vitamine C, Magnesium of andere 
supplementen gaat, er is hier altijd wel een betere/
best opneembare variant te vinden.
Kortom, ben je in de buurt van Hillegersberg, dan 
is een bezoekje aan Gezondheidswinkel Libra 
zeker de moeite waard!

Het adres van dit filiaal 
is Weissenbruchlaan 124, 3054 LS Rotterdam. 
Telefonisch zijn onze medewerkers te bereiken 
via 010-4187378. 
Ook filialen in Dordrecht, Schiedam 
en Krimpen aan den IJssel.

Van zaterdag 30 maart tot en met 
maandag 1 april is er een Grote 
Paasshow bij Vollebregt Brommobie-
len met speciale acties:

500 euro korting op alle occasions
Of 2 jaar onderhoud bij aanschaf nieuw voertuig
Of Gratis Airco bij aan schaf nieuwe Ligier JS60.

Vollebregt Brommobielen
1000 m2 brommobiel plezier
Mobiel vanaf 16 tot 99 jaar!
Ervaar het nieuwe elektrische rijden.
Gratis brommobiel-mok op vertoon kenteken voor 
de brommobiel.

Zaterdag 30 maart t/m maandag 1 april 
Van 10.00 uur t/m 16.00 uur

Adres: Edisonlaan 30-A, 2665 JC Bleiswijk
Telefoon: 010 521 9218

Gezondheidswinkel Libra Vollebregt Grote Paas Show

We kunnen geen bladzijde omslaan of 
het staat er: “Nederland wordt ouder, 
de zorg wordt minder, ouderen moe-
ten langer in hun eigen huis blijven!” 
Misschien bent u nog energiek en kunt 
u alles zelf. Of denkt u: Ja, maar hoe 
dan? “Hoe ga ik dan zorgen dat ik de 
juiste ondersteuning krijg?”.

Bij BuurtPas, de ledenservice van Laurens, vin-
den wij dat wij u in elk stadium de hand moeten 
reiken. Bent u nog energiek, en wenst u dat zo 
lang mogelijk te blijven? Met de aangeboden 
activiteiten via BuurtPas kan dat. BuurtPas biedt 
ook hulp en zorg om zelfstandig te kunnen blijven 
wonen met onder andere huishoudelijke hulp, 
persoonsalarmering en (aanvullende) mantelzorg. 
Leen gratis krukken of een rollator of bespaar 
tientallen euro’s op uw zorgverzekering. En bij-
voorbeeld bij de opticien, klussendienst, pedicure, 
kapper of maaltijdservice krijgt u substantiële 
kortingen met de BuurtPas. Om in contact te 
komen, en te blijven, met andere BuurtPasleden 
organiseren wij samen met onze partners gezel-
lige ledendagen, uitjes en cursussen.

Meer dan 75 leveranciers
Naast de diensten aan huis biedt de BuurtPas 
ook korting op uitjes en cursussen. Meer dan 75 
betrouwbare leveranciers zijn bij de BuurtPas 
aangesloten.

Ook hebben wij voor onze leden een collectieve 
zorgverzekering bij VGZ, waarbij uw lidmaat-
schap volledig vergoed wordt. Zij helpen u ge-
zond en zelfredzaam te blijven en hierdoor zorg 
te voorkomen. Daarnaast leent u krukken, een 
rollator of een looprek 13 weken gratis en krijgt u 
10% op uw aankopen in de Vegro Zorgwinkels.

Snel terugverdiend
Een lidmaatschap op de BuurtPas kost slechts € 
22,75 per jaar en is absoluut de moeite waard. In 

veel gevallen heeft u uw bijdrage snel terugver-
diend, soms al in één keer!
De pas is ook geldig voor uw gezin of partner 
wonend op hetzelfde adres.

Naast uw BuurtPas ontvangt u eens per jaar het 
gratis BuurtPasmagazine vol met de nieuwste 
aanbiedingen. Ook kunt u zich gratis inschrijven 
voor de digitale BuurtPas nieuwsbrief (www.
buurtpas.nl/nieuwsbrief).

Kijk op www.buurtpas.nl voor een compleet 
overzicht van alle diensten en producten 
of bel naar onze klantenservice via 
(010) 332 3100. Wij 
staan u graag te woord van maandag 
t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.

Scan de code in de advertentie van de BuurtPas 
welke u ook in deze uitgave van de Oud Rotter-
dammer kunt vinden, of ga naar www.buurtpas.
nl/lid-worden en bestel uw BuurtPas!

Het lidmaatschap van BuurtPas is absoluut de moeite waard

Mantelzorgen is het zorgen voor een 
familielid, partner, buur of goede 
vriend(in) die door ziekte, beperking 
of ouderdom hulp nodig heeft. Mantel-
zorgers vinden het zorgen vaak heel 
normaal, mooi en waardevol. Maar het 
kan ook lastig zijn. Daarom is Man-
telfoon er voor je. 

Mantelfoon is hét mantelzorgsteunpunt in Rot-
terdam. Heb je een praktische vraag, behoefte 
aan een luisteren oor of hulp bij het vinden van 
de weg in alle regels en regelingen? Wij nemen 
de tijd voor je en denken met je mee. 

Mantelfoon staat 24/7 voor je klaar. Bel gratis 
0800 777 33 33 of chat via www.mantelfoon.nl.

Wist je dat? De gemeente bedankt mantelzorgers 
voor zorg voor hun naaste. Vraag je mantelzorg-
cadeau aan op www.rotterdam.nl/mantelzorg en 
geniet van een ontspannen moment in Rotterdam!

Op het Fysio Event ontdekt u het beste van twee 
werelden. Een erkend fysiotherapeut, gespecia-
liseerd in de nek- en ruggenwervel, kijkt samen 
met de ervaren slaapadviseurs van Slaapboulevard 
Kwakernaat welk matras of bed bij u past. Wilt u 
meer inzicht krijgen in wat u overdag kunt doen 
om ‘s nachts beter te kunnen slapen? Sluit aan bij 
de lezing op zaterdag 23 maart om 13:00 uur. De 
fysiotherapeut legt uit hoe een gezonde levensstijl 
en wat simpele aanpassingen direct de kwaliteit 
van zowel slapen als leven kan verbeteren.

Programma
Consulten: Vrijdag 22 maart: 10:30 tot 21:00 uur
Consulten: Zaterdag 23 maart: 09:00 tot 13:00 uur
Lezing: zaterdag 23 maart 13:00 tot 14:00 uur.
Open consulten: Na de lezing zijn de consulten op 
basis van vrije inloop. 14:00 – 17:00 uur.

De locatie van het Fysio Event is: 
Slaapboulevard Kwakernaat, 
Boonsweg 7, 
3274 LH Heinenoord

Mantelfoon: hét mantelzorgsteunpunt Fit en uitgerust wakker worden?
Een matras dat goed bij uw lichaamstype en slaapwensen aansluit, zorgt ervoor 
dat uw lichaam de rust krijgt dat het verdient. Kom 22 en 23 maart naar het gratis 
Fysio Event bij Slaapboulevard Kwakernaat in Heinenoord en ontdek het slaapsys-
teem dat bij u past.
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Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Website: www.hogadent.nl

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

“Hogadent”

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN

HET BESTE KUNSTGEBIT 
HAALT U BIJ HOGADENT

Ook als uw tanden te slecht worden haalt onze tandarts 
deze er pijnvrij uit op een prettige manier

Vollebregt Brommobielen

Edisonlaan 30, Bleiswijk. 
Tel. 0105219218. info@vollebregtbrommobiel.nl
www.ligierstorevollebregt.nl

45
km

Zaterdag 30 maart t/m maandag 1 april 10.00 uur t/m 16.00

Paasshow 2024

• 500 euro korting op alle occasions
• Of 2 jaar onderhoud bij aanschaf nieuw voertuig
• Of Gratis Airco bij aan schaf  nieuwe Ligier JS60.

• 1000 m2 brommobiel plezier 
• Mobiel vanaf 16 tot 99 jaar !
• Ervaar het nieuwe elektrische rijden.
• Gratis brommobiel mok op vertoon kenteken 

voor de brommobiel.

De tandprotheticus is dé specialist 
in de mondzorg voor uitneembare 
constructies. Denk niet alleen aan een 
kunstgebit - volledige gebitsprothese
genoemd - maar bijvoorbeeld ook aan
plaatjes, frames en ‘klik’gebitten.
Erik Venrooy: “Kwaliteit heeft onze 
hoogste prioriteit. We proberen 
iedereen blij te maken met zijn of haar 
nieuwe prothese. Met een team van 
‘vakidioten’ doen we daar iedere dag 
ons best voor!” 

Gewoon bellen
Voor een afspraak kunt u heel 
eenvoudig Venrooy Tandtechniek 
bellen. U heeft geen verwijzing nodig 
van bijvoorbeeld uw huisarts,
tandarts of van een ziekenhuisarts. 
De tandprotheticus is vrij toegankelijk 
en een belangrijk deel van de zorg 
die geleverd wordt valt onder de 

Schat aan ervaring 
Natuurlijk werkt Venrooy 
Tandtechniek nauw samen met 
andere behandelaren. Denk aan de 
tandarts, de tandarts/implantoloog 
en de mondhygiënist. Zoals de 
tandprotheticus ervaring heeft 
met uitneembare gebitsprotheses, 

hebben andere beroepsgroepen in de 
mondzorg hun specialismen. Samen 
kunnen ze u de beste zorg leveren.

Prima zorg
De tandprotheticus kan u bijvoorbeeld 
verwijzen naar een mondhygiënist 
om tandsteen te verwijderen. En hij 
zoekt bijvoorbeeld contact met een 
tandarts wanneer uw gebit deels 
bestaat uit natuurlijke tanden en 
kiezen. Die verdienen evengoed prima 
zorg. Andersom verwijzen tandartsen 
cliënten met grote regelmaat naar een 
tandprotheticus voor het aanmeten en 
vervaardigen van een gebitsprothese.

Beste oplossing
U kunt bij Venrooy Tandtechniek niet 
alleen terecht voor een  ‘normale’
gebitsprothese. Voor menigeen is een 
klikgebit de beste oplossing. 
Heeft u bijvoorbeeld sterk geslonken 
kaken? Dan is er mogelijk onvoldoende 
stabiliteit voor een goed functionerende 
prothese. Grote kans dat u wel gebaat 
bent bij een prothese die wordt 
geplaatst op een implantaat dat door 
de tandarts / implantoloog als een 
schroef in uw kaak wordt vastgezet.

Beter passen
Functioneert uw natuurlijke gebit niet 
meer? Heeft u een slecht passend of 
verouderd kunstgebit? Al dat ongemak 
is onnodig. Breng  een bezoek aan 
Venrooy Tandtechniek. Vaak hebben zij 
de beste oplossing voor u. Met nieuwe 
tech-nieken en materialen kan Venrooy 
Tandtechniek er bijvoorbeeld voor 
zorgen dat uw kunstgebit beter past.

3D technieken
Venrooy Tandtechniek maakt gebruik 
van hyper-moderne 3D technieken. 
Hiermee kan niet alleen sneller, 
maar ook nauwkeuriger een perfect 
passend kunstgebit worden gemaakt. 
De nauwkeurigheid van de moderne 
scanners is zó groot dat een te ruim 
zittend kunstgebit tot het verleden 
behoort. De scanners meten de 
prothese aan alle kanten op en 
digitaliseren de meetgegevens tot 
op een tiende millimeter nauwkeurig.
Vervolgens wordt het kunstgebit uit 
een blok kunststof gefreesd, zonder 
enige afwijking. Zo heeft u in amper 14 
dagen een perfect passend kunstgebit.

Venrooy Tandtechniek is de specialist in deskundig aanmeten en vervaardigen van 
gebitsprotheses. Uw gebit is belangrijk. Niet alleen om er keurig uit te zien, ook om er goed mee te 
kauwen. Wanneer uw natuurlijke gebit niet meer voldoet, bent u bij Venrooy Tandtechniek aan het 
juiste adres. De broers Danny en Erik Venrooy zijn beiden tandprotheticus.

HET KUNSTWERK VAN 
UW TANDPROTHETICUS!

Eigen risico (bijna) verbruikt?
Maak dit jaar nog een afspraak voor 
een nieuw kunstgebit.

Venrooy Tandtechniek bestaat nu al 23 
jaar, met vestigingen op 
de Oudedijk 140 in Rotterdam en op 
het Raadhuisplein 46 in 
Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Hier zit de praktijk op 1 verdieping met 
Mond-zorg Nieuwerkerk. Hierdoor kunt 
u er voor alle mondzorg terecht!

Vraag vrijblijvend informatie:
Venrooy Tandtechniek Kunstgebitten 
Oudedijk 140/Hoek Willem Ruyslaan 
Rotterdam-Kralingen
Telefoon 010-4117870

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon 0180-313633

Geopend: maandag t/m vrijdag, 
09.00 tot 17.00 uur

www.venrooytandtechniek.nl

In beide praktijken werken 6 mensen, 
Ruben van Hengel is de nieuwe 
Tandprotheticus.
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1999), de bekende voetballer en 
trainer. Weer iets verder zat op 35a 
kapper Jan van Saus. Hij had ook 
te maken met het voetbal, maar dan 
bij de amateurs van verening Hil-
lesluis, waar hij secretaris van was 
naast voorzitter Wiet van Holten. 
Daarnaast op 35d de winkel van 
groenteboer Abraham (Bram) 
de Winter en op de hoek van de 
Beverstraat zat De Unie, een krui-
denierswinkel van Unilever. In de 
Riederlaan waren aan beide kanten 
nog veel meer winkels.’’

Kraanwagen
Simon Fousert wandelt in ge-
dachten weer over de Riederlaan 

naar de West-Varkenoordseweg 
met vanuit de Randweg rechts de 
Riederstraat en als laatste zijstraat 
de Donkerslootstraat. Het is het 
wegdeel tussen de Riederlaan en 
Vlasakkerstraat. “In dit gedeelte 
van de weg waren geen winkels of 
bedrijven. Wel stond er vaak bij het 
pand West-Varkenoordseweg 211 
een grote kraanwagen geparkeerd 
van het garage en bergingsbedrijf 

J. Pols. Zijn werkplaats bevond 
zich aan de overkant van het 
rangeerterrein, rug aan rug met 
de brandweerkazerne onder de 
trappen naar stadion Feijenoord. 
De eigenaar van het takelbedrijf 
was de vader van Japie Pols en zijn 
tweelingzusjes. Japie was van mijn 
leeftijd en is door een ongeluk om 
het leven gekomen toen hij een jaar 
of tien was. Zijn overlijden maakte 
indruk, zeker omdat een jochie 
van je eigen leeftijd er plotseling 
niet meer is. Op de hoek Vlasak-
kerstraat en West-Varkenoordseweg 
was en is speeltuin Hillesluis, een 
populaire plek voor kinderen uit de 
buurt. Een boel vrijwilligers werkte 
mee om de speeltuin draaiend te 
houden. Zo af en toe organiseerde 
het speeltuinbestuur een feestavond 
voor buurtgenoten. Een keer zelfs 
met een optreden van het populaire 
radio-orkest The Ramblers onder 
leiding van Theo Uden Masman. 
Het was iets bijzonders dat die 
beroemde band op Hillesluis kwam 
musiceren. Onder de oprit van de 
Breebrug was zuivelbedrijf De 
Kievit gevestigd. Onder het open 
gedeelte naast de spoorsloot was 
een losplaats waar schillenboeren 
hun opbrengst van de ophaaldag 
lieten wegen en gelijk konden afre-
kenen. Rechts de Bree en Dalweg 
en ook de Elzendaal en dan sloot de 
West-Varkenoordseweg aan op de 
Buitendijk met op 135 kruidenier 
de Blauwe Winkel van J.C. Mey-
dam. Daar kon je rechtsaf afbuigen 

en via een afrit naar de Groene-
zoom en de Beukendaal. Natuurlijk 
is er nog veel meer te vertellen over 
de West-Varkenoordseweg, maar 
dat laat ik graag over aan andere 
lezers.’’

Spes Bona
Om de draad van Fousert over te 
nemen, voerde de wandeling over 
de Beukendaal naar de kruising 
met Bree en Randweg, nog altijd 
een druk verkeerpunt met rechts 
op de hoek de kerk van de Heilige 
Kruisvinding, in de volksmond 
de Groenekruiskerk, vanwege het 
markantie neonkruis dat tot ver in 
de omtrek zichtbaar is. Daarnaast 
feestzaal Spes Bona, waar ik 
vanwege het carnaval van de roem-
ruchte Keilebijters vaak te vinden 
was. Meer dan dertig jaar bezocht 
ik de carnavalszalen om verslag te 
kunnen doen voor de krant. Bij al 
die verenigingen ben ik geridderd 
vanwege ‘goede sociale activitei-
ten’ naast mijn werk als journalist. 
De riddering bij de Keilebijters op 
20 februari 1990 door prins Frank 
de Eerste vergeet ik nimmer. Na 
een geweldige ontvangst werd ik 
in een enorme bierton geplaatst en 
door de uitpuilende carnavalszaal 
naar het podium gereden. Telkens 
als ik opkijk in mijn werkkamer 
valt mijn blik op de prachtige 
oorkonde die hoort bij een ook al 
prachtige medaille. Ik ben er zuinig 
op, net als op de onderscheidingen 
en oorkondes van de Boergoenzers, 
Tutterdammers, Maasmakkers, Oe-
devliet, Zuipschuiten, Islamunde, 
Soppers, Grote Lupardi, Markt-
pinten, Rijneinde, Noelemakkers, 
Slingeraars en nog veel meer.
Spes Bona kreeg in de jaren 1980 
in het echtpaar Guri en Jan Stolk 
nieuwe uitbaters en was destijds 
een centrum dat, naast de carna-
valsfeesten, bol stond van buurt-
activiteiten. De twee hadden voor 
die tijd een drukke juwelierszaak 
aan de Slinge in Zuidwijk, maar 
stapten over naar de horeca. Ze 
bestierden ook een tijd café Trianon 
aan de Groene Hilledijk. Verhalen 
over hen zijn welkom. Reacties: 
reinwol@outlook.com

Schoenmakerszoon Simon Fousert (82) eindigt zijn papieren wandeling met deze derde en 
laatste aflevering over zijn jeugd in Hillesluis. “In de Riederlaan waren veel winkels. Vlak 
vooraan zat op nummer 22 de waterstokerij en Centra-kruidenierswinkel van P.J. Mous. Toen 
Piet op een morgen bij zijn paardje op het spoorwegemplacement kwam om het dier te voe-
ren en de mest op te ruimen, schrok hij heel erg, want hij trof een bloederige bende op de 
stalvloer. 

Er was ingebroken en de dieven had-
den zijn paardje geslacht en het vlees 
meegenomen om het te verhandelen 
op de zwartemarkt. Dat was een 
drama voor de familie Mous en gaf 
veel woede en verdriet.
Iets verderop was nog een water-
stokerij/kruidenier van De Vroet, de 
ouders van Arie de Vroet (1918-

 1) Kruispunt Beukendaal, Bree 
en Randweg vanuit toren Groene 

Kruiskerk naar de Breepleinkerk. 
Foto Simon Fousert   

Speeltuin Hillesluis 
populair

 3) Oorkonde herinnert aan de Keilebijters. Foto Rein Wolters   

 2) Jos Brink ex-bewoner Vreewijk opende het clubgebouw voor Brabants Dorp op 18 no-
vember 1988. Naast hem (met bril) toenmalig voorzitter Jan Elsewaerd. Foto Rein Wolters   

Generaties 
melkboeren
Kees van der Meer (hij was de 
laatste voorzitter van de deelge-
meente Overschie) komt uit een 
melkboerenfamilie pur sang. Zijn 
opa was boer, later melkboer in 
Terbregge en weer later in Hil-
legersberg. Hij had zes zonen die 
allemaal melkboer zijn geworden. 
Daarnaast had opa Van der Meer 
drie dochters die zijn winkel in de 
Borchsatelaan ruim 50 jaar gedre-
ven hebben.

 In 1976 hebben ze de winkel gesloten en 
als herinnering hebben ze er een fotoalbum 
met ook krantenartikelen van gemaakt. 
Ook aangevuld met nog wat oude foto’s uit 
Terbregge. Het fotoboek kwam onlangs in 
bezit van Kees van der Meer. Zijn zus deed 
er afstand van en hij schonk het unieke do-
cument als bijdrage aan het boek in wording 
‘Huzaren van de straat – broodbezorgers, 
melkboeren en hun knechtjes’.

De familievader en zijn zonen en dochters 
zijn inmiddels overleden. Oom Gerrit van 
Kees Vermeer was melkboer met een winkel 
in de Polderlaan 12a tot 1955 en is geëmi-
greerd naar Amerika. Zijn broer Jan was 
melkboer met ook een eigen winkel in de 
Kerkstraat 16 in Hillegersberg. Zijn vader 
was melkboer met een eigen winkel op de 
Walenburgerweg 16, waar Kees van der 
Meer werd geboren en gewoond heeft tot 
1963. Daarna had zijn vader een melkwijk 
zonder winkel in Overschie in straten 
rondom het oude dorpscentrum. Oom Piet 
van der Meer had een melkwijk rondom de 
winkel in de Borchsatelaan 33 in Hillegers-
berg, evenals zijn broers Hem en Pauw. 
De tantes Nel en Lenie hebben hun hele 
werkzame leven in die winkel doorgebracht. 
Tante Annie deed het huishouden en bracht 
bestelde boodschappen rond. De drie tantes 
zijn nooit getrouwd.

Rein Wolters
reinwol@outlook.com  

 Drukte in april 1976 bij het winkelafscheid van An-
nie, Nel en Lenie van der Meer bij hun winkel aan 

de Borchsatelaan.   

 Dik en historisch van belang is het zuivelalbum van 
de familie Van der Meer   
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CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Ambachtelijke meubelsto�eerderij
Al generaties lang sto�eren wij alle soorten meubelen. Van klassiek tot modern
van o.a Artifort, Leolux, Gispen en Gelderland. Wij sto�eren auto’s, campers,
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals scheepssto�ering. 

Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij
Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen. Tevens lijmen en
verstevigen van al uw meubelen, houtworm verwijderen is ook geen
probleem of bent u uitgekeken op de kleur van uw interieur?
Laat het overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.

Stoelenvlechterij
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke beroep dat wij
al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien uw meubelen opnieuw van
een biezen, rieten, gaatjes of vlecht mat dit wordt geheel met de
hand gemaakt. Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
papercord en webbing meubelen.

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

• Vrijblijvende offerte, ook aan huis
•  Altijd 3 jaar garantie

•   Gratis halen en bezorgen
•   Gratis vervangende meubels

•  55+ korting

Rotterdam
IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam
010-4145808

Voor de Alblasserwaard/
Drechtsteden kunt u ook 
bellen met 078-6916684

Uw erfcoach en meer

U kent ons van pagina 7 uit deze krant

                Wij informeren u daar tweewekelijks over 

allerlei zaken die te maken hebben met geld en recht, 

waarbij het erfrecht het meest aan de orde komt.

Graag wijzen wij u in het bijzonder op onze persoonlijke en 
vakkundige werkzaamheden rondom de afwikkeling van 
een nalatenschap. Na het overlijden van een dierbare 
moet - naast het verwerken van de emoties - veel geregeld 
worden. Nico van Scheijndel en mr. Nicole Goud (beiden 
RegisterExecuteur) van Akto helpen u graag bij alle - 

Dit doen wij zowel in de voorbereiding als na een overlijden 
bij de afwikkeling.

Wilt u meer weten, maak dan eens een afspraak of kom naar een 
van onze vrijblijvende erfcoach-spreekuren.
Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en ervaring.

In de voorbereiding kunt u denken aan:
• komt uw nalatenschap op de juiste plek
• betalen uw erfgenamen niet te veel 

erfbelasting
• advies omtrent de voorkoming van de eigen 

bijdrage zorg
• advies/voorbereiding levenstestament en 

testament

Na het overlijden kunt u denken aan:
• Akto als (adviseur van de) executeur of 

als adviseur van de erfgenamen of als 
boedelgevolmachtigde

• de aangifte erf- en inkomstenbelasting
verzorgen

• adviseren bij een afwikkeling waar een 
onterving speelt

• en nog meer...

Kernwoorden voor ons zijn: 

transparant, persoonlijk en betrouwbaar

Contact
tel: 010 - 313 08 23
mail: info@akto.nu
website: www.akto.nu

Akto, uw erfcoach
mr. Nicole C. Goud
Nico van Scheijndel

“Akto als uw
executeur of als 
adviseur voor de 
nabestaanden.”

zakelijke en financiële - aspecten rondom uw nalatenschap.

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

Tel. 
06-19160110 / 0181-507068

VOOR AL UW REPARATIES VAVAV N
UW COMPUTER OF LALAL PTOP.

info@computerstoday.nl   www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS

DE OUD-ROTTERDAMMERTJESDE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Wilt u ook met een
Oud-Rotterdammertje 

in de krant?

Bel 0180 - 820244
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Post ietsje later
Op 24 februari kreeg ik een kaart 
in de brievenbus, die op de 21e was 
afgestempeld in Voorthuizen en op de 
23e in Rotterdam. Mooi op tijd denkt 
u misschien, maar de stempels waren 
van augustus. Dat zou dus een half 
jaar te laat zijn, als het jaartal van het 
stempel niet... 1945 was.  Nou weet 
ik dat Postnl minder vaak wil gaan 
bezorgen, maar dit was wel wat aan de 
late kant.
Leuk dat de kaart toch nog is be-
zorgd, en zonder straf porto, maar 
wel op het verkeerde adres. Hij was 
bestemd voor: Den Heer en Mevr 
J.Karpershoek  in Schiebroek. Omdat 
ik ervan uit ga dat deze mensen hier 
niet meer wonen zoek ik eventuele 
familieleden die belangstelling hebben 
voor de kaart of vroegere buren /vrien-
den die mij iets kunnen vertellen. Het 
adres leek: Ho(l) – - vijver 14, mijn 
straatnaam begint ook met Ho, num-
mer 14 klopt maar in het Centrum, 

zo is hij bij mij terecht gekomen. 
Na wat speurwerk kwam ik uit op 
de Molenvijver in Schiebroek waar 
sinds 1931 woningen staan. De eerste 
letter, de H, zal dus waarschijnlijk een 
schrijffout geweest zijn. De afzendster 
was Annie uit Kootwijkerbroek. Heeft 
u belangstelling of informatie reageer 
dan op dit stukje.

Annelies de Weerd
an.noniem@kpnmail.nl

Toetsenist gezocht
Make My Day is een ervaren band die 
popcovers speelt, variërend van Earth, 
Wind & Fire, Beatles, Nielson, The 
Common Linnets, Ed Sheeran, Venice 
en alles daar tussenin. Wij repeteren 
iedere donderdagavond tussen 20.00 
en 23.00 uur in Rhoon en mikken op 
enkele optredens per jaar. Wij zijn van 
een redelijk goed niveau en zoeken 
daarom iemand die makkelijk num-
mers oppakt. Ben je een gedreven en 

ervaren toetsenist met eigen appara-
tuur en wil je meedoen in een band 
die muziek maken gewoon tof vindt, 
neem dan contact met ons op. Leeftijd 
is onbelangrijk. Wij bestaan verder 
uit: zanger, zangeres, 2 gitaristen, 
drummer en bassist. Voor nadere in-
formatie kunt u contact opnemen met: 
Jos Kroon, tel. 06-15053294 of ajm.
kroon@ziggo.nl

Stamboom uitzoeken
Op 26 maart en 2 april verzorgt de 
Bibliotheek Zuidplein aan het Annie 
M.G. Schmidtplein 11 een tweedelige 
workshop ‘Stamboom uitzoeken via 
internet’. Deelname is gratis en de 
bijbehorende lesboekjes ook. Er wordt 
gewerkt met groepjes van maximaal 
8 personen. Als het vol is kunnen 
mensen op een wachtlijst worden 
geplaatst voor een volgende sessie. De 
workshop start om 9.30 uur en duurt 
tot ongeveer 12.00 uur. Dat geldt 
ook voor de workshop op 2 april. 

Aanmelden kan bij de balie van de bi-
bliotheek of via e-mail m.meetsma@
bibliotheek.rotterdam.nl of aclieder@
gmail.com.

Plaatjes
Voor mijn verzameling zoek ik 

plaatjes(singeltjes) en platen(elpees) 
met popmuziek uit de jaren 60 en 70. 
Ik kom ze graag bij u ophalen. Alvast 
bedankt.

Hans Janssen
hansj452@gmail.com

Oproep belbus
De Belbus (wijkbus in Hillegersberg 
en Schiebroek) heeft altijd plaats voor 
nieuwe vrijwilligers. Collega’s voor 
op de bus (chauffeurs en begeleiders) 
en op kantoor (telefooncentrale en 
planning). De Belbus wordt volledig 
gerund door vrijwilligers, mensen die 
belangeloos in hun vrije tijd iets voor 
anderen doen. Eén dagdeel per week 
helpt ons en onze klanten al enorm! 
Uiteraard kunt u, op afspraak, eerst 
eens ervaren of dit dankbare vrijwil-
ligerswerk iets voor u is. U kunt zich 
aanmelden door te bellen naar 010 
– 418 81 21. Een mailtje sturen naar 
info@belbus-his.nl kan natuurlijk ook. 
Het kantooradres is Minervaplein 96, 
3054 SK Rotterdam, in de wijkwinkel 
van de Bewonersorganisatie 110-Mor-
gen. De haltes van tram 4 en bus 35 
zijn op loopafstand. Bus 174 stopt 
voor de deur. Parkeren is gratis.

Bert van Trirum
tel. 06-3830 8255    

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Gezocht: foto Corso met Sound of Music-bord
In de loop de jaren heb ik een Sound-of-Music-verzameling opgebouwd 
van ruim 1000 artikelen. Mijn verzamelwoede strekt zich ook uit tot 
foto’s van Corso Cinema, aan de Kruiskade in Rotterdam. Maar... verder 
dan twee vage fotootjes met Julie Andrews aan de gevel kom je niet. 
Talloze malen heb ik in kranten gevraagd: wie heeft een foto van Corso 
met ‘The Sound’? Zo goed als nooit een bruikbare reactie. ‘The Sound 
of Music’ wordt in 2025 60 jaar. Ik ben er weer intensief mee bezig. Bij 
deze dus opnieuw mijn vraag, want offi ciële instanties hebben zo goed 
als niets. Op bijgaand plaatje de twee enige mij bekende foto’s van 
Corso Cinema in 1966 en 1972, met Julie Andrews op de bioscoop-
schilderingen. Ze zijn van erbarmelijke kwaliteit.
Roger Pluijm (roger.pluijm@kabelfoon.nl)

Gezocht/te koop 
gevraagd
Omdat ik en mijn vader er vroeger gewerkt hebben zoek ik spulletjes van vd 
Meer en Schoep en King Corn, zoals petten en dergelijke. Ook spulletjes van 
de RET zijn zeer welkom.

  Wim Ooms

Op zoek naar een nieuwe partner in 
uw leven ? 
Plaats uw contact advertentie in 
deze rubriek.
Opgeven kan via 
www.deoudrotterdammer.nl/contact 
of bel met 0180-820244 
Alleen particuliere advertenties.

Volwassenen

€ 37,50p.p.

28 april 
13.30-17.00 uur

Kinderen

€ 17,50 p.p.

  

www.spido.nl
Tickets

FutureLand Experience
• Reis door 100 jaar havenontwikkeling
• Per bus vanaf Spido
• Van 11.30 - 16.30 uur
• Expositie FutureLand
• Rondvaart 
   FutureLand Ferry

• Reis door 100 jaar havenontwikkeling• Reis door 100 jaar havenontwikkeling

• Expositie FutureLand
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Beijerlandselaan
Bommeldingen, steekpartijen, ja ook 
op de voor nog steeds belangrijkste 
plek in mijn geliefde Rotterdam 
de Beijerlandselaan. Dan dwa-
len mijn gedachten af naar mijn 
kinderjaren,afkomstig uit Bleiswijk, 
en naar de mulo op de Zuid-Polder-
straat; een zijstraat van die toentertijd 
prachtige laan. Wat verkeek ik mij 
in de middagpauze aan die prachtige 
winkels. Ik dronk er koffi e in de ge-
zellige lunchroom Broadway. Aan de 
andere kant was de chique lunchroom 
Jo-Hans gevestigd. Als ik genoeg 
zakgeld had gekregen, wilde ik ook 
daar wel eens binnenlopen. ook de 
Rustburgt, nu aan de Strevelsweg, was 
aan de Beijerlandselaan gevestigd. So-
wieso dus Zuid in mijn hart gesloten. 
Als wij er heen rijden zeg ik steevast 
tegen mijn vrouw: “Stop even, want ik 
wil eerst nog een kijkje nemen aan de 
buitenkant van mijn oude mulo.”
Ik zal nog wel eens aanbellen om ook 
de binnenkant te bekijken. Ik hoop 
van ganser harte dat del aan niet in 
zijn geheel zal afglijden.t

Jan Dammes
tel. 010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl

Benegas
In de rubriek ‘De gevoelige plaat’ (20-
02) werd gevraagd naar de betekenis 
van de naam ‘Benegas’, anno 1967. 
Het betreft de naam van een fi rma 
die destijds butagas en propaangas 
in metalen cilinders leverde aan 
particulieren. Ze waren bedoeld voor 
huishoudelijk gebruik. Voor hen die 
niet waren aangesloten op stadsgas.

Jan J. Bakker, Papendrecht

Restaurants (1)
Een van onze eerste afspraakjes was 
in het helaas nu gesloten restaurant 
Engels. Bij het afrekenen bleek Piet 
geen portemonnee bij zich te hebben. 
Vergeten! Je vraagt je dan toch gelijk 
af, Piet komt uit Zeeland, zou het ge-
zegde van de zuinige Zeeuw dan toch 
kloppen? Maar na 55 jaar samen blijkt 
dat toch best mee te vallen!

Yvonne Andriesse
yvonneandriesse1@gmail.com

Restaurants (2)
Een glaasje ‘Madera my dear’, was 
in de top 40 in 1966 van Ted de 
Braak. Ik was op een diner met mijn 

verloofde bij Formentor in Hillegers-
berg. Was als tiende kind uit een gezin 
van elf, nog niet gewend uit eten te 
gaan in zo’n restaurant. De soep was 
opgediend en de ober vroeg met een 
uitgestreken gezicht of in Madera 
in mijn soep wilde. Ik wist door het 
liedje dat het wijn was en dacht hij 
maakt een geintje, wijn in mijn soep... 
Toen maakte ik zo’n armbeweging en 
zei ‘hij wel’... Wat een fl ater mijner-
zijds. Ik ben nu 80 jaar, en aardig wat 
meer gewend wat eten in restaurants 
betreft.

Riet Wansink-de Zeeuw

MIJN EERSTE AUTO (10)
Droomauto met gebreken
Mijn man haalde jaren geleden zijn 
rijbewijs en helemaal blij gingen we 
op zoek naar een auto. Na veel zoeken 
(eerst goed rondgekeken, want het 
is toch spannend) en je kunt je geld 
maar één keer uitgeven) kwamen 
we terecht in de Koperstraat bij een 
dealer. zekerheid voor alles dachten 
we. En die verkocht o.a. een Fiat. We 
komen binnen en lopen wat rond en ja 
het spreekwoord liefde maakt blind: 
bingo. We zien een prachtige auto, 
een mooi tweedehandsie ,een plaatje. 
Een prachtige kleur groen en met vier 
deuren een mooie gezinsauto. En mooi 
robuust. Dat was mijn man ook, dus 
die kon daar goed in zitten; niet met 
de knieën tegen het stuur zo te zien. 
Kortom: een topper. We mochten van 
de verkoper natuurlijk ook in de auto 
kijken en zitten enz...Het was echt 
onze droom. Dus vol vertrouwen de 
auto gekocht – het was tenslotte bij 
een Dealer – en na een paar dagen 
konden we de auto ophalen. Wat 
waren we trots. En daar gingen we 
met ons drietjes richting Kralingsebos. 
daar begon de auto plotseling zachter 
te rijden en tot onze schrik zat er een 

bus achter ons. Plotseling ging de auto 
weer naar normale snelheid. Maar 
lollig was het niet... En zo gebeurde 
er altijd wel wat. Want naar mate we 
hem langer hadden ging er om de 
haverklap wat mis (natuurlijk altijd als 
de garantie voorbij is). Dus onze trots 
bleek ook een hekel te hebben aan re-
gen. Nou, drie keer raden. Dan startte 
hij niet. En dat is een dingetje als je er 
mee naar je werk moet. Dus mijn man 
belt vanaf beneden (er bestonden toen 
nog geen mobieltjes) of ik zijn werk 
wilde bellen (gelukkig hadden we wel 
een gewone telefoon) om te zeggen 
dat hij later kwam. Ik naar beneden 
Puppie Power om te helpen duwen 
maar gelukkig was er een mijnheer die 
kwam helpen met duwen en ja hoor: 
gelukt. We hebben met de auto nog 
veel meer bizarre avonturen beleefd 
maar we waren rasoptimisten dus we 
hebben de auto nog wel een tijd ge-
houden... maar we hadden wel geleerd 
dat we beter op moesten letten wat 
er voor gebreken kunnen zijn. Want 
onze auto stond geparkeerd onder een 
lantarenpaal en ik kijk een keer naar 
beneden en zie allemaal putten op 
het dak van de auto. En er waren nog 
een paar van die uiterlijke dingen die 
ons echt niet waren opgevallen. Maar 
alzo doende leert men. We hadden er 
van geleerd. En onze eerste auto blijft 
altijd een dierbare herinnering.

Corrie en Aad Gorissen
a.gorissen66@upcmail.nl

MIJN EERSTE AUTO (11)
Opel bleek ‘olieboot’
In 1965 kocht ik voor 500 gulden op 
27-jarige leeftijd mijn eerste auto, een 
Opel Olympia die ik kocht van Slager 
Zoutendijk van de Vierambachtsstraat. 
Het idee was om dat jaar met vrouw 
en onze driekinderen op vakantie te 
gaan naar de tante van mijn vrouw in 

Kiefersfelden in Zuid-Duitsland. De 
rit van bijna 1000 kilometer kon ik 
volgens Garage Maasboulevard uit de 
Eendrachtsstraat met deze auto gerust 
maken. In oktober 1965 zijn wij op 
een ochtend vol goede moed om 4 uur 
vertrokken naar onze bestemming. Al 
snel bleek onderweg dat deze Opel 
een olieboot was waar ongeveer elke 
100 km olie bij gevuld moest worden. 
Bij München raakte we vreselijk 
verdwaald en omdat het Oktoberfeest 
in volle gang was hebben veel moeite 
gehad om een nuchtere Duitser te vin-
den die ons weer de goede kant op kon 
wijzen. Onze eindbestemming hebben 
we bereikt maar toen ik de auto daar 
naar de garage bracht voor controle 
bleken alle kleppen verbrand te zijn en 
vertelde de monteur dat het niet meer 

rendabel was om deze te repareren. 
De auto werd enkele dagen later door 
de ANWB op een aanhanger geladen 
en teruggebracht naar Rotterdam 
en wij hebben treinkaartjes moeten 
kopen om weer naar huis te kunnen. 
En de Opel, die heb ik met behulp van 
vrienden, buren en kennissen weer 
kunnen oplappen en nog een paar jaar 
plezier van gehad.

Jan Schipper
jschipper62@outlook.com

MIJN EERSTE AUTO (12)
Oud moffenkarretje
Mijn eerste auto, zo’n 68 jaar geleden, 
was een Adler. Een oud moffenkarre-
tje dat ik had gekocht voor een habbe-
krats bij een dump in Overschie. Het 
was met zijn open dak net een sport-
wagen en je kon er goed mee crossen. 
Het starten ging op bijzondere wijze. 
eerst met een slangetje wat benzine uit 
de tank slurpen en dan dat inspuiten in 
de carburateur. Hij slurpte benzine zo 
1 op 4. De ruitenwissers gingen alleen 
als de motor liep, het zogenaamde 
vacuümsysteem. De richtingwijzers 
waren uitklapbare pijltjes. Op een dag 
reed ik met mijn vriendinnetje over 
de Bergweg en bij het afslaan naar 
de Schiekade bleef het pijltje hangen. 
Ik vroeg mijn vriendinnetje om het 
eruit te halen en zij gaf mij de hele 
richtingaanwijzer. Ach... niets aan de 
hand want met een baco en schroe-
vendraaier kon je de hele auto uit 
elkaar halen en in elkaar zetten.

Nico Sannes
havennico@gmail.com

OP PAGINA 23 LEEST U MEER 
TANTE POST-REACTIES VAN 
LEZERS.  

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Diner met Bram Peper in Plaswijck
Mijn ervaring met restaurants zijn er velen. Een bijzondere ervaring was die in 1983 in Plaswijck Hillegersberg. (Een 
van der Valk restaurant, dat in 2009 zijn deuren sloot). Ik was op dat moment presidente van de Nederlandse vereniging 
van Huisvrouwen met 3000 leden. In 1982 bestond de vereniging 70 jaar wat uitbundig is gevierd. Ook mevrouw Gusta 
Peper was regelmatig bij activiteiten uitgenodigd. Tijdens de terugblik op de jaarvergadering in januari 1983 werd ze 
erelid van onze Vereniging. Op de foto kreeg ze door mij de bijbehorende speld opgespeld. Na afl oop van de vergade-
ring was er ook voor alle bestuursleden uit de onderafdelingen een diner. Ook burgermeester Peper was daarbij uitge-
nodigd. Wij wisten dat hij op reis was, ik dacht het Midden-Oosten. Hij zou die dag weer terugkomen in Nederland. Tot 
onze verrassing liet hij zich rechtstreeks van Schiphol naar Plaswijck brengen om met ons het diner te gebruiken. Al 
met al een prachtige afsluiting van het feestjaar.

  Marie-José van den Oever-Hof
oever1@planet.nl   
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is een uitgave van:
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gebruikt beeldmateriaal wordt verzocht met de uitgever 
contact op te nemen voor het treffen van een regeling.

Foto’s bestellen:
Uitgeverij De Oude Stad bv, 
0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Administratie, webshop en 
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70 

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl

M.m.v.
Nico Tempelman, Rein Wolters en vele lezers

De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederand)



Tante Postbus In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord 
gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. tak van sport; 7. vertier (ontspanning); 12. streling; 13. positieve elektrode; 14. nachtroofvogel; 15. maanstand 
(afk.); 17. betaalmiddel; 19. Duitse ontkenning; 21. dierengeluid; 22. toiletartikel; 24. tak van sport; 27. hoofddeksel; 
28. samenstellen van een huis; 30. sprekende vogel; 31. plechtige belofte; 32. dans in 3/4 maat; 33. bierkraan; 35. 
iemand die steelt; 37. duw (stoot); 38. ingewikkeld (moeilijk); 41. prettig (leuk); 42. boerderijdier; 44. tafelgast; 46. te 
eniger tijd; 47. binnenwater; 48. tak van sport; 49. kans- en gokspel; 50. oorvijg; 52. ver (in samenstelling); 54. couplet 
van een gedicht; 56. groot dansfeest; 58. verhaal (verslag); 61. oud (Engels); 62. krachtig van groei; 64. dierenmond; 
65. houten blaasinstrument; 67. aanwijzend voornaamwoord; 68. Sociaal Economische Raad (afk.); 70. bladader; 72. 
Engels bier; 73. tak van sport; 76. vochtig; 77. lengtemaat (afk.); 78. ploegsnede; 79. hooivork; 81. koninklijk besluit 
(afk.); 82. alstublieft (afk.); 83. monopoly-straat; 84. water (Frans); 86. biljartterm; 87. tak van sport.
Verticaal
1. tak van sport; 2. natrium (scheik. afk.); 3. deel van week; 4. bibliotheek (afk.); 5. schuiftrap; 6. worp; 7. straatverko-
per; 8. gecastreerd paard; 9. eraf-teken; 10. aluminium (scheik. afk.); 11. tak van sport; 16. voormalig Chinees leider; 
18. laboratorium (afk.); 20. explosieven opruimingsdienst (afk.); 21. teer (tenger); 23. hoofddeksel; 25. schijf vis; 26. 
familielid; 27. wandelplaats; 29. tak van sport; 32. tak van sport; 34. katoentje voor een lamp; 36. tak van sport; 37. 
kookgerei; 39. attent; 40. (goed) gebaar; 42. schoonmaakgerei; 43. boven het gewone; 45. rijkskweekschool (afk.); 
46. loot (stek); 51. afdeling (afk.); 53. koeienmaag; 54. denksport; 55. ambtsgewaad; 56. klein stromend water; 57. 
sluwe streek; 59. plaats in Duitsland; 60. tak van sport; 62. Europese bizon; 63. schaarste; 66. boomsoort; 67. man-
netjes bij; 69. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 71. recht stuk van een vaart; 73. sportofficial; 74. foedraal; 75. 
gelooide huid; 78. vervroegde uittreding (afk.); 80. graanafval; 82. verbrandingsrest; 85. universiteitsbibliotheek (afk.). 

De oplossing van de puzzel van vorige keer was een simpele en hoopvolle en luidde:

Na regen komt zonneschijn

Dat kunnen we wel gebruiken na zo’n winter... Vele inzendingen stroomden weer binnen. Daar lootten wij de drie 
prijswinnaars uit van de waardebonnen van 30 euro per persoon te besteden voor de huur van een bowlingbaan of 
fl uisterboot bij restaurant en partycentrum De Theetuin in Rijsoord. De prijswinnaars zijn: Willem van der Linden, 
Ria Mierop en Herman Visser.

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer vijf leuke prijzen. Het be-
treft exemplaren van het boek ‘Het grootste van het grootste’ over 
het leven en werk van bioscoop- en theatereigenaar Abraham 
Tuschinski.

Wilt u ook meedingen naar deze prijs, zorg dan dat uw oplossing van de puzzel 
voor donderdag 28 maart 2024 bij ons binnen is. Stuur uw oplossing naar: info@
deoudrotterdammer.nl of De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV 
Nieuwerkerk aan den IJssel.  
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Horizontaal  1. tak van sport; 7. vertier (ontspanning); 12. streling; 13. positieve elektrode; 14. nacht-
roofvogel; 15. maanstand (afk.); 17. betaalmiddel; 19. Duitse ontkenning; 21. dierengeluid; 22. toilet-
artikel; 24. tak van sport; 27. hoofddeksel; 28. samenstellen van een huis; 30. sprekende vogel; 31.
plechtige belofte; 32. dans in 3/4 maat; 33. bierkraan; 35. iemand die steelt; 37. duw (stoot); 38. inge-
wikkeld (moeilijk); 41. prettig (leuk); 42. boerderijdier; 44. tafelgast; 46. te eniger tijd; 47. binnenwater;
48. tak van sport; 49. kans- en gokspel; 50. oorvijg; 52. ver (in samenstelling); 54. couplet van een
gedicht; 56. groot dansfeest; 58. verhaal (verslag); 61. oud (Engels); 62. krachtig van groei; 64. die-
renmond; 65. houten blaasinstrument; 67. aanwijzend voornaamwoord; 68. Sociaal Economische
Raad (afk.); 70. bladader; 72. Engels bier; 73. tak van sport; 76. vochtig; 77. lengtemaat (afk.); 78.
ploegsnede; 79. hooivork; 81. koninklijk besluit (afk.); 82. alstublieft (afk.); 83. monopoly-straat; 84.
water (Frans); 86. biljartterm; 87. tak van sport.

Verticaal  1. tak van sport; 2. natrium (scheik. afk.); 3. deel van week; 4. bibliotheek (afk.); 5. schuif-
trap; 6. worp; 7. straatverkoper; 8. gecastreerd paard; 9. eraf-teken; 10. aluminium (scheik. afk.); 11.
tak van sport; 16. voormalig Chinees leider; 18. laboratorium (afk.); 20. explosieven opruimingsdienst
(afk.); 21. teer (tenger); 23. hoofddeksel; 25. schijf vis; 26. familielid; 27. wandelplaats; 29. tak van
sport; 32. tak van sport; 34. katoentje voor een lamp; 36. tak van sport; 37. kookgerei; 39. attent; 40.
(goed) gebaar; 42. schoonmaakgerei; 43. boven het gewone; 45. rijkskweekschool (afk.); 46. loot
(stek); 51. afdeling (afk.); 53. koeienmaag; 54. denksport; 55. ambtsgewaad; 56. klein stromend water;
57. sluwe streek; 59. plaats in Duitsland; 60. tak van sport; 62. Europese bizon; 63. schaarste; 66.
boomsoort; 67. mannetjesbij; 69. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 71. recht stuk van een vaart;
73. sportofficial; 74. foedraal; 75. gelooide huid; 78. vervroegde uittreding (afk.); 80. graanafval; 82.
verbrandingsrest; 85. universiteitsbibliotheek (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Dorus (6)
Dorus vroeger op tv was altijd een 
knaller. Hij haalde altijd waanzinnige 
kijkcijfers uit het theatertje aan de 
Mauritsweg in Rotterdam. Daar zijn 
ook begonnen: Mini & Maxi, Lucie de 
Lange, Jan Blaaser, Rudi Falkenhagen 
enzovoorts. Maar ik ken Dorus ook 
anders, als Tom Manders. Ik werkte 
vroeger als reclameschilder bij atelier 
Schrijver. Wij schilderden de grote 
bioscoopborden aan de gevels van 
bijvoorbeeld Victoria, oude Luxor, 

Thalia en Lumière. Tom Manders is 
toen ook bij ons terecht gekomen en 
gaf ons de opdracht het hele theater 
van binnen en buiten te decoreren. 
Tom Manders was zelf een zeer goede 
decorbouwer en decorontwerper, dus 
alles volgens zijn ontwerp. Mijn col-
lega’s Cock van der Reijden en ’t Hart 
zijn weken bezig geweest.
Ik kan me ook nog herinneren dat 
Feyenoord de Europacup won. Wij 
hebben toen het hele elftal moeten 
schilderen, zoals Eddy PG, van 

Hanegem, Wim Jansen, Coen, Israel 
en… wie stond daar tussenin? Jawel, 
de heer Tom Manders! Als deze man 
in deze tijd had geleefd had hij vijf 
Edisons gehad.

Joop Wolfs
j.m.wolfs@hetnet.nl  

Dorus (7)
Ik ben bij de beroemde opname geweest van ‘Poesje mauw’. Het was heel 
leuk. We moesten toen het liedje ‘Poesje mauw’ met z’n allen zingen. Maar het 
meisje op schoot zong alleen maar ‘Poesjepoesjemaauw’. In de zaal zongen 
we gewoon zals het moest, maar zong toch hij zij het wou. Als je het nu over 
Dorus hebt, komt het weer allemaal bij mij boven. Mooie herinneringen!

  Joke Timmer (64 jaar)
Mgr. Th. Goossenstraat 8
5688 JC Best   

Vanuit het hart een ‘eigen’ afscheid
06 41 32 07 45  
24 uur, dag en nacht bereikbaar

www.hartensvelduitvaartzorg.nl
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Horizontaal  1. tak van sport; 7. vertier (ontspanning); 12. streling; 13. positieve elektrode; 14. nacht-
roofvogel; 15. maanstand (afk.); 17. betaalmiddel; 19. Duitse ontkenning; 21. dierengeluid; 22. toilet-
artikel; 24. tak van sport; 27. hoofddeksel; 28. samenstellen van een huis; 30. sprekende vogel; 31.
plechtige belofte; 32. dans in 3/4 maat; 33. bierkraan; 35. iemand die steelt; 37. duw (stoot); 38. inge-
wikkeld (moeilijk); 41. prettig (leuk); 42. boerderijdier; 44. tafelgast; 46. te eniger tijd; 47. binnenwater;
48. tak van sport; 49. kans- en gokspel; 50. oorvijg; 52. ver (in samenstelling); 54. couplet van een
gedicht; 56. groot dansfeest; 58. verhaal (verslag); 61. oud (Engels); 62. krachtig van groei; 64. die-
renmond; 65. houten blaasinstrument; 67. aanwijzend voornaamwoord; 68. Sociaal Economische
Raad (afk.); 70. bladader; 72. Engels bier; 73. tak van sport; 76. vochtig; 77. lengtemaat (afk.); 78.
ploegsnede; 79. hooivork; 81. koninklijk besluit (afk.); 82. alstublieft (afk.); 83. monopoly-straat; 84.
water (Frans); 86. biljartterm; 87. tak van sport.

Verticaal  1. tak van sport; 2. natrium (scheik. afk.); 3. deel van week; 4. bibliotheek (afk.); 5. schuif-
trap; 6. worp; 7. straatverkoper; 8. gecastreerd paard; 9. eraf-teken; 10. aluminium (scheik. afk.); 11.
tak van sport; 16. voormalig Chinees leider; 18. laboratorium (afk.); 20. explosieven opruimingsdienst
(afk.); 21. teer (tenger); 23. hoofddeksel; 25. schijf vis; 26. familielid; 27. wandelplaats; 29. tak van
sport; 32. tak van sport; 34. katoentje voor een lamp; 36. tak van sport; 37. kookgerei; 39. attent; 40.
(goed) gebaar; 42. schoonmaakgerei; 43. boven het gewone; 45. rijkskweekschool (afk.); 46. loot
(stek); 51. afdeling (afk.); 53. koeienmaag; 54. denksport; 55. ambtsgewaad; 56. klein stromend water;
57. sluwe streek; 59. plaats in Duitsland; 60. tak van sport; 62. Europese bizon; 63. schaarste; 66.
boomsoort; 67. mannetjesbij; 69. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 71. recht stuk van een vaart;
73. sportofficial; 74. foedraal; 75. gelooide huid; 78. vervroegde uittreding (afk.); 80. graanafval; 82.
verbrandingsrest; 85. universiteitsbibliotheek (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Bezoek onze webshop!
www.deoudrotterdammer.nl/webshop

Nostalgische boeken      Rotterdamse wijken door de tijd      Nieuwe boeken over Rotterdam
- Sinds 2005 -

 Tom Manders tussen de Feyenoorders   

 Dorus   
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